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MEDITATIE 
 

Pinkstervuur… 

Tekst: Handelingen 2: 1-4 “Op de Pinksterdag waren zij 

allemaal bij elkaar gekomen. Ineens kwam er uit de 

hemel een geluid, alsof er een storm opstak. Het was in 

het hele huis te horen. Zij zagen iets dat op tongen van 

vuur leek, vlammen die zich boven ieder van hen 

verspreidden. Zij werden allemaal vervuld van de Heilige 

Geest en begonnen in vreemde talen te spreken: 

woorden die de Heilige Geest hun ingaf.” (HTB). Het 
thema van de Pinksterconferentie dit jaar is ‘Ik ben’, met 
in het themabeeld de Pinkstervlammen die een duif 
vormen. In 1509 schreef Desiderius Erasmus, Nederlands 
humanist, filosoof, theoloog, priester en Augustijner 
kanunnik (1469 - 1536) over dit thema: “De Heilige 
Geest is neergedaald in de gedaante van een duif, niet 
als een adelaar of een havik.” “Spiritus ille sacer in 
columbae specie delapsus est, non aquilae aut milvii.” 
De in Rotterdam geboren Erasmus schreef dit in zijn “Lof 
der Zotheid ” (Latijn: Laus stultitiae), Dit was een 
satirisch-kritisch betoog op de Rooms-katholieke kerk in 
die tijd. Hij bedoelde dat de Heilige Geest die 
nederdaalde in de gedaante van een duif, vrede, 
zachtmoedigheid en liefde (Gods liefde) symboliseerde. 
Terwijl roofvogels als de adelaar en havik juist oorlog, 
geweld, bloedvergieten, macht en dogma’s 
symboliseerden. Erasmus wilde met dit alles zeggen dat 
hij een milde kerk en een vreedzame samenleving 
zonder geweld nastreefde. Dit was geheel volgens de 
leer van de Augustijner kanunniken, gebaseerd op de 
regel van Sint-Augustinus. Deze regel benadrukte 
naastenliefde, gezamenlijk gebed, vasten en zorg voor 
de zieken. Hoewel de Augustijnen veel op de 
Franciscanen leken, was een Augustijner kanunnik altijd 
een priester verbonden aan een abdij, die meer de 
nadruk legden op studie dan de Franciscanen die meer 
de wereld introkken in navolging van Jezus en Franciscus 
van Assisi. Desniettemin heeft Erasmus veel invloed 
gehad. Hij werd zeer gewaardeerd om zijn 
Bijbelvertalingen, anders had kritiek op de katholieke 
kerk hem op de brandstapel kunnen laten eindigen. Het 
waren toen gevaarlijke tijden met kritiek op de Rooms-
katholieke kerk en de reacties van Roomse inquisiteurs. 
‘Heilige Geest / Geest’’ komt van het Hebreeuwse woord 
‘roeǎch’ wat geest, wind en adem betekent. Soms wordt 
er het woord ‘nesjama’ voor gebruikt. Het Griekse 
woord hiervoor is ‘pneuma’ wat ook geest, wind en 
adem betekent. Adem en wind zijn onzichtbaar en 
onstoffelijk. Je ziet ze niet. Wind kan zeer krachtig zijn en 
adem en zuurstof is van levensbelang voor het menselijk 
lichaam en ieder levend organisme.  Zo is dit ook met de 
werking van de Heilige Geest. Zuurstof voor de ziel! De 
gebeurtenis dat de apostelen op wie zich tongen van 
vuur vestigden en in vreemde talen begonnen te 
spreken, was naast de vervulling met de Heilige Geest 

ook de start van de zendingsopdracht, de verspreiding 
van het evangelie wereldwijd. Deze vervulling met de 
Heilige Geest gaf dus: 1) De gave van in vreemde talen 
(tongen) spreken. 2) Tekenen van wonderen. Wonderen 
symboliseren de aanwezigheid van God. 3) Profeteren. 
Petrus vertelde dat de Geest was uitgestort om mensen 
te laten profeteren, dromen te geven en visioenen te 
schenken. De twaalf apostelen waren na de hemelvaart 
van Jezus weer voltallig aanwezig. Na het verraad en de 
dood van Judas van Iskariot was Mattias als nieuwe 
twaalfde apostel gekozen. Mattias was getuige geweest 
van de opstandig van Jezus volgens de Bijbel. Petrus 
moest krachtige woorden gebruiken, want omstanders 
dachten dat de apostelen op de vroege morgen al te 
veel zoete wijn hadden gedronken. Zij begrepen niets 
van wat zij zagen. Handelingen 2: 8-11 ‘Hoe kan het dan 

dat zij ónze taal spreken en nog andere talen ook? Kijk 

eens waar wij overal vandaan komen: uit Parthië, Medië, 

Elam en Mesopotamië, uit Judea, Capadocië, Pontus, 

Asia, Frygië en Pamfylië, uit Egypte en de streek van 

Cyrene in Libië. Er zijn hier Joden en Joodse bekeerlingen 

uit Rome, Kreta en Arabië. Hoe bestaat het dat ieder van 

ons in zijn eigen taal hoort spreken over de geweldige 

dingen die God gedaan heeft!’ (HTB). We zouden kunnen 
zeggen dat de apostelen, getuigen van het Pinkstervuur 
in vuur en vlam stonden. Misschien heeft u zichzelf wel 
eens afgevraagd of u ooit (of vaker) voor iets in vuur en 
vlam heeft gestaan? Dat u enthousiast was over een 
bepaalde gebeurtenis, een behaald succes of een bereikt 
doel wat niet eenvoudig was. Wellicht was er blijdschap 
in wat u misschien een ander deed. In Handelingen 2 
gebeurde dit letterlijk. Tongen van vuur – door de kracht 

van de Heilige Geest - zetten zich op de apostelen, die 
vervolgens enthousiast gingen getuigen in vreemde 
talen, zodat het voor alle omstanders te begrijpen was. 
Daarbij werden velen door de redevoering van Petrus 
diep in hun hart geraakt en kwamen tot geloof. Er 
werden op die dag +/-3000 omstanders en getuigen 
gedoopt. Zij bleven langere tijd bij de apostelen om van 
hen te leren en deelden hun voedsel en huizen met 
elkaar. Sommige christenen verkochten hun huizen en 
gaven het geld aan degenen die het nodig hadden. Vuur 
heeft in de Bijbel ook een symbolische betekenis van 
loutering en zuivering, maar ook dat God dingen die 



  

slecht zijn vernietigd en verteerd door vuur. Het 
Pinkstervuur symboliseert bezieling, geestdrift (in vuur 
en vlam), en aanwezigheid van God. Zoals echt vuur 
metaal zuivert en reinigt, zuivert het vuur van de Heilige 
Geest de harten en gedachten van mensen. 
De roeǎch / nesjama kan onberekenbaar zijn. Zo is het 
windstil of een briesje en kan er later een wervelwind of 
storm opsteken. Aan de voorkant van de Eemsteintoren 
in Zwijndrecht zag ik laatst een bordje staan ‘Fietsers bij 
storm afstappen’. Enorme flatblokken kunnen als een 
stormtrechter werken, met harde rukwinden, waarbij 
fietsers van de weg af worden geblazen. De Heilige 
Geest kan ook in uw leven als een zachtmoedige bries 
door uw gedachten gaan of juist als een wervelwind om 
u voor een belangrijke taak voor te bereiden en u van 
uw ‘gebaande pad’ afblazen!. ‘Heilige onrust’ kan hij zo 

geven. ‘Angststormen’ kan hij bedaren  Hij kan u een 
belangrijke droom geven of zelfs een visioen om u in de 
juiste richting te sturen. Hij kan woorden in uw 
gedachten plaatsen en dit verschillende keren herhalen, 
zodat u zeker weet dat ze van God komen. Volgens 
Lucas die het boek ‘Handelingen der Apostelen’ schreef, 
is de werking van de Heilige Geest, de gaven die worden 
gegeven en de zendingsopdracht nog steeds 
onveranderd en hetzelfde. In gewone taal gezegd de 
gaven zijn nog steeds springlevend voor een ieder van u 
en ook de zendingsopdracht tot aan de wederkomst van 
Christus geldt nog steeds! Dat het Pinkstervuur ook in 
uw leven mag branden! “De Heilige Geest is de kus van 
God” /“Le Saint-Esprit est le baiser de Dieu” Bernardus 
van Clairveaux, Frans abt (1090 -1153) 
Emiel van der Burg

 
 

BIJBELLEESROOSTER 
vrijdag 1 mei Jesaja 45:14-19 zondag 17 mei 1 Petrus 4:12-19 

zaterdag 2 mei Jesaja 45:20-25 maandag 18 mei 1 Petrus 5:1-14 

zondag 3 mei Hebreeën 8:1-6 dinsdag 19 mei Psalm 47 

maandag 4 mei Hebreeën 8:7-13 woensdag 20 mei Hebreeën 11:1-12 

dinsdag 5 mei Hebreeën 9:1-14 donderdag 21 mei Hebreeën 11:13-22 

woensdag 6 mei Hebreeën 9:15-28 vrijdag 22 mei Hebreeën 11:23-40 

donderdag 7 mei Psalm 39 zaterdag 23 mei Hebreeën 12:1-13 

vrijdag 8 mei 1 Petrus 2:11-17 zondag 24 mei Hebreeën 12:14-29 

zaterdag 9 mei 1 Petrus 2:18-25 maandag 25 mei Hebreeën 13:1-16 

zondag 10 mei 1 Petrus 3:1-12 dinsdag 26 mei Hebreeën 13:17-24 

maandag 11 mei 1 Petrus 3:13-22 woensdag 27 mei Exodus 31:18–32:14 

dinsdag 12 mei Hebreeën 10:1-10 donderdag 28 mei Exodus 32:15-24 

woensdag 13 mei Hebreeën 10:11-18 vrijdag 29 mei Exodus 32:25-35 

donderdag 14 mei Hebreeën 10:19-25 zaterdag 30 mei Exodus 33:1-11 

vrijdag 15 mei Hebreeën 10:26-39 zondag 31 mei Exodus 33:12-23 

zaterdag 16 mei 1 Petrus 4:1-11       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als tranen een trap konden bouwen 
en herinneringen een brug 

dan klommen wij 
hoog naar de hemel 

en namen wij je 
gewoon mee terug 

 

Het is zoals het is, 
maar niet zoals het hoort. 

  

De vele telefoontjes, kaarten, bezoekjes en luisterend oor hebben ons goed gedaan na het overlijden van 
Xander. Wij vertrouwen erop dat God ons kracht geeft om dit verlies te verwerken. 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken. 
  

Jan en Tine de Penning 
Jantine Linsen-de Penning en gezin 

 



  

KERKDIENSTEN 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

3 mei 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J.W. Sterrenburg 

Sluipwijk 
 
Collecte: Kerkenwerk 

Maandag 4 mei Dodenherdenking 

19.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Dodenherdenking 

 

10 mei 

9.30 u. 
Anders Dan Anders dienst 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Onkosten ADA diensten 2. Onderhoud kerk 

 

14 mei Hemelvaartsdag 

9.30 u. 
Ds. H. Franzen 

Pijnacker 
 

Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

17 mei 

9.30 u. 
Ds. W. van Herrewijnen 

Zwijndrecht 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. M. Heijningen 

Alblasserdam 
 
 
Collecte: Kerkenwerk 

24 mei Pinksteren 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

31 mei 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collecte 1. ZWO 2. Onderhoud kerk 

 

7 juni 

9.30 u. 
Ds. G.J. van Beek 

Hendrik Ido Ambacht 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Prop. Russcher 

Hendrik Ido Ambacht 
 
 
Collecte: Kerkenwerk 

Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website www.kerkheerjansdam.nl of 

via www.kerkdienstgemist.nl .  Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u 
alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MET HET OOG  OP DE ZONDAG 
3 mei, Dorpskerk  
“The way to faith is de way of faith” – “de weg naar geloof is de weg van 

het geloof”. Het is een uitspraak van de Joodse geleerde Abraham Joshua 
Heschel. Deze zondag horen we Jezus zeggen: ‘Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven’. We staan stil bij deze indrukwekkende woorden, 
bij de Ik-ben-woorden van Jezus in algemene stil; en bij de vraag hoe 
geloof in Jezus Christus voor ons zelf een begaanbare weg kan zijn. 
We lezen Deuteronomium 6: 20 t/m25 en Johannes 14: 1 t/m 14 
Op moment van schrijven is er nog geen organist bekend; als dat zo blijft zullen de liederen m.b.v. youtube gezonden 
worden. 
Het thema luidt ‘Ik ben de weg’ 
 
4 mei samenkomst Dorpskerk voorafgaand aan Dodenherdenking 

van harte welkom in de Dorpskerk van Heerjansdam, bij de jaarlijkse 4 mei – samenkomst op 
maandag 4 mei 19.15 uur. . Het thema voor de samenkomst en herdenking deze avond ‘de 

geschiedenis leren begrijpen’  

 
Aan deze samenkomst werken mee: ds. Sjaak 
Teuwissen, en enkele kinderen uit groep 7/8 van kindcentrum De 
Rank. Dhr René Barnhard bespeelt het orgel. 
 
Vanuit deze Dorpskerk lopen we na afloop mee in de stoet richting 
het monument aan de Manning om daar deel te nemen aan de 
ceremonie en de twee minuten stilte om 20 uur. 
 
 

 

Anders dan Anders, zondag 10 mei, 09.30 uur, Dorpskerk 
Spreker Arie de Rover 

Thema:  God, daar ben ik weer 
Soms zijn we zo met onszelf  bezig of druk met andere dingen dat we 
gewoon geen tijd maken om de Bijbel te lezen of  te bidden.  
 
U/jij bepaalt gedeeltelijk hoe de liturgie 
er uit gaan zien. 
U/jij wordt in de gelegenheid gesteld een 
verzoeknummer op te geven. 

 
Organist is Johan Mourits. 
Hij zal zeker wat prachtige improvisaties laten horen. Als hij de verzoeknummers 
in zijn repertoire heeft zal hij de samenzang uitbundig begeleiden. 
Laten we vooral genieten met elkaar en De Heer groot maken. 
 
Van harte welkom in deze Anders dan Andersdienst 
Marja en Liesbeth 

Dank u wel 
Graag wil ik alle gemeenteleden hartelijk bedanken voor alle bezoeken, kaarten en telefoontjes na mijn 
nekoperatie. 
Ik het heb zeer gewaardeerd. 
  
Leo Boer 
Perenhof 1 - Heerjansdam 



  

Pinksteren 24 mei, Dorpskerk   

“In Handelingen 2 komt Pinksteren als een vulkaan tot uitbarsting na 
eeuwen van onderaardse verborgen voorbereiding; via de schepping tot 
en met de uitstorting van de Heilige Geest” – dit schrijft Hans Fortuin in 
het magazine ‘De eerste dag’ bij Pinksteren.  
Tijdens de dienst met Pinksteren gaan we enkele markeringspunten in 
deze Bijbelse geschiedenis langs: we staan onder meer stil bij Joel 3: 1 
t/m 5, Ezechiël  11: 17 t/m 20 om uit te komen bij Handelingen 2: 1 t/m 
24. We beklimmen ook de vulkanen van Gods Heilige Geest in onze 
menselijke geschiedenis sinds Jezus Christus tot hier en nu; want het 

vuur van Gods Geest is nog altijd niet gedoofd en zal blijven oplaaien: één vonkje is altijd weer genoeg. En we zingen 
aanstekelijke, gloedvolle liederen met elkaar. 
Jacco Steen bespeelt het orgel en de piano; onze muziek- en zanggroep Heerjansklank werkt mee; en  verder is er 
rondom deze Pinksterdienst medewerking van de werkgroep Verbinding. Het thema luidt ‘als een vulkaan die tot 
uitbarsting komt’ 
 
Vanuit de Werkgroep ‘Verbinding’  
(Pinksteren op het kerkplein) 

Direct na afloop van de dienst op Pinkster-ochtend 24 mei kunnen 
kinderen en volwassenen vrijblijvend deelnemen aan diverse werkvormen 
en spelen. Wilt u of wil jij samen met ons bijdragen aan iets lekkers bij de 
koffie? Superfijn! Extra leuk, én passend is het om dat op ‘vurige wijze’ te 
doen: bijvoorbeeld lavacakes, iets in de vorm van vlammen, met een rode, 
gele of oranje kleur, of vurig (pittig) van smaak 
 
Zo ongeveer rond 12 uur is er een lekkere lunch – verzorgd door de 
werkgroep Verbinding - met ook hier verwijzingen naar het thema. 
Tegen 13 uur ronden we af.  
 
Iedereen is van harte welkom, jong en oud, betrokken bij onze gemeente 
of te gast. Het helpt ons met voorbereiding en inkoop als we ongeveer weten op hoeveel mensen we mogen 
rekenen, dus meld je uiterlijk 21 mei aan bij Marjan van den Akker van de werkgroep Verbinding: 

- aanmelden@kerkheerjansdam.nl  
- Tel nr 06 – 12 63 89 65 (bij voorkeur via whatsapp) 

 

 

31 mei, Dorpskerk  
“we gaan niet sluw te werk, vervalsen het woord van God niet, maar 

maken de waarheid openlijk bekend” Dit schrijft Paulus in hoofdstuk 4 
van zijn tweede Korintiërsbrief; als het gaat om het vervolgd worden 
als christen. Sinds het ontstaan van de christelijke kerk,  op Pinksteren, 

is de kerk een vervolgde kerk. Alle 
eeuwen door, steeds weer en 
voortdurend, tot op de dag van 
vandaag. Zondag 31 mei staan we 
hierbij stil. We lezen het zogeheten 
zendingsbevel uit Mattheus 28: 16 – 20 
en onderzoeken de spanning die 
navolging daarvan oproept, zoals blijkt uit 2 Korintiërs 4: 1 t/m 18; en uit materiaal dat 
Open Doors ons aanreikt. Het thema luidt ‘de waarheid openlijk…’ 
Het orgel wordt bespeeld door Yasin Mograby.  

 
[ P.S. Preek opvragen u kunt bij mij een gehouden preek opvragen: op papier, of te versturen via email. Enkele 
gemeenteleden ontvangen al geregeld preken. U treft in de preek ook de betreffende Bijbellezingen aan; en verder 
voetnoten, met bijvoorbeeld bronvermeldingen of achtergrondinformatie. Vraag er gerust om na de dienst of via 
sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl of 06 – 20 50 30 99 ]  



  

VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
Eén vonk is al genoeg 
Eén vonk is al genoeg  

om een vuur te doen ontbranden 

en spoedig laait het op  

en warmt je hart en handen. 

Zo ook als je de liefde  

van God ervaren hebt: 

Hij warmt je hart, je straalt van vreugd’ 

vertel het iedereen!   

         In ’t voorjaar schenkt de zon 

         met warme kracht nieuw leven 

         En alles spruit weer uit  

         wat lang was doods gebleven. 

         Zo ook als je de liefde  

         van God ervaren hebt 

         Het warmt je hart je straalt het uit 

         Het is voor iedereen   De mensen weten niet 

                 dat God hen werk’lijk liefheeft 

                 en dat Hij, als je ’t vraagt  

               Zijn liefde in je hart geeft. 

                 Wij willen dat de wereld  

                dit grote nieuws verneemt: 

God geeft om jou, Hij houdt van jou, 

Hij is voor iedereen 

 

Lied ‘één vonk is al genoeg’: oorspronkelijk ‘it only takes a spark to get a fire going’, tekst en muziek K. Kaiser. 
Nederlandse vertaling J.C. Cornelder. Evangelische liedbundel nr 384; Youth for Christ bundel nr 93. 
 
Als een vulkaan 

“In Handelingen 2 komt Pinksteren als een vulkaan tot uitbarsting na eeuwen van onderaardse verborgen 

voorbereiding; via de schepping tot en met de uitstorting van de Heilige Geest” – dit schrijft Hans Fortuin in het 
magazine ‘De eerste dag’ bij Pinksteren.  

Eén van de vragen die ik me vanaf mijn tienertijd wel stelde, was: hoe kan in het 
Nieuwe Testament pas de Heilige Geest worden ‘uitgestort’; als deze Geest al op 
allerlei momenten eerder in de  Bijbel verschijnt? Het begint al direct na de 
schepping van hemel en aarde Gods Geest over de wateren zweeft (Genesis 1: 2). De 
profeet Joel geeft woorden van God door als hij zegt ‘Ik zal mijn geest uitgieten over 
al wat leeft..’ (Joel 3: 1).  Het bekende verhaal uit Ezechiël 37 over het  ‘dal vol 
doodsbeenderen’ die tot leven komen als Gods wind (adem, Geest) er overheen 
waait: het leest als een Pinksterverhaal. In het Johannesevangelie blaast Jezus op de 

avond van de dag van zijn opstanding over zijn leerlingen heen en zegt ‘ontvang de heilige geest’ – we noemen het 
wel ‘klein Pinksteren’. Hoe zit dat? 
Het beeld van een vulkaan past om iets van Gods Heilige Geest te begrijpen. Wij zien een vulkaan pas als deze tot 
een spectaculaire uitbarsting komt. Maar ook daarvoor was hij al aanwezig. En kondigt soms vooraf een komende 
uitbarsting aan. En jaren, soms eeuwen eerder kwam dezelfde vulkaan al tot uitbarsting. Het lava dat bij de 
uitbarsting vrijkomt beperkt zich niet tot die ene vulkaan: ook in de omgeving of soms veel verder weg komt er 
brandend lava aan de oppervlakte die terug te voeren is tot het zelfde vulkanische proces. Zo kennen we 
bijvoorbeeld de Mid-Atlantische rug, waar vulkanische eilanden zich soms tienduizenden kilometers bij elkaar 
vandaan vinden; met als bekendste eilanden: IJsland in het Noorden van Europa, de Azoren ten hoogte van Spanje 
en Portugal, en St Helena ten hoogte van Angola. Sommige eilanden zijn nog altijd actief vulkanisch, andere zijn wel 
zo ontstaan, maar de vulkanen zijn in ruste. Zo is het ook met Gods Geest: vanaf het begin is deze als een soms 
onzichtbare gloed, als een vonk aanwezig. Verweven met Gods schepping, met het leven op aarde. En soms gebeurt 
er iets waardoor die vonk ontsteekt, de gloed zichtbaar en voelbaar wordt en de Geest wordt uitgestort als een 
vulkaanuitbarsting.  



  

Pinksteren 
Een heel bijzondere uitbarsting op dat ‘Wekenfeest’ in Handelingen 2, die we 
vanaf dan ‘Pinksterfeest’ gaan noemen: Gods Geest wordt uitgestort over de 12 
apostelen, en steekt via hen die dag uiteindelijk 3000 mensen aan, die zich laten 
dopen. Maar we zien Gods Geest dus ook bij de schepping van hemel en aarde; 
we zien Gods Geest als er sprake is van bijzonder leiderschap en wijsheid, zoals bij 
Jozua, bij de Richteren en de bouwers van de tabernakel. We zien Gods Geest bij 
de koningen Saul en David als ze gezalfd worden; en Gods profeten worden 

toegerust met Gods Geest om Zijn Woord te kunnen spreken. En zo mogen we ook 2000 jaar voorbij de uitstorting 
van de Heilige Geest in Handelingen 2 soms Gods Heilige Geest zien, ervaren en voelen; en in de gaven die we 
ontvangen met ons meedragen. 
 

Geloofsverdieping 

We vormen als KerkHeerjansdam een christelijke geloofsgemeenschap. Wat geloven 
christenen eigenlijk; wat juist niet? Wat geloof ik zelf; waar heb ik juist grote vragen bij? 
Sommige mensen zijn nieuw in het geloof en de kerk, anderen draaien al lang mee. 
Maar vaak komen vergelijkbare vragen en ‘ja-maars’ bovendrijven. 
 
Op Paaszondag 5 april verwelkomden we drie nieuwe belijdende leden in onze 
geloofsgemeenschap, van wie twee zich lieten dopen. Misschien daagt dit jou uit om 
ook zo’n stap te zetten; om nu zelf aan de slag te gaan met je verlangens, vragen en twijfels rondom geloven; of je 
geloof te verdiepen. Roept het bovenstaande iets in je wakker, en wil je aan de slag gaan met je geloof: neem dan 
contact op. Of je nu een jongere bent, of een volwassen; of je nu geloofsbelijdenis of doop verlangt of dat nog niet 
weet: samen zoeken we een begaanbare weg. Hiernaast overwegen we om in het volgende seizoen een Omega-
cursus voor ouderen te beginnen. Zie https://www.omegavoorouderen.nl Heb je belangstelling?  
Neem contact op met ds. Sjaak Teuwissen: 06-20 50 30 99 / sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl.  
Voor Omega voor ouderen met dhr. Mari Hijkoop Tel. 06-12 72 35 07 of mail: kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl 
 
Kerkasiel Kampen  

Op woensdagmiddag  29 april om 16.20 uur hebben ‘kinderen van de zondag’ meer dan 500 
seconden de klok van de Dorpskerk geluid voor kinderen.  
We deden met naar schatting enkele honderden andere plekken mee met dit initiatief vanuit 
Kerkasiel Kampen – waar al ruim 500 dagen kerkasiel wordt verleend aan de Oezbeekse familie 
Babayants, en een non-stop-kerkdienst gaande is. Behalve de kinderen uit dit gezin lopen zo’n 
420 in Nederland gewortelde kinderen uit vluchtelingengezinnen het risico te worden uitgezet 
naar aantoonbaar onveilige landen van herkomst. Meer Info: https://kerkasielkampen.nl    
 

Op vrijdagavond 10 juli van 20 – 24 u willen  we met een delegatie vanuit 
KerkHeerjansdam een blok binnen de doorlopende kerkdienst in Kampen verzorgen. Ds. 
Sjaak is dan voorganger van dienst. We hopen dat vooral tieners en jongeren met ons 
mee willen gaan; en zoeken t.z.t. ook chauffeurs.  Meer info volgt.  Opgeven? Via Tamar 
de Vries-den Otter  06- 55910340 

 

Ontvangen 

Op 24 maart ontving ik t.b.v. de kerk: € 50,= . Op 9 april ontving ik t.b.v. de kerk: € 50,= 
Hartelijk dank aan de gevers 
 
Afwezig 

In het Hemelvaartsweekend van donderdag 14 t/m zondag 17 mei ben ik afwezig; ik hoop dan met een aantal 
gezinsleden naar de CWN-conventie in de Betteld (Zelhem) te gaan. 
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 

Ds. Sjaak Teuwissen    
De Manning 2    Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
2995 AH Heerjansdam   Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Tel. 06 – 20 50 30 99   Instagram: sintersjaak 



  

In Memoriam  

 

 Miep VerkammanMiep VerkammanMiep VerkammanMiep Verkamman    
        
          (3 januari 1928  -  28 maart 2026 ) 
 

“De HEER is mijn herder, 

het ontbreekt mij aan niets. 

Hij laat mij rusten in groene weiden 

en voert mij naar vredig water.” 
 
 
Miep werd geboren in Rotterdam als een van de zestien kinderen.  
Haar jeugd stond in het teken van soberheid en veerkracht.  
De oorlogsjaren, de bombardementen en het dagelijkse leven in een groot gezin leerden haar improviseren en te 
genieten van de kleine dingen: samen buiten spelen, eenvoudige feestdagen, een kerstsinaasappel. Haar familie was 
voor haar altijd het allerbelangrijkste, en trouw aan hen was een vanzelfsprekende eigenschap. Met grote toewijding 
heeft Miep haar vader en moeder verzorgd.  
De woorden “De HEER is mijn herder” kregen voor Miep een bijzondere betekenis, mede door haar ervaringen 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, waarin bescherming en vertrouwen geen vanzelfsprekendheden waren. 
Miep werd 98 jaar oud en bleef voor haar familie altijd “tante Miep”: de oudere zus, ongehuwd, wonend bij haar 
ouders, en jarenlang een vaste steun in het gezin.  
Naast een fulltime baan zorgde zij met grote toewijding voor haar vader en moeder, iets wat niet altijd gemakkelijk 
was, maar voor haar vanzelf sprak. 
Zij werkte vele jaren op de inkoopafdeling van een groothandel in farmaceutische producten.  
Zij had plezier in haar werk en bleef haar werkgever trouw tot aan haar pensioen, ook toen latere reorganisaties het 
werk zwaarder maakten. In haar pauzes wandelde zij graag door het centrum van Rotterdam en elke week bezocht 
zij trouw de kapper — momenten waarop zij zichtbaar genoot van het leven. 
 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Miep vanuit kerkelijke kring ondergebracht bij de familie Fokkens in Arnhem, 
met wie zij haar leven lang warm contact heeft gehouden. Juist daar maakte zij de Slag om Arnhem mee en moest zij 
samen met het gezin op de vlucht — een ervaring die diepe sporen naliet. 
Miep had een uitgesproken karakter. Zij was eigenwijs, ging haar eigen weg en kon zich fel maken over onrecht.  
Met plezier vertelde zij later het verhaal over de fietstocht kort na de oorlog, waarbij zij in Limburg werd 
aangehouden omdat zij een broekrok droeg — praktisch en vooruitstrevend, maar destijds niet overal geaccepteerd. 
Later genoot zij van wintersportvakanties en maakte zij een bijzondere reis naar Zuid-Afrika met de familie Fokkens. 
Na het overlijden van haar vader en moeder en haar zus Leijnie ging zij wonen bij haar zwager Hans in Heerjansdam. 
Voor de kleinkinderen van Hans was zij vanzelfsprekend “oma Miep”. 
Na het overlijden van Hans verhuisde Miep naar een appartement in Barendrecht.  
Zij wandelde graag naar de Middenbaan en naar de Boons supermarkt — vaste momenten die haar structuur en 
vreugde gaven.  
In de laatste fase van haar leven werd zij met liefde en aandacht omringd in verpleeghuis Borgstede te Barendrecht. 
De plechtigheid voorafgaand aan de crematie heeft plaatsgevonden op zaterdag 4 april jl. in de aula van 
crematorium Aan de Vaan, Maeterlinckweg 101 te Rotterdam. 
In dankbaarheid voor haar leven en in vertrouwen op Gods beloften bewaren wij haar in onze harten. 
 
Kerkelijk werker, 
Dhr. Mari Hijkoop 
 

 

 

 

 



  

SENIORENVERJAARDAGEN 
Verjaardagen in mei: 

                                                                                                                                             
Verjaardagen eerste week juni:   

                                                                                                                                 
Huwelijksjubilea in mei:                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                             
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 

U geeft zelf aan of u wel of niet vermeld wilt worden.  
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
*De 1ste kwartaal-seniorenverjaardag 2026 heeft inmiddels alweer plaats gevonden op 1 april jl. 
We waren dit keer weer met een grote, gezellige groep bij elkaar. We genoten van zelf gemaakte ‘zonnige’ cupcakes, 
hebben gekletst, gekeken naar ‘oude historie van Heerjansdam’, gezongen onder begeleiding van gitaarspel en als 
afsluiting nog een traktatie in de vorm van ‘bruin fruit’. 
 

 
 
Het was wederom 
weer een geslaagd 
feestje!  
 
 
 
En ….  de gasten kregen als extra nog een bosje ‘voorjaar’  (zie foto narcissen) mee naar huis.   
*De 2de senioren-kwartaalverjaardag vindt plaats op woensdagmiddag 1 juli a.s. Noteer het vast in uw agenda! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8C, 2995 XC Heerjansdam   
Tel: 06-11249600 Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 maart 2026 tot en met 20 april 2026: 
 
Ingeschreven: 
. 
 
Overleden: 
 
Verhuizing:  
 
Vertrokken:  
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Kort verslag kerkenraadsvergadering van 19 maart 2026  

Als waarnemend voorzitter heet Bas iedereen welkom. Hij leest een stukje voor uit Psalm 84.  
De notulen van 29 januari 2026 worden zonder wijziging vastgesteld.  
Notulist in deze vergadering is Liesbeth Schop i.v.m. afwezigheid van Leen.  
Het ingekomen stuk is een bericht van Stichting Dorpskerk Heerjansdam wegens een bestuurswijziging (ter info).  
 
De rapportages: Het beleidsplan versie januari 2026 staat op de eerstvolgende thema-vergadering op onze agenda.  
De school De Rank gaat m.i.v. het volgend schoolseizoen sluiten. Ongeveer 75 leerlingen zijn ingeschreven op de 
Julianaschool. Gesprekken over de mogelijkheden rondom identiteit en onderwijs zijn gaande.  
Sponsoring theatervoorstelling “Lieve Hemel” met Joris Linssen gaat niet door. Het contact loopt stroef.  
Er zijn nu 47 VOG’s aangevraagd; 30 verkregen, 0 afgewezen, rest loopt nog.  
Indeling achterzaal van de kerk krijgt steeds meer vorm.  
Langdurig uitval van één van onze organisten is lastig, omdat vervangers bijna niet te vinden zijn.  
Pastoraat: De paaslunch voor senioren is op 31 maart. Op 1 april is er weer een senioren-verjaardagviering. In de 
Paasdienst zijn er 3 mensen die belijdenis doen en 2 worden er ook gedoopt. Fantastisch bericht.  
Diaconie: Er is van 2025 nog een potje met geld voor het verlagen van de energierekening over. Dit wordt nu weer 
actueel. Paaspakketten worden weer uitgedeeld en het buurtkastje wordt regelmatig aangevuld.  
Kerkrentmeesters: Als de vergunning voor de verbouwing binnen is (misschien binnenkort), dan moet binnen 6 
maanden met de bouw begonnen worden. Binnenkort een rechtszitting over de Boomgaardkerk.  
Jeugd: Palmpaasstokken maken met Kids of Joy. Er wordt een uitje naar de EO-jongeren dag georganiseerd.  
Rondvraag: Vraag uit de Jeugdkerkenraad over vluchtroutes. Er komen A4-tjes met info.  
 
Sjaak eindigt de vergadering met gebed. De volgende kerkenraadsvergaderingen zijn op donderdag 19 mei 2026 
(thema beleidsplan) en op donderdag 6 juni 2026 (gewoon).  
 
Leen Kruithof (scriba) 



  

De allerlaatste reünie van De Rank 
Na jaren vol herinneringen, vriendschappen en verhalen komt er een einde aan een bijzonder hoofdstuk.  
De deuren van De Rank sluiten… maar niet zonder nog één keer samen terug te kijken. 
Heb jij hier gespeeld, geleerd, gelachen of gewerkt? 
Dan mag je deze avond niet missen. 
Kom herinneringen ophalen, oude gezichten terugzien en samen stilstaan bij alles wat De Rank zo bijzonder maakte. 
 


������ Vrijdag 19 juni 2026 


�	
��
� 19.00 – 21.00 uur 
 
Voor (oud-)leerlingen, leerkrachten en iedereen met een warm hart voor De Rank. 
Geen afscheid… maar een laatste hoofdstuk dat we samen schrijven. 
 
Graag aanmelden voor 11 mei a.s. via de QR code of op: https://forms.office.com/r/2edUyurn0E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

‘Licht op Groen’ 

 
Milieuvriendelijk op vakantie 

Maandelijks levert de werkgroep Licht op Groen wat suggesties aan de lezers hoe ze 

meer rekening kunnen houden met natuur en milieu. Deze maand wat aandacht voor 

de manier waarop je met het plannen van vakanties daarmee rekening kunt houden. 

 

De praktijk 
Maar eerst dit: hebt u, hebben jullie iets gehad aan de tips in vorige nummers? We zouden graag vernemen of er 
daadwerkelijk adviezen zijn overgenomen. Welke was (waren) dat? Is het een blijvertje of bleek het tegen te vallen 
en ben je ermee gestopt? Welke tip zou je willen doorgeven aan meelezers van Samengaan? Heb je ideeën die de 
tips die hierna volgen aanvullen? Of heb je suggesties waarover de werkgroep mee aan de slag zou moeten? Aardig 
wat vragen. Voor de werkgroep fijn om te weten dat er iets wordt gedaan met onze informatie. 
Stuur bijdragen naar het mailadres dat aan het einde van dit artikeltje staat. In de brievenbus doen mag ook. De 
werkgroep zal zich buigen over de vragen en opmerkingen. We zijn benieuwd. 
 

Rekening houden met de aarde bij het plannen van vakanties 

Je kunt op een milieuvriendelijke manier op vakantie gaan door bewuste keuzes te maken in vervoer, verblijf en je 
gedrag op de bestemming. De grootste milieuwinst wordt vaak behaald door niet te vliegen en dichter bij huis te 
blijven.  
 
Hier volgen de belangrijkste manieren om je reis duurzamer te maken. 
1. Duurzaam Vervoer 

Het vervoer is vaak de grootste bron van CO2-uitstoot tijdens een vakantie.  

• Kies de trein of bus: Reizen per spoor of bus is aanzienlijk minder belastend dan vliegen of de auto. 

• Dicht bij huis: Hoe minder kilometers je aflegt, hoe lager je voetafdruk. Wandelen of fietsen in eigen land is 
de meest milieuvriendelijke optie. 

• Vliegen minimaliseren: Als je toch vliegt, kies dan voor een directe vlucht om extra uitstoot door tussenstops 
te vermijden en overweeg je uitstoot te compenseren. 

• Elektrisch rijden: Ga je met de auto, gebruik dan bij voorkeur een elektrische variant en rijd bewust 
(bijvoorbeeld 100 km/u) om brandstof te besparen.  

2. Bewust Verblijf 

• Kamperen: Dit wordt beschouwd als de meest milieuvriendelijke manier van overnachten. 

• Duurzame keurmerken: Zoek naar accommodaties met een keurmerk zoals de Green Key, die eisen stelt aan 
energie- en waterverbruik. 

• Kleinschalig en lokaal: Kies voor lokale hostels of bed & breakfasts in plaats van grote internationale 
hotelketens om de lokale economie direct te steunen. Natuurvriendenhuizen (van de Nivon) en VOF = 
Vrienden op de Fiets  waar je tijdens trektochten steeds één nacht voordelig kunt verblijven bij particulieren. 
Als je lid wordt van de NIVON kun je goedkoper gebruik maken van de overnachtingsmogelijkheden. Bij 
Vrienden op de Fiets moet je lid worden.  

3. Gedrag op de Bestemming 

• Eet lokaal en plantaardig: Probeer seizoensgebonden en lokale producten te eten en beperk de consumptie 
van vlees om de klimaatimpact van je voedsel te verkleinen. 

• Vermijd wegwerpplastic: Neem een eigen hervulbare waterfles (eventueel met filter) en herbruikbare tassen 
mee. 

• Respecteer de natuur: Blijf op de paden, laat wilde dieren met rust en vermijd attracties met dieren, zoals 
olifantenritten. 

• Langzaam reizen: Blijf langer op één plek in plaats van veel korte verplaatsingen te maken. Dit zorgt voor 
minder uitstoot en een diepere beleving van de omgeving. 

 
Namens de werkgroep Licht op Groen 
Jan Visser 
jan.a.visser@xs4all.nl 
De Hupse 6 



  

DIACONIE 
Verantwoording giften tbv diaconie maart/april 2026 

Bloemendienst: 

22-03-26  Ontvangen via mevrouw Ingrid de Jong      € 15,- 
22-03-26  Ontvangen via mevrouw Astrid Verstegen  € 10,- 
28-03-26  Ontvangen via mevrouw Lenie Kruithof              € 10,- 
30-03-26  Ontvangen via mevrouw Ineke Kruisinga           € 10,- 
30-03-26  Ontvangen via mevrouw Marjan vd Akker          € 20,- 
02-04-26  Ontvangen via mevrouw Mariska Oosterwijk    €   6,- 
13-04-26  Ontvangen via mevrouw Corrie Donker     € 50,- 
16-04-26 Ontvangen via mevrouw Marijke Huizer              € 50,- 
    
Alle gevers hartelijk bedankt. 
Namens de diaconie, 
Jan de Jong 
 
 

KERKRENTMEESTERS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte opbrengst februari 2026

1-feb Diaconie 144,76€          

Kerk 136,49€          

Jeugd 105,83€          Collecte opbrengst maart 2026

8-feb Diaconie 208,68€          1-mrt Diaconie H.A. 619,75€          

Kerk 178,94€          Kerk 198,44€          

15-feb Diaconie 217,92€          8-mrt Diaconie 231,20€          

Kerk 214,36€          Kerk 193,12€          

22-feb Diaconie 221,04€          Jeugd 136,85€          

Onderhoud 197,31€          11-mrt Diaconie 270,66€          

februari ZWO 7,60€               Onderhoud 149,20€          

Bloemen 21,00€            15-mrt Diaconie 201,77€          

Onderhoud 32,00€            Kerk 181,76€          

Koffiepot 41,55€            22-mrt Kerk/ADA 276,50€          

Kerk 175,11€          

29-mrt Diaconie 224,03€          

Giften februari Kerk  Via ds. Teuwissen 50,00€      Onderhoud 206,79€          

Giften maart Kerk  Via ds. Teuwissen 50,00€      maart Thuisfront 32,90€            

 Via M. Hijkoop     20,00€      Bloemen 12,00€            

Opbrengst oud  papier februari9,64 ton 319,88€    Koffiepot 57,55€            

Onderhoud 42,29€            

Alle gevers hartelijk dank

J. Schop, penningmeester

Bezorging Samengaan  

De bezorging van Samengaan word gedaan door een groot aantal vrijwilligers die aan het begin van de maand 
(behalve augustus) in een paar straten het blad in de brievenbussen van onze kerkleden doen.  
Helaas zijn 2 bezorgers van ons blad genoodzaakt om hiermee te stoppen.  
We bedanken dhr. M. de Jong en mw. J. Gielen voor hun inzet en we vragen wie van u nu één van hun wijken 
wil overnemen. Het zijn de straten Warande/Hoge Nes (12 stuks) en Joh. Postlaan (15 stuks).  
Laat het ondergetekende weten.  
Leen Kruithof – tel. O6 51 95 89 07 



  

Oud papier 

Veel dingen in het leven zijn routinematig. Opstaan, naar de badkamer, ontbijt, naar werk of school. Allemaal 
volgens vaste patronen. 
Best lastig als daar opeens verandering in komt. Want, er komt een verandering aan voor de dorpskern, niet 
dramatisch maar toch iets om rekening mee te houden, ook voor onze oudpapierophalers. 
De eerstvolgende ophaaldienst voor het oud papier is op een vrijdagavond. Dat betekent de bak voor 17.00 uur aan 
de straat want de auto van HVC gaat al vroeg rijden. Verder wijzigt er niets, gewoon dezelfde routine. Bak met de 
handgreep naar de straatkant en zoveel mogelijk bij elkaar voor het gemak. 
O, ja toch nog een kleine/grote wijziging. Maak a.u.b groot karton klein. De invoergaten van de auto zijn iets groter 
dan de kliko’s. Daar passen geen grote kartonnen dozen en verpakkingen doorheen. Heeft u iets gekocht bij bijv. die 
‘grote zelf in elkaar te zetten kasten en ander meubilair-winkel’? Maak dan de verpakking zo dat het in de kliko zou 
passen. Heeft u een nieuwe wasmachine of vaatwasser gekocht. Haal dan het piepschuim eruit want dat hoort niet 
bij het oud papier. De ophalers van uw oud papier zijn u zeer dankbaar en dan blijft er ook geen verpakking achter 
op straat. 
 
Richtlijn van HVC:  
Zet uw bak voor de vrijdag-lediging voor 17.00 uur aan de straat en voor de zaterdag-lediging voor 7.30 uur. 
Soms wijzigt de rijroute waardoor erg vroeg geleegd wordt.  
De volgende datum oud papier staan ingepland: 
 
vrijdagavond 15 mei 2026   zaterdag 20 juni 2026 

Jan de Jong     Maria Dramountanis 
Martin Dorsman    Gert Jan Bloem 
Anja Rijsdijk     Kees de Ouden 
Leon Broekhuizen    Arthur van Oorschot 
 
Chris Grootendorst 
oudpapier@kerkheerjansdam.nl 

 

 

 

                                                                                                        Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagt…..  

Zo begint de toespraak van de burgemeester vaak op 
de dag van de lintjesregen. 
Voor de uitverkorenen een dag om niet meer te 
vergeten. Onwennig omdat opeens meegesleept 
onder allerlei voorwendselen naar een zaal vol met 
onbekende mensen. Opvallend maar meestal chique 
gekleed. De partner staat er zenuwachtig bij. Heeft 
maanden alles in het grootste geheim moeten 
voorbereiden en stil houden in de hoop dat ook de 
andere betrokken ook het zwijgen ertoe hebben 
gedaan. 
En dan op 24 april 2026 opeens klinkt uit de mond 
van de burgemeester van Ridderkerk: 
“Ik verzoek naar voren te komen de heer Leo Kievit. 
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagt u te 
benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Ik 
mag u daarom de versierselen behorende bij deze 
onderscheiding uitreiken” 
Leo heeft deze onderscheiding gekregen o.a. voor zijn 
jarenlange trouwe dienst als organist in meerdere 
kerken waaronder die van onze eigen gemeente 
Heerjansdam/Kijfhoek. 
 
Van harte gefeliciteerd 



  

JEUGDRUBRIEK 
Palmpasen 

Zaterdag 28 maart had de kindernevendienst samen met Kids of Joy weer een activiteit georganiseerd voor alle 
kinderen in de basisschool leeftijd. Er zijn mooie Palmpasen stokken gemaakt door alle kinderen. En dat mochten alle 
kinderen op zondag 29 maart in de dienst laten zien. In een optocht door de kerk met alle mooie creaties en na een 
uitleg van de symboliek van de versieringen werd er natuurlijk ook lekker wat gesnoept van de versiersels.  
 
Paasproject KND 

Inmiddels ligt de 40-dagentijd en Pasen alweer even achter ons, maar het is goed om nog even terug te kijken op 
deze mooie periode waarin we als gemeente samen met de KND de Weg van Hoop hebben ‘gelopen’. Ontzettend 
fijn en waardevol dat er vanuit de KND steeds weer gekeken wordt naar manieren om heel de gemeente te 
betrekken bij het kindermoment.  
En geweldig om te zien hoeveel kinderen steeds weer aanschuiven bij de KND. Een voorrecht als gemeente om 
steeds zoveel kinderen voor in de kerk te zien zitten.  
 
Gezocht: clubleiding 

Eerder hebben we al eens een oproepje gedaan in Samengaan, we zijn hard op zoek naar nieuwe clubleiding. Een 
aantal van de huidige clubleiding doet dit al jaren en heeft besloten te stoppen. Dat is logisch en ook goed! We zijn 
enorm blij met al het werk dat zij vol energie, met veel enthousiasme én geduld de afgelopen jaren onvermoeibaar 
hebben gedaan.  
Eerder noemden we al dat juist door de sluiting van de Rank vanaf het nieuwe schooljaar, de clubs zo ontzettend 
belangrijk zijn voor het laagdrempelig overbrengen van het geloof op de kinderen van de basisschool. We hebben 
u/jou dus keihard nodig om deze activiteiten voort te kunnen zetten.  
Wilt u zich/wil jij je inzetten voor de club? Laat het dan vooral weten aan de huidige coördinator Gertjan Bloem (06-
24540906) of jeugdouderling Irene de Jong (06-51743669). Ook als u nog vragen of twijfels hebt, bespreek dit vooral.  
 

Doop/belijdenis 3 tieners 

En niet alleen de jonge kinderen zijn goed vertegenwoordigd 
in onze gemeente. We hebben ook een groepje zeer trouwe 
tieners die aanwezig zijn tijdens de diensten. En wat hebben 
we met elkaar genoten van de dienst op 5 april, waarin 3 van 
deze tieners belijdenis van hun geloof deden en 2 van hen 
ook gedoopt werden. Wat gaat 
er een kracht vanuit als we 3 
jonge meiden vol vertrouwen JA 
horen zeggen tegen God! Het 
was geweldig om te zien hoe vol 
de kerk was op deze paasmorgen 
en we met elkaar getuige 
mochten zijn van dit bijzondere 
moment in de levens van deze 
meiden.  

Laten we als gemeente om deze meiden heen blijven staan, ook in ons gebed.  
 
Funavond in de sporthal 

Vrijdagavond 20 maart was er weer een superleuke funavond voor de jeugd. We hadden Sporthal Den Dam 
afgehuurd voor een avondje vol sport en plezier hebben met elkaar.  
Dit keer waren ook de jongeren uit groep 8 uitgenodigd voor deze activiteit. Dat was erg leuk!  
Met een groep van zo’n 12 jongeren was het een gezellige en sportieve avond!  
 
Vooruit kijken: weekendje weg 12+jeugd incl. EO jongerendag 

Inmiddels is het alweer bijna mei als ik dit schrijf en kijken we vooruit naar volgende maand. In het weekend van 5 
juni hoopt onze 12+ jeugd een weekendje weg te gaan met elkaar waarbij ze op zaterdag met een grote groep de EO 
Jongerendag zullen bezoeken. Vorig jaar was het nachtje weg op de camping in Barendrecht zo’n groot succes dat ze 
dit jaar 2 nachtjes met elkaar weg hopen te gaan. :)  



  

KINDERLIED VAN DE MAAND  
 

 

U bent trouw aan Uw woord. 

“Trouw aan Uw woord” is een kinderlied van SuperKids Worship. Pasen is net 
achter de rug en nu mogen wij uit gaan kijken naar Pinksteren. God is trouw, hij 
doet wat hij belooft.  
Hij deed dat toen, doet dat nu én zal dat altijd blijven doen.  
Wat een voorrecht dat wij met dat vertrouwen mogen leven en hierover 
kunnen zingen (en dansen).   
Marieke Roobol en Sjaak Teuwissen  
 
 

 
‘Trouw aan Uw woord’ 

www.youtube.com/watch?v=o2HEG1wbDsY&list=RDo2HEG1wbDsY&index=1 

www.youtube.com/watch?v=XHl5C4ps7SQ&list=RDXHl5C4ps7SQ&start_radio=1 (dansvideo) 

 

 
Vader in de hemel 
ik bid in Jezus’ naam 
ik denk aan Uw beloftes 
en wat U heeft gedaan. 
 
Vader in de hemel 
ik dank U voor Uw geest 
die herinnert mij aan Uw woord  
als ik het soms vergeet. 
 
U geneest 
U bevrijdt 
angst verdwijnt 
de dood die wijkt 
In Jezus’ naam. 
 
U bent trouw aan Uw woord 
U doet wat U belooft 
U deed dat toen 
U doet dat nu 
én zal dat blijven doen! 
 
U bent dezelfde nu als toen  
en ik weet dat u wonderen kunt doen. 
U bent trouw en Uw plan is goed 
en uw woord laat zien hoe het moet. 
Dus ik richt mijn vertrouwen alleen op U 
het gaat gebeuren al zie ik het niet nu. 
U heeft alles in de hand 
dat gaat ver boven mijn verstand. 

 

 

 

 

 

 



  

RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 

We kunnen terugzien op weer twee bijzondere diensten in de voorbije 
maand april. 
Met de middagdienst van Eerste Paasdag van 5 april heeft onze dominee 
Sjaak Teuwissen de periode van de Veertigdagentijd met de Stille Week en 
de Paas-Opstandingsdienst in de Dorpskerk, afgesloten. Ook dit jaar kunnen 
we als kerkgemeenschap weer terugzien op de Wonderen en 
Geheimenissen van onze Here God. In de tweede dienst wist dominee Johan Breure de twee bijbelgedeeltes van Elia 
op de Horeb met de verschijning van de Heer aan het meer met elkaar te verbinden. 
Hieronder een fotomoment: 

Kijfhoek, Zondag 5 april, Eerste Paasdag met v.l.n.r. dominee 

Sjaak Teuwissen, ouderling Jeanne Middelkoop, organist Jacco 

Steen en  
diaken Richard van Vliet 

 

                   

 

 

                                                              

Alle bezoekers kregen 

een kleurige Paasgroet 

mee vanuit de 

Kijfhoekkerk 

Activiteiten in en rondom de Kijfhoekkerk 

Open Dagen 

In een serie vijf, organiseert de Stichting Behoud Kijfhoekkerk in de zomermaanden weer op de eerste zaterdag van 
de maand Open Dagen. Naast dat de kerk dagelijks open is voor individueel bezoek bent u ook aanstaande  zaterdag 

2 mei tussen 12.00 en 16.00 uur hartelijk welkom.  We sluiten deze serie Open Dagen af tijdens het landelijk 
Monumentenweekend 12 september. 
Het thema dit jaar is "Veerkrachtig erfgoed - in tijden van onzekerheid" en richt zich op de kracht van monumenten 
die stormen, oorlogen of veranderingen hebben doorstaan en zich aanpassen aan de huidige tijd. Hierover is 
ruimschoots leren in en over polderkerk. 
 

Open Dagen 

Op de eerste Open Zaterdag 2 mei organiseren we een Open 
Podium. Dan zijn alle amateur musici en zangers uit de regio welkom 
om met elkaar, gezamenlijk muziek te maken.  
Er is gelegenheid om zelf, gratis, koffie, thee, water of frisdrank te 
nemen. Voor de hygiëne zijn een aantal flacons handgel aanwezig. 
Er is een verwijzing naar toiletbezoek, informatiemateriaal en giften. 
U bent van harte welkom! Er staat een stoel voor u klaar! 
De volgende Open Dagen zijn op zaterdag 6 juni, zaterdag 4 juli, 
zaterdag 1 augustus en we sluiten af tijdens het landelijk 
monumentenweekend, op zaterdag 12 september.  
Op de Open Dagen bent u welkom tussen 12.00 en 16.00 uur. 
 
Een muzikaal uur ! ! 
Op zaterdag 9 mei a.s. tussen 15.30 en 16.30 uur kunt u komen 
genieten van een muzikaal uur met zang, gitaarspel en een 
klankschalen-concert. Dit zal worden gepresenteerd en uitgevoerd 
door Rinske Harteveld en Petra van de Groep. Na afloop kunt u nog 
gezellig napraten en kennismaken met de dames-musici, met een 
heerlijk kopje koffie of thee met wat lekkers erbij.  De toegang is uw 
gift en komt geheel ten goede aan onze kleine polderkerk.  



  

Natuurwandeling 

Tijdens de Open Dagen kan een natuurwandeling door het Develgebied niet ontbreken. Onze vaste 
natuurdeskundige en officieel IVN-gids Jan de Kok is ook op 2 mei  weer aanwezig. Jan de Kok is als vrijwilliger al 
jaren officieel natuurgids van het in 1960 opgerichte Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie, afgekort IVN. Jan 
begint de wandeling om 13.00 uur vanaf de kerk. Altijd weer een plezier met Jan op pad te gaan en nieuwe flora en 
fauna te ontdekken in de Kijfhoekse polder. 
 

Rondleidingen 

Het buurtschap Kijfhoek met nog geen twintig woningen en op korte afstand, het op een verhoging gelegen, het 
voormalige klooster Eemstein, nu ‘Munnikenhoeve’ genaamd, de historische loop van de nu binnen-rivier De Devel 
en het bijna zevenhonderd oude polderkerkje, of buurtschapskerk vormen een bijna compleet beeld, hiervan 
historische streekroman te schrijven.  
Tijdens de dagelijkse openstelling van de Kijfhoekkerk, als ook de Open Dagen zijn er telkens bezoekers die 
geïnteresseerd zijn in onze lokale geschiedenis. Er is gelegenheid om met uw vragen de pas gerenoveerde 
begraafplaats rond te gaan. Om u daarover te informeren en in gesprek te gaan zijn er vrijwilligers aanwezig u op 
een plezierige manier rond leiden in en om onze polderkerk. Voelt u zich vrij zich ter plekke aan te sluiten.  
 

Herdenking 

Op 4 mei aanstaande, om 20.00 uur gedenkt Nederland en dus ook onze 
Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek en staan hierbij  met twee 
minuten stil.  
Onze kerkelijke gemeente heeft hierbij een actieve bijdrage in de Dorpskerk en bij 
het herdenkingsmonument aan De Manning, hoek Kromme Nering, achter de 
Dorpskerk. Tijdens deze Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en 
militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn 
omgekomen of vermoord; zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. 
 

Hemelvaartsdag 14 mei: Dauwtrappen in Kijfhoek ! 

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden; ‘Dauwtrappen’ in Kijfhoek.  
Het begrip ‘dauwtrappen’ als traditie gaat wellicht  
terug tot de Middeleeuwen, een frisse wandeling  
in de zeer vroege ochtend en een eeuwenoude traditie op Hemelvaartsdag. Ritueel was dat 
men al zingend en blootsvoets op het natte gras ging dansen. De dauw op het gras zou een 
zuiverende werking hebben op het lichaam.  
Evenals vorig jaar gaan we dus op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei,  weer 
‘dauwtrappen’ in het Develgebied van het buurtschap. Iedereen is welkom We starten om 

07.00 uur  vanaf de Kijfhoekkerk. Zo rond acht uur zijn we terug voor ons ontbijt.  U neemt zelf uw ontbijtpakketje 
mee. Voor koffie, thee en fris zal worden gezorgd, alsmede wat lekkers erbij. Bij mooi lenteweer doen we dit buiten 
rondom de kerk en in de tuin van Jan en Metha van der Net. Zij verzorgen de statafels, zitjes  en meer! Tegen negen 
uur hopen we een fijne samenkomst te houden met een thema rond Hemelvaartsdag. De vroege natuurwandeling is 
voorbereid en staat onder leiding van de enthousiaste en bevlogen natuur-dominee Piet van Velthuizen van ‘De Ark’ 
uit Hendrik Ido Ambacht. Hij heeft dit jaar een ‘kijkopdracht’ voor de wandelaars bedacht en samengesteld, die te 
maken heeft met de vele tinten groen in de natuur van het Develgebied. Ook de samenkomst in de polderkerk wordt 
geleid door dominee Piet van Veldhuizen. De ouderling, diaken en kerkrentmeester van ‘De Open Hofkerk’ vormt 
mede het team tijdens deze bijzondere Hemelvaartssamenkomst.  
 
Het kleine kerkje……Stuif es in…..en uit… 

Kent u het nog, dat populaire kinderprogramma  Stuif es in  uit de jaren tachtig van de vorige eeuw… ….Kinderen 
konden in het programma iets demonstreren waar zij goed in waren, waarna ze een soort medaille kregen: een 
stuiver aan een lint. In het programma was een jury aanwezig die een winnaar aanwees die vervolgens de Gouden 
Stuiver kreeg en ook in de volgende uitzending voorzitter mocht zijn van de jury. Aan het eind van het programma 
zong iedereen het Gouden Stuiver Lied. De eindmelodie was Dit is het Einde. Er kwamen dan heel veel ballonnen 
naar beneden en alle kinderen mochten het podium op rennen. Het programma werd muzikaal omlijst door een 
combo.De laatste uitzending van het seizoen was extra lang en heette Stuif es uit, waarbij een aantal eerder 
langsgekomen kinderen nogmaals hun kunnen lieten zien.   



  

De jongere en wat meer seniore oma’s en opa’s worden fit gehouden door hun kleinkinderen…Zo blijkt vorige 
maand in onze polderkerk. Ik kreeg een appje met enkele foto’s doorgestuurd van zo’n actieve jonge oma, uit onze 
Dorpskerk, die de ‘zorgplicht’ had haar kleinkinderen na schooltijd op te halen. Het was een prachtige lentedag, 
begin april, dat oma in een spontane voorjaarsbui haar kleinkroost voorstelde een fietstochtje te gaan maken en dan 
zou oma hun weleens een héél mooi en klein kerkje laten zien. Ik heb nog niet vernomen of oma haar kleinkids ook 
een lint met een Gouden Stuiver heeft opgehangen…. 
Hieronder enkele actiefoto’s van oma om fit te blijven…. 

 
 
 
Collectes en giften 

Na de diensten van vorige maand zijn de collectes geteld: 
   1 maart met ds. Sjaak Teuwissen met de H.A.-viering en 22 bezoekers €  183,00 
15 maart met pastor Mari Hijkoop en 28 bezoekers   €  246.15 
  5 april met ds. Sjaak Teuwissen, Eerste Paasdag en 21 bezoekers  € 168,30 
19 april met ds. Johan Breure, wordt vermeld in het volgende kerkblad 
Afgelopen maand,  mochten we in de bus aan de lantaarnpaal, de vaste collectezakken in de kerk en bankgiften en 
via de QR-code € 335,00 ontvangen. 
Allen heel hartelijk dank voor uw financiële  steun aan de Kijfhoekkerk. Mede hierdoor én uw betrokkenheid kunnen 
samen de erediensten en het onderhoud van de kerk onderhouden. Echter wel in het besef en afhankelijkheid van 
onze Eeuwige God.  
 
Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk 

In de komende maanden zijn de volgende diensten gepland: 
Zondag  3 mei met ds. J.W. Sterrenburg uit Sluipwijk 
Zondag 17 mei met ds. M. van Heijningen uit Alblasserdam 
Zondag   7 juni met prop. ds. H. Russcher uit Hendrik Ido Ambacht 
Zondag 21 juni met pastor Wim Wiersma uit Sliedrecht 
 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur). Voor aanvullende vragen, ideeën en meer over de 
Kijfhoekkerk en de dienst, kunt u bellen naar Joop Wiekeraadt, telefoon 06 – 36501396, WhatsApp of via e-mail 
dendijk@hetnet.nl Ook op zondagmiddag staat er stoel voor u klaar! 
 

Tenslotte…. 
…… zijn en blijven we blij en dankbaar dat we elkaar maandelijks twee keer kunnen ontmoeten tijdens onze 
kleinschalige erediensten. Ook deze maand blijven we naar elkaar omkijken, elkaar bezoeken of we sturen elkaar 
een kaartje. Een kleine moeite, maar met groot plezier. 
In de digitale versie van Samengaan zijn alle foto’s in kleur te zien. Allen een Zegenrijke meimaand gewenst. 
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt                                                                                                      
 



  

INGEZONDEN 
ORANJECONCERT 5 MEI 2026 

Op dinsdag 5 mei 2026 wordt er in de Ichthuskerk te Ridderkerk-Drievliet een oranjeconcert gehouden. Tijdens deze 
koor- en samenzangavond zingen Chr. Koor ‘Rejoice’ en het Slikkerveers Christelijk Mannenkoor, beide onder leiding 
van Jan Peter Teeuw. Muzikale medewerking wordt verleend door Cornelis den Ouden (piano), Edward de Bode 
(trompet) en Johan Grinwis (cajon), terwijl Jan Peter ook de samenzang zal begeleiden op het orgel. De opening en 
sluiting wordt verzorgd door dhr. T.R. Rietveld. 
Op het programma staan uiteraard veel vaderlandse liederen. Daarnaast klinkt er koorzang, is er een instrumentaal 
intermezzo en is er veel samenzang. De avond wordt geëindigd met het zingen van het Wilhelmus. 
De avond begint om 19:30 uur. De deuren van de kerk aan het Vlietplein gaan een halfuur voor aanvang open.  
De toegang voor deze zangavond is gratis. Wel kan er na afloop een vrije gift gegeven worden, die na aftrek van de 
onkosten bestemd is voor het actiecomité ‘Hoop voor Kinderen’.Jong en oud van harte welkom! 
 

100-jarig jubileumconcert Chr. 

Mannenkoor Excelsior  

Dit jaar viert het koor een bijzonder jubileum: 
het 100-jarig bestaan van Christelijk 
Mannenkoor Excelsior uit Hendrik Ido Ambacht. 
Ter gelegenheid van dit heugelijke feit wordt er 
op zaterdag 9 mei a.s. een feestelijk 
jubileumconcert georganiseerd. Aan dit concert 
wordt extra muzikale medewerking verleend 

door de instrumentalisten: Henske Bakker - panfluit, Johan den Hoedt - vleugel, Laura Kieboom - viool en Edwin 
Vooijs - orgel. De algehele muzikale leiding is in handen van dirigent Ilona van Grondelle-de Kievit. U wordt van harte 
uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Na afloop is er nog gelegenheid voor een hapje en een drankje. De 
concertlocatie is de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Aanvang van het concert is om 20.00 uur 
en de kerk is open om 19.30 uur. De toegang is gratis. Er is een collecte na afloop. Tel. informatie; Taeke van der Wal 
- 0651787659 
 

DORDRECHT – Na het overweldigende succes in 2025 keren de bekende pianist/organist 
Arjan Breukhoven en sopraan Donij van Doorn op vrijdag 15 mei terug naar de sfeervolle 
Trinitatiskapel aan de Vriesestraat 22 in Dordrecht met een nieuw, meeslepend programma: 
Chansons!  Laat je meevoeren langs prachtige melodieën en tijdloze klassiekers tijdens een 
avond vol emotie, passie en Franse charme. Meesterwerken van onder anderen Jacques Brel, 
Édith Piaf en Charles Aznavour komen tot leven in een afwisselend programma dat iedere 
muziekliefhebber zal raken. 
De warme, expressieve stem van Donij van Doorn ontroert en betovert. Deze bijzondere 
avond wordt zij begeleid door Arjan Breukhoven, een veelzijdig musicus 
Meer informatie en tickets: www.arjanbreukhoven.nl/agenda 
 
400ste  zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 400ste  zondagavondzang die wordt gehouden op zondag  
17 mei  as. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. Aan deze avond werkt mee: 
Wim de Penning, Hugo van der Meij, orgel, Kees de bruin, vleugel, Suzanne Arends, fluit en Miriam Vos, viool. Een 
bijzondere zondagavondzang omdat het voor de 400ste keer is dat het Bethelkerkkoor Zwijndrecht de 
zondagavondzangen organiseert, tevens ook de laatste keer dat het koor dit doet. We zingen in deze zangavond de 
liederen die in de eerste zondagavonden in 1981 zijn gezongen en ook liederen die niet eerder in de liturgie zijn 
opgenomen. Ook zingen we enkele liederen die door u zijn aangevraagd. We openen deze zondagavondzang met 
‘Eens zal op de grote morgen’ gevolgd door het lied ‘ Heer, ik kom met al mijn noden’. Beide liederen zijn geschreven 
door één van de oprichters van de zondagavondzang, Arie Pronk. We zingen ook ‘Hoor een heilig koor van stemmen’  
en ‘Heer, ik kom tot U’. Het koor zingt o.a.‘ Halleluja! Zing voor Jezus’, en ‘Dank zij U Heer’ geschreven door Wim de 
Penning.  We sluiten de avond af met het bekende lied: ‘Ga met God, en Hij zal met je zijn’. 
 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht, 
Ries Knook
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‘Luisteren – herkennen – delen – hoop vinden’: 

benefietconcert in Dordrecht voor  

 

Stichting Als kanker je raakt  

 

Op zaterdag 23 mei 2026 organiseert stichting Als 

kanker je raakt een sfeervol benefietconcert in de 
Augustijnenkerk, Voorstraat 216, Dordrecht.  
Tijdens de avond staat het thema ‘luisteren – 
herkennen – delen – hoop vinden’ centraal. 
Het publiek geniet van muziek van Ladies of 
Eglantine (o.l.v. Jeanita van Eijsden), het Close 
Singers Ensemble (o.l.v. Bert van der Weiden) en de 
violiste Hanna Alblas. Daarnaast vertelt Karel van 
Holten over het waardevolle werk van de stichting. 
De presentatie is in handen van René van Engelen. 
 
Het concert begint om 20.00 uur.  
Toegang €10,-; kinderen t/m 12 jaar gratis.  
Kaarten via www.alskankerjeraakt.nl/webshop of 
aan de kerk. Tijdens de avond is er een collecte ter 
ondersteuning van het werk van de stichting. 
Een mooie avond voor wie van muziek houdt én een 
goed doel wil steunen. 
Voor meer informatie: www.alskankerjeraakt.nl of 
neem contact op met Mathilde de Wit-van Weelde 
via 06-22218488. 
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