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MEDITATIE 
 

Hoe wonderlijk mooi.  
 
Toen ik nog een moestuin had was ik uiteraard veel in 
de tuin te vinden. Zelf gekozen dus niet verplicht maar 
er moet dan wel het nodige gebeuren.  
Verbazend om te zien hoeveel “onkruid” er in de tuin 
groeit. Waar het gecultiveerde gewas met moeite en 
ondersteuning van water en mest etc. maar langzaam 
opkomt schiet de rest als paddenstoelen uit de grond.  
Het lijkt wel model te staan voor het leven. Voor de 
vuist weg gaat makkelijk maar de goede weg 
bewandelen kost inspanning.  
Laten we eens een seizoen bij de kop pakken.  
Voor de vorst, zeg maar voor de wintermaanden, 
moet de tuin gespit worden. Alles wat nog boven de 
grond staat wordt netjes ondergespit om zo weer 
voeding te geven aan de nieuwe aanwas. Af en toe 
wat mest mee onder spitten geeft de bodem ook 
extra energie. De tuin ziet er weer even heel kaal 
maar wel netjes uit.  
Een wijze raad die ik kreeg was om de tuin niet in 1 
dag om te spitten maar daar gewoon de tijd voor te 
nemen. Zo blijft het overzichtelijk en behapbaar. 
Bijkomend voordeel daarvan is ook dat na al dat 
spitten de rug van de spitter ook nog een beetje wil 
meewerken.  
En dan breekt op de kalender het voorjaar aan. Het 
weer is er misschien nog niet naar maar we moeten 
wel op tijd in actie komen. Een plannetje gemaakt 
waar en wat er gepoot, gezaaid of gelegd moet 
worden. Een plek voor de aardappels, de bonen, de 
sla, de kool.  
Ook hier weer met een vooropgezet doel: wisselteelt. 
Dus niet elk jaar alles op dezelfde plek maar steeds 
een ander plek om zo de grond niet uit te putten. Een 
jaartje overslaan kan ook en is ook heel bijbels, het 
sabbatsjaar. Rust, tijd voor herstel, bezinning, 
stilstand. Maar nu…  
Alles netjes op rijtjes, op de juiste afstand van elkaar. 
Te dichtbij geeft een slechte groei. Te ruim is zonde 
van de vierkante meters ongebruikte vruchtbare 
aarde.  
Als dan op de juiste tijd is gezaaid, gelegd of gepoot 
breekt het afwachten aan. Eerst is er niets te zien 
maar dan, soms na weken wachten opeens…. een 
eerste groene spriet, een blaadje dat zich dwars door 
die harde grond naar boven perst. Hoe wonderlijk. 
Hoe weet dat plantje nu dat het tijd is om uit te lopen, 
te groeien? En dan ook nog de goede kant op. Een 
pootaardappel bijvoorbeeld wordt best diep in de 
grond gelegd. Hoe weet het nu welke kant op te 
groeien? Er gebeurt van alles daar in de grond. Die 
poter heeft ogen, dat zijn de beginnende uitlopers. 
Kijk maar eens bij een oude aardappel daar zitten 

allemaal van de sprieten aan. In de grond komen daar 
weer nieuwe aardappels aan. Maar ook komt uit die 
poter de aardappelplant boven de grond uit. Als ik 
dan door mijn moestuin loop zoek ik naar die 
eerste groene blaadjes. Een beetje verwonderd sta ik 
dan toch te kijken. Het is weer gelukt. Nou ja, eigenlijk 
heb ik er niets aan gedaan maar gebeurt het gewoon. 
Nieuw leven dat ontstaat. Ik weet dat het zo is, 
allemaal helemaal normaal. Dit gebeurt toch elk jaar 
maar toch verbaast het me. Net zoals die dooie 
bomen die de hele winter een beetje treurig en kaal 
bij staan. Soms breekt er een dooie tak af, natuurlijke 
snoei. Maar dan opeens kleine knopjes aan de takken, 
uitlopende bloesem, de eerste blaadjes. Nieuw leven, 
zomaar, spontaan. En voor je het weet is alles weer 
frisgroen en in bloei. Zo ook de moestuin. Een gevecht 
om het onkruid in bedwang te houden. Die halen 
namelijk alleen maar voeding voor mijn plantjes weg 
en verdrukken de boel. Ze overwoekeren de jonge 
aanwas en nemen het licht weg waardoor mijn 
plantjes niet meer kunnen groeien. Dat onkruid kan er 
ook heel mooi uit zien. Het zou me bijna verleiden om 
het te laten staan, me afleiden en zo de hele boel in 
de war te sturen en de aanstaande oogst te bederven.  
Nee, schoffelen, wieden, schoonhouden die boel. In 
het zweet des aanschijns zult gij de aarde bewerken.



Op tijd water geven, opbinden en verzorgen met 
liefdevolle aandacht. Niet omdat het moet maar 
omdat die inspanning het beste resultaat geeft. 
Onderhouden die boel.  
En dan is het straks eindelijk oogsttijd. De vruchten 
plukken, aardappels delven. Eten van eigen land.  
Maar nog steeds in verwondering hoe dat allemaal 
zomaar groeit, uitloopt, vrucht geeft.  
  
Net zo wonderlijk als er nieuw menselijk leven 
ontstaat. Daar waar wij mensen alleen in staat lijken 
om te slopen en vernietigen is er ook een ander kant 
waar nieuw leven ontstaat, nieuw mensenleven. Hoe 
onbegrijpelijk. Als we ons al verbazen over de plantjes 
des te meer zijn we toch perplex over dat nieuwe 
mensenkind.  
Hoe wonderlijk mooi. In de moederschoot geweven.  
En als kers op de taart is dat moment dat het nieuw 
geboren mensenkind inziet en erkent dat niet alles 
gewoon maar normaal is en alles volgens de 
natuurwetten verloopt maar dat er een hogere macht 
is. Gods hand die alles stuurt en leidt.  

Dan snap ik ook waarom de planten naar boven 
groeien en dat alles weet wanneer het weer uit mag 
lopen en vrucht mag geven. Nieuw leven door Gods 
leiding.  
  
Ja, na de zomer komt de herfst, de winter. Alles 
verdort, valt uit, wordt kaal, komt tot rust, valt stil. 
Soms ook ons geloofsleven.  
Maar de zekerheid van een aanstaande, nieuwe lente, 
een nieuw begin na een herfst die misschien te vroeg 
is ingevallen mag nieuwe energie en kracht geven. Een 
nieuwe zomer komt eraan.   
De zekerheid van nieuw leven door Hem. Daarom 
vieren we elk jaar Kerst, Pasen en Pinksteren om ons 
eraan te herinneren dat er altijd een nieuwe lente, 
nieuw leven komt.  
Twijfel je? Kijk dan eens rond in de natuur en zie het 
bewijs van Zijn bestaan. Dit is niet natuurlijk. Dit is 
Goddelijk.  
Hoe wonderlijk mooi.  
  
Stoffel  

 
 

BIJBELLEESROOSTER 
maandag 1 juni Exodus 34:1-9 dinsdag 16 juni Matteüs 10:16-33 

dinsdag 2 juni Exodus 35:10-26 woensdag 17 juni Matteüs 10:34–11:1 

woensdag 3 juni Exodus 35:27-35 donderdag 18 juni Psalm 37:1-24 

donderdag 4 juni Matteüs 8:2-13 vrijdag 19 juni Psalm 37:25-40 

vrijdag 5 juni Matteüs 8:14-22 zaterdag 20 juni 1 Samuël 21:2-10 

zaterdag 6 juni Matteüs 8:23-34 zondag 21 juni 1 Samuël 21:11–22:5 

zondag 7 juni Matteüs 9:1-17 maandag 22 juni 1 Samuël 22:6-23 

maandag 8 juni Matteüs 9:18-34 dinsdag 23 juni Psalm 34 

dinsdag 9 juni Psalm 50 woensdag 24 juni Matteüs 11:2-15 

woensdag 10 juni 1 Samuël 20:1-11a donderdag 25 juni Matteüs 11:16-30 

donderdag 11 juni 1 Samuël 20:11b-23 vrijdag 26 juni Matteüs 12:1-21 

vrijdag 12 juni 1 Samuël 20:24-34 zaterdag 27 juni 1 Samuël 23:1-13 

zaterdag 13 juni 1 Samuël 20:35–21:1 zondag 28 juni 1 Samuël 23:14-28 

zondag 14 juni Psalm 120 maandag 29 juni 1 Samuël 24:1-23 

maandag 15 juni Matteüs 9:35–10:15 dinsdag 30 juni Psalm 57 

 
 

Het gedicht op de voorpagina is geschreven door Ina van der Welle (geboren Boersma). 
Ina van der Welle werd in 1948 geboren in het Groningse dorp Ulrum. In 1972 trouwde 
zij met Peter van der Welle, met wie zij vijf kinderen kreeg.  
Na haar huwelijk legde zij zich toe op de zorg voor haar gezin, aangevuld met veel 
vrijwilligerswerk, onder andere in het onderwijs, de begeleiding van kwetsbare mensen 
en binnen kerkelijk werk. 
Sinds het moment dat haar kinderen het huis verlieten, is zij actief als dichter. Zij bracht 
meerdere dichtbundels uit en haar werk verscheen ook op kaarten, in verzamelbundels 
en in muzikale bewerkingen. Met haar gedichten wil zij mensen bemoedigen en tegelijk 
uitdrukking geven aan haar geloof en haar inspiratie. 



SENIORENVERJAARDAGEN 
Verjaardagen juni:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week juli  
 
 
 
 
Huwelijksjubilea in juni:  
 
 
 
 
 
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad: U geeft zelf aan of u wel of niet vermeld wilt worden.  
 
** Speciaal bericht voor alle contactpersonen: vast om te noteren! Dinsdag 16 juni a.s. contactpersonenavond,  
     aanvang 20.00u. in de Dorpskerk. Dit keer echter niet op een middag, maar op een avond, dit i.v.m. enkele  
     werkende contactpersonen.  
** De 2de senioren-kwartaalverjaardag 2026 vindt plaats op woensdagmiddag 1 juli a.s.  
     Noteer het vast in uw agenda!  
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!  
 
Vriendelijk groet, 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam,  
Tel: 06-11249600  Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Dank je wel  
De bloemen van zondag 10 mei kwamen mijn kant op, vergezeld van een kaart met allerlei 
lieve wensen. Ook gleden er kaarten met meelevende teksten door mijn brievenbus.  
Een mooie ervaring dat er wordt meegeleefd als je voor vervelende dingen komt te staan,  
in mijn geval een behandeling tegen prostaatkanker.  
Voorlopig voel ik nog geen nare gevolgen en ik probeer met sportieve activiteiten mijn 
conditie op peil te houden zodat ik straks beter bestand ben tegen de behandelingen.  
Voor alle medeleven dat ik heb ondervonden zeg ik: dank jullie wel.  
Jan Visser  

 

mailto:wil.ouwerkerk@gmail.com


KERKDIENSTEN 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

7 juni 

9.30 u. 
Ds. G.J. van Beek 

Hendrik Ido Ambacht 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk  3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Prop. H. Russcher 

Hendrik Ido Ambacht 
 

 
Collecte: Kerkenwerk 

14 juni 

9.30 u. 
Dhr. M. Heijkoop 

Gorinchem 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud kerk 

 

21 juni 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. M. van Heijningen 

Alblasserdam 
 
 

Collecte: Kerkenwerk 

28 juni 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO 2. Onderhoud kerk 

 

5 juli 

9.30 u. 
Anders Dan Anders dienst 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Onkosten AdA diensten  
2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. M. van Heijningen 

Alblasserdam 
 
 

Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 
Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website 

www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl .   
Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u  

alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. 
 
 
 
 

 
 
 

Op 5 mei 2026 is onze (schoon)moeder, Nel Wijntje-Heinsius, overleden. Tijdens haar verblijf in Sterrenlanden 
mocht ze vanuit de kerk van Heerjansdam heel veel belangstelling ervaren in de vorm van kaarten en 
bezoeken. Na haar overlijden was dat voor ons niet anders: heel veel condoleancekaarten met mooie woorden 
over haar en een drukbezochte dankdienst voor haar leven, die helemaal in haar geest was.  
We zijn u daar heel dankbaar voor en we putten er troost uit.  

Martine, Peter en Irene Wijntje 

http://www.kerkheerjansdam.nl/


MET HET OOG OP DE ZONDAG 
Zondag 14 juni 2026, Dorpskerk: “Helden op sandalen”  
 
We lezen op deze zondag Matteüs 9:35-10:15. Als wij aan helden denken, 
zien we vaak sterke figuren voor ons: mensen met macht, invloed of 
uitzonderlijke talenten. Helden die boven het gewone uitstijgen.  
Maar vanmorgen ontmoeten we een ander soort helden. Geen mensen met 
glanzende harnassen of indrukwekkende wapens, maar gewone mannen – 
vissers – mensen zoals wij.   
Jezus kijkt naar de mensen om Hem heen en ziet geen massa, maar nood. Hij 
ziet uitgeputte mensen, hulpeloos, als schapen zonder herder. En juist vanuit 
dat diepe mededogen roept Hij zijn leerlingen bij zich. Niet omdat zij zo 
bijzonder zijn, maar omdat de oogst groot is en arbeiders nodig zijn.  
Hij zendt hen uit – kwetsbaar, zonder zekerheden, zonder bagage – met niets 
anders dan vertrouwen, vrede en het goede nieuws dat het Koninkrijk van 
God nabij is. Zo worden gewone mensen dragers van hoop, genezing en nieuw leven.  
Vandaag luisteren we naar dit verhaal en stellen we onszelf de vraag:  
Wat betekent het om vandaag een held op sandalen te zijn?  
Waar roept Jezus ons om te gaan, te dienen en te vertrouwen?  
Laten we ons hart openen voor Gods Woord en ontdekken hoe Hij ook ons wil gebruiken, precies zoals we zijn.  
  
In de diensten van 21 en 28 juni staat de zogeheten Zendingsrede van Jezus Christus centraal; dat zich uitstrekt van 
Mattheus 9: 35  t/m Mattheus 11: 1. Via deze zendingsrede en via Zijn leerlingen spreekt Jezus ook ons aan. In de 
twee diensten staan verschillende gedeeltes van de Zendingsrede centraal, en ligt het accent logischerwijs op andere 
aspecten van het ‘gezonden zijn in Jezus’ naam’  

  
Jezus stuurt zijn leerlingen op pad om van Hem te getuigen. Het beeld dat Hij daarbij schetst is 
bepaald niet enthousiasmerend. Hij vertelt dat ze het allesbehalve gemakkelijk zullen krijgen. 
Maar ook dat Gods Geest zal hen leiden. Zij mogen de woorden van Jezus verder de wereld in 
helpen. Vrij vertaald lijkt Jezus te zeggen: wat Ik in jullie oor fluister, mag je van de daken 
schreeuwen’. [ vandaar deze afbeelding bij deze dienst]  
Hoe klinken Jezus’ woorden hier en nu, als het gaat om vervolgde christenen, als het gaat om 
onszelf? En hoe past het Heilig Avondmaal als ‘maaltijd voor onderweg’ op het pad dat wij – 
met Jezus’ leerlingen – mogen gaan?   
We lezen deze zondag Mattheüs 10: 16 t/m 33, en vieren het Heilig Avondmaal van onze Heer. 

Jacco Steen bespeelt de toetsen. Het thema luidt ‘let op Mijn woorden’  
  

Inleiding op de dienst 28 juni  
Een pittig gedeelte van de Zendingsrede is deze zondag aan de orde. We lezen 
dat Jezus Christus niet alleen vrede brengt, maar ook – wat Hij noemt - : ‘het 
zwaard’. En hoe geloof in en navolging van Jezus Christus familierelatie enorm 
op de proef kan stellen. Kortom: wie een relatie met 
Jezus Christus aangaat, brengt mogelijkerwijs grote 
offers als het gaat om andere relaties. We lezen 

deze zondag Mattheüs 10: 34 t/m 42.  
Het orgel wordt bespeeld door Yasin Mograby. Het thema luidt ‘familiecrisis’  
  
[ P.S. Preek opvragen u kunt bij mij een gehouden preek opvragen: op papier, of te versturen via email. Enkele 
gemeenteleden ontvangen al geregeld preken. U treft in de preek ook de betreffende Bijbellezingen aan; en verder 
voetnoten, met bijvoorbeeld bronvermeldingen of achtergrondinformatie. Vraag er gerust om na de dienst of 
via sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl of 06 – 20 50 30 99 ]   
  

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl


VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
Ga met me mee het land ontdekken  
Ga met me mee het land ontdekken  
Waar het bestaan gelukkig is  
Mooier dan wij ons kunnen wensen  
Nergens gesloten toegangshekken  
En nergens een gevangenis  
Vrijheid en feest voor alle mensen  
  

Iedereen mag d'r binnenkomen  
Zonder een pas of grenspapier  
Kom maar gerust met lege handen  
Alle sublieme toekomstdromen  
Alle illusies kloppen hier  
Helemaal nergens misverstanden  
  

Wees maar niet bang voor moeilijkheden  
Wees maar niet bang voor wat of wie  
Iedereen zal je eten geven  
Iedereen zal je tegentreden  
Zonder verraad of jaloezie  
Dit is 't land van hoop doet leven  
  

Hier is de liefde zonder leugen  
Hier is de vrijheid zonder schijn  
Drink met je hart en met je oren  
Drink de muziek met volle teugen  
Tot we d'rvan doordrongen zijn  
Het paradijs is niet verloren  
  

Nergens gesloten toegangshekken  
En nergens een gevangenis  
Vrijheid en feest voor alle mensen  
Ga met me mee dat land ontdekken  
Waar het bestaan gelukkig is  
Mooier dan wij ons durven wensen  
  

Nergens gesloten toegangshekken  
En nergens een gevangenis  
Vrijheid en feest voor alle mensen  
Ga met me mee dat land ontdekken  
Waar het bestaan gelukkig is  
Mooier dan wij ons durven wensen  
  

Lenny Kuhr (ca 1970; oorspronkelijke titel ‘dans mon pays, dans mon village’)  
Bron: https://muzikum.eu/nl/lenny-kuhr/ga-met-me-mee-songtekst   
 
 ‘asielcrisis’  
In de weken dat ik deze rubriek voorbereid, domineert de zogeheten 
asielcrisis het maatschappelijk debat. De uitvoering van de 
spreidingswet roept bij een klein deel van de bevolking agressieve 
weerstand op; het Asielzoekerscentrum in Loosdrecht werd belaagd 
door woedende ‘AZC Nee!’-scanderende mensen, van wie een 
aantal brandstichtten.  Vluchtelingen krijgen zonder enige 
onderbouwing de schuld van allerlei problemen: gebrek aan woningen, 
overbelasting van publieke voorzieningen, overlast en criminaliteit en 
hoge overheidskosten. Een groeiend aantal mensen stigmatiseert vluchtelingen en maakt ze tot zondenbok: een 
patroon in de samenleving dat sterk doet denken aan opmaat naar de Tweede Wereldoorlog en Holocaust.  
 

https://muzikum.eu/nl/lenny-kuhr/ga-met-me-mee-songtekst


Voor- en tegenstanders van de spreidingswet, voor- en 
tegenstanders van het verwelkomen van nieuwe 
vluchtelingen, voor- en tegenstanders van het helpen van 
vluchtelingen om deel van onze samenleving uit te gaan 
maken: ze lijken niet meer in gesprek met elkaar te kunnen 
gaan; en zeker niet te kunnen luisteren naar de ander. Feiten 
en meningen, goed onderbouwde argumenten en 
borrelpraat en geruchten worden met elkaar verwisseld. Ze 
zetten elkaar en elkaars meningen weg als inferieur.  
Niet vanzelfsprekend kwaadaardig of naïef  
Mensen die tegen een AZC in hun omgeving zijn, of tegen 

instroom van meer vluchtelingen: ze zijn niet vanzelfsprekend kwaadaardige onmensen. Mensen die een AZC en de 
instroom van vluchtelingen verwelkomen, zijn niet vanzelfsprekend stompzinnige naïevelingen die ons land te 
grabbel gooien aan buitenlandse parasieten. Vrijwel iedereen begrijpt dat we als land niet ‘de hele wereld’ binnen 
onze grenzen kunnen toelaten; zelfs niet alleen vervolgde christenen (wereldwijd ca 388 miljoen, volgens 
Open Doors). Vrijwel iedereen begrijpt dat Nederlanders een bepaalde verantwoording dragen voor niet-
Nederlanders die in ons land verblijven.   
  
Hoe om te gaan met vreemdelingen, volgens de Bijbel  
Wat mij als christen verontrust en onthutst, dat is dat medechristenen, en ook christelijke politieke partijen en 
kerken zich zo lijken te laten meeslepen in het frame van de ‘vermeende asielcrisis’. Een crisis die vooral 
bureaucratisch tot stand is gekomen, met eenvoudige maatregelen voorkomen had kunnen worden en kunstmatig in 
stand gehouden blijft worden. Het bevreemdt mij dat christenen zich zo bitter weinig gelegen lijken te laten liggen 
aan wat we in de Bijbel lezen over omgang met vreemdelingen, en wat Jezus Christus hierover zegt. De basishouding 
die de Bijbel ons voorhoudt is dit: wees gastvrij jegens vreemdelingen ‘omdat jullie zelf vreemdeling zijn geweest in 
Egypte’ (zie bijvoorbeeld Exodus 22: 20; Leviticus 19: 33-34 of Deuteronomium 10: 18-19).  Verder: we kunnen niet 
om Jezus’ woorden heen in Mattheus 25: 31 t/m 46; waar de werken van barmhartigheid van zijn afgeleid. Jezus zegt 
daar onder meer ‘Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op.’ Dat betekent hier-en-nu niet: gooi alle grenzen 
maar open, en vluchtelingen mogen van alles zonder verantwoordelijkheden. Dat betekent wel: een radicaal andere 
basishouding vanuit een radicaal ander vertrekpunt: in de mens in nood is het Jezus Christus zelf die een beroep op 
ons doet.  

In de weken na Pinksteren gaat het in onze kerkdiensten traditiegetrouw 
vaak over de vroege christelijke kerk in het Bijbelboek Handelingen. Dit 
jaar op 21 en 28 juni ook over de grote Zendingsrede van Jezus in 
Mattheus 10. Vanaf haar ontstaan heeft de christelijke kerk, en hebben 
christenen te maken gehad met 
ernstige vervolgingen. Zendingsreiziger 
Paulus was aanvankelijk 
christenvervolger. Tot aan keizer 
Constantijn de Grote (4e eeuw) 
duldden Romeinse keizers geen 
andere goden dan zichzelf en waren 
christenen vogelvrij.  

De jonge christelijke kerk in Handelingen   
Jezus’ discipelen kwamen als martelaar om het leven. In Handelingen lezen we 
over gevangennemingen en vluchtverhalen. Israël was ooit zelf de onderdrukte vreemdeling in Egypte; christenen en 
hun geloof hebben altijd onder druk gestaan, en Open Doors vertelt ons voortdurend dat dit vandaag de dag niet 
anders is. Zouden juist christenen vanwege hun Heilige Boek en vanwege deze ervaringen niet met veel meer liefde 
en compassie naar – onder meer -  vluchtelingen kunnen omzien?   
  
Ook christenen gaan vaak mee in het valse frame dat vluchtelingen reduceert tot een probleem, ontmenselijkt tot 
‘instroom’ ‘golf’ of ‘tsunami’, onterecht verantwoordelijk maakt voor bijvoorbeeld tekort aan woningen.  Als we 
migratie al een probleem vinden, dan wijzen allerlei cijfers ons er keer op keer op dat vluchtelingen (en onder hen: 
de groep asielzoekers) daarbinnen maar een klein percentage vormen: bijna 90% wordt gevormd door heel andere 
migranten; bijvoorbeeld arbeidsmigranten vanuit de EU, en studie-migranten.   
 
 



En dan de kinderen. Onze asiel-procedures verlopen tergend langzaam en lopen vast. Daardoor duurt het vele jaren 
langer voordat er een beslissing valt of een asielaanvraag wordt gehonoreerd, en gebeurt het dat kinderen die het 
grootste deel van hun leven in Nederland wonen, of zelfs hier geboren zijn; volkomen geworteld in en verbonden 
met ons land, alsnog naar een ‘land van herkomst’ worden uitgewezen, dat hun land niet is, waar ze de cultuur en 
taal niet van kennen, en waar ze allesbehalve veilig zijn. Want regels zijn regels. Ook als de Nederlandse overheid 
haar verantwoordelijkheid in dezen (gestroomlijnde procedures) stelselmatig niet waarmaakt.  
  
Kerkasiel  
In kerkelijk centrum De Open Hof in Kampen vindt al ruim 500 dagen lang 
een doorgaande kerkdienst plaats om de christelijke Oezbeekse 
familie Babayants veilig te stellen, en uitzetting van het gezin inclusief hier 
gewortelde kinderen, te voorkomen. Onlangs won dit kerkasiel de ‘Over 
Hoop Prijs’; en die werd op 22 mei in de Open Hof uitgereikt   
Op woensdagmiddag  29 april 16.20uur (4 u 20 PM) hebben onze ‘kinderen 
van de zondag’ meer dan 500 seconden de noodklok van de Dorpskerk geluid 
– en luidde echtpaar van der Net de klok van de Kijfhoekkerk - voor de ca 420 
‘hier gewortelde vluchtelingen kinderen’. Er deden zo’n 800 plekken mee in 
het land met dit initiatief vanuit Kerkasiel kampen  
 

 
Met de actie ‘Gebruik je stem’ schrijven mensen in heel Nederland kaarten aan de 
politiek in Den Haag. Een persoonlijke kaart aan Minister van Asiel en Migratie Bart 
van den Brink, en 17 kaarten gericht aan de 17 woordvoerders Asiel en Migratie van 
verschillende partijen. Met deze kaarten laten we samen een duidelijk geluid klinken: 
laat ze blijven. Stuur een kaart – voorbeeld elders bij deze rubriek – naar Kerkasiel 
Kampen, Lelystraat 49, 8265 BB Kampen. Voorbeeldkaarten, gemaakt in Kampen zijn 
ook bij mij beschikbaar. Stuur kaarten uiterlijk 10 juni naar Kampen.  
Op vrijdagavond 10 juli van 20 – 24 u willen  we met een delegatie 
vanuit KerkHeerjansdam een blok binnen de doorlopende kerkdienst in 
Kampen verzorgen. Ik ben dan voorganger van dienst. We hopen dat vooral tieners en 
jongeren met ons mee willen gaan; en zoeken t.z.t. ook chauffeurs.  Meer info 
volgt.  Opgeven? Via Tamar de Vries-den Otter  06- 55 91 03 40   
  
 

 
Kinder- tiener- en jongerenwerk  
In KerkHeerjansdam wordt door een relatief klein 
aantal mensen bijzonder veel werk verzet. Dat is in ons 
kinder- tiener en jongerenwerk niet anders. De 
ambities, liever gezegd: het geloof, het verlangen, en 
de hoop zijn groot, Maar ook is het aantal ‘arbeiders’ 
beperkt. De uitdaging wordt extra groot omdat er ook 
nu weer mensen gaan stoppen; soms om heel 
plausibele redenen, of na vele tropen-jaren.   
Kindcentrum De Rank houdt op te bestaan en het 
overgrote deel van de leerlingen gaat op in de Koningin 
Juliana School. Daarom wil de jeugdkerkenraad graag 
een goed aanbod  ontwikkelen voor hopelijk nog meer 
kinderen; en daarnaast ook het tienerwerk en 
jongerenwerk mogelijk blijven maken.   
Hopelijk voel je je en wéét je je geroepen om je talenten in te zetten. Om iets in het kinder- tiener- of jongerenwerk 
te doen hoef je niet zelf ‘in de jonge kinderen te zitten’, hoef je niet persé jong te zijn, en hoef je niet alle weken 
beschikbaar te zijn (indien wél: ja graag!) Behalve dat we je nodig hebben, betekent het ook: het opdoen van 
bijzondere ervaringen, en geloof helpen delen met nieuwe generaties. Meer info: zoek contact met iemand van de 
jeugdkerkenraad: Maria Steen-Roobol, Irene de Jong Lingeman, Geert de Jong, Barbara Steen, Sjaak Teuwissen  
  
 



Digitaal dienstboek  
https://dienstboek.protestantsekerk.nl/   
Ben je benieuwd waarom bepaalde vormen en rituelen in de opmaat naar het Heilig Avondmaal gaan zoals ze gaan; 
en of ze ook ánders kunnen? Wil je nadenken over een toekomstige uitvaartdienst van een geliefde of van jezelf; ben 
je benieuwd naar hoe je bepaalde rituelen binnenshuis zou kunnen vormgeven?  
Onze Protestantse Kerk Nederland heeft een zogeheten ‘dienstboek’ waarin zo’n beetje alle soorten diensten, 
vieringen, rituelen e.d. zijn opgenomen: voor zon- en feestdagen, voor bijzondere gelegenheden, voor dagelijks 
gebruik bv thuis. En bruikbaar voor mensen die zich conservatief of progressief, evangelisch of liturgisch noemen  
Het Dienstboek is digitaal beschikbaar op dienstboek.protestantsekerk.nl en is volledig herzien en aangevuld. De 
indeling van de hoofdstukken is logischer gemaakt en de eerste inhoudelijke aanvullingen zijn doorgevoerd. Nieuw is 
dat bij elk hoofdstuk nu ook de bijbehorende achtergrondinformatie online staat: een inleiding met de 
uitgangspunten van de orden en een toelichting bij de afzonderlijke onderdelen van de viering. Daarmee biedt het 
Dienstboek niet alleen de orden zelf, maar ook de overwegingen en keuzes die eraan ten grondslag liggen.  
 
Ontvangen  
Op 26 april ontving ik t.b.v. t.b.v. de kerk € 20,= Hartelijk dank aan de gever  
  
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen.  
  
Ds. Sjaak Teuwissen  
De Manning 2  
2995 AH Heerjansdam  
Tel. 06 – 20 50 30 99  
Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen  
Instagram: sintersjaak   
  

 
 

 

 
 

 

 

https://dienstboek.protestantsekerk.nl/zon-feestdagen
https://click.online.protestantsekerk.nl/?qs=ABB7InYiOjEsImQiOjQ4ODF9ADIAAAAAAG-r6xVR3jgxkCF3AEDpgZyBxA03zEX1_ISlA7YO0_MwoqDiMLsSwOGR-FWJuAIZf9kETLmsM0OZKvUsQ5Kt-8OvuC3a7xfjbRKsRa8
mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen


In memoriam :  
 
 
 

Pieter Cornelis (Peter) Nieuwstraten 

  
 
 
 
 
Peter Nieuwstraten werd op 29 december 1943 geboren in Slikkerveer. Hij had een oudere zus en later ook een 
jonger zusje. Toen hij nog maar 5 jaar oud was stierf zijn moeder aan een ernstige ziekte. Aanvankelijk werden de 
kinderen over diverse familieleden verdeeld, maar na een jaar nam hun vader een huishoudster – ‘tante Tine’ – in 
huis en konden de kinderen weer terugkeren. Later hertrouwde Peters vader waardoor er een samengesteld gezin 
ontstond met ook twee kinderen uit haar eerste huwelijk.   
 
Peter had het thuis wel gezien toen hij 16 was: ‘wegwezen hier’ concludeerde hij. Hij meldde zich aan bij de 
Koninklijke Marine, waar hij na harde trainingen en allerlei testen werd aangenomen. Het werd de tijd van zijn leven. 
Via de marine kwam hij in landen als Noorwegen en Engeland  terecht, en hij voer met het schip de Hr.Ms. 
Karel Doorman naar de Nederlandse Antillen. Toch keerde hij na zes jaar weer terug in Ridderkerk.  
 
Via zijn vriend Kees Huizer leerde hij diens jongere zusje Ada kennen. In die jaren afwezigheid was ook zij 
volwassener geworden, en hij maakte zijn interesse in haar duidelijk kenbaar. Het werd uiteindelijk wederzijds. Op 
10 december 1970 trouwden ze in Ridderkerk, en ze kwamen te wonen aan de Julianastraat in Heerjansdam. Ze 
werden de ouders van drie kinderen: Henri, Wouter en Marlies.   
 
Peter was een trouwe man, consequent, hardwerkend, gedreven, geïnteresseerd  en sociaal vaardig. Hij was heel 
sportief: trimmen en voetballen vormden zijn uitlaatklep. Toen dat vanwege knieproblemen niet meer ging, ging hij 
wielrennen. Ook schaatste hij graag.  Als vader was hij streng, maar liefdevol. Toch werd hij nog veel zachter en nog 
meer liefhebbend toen zijn geloof – zoals hij dat zelf uitdrukte – ‘van zijn hoofd naar zijn hart’ bewoog. Het gebeurde 
in een bijzonder moeilijke tijd voor hem vanwege diverse lichamelijke mankementen waarbij hij het niet meer zag 
zitten. Een bijzondere geloofservaring veranderde heel veel voor en in hem.  
 
Peter betekende veel voor velen. Voor Ada en de kinderen, voor diverse sportieve verbanden waar hij in 
participeerde, en ook voor onze gemeente. Zo was hij een tijd lang ouderling-kerkrentmeester, en zat in het bestuur 
van de stichting Kijfhoekkerk.  
 
Vrij recent bleek dat Peter hoogstwaarschijnlijk aan zijn periode op de Hr.Ms. Karel Doorman asbestkanker had 
overgehouden. Deze diagnose betekende ook een vonnis. De laatste weken thuis waren heel bijzonder: elke 
ontmoeting elk gesprek deed er toe, er werd gelachen en gehuild, veel mensen kwamen afscheid nemen, het gezin 
was weer even compleet. Toch nog veel sneller dan verwacht overleed hij op 29 april.   
 
Op woensdag 6 mei namen we in een overvolle Dorpskerk in een dankdienst voor zijn leven afscheid van Peter. We 
lazen onder meer 2 Timotheüs 4: 4 – 6 waarin het leven wordt beschreven als ‘goede strijd’ en ‘wedloop’; passend 
bij de sportieve mens en de geloofsmens die Peter was. We zongen prachtige geloofsliederen. Op de Algemene 
Begraafplaats hebben we Peter begraven.   
 
ds. Sjaak Teuwissen 
  



 
In memoriam:  
 

 

Pieternella (Nel) Wijntje-Heinsius 

 
 
 
 
Nel Heinsius werd  op 20 juli 1925 geboren op Develsluis. Door omstandigheden voedde haar opa haar grotendeels 
op. Veel later kreeg ze nog een broer: Jan.  Na de Mulo ging Nel naar de kweekschool, en ze werd onderwijzeres in 
Puttershoek. Daar leerde ze Bas Wijntje kennen. Een lieve man die haar zijn hele leven lang op handen zou dragen. 
Op 12 april 1951 trouwden ze; en daarmee stopte ze met werken – zoals toen gebruikelijk voor gehuwde vrouwen.  
Ze kwamen te wonen aan de Waalhof in Heerjansdam. Ze kregen twee kinderen: Peter en Martine.  
 
Nel was een zorgzame én bezorgde vrouw en moeder, en dat zou ze haar hele leven blijven. Bas werkte veel, en was 
daarnaast ook in diverse verbanden actief als vrijwilliger. Nel werd zelf secretaris van een lokale afdeling van de 
Nederlandse Christen Vrouwenbond NCVB. Gaandeweg haar leven ontwikkelde Nel zich steeds  meer: zo volgde ze 
lessen Frans, autorijles, en haalde op haar vijftigste nog haar zwemdiploma. Nel was maatschappelijke betrokken, 
open, bepaald geen rolbevestigende vrouw. En dat droeg ze ook uit. Van hokjescultuur moest ze niets hebben.  
De kinderen huwden: Peter met Irene, en Martine met Leo, en via Martine en Leo werden Bas en Nel grootouders 
van Edwin en Richard. Zorgzaam bleef Nel voor de kinderen: ze deed van alles voor hen in huis, voor de 
kleinkinderen, ze pasten op hen en op huisdieren.  
 
Heerjansdam was en bleef Nel haar thuishaven; zelfs voor vakantie zou ze het dorp liever niet verlaten. Ze 
verhuisden binnen het dorp naar de Van Bloklandlaan, naar De Manning en uiteindelijk naar Midden-Inn. Daar 
overleed in 2019, haar lieve Bas. Een groot en blijvend gemis. Een longontsteking enkele jaren geleden zorgde er 
voor dat ze via het ziekenhuis in hospice ‘de Reiziger’ terecht kwam. Tegen alle verwachtingen in knapte ze op, 
revalideerde en kwam weer thuis in Middenin. Niettemin werd, na opnieuw een ziekenhuisopname, een overstap 
naar een verpleegtehuis noodzakelijk. De laatste twee jaar werd ze verpleegd in ‘De Sterrenlanden’ in Dordrecht. 
Terwijl haar lichaam het bij wijze van spreken opgaf, bleef haar geest al die tijd opmerkelijk helder. Ze keek graag 
naar tv-quizzen, puzzelde met plezier, en een bezoek aan Nel was altijd een ontmoeting waarin ze oprechte 
interesse toonde. Al was ze intussen meer dan hoog bejaard, ze wist met een IPad en whatsapp om te gaan. Op 20 
juli 2025 vierde ze haar honderdste verjaardag in Midden-Inn, met vele geliefden en bekenden om haar heen. Van 
het cadeaugeld ging ze nog met haar familie een aantal dagen op vakantie naar Deurningen. Recentelijk nam ze nog 
deel aan de senioren-Paasviering en lunch in de Boomgaardkerk.  
 
Nel was een oprecht gelovige vrouw, en een trouw kerkganger. In haar opvattingen was ze ruimdenkender dan Bas. 
Wat niettemin aan haar bleef knagen en waarbij ze ook niet op andere gedachten was te brengen, dat was de vraag 
of ze voorbij dit leven ‘wel behouden’ zou zijn. Dat maakte dat ze bang was voor de dood. Een hartinfarct in april 
overleefde ze; een bloedprop in haar onderbeen enkele weken later werd haar fataal. 5 mei werd – in de woorden 
van haar kinderen – haar ‘Bevrijdingsdag’ . We geloven en vertrouwen er op dat ze is thuisgekomen bij haar Heer en 
Heiland.  
 
Op dinsdag 12 mei vond in de Dorpskerk de dankdienst voor haar leven plaats. De orde van dienst had ze de 
afgelopen jaren al met haar kinderen voorbereid. We zongen prachtige klassieke geloofsliederen en lazen uit de 
Bijbel Psalm 121 en Psalm 139. Daarna is ze in het familiegraf bijgezet en zo in het graf verenigd met haar geliefde 
Bas.   
  
Ds. Sjaak Teuwissen  
  
  



In memoriam  
  

 

Jannetje- Maria- Adriana Vlasblom-Huisman 

Jannie 
(22 februari 1944 – 8 mei 2026) 

 
 
 
Met dankbaarheid en ontroering gedenken wij Jannie Vlasblom-Huisman, een vrouw die haar leven kleur gaf door 
zorg, trouw en stille toewijding. Haar kracht lag niet in grote woorden, maar in de dagelijkse liefde waarmee zij er 
was voor de mensen om haar heen.  
Jannie werd geboren op 22 februari 1944 in Puttershoek. In haar leven stond het gezin centraal. Samen met haar 
man Jan Vlasblom, met wie zij in 1967 trouwde, bouwde zij een thuis waarin warmte en aandacht vanzelfsprekend 
waren. Hun huwelijk werd gezegend met hun zonen John en Peter, voor wie zij een toegewijde en zorgzame moeder 
was.  
Bij hun huwelijk klonken woorden uit Kolossenzen 3:23:  
“Wat u ook doet, doe het van harte, als voor de Heer en niet voor mensen.”  
Deze woorden hebben haar leven getekend. In de manier waarop zij zorgde, gaf en volhield werd zichtbaar wat deze 
tekst betekent: leven in trouw,  met aandacht voor de ander, zonder op de voorgrond te treden.  
 
Wie aan Jannie denkt, denkt aan zorg. De tafel stond gedekt wanneer de kinderen uit school kwamen, en zij zorgde 
ervoor dat het hen aan niets ontbrak. Liefde uitte zich bij haar in doen, in geven, in er-zijn—dag na dag.  
Daarnaast was zij een creatieve en bezige vrouw. Zij hield van puzzelen, kaarten maken en het samenzijn met 
anderen. Zij genoot van vakanties en uitstapjes, maar net zo goed van eenvoudige momenten van gezelligheid.  
Het overlijden van haar man Jan in 2000 betekende een groot verlies. Vanaf dat moment ging zij haar weg alleen 
verder. Toch bleef zij dezelfde vrouw: zorgzaam, trouw en betrokken.  
 
In de latere jaren van haar leven werd haar wereld kleiner. Haar gezondheid ging achteruit en haar geheugen liet 
haar steeds vaker in de steek. De ziekte dementie maakte zichtbaar hoe kwetsbaar het leven kan worden. Voor 
haarzelf en voor haar naasten was dit een ingrijpende weg.  
En toch bleef er iets van haar herkenbaar. In een blik, in een hand die werd vastgepakt, in kleine momenten van 
verbondenheid bleef zij aanwezig.  
In haar laatste levensfase werd het stiller. De onrust maakte plaats voor rust. Omringd door liefde en nabijheid heeft 
zij haar leven mogen loslaten op 8 mei 2026.  
 
Wij gedenken Jannie als een liefdevolle moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus, tante en als een vrouw die 
haar leven lang trouw is geweest in zorg en aandacht. Haar leven was eenvoudig, maar juist daarin lag een diepe 
rijkdom.  
 
Aan het einde van de dankdienst voor haar leven hebben wij geluisterd naar woorden uit Romeinen 8. Woorden van 
hoop en vertrouwen, die ook vandaag blijven staan:  

Dat wij kinderen van God zijn en gedragen worden door Zijn Geest.  
Dat het lijden van deze tijd niet het laatste woord heeft.  
En boven alles die belofte:  
dat niets ons kan scheiden van de liefde van God —  
geen ziekte, geen verwarring, geen verlies, zelfs de dood niet.  

 
In dat vertrouwen hebben wij Jannie losgelaten en haar toevertrouwd aan de God die haar leven lang met haar is 
meegegaan.  
 
Kerkelijk werker  Mari Hijkoop 
 



VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Zwerfafval pakken  
Op zaterdag 13 juni bestaat er weer gelegenheid om deel te nemen aan het verzamelen van zwerfafval in 
Heerjansdam. Verzamelen op het kerkplein om 9:30 uur. Anderhalf uur aan de slag en daarna op het kerkplein weer 
terug met gevulde vuilniszakken. Alle benodigde materialen zijn aanwezig.  
Wel even aanmelden. Dan weten we hoeveel grijpers en draagringen er moeten komen.  
Aanmelden bij Carla van der Linden, 06 2907 7004, carlavanderlinden21@gmail.com  
Na het werk wacht er koffie of thee met iets erbij.  
De vorige keer zagen we nieuwe gezichten: mooi! Maar er kunnen er nog meer bij.  
 

Ds. Theo van ’t Hof met emeritaat  
Zes Heerjansdammers togen op 10 mei naar Borger om 
daar de afscheidsdienst van ds. Theo van ’t Hof bij te 
wonen. Heerjansdam is de eerste plaats waar hij 
predikant werd en Borger de gemeente waar hij met 
emeritaat ging. Op 10 februari 1991 deed hij intrede in 
de Gereformeerde kerk van Heerjansdam.  
Na bijna vijf jaar vertrok hij naar Brazilië om 
de Igreja Evangélica Reformada in Arapoti te gaan 
dienen. Veendam-Wildervank en Leek Tolbert volgden.  
 
De liturgische bloemschikking symboliseerde de 
loopbaan van Theo. De Geest, in de vorm van een vogel, 
stijgt uit boven de wereld en verbindt alle continenten. 
De rode draad staat voor de verbinding van Theo met de 
Geest van God. Op die draad staan vijf lichtjes die de 
gemeenten die Theo heeft gediend representeren. 
Met Gloriosa, een leliesoort, is de bol versierd.  
 
De glorie van God moet uitgezongen worden over de 
wereld. Dat gebeurde in de afscheidsdienst in ruime 
mate door de gemeente, een combo en twee koren. ‘U 
zij de glorie’ was dan ook het afsluitende lied.  
Thema van de dienst was ‘voor niets’. Zoveel goeds en 
moois overkomt ons als we het willen zien. We hoeven 
er niets voor te doen. Zoals de discipelen een opdracht 
kregen om de wereld in te trekken, kunnen wij reageren 
op het goede en mooie dat ons is geschonken door 
dienstbaar te zijn aan het koninkrijk van de hemel.  
 
Toespraken van de voorzitter van de kerkenraad, een collega-dominee en van de burgemeester volgden. Dit allemaal 
na een feestelijke bijeenkomst eerder die week. Zowel Marijke als Theo kunnen terugkijken op een mooi afscheid.  
Ze lieten hun dankbaarheid daarvoor duidelijk tot uiting komen. Later schreef hij me: mijn grote dank voor de 
betrokkenheid vanuit Heerjansdam in de vorm van mooie brieven die hij heeft ontvangen en de zes gemeenteleden 
die de flinke tocht naar Borger hadden ondernomen.  
 
Jan Visser  
   



  



  

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 april 2026 tot en met 20 mei 2026:   
 
Overleden:  
 
 
 
  
Verhuizing:   
 
 
 
  
 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 

 

KINDERLIED VAN DE MAAND JUNI  
Hij alleen  
“Hij alleen” is een kinderlied van Pieter van Maastricht, zowel de 
tekst als de muziek. Het lied staat in de bundel Opwekking 
For Kids (139). Onze God is een God van Abraham, Isaäk, Jacob, 
Adam, Eva, Jozua en nog van veeeeel meer: Hij is de God van ons 
allemaal.   
Marieke Roobol en Sjaak Teuwissen   

  

 

‘Hij alleen is de ware God’ 
www.youtube.com/watch?v=m3CX0bCW2Mo&list=RDEMjusIatbqIGNXTNrPHWEo6A&index=34 

 

  
De God van Abraham, Isaäk en Jacob,  
de God van Adam en Eva,  
van Jozua en Job.  
De God van David, Elia en Mozes,  
de God van Esther en Jozef  
daar vertrouw ik op!  
  
Refrein:  
Want Hij alleen (Hij alleen)  
en niemand anders (niemand anders)  
Hij alleen (Hij alleen)  
is de ware God!  
  
Hij heeft de hemel en aarde geschapen  
en zijn volk uit de slavernij bevrijd.  
Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel  
en gaf zijn Zoon als verlosser voor mij.  
 
(Refrein)  

mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl
http://www.youtube.com/watch?v=m3CX0bCW2Mo&list=RDEMjusIatbqIGNXTNrPHWEo6A&index=34
http://www.youtube.com/watch?v=m3CX0bCW2Mo&list=RDEMjusIatbqIGNXTNrPHWEo6A&index=34


  

KERKRENTMEESTERS 
Oud papier 
Ik zou hier een boom op kunnen zetten over hergebruik van oud papier. Zonder een beetje hout(vezel) van nieuwe 
bomen geen hergebruik van oud papier. Ongeveer 10 tot 20% nieuwe houtvezels zijn nodig om oud papier om te 
zetten in “nieuw” papier. De hoeveelheid is afhankelijk van de kwaliteit van het eindproduct. In karton zit heel veel 
oud papier en in briefpapier iets meer nieuw hout. Het is dus een kleine investering in een eindeloos proces. 700.000 
ton oud papier door particulieren per jaar ingezameld en hergebruikt geeft toch nog een aardig besparing op de 
hoeveelheid om te zagen bomen.  
  
Richtlijn van HVC:   
Zet uw bak voor de zaterdag-lediging voor 7.30 uur aan de straat.  
Soms wijzigt de rijroute waardoor erg vroeg geleegd wordt.   
De volgende data oud papier staan ingepland:  
  
zaterdag 20 juni 2026    zaterdag 18 juli 2026  
Maria Dramountanis    Manuël de Jong  
Gert Jan Bloem     Jan de Jong  
Kees de Ouden     John Peterse  
Arthur van Oorschot    Wim Groeneveld  
 
Chris Grootendorst 
oudpapier@kerkheerjansdam.nl 

 
 

  

DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: april/mei 2026  
 
Bloemendienst;  Deze maand geen giften  
Bloemenbusjes:  maart en april € 12,-  
Mensenkinderen:  Totale HA collecte voor blinden in Albanië € 1083,55  
 
Alle gevers hartelijk dank. 
Namens de diaconie  
Jan de Jong 

Datum  Doel  Kerk  GIVT  Totaal  

2 april  
Diaconie 
H.A.  € 257,50    € 174,52    € 432,02   

  Kerk  € 98,70    € 67,50    € 166,20   

5 april  Diaconie  € 171,35    € 172,90    € 344,25   

  Kerk  € 175,25    € 100,47    € 275,72   

  Jeugd  € 187,80    € 82,59    € 270,39   

12 april  Diaconie  € 125,17    € 65,18    € 190,35   

  Kerk  € 114,20    € 49,52    € 163,72   

19 april  Diaconie  € 121,35    € 105,38    € 226,73   

  Kerk  € 130,95    € 85,55    € 216,50   

26 april  Doel Tent  € 231,73      € 231,73   

  Kerk Tent  € 231,72      € 231,72   

april Thuisfront  € 2,50      € 2,50   

  Bloemen  € 16,45      € 16,45   

  Koffiepot  € 17,50      € 17,50   

  Onderhoud  € 4,50      € 4,50   



  

DIACONIE 
Nacht van gebed voor de vervolgde kerk      

Eén nacht wakker blijven om te bidden voor de vervolgde kerk. Dat is wat 
vrijdagavond 5 juni en zaterdagochtend 6 juni op meerdere plaatsen in 
Nederland en België weer gebeurt. Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd, omdat ze geloven in de Here 
Jezus. Zij vragen keer op keer om ons gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van 
Gebed op diverse locaties in Nederland en België.   
  
We willen in Heerjansdam ook weer met de Nacht van Gebed meedoen met een ingekort programma. Dat 
programma zal er (onder voorbehoud) zo uit gaan zien:  
  
Datum: 5 juni 2026  Locatie: Dorpskerk benedenzaal, zij-ingang  

20.45 – 21.00  Ontvangst met koffie, thee en fris  

21.00 – 21.15  Welkom, gebed, kennismaking en uitleg over het programma  

21.15 – 22.45  Gebedsronden twee, of drie landen  

22.45 – 22.55  Tien minuten pauze  

22.55 – 00.00  Gebedsronden twee, of drie landen  

00.00  Afsluiting  

  
Tijdens de Nacht van Gebed horen en zien we verhalen uit onder meer Noord-Korea, Mexico, Nicaragua, Afrika en 
Azië. Open Doors verschaft voldoende achtergrondinformatie met een video per land en dank- en gebedspunten in 
een gebedshandboekje. We hopen dat U zich deze avond wilt aansluiten in gebed en om alles in goede banen te 
leiden en voldoende materiaal te hebben, vragen we U zich zo spoedig mogelijk bij ondergetekende aan te melden.  
  
Graag nodigen we hierbij iedereen ook uit om in de dienst van zondag 7 juni mee te doen met de schrijfactie voor de 
Vervolgde Kerk. Hiervoor is aanmelden niet nodig en de diaconie zal zorgen voor kaarten en achtergrondinformatie.  
  
Op zaterdag 14 november vindt de Open Doors dag plaats. Locatie: de Midden Nederland Hallen. De ticketverkoop 
start op 15 juni om 19.00 uur.  
  
Meer algemene informatie over Open Doors en de acties vindt U op www.opendoors.nl  
  
Namens de diaconie,  
Hans van den Berg  
e-mail: diaken_hans@kpnmail.nl (let op het “lage streepje” => diaken_hans)  
telefoon: 078 677 2877  

 
 

Bestemming collecte Heilig Avondmaal 21 juni 2026    
Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 21 juni heeft de diaconie gekozen voor het 
missionaire werk van de Protestantse Kerk in Nederland. Thema is: “online verbinden”.  
  
Jongeren zijn dagelijks uren actief op sociale media. Wil je hen bereiken met een boodschap 
van geloof, hoop en liefde? Dan moet je daar zijn! Daarom werkt de Protestantse Kerk samen 
met christelijke online platforms, waar jongeren inspirerende video’s en verdiepende content 
vinden. Maar het blijft niet bij online. Ze worden ook aangemoedigd om elkaar in het echte 
leven te ontmoeten en samen het geloof te ontdekken. Via social media krijgen ze hiervoor 
volop ideeën en inspiratie aangereikt.  
Dit is een eigentijdse manier om jongeren dagelijks te bereiken en daarom een waardevol 
collectedoel dat we van harte aanbevelen!  
  
Namens de diaconie,  
Hans van den Berg  

https://d.docs.live.net/B404D2DBBF73D4D1/Kerkblad%20Samengaan/2026/juni%202026/www.opendoors.nl 


  

JEUGDRUBRIEK 
 

KND + overstapdienst  
SAVE THE DATE  
Op 12 juli is er weer de overstapdienst voor de kinderen die dit jaar de basisschool verlaten en 
over stappen naar de brugklas. Het beloofd weer een geweldige dienst te worden, met onze 
groep 8 leerlingen in de spotlights. Zet hem alvast in de agenda!  
   

Weekend kamperen en EO jongerendag!  
We zijn er klaar voor om samen met 14 jongeren, van vrijdag 5 
juni tm zondag 7 juni onze tenten op te zetten langs de Oude Maas.  
We gaan er een enorm tof weekend hebben met elkaar.   
Op zaterdag 6 juni gaan we met de groep naar de EO jongerendag in Ahoy!  
Heb je je niet opgegeven, maar heb je toch interesse om een stukje van het 
programma mee te beleven en zit je op de middelbare school? Mail dan even 
met Barbara om te overleggen  ( Bsteen1977@gmail.com)    
 
We willen u vragen om dit weekend onze jongeren in uw gebed mee te nemen.  
Dat ze het fijn mogen hebben met elkaar, dat ze Zijn liefde en leiding mogen ervaren in dit weekend en dat de 
EO jongerendag een evenement mag zijn waar ze zien dat geloven in God niet iets is voor alleen oudere mensen, 
maar dat Hij in hun leven van enorme betekenis is.     
  
 

  



RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik  
Er waren afgelopen maand drie diensten in de Kijfhoekkerk. Tussen de 
twee reguliere diensten was er ook een samenkomst op 
Hemelvaartsdag.  De gastvoorgangers, dominee Sterrenburg en 
dominee Van Heijningen hebben beiden weer op eigen en enthousiaste 
manier hun Evangelie van Hoop en Vertrouwen als geestelijk voedsel 
weer doorgegeven aan de resp. 28 en 37 toehoorders. Tussen deze 
twee reguliere erediensten zijn we met ruim 30 deelnemers op 
Hemelvaartsdag, 14 mei, onder leiding van dominee Piet van Veldhuizen gaan ‘dauwtrappen’ in het Develgebied. 
Daarna hebben we genoten van een gezellig en heerlijk ontbijt met wat lekkers erbij.  Zo rond negen uur werd door 
Piet van Veldhuizen een korte samenkomst gehouden. Hij wist de 44 aanwezigen weer op een boeiende wijze te 
betrekken bij de poldernatuur van Kijfhoek en de boodschap van Hemelvaart.  
Hieronder enkele fotomomenten:  
  

  
 Kijfhoek, zondag 19 april met dominee 
Johan Breure,  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

Kijfhoek, zondag 3 mei met v.l.n.r. Bas Roobol, 
ouderling, René Barnard, organist en dominee en 

mevrouw Sterrenburg.  
  
 
 

 
 
        
 
 
 
Kijfhoek, Hemelvaartsdag 14 mei, met    
       dominee Piet van Veldhuizen.  
  
  
  
  
  



  

  
 Kijfhoek, zondag 17 mei met rechts dominee Michel van 

Heijningen en tussen het   
bloemen boeket de heer en mevrouw Kees en Lenie Bezemer. 

Beiden begeleidde  
zij de dienst met orgel en dwarsfluit.  

  
  
 
 

 
 
 
 
Open Dagen  
Van mei tot en met september organiseert de Stichting Behoud 
Kijfhoekkerk weer op de eerste zaterdag van de maand Open Dagen. Naast 
dat de kerk dagelijks open is voor individueel bezoek bent u ook hartelijk 
welkom, aanstaande  Open Dag, zaterdag  6 juni tussen 12.00 en 16.00 
uur.  
  

Kevin Steenbergen exposeert  
Bij de geboren en getogen en nog jonge Heerjansdammer is tijdens een vakantiereis op Curacao zijn schilderstalent 
ontdekt. Kevin ontmoette daar kunstenares Esther van Egmond. Deze ontmoeting zou grote gevolgen hebben voor 
Kevin. Esther maakte hem enthousiast voor de totale schilderkunst. Terug in Heerjansdam is hij zich verder gaan 
ontwikkelen. Al snel was het duidelijk:  de jonge Kevin heeft talent. En aan dat talent moest hard worden gewerkt. 
Hij heeft bij Kunstexpress in Barendrecht de laatste jaren flink wat technieken aangereikt en ervaring gekregen. In 
2024 heeft Kevin Steenbergen een mooie expositie gehad in het Midden-Inn.   
Nu komt Kevin met zijn werken op zaterdag 6 juni a.s. naar de Kijfhoekkerk.   
  
Verder is de orgelzolder van de Kijfhoekkerk gerenoveerd en vernieuwd met nieuwe expositiepanelen. Hierop wordt 
een algemeen beeld weergeven van het buurtschap Kijfhoek en de kerk in het midden.  
Er is gelegenheid om zelf, gratis, koffie, thee, water of frisdrank te nemen. Er is een verwijzing naar toiletbezoek, 
informatiemateriaal en giften. U bent van harte welkom!     
Er staat een stoel voor u klaar!  
  

Een afscheid als een schot in de Roos !  
Onze veelzijdige dorpsgenoot en duizendpoot en 
vrijwilliger in ons plaatselijk kerkenwerk nam afscheid.  
Aart Roos heeft zich daarbij ook voor de 
Kijfhoekkerk decennia lang ingezet. Zijn laatste taak was 
het administratieve beheer van de 
eigen kerkbegraafplaats  rond de Kijfhoekkerk. Een flinke 
klus werk achter de schermen maar altijd met scherpe 
persoonlijke aandacht en nauwkeurigheid. Als bestuur van 
de Stichting Behoud Kijfhoekkerk zijn we Aart bijzonder 
dankbaar en erkentelijk voor zijn trouwe vrijwilligerstaak 
en betrokkenheid bij de Kijfhoekkerk.  
Enkele verrassende cadeaus deden Aart en Janny Roos 
glunderen.  
Aart ontving een tweetal fotoboeken van oud-Charlois, ‘het 
dorp’ waar Aart opgroeide.  Echtgenote Janny ontving 
hierbij een fraai boeket, waarin hun familienaam -Roos- 
met echte rozen werd onderstreept. Aart en Janny, heel 
veel dank voor jullie vrijwilligerswerk.  

  



  

Lantaarns vernieuwd  
De fraaie antieke lantaarns rond de kerk en begraafplaats 
zijn vernieuwd en opgeknapt. Naast nieuwe elektrische 
kabelverbindingen zijn er ook nieuwe glazen 
lampenkappen aangebracht. Ook hierbij hebben zich 
enkele gemeenteleden en vrijwilligers ingezet.  
   
Natuurwandeling  
Tijdens de Open Dagen kan een natuurwandeling door 
het Develgebied niet ontbreken. Onze vaste 
natuurdeskundige en officieel IVN-gids Jan de Kok is ook 
op 6 juni  weer aanwezig. Jan de Kok is als vrijwilliger 

al jaren officieel natuurgids van het in 1960 opgerichte Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie, afgekort IVN. 
Jan begint de wandeling om 13.00 uur vanaf de kerk. Altijd weer een plezier met Jan op pad te gaan en nieuwe flora 
en fauna te ontdekken in de Kijfhoekse polder.  
Het is telkens weer een verrassende ontdekking nieuwe flora en fauna in onze regio te vinden.  
  
Collectes en giften  
Tijdens de diensten wordt er gecollecteerd met de ‘hengelcollectezak’.  
Na de diensten van afgelopen maanden zijn de collectes geteld:  
Zondag      5 april  Eerste Paasdag met dominee Sjaak Teuwissen en 21 bezoekers   €  168,30  
Zondag   19 april  met dominee Johan Breure en 40 bezoekers   € 315,00  
Zondag     3 mei  met dominee Jan Wouter Sterrenburg en 28 bezoekers   € 251,00  
Hemelvaartsdag 14 mei, dauwtrappen met dominee Piet van Velthuizen   
en 44 bezoekers  € 129,65  
Zondag    17 mei met dominee Michel van Heijningen en 37 bezoekers  €  317,50  
Naast de collectes, inclusief de giften via de QR-code,  mochten we uw giften via de bus Groot Onderhoud, de open 
collectezak bij de uitgang, via de bank 385,00 euro ontvangen.  
Allen heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid en uw financiële steun aan de Kijfhoekkerk. Mede hierdoor kunnen 
we samen de erediensten en het onderhoud van de kerk onderhouden. Echter wel in het besef in afhankelijkheid 
van onze Eeuwige God.  
 
Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk  
In de komende weken zijn de volgende diensten gepland:  
Zondag     7 juni met Proponent Ds. H. Russcher uit H.I. - Ambacht  
Zondag  21 juni met Ds Michel van Heijningen uit Alblasserdam  
Zondag    5 juli  met Ds Michel van Heijningen uit Alblasserdam   
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur).  
Er staat, ook op deze zondagmiddagen, een stoel voor u klaar!  
  
Tenslotte  
Ook in juni blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een kaartje. Een kleine moeite, maar 
met groot plezier!  
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en meer, bel mij even,   
06 – 3650 1396, of via WhatsApp en e-mail dendijk@hetnet.nl  
Bezoek ook eens onze website www.kijfhoekkerk.nl  en Facebook.  
Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie:  
Kerkblad Samengaan Heerjansdam:  samengaan@kerkheerjansdam.nl   
  
In de digitale versie van Samengaan zijn alle foto’s in kleur te zien.  
Ook in juni wens ik u een Zegenrijke zomermaand.                                                                                                                                          
 
Joop Wiekeraadt 

  

mailto:dendijk@hetnet.nl
http://www.kijfhoekkerk.nl/
mailto:samengaan@kerkheerjansdam.nl


  

INGEZONDEN 
Help jij/u mee om 250 gezinnen een zomer vol plezier te bezorgen?  
  
Ook in Barendrecht groeien kinderen op in armoede. Voor hen is een zomervakantie met leuke uitjes of activiteiten 
vaak geen vanzelfsprekendheid. Daarom organiseren we dit jaar weer de Vakantietassenactie – een warm initiatief 
van lokale kerken en het Pretloket (van de Barendrechtse Uitdaging en Stichting De Overburen ).  
  
Wat is het doel?  
We willen 250 gezinnen verrassen met een vakantietas vol leuke én lekkere dingen, zoals:  
  
* Buitenspeelgoed  
* (Bord)spellen  
* Spelletjesboeken  
* Knutselspullen  
* Tegoedbonnen voor uitjes, ijsjes of frietjes  
* …alles wat bijdraagt aan een fijne vakantie!  
  
Voor wie?  
De tassen worden verspreid via o.a. de Voedselbank Barendrecht en Kledingbank Uniek – organisaties die zich 
dagelijks inzetten voor gezinnen in kwetsbare situaties.  
  
Hoe kun jij helpen?  

👉 Doneer spullen  

👉 Verbind ons aan een bedrijf of sponsor  
  

🗓️ Doneren kan tot 8 juni!  
  

💬 Wil jij/u ook bijdragen aan een mooie zomer voor deze kinderen?  Samen maken we het verschil 🩵 💙 💜  
 
Namens de Diaconie Carnissehaven   
Arie Vermaas   
06 33035110   
 

Orgelconcert vol verrassingen in Zwijndrecht  
Liefhebbers van muziek én nieuwsgierige luisteraars kunnen 
op zaterdag 20 juni hun hart ophalen in de Oude Kerk aan de 
Kerkstraat 49 in Zwijndrecht. De bekende Rotterdamse 
organist Arjan Breukhoven verzorgt daar een bijzonder en 
toegankelijk orgelconcert met een verrassend veelzijdig 
programma.  
 Wie denkt dat orgelmuziek alleen zwaar en klassiek is, komt 
deze avond bedrogen uit. Breukhoven neemt het publiek mee 
op een muzikale reis van Johann Sebastian Bach tot Rogier van 
Otterloo, van sprankelende rondo’s tot meeslepende tango’s. 
Daarmee wil de organisatie juist ook bezoekers aanspreken die 
normaal gesproken niet snel een orgelconcert bezoeken.  

   
Breukhoven behoort al jaren tot de bekendste concertorganisten van Nederland en geeft jaarlijks vele concerten in 
binnen- en buitenland. Zijn optredens kenmerken zich door een toegankelijke stijl en een grote muzikale variatie. 
Naast klassieke orgelwerken speelt hij ook koraalbewerkingen, geliefde melodieën en verrassende arrangementen 
van orkestmuziek. Bovendien staat hij bekend om zijn improvisaties over bekende liederen.  
Het concert begint om 20.00 uur.  
De toegangsprijs bedraagt € 10,-. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kerk of kunnen vooraf worden gereserveerd 
via https://www.arjanbreukhoven.nl/ticketshop  

https://www.arjanbreukhoven.nl/ticketshop


  

INGEZONDEN 

Wat leren we van Kortjakje?  
 
Het echtpaar De Goede wil graag het complete gezin bij elkaar hebben. Alle kinderen en kleinkinderen zijn 
uitgenodigd. Echter, slechts een deel van hen komt daadwerkelijk opdagen. De één haakt af vanwege 
drukte, de ander vanwege een kuchje. Zonder afmelden blijven er stoelen leeg.  
Een zoon en schoondochter hebben echt even behoefte aan rust, zo blijkt bij navraag. De recente 
sportwedstrijden van de kinderen hebben veel van hen gevergd. Zij kiezen ervoor om vandaag thuis bij te 
komen. Een ander geeft aan net genezen te zijn van een hardnekkige verkoudheid: “Ik wil niet het risico 
lopen weer besmet te worden.” Enkele kleinkinderen doen het netter en komen even online langs om opa 
en oma te groeten. Lang leve de techniek, zo zie je je grootouders nog eens. Het scheelt toch weer reistijd . 
Leuk, maar surrogaat. Het echtpaar is terecht teleurgesteld. 
 
Preekje kijken 
Wie vandaag in de gemeenten in het achterland van 
de Gereformeerde Bond rondkijkt, ontdekt al snel 
overeenkomsten met de familie De Goede. Met name 
tijdens de avonddiensten is de kerkgang op veel 
plekken teruggelopen. De tweede dienst is ingeruild 
voor een uitje en online ‘preekje kijken’ is allang geen 
uitzondering meer. 
Over deze ontwikkeling kun je zorgen hebben. 
Afschalen in de dienst aan God is soms een 
voorstadium van afháken. Omgekeerd geldt bijna 
altijd: afhaken begint met afschalen. Daarbij rijst de 
vraag: welk signaal geven we aan de volgende 
generatie? 
Als voorganger sta je voor je gevoel geregeld voor 
donkere banken en lege rijen stoelen te preken. Je 
richt je maar op de camera in de hoop dat er thuis nog 
wat mensen meekijken. 
 
Heel Holland Bakt 
En inderdaad, met enige regelmaat kom je ze tegen. 
“Onze kinderen liggen elke avond zo laat, op zondag 
leggen we ze vroeg op bed. En ja, na Heel Holland 
Bakt, Maestro of Boer zoekt vrouw kijken we dan de 
preek.” Ze verwachten bijna een compliment, want 
anderen hebben de avonddienst helemaal laten 
schieten. 
Sinds de coronacrisis weten we dat thuis op de bank 
in badjas met een kop koffie en een tompouce de 
dienst volgen vele malen aantrekkelijker is dan in de 
kerkbank ploffen. Een thuiskijker voelt zich inmiddels 
geen tweederangs gemeentelid meer. Ooit hoorde ik: 
“Ik kijk elke week de afkondigingen, dan weet ik wie 
er in het ziekenhuis ligt en ik stuur diegene altijd een 
kaart.” Een ander biecht op: “Wanneer de preek me 
niet aanspreekt, schakel ik over naar de andere wijk.” 
 
Mag het een onsje meer? 
Zouden we met elkaar eens wat kritischer moeten zijn 
op deze ontwikkeling? Beseffen en inzien dat we 

bekering nodig hebben? Mag het, qua kerkgang, een 
onsje meer? Niet direct vanwege een paar 
regendruppels of een hoestje online inschakelen? 
Even wat meer aandacht voor mijn ziel dan voor mijn 
lijf kan geen kwaad. Vanwege de urgentie. Er staat 
nogal wat op het spel, toch? Zelden neemt iemand 
van de ene op de andere dag afscheid van God en 
kerk, stelde ik al eerder. Meestal wordt dit 
voorafgegaan door een periode waarin je de 
kaasschaaf over je geloof hebt gehaald. “Met ietsje 
minder kerkgang ben ik nog steeds een goede 
christen.” “Een 5,6 is ook een voldoende”, zegt een 
jongere een paar weken voordat hij hoort dat hij blijft 
zitten. 
Digitale uitzendingen van kerkdiensten zijn een zegen 
en verruimen het bereik van de preek, laat dat ook 
gezegd zijn. Maar wanneer gemeenteleden massaal 
youtuben in plaats van aanwezig zijn, wordt de 
onderlinge band minder. “Ik zie nooit iemand uit de 
kerk”, was een verzuchting van een thuiskijker. Ik 
sprak hem zowaar op het moment dat hij een lange 
wandeling maakte en glunderend vertelde over een 
recente vakantietrip. “Nee, naar de kerk gaan lukt me 
niet meer.” Ooit reageerde een collega op zo’n 
moment: “We willen voor u wel een autostoel in de 
kerk zetten…” 
 
De lofzang verstilt 
In de legere kerk verstilt langzaam maar zeker de 
lofzang. Het klinkt natuurlijk minder mooi met een 
kleine groep. “Het is immers goed om voor onze God 
psalmen te zingen, want dat is lieflijk, Hem past een 
lofzang”, zo leert Psalm 147 me. Door naar de kerk te 
gaan en mee te doen, geef ik gehoor aan deze 
opdracht. Door thuis te blijven, werk ik eraan mee dat 
de lofzang verstilt. En thuis zingen gebeurt zelden, zo 
hoor ik links en rechts. We luisteren tenslotte alleen 
de preek. 
Onze kerkgang is een openbare belijdenis. Anderen 
zien me gaan of binnenkomen. Ik ben erbij, niet  



  

allereerst om gevoed te worden, maar om God te 
eren. Door mijn aanwezigheid eer ik Hem en maak ik 
anderen blij. Een volle(re) kerk doet iedereen goed. 
 
Opblijven 
Kinderen gaan tegenwoordig in onze gemeenten 
veelal in de ochtend naar een nevendienst. Een 
verschijnsel dat naast positieve gevolgen ook 
nevenschade heeft. De volgende generatie went op 
deze manier niet aan het zitten in de dienst en het 
luisteren naar een preek. Zou er trouwens een 
verband kunnen zijn met het feit dat we als kerk de 
jongeren tegenwoordig moeilijker vasthouden? Stel 
dat je het anders doet: elke avonddienst ga je met 
(een deel van) je kroost naar de kerk. “Jij mag 
vanavond opblijven, je mag mee naar de kerk en na 
afloop nemen we wat lekkers.” Enthousiasme bij de 
kleintjes ligt voor de hand. 
Soms kijk je als mens en als kerk in de spiegel. 
Voorzichtig gezegd: lijden we anno nu niet massaal 
aan geestelijke ondervoeding? In veel gezinnen gaat 
de Bijbel zelden meer open bij de maaltijden. Logisch, 
die momenten lijken op een duiventil. De één vliegt al 
uit voor de ander thuis is. Zelfs in jonge gezinnen staat 
de geloofsopvoeding onder druk. “We komen er 
eigenlijk niet aan toe.” 
 
Bijeen bij de Ene 
Persoonlijke stille tijd is ingeruild voor Eerst Dit tijdens 
het joggen. Een podcast die prachtig kan werken als 
extraatje, functioneert dan als vervanging van het 
persoonlijke Bijbellezen en bidden. 
We zijn niet de eersten die dreigen af te drijven. Het 
Bijbelboek Hebreeën is wat dat betreft een groot 
alarmsignaal (2:1). Afdrijven gebeurt zonder dat je het 
doorhebt. Alsof je dobbert op een luchtbed in zee en 
de stroming vergeet. Besef: de stroom van de 
secularisatie gaat niet alleen langs me heen. Ertegenin 
roeien is mijn opdracht. Vaker bijeenkomen (10:25) 
kan mij en anderen daarbij helpen. Dus wees er op 
zondag weer live (!) bij. Kom bijeen, bij de Ene, en 
weet: er wordt naar me uitgekeken. 
 
Verdieping 
Vanzelfsprekend kijk je als voorganger nadat je een 
lege(re) kerk hebt gezien dezelfde avond of de 
volgende morgen in de spiegel. Hoe komt het toch dat 
de mensen voor mijn preken hun schoenen niet meer 
aantrekken? Maak ik me er in de voorbereiding te 
gemakkelijk van af? Zijn mijn preken te voorspelbaar? 
Is de avonddienst te vaak een herhaling geworden van 
de ochtenddienst en is het verdiepingselement 
verdwenen? 
 
 

‘Je hebt iets gemist’ 
Ergens in 2009 leidde ik voor het eerst diensten in een 
gebied waar trouw in de kerkgang niet echt een 
vanzelfsprekendheid is. Zo herinner ik me nog de 
dankdag van dat jaar. Mijn preekvoorbereiding was 
nachtwerk geworden. Overdag had ik lesgegeven, dus 
helemaal fris was ik niet. Toen de avonddienst begon, 
ontdekte ik in de kerk welgeteld zeventien 
kerkgangers. Thuis de dienst live volgen was toen en 
daar nog geen optie. Dit was mijn publiek die avond. 
Teleurgesteld bedacht ik onder de voorzang dat ik de 
preek die avond maar niet zou houden. Het was 
tenslotte dankdag en met dit kleine gezelschap 
zouden we die avond wat zingen en God danken en 
dan naar huis. De preek kon ik dan de zondag erna 
gebruiken in de hoop dat er meer mensen zouden 
zijn. 
Gelukkig schoot me op tijd een wijze uitspraak van 
collega ds. Sjaak van den Berg te binnen. Hij had me 
kort daarvoor een tip gegeven in de trant van: “Als je 
wilt dat er meer mensen naar de kerk komen, is de 
beste manier om ervoor te zorgen dat de mensen die 
er zitten enthousiast naar huis gaan. Laat hen maar 
tegen anderen zeggen: ‘Je hebt echt iets gemist.’” 
 
Taak van de voorganger 
Wekelijks is er de verleiding om van de 
preekvoorbereiding af te schaven. Er zijn telkens weer 
actuele dingen die aandacht en tijd vragen. Toch is het 
‘grote huisbezoek’ – zo werd de kerkdienst eens 
genoemd – een van de belangrijkste taken van de 
voorganger. Wekelijks zitten er mensen die door de 
week leven met de dagtekst die op hun scherm 
‘opplopt’. Op zondag mogen wij hen onderdompelen 
in de betekenis van een Schriftwoord dat wij in de 
week ervoor hebben overdacht. 
Wat een zegen zou het zijn als zowel bij voorganger 
als bij gemeenteleden de kerkdienst weer hoger op 
het prioriteitenlijstje zou komen. 
Liederen kunnen me helpen: ‘Hoe lief heb ik Uw 
woning’. ‘Wat hou ik van Uw huis’. Wie dat op 
zondagmorgen uit volle borst zingt, is er toch in de 
avond als het even kan weer bij? Ik leerde het al van 
Kortjakje: wat er ook is, hoe ik me ook voel, op zondag 
ga ik naar de kerk. 
 
Ds. M. van Heijningen. 
Predikant te Alblasserdam. 

 
 
 
Redactie: Dit bericht is met instemming van de schrijver 
ingezonden door een lid van onze gemeente.  
Het artikel is van origine geplaatst in De Waarheidsvriend, 
het officiële kerkblad en opinieweekblad van de 
Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland (PKN).
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INGEZONDEN 
Laat de Trinitatiskapel weer klinken en stralen!   
Zet zaterdag 6 juni 2026 met een grote cirkel in je 
agenda! Onze prachtige Trinitatiskapel heeft onze hulp en 
de hulp van het publiek harder nodig dan ooit. Na een 
grote renovatie van de ramen aan de voorzijde — een 
flinke klus van ruim € 55.000 — is de kas van de stichting 
helaas nagenoeg leeg. En we zijn er nog niet! Het 
bijgebouw, de dakkapellen en de monumentale 
voordeuren wachten nog op herstel.  
Een hartverwarmend initiatief  
Gelukkig is er fantastisch nieuws! Zodra bekende musici 
hoorden over de situatie, boden zij spontaan aan om weer 
te komen musiceren voor het behoud van 
de Trinitatiskapel. Onder leiding van bestuurslid Johan 
Bregman en ambassadeur/fluitiste Sannie de Jongh, slaan 
zij de handen ineen.  
Deze topartiesten treden op zaterdag 6 juni 2026 geheel 
belangeloos op om "hun" kapel te redden. Het resultaat? 
Een onvergetelijk benefietconcert vol passie en prachtige 
klanken! Kom langs en geniet  
Beleef de unieke sfeer, geniet van de geweldige akoestiek 
en draag direct bij aan het behoud van dit historische 
monument.  
Wilt u reeds nu een bijdrage leveren?  
Dit kan door een gift over te maken op rekeningnummer 
NL21 RABO 0317 7255 05, ten name van Stichting tot 
Behoud en Beheer Trinitatiskapel, onder vermelding van 
‘Onderhoud Kapel’.  
Deze dag kunt u luisteren:  
11:15-11:45 uur Sannie de Jongh ( fluit ), Laurence 
Fierens ( piano )  
13:00-13:30 uur Arjan den Ouden ( orgel )  
14:00-15:00 uur Diana, Leanne Abspoel ( hobo ) 
Hans Okkerse ( piano ) en Debora de Borst ( zang )  
15:15-15:45 uur Sebastian Petersen ( klarinet ), Sannie de 
Jongh, ( fluit ), Hans Okkerse ( piano )  
15:45-16:30 uur Reinier Korver ( orgel en harmonium )  
16:30-17:00 uur Henske Bakker ( panfluit ) en Johan den 
Hoedt ( piano ).  
19:30 uur Chr. Gemengd koor Con Amore o.l.v. Johan den 
Hoedt, Aria de Jong, fluit en Rens de Winter, orgel en 
piano.  
   
De kerk bevindt zich aan de Vriesestraat 22 te Dordrecht. 
Gedurende de gehele dag kunt u met elkaar in gesprek, 
onder het genot van een kop koffie of thee.  
Parkeren kan voor een voordelig tarief in de 
parkeergarage in de Visstraat 50 meter van de Kapel 
vandaan.  

We kijken uit naar uw komst en uw bijdrage voor het 
goede doel.  
Hartelijk welkom, en uiteraard is de toegang vrij!  
 

 
 

Als redactie proberen van foto's en ander materiaal 
zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om 
het materiaal met diens toestemming te kunnen 
gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen 
gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan je kunt 
aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij 
dit materiaal op de huidige manier gebruiken, neem 
dan contact op met de redactie 
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