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MEDITATIE 
 

Niet op Gods stoel gaan zitten 
 

“Eén is de Wetgever en Rechter, namelijk Hij die behouden kan en verderven.  
Maar wie bent u dat u een ander oordeelt?” 

Jakobus 4:12 
 In het leven van alledag vormen we gemakkelijk een oordeel over elkaar. 
Soms gebeurt dat snel en zonder dat we het merken. 
We zien iets, horen een verhaal en trekken onze conclusie. 
Toch wijst Jakobus ons op een belangrijke waarheid: er is maar één Rechter, en dat is God. 
Alleen Hij kent het hart van een mens. 
Hij weet wat iemand heeft meegemaakt, welke zorgen iemand draagt en welke strijd er van binnen wordt gevoerd. 
Wat voor ons zichtbaar is, is vaak maar een klein deel van het hele verhaal. 
Daarom is het goed om voorzichtig te zijn met ons oordeel. 
Niet omdat goed en kwaad er niet toe doen, maar omdat wij mensen niet alles overzien. 
De plaats van de rechter is niet aan ons gegeven. 
Tegelijk ligt hierin ook iets troostrijks. 
Ons leven ligt uiteindelijk niet in handen van mensen die oordelen, maar in Gods handen. 
Hij is een rechtvaardige én barmhartige Rechter. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. 
Dat mag ons brengen tot een houding van bescheidenheid en mildheid. 
We hoeven niet op Gods stoel te gaan zitten. We mogen leven uit Zijn genade — en die genade ook doorgeven aan 
de mensen om ons heen. 
En dan mogen wij zingen; 

Heer, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 

  
Bas Roobol 
 
 
 

BIJBELLEESROOSTER 
woensdag 1 april Matteüs 26:1-16  donderdag 16 april 1 Petrus 2:1-10 

donderdag 2 april Matteüs 26:17-75  vrijdag 17 april Psalm 35:1-10 

vrijdag 3 april Matteüs 27:1-66  zaterdag 18 april Psalm 35:11-28 

zaterdag 4 april Psalm 16  zondag 19 april Hebreeën 4:14–5:10 

zondag 5 april Matteüs 28:1-20  maandag 20 april Hebreeën 5:11–6:8 

maandag 6 april Hebreeën 1:1-9  dinsdag 21 april Hebreeën 6:9-20 

dinsdag 7 april Hebreeën 1:10–2:4  woensdag 22 april Hebreeën 7:1-10 

woensdag 8 april Hebreeën 2:5-12  donderdag 23 april Hebreeën 7:11-19 

donderdag 9 april Hebreeën 2:13-18  vrijdag 24 april Hebreeën 7:20-28 

vrijdag 10 april Hebreeën 3:1-11  zaterdag 25 april Psalm 77 

zaterdag 11 april Hebreeën 3:12-19  zondag 26 april Jesaja 43:22-28 

zondag 12 april Hebreeën 4:1-13  maandag 27 april Jesaja 44:1-8 

maandag 13 april Psalm 95  dinsdag 28 april Jesaja 44:9-20 

dinsdag 14 april 1 Petrus 1:1-12  woensdag 29 april Jesaja 44:21-28 

woensdag 15 april 1 Petrus 1:13-25  donderdag 30 april Jesaja 45:1-13 



SENIORENVERJAARDAGEN 
Verjaardagen april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week mei 
 
 
 
Huwelijksjubilea in april  
 
  
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
U geeft zelf aan of u wel of niet vermeld wilt worden.  
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
 
Vriendelijk groet, 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam,  

Tel: 06-11249600  Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mevr. Janny Gielen-van den Berg heeft besloten haar inzet als contactpersoon met het bereiken 

van de leeftijd van 89 jaar, nu te beëindigen. 

Wij danken haar heel hartelijk bij deze voor haar jarenlange inzet! 

 

mailto:wil.ouwerkerk@gmail.com


KERKDIENSTEN 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

5 april Pasen 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
 
Collecte: Kerkenwerk 

12 april 

9.30 u. 
Ds. L.C. van der Eijk 

Zwijndrecht 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

19 april 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Breure 
Zwijndrecht 

 
Collecte: Kerkenwerk 

26 april In de tent 

In de tent 
Messy Church 
Thema: Fix you 

9.30u Samen ontdekken 
10.30u Samen vieren 

11.30u samen eten en drinken 
 

19.30 concert met de band LEV 

 

3 mei 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J.W. Sterrenburg 

Sluipwijk 
 

Collecte: Kerkenwerk 

4 mei Dodenherdenking 

19.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Dodenherdenking 

 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 
Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website 

www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl .   
Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u  

alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. 
 
 
 
 

 

MET HET OOG  OP DE ZONDAG 
 
 

Dank, grote dank. 
Hoe ontroerend is het om te merken dat, ondanks dat wij om medische redenen de wekelijkse kerkdiensten al 
jaren niet meer konden bezoeken, velen hun blijken van medeleven en hun condoleances met het overlijden  
van mijn man Glijn Eefsting, in de afgelopen periode mij hebben doen toekomen. Deze reacties geven mij 
kracht om door deze verdrietige periode heen te komen.  
Mijn zeer hartelijke dank. 
Annie Eefsting-Vliegenthart 

 

http://www.kerkheerjansdam.nl/


MET HET OOG OP DE ZONDAG 
Zie voor inleidingen op de diensten van Witte Donderdag 2 april, Goede Vrijdag 3 april en 
Stille Zaterdag 4 april: SamenGaan editie maart ‘26 
 
Paaszondag 5 april, 9.30 uur: nieuwe hoop. Dorpskerk. 
Op paaszondag 5 april volgen wij Maria van Magdala; kapot van verdriet nadat haar innig 
geliefde Heer en Meester is gekruisigd, gestorven en begraven. Zijn onwaarschijnlijke 
godsonmogelijke maar toch levende en waarachtige verschijning geeft haar ongekende, 
nieuwe hoop 
Met Jezus Christus begraven worden en met Hem opstaan: het is de kern van de Heilige 
Doop, en van de christelijke geloofsbelijdenis. Is deze bijzondere Paasdienst hopen Mea 
van Leeuwen, Lisanne Verschoor en Ninthe Visser openbare belijdenis van hun geloof af 
te leggen. Lisanne werd als baby al gedoopt. Mea en Ninthe zullen direct na hun 
geloofsbelijdenis ook de Heilige Doop ontvangen.  
Een krachtig hoopgevend en feestelijk gebeuren in onze Dorpskerk. Laten we deze 
bijzondere jongeren omringen met onze aanwezigheid en gebeden.  
 
We lezen Johannes 20: 1 t/m 18. Organist Vincent van Dam en onze muziek- en 
zanggroep Heerjansklank verzorgen muzikale begeleiding 
De reis door de nacht, die op Palmpasen begon, leidt naar een morgen als nooit tevoren. 
Het thema luidt: ‘nieuwe dag, nieuwe hoop’  
 

Schilderij: De opgestane Christus verschijnt aan Maria Magdalena,  
Rembrandt van Rijn, 1638 

Paaszondag 5 april 15 uur Kijfhoekkerk 
Soms gebeurt iets recht voor je ogen, maar zie je het niet. Soms lijk je ziende blind of horende doof. Of zie je het pas 
als je het doorhebt. Zoiets lijkt de twee mannen parten te spelen die van Jeruzalem onderweg zijn naar Emmaüs. Aan 
een bijzondere mede-wandelaar onderweg naar huis vertellen ze wat er de afgelopen dagen is gebeurd en hoe dat 
hen heeft geraakt. Maar pas nadat deze vreemdeling gast aan tafel is geworden, het brood met hen breekt en de 

zegenbede uitspreekt, hebben ze pas door wat ze allang hadden 
kunnen zien en horen en herkennen ze in Hem Wie Hij is.  
We lezen deze zondag Jesaja 53: 1 t/m 12 en Lucas 24: 13 t/m 35. 
Jesaja 53 ‘hadden mensen pas door’ nadat Jezus op aarde had 
geleefd, was gestorven, begraven en opgestaan uit de dood. En we 
trekken de ervaring van de twee Emmaüsgangers uit Lucas 24 door 
naar onze eigen ervaringen. Dan blijkt: in zekere zin zijn we 
misschien allemaal Emmaüsgangers die vaak niet doorhebben wat 
en Wie zich voor onze ogen voordoet.   
 ‘Je ziet Hem pas als je Hem doorhebt’   

is het thema van deze Paasdienst. 
Jacco Steen bespeelt het orgel. 

Schilderij: ‘Het avondmaal in Emmaüs’ – Carravagio, ca 1601  
 
19 april, Dorpskerk. 
Het is in meerdere opzichten een ongemakkelijke situatie: Na de opstanding van Jezus Christus lijken Zijn leerlingen 
hun oude visserswerk weer te hebben opgepakt. Maar ze vangen deze nacht niets. Jezus verschijnt aan de oever, 

maar wordt in eerste instantie niet herkend. Als er na aanwijzingen van Jezus 
toch een enorme hoeveelheid vis gevangen wordt en ze even later bij een vuurtje 
zitten te eten, durft niemand te vragen wie Hij is. Op 19 april schuiven we als het 
ware bij Jezus en Zijn leerlingen aan bij het vuurtje; en ontdekken hoe Jezus hier 
het vuur ook in ons aanwakkert. Als we het maar vol vertrouwen in Hem over een 
andere boeg willen gooien. We lezen met elkaar Jesaja 43: 1 t/m 12 en Johannes 
21: 1 t/m 14. Jacco Steen bespeelt de toetsen. Het thema luidt ‘over een andere 
boeg’ 
 

Schilderij: ‘Miraculous Draught of Fishes’, 1978 door John Reilley (1928 – 2010) 



Tentdienst 26 april; thema ‘Fix You’  
 
Littekens: vrede na een oorlog wil nog niet zeggen dat de pijn 
voorbij is of herinneringen vervagen. Nabestaanden van de 
Tweede Wereldoorlog kunnen er over meepraten. Trauma’s 
blijven, gesneuvelden blijven voor altijd gemist, de holocaust 
werkt generaties later nog steeds door. Wie eerder in het leven 
andere vormen van zware tegenslag, ontberingen, ellende heeft 
meegemaakt, ervaart iets soortgelijks   
 
Jezus Christus is met Pasen uit de dood opgestaan. Hij leeft! 
Tegelijkertijd blijft Hij óók de gewonde Jezus Christus. Dat wordt 
vooral zichtbaar in het verhaal van de ‘ongelovige Thomas’ . Hij 
wil pas geloven dat Jezus aan zijn medeleerlingen is verschenen 
als hij Zijn wonden mag aanraken. Op bijzondere wijze zit juist in 
de blijvende verwondingen van Jezus Christus veel troost en 
betekenis verscholen. 
 
Wij zijn in zekere zin allemaal ‘gewonde mensen’: al vanwege 
onze geboorte: de navelstreng die wordt doorgeknipt, en een 
zichtbaar teken op onze buik achterlaat. Vanwege wat we 
meemaken en doormaken: littekens op ons lichaam, en op onze 
ziel.  Waar vinden of ontvangen we heling?  
 
Welkom in de tentdienst, in de grote oranjetent op zondag 26 april. Het programma bestaat ruwweg uit: 
- 9.30 uur: ‘samen ontdekken’ dmv diverse workshops, zowel voor kinderen als volwassenen 
- 10.30 uur ‘samen vieren’: een bijzondere tentdienst waaraan popkoor Enjoy More Music meewerkt 
- 11.30 uur ‘samen eten en drinken’: een rijkelijk aangeklede koffie & thee na de dienst; die overgaat in een 

lunch. 
Het thema ‘fix you’ is de rode draad In alle onderdelen. 
 
We zien, ontvangen en ontmoeten je graag in de grote tent aan De Manning 
Werkgroep Verbinding, Enjoy More Music & Ds. Sjaak Teuwissen 
 
NB 

• Er is geen kindernevendienst 

• Voor de kinderen van 0-4 jaar is er tijdens ‘samen vieren’ oppas in een aparte hoek van de tent 
 

Koningsnacht met LEV Grote Tent, 26 april,  
19.30 uur (19 u tent open) 
 
Op Koningsnacht, zondag 26 april om 19.30 uur, verandert de Oranjetent 
aan de Manning in Heerjansdam in een plek vol muziek, warmte en hoop. 
De band LEV verzorgt daar een bijzonder concert dat jong en oud wil 
raken.  
 
LEV maakt muziek vanuit een duidelijke missie: nieuwe Nederlandstalige 
liederen schrijven met een eerlijke boodschap die bemoedigt, prikkelt en 
inspireert. Hun teksten zijn voor velen herkenbaar. Ze benoemen de angst 
en onrust die we soms ervaren, maar zetten daar steeds een krachtige 
boodschap van hoop tegenover—wijzend op de God die perspectief en 
houvast geeft. In hun muziek deelt de band hun hart, in de hoop dat het 
ook het hart van de luisteraar raakt. 
 
Op zondagavond 26 april brengen ze die unieke mix van energie, diepgang 
en muzikaliteit naar Heerjansdam. Een avond vol herkenning, samenzang 
en inspiratie—een prachtige start van de feestelijke nacht. 



 
Bestel uw kaarten via de QR code of via lev@kerkheerjansdam.nl 
Toegang: €10 voor volwassenen, €5 voor kinderen (t/m 12 jaar).  
Aanvang is om 19:30 uur, de tent is open vanaf 19:00 uur. 
 
Speciaal voor Heerjansdammers en mensen van Kerk Heerjansdam: Bestel uw kaarten met €2,50 korting met de 
kortingscode: LEVHeerjansdam26 
 
Een laagdrempelige, sfeervolle avond voor gezinnen, muziekliefhebbers en iedereen die verlangt naar muziek die 
raakt én verbindt. 
 
Chris en Jeroen Grootendorst 
Werkgroep Verbinding 
 
3 mei, Dorpskerk  
“The way to faith is de way of faith” – “de weg naar geloof is de weg van 
het geloof”. Het is een uitspraak van de Joodse geleerde Abraham Joshua 
Heschel. Deze zondag horen we Jezus zeggen: ‘Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven’. We staan stil bij deze indrukwekkende woorden, 
bij de Ik-ben-woorden van Jezus in algemene stil; en bij de vraag hoe 
geloof in Jezus Christus voor ons zelf een begaanbare weg kan zijn. 
We lezen Deuteronomium 6: 20 t/m25 en Johannes 14: 1 t/m 14 
Het thema luidt ‘Ik ben de weg’ 
 
4 mei samenkomst Dorpskerk voorafgaand aan Dodenherdenking 
van harte welkom in de Dorpskerk van Heerjansdam, bij de jaarlijkse 4 mei – samenkomst op 
maandag 4 mei 19.15 uur. . Het thema voor de samenkomst en herdenking deze avond ‘de 
geschiedenis leren begrijpen’  

Aan deze samenkomst werken mee: ds. Sjaak 
Teuwissen, en enkele kinderen uit groep 7/8 
van kindcentrum De Rank.  
Dhr René Barnhard bespeelt het orgel. 
 
Vanuit deze Dorpskerk lopen we na afloop mee in de stoet 
richting het monument op De Manning om daar deel te nemen 
aan de ceremonie en de twee minuten stilte om 20 uur. 
 
 

[ P.S. Preek opvragen u kunt bij mij een gehouden preek opvragen: op papier, of te versturen via email. Enkele 
gemeenteleden ontvangen al geregeld preken. U treft in de preek ook de betreffende Bijbellezingen aan; en verder 
voetnoten, met bijvoorbeeld bronvermeldingen of achtergrondinformatie. Vraag er gerust om na de dienst of via 
sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl of 06 – 20 50 30 99 ]  

 

 

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl


VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
Raak mijn wonden aan 
 
Wij zijn vertwijfeld door uw lijden. 
Ons hart is vol met vragen. 
Wij denken zwijgend aan uw sterven. 
De stilte vult de dagen. 
  
Er is ons verteld dat U zou leven, 
maar als dat zo is,   
waar bent U dan? 
  
Dan staat U zomaar in ons midden, 
al is de deur gesloten. 
De dood is zichtbaar op uw lichaam. 
We zien met eigen ogen: 
  
U ademt en leeft; U bent verrezen. 
We horen uw stem. 
Uw liefde spreekt. 
  
Heer, U zegt: raak mijn wonden aan. 
Raak ze aan en vind mij, 
raak ze aan en vind mij. 
  
U ziet de wonden diep vanbinnen. 
Beziel ons met uw leven. 
Kom, blaas op ons en geef ons vrede. 
Vergeef ons wat we deden. 
  
Als wij U niet zien, leer ons vertrouwen. 
In lijden en dood, geef ons geloof. 
  
Heer, U zegt: raak mijn wonden aan. 
Raak ze aan en vind mij, 
raak ze aan en vind mij. 
  
En ik bid: raak mijn wonden aan. 
Raak ze aan en vind mij, 
raak ze aan en vind mij. 
 
‘waar zijn jouw wonden?’ 
Volgens een oude legende verscheen op een zeker moment Satan aan de heilige Sint 
Maarten. Maar hij was vermomd in de gedaante van de opgestane Jezus Christus. De 
heilige Sint Maarten liet zich echter niet voor de gek houden. Hij had meteen door 
dat het niet Jezus maar Satan was die hem wilde beetnemen. Hij vroeg hem: “waar 
zijn jouw wonden”?  
 
Deze legende raakt aan een kern van het christelijk geloof: het mysterie dat de 
lijdende, gestorven, begraven en verrezen Heer Jezus Christus tegelijkertijd én 
volledig mens én volledig God is. En het vertelt dat de opgestane Heer tegelijkertijd 



de blijvend verwonde Heer is. Sint Maarten had op een treffende wijze gelijk, toen hij Satan ontmaskerde: 
Jezus Christus is Jezus Christus níét zónder zijn verwondingen. Het brengt ons bij 
het Bijbelverhaal van Thomas uit Johannes 20: 19 t/m 31. Thomas, die we 
spreekwoordelijk ‘ongelovige Thomas’ zijn gaan noemen: het is maar de vraag of 
hij echt zo ongelovig is, of dat hij met zijn verlangen Jezus’ wonden aan te raken 
de spijker op z’n kop slaat. Deze ‘ongelovige’ Thomas kan -  juist door het 
aanschouwen van de wonden van de uit de dood verrezen mens Jezus Christus – 

ronduit uitroepen: ‘Mijn Heer, mijn God’. De wonden van Jezus vertellen ons net zoveel over zijn mens-zijn, 
als over zijn God-zijn. 
 
Mijn Heer, mijn God 
We geloven niet in een Jezus die er uit ziet als een filmster: een hippe good-looking metro-man, met lange 
goed gekamde haren, helderblauwe ogen en een getrimd baardje. Nee, we geloven in de gekruisigde Jezus, 
de traumatisch gewonde Jezus. Die juist in de verwondingen die Hij heeft opgelopen, en die ook na zijn 
verrijzenis zichtbaar blijven; tegen ons zegt en laat zien: “mens, Ik ben met jou; ik blijf bij jou; Ik laat je 
nooit los, kome wat komt; wat jij moet meemaken en doormaken, heb Ik meegemaakt en doorgemaakt”. 
In zijn verwonden draagt Jezus symbolisch alle wonden, al het lijden van de wereld en de mensheid: 
inclusief  dat van u, jou en mij. Dat mogen, nee moeten we onder ogen willen zien. Ook voorbij Pasen. We 
mogen en moeten onder ogen zien dat de opgestane Jezus Christus ook de blijvend verwonde Christus is. 
We kunnen niet in Jezus geloven en plichtmatig ‘Mijn Heer, Mijn God’ zeggen, zonder bij wijze van spreken 
ook Jezus’ wonden aan te raken. En zonder ons te willen verhouden tot verwonde mensen om ons heen. 
Verwond: letterlijk of overdrachtelijk. Verwonde mensen, die Jezus in Zijn lijden en sterven voor ogen had.  
Verwonde mensen in de wereld in het groot, en in onze eigen omgeving.  
 
Waarlijk opgestaan 
Het wereldwijde lichaam van Jezus Christus toont littekens.  
Wij mensen dragen krassen op onze ziel. 
Die moeten we willen zien en willen aanraken.  
Waar mogelijk elkaars wonden verbinden, elkaars pijn verzachten.  
Zó staat Jezus Christus ook in onze tijd voorbij het lijden en sterven voortdurend opnieuw op uit de dood.  
Wie de wonden en littekens van mensen in Christus’ naam onder ogen ziet en aanraakt, raakt er 
gaandeweg van overtuigd:  
de gekruisigde en begraven Heer is waarlijk opgestaan! 
 
Tentdienst ‘Fix you’ 
De tentdienst op zondag 26 april draagt als thema ‘Fix You’. We 
staan op allerlei manieren stil bij littekens: littekens die we 
letterlijk en overdrachtelijk oplopen in het leven, de littekens – 
verwondingen – van Jezus Christus; die ook na Zijn opstanding 
zichtbaar blijven. Hij blijkt de verwonde, gekruisigde én 
nochtans levend opgestane Heer. We ontdekken hoe we aan 
Zijn littekens, hoop en goede moed kunnen putten. Zowel in het 
‘samen ontdekken’, het ‘samen vieren’ als ‘samen eten en 
drinken’ zal dit verwerkt worden. Zie verder de rubriek ‘met het 
oog op de zondag’ in deze SamenGaan  
 
[ bronnen: de tekst ‘raak mijn wonden aan’ is van het gelijknamige lied van de band Sela; tekst en muziek: 
Peter Dijkstra. Dit lied ‘raak mijn wonden aan’ van Sela is te vinden op www.sela.nl en www.youtube.com;   

- Bovenstaande tekst is gebaseerd op het boek ‘Raak de wonden aan – over niet zien en toch 
geloven’ van Tomás Halik, 2018 

- Schilderij: "De ongelovigheid van Thomas" (ook wel De ongelovige Thomas), Caravaggio, 
geschilderd rond 1601-1602] 

http://www.sela.nl/
http://www.youtube.com/


Diensten 
Niet de Kerst- maar de Paasperiode ervaar ik als meest intense tijd als het gaat om kerkdiensten en 
samenkomsten. Maar het is ook de meest betekenisvolle tijd van het jaar: Goede Vrijdag en Pasen: ze 
vormen het centrum van het kerkelijk jaar, van het christelijk geloof en ook van mijn eigen geloof. Jezus 
Christus, Mensenzoon én Zoon van God, die moedwillig Zijn lijden aangaat en ondergaat; doelbewust 
sterft; en ten derde dagen levend verrijst uit het graf; Hij is de scharnier waar de wereldgeschiedenis om 
draait.  
 

De inleidingen bij de diensten tot aan Pasen staan in de  SamenGaan 
van maart al weergegeven. In deze SamenGaan zijn de diensten 
vanaf Pasen (tevens dienst waarin drie tieners Openbare 
Geloofsbelijdenis doen, en twee van hen zich laten dopen) t/m de 
bijeenkomst op 4 mei ingeleid. Speciale aandacht vragen we voor de 
tentdienst op 26 april in de ochtend en het concert ‘Koningsnacht 
met Lev’ op 26 april ’s avonds, eveneens in de grote tent.  
 
Afwezig 
in verband met de meivakantie ben ik in de weken van 19 april t/m 3 

mei – uitgezonderd crisispastoraat, kerkdiensten en andere activiteiten waarbij ik actief betrokken ben – 
minder aanwezig, en reageer ik mogelijk minder snel op telefoon, whatsapp en email.  
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen.  
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 06 – 20 50 30 99 
Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  

 
 
Koningsnacht (zondag 26 april) om 19.30 uur verandert de 
Oranjetent aan de Manning in Heerjansdam in een warme, 
muzikale plek vol hoop. De band LEV brengt een bijzonder 
concert voor jong en oud. 
 
Met eerlijke Nederlandstalige liederen raakt LEV thema’s als 
onrust en verlangen, maar altijd met een hoopvolle boodschap. 
Hun muziek is herkenbaar, bemoedigend en recht uit het hart—
bedoeld om ook jouw hart te raken. 
 
Verwacht een avond vol energie, samenzang en inspiratie: de 
perfecte start van een feestelijke nacht. 
Bestel je kaarten via de QR-code op de poster of per email naar 
lev@kerkheerjansdam.nl  
€10 volwassenen | €5 kinderen (t/m 12 jaar) 
 
Voor Heerjansdammers en bezoekers van Kerk Heerjansdam: 
ontvang €2,50 korting met code LEVHeerjansdam26. 
 
Start 19.30 uur | tent open vanaf 19.00 uur 
 
Iedereen is welkom—kom en beleef het mee! 

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen
mailto:lev@kerkheerjansdam.nl


 
 
 
In memoriam:  
 

Jan van Dijk 

 
Jan van Dijk werd geboren op 12 januari 1927 op Develsluis, toentertijd ook 
wel het ‘Kromme Durp’ genoemd. Hij was enig kind. Zijn vader was 
overtuigd hervormd. Zijn moeder was zachter. Toen Jan tien jaar oud was, 
verhuisde het gezin naar de Molenweg. 
 
Een bepalende episode in het leven van Jan was de tijd dat hij als 
dienstplichtig soldaat eind jaren ’40 enkele jaren diende in voormalig 
Nederlands-Indië. Het was een sterk vormende periode voor hem, waar hij 
tot aan zijn overlijden vaak op terugkwam. Hij maakte daar ook dingen mee 
waar hij niet graag over vertelde. Jan werd soms snel boos als mensen die 
het niet zelf hadden meegemaakt wel hun oordeel uitspraken over die tijd 
en wat daar was gebeurd. 
 
Kort nadat Jan was teruggekomen uit Nederlands-Indië leerde hij op Slikkerveer Bep Heij kennen. De Zwijndrechtse 
Bep was Gereformeerd. Voor haar ouders was het nogal wennen toen ze thuis kwam met een hervormde jongen uit 
Heerjansdam. En andersom: ook voor Jan zijn vader was het niet bepaald vanzelfsprekend dat Jan niet met een 
hervormd meisje zou trouwen. Maar de liefde tussen Jan en Bep bleef, op 21 oktober 1954 trouwden ze voor de 
wet, en op dezelfde dag ‘trouwden ze over’ in de Hervormde Kerk (nu: Dorpskerk) van Heerjansdam. In 1962 kregen 
Bep en Jan een dochter: Rianne. Veel later kwam daar schoonzoon Willem en twee kleindochters bij: Claudia en 
Lilian; die later ook weer partners kregen. Bijzonder is dat Jan in 2025 nog mocht meemaken overgrootvader te 
worden van zijn achterkleinzoon.  
 
Jan was tijdens zijn werkzaam leven eerst huisschilder en was daarna werkzaam als werkvoorbereider en groeide 
door naar afdelingschef op Slikkerveer. Daarnaast deed hij vrijwilligerswerk, talloze voetstappen heeft hij liggen in de 
Dorpskerk, en hij heeft onder meer als hulpkoster enorm bijgedragen aan het reilen en zeilen van de kerk. Op 
zaterdag ging Jan naar voetbal kijken, de ene week bij VV Heerjansdam, de andere week bij VVGZ in Zwijndrecht. 
Feestdagen zoals Sinterklaas en Kerst vierden ze vooral met Beps familie. Sinds eind jaren ’60 gingen Jan en Bep 
jaarlijks met Rianne op wintersport, en zomers kampeerden ze. Later volgden vakantie naar onder meer Spanje en 
de Canarische Eilanden. Als trotse opa was Jan niets te gek. Hij genoot van zijn contact en momenten met Claudia en 
Lilian. 
 
Jan liet niet gemakkelijk in zijn ziel kijken als het ging om zijn geloof. Belangrijk leek vooral ‘hoe het hoort’. Soms ging 
het ‘toch wat dieper. Zo had hij de voor hen vanzelfsprekende volledige overtuiging dat de Heer hem op zijn tijd zou 
thuishalen.  
 
Jan had eigenzinnige humor; waar behalve hij zelf ook zijn familieleden van konden genieten. Ondanks zijn op het 
laatst heel zwakke gezondheid, bleef dat in tact. Helaas kon Jan niet tot aan zijn overlijden thuis blijven. Hij werd 
opgenomen in hospice De Cirkel in Papendrecht. Daar overleed hij in de vroege ochtend van zaterdag 21 februari.  
 
Op donderdag 26 februari namen we in ‘zijn’ Dorpskerk afscheid van hem. In de dienst stonden we stil bij Psalm 42 
en Psalm 127. Jan is vervolgens in het graf verenigd met zijn geliefde Bep op de Algemene Begraafplaats aan de 
Molenweg.  
Ds. Sjaak Teuwissen 

   



In memoriam  
 

Glijn Eefsting 

(1 juni 1936 – 10 maart 2026) 
 
Met dankbaarheid en ontroering gedenken wij Glijn Eefsting, een man die 
in rust en eenvoud zijn weg door dit leven ging. Hij leefde zonder grote 
woorden, maar met een groot hart. In zijn bescheidenheid en trouw lag een 
stille kracht die velen heeft geraakt. 
 
Glijn werd geboren in Heerjansdam, als een van vijf kinderen in het gezin 
van Harm en Adriana Eefsting. Het was een warm en levendig familiehuis 
waarin verantwoordelijkheid, saamhorigheid en zorg voor elkaar 
vanzelfsprekend waren. Die basis heeft hem zijn hele leven gedragen. Als 
jongeman leerde hij het vak van machinebankwerker bij Smit in Slikkerveer, 
waar hij jarenlang met precisie en toewijding werkte. Hij was een man die zijn handen liet spreken—betrouwbaar, 
nauwkeurig en plichtsgetrouw. 
 
Een van de mooiste wendingen in zijn leven was de ontmoeting met Annie, op de “meidenmart” in Zwijndrecht. Het 
was een eenvoudig begin, maar het groeide uit tot een diepe verbondenheid. Toen duidelijk werd dat Annie’s familie 
naar Canada zou emigreren, besloten zij te trouwen—niet uit haast, maar vanuit overtuiging dat hun leven samen 
moest blijven. Op 22 juli 1959 gaven zij elkaar het ja-woord, met woorden uit Psalm 121 als richtingwijzer. Die psalm 
zou blijven meeklinken in al hun jaren samen: als bemoediging, als belofte, en in de latere jaren als troost. 
 
Samen bouwden zij hun leven op aan de Onderdijkse Rijweg, een huis dat meer dan zestig jaar hun thuis zou zijn. 
Een plek waar ritme, zorg en nuchterheid hand in hand gingen. Een verdriet bleef echter jarenlang voelbaar: het 
gemis van kinderen. Het bleef een stille pijn in hun leven, soms op de achtergrond, soms dichterbij. Toch maakte het 
hen niet bitter; het bracht juist een grotere betrokkenheid bij familie, vrienden en gemeente. 
 
Glijn was een man van regelmaat. Hij hield van Arabica-koffie, van schaken en klaverjassen, en van vaste patronen in 
het dagelijks leven. Maar hij kon ook genieten van het onverwachte: de natuur in Canada, de lange camperreis naar 
de Verenigde Staten en Mexico. 
 
In alles was hij trouw aan Annie. Tot ver in zijn laatste jaren bleef hij zorgzaam en attent, ook toen zijn eigen 
krachten begonnen af te nemen.  
 
Zijn geloof was eenvoudig en stil. Hij had geen behoefte om er veel over te spreken, maar hij droeg het in zijn hart. 
Het was een geloof dat juist in de laatste weken van zijn leven zichtbaar werd, toen de woorden van Psalm 121 
opnieuw tot hem spraken. 
 
In februari van dit jaar nam zijn gezondheid snel af. In de zorg en nabijheid die hij toen ontving, klonken opnieuw de 
woorden die hem een leven lang hebben begeleid: “De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren.” Het werd een 
belofte die hem door zijn laatste dagen droeg. 
 
Wij gedenken Glijn als een vriendelijke, betrouwbare en oprechte man. Zijn leven was rijk in liefde en trouw. Wij 
vertrouwen erop dat hij nu geborgen is bij God, die hem zijn hele leven heeft bewaard. 
Moge zijn herinnering tot zegen zijn voor Annie, de families Eefsting en Vliegenthart, en voor allen die hem kenden. 
 
Dhr. Mari Hijkoop.   
Kerkelijk werker. 
 
 

  



VERSLAGEN EN BERICHTEN 
 
‘Licht op Groen’ 
 
In de rubriek ‘Licht op Groen’ delen deelnemers uit de gelijknamige brainstormgroep 
bruikbare ideeën, tips en tops rond zogeheten groene thema’s: schepping, duurzaamheid, 
klimaat, en rentmeesterschap.  

- ‘Licht op rood’ bevat daarbij tips, ideeën en adviezen rondom consuminderen en 

het stoppen of ombuigen van gewoontes die afbreuk doen aan vergroening, 

verduurzaming e.d.  

- ‘Licht op groen’ bevat vanzelfsprekend tips, ideeën en adviezen die vergroening, 

verduurzaming e.d. juist bevorderen. 

 
Sabbatsrust – genieten van genoeg 
De sabbat (wat ophouden betekent) hebben we nodig om ons er regelmatig aan te herinneren dat we moeten en 
mogen stoppen met wat we doen en rust mogen nemen. We lopen onszelf nogal eens voorbij en voeren zo een 
verbeten strijd met de tijd. Zonde is dat, letterlijk, want God is bijna nergens zo fel op als op dat (vierde) gebod.  
Het vierde gebod gaat over rust nemen en de sancties zijn niet mals! Zo lezen we in Exodus 20:8-10: “Houd de 
sabbat in ere als een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is 
de sabbat, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, 
voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen.“ en vervolgens in 
Exodus 31:14: “Neem de sabbat in acht, want het is voor jullie een heilige dag. Wie hem ontwijdt, moet ter dood 
gebracht worden; ieder die dan werkt, moet uit de gemeenschap gestoten worden.” 
 
Niet meer dan nodig 
Maar nog voordat God op de Sinaï de Tien Geboden gaf, liet Hij Israël al voelen wat het is om niet meer te willen dan 
je aankunt en niet meer naar je toe te halen dan je nodig hebt. Het verhaal van het manna in de woestijn (Exodus 16) 
is een kostbaar verhaal, dat we telkens weer moeten opdiepen uit de Bijbel. Juist dat verhaal sluit zo aan bij de tijd 
waarin wij leven. Het niet kunnen stoppen met verzamelen, het niet durven vertrouwen op God, maar in plaats 
daarvan alsmaar doorgaan en alsmaar meer willen. De kwetsbare medemens, het land, ja de hele schepping betaalt 
hiervoor een hoge prijs. De natuur wordt ziek van ons en wij worden ziek van onszelf: het aantal mensen met 
hartklachten, stress en burn-out is hoger dan ooit… 
Door te durven leven van het manna van de dag sparen we onszelf, de ander en de natuur.  
 
Genieten van genoeg  
In het beloofde land zorgen de landbouwwetten uit Leviticus voor een leven met de aarde in het ritme van de 
sabbat: niet alles oogsten, delen met armen en vreemdelingen, het aandurven om een jaar lang het land rust te 
gunnen en het zelfs aandurven om uitstaande schulden kwijt te schelden en land terug te geven aan de 
oorspronkelijke eigenaar. Dat is sabbatsdenken: genieten van genoeg.   
 
Zevende dag 
Als we tot zeven leren tellen, ontdekken we dat we goed genoeg zijn. Omdat God, toen Hij ons maakte, zag dat het 
goed was. We kunnen rusten en genieten, omdat Hij ons dat geeft. We mogen, néé moeten het geschenk van de 
sabbat elke keer weer uitpakken. Want het is een groot cadeau. Voldoende rust op Gods heilige tijd zorgt voor de 
broodnodige reflectie. Zo kunnen we onszelf met regelmaat een paar belangrijke vragen stellen: Waar ben ik mee 
bezig? Waarom en voor wie? Wie ben ik en wie mag ik zijn? 
Dus denk ‘sabbat’ en stop met ‘te veel’: te veel werken, te veel kopen, te veel eten, te veel praten, te veel scrollen, 
te veel willen, te veel van wat je ook maar onrustig, ontevreden en zelfs ziek maakt. En ontdek dan dat stoppen niet 
alleen heilzaam is voor jezelf, maar voor alles wat leeft. 
 
 
Bovenstaande bijdrage van de werkgroep Licht op Groen is ontleend aan een artikel uit de EO Visie van 3 januari 
2026 en een column op de website Petrus. Beide van Theanne Boer.  
Bewerking Hans van den Berg. 

  



Paasgroet aan wie in een tehuis woont  
Sommige van onze mede-gemeenteleden wonen in een tehuis. 
We noemen hier hun namen en adresgegevens. Zo laten we ons 
er aan herinneren dat zij deel uitmaken van onze 
geloofsgemeenschap. We kunnen bijvoorbeeld naar hen omzien 
door concreet een kaartje met een Paasgroet of hart-onder-de-
riem te sturen.  

➢ Mevr. M. Jongsma-Pruyt, Woonzorgcentrum Borgstede, 

afdeling De Watertoren, kamer 167, Marjoleinlaan 43, 

2991 HP Barendrecht 

➢ Mevr. J.M.A. Vlasblom-Huisman, Woonzorgcentrum 

Borgstede, afdeling De Brug, kamer 235, Marjoleinlaan 

43, 2991 HP Barendrecht 

➢ Dhr. J. Nieuwland, Woonzorgcentrum Borgstede, kamer 181, Marjoleinlaan 43, 2991 HP Barendrecht 

➢ Mevr. M.J. Verkamman, Woonzorgcentrum Borgstede, kamer 193, Marjoleinlaan 43, 2991 HP Barendrecht 

➢ Dhr. B Vlasblom, Woonzorgcentrum Borgstede, afdeling Molenvliet, kamer 147, Marjoleinlaan 43, 2991 HP 

Barendrecht 

➢ Mevr. A.H. van Dijk-Leemkuil, Verzorgingshuis De Elf Ranken, Reling 9, kamer 15, 2993 DN Barendrecht 

➢ Mevr. N. Smitshoek-de Korte, verzorgingshuis De Elf Ranken, Reling 29, 2993 DN Barendrecht 

➢ Mevr. P. Wijntje-Heinsius, Salios De Sterrenlanden, afdeling Zwaanhof, kamer 119, Minnaertweg 4, 3328 HN 

Dordrecht 

➢ Dhr. M.J. van der Linden, het Gastenhuis, Kruithoorn 2, 4208 CJ Gorinchem 

➢ Mevr. G.A. Heiwegen-Westerik, verpleeghuis ’t Ronde Sant, afdeling Gorzen, Hugo de Groothof 1, 2984 GK 

Ridderkerk 

➢ Mevr. A.N. den Bleijker-Runce, Verzorgingshuis Meerweide, Grote Hagen 98, 3078 RC Rotterdam 

➢ Mevr. C van der Linden, p.a. De Lichtkring, De Kring 11, 3332 AS Zwijndrecht 

➢ Kirsten Schilt, Stichting Zo Mooi Wonen, Lindelaan 51-C, 3331 AK Zwijndrecht 

➢ Mevr. J.J. van Rijswijk, verzorgingshuis Swinhove, Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht. 

➢ Mevr. Margot Walda, p.a. Aafje Smeetlands, kr Flamingo 4, Pietersdijk 60, 3079 TD Rotterdam 

 
Ds. Sjaak Teuwissen 
 

 

  



CRR, KLEDING EN SCHOENENDOZEN  
Er wordt nog steeds heel veel kleding gebracht bij ds Sjaak in de garage.  
Dat is heel fijn en blijft welkom!  
Wel hebben we een nieuw concept bedacht om deze kleding optimaal op de goede plaats te krijgen.  
Al enige tijd hebben we een ruimte in Barendrecht ter beschikking die tot voor kort werd gebruikt als opslag en 
inpakken van de schoenendozen, de actie waar onze kerk ook elk jaar aan meedoet.  
We hebben besloten de inzameling van spullen voor deze actie te stoppen. Niet omdat we het geen goede actie 
vinden, maar omdat het na 20 jaar gewoon weleens tijd is voor iets anders .  
We blijven in onze kerk de schoenendoosactie gewoon doen in november rond de Dankdag, daar verandert niets 
aan. Het enige is dat "ons schoenendooshuis" langzamerhand een andere bestemming krijgt.  
We hebben bedacht dat het eigenlijk heel jammer is dat de kleding die u bij ds Sjaak inlevert, direct doorgaat naar 
CRR. Een heel goed doel, dat zeker; kleding voor vluchtelingen in het buitenland. We hebben echter geconstateerd 
dat er ook heel veel nood is in onze eigen omgeving en willen daar op inspelen. Er is veel vraag naar gratis kleding. 
Zo krijgen we regelmatig de vraag vanuit  AZC's uit de omgeving voor kleding, maar ook via via voor mensen met een 
kleine beurs. Vooral heren- en kinderkleding is zeer gewild.  
Wij zoeken het uit en kunnen 9 van de 10 keer voldoen aan de vraag.  
Zo hebben we een AZC in Vlaardingen kunnen voorzien van kleding en speelgoed. Dit is zo goed gegaan dat zij ons 
niet meer nodig hebben en zij, op hun beurt, ons weer in contact brengen met een ander AZC, dat ook  kleding en 
speelgoed heel goed kan gebruiken.  
Ook (jonge en/of minder bedeelde a.s.) moeders weten ons te vinden en voorzien we van babyspullen.   
In ons voormalig schoenendooshuis (wij noemen het Koetshuis want het is een monumentaal pand en het was een 
paardenstal) willen we ook af en toe een verkoop doen van mooie kleding voor heel kleine prijsjes. Ook zullen we 
"pareltjes", zoals bv een galajurk of een pak verkopen op Vinted. Dat zijn nl items die niet praktisch zijn en niet de 
eerste behoefte w.b. kleding. De opbrengst hiervan gaat naar goede doelen zoals Rainbow Angels van Eva.  
Na deze uitzoekerij, blijft er nog heel veel kleding over voor CRR. Mocht u de kleding die u in de garage brengt  alleen 
voor CRR willen bestemmen, zet dit dan duidelijk op de zak zodat wij deze niet uitpakken.   
Wij hopen dat u enthousiast blijft en bovenstaande geen belemmering is om uw spullen te blijven doneren en 
zorgen dat keer op keer de garage van ds Sjaak uitpuilt.  
   
Wilt u iets geven, maar twijfelt u of we dat wel aannemen, bel gerust even.  
   
Marjan, Rianne en Maria (0623263398 

 

Zwerfafval  
Op zaterdag 14 maart betrad een ZAP-elftal het Heerjansdamse strijdtoneel om het dorp te ontdoen van zwerfafval. 
En niet voor niets: er moesten zelfs onderweg zakken worden achtergelaten omdat ze te zwaar waren. Deze zakken 
werden natuurlijk net als de zakken die op het kerkplein terugkwamen via de Fixi-app gemeld. En na de arbeid werd 
de actie op een gezellige manier met koffie, thee en lekkernijen afgesloten. 
Nog niet eerder waren we met zoveel deelnemers. Maar het aantal is niet beperkt tot 11: er kunnen er nog meer bij! 
Wel van tevoren aanmelden zodat we voor iedereen het benodigde gereedschap hebben.... en voldoende lekkers. 
Volgende zap-actie: zaterdag 13 juni. 
Start op het kerkplein om 9:30 uur. 
Aanmelden bij Carla van der Linden 
carlavanderlinden21@gmail.com,  of 06 2907 7004 

 

 
  

mailto:carlavanderlinden21@gmail.com


Van de krochten naar de hemel 
Diep weggestopt onderin de kelder van de kerk liggen 
stapels dakpannen opgeslagen. Hier zit een bepaalde 
tegenstrijdigheid in. Dakpannen die in de kelder 
liggen. Mmmja, bijzonder maar ze moeten ergens 
liggen en handig om wat in voorraad te hebben voor 
het geval dat er een pan kapot waait. 
Thuis heb ik ook een kelder. Daar liggen geen 
dakpannen in, wel een grote pan voor erwtensoep 
bijvoorbeeld. 
En onze overlevingspakketten in de vorm van potten 
bruine bonen, een kist aardappels, pakken met 
droogvoer en flessen water. Niet omdat ik bang ben 
maar gewoon handig zodat ik niet voor elk wissewasje 
naar de winkel moet. 
Maar ik dwaal af of liever gezegd klim omhoog uit die 
kille, muffe schemerige kelder en ga op weg naar 
boven, naar het licht. 
Onderweg naar boven loop ik door de kerkzaal en 
richt mijn blik naar boven, naar die mooie blauwe 
koepel, de hemel van de kerk. Een rust daalt over me 
neer. Zo’n zelfde gevoel wanneer de lucht strakblauw 
is op een mooie zonnige dag. 
Ik mijmer over hoe het in de hemel zou zijn en laat 
mijn gedachten de vrije loop. Gouden straten, paarlen 
poorten. 
Weet je wat? Ik ga een kijkje nemen. Klim de 
torentrap op. Hier zit de orgeldeur en daar hangen de 
touwen voor het klokluiden. Verder omhoog. Deze 
trap is best wel steil, een beetje eng. Aha, hier staat 
het uurwerk van de klok in de toren. De regelmaat van 
het getik, het verstrijken van de tijd, het 
onophoudelijke heen en weer gaan van de slinger. 
Weer een seconde, nog een, nog een. Voor je het 
weet weer een minuut van die kostbare tijd voorbij. 
Ik moet door, verder, hoger. O, nee, een nog steilere, 
hogere, enge trap. Even zuchten, diep ademhalen. Ik 
pak de leuning stevig beet en zet voorzichtig elke keer 
een voet hoger op de volgende trede. 
Ik kijk even schuin naar beneden en zie heel ver onder 
mij de voordeur. Wat diep al. Voorzichtig en 
bedachtzaam verder naar boven. Een onhandige 
opstap maar dan sta ik dan toch op een vloer. Hoe 
hoog zou ik nu zijn? Heel hoog. Als ik het later 
terugkijk zie ik dat het hier elf en een halve meter 
boven de grond is.  
Ik zie een deurtje in de muur die de toren scheidt van 
de kerk. Met een passende sleutel aan mijn sleutelbos 
maak ik het deurtje los. Daar zwaait de hemel voor me 
open. De toegang is niet groot dus ik moet op mijn 
knieën naar binnen. Ik zie geen hand voor ogen tot ik 
het lichtknopje bedien. Het licht gaat aan.  
Dus dit is de hemel……van de kerk. Een mooi gezicht. 
Voor me strekt zich een loopbrug uit van de ene kant 
van de kerk naar de andere kant. Een stevige houten 

bodem, stevige leuningen maar geen gouden straat, 
geen paarlen poort. Grappig, ik ben nu dus in de 
hemel, van de kerk.  
 

 
 
Ik loop over datgene waar ik eerder van onder 
tegenaan keek en kijk eens goed rond. Nieuwsgierig 
naar de constructie van het dak. Het ziet er degelijk 
uit. Dikke balken met houten pennen, stevige planken 
als dakbeschot. En links en rechts van de loopbrug 
onder mij de mooie ronding van dat aan de ander 
kant blauwe plafond. Knap gemaakt. De realiteit 
overvalt me echter als ik zie dat alles wel heel stoffig, 
vuil is en echt barstenvol spinrag ligt en hangt. Nu zie 
ik ook dat de leuningen heel vies zijn en mijn kleren en 
handen nu dus ook. Spontaan krijg ik de behoefte om 
hier eens lekker “huis te houden”. Maar dan moet ik 
wel die enge trappen af en weer naar boven met een 
stofzuiger. Niet twijfelen maar doen. Het resultaat? 
Geen spinrag meer te bekeken, geen vuiltje aan de 
lucht, de lucht is geklaard, een smetteloze hemel. Het 
lijkt zelfs lichter. 
 
Als ik weer eens door de kerk loop en naar boven kijk 
mag ik weten dat daarboven in de hemel alle vuil en 
spinrag is opgeruimd en het licht er helder schijnt.  
Onbedoeld zet dit verhaal me aan tot denken.  
Maar het is wel waar gebeurd. 
 
Stoffel 

  



LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 februari 2026 tot en met 20 maart 2026: 
 
Ingeschreven: 
 
 
 
Overleden: 
 
 
 
Verhuizing:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrokken:  
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 

ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
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KERKRENTMEESTERS 
Beschikbaar - te koop – af te halen – aktie – alles moet weg 
Heeft u, heb jij een mooi plekje rond huis maar geen bankje om op te zitten?  
Een mooi afdakje, een zithoek in de zon of juist schaduw maar momenteel alleen maar sta-plaatsen? 
Welnu dan zijn er bankjes in diverse maten beschikbaar: 2-zits, 3-zits tot wel 10-zits. 
In de Boomgaardkerk staan nu nog een aantal van de oude kerkbanken. Origineel zijn deze 3,8 meter lang, maar ook 
is er één bank 6 meter, één van 6,50 meter, één van 7, één van  7,50 en één van 8 meter lang. Toegegeven dan moet 
je wel een grote tuin hebben. Daarom is een bank verzaagd naar twee kortere modellen. 
Elke bank is verkrijgbaar tegen elk aannemelijke gift.  
 

De 3-zits geeft royaal plek aan 3 volwassenen.                                                           De 2-zits is lekker compact. 
 
Voor gebruik buiten is het advies om de bank lekker in de verf te zetten zodat deze langer in goede conditie blijft. 
Interesse? Neem contact op met Chris Grootendorst (06-51216503) of mail: kerkrentmeesters@kerkheerjansdam.nl 

 
 
Oud papier 
Om mij heen wordt alles langzaam steeds groener. 
Struiken en bomen lopen uit, de knoppen staan op 
openbarsten. De lente is aangebroken. De eerste semi-
zomerse dagen zijn al achter de rug en het is nog maar 
maart als ik dit schrijf. Wat voor zomer komt er aan. Zes 
jaar geleden met Corona naast een virus ook heel veel 
warme dagen met prachtig mooi weer. Geen vliegtuig 
aan de lucht, geen condensstreep te zien. En dit jaar? De 
griepgolf is voorbij. De handen uit de mouwen, ook voor 
het oud papier  
 
Richtlijn van HVC:  
Zet uw bak voor de vrijdag-lediging voor 17.00 uur aan de straat en voor de zaterdag-lediging voor 7.30 uur. 
Soms wijzigt de rijroute waardoor erg vroeg geleegd wordt.  
De volgende datum oud papier staan ingepland: 
 
zaterdag 18 april 2026   vrijdagavond 15 mei 2026 
Henk Kok    Jan de Jong 
Jan Robbert Albrechts   Martin Dorsman 
Bas van Nes    Anja Rijsdijk 
Bert Schop    Leon Broekhuizen 
 
Chris Grootendorst 
oudpapier@kerkheerjansdam.nl 

 
 



Overzicht collectes en giften februari 2026 

    
1 februari 
  

Kerk  €  136,49   
Jeugd  €  105,83   

8 februari 
  

Diaconie  €  208,68   
Kerk  €  178,94   

15 februari 
  

Diaconie  €  217,92   
Kerk  €  214,36   

22 februari 
  

Diaconie  €  221,04   
Onderhoud  €  197,31   

februari 
  
  
  

ZWO  €       7,60   
Bloemen  €    21,00   
Onderhoud  €    32,00   
Koffiepot  €    41,55   

     
Gift voor kerk via ds. Teuwissen  €    50,00  

Oud papier  januari 9,60 ton  €  319,20  

 februari 9,64 ton  €  319,88  

     
Alle gevers hartelijk dank   
Jan Schop, penningmeester   

 

DIACONIE 
Avondmaalscollecte 2 april – Witte Donderdag   
De diaconie heeft de avondmaalscollecte op Witte Donderdag bestemd 
voor het project “Help kleine kerken om wekelijks te kunnen 
samenkomen in Albanië” van Mensenkinderen. 

De regio Mokra is een geïsoleerd berggebied in het oostelijke deel van Albanië. Er liggen zo'n 
40 kleine dorpjes in deze regio en deze dorpjes waren tot 1992 vrij dichtbevolkt. Met de val 
van het communisme begonnen mensen naar de steden te verhuizen en begonnen de 
openbare voorzieningen te verslechteren wat resulteerde in een verder isolement voor 
degenen die achterbleven. 
De meeste dorpsbewoners in Mokra hebben een islamitische achtergrond, maar er is een 
grote openheid voor het evangelie. Dit heeft tot nu toe geresulteerd in het opstarten van 10 
kleine kerkgemeentes. 
Evangelist Rudi Shkullaku en zijn vrouw Savjola organiseren nu wekelijks kerkbijeenkomsten in 
negen verschillende dorpen. 
De opkomst varieert van 10 tot 50 personen, inclusief kinderen. Meestal begint de 

bijeenkomst met een creatief programma voor de kinderen. De volgende bijeenkomst is voor volwassenen met zang, 
preken en vaak iets te eten.  
Er komen teveel mensen om ze alleen nog in een 
woonkamer te kunnen opvangen, dus moeten er 
extra locaties worden gehuurd voor zondagsschool en 
kerkbijeenkomsten. 
De kosten hiervan voor negen gemeentes bedragen € 
4.230,-- per jaar. Rudi en Savjola zoeken daarvoor nu 
onze steun. Voor € 470,-- kunnen we ervoor zorgen 
dat één kleine kerk in de regio Mokra een jaar lang 
wekelijks kan samenkomen.  
 
Van harte aanbevolen! 
Namens de diaconie, Hans van den Berg 



 
 

Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: februari-maart 2026 
 
Bloemendienst; 
13-02-26  Ontvangen via mevrouw Lien vd Heiden €   5,- 
21-02-26  Ontvangen via mevrouw Ingrid de Jong € 20,- 
04-03-26  Ontvangen via mevrouw Ineke Kruisinga € 20,- 
10-03-26  Ontvangen via mevrouw Trudy Kruit  € 20,- 
16-03-26  Ontvangen via mevrouw Trudy Kruit  € 20,- 
 
Bloemen busjes februari: € 21,- 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
Namens de diaconie Jan de Jong 
 

KINDERLIED VAN DE MAAND APRIL - PASEN  
‘alles is nieuw’ 

Het kinderlied van de maand april is – hoe kan het ook anders – een 
Paaslied: ‘alles is nieuw’ van Make some noise kids’. Met als terugkerend 
refrein ‘dank U Jezus, voor het lege graf. U bent opgestaan. We vieren 
feest want Jezus leeft!’ Zoals in de filmpjes is te zien, valt er goed op het 
lied te dansen. Natuurlijk nodigen we in de kindermomenten kinderen uit 
om dat ook gewoon maar te doen, als zich daar fijn bij voelen. Want dat 
Jezus uit de dood is opgestaan; wie dat uitroept of uitzingt, kan toch 
moeilijk stil blijven zitten?  

 
Mede namens de andere Kindernevendienstleiding,  Marieke Roobol en ds. Sjaak Teuwissen 
 

‘Alles is nieuw’ Make some noise kids (2025) 

 https://www.youtube.com/watch?v=5J6mHIQotyA&ab_channel=MakeSomeNoiseKids   (3:10)  

Alles Is Nieuw // Officiële Videoclip // Pasen (3:22) 

 
1)De nacht is voorbij 
Het licht schijnt over de horizon 
Ik voel me zo vrij 
En ik weet wel hoe dat komt, want 
Who oh 
U bent opgestaan 
opgestaan 
Alles is nieuw (2x) 
 
2)U bent mijn Vriend 
U gaf Uw leven op voor mij 
Zo onverdiend 
Ik dank U dat U stierf voor mij 
Who oh 
U bent opgestaan 
opgestaan 
Alles is nieuw (2x) 
 
Refrein: 
Een nieuw begin, een nieuwe kans 
Dank U, Jezus, alles is volbracht 

U bent opgestaan 
Een nieuwe weg, een nieuwe start 
Dank U, Jezus, voor het lege graf 
U bent opgestaan 
We vieren feest want Jezus leeft! (3x) 
 
3)Alles in kleur 
Alsof ik zonder een filter kijk 
U geeft mij hoop 
Nooit meer hoef ik bang te zijn, want 
Uw licht komt op 
De duisternis voorgoed voorbij 
Het is zo speciaal 
Wat Uw liefde deed voor mij 
Who oh U bent opgestaan 
opgestaan 
Alles is nieuw (2x) 
 
Refrein:   
Een nieuw begin, een nieuwe kans 
  

https://www.youtube.com/watch?v=5J6mHIQotyA&ab_channel=MakeSomeNoiseKids
https://www.youtube.com/watch?v=c2hNg01XUgw


RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
In de eerste dienst, afgelopen maand, hebben we met 22 tafelgasten 
onder leiding van onze dominee Sjaak Teuwissen het Heilig Avondmaal 
gevierd. Een hoogtepunt in de Kijfhoekse kerkgang als grote familie 
rondom de antieke en gedekte tafel de diepgang van dit moment met 
elkaar te ervaren. Bijzonder waardevol! Na afloop was er koffie met wat 
lekkers erbij en is er nog een half uurtje gezellig onderling nagepraat. 
De tweede was ook weer een traditionele  eredienst, met een keuze 
van bekende psalmen en gezangen. Deze keer geleid door onze pastor en kerkelijk werker, de heer Mari Hijkoop. Het 
was voor Mari een eerste kennismaking met en in de Kijfhoekkerk en de kleine gemeenschap. Met een indringende 
boodschap over het verhaal van de blindgeborene destijds, wist Mari zijn 28 toehoorders op een boeiende manier te 
raken. Het was een zinvolle en leerzame samenkomst en heerlijk  gezongen uit het oude Liedboek. Door de 
bijzondere akoestiek van ons polderkerkje met het orgelspel van Leo Kievit klonk het geweldig. Dit zal ongetwijfeld 
nog meer tot recht komen bij een volle kerk. Met de stoelen zijn er zo’n negentig zitplaatsen beschikbar. Mede een 
reden de Paasdienst deze maand in de Kijfhoekkerk te ervaren. Hartelijk welkom! 
 
Hieronder enkele fotomomenten: 

 
 

 
 

Kijfhoek, zondag 1 maart met dominee Sjaak Teuwissen 
met als gemeente rondom de Tafel met de waardige  
viering van het H. Avondmaal.  
 
 
 
 
 

Kijfhoek, zondag 15 maart met v.l.n.r.   
Gert-Jan Roobol, ouderling, pastor Mari Hijkoop,  

Jan de Jong, diaken en Jacco Steen, organist 
 
 
 
Stille Week rond Pasen 
Als deze editie van ‘Samengaan’  in de bus valt zijn het dagen van bezinning, rust en stilte. In deze week van Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag, volgt de Opstandingsdag. Het is Pasen en gedenken we de glorieuze Opstanding van onze 
Here Jezus. Deze Eerste Paasdag is ook de eerste zondag van de maand voor onze eredienst. Op de Paasmiddag 
hoopt dominee Sjaak Teuwissen ons mee te nemen naar de twee Emmaüsgangers uit het Lucasevangelie. De 
dominee zal ook op deze Paasmiddag het Evangelie van een Hoopvolle Toekomst door geven. Als gebruikelijk 
beginnen we om 15.00 uur.  bHartelijk welkom en brengt familie en vrienden mee.  
Er staat een Paasstoel voor u klaar!  



  

De Kijfhoekkerk blijft open 
Zoals bekend is ons streven onze buurtschapskerk dagelijks open te stellen voor 
gasten en belangstellenden. 
In het bijzonder is de Stille Week een periode voor bezinning en gebed. Voor 
individueel bezoek blijft de Kijfhoekkerk open. In enkele opengeslagen Bijbelse 
dagboeken zijn er woorden van troost en bemoediging te vinden. Voorin de kerk 
staat de brandende Paaskaars als symbool en teken van hoop naast de 
afwisselend bloemschikking of boeket uit de Kijfhoekse polder. Met rustige 
achtergrondmuziek is het een verademing, zeker in deze Stille Week, een 
moment van rust te ervaren. Er is gelegenheid om zelf, gratis koffie, thee, water 
of frisdrank te nemen. Er is een verwijzing naar toiletbezoek, giften en 
informatiemateriaal.  
 
Bericht van een pelgrim….. 
In onze dagelijks geopende kerkje ligt er op een statafel een gastenboek. Vorige 
maand bladerde ik er nog even door. Het is dan, soms ontroerend,  als je enkele 
aantekeningen doorleest. Zo zijn van kinderen hun spontane,  eerlijke gedachten 
in kindertaal te lezen. Zo las ik ook een gedicht van een ‘pelgrim’ die even binnen 
kwam.  Uit bewogenheid, diepgang en voorliefde bij ons bescheiden kleine 
godshuis geeft deze passant zijn of haar gedachten weer in gastenboek. Ik geef 

het hierbij graag aan u 
door: 
 
5-3-2026. De Kijfhoekkerk open…. 
…Dit huis, een herberg onderweg, 
voor wie verdwaald in heg en steg 
geen rust, geen ruimte meer kon vinden. 
Bijzonder, eenvoud zonder pronk, 
Gedenk het vrome voorgeslacht, 
geniet en koester rust en vrede! 
Dit huis waarin men smarten deelt, 
en weet dat God de harten heelt… 
 
 
 
 

 
Ook door de week bent u en blijft u van harte welkom, waar dagelijks óók een stoel voor u klaar staat. 
 
Open Dagen 
Het is nu volop lente en de vooruitzichten blijven gunstig naar aangenaam voorjaarsweer.  
Vanaf volgende maand mei beginnen we weer met de jaarlijkse Open Dagen in de Kijfhoekkerk. Tijdens de 
zomerperiode organiseren we op de eerste zaterdag van de maand een Open Dag met al dan niet een open thema. 
We sluiten deze serie van vijf Open Dagen af tijdens het landelijke Monumentenweekend in september. 
Laat dit mede aanleiding zijn om eens naar ons buurtschap Kijfhoek te wandelen, te fietsen  
of per auto te komen. Daarnaast hopen we elkaar, ook op de eerste en derde zondag, voor een traditionele 
kerkdienst tijdens deze ‘kerkproeverij’ in onze polderkerk te ontmoeten. 
Zoals gebruikelijk beginnen we  om drie uur (15.00 uur). 
Hartelijk welkom en dan brengt u uiteraard ook anderen mee!   
Er staat ook dan weer een stoel voor u klaar ! !  
 
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag in Kijfhoek 
Het is inmiddels traditie geworden dat we jaarlijks op Hemelvaartsdag gaan ‘dauwtrappen’ in het Develgebied van 
ons buurtschap Kijfhoek. 
Op initiatief van de predikanten  van de  kerken ‘Open Hof’ en  ‘De Ark’, beiden uit Hendrik Ido Ambacht, 
organiseren zij een natuurwandeling door het Develgebied in de vroege ochtend van Hemelvaartsdag, aanstaande  



  

donderdag 14 mei.  We beginnen deze ontdekkingstocht al om 07.00 uur. Daarna gaan we gezamenlijk ontbijten 
met koffie, thee en wat lekkers erbij. Dit doen we rond kerk en in de tuin van Jan en Metha van der Net.             We 
sluiten traditioneel om ongeveer 09.00 uur af met een korte samenkomst rond het thema van Hemelvaartsdag. U 
neemt zelf een ontbijtpakketje mee. 
Flora en Fauna 
Het begrip ‘dauwtrappen’ als traditie gaat terug tot de Middeleeuwen, een frisse wandeling vanaf de late nacht en 
zeer vroege ochtend. Dit is een eeuwenoude traditie op Hemelvaartsdag. Ritueel was dat men al zingend en 
blootsvoets op het natte gras ging dansen. De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben op het lichaam.  
Vandaag de dag houden we deze traditie nog steeds in stand, maar dan met een meer verbrede en ruimere blik met 
ons bewustzijn van het flora en faunabeheer in de natuur.  Ook dit jaar wordt het weer een ontdekkingstocht door 
het stille Develgebied, waar alles wat leeft en groeit en dat ons altijd weer boeit.  
 
Kijfhoek aan de Devel 
Weet u het nog, de voorbije coronaperiode met de wisselende beperkingen en 
strenge gedragsregels in ons land, tussen januari 2020 en juni 2022. 
Halverwege deze periode was er in september 2021 een versoepeling van de 
maatregels.  
Tijdens het Monumentenweekend in september 2021 is het boek ‘Kijfhoek aan de 
Devel’ gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd destijds in een sfeervolle en 
gezellige ambiance,  in de kleine polderkerk, door de voorzitter van de Stichting 
Behoud Kijfhoek, de heer Peter Viergever,  aan de toenmalige burgemeester Hein 
van der Loo uitgereikt. De schrijver en samensteller van dit historisch en  ‘fullcolour’ 
document, de heer Kees Brinkman was aanwezig om voor alle belangstellenden hun 
eigen exemplaren te signeren.  
Een historisch cadeau 
Met een oplage, toen van 400 exemplaren, een stevig boekwerk met harde kaft was 
deze eerste druk rond de Kerst vorig jaar uitverkocht. Tijdens deze december-cadeaumaand was er behoorlijke vraag 
naar dit boek ‘Kijfhoek aan de Devel’ als geschenk te geven aan familie, vrienden en belangstellenden. 
Inmiddels is bijna een tweede, herziene en aanvullende druk beschikbaar. Ons streven is dit historische boek, ook 
weer in fullcolour, in september, tijdens het landelijk Open Monumentenweekend  te presenteren. Nadere 
informatie, in aanloop naar zaterdag 12 september blijft u ons volgen via ons kerkblad Samengaan en de 
regiobladen, alsmede via www.kijfhoekkerk.nl  en facebook.  
 
Collectes  
Tijdens de kleinschalige kerkdiensten komt de diaken langs met de ‘hengelcollectezak’. 
Na de diensten zijn de collectes geteld:  
Zondag    1 februari met dominee Martin v.d. Hoorn en 28 bezoekers €  181,50 
Zondag  15 februari met dominee Wout van Herwijnen en 21 bezoekers  €  212,20 
Zondag    1  maart met dominee Sjaak Teuwissen, viering H.A.  en 22 bezoekers  € 183,00 
Zondag  15 maart met pastor Mari Hijkoop en 28 bezoekers € 246,15 
 
Giften  
In de bus voor Groot Onderhoud en in de open collectezakken bij de uitgangen, als ook via de QR-code en de bank, 
werd 385,50 euro geteld. 
 
Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk 
In april  en mei zijn de volgende diensten: 
Zondag    5 april  met Ds. J. Teuwissen, het is dan eerste Paasdag! 
Zondag  19 april  met Ds. J. Breure uit Zwijndrecht 
Zondag    3  mei met Ds. J.W. Sterrenburg uit Sluipwijk 
Zondag  17  mei met Ds. R. van Loon, uit Rotterdam-Schollevaar 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00u.) 
Ook op deze zondagmiddagen staat er een stoel voor u gereed. 
 
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en meer, bel mij even,  
06 – 3650 1396, of via WhatsApp en e-mail dendijk@hetnet.nl 

http://www.kijfhoekkerk.nl/
mailto:dendijk@hetnet.nl


  

Bezoek ook eens onze website www.kijfhoekkerk.nl  en Facebook. 
 
Tenslotte 
Ook in de april lentemaand blijven we naar elkaar omkijken. Het is een kleine moeite maar met een enorm plezier, 
elkaar regelmatig te bezoeken of een kaartje te sturen. 
In de digitale versie van het kerkblad zijn alle andere foto’s in kleur te zien. 
Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie: 
Kerkblad Samengaan Heerjansdam: samengaan@kerkheerjansdam.nl  
Een goede en Zegenrijke lentemaand toegewenst. 
                                                                                                                                                              
Een goede en Zegenrijke aprilmaand toegewenst,                                                                                                                                           
 
Joop Wiekeraadt 

INGEZONDEN 
Kerk en Israël  
Kan je alle 613 ge- en verboden die de Eeuwige via Mozes aan het volk Israël heeft gegeven, samenvatten in een 
paar geboden of zelfs één gebod? Jazeker! In de Talmoed worden verschillende voorbeelden gegeven: Psalm 15 [11 
geboden]; Jesaja 33 [6 geboden]; Micha 6:8 [3 geboden]; Spreuken 3:6 [1 gebod]: ‘Ken Hem in al uw wegen, dan zal 
Hij uw paden recht maken’ en Habakuk 2:4 [1 gebod]: ‘De rechtvaardige zal door zijn vertrouwen leven’. 
(Babylonische Talmoed, Makkot 24a en Berachot 63a).  
 
Thora op één been Wellicht kent u het verhaal van de niet-jood die bij de joodse wetgeleerde Sjamai kwam met de 
vraag: ‘Maak me proseliet (bekeerling), op voorwaarde dat je me de hele Thora leert in de tijd dat ik op één been 
sta.’ Sjammai joeg hem weg met de duimstok die hij in zijn hand had.  
Toen kwam hij bij de wetgeleerde Hillel en die maakte hem proseliet. Hij zei tegen hem: ‘Wat jou onaangenaam is, 
doe dat niet aan een ander. Dat is de hele Thora en de rest is uitleg ervan. Ga en leer.’ (Babylonische Talmoed, 
Sjabbat 31a)  
Deze ‘Gulden regel’ van Hillel wordt vaak vergeleken met die van Jezus uit Matteüs 7:12 ‘Alles dan wat u wilt dat de 
mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de Wet en de Profeten.’  
 
Landelijke Ontmoetingsdag  
Op maandag 20 april organiseert de PKN in congrescentrum De Schakel 
in Nijkerk een ontmoetings- en studiedag met het thema ‘Thora op één 
been’. Op die dag denken we na over wat als kern van de Thora wordt 
gezien en wat de Thora voor de volken betekent.  
Er zijn vier boeiende sprekers uitgenodigd die het thema van 
verschillende kanten zullen belichten: rabbijn Yanki Jacobs, dr. Eric 
Ottenheijm, rabbijn dr. Tzvi Marx en dr. Marco Rotman.  
Meer informatie kunt u vinden op 
protestantsekerk.nl/evenementen/landelijke-ontmoetingsdag-kerk-
israel Op deze website kunt u zich ook aanmelden.  
 
Van harte aanbevolen!  
Classicale commissie Kerk en Israël  

Afbeelding: Hillel die de Tora onderwijst, 
Knesset Menorah, Jeruzalem 

http://www.kijfhoekkerk.nl/
mailto:samengaan@kerkheerjansdam.nl


  

 
 

Koningsnacht (zondag 26 april) om 19.30 uur verandert de 
Oranjetent aan de Manning in Heerjansdam in een warme, 
muzikale plek vol hoop. De band LEV brengt een bijzonder 
concert voor jong en oud. 
 
Met eerlijke Nederlandstalige liederen raakt LEV thema’s als 
onrust en verlangen, maar altijd met een hoopvolle boodschap. 
Hun muziek is herkenbaar, bemoedigend en recht uit het hart—
bedoeld om ook jouw hart te raken. 
 
Verwacht een avond vol energie, samenzang en inspiratie: de 
perfecte start van een feestelijke nacht. 
Bestel je kaarten via de QR-code op de poster of per email naar 
lev@kerkheerjansdam.nl  
€10 volwassenen | €5 kinderen (t/m 12 jaar) 
 
Voor Heerjansdammers en bezoekers van Kerk Heerjansdam: 
ontvang €2,50 korting met code LEVHeerjansdam26. 
 
Start 19.30 uur | tent open vanaf 19.00 uur 
 
Iedereen is welkom—kom en beleef het mee! 

 

mailto:lev@kerkheerjansdam.nl
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Leen Kruithof, Rozenlaan 22, 2995 AT,  
tel. 06-51 95 89 07, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl 
 
Vertrouwenspersonen: 
Mevr. C. (Caroline) Speksnijder-de Jong : tel. 06-52 58 65 99 
Email vertrouwenspersooncaroline@kerkheerjansdam.nl 
Dhr. F. (Floor) Huizer : tel. 06-12 84 29 52 
Email: vertrouwenspersoonfloor@kerkheerjansdam.nl 
 
Diaconie: 
Richard van Vliet , De Gors 6, 2995 BE 
Tel. 06-54 63 73 89, e-mail: diaconie@kerkheerjansdam.nl  
Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61 RABO 0305 4267 37 t.n.v. 
Diaconie v.d. Protestantse Gem. Heerjansdam 
 
Dorpskerk: 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826 
Kerk te Kijfhoek: 
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht  
 
Overige kerkelijke gegevens: 
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar de 
website: www.kerkheerjansdam.nl 
 

INGEZONDEN 
Oranje Jubileum Concert 
Het Bethelkerkkoor organiseert dit jaar een bijzonder 
concert met een dubbele inhoud: 
Een Oranjeconcert zoals u dat al vele jaren van ons 
gewend bent in april én een Jubileumconcert 
vanwege ons70-jarig bestaan dit jaar. Deze 
combinatie vraagt om een extra mooie invulling van 
de avond. 
 
Het koor is enthousiast bezig met het instuderen van 
prachtige nieuwe nummers, die voor een groot deel 
speciaal geschreven en gecomponeerd zijn door 
onze dirigent Wim de Penning. 
Net als vorig jaar zal Het Geklank Des Konings o.l.v. 
Joe Perea een deel van de avond op hun eigen 
passende 
wijze invullen. 
Noortje van Middelkoop gaat ons dit jaar op 
meerdere manieren verrassen: 
Naast haar bekende panfluit gaat zij ook de 
accordeon bespelen, én zal zij ons trakteren op 
solozang. 
Onbekende kanten van haar komen dus op deze 
avond aan het licht. 
Kees de Bruin en Hugo van der Meij bespelen resp. 
vleugel en orgel. 
 
Het belooft een zeer afwisselende avond te worden, 
met uiteraard ook ruimte voor samenzang. 
Het concert vindt plaats op vrijdag 24 april in de 
Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 Zwijndrecht. 
Aanvang 20.00 uur, Kerk open 19.15 uur. 
 
Toegang is dit jaar gratis, wél vragen wij uiteraard 
aandacht voor de te houden deurcollecte. 
Noteert u de datum alvast zodat u deze mooie avond 
niet hoeft te missen? 
We ontmoeten u graag op 24 april a.s. 
 
Namens de OJC commissie, 
Ans Groenendijk 
 
Voor evt. vragen:  Tel. 06 515 531 35    

of  Email ansgroenendijk@live.nl 
 

 

Als redactie proberen van foto's en ander materiaal 
zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om 
het materiaal met diens toestemming te kunnen 
gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen 
gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan je kunt 
aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij 
dit materiaal op de huidige manier gebruiken, neem 
dan contact op met de redactie 
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