
 

Weekbrief: 29 maart 2026 

Voorganger: ds. J. Teuwissen 

       Orgel: Yasin Mograby 
 

Inleiding op de dienst Palmpasen: ‘Weg van het feest’ 

We zijn op reis met Jezus; een reis van veertig dagen; en op 

Palmzondag brengt deze weg ons naar een feest. Een feest van 

hoop; dat uiteindelijk zal ontaarden in wanhoop. Een hoogtepunt als 

opmaat naar een dieptepunt. Palmzondag is altijd weer een 

feestzondag met een nogal wrange bijsmaak. Dat is dit keer niet 

anders. We lezen met elkaar Zacharia 9: 9 t/m 10, en Mattheüs 21: 

1 t/m 11. Kinderen hebben op Palmzondag een bijzondere rol. 

Yasin Mograby (16 jr) wil invallen als organist. We zijn daar blij 

mee. Een deel van de liederen zal hij begeleiden, een deel zal via 

youtube gaan. Het overkoepelend thema van de Stille- ofwel 

Lijdensweek luidt ‘Reis door de nacht’; naar analogie met het boek 

van Anne de Vries. Het sub-thema voor Palmzondag is ‘Opmaat: weg van het feest’; voor de kinderen 

luidt het: ‘op weg naar het feest’. Schilderij: ‘De intocht van Jezus Christus in Jeruzalem’, Anton 

(Antony) van Dyck, 1601 

Liturgie: 

Welkom & Mededelingen 

Intredelied: NLB/Psalm 118: 1 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’  

‘Reis door de nacht - Opmaat: weg van het feest’ (inleiding 1) 

Vervolg: NLB/Psalm 118: 8 ‘De steen die door de tempelbouwers’  

Moment van stilte; Bemoediging & Groet 

Inleiding (2) 

Vervolg: NLB/Psalm 118: 9 ‘Dit is de dag die God deed rijzen…’ 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Zingen: NLB 553 ‘Stap voor stap’ 

Kindermoment - Kinderlied van de Veertigdagentijd 

1e Bijbellezing: Zacharia 9: 9 t/m 10 

Zingen: NLB 438/LvdK gezang 121: 1 en 2 ‘God lof nu is gekomen’ 

2e Bijbellezing: Mattheüs 21: 1 t/m 11 

Zingen: NLB/Psalm 24: 2 (allen), 3 (vrouwen), 4 (mannen), 5 allen 

Verkondiging: ‘Reis door de nacht. Opmaat: weg van het feest’ 

Zingen: Opwekking 321 ‘Jubel jubel dochter sions’  

Aankondiging ‘Palmpasenintocht’ 

Zingen: ‘Hosanna, hosanna we maken een rij’ 

Gesprekje met de kinderen over symbolen/betekenissen Palmpasenstokken 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. ZWO 2. Onderhoud gebouwen 

Gedicht Palmzondag 

Slotlied: ‘Alles wat over ons geschreven is’ 

Zegen  

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

met koffie, thee of limonade achter in de kerk. 
 



 

 

Agenda: Dinsdag 31 maart, paasviering senioren, vanaf 10.30 uur in de 

Boomgaardkerk. 

Donderdag 2 april, Witte Donderdag, 19.30u viering in de Dorpskerk, ds. J. Teuwissen 

Vrijdag 3 april, Goede Vrijdag, 19.30u viering in de Dorpskerk, ds. J. Teuwissen. 

Zaterdag 4 april, Stille Zaterdag, 21.30u viering in de Dorpskerk, ds. J. Teuwissen. 

Zondag 5 april, Pasen, 9.30 uur dienst in de Dorpskerk met ds. J. Teuwissen, en ’s 

middags om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. J. Teuwissen. 

 

Muzikale Paasviering De Rank  

Kindcentrum De Rank nodigt ouders, buurtgenoten en belangstellenden van harte uit 

voor de muzikale Paasviering op Witte Donderdag, 2 april, vanaf 12.45u op het 

schoolplein van De Rank, Sportlaan 6A. 

Paasviering senioren: Dinsdag 31 maart vanaf 10.30u 

Het is al aangekondigd in Samengaan: Dit jaar is de traditionele Paasviering voor 

senioren op dinsdag 31 maart. Inloop met koffie vanaf 10.30u. in de Boomgaardkerk. 

We nemen de tijd voor ontmoeting. We gaan met elkaar zingen, lezen en naar een 

verhaal luisteren. Onze kerkelijk werker de heer Mari Hijkoop werkt mee aan deze 

viering. De ontmoeting wordt afgesloten met een lunch. Wij zorgen voor lekker brood 

en beleg.  

Is er een leeftijdsgrens? Eigenlijk hanteren we die niet. Wie het leuk vindt om te 

komen, die is welkom. Van belang is dat u zich aanmeldt omdat er – behalve het aantal 

eters – enkele dingen bekend moeten zijn.  

- Vervoer nodig? Dan regelen wij dat. Laat het even weten. 

Graag aanmelden uiterlijk zondag 29 maart  bij Ingrid de Jong – Lindhout,  

Sportlaan 43, telefoon 078-6772471, e-mail jonglindhout@gmail.com. 

 

Wie helpt mee de lezingen in de Stille Week te verzorgen?  

Tijdens de diensten in de Stille- ofwel Lijdensweek van Palmzondag 

29-3  t/m Pasen 5-4 verzorgen gemeenteleden van allerlei leeftijden 

de Bijbellezingen: wil je een lezing voor je rekening nemen; stuur 

even een berichtje via 06 – 20 50 30 99, of 

sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  

NB voor Stille Zaterdag kunnen we daarnaast enkele tieners of jongeren goed 

gebruiken die voorafgaande aan de Paaswake het Paasvuur aansteken en kaarsjes 

uitdelen. 

 

Bestemming collecte Heilig Avondmaal Witte Donderdag 

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag 

heeft de diaconie gekozen voor een project van Mensenkinderen in de Albanese regio 

Mokra om aldaar kleine kerken te helpen wekelijks te kunnen samenkomen. 

In de regio Mokra hebben veel inwoners een islamitische achtergrond, maar er is een 

grote openheid voor het evangelie. Evangelist Rudi Shkullaku en zijn vrouw Savjola  

organiseren wekelijks kerkbijeenkomsten in negen verschillende dorpen en dat heeft 

tot nu toe geresulteerd in het opstarten van 10 kleine kerkgemeentes.  
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Door de groei van deze gemeentes kan men niet meer in woonkamers bijeenkomen en 

nu moeten er extra locaties gehuurd worden. 

Voor € 470,-- kunnen we ervoor zorgen dat één kleine kerk in de regio Mokra een jaar 

lang wekelijks kan samenkomen.  

Namens de diaconie, bij voorbaat hartelijk dank! 

 

ZWO Kerk in actie: Pasen als missionaire kans  

Het landelijke evenement The Passion brengt het paasverhaal bij miljoenen mensen 

thuis – een unieke missionaire mogelijkheid. Daarom biedt de Protestantse Kerk 

diverse initiatieven rond de uitzending aan. Kerken kunnen met behulp van materialen 

vanuit de landelijke kerk bijvoorbeeld een kijkavond organiseren met buurtbewoners, 

zodat ze samen het verhaal beleven en doorpraten over de betekenis van Pasen. Ook 

andere vormen kunnen ondersteund worden. Uit onderzoek blijkt dat meer mensen 

zich hierna aanmelden voor een Alphacursus, en vooral jongeren geven aan dat ze door 

The Passion de drempel naar de kerk als lager ervaren.   

 

Afscheid ds. Theo van ’t Hof (Borger) 

Onze gemeente kreeg een uitnodiging van de Protestantse Gemeente te Borger 

(Drente): in de dienst van zondagmorgen 10 mei in de Goede Herderkerk, Hoofdstraat 

11 Borger, aanvangstijd 10 uur wordt afscheid genomen van ds. Theo van ’t Hof; die op 

20 april met emeritaat hoopt te gaan. Hij was (Gereformeerd) predikant in 

Heerjansdam 1991-1996. Na de dienst is er een informeel samenzijn, en kan van ds. 

Theo van ’t Hof en zijn vrouw Marijke Wiersma afscheid genomen worden. Ook is er 

soep en broodjes voor genodigden. Zou u daar bij willen zijn? Geef u dan op bij Frans 

de Jong, die zelf ook daarheen hoopt te gaan: 06 – 13 66 23 79. De dienst is ook te 

beluisteren op www.pgborger.nl; scroll dan naar kerkdienstgemist.nl 

 
 

http://www.pgborger.nl/

