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Inleiding op de dienst Witte Donderdag 19.30 uur: ‘de duisternis in’

Op Witte Donderdag luidt het thema 'Reis door de nacht: 'de duisternis in’. We lezen
Exodus 12: 11b +/m 17 en Johannes 13: 1 +/m 5 en 6 +/m 15; Joh 14: 27 t/m 31; Joh
18: 1t/m 14 en 15 t/m 27 . We vieren met elkaar het Heilig Avondmaal dat juist op
deze dag eerder als galgenmaal dan als feestmaal aanvoelt. Maar juist daardoor ons
indringender dan anders confronteert met wat er op het spel staat. Na het Heilig
Avondmaal volgen we Jezus als het ware op de voet, de duisternis van de hof van
Getsemané in, waar Hij gevangen wordt genomen; en waarna Zijn meest dierbare
vrienden er gauw vandoor gaan en Hem aan Zijn lot overlaten.

Liturgie:

Welkom & Mededelingen

Intredelied: NLB 130c: vers 1 en 2 'Uit de diepte roep ik U’

'Reis door de nacht: de duisternis in’

Moment van stilte; bemoediging & groet

Vervolg NLB 130c, vers 3-4

Gebed bij de opening van Gods Woord

1¢ Bijbellezing: Exodus 12: 11-b - 17

Zingen: NLB 878 'Nu breekt je uittocht aan'

2¢ Schriftlezing Johannes 13: 1 t/m 5

Inschenken water uit kan in kom

Zingen: NLB 998: 1t/m 4

3¢ Schriftlezing Johannes 13: 6 +/m 15

Zingen Lied: NLB 393: 1 en 3 'als ik in deze stille tijd’

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed

Inzameling van de gaven: 1. * Avondmaalscollecte 2. kerkenwerk

Gezongen tafelgebed: Hemelhoog 517: 1 t/m 4 'Aan Uw tafel’

Inzettingswoorden

Gebeden: Smeekgebed en Onze Vader

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn

Zingen/afspelen tijdens de communie: Ubi Caritas et Amor

Dankgebed na de maaltijd

4¢ Bijbellezing: Johannes 14: 27 t/m 31

Zingen: LvdK Gezang 180: 1 'Getsemané die nacht moest eenmaal komen’

5¢ Bijbellezing: Johannes 18: 1 t/m 14

Zingen: LvdK Gezang 180: 6 'In angst en franen werd zijn strijd gestreden’

6e Bijbellezing: Johannes 18: 15 +/m 27

We luisteren naar 'Erbarme Dich' (J.S. Bach)

Avondgebed

- we verlaten de kerk in stilte -



* Bestemming collecte Heilig Avondmaal Witte Donderdag

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op Witte Donderdag
heeft de diaconie gekozen voor een project van Mensenkinderen in de Albanese regio
Mokra om aldaar kleine kerken te helpen wekelijks te kunnen samenkomen.

In de regio Mokra hebben veel inwoners een islamitische achtergrond, maar er is een
grote openheid voor het evangelie. Evangelist Rudi Shkullaku en zijn vrouw Savjola
organiseren wekelijks kerkbijeenkomsten in negen verschillende dorpen en dat heeft
tot nu toe geresulteerd in het opstarten van 10 kleine kerkgemeentes. Door de groei
van deze gemeentes kan men niet meer in woonkamers bijeenkomen en nu moeten er
extra locaties gehuurd worden.

Voor € 470,-- kunnen we ervoor zorgen dat één kleine kerk in de regio Mokra een jaar
lang wekelijks kan samenkomen.

Namens de diaconie, bij voorbaat hartelijk dank!

Schilderij: ‘La Negazione di Pietro; ‘de verloochening van Christus door Petrus’; Caravaggio, 1610



