
Reis door de nacht:  
de weg van wanhoop naar hoop onderweg naar Pasen  
 
De veertigdagentijd -  met als climax de week 
richting Pasen: het vormt dé as waar het 
christelijk geloof, en daarmee het kerkelijk jaar 
om draait. Van 29 maart t/m 5 april intensiveren 
we het project ‘de weg van de hoop’ dat de 
kindernevendienst en de kinderen deze periode 
volgen. Reis door de nacht: zo luidt dit jaar het 
overkoepelende thema van de Stille-, Goede- 
ofwel Lijdensweek in de Dorpskerk. Deze loopt 
van Palmpasen, via Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag naar Pasen. Na 
Palmpasen - ‘opmaat: weg van het feest’ - 
luiden de thema’s achtereenvolgens: ‘de 
duisternis in’ ‘de storm steekt op, 
‘ochtendgloren’ en ‘de nieuwe dag’ – ontleend aan de titels van de afzonderlijke 
delen van de boekenserie ‘Reis door de nacht’ (Anne de Vries, 1951- 1958) ooit 
geschreven op verzoek van de stichting 1940-45. 
 
Één lange dienst 
De week naar Pasen vormt één lange dienst, als het ware opgeknipt in hoofdstukjes, 
verspreid over de verschillende samenkomsten op 
verschillende dagen. Telkens verbeeldt een kunstwerk 
iets van Jezus’ weg naar lijden, sterven en opstanding. 
Het sluit aan bij waar we op dat moment inhoudelijk bij 
stilstaan.  
 
Als de kinderen op Palmpasen in Palmpasenoptocht 
door de Dorpskerk lopen naar analogie van Jezus’ 
intocht in Jeruzalem, is de sfeer nog feestelijk; al voert 
Jezus weg al gauw wég van het feest. Op Witte 
Donderdag is de sfeer bedrukt. We ‘vieren’ het Laatste 
Avondmaal van Jezus, en dan volgt de onheilspellende 
duisternis van Getsemané, verraad door Judas, Jezus’ 
gevangenneming, en verloochening door Petrus. 
Goede Vrijdag wordt gekenmerkt door de wanhoop en het lijden rondom het kruis 
waaraan Jezus sterft; we lezen integraal de weg van Jezus van gevangenneming tot 
voorbij Zijn kruisiging. Stille Zaterdag is een dag van stilte en wachten, al kondigt het 
ochtendgloren zich al aan. We grijpen vooruit naar de opstanding van Jezus 
Christus. Op Paaszondag is het feest van Jezus Christus’ verrijzenis uit het graf 
compleet. Een nieuwe dag als nooit eerder, een dag van hoop en leven is 
aangebroken. 
 



Uitnodiging 
Ik nodig je van harte uit om als het ware je schoenen aan te 
trekken, je veters te strikken, in beweging te komen en mee 
op weg te gaan; achter Jezus aan. Met als ultieme uitdaging: 
wil jij, wil ik, willen wij in ons ons doen en laten Zijn spoor 
volgen; Zijn volgeling worden op onze levensreis? 
 

Hoe kan ik meedoen? 
- bezoek één of meerdere samenkomsten in de 

Dorpskerk: fysiek of online op 
www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Heerjansdam; 
diensten kun je ook later terugkijken):  

o Palmpasen 29 maart (9.30 uur) 
o Witte Donderdag 2 april (19.30 uur), 
o Goede Vrijdag 3 april (19.30 uur)  
o Stille Zaterdag 4 april (21.30 uur)  
o Pasen 5 april (9.30 uur).  
o Op Pasen 4 april is er om 15 uur ook een 

afzonderlijke Paasdienst in de Kijfhoekkerk.   
- Tijdens de gehele veertigdagentijd volgt de 

kindernevendienst en volgen gezinnen in onze 
gemeente het ‘reisdagboekje voor de veertigdagentijd en Pasen 2026’ met als 
thema ‘de weg van de hoop’. Er ligt een stapeltje met exemplaren in de grote 
blauwe kast achterin de Dorpskerk; voel je vrij om een exemplaar mee te 
nemen. ‘weg van de hoop’ is ook het thema van het hele veertigdagentijd-
project, dat telkens terug komt bij de kindermomenten in de ochtenddiensten. 

- Zie ook het kinderlied ‘wij reizen veertig dagen’ dat op alle zondagen t/m 
Pasen wordt gezongen, en elders in SamenGaan staat afgedrukt. Dit lied is 
uiteraard weer gedeeld met kindcentrum De Rank. 

- Heb je vragen of wil je reageren op wat er zoal passeert in de Stille Week; of 
wil je een preek opvragen: app of mail dan naar ds. Sjaak Teuwissen: 06 – 20 
50 30 99 / sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  

 

Wie helpt mee de lezingen te verzorgen?  
Tijdens de diensten in de Stille- ofwel Lijdensweek 
verzorgen gemeenteleden van allerlei leeftijden de 
Bijbellezingen: wil je een lezing voor je rekening 
nemen; stuur even een berichtje via 06 – 20 50 30 
99, of sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  
NB voor Stille Zaterdag kunnen we daarnaast 

enkele tieners of jongeren goed gebruiken die 

voorafgaande aan de Paaswake het Paasvuur 

aansteken en kaarsjes uitdelen. 

Ds. Sjaak Teuwissen 
 
Kunstwerk: glasramen in de kerk van de verzoening, Taizé - werken van Broeder Éric, - 
oecumenische gemeenschap van Taizé.  
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

