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MEDITATIE 
 

Thema: angst?! 
Vrij naar:Marcus 14 vers 36b 
 
Wij leven, zo lijkt de kerstperiode nog maar net achter ons, nu alweer naar Pasen toe: van geboorte naar dood en 
wederopstanding. Snelle veranderingen dus. Mooi maar toch ook wel iets van….onbekend. 
Het spreekwoord ‘ onbekend maakt onbemind’ geeft iets aan van: liever geen verandering, ‘ je weet wat je hebt, 
maar niet wat je krijgt’ en het is algemeen bekend dat veranderen mensen onzeker maakt, zelfs een beetje angst 
veroorzaakt. 
Op zich begrijpelijk (we zitten nu eenmaal veilig in onze cocon of bubbel, je comfortzone zoals je tegenwoordig vaak 
hoort) maar aan de andere kant : veranderen biedt ook kansen, vele kansen! 
‘Vroeger was alles beter’ is een uitdrukking die vaak door ouderen wordt gebezigd terwijl ze heus zelf wel weten dat 
die uitspraak maar voor een heel klein deel waar is: natuurlijk was er vroeger grotere sociale cohesie, telde de band 
met familie, vrienden, buren, de wijk en de school meer mee dan tegenwoordig: die hang naar vroeger is heel 
begrijpelijk (verklaart ook de emotionele reacties bij tentoonstellingen over het verleden) en zelfs het openslaan van 
fotoboeken heeft iets spannends, iets nostalgisch. Het welzijn wordt gevoeld. Maar in het kader van de welvaart        
(platweg vertaald: de economische omstandigheden) moeten we constateren dat die maar toeneemt tot…… 
Ja, tot hoever eigenlijk? 
Moeten we blijven streven naar meer? Bestaat er nog een economie van ‘genoeg’ dan wel: kennen we nog Tevreden 
zijn of moeten we maar door uit angst achter te blijven? 
 
Angst voor het onbekende: heel menselijk maar is dat terecht? 
Bang voor nieuwe technologische ontwikkelingen als ChatGPT of AI, experimenten met atomen, kernenergie noem 
maar op. Angst is dus ook iets persoonlijks en kan voor jou zelf grote invloed hebben op je dagelijks leven en je kijk 
op de toekomst, je toekomstverwachting…. 
 
Onlangs mocht ik een gesprek hebben met Nel Wijntje, ons zeer bij de tijd zijnde 100-jarig gemeentelid verblijvende 
in verpleeginrichting ‘de Sterrenlanden’ in Dordrecht die mij stof tot nadenken gaf over  de veelzijdigheid van angst. 
Zij vertelde mij over heel vroeger toen ze schooljuffrouw in Puttershoek was en dus elke dag twee keer van het 
fietsveerpontje gebruik maakte. 
“ Op een dag” zo vertelde Nel mij “ging ik na schooltijd op huisbezoek bij een van mijn leerlingen en wel naar een 
grote boerderij: bij een rijke en aanzienlijke boer van zwaar reformatorische huize. 
Het was noodweer die middag en het zou zeer zwaar gaan stormen. 
Met angst in mijn lijf ging ik toch op huisbezoek en dat viel me zwaar. 
Ik vertelde de boerin over mijn angst om met het pontje in de storm over de Oude Maas terug te moeten waarop de 
boerin mijn angst nog voedde met de opmerking: ‘ach juffrouw, stel dat het pontje nou eens zinkt, bent u dan ook 
voorbereid om voor Gods Rechterstoel te verschijnen?” 
Dit gebeuren, zeg 80 jaar geleden, blijft Nel maar voor de geest houden: twee soorten angst maar bovenal de door 
anderen ingegeven angst voor de toekomst, toch Zijn Toekomst. 
 
Jezus kende ook angst, verschrikkelijke angst, ja doodsangst zelfs toen het hem duidelijk werd dat hij zou komen te 
sterven  en hij bad tot zijn vader, toch ons aller Vader, om hulp maar zei daar wel bij: “maar Uw Wil geschiedde”. 
Is het voor ons, na wat Jezus voor ons heeft door gemaakt, reëel om angst te hebben voor de toekomst, voor het 
einde van ons leven hier? 
Heel eenvoudig redenerend: 
Jezus heeft gezegd:” niemand komt tot de Vader dan door mij” en 
“wie in mij gelooft zal eeuwig leven” en “in het Huis van Mijn Vader zijn vele woningen”. 
Niemand kan een plaats bij Hem verdienen, dat is zeker maar wat nog meer zeker is dat wanneer je maar blijft 
proberen om naar Gods Woord te leven (wat niemand echt zal lukken maar daarom is er ook vergeving) je door Zijn 
Almachtige Liefde mag worden opgenomen in Zijn Toekomst: Zijn Wil geschiede, onderweg naar morgen, Zijn 
Paasmorgen, door de dood hier, te mogen leven bij Hem en al degenen die je lief had hier en die je al zijn 
voorgegaan! 
Wat een toekomst! Dan durf,  nee dan mag je toch niet meer bang te zijn? 
 
Hans P. Ouwerkerk 



KERKDIENSTEN 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

1 maart 2de zondag 40-dagentijd 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk  

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Collecte: Kerkenwerk 

8 maart 3de zondag 40-dagentijd 

9.30 u. 
Ds. G.J. van Beek 

Hendrik Ido Ambacht 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

 

11 maart Bidstond voor gewas en arbeid 

19.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud kerk 

 

15 maart 4de zondag 40-dagentijd 

9.30 u. 
Prop. M. de Jong 

Rotterdam 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Dhr. M. Hijkoop 

Gorinchem 
 
Collecte: Kerkenwerk 

22 maart 5de zondag 40-dagentjd 

9.30 u. 
Anders dan Anders dienst 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Onkosten ADA dienst 2. Kerkenwerk 

 

29 maart Palmpasen 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
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2 april Witte Donderdag 

19.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Collecte 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

3 april Goede Vrijdag 

19.30 u.  
Ds. J. Teuwissen 

 

4 april Stille Zaterdag 

21.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 



5 april Pasen 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 
Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website 

www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl .   
Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u  

alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MET HET OOG  OP DE ZONDAG 
Inleiding op de dienst 1 maart, Dorpskerk 

Misschien herkennen we het wel: dat we ons in een heerlijke sfeer begeven waar we eigenlijk 
niet uit weg willen; zoals bij een behaaglijk kampvuur op een koude avond. We blijven soms 
graag in onze bubbel hangen 
Hoe begrijpelijk wat Petrus voorstelt als hij samen met Jakobus en Johannes getuige is van een 
buitengewoon moment op een berg: Jezus’ gedaante verandert en Hij begint te stralen; en 
plotseling verschijnen daarbij Mozes en Elia. Petrus wil niet weg van deze heerlijke plek en dit 
heerlijke moment; hier wil hij graag tenten opzetten.  
We lezen deze zondag Mattheüs 17: 1 t/m 9 en daarnaast Exodus 34: 29 t/m 35 waar het 
Mozes is wiens gezicht glanst. We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal van onze Heer. 
Het thema luidt ‘zo dichtbij’. Dhr. Leo Kievit bespeelt het orgel.  
 

Inleiding op de dienst 1 maart, Kijfhoekkerk 

Protestanten spreken eerder  over de ‘lijdenstijd’ dan over ‘vastentijd’ of ‘veertigdagentijd’. Dat heeft z’n redenen, 
maar ergens is het opvallend dat er in protestantse kringen – waarin soberheid en zuinigheid als deugden worden 
gezien – weinig aandacht is voor vasten. En naar verluidt weinigen ook daadwerkelijk vasten. Al komt daar de laatste 

jaren wel wat verandering in. Vaak op heel eigentijdse manieren. 
 Op deze zondagmiddag in de lijdenstijd staan we stil bij vasten. En betrekken het op 
ons eigen leven, en onze eigen keuzes en afwegingen. We lezen Jesaja 58: 1 t/m 11 
en Mattheus 6: 1 t/m 4 en 16 t/m 18. We verkennen de betekenis en bedoeling van 
vasten; waarbij we ook bij Johannes Calvijn te rade gaan. Én we vieren met elkaar het 
Heilig Avondmaal.  
Dhr. Leo Kievit bespeelt het orgel  

Welkom in de Kijfhoekkerk; fijn u daar te ontmoeten. 
 

Biddag voor gewas en arbeid, woensdag 11 maart, dorpskerk 19.30 uur 

De jaarlijkse ‘bidstond (voorjaar)-  en dankstond (najaar) voor gewas en arbeid’ is een eeuwenoude en goede traditie 
in protestants Nederland. Zo betrekken we de Heer onze God nadrukkelijk bij ons voedsel en ons werk, en laten we 
ons er bij bepalen dat we van Hem afhankelijk zijn.  

Oproep woningruimte 

Een gezin – vader, moeder, twee dochters (10 en 3) – dat momenteel 
veel te klein behuisd is, zoekt andere woonruimte. Het lukt om diverse 
redenen niet om een woning te kopen of in een sociale huurwoning te 
kunnen wonen. Als u in omgeving Heerjansdam bescheiden woonruimte 
beschikbaar heeft of iemand weet die dat heeft, komen ze graag met u in 
contact. Meer info via Hadassa Teuwissen-Caan, 06- 20 31 48 50 



We lezen op biddag voor gewas en arbeid, woensdag 11 maart, Prediker 2: 20 t/m 27 en 
Mattheus 6: 19-23. De teksten houden ons een spiegel voor rond de vraag: investeren we 
vooral voor onszelf en onze voorspoed en welvaart in een leven hier en nu; of investeren 
we met een bredere visie, in God en mensen, en in een leven daar en straks? Het is een 
retorische vraag waarvan we het antwoord wel weten. Alleen: de praktijk is soms 
weerbarstig.  
Het thema luidt ‘schathemeltjerijk’. Vincent van Dam bespeelt het orgel. De dienst begint 
om 19.30 uur. 
 

Inleiding op de dienst van 15 maart, Kijfhoekkerk 15.00 uur. 

In de lijdenstijd volgen we Jezus op zijn weg, en telkens weer worden we 
geconfronteerd met vragen over zien en niet-zien, over licht en 
duisternis. In veel opzichten is Johannes 9 zo’n hoofdstuk dat ons stilzet. 
Het vertelt over een man die vanaf zijn geboorte blind is — en over 
mensen die menen precies te weten hoe de wereld in elkaar zit, maar 
zelf niet zien wat er werkelijk gebeurt. 
We lezen Johannes 9 uit de NBG ’51. Het is een geschiedenis waarin 
Jezus niet alleen ogen opent, maar ook harten en overtuigingen door 

elkaar schudt. De genezing van de blinde man roept vragen op over schuld, over geloof, over wie er nu eigenlijk ziet. 
En het laat ons nadenken over onze eigen blik: waar zijn wij misschien blind zonder het te weten, en waar opent 
Christus ons de ogen voor zijn licht. 
We verkennen samen hoe deze geschiedenis spreekt in onze tijd — in ons eigen leven, onze keuzes en onze manier 
van kijken. En we laten ons meenemen in de beweging van het evangelie: van duisternis naar licht, van oordeel naar 
genade, van afstand naar ontmoeting. 
Van harte welkom in de Kijfhoekkerk; fijn u hier te ontmoeten.  
Mari Hijkoop. Kerkelijk werker 

 
Anders dan Anders dan Anders, zondag  22 maart 09.30 

Muziek en zang en korte overdenkingen van de band 4TUNE 
 
Dit wordt weer echt een Anders dan Anders dienst! 
We leven in een dynamische en hectische maatschappij waarin veel van ons 
wordt verwacht. We moeten vooral hard zijn om het te maken, terwijl ieder 
mens gevoelens kent van verdriet, pijn en onzekerheid. Wat kan het moeilijk 
zijn om je kwetsbaar op te stellen als de angst voor afwijzing overheerst. Vaak 
zit er veel schaamte onder, maar juist in de openheid kan de duisternis 
plaatsmaken voor het Licht.  
Volgens Hadassa is kwetsbaarheid de sleutel tot genade én echte 
verbondenheid tussen mensen en tussen de mens en God. 
 
Op het moment dat wij onze twijfels en tekortkomingen aan het licht 

brengen, ontstaat er ruimte voor Hem om door ons heen te werken. 

Deze keer geen spreker maar vanuit 4TUNE komen er verhalen van en worden er Bijbelteksten voorgedragen. 
Middels muzieknummers van o.a., Trijntje Oosterhuis en Opwekking, wil band 4TUNE samen met ons nadenken over 
het thema ‘In Kwetsbaarheid verbonden’. 
 
Ben(t) u/jij erbij? Liesbeth en Marja 

 

 

Palmpasen-stokken 

Op zaterdagmiddag 28 maart kunnen kinderen van (ongeveer) de basisschoolleeftijd – 
samen met hun (groot)ouders - weer Palmpasen-stokken maken: opnieuw in de 
Dorpskerk; van 14.30-16.00 uur . De kinderen mogen tijdens de dienst op 29-3 in de 
Dorpskerk de palmpasen-stokken in optocht door de kerk dragen. Zie afzonderlijke 
berichtgeving hierover. 

 



De week van Palmzondag tot Pasen: “Reis door de Nacht” 

Palmpasen 29 maart, dorpskerk: ‘Opmaat weg van het feest’ 

We zijn op reis; een reis van veertig dagen; en op Palmzondag brengt deze weg ons naar een 
feest. Een feest van hoop; dat uiteindelijk ontaardt in wanhoop. Een hoogtepunt als opmaat 
naar een dieptepunt. Palmzondag is altijd weer een feestzondag met een nogal wrange 
bijsmaak. We lezen met elkaar Zacharia 9: 9 t/m 10, en Mattheüs 21: 1 t/m 11. Kinderen 

hebben op Palmzondag een bijzondere rol.  
De organist-van-dienst is op het moment van schrijven nog 
onbekend. Het thema voor Palmzondag is ‘Reis door de 

nacht. Opmaat: weg van het feest’; voor de kinderen luidt 
het: ‘op weg naar het feest’. 
 

Schilderij: ‘De intocht van Jezus Christus in Jeruzalem’, Anton van Dyck, 1601 

 

 

Witte Donderdag 2 april, dorpskerk 19.30 uur: ‘de duisternis in’ 

Op Witte Donderdag luidt het thema ‘Reis door de nacht: ‘de duisternis in’. We lezen Exodus 12: 11b t/m 20 en 
Johannes 13: 1 t/m 5 en 6 t/m 15; Joh 14: 27 t/m 31; Joh 18: 1 t/m 14 en 15 t/m 27 . We vieren met elkaar het Heilig 
Avondmaal dat juist op deze dag eerder als galgenmaal dan als feestmaal aanvoelt; maar ons juist daardoor nog 
indringender confronteert met wat er op het spel staat. Na het Heilig Avondmaal volgen we Jezus als het ware op de 
voet, de duisternis van de hof van Getsemané in, waar Hij gevangen wordt genomen; en waarna Zijn meest dierbare 

vrienden er gauw vandoor gaan en Hem aan Zijn lot overlaten. 
Op moment van schrijven is er nog geen organist bekend. De dienst 
begint om 19.30 uur 

 
Schilderij: ‘‘de ontkenning van Sint Pieter - The Denial of Saint Peter – 

Theodoor Rombouts (1625-1630) 

 

Goede Vrijdag 3 april, dorpskerk 19.30 uur: ‘de storm steekt op’.   
Op Goede Vrijdag luidt het thema ‘Reis door de nacht: ‘de storm steekt op’. Eigenlijk is die 
storm al opgestoken sinds de Pesachmaaltijd op donderdag die een laatste avondmaal voor 
Jezus Christus zal blijken te zijn.  
Op Goede Vrijdag lezen we Jesaja 53: 1 t/m 12, en vervolgen wij de lezingen uit Johannes: we 
lezen – verspreid over diverse lezingen – van Johannes 18: 28 t/m Johannes 19: 42. We staan 
stil bij een bijzonder schilderij van Salvador Dali die vanuit een nogal onverwacht maar 
veelzeggend perspectief de kruisiging van Jezus Christus verbeeldt.  
René Barnard bespeelt het orgel. En we luisteren naar het ‘Miserere Mei, Deus’ (Latijn voor 
‘wees mij genadig, o God’) van Gregorio Allegri (ca 1630); een aangrijpende variant op Psalm 
51, van oudsher veelvuldig juist op Goede Vrijdag gezongen. 
 
Schilderij: ‘El Christo de San Juan de la Cruz’, De Christus van de Heilige Johannes van het Kruis Salvador Dalí (1951). 

 
 Stille Zaterdag 4 april, dorpskerk 21.30 uur: ‘ochtendgloren’ 

Stille Zaterdag is een dag van gelaten stilte en wachten, al kondigt in de loop 
van de nacht het ochtendgloren zich al aan. We waken bij het licht van 
Bijbelteksten; het licht dat in de loop van deze Paaswake zal doorbreken. 
‘Reis door de nacht: ochtendgloren’ luidt het thema 
 
De Bijbelfragmenten die we lezen, brengen diverse thema’s tot uitdrukking. 
Ze brengen ons in verbinding brengen met het lijden, sterven en de 
opstanding van Jezus Christus: 

- Schepping en herschepping (Genesis 1: 1 t/m 5),  
- lijden (Genesis 22: 1 t/m 14),  
- bevrijding uit onderdrukking (Exodus 14: 15 t/m 22 + 15:1)           Schilderij (1): ‘Cristo morto nel sepolcro e tre  

          dolenti’  ‘Dode Christus in het graf met drie  
                                                                                                                    rouwenden’; Andrea Mantegna (ca 1483)  



Deze thema’s en bijbehorende lezingen komen – ondanks allerlei ontwikkelingen in liturgie en 
beleving - in alle eeuwen telkens weer bovendrijven in de Paasnacht. Uiteindelijk lezen we uit 
Mattheüs 28: 1 t/m 10 over Jezus Christus’ opstanding uit het graf. 
Van oudsher is de Paasnacht passáge-nacht. De storm die opsteekt op Goede Vrijdag is 
overgegaan in een beklemmende doodse stilte voorbij de storm. Diepe duisternis. Daar 
doorheen dient het ochtendgloren zich aan: de hoop op een morgen als  nooit eerder.  
Deze nacht van donker naar licht, de nacht waarin de gestorven Jezus Christus als 
eerstgeborenen onder de doden opstaat als onze waarlijk opgestane Heer: juist deze nacht 
werd voor nieuwe gelovigen de nacht waarin ze na een lange proeftijd door het water van de 

doop heen belijdende doopleden van de kerk van Jezus Christus werden. “met de Heer begraven en weer opgestaan” 

zingt een eigentijds dooplied. We mogen daarom deze nacht, terwijl we het licht van de opgestane Heer 
verspreiden, bij de doopvont onze eigen doop in herinnering brengen. Als opmaat naar Paasochtend, als 
daadwerkelijk enkele jongeren zich hopen te laten dopen. Vanaf ca 21 uur brandt het Paasvuur. De Paaswake begint 
om 21.30 uur. Organist is René Barnard. 
Schilderij (2) De wederopstanding van Christus , Benjamin Gerritz Cuyp, 1630-1649 

 

Paaszondag 5 april, dorpskerk 9.30 uur: nieuwe hoop.  

Op paaszondag 5 april volgen wij Maria van Magdala; kapot van verdriet nadat haar innig 
geliefde Heer en Meester is gekruisigd, gestorven en begraven. Zijn onwaarschijnlijke 
godsonmogelijke maar toch levende en waarachtige verschijning geeft haar ongekende, 
nieuwe hoop 

Met Jezus Christus begraven worden en met Hem opstaan: 
het is de kern van de Heilige Doop, en van de christelijke 
geloofsbelijdenis. Is deze bijzondere Paasdienst hopen 
enkele jongeren openbare belijdenis van hun geloof af te 
leggen. Twee van hen zullen direct na hun geloofsbelijdenis 
ook de Heilige Doop ontvangen. Een krachtig hoopgevend 
en feestelijk gebeuren in onze Dorpskerk. Laten we hen omringen met onze 
aanwezigheid, betrokkenheid en gebeden.  
We lezen Johannes 20: 1 t/m 18. Organist Vincent van Dam en onze muziek- en 
zanggroep Heerjansklank verzorgen muzikale begeleiding 
De reis door de nacht, die op Palmpasen begon, leidt naar een morgen als nooit 
tevoren. Het thema luidt: ‘nieuwe dag, nieuwe hoop’  
 

Schilderij: De opgestane Christus verschijnt aan Maria Magdalena, Rembrandt van Rijn, 1638 

 

Paaszondag 5 april, Kijfhoekkerk 15 uur 

Soms gebeurt iets recht voor je ogen, maar zie je het niet. Soms lijk je 
ziende blind of horende doof. Of zie je het pas als je het doorhebt. Zoiets 
lijkt de twee mannen parten te spelen die van Jeruzalem onderweg zijn 
naar Emmaüs. Aan een bijzondere mede-wandelaar onderweg naar huis 
vertellen ze wat er de afgelopen dagen is gebeurd en hoe dat hen heeft 
geraakt. Maar pas nadat deze vreemdeling gast aan tafel is geworden, het 
brood met hen breekt en de zegenbede uitspreekt, hebben ze pas door 
wat ze allang hadden kunnen zien en horen. En herkennen ze in Hem Wie 
Hij is. We lezen deze zondag Jesaja 53: 1 t/m 12 en Lucas 24: 13 t/m 35. 
Jesaja 53 ‘hadden mensen pas door’ nadat Jezus op aarde had geleefd, was 
gestorven, begraven en opgestaan uit de dood. En we trekken de ervaring van de twee Emmaüsgangers uit Lucas 24 
door naar onze eigen ervaringen. Dan blijkt: in zekere zin zijn we misschien allemaal Emmaüsgangers die vaak niet 
doorhebben wat en Wie zich voor onze ogen voordoet.   
‘Je ziet Hem pas als je Hem doorhebt’  is het thema van deze Paasdienst. Jacco Steen bespeelt het orgel. 
Schilderij: ‘Het avondmaal in Emmaüs’ – Carravagio, ca 1601  

 
[ P.S. Preek opvragen u kunt bij mij een gehouden preek opvragen: op papier, of te versturen via email. Enkele 
gemeenteleden ontvangen al geregeld preken. U treft in de preek ook de betreffende Bijbellezingen aan; en verder 
voetnoten, met bijvoorbeeld bronvermeldingen of achtergrondinformatie. Vraag er gerust om na de dienst of via 
sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl of 06 – 20 50 30 99 ]  



BIJBELLEESROOSTER 
zondag 1 maart 1 Samuël 12:12-25 dinsdag 17 maart 1 Samuël 17:16-30 

maandag 2 maart 1 Samuël 13:1-15a woensdag 18 maart 1 Samuël 17:31-40 

dinsdag 3 maart 
1 Samuël 13:15b–
14:3 

donderdag 19 maart 1 Samuël 17:41-54 

woensdag 4 maart 1 Samuël 14:4-15 vrijdag 20 maart 1 Samuël 17:55–18:5 

donderdag 5 maart 1 Samuël 14:16-23a zaterdag 21 maart 1 Samuël 18:6-16 

vrijdag 6 maart Psalm 25 zondag 22 maart 1 Samuël 18:17-30 

zaterdag 7 maart 1 Samuël 14:23b-35 maandag 23 maart 1 Samuël 19:1-17 

zondag 8 maart 1 Samuël 14:36-46 dinsdag 24 maart 1 Samuël 19:18-24 

maandag 9 maart 
1 Samuël 14:47-
15:9 

woensdag 25 maart Romeinen 8:1-11 

dinsdag 10 maart 1 Samuël 15:10-23 donderdag 26 maart Romeinen 8:12-21 

woensdag 11 maart 1 Samuël 15:24-35 vrijdag 27 maart Romeinen 8:22-30 

donderdag 12 maart Romeinen 7:1-12 zaterdag 28 maart Romeinen 8:31-39 

vrijdag 13 maart Romeinen 7:13-25 zondag 29 maart Mattheüs 21:1-9 

zaterdag 14 maart 1 Samuël 16:1-13 maandag 30 maart Psalm 15 

zondag 15 maart 1 Samuël 16:14-23 dinsdag 31 maart Psalm 140 

maandag 16 maart 1 Samuël 17:1-15       
 
 

VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
Waarom en waartoe Jezus’ lijden, sterven en opstanding? 

Het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus: het is de essentie van 
het christelijk geloof. De kern van mijn persoonlijk geloof. Tegelijkertijd blijft 
het, ook nu ik de 50 jaar ruimschoots ben gepasseerd en me al jaren theoloog 
mag noemen, een heilsgegeven én mysterie dat ik niet helemaal klein kan 
krijgen. Waarom, waartoe dit lijden en sterven en deze verrijzenis? Waarom moest het zo, kon het niet anders? Wat 
betekent dit alles voor  ons, voor mij? De Britse theoloog Samuel Wells biedt bij deze vragen – zo ervaar ik dat - een 
vernieuwend en verrijkend perspectief 
 

God met ons 

De belangrijkste betekenis Jezus Christus komst naar de wereld ligt in wat de evangeliën 
níét expliciet vertellen: dat is het punt dat Wells maakt in zijn boek ‘A Nazareth Manifesto 

- Being With God’ (2015). Hij benadrukt dat aan Jezus’ publieke optreden - dat uiteindelijk 
leidt tot Zijn gevangenneming, lijden, sterven; en verrijzenis - eerst dertig jaar anoniem 
leven voorafgaat. Slechts twee van de vier Bijbelse evangeliën verhalen over Zijn 
geboorte, één evangelie vertelt het verhaal van Jezus als twaalfjarige in de tempel. Maar 
verder beschrijft geen Bijbels evangelie iets over Jezus totdat Hij gedoopt wordt in de 
Jordaan, veertig dagen de woestijn in trekt en aan Zijn publieke missie begint. Die dertig 
jaar, oftewel 90% van Jezus’ leven hier op aarde, vertellen ons niettemin iets essentieels, 
betoogt Wells. Jezus is niet zozeer alleen iets vóór ons komen doen; Hij wil allereerst mét 
ons zijn, tussen ons mensen in wonen en leven. Zo is God. En dat vertaalt Wells 
vervolgens naar christelijk omzien naar medemensen. Het diepste motief moet ook dan 
niet zijn: iets vóór een ander te doen, maar daadwerkelijk mét een ander willen zijn. 



Hervertelling van het grote verhaal van het christendom 

Deze kerngedachte komt terug in Samuel Wells boek ‘Constructing an Incarnational Theology’ (2025). Dit boek 
kunnen we een soort her-vertelling van het grote verhaal van het christendom noemen. Volgens Samuel Wells 
focussen we meestal te veel en te eenzijdig op onze menselijke zonden en tekortkomingen: voor onze zonden heeft 
Jezus Christus geleden en is Hij gestorven. En ook voor Wells blijft dit essentieel. Daarnaast zegt hij: we doen 
daarmee Gods ultieme doel eigenlijk tekort. Onze theologie, onze geloofsopvattingen beginnen te laat, namelijk bij 
de zondeval, bij onze problemen die opgelost moeten worden. Een God die als een soort ‘kosmische loodgieter’ onze 
kapotte leidingen repareert. Maar we zouden veel eerder moeten beginnen: namelijk bij Gods eeuwige beslissing 
om met ons mensen te zijn.  
 
Voor Wells is God geen fixer van menselijke gebreken, maar een overstromende overvloed die één en al relatie is. Al 
voor de ‘grondlegging van de wereld’ heeft God besloten om mét ons mensen te zijn: niet als reactie op onze 
zonden, en om deze plaatsvervangend op te lossen. Maar vanuit Zijn eigen verlangen, voorafgaand aan de 
schepping, en voorafgaand  aan alles wat mensen doen en laten.  

 
Being with, zijn mét 

We zouden in lijn met deze relationele God ook zelf ‘being with’ uit moeten oefenen: eenvoudigweg willen zijn met 
God, met elkaar, en met Gods schepping. Samuel Wells wil ons er van overtuigen dat het bij God gaat om overvloed, 
terwijl wij zo geneigd zijn alleen maar te letten op schaarste, ons tekort 
en onze mislukkingen. 
 
Dat God doelbewust mens is geworden in Jezus Christus, dát moet nog 
meer centraal staan dan ‘alleen maar’ het lijden, sterven en de 
opstanding van Jezus Christus, die daar uit voortvloeien. “het 

universum is geschapen opdat God met ons kon zijn in Christus”: dat is 
volgens Wells het grondbeginsel. Hij brengt ons zo bij Johannes 1: 14 
‘het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond’  
 

Jezus’ dood niet het einde van het verhaal 
Toch stuit Gods doel, zijn overstromende overvloed, Gods ‘met ons zijn’, op menselijk verzet en weigering. Dat wordt 
op een ultieme manier duidelijk als Jezus volkomen onschuldig ter dood wordt gebracht aan het kruis. Dwarsboomt 
de mens daarmee Gods doel? Of hoe breekt God door alle weerstand en vijandschap heen? Wells ziet het zo, dat 
“…Jezus, uiteindelijk op zijn weg van lijden en kruisiging voor déze vraag komt te staan: wil Ik als de Zoon met de 

Vader zijn, of wil Ik met de mensen zijn, ook als zij Mij afwijzen en uiteindelijk kruisigen? Dan kiest Jezus er voor om 

met ons mensen te zijn en te blijven, zelfs tot in de dood. Aan het kruis komt Jezus zo oog in oog te staan met het 
wezen van wat zonde is, namelijk dat mensen er doelbewust voor kiezen om zónder God te zijn. Als Jezus uitroept: 
‘Mijn God, mijn God waarom heb U Mij verlaten?’ ervaart Hij de diepe eenzaamheid om zonder de Vader te zijn … 
maar zelfs dán blijft Jezus trouw aan ons, blijft Hij bij ons, tot in de dood. Maar dit is niet het eind van het verhaal. 
“Gods Heilige Geest breekt door de dood heen, Hij verbindt God de Vader in de dood alsnog met de Zoon Jezus 

Christus en brengt Hem tot leven. De dood kon uiteindelijk de dynamiek van Gods Heilige Geest niet weerstaan”  Zo 
wordt het kwaad via de dood van Jezus Christus principieel overwonnen; Jezus Christus leeft. Kortom, volgens 
Samuel Wells: in het lijden en sterven van Jezus Christus herstelt God niet de relatie met ons mensen; nee hierin 
krijgt deze onopgeefbare relatie het diepste gestalte 
 
(bron bij bovenstaande tekst: het artikel ‘alle aandacht op Gods onverbrekelijke doel’ – Arie de Fijter, in De Nieuwe 

Koers, no 6, zomer 2025, p. 21 – 25) 

 
Stille week 2026: Reis door de nacht:  

de weg van wanhoop naar hoop onderweg naar Pasen  

De veertigdagentijd -  met als climax de week richting Pasen vormt dé as waar het 
christelijk geloof, en daarmee het kerkelijk jaar om draait. Van 29 maart t/m 5 april 
intensiveren we het project ‘de weg van de hoop’ dat de kindernevendienst en de 
kinderen deze periode volgen. Reis door de nacht: zo luidt dit jaar het overkoepelende 
thema van de Stille-, Goede- ofwel Lijdensweek in de Dorpskerk. Deze loopt van 
Palmpasen, via Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag naar Pasen. Na 
Palmpasen - ‘opmaat: weg van het feest’ - luiden de thema’s achtereenvolgens: ‘de 



duisternis in’ ‘de storm steekt op, ‘ochtendgloren’ en ‘de nieuwe dag’ – ontleend aan de titels van de afzonderlijke 
delen van de boekenserie ‘Reis door de nacht’ (Anne de Vries, 1951- 1958) ooit geschreven op verzoek van de 
stichting 1940-45. 

 
Eén lange dienst 

De week naar Pasen vormt één lange dienst, als het ware opgeknipt in 
hoofdstukjes, verspreid over de verschillende samenkomsten op verschillende 
dagen. Telkens verbeeldt een kunstwerk iets van Jezus’ weg naar lijden, sterven en 
opstanding. Het sluit aan bij waar we op dat moment inhoudelijk bij stilstaan.  
 
Als de kinderen op Palmpasen in Palmpasenoptocht door de Dorpskerk lopen naar 
analogie van Jezus’ intocht in Jeruzalem, is de sfeer nog feestelijk; al voert Jezus 
weg al gauw wég van het feest. Op Witte Donderdag is de sfeer bedrukt. We 
‘vieren’ het Laatste Avondmaal van Jezus, en dan volgt de onheilspellende 
duisternis van Getsemané, verraad door Judas, Jezus’ gevangenneming, en 
verloochening door Petrus. Goede Vrijdag wordt gekenmerkt door de wanhoop en 
het lijden rondom het kruis waaraan Jezus sterft; we lezen integraal de weg van 
Jezus van gevangenneming tot voorbij Zijn kruisiging. Stille Zaterdag is een dag van stilte en wachten, al kondigt het 
ochtendgloren zich al aan. We grijpen vooruit naar de opstanding van Jezus Christus. Op Paaszondag is het feest van 
Jezus Christus’ verrijzenis uit het graf compleet. Een nieuwe dag als nooit eerder, een dag van hoop en leven is 
aangebroken. 

 
Uitnodiging 

Ik nodig je van harte uit om als het ware je schoenen aan te trekken, je veters te 
strikken, in beweging te komen en mee op weg te gaan; achter Jezus aan. Met als 
ultieme uitdaging: wil jij, wil ik, willen wij in ons ons doen en laten Zijn spoor volgen; 
Zijn volgeling worden op onze levensreis? 

 

 
Hoe kan ik meedoen? 

Bezoek één of meerdere samenkomsten in de Dorpskerk: fysiek of online op 

www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Heerjansdam; diensten kun je ook later 
terugkijken):  
Palmpasen 29 maart (9.30 uur) 
Witte Donderdag 2 april (19.30 uur), 
Goede Vrijdag 3 april (19.30 uur)  
Stille Zaterdag 4 april (21.30 uur)  
Pasen 5 april (9.30 uur).  
Op Pasen 5 april is er om 15 uur ook een afzonderlijke Paasdienst in de Kijfhoekkerk.   
Tijdens de gehele veertigdagentijd volgt de kindernevendienst en volgen gezinnen in 
onze gemeente het ‘reisdagboekje voor de veertigdagentijd en Pasen 2026’ met als 
thema ‘de weg van de hoop’. Er ligt een stapeltje met exemplaren in de grote 
blauwe kast achterin de Dorpskerk; voel je vrij om een exemplaar mee te nemen. 
‘weg van de hoop’ is ook het thema van het hele veertigdagentijd-project, dat telkens terug komt bij de 
kindermomenten in de ochtenddiensten. 
Zie ook het kinderlied ‘wij reizen veertig dagen’ dat op alle zondagen t/m Pasen wordt gezongen, en elders in 
SamenGaan staat afgedrukt. Dit lied is uiteraard weer gedeeld met kindcentrum De Rank. 
Heb je vragen of wil je reageren op wat er zoal passeert in de Stille Week; of wil je een preek opvragen: app of mail 

dan naar ds. Sjaak Teuwissen: 06 – 20 50 30 99 / sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  
 
Wie helpt mee de lezingen te verzorgen?  
Tijdens de diensten in de Stille- ofwel Lijdensweek verzorgen gemeenteleden van 
allerlei leeftijden de Bijbellezingen: wil je een lezing voor je rekening nemen; stuur 

even een berichtje via 06 – 20 50 30 99, of sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  
 
 



Vooraankondiging: programma’s in de grote tent op zondag 26 april 

De voorbereidingen voor twee programma’s van KerkHeerjansdam in 
de grote tent – centraal in Heerjansdam - op zondag 26 april zijn 
begonnen. 
Tentdienst met ‘Messy Church – opzet. Thema: ‘Fix you’ 

9.30 uur ‘samen ontdekken’ (workshops), 10.30 uur ‘samen vieren’ 
(plenaire viering), 11.30 uur samen eten en drinken. Werkgroep 
Verbinding in samenwerking met popkoor Enjoy More Music 
Concert met de band LEV,  : ‘Koningsnacht met LEV’. 

19.30 uur (19.00 uur gaat de tent).  Hiervoor kun je tickets kopen voor 
€ 10,= ; dat is inclusief 1 consumptie (€ 2,50 korting voor 
Heerjansdammers en leden KerkHeerjansdam). 
Meer informatie volgt. 

 

Ontvangen 

Op 10 februari ontving ik € 50,= t.b.v. de kerk. Hartelijk dank aan de gever 
 

Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
Ds. Sjaak Teuwissen  
De Manning 2    Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
2995 AH Heerjansdam   Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Tel. 06 – 20 50 30 99   Instagram: sintersjaak  
 

SENIORENVERJAARDAGEN 
Verjaardagen maart 

  
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week april 

  
 
 
 
 
 
Huwelijksjubilea in maart 

  
 
 
 
 
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad. U geeft zelf aan of u wel of niet vermeld wilt worden. 
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
 
Om te noteren: De 1ste senioren-kwartaalverjaardag vindt plaats op 1 april 2026 
 
Vriendelijk groet, 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam,  
Tel: 06-11249600  Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 
 



Paasviering Senioren 
Er is tijd voor ontmoeting  
 
THEMA:  
‘Het open graf is leeg. Wat nu?’ 
 
Boomgaardkerk,  
dinsdag 31 maart 2026 
Inloop vanaf 10.30 uur, begin 11.00 uur  
Met medewerking van Dhr. Mari Hijkoop e.a. 
 
LUNCH wordt u aangeboden 
Einde rond 13.00 uur 
 
U bent WELKOM 
  
Toegang vrij .  
Aanmelden : Uiterlijk Zondag 29 maart bij Ingrid de Jong – Lindhout,    
Sportlaan 43, telefoon 078-6772471, e-mail jonglindhout@gmail.com. 
 

VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Kort verslag kerkenraadsvergadering van 29 januari 2026 

Als waarnemend voorzitter heet Bas iedereen welkom. Hij leest een stukje voor uit de Bijbel en we zingen lied 116. 
Bas gaat daarna voor in gebed. 
 
De notulen van 13 november 2025 en 15 januari 2026 worden zonder wijziging goedgekeurd.  
Daarna wordt de samenstelling van het moderamen gekozen. Geen wijzigingen. Nu kan Gertjan de vergadering weer 
voorzitten. 
 
Eén van de ingekomen stukken gaat over de Theatervoorstelling op woensdag 1 april 2026 “Lieve Hemel” met Joris 
Linssen. Binnenkort volgt voor onze gemeente meer informatie. 
 
De rapportages: Lief en Leed wordt een vast agendapunt. Het beleidsplan versie januari 2026 staat op onze website. 
Maar er moet nog heel wat aan gesleuteld worden. De school De Rank gaat m.i.v. het volgend schoolseizoen sluiten. 
In de kerkenraadsvergadering van 15 januari is dit als thema behandeld. Centrale vraag is wat wij als kerk/ouders 
kunnen doen aan de christelijke opvoeding. Wordt vervolgd. 
De ADA dienst was een goede dienst, maar er waren wat “kinderziektes”. De Kerstvieringen werden goed bezocht. 
Zowel binnen als buiten. De aanwezigheid van een Kerststal houden we  er een volgende keer weer in. 
De Diaconie krijgt een goedkeuring van de kerkenraad over de begroting 2026. Er is van 2025 nog een potje met geld 
voor het verlagen van de energierekening over. Hierover komt nog een berichtje in Samengaan. 
De Kerkrentmeesters zijn bezig met Actie Kerkbalans. Ziet er op dit moment goed uit. Wel komen er vragen als “wat 
moet ik nu betalen”. Natuurlijk zo veel mogelijk, maar dat is niet concreet. Wordt een actiepunt van het CvK. De 
samenstelling van het CvK - zoals voorgesteld in hun brief -  wordt door de kerkenraad vastgesteld. 
 
Veilige kerk: Van de kerkenraad bezit nu iedereen een VOG. De colleges en de jeugd zijn nu aan de beurt. De 
minimum leeftijd voor het aanvragen van een VOG wordt op 14 jaar gesteld. 
 
Rondvraag: Wie vervangt de voorzitter bij afwezigheid tijdens de kerkenraadsvergadering? Bas wil en zal dit dan 
doen. Het CvK is bezig met  de opzet van een centraal digitaal archief. Sjaak meldt een huwelijk op donderdag 16 juli 
a.s. van Jeroen Tuinhof-de Moed, en Amanda Tuinhof-de Moed - Ophelder. Ze zijn nu nog geen lid van onze kerk, 
maar binnenkort wel. 
 
Gertjan eindigt de vergadering met gebed. De volgende kerkenraadsvergadering is op donderdag 19 maart 2026. 
 
Leen Kruithof (scriba) 



Verlenging contract Mari Hijkoop 

Sinds 1 maart vorig jaar is Mari Hijkoop actief binnen onze gemeente als kerkelijk werker in het seniorenpastoraat. 
Hij heeft in het afgelopen jaar al veel contact gemaakt met senioren binnen onze gemeente en bezoeken afgelegd. 
We zijn blij dat Mari onze gemeente is komen versterken en hij met een luisterend oor, interesse in mensen en met 
veel energie klaarstaat voor de senioren binnen onze gemeente! 

 
Mari voelt zich zelf ook op zijn plek binnen onze gemeente en binnen 
deze functie. Zowel hij als wij zijn daarom blij om te kunnen melden dat 
zijn contract is verlengd tot 1 maart 2028! Mari bereikt eind februari de 
pensioengerechtigde leeftijd, maar zet zijn werk graag met dezelfde 
energie voort! 
Mocht u Mari nog niet hebben gesproken, maar wel graag met hem in 
contact komen is hij daar zeer toe bereid. Zijn contactgegevens zijn: 06-
12723507 of kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl 
We zijn dankbaar dat de stichting Dorpskerk deze contractverlenging 
van Mari Hijkoop mogelijk wil maken en we wensen Mari veel succes 
en Gods Zegen voor zijn werk in onze gemeente de komende jaren. 

Namens de kerkenraad, 
Gertjan Roobol 
 

‘Licht op Groen’ 

 
Over ongeveer 2 weken vinden er in het hele land gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Uiteraard wordt er hard gewerkt door onze plaatselijke politici, maar veel gebeurt 
buiten ons gezichtsveld. Daarom in deze ‘Licht op Groen’ ………..  
Kijk even bij de ingezonden stukken voor het vervolg van dit bericht. 

 
 

Zwerfafval ruimen 

Doe je mee met een enthousiast groepje dorpsgenoten om het dorp te doen van 
zwerfafval? Het is verbazingwekkend hoeveel snoep- en drankverpakkingen, blikjes, 
flesjes en peuken er rondzwerven in Heerjansdam.  ‘Ik ruim de rommel van een 
ander niet op’, zou je kunnen denken. Begrijpelijk. Je kunt ook redeneren: heel 
misschien zet het vervuilers aan het denken. Heel misschien…We krijgen vaak een 
waarderend woordje van dorpsgenoten. 
Het kringetje van zappers 
(zwerfafvalpakkers) groeit geleidelijk. 
Dat is mooi, want het lukte tot op 
heden niet het hele dorp te ontdoen 
van zwerfafval. Dus heb je anderhalf 

uur over op zaterdag 14 maart en wil je ook de grijpers hanteren om 
Heerjansdam wat schoner te maken? Meldt je aan bij Jan Visser 
(telefoon 06 4051 2866 of jan.a.visser@xs4all.nl) en er wordt gezorgd 
voor voldoende gereedschap. Koffie, thee met iets erbij en een gezellige 
babbel na de actie horen erbij. Verzamelen op het kerkplein om 9:30 
uur. Afsluiting op dezelfde plaats om 11:00 uur. 
 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 december 2025 t/m 20 februari 2026: 

Geen wijzigingen.  
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
 



Contactpersonen 
Op verzoek van enkele gemeenteleden treft u/jij onderstaand schema aan: welke contactpersoon welke straat of 
straten onder zijn of haar hoede heeft. Voor eventuele vragen of opmerkingen kan hen benaderen.   
SECTIE 1         SECTIE 2                                                                      

ADA NIEUWSTRATEN Contactpersoon   WIL OUWERKERK Contactpersoon 

Bovenkruier  Jan Visser    De Hoef   Janny Roos 
De Brakel  Jan Visser    Nijverheidsstraat vacant  (Wil) 
De Hupse  Jan Visser    De Manning   Lenie Kruithof 
De Smaus  Jan Visser    Develweg   Trudy Kruit  
’t Fort    Jan Visser    Dorpsstraat 159-213 Trudy Kruit 
Ganzekant  Astrid Verstegen   Lindeweg   Trudy Kruit 
Groene Dreef  Wil Ouwerkerk    Munnikensteeg  Trudy Kruit 
Oosteinde  Wil Ouwerkerk    Horspad  Mariska Oosterwijk 
Hoge Nes  Wil Ouwerkerk    Kruisbespad   Adri Valk 
Lage Nes  Wil Ouwerkerk    Langeweg   Willemien Br.  
B. v. Bloklandlaan Cisca Haar    Kijfhoek   Willemien Br.   
Johannes Postlaan Cisca Haar     Perenhof   Lenie Kruithof 
Midden-Inn  Marjan van den Akker   Sportlaan   Trudy Kruit 
Grondzeiler  Willie Peterse 
Tjasker   Willie Peterse 
Trasmolen  Willie Peterse 
Warande  Ingrid de Jong 
Wiekslag   Anja Rijsdijk 
SECTIE 3                      SECTIE 4          
BAS ROOBOL  Contactpersoon    JEANNE MIDDELHOEK Contactpersoon 

Burg. G.H. Dercksenstr. Marjon Kruithof   Dorpsstr. t/m 157 + even nrs- Lien v.d. Heiden  
Dorpsplein   Marijke Huizer    Grote Kreeklaan  Lien v/d Heiden 
Heerjanstraat   Astrid Verstegen    T. v. Goudriaanlaan  Lien v/d Heiden 
Pr. Bernhardstraat  Ada Nieuwstraten   Molenweg   Ingrid de J./Astrid V.  
Julianastraat   Ada Nieuwstraten   Develsluis   Adri Valk 
Waalhof   Ada Nieuwstraten   Het Buitenland   Adri Valk 
Wilhelminastraat  Ada Nieuwstraten    Lindtsedijk   Adri Valk 
Onderdijkserijweg  Ingrid de Jong    Aalbespad   Marijke Huizer  
Ds. J.A. Visserstraat  Ingrid de Jong    Havenkant   Marijke Huizer 
Vlasakkers   Mariska Oosterwijk   Kersentuin  Marijke Huizer 
Noldijk    Astrid Verstegen   Moerbeidreef  Marijke Huizer  
Ziedewijdsekade Bas Roobol    Aardbeidreef  Ineke Kruisinga 
Ziedewijdsedijk  Bas Roobol    Appelgaard   Ineke Kruisinga 
Lavendelhof   Bas Roobol      Boterbloem   Ineke Kruisinga  
        Koekoeksbloem  Ineke Kruisinga 
Contactpersonen Riet Noordzij en Janny Gielen                Lisdodde   Ineke Kruisinga 
hebben ook nog enkele adressen.      Madelief   Ineke Kruisinga  
        Pinksterbloem   Ineke Kruisinga  
        Veldbloemlaan   Ineke Kruisinga  
        Waterlelie   Ineke Kruisinga 
        Rozenlaan      Ineke Kruisinga   
  

Wie durf te collecteren? 

Collecteren voor een goed doel? Daar moet je misschien even over nadenken. Ik ben op zoek naar mensen die een 
wijk in Heerjansdam willen lopen om voor Reuma Nederland. Het levert voor het 100-jarige Reuma Nederland geld 
op om dure onderzoekstrajecten op te starten en andere voort te zetten. En de collectant heeft soms aardige 
gesprekjes aan de deur. Maar het doel is natuurlijk de belangrijkste motivatie om mee te doen. 
Elk jaar wordt ook in Heerjansdam een aardig bedrag voor dit doel opgehaald. Vorige jaar was dit € 843,00. Het geld 
dat wordt bijeengebracht door een (persoonlijke) QR-code is daarvan een groeiend gedeelte. Je krijgt na de 
collecteweek een overzicht van wat je op hebt gehaald aan contanten en wat je met de QR-code hebt ontvangen. 
De collecteweek is van maandag 16 maart t/m  zaterdag 21 maart 2026. 
Aanmelden bij Jan Visser: jan.a.visser@xs4all.nl of 06 4051 2866 (ook per WhatsApp).  



DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: februari 2026 

 

Bloemendienst: 13-02-26 Via  mevrouw Lien vd Heiden     €   5,00 
 

Collecte groente kassen Moldavie 18 januari € 966,55 
 
Bloemenbusjes december: € 18,51 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de diaconie Jan de Jong 
 

 
388.000.000 vervolgde broeders en zusters     

Open Doors heeft de jaarlijkse Ranglijst Christenvervolging weer uitgebracht waarmee in kaart wordt gebracht waar 
en hoe zwaar christenen vervolgd worden. Wereldwijd hebben 388 miljoen christenen te maken met zware 

vervolging en 
discriminatie om hun 
geloof in Jezus Christus.  
Noord-Korea staat weer 

bovenaan de lijst van 

zwaarste 

onderdrukking van 

christenen, gevolgd 

door Somalië en Jemen 

op respectievelijk de 

tweede en derde 

plaats. 

 

Wat opvalt: 

Syrië is de grootste stijger op de ranglijst en gaat van plek 18 naar plek 6.  Na de val van het Assad-regime in 
december 2024 en de machtsovername door HTS is de situatie voor christenen helaas dramatisch verslechterd. Sub-
Sahara Afrika is het epicentrum van geweld tegen christenen. Veertien landen in deze regio staan op de ranglijst, 
waarvan drie met de maximale score voor geweld: Nigeria, Soedan en Mali. Van de 4.849 christenen die om hun 
geloof werden gedood, vonden 4.490 moorden plaats in Sub-Sahara Afrika. Nigeria staat bovenaan met 3.490 
dodelijke slachtoffers. 
 

Tekenen van hoop in Bangladesh en Latijns-Amerika: 

In Bangladesh is het geweld tegen christenen het afgelopen jaar met 20% gedaald. Door politieke onvrede was het in 
2024 erg onrustig in het land. Er vonden wekenlange gewelddadige protesten plaats, waarbij de christelijke 
minderheid zwaar werd getroffen. 
Er is meer aandacht gekomen voor de kwetsbaarheid van christenen in Latijns-Amerika. In Mexico en Colombia 

groeit het besef dat religieuze leiders risico’s lopen in gebieden waar georganiseerde misdaad en gewapende 

groeperingen actief zijn. 

Op de website van Open Doors leest U er veel meer over, maar neemt U ook eens de tijd om de wereldkaart met de 

“top 50” bij de ingang van de kerk te bekijken en zet alvast vrijdagavond 5 juni in de agenda. Dan is het weer de 

jaarlijkse Nacht van Gebed waarin we stil staan bij verhalen uit de Vervolgde Kerk en concreet in gebed op de bres 

willen springen voor onze vervolgde broeders en zusters. 

Namens de diaconie, 

Hans van den Berg 



Avondmaalscollecte 1 maart    

De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 1 maart in de Dorpskerk en 
de Kijfhoekkerk bestemd voor het project “Kerkelijke steun voor blinden 
en slechtzienden in Albanië” van Mensenkinderen. 
In Albanië zijn er meer dan 13.000 geregistreerde blinden en slechtzienden, maar het exacte aantal is moeilijk te 

bepalen en zal aanzienlijk hoger zijn, vooral onder ouderen. Veel blinde mensen in Albanië zijn afhankelijk van 

overheidssteun of gezinssteun, omdat werkgelegenheid schaars is. Dit kan leiden tot financiële instabiliteit, 

uitsluiting en armoede. 

Pastor Ilir Koçi uit Elbasan heeft met zijn kerk het "Family of Life" project opgestart met 

als doel de levenskwaliteit van blinden en slechtzienden in Elbasan, Albanië, te 

verbeteren. Door sociale connecties te bevorderen, essentiële 

levensvaardigheidstrainingen te geven, bewustzijn in de gezondheidszorg te bevorderen 

en geestelijke begeleiding te bieden, probeert hij deelnemers mondiger te maken en hun 

algehele welzijn te verbeteren. 

De kerk biedt aan 35 tot 50 blinden en slechtzienden: 

 → Een plek om met elkaar in contact te kunnen komen en 
deelnemen aan sociale activiteiten. 

→ Hulp om de toegang tot hoogwaardige gezondheidszorg te 
vergemakkelijken, waaronder regelmatige oogonderzoeken en 
gespecialiseerde gezondheidsbehandelingen. 

→ Kansen voor geestelijke groei en hoop door middel van 
Bijbelstudie, overdenkingen, gebed en gemeenschap met andere 
christenen. 

→ Hulp met prakcsche levensvaardigheden, zoals zelfstandig 
wonen, mobiliteit en communicatietechnieken. 

 
Met € 1.338,- maken we een jaar lang de opvang mogelijk van 10 blinden of slechtzienden. Helpt u mee om één of 
meerdere blinden of slechtzienden te gaan helpen? Van harte aanbevolen! 
 
Namens de diaconie, Hans van den Berg 
 

ENERGIEFONDS : het is nog beschikbaar 

Weet u het nog? De energiecrisis van het jaar 2022? Omdat de energieprijzen torenhoog 
werd en als gevolg van de Russische inval in Oekraïne heeft de overheid aan iedereen 
twee keer € 190 uitbetaald. De diaconie heeft toen gevraagd aan gemeenteleden, die deze 
tegemoetkoming niet nodig hadden, om de helft van deze vergoeding te storten in ons       
(nieuwe) energiefonds. Aan deze oproep is ruim gehoor gegeven. Wij ontvingen € 5.160 
aan bijdragen voor dit fonds. 
In die periode liepen er ook nog extra overheidsregelingen, waarmee veel mensen 
geholpen konden worden. Deze specifieke regelingen zijn gestopt. Op ons fonds is voor     
€ 500 een beroep gedaan, minder dan verwacht. We hebben dus nog € 4.660 staan als 
beschikbaar bedrag. Uiteraard hebben we ons afgevraagd of we dit fonds nog in stand 
moeten houden. Gelet op de onzekere toestand in de wereld menen wij dat de 
energieprijzen zomaar weer een stuk hoger uit zouden kunnen vallen. Bovendien ervaren 
wij nu een lange periode van koud weer, wat een onaangename verrassing bij de 
jaarafrekening kan betekenen. De regelingen van de overheid zijn beëindigd.  
Dus laten wij u nogmaals weten dat dit fonds bestaat. Komt u in financiële problemen als 
gevolg van hoge energiekosten? Laat het ons weten, dan gaan we aan de slag voor een 
goede oplossing. Of kent u mensen, die dit overkomt? (dat hoeven geen leden van onze 
kerk te zijn). Wijs die mensen op deze mogelijkheid.   
 
Namens de diaconie, Frans de Jong 06 13 66 23 79 



KERKRENTMEESTERS 
Overzicht collectes januari 2026 

Collectes + GIVT 
Januari 2026            

Datum Doel  Kerk   GIVT   Bank   Totaal  
4-jan Diaconie  €   89,10   €   96,06     € 185,16   

 Kerk  €   52,00   €   79,61     € 131,61   

 Jeugd  €   59,50   €   75,44     € 134,94   
11-jan Kerk/Ada  € 214,00   € 179,46  € 45,00   € 438,46   

 Onderhoud  €   91,50   €   64,52     € 156,02   
18-jan Diaconie H.A.  € 239,55   € 357,10     € 596,65   

 Kerk  € 153,35   €   81,87     € 235,22   
25-jan Diaconie  € 156,30   € 138,52     € 294,82   

 Onderhoud  € 120,30   € 123,93     € 244,23   
jan. Onderhoud  €   84,00         

       
gift voor kerk via J. Teuwissen                     € 40,00       

        
Dank van alle gaven, Jan Schop, penningmeester 

 

Oud papier 

Regelmatig verschijnen er berichten uit het land over het ophalen van oud papier. Het onderwerp is dan eigenlijk 
meer wie het gaat doen. Op veel plaatsen wordt dit verzorgd door verenigingen en kerken en beter nog door 
allemaal vrijwilligers. Hier zit een dubbele motivatie achter. Het is goed voor het milieu en het levert ook geld op 
voor de clubkas. Geweldig toch. Daarom zijn we in Heerjansdam ook zo blij met al die vrijwilligers die voor de kerk in 
de ene wijk en voor EMM in de ander wijk het oud papier ophalen.  
Zie hieronder de data voor het rondje rond de kerk. 
Ook vrijwilliger oud papier worden? Meld je dan aan.  
 
Richtlijn van HVC:  
Zet uw bak voor de vrijdag-lediging voor 17.00 uur aan de straat en voor de zaterdag-lediging voor 7.30 uur. 
Soms wijzigt de rijroute waardoor erg vroeg geleegd wordt.  
De volgende datum oud papier staan ingepland: 
 
zaterdag 21 maart 2026  zaterdag 18 april 2026 

Geert de Jong    Leon Broekhuizen 
Heidi Treurniet    Martin Dorsman 
Wim Groeneveld   Jan Robbert Albrechts 
Marcel van Dam   Bas van Nes 
 
Chris Grootendorst 
oudpapier@kerkheerjansdam.nl 

 

 

De bouwerij. 

Rondom de Boomgaardkerk valt weinig nieuws te melden. Uit de nieuwsberichten is duidelijk geworden dat 
rechtbanken in Nederland overbelast zijn en enorme vertragingen oplopen in de planning. Het ingediende bezwaar 
op de vergunning van de Boomgaardhof is daarom nog niet voor geweest. Hierdoor staat het hele project op hold en 
kunnen de 13 woningen, waar een enorme behoefte aan is nog niet gebouwd worden. 
 
De laatste stappen zijn gezet voor het verkrijgen van de bouwvergunning van de aanbouw aan de dorpskerk. 
Enkele maanden geleden heeft de gemeente Zwijndrecht toegezegd  de vergunning te gaan afgeven. Na geduldig 
wachten en toch nog maar eens navragen bleek dat er nog en milieukundig bodemonderzoek miste. 
Dit onderzoek is ondertussen in gang gezet en uitgevoerd. We houden de brievenbus in de gaten. 



De achterzaal van de kerk is nu zo goed als af. De bloembakken aan de muren zijn gevuld. In de kast tegen de 

achterwand hebben veel dingen een plekje gekregen. Diverse gemeenteleden nemen een deel van de kast voor hun 

rekening. Er is een hoekje met boeken, een hoek met herinneringen en zo verder. Neem gerust een kijkje. 

Ook is er een groot beeldscherm opgehangen welke gebruikt kan worden voor het vertonen van bijvoorbeeld een 

presentatie, een film of foto’s. 

 

Heeft u, heb jij plannen voor een feestje, een viering, een overleg of vergadering. Schiet dan één van de 

kerkrentmeesters aan voor de mogelijkheden in de achterzaal.  

 

De bouwcommissie 

 

 

JEUGDRUBRIEK 
Palmpasenstok versieren 

Zaterdag 28 maart zijn alle kinderen van 

14.30 uur tot 16.00 uur welkom in de 

Dorpskerk om een eigen palmpasen-stok 

te versieren. De middag zal 

georganiseerd worden 

door Kids of Joy en de 

kindernevendienst. 

  

Op zondag 29 maart mogen de 
kinderen die het leuk vinden in de 
kerk meedoen aan een kleine optocht met de versierde palmpasen-stokken. 
 
Graag willen we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen i.v.m. de 
materialen. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Ouders/verzorgers zijn 
ook van harte welkom. Je mag je opgeven bij Inge (06 33897697). 

Kindernevendienst 

Op 20 februari gaat het paasproject weer van start, met dit jaar als thema “De 
weg van hoop”. Iedere week bekijken we wat er gebeurt bij “Reisbureau de 
warhoop”. Dat belooft weer een hoop bijzondere verhalen, waarin we mogen 
horen van Jezus en de Hoop die Hij brengt. We hopen dat jullie er weer iedere 
week bij kunnen zijn. Lukt dat een keertje niet? Geen zorgen. Ook deze keer 
krijgt elk gezin weer een leuk boekje om thuis mee aan de slag te gaan met 
het thema.  
ZIEN WE JULLIE DAN ?! 

 

Clubs 

Onze clubs zijn goed gevuld. Ontzettend fijn dat er zo veel kinderen naar de clubavonden komen en op die manier 
over Jezus horen en elkaar ontmoeten, spelen, zingen, knutselen en spelletjes doen. Een waardevolle manier om de 
kinderen onder de 12 op een speelse manier te leren wie Jezus is.  
Een aantal leiding heeft na vele jaren leiding te zijn geweest, aangegeven te willen stoppen. Daarom zijn we op zoek 
naar nieuwe mensen die hier misschien wat meer over willen horen en over willen nadenken om leiding te worden. 
Ook als je nog twijfels hebt of ons voor een deel kan helpen, horen we je graag. Dan kunnen we je uitleg geven of 
samen verder denken. Contactpersoon Gert jan Bloem 06-24540906  
 

Save the date 

Na een succesvol weekend weg met onze jongeren vorig jaar, hebben we 

besloten ook dit jaar weer een weekend weg te plannen. Zet vast een streep in 

je agenda op 5, 6 en 7 juni. Dan gaan we weer met elkaar op pad. In dat 
weekend gaan we ook op 6 juni naar de EO- jongerendag.  
 
Leuke dingen om naar uit te kijken!! 



KINDERLIED VAN DE MAAND JANUARI  
Projectlied ‘wij reizen veertig dagen’ 
 

In de veertigdagentijd volgen wij met onze Kindernevendienst het project ‘de weg van de hoop’. Erik Idema 
(theoloog bij kindernevendienstmethode Kind op Zondag) schreef hierbij het projectlied ‘wij reizen veertig dagen’. 
Eigenlijk schreef hij het op de melodie van lied 311 uit het liedboek. De melodie van ‘Nu daagt het in het Oosten’ 
(Liedboek 444) klinkt ons hierbij beter in de oren. Etienne Vrolijk speelde een mooie, wat jazzy versie voor ons in. Dit 
geluidsbestand gebruiken we telkens, met elke week andere liedteksten in de beamerprojectie 

Inge Schippers, Heidi Treurniet en Sjaak Teuwissen 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik                                                                                                                                                              

We kijken terug op vorige maand met  twee geheel verschillende 

erediensten. De eerste werd geleid door dominee Martin van den 

Hoorn uit Ooltgenspaat. Hij volgde volgens traditie de klassieke 
liturgie met een inhoudelijk een (ge - reformeerde) bevindende 
preek. De tweede dienst met dominee Wout van Herwijnen uit 
Zwijndrecht, met ook de traditionele volgorde van liturgie, met een 
meer persoonlijke evangelische benadering.  Het waren twee voor 
de vijfenzestig toehoorders bemoedigende samenkomsten.  
 
Bevindelijk preken is een preekwijze zowel binnen een deel van de protestantse kerk en de meer orthodox-

gereformeerde gezindte, als ook binnen de Gereformeerde Gemeenten. Het doel is om het hart te raken, de 'vreeze 

des Heeren' te bevorderen en te wijzen op de noodzaak van persoonlijke bekering, wedergeboorte en verzoening, 

waarbij de gemeenteleden en dus toehoorders worden opgeroepen tot zelfonderzoek en hoe de Schriftuurlijke 
waarheid in het eigen en aardse leven wordt 'bevonden'. Deze leerstellingen zijn voortgekomen uit de traditie van 
de zogeheten Nadere Reformatie en voortgekomen uit het ‘calvinisme’ uit de zestiende eeuw onder leiding van 
Reformator Johannes Calvijn en medereformator, broeder Maarten Luther.  

 
Kijfhoek, zondag 1 februari met dominee Van den Hoorn. Hij was  voor het eerst 

onze voorganger, hier met koffiebeker in de hand, tussen ouderling Bas Roobol 

en mevrouw Plaizier. 

Na de dienst waren we met 23 bezoekers 

gezellig ‘aan de koffie’ met de gastvrijheid 

van Jan en Metha van der Net.  

 
 
Mevrouw Plaizier gezellig ‘aan de 

praat’ met Metha van der Net 

 
 
Kijfhoek, zondag 15 februari met dominee Van Herwijnen met verder de dienstdoende ambtsdragers, 

ouderling Chris Grootendorst en diaken Jan de Jong 

                                                                                                                    
Een periode van traditie, de Veertigdagen tijd. 

De officiële periode van de veertigdagentijd in 2026 loopt van ‘Aswoensdag’, 
18 februari tot en met Stille zaterdag 4 april.  De zondag daarna, 5 april is het 
Eerste Paasdag, de Opstandingsdag van de Here Jezus. 
 
De Veertigdagentijd 

Onze dominee Sjaak Teuwissen heeft en zal deze periode in onze protestantse gemeente ook uitvoerig aandacht 
besteden aan de veertigdagentijd. De periode van Epifanie, de week van Driekoningen, ligt achter ons en we 
vervolgen het kerkelijk jaar met de Veertigdagentijd. Op de website van de Protestantse Kerk, PKN, las ik het 
volgende: Vastentijd, Veertigdagentijd of Quadragesima is de periode die begint op Aswoensdag (dit was op 18 

februari),  als voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd is een periode van vasten en bezinning op de 
feitelijke christelijke levenspraktijk. Alhoewel er zesenveertig dagen verlopen tussen Aswoensdag en Pasen (einde 
van de vastentijd) wordt er traditioneel (binnen de Rooms Katholieke Kerk) niet gevast op de zes zondagen tijdens 
die periode waardoor je op veertig dagen uitkomt. In de vroeg-christelijke tijd vastte men tot zonsondergang. Onder 
andere koning David en de profeet Daniël vastten in voor-christelijke tijden al, om Gods hulp en steun te zoeken (2 
Samuel 12:16; Daniël 9:3). Ook Jezus ging direct na zijn doop vasten (Mattheus 4:2). Rond het jaar 250 werd dit 
vasten uitgebreid naar alle dagen van de Goede Week, terwijl het Concilie van Nicaea in 325 getuigt van een 40-
dagen vasten. 



  

Persoonlijke bezinning 

De periode van veertig dagen, is een tijd van persoonlijke bezinning. Veel christenen vasten in deze periode door te 

minderen of zelfs te stoppen met een bepaalde levenswijze. Naast het bewust minder consumeren van voedsel en 

(alcoholische) drank wordt men ook opgeroepen zich verplichten tot het beperken van gebruik van de sociale media. 

 

 

 

Vasten is een soort van persoonlijke discipline en trainen.  Het gaat bij vasten niet om lichamelijke 

spierkracht, maar om geestelijke wilskracht. 

Het getal veertig is in het verleden door de kerk gekozen als Bijbelse symboliek. 

 

Roomse traditie  

De week van carnaval wordt afgesloten met de Aswoensdag. Beiden, het carnavalsfeest en aswoensdag, zijn van 

oorsprong rooms-katholieke tradities. Tijdens het opdragen van de mis op Aswoensdag, zeg maar kerkdienst, 

worden de verdroogde groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Hier voor worden meestal buxustakjes 

gebruikt. 

In de katholieke Kerk werd het in de 2e eeuw gangbaar om ter voorbereiding op Pasen te vasten. Aanvankelijk 
vastten christenen alleen de drie dagen direct voorafgaand aan Pasen, later werd dat uitgebreid naar de hele Goede 
Week. Pas op het einde van de derde eeuw kwamen de veertig dagen voor Pasen in zwang als een doorlopende tijd 
van vasten en boete, naar analogie van de veertig dagen die Jezus zelf vastend in de woestijn had doorgebracht. 
Gedurende de drie laatste dagen van de Veertigdagentijd onthield men zich volledig van voedsel. 
Omdat in de Rooms-katholieke Kerk op zondagen niet werd gevast bepaalde Paus Gregorius de Grote (590-604) dat 

de Veertigdagentijd voortaan 46 
dagen voor Pasen moest aanvangen. 
Zo bleven er, na aftrek van de 
zondagen, tot Pasen 40 werkelijke 
vastendagen over. Door de bepaling 
van Gregorius de Grote werd de 
veertigdaagse periode van vasten 
voortaan vastgesteld op een 

woensdag, namelijk ‘Aswoensdag’. Met de as daarvan maakt dan de priester een kruisteken op het voorhoofd van 
de kerkbezoeker. Daarbij spreekt hij de woorden ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’ , om de vergankelijkheid 
van het aardse leven te benadrukken. 
 

Het Askruisje 

Op Aswoensdag ontvangt de rooms katholieke gelovige kerkganger in de Mis die het officiële begin van de 
veertigdagentijd markeert, het zogeheten ’askruisje’. De priester zet met as op het voorhoofd van de gelovige een 
kruisje, ten teken dat hij een tijd van bezinning, bekering en boete ingaat. 
Als teken van berouw en vasten is het gebruik van as in de Bijbel algemeen bekend. De boeteling strooide zich as 
over het hoofd. Vaak ging hij daarbij gehuld in een zak, die als boetekleed werd gedragen. Vandaar onze Nederlands 
gezegde ’in zak en as zitten’. 
 

Verplicht vasten 

Net als Goede Vrijdag is Aswoensdag in de meest recente editie van het kerkelijk wetboek als algemeen verplichte 

vastendag voorgeschreven (canon 1251). De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft daarbij in 1989 

aangetekend dat Aswoensdag en Goede vrijdag dagen van verplichte vasten en onthouding in spijs en drank zijn en 

dat verder het bepalen van de wijze van de beoefening van boete en onthouding aan het eigen geweten en initiatief 

van de gelovigen wordt overgelaten. Hedendaagse voorbeelden van dit eigen initiatief zijn veertig dagen geen social 

media gebruiken of geen televisie kijken. Geen vlees, koffie, koek en/of snoep kan ook een manier zijn om te vasten. 

Delen van wat je hebt hoort er in deze 

periode ook bij.  

Geraadpleegde bronnen: 

 www.vastenaktie.nl   www.rkkerk.nl 

 www.viernu.nl dit is een initiatief van de 

Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.  

https://www.rkkerk.nl 



  

Het jaar 2025 in de Kijfhoekkerk 

Vorig jaar zijn er 24 erediensten in Kijfhoekkerk gehouden: 

zondag               voorganger               bezoekers      collecte                             Voorgaande jaren        

  5  januari            ds. J. Teuwissen (doopdienst)    89  €  330,75     2015    775        €  2.150,85   

19  januari   ds. A. Groen                    24  €  228,20  2016    737        €  2.370,01 

  2  februari   ds. J.W. Sterrenburg    28  €  217,50  2017    779        €  2.728,78 
16  februari   ds. W. van Herwijnen                   25  €  187,50  2018    722        €  2.725,03 
  2   maart   ds. J. Breure        H.A.                    21  €  157,00  2019    799        €  2.991,25 
16  maart   ds. G.J. van Beek     30  €  287,50  2020    584 *) 
  6  april    ds. R. van Loon    39    €  353,00  2021    641        €  5.207,30 
20  april   ds. L..C. van der Eijk                     26   €  211,40  2022    885        €  6.498,15 
  4 mei    ds. R. Wouda     36     €  308,00  2023    860        €  6.505,71 
18 mei    ds. J.W. Sterrenburg    33      €  295,00  2024    820        €  6.226,60 
  1 juni    ds. H. Russcher    51  €  326,50  *) geen gegevens. Coronatijd 
15 juni    ds. C. van Alphen    30  €  257,00 
  6 juli    ds. J. Teuwissen    25  €  187,50 
20 juli    ds. A. Groen                          30         €  353,35 
  3 augustus   ds. R. Wouda                  29   €  279,20 
17 augustus   ds. W. Hendriks    36  €  237,80 
  7 september   ds. G..J. van Beek                    32  €  216,00 
21 september   ds. A. Liefting                  23  €  287,00 
  5 oktober   ds. J. Teuwissen    H.A.          26  €  198,00 
19 oktober   ds. J. Breure                        30   €  172,50 
  2 november   ds. L. Korevaar       40  €  317,30 
14 november       ds. A. Groen                                  26  €  225,80 
  7 december   ds. J. Teuwissen    37  €  274,00 
21 december   ds. L. C. van der Eijk           35  €  242,85   
                                                                                 __________________________                                                                                            
                                                801                 €  6.338,70 
 
 

 

Ook in maart is er een kerkproeverij in Kijfhoek 

De eerstvolgende diensten in de Kijfhoekkerk zijn op zondag 1 en 15 maart. Onze eigen predikant, dominee Sjaak 

Teuwissen  hoopt de eerste  dienst te leiden, waarbij we het Heilig Avondmaal vieren. In de tweede dienst zullen we 
dominee Leo van der Eijk uit Zwijndrecht verwelkomen. Als gebruikelijk beginnen we weer om drie uur, (15.00u).  
Ook op deze zondagmiddagen staat er een stoel voor u klaar!  
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en verzoeken van 
gemeenteleden en gasten, bel mij dan even, tel. 06 – 3650 1396, of via 
WhatsApp, e-mail dendijk@hetnet.nl  
Bezoek ook onze website www.kijfhoekkerk.nl  
 

Tenslotte 

Ook deze ‘vasten en stille’ maand maart blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een 
kaartje. Een kleine moeite, maar met groot plezier! Een goede en Zegenrijke maand toegewenst. 
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 
 

 



  

INGEZONDEN 
Vervolg “Licht op groen”  

……………….In deze ‘Licht op Groen’ de groene ideeën op een rijtje van de plaatselijke partijen in 
Zwijndrecht/Heerjansdam. Deze uitgangspunten heb ik gevonden via “Kieskompas”. Na het invullen zijn er 7 thema’s 
waar je verdere informatie kunt vinden, o.a. over natuur en duurzaamheid. 
Hieronder een kleine selectie van wat de partijen over groen en natuur schrijven, dat waren 5 van de 29 vragen. 

 Helemaal 

mee eens 

Mee eens Neutraal Niet mee eens Helemaal niet 

mee eens 

De gemeente moet meer 

duurzaamheidsmaatregelen nemen dan 

wettelijk verplicht is, ook als dit leidt tot 

hogere kosten.  

  

D66 

GL-PvdA 

  

ABZ 

CU-SGP 

 
CDA 
VVD 

Er moet meer openbaar groen in de wijken 
komen, ook al moeten parkeerplaatsen 
hiervoor wijken 

 
D66 

 
GL-PvdA 

 
CU-SGP 

ABZ 
VVD 
CDA 

 

De maximumsnelheid binnen de 
bebouwde kom moet overal naar 30 km 
p/u, ook op de doorgaande wegen. 

 
CU-SGP 
D66 
GL-PvdA 

   
CDA 
 

 
ABZ 
VVD 

Er moet meer ruimte voor de fietser 
komen, ook als er dan  minder ruimte is 
voor het autoverkeer. 

 
GL-PvdA 

 
ABZ 
D66 

 
CDA 
VVD 

 
CU-SGP 

 

Er mogen woningen aan de rand van 
Heerjansdam gebouwd worden, ook als 
daardoor een deel van het groen 
buitengebied verdwijnt. 

 
VVD 

ABZ 
CDA 
CU-SGP 
D66 

  
GL-PvdA 

 

Deze kleine weergave van de partijprogramma’s zijn uiteraard niet bedoeld als een richting of stemadvies. Hopelijk 
bent u wel nieuwsgierig geworden naar andere thema’s en uitgangspunten. 
Aan u de keus op 18 maart a.s. 
 
 

Vrouwen voor vrouwen 

Vrijdag 13 maart is er weer een vrouwenavond. 

Dorpskerk aan de Molenweg 8,  aanvang 19.15 uur 

Spreekster is Elsa Waljaard.  
Elsa is een geboren verhalenverteller maar daarnaast ook docent. Boeiende verhalen en 
zo begrijpelijk mogelijk uitleggen is een kracht van haar.  
De Bijbel is haar leidraad en haar liefde voor Jezus haar bron.  
Zij spreekt veelvuldig in samenkomsten, jongerendiensten, thema-diensten,  vrouwen-
events en dus nu op onze vrouwenavond. Vanavond is het thema: “Leun op Mij” 

Zangeres is Delise. 

Delise maakt Nederlandstalige popliedjes, gemixt met een beetje singer-/songwriter en 

pop/rock. In haar liedjes staan steeds haar heldere stem en boodschap van het liedje centraal. 
Hierbij is haar christelijk geloof een onmisbare inspiratiebron. In 2022 brengt Delise haar 
dubbelalbum “Ik ken je” uit. Het is een  cd die dicht bij mijn hart ligt en heel persoonlijk is. Ik 
neem de luisteraar namelijk mee op reis langs thema’s die mijzelf hebben geraakt tijdens het 
maken van het album.” Zo zijn thema’s die bijvoorbeeld langskomen: je vertrouwen écht 
stellen op God, dankbaarheid voor de dingen die Hij geeft, maar ook de vraag; waar bouw je 
op? Maar het thema dat steeds als een rode draad door alle liedjes heengaat, is dat we God’s 

geliefde kinderen zijn aan wie Hij zijn Zoon gaf. En dat Hij tegen jou en mij zegt: ‘Ik ken je’.” Verder gaan we ook 
heerlijk samen zingen met elkaar en is er in de pauze allerlei lekkers, gebakken door veel dames uit Heerjansdam, 
daar zijn we ook zo dankbaar voor!! En…er zijn deze avond ontzettende leuke kraampjes waarbij van alles te koop is 
dus neem uw portemonnee mee!! Iedereen van harte welkom en nodig eens iemand uit die nog nooit geweest is. 
 
Ineke, Cathy, Liesbeth 



  

 
 



  

Zondagavondzang in de Bethelkerk 

Samen zingen van Passie naar Pasen in de Bethelkerk 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 399ste 
zondagavondzang waarin we zowel de bekende Passie- en 
Pasenliederen maar ook samen nieuwere liederen zingen.. Deze 
zondagavondzang wordt gehouden op zondag 29 maart as. om 
19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te 
Zwijndrecht.  
Wim de Penning heeft de leiding en de organist is Bert Kruis. De 
liturgie staat geheel in het teken van het lijden en sterven maar 
ook de wederopstanding van onze Heer en Heiland.  
We openen deze zondagavondzang met het lied: ‘Zie, hoe Jezus 

daar loopt in Jeruzalem’, gevolgd door ‘Is dat, Is dat, is dat mijn 

Koning’ en ‘Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten’ maar ook gaan we zingen ‘Daar juicht een toon, daar klinkt 

een stem’ . Het koor zingt ’t Is middernacht en in de hof’ maar ook zingen we ’My Lord, what a morning’ We sluiten 
de avond af met het lied ’U zij de glorie’.  

De toegang is gratis, wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten. Wij rekenen op uw komst. 
Alle informatie over de zondagavondzang en over het Jubileum Oranje concert op vrijdag 24 april vindt u op 
www.bethelkerkkoor.nl.  
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 
 
 

Vooraankondiging: programma’s in de grote tent op zondag 26 april 

De voorbereidingen voor twee programma’s van KerkHeerjansdam in 
de grote tent – centraal in Heerjansdam - op zondag 26 april zijn 
begonnen. 
Tentdienst met ‘Messy Church – opzet. Thema: ‘Fix you’ 

9.30 uur ‘samen ontdekken’ (workshops), 10.30 uur ‘samen vieren’ 
(plenaire viering), 11.30 uur samen eten en drinken. Werkgroep 
Verbinding in samenwerking met popkoor Enjoy More Music 
 
Concert met de band LEV,  : ‘Koningsnacht met LEV’. 

19.30 uur (19.00 uur gaat de tent).  Hiervoor kun je tickets kopen voor 

€ 10,= ; dat is inclusief 1 consumptie (€ 2,50 korting voor 

Heerjansdammers en leden KerkHeerjansdam). 

Meer informatie volgt. 

 

 

 

Bethelkerkkoor Zwijndrecht gaat stoppen… 

Met gemengde gevoelens maakt het bestuur van het Bethelkerkkoor Zwijndrecht bekend dat het koor per 1 juni 

2026 zal ophouden te bestaan. De steeds hoger wordende gemiddelde leeftijd van de koorleden en het met name 

de laatste jaren snel krimpende aantal leden maakt deze moeilijke beslissing helaas onvermijdelijk. 

Gedurende lange tijd hebben we met veel liefde en toewijding en een groot enthousiasme talrijke concerten, 

zondagavondzangen en optredens in kerkdiensten verzorgd met als prachtig resultaat dit jaar een 70-jarig bestaan 

en een 400ste zondagavondzang! Dankbaar zien we terug op zoveel jaren zangplezier. 

Maar… met bovenstaande mooie mijlpalen in zicht willen we als koor dit jaar nog een bijzonder Oranje Jubileum 
Concert organiseren op vrijdag 24 april en hopen we met een laatste speciale zondagavondzang op zondag 17 mei 
“onze carrière af te sluiten”. Rest ons u als trouwe supporter van het Bethelkerkkoor hartelijk te bedanken voor uw 
steun en aanwezigheid gedurende vele jaren. 
 
Namens bestuur Bethelkerkkoor Zwijndrecht, 
Ans Groenendijk 
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Joodse muziek in de Julianakerk 

Op zaterdagmiddag 7 maart 2026 hopen Henske 
Bakker ( panfluit ) en Johan den Hoedt ( piano en 
orgel ) een Joodse muziekmiddag te verzorgen in de 
Julianakerk te Dordrecht. Den Hoedt zal het fraaie in 
2006 gebouwde Edskes-orgel bespelen en de piano. 
Daarnaast verleent het Christelijk gemengd koor 
‘Con Amore’ o.l.v. Johan den Hoedt haar 
medewerking. 
 Het koor wordt begeleid door Richard Bos op het 
orgel. 
Tijdens dit concert klinkt er muziek van diverse 
Joodse componisten.   
Johan en Henske hebben veel affiniteit met Joodse 
muziek en musiceren regelmatig samen met elkaar. 
Johan heeft o.a. orgel gestudeerd aan het Rotterdam 
conservatorium en Henske panfluit aan het 
conservatorium te Amsterdam. Ook heeft Johan een 
dirigentenopleiding in Utrecht afgerond. 
Bertie Rodriques, voorzitter van de Stichting Joods 
Overleg Dordrecht hoopt iets te vertellen over het 
werk van haar stichting.  
Het concert begint om 16:00 uur en is gratis 
toegankelijk, wel wordt er een collecte gehouden. 
Iedereen is hartelijk welkom. Het adres van de kerk is 
Mauritsweg 286 te Dordrecht. De kerk ligt op 5 
minuten loopafstand van het station en in de directe 
omgeving kan gratis worden geparkeerd. 
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