
 

Weekbrief: 1 maart 2026 

Voorganger: ds. J. Teuwissen 

       Orgel: dhr. L. Kievit 
 

Inleiding op de dienst 2de zondag 40-dagen tijd 

Misschien herkennen we het wel: dat we ons in een heerlijke sfeer begeven waar we eigenlijk niet uit 

weg willen. Ons warme bed dat ons als een magneet weerhoudt om op te staan en aan de dag te 

beginnen; op vakantie willen blijven waar het leven zo ontspannen en ongecompliceerd is en de 

verplichtingen van alledag ver weg zijn; gezellig thuis zijn de gordijnen dicht de wereld buiten de deur. 

We blijven soms graag in onze bubbel hangen 

Hoe begrijpelijk wat Petrus voorstelt als hij samen met Jakobus en Johannes getuige is van een 

buitengewoon moment op een berg: Jezus’ gedaante verandert en Hij begint te stralen; en plotseling 

verschijnen daarbij Mozes en Elia. Petrus wil niet weg van deze heerlijke plek en dit heerlijke moment; 

hier wil hij graag tenten opzetten. We lezen deze zondag Mattheüs 17: 1 t/m 9 en daarnaast Exodus 

34: 29 t/m 35 waar het Mozes  is wiens gezicht glanst. We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal 

van onze Heer. Het thema luidt ‘Zo dichtbij’.   

Liturgie: 

Welkom & Mededelingen 

Intredelied: Psalm/NLB 27: 1 ‘Mijn licht mijn heil’ 

Moment van stilte Bemoediging & Groet 

Psalm/NLB 27: 2 en 7 ‘Een ding slechts kan ik van de Heer verlangen’ 

Inleiding op de dienst 

Luisterlied ‘Gebed om vrijheid’ 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment - kinderlied 

Eerste Bijbellezing: Exodus 34: 29 t/m 35 

Lied: Psalm/NLB 119: 7 ‘Zegen uw knecht die Gij uw wil gebiedt’  

Tweede Bijbellezing: Mattheus 17: 1 t/m 9 

Lied NLB 543: 1 en 3 ‘Gij zijt in glans verschenen’ 

Preek: ‘Zo dichtbij’ 

Lied NLB 289: 1, 2 en 3 ‘Heer het licht van uw liefde schittert’ 

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed 

Inzameling van de gaven: 1e diaconie* 2e kerk 

De les van Jezus Christus 

Zingen tafellied NLB 393: 1, 2 en 3 ‘Als ik in deze stille tijd’ 

Inzettingswoorden  

Onze Vader 

Nodiging 

Communie van brood en wijn  

Dankgebed 

Slotlied: NLB 416: 1 t/m 3 ‘Ga met God ‘ 

Zegen - Antwoord op de zegen NLB 416: 4 ‘Ga met God’ 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

met koffie, thee of fris achter in de kerk. 
 

 



 

 

Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. J. Teuwissen, ook 

dan mogen we met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Volgende week zondag is er om 

9.30 uur dienst in de Dorpskerk met ds. G.J. van Beek uit Hendrik Ido Ambacht. 

*Bestemming collecte Heilig Avondmaal: de diaconie heeft gekozen voor het project 

“Kerkelijke steun voor blinden en slechtzienden in Albanië” van Mensenkinderen. 

Veel blinde mensen in Albanië zijn afhankelijk van overheidssteun of gezinssteun. Dit 

kan leiden tot financiële problemen, uitsluiting en armoede. Dominee Ilir Koçi uit 

Elbasan heeft met zijn kerk het "Family of Life" project opgestart met als doel de 

levenskwaliteit van blinden en slechtzienden in Elbasan, Albanië, te verbeteren. De 

kerk biedt hen een plek om met elkaar in contact te komen en deel te nemen aan 

sociale activiteiten, Bijbelstudie, overdenkingen, gebed en ontmoeting met andere 

christenen, enz. Met € 1.338,- maken we een jaar lang de opvang mogelijk van 10 

blinden of slechtzienden. Helpt u mee om één of meerdere blinden of slechtzienden 

te gaan helpen? Namens de diaconie, bij voorbaat hartelijk dank! 

 
 

Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact 

op te nemen. 

 

Ds. Sjaak Teuwissen  

De Manning 2 

2995 AH Heerjansdam 

Tel. 06 – 20 50 30 99 

Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

