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MEDITATIE

Samen(gaan) in een nieuw jaar

Een nieuw jaar begint zelden met trompetgeschal. Het komt meestal stil binnen. De ochtend na middernacht, de
kalender die ineens leeg is op de eerste bladzijde. Een nieuw jaar is geen belofte die zichzelf waarmaakt, maar een
ruimte die ons wordt toevertrouwd.

In de Bijbel lezen we vaak over nieuwe beginnen. Soms groots en meeslepend, soms klein en kwetsbaar. Abraham
die op weg gaat zonder precies te weten waarheen. Het volk Israél dat de woestijn intrekt, tussen angst en hoop in.
En steeds weer klinkt daar die zachte uitnodiging: ga, vertrouw, begin opnieuw. Niet omdat alles achter je mislukt is,
maar omdat God gelooft in beweging.

Dat is misschien wel een van de spannendste kanten van een nieuw jaar. Het biedt kansen, maar vraagt ook moed.
Want nieuw betekent niet automatisch makkelijk. Nieuwe wegen zijn onbekend. Nieuwe kansen vragen dat we oude
zekerheden even loslaten. En juist dat loslaten kan schuren. We nemen onszelf immers mee, met alles wat ons
gevormd heeft: vreugde en verdriet, geloof en twijfel, kracht en kwetsbaarheid.

In een gemeente als de onze lopen al die verhalen door elkaar heen. Jong en oud. Mensen die hier al een leven lang
komen en mensen die pas net binnenstappen. Sommigen vol overtuiging, anderen zoekend, weer anderen met
vragen die geen haast hebben. Samen(gaan) betekent dan niet dat we hetzelfde denken of voelen, maar dat we
samen onderweg zijn. Dat we naast elkaar durven lopen, ook als we elkaars tempo niet altijd begrijpen.

Het nieuwe jaar nodigt ons uit om opnieuw te kijken. Niet alleen vooruit, maar ook naar elkaar. Wie is die ander
eigenlijk, naast mij in de kerkbank, in de straat, in de gemeente? Welke hoop draagt hij of zij mee? Welke last?
Misschien is een van de mooiste kansen van een nieuw jaar wel dat we opnieuw leren luisteren. Niet om te
reageren, maar om te begrijpen.

In Prediker staat: “Alles heeft zijn tijd.” Dat klinkt geruststellend, maar tegelijkertijd ook confronterend. Het zegt dat
we niet alles tegelijk hoeven. Niet alles hoeft nu opgelost. Niet elke vraag moet meteen beantwoord. Een nieuw jaar
is geen sprint, maar een weg met seizoenen. Tijd om te zaaien en tijd om te oogsten. Tijd om te spreken en tijd om
stil te zijn. Misschien mogen we onszelf en elkaar die ruimte gunnen.

Ook ons geloof beweegt mee met de tijd. Soms voelt God dichtbij, soms ver weg. Soms is er zekerheid, soms vooral
verlangen. Een nieuw jaar nodigt uit om God niet vast te zetten in wat was, maar open te blijven voor wat kan zijn.
Misschien komt God ons dit jaar tegemoet in een onverwacht gesprek, in een lied dat ineens anders klinkt, in een
moment van stilte waarin we niets hoeven te zeggen.

Samen(gaan) betekent ook: niet alleen vooruitkijken, maar dragen wat er is. In elke gemeente zijn zorgen. Om
gezondheid, om relaties, om de wereld die soms zo onrustig aanvoelt. Het nieuwe jaar wist die zorgen niet uit. Maar
het plaatst ze wel in een groter verhaal. Een verhaal waarin we niet alleen staan. Waarin we elkaar mogen
vasthouden, soms letterlijk, vaak figuurlijk.

Jezus spreekt over licht. Niet als iets verblindends, maar als iets dat de weg zichtbaar maakt, stap voor stap. “Uw
woord is een lamp voor mijn voet,” zegt Psalm 119. Geen schijnwerper die alles vooruit al onthult, maar genoeg licht
voor de volgende stap. Misschien is dat wel precies wat we nodig hebben aan het begin van dit jaar. Geen complete
routekaart, maar vertrouwen voor vandaag.

Nieuwe kansen hoeven niet groots te zijn. Ze kunnen schuilen in kleine gebaren. Een hand die wordt uitgestoken.
Een naam die wordt onthouden. Een moment waarop we zeggen: kom, loop een stukje met me mee. In dat
samengaan, hoe eenvoudig ook, weerspiegelt zich iets van Gods beweging naar ons toe.

Mogen we dit nieuwe jaar binnengaan met open handen. Niet om alles vast te grijpen, maar om te ontvangen.
Mogen we elkaar blijven zien, juist in onze verschillen. En mogen we ontdekken dat nieuwe kansen niet alleen véoér
ons liggen, maar ook tussen ons ontstaan.

Want waar mensen samen op weg gaan, met aandacht en vertrouwen, daar gebeurt iets nieuws. Soms heel stil.
Maar altijd met hoop.

Ik wens ons een gezegend nieuw jaar!
Alex van Hengel.



KERKDIENSTEN

Dorpskerk (Molenweg)

Kerk te Kijfhoek

4 januari Epifanie

9.30 u.
Ds. J. Teuwissen

Oppas & kindernevendienst
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk

15.00 u.
Ds. J. Teuwissen

Collecte: Kerkenwerk

11 januari
9.30 u.
Anders dan Anders dienst
Oppas & kindernevendienst
Collectes: 1. Onkosten Ada diensten
2. Onderhoud gebouwen
18 januari

9.30 u.
Ds. J. Teuwissen
Viering Heilig Avondmaal

Oppas & kindernevendienst
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk

15.00 u.
Ds. G.J. van Beek
Hendrik Ido Ambacht

Collecte: Kerkenwerk

25 januari
9.30u.
Ds. J. Teuwissen
Afscheid/bevestiging ambtsdragers
Oppas & kindernevendienst
Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen
1 februari

9.30 u.
Ds. H. Franzen
Pijnacker

Oppas & kindernevendienst
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk

15.00 u.
Ds. M. v.d. Hoorn
Ooltgensplaat

Collecte: Kerkenwerk

Dorpskerk (Molenweg)

Kerk te Kijfhoek

DANK U WEL!

Beste gemeenteleden van onze kerk.

Wij (Marianne en ik) zijn er geruime tijd al van overtuigd dat wij in ons prachtig mooi en rustig dorp
Heerjansdam mogen wonen. Kaarten, kaarten en nog eens kaarten. Overweldigend veel met lieve wensen
voor beterschap. De schrik was groot toen ik begreep dat ik een herseninfarct had. En dan doet het je zo
goed, dat er zoveel mensen met je meeleven. Het is een enorme steun voor mij en Marianne.

Onze kerkelijke gemeente kan trots zijn op het saamhorigheidsgevoel dat tot uitdrukking gebracht werd
door iedereen die in de brievenbus aan de Molenweg een kaart deed. En dan kwam ook nog eens de
geluksbezorger langs met kaarten. Tenslotte de prachtige kerstbloemen uit de kerk. Daar zullen wij wel een
tijdje van genieten. Dankjewel allemaal. Wij zijn bevoorrecht dat wij bij zo'n fijne gemeente horen.

Marianne en Ton Meenhorst




ADA Dienst

Datum: 11 januari om 9:30

Plaats: Dorpskerk Heerjansdam
Spreker: René Ayal

Muzikale medewerking: Heerjansklank

nen: HOOP!

Bericht vanuit de bloemendienst.

Beste allemaal,

Met dit berichtje willen we een verandering binnen onze bloemendienst doorgeven.

Nettie van Vliet heeft aangegeven, dat zij per 1 januari 2026 wil stoppen met het bezorgen van de bloemen
op zondag vanuit de kerk.

Nettie, bedankt voor alle jaren, dat je je hiervoor hebt ingezet.

Gelukkig heeft Maria Dramountanis spontaan aangeboden deze taak op zich te nemen.

Maria, hartelijk dank dat je je wilt inzetten voor deze taak. We heten je van harte welkom in ons
bloementeam!

Hartelijke groet,
Marijke Huizer.



MET HET OOG OP DE ZONDAG

4 januari 2026, Dorpskerk

‘Koning der Joden’: we denken dan misschien onmiddellijk aan
Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus sterft aan het kruis. ‘Waar is
de koning van de Joden die onlangs geboren is ?’ vragen de wijzen
(letterlijk: magiérs) uit het Oosten als ze aankomen bij koning
Herodes in Jeruzalem. Op een ironische, voor wereldlijke leiders
pijnlijke wijze zet de evangelist Matthels Jezus’ koningschap
enerzijds en het politieke en militaire koningschap anderzijds,
vanaf het begin tegenover elkaar. Daarmee zitten in het
geboorteverhaal van Jezus al vooruitwijzingen in hoe het uiteindelijk verder zal gaan.

We lezen op 4 januari Jesaja 60: 1 t/m 6 en Matthels 2: 1 t/m 12. En trekken het contrast tussen Jezus’ koningschap
en dat van wereldlijke leiders door naar onze eigen tijd. Voor welke koningen buigen wij? [ De ochtenddienst in de
Dorpskerk op 4 januari vormt een tweeluik met de middagdienst in de Kijfhoekkerk Dorpskerk; waar Matthets 2: 9
t/m 23 aan de orde is ] Rondom de dienst is er volop gelegenheid elkaar veel heil en zegen voor 2026 toe te wensen.
Het orgel wordt bespeeld door dhr. Leo Kievit.

4 januari 2026 Kijfhoekkerk, 15 uur / na afloop nieuwjaarsreceptie

Het Kerstevangelie is op het eerst gezicht bepaald geen feelgood verhaal. Wie de eerste twee hoofdstukken van het

Mattheis-evangelie leest, kan dit beamen. In deze dienst lezen we Matthediis 2: 9 t/m 23; waarin onder meer de

‘kindermoord in Bethlehem’ aan de orde is; opgezet door Herodes om de nieuwgeboren ‘koning der Joden’ Jezus

Christus — zijn potentiéle concurrent - uit de weg te ruimen. We lezen ook Jeremia 31: 15 t/m 17, waarvan enkele
TaE T %% e g7 zinnen juist in Matthelis 2 worden geciteerd.

- Nogal confronterend om het nieuwe jaar met deze teksten te
beginnen. Tegelijkertijd hangen ook deze teksten samen met het
Kerstevangelie. Er klinkt er voorbij de wanhoop en ontzetting
| gelukkig ook perspectief en uitkomst. Het thema luidt ‘kinderen en
Kind van de rekening’. [ De dienst in de Kijfhoekkerk op 4 januari
vormt een tweeluik met de ochtenddienst in de Dorpskerk; waar
Matthetis 2: 1 t/m 12 aan de orde is ] . Na afloop van de dienst is er
een nieuwjaarsreceptie: ook daar van harte welkom. Het orgel
wordt bespeeld door dhr. Leo Kievit.

Afbeelding ‘de kindermoord te Bethlehem — Pieter Bruegel de Oude’ ca 1564 — 1557

18 januari, Dorpskerk W @ EL T
Een safe the date-kaartje licht meestal al een tipje van de sluier op van q
bijvoorbeeld de bruiloft die er aan komt: het vertelt de namen van degenen 7
die gaan trouwen, de datum waarop het gaat gebeuren, en het laat al de o
huisstijl zien. In vergelijkende zin kunnen we stellen dat het Bijbelverhaal van
de Bruiloft in Kana al een tipje van de sluier oplicht van Wie Jezus zal blijken
te zijn, Wie Hij als Zijn toekomstige ‘Bruiloftsgasten’ ziet, en waar Zijn weg op
zal uitlopen.

Omdat deze lezing een typische Epifanie-lezing is (Epifanie betekent
‘verschijning van de Heer’ en is de periode na Kerst) komt dit verhaal zo’n
beetje jaarlijks aan bod. Het is een uitdaging er iets nieuws in te ontdekken.
Toch gaan we dat proberen. We lezen Johannes 2: 1 t/m 11. En we vieren
deze zondag — heel toepasselijk - het Heilig Avondmaal: over (Bruilofts-)feest en wijn gesproken. Het thema luidt:
‘het feest gaat door’

Dhr René Barnard bespeelt het orgel.

25 januari, Dorpskerk

Volgen, ontvolgen, influencers en hun youtube-abonnees, het bingewatchen van een Neftlix-serie: het zijn
principieel totaal andere vormen van ‘roepen’ en ‘volgen’ dan waar het in Matthe(s 4: 12 — 22 over gaat als Jezus
Zijn eerste leerlingen roept om Hem te gaan volgen.



Terwijl er wel degelijk een lokroep uitgaat van Jezus’ woorden,
en Matthelis Hem wel degelijk als een bijzonder grote
Influencer presenteert: zonder duidelijke reden of aanleiding
doen de geroepenen ogenblikkelijk wat Jezus van hen vraagt.
Wat raakt hen zo in Jezus en Zijn oproep, dat ze in beweging
komen, achter Hem aan?

We verkennen — via deze MattheUs-tekst, en Jesaja 49: 1 t/m 7
- wat het is om geroepen te zijn en om te volgen. Wat zijn
heilloze of juist heilzame vormen van volgen; en hoe
onderscheiden
we dat? En wat kost het volgen van Jezus Christus, en wat levert dat
op; mogen we deze vraag eigenlijk wel stellen?

Geroepen worden, roeping: dat is verweven in de vraag om
bijvoorbeeld tot ambtsdrager of rentmeester bevestigd te worden. In
deze dienst hopen we enkelen van hen te her-bevestigen.

Het thema luidt deze zondag ‘wie volg je?’. Mevr. Jacco Steen bespeelt
het orgel.

[ P.S. Preek opvragen:
U kunt bij mij een gehouden preek opvragen: op papier, of te versturen via email. Enkele gemeenteleden ontvangen
al geregeld preken. U treft in de preek ook de betreffende Bijbellezingen aan; en verder voetnoot, met bijvoorbeeld
bronvermeldingen, wat soms nog meer achtergrond geeft dan is uitgesproken. Vraag er gerust om na de dienst of
via sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl of 06 —20 50 30 99 ]

BIJBELLEESROOSTER

donderdag 1 januari Psalm 96 zaterdag 17 januari  Romeinen 3:21-31
vrijdag 2 januari Numeri 22:41-23:12 zondag 18 januari  Psalm 66
zaterdag 3 januari Numeri 23:13-26 maandag 19 januari  Romeinen 4:1-12
zondag 4 januari Numeri 23:27-24:13 dinsdag 20 januari  Romeinen 4:13-25
maandag 5 januari Numeri 24:14-24 woensdag 21 januari  Spreuken 3:1-20
dinsdag 6 januari Psalm 106:1-23 donderdag 22 januari  Spreuken 3:21-35
woensdag 7 januari Psalm 106:24-48 vrijdag 23 januari  Spreuken 4:1-9
donderdag 8 januari Romeinen 1:1-17 zaterdag 24 januari  Spreuken 4:10-27
vrijdag 9 januari Romeinen 1:18-32 zondag 25januari  Psalm 139
zaterdag 10 januari Romeinen 2:1-16 maandag 26 januari  Spreuken 5:1-14
zondag 11 januari Matteus 3:1-17 dinsdag 27 januari  Spreuken 5:15-23
maandag 12 januari Mattels 4:1-11 woensdag 28 januari  Spreuken 6:1-11
dinsdag 13 januari Mattels 4:12-25 donderdag 29 januari  Spreuken 6.12-19
woensdag 14 januari Romeinen 2:17-29 vrijdag 30 januari  Spreuken 6:20-35
donderdag 15 januari Romeinen 3:1-8 zaterdag 31januari  Spreuken 7:1-27
vrijdag 16 januari Romeinen 3:9-20




VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING

U die mijn tijd op handen draagt
- jaarwisseling —

U die mij tijd op handen draagt,
Neem alle last van heel het jaar
En keer die ons ten goede.

U heeft door Christus mij geleid
Dat lichtend midden van de tijd —
Blijf tot het eind mij hoeden.

Wat ik ter hand neem, het verloopt
Nog voor mijn ogen. God, ik hoop
Dat U het zult voldragen.

De jaren, mij gegeven, zijn

Zonder uw goedheid niets dan schijn,
Een mantel, afgedragen.

Wie kan dan nog voor U bestaan?
Dat mensen mét hun werk vergaan,
Ik weet het aan den lijve.

Wij worden door de wind gestuurd —
Alleen het jaar des Heren duurt,

U zult dezelfde blijven.

Wat weet ik van mijn eigen uur?
U blijft voor mij de lange duur,
Al laat mijn lot zich raden.

Vaak lijkt het of U mij laat gaan,
Toch slaat U ook in mijn bestaan
Uw bronnen van genade.

Als ik met lege handen sta,

Vol dagen die verloren gaan

En zich in grijsheid hullen

Kleur met uw liefde dan mijn dag,
Met uw genade die vermag

Wat leeg is nieuw te vullen.

U Eeuwige, die overziet

Waarheen de tijd stuwt en verschiet,
U, God, omspant ons allen.

Al zijn mijn dagen nog zo kort,

Een steen die in de diepte stort,

Ik zal U nooit ontvallen.

Met dit gedicht van Sytze de Vries; vrij naar Jochem Klepper wil ik jou en u van harte een goed, gezegend 2026

toewensen. Veel heil en zegen.

Het gedicht ‘U die mijn tijd op handen draagt’ is opgenomen in de bundel ‘Bij gelegenheid — woorden voor
gedenkwaardige dagen’, deel 2; 2005; uitgeverij Meinema. Ik ben overigens zo vrij geweest ‘Gij’ telkens te vervangen
door ‘U’

Terugblik op 2025, in vogelvlucht

2025 is het jaar waarin de republikein Donald Trump als 47¢ president van de Verenigde Staten wordt
geinaugureerd. Zijn beleid en optreden doet wereldwijd meer dan alleen wat stof opwaaien; hij en de zijnen gaan als
een tornado tekeer; zetten internationale verhoudingen op scherp en brengen evenwichten tot wankelen. Dit
gebeurt onder meer binnen de Navo en in de politiek-economische betrekkingen tussen Europa (EU) en de VS.

Wereldleiders en regeringen nemen overigens een steeds groter
loopje met objectieve waarheden; ze zetten hele volksstammen weg
of spelen groepen tegenover elkaar uit. Niet op de laatste plaats
versterkt door grote tech-bedrijven die volop ruimte maken voor
fake news van onder meer fake-accounts, voor zogeheten
trollenlegers en hatelijke, polariserende berichten die allesbehalve
verbinden.



Oekraine en niet de Russische agressor wordt militair en politiek in het nauw gedreven. Gaandeweg het jaar krijgen
we iets meer zicht op de onbeschrijfelijke gruwelijkheden die zich in Soedan voordoen.

Een VN-commissie spreekt in een nieuw rapport over Gaza van genocide, en staat daarin als organisatie niet alleen.
De VS en Israél verwerpen het rapport nadrukkelijk. Er komt een vredesplan — velen spreken van wapenstilstand -

maar ook na het ingaan daarvan vinden nog honderden Gazanen - Israél spreekt vooral van Hamas-aanhangers —op
gewelddadige wijze de dood.

Paus Franciscus overlijdt op 88 jarige leeftijd. De Amerikaan Robert Prevost wordt gekozen tot zijn opvolger, en hij
kiest als naam Leo XIV.

Vele natuurrampen, vele terroristische aanslagen doen zich voor; waarvan de aanslag in Sydney tijden het Joodse
Chanoekafeest (minimaal 16 doden) op moment van schrijven nog het meest vers in het geheugen ligt.

In ons eigen land zijn er op 29 oktober vervroegde verkiezingen na de val van kabinet Schoof. D66 wint de
verkiezingen nipt, en daarna breekt een langdurige periode van formeren aan waarvan we het eindresultaat pas in
2026 verwachten. Intussen duren de binnenlandse woning-, energie-, en stikstof-crises voort, nog afgezien van de
wereldwijde toegenomen politieke en militaire spanningen en klimaatcrisis.

Het jaar 2025 in KerkHeerjansdam
Bij een terugblik zijn we geneigd om nieuwe, opvallende dingen te
noemen, en dat is logisch: die zetten zich in de kijker. Maar het is goed te
beseffen dat er in 2025...
...'gewoon’ 52 keer zondagse kerkdiensten werden gehouden in
de Dorpskerk, en daarnaast 24 diensten in Kijfhoek. Daarnaast
bijzondere samenkomsten zoals rond 4-5 mei, rond hoogtijdagen,
én tientallen uitvaarten.
...Tal van groeigroepen doordraaiden. Zoals elk jaar van
september tot in de loop van het voorjaar.
...Week in week uit een weekbrief verscheen, digitaal en op papier, verspreid door vrijwilligers. Dat in 11 van
de 12 maanden SamenGaan werd gepubliceerd op papier en in pdf. Dat er rond bijzondere momenten
speciale flyers werden gefabriceerd, nog afgezien van alle online communicatie via onze website, whatsapp
en sociale media
...Tal van vergaderingen plaatsvonden van moderamen, kerkenraad, Colleges van Diakenen en van
Kerkrentmeesters; die daaromheen een scala aan taken en initiatieven uitvoerden.
...nog tal van andere groepen actief waren, zoals Licht op Groen met daarbij de zwerfafvalpakkers, en de
werkgroep communicatie; de thuisfrontcommissie van Victory4All en de Rainbow Angels (Eva Steen)
...met Pinksteren, Startzondag en Kerst op het kerkplein programma’s werden georganiseerd door de
werkgroep Verbinding; daarnaast een indrukwekkende tentdienst vlak voor Koningsdag, en dat ze aanwezig
was op de jaarlijkse kerstmarkt
...wekelijks de Dorpskerk werd schoongemaakt door een trouwe groep schoonmakers
...de aanpassingen aan het kerkgebouw doorgingen. Daarbij is het meest opvallende: de installatie van de
indrukwekkende glazen tussenwand tussen wat informeel wordt genoemd: ‘het Godshuis-gedeelte’ en
‘Huiskamer-gedeelte’ van de grote zaal van onze Dorpskerk
...parallel aan de erediensten de programma’s voor baby’s en peuters, kinderen, oudere kinderen en tieners
draaiden. Op doordeweekse avonden de kinderclubs. Er was weer een clubuitje, de tieners hadden een
weekend waarbij ze ook de EO-Jongerendag bezochten; ook in 2025 ondersteunde Heerjansklank een aantal
diensten met zang en muziek. In groep 7/8 van De Rank mocht ik weer ruim tien catecheselessen verzorgen.

Op 1 maart begon Mari Hijkoop zijn werkzaamheden als kerkelijk werker. In een aantal maanden tijd bezocht hij
honderden tachtigplussers; hij was betrokken bij meerdere uitvaarten; en bij enkele zondagse diensten zoals op
startzondag en voleindingszondag. We hebben in de voorbije periode een goed en waardevol collegiaal contact
opgebouwd en werken met plezier samen.

De top2000kerkdienst in de grote tent met als thema ‘vrij zijn’ leverde een behoorlijk aantal bezoekers op; en
daarnaast plezierige samenwerking met popkoor Enjoy More Music. Holyween — de openstelling van de Dorpskerk
tijdens Halloween op 1 november - had een aanlooptijd van enkele jaren en bleek een schot in de roos: zowel voor
de vele honderden bezoekers, als voor betrokken kerkleden. De werkgroep Verbinding probeerde vanuit de
inhoudelijke eigenheid van de Dorpskerk als christelijke gemeente gastvrijheid te betuigen.



Bijzonder hoe op deze avond zoveel verbinding gelegd kon worden.

In september startte een kleine groep ‘Alpha Beth’ waarbinnen enkele jongeren zich via de Alpha Cursus voorbereidt
op een eventuele doop of openbare geloofsbelijdenis in 2026.

Ook in 2025 mochten we — naast uit- en overschrijvingen en overlijdens — weer diverse nieuwe leden verwelkomen;
en nieuwe bezoekers in onze erediensten. De ledenadministratie wordt voortdurend secuur bijgehouden.

Als kerkenraad namen we afscheid van Liesbeth Schop-Berkhout, die heel wat jaren als ouderling, en ouderling-
scriba onze gemeente heeft gediend; we verwelkomden als haar opvolger Leen Kruithof. Daarnaast werd Jeanne
Middelhoek-Versluis als ouderling bevestigd, en herbevestigden we Jan de Jong als diaken, en Cora Schop-de Korte
als kerkrentmeester. Mooi dat onze kerkenraad zo op sterkte blijft.

Het jaar 2025 voor ons persoonlijk.

leder van ons maakt ingrijpende — heel mooie of heel verdrietige — gebeurtenissen mee die een soort
markeringstekens in de tijd zijn: geboortes, huwelijken, huwelijksjubilea, overlijdens; een nieuwe school, een nieuwe
baan, het ingaan van een pensioen; gebeurtenissen rondom ziekte en gezondheid, een al dan niet gewilde
verhuizing. Het zijn juist deze heel persoonlijke gebeurtenissen die misschien het jaar 2025 voor ons markeren. Een
nieuw jaar is begonnen: een nieuw begin, een schone lei enerzijds; maar anderzijds dragen we daarin ook mee wat
2025 of de jaren er voor ons hebben gekost en gebracht.

Veel zegen wens ik u toe in dit nieuwe jaar. Ik wil deze zegen onderstrepen met dit (kinder-)gebed uit het boekje ‘U
zorgt voor ons — 48 dankgebeden’ (Ineke Dolfsma-Troost & Dagmar Geisler, NZV Uitgevers/NBG

God toen het donker was en stil
Zorgde u voor mij

Ik ben nu heerlijk uitgerust U zorgT
En voel me vrij en blij voor ons
Wat er ook gebeuren zal

U bent er altijd bij.

Dank u voor de nieuwe dag
Die zo vrolijk naar me lacht
Door de zachte zonneschijn
Weet ik: U wilt bij mij zijn
(Naar Psalm 143: 8)

Opbrengst kerstmarkt 12 december KerkHeerjansdam was via werkgroep Verbinding
op vrijdag 12 december aanwezig op de drukbezochte Kerstmarkt. De winst van de
verkoop van kerstbitterballen, loempia’s, chocolademelk-plus, broodjes worst en
knakworst en non-food artikelen bedroeg maar liefst € 574,10. Dit bedrag wordt
gereserveerd voor onkosten t.b.v. de tentdiensten op zondag 26 april a.s.

Goede wensen

Deze ‘Bemanning van de Manning’ schrijf ik tijdens de week voor Kerst. De brievenbus maakt overuren, we krijgen
van allerlei kanten appjes en mailtjes; en we mogen wat attenties in ontvangst nemen. Dankuwel, dankjulliewel voor
alle goede (zegen-)wensen aan mij en aan ons, heel lief en attent.

Ontvangen
Op 12 december 2025 ontving ik t.b.v. de kerk: € 25,=. Hartelijk dank aan de geefster

Kerstvakantie
In de Kerstvakantie, tot en met 4 januari ben ik alleen in dringende pastorale situaties en rond de diensten
bereikbaar en lees ik emails en whatsapp minder frequent.

Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen.
Ds. Sjaak Teuwissen

De Manning 2 Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
2995 AH Heerjansdam Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen
Tel. 06 —20 50 3099 Instagram: sintersjaak

In memoriam



Rﬁ’ujsme Steennis- Verkanmman

(17 juni 1941 - 3 december 2025)
( Rotterdam Heerjansdam )

Ze was de weduwe van Gerrit Jan Steennis
Met het heengaan van Reni is een liefdevol en positief mens uit ons midden verdwenen. Haar leven werd
gekenmerkt door doorzettingsvermogen,

warmte en betrokkenheid bij iedereen om haar heen. Reni werd geboren in Rotterdam tijdens de Tweede
Wereldoorlog, als jongste van zestien kinderen. Haar jeugd was er één van veerkracht: schaarste, bombardementen
en het dagelijkse ritme van een groot gezin leerden haar improviseren en altijd te genieten van kleine momenten,
zoals een kerstsinaasappel of het spelen op straat. Haar gezin en familie waren voor haar altijd het allerbelangrijkste,
en trouw aan hen was een vanzelfsprekende eigenschap. Op haar vijftiende begon Reni te werken op een
scheepvaartkantoor, waar ze zich ontwikkelde tot een snelle, kundige en betrouwbare telexiste. Ze hield van de
dynamiek en het contact met mensen, en dat plezier in haar werk bleef haar hele leven zichtbaar. Toen ze trouwde
met Gerrit Jan, bleef ze altijd ondernemend en actief, van het meereizen naar verre bestemmingen met haar gezin
tot het ondersteunen van vrienden en buren.

Vanaf hun huwelijk woonden Gerrit Jan en Reni in Heerjansdam en daar groeiden hun twee kinderen Robert Jan en
Els op.

Reni was een moeder die alles meemaakte met haar kinderen: ze ondernam van alles, stond altijd klaar, hielp met
schoolzaken, en genoot intens van de dagelijkse momenten. Ze moedigde spelen, plezier en creativiteit aan, zonder
zich te verliezen in regels. Haar kleinkind Christian bracht een nieuwe wereld van plezier en avontuur in haar leven;
de liefde en aandacht die ze hem gaf waren groot en oprecht.

Reni bezocht haar dochter Els meerdere keren in het vakantiehuis in aan de kust in Spanje, en bracht ook diverse
keren tijd door bij haar in Luxemburg. Ze reisde samen met haar kinderen mee met haar man Gerrit Jan, die voor zijn
werk voer op een schip naar Zuid-Amerika.

Overal waar ze kwam, liet ze herinneringen achter. Ze hield van de zee en zag zichzelf als een echte zeemansvrouw.
Thuis hield ze van lezen, tuinieren en gezelligheid maken. Tennis, uitstapjes met vriendinnen, en activiteiten binnen
de kerk, Reni deed het met hart en ziel.

Reni was een vrouw van warmte en een positieve instelling. Ze had een scherp observatievermogen, een liefde voor
mensen en situaties, en wist altijd een lach of wijze raad te geven.

Ze was rustig in crisismomenten, standvastig in haar overtuigingen en tegelijk flexibel en modern in haar aanpak van
het dagelijks leven. Ze liet een onvergetelijke indruk achter bij haar familie, vrienden en iedereen die haar kende.

Tijdens haar afscheidssamenkomst hebben we samen gelezen en gesproken over Openbaring 21:1-4, woorden die
hoop en troost bieden: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar verdriet, pijn, tranen zullen verdwijnen en de
zee in bedreigende zin er niet meer zal zijn.

Deze belofte weerspiegelt het geloof en de rust die Reni ook in haar leven uitdroeg.

Reni was moeder, echtgenote, oma, zus en vriendin die het leven mooier maakte voor iedereen om haar heen. Haar
gezelligheid, hartelijkheid en liefdevolle aanwezigheid zullen worden gemist.

Kerkelijk werker
dhr. Mari Hijkoop



et Gebarsten, niet gebroken...

That's how the light gets in. Januari, de viering van advent en kerst hebben we achter ons gelaten. Het

Leo Licht van God, dat in de persoon van Jezus op aarde is gekomen, lijkt soms wel

) weer gedoofd. In januari, zo willen de mediaberichten ons doen geloven, is de
sombere tijd aangebroken, niets meer om te vieren en de dagen grijs en saai.
Er is zelfs sprake van Blue Monday die op 19 januari wederom een blauwe
maandag bestaat. We worden zo ongeveer de put in gepraat. Er lijkt geen
sprankje licht te zijn. Maar zo is het toch niet? Kerst hebben we toch niet voor
niets gevierd? Mogen wij ons niet altijd blijven verwarmen aan de boodschap
dat Jezus voor ons gekomen is? Ook als het donker is, of zelfs donker lijkt te
—_— —— blijven in ons leven? Wij mogen blijvend uitzien naar Zijn Licht!

Januari...ik denk aan een lied van Leonard Cohen dat hij Anthem (hymne/lofzang) heeft genoemd. Een lied dat vertelt
over het leven dat zich herhaalt, dingen die niet lijken te veranderen, ook al beginnen de vogels wél elke dag
opnieuw hun zang. Het lied lijkt de somberheid te voeden. Maar dat verandert, het refrein roept op alle klokken te
luiden die nog luiden kunnen. Vergeet het perfecte plaatje! (‘de wereld is niet perfect, Gods Liefde is dat wel’)

En dan de laatste zin van het refrein, die trof me in het bijzonder, een quote waar je in moeilijke ‘januaridagen’ hoop
uit kan putten: “There is a crack in everything that’s how the light gets in.”

Overal kunnen barstjes in komen, maar juist daar kan het licht doorheen (ver)schijnen.

Het licht barst door het donker heen. Wat er ook gebeurt, hoe je jezelf ook voelt, er komen betere tijden, altijd!

Wat in jouw leven Herinneringen
butsen en deuken zullen het zijn
mag geven aan nooit vergeten pijn

Het zal je niet breken
als God Zijn deken
van Liefde over jou spreidt

Waar God je troost
Zijn die herinneringen
door Zijn Liefde

Hij heelt jouw wonden teruggebracht

door de tijd tot heldere lichtpuntjes

. in de donkere nacht
Kleine

en ook grotere barstjes

ze zullen blijven Ik wens iedereen heel veel lichtpuntjes.

Liesbeth Schop

SENIORENVERJAARDAGEN

Verjaardagen januari

Verjaardagen eerste week februari

Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad
U geeft zelf aan of u wel of niet vermeld wilt worden.
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!

De 4de senioren-kwartaalverjaardag vindt plaats op 7 januari 2026!

Vriendelijk groet, Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam,
Tel: 06-11249600 Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com



VERSLAGEN EN BERICHTEN

‘Licht op &5 Groen’

Heerjansdam schoon

De eerste zwerfafval verzamelactie in 2026 vindt plaats op zaterdag 10 januari. Snel
aanmelden hiervoor is nodig omdat de actie kort na het verschijnen van dit
kerkblad plaats vindt. Als het aantal bekend is, kan het benodigde materiaal
worden besteld.

De 10¢ januari is niet willekeurig gekozen omdat er dan nog veel vuurwerkresten in
onze woonomgeving zullen liggen. Of het echt voor de laatste keer zal zijn? Als het aan onze wetgever ligt wel. Een
heleboel mensen zullen er blij mee zijn.

Bij wie moet je je opgeven? Bij Jan Visser, jan.a.visser@xs4all.nl. 06 — 4051 2866 (graag appen).

Verzamelen op 10 januari om 9:30 uur op het kerkplein. Na ca. anderhalf uur drinken we met elkaar een kopje koffie
of thee met iets erbij.

Je beloning: alleen een schoon dorp, voor zover mogelijk. De waardering van veel dorpsgenoten.

Voor het nodige materiaal en de afvoer van het afval wordt gezorgd.

Wek elkaar op om mee te doen. Een nuttige en gezellige activiteit.

Kleding en zorg voor onze leefwereld

In vorige afleveringen van Licht op Groen werden tips beschreven op het gebied van voeding en energie die voordeel
opleveren voor jezelf en ook voor het milieu. Het volgende stukje borduurt hierop voort, maar nu op het gebied van
kleding. Ook hier weer advies: kies er een tip uit en ga ermee aan de slag. Dan blijft het behapbaar.

De belangrijkste stap is om minder te kopen en bewuster om te gaan met de kleding die al in de kast ligt of hangt.
Bewuste keuzes maken

1. Koop minder en vermijd fast fashion: Fast fashion is een van de grootste vervuilers ter wereld door de
snelle productiecycli en de grote hoeveelheid afval. Investeer in plaats daarvan in kwalitatieve
kledingstukken die langer meegaan.

2. Kies voor tweedehands: Een zeer effectieve manier om de milieu-impact te verkleinen, is door kleding te
kopen in tweedehandswinkels of via online platforms. Op deze manier krijgt bestaande kleding een langer
leven.

3. Repareer en hergebruik: Gooi kledingstukken met kleine defecten niet meteen weg. Vaak zijn ze eenvoudig
te repareren, waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd. In Barendrecht zijn meerdere
kledingherstellers gevestigd

4. Ruil of leen kleding: Overweeg kleding te lenen voor speciale gelegenheden of organiseer een kledingruil
met vrienden om uw garderobe te vernieuwen zonder iets nieuws te kopen.

Letten op materiaal en productie

1. Kies duurzame materialen: Geef de voorkeur aan stoffen zoals biologisch katoen, linnen, hennep, TENCEL™
of gerecycled polyester. Deze materialen hebben een lagere ecologische voetafdruk dan traditioneel katoen
(dat veel water en pesticiden vereist) of nieuw polyester (dat van aardolie wordt gemaakt en microplastics
afgeeft).

2. Zoek naar keurmerken: Let op onafhankelijke keurmerken die garanderen dat kleding op een
milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde manier is geproduceerd. De website Milieu Centraal wijst je
verder de weg bijvoorbeeld naar biologisch textiel.

3. Transparantie: Kies merken die transparant zijn over hun productieproces en toeleveringsketen. Dit toont
aan dat ze hun verantwoordelijkheid nemen voor mens en milieu.

De werkgroep Licht op Groen wenst iedereen een mooi nieuw jaar met stapjes in de richting van een
milieuvriendelijker bestaan.

Vergadering van de werkgroep Licht op Groen

Op dinsdag 6 januari komt de werkgroep Licht op Groen voor het eerst in 2026 bij elkaar. Tijd: 20:00 uur. Plaats:
bovenzaal van de Dorpskerk. Wil je ook meedenken met de werkgroep hoe we de groene gedachte ingang kunnen
laten vinden in onze gemeente en in het dorp: sluit je aan.



Schoenendoosaktie

Van 12 t/m 15 december 2025 was er weer een speciaal op maat gemaakte reis georganiseerd om alle gevulde en
met liefde ingepakte dozen weg te brengen naar 7 verschillende plaatsen in Polen. Naar de Immanuélkerk in
Barendrecht worden in november veel dozen gebracht via scholen, kerken, clubs en individueel.

Ook uit Heerjansdam door kinderen van de club of uit de kerk. En in het koetshuis, (u weet wel, waar de dozen
worden klaargemaakt) zijn Maria, Astrid, Marjan, Lize, Sasha en Cathy het hele jaar door actief geweest en hebben
wel 300 dozen gevuld met spullen, het meest door gekregen spullen. b.v. vrouwen van een breiclub ; sjaals, mutsen,
etuis, tasjes !! Ik wil mevrouw Sjaan de Ruiter ( 90+) ook graag noemen voor de tasjes en knikkerzakken. Ook kregen
we veel van mensen om ons heen. En werd er geld gedoneerd voor het vervoer. Aanvullend materiaal kochten wij
ook zelf. De clubs en kinderen hebben wel 40 dozen gebracht.

De organisatie en de reis werd door Paul Verkade voorbereid en georganiseerd. (Barendrecht / Immanuelkerk)

Hij heeft contact met al deze kerkelijke gemeenten. Daaruit komen de aanvragen voor de dozen. In deze jaren van
economische opbloei in Polen waren er wel gedachten dat het misschien niet meer nodig zou zijn. Maar de oorlog
kwam en Polen heeft veel Oekraiense viuchtelingen opgenomen. De kerken geven veel steun aan deze mensen en de
kinderen. Alzo ook de uitgifte van al deze leuke mooie schoenendozen. Ook zijn er connecties met steden in
Oekraine, en worden veel dozen daar naartoe getransporteerd. Wat vaak bij de grenzen een heel gedoe is.

f

Er waren dit jaar 2 groepen. Onze groep bestond uit Paul en twee
mannen, Tom en Peter met zoon Jesse, mijn zoon Silas, Marjan van
de Akker én ik.

Voor Silas, Jesse en Marjan was het de eerste keer.

We hebben een goede reis gehad, de sfeer onder elkaar was heel
vriendschappelijk. Het is altijd weer vér rijden en Polen is ook zo’n
groot land. De mensen die we ontmoet hebben, maakten het
allemaal weer goed. Zo gastvrij en blij als ze waren... Ze kijken er elk
jaar weer naar uit. Het samenzijn is erg belangrijk. Dit uit zich in
gezamenlijke maaltijd of viering en kerkdienst. Wij hebben haast in
elke plaats een aantal kerstliederen gezongen. We leken wel een
koor. Echt wellll met vijf mannenstemmen en twee vrouwen

De ontmoetingen en verhalen van activiteiten die vanuit de kerken in Polen weer gebeuren, hebben ons geraakt en
we zijn onder de indruk hiervan. Als u/ jij wat meer wilt weten, vraag het ons maar. Ik heb een verslag bij gehouden
van elke dag met veel foto’s op Polarstep. De link zal ik via vrienden van de kerk-app doorsturen of vraag het me.

U allen hartelijk bedankt die op enige wijze hebt meegeholpen om deze fantastische reis te doen slagen. En grote
dank aan God voor de veilige reis, voor voorzieningen waar wij ze niet zagen, voor de vrede en liefde in ons hart die
wij ook weer konden uitdelen.

Wilt u ook bidden dat de dozen op de goede plek aankomen, voor de kinderen in hun bijzonder zware
omstandigheden en hun families.

Marjan en Cathy




KERST-ontmoeting SENIOREN 2025. De moeite waard!

Zoals gebruikelijk hebben we in december
weer de Kerstviering met de senioren
beleefd. Sinds de coronaperiode noemen
we dit gebeuren een Kerstontmoeting. Een
belangrijk element van deze bijeenkomst is
immers dat je elkaar weer ontmoet, wat na
corona best bijzonder was.

De bezoekers melden zich vooraf aan, zodat
we weten wat er moet zijn om de
gezelligheid te bevorderen. Soms kijken we
met enige zorg naar de lijst omdat er ons
weer een aantal gasten zijn ontvallen.
Gelukkig zijn er ieder jaar ook weer nieuwe
gasten. Met of zonder rollator loopt de
kerkzaal, die speciaal met tafeltjes is
ingericht, behoorlijk vol. We verzamelen
ons rond de kerstboom.

Gedurende de inloop van een half uur
zorgen we voor koffie, thee en kerstkrans.

De liturgie begint om 3 uur. Ds Sjaak
Teuwissen heeft voor dit gebeuren het
thema “Zonder Pasen geen Kerst”
meegegeven. Verder hebben we passende
advents- en kerstliederen gezongen. Belangrijk is ook het prachtige kerstverhaal, wederom verzorgd door mevrouw
Cisca Haar. Dan is er tijd om na te praten met een advocaatje, sapje of glaasje wijn. Wij horen van onze gasten dat ze
deze viering en ontmoeting heel waardevol vinden.

Onder leiding van de heer Barnard aan het orgel komt er
een fors geluid van de seniorenzangers tot stand. Met
Chris Grootendorst aan de knoppen en Jan de Jong aan de
afwas krijgen we de hulp die nodig is. Wilt u weten hoe de
dominee het thema heeft uitgewerkt, waar het verhaal
van Cisca Haar over ging? U kunt de viering terugkijken via
Kerk Heerjansdam.nl /Kerkdienst gemist.

Ons team:
Liesbeth en Bert Schop, Nettie van Vliet, Ingrid en Frans
de Jong



LEDENADMINISTRATIE

Ingekomen berichten van 21 november 2025 tot en met 20 december 2025:

Ingeschreven:

Overleden:

Verhuizing:

Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl

DIACONIE

Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: november/december 2025

Bloemendienst
25-11-25 Ontvangen via mevrouw Astrid Verstegen € 20,-

27-11-25 Ontvangen via mevrouw Astrid Verstegen € 20,- 4 \
10-12-25 Ontvangen via mevrouw Ingrid de Jong € 5,- ; 9“\. S :’. ‘
11-12-25 Ontvangen via mevrouw Marjan vd Akker € 30- \ N\ ! f § 1
13-12-25 Ontvangen via mevrouw Trudy Kruit €25,- \\ , - :s“ g S l/~ >
16-12-25 Ontvangen via mevrouw Wilma Berkhout €50,- L\ X ] //«!/}[ ;‘\» ;‘1
18-12-25 Ontvangen via mevrouw Mariska Oosterwijk € 10,- ) - - ‘\\\‘ ”‘/’ Y /
i /,’./- \\’ \ X

Bloemenbusjes november: € 14,50 N ;/ b,

gy :v'/‘/zf//”
Bijbelse Dagboekjes: /'t ﬂ ’
07-12-25 Ontvangen via de heer Hans v.d Berg € 5,- f 1
16-12-25 Ontvangen via de heer Frans de Jong € 55,-

HA collecte Mensen Kinderen “Veld vol voedsel” € 1088,- geweldig.!

Alle gevers hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,

Namens de diaconie Jan de Jong



\&/
Avondmaalscollecte 18 januari mensen k'nderen

De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 18 januari bestemd voor het project “Een groentekas voor
zendelingsgezinnen in Moldavié” van Mensenkinderen.

Moldavié blijft één van de economisch meest uitgedaagde landen van Europa. Inflatie, lage lonen en beperkte kansen
op werk, leiden tot wijdverbreide armoede, vooral op het platteland. Veel gezinnen zijn daar sterk afhankelijk van
wat ze zelf verbouwen. Kerkelijk werkers die in deze dorpen wonen, hebben te maken met dezelfde uitdagingen. Ze
worstelen om voor hun gezin te zorgen, maar het zendingsveld de rug toekeren is geen optie. Hun roeping vereist dat
ze blijven, het evangelie delen en naast de dorpelingen staan in hun dagelijks leven.

Om zendelingen en kerkelijk werkers te helpen om in hun levensonderhoud te voorzien, heeft Mensenkinderen dit
groentekas project in het leven geroepen. De groentekas zorgt voor een stabiele bron van inkomsten en voedsel voor
hun huishoudens. Dit stelt hen in staat om in de dorpen te blijven en te werken aan lange termijn relaties met de
dorpelingen, zodat de lokale kerk verder kan groeien.

Voor € 859,-- kunnen we een kerkelijk werker
een eigen groentekas met een oppervlakte van
30 m? geven. Deze kas is perfect voor het telen
van gewassen in het voorjaar, de zomer, de
herfst en zelfs de winter. Ook krijgen ze
zaailingen voor in het komende voorjaar.

Helpt u mee om één of meerdere gezinnen te
gaan helpen? Van harte aanbevolen!

Namens de diaconie,

Hans van den Berg

KERKRENTMEESTERS

Oud papier

Een gelukkig, voorspoedig en gezegend 2026 gewenst.

Het oude jaar is voorbij en een nieuw ligt voor ons. Een nieuwe agenda, nieuw rooster, nieuwe plannen, nieuwe
wensen en allemaal goede voornemens. Minder verspillen en nog duurzamer leven. Omzien naar onze planeet,
omzien naar elkaar en daar goed voorzorgen. Dingen nog weer beter, anders doen en aanpakken.

Ook wij van het oude papier doen van het jaar dingen anders dus let op ons rooster. HVC heeft namelijk ook een
paar vrijdagavonden ingepland.

Richtlijn van HVC:

Zet uw bak voor de vrijdag-lediging voor 17.00 uur aan de straat en voor de zaterdag-lediging voor 7.30 uur.
Soms wijzigt de rijroute waardoor erg vroeg geleegd wordt.

De volgende datum oud papier staan ingepland:

zaterdag 17 januari 2026 zaterdag 21 februari 2026
Marcel van Dam Kees den Ouden

Jan Robbert Albrechts Arthur van Oorschot

Anja Rijsdijk Manuél de Jong

Gert Jan Bloem Jan de Jong

Chris Grootendorst
oudpapier@kerkheerjansdam.nl




Begroting 2026

Het College van Kerkrentmeesters heeft de begroting voor 2026 opgesteld. De grootste uitgaven gaan naar pastorale
zorg en kerkdiensten. Daarnaast zorgen we voor het onderhoud en gebruik van kerkgebouw(en) en pastorie en
investeren we in jeugdwerk, online diensten en het kerkelijk bureau.

Begroting 2026 €

Opbrengsten

Actie kerkbalans, 115.000
Collecten en giften 42.500
Huur & rente 21.524
Bijdrage Stichting Dorpskerk 25.000
Opbrengsten 204.024
Kosten

Pastorale zorg & pastoraat -141.921
Kerkgebouw & onderhoud -32.055
Kerkdiensten, jeugd & activiteiten -16.800
Organisatie & landelijke kerk -24.185
Kosten -214.961
Verwacht tekort -10.937

Jaarlijks liggen de baten lager dan de lasten, wat resulteert in een tekort. Door het doorvoeren van besparingen en
een mooie stijging van de vrijwillige bijdragen, zien we dat het tekort de afgelopen jaren significant is verkleind.
Onze belangrijkste inkomstenbron is de Actie Kerkbalans. Die bijdrage is noodzakelijk: ondanks uw betrokkenheid
hadden we de afgelopen jaren telkens een tekort. Voor 2026 verwachten wij op een tekort van bijna € 11.000 uit te
komen. Voor 2026 is ons streven om minimaal € 115.000 vanuit de Actie Kerkbalans te ontvangen.

Met uw en jouw financiéle steun kunnen we blijven investeren in een kerk die open en zichtbaar is in het dorp, waar
mensen elkaar vinden en waar geloof wordt gedeeld.
U kunt uw gift overmaken op

NL41 RABO 0145 1999 75 onder vermelding van Aktie Kerkbalans 2026.

Vul het toezeggingsformulier vandaag nog in en stuur het naar Postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam of lever het in bij
het Kerkelijk Bureau, Molenweg 8.

De bouwerij.

Naar het eind van het jaar waren er veel activiteiten in en rond de kerk.

We hebben in december veel bezoekers in de kerk mogen ontvangen en ontmoeten.

Eén ding viel in veel gesprekken op en dat was dat het nieuwe interieur zeer gewaardeerd werd.

We mogen ook terugkijken op een jaar waar we de kerk aan de binnenkant een mooie metamorfose hebben kunnen
geven.

Een korte opsomming is het verwijderen van de banken links en rechts naast de kansel met het daarbij uitbreiden
van de vloerruimte, het vernieuwen van de lambrisering, het verlagen en vernieuwen van de vloer van de achterzaal
nu voorzien van vloerverwarming, de interne verhuizing en vernieuwing van de techniek en als kers op de taart het
plaatsen van de glazen pui tussen kerkzaal en achterzaal.

Meegenomen is ook het wassen van de vitrage, het schoonmaken van de balken, het sausen van de wanden en het
schilderwerk van de kozijnen in de achterzaal.

Kortom, best wel veel werk en daarvoor zijn we zeer dankbaar naar allen die meegeholpen hebben in de vorm van
handenarbeid, sponsoring en financiéle en morele ondersteuning.

De bouwcommissie



JEUGDRUBRIEK

December

De geluksbezorger iedere zondag in de kerk voor de kindernevendienst.
Wat een moment om naar uit te kijken. En wat een bergen post heeft de
geluksbezorger bezorgd.

Ontzettend bedankt!




De geluksbezorger heeft met de kinderen van de nevendienst een mooie Kerst Gelukskrant in elkaar gezet.
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4e advent bracht Jacob als lid van de scouting Heerjansdam het vredeslicht uit
Bethlehem binnen bij ons in de kerk.

Lunch meeting na de kerk dienst met de jongeren

Bedankje Jan en Sjanie

14 december hebben we weer een welverdiend bedankje gedaan aan Jan en Sjanie
Schop. ledere zondag weer die heerlijke “kerk” koekjes na de dienst. Onze kinderen
en jongeren weten er wel raad mee. Hoeveel zouden er ieder jaar de kinderbuikjes in
gaan?

Oppas op zoek!

Ook mochten we Liesbeth bedanken die wel 18 jaar bij de oppas betrokken is
geweest. Wat een enorme tijd en inzet al die jaren.

We zijn wel op zoek naar wat nieuwe mensen die mee willen draaien in het rooster
van de oppas. Het team is wat aan de kleine kant en het zou heel fijn zijn als we
iemand kunnen vinden (jongeren, gemiddelde leeftijd of wat ouder maakt niet uit)
die mee wil gaan draaien in het team. Meld je aan bij Cathy of bij Irene!

Alpha Beth

9 januari is er weer een Alpha Beth avond bij Ds Sjaak in zijn studeerkamer. We gaan dan weer verder praten met
elkaar. Bijzondere avonden waarin we van elkaar kunnen en mogen leren. We kijken uit naar de 2¢ helft van het
seizoen met onze jongeren van 15 jaar en ouder.

Cathechese groep 7 en 8 op school

17 december ging de catechese over bidden en het Onze Vader. En
meer specifiek over het “Popcorngebed”. Aan het einde van de les was
er voor de hele klas zoute, zoet en caramel popcorn. Deze viel
natuurlijk goed in de smaak.

Vanaf 14 januari zal de catechese weer van start gaan o.l.v. ds. Sjaak.




KINDERLIED VAN DE MAAND JANUARI

‘Een hele hoop hoop’

In ‘een hele hoop hoop’ hebben we — op verzoek - een Bijbels
geinspireerd kinderlied gevonden dat overstroomt van hoop.
Het komt uit de liedjesbijbel, zie www.liedjesbijbel.nl Misschien
een voor ons wat minder bekende bron van liedjes, hoewel we
het lied ‘er staat een lange lange tafel’ van dezelfde site al
enkele jaren op eeuwigheidszondag zingen.

‘Een hele hoop hoop’ verhaalt van Mozes, van Elia, en van Jezus.
Elk van hen kijkt vanaf de top van een berg uit naar de verte,
ziet wat er voor hem ligt, en put daar hoop uit. Uiteindelijk
spreekt lied ook ons zelf aan “ga je mee met ons? We klimmen naar omhoog! Er is hoop, ja een hele hoop” De muziek
van liederen op de Liedjesbijbel is van Bas van Nienes, Eljakim Okkerse, Lydia van Maurik. Teksten zijn geschreven
door: Reinier Sonneveld & Lydia van Maurik.

>

Mede namens de andere Kindernevendienstleiding,
Marieke Roobol en ds. Sjaak Teuwissen

‘een hele hoop hoop’
https://www.youtube.com/watch?v=km10Vr2GVrs (3 min 03)

Een hele hoop hoop, een hele hoop hoop...
Een hele hoop hoop, een hele hoop hoop...
Mozes stond op de top van de berg,

daar zag hij het Beloofde Land. Jezus stond op de top van de berg,
Mozes zei: ‘Het is een lange weg, hij zag de hemel opengaan.
maar het ligt klaar aan de overkant/ Jezus zei: ‘Het is een lange weg,

ons nieuwe huis, dat komt eraan’
Een hele hoop hoop, een hele hoop hoop...
Hier sta ik op de top van de berg,

Elia stond op de top van de berg, daar zie ik al de zon opgaan.
daar zag hij de messias al. Ik kijk vooruit, ik zie een lange weg:
Elia zei: ‘Het is een lange weg, de nieuwe dag, die komt eraan.

maar ik weet dat hij komen zal.

Refrein

Refrein:

Ga je mee met ons? We klimmen naar omhoog!
Er is hoop, ja, een hele hoop.

We kijken ver van hier, zie jij dat uitzicht ook?
Eris hoop, ja, een hele hoop.




RONDIJE KUFHOEK

In de tweede adventsdienst van 7 december bracht onze dominee
Sjaak Teuwissen de hoop en verwachting naar voren, met uitzicht op
de komst van onze Heiland. Bij het schrijven van dit Rondje Kijfhoek
moet de vierde adventsdienst als Kerstdienst in Kijfhoek nog
plaatsvinden. Metha van der Net had ook nu weer het kerkje mooi in
een gezellige kerstsfeer aangekleed met zowel binnen als buiten aan
de deur een fraaie kerstversiering van dennengroen, kaarsen en
verlichting. Het was een dienst ‘met een warme ‘opmaat’ naar Kerst!

Kijfhoek, zondag 7 december
met dominee Sjaak Teuwissen

A capella zang in de Kijfhoekkerk : ‘The Journey of the Kings’ S :':\'L’ | iilH |
Tijdens de Adventsperiode waren het mannenoctet Terzo Tempo f ||l i lll I
. l N i
met het vocaal dameskwartet Quattro Fiori onze gasten. “ '= CH ]|
Afwisselend en samen zongen zij a capella, de reis van de Drie NNEN llll_l»

Koningen die op weg gingen naar Bethlehem. Zij sloten hun
muzikale tocht af met het aloude lied ‘We wish you a merry
Christmas and a happy New Year’. Met de geweldige akoestiek
van onze polderkerk, klonk dit a capella concert werkelijk als in
een grote kathedraal.

Lief en leed
In het voorbije jaar hebben we ook regelmatig stilgestaan bij verdrietige, maar ook mooie momenten van
gemeenteleden en gastbezoekers aan de erediensten in de Kijfhoekkerk. Het onderling meeleven sterkt ons samen
als kleine geloofsgemeenschap. Ook in het nieuwe jaar!

Kerstkmd in Kijfhoek

Tijdens de Kerstviering op de vierde Adventzondag in de Kijfhoekkerk
waren Levi en Annetta met hun zoontje Manoah, net een jaartje oud,
een jong echtpaar en wonend in Zwijndrecht, ook aanwezig. Het jonge
gezin wilden overtuigend en blijmoedig het kerstfeest met ons
meevieren. Met de kinderbuggy, naast achterste de bank waarin papa
en mama zaten, lag Manoah heel verrassend observerend de
kaarslichtjes in de kerk in zich op te nemen. Dominee Leo van der Eijk
maakte in zijn opening de vergelijking met het Kind in kribbe, waarover
hij even later op een indringende manier het Kerstevangelie wist door
te geven. Manoah werd daarbij betrokken als het Kerstkind van
Kijfhoek. Het werd een bijzondere kerstdienst.

Kufhoek Kerstd/enst 21 december kerstkind Manoah, ouders en ds. L.v.d. Eijk

Kerkdiensten in Kijfhoek

De eerste dienst in het nieuwe jaar is op zondag 4 januari 2026 met onze eigen dominee Sjaak Teuwissen, met
aansluitend de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst voor iedereen, vanaf ongeveer 16.00 uur. Zoals gebruikelijk beginnen
we om drie uur (15.00u). Ook op deze zondagmiddag staat er stoel voor u uitnodigend gereed. Voor vragen of
aanvullende ideeén voor de kerkdiensten en verzoeken van gemeenteleden en gasten, bel mij dan even, tel. 06 —
3650 1396, of via WhatsApp, e-mail dendijk@hetnet.nl ; bezoek ook onze website www.kijfhoekkerk.nl




Koppermaandag

Met Driekoningen op dinsdag 6 januari sluiten we de kerstperiode af, de tijd van Epifanie, de tijd naar Pasen is
begonnen.

De eerste maandag na Driekoningen, dit jaar op maandag 12 januari, wordt ook wel Koppermaandag genoemd.

In vorige eeuwen hielden op deze maandag de gilden traditioneel een feestdag. Zij sloten de donkere periode rond
de kortste dag af. Vandaag de dag wordt in sommige delen van het land, nog steeds deze dag gevierd. De benaming
wordt slechts alleen nog gebruikt in de grafische industrie. Uitgevers en drukkers sturen dan voor het nieuwe jaar
een koppermaandagprent, of wel een Heil- en Zegenwens. Het was destijds het synoniem dat ‘feestvieren’ betekent.

Naar het nieuwe jaar

We mogen het oude jaar met al onze persoonlijke herinneringen bij Hem
achterlaten en met vol vertrouwen met onze Heiland het nieuwe jaar
beginnen.

Twee keer per maand zal de Kijfhoekse kerkklok luiden om ons op te roepen
de ‘kerkproeverij’ voort te zetten. Ook in het nieuwe jaar, staat er een stoel
voor u klaar!

Kijfhoek ontmoet Kijfhoek

De eerste samenkomst is de traditionele nieuwjaarsdienst, zondag 4 januari.
Na de dienst, om drie uur (15.00u) onder leiding van onze dominee Sjaak
Teuwissen, is er vanaf ongeveer vier uur (16.00u) een informeel samenzijn
voor de bezoekers, waarbij ook alle inwoners van het buurtschap Kijfhoek
persoonlijk zijn uitgenodigd. Ook u bent van harte welkom! Met een heerlijk
kopje koffie en wat lekkers erbij. Daarna zullen we gezamenlijk met een
aperitief en hapje elkaar onze goede wensen voor het nieuwe jaar Ook in het nieuwe jaar
uitwisselen. staat er een stoel voor u klaar.
Ook in het nieuwe jaar blijven we naar elkaar omkijken. Het een kleine
moeite maar met een enorm plezier, elkaar regelmatig te bezoeken of een kaartje te sturen.

Wat de toekomst van 2026 ook gaan brengen, ons geleid des Heren Hand.

Alle foto’s in Samengaan zijn in de digitale versie in kleur te zien.
Veel lees- en kijkplezier .

Een goede groet,
Joop Wiekeraadt

Protestantse Kerk

Kijfhoekkerk

Protestantse Gemeente
Heerjansdam / Kijfhoek

Kerkdiensten om 15.00 uur
1° en 3 Zondag van de maand




INGEZONDEN

Groeiin aantal Groei op moterisch viak

We zijn dit jaar enorm gegroeid.
We hebben nu 4 klaslokalen en
een sport/bewegingslokaal.

In Juli is Abulele er nog bij
gekomen en dat maakt dat we
nu 23 kinderen hebben.
Inmiddels hebben we 5 juffen,
3 assistenten ,1 kokkin en 1
Leerling/stagiaire.

NIEUWSBRIEF
RAINBOW ANGELS
December 2025

Groeien
2 Petrus 1:5-11

De inhoud van deze
tekst slaat zowel op de
groei van Rainbow
Angels op vele vlakken

als de groei van .

verstandige keuzes en Rainbow
geduld in mijn Angels

persoonlijke leven

Elke dag werken onderwijzers
en de kinderen hard om
gewrichten soepel te maken of
te houden en om vaardigheden
aan te leren. Verbetering zie je
vaak niet gelijk en geduld
moeten we zeker hebben. Hoe
geweldig is het dan dat Eldine
na heel veel oefenen en
doorzettingsvermogen nu kleine
stukjes kan lopen terwijl ze
altijd in een rolstoel zat.

Groeiin onze speeltuin

We hebben dit jaar gelukkig
ook onze buitenspeelplaats
kunnen uitbreiden. Zo hebben
we door een actie van wat
Nederlandse jongeren een
mooi glijbaan kunnen kopen
en heeft de
werkvakantiegroep die in Juli
bij ons was nieuwe
speeltoestelen gemaakt om
met auto’s te spelen en muziek

Sinds een aantal maanden komt
er elke maandag een
therapiehond naar twee
groepen. Sweetpea of Romeo
zorgen dat de kinderen op een
andere manier contact maken
en los komen. Ze genieten er
echt enorm van.

Wat hoogtepunten

-Alle kinderen zijn op kamp geweest en
hebben daar enorm van genoten. Voor veel
C kinderen was dit de eerste keer van huis.

< -We zwemmen elke week in een warm

heb een week geleden gehoord dat therapeutisch zwembad. Dit is zo goed voor

alle scans er goed uitzien en dat er de kinderen en we zien gewoon de
dus geen kanker meer te zien is. verschillen.

Geen k: is geweldig nieuv

ik ben daar ook heel dankbaar vo
maar ik heb dit jaar ook

mogen ervaren dat mijn lichaam

er% b ; hadigd is door chemo en R LA
bestralingen. 06-51528346

Gebed voor Jasmine

Onze lieve Jasmine heeft dit jaar al heel veelin het

ziekenhuis gelegen. Vanaf September tot vandaag

aan ligt ze wisselend in het plaatselijke ziekenhuis
ofin Port Elizabeth.

Ze heeft een gecompliceerd ziektebeeld maar
gelukkig zijn er eindelijk wat lichtpuntjes aan de
horizon en hopen we dat ze nog voor de kerst uit het
ziekenhuis kan met een nieuwe behandeling. Wilt u

meebidden voor haar gezondheid

dit jaar geen makk
jaar voor mij qua gezondhei

Wilt u helpen zodat we dit kunnen blijven
doen(zwemmen en op kamp gaan)volgend
jaar dan kunt u ons ondersteunen. Whatts
app of email mij voor meer informatie.

Mijn weerstand en immuun is
aangetast en ook mijn longen zijn
beschadigd. Ik merkte dat ik steeds
ziek werd of klachten kreeg als ik

Een hoogtepunt van de
afgelopen tijd was het
bezoek van mijn zus en

teveel had gedaan of erg moe was.
Ik probeerde mijn energie te
verdelen en zelfs minder te doen
maar dit was voor zo'n bezige bij
als ik erg moeilijk. Ik moet eerlij
zeggen dat het ook frustrerend was
dat je niet meer bent w

voor de ziekte en dat ik keuzes
moest gaan maken. Ik vind

namelijk alles leuk en dan te

minderen is best moeilij

Groei en keuzes

Inmiddels is Rainbow Angels zo
gegroeid dat ik steeds meer als
leidinggevende werk. Het mooie is
dat we de vruchten zien van het
opleiden wat ik doe van het
personeel. Maar een dag heeft maar
24 uur dus ik moest keuzes maken.
Ik heb helaas na 11 jaar moeten
besluiten om te stoppen met de
meisjesgroep. Dit kost mij veel tijd
en energie die ik dus niet heb. Het
afscheid van hun was best heel
moeilijk. Gelukkig gaat het wel door.

haar hele gezin. We
hebben zo enorm van

elkaar genoten en ook de

kinderen mochten

genieten van hun

aanwezigheid

bijvoorbeeld toen ze mee

gingen zwemmen.

oy R ’




Zondagavondzang in de Bethelkerk

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht wenst u allen een gezegend,
gelukkig en gezond Nieuwjaar toe. Ook in dit nieuwe jaar gaan
we weer de Zondagavondzang organiseren. Wij nodigen u hierbij
uit om met ons te komen zingen op zondag 18 januari as. om
19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te
Zwijndrecht. Na een drukke maand vol licht willen wij in deze
zangavond zingend de vraag beantwoorden waarom Christus
eigenlijk naar ons toegekomen is. We doen dat met het zingen
van vele, vooral bekende, liederen. Ook zingen we liederen die
door u zijn aangevraagd. Wim de Penning geeft leiding aan koor-
en samenzang. De organist van deze avond is Kees de Bruin. We
openen deze zangavond met het lied: ‘Heer, wees mijn gids’ en
‘Heer, ik kom met al mijn noden’. Ook zingen we ‘Machtig God, sterke Rots’. Het koor zingt o.a. de liederen: ‘Nooit
meer nacht’, en ‘Vol van uw licht’. We sluiten de avond af met het lied: ‘O, wat een dag’.

De toegang is gratis, wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten. Wij rekenen op uw komst.
Alle informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl.

Graag tot ziens in de Bethelkerk.

Ries Knook

De Stichting Theologisch Vorming Geinteresseerden Rotterdam (TVG) organiseert vanaf 4 februari 2026 een
themacursus met de titel ‘Oorlog en Vrede’.

De cursus biedt historische verdieping, actuele context en ruimte voor gesprek.

De cursus omvat onder meer Bijbelse aspecten, de visie van rabbijn Jonathan Sacks, de gedachte van Augustinus over
de rechtvaardige oorlog, de visies van een aantal filosofen.

Sprekers uit de eigen docentenkring en gastsprekers als prof. Desiree Verweij en ds. Sam Janse werken mee aan de
cursus.

Deze cursus wordt op woensdagmorgen gehouden in gebouw de Hoeksteen.in Capelle aan den lJssel. De eerste les is
op woensdag 4 februari en de cursus loopt tot en met 18 maart.

Daarnaast organiseren we nog een viertal korte cursussen in de Alexanderkerk in Rotterdam-Alexander:
In januari ‘Jesaja: Profeet tegen onrecht, stem van hoop’

In februari: ‘Rouwen is een werkwoord’

In maart: ‘Wat is de mens (Midras;j)’

In april: ‘Hoe wonderverhalen te verstaan’

Voor een nadere beschrijving over de inhoud van alle bovengenoemde cursussen kan men natuurlijk terecht op onze
site www.tvgrotterdam.nl

Wellicht kent u gemeenteleden die geinteresseerd zijn in een of meer van deze onderwerpen. Zou u hen, mogelijk via
het kerkblad, nieuwsbrief of website, op deze cursussen van de TVG Rotterdam willen attenderen?

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de TVG Rotterdam
Dolf Offereins

Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website
@I’ www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl . @I’
kerkdienst Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u kerkdienst
gemist.nt alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. gemist.nt




NIEUWSJAARSCONCERT MET TAKE FIVE

Op DV zaterdag 10 januari 2026 wordt voor de
achttiende keer in de Boezemkerk te Ridderkerk-
Bolnes een populair nieuwjaarsconcert gegeven. Aan
het concert werkt het ensemble ‘Take Five’ mee.
Take Five bestaat uit Leon Koppelman (panfluit),
Annette Jumelet (viool), Peter Koetsveld (klarinet),
Marien Stouten (orgel) en Jan Peter Teeuw (orgel en
piano). Take Five maakte verschillende albums,
waarvan de eerste twee werden genomineerd voor
een Zilveren Duif. Ze treden regelmatig in het hele
land.

Het programma is ook dit jaar weer heel divers:
verrassende (licht)klassieke en populaire muziek,
solo’s, koraalbewerkingen, samenzang, een orgel-
improvisatie op verzoek

Het concert begint om 19:30 uur. De deuren aan de
Pretoriusstraat 2 zijn een halfuur voor aanvang open.
De toegang is gratis. Wel is er bij de uitgang een
collecte voor de onkosten, of kan er digitaal
gedoneerd worden. In de pauze is er koffie, thee en
fris verkrijgbaar. Voor en na het concert zijn er cd’s te
verkrijgen van de musici. Ook zijn er diverse bundels
(instrumentale) bladmuziek van Marien en Jan Peter
te koop.

Meer informatie is te vinden op
www.janpeterteeuw.nl. Van harte welkom!

Als redactie proberen van foto's en ander materiaal
zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om
het materiaal met diens toestemming te kunnen
gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen

gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan je kunt
aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij
dit materiaal op de huidige manier gebruiken, neem
dan contact op met de redactie
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