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MEDITATIE 
 

Waar mensen samen blijven gaan, zelfs als iets eindigt, daar blijft God nabij. 
 
Een nieuw jaar opent vaak met verwachtingen, plannen en voorzichtig vooruitkijken. Maar soms begint een jaar ook 
met het besef dat er iets zal eindigen. Terwijl 2026 nog maar net onderweg is, ligt voor sommigen al vast dat dit jaar 
een afsluiting zal brengen. Voor de kinderen, ouders en het personeel van christelijke basisschool De Rank wordt dit 
het laatste schooljaar op die school. Na meer dan honderd jaar komt er een einde aan christelijk onderwijs in 
Heerjansdam. Dat gegeven laat zich niet gemakkelijk in woorden vangen. 
 
Want een school is zoveel meer dan een plek waar les wordt gegeven. Het is een gemeenschap in het klein. Een plek 
waar generaties kinderen hun eerste stappen zetten in leren en leven. Waar verhalen uit de Bijbel meeklinken in de 
dagopening. Waar gebed en lied een vanzelfsprekende plaats hebben. Waar leerkrachten kinderen niet alleen kennis 
bijbrengen, maar hen ook zien, bemoedigen en soms jarenlang volgen. Als zo’n plek verdwijnt, raakt dat aan het hart 
van mensen. Aan herinneringen. Aan verbondenheid. Aan geloof dat doorgegeven is, jaar na jaar. 
 
Afscheid nemen doet pijn, juist omdat er zoveel betekenis is opgebouwd. Het roept vragen op: wat laten we achter, 
en wat blijft? Wat gebeurt er met alles wat hier gegroeid is? In de Bijbel herkennen we die vragen. Het volk Israël 
kent momenten van verlies en ontworteling. De tempel, symbool van Gods nabijheid, wordt verwoest. Ballingschap 
volgt. Alles wat vertrouwd was, valt weg. En toch klinkt daar steeds weer de belofte dat God niet verdwijnt met wat 
verloren gaat. Dat Hij meegaat, ook wanneer zekerheden wegvallen. 
 
Prediker zegt: “Alles heeft zijn tijd.” Een tijd om vast te houden, en een tijd om los te laten. Die woorden zijn 
troostend, maar ook confronterend. Want loslaten vraagt vertrouwen, vooral wanneer de toekomst nog onduidelijk 
is. Voor de kinderen van De Rank betekent dit afscheid nemen van een vertrouwde wereld: van klasgenoten, van 
juffen en meesters, van routines die veiligheid boden. Voor ouders betekent het zorgen om wat komt. Voor het 
personeel betekent het afscheid nemen van werk dat vaak meer roeping dan baan was. Dat alles mag benoemd 
worden. Verdriet hoeft niet snel opgelost. 
 
Samen(gaan) krijgt in zo’n tijd een andere klank. Het betekent niet dat we antwoorden klaar hebben, maar dat we 
elkaar niet alleen laten. Dat we ruimte maken voor verhalen, voor herinneringen, voor wat dit afscheid losmaakt. Dat 
we erkennen hoe waardevol die honderd jaar zijn geweest, en hoeveel er is gezaaid. Want wat in vertrouwen, 
aandacht en geloof is gegeven, gaat niet verloren. Het leeft voort in mensen: in hoe kinderen de wereld tegemoet 
treden, in waarden die blijven meereizen, in geloof dat misschien soms stil aanwezig is, maar wel wortel heeft 
geschoten. 
 
Ook Jezus kende het afscheid. Zijn leerlingen moesten Hem laten gaan, terwijl zij Hem juist wilden vasthouden. En 
toch zei Hij dat zijn weggaan ruimte zou maken voor iets nieuws. Niet als vervanging, maar als voortzetting op een 
andere manier. Dat is geen gemakkelijke boodschap. Maar misschien helpt het ons om te geloven dat ook nu een 
einde niet het laatste woord heeft. 
Psalm 119 spreekt over Gods woord als een lamp voor onze voet. Niet als een felle schijnwerper die de hele 
toekomst onthult, maar als licht voor de volgende stap. Dat is misschien precies wat we nodig hebben in deze tijd. 
Geen volledige zekerheid, maar genoeg vertrouwen om vandaag samen te gaan. Om te blijven zien naar elkaar. Om 
te blijven bidden, ook als we niet precies weten waarvoor. 
 
Voor onze gemeente ligt hier een roeping. Om nabij te zijn aan iedereen die geraakt wordt door het sluiten van De 
Rank. Om kinderen, ouders en leerkrachten te dragen in aandacht en gebed. En om samen te zoeken hoe geloof en 
gemeenschap verder vorm kunnen krijgen, op andere plekken, in andere verbanden. Misschien minder zichtbaar, 
misschien verspreider, maar niet minder echt. Met alles wat dat losmaakt. In het vertrouwen dat God niet alleen 
aanwezig is bij nieuwe beginnen, maar ook bij pijnlijke afsluitingen. Dat Hij de God is die meegaat, zelfs wanneer de 
weg verandert. Want waar mensen samen blijven gaan, zelfs als iets eindigt, daar blijft God nabij. 

 
Alex van Hengel. 

  
In oktober 1893 werd in Heerjansdam een 'school met den Bijbel' geopend. In 1964 werd een nieuw 
gebouw in gebruik genomen en kwam de naam De Rank. In 1967 en in 1999 volgde een uitbreiding.   
Begin 2013 verhuisde de school naar een nieuw gebouw 'RaJuBiBoS', waarin het tezamen met de 
openbare school, kinderopvang en bibliotheek is gehuisvest. 



SENIORENVERJAARDAGEN 
Verjaardagen februari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Verjaardagen eerste week maart  
 

 
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
U geeft zelf aan of u wel of niet vermeld wilt worden. 
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
 

Om te noteren: De senioren-kwartaalverjaardag vindt plaats op 1 april 2026 
 
Vriendelijk groet, 
 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam,  
Tel: 06-11249600  Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 

 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 december 2025 tot en met 20 januari 2026: 
 
Ingeschreven: 
 
 
Overleden: 
 
 
 
 
 
Verhuizing:  
 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 

mailto:wil.ouwerkerk@gmail.com
mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl


KERKDIENSTEN 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

1 februari 

9.30 u. 
Ds. H. Franzen 

Pijnacker 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. M. v.d. Hoorn 

Ooltgensplaat 
 

Collecte: Kerkenwerk 

8 februari 

9.30 u. 
Ds. J. Breure 
Zwijndrecht 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO 2. Kerkenwerk 

 

15 februari 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. W. van Herwijnen 

Zwijndrecht 
 
Collecte: Kerkenwerk 

22 februari 1ste zondag 40-dagentijd 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

 

1 maart 2de zondag 40-dagentijd 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 
Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website 

www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl .   
Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u  

alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Als u ons kopij heeft gestuurd ontvangt u altijd een bevestiging dat uw mail is ontvangen.  
Dit is op het moment dat de redactie het blad gaat maken; de 20e van de maand.  
U ontvangt dus kort na de 20e bericht dat we uw kopij goed hebben ontvangen.  
Ontvangt u die bevestiging niet, dan hebben we de kopij niet goed ontvangen. 

Het heeft ons goed gedaan dat we zoveel blijken van medeleven en belangstelling mochten 
ontvangen na het overlijden van onze zoon Jeroen. 
De vele 10-tallen kaarten, met bewogenheid en prachtige gedichten, waren ons tot steun. 
  
Arie en Adrie Bras-Alderliesten. 

 

http://www.kerkheerjansdam.nl/


MET HET OOG  OP DE ZONDAG 
Inleiding op de dienst 15 februari in de Dorpskerk 
Mag je wel te hard rijden als je weet dat je toch niet wordt geflitst? Wat is er mis met 
het opzoeken van de randen van de wet als je er maar net binnen blijft? Wat is het 
probleem als je dingen doet die nog net legaal zijn, ook al vind je er moreel misschien 
iets van? En waarom zou je definities van wat wel of niet mag niet een beetje bijstellen 
in jouw voordeel?  
Op zondag 15 februari hebben we het over de geboden en verboden van de Heer onze 
God, richtingaanwijzers in ons (geloofs)leven. Jezus houdt ons voor dat het meer dan in 
letterlijke zin gaat om de intenties, de bedoelingen die erachter liggen; en dat dát ons 
moreel kompas zou moeten vormen. Het thema luidt ‘hoe hoort het?’ We lezen 
Deuteronomium 30: 15-20, en Mattheüs 5: 17-26. Jacco Steen bespeelt het orgel  
 
 
 

Inleiding op de dienst 22 februari (eerste zondag Veertigdagentijd) in de Dorpskerk 
Soms hoor je het van grote artiesten: dat ze juist op de toppunten van hun succes hun 
donkerste uren beleven, Zoals de beroemde Zweedse DJ Avicii (Tim Bergling) die in april 
2018 op 28-jarige leeftijd suïcide pleegde; of rockzanger Freddy Mercury van de band 
Queen die vele hoogte- en dieptepunten kende, en in 1991 overleed aan aids. Veel 
artiesten en acteurs raken gelijktijdig met de groei van hun roem en status, verstrikt in 
drank of drugs. 
Wat een tegenstelling: Jezus is zojuist gedoopt in de Jordaan, er klonk een stem ‘Dit is 
mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde’. En direct daarna volgt de woestijn 
meegevoerd door notabene de Geest om daar door de duivel op de proef te worden 
gesteld.  
Op as-woensdag 18 februari (in het Rooms-katholieke zuiden het einde van carnaval) 
begint de 40 dagentijd; en dat markeren we op zondag 22 februari. In de dienst grijpen 
we terug op Aswoensdag. Verder lezen we Mattheüs 3: 16-17; en 4: 1 t/m 11. We gaan 

in op de paradox tussen enerzijds onderweg zijn naar je bestemming en die 
bestemming ook weten; en anderzijds: aanvechtingen hebben; stemmen die de 
woorden richting je bestemming overstemmen; Gods Woord overstemmen. We zien 
hoe Jezus tegenstem biedt aan deze dwaalstem en deze tot zwijgen brengt. In Hem 
herkennen we misschien onze eigen aanvechtingen en tegenstemmen, de kakofonie 
van geluiden waarvan we zomaar doof kunnen raken voor Gods stem in ons bestaan. 
Maar ook spiegelen we ons aan Jezus vanuit de vraag – tevens het thema van de 
dienst -  “wie zorgt er voor jou?”  

 
 
 
Inleiding op de dienst 1 maart in de Dorpskerk 
Misschien herkennen we het wel: dat we ons in een heerlijke sfeer begeven waar we 
eigenlijk niet uit weg willen. Ons warme bed dat ons als een magneet weerhoudt om 
op te staan en aan de dag te beginnen; op vakantie willen blijven waar het leven zo 
ontspannen en ongecompliceerd is en de verplichtingen van alledag ver weg zijn; 
gezellig thuis zijn de gordijnen dicht de wereld buiten de deur. We blijven soms graag 
in onze bubbel hangen 
 Hoe begrijpelijk wat Petrus voorstelt als hij samen met Jakobus en Johannes 
getuige is van een buitengewoon moment op een berg: Jezus’ gedaante verandert en 
Hij begint te stralen; en plotseling verschijnen daarbij Mozes en Elia. Petrus wil niet 
weg van deze heerlijke plek en dit heerlijke moment; hier wil hij graag tenten opzetten.  
 We lezen deze zondag Mattheüs 17: 1 t/m 9 en daarnaast Exodus 34: 29 t/m 35 
waar het Mozes  is wiens gezicht glanst. We vieren in deze dienst het Heilig Avondmaal 
van onze Heer. Het thema luidt ‘zo dichtbij’. Dhr Leo Kievit bespeelt het orgel.  

 



Inleiding op de dienst 1 maart in Kijfhoek  
Protestanten spreken eerder  over de ‘lijdenstijd’ dan over ‘vastentijd’ of 
‘veertigdagentijd’. Dat heeft z’n redenen, maar ergens is het opvallend dat 
er in protestantse kringen – waarin soberheid en zuinigheid als deugden 
worden gezien – weinig aandacht is voor vasten. En naar verluidt weinigen 
ook daadwerkelijk vasten. Al komt daar de laatste jaren wel wat 
verandering in. Vaak op heel eigentijdse manieren. 
 

 
 
Op deze zondagmiddag in de lijdenstijd staan we stil bij vasten. En 
betrekken het op ons eigen leven, en onze eigen keuzes en 
afwegingen. We lezen Jesaja 58: 1 t/m 11 en Mattheus 6: 1 t/m 4 
en 16 t/m 18. We verkennen de betekenis en bedoeling van 
vasten; waarbij we ook bij Johannes Calvijn te rade gaan. Én we 
vieren met elkaar het Heilig Avondmaal.  
Dhr. Leo Kievit bespeelt het orgel  
Welkom in de Kijfhoekkerk; fijn u daar te ontmoeten. 

 
P.S. Preek opvragen u kunt bij mij een gehouden preek opvragen: op papier, of te versturen via email. Enkele 
gemeenteleden ontvangen al geregeld preken. U treft in de preek ook de betreffende Bijbellezingen aan; en verder 
voetnoten, met bijvoorbeeld bronvermeldingen of achtergrondinformatie.  
Vraag er gerust om na de dienst of via sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl of 06 – 20 50 30 99 
 

BIJBELLEESROOSTER 
zondag 1 februari Mattheüs 5:1-12 zondag 15 februari 1 Samuël 9:11-25 

maandag 2 februari Mattheüs 5:13-20 maandag 16 februari 1 Samuël 9:26–10:16 

dinsdag 3 februari Mattheüs 5:21-32 dinsdag 17 februari Psalm 103 

woensdag 4 februari Mattheüs 5:33-48 woensdag 18 februari Mattheüs 6:1-18 

donderdag 5 februari Jesaja 41:1-16 donderdag 19 februari Mattheüs 6:19-34 

vrijdag 6 februari Jesaja 41:17-20 vrijdag 20 februari Mattheüs 7:1-14 

zaterdag 7 februari Jesaja 41:21-29 zaterdag 21 februari Mattheüs 7:15–8:1 

zondag 8 februari Jesaja 42:1-13 zondag 22 februari Romeinen 5:1-11 

maandag 9 februari Jesaja 42:14-25 maandag 23 februari Romeinen 5:12-21 

dinsdag 10 februari Jesaja 43:1-13 dinsdag 24 februari Romeinen 6:1-14 

woensdag 11 februari Jesaja 43:14-21 woensdag 25 februari Romeinen 6:15-23 

donderdag 12 februari 1 Samuël 8:1-9 donderdag 26 februari 1 Samuël 10:17-27 

vrijdag 13 februari 1 Samuël 8:10-22 vrijdag 27 februari 1 Samuël 11:1-13 

zaterdag 14 februari 1 Samuël 9:1-10 zaterdag 28 februari 1 Samuël 11:14–12:11 

  

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl


VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
Oprecht vasten 
Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft: 
Wat durft dat volk Mij nog te vragen. 
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft,  
wat durft dat volk Mij nog te vragen. 
Die in zak en as gezeten 
twistend mijn gebod vergeten, 
denkt u, dat ik om dat vasten geef? 
Mijn volk, wat durft u Mij te vragen. 
 
Zo spreekt de God die alles weet en ziet: 
Ik durf uw vasten niet vertrouwen. 
Als u de zwervers niet uw woning biedt 
durf Ik uw vasten niet vertrouwen. 
Schenk uw brood aan de geboeiden  
schenk uw troost aan de vermoeiden. 
Anders hoor Ik naar uw smeken niet, 
en durf uw vasten niet vertrouwen. 
 
En Jezus sprak: Bemin uw vijand ook; 
Heer God, wij staan voor U verlegen. 
Vergeef het kwaad, zo doet mijn Vader ook; 
Heer God, wij staan voor U verlegen. 
Want u bent ook zelf geschonden 
door een menigte van zonden, 
en mijn Vader, Hij vergeeft u ook. 
Heer God, wij staan voor U verlegen. 
 
En Jezus zegt: Mensen, verdraag elkaar, 
en Jezus’ woord zal ons bevrijden. 
Vergeet uzelf en dien elkander maar 
– en Jezus’ woord zal ons bevrijden. 
Aan elkander prijsgegeven 
vindt u honderdvoudig leven. 
Jezus zegt: Mensen, bemin elkaar. 
En Jezus’ woord zal ons bevrijden. 
 
Dry January, Stoptober en de zoveel-dagen-challenges 
Dry January en Stoptober zijn behoorlijk ingeburgerd. Dat geldt ook voor de 21-, 30-, 40-, 
75-dagen challenge of andere tijdsgebonden uitdagingen, waarbij mensen een gezonder 
gewoonte ontwikkelen: zoals sporten, gezonder eten, voldoende ontspanning, en meer 
discipline om te wennen aan een gezonde levensstijl. En deze challenges staan nog los 
van diëten, of meer algemene goede voornemens om meer te gaan sporten, en om de 
wijn en vette hap te laten staan. 
 

Veertigdagentijd 
We naderen de Lijdenstijd, ofwel Veertigdagentijd. De 
Lijdenstijd rekent in zeven lijdenszondagen vanaf 15 februari 
naar Paaszondag 5 april toe. De Veertigdagentijd begint op 
as-woensdag 18 februari, telt 40 gewone dagen en 6 
zondagen richting Pasen is. De veertigdagentijd is van 
oudsher vastentijd: veel christenen zien in deze periode af 

van vlees (carnaval – het feest dat direct aan deze periode vooraf gaat -  is afgeleid van ‘carne vale’ en betekent 
zoiets als ‘vlees tot ziens’), van alcohol en luxe voeding. De zondagen vallen buiten het vasten. Het verschil tussen 
eigentijdse vormen van vasten en de aloude christelijke vasten is dat programma’s als Stoptober en Dry January 



meestal puur individuele keuzes en uitdagingen betreffen: je doet het vaak in je eentje en je doet vooral voor jezelf. 
Het christelijke vasten is een gezamenlijke uitdaging – net als voor moslims de Ramadan dat is. Daarnaast betrekken 
we als christenen nadrukkelijk God en Jezus Christus bij het vasten; dat beïnvloedt keuzes die voortkomen vanuit het 
vasten, en onze levenshouding in meer algemene zin, en richting onze medemens.  
  
Protestanten vasten niet (?) 

Wij protestanten staan evenwel niet bepaald bekend om onze actieve vasten-gewoontes 
in de tijd voor Pasen. Hooguit kennen we misschien zo’n collectedoosjes (vastendoosje) 
van Kerkinactie, waarbij we als kindernevendienst-kinderen, of als gezin het door sobere 
uitgaven uitgespaarde geld wegleggen voor een goed doel. Johannes Calvijn, één van de 
belangrijke grondleggers van het protestantisme, was niet bepaald onverdeeld enthousiast 
over vasten. Zo noemde hij het veertigdaagse vasten voorafgaand aan Pasen een 
‘bijgelovige praktijk’. Hij hekelde de hypocrisie of dubbele moraal: enerzijds vastte men 
wettisch en strikt, maar anderzijds nuttigde men buiten de vasten-dagen juist het lekkerste 
en meest luxueuze eten. Calvijn stelde: als je dan toch wilt vasten, dan moet je dat niet 

beperken moeten beperken tot alleen die specifieke 40 dagen in de vastentijd. 
 
Wij protestanten hebben dus geen sterke vasten-traditie. Maar wél zijn we van oudsher sterk gericht op de Bijbel. 
We moeten dan erkennen: in nogal wat Bijbelverhalen en -teksten is vasten een belangrijke praktijk. Denk alleen 
maar aan Jezus die zich na Zijn doop veertig dagen en nachten terugtrekt in de woestijn en vast. In Mattheüs 6: 16 
t/m 18 vermaant Jezus zijn luisteraars om niet op huichelachtige wijze te vasten, maar onderstreept tegelijkertijd de 
praktijk van het vasten. Jesaja 58: 1 t/m 10 is een veelgelezen lezing in de vastentijd, en ook hier klinkt een pleidooi 
voor een zuivere vorm van vasten: deze impliceert bijvoorbeeld het omzien naar minder bedeelden.  
 
Het lied over het oprechte vasten 
Deze rubriek begint met de liedtekst over het ‘oprechte vasten’: de tekst is van Huub Oosterhuis, de melodie van 
Bernard Huijbers. Het lied haakt aan bij enerzijds de hypocrisie of de zelfgenoegzaamheid die met vasten gepaard 
kan gaan, en anderzijds bij het pleidooi om wel degelijk op een oprechte manier te vasten, en daarbij te werken aan 
een integere levenshouding met aandacht voor de ander. De tekst past onder meer bij Jesaja 58, Zacharia 8: 14 – 19, 
Mattheüs 5: 44 – 48 en 6: 14-18, Marcus 11: 25, Lucas 6: 27-35. Het is lied 537 in het liedboek 2013; en het  staat  
ook in andere liedbundels. 
 

De titel ‘lied over het oprechte vasten’ zegt alles over de inhoud. Vasten 
enerzijds en in onmin met anderen leven anderzijds: dat gaat niet samen. 
Ruzie maken als je in zak en as zit, is geen oprechte manier van vasten. Als 
iemand zich zo gedraagt, geeft God niet thuis; dan heeft het geen zin om 
Hem iets te vragen. Sterker nog: hoe durf je dan nog om God iets te 
vragen of je tot Hem te wenden?! Daarmee geeft het lied een eerste 
waarschuwing. 
Het tweede couplet gaat in dezelfde lijn verder, maar is iets milder van 

toon. De verwijtende toon (‘hoe dúrf je’) gaat over in twijfel: ik vertrouw het niet. En deze twijfel komt niet uit de 
lucht vallen. Want God weet en ziet immers alles. Vervolgens krijgt oprecht vasten concrete invulling. We herkennen 
de werken van barmhartigheid. Er klinken voorbeelden van sociaal en rechtvaardig handelen. Alleen wie zich zo 
gedraagt, kan bij God een luisterend oor verwachten. 
 
In het derde en vierde couplet is Jezus Christus ons voorbeeld. Hij spreekt ons aan. Hij spoort ons aan om onze 
vijanden te beminnen en kwaad te vergeven. Wij zijn zelf immers ook zondaars en ook wij worden door God 
vergeven. Dat maakt ons klein en bescheiden zodat we in de refreinregel een nederige positie innemen. En we 
herhalen zingend dat we ons ten opzichte van God verlegen opstellen. Vervolgens bouwt het laatste couplet daarop 
voort. Het herhaalt met andere voorbeelden dat wij ons in ons sociale handelen op anderen moeten richten. Wie 
zichzelf wegcijfert ten gunste van een ander zal daar rijkelijk voor beloond worden. Wie deze uitdaging aangaat en zo 
Jezus’ woorden navolgt, zal leven in vrijheid. 
 
Door de specifieke positie van de refreinregel krijgt het lied een eigen dynamiek en ontstaat er een beweging als van 
vraag en antwoord, of van actie en reactie. In de refreinen van de eerste twee coupletten is God het onderwerp: Hij 
spreekt ons verwijtend aan; net als in eerder genoemde Bijbelteksten rondom vasten. In het derde en vierde couplet 
zijn wij mensen het onderwerp en reageren wij op wat Jezus ons te zeggen heeft. 



Palmpasenkruizen en aswoensdag 
Al hebben protestanten geen uitgesproken traditie van het 
vasten, toch is er ook onder protestanten een groeiend aantal 
mensen die bijvoorbeeld in de veertigdagentijd gaan vasten op 
bijvoorbeeld vlees of alcohol; of op het gebruik van de 
smartphone of het kijken van tv. Of die meer tijd in te ruimen 
voor stille tijd en Bijbelstudie. Een groeiend aantal kerkelijke 
gemeentes houdt op aswoensdag een aswoensdag-viering, 
inclusief het tekenen van askruisjes op de voorhoofden van de 
kerkgangers. Zeker betekenisvol als ze op Palmpasen – zoals 
hier in KerkHeerjansdam - een palmpasenoptocht houden: het is een oud gebruik om de buxustakjes van de 
palmpasenkruizen van het vorig jaar een klein jaar te bewaren, om die op as-woensdag te verbranden. Door met 
juist die as het as-kruisje te zetten als markering van de veertigdagentijd, raakt de cirkel rond. 
 
Vasten en bidden 
Zoals gezegd: Johannes Calvijn was kritisch op vasten en op de veertigdagentijd. Toch doet Arnold Huijgen (predikant 
binnen de CGK, hoogleraar dogmatiek aan de PThU,en ‘theoloog der Nederlanden 2025) een pleidooi voor 
herontdekking van het vasten. Hij geeft daarbij enkele kaders. Ten eerste benoemt hij dat vasten en bidden elkaar 
insluiten. Vasten impliceert een intensere en actievere omgang met de Heer onze God In de Bijbel gaan bidden en 

vasten vaak samen op, en draagt het vasten er aan bij dat 
gelovigen zich sterker concentreren op hun gebed. Zo spreekt 
Jezus in Mattheüs 6 voorafgaand aan zijn woorden over het 
vasten, het Onze Vader uit. Verder vertelt Huijgen dat Calvijn 
gelovigen uitdaagt tot een sober leven in meer algemene zin, en 
niet slechts  beperkt tot specifieke dagen of een bepaalde periode. 
Mensen kunnen er evenwel toch voor kiezen om  juist op 
bepaalde momenten en periodes extra sober te leven. Dan is goed 
als ze zich niet zozeer op de uiterlijke vorm richten, maar op hun 
innerlijk, hun hart 

 
Een tweede punt dat Arnold Huijgen maakt is: stel het doel van je vasten vast. De manier waarop je vast is 
ondergeschikt aan je doel. Als je als doel hebt je extra te laten bepalen bij het lijden en sterven van Jezus Christus, 
kan vasten juist een heel heilzame invulling van de lijdens- of veertigdagentijd zijn. Waarbij het gebed bijdraagt aan 
die heilzame invulling er van. Bidden vraagt soms om vasten; en andersom geldt ook: vasten vraagt om gebed. 
Ten derde onderstreept Huijgen matigheid, ofwel soberheid. Het is een vrucht van de Geest. Het is een krachtig 
christelijk getuigenis in onze tijd als genoeg genoeg is. Als we niet in mateloosheid vervallen. Veel mensen worden 
gedreven door de zucht naar eten, drinken, roem, geld of wat ook. Ongemerkt kun je daarin worden meegenomen 
en er een slaaf van worden. Onze levensstijl put de aarde uit, benadeelt mensen in ontwikkelingslanden, stimuleert 
bio-industrie, en veroorzaakt klimaatverandering. De lijdenstijd ofwel vastentijd kan dienen om jezelf daarop te 
onderzoeken, aan God te bekennen als je daarin tekort schiet en dan nieuwe wegen in te slaan. Daarbij klinkt de 
waarschuwing van Calvijn wel door: dit moeten we niet beperkten tot alleen de veertig dagen voor Pasen, dan kan 
zelfs het vasten tot bijgeloof worden; en verwordt het snel tot een schijnvertoning  
 
Bronnen 

- https://www.liedboekcompendium.nl/lied/537-zo-spreekt-de-heer-die-ons-geschapen-heeft-5_0_3  auteur: 
Louis van Tongeren en Anton Vernooij  

- Arnold Huijgen: https://www.arnoldhuijgen.nl/bidden-of-vasten/ (18 maart 20219)  
- Calvijn, Institutie, boek 4, hoofdstuk 12, paragraaf 14-20 

 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/537-zo-spreekt-de-heer-die-ons-geschapen-heeft-5_0_3%20/
https://www.arnoldhuijgen.nl/bidden-of-vasten/


Op  het moment van schrijven draait Actie Kerkbalans op volle toeren. Het blijft bijzonder dat 
een kerkelijke gemeente geen verplichte vastgestelde contributie of lidmaatschapsgelden 
vraagt aan haar leden, maar vraagt om een vrijwillige bijdrage. Hieruit spreekt het vertrouwen 
dat we met z’n allen zien hoe belangrijk, waardevol en betekenisvol het werk van de kerk is. 
En dat we daar ruimhartig aan geven. De flyer ‘actie kerkbalans 2026’ die we in de bus 
hebben gekregen vertelt en toont een aantal prachtige aspecten van het werk van 

KerkHeerjansdam; het is maar een fractie van  wat er allemaal gebeurt: in naam van onze Heer, en namens u en jou.  
 
De envelop van Actie Kerkbalans is geen bedelbrief van een willekeurig goed doel waar we al dan niet een paar 
tientjes aan geven, het is geen collecte-aan-de-deur. Wij maken met z’n  allen deel uit van dit bijzondere huishouden 
van onze hemelse Huisbaas en Gastheer; en we dragen met z’n allen verantwoording om het huishoudboekje 
vandaag én morgen op orde te houden: opdat dit huis een thuis mag zijn en blijven van ons als leden, en van de vele 
gasten die we ontvangen of buitenshuis ontmoeten.  
 
Ontvangen 
Op 16 januari ontving ik € 40,= t.b.v. de kerk. hartelijke dank aan de gevers 
 
Voorjaarsvakantie 
In de voorjaarsvakantie, van 16 t/m 21 februari, ben ik alleen in dringende pastorale situaties en rond de diensten  
bereikbaar en lees ik e-mails en whatsapp minder frequent. 
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 06 – 20 50 30 99 
Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
 

  

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
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In memoriam: 
 

Maas (Max) van de Pol 

13 november 1955 – 1 januari 2026 
 
Max van de Pol groeide op in Ede, binnen een gezin met een Hervormde 
achtergrond op gereformeerde grondslag. Hij had één zus: Petra. Op de Havo 
leerde hij Anneke Waaldijk kennen. Ze waren klasgenoten, maar al gauw meer 
dan dat alleen. Beiden deden een vervolgopleiding op de Pabo in Ede, zij het in 
verschillende klassen. Ingrijpend was in die periode het overlijden van Max’ 
ouders, tussen beide sterfgevallen zat minder dan een week. Heel bijzonder was 
het gebaar van Annekes ouders daarna: ze nodigden Max uit om bij hen in huis 
komen wonen. En dat deed hij. 
 
Kort na hun trouwdag verhuisden Max en Anneke naar Zwijndrecht. Ze kregen drie kinderen: Jovanka, 
Mariecke en Milan. Misschien wel juist omdat hij geen ouders meer had, genoot Max intens van het 
vaderschap.  Veel later kwamen er ook  schoon- en kleinkinderen bij; en ook  daar genoot Max veel van 
 
Max was een bevlogen mens: als echtgenoot en vader, en ook voor de gemeenschap en maatschappij waar 
hij zich voor inzette. Hij was altijd beschikbaar voor de kinderen, en sprak geen oordelen uit, ook al 
maakten ze soms keuzes die de zijne niet waren. Max werkte in het onderwijs, aanvankelijk voor de klas, 
later als bestuurder van het PIT (overkoepelende  stichting voor een aantal christelijke basisscholen in de 
regio). Daarnaast was hij actief in allerlei verbanden: het lokale CDA in Zwijndrecht, in het bes tuur van 
korfbalvereniging De Albatros, waar één van de kinderen lid was, in diverse maatschappelijke organisaties, 
en de kerkelijke gemeente. Hij kon mensen inspireren, en daarbij naar een hoger niveau stimuleren. Hij liet 
ze zien dat er meer in hen zat dan ze zelf dachten. Ook kon Max genieten van rust: hij hield van lange 
fietstochten, van uitgebreide vakanties. Hij las dan veel.  
 
Een aantal jaar geleden werd Max zeer ernstig ziek vanwege een bacteriële infectie, lag wekenlang in 
coma, maar knapte gelukkig op opzienbarende wijze op. Enkele maanden geleden kreeg hij een thuis een 
hartinfarct te verduren. Opnieuw leek hij goed te herstellen. Op vakantie in Chaam werd hij in de vroege 
ochtend van 1 januari onwel. Reanimatie mocht niet meer baten; Max overleed ter plekke.  
 
Op donderdag 8 januari vond in de kantine van korfbalvereniging De Albatros in Zwijndrecht een bijzonder 
druk bezochte condoleance plaats. Op vrijdag 9 januari was in meer besloten kring de 
afscheidssamenkomst op natuurbegraafplaats Zomerlanden in Heinenoord. Diverse familieleden hadden 
daarin een betekenisvolle rol. We lazen 1 Korintiërs 13: 1 t/m 13, de lofzang op de liefde, en Romeinen 11: 
36; Bijbelwoorden die ooit ook in de trouwdienst van Max en Anneke klonken. Er waren hartverwarmende 
woorden van familieleden, er klonk muziek en er werd gezongen. Kaarsen werden ontstoken en er werd 
gebeden. Max is vervolgens op deze natuurbegraafplaats begraven.  
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
   



In memoriam: 
 

Johan Andries van Driel 
Geboren: 26-01-1936, te Heerjansdam 

Overleden: 3 januari 2026, te Barendrecht 
 

Hans van Driel werd geboren op Develsluis 33, als jongste van dertien kinderen in 
het gezin van Matthijs en Neeltje van Driel. Hij groeide op in een warm, 
saamhorig gezin in Heerjansdam. Het leven was eenvoudig, maar rijk aan liefde.  
Hij bezocht de Christelijke basisschool en leerde daar verantwoordelijkheid. Maar 
het was ook de tijd van de Tweede Wereldoorlog. 
 
Na school begon Hans te werken bij Velo, een fabrikant van wasmachines. Niet zomaar wasmachines: Velo 
produceerde de eerste elektrische wasmachine in Nederland, met een wringer bovenop. Hans was trots 
dat hij meewerkte aan een product dat het leven van vele gezinnen veranderde. Later werkte hij als 
ijzervlechter en isoleerder. Op zijn 59e ging hij met de VUT, na een leven van hard werken en zorg voor zijn 
gezin. 
 
Voetbal was een passie van Hans. Jarenlang speelde hij bij Heerjansdam, vooral in het tweede elftal, maar 
ook regelmatig als reserve bij het eerste. Tot zijn 37e stond hij op het veld. Voor Hans was voetbal meer 
dan sport: het was vriendschap, plezier en samenhorigheid. 
 
In Dordrecht ontmoette hij Tini. Haar viel zijn knappe verschijning op: blauwe ogen, zwart haar. Ze 
trouwden en bouwden samen een leven op in Heerjansdam. Hun huis aan de Grondzeiler werd een thuis 
vol warmte. Samen genoten ze van vakanties – kamperen in Italië, verre reizen naar Sri Lanka, Indonesië, 
Thailand, Brazilië en Amerika, ondanks Hans’ vliegangst. Ook Nederland werd verkend, en altijd was er tijd 
voor de Efteling. 
 
Hans hield van zijn tuin. Daar vond hij rust en voldoening. Hij was een rustige man, hield niet van drukte, 
maar genoot van het leven op zijn manier. Zijn motto was eenvoudig: ‘Doe maar normaal, dan doe je al gek 
genoeg.’ Hij zorgde dat er geen schulden waren, dat er goed eten was. Hij hield van Nederland Zingt en 
geloofde dat er leven is na dit leven. 
 
Op de rouwkaart staat Johannes 14:2: ‘In het huis van mijn Vader zijn vele woningen.’ Deze woorden geven 
troost: er is plaats bij God, een thuis waar Hans nu mag zijn. Ook Psalm 116 spreekt: ‘Ik heb de HEERE lief, 
want Hij hoort mijn stem.’ Hans is geborgen bij God, bevrijd van pijn en zorgen. 
 
Wij zullen Hans missen. Zijn rustige aanwezigheid, zijn liefdevolle zorg, zijn humor. Het gemis is voelbaar in 
het huis, in de tuin, in de lege stoel. Juist nu, in deze dagen van sneeuw, denken we: Hans zou hiervan 
genoten hebben.  
Maar in ons verdriet klinkt ook dankbaarheid en hoop. Hoop dat wij hem eens terugzien in dat huis met 
zijn vele woningen. 
 
Hans’ leven is voltooid hier, maar gaat verder bij God. Dat geloof geeft ons kracht om verder te gaan. Wij 
bewaren zijn herinnering in ons hart, in liefde en in vertrouwen op Gods belofte.  
 
Dhr. Mari Hijkoop 
Kerkelijk werker 
  



VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Sponsorkinderen  
Even bij praten over ‘onze’ sponsorkinderen.  
Een groet vanuit de gemeente is gestuurd naar Dorcus Joshua en Kurt.   

Dorcus is alweer 17 jaar en Joshua 16 jaar. Ze wonen in Uganda, 
hun omgeving is heel primitief. Een huis met muren van leem en 
een bladerdak. Ze volgen het programma van St. Compassion, ze 
volgen hun school krijgen voorzieningen om alles goed te volgen. 
Dorcus woont niet bij haar ouders, maar zij leven wel. Zij is goed in 
wiskunde en geschiedenis, houdt van haar leraren en gaat heel 
graag naar school.  
Joshua woont wel bij zijn ouders. Hij heeft ook taken thuis, zoals 
water halen en zorgen voor een paar dieren. Hij houdt van 
voetballen. Gaat graag naar school en wil later dokter worden. 
Meestal schrijven ze twee keer per jaar. Het zijn nogal algemene 
briefjes. Na gerichte vragen wordt het al iets persoonlijker. ( 
Vanuit de kerk schrijf ik met ze.)  
Maar nu lijkt dit ook weer veranderd te zijn. Er wordt over hen 
geschreven.  
Elk jaar wordt er een extra donatie gedaan. Meestal rond hun 
verjaardagen. Er worden praktische spullen van gekocht. Zoals 
schoenen en schoolkleding extra voeding en een paar kippen.  
De kinderen van de nevendienst hebben een mooie brief gemaakt 
in hun bijeenkomst als groet naar hen beiden.  
De post wordt digitaal gestuurd. Als u ook een groet of een briefje 
wil schrijven aan hen, laat het me weten. Zij zijn er erg blij mee.  
 
 
Kurt woont in Jeffrey’s Bay. Elke dag wordt hij naar de 
Rainbowschool gebracht en ‘s middags weer thuisgebracht.  
Alle kinderen hoor!  

En Eva      Kurt zoveel. Door haar zorg en doorzetting is hij meer 
gaan eten en bewegen. Hij blijft klein en gehandicapt. Maar er is 
vooruitgang te zien.  
Eigenlijk wordt de hele klas gesponsord. Maar in het begin was het 
Kurt, daarom nú even wat meer aandacht.  
 
 
 

 
27 december vierde Kurt zijn 17e verjaardag  
In het decembernummer staat de nieuwsbrief van Eva, met 
nog meer mooi nieuws. Alles wat voor deze kinderen gedaan 
wordt geeft hen hoop en toekomst.  
Ook voor hen graag wat kaartjes en briefjes. Deze kunnen we 
rechtstreeks naar Eva sturen via whatsapp of de mail.  
Ik stuur niets meer per post. Het komt gewoon niet aan.  
En tot slot graag uw gebed voor alle sponsorkinderen.  
 
Cathy Hukema 
 



Bericht vanuit de bloemendienst. 
 
Beste allemaal, 
Met dit berichtje willen we een verandering binnen onze bloemendienst melden. 
Tineke Brinkman  heeft aangegeven, dat zij per 1 januari 2026 wil stoppen met het bezorgen van de bloemen op 
zondag vanuit de kerk. 
Tineke heeft vele jaren lang zich hiervoor trouw ingezet en wij zijn haar zeer erkentelijk, dat zij al 
die jaren deze taak op zich heeft genomen. 
Tineke, bedankt voor al die jaren, dat je de bloemen bezorgd hebt. 
Gelukkig heeft Liesbeth Grootendorst  aangeboden deze taak op zich te nemen. 
Liesbeth, heel fijn, dat je je wilt inzetten voor deze taak. Welkom in ons bloementeam! 
 
Hartelijke groet, 
Marijke Huizer. 
 

 

KERKRENTMEESTERS 
Oud papier 
Een prachtige witte deken lag zomaar opeens over het land. Heel sfeervol, heel rustgevend, heel wit. 
Het bleef lekker lang liggen en er kwam zelfs nog een flink pak bij. Sleetjes uit de schuur of van zolder en gaan. 
Zwoegende ouders sleurend aan volgeladen sleetjes. De nieuwe manier om je kind naar school te brengen. 
Speelkwartier werd vreugdevol ontvangen en een sneeuwballen gevecht kon niet uitblijven. Met uitgelaten 
gezichten en rode wangen weer naar binnen. 
Buiten nog steeds zwoegende mensen, automobilisten die hun auto moeten uitgraven of ontdoen van een dik pak 
sneeuw op het dak. Glibberend en glijdend proberen de wijk uit te komen. Vuilniswagens die gelukkig toch komen 
maar wieltjes van de vuilnisbakken die door de sneeuw niet willen rollen. 
Gelukkig is sneeuw nogal temperatuurgevoelig dus ook alweer als sneeuw voor de zon helemaal verdwenen. 
Terug naar het normale leven. Door de regen, door de wind op weg naar de zomer. 
Gelukkig rollen de wieltjes van de oud papierbakken weer lekker soepel door de straat. 
 
Richtlijn van HVC:  
Zet uw bak voor de vrijdag-lediging voor 17.00 uur aan de straat en voor de zaterdag-lediging voor 7.30 uur. Soms 
wijzigt de rijroute waardoor erg vroeg geleegd wordt.  
 
De volgende datum oud papier staan ingepland: 

 
zaterdag 21 februari 2026  
Kees den Ouden 
Arthur van Oorschot 
Manuël de Jong 
Jan de Jong 
 

zaterdag 21 maart 2026  
Geert de Jong 
Heidi Treurniet 
Wim Groeneveld 
Marcel van Dam 

 
Chris Grootendorst 
oudpapier@kerkheerjansdam.nl 
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Opbrengst collectes nov. en dec. 2025  

    
 

   

datum doel  kerk   GIVT   bank   totaal  

2 november Kerk ADA  €  118,21   €  116,13     €  234,34  

  Kerk  €  127,70   €    68,29     €  195,99  

  Jeugd  €  106,10   €    41,00     €  147,10  

5 november Oogstcollecte  €  267,90   €  320,75     €  588,65  

9 november Diaconie  €  132,20   €  175,41   €   40,00   €  347,61  

  Kerk  €  125,80   €    75,33     €  201,13  

16 november Diaconie  €  392,00   €  321,72     €  713,72  

  Kerk  €  107,05   €    25,78     €  132,83  

23 november Diaconie  €  272,51   €    78,77     €  351,28  

  Kerk  €  269,72   €    69,45     €  339,17  

30 november Diaconie  €  121,45   €  103,33     €  224,78  

  Onderhoud  €  142,20   €    77,13     €  219,33  

november Bloemen  €    14,50       €    14,50  

  ZWO  €    20,10       €    20,10  

  Onderhoud  €    19,60       €    19,60  

  Koffiepot  €    27,15       €    27,15  

            

7 december Diaconie  €  105,40   €  118,11     €  223,51  

  Kerk  €  116,00   €    92,38     €  208,38  

  Jeugd  €    96,35   €    84,94     €  181,29  

14 december Diaconie  €  119,25   €  126,98     €  246,23  

  Kerk  €  105,96   €    76,70     €  182,66  

21 december Diaconie  €  124,05   €  106,81     €  230,86  

  Kerk  €  111,21   €    92,23     €  203,44  

24 december Kerk  €  538,80   €  161,76     €  700,56  

25 december Diaconie  €  245,68   €  255,28     €  500,96  

  Kerk  €  203,01   €  164,93     €  367,94  

28 december Kerk  €    86,20   €    66,90     €  153,10  

  Onderhoud  €    99,50   €    57,90     €  157,40  

31 december Oudejaarscollecte  €  135,10   €    54,42     €  189,52  

december Bloemen  €    18,51       €    18,51  

  Onderhoud  €    16,00       €    16,00  

  Koffiepot  €    23,75       €    23,75  

    
 

   

Giften (mrt.) Kerk via dhr. Roobol   €   20,00    

nov. Kerk via Ds. Teuwissen    €   50,00    

 Kerk via Dhr. Hijkoop (20+20)   €   40,00    

dec Kerk via Ds. Teuwissen    €   25,00    

 Kerk via Dhr. Hijkoop    €   20,00    

    
 

   

Eindstand VVB 2025:          € 118.407    

Eindstand Oogstcollecte 2025:     €     8.578    

    
 

  

 

Alle gevers hartelijk dank   
   

J. Schop penningmeester.   
 

   

  



DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: Januari  2026 
 
Bloemendienst  
28-12-25  Via  de heer Jan de Jong  € 20,- 
03-01-26  Via  mevrouw Astrid Verstegen € 20,-  
15-01-26  Via  mevrouw Tudy Kruit  € 35,- 
 
Dagboekjes: 
28-12-25 Via de heer Jan de Jong  € 15,- 
28-12-25 Via de heer Richard v Vliet  € 10,- 
 
Mensenkinderen: 
Groentekassen Moldavië   
Via de heer Jan de Jong  € 50,- en € 10,- 
 
Namens de diaconie, alle gevers hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan de Jong 
 

JEUGDRUBRIEK 
40-dagentijd met de KND  
Nadat we in December als gemeente mee konden luisteren en genieten van het adventsproject van de KND staat nu 
de 40-dagen tijd voor de deur. Ook hier zal de KND weer tijd en aandacht aan besteden.  
Wat is het mooi dat we als gemeente, samen met de kinderen mogen leren over deze periode en met elkaar kunnen 
toeleven naar Pasen. Dank aan alle leiding van de KND die hier steeds weer zoveel tijd en energie in stoppen.  

 
Sluiting basisschool de Rank en oproep leiding  
De afgelopen periode hebt u dit onderwerp wellicht al voorbij horen komen tijdens het gebed. Helaas zal basisschool 
de Rank ophouden te bestaan aan het einde van dit schooljaar (2025/2026). 
Een verdrietige situatie voor alle kinderen van de Rank en hun ouders, maar ook voor alle leerkrachten een moeilijke 
en onzekere situatie.  
Zo komt er na een hele lange tijd een eind aan Christelijk onderwijs in Heerjansdam.  
Als (Jeugd)Kerkenraad leven we mee met iedereen die dit aangaat.  
Nu het Christelijk onderwijs straks wegvalt voor de kinderen uit ons dorp, vinden we het belangrijk dat we onze 
Christelijke activiteiten vanuit de kerk kunnen voortzetten en daar zo mogelijk nog meer aandacht aan kunnen 
besteden.  
We zijn als kerk gezegend met veel mooie en goedlopende activiteiten voor de kinderen en jongeren uit onze 
gemeente en ons dorp/omgeving. Hier wordt door veel vrijwilligers een bijdrage in geleverd. Om dit alles in stand te 
houden is en blijft het belangrijk dat er helpende handen zijn.  
Wilt u er eens over nadenken of u wilt meehelpen om de kinderen christelijke activiteiten te kunnen blijven 
aanbieden?  
Onder andere bij de Clubs (voor kinderen van groep 3 t/m 8) is er uitbreiding van leiding nodig. De Clubs zijn op een 
doordeweekse avond en is op dit moment per leeftijdscategorie nu 1x in de 2 weken. Wilt u hier een bijdrage in 
leveren, wilt u dan contact opnemen met Gertjan Bloem of iemand vanuit de jeugdkerkenraad.  
Ook voor de Oppas (voor kinderen van 0-4 jaar) hebben we afgelopen maanden al gemeld dat er nieuwe leiding 
nodig is. De oppas is er tijdens de kerkdienst op zondagochtend. Wilt u hier een bijdrage in leveren, wilt u dan 
contact opnemen met Cathy Hukema of iemand vanuit de jeugdkerkenraad.  
Bij de Kindernevendienst+ zou het ook mooi zijn als het team van leiding met nog iemand wordt uitgebreid.  
De KND+ (voor kinderen van groep 7 en 8) is 1x in de 2 weken tijdens de kerkdienst startend op hetzelfde moment 
als de KND tot einde van de dienst. Wilt u hier een bijdrage in leveren, wilt u dan contact opnemen met Hans 
Ouwerkerk of iemand vanuit de jeugdkerkenraad.  



 



KINDERLIED VAN DE MAAND FEBRUARI  
 

(nog even….:)  ‘een hele hoop hoop’ 
Op woensdag 18 februari begint de Veertigdagentijd onderweg naar Pasen; op 22 
februari is het de eerste zondag in de Veertigdagentijd. Of als je in ‘zeven 
Lijdenszondagen’ rekent: dan is 15 februari de eerste Lijdenszondag. Vanaf 22 
februari beginnen we aan een nieuw kinderlied, die de Kindernevendienstleiding 
op het moment van schrijven nog aan het uitzoeken is; we plaatsen dat lied in 
SamenGaan van maart.  
 De eerste weken van februari zingen we nog enkele keren het kinderlied van 
januari: ‘een hele hoop hoop’  
 
Mede namens de andere Kindernevendienstleiding,  
Marieke Roobol en ds. Sjaak Teuwissen 

 

‘een hele hoop hoop’  
https://www.youtube.com/watch?v=km1OVr2GVrs (3 min 03) 

 
Een hele hoop hoop, een hele hoop hoop…  
 
Mozes stond op de top van de berg, 
daar zag hij het Beloofde Land. 
Mozes zei: ‘Het is een lange weg, 
maar het ligt klaar aan de overkant.’ 
 
Een hele hoop hoop, een hele hoop hoop…  
 
Elia stond op de top van de berg, 
daar zag hij de messias al. 
Elia zei: ‘Het is een lange weg, 
maar ik weet dat hij komen zal.’ 
 
Refrein: 
Ga je mee met ons? We klimmen naar omhoog! 
Er is hoop, ja, een hele hoop. 
We kijken ver van hier, zie jij dat uitzicht ook?  
Er is hoop, ja, een hele hoop.  

 
Een hele hoop hoop, een hele hoop hoop…  
 
Jezus stond op de top van de berg, 
hij zag de hemel opengaan. 
Jezus zei: ‘Het is een lange weg, 
ons nieuwe huis, dat komt eraan.’ 
 
Hier sta ik op de top van de berg, 
daar zie ik al de zon opgaan. 
Ik kijk vooruit, ik zie een lange weg: 
de nieuwe dag, die komt eraan. 
 
Refrein 
 
 
 
 
 

 

           

                                                   

 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=km1OVr2GVrs


  

RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
De twee januari-kerkdiensten stonden in het teken van vooruit zien. 
Wat het nieuwe jaar ons zal brengen en het begin van een nieuwe 
kerkelijke periode. De kersttijd werd afgesloten met het vertrek van 
‘Driekoningen’ en de opmaat naar de Veertigdagen tijd met uitzicht op 
Pasen. 
Na afloop van de Nieuwjaarsdienst was het een gezellig samenzijn met 
het uitwisselen van de beste wensen van het pas begonnen jaar. Zowel 
onze eigen dominee Sjaak Teuwissen, als ook onze gastpredikant Geurt-Jan van Beek wisten de bezoekers te 
inspireren om ook in het nieuwe jaar vast te houden het anker van het Geloof verenigd met de Hoop en Liefde. 
 
Hieronder enkele fotomomenten:  
 

Kijfhoek, Nieuwjaarsdienst, 
4 januari met ds. Sjaak Teuwissen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kijfhoek, zondag 18 januari  
met ds. Geurt-Jan van Beek 

 
In memoriam 
Op ‘derde kerstdag’ zaterdag 27 december j.l. is overleden mevrouw Geertruida Cornelia van ’t Zelfden-Kooiman. 
Beter bekend met ‘Truus uit den dijk’. Na het overlijden van haar man Arie van ’t Zelfden in 1999 is zij zesentwintig 
jaar alleen geweest maar altijd zelfstandig gewoond nabij haar kinderen, ook aan de Lindtsedijk. Na een korte 
plechtigheid in de aula van de Algemene Begraafplaats aan de Molenweg is zij, omringd door een klein kring van 
geliefden, weer met haar man verenigd. Hoewel Truus geen trouwe kerkgangster was, ging zij wel regelmatig mee 
naar de middagdienst in de Kijfhoekkerk.  
 
Met Kijfhoekse wortels…. 
Truus heeft twee zoons, Dirk en André  en zijn twee nazaten die hun roots hebben in het buurtschap Kijfhoek. De 
aloude familie boerderij viel in de jaren dertig van de vorige eeuw ten prooi aan de vlammen en brandde volledig af. 
Het bedrijf met opstallen werd later voortgezet aan de Lindtsedijk. En bestaat, zij het in een andere 
organisatiestructuur,  nog steeds.   
 
De rol van de Kijfhoekse kerk… 
De verre grootouders van Dirk en André zijn zo eind negentiende eeuw en begin twintigste eeuw bijzonder actief 
geweest in de kleinschalige Kijfhoekse kerkgemeente. Zowel de kerkenraad als de kerkvoogdij waren toen nog twee 
zelfstandige ‘besturen’, bestaande uit twee of hooguit drie mannelijke lidmaten. In  één van de notulen lezen we de 
aantekeningen van kerkvoogd en later ouderling Jan van ’t Zelfden, dat naast de wijn voor het ‘Noenmaal’ , dit is het 
Heilig Avondmaal, ook kosten in rekening worden gebracht voor sigaren en ‘pijpenstelen’ , het stenen  rookgerei, 
tijdens de vergadering. Deze vergaderingen werden dan gehouden in ‘de consistorie’, een klein kamertje binnen het 
kostershuis, aan de overkant van de gracht rond de kerk.  
  



  

Geloofsverbondenheid…. 
Moeder Truus van ’t Zelfden, is tot enkele maanden voor haar overlijden op 87-
jarige leeftijd ook een vrijbuitster in de polder aan de Lindtsedijk. Naast haar 
dagelijkse bezigheden, was zij altijd met haar schapen en lammeren bezig. Vele 
honderden heeft zij thuis met de fles grootgebracht. De jonge lammetjes woonden 
bij Truus in de kamer en verwelkomde de bezoekers met luid en liefelijk geblaat.  
Toen de geest van Truus het afgelopen jaar steeds troebeler werd moest zij ook 
stoppen met haar trouwe vrijwilligerswerk van 35 jaar bij het Hannie Deckhuizen in 
Rotterdam. Zij verzorgde, samen met een dijkgenote, de wekelijkse liturgie voor de 
zondagse kerkdiensten in het verzorgingshuis.  
Op kerstavond in 2023 werd met een auto-ongeluk aan de Lindtsedijk het begin van 
de laatste etappe van haar leven. Ongeveer een jaar geleden werd haar geest steeds 
troebeler en herkenning was niet meer mogelijk en toegankelijk. In een winters 
landschap op de begraafplaats, werd Truus op 2 januari aan haar Schepper terug 
gegeven.  

Truus van ’t Zelfden – Kooiman 
(1938 – 2025) met een 

lammetje op schoot 
Collectes en giften 
Tijdens de kleinschalige kerkdiensten wordt door de diaken met de ‘hengelcollectezak’ rond gegaan.  
Na de diensten van vorige maanden zijn de collectes geteld:  
Zondag    7 december met Ds. Sjaak Teuwissen met 37 bezoekers en € 274,00 
Zondag  21 december met Ds. Leo van der Eijk met 35 bezoekers en € 242,85 
Zondag    4 januari met Ds. Sjaak Teuwissen met 38 bezoekers en € 279,00 
Zondag  18 januari met Ds. Geurt-Jan van Beek met 35 bezoekers en € 274,00 
 
In de bus voor Groot Onderhoud en de open collectezakken bij de uitgangen werd ruim 180,00 euro geteld. Met de 
QR-code werd ook nog eens 190,00 euro ontvangen.  
Als Kerstgift werd mij door bijzonder meelevende Heerjansdammer nog eens vijftig euro in de hand gestopt. 
Alle gevers, gemeenteleden en gasten, heel veel dank. 
 
Ook in februari  is er een kerkproeverij in Kijfhoek 
De eerstvolgende diensten in de Kijfhoekkerk zijn op zondag 1 en 15 februari. Dan hopen 
we respectievelijk, dominee M. van der Hoorn uit Ooltgensplaat en dominee Wout van 
Herwijnen uit Zwijndrecht welkom te heten.  
Op zondag 1 maart hopen we onder leiding van onze dominee Sjaak Teuwissen het Heilig 
Avondmaal te vieren. 
 
Als gebruikelijk beginnen we weer om drie uur, (15.00u).  
Ook op deze zondagmiddagen staat er stoel voor u klaar ! 
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en verzoeken van gemeenteleden en gasten, bel mij dan 
even, tel. 06 – 3650 1396, of via WhatsApp, e-mail dendijk@hetnet.nl Bezoek ook onze website www.kijfhoekkerk.nl  
 

De Kijfhoekkerk blijft open 
Voor individueel bezoek blijft de Kijfhoekkerk open. In enkele opengeslagen Bijbelse 
dagboeken zijn er woorden van troost en bemoediging te vinden. Voorin de kerk staat de 
brandende Paaskaars als symbool en teken van hoop naast de afwisselend bloemschikking 
of boeket uit de Kijfhoekse polder. Met rustige achtergrondmuziek is het een verademing 
een doordeweeks moment van rust e ervaren. Er is gelegenheid om zelf, gratis koffie, thee, 
water of frisdrank te nemen. Er is een verwijzing naar toiletbezoek, giften en 
informatiemateriaal.  
Ook door de week bent u en blijft u van harte welkom, waar dagelijks een stoel voor u klaar 
staat. 
 
 
 

mailto:dendijk@hetnet.nl
http://www.kijfhoekkerk.nl/


  

Tenslotte 
Ook in de februarimaand blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een kaartje. Een kleine 
moeite, maar met groot plezier! 
In de digitale versie van het kerkblad zijn alle andere foto’s in kleur te zien. 
Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie: samengaan@kerkheerjansdam.nl  
 
Een goede en Zegenrijke maand toegewenst. 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 
 
 
 
 

 

INGEZONDEN 
Zondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht 
 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 398ste zondagavondzang die wordt gehouden op zondag 15 
februari a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. In deze tweede 
zondagavondzang in dit nieuwe jaar geeft Wim de Penning leiding aan koor- en samenzang. De organist van deze 
avond is Joost van Belzen. We openen deze zondagavondzang met het lied: ‘Breng ons samen’, gevolgd door het lied 
'Heer, uw licht en Uw liefde schijnen‘. Ook zingen we richting de Veertigdagentijd met ‘Een mens te zijn op aarde’  en 
‘Verheug u, gij dochter van Sions ’. Het koor zingt ‘Zie de zon’, en ‘Jubel, aarde, prijs uw koning’. We sluiten de avond 
af met het bekende lied: 'k Wil U, o God, mijn dank betalen’. 
De toegang is gratis wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten. Wij rekenen op uw komst. 
Alle informatie over de zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl.  
Wij rekenen op uw komst. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 
 
 

mailto:samengaan@kerkheerjansdam.nl
http://www.bethelkerkkoor.nl/
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Eric Koevoets en Johan den Hoedt geven een 
Bachconcert in de Wijnstok. 
 
Op zaterdag 31 januari om 15.00 u. geven de 
organisten Eric Koevoets en Johan den Hoedt een 
Bachconcert in de Wijnstok te Dordrecht. Johan den 
Hoedt is organist van deze kerk, maar ook voor Eric 
Koevoets is dit geen onbekend terrein, als 
orgeldocent van muziekonderwijscentrum 
Dubbelsteyn geeft hij al jaren lessen op dit orgel.  
De heren hebben voor deze gelegenheid een 
boeiend en afwisselend programma samengesteld 
met muziek van de een van de grootste componisten 
die de westerse muziekgeschiedenis heeft 
voortgebracht, Johann Sebastian Bach.  
Zo klinken onder andere de twee onlangs aan Bach 
toegeschreven Chaconne’s. Daarnaast hoort u 
Toccata Adagio und Fuga, de grote Praeludium und 
Fuga in e-moll, een Triosonate, iets uit Das 
wohltemperierte Klavier, en een mooi koraal. 
Via de beamer zijn de verrichtingen van de 
organisten aan de speeltafel te volgen. 
Na afloop is er gelegenheid om nog wat na te praten, 
een drankje te nuttigen. 
De entree is vrij, maar omdat er aan dit soort 
concerten natuurlijk wel kosten verbonden zijn 
wordt aan de uitgang wel uw financiële 
ondersteuning gevraagd via een collecte. 
De kerk vindt u aan de Dubbelsteynlaan West 70 te 
Dordrecht, waar ook ruim voldoende parkeerplaats 
is.  Welkom! 
 

 

Als redactie proberen van foto's en ander materiaal 
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dit materiaal op de huidige manier gebruiken, neem 
dan contact op met de redactie 
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