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MEDITATIE 
 

Plug uw geloof in op het hemelse hoogspanningsnet…. 
 
Tekst: 1 Petrus 5:10:  

 

“God, de bron van alle genade, zal je sterken en krachtig maken om te blijven staan.”  
 
In de Outsider Art Galerie van Stichting Via Lumina te Dordrecht, waar ik vrijwilligerswerk doe om kunstenaars met 
o.a. een psychiatrische achtergrond een podium te geven om te exposeren, kwam laatst een kunstenaar 
binnenlopen. Deze had als specialiteit om kleine oplagen kunstzinnige boekjes uit te geven, met illustraties, raadsels 
en woordgrappen. Hij liet mij een afbeelding zien van twee stekkers die via tekstballonnen met elkaar in gesprek 
waren. Het leven zat voor beiden erg tegen. Het ene steekcontact zei dat hij baalde als een stekker en de ander had 
last van veel te veel spanning… 
 

Ik moest toen naderhand denken aan de Engelse predikant Colin 
Urquhart (1940-2021), die een keer een hele preek lang met een 
verlengsnoer met stekkerdoos over het podium liep. Thema van zijn 
preek waren de zegeningen van Psalm 103: 1-5. Hij verkondigde de 
boodschap dat God er altijd en elk moment is met Zijn kracht en 
aanwezigheid als een bovennatuurlijk stroomnet, een goddelijke 
energiebron, maar dat uzelf moet inpluggen om alle goede gaven te 
ontvangen. Als wij door het gebed en geloof inpluggen op het 
bovennatuurlijke stroomnet, dan pluggen wij in op de Bron (the source), 
de goddelijke kracht die er altijd is. Het ontvangen van Gods kracht dient 

ook om dit door te geven. Dat is bijvoorbeeld naastenliefde aan anderen geven of een licht zijn voor wiens leven 
duister is.. Als wij zijn ingeplugd dan moeten we de schakelaar van het verlengsnoer nog aanzetten (switch on). 
Urquhart zei dat we ‘plugged in’ en ‘switched on’ moeten zijn en dat dan pas Gods kracht door ons heen kan 
stromen. Met ‘plugged in’ roepen wij God aan en met ‘switched on’ combineren wij het gebed met ‘geloof’ was zijn 
mening. Als wij worden gevraagd te bidden voor mensen die ziek zijn, hoeven wij niet bang te zijn dat wij zullen falen 
in ons handelen, want christenen zijn volgens Urquhart als een figuurlijk verlengsnoer (positief bedoeld). We pluggen 
in op de Bron, zetten de schakelaar aan en de kracht stroomt door ons heen naar anderen toe. Hij bedoelde 
hiermee: het is niet onze kracht maar Gods kracht die wij doorgeven in het gebed en onze werken. Alle goede dingen 
van God die wij kunnen doorgeven, de zegeningen die door ons leven heenwerken ten gunste van anderen, noemde 
hij de uitgangen (outlets) van de contactdoos om maar in stroomtermen te blijven. Het gewone stroomnet heeft een 
laagspanning van 230 volt, hoogspanning is vanaf 1000 volt of hoger. Op geestelijk niveau kun je wel zeggen dat 
Gods kracht, de hemelse energiebron een hoogspanningsnet  is…. 
Wat betreft de kunstenaar en zijn illustratie van de stekker zou Charles L. Allen, Amerikaans pastoor (1913 - 2005) 
hebben gezegd: “Hoe beter je God leert kennen, des te minder spanning je voelt en des te meer vrede je ervaart.” 

 
Een andere tekst over dit onderwerp is: II Korinthiërs 9:8 

En God is bij machte alle genade in u overvloedig te schenken, opdat gij, in alle opzichten te allen 
tijde van alles genoegzaam voorzien, in alle goed werk overvloedig moogt zijn    

De Nederlandse theoloog dr. S.P. Dee zei wel eens: “God is barmhartigheid. Hij is geen God die in onaandoenlijke 
rust hoog boven de menselijke ellende verheven is als in het heiligdom, maar onze nood gaat Hem ten harte en 
beweegt Hem ons er uit te verlossen Wanneer God na Israëls eerste verbondsbreuk zich in zijn deugden aan Mozes 
voorstelt, gaat de barmhartigheid voorop.” God heeft er dus geen belang bij u in uw leven dwars te zitten en u tegen 

https://www.bible.com/nl/bible/compare/2CO.9.8
https://www.bible.com/nl/bible/compare/2CO.9.8
https://www.bible.com/nl/bible/compare/2CO.9.8
https://www.bible.com/nl/bible/compare/2CO.9.8


    

 

te werken. Hij heeft een plan met uw leven en deze wereld. Als een barmhartige overvloedige bron wil Hij u volgens 
II Korinthiërs 9:8 zijn genade door allerlei gaven schenken, zodat u in zijn werk overvloedig kunt zijn.  
‘Bron’ wordt in de Bijbel zelden gebruikt voor opborrelend drinkwater. Letterlijk wordt bedoeld waar sprake is van 
levend water en waterbeken (Ps. 42:2). Omdat het drinkwater in Palestina en Kanaän vanwege het droge klimaat 
meestal uit putten, zogenaamde cisternen geschept werd, gold levend water als uitzonderlijk begerenswaardig. Met 
levend water werd een rivier of beek met helder stromend zoetwater bedoeld. Iets dat in heel Israël niet 
vanzelfsprekend was en is. Vandaar dat ‘bron’ vaak in overdrachtelijke zin voor de oorsprong van het geestelijk leven 
werd gebruikt. God is zelf de ‘levende bron’. Het gekant zijn van mensen tegen God wordt vergeleken met het 
verwerpen van een levende bron en het gebruiken van een onnutte waterbak. Jezus gebruikte in zijn 
evangelieverkondiging  het beeld van het levende water om de onuitputtelijkheid, reinheid en de macht van zijn 
genade en Geest te verhelderen. Dit was ook omdat de meeste mensen in Jezus tijd niet konden lezen en schrijven 
en de metafoor van helder stromend zoetwater voor het geestelijk leven wel begrepen werd.  
Een bekende bron was de Jakobsbron, de plaats waar Jezus de Samaritaanse vrouw ontmoette Joh. 4:6. Een tot 333 
na chr. teruggaande overlevering verwijst naar een 32 m. diepe, gemetselde bron bij een kruising van de weg 
Jeruzalem-Sichem, 1,5 km. Zuidwestelijk van Askar aan de Noordoostelijke hoek van Gerizim. Jezus was alleen, want 
zijn apostelen waren naar de stad om eten te kopen. Hij vroeg de Samaritaanse vrouw hem iets te drinken te geven, 
waarop de vrouw een discussie begon dat Joden toch niet met Samaritanen praten? Jezus zeide:  

‘Als u wist wat God geeft en wie Ik ben die u om water heeft gevraagd,’ antwoordde Jezus, ‘dan zou 
u Míj om water hebben gevraagd en Ik zou u levend water hebben gegeven.’ Joh. 4:10  

Het duurde even voordat de vrouw het begreep, want zij dacht steeds dat Jezus letterlijk over water sprak. 

‘De vrouw zei: ‘Ik weet dat de Messias komt,’ Messias betekent namelijk Christus, ‘Hij zal ons Gods 
boodschap precies vertellen. ’Jezus antwoordde haar: ‘Ik ben de Christus.’ Joh. 4: 25-26 

 
Jezus bedoelde met ‘levend water’ dat wie Hem aannam als zoon van 
God en redder en verlosser dat degene, eeuwig leven zou ontvangen. 
Over deze door aartsvader Jakob aangelegde bron bouwden de 
kruisvaarders later een basiliek met crypte. Deze werd niet voltooid 
en daarop weer afgebroken en werd er uiteindelijk een Grieks-
orthodoxe kerk over de bron heen gebouwd. Het is nu een 
belangrijke heilige plaats voor het christendom, jodendom en de 
islam. De Jakobsbron ligt in de wijk Balata, vlakbij de stad Nablus op 
de Westelijke Jordaanoever, een gebied dat historisch bekendstaat 
als de regio Sichem. Mocht u in uw leven al heel lang het gevoel 
hebben dat u geestelijk gezien het water uit een cistern schept, weet 

dan dat Jezus ook voor een ieder van ons ‘LEVEND WATER’ wil zijn. God wil een bron van genade en gaven voor u 
zijn dat u overvloedig kunt zijn in Zijn werk, maar dat er door dit alles ook blijdschap en vreugde in uw eigen leven is. 

“Een glimlach kost minder dan elektriciteit en geeft minstens evenveel licht” 
“Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière.” 

Abbé Pierre, Frans katholiek priester (geb. Henri Grouès) (1912 - 2007) 
 
Emiel van der Burg 

 

 
 
 
 

 

 



    

 

KERKDIENSTEN IN DECEMBER 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

7 december 2de Advent 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
 
Collecte: Kerkenwerk 

14 december 3de Advent 

 9.30 u. 
Ds. W. van Herwijnen 

Zwijndrecht 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

21 december 4de Advent 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. L.C. van der Eijk 

Zwijndrecht 
 
Collecte: Kerkenwerk 

24 december kerstnacht 

 21.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Kerstnachtdienstcollecte 

 

25 december Kerst 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Kerkenwerk 

 
28 december 

 9.30 u. 
Ds. E. Overeem 

Leusden 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

 

31 december Oudjaar 

19.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Collecte: Oudejaarscollecte  

 
4 januari 2026 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
 
Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 



    

 

 
Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website 

www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl .   
Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u  

alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. 
 

MET HET OOG OP DE ZONDAG 
Zondag 7 december, Tweede Advent, Dorpskerk. 
Tijdens de jeugddienst op 30 november konden we in het kindermoment al kennismaken met 
de ‘geluksbezorger’. Deze geluksbezorger herinnert ons aan de ‘vreugdebode’ over wie de 
profeet Jesaja schrijft.  Onze kindernevendienstmethode Kind op Zondag vertelt hierbij: “In de 
adventstijd komt elke week de Geluksbezorger in de kerk. Zij/hij heeft 
een grote doos bij zich waarop staat: Pakketje Geluk. Als geadresseerde staat erop: Voor de 
gelukkige. Elke week vertelt de Geluksbezorger dat een pakketbezorger de pakketjes niet open 
hoort te maken. Maar ze is wel heel nieuwsgierig… De Geluksbezorger heeft elke week een nieuw excuus om het 
pakket open te maken”. 

 
Op 7 december lezen we Jesaja 11: 1 t/m 10 en Mattheüs 3: 1 t/m 12. Jesaja vertelt dat er een 
nieuwe koning zal komen, die zal regeren met de geest van de Heer. Dan zal er rechtvaardigheid 
en vrede zijn. Kennis van de Heer zal de aarde vervullen, zoals het water de bodem van de zee 
bedekt. En in Matthëus 3 kondigt Johannes de komst van Gods Koninkrijk en iemand die 
machtiger is dan hijzelf, aan. 
Het thema luidt ‘een prachtkoning’ en mevrouw Jacco Steen-Sennema bespeelt het orgel. 
 
Afbeelding: ‘de profeet Jesaja’ – detail van altaarstuk Sieger Köder in Bad Urach (2005) 
 

 
zondag 7 december, 15 uur, Kijfhoekkerk 
“Vol verwachting klopt ons hart”: deze weken veel gezongen woorden. En niet 
alleen richting 5 december. We bevinden ons in de verwachtingsvolle periode 
van advent waar we op 30 november – eerste advent - een begin mee maken. 
En blijde verwachting: dat is in de kern waar het in het verhaal van Zacharias en 
Elisabeth, Lucas 1: 5 t/m 25 om gaat.  
Vol blijde verwachting: dat ben je als je – net als Zacharias en Elisabeth - een 
kindje mag verwachten. Die verwachting houdt niet op als dat kindje er is. Je 
hoopt, je verwacht als ouders dat je kind een goed, gezond, gelukkig en 
gezegend leven tegemoet gaat. Vol verwachting dat het ooit goed komt met de wereld. Dat klinkt door in de 
woorden van Jesaja 2: 1 t/m 5. 
We verkennen deze dienst het belangrijke onderscheid tussen afwachten en verwachten; om samen uit te zien naar 
de Heer die komt, en die terugkomt.  De heer Leo Kievit bespeelt het orgel.   
 
Zondag 21 december, Vierde Advent, Dorpskerk.  
Op deze vierde advent lezen we Jesaja 7: 10 t/m 17, en Mattheus 1: 18 t/m 25. In 
Matthëus resoneert de tekst uit Jesaja. Op het eerste gezicht lijkt het alsof Matthëus niet 
weet hoe de menselijke voorplanting werkt: het geslachtsregister van Jezus komt uit bij 
Jezus’ niet-biologische ‘pleegvader’ Jozef; die dus zijn echte vader niet is. En Jezus’ moeder 
raakt in verwachting zonder ooit door een man te zijn aangeraakt.  
In Matthëus gaat het om Blijde Verwachting met hoofdletters. Wat betekent dat: dat 
Maria ‘theologisch’ of ‘literair’ in plaats van ‘biologisch’ Maagd is? Interessant, maar veel 
spannender en wezenlijker is de vraag óf en zo ja hóé wij als lezers en hoorders van het 
Evangelie -  bij wijze van spreken - onze ‘voorbehoedsmiddelen’ van onze ratio en 
cognities, onze twijfel en onze scepsis opzij zetten en ons zelf via Jesaja’s profetie en 
Matthëus’ evangelie laten bevruchten door Gods Geest. ‘God is dichtbij’, luidt het thema;  
 

http://www.kerkheerjansdam.nl/


    

 

 
ook deze zondag ontsteekt een kind een adventskaars, hopen we de geluksbezorger te ontvangen, en zingen we het 
adventsproject-lied. De heer Leo Kievit bespeelt het orgel. 
 
Kerstavond, woensdag 24 december, 21.30 uur, Dorpskerk. 
‘Levende kerststal’, dat is de titel van de Kerstnachtdienst in de 
Dorpskerk. Twee bekende dorpsbewoners lezen met ons uit de Bijbel, 
en natuurlijk gaat het daarbij met name over de geboorte van Jezus 
Christus. Ook dit jaar begeleidt muziekvereniging EMM ons in onze 
samenzang; daarnaast bespeelt de heer Willem Nijhof het orgel. 
 
Een levende Kerststal staat centraal in een vrije vertelling, waarin het eeuwenoude Bijbelse Kerstevangelie 
verrassend in onze omgeving hier en nu gestalte krijgt. Misschien niet echt gebeurd, vertelt deze vertelling ons 
niettemin iets waarachtigs. En natuurlijk geldt, net als op Kerstavond vorig jaar: elke gelijkenis met een bestaand 
persoon, bestaande plek of herkenbare situatie berust vanzelfsprekend op louter toeval… 
Het belooft een prachtige Kerstnachtdienst te worden. 
 

Kerstavond en Kerstnacht op het kerkplein 
• 20.30-21.30 uur, Kerstavond op het kerkplein. Voorafgaand 
aan de dienst ontmoeten we elkaar op het kerkplein van de 
Dorpskerk vanaf 20.30 uur; met iedereen die zin heeft iets 
lekkers te drinken en te eten. Uiteraard zorgen organisatoren van 
werkgroep Verbinding voor een sfeervolle ambiance met 
kerstlichtjes, een vuurtje en muziek. Enkele blazers van EMM 
zullen vanuit de toren – waarvan de deur open staat – de sfeer 
muzikaal verhogen. Nodig vooral ook familieleden, buurt- en 
dorpsgenoten uit. En nodig ze mee naar binnen.  

• Ca 22.45 – 23.30 uur, Kerstnacht op het kerkplein. Na de 
dienst blijft het kerkplein nog even in Kerstsferen. Behalve al het 
lekkers van voor de dienst – zolang de voorraad strekt – is er ook 
glühwein.  

De werkgroep Verbinding verzorgt Kerstavond en 
Kerstnacht op het kerkplein.  
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde!  
 
 

Kerstochtend, donderdag 25 december, Dorpskerk  
Vanaf 30 november kwam de hele adventsperiode rond de kindermomenten in de 
kerkdiensten al een geluksbezorger voorbij.  
We verwachten deze geluksbezorger ook op Kerstochtend. We komen deze 
‘vreugdebode’ in ieder geval tegen in de eerste Bijbellezing: Jesaja 52: 7 t/m 10, waar hij 
goed nieuws brengt. Daarnaast verschijnen in Lucas 2: 1 t/m 20 tal van geluks-
boodschappers in beeld. In de Kerst-verkondiging aan ons de vraag wat wij zelf doen: 
doen wij de deur open voor al die geluksbezorgers, boodschappers, vreugdebodes of hoe 
we ze ook noemen, die ons met Kerst iets – maar vooral Iemand - komen brengen?   
Het Kerst-thema luidt ‘Bericht uit de hemel’. Willem Nijhof bespeelt het orgel, en 
daarnaast zorgt ook Heerjansklank voor muzikale en vocale begeleiding. Komt allen 
tezamen, jubelend van vreugde.  
 
Oudejaarsavond, woensdag 31 december Dorpskerk, 19.30 uur, Dorpskerk.  
Ongetwijfeld komen eind december de lijstjes en terugblikken bij het voorbije jaar weer tevoorschijn. Met daarin 
weer veel diepe en confronterende tegenslag, ellende en rampspoed. De grote problemen in ons land en wereldwijd 
in ogenschouw nemend, zal ook een vooruitblik naar 2026 niet zozeer positief, vrolijk en lichtvoetig zijn. 
 



    

 

 
De Bijbelteksten die we op oudejaarsavond lezen zijn angstwekkend actueel: uit het Oecumenisch Leesrooster [ de 
Eerste Dag] dag nemen we teksten ter hand die eigenlijk bij Eeuwigheidszondag horen, maar die goed passen op 
oudejaarsavond. We lezen een apocalyptische toespraak van Jezus in Lucas 21: 5 – 19, en uit Openbaring 3: 7b t/m 
12. Ze vertellen niet alleen over de verre toekomst, maar ook over de eigen tijd. Ze klinken ook ons onrustbarend 
actueel in de oren. Het vuurwerk op oudejaarsavond rondom de Dorpskerk zal het unheimische gevoel wellicht nog 
versterken.  

Is er dan geen perspectief? Jazeker: ook al zinkt de moed ons soms in de schoenen, wij mogen, 
kunnen en moeten standhouden; en zullen ontdekken: met Hem – onze Heer – mogen we vol 
vertrouwen het nieuwe jaar, de toekomst in wandelen. Het thema luidt dan ook ‘Met de moed 
in de schoenen wandelen met Hem’. De heer René Barnard bespeelt het orgel.  
 
Er is geen afzonderlijke nieuwjaarsdienst. Op zondag 4 januari is er zowel rondom de 
ochtenddienst van 9.30u in de Dorpskerk, als na de middagdienst van 15 uur in de 
Kijfhoekkerk, gelegenheid elkaar veel heil en zegen voor 2026 toe te wensen.  
 

Zondag 4 januari 2026, Dorpskerk  

‘Koning der Joden’: we denken dan misschien onmiddellijk aan 
Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus sterft aan het kruis. ‘Waar is de 
koning van de Joden die onlangs geboren is?’ vragen de wijzen 
(letterlijk: magiërs) uit het Oosten als ze aankomen bij koning 
Herodes in Jeruzalem. Op een ironische, voor wereldlijke leiders 
pijnlijke wijze zet de evangelist Mattheüs Jezus’ koningschap 
enerzijds en het politieke en militaire koningschap anderzijds, vanaf het begin tegenover elkaar. Daarmee 
zitten in het geboorteverhaal van Jezus al vooruitwijzingen in hoe het uiteindelijk verder zal gaan. 
 We lezen op 4 januari Jesaja 60: 1 t/m 6 en Mattheüs 2: 1 t/m 12. En trekken het contrast tussen Jezus’ 
koningschap en dat van wereldlijke leiders door naar onze eigen tijd. Voor welke koningen buigen wij? [De 
ochtenddienst in de Dorpskerk op 4 januari vormt een tweeluik met de middagdienst in de Kijfhoekkerk; waar 
Mattheüs 2: 9 t/m 23 aan de orde is.]  Rondom de dienst is er volop gelegenheid elkaar veel heil en zegen voor 2026 
toe te wensen.  
 
Zondag 4 januari 2026 Kijfhoekkerk 
Het Kerstevangelie is op het eerste gezicht bepaald geen feelgood verhaal. Wie de eerste twee hoofdstukken van het 
Mattheüs-evangelie leest, kan dit beamen. In deze dienst lezen we Mattheüs 2:  9 t/m 23; waarin onder meer de 
‘kindermoord in Bethlehem’ aan de orde is, opgezet door Herodes om de nieuwgeboren ‘koning der Joden’ Jezus 
Christus – zijn potentiële concurrent -  uit de weg te ruimen. We lezen ook Jeremia 31: 15 t/m 17, waarvan enkele 
zinnen juist in Mattheüs 2 worden geciteerd.  
 Nogal confronterend om het nieuwe jaar met deze teksten te beginnen. Tegelijkertijd hangen ook deze 
teksten samen met het Kerstevangelie. En klinkt er voorbij de wanhoop en ontzetting gelukkig ook perspectief en 
uitkomst. Het thema luidt Kinderen en Kind van de rekening’. [De dienst in de Kijfhoekkerk op 4 januari vormt een 
tweeluik met de ochtenddienst in de Dorpskerk; waar Mattheüs 2: 1 t/m 12 aan de orde is.] Na afloop van de dienst 
is er een nieuwjaarsreceptie: ook daar van harte welkom. 
 

 
Afbeelding ‘De kindermoord te Bethlehem - Pieter Bruegel de Oude’, ca. 1564 - 1557 



    

 

BIJBELLEESROOSTER 
 

maandag 1 december  Jesaja 1,1-17 

dinsdag 2 december  Jesaja 1,18-31 

woensdag 3 december  Jesaja 2,1-5 

donderdag 4 december  Psalm 126 

vrijdag 5 december  Handelingen 27,1-12 

zaterdag 6 december  Handelingen 27,13-26 

zondag 7 december Advent 2 Handelingen 27,27-38 

maandag 8 december  Handelingen 27,39-44 

dinsdag 9 december  Psalm 72 

woensdag 10 december  Handelingen 28,1-10 

donderdag 11 december  Handelingen 28,11-22 

vrijdag 12 december  Handelingen 28,23-31 

zaterdag 13 december  Psalm 28 

zondag 14 december Advent 3 Jesaja 6,1-13 

maandag 15 december  Jesaja 7,1-9 

dinsdag 16 december  Jesaja 7,10-17 

woensdag 17 december  Jesaja 7,18-25 

donderdag 18 december  Psalm 146 

vrijdag 19 december  Matteüs 1,1-17 

zaterdag 20 december  Matteüs 1,18-25 

zondag 21 december Advent 4 Psalm 19 

maandag 22 december  Jesaja 8,1-10 

dinsdag 23 december  Jesaja 8,11-23a 

woensdag 24 december Kerstnacht Jesaja 8,23b–9,6 

donderdag 25 december Eerste Kerstdag Jeremia 23,1-8 

vrijdag 26 december  Matteüs 2,1-12 

zaterdag 27 december  Matteüs 2,13-23 

zondag 28 december  Psalm 124,1-8 

maandag 29 december  Numeri 22,2-20 

dinsdag 30 december  Numeri 22,21-40 

woensdag 31 december  Psalm 59,1-18 

 

 



    

 

VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
 
In Bethlehems stal lag Christus de Heer, 
in doeken gehuld, als kindje terneer. 
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis; 
Zijn wieg was een kribbe, Zijn troon was een kruis.  
 
Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, 
Die zondaren mint, zo nameloos teer; 
Die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij; 
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 
 
Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht, 
dat eens aan het kruis voor mij hebt volbracht. 
Ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed, 
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet. 
 
Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart; 
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. 
Geef Gij mij een harte, dat U steeds bemint, 
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind. 
 
In sommige Kerstliederen gaat het behalve over de geboorte van Jezus Christus, ook over Zijn lijden, sterven en 
opstanding. Denk bijvoorbeeld aan de regel ‘Lam van God Gij hebt gedragen alle schuld tot elke prijs’ uit het lied ‘Eer 
zij God in onze dagen’. Of ‘Die de hel zijt doorgegaan en hemelwaarts opgestaan’ uit ‘Kom tot ons de wereld wacht’. 
Wat te denken van ‘Al uw glorie legt Gij af ons tot redding uit het graf’ uit het lied ‘Hoor de engelen zingen de eer’ (?) 
En ook ‘In Bethlehems stal’ is dus zo’n kerstlied dat deels eigenlijk ook een Paaslied is. Zoals bij de regels “Zijn wieg 
was een kribbe, Zijn troon was een kruis” en “Lam Gods voor de schuld der wereld geslacht, dat eens aan het kruis 
voor mij hebt volbracht.” Indrukwekkende geloofswoorden. Maar:  waarom zou een Kerstlied al een voorschot 
nemen op het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus? 
 

Geen Kerst zonder Pasen 
De essentie van het christelijk geloof ligt bij het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. Alle vier Bijbelse 
evangeliën lopen daar op uit, daar ligt het hoogtepunt, de diepste betekenis van het christelijk geloof. Slechts twee 
van de vier evangelisten – Mattheüs en Lucas – vertellen daarnaast over Jezus’ geboorte; bij de andere twee begint 
het evangelie pas bij het optreden van Jezus als volwassene. Verder: vanaf het ontstaan van de christelijke kerk, in 
de eerste eeuw, is Pasen een essentieel feest voor de groeiende christelijke gemeenschap. Pas in de vierde eeuw 
ontstaat langzamerhand het Kerstfeest, aanvankelijk in Rome. Inhoudelijk kunnen we stellen dat Pasen wel zonder 
Kerst kan, maar dat dat niet andersom geldt: de geboorte van Jezus Christus heeft met terugwerkende kracht alleen 
belang gekregen omdat Jezus als messias heeft geleefd en opgetreden tussen de mens, heeft geleden, is gestorven, 
begraven en is verrezen uit het graf.  
 
Wat verbindt beide feesten met elkaar? Vooral de woorden ‘God met ons’. Dát is de betekenis van Jezus’ andere 
naam Immanuel; dat is de betekenis van Zijn leven: geboren, opgegroeid en gewoond onder ons mensen – mét ons. 
Dat is de betekenis van Zijn lijden en sterven: dat God in Jezus Christus dwars door álles heen met ons is en met ons 
blijft. 
 
Door allerlei factoren is in onze tijd, cultuur, en omgeving Kerstfeest dé hoogtijdag van het jaar geworden. Prachtig, 
bijzonder en mooi om te vieren, elk jaar weer. Daar hoeven we niets aan af te doen. Als we ons zelf er maar af en toe 
aan blijven herinneren: ‘Zonder Pasen geen Kerst’.  (‘Zonder Pasen geen Kerst’: dit is ook het thema van het 
seniorenkerstfeest op 18 december – zie aankondiging elders in deze SamenGaan.)  



    

 

Terug naar het lied 
Dan nog even terug naar het lied ‘In Bethlehems stal’. We 
vinden dit lied onder meer in de bundels Op Toonhoogte 
(uitgave 2025, nr. 84), Weerklank (nr. 126), de Evangelische 
Liedbundel (nr. 103) en Zangbundel Joh.de Heer (613). De 
melodie werd gecomponeerd door W. Croft en kreeg 
oorspronkelijk de titel ‘Hanover’, de tekst is van Jan de Liefde. 
De Liefde werd op 25 december 1814 – NB tijdens Kerst – 
geboren in Amsterdam, en overleed aldaar op 6 december 1869. 
Hij was predikant, evangelist en schrijver van christelijke boeken 
en liederen. De christelijke hulporganisatie Vereeniging tot Heil des Volks, die nog altijd bestaat, werd door hem 
opgericht. Mede daardoor wordt hij ook wel ‘de dominee van de straat’ genoemd. Enkele andere bekende liederen 
van hem: ‘Er gaat door alle landen een trouwe kindervriend’ en ‘Ik ga slapen ik ben moe.’ 

 
Kerstmarkt – open Dorpskerk 
Op vrijdag 12 december van 17 – 20 uur is KerkHeerjansdam 
met twee kramen, heerlijke chocolademelk-met-allerlei-
extra’s, broodjes rookworst en -knakworst, en een frituurpan 
voor warme kerst(bitter)ballen aanwezig op de Kerstmarkt die 
de Heerjansdames organiseren rondom de Kromme Nering. 
Ook zijn  er kerstkaarten en boeken te koop 
 
Tijdens de Kerstmarkt is de Dorpskerk open: t.b.v. het 
Historisch Genootschap dat haar jubileumboek verkoopt; en 
versterkt door de werkgroep Verbinding die een gastvrij open huis hoopt te verzorgen. Ook de kramen van 
KerkHeerjansdam zijn weer in handen van werkgroep Verbinding. Graag zien we u en jou 12 december bij onze 
kramen of in de Dorpskerk. 

 
Ontvangen 
Op  4 november 2025 ontving ik t.b.v. de kerk: € 50,00. Hartelijk dank aan de gevers 
 
goede wensen 
God-met-ons: dat is de essentiële gedachte van Kerstfeest: God die onder ons komt 
wonen, Zijn Woord dat lichaam is geworden, een goddelijk kind in een kribbe dat 
levens- en wereld-veranderend zal blijken te zijn. Graag wens ik jou en u, mede 
namens Hadassa, Douwe, Myrthe en Theije een heel goede, inspirerende en 
gezegende adventstijd en Kerstfeest toe.  
 
Hopelijk ontmoeten we elkaar rond één van de vele bijeenkomsten deze periode. 
We wensen u en jullie allemaal een gezegende tijd. 
 
Kerstvakantie 
In de Kerstvakantie, van 26 december tot en met 3 januari ben ik alleen in dringende pastorale situaties en rond de 
diensten  bereikbaar en lees ik e-mails en whatsapp minder frequent. 
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen  
De Manning 2    Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
2995 AH Heerjansdam   Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Tel. 06 – 20 50 30 99   Instagram: sintersjaak  
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SENIORENVERJAARDAGEN 
Verjaardagen december 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week januari 202  
 
Huwelijksjubllea in december  
 
 
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
U geeft zelf aan of u wel of niet vermeld wilt worden.  
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag 
toegewenst!     
 
Om te noteren:  De 4de senioren-kwartaalverjaardag vindt plaats op 7 januari 2026. 
 
Vriendelijke groet,  
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam 
Tel: 06-11249600 Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 oktober 2025 tot en met 20 november 2025: 
 
Ingeschreven: 
 
 
 
 
 
Overleden: 
 
 
 
Uitgeschreven:  
 
 
Vertrokken:  

 

 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
 

mailto:wil.ouwerkerk@gmail.com
mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl


    

 

In memoriam:  
 

Jeanette van Zijderveld–Ardon 
 
Jeanette Ardon werd geboren op 17 april 1946 in Rotterdam-IJsselmonde. Ze groeide op 
in een liefdevol ondernemersgezin als middelste van drie zussen. Bij de Raad van Arbeid 
(de latere Sociale Verzekeringsbank) leerde zij Rob van Zijderveld kennen. Het was liefde 
op het eerste gezicht. Op 21 juni 1968 trouwden ze. Na hun huwelijk kwamen ze te 
wonen aan de Vlasakkers 21 in Heerjansdam, het dorp waar Rob ging voetballen bij VV 
Heerjansdam. Samen kregen zij twee dochters: Jolanda en Wendy. Het was een warm 
gezin, waarin sporten, voor elkaar zorgen en omzien naar anderen centraal stonden. 
 
 
Jeanette was de verbinder binnen het gezin, zoals ze dat ook van haar moeder had geleerd. 
Zij zag om naar velen: ze leefde haar geloof uit in woord én daad. Als ze wist dat iemand zorg nodig had, dan gaf ze 
die — altijd liefdevol, vaak vanzelfsprekend, en vrijwel altijd zonder zichzelf op de eerste plaats te zetten. Jeanette 
was actief bij de openbare bibliotheek aan de (toen nog) Rozenlaan, bij de Kindernevendienst van de Dorpskerk en in 
allerlei andere informele clubjes. Haar kleinkinderen, Joery en Sanne, waren haar grootste rijkdom. 
Zoals zij zelf zeggen, was oma Jeanette hun tweede moeder; ze hebben prachtige herinneringen aan haar. In hun 
basisschooltijd aten ze tussen de middag steevast op de Vlasakkers, waar de tafel altijd gastvrij gedekt stond. 
Vriendjes en vriendinnetjes waren altijd welkom. Bij opa en oma kon álles — ook wat elders niet mocht. Jeanette 
maakte overal een feestje van. 
 
Jeanette had een engelengeduld. Ze was oprecht en liefdevol voor iedereen om haar heen. Ze wilde niemand tot last 
zijn; dat vond ze soms moeilijk, zeker toen ze ziek werd en familieleden voor haar gingen zorgen. Maar ze heeft dit 
altijd liefdevol ontvangen. In september ging ze met haar hele gezin, inclusief aanhang — haar “lieffies” — op 
vakantie naar Spanje. Dat waren voor haar elf dagen om nooit meer te vergeten. Ze voelde gaandeweg dat het 
opnieuw niet goed zat in haar lichaam. Een paar jaar eerder was ze al ernstig ziek geweest; de jaren die daarna 
volgden beleefde ze als bonusjaren. “Ik ben spekkoper,” zei ze dan. 
 
Op vrijdag 24 oktober is Jeanette, omringd door haar “lieffies”, overleden. Of, liever gezegd: zij maakte de oversteek 
naar ‘het land van louter licht’, waar ze altijd in is blijven geloven. “Ik ben niet bijbelvast, maar ik wandel elke dag 
met God,” zei ze altijd. Op vrijdag 31 oktober hebben we in een overvolle Dorpskerk de dankdienst voor haar leven 
gehouden, zoals ze zelf had voorbereid — Jeanette was de regisseur. 
 
Er klonken prachtige liederen, we lazen Psalm 91 en er werden talloze liefdevolle herinneringen gedeeld. Daarna is 
zij door haar “lieffies” weggebracht. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
 
 

 



    

 

In memoriam:  

Andries Alderliesten 

  
Andries Alderliesten werd op 7 april 1940 geboren in Kralingen, Rotterdam. Hij was de 
jongste in een gezin met vier kinderen. Het was een hervormd gezin waarbinnen vooral zijn 
moeder praktiserend gelovig was, in een Hervormde Gemeente op gereformeerde 
grondslag. Hoewel Andries wel sprak over het bombardement op Rotterdam en andere 
specifieke momenten uit de Tweede Wereldoorlog die indruk op hem maakten, was hij 
overwegend te jong om veel blijvende herinneringen aan de oorlog te hebben. 
 
Binnen een oecumenische jongvolwassenengroep in Kralingen leerde hij de gereformeerde Tjitske Stienstra kennen. 
Van het één kwam het ander en op 7 juli 1968 trouwden ze met elkaar in Rotterdam. Een paar jaar later verhuisden 
ze naar Heerjansdam, waar ze op de Ganzekant kwamen te wonen. 
 
Andries werkte bij veel verschillende werkgevers. Op latere leeftijd begon hij nog een universitaire deeltijdstudie 
economie. Hij wist zijn studie af te ronden; een bepaald niet geringe prestatie. Het bracht hem tot ander werk, bij 
het ministerie van Economische Zaken in Den Haag.  
 
Hij kon uiteindelijk vervroegd met pensioen. Vaak gingen Tjitske en Andries met de auto eropuit - fietsen achterop 
op de fietsendrager - om her en der, maar vooral in Noord-Brabant, fietstochten te maken. Andries hield van de 
natuur. Hij zat op een fietsclub met diverse andere Heerjansdammers. Ze reden dan bijvoorbeeld naar de Veluwe om 
daar op hun sportfietsen deel te nemen aan toertochten. Het leverde hem veel medailles op. Een aantal jaar was 
Andries een heel accurate preekvoorziener voor onze – gaandeweg samenvoegende - kerkelijke gemeente. 
 
Andries was in veel opzichten een binnenvetter. Hij sprak zich dan ook nauwelijks uit over zijn geloof. In ieder geval 
hield hij meer van sobere erediensten met reguliere Psalmen en gezangen, dan van evangelisch getinte diensten met 
veel emotie en liederen vol herhalingen. Wél had hij een heel eigen, droge humor, wat mensen in zijn omgeving erg 
konden waarderen. 
 
De afgelopen jaren werden gekenmerkt door voortschrijdende dementie. Tot haar diepe spijt moest Tjitske besluiten 
Andries te laten opnemen in Swinhove, omdat het thuis niet meer ging. Tot zowel haar verdriet als opluchting heeft 
hij daar maar enkele weken moeten verblijven. Na een val bleef hij pijn houden, hij werd overgebracht naar het 
ziekenhuis. En daar bleek hij opeens terminaal te zijn. Een halve dag later, op zondagmorgen 26 oktober overleed hij, 
in het bijzijn van Tjitske en een nichtje.  
 
Op zaterdag 1 november vond de afscheidsdienst plaats, in de Dorpskerk. We lazen onder meer Jesaja 55: 6-13 en 
Mattheüs 11: 28-29. Naast geestelijke liederen klonken ook ‘What a wonderful world’ en ‘When the saints go 
marching in’ van Louis Armstrong van wie Andries als jazzliefhebber een groot fan was. Na de dienst en de 
ontmoeting die er op volgde, is Andries gecremeerd.  
 
Bijzonder is dat Tjitske en Andries in de jaren van hun ouderdom altijd omringd zijn gebleven met lieve en trouwe 
zorg en aandacht van enkele neven en nichten en voormalige buren van de Ganzekant. Nu Andries er niet meer is, 
zal deze liefdevolle zorg er voor Tjitske blijven. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 

 
  

Dankbetuiging 
 
Een figuurlijke arm om mijn schouders heb ik van velen van u gekregen rond het 
overlijden van Andries: in de vorm van kaartjes, gesprekjes, uw aanwezigheid bij 
Andries’ afscheidsdienst, of hoe dan ook.  
Het doet me goed en daar wil ik jullie heel hartelijk voor bedanken. 
 
Tjitske Alderliesten-Stienstra 

 



    

 

VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Licht in het donker,  
terugblik Holyween Dorpskerk Heerjansdam 
 
Halloween in Heerjansdam… 
Zaterdagavond 1 november: Halloween in Heerjansdam, Holyween in de 
Dorpskerk. Deze avond ontvingen we vele honderden mensen: van kleine 
kinderen tot senioren en van alles er tussenin. Mensen vanuit Heerjansdam 
tot ver daarbuiten. Veelal uitgedost in enge outfits, als spoken, wandelende 
geraamtes, dino’s, monsters en met gezichten rijkelijk bedekt met 
nepbloed.  
 
…Holyween in de Dorpskerk 
In de Dorpskerk schonken we koffie, thee en limonade. Honderden heerlijke hartjeskoekjes – gebakken door 
kostersechtpaar Jan en Sjanie Schop – gingen er doorheen, alsmede honderden hartjes-snoepjes en ook hartjes-
kaarsjes, allemaal verpakt met ingevoegd een briefje ‘Wees niet bang, want Ik ben bij je, wees niet bang want Ik ben 
je God, Ik zal je helpen…’ (Jesaja 41 vers 10). De Dorpskerk was verlicht met talloze kaarsjes, met rode 
wandverlichting en slingers van kerstlampjes. uit de boxen klonk sfeervolle, rustgevende muziek. Her en der hingen 
gelamineerde vellen papier met daarop geprint rebussen die Bijbelteksten weergaven waarin licht een centrale rol 
speelt, of liedteksten van liederen.  
 
Wat er zoal gebeurde 
Vele tientallen bezoekers uitten spontaan hun waardering, verrassing of dankbaarheid dat de kerk juist vanavond 
open was; dat ze even op adem konden komen in deze baken van rust op een onrustige avond. En dat ze zomaar 
warme koffie in hun koude handen kregen en een koekje konden pakken. Vele mensen kwamen gewoon even kort 
voor een toiletbezoek. Diverse mensen brandden in het gedachtenismeubel een kaarsje voor iemand. Of ze kwamen 
op een avond waar ze overal de stuipen op het lijf worden gejaagd eenvoudigweg even tot rust. Ze bleven soms een 
half uur gewoon even zitten op een kerkstoel. We voerden gesprekken, vertelden iets over waarom de kerk juist 
vanavond open was, deelden telefoonnummers en mailadressen uit. Sommige kinderen kwamen hevig geschrokken 
vanaf een ander adres en vroegen zich af of het hier ook eng was. "Nee, hier is het griezelvrij. Kom binnen, neem een 
lekker koekje, een snoepje en pak een kaarsje mee. En als je vannacht toch weer even bang bent, lees dan het briefje 
bij het kaarsje nog een keer." 
 
In de bovenruimte keek een klein groepje kinderen naar vrolijke films, en versierden lampionnen die ze uiteraard 
mee naar huis mochten nemen. Het was sfeervol en gezellig.  
 
Dankjewel 
We zijn als werkgroep Verbinding meer dan overweldigd door wat er gebeurde en hebben niet eerder zó de 
verbinding met ons dorp mogen leggen. Tot dagen na Holyween (Halloween) ontvingen we reacties: van bezoekers, 
van de organisatie, van blij verwonderde dorpsgenoten, van medegemeenteleden. Veel dank aan iedereen die dit 
mede mogelijk heeft gemaakt. 
 
De werkgroep Verbinding 
 
  



    

 

Kerstgroet aan wie in een tehuis woont 
Sommige van onze gemeenteleden wonen in een tehuis. We noemen hier hun namen en adresgegevens, 
om ons er aan te herinneren dat onze geloofsgemeenschap ook hen omvat. En als suggestie om naar hen 
om te zien, bijvoorbeeld door concreet een kaartje met een kerstgroet te sturen.  
➢ Mevr. Jongsma-Pruyt, Woonzorgcentrum Borgstede, afdeling De Watertoren, kamer 167, Marjoleinlaan 43, 2991 

HP Barendrecht 

➢ Mevr. Vlasblom-Huisman, Woonzorgcentrum Borgstede, afdeling De Brug, kamer 235, Marjoleinlaan 43, 2991 

HP, Barendrecht 

➢ Mevr. Nieuwland, woonzorgcentrum Borgstede, kamer 181, Marjoleinlaan 43, 2991 HP Barendrecht  

➢ Mevrouw Verkamman, woonzorgcentrum Borgstede, kamer 193, 2991 HP Barendrecht 

➢ Mevr. van Dijk-Leemkuil, Verzorgingshuis De Elf Ranken, kamer 15, Reling 9, 2993 DN Barendrecht 

➢ Mevrouw Smitshoek-de Korte, Verzorgingshuis De Elf Ranken, Reling 29, 2993 DN Barendrecht 

➢ Mevrouw Wijntje-Heinsius, Salios De Sterrenlanden, afdeling Zwaanhof, kamer 119, Minnaertweg 4, 3328 HN 

Dordrecht 

➢ Dhr. Van der Linden, het Gastenhuis Gorinchem, Kruithoorn 2, 4208 CJ Gorinchem 

➢ Mevr. Heiwegen-Westerik, Verpleeghuis ’t Ronde Sant, afdeling Gorzen, Hugo de Groothof 1, 2984 GK 

Ridderkerk 

➢ Mevr. Den Bleijker-Runce, verzorgingshuis Meerweide, Grote Hagen 98, 3078 RC Rotterdam 

➢ Kirsten Schilt, stichting Zo Mooi Wonen, Lindenlaan 51-C, 3331 AK Zwijndrecht 

➢ Mevr. van Rijswijk, verzorgingshuis Swinhove, Plantageweg 3, 3333 GZ Zwijndrecht 

 
 
 

Oproep tot inzetten voor christelijke politiek 
De afgelopen tijd kregen we (in het kader van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen) bericht van een 
christelijke politieke partij met het verzoek om gemeenteleden te stimuleren zich aan te melden als vrijwilliger.  
Natuurlijk geven wij als kerkenraad geen stemadvies en nemen we geen politieke standpunten in. Tegelijkertijd zien 
we, persoonlijk als christenen, allemaal dat het christelijke geluid in de politiek steeds harder nodig is. Verbinden in 
plaats van polariseren en omzien naar elkaar in plaats van individualisme! 
Op welke manier u zich ook inzet als vrijwilliger, het wordt steeds belangrijker om het christelijke geluid te laten 
horen. Of dat nu in de politiek is of op andere plekken. 
Voor een ieder die zich geroepen voelt, we willen het laten horen van het christelijke geluid binnen de politiek warm 
aanbevelen. Ongeacht bij welke politieke partij u dit zou willen doen. 
Wellicht heeft u er al eerder over nagedacht en/of kan deze oproep u aanzetten om er opnieuw over na te denken.  
Alvast bedankt voor het overwegen! 
Gertjan Roobol  



    

 

Oproep mini bieb 
Achterin de kerk in de nieuwe, blauwe kast, heeft de mini bieb van onze kerk een mooie plek gekregen.  
Om het aanbod modern en aantrekkelijk te houden en geregeld te kunnen wisselen zijn we op zoek naar: 

• kinderboeken 

• romans 

• kerstboeken 

Heeft u wat van deze soorten boeken? Lever ze dan in bij Cathy Hukema.  
En zoek zelf ook eens of er iets leuk voor u bij staat!  
 

Kort verslag kerkenraadsvergadering van 13 november   
Voorzitter Gertjan heet iedereen welkom. Hij leest het stukje “Open je hart voor Mij” en gaat voor in gebed. 
De notulen van 25 september 2025 worden zonder wijziging goedgekeurd. De kerkrentmeesters melden dat aan het 
beleidsplan wordt gewerkt. Bij de ingekomen stukken zit een brandbrief van CU-SGP Zwijndrecht. Zij hebben 
dringend nieuwe mensen nodig. Zeker met het oog op de verkiezingen voor de gemeenteraad begin 2026. De 
kerkenraad vindt het belangrijk dat binnen de politiek aandacht is voor het Christelijk “geluid”, maar kiest niet voor 
één partij. Gertjan zal een stukje hierover schrijven in Samengaan. 
De rapportages: De welkomst-pakketjes wekken een heel positieve reactie op bij de nieuwe inwoners van 
Heerjansdam. De uitnodigingen voor Eeuwigheidszondag en de lichtjesavond op vrijdagavond daarvoor zijn 
verstuurd. Het achterhalen van de juiste adressen van de nabestaanden gaf wat problemen, maar het is gelukt. Over 
de diensten op Israëlzondag, de kerk open met Halloween, de ADA-dienst en de dankdag (middag, eten en avond) 
alleen maar mooie reacties. Het Pastoraat heeft gisteren een contactpersonenbijeenkomst gehouden. Grote 
opkomst. De ‘seniorenkwartaalverjaardagbijeenkomst’ was ook een succes. De bloemengroet gaat over de grenzen 
van Heerjansdam heen. Ook onze leden in Zwijndrecht en Barendrecht  kunnen nu deze groet ontvangen, dankzij 
een aantal vrijwillige bezorgers. Wil geeft aan dat zij graag als ouderling onze gemeente wil blijven dienen. Uiteraard 
is de kerkenraad blij dat zowel Gertjan als Wil ouderling willen blijven. De Diaconie meldt dat men op dankdag heel 
druk is geweest met spullen voor de voedselbank Barendrecht. Er loopt nu een kledingactie voor het Leger des Heils. 
Binnenkort volgt de Kerstmiddag en het uitdelen van de dagboekjes. De Kerkrentmeesters komen met de begroting 
2026. Deze wordt - na enkele vragen en de toelichting daarop -  door de kerkenraad goedgekeurd en zal verkort in 
Samengaan worden gepubliceerd. De gemeente kan hierop dan reageren. Op zondag 30 november wordt er een 
jeugddienst gehouden. 
Veilige kerk: Het aanvragen van de VOG’s is begonnen. Voor de predikant, de kerkelijk werker en de kerkenraad is 
dat reeds gedaan. Binnenkort komen ook de anderen aan de beurt. Met name bij de jeugd zal het een hele klus zijn. 
Het preekrooster voor 2026 is klaar. Bas kan zich nu weer volledig richten op 2027. De tijdstippen van de diensten 
zijn bekend en nu de invulling nog. Verzoek van Bas om aanmelden van namen van voorgangers. De gemeenteavond 
op 19 november 2025 wordt een gebeds- en ontmoetingsavond met als thema Israël-Palestina. Een uitnodiging 
hiervoor is verschenen in Samengaan. 
Rondvraag: Wil komt met het idee om bij overlijden van een gemeentelid een steentje met de naam van de 
overledene erop te gebruiken. Dit idee wordt verder uitgewerkt. Sjaak meldt dat we de laatste tijd veel nieuwe leden 
(7!) mogen verwelkomen. Bas eindigt de vergadering met gebed. De volgende kerkenraadsvergadering is op 
donderdag 29 januari 2026. 
Leen Kruithof (scriba) 
   

Verslag gemeenteavond 19 november 2025 
Zo’n twee jaar na het vorig gebedsmoment rond het onderwerp Israël – Palestina, organiseerde onze kerkenraad 
een gebeds- & ontmoetingsavond in de Dorpskerk over hetzelfde onderwerp. Er waren ca. 20 mensen hierbij 
aanwezig. In een plenair gebedsmoment las Sjaak enkele Bijbelteksten en gaf Gertjan een toelichting op de avond. 
We beluisterden een interview met ds. Kees van Ekris (scriba PKN) en zongen samen enkele liederen. Het 
gebedsmoment werd afgesloten met een gezamenlijk gebed. Hierna was er een korte koffie-/theepauze. En ging 
men in groepjes met elkaar in gesprek. Een brief van ds. Kees van Ekris over dit onderwerp vormde de opmaat voor 
de tafelgesprekken. 
Leen Kruithof (scriba) 
NB: Voor volgend jaar staan twee gemeenteavonden gepland - op 16 april en 18 november. 



    

 

Eeuwigheidszondag 
Op Eeuwigheidszondag 23 november hebben we in de Dorpskerk gemeenteleden genoemd en herdacht die in het 
voorbije kerkelijk jaar zijn overleden. Voor elk van hen is een gedachtenislichtje ontstoken en heeft een kind een 
bloem in een vaas geplaatst. Daarna hebben we nog drie kaarsen ontstoken: één voor mensen die we missen en niet 
zijn genoemd, één voor overleden kinderen, en één voor slachtoffers van honger, oorlog, rampen, ziekte en zinloos 
geweld. Na de dienst bleef de Dorpskerk nog een aantal uur open en hebben vele tientallen mensen hun overleden 
geliefden op een persoonlijke wijze herdacht. 
Het leven gaat verder. Wie een geliefde mist, weet en ervaart dat datzelfde leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Rouw 
is niet iets dat je kunt ‘verwerken’ in de zin van dat het ooit helemaal afgerond, klaar en voorbij is. tegelijkertijd 
mogen we geloven en vertrouwen dat ons verdriet bij onze Heer bekend is, dat Hij ons nabij is; en dat Hij ons wil 
troosten 
 

• Jan Eeland, De Brakel 9, 11 november 2024, 74 jaar 

• Roel Christiaan Kooreman, Willem Alexanderplantsoen 164 Barendrecht, 24 november 2024, 21 jaar 

• Jan de Winter, Munnikensteeg 55, Zwijndrecht, 11 december 2024, 86 jaar 

• Cornelis Kerst Jongsma, Molenleede 11, Barendrecht, 21 december 2024, 88 jaar 

• Ludwendy Pinedo, Dordrecht, 2 januari 2025, 28 jaar 

• Aart van der Waal, Rozenlaan 2, 18 januari 2025, 86 jaar 

• Jannetje Maria Hartingsveld-Nuis, Kruisbespad 24, 27 januiari 2025, 87 jaar 

• Adriaan Herlaar, Johannes Postlaan 41, 8 februari 2025, 76 jaar 

• Apollonia Cornelia van Strijbos-van Kleef, De Brakel 3, 15 februari 2025, 89 jaar 

• René Braamkolk, Lisdodde 29, 24 februari 2025, 54 jaar 

• Pietertje Leentje van de Velde-van Herk, De Manning 8, 27 februari 2025, 98 jaar 

• Leendert van der Burgh, Groene Dreef 22, 6 maart 2025, 82 jaar 

• Deborah Ingena Oliemans-van Helden, Perenhof 15, 17 maart 2025, 87 jaar 

• Geertruida Johanna Oomsen-Zwart, IJsvogelplein 303 Zwijndrecht, 17 maart 2025, 103 jaar 

• Diederika Cornelia Heijboer-Kooiman, Molenweg 66, 17 april 2025, 93 jaar 

• Cornelis van Rijswijk, De Hupse 24, 1 mei 2025, 79 jaar 

• Maaike Schenk, Gerard Alewijnstraat 18 Hendrik Ido Ambacht, 10 mei 2025, 100 jaar 

• Geertje Schop-Zegelaar, Sportlaan 10-A-20, 20 mei 2025, 89 jaar 

• Hendrik Cornelis Kruithof, Perenhof 12, 4 juni 2025, 72 jaar 

• Arend Haar, Jhr. V P A B van Bloklandlaan 12, 14 juli 2025, 83 jaar 

• Johannes Cornelis van den Berg, De Manning 33, 26 juli 2025, 78 jaar 

• Leentje Reina van der Linden-de Snaijer, Develweg 9, 1 augustus 2025, 78 jaar 

• Sara Cornelia van Nes-Blaak, Langeweg 480, 18 augustus 2025, 86 jaar 

• Aaltje Jannetje van Dijk van Ballegooijen, Vreedonklaan 2 Dordrecht, 1 september 2025, 90 jaar 

• Pieter Viergever, Dorpsstraat-Oost 1 Barendrecht, 13 september 2025, 84 jaar 

• Greetje de Vries-Goudriaan, Kruisbespad 40, 25 september 2025, 81 jaar 

• Jeanette van Zijderveld-Ardon, Vlasakkers 21, 24 oktober 2025, 79 jaar 

• Andries Alderliesten, Onderdijkserijweg 8, 26 oktober 2025, 85 jaar. 



    

 

De mensen die wij missen 

Op eeuwigheidszondag zongen we het lied ‘De mensen die wij missen’; het verwoordt, bezingt en brengt in muziek 
tot uiting: zowel het grote missen en de leegte in onze rouw aan de ene kant, als het troostvolle perspectief dat 
Jezus Christus de dood heeft verslagen en dat onze Heer juist in ons  verdriet ons nabij is. 

 
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn.  
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 
  
God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
  
Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 
  
God, U kent de namen van de mensen die we missen. 
We delen de verhalen van wie ons dierbaar zijn.            
We danken voor hun leven; we komen hen weer tegen. 
God, U bent de Vader van het leven, voor altijd. 
  
Wie huilt er onze tranen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie draagt ons door de dagen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie heeft ons leed gedragen? 
Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? 
Christus, Hij alleen! 

 
Ds. Sjaak Teuwissen 
 

  



    

 

‘Licht op Groen’ 
 

 
➢ Licht op GROEN 

 
Terugblik 
Een lezer reageerde op het stukje in het vorige kerkblad dat ging over hoe je zuiniger en bewuster kunt omgaan met 
energie. Hier volgen de aanvullingen. 

• In huis een warme trui of vest aantrekken in huis. Maak gebruik van een dekentje. Je kunt dan de 
verwarming een graadje lager zetten. 

• Ventileer elke dag je huis 10 minuten,. Vochtige lucht warmt langzamer op dan droge. 
Bedankt voor deze reactie.  
 
Eten 
In december wordt veel gepraat over eten, feestmaaltijden en gezelligheid met elkaar. Bij het samenstellen van deze 
en ook onze dagelijkse maaltijden is er winst te behalen voor het milieu door rekening te houden met de keuze van 
je voedsel. Dat vraagt om verandering van keuzes die we vaak onbewust maken. Een van de moeilijkste dingen is een 
verandering aanbrengen in onze gewoonten. Als je van mening bent dat je iets voor het milieu wilt doen, begin dan 
klein. Kies een haalbaar doel uit het lijstje hieronder en probeer dat een langere tijd uit. Wie te ambitieus van start 
gaat, houdt het waarschijnlijk niet vol. Heb je met andere mensen in je gezin te maken, praat dan over je keuze. 
Bewustwording is een belangrijk element in de aanpassing van je leefpatroon. Wie goed gemotiveerd is, houdt het 
langer vol om een nieuwe weg in te slaan bij het kiezen van voedsel. 
Er zijn veel manieren waarop je via je voeding een positieve invloed kunt hebben op het milieu. Hieronder vind je de 
belangrijkste, praktisch toepasbare principes: 
Eet meer plantaardig 

De productie van vlees (vooral rund en lam) veroorzaakt veel meer broeikasgassen, watergebruik en 
landgebruik dan plantaardige voeding. 
Praktisch: 
• Vervang vlees vaker door peulvruchten (bonen, linzen), tofu/tempeh, noten of plantaardige 
vleesvervangers. 
• Begin met 1–2 dagen per week volledig plantaardig. 

Kies seizoens- en lokaalvoedsel 
Voedsel dat lokaal en in het seizoen wordt geproduceerd, vergt doorgaans minder energie voor teelt, 
transport en opslag.  
Praktisch: 
• Koop groenten en fruit van het seizoen (bv. in Nederland: asperges in mei, pompoen in  
herfst). 
• Let op herkomstlabels in de supermarkt. 
Je zou kunnen overwegen je aan te sluiten bij Sociale Dorpstuin de Buitenpolder in Heerjansdam. Info: 
https://www.dorpstuindebuitenpolder.nl/ 

Verminder voedselverspilling 
Ongeveer een derde van al het voedsel gaat verloren; dat is weggegooide energie, water en uitstoot.  
Praktisch: 
• Plan je maaltijden. 
• Koop niet meer dan je nodig hebt. 
• Gebruik restjes creatief (soepen, roerbak, wraps). 
• Bewaar voedsel op de juiste manier. 

Let op zuivelconsumptie 
Zuivel heeft een lagere impact dan rundvlees, maar nog steeds een hogere dan veel plantaardige 
alternatieven.  
Praktisch: 
• Kies vaker plantaardige melk (zoals haver of soja). 
• Eet kleinere porties kaas (een van de meest milieubelastende zuivelproducten). 



    

 

 
Eet duurzame vis 

Als je vis eet, kies dan voor vis met keurmerken. Let op keurmerken: 
• MSC (wild gevangen) 
• ASC (gekweekt) 
• Biologisch 

Vermijd overmatige verpakking 
Veel plastic en wegwerpverpakkingen dragen bij aan milieuvervuiling.  
Praktisch: 
• Kies voor los fruit en groenten. 
• Neem herbruikbare zakjes en bakken mee. 

Kies voor biologische of natuurinclusieve landbouw (wanneer mogelijk) 
Biologische productie gebruikt geen synthetische pesticiden en bevordert biodiversiteit. Het is niet altijd 
klimaatvriendelijker, maar vaak gunstig voor bodem en natuur. 

Let op producten met hoge impact 
Sommige populaire producten hebben relatief hoge CO₂- en waterfootprints.  
Voorbeelden: 
• Rood vlees 
• Kaas 
• Amandelen (veel water) 
• Avocado’s (water en transport) 
• Koffie en chocolade (ontbossing) 
Je hoeft ze niet te schrappen, maar matiging of keuze voor gecertificeerde producten helpt. 

 
Voorbereid door Marleen Scherpenisse en Jan Visser 

 
Op 25 november is het glas boven de tussenwand geplaatst: 



    

 

DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: oktober –november 2025 
 
Bloemendienst   
27-10 via mevrouw Marja Kraak €  20,00 
03-11 via mevrouw Wil Ouwerkerk €  10,00 
15-11 via mevrouw Lenie Kruithof €  10,00 
18-11 via mevrouw Nettie van Vliet €  25,00 
 
Mensenkinderen  
HA 16-11 via Hans v.d. Berg   € 50,00 
 
Opbrengst HA 28 september Dorpskerk en Kijfhoek :  € 1039,00 !! 
 
Ontvangen voor de Voedselbank € 45,00 
                           
Alle gevers hartelijk dank. 
namens de diaconie, 
Jan de Jong 
 

KERSTVIERING VOOR SENIOREN 18 december 
Ook junioren zijn welkom! 
Op donderdagmiddag 18 december hopen wij weer de traditionele Kerstontmoeting/viering te organiseren in onze 
Dorpskerk aan de Molenweg.  
 

 
 

U kunt vanaf 14.30 binnenlopen voor koffie/thee. Wij beginnen om 15.00 uur. 
De kerkzaal zal in kerstsfeer zijn met kerstboom en lichtjes. 
Onze eigen dominee Sjaak Teuwissen zal zijn medewerking aan deze viering verlenen. Het thema zal waarschijnlijk 
zijn:  ZONDER PASEN GEEN KERST! 
Op het programma van deze viering staat onder andere muziek en samenzang o.l.v. de heer R. Barnard.  Het is nog 
een verrassing (ook voor ons) wie het kerstverhaal gaat verzorgen. Natuurlijk zijn er naast het kerstverhaal ook 
Bijbellezingen en alles wat daarbij hoort.  
Wij zorgen voor koffie, thee en een drankje, uiteraard met wat lekkers erbij.  
U bent allen van harte uitgenodigd! 
 
Omdat het voor ons moeilijk inschatten is hoeveel  mensen er komen vragen wij om u vooraf (voor 17 december) 
aan te melden: 078-6772471 of per email : jonglindhout@gmail.com . 
Mocht u vervoer nodig hebben, laat het bij uw aanmelding weten. Dan gaan we dat regelen. Graag tot ziens!  
 
Frans en Ingrid de Jong  en vele andere medewerk(st)ers 



    

 

DANK VOOR HET DELEN! 
Dankdag is – zoals altijd – een mooie gelegenheid om te danken en evengoed om te delen. 
Veel mensen hebben gezorgd voor levensmiddelen en ook verzorgingsproducten voor de Voedselbank en het 
buurtkastje.  

 
Graag brengen wij de dank van de Voedselbank over! 
Er waren 18 kratten, die we allemaal hebben kunnen vullen met goede producten. De chauffeurs konden de kratten 
net kwijt op de laadvloer. Ook de voorraad voor het buurtkastje is royaal aangevuld. Mooi dat onze kerk zich op deze 
wijze laat zien als een meelevende gemeente.  

 
Ook de kledingactie heeft aandacht 
gekregen van onze leden. De 
opbrengst is bestemd voor het 
Leger des Heils. Namens het Leger 
hartelijk dank aan alle gevers! 
Wij streven ernaar om ook deze 
actie jaarlijks te doen. Dus u kunt 
daar vast rekening mee houden. 
 
Uw diaconie  
 

 

KERKRENTMEESTERS 
 

GEZOCHT, Iemand die: 
 

1. van een uitdaging houdt. 
2. altijd al postbode wilde worden. 
3. van fietsen houdt. 
4. van de prachtige omgeving van Heerjansdam wil genieten. 
5. een rondje van ongeveer 10 km kan fietsen. 
6. van spoorzoeken (± 16 adressen) houdt. 
7. alles wil weten van de Noldijk, Ziedewijdse-dijk en kade, Achterzeedijk en Zwingeldam. 
8. die 2x per jaar (in okt. en jan.) één uur van zijn vrije tijd wil opofferen voor een goed doel. 

 

Bent u de persoon die aan al deze voorwaarden en talenten voldoet, meld u zich dan zo snel mogelijk bij 
ondergetekende, coördinator actie Kerkbalans en Oogstcollecte, dan kunnen wij u voor de actie Kerkbalans (1e week 
van januari) nog inroosteren. 
 
Aart Roos 
De Hoef 56 
06-10725316 

  



    

 

datum doel kerk GIVT bank totaal  

3augustus 
  
  

Diaconie  €    76,00   €    57,12     €  133,12   
Kerk  €    89,60   €    64,29     €  153,89   
Jeugd  €    62,85   €    41,50     €  104,35   

10augustus 
  

Diaconie  €    95,50   €    57,67     €  153,17   
Kerk  €  108,65   €    50,72     €  159,37   

17augustus 
  

Diaconie  €    81,12   €    61,45     €  142,57   
Kerk  €    74,65   €    58,12     €  132,77   

24augustus 
  

Diaconie  €  131,19   €  100,12     €  231,31   
Kerk  €  129,70   €    77,10     €  206,80   

31augustus 
  

Diaconie  €  109,55   €    94,43     €  203,98   
Onderhoud  €  123,76   €    79,03     €  202,79   

augustus 
  
  
  

Zending  €    20,00       €    20,00   
Bloemen  €    18,20       €    18,20   
Onderhoud  €    78,70       €    78,70   
Koffiepot  €    47,50       €    47,50   

7september 
  
  

Diaconie  €  102,07   €    83,36     €  185,43   
Kerk  €    91,94   €    91,66     €  183,60   
Jeugd  €    76,25   €  101,49     €  177,74   

14september 
  

Kerk  €    87,73   €  114,63     €  202,36   
Onderhoud  €    81,12   €    76,09     €  157,21   

21september 
  

Diaconie  €  124,65   €  106,31     €  230,96   
Kerk  €    96,00   €    75,65     €  171,65   

28september 
  

Diaconie  €  219,20   €  306,50   €    50,00   €  575,70   
Kerk  €  117,37   €    88,14     €  205,51   

september 
  
  
  

       

ZWO  €       6,50       €       6,50   
Koffiepot  €    27,90       €    27,90   
Onderhoud  €    59,00       €    59,00   

5oktober 
  
  

Diaconie  €  102,77   €  116,44     €  219,21   
Kerk  €  105,80   €    89,53     €  195,33   
Jeugd  €    91,90   €    98,57     €  190,47   

12oktober 
  

Diaconie  €  131,20   €    55,32     €  186,52   
Kerk  €    95,20   €    50,45     €  145,65   

19oktober 
  

Diaconie  €  115,40   €    77,19     €  192,59   
Kerk  €  114,55   €    67,62     €  182,17   

26oktober 
  

Diaconie  €  155,72   €  127,16     €  282,88   
Onderhoud  €  149,30   €    85,40     €  234,70   

oktober  
  

koffiepot  €    31,10       €    31,10   
bloemenbusjes  €    12,50       €    12,50   

Giften       
Juli 40,00 via  ds. Teeuwissen    
Aug 150,00 via dhr. V.d. Berg    
Sept 130,00 via ds. Teeuwissen   
Okt. 50,00 via dhr. Hijkoop 130,00 penningmeester  
Nov. 50,00 via ds. Teeuwissen 40,00 via dhr. Hijkoop  

 
  



    

 

 
Oogstcollecte: Stand per 20 november   € 7580 
Oud papier: augustus 7,08 ton  €   276,36 
  September 9,64 ton  €   320,22 

 
Oud papier 
Oud en nieuw zit er aan te komen. Van het oude jaar naar het nieuwe.  
Wat zal het nieuwe jaar ons brengen en wat kunnen we daar zelf aan doen? 
Goed zorgen voor elkaar, goed zorgen voor onze omgeving en ons milieu. 
Oud wordt weer nieuw. Oude kranten weer een nieuw boek, schrijfpapier, dagboek? 
Oud en nieuw.  
 
Richtlijn van HVC: Zet uw bak voor 7.30 uur op zaterdag aan de straat. Soms 
wijzigt de rijroute waardoor erg vroeg geleegd wordt.  
De volgende data oud papier staan ingepland: 
 
20 december 2025    17 januari 2026 
Maria Dramountanis    Marcel van Dam 
Bert Schop     Jan Robbert Albrechts 
Gert Jan Bloem     Anja Rijsdijk 
Leon Broekhuizen    Gert Jan Bloem 
 
Chris Grootendorst 
oudpapier@kerkheerjansdam.nl 

 

KINDERLIED VAN ADVENT & KERST  
‘Ga je mee op zoek naar het koningskind’  
Op 30 november is het Eerste Advent; en in de kindermomenten en 
Kindernevendiensten t/m Kerst luidt het thema ‘de geluksbezorger’ – 
aansluitend bij lezingen uit Jesaja en uit het Kerstevangelie. De 
Kindernevendienstleiding vond hierbij een projectlied met de titel ‘Ga je 
mee op zoek naar het koningskind’.  
Het is een vrolijke, gemakkelijk mee te zingen melodie. De tekst is 
geschreven door Jan Visser, de arrangementen zijn van Dick Vos. 
Mede namens de andere Kindernevendienstleiding,  
Marieke Roobol en ds. Sjaak Teuwissen 

 

1)Ga je mee op zoek naar het koningskind? 
Ga je mee op zoek, want wie zoekt, die vindt. 
Ga je mee op zoek naar het koningskind? 
Want wie zoekt, die vindt! 
 
2)Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver.  
 
Ga je mee op reis? Kijk, daar is de ster! 
Ga je mee op reis? Wie weet lang en ver, 
kijk daar is de ster! 
 

Bridge 
We hebben die ster, daar in het westen gezien. 
De mooiste van de mooiste, de lichtste bovendien. 
Er is een kind geboren, een kind als nooit tevoren. 
Een heel bijzonder koningskind misschien… 
 
Ga je mee op zoek… tralalala… 
 
Want wie zoekt, die vindt! (3x) 

‘ga je mee op zoek naar het Koningskind’  
https://www.youtube.com/watch?v=iPPSHsXTs5g  

https://www.youtube.com/watch?v=iPPSHsXTs5g


    

 

JEUGDRUBRIEK 
Holyween 
Vanuit de JKR willen we graag onze waardering en respect uitspreken 
richting iedereen die mee gewerkt heeft aan de Holyween avond op 1 
november in de kerk. Zoveel kinderen en hun ouders mochten in de 
kerk rust vinden en horen dat ze niet bang hoeven te zijn, omdat God 
bij hen is.  

 
Kinderdankdag en schoenendozenactie club 
Woensdag 5 november was het Dankdag. Naast de kerkdienst om 
19.30u. was er ook voor de kinderen een dankdag-bijeenkomst 
georganiseerd. Een grote groep kinderen kwam om 17u. naar de kerk 
om hier met elkaar over te praten en kleuren/schrijven. We zijn 
dankbaar dat de kinderen ook bij dit soort diensten betrokken wordt en 
er plek is voor hen.  
Tijdens de clubs de afgelopen weken hebben de kinderen ook een 
schoenendoos versierd en klaar gemaakt voor de Schoenendozenactie, 
waarbij kinderen ook ‘delen’ van wat zij in overvloed hebben. De 
schoenendozen werden tijdens de Dankdagdienst op het podium neer 
gezet.  
Na de kinderdankdag viering was er de Thanksgivingmaaltijd waar ook 
veel kinderen/gezinnen aanwezig waren. Een mooie middag/avond om 
dankbaar op terug te kijken.  

Funavond 12+ jeugd 
Op vrijdag 7 november was er weer een funavond voor de 12+ jeugd. 
Een grote groep van 17 jongeren kwam bij elkaar. De jaarlijkse 
activiteit Hunted was dit jaar een keer anders. De jongeren hebben 
in 2 groepen een escaperoom gedaan in de Boomgaardkerk.  
Zij moesten binnen een uur ontsnappen. Superleuke én moeilijk! Het 
is beide groepen helaas niet gelukt te ontsnappen. Wel was het een 
erg gezellige avond met een grote groep jongeren!  

 
Een oproepje voor meer mede-oppassers voor de allerkleinsten  
Al eerder plaatsten we een oproepje, maar helaas heeft dat nog geen 
nieuwe oppassers opgeleverd. Daarom nog maar eens de vraag:  

We zouden het team van oppassers graag met één of twee dames uitbreiden. Een volwassene en een tiener 
bijvoorbeeld. Al zijn we met een aardig clubje, niet iedereen is wekelijks beschikbaar en we willen niet dat steeds 
dezelfde mensen vaak aan de beurt zijn. Met een uitbreiding van één of twee hebben we net iets meer ruimte voor 
een goede planning. Vind je het leuk om voor de kindjes van 0-4 jaar te zorgen tijdens de kerkdienst, meld je dan bij 
Cathy Hukema 06-38377668 
 
Jeugddienst 30 november 
Op het moment van schrijven moet deze dienst nog plaats vinden. We hopen op zondag 30 november een mooie 
jeugddienst te organiseren. Dominee Sjaak bereidt deze dienst voor samen met (een aantal) leiding in het 12+ werk 
en ook de jongeren hebben meegedacht/geholpen.  
 
Kerstproject kindernevendienst 
We kijken weer uit naar de maand december. Het kerstproject van de Kindernevendienst zal weer van start gaan. 
Hier wordt vaak veel tijd en energie in gestoken en we hopen natuurlijk elke week veel kinderen te zien bij de 
kindernevendienst.  



RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
Voor u ligt alweer de laatste editie van ‘Samengaan’ van dit jaar, de 
december- wintermaand in de vierweekse adventtijd voor de Kerst. In 
de afgelopen maanden zijn er, naast de kerkdiensten, ook andere 
activiteiten in en rond de Kijfhoekkerk georganiseerd. 
Vorige maand waren er weer twee inspirerende samenkomsten met 
onze gastpredikanten ds. Korevaar uit Rotterdam en ds. Groen uit 
Sliedrecht. Als altijd weer met een de aansprekende boodschap en 
oproep  ons Geloof staande te houden. 
Hieronder enkele fotomomenten: 

Kijfhoek, zondag 2 november met dominee 
Korevaar. Deze middag was er geen organist 
beschikbaar. Een toevallige bezoeker kwam 
binnen en vroeg om nog even te mogen orgel 
spelen. Met wat improvisatie en samenspel wist 
onze invalorganist  mevrouw Nel Lieberge uit 
Hendrik-Ido-Ambacht met ons de lofzang 
gaande te houden tijdens deze bijzondere 
samenkomst.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijfhoek, zondag 16 november met dominee Groen.  
Een toevallige passant wilde ook graag de dienst 

bijwonen en parkeerde zijn fiets in de kerk.  
Ook deze keer weer een verrassende dienst. 

 

Eeuwigheidszondag, of ook Voleindigings- en 
Gedachteniszondag 
Zondag 23 november, hebben we stilgestaan bij het herdenken van 
gemeenteleden die ons in de Hoop en zekerheid zijn voorgegaan 
naar het Geestelijk Huis met de Vele Woningen die onze Heiland in 
het vooruitzicht stelt. In onze Kijfhoekkerk is ook een lege plek 
gekomen na het overlijden van onze voorzitter, de heer Peter 
Viergever. De ad interim voorzitter van de Stichting, Bas Roobol, 
heeft in de oktobereditie van Samengaan in een ‘in memoriam’ het 
veelzijdige leven van broeder Peter weergegeven. 

 
  



    

  

Ook Peter gedenken wij samen met onze gemeente Heerjansdam – Kijfhoek …. 

 
                       …. Vandaag gedenken wij, die in ’t voorbije jaar 
                       door de dood ons ontvielen. 
                       Veel gedachten leven nog in onze zielen, 
                       hier is een plek van rust, 
                       dit is het huis des Heren. 
                       God wil Zijn aangezicht genadig tot ons keren, 
                       Hij komt naar ons toe in gebeden en in een lied. 
                       Zijn armen houden vast, Hij verlaat ons niet. 
                       Wij vinden ware troost bij de Goede Herder, 
                       veilig in Zijn hoede, kunnen wij weer verder …. 
 
Adventsverwachting, zicht op Kerst in Kijfhoek                                                                                                                                  
Vorige week zondag, 30 november, was het de eerste Adventszondag, het begin van een periode van vier weken van 
Verwachting. We kijken uit naar de geboorte van de Heiland der wereld, ook onze Verlosser en Heiland, de Here 
Jezus. In de Kijfhoekkerk hopen we op aanstaande zondag, 7 december, de tweede advent, onze samenkomst te 
houden met dominee Sjaak Teuwissen. De kerstdienst in Kijfhoek hopen we te vieren op de vierde adventszondag, 
21 december. Deze kerstviering zal worden geleid door dominee Leo van der Eijk.  
Er zal muzikale medewerking worden verleend door de zanggroep ‘Heerjansklank’. Geen onbekende groep, zij 
treden met regelmaat op in onze Dorpskerk en komen weer graag naar Kijfhoek om met ons de oude en nieuwe 
kerstliederen te zingen. We kijken er naar uit. Organist Leo Kievit zal ‘Heerjansklank’ en de samenzang begeleiden. 
Zoals gebruikelijk beginnen we om 15.00 uur. Breng familie, vrienden en bekenden mee.  
Er staat een stoel voor u klaar! 
 
Vooruitblik                                                                                                                                                    
De eerste kerkdienst in  de Kijfhoekkerk in het nieuwe jaar is op zondagmiddag 4 januari.         Na afloop van de 
dienst, zo rond vier uur (16.00u.) is er in de kerk een informeel samenzijn, waar we elkaar ontmoeten met een kopje 
koffie, thee, of fris met wat lekkers erbij. Daarna zullen we elkaar met een hapje en drankje de beste wensen en 
goede voornemens voor het nieuwe jaar uitwisselen. Hierbij worden ook alle bewoners van ons buurtschap Kijfhoek 
persoonlijk uitgenodigd. Eenzelfde uitnodiging geldt tevens voor alle leden van onze protestantse gemeente 
Heerjansdam-Kijfhoek. Hartelijk welkom!                                             
 
De Kijfhoekkerk blijft open 
Voor individueel bezoek blijft de Kijfhoekkerk open. In enkele opengeslagen Bijbelse dagboeken zijn er woorden van 
troost en bemoediging te vinden. Ook tijdens de Adventsperiode staat voorin de kerk de brandende Paaskaars, als 
symbool en teken van hoop met een afwisselend adventsboeket uit de Kijfhoekse polder. Met rustige 
achtergrondmuziek is het een verademing een doordeweeks moment van rust te ervaren.   Er is gelegenheid om zelf, 
gratis koffie, thee, water of frisdrank te nemen. Een verwijzing naar toiletbezoek, giften en informatiemateriaal is 
aanwezig. U bent en blijft, ook in het nieuwe jaar, van harte welkom, waar dagelijks een stoel voor u klaar staat. 
 

Meer kerst in de Kijfhoek 
Het zal voor de bekende Groningse volkszanger Roon Staal zijn derde optreden in 
Kijfhoek worden als hij op woensdagmiddag 10 december zijn jaarlijks 
kerstprogramma komt presenteren.  
Roon Staal speelt als kind de hoofdrol van Gavroche in de musical Les Miserables en 
zingt in televisieproducties o.a. duetten met Ruth Jacott en John Kraaijkamp. Voor 
zijn mentor de wereldbekende Art Garfunkel verzorgde Roon destijds een 
openingsact. 
De voorgaande jaren wist hij gemiddeld zo’n vijftig belangstellenden naar de 
Kijfhoekkerk te zingen. 
Hartelijk welkom op woensdagmiddag 10 december, aanvang 15.00 uur. 
Reserveringen uitsluitend via www.roonstaal.com of per telefoon 06 – 333 59595.  
Entree € 25,00 

 

http://www.roonstaal.com/


    

  

A capella Christmas Carols  
Voor de derde keer is het Vocaal mannenoctet 
‘Terzo Tempo’ onze gast in de Kijfhoekkerk. Op 
zaterdagavond 13 december verzorgen zij een 
geheel nieuw programma  ‘The Journey of the 
Kings’. Met bekende en nieuwe Carols nemen zij 
ons zingend mee met de reis van de Drie Koningen 
uit het Oosten naar de geboorte van de Heiland in 
Bethlehem. Tussen het optreden zal pastor Dolf 
Tielkemeijer de declamatie verzorgen.  
Aanvang om 19.30 uur. De toegang is uw gift na 
afloop van het concert. Na afloop is er gelegenheid 
nader kennis te maken en gezellig na te praten 
over het optreden. Dit doen we tijdens een heerlijk 
kopje koffie, thee, of fris met wat lekkers erbij. 
 
De Evangelische Omroep in Kijfhoek 
Eind oktober ontving de Stichting het verzoek om filmopnamen te mogen maken in en rond de Kijfhoekkerk. Men 
zocht een locatie van een buurtschapskerk in een landelijk gelegen natuurgebied in de regio Rotterdam. De E.O.-
producer Anne van der Veer maakt verschillende online programma’s waaronder het programma ‘Hoedan’ . Dit is 
een online serie waarin jonge twintigers worden gevolgd in de verschillende uitdagingen van het volwassen worden--
- van omgaan met onzekerheid, familie en vriendschap tot liefdesverdriet en zelfs het huishouden---. Hiervoor heeft 
de Evangelische Omroep een eigen drietal online kanalen Youtube, Instagram en TikTok. Voor een nieuwe aflevering 
zijn hiertoe filmopnamen in en rond de Kijfhoekkerk gemaakt.  …. Deze aflevering gaat over ‘gay-zijn in de kerk’. 
Hierbij wordt de achtentwintigjarige Mano gevolgd. Mano kwam vier jaar geleden ‘uit de kast’. Hij groeide op in een 
christelijk gezin, waarin zijn vader dominee was in de kerk waar hij zelf opgroeide. In de periode van zijn ‘coming-out’ 
heeft hij veel meegemaakt, van pestgedrag tot zelfs buitensluiting binnen de kerk….. 
De opnamen waren op 30 oktober en duurden de hele ochtend. 
Vanaf eind november komt deze aflevering beschikbaar en wordt hij uitgezonden. 
Hieronder enkele fotomomenten tijdens de opname: 

 
Kijfhoekkerk: 30 oktober tijdens de opnames van de Evangelische Omroep. In het midden staat Mano 
 
Collectes en giften 
Tijdens de kleinschalige kerkdiensten wordt door de diaken met de ‘hengelcollectezak’ rondgegaan. Na de diensten 
van vorige maanden zijn de collectes geteld:  
Zondag    19 oktober met dominee Johan Breure met 30 bezoekers en €  172,50 
Zondag   20 oktober met dominee Geurt-Jan van Beek met 36 bezoekers en  €  279,80 
Zondag    2 november met dominee Laurens Korevaar met 40 bezoekers en  €  317,30 
Zondag  14 november met domineer Aad Groen met 26 bezoekers en €  225,80 
 
In de bus voor Groot Onderhoud en de open collectezakken bij de uitgangen werd ruim 200 euro geteld. Met de QR-
code werd ook nog 155,00 euro ontvangen.  
Alle gevers, gemeenteleden en gasten, heel veel dank. 



    

  

Speelgeld in de Kijfhoekkerk 
Monopoliegeld in de hengelcollectezak! 
Na het tellen van het gecollecteerde geld tijdens de dienst, 
is er altijd nog een extra controle van de ontvangen gelden. 
Dit is per dienst nogal verschillend. Naast de ruime giften 
aan bankbiljetten tellen we ook het muntgeld, de plastic 
collectemunten en soms ook enkele buitenlandse munten. 
Na de kerkdienst van zondag 2 november werd bij het 
natellen en controle een vals bankbiljet van 10 euro 
ontdekt. Een bijzonder goed nagemaakt en gekopieerd 
bankbiljet. 
 
De gulle gever zal zich zeker ook niet bewust zijn geweest 
van dit nepbiljet. Dit namaakbiljet is met de hoogste 
waarschijnlijkheid als wisselgeld ontvangen bij een 
transactie of betaling in een winkel of supermarkt. Onze 
kerkbezoeker heeft daarna dit bankbiljet met volle 
overtuiging als dankgift in de collectezak  gegeven.  
 

Voor de amateur speurneuzen is het hierbij de uitdaging de 
verschillen tussen een echt biljet van 10 euro en dit valse 
biljet te zoeken.  
 
Kerkdiensten in Kijfhoek 
In de komende nieuwjaarsmaand zijn gepland: 
Zondag 4 januari met onze dominee Sjaak Teuwissen 
Zondag 18 januari  met ds. G.J. van Beek uit Hendrik-Ido-Ambacht  
Ook op deze zondagmiddagen staat er een stoel voor u uitnodigend gereed. 
Heeft u vragen, of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en verzoeken van gemeenteleden en gasten, bel mij dan 
even, tel. 06 – 3650 1396, of via WhatsApp, e-mail dendijk@hetnet.nl  
Bezoek ook onze website www.kijfhoekkerk.nl  
 
Tenslotte 
Ook in de december - kerstmaand blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een kaartje 
met onze beste en Zegenrijke wensen.  
Een kleine moeite, maar met groot plezier! 
 
In de digitale versie van het kerkblad zijn alle andere foto’s in kleur te zien. 
Een goede, Zegenrijke maand en Kerstdagen met goede gezondheid in het nieuwe jaar toegewenst. 
 
Met een goede kerstgroet, 
Joop Wiekeraadt 

 
 

  

mailto:dendijk@hetnet.nl
http://www.kijfhoekkerk.nl/


    

  
 



    

  

 

 
Tweeduizendvijfentwintig was geen makkelijk jaar                                                                                                                               
Maar alleen staan we daarin zeker niet                                                                                                                                          
Een ieder heeft wel zo z’n eigen verhaal                                                                                                                                                  
van verlies,ziekte of een pijnlijk verdriet 
We zijn weer op weg naar het kerstfeest                                                                                                                                             
Waarbij we de boel toch willen versieren                                                                                                                                         
Misschien een boom met gekleurde ballen                                                                                                                                   
Om sfeervol deze dagen te gaan vieren                                          
                          

Al is het voor velen nog moeilijk te bevatten;                                                                                                                                
dat “kindje” , Jezus, God, de Heilige Geest. 
Daar is heel wat om te doen geweest. 
Hoe kun je dat nou met je verstand pakken?  
En toch raakt het elke keer weer vele harten                                                                                                                                 
Dit “kleine” kerstkind klopt weer aan                                                                                                                                              
Maar dat Kerstkind is groot geworden                                                                                                                                                  
en is zelfs voor ons aan het kruis gegaan                                           
       

Zou deze Jezus ons dan ook kunnen verlossen                                                                                                                                    
van die onbegrepen ziekte of pijn? 
Zouden we dan pas massaal gaan geloven                                                                                                                                    
dat het weleens de Messias zou kunnen zijn                                                                                   
                                                             
Maar dat was niet echt het doel van de Vader                                                                                                                                
Hij gaf Zijn Zoon niet als wonderkind                                                                                                                                                           
Zijn doel was om de wereld te redden                                                                                                                                         
zodat  ’n ieder de weg weer naar Hem terug vindt                                                                             
Hij wil ons leren in de stormen van het leven                                                                                                                                  
dat we veilig zijn bij Jezus aan boord                                                                                                                                                
En Hij heeft ons geen kalme reis beloofd                                                                                                                                    
maar brengt ons wel naar Zijn hemels oord                                                                                                                                 
We leven in een ernstig gebroken wereld                                                                                                                                                               
en de gevolgen zien we daag’lijks om ons heen                                                                                                                               
‘Van God los’ om het eens plat te zeggen  
Maar  Jezus  kwam en Hij liet ons niet alleen 

  
Leo en Jannie Meeusen        

   
 



    

  

INGEZONDEN 
Theater Concert 
MARY DID YOU KNOW? 
Een moeder, een kind, een vrouw 
 
Kom en beleef een onvergetelijk 
kersttheaterconcert waarin het verhaal van 
kerst tot leven komt door de ogen van Maria en 
haar tante Elisabeth. 
Verwacht een warme mix van muziek en 
theater, waarin gospel en pop samensmelten en 
je meegenomen wordt in het bijzondere verhaal 
van een moeder die haar kind verwelkomt. 
Met solisten Jane Loois en Maaike van der 
Meiden, begeleid door een live band, neemt The 
NewVision Vocals je mee op een muzikale reis 
vol warmte en emotie.  
 
Dit kerststuk is een unieke ervaring voor 
iedereen die de diepere betekenis van kerst wil 
voelen en vieren. Mis het niet en reserveer nu 
alvast uw gratis kaart(en)!  
Wij vinden het belangrijk dat het theaterconcert 
voor iedereen toegankelijk is en daarom zijn de 
kaarten gratis. Uiteraard worden er wel kosten 
gemaakt en vragen we u om een vrijwillige 
bijdrage.  
 
Graag tot ziens op 14 december!  
Marieke Roobol 
 

 
 
Advent Carol Service in de Trinitatiskapel te Dordrecht  
Ook dit jaar is er zaterdag 6 december in de  Trinitatiskapel een Advent Carol Service. Het Kleinkoor Concertino o.l.v. 
Martin Zonnenberg zingt deze middag. Het koor zingt prachtige Carols, afgewisseld met samenzang en lezen van 
adventsteksten. De leiding is in handen van ds. Louis Wüllschleger. 
In een met kaarsen verlichte kerk zingt het koor bekende Carols en Hymns zoals “O come, o come Emmanuel” en 
“Lo, He comes with Clouds descending”. Natuurlijk mogen de Carols “O holy night”, “Away in a manger” en “Once in 
Royal Davids city” ook niet ontbreken. Vanuit de donkere dagen in december leven we toe naar het licht van kerst 
met de boodschap van de Heiland die geboren is in Bethlehems stal. Mooi om dat met zo’n rijke Anglicaanse 
muzikale traditie te kunnen vieren. Komt u dit met ons meevieren? 
De organist is Johan den Hoedt. Johan den Hoedt is o.a. tweede organist van de Grote Kerk te Dordrecht. Den Hoedt 
bespeelt deze middag het gerestaureerde, oudste orgel van Dordrecht. 
Plaats van samenkomst is de Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 in Dordrecht. 
Aanvang 15.30 uur. 
De collecte is bestemd voor de onkosten. 
De toegang is vrij. 
Van harte welkom! 
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Kerstzangavond Goudswaard 15 december  
Op maandagavond 15 december wordt in de 
Hervormde Dorpskerk van Goudswaard de jaarlijkse 
kerstzangavond gehouden. Medewerkenden aan 
deze avond zijn Christelijk Koor ‘Rejoice’ o.l.v. Jan 
Peter Teeuw en muziekvereniging ‘Volharding 
Korendijk’ o.l.v. Henk de Vos. Daarnaast verlenen 
Corné van der Giessen (panfluit), Johan Grinwis 
(percussie) en Cornelis den Ouden (piano) hun 
medewerking. Jan Peter Teeuw zal behalve dirigeren 
ook orgel spelen. Ds. H.J. Teeuwissen verzorgt een 
korte overdenking. 
Het belooft een afwisselend programma te worden. 
Naast koorzang en instrumentale muziek is er ook 
veel samenzang van bekende kerstliederen.  
De avond begint om 19.30 uur. De deuren van de 
kerk zijn een halfuur voor aanvang geopend. De 
toegang is gratis. Wel is er bij na afloop een collecte 
voor de onkosten. 
Jong en oud hartelijk welkom op deze sfeervolle 
kerstzangavond! 
 

Kerst-zondagavondzang in de Bethelkerk 
Komt allen, groot en klein, naar de bekende 
kerstzondagavondzang in de Bethelkerk aan de 
Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht op zondag 21 
december. Aanvang 19.30 uur en de toegang is vrij. 
Op deze avond mogen we weer vol vreugde zingen 
van de geboorte van het kindje Jezus. Ook in een tijd 
waar donkere wolken, onrust en verdriet boven ons 
hangen, mogen we zingen en kijken naar de ster van 
Bethlehem. In deze zondagavondzang geeft Wim de 
Penning leiding aan koor- en samenzang. De organist 
van deze avond is Hugo van der Meij. Verder werken 
ook het CMK Excelsior uit Hendrik-Ido-Ambacht en 
Anneke Monsma en Pieter van Breugel mee. 
We zingen in deze zondagavondzang o.a. de 
kerstliederen ‘Komt allen tezamen’, ‘Hoor de engelen 
zingen d’eer‘ en ’Komt, verwondert u hier, mensen’. 
Het koor zingt o.a. ‘Kom, volg het spoor’ en ‘O stad 
van Bethlehem’. We besluiten deze 
kerstzondagavondzang met het zingen van het ‘Ere 
zij God’.  Alle informatie over de zondagavondzang 
en over ons koor vindt u op onze website, 
www.bethelkerkkoor.nl. 
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
 
 
 

 
Als redactie proberen van foto's en ander materiaal 
zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om 
het materiaal met diens toestemming te kunnen 
gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen 
gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan je kunt 
aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij 
dit materiaal op de huidige manier gebruiken, neem 
dan contact op met de redactie 
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