
 

Weekbrief: 31 december 2025 

Voorganger: ds. J. Teuwissen 

Orgel: dhr. R. Barnard 

 
Inleiding op de dienst woensdag 31 december Dorpskerk  

Ongetwijfeld komen eind december de lijstjes en terugblikken bij het voorbije jaar weer tevoorschijn. 

Met daarin weer veel diepe en confronterende tegenslag, ellende en rampspoed. De grote problemen in 

ons land en wereldwijd in ogenschouw nemend, zal ook een vooruitblik naar 2026 niet zozeer positief, 

vrolijk en lichtvoetig zijn. De Bijbelteksten die we op oudejaarsavond 

lezen zijn angstwekkend actueel. We lezen een apocalyptische toespraak 

van Jezus in Lucas 21: 5 – 19, en uit Openbaring 3: 7b t/m 12. Ze vertellen 

niet alleen over de verre toekomst, maar ook over de eigen tijd. Het 

vuurwerk op oudejaarsavond rondom de Dorpskerk zal het unheimische 

gevoel wellicht nog versterken.  

Is er dan geen perspectief? Jazeker: ook al zinkt de moed ons soms in de 

schoenen, wij mogen kunnen en moeten standhouden; en zullen ontdekken: 

met Hem – onze Heer – mogen we vol vertrouwen het nieuwe jaar, de 

toekomst in wandelen. Het thema luidt dan ook ‘met de moed in de 

schoenen wandelen met Hem’.  

Liturgie: 
Welkom & Mededelingen 

Intredelied: NLB 90: 1 en 3 ‘Gij zijt geweest o Heer, en Gij zult wezen’ 

Moment van stilte, bemoediging & Groet 

Vervolg NLB 90: 8 ‘Laat Heer uw volk uw daden zien en leven’ 

Inleiding op het avondgebed 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Zingen: NLB 90-a: 1, 5 en 6 ‘O God die droeg ons voorgeslacht’ 

Bijbellezing: Lucas 21: 5 t/m 19 

Zingen NLB 769: 1, 2 en 6 ‘Eens als de bazuinen klinken’ 

Tweede Lezing: Openbaring 3: 7 b – 12 

Zingen: NLB 466: 1, 3 en 4  

Overdenking: ‘Met de moed in de schoenen wandelen met Hem’ 

Zingen NLB 766: 1 en 3 ‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’ 

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Inzameling van de gaven: Oudejaarscollecte 

Slotlied: Hemelhoog 728 1 en 2 ‘Jezus leeft in eeuwigheid’ 

Zegen 

Antwoord op de zegen: NLB 415: 3 ‘Amen amen amen’ 

 

Agenda: Volgende week zondag 4 januari 2026 is er om 9.30 uur dienst in de 

Dorpskerk met ds. J. Teuwissen. En ‘s middags om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. 

J. Teuwissen. 

P.S. Er is geen afzonderlijke nieuwjaarsdienst. Op zondag 4 januari is er zowel 

rondom de ochtenddienst van 9.30u in de Dorpskerk, als na de middagdienst van 15 

uur in de Kijfhoekkerk, gelegenheid elkaar veel heil en zegen voor 2026 toe te 

wensen.  

 

 


