HEER Weekbrief: 9 November 2025
e r , JANS Voorganger: ds. de Pater

" DAM
Liturgie:
Welkom en mededelingen Lied: Opw 502
Lied: hh 336 Verkondiging
Moment van stil gebed Lied:Hemelhoog 2
Votum en groet Dankgebed en Voorbeden
Lied:97:15en6 Inzameling van gaven 1° Diaconie 29
Gebodslezing Kerkenwerk
Lied: 834 Lied: 903:1,2en6
Gebed om opening van het woord Heenzending en Zegen
Kinderlied Lied: Gezang 456:

Schriftlezing: Psalm 36

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
met koffie, thee en fris achter in de kerk.

Agenda: Volgende week zondag is er om 9.30 uur dienst in de Dorpskerk met ds. J.
Teuwissen. En ‘s middags is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. A. Groen uit
Sliedrecht.

Op donderdag 13 november vergadert de kerkenraad om 20:00 uur in de Dorpskerk.
Op woensdag 19 november 2025 wordt in de Dorpskerk om 20:00 uur een
gemeenteavond gehouden.

14 en 15 november Kledingactie Leger des Heils

Op vrijdag 14 november van 19.00-20.00 uur en op zaterdag 15 november van 10.00-
12.00 uur kunt u schone kleding en schoenen inleveren voor het Leger des Heils. Dit
kan in de Boomgaardkerk. Wilt u de kleding in vuilniszakken doen en schoenen als paar
bundelen.

Bestemming collecte Heilig Avondmaal 16 november 2025

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 16 november heeft
de diaconie gekozen voor het project "Veld Vol Voedsel” van Stichting
Mensenkinderen.

Het leven is voor veel gezinnen in Armenié en Moldavié de afgelopen jaren steeds
zwaarder geworden. Oorlog, opvang van vluchtelingen, geen gas (Moldavi€) en enorme
prijsstijgingen maken het voor hen bijna onmogelijk om elke dag een voedzame
maaltijd op tafel te zetten.

Mensenkinderen biedt deze gezinnen een duurzame oplossing: het Veld Vol Voedsel
Pakket. Dit pakket bevat groentezaden en pootaardappels waarmee een gezin zelf een
moestuin kan aanleggen en waarvan ze een heel jaar kunnen eten!



Voor slechts € 25,- kunnen we al een gezin voorzien van een Veld Vol Voedsel Pakket
en zorgen we ervoor dat deze gezinnen niet langer honger hoeven te lijden.
Namens de diaconie, bij voorbaat hartelijk dank!



