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Deze maand: 
 

Wat is Bidden 
eigenlijk?  

-:- 
Hervormingsdag 

-:- 
Speuren naar sporen 

-:- 
Holyween 



MEDITATIE 
 

Bidden 
 
Het is al een tijd geleden (ik denk zo’n 20 jaar) dat een jongetje van een jaar of 5 , 6 (zoontje van een inmiddels 
verhuisde familie) komend van school opeens stil hield, midden op het Dorpsplein zijn ogen sloot en z’n handen 
vouwde en hardop bad:  

‘Trouwe Vader in de hemel: morgen ga ik met papa en mama op vakantie en ik vraag U of U heel de 
vakantie voor mooi weer wilt zorgen. Dat vraag ik U, amen’. 

De overgave, het ongedwongene, het ‘zo normaal’ vinden om de Heer iets te 
vragen. 
Het ontroerde mij en is mij altijd bijgebleven.  
 
Wat is bidden eigenlijk?  
 
Enig speurwerk leverde mij de volgende informatie op: 
 
Bidden is eigenlijk om iets vragen, verzoeken, een bede doen, een verlangen bekendmaken. Wanneer God onze 
bede inwilligt, wanneer Hij doet, of geeft wat wij vragen, spreken we van een verhoring. God hoort en verhoort 
gebeden. Wanneer Hij geeft, ontvangen wij. Maar omdat God niet alleen onze wensen en verlangens wil aanhoren, 
maar ook onze dank, twijfels, blijdschap enz., heeft 'bidden' ook de ruimere betekenis gekregen van 'spreken tot 
God'. 
Danken of bidden voor de maaltijd  
We kunnen God alles zeggen wat ons bezig houdt. Vooral is bidden: het zoeken van omgang met God; Zijn nabijheid 
zoeken, Zijn Aangezicht zoeken. De HEERE is nabij allen die Hem aanroepen. De echte bidder is niet zozeer verlegen 
om Gods hulp of gave, maar om Zijn gunst en nabijheid. Als Hij komt, is de ziel gerust. Zoals een kind in een donkere 
nacht na een angstige droom gerust is, wanneer vader of moeder maar dichtbij is. 
Wat is bidden dus? Niet onze wil en ons inzicht aan God bekend maken, veel minder aan Hem opleggen, maar 
communicatie, gesprek, ontmoeting met God. Hij spreekt tot ons in Zijn Woord en wij spreken vanuit de grond van 
ons hart tot de HEERE. 
Bidden is ook ons onvermogen belijden; hoe afhankelijk we zijn van God. Zo’n gestalte van hart is het meest tot Zijn 
eer! Ook belijden we in ons gebed hoe innig lief we God hebben, hoe graag we dicht bij Hem leven. 
 
Verder is het vragen, verzoeken om een weldaad die Hij allang beloofd heeft! Bidden is dan ook niet alleen vanuit de 
nood vragen om Gods genade en Geest. Het is ook zeker weten en er vast van overtuigd zijn dat God almachtig is en 
dat Hij dus kan doen wat wij niet kunnen.  
Bidden kan men ook samendoen, onder andere in het gezin. Een Engels gezegde luidt: “The family that prays 
together, stays together”: het gezin dat samen bidt, blijft samen. 
Enkele uitspraken die ons aan het denken kunnen zetten: 
 

Het gebed beweegt de hand die de wereld beweegt. 
C.H. Spurgeon 
 

If man works, man works 
If man prays, God works. 

 
Niet om de wil van de mens in de hemel gedaan te krijgen, 
maar om Gods wil op de aarde gedaan te krijgen. 
William Law (1686 - 1761) 

 
Zingen is twee keer bidden. 
Augustinus 

 
  



Blijft bij mij toch de vraag spelen: Waarvoor mag je bidden? Voor alles?  
 
Onlangs was ik over dit onderwerp in gesprek met een (voormalig) gemeentelid en hij stelde: ‘Je mag God alles 
vragen, alles!’ 
Waarop ik zei: ‘Ook om nog meer rijkdom, dan die we al hebben?’ 
Hij twijfelde, want mogen we God belasten met onze hebzucht of moeten we wel heel goed weten waar we Gods 
hulp voor in mogen roepen. 
Het gebedje van de kleine jongen aan het begin van deze overdenking …… helemaal goed:  
het hield hem bezig en hij deelde dat met de Heer. 
Maar mag je om meer luxe bidden? Mag je bidden voor het welzijn van het volk Israël en tegelijkertijd voor de 
Palestijnen?  
Mag je voor ‘dingen’ bidden? En voor dieren? En als nou eens een geliefd ‘huisdier’ (een gezinslid bijna) wegvliegt en 
dood wordt gevonden? Natuurlijk wel…. Of toch moeilijk ? 
Ik denk dat je God alles mag vertellen wat je bezighoudt en dat iedereen zelf heel goed 
weet wat je Hem wel of niet kan of mag vragen. Hij luistert en geeft jou rust omdat je 
jouw zorgen, jouw verdriet, je twijfels, je blijdschap en je dankbaarheid met Hem mag 
delen net als je (bijna) alles deelt met je partner of je kinderen.  
Als je maar deelt, als je maar in gesprek blijft. 
Kortom: bidden (en danken) is communiceren met God en zo refereer ik aan een sticker 
van onze (heel) vroegere evangelisatiecommissie (huis aan huis verspreid): 
‘Bent U wel eens in gesprek met Hem? ‘’ 

En nu nog actueel: Blijf alstublieft In gesprek met Hem.   
 
Hans P. Ouwerkerk 
 

PUZZEL 

  



KERKDIENSTEN IN OKTOBER 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

5 oktober 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Collecte: Kerkenwerk 

12 oktober 

9.30 u. 
Ds. L.C. van der Eijk 

Zwijndrecht 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

19 oktober 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Breure 
Zwijndrecht 

 
Collecte: Kerkenwerk 

26 oktober 

9.30 u. 
Ds. L. Korevaar 

Rotterdam 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

 

2 november 

9.30 u. 
Anders Dan Anders dienst 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ADA-diensten 2. Diaconie 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. L. Korevaar 

Rotterdam 
 
Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website 
www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl .   

Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u  
alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. 

 

 

http://www.kerkheerjansdam.nl/


 MET HET OOG OP DE ZONDAG 
zondag 5 oktober - Dorpskerk 
Lessen van Jezus, zo kunnen we Lucas 17: 1 t/m 10 wel samenvatten: levenslessen, 
lessen in geloof, lessen in nederigheid richting de Heer. Er lijkt niet direct veel 
samenhang in te zitten, al valt dat nog te bezien. In ieder geval staan we stil bij de 
aansporing om onze broers of zussen tot zevenmaal keer per dag te vergeven (vers 
3-4). Dit verbinden we met het moment van in de bediening stellen van twee 
vertrouwenspersonen binnen onze gemeente, dat in deze dienst vorm krijgt: dhr. 
Floor Huizer en mevr. Caroline Speksnijder – de Jong. We zijn blij dat zij ten behoeve van onze gemeente aangesteld 
willen en kunnen worden.  
Maar hoe ligt deze verbinding dan tussen de Bijbeltekst en hun bediening? Vertrouwenspersonen krijgen soms te 
maken met situaties waarin er iets kapot is geraakt tussen mensen. Vanuit een christelijke gemeente klinkt dan al 
gauw de oproep om elkaar te vergeven, het onderwerp met de mantel der liefde bedekken, gewoon zand er over. Is 
dat ook wat Jezus ons hier leert? 
De eerste zondag van oktober is sinds jaar en dag ook Israëlzondag: de zondag waarin we nadrukkelijker stilstaan bij 
de verbondenheid tussen de christelijke kerk en het Jodendom. Dit zal onder meer blijken uit de liedkeuze. 
 
Jacco Steen bespeelt het orgel. Het thema luidt: ‘Vergeven en vergeten?’  
 
Zondagmiddag 5 oktober – Kijfhoekkerk : ‘Zwaar weer, behouden thuiskomst’ – viering Heilig Avondmaal 
De herfst wordt van oudsher gekenmerkt door najaarsstormen. Het wordt kouder 
en guurder, en de aanzwellende wind blaast de bladeren van de bomen en onze 
paraplu kapot. Er is deze maanden zwaar weer op komst. ‘Zwaar weer’ is het, in 
het Bijbelverhaal in Marcus 6: 41 (45) t/m  52. Direct na het buitengewone 
gebeuren van de wonderbaarlijke spijziging komen de leerlingen van Jezus in een 
storm terecht en raken in paniek. Te meer als ze Jezus over het water aan zien 
komen lopen en denken dat het een geestverschijning is. Marcus refereert aan het 
eind van dit verhaal aan de broodvermenigvuldiging die zich direct daarvoor  
afspeelde: ‘En zij waren innerlijk bovenmate ontsteld, 52want zij waren bij de broden niet tot inzicht gekomen, maar 
hun hart was verhard’ (vers 52).  
 
We laten dit Bijbelverhaal vooral overdrachtelijk op ons inwerken: wat staat ons te doen als het ‘zwaar weer’ is in 
ons leven? Ieder van ons beleeft bij tijd en wijlen zwaar weer. Waar koersen we dan op, en wat voor rol heeft Jezus 
Christus dan in óns verhaal? Het laatste Bijbelvers grijpt terug op het Bijbelverhaal er vóór en gebruiken we als 
vooruitwijzing naar het Heilig Avondmaal dat we deze zondagmiddag in Kijfhoek hopen te vieren.  
 
Het thema luidt ‘Zwaar weer, behouden thuiskomst’, en dhr. Leo Kievit bespeelt het orgel.  
 
Zondag 19 oktober 
Vasthouden en loslaten, het tekent het einde 
van de worsteling van Jakob en de onbekende, 
aan de Jabbok (Genesis 32: 23- 32). 
Vasthoudend zonder los te laten, het kenmerkt 
de arme weduwe die haar recht opeist bij een 
onrechtvaardige rechter, in Jezus’ gelijkenis in 
Lucas 18: 1 t/m 8. Loslaten en vasthouden, het 
is de titel van een getuigenis die dhr. Leo 
Meeuwsen, frequent bezoeker van onze 
erediensten, op deze zondag hoopt uit te 
spreken. 
Worstelingen kenmerken vaak ons leven. Een 
worsteling met de omstandigheden die ons 
overkomen, met het leven, soms met God. In 
die worsteling zou je soms God willen loslaten; 
geeft Hij eigenlijk wel thuis, en heeft Hij zélf 
niet jou al lang losgelaten? Maar soms ontdek 

je: God laat niet los. Soms  ontdek je door 
onophoudelijk vasthoudend zonder los te laten 
je recht te vragen bij de Heer, dat Hij op 
ongeziene wijze thuis geeft. 

 
Dit is geen dienst waarin pasklare antwoorden klinken 
als puzzelstukjes in de legpuzzel die het leven soms is. 
Wel klinken er woorden die inspireren en 
bemoedigen, dwars door alles heen. ‘Vasthouden en 
loslaten’ zo luidt het thema. Dhr. Leo Kievit bespeelt 
het orgel 



 Afbeelding: Jakob vecht met de engel.  
Alexandre Louis Leloir, 1865.  
Musée des Beaux-Arts,  
Clermont-Ferrand Frankrijk. 

 
Dankstond woensdag 5 
november 19.30 uur 
Én: wat zeg je dan? Voor een 
Samaritaan die aan huidvraat 
leed, en die door Jezus is genezen, 
is dat geen vraag: hij keert na zijn 
genezing ogenblikkelijk terug bij 
Jezus om Hem te bedanken. Hoe 

anders reageren de negen anderen die tegelijktijdig zijn genezen: zij lijken 
hun Genezer te vergeten, en komen niet met woorden van dankbaarheid 
terug. 
Én: wat zeg je dan? David weet het wel. Vol dankbaarheid zijn zijn 
dankgebeden als hij bemerkt hoeveel vrijwillige gaven het volk geeft ten 
behoeve van de tempelbouw: de rijkdommen die mensen delen zijn uiteindelijk te danken aan God de Heer die het 
geeft. We lezen in deze dienst 1 Kronieken 29: 9 t/m 17 en Lucas 17: 11 t/m 19; en denken erover na of en hoe 
wijzelf onze dankbaarheid uiten voor wat we ontvangen. Gaan we naar Degene of degene toe die ons helpt of die 
het ons geeft; en hoe snel ebt dankbaarheid weg? 
Net als vorige jaren jaar maken we onze dankbaarheid tastbaar. In deze tijd waarin de voedselbanken meer cliënten 
en minder inkomsten krijgen, zamelen we ook dit jaar concreet in voor de Voedselbank Barendrecht; en voor het 
voedselkastje bij de toren van de Dorpskerk. Zodat in de dienst een concrete ‘wand van dankbaarheid’ zichtbaar 
wordt.  
Het thema luidt deze avond ‘Én: wat zeg je dan?’ Dhr. René Barnard speelt orgel. 
 

Op dankdag is er in de Dorpskerk om 17 uur een speciale kinderdankdag met 
kinderen van de basisschoolleeftijd, en om 18 uur een thanksgivingmaaltijd. zie 
berichtgeving elders in Samengaan. 
 
 
 

 
Ds. Sjaak Teuwissen 
 

 
 

  Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te bedanken voor de vele blijken van medeleven, 
zowel persoonlijk als schriftelijk na het overlijden van mijn geliefde vrouw, onze moeder en oma Cok 
van Nes-Blaak, willen wij u via deze weg laten weten dat uw aanwezigheid op de dag van de 
begrafenis en alle andere blijken van medeleven ons erg goed hebben gedaan. Het is voor ons van 
grote steun gebleken. 
Familie J. van Nes 

 



VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
 
Hervormingsdag  
Eind oktober:  het is de periode dat de wintertijd in gaat; dit jaar in de nacht van 25 
op 26 oktober. Op 31 oktober ‘vieren’ mensen in toenemende mate Halloween, 
ontstaan vanuit onder meer Allerheiligen-avond. Maar wie staat er nog bij stil dat 31 

oktober Hervormingsdag is? Naar 
verluidt spijkerde de augustijner broeder Maarten Luther 508 jaar 
geleden, op 31 oktober 1517, 95 stellingen aan de deur van de 
slotkapel in Wittenberg, als kritiek op de Kerk van zijn tijd. Hij 
spreekt zich onder meer fel uit tegen de handel in aflaten, de 
macht van de paus; en Luther wil de vergeving van zonden door 
het bloed en offer van Jezus Christus weer centraal stellen. 
Achteraf gezien wordt deze datum moment het symbolische begin 
van de Reformatie, de hervorming genoemd. Is dit ook geen 
moment om te vieren? 

Protestantisme 
De Reformatie (Hervorming) beschouwen we als het begin van het protestantisme. De historische beweging van de 
Reformatie leidde tot het ontstaan van protestantse kerken. ‘Protestants’ is een verzamelnaam voor de christelijke 
stromingen die uit deze beweging zijn voortgekomen 
 
Bij het woord protestants denken we al gauw aan ‘protest’ of ‘protesteren’. Niet onlogisch: de hervorming in de 16e 
eeuw is als een protestbeweging tegen de alom heersende Rooms-Katholieke Kerk te zien. Toch is ‘protest(eren)’ 

niet de essentie van het protestantisme. Het woord ‘protestant’ komt evenwel 
van het Latijnse werkwoord protestari. Protestari betekent letterlijk:  'in het 
openbaar getuigen' of 'publiekelijk verklaren'. Het is dus nadrukkelijk zoiets als 
de  stem verheffen vóór iets, en niet zo zeer tégen iets. De term wordt 
oorspronkelijk gebruikt voor de Duitse vorsten die zich in 1529 in Speyer 
schaarden achter de Reformatie, waarna het als verzamelnaam gaat dienen 
voor alle christenen die zich verzetten tegen de Rooms-Katholieke Kerk.  
 

Het protest in Speyer (1529)  
Duitse vorsten in Speyer verzetten zich publiekelijk tegen het verbod van de Duitse 
keizer op de nieuwe leer van de Reformatie. Ze protesteren formeel tegen de 
besluiten van de Rijksdag van Speyer. Daar ontstaat de term protestanten. In dit 
opzicht lijkt het dus toch te draaien om protest en protesteren. Dat geldt ook als 
we in beschouwing nemen dat de term ‘protestants’ populair wordt tijdens de 
Reformatie als figuren als Maarten Luther, Johannes Calvijn, en Huldrych Zwingli 
indringende kritiek uiten op de Rooms-Katholieke Kerk.  
 
Oorspronkelijke betekenis  
De oorspronkelijke betekenis 'getuigen' of 'verklaren' is nauw verbonden met het idee dat de protestanten 
publiekelijk getuigen van hun geloof en de ideeën van de Reformatie. Daar ligt de kern. 
In de loop der tijd wordt de term steeds vaker gebruikt om te verwijzen naar alle kerken en overtuigingen die tijdens 
de Reformatie zijn ontstaan en zich onderscheiden van het Rooms-Katholicisme.  

 
Is Hervormingsdag een feest om te vieren?  
In hun gebedenboek ‘Bid Luister Leef dichterbij God’ (2013, uitgeverij Plateau) schrijven Rick 
Timmermans en Heleen Dekens bij de datum van 31 oktober onder meer deze woorden en dit 
Bijbelcitaat. “Is Hervormingsdag een feest? Is de dag die herinnert aan een breuk een heugelijke 
dag? Wij bidden met Jezus mee: ‘ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun 
verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en ik in U, laat 
hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen 
in de grootheid die U mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: Ik in hen en U in mij. Dan 
zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U mij hebt gezonden, en dat U hen 
liefhad zoals U mij liefhad’. 



Kortom: Hervormingsdag is misschien een belangrijke dag om te markeren, om bij stil te staan, om te herinneren. 
Maar misschien dekt ‘feest’ of ‘viering’ niet helemaal de lading. Gelukkig zijn de verhoudingen tussen de 
protestanten en gelovigen uit andere kerkelijke richtingen in de loop der eeuwen veelal verbeterd. 
 
Dankdag woensdag 5 november  
Het duurt nog even, maar op woensdag 5 november is het dankdag voor 
gewas en arbeid. We staan stil bij zaaien, maaien en oogsten; we vieren de 
oogst, letterlijk en figuurlijk. We danken onze Heer dáárvoor en voor alle 
andere zegeningen die ons ten deel vallen.  
Het programma in de Dorpskerk omvat de volgende – los te bezoeken - 
onderdelen: 

➢ 17 uur: kinderdankdag (16.45 inloop), in samenwerking tussen de 
kinderclubs en ds. Sjaak Teuwissen. Thema: ‘En: wat zeg je dan?’.   

➢ 18 uur: ‘thanksgiving maaltijd’. Iedereen neemt iets te eten mee van thuis dat we kunnen delen. Inloop 
vanaf 17.45 uur, om 18 uur gaan we aan tafel. N.B. de keukenfaciliteiten in de Dorpskerk zijn beperkt, dus 
koude gerechten (bijv. brood) of thuis opgewarmd eten zijn aanbevolen. Vanuit de kerk bieden we 
deelnemers sowieso een kop soep en drinken aan; voor de kinderen 
is er een broodje knakworst Opgeven kan t/m uiterlijk 4 november 
via janensjanieschop@hetnet.nl  of  
06 – 14 81 01 04 . Zie  verder de weekbrief, website. 
www.kerkheerjansdam.nl en de november-editie van Samengaan.  

➢ 19.30 uur: dankdienst voor gewas en arbeid, thema ‘En: wat zeg je 
dan?’ Voorganger: ds. Sjaak Teuwissen, Organist: dhr. René Barnard. 
We lezen 1 Kronieken 29: 9 t/m 17 en Lucas 17: 11 t/m 19.  
 

Inzamelen voor voedselbank, buurtkastje en schoenendozen 
Rond dankdag delen we uit van onze overvloed, van wat we zelf ontvangen hebben. Daarom zal 
begin november de jaarlijkse oogstcollecte plaatsvinden via brieven aan alle huishoudens binnen 
onze gemeente. Daarnaast zamelen we op dankdag voedingsproducten in ten behoeve van de 
Voedselbank Barendrecht en het buurtkastje naast de Dorpskerk. Vanaf dankdag kunnen kinderen 
gevulde en versierde schoenendozen inleveren t.b.v. de schoenendozenactie, waarbij kinderen in 
ongunstige omstandigheden elders op de wereld zo’n schoenendoos ontvangen als cadeau 

(verdere berichtgeving volgt). 
 
Ontvangen 
Op vrijdag 5 september ontving ik t.b.v. de kerk € 30,00. 
Op dinsdag 16 september ontving t.b.v. de kerk € 50,00. 
Hartelijk dank aan de gevers en geefsters. 
 
Minder goed bereikbaar 
In verband met de herfstvakantie van de scholen ben ik de dagen van 20 t/m 26 oktober minder goed bereikbaar. 
Mijn telefoon check ik minimaal dagelijks, in dringende gevallen kunt u inspreken en bel ik z.s.m. terug. 
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen  
De Manning 2    Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
2995 AH Heerjansdam   Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Tel. 06 – 20 50 30 99   Instagram: sintersjaak  

mailto:janensjanieschop@hetnet.nl
http://www.kerkheerjansdam.nl/
mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen


SENIORENVERJAARDAGEN 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam, tel: 06-11249600 
Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 
 Verjaardagen oktober (ouderen van 80 en ouder)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week november   
 
 
Huwelijksjubllea in oktober  
 
 
 
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
U geeft zelf aan wanneer u niet vermeld wilt worden!  
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!    
  
Om te noteren! 

• 1 okt. de 3de senioren-kwartaalverjaardag in de Dorpskerk voor de mensen die in juli, aug. en sept. jarig 
geweest zijn en natuurlijk zijn ook overige belangstellenden van harte welkom.    

• De volgende contactpersonenmiddag vindt plaats op 12 nov.  ook in de Dorpskerk om 15.00u. 

 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
Vriendelijke groet,  
Wil Ouwerkerk      
 
 

BIJBELLEESROOSTER 
woensdag 1 oktober Habakuk 1,1-11  vrijdag 17 oktober Psalm 62 

donderdag 2 oktober Habakuk 1,12–2,4  zaterdag 18 oktober 2 Timoteüs 2,14-26 

vrijdag 3 oktober Habakuk 2,5-20  zondag 19 oktober 2 Timoteüs 3,1-9 

zaterdag 4 oktober Habakuk 3,1-19  maandag 20 oktober 2 Timoteüs 3,10–4,8 

zondag 5 oktober Psalm 86  dinsdag 21 oktober 2 Timoteüs 4,9-22 

maandag 6 oktober 2 Timoteüs 1,1-10  woensdag 22 oktober Psalm 78,1-16 

dinsdag 7 oktober 2 Timoteüs 1,11-18  donderdag 23 oktober Psalm 78,17-39 

woensdag 8 oktober 2 Timoteüs 2,1-13  vrijdag 24 oktober Psalm 78,40-55 

donderdag 9 oktober Psalm 119,145-152  zaterdag 25 oktober Psalm 78,56-72 

vrijdag 10 oktober Psalm 119,153-160  zondag 26 oktober Lucas 18,9-17 

zaterdag 11 oktober Psalm 119,161-168  maandag 27 oktober Lucas 18,18-30 

zondag 12 oktober Psalm 119,169-176  dinsdag 28 oktober Lucas 18,31-43 

maandag 13 oktober Lucas 17,1-10  woensdag 29 oktober Handelingen 18,23–19,7 

dinsdag 14 oktober Lucas 17,11-19  donderdag 30 oktober Handelingen 19,8-22 

woensdag 15 oktober Lucas 17,20-37  vrijdag 31 oktober Handelingen 19,23-40 

donderdag 16 oktober Lucas 18,1-8  

mailto:wil.ouwerkerk@gmail.com


 

 
 

Aaltje Jannetje van Dijk - van Ballegooijen 
(28 maart 1935   † 1 september 2025) 

 
Op 1 september 2025 is overleden onze zuster in Christus, Alie van Dijk – van Ballegooijen. 
Ze werd geboren als de tweede dochter in Barendrecht in het gezin van bakker van Ballegooijen, vlakbij de 
watertoren. Haar ouders waren Hervormd. Ze groeide op aan de Middeldijk, leerde praktische dingen op de 
huishoudschool en had vriendinnen via de meisjesvereniging. Ze had samen met haar zussen en latere stiefbroer een 
gelukkige jeugd. Alie sprak vaak over haar moeder met wie ze een heel hechte band had. De oorlogsjaren waren 
angstig omdat vlakbij Barendrecht, V1’s werden afgevuurd door de bezetter. Dankzij de bakkerij en de moestuin was 
er eten tijdens de oorlogsjaren. Ook de watersnoodramp uit 1953 maakte veel indruk op haar. 
Via haar vriendin leerde ze Piet van Dijk kennen. Samen fietsen werd samen leven. Hun trouwtekst uit Nehemia 
2:20a werd de leidraad van hun huwelijksleven. In tijden van de woningnood bouwden ze hun eigen huis aan de 
Nijverheidstraat 7. Alie bleef er wonen, ook na het overlijden van Piet in 2013, tot het echt niet meer kon. In januari 
2024 verhuisde ze naar huize Vreedonk in Dordrecht. Ze is in Dordrecht overleden op 1 September 2025. 
 
Alie van Dijk-van Ballegooijen ging trouw naar de kerk in Barendrecht en later in Heerjansdam. Naarmate ze ouder 
werd en haar gehoor achteruit ging, werd dat minder. Haar geloof bleef ze echter wel trouw en uitte dat in hoe ze 
leefde en met anderen omging. Ze hield van psalmen zoals de ‘Heer is mijn herder’. Bijbellezen aan tafel was 
gebruikelijk. Om oplettendheid te bevorderen werd de kinderen zelfs gevraagd het laatst gelezen woord te herhalen. 
Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren, zoon Arjan, zoon Sjaak en dochter Diana. Ook kreeg ze schoon-, 
klein en achterkleinkinderen. Alie was de geestelijke motor van het gezin Van Dijk. Ze was liefdevol en cijferde 
zichzelf weg om het anderen naar de zin te maken, met veel zorg voor haar ouders, haar buurvrouw en anderen die 
in haar ogen hulp nodig hadden. Ruzie met haar maken was bijna onmogelijk, ze koos altijd voor de lieve vrede en 
deed dat vanuit haar christelijke normen en waarden. Ze was een liefdevolle oma, haar deur stond altijd open voor 
de kleinkinderen. Ze leerde sommige zelfs breien en koken. De kleinkinderen logeerden bij oma en werden tot het 
laatst toe herkend en verwelkomd met een blij gezicht. 
 
Alie van Dijk-van Ballegooijen las graag en was creatief. Ze maakte kleding voor de kinderen en zichzelf, breide en 
heeft via de kaartenmaakclub in Heerjansdam ontzettend veel kaarten gemaakt. 
 
In het huize Vreedonk, waar ze liefdevol werd verzorgd, zocht ze voor zover nog mogelijk was, contact met anderen. 
Ze deed dit niet uit nieuwsgierigheid maar met oprechte belangstelling, zoals ze heel haar leven al had gedaan. Met 
het toeslaan van Alzheimer groeide haar frustratie dat ze het niet allemaal meer begreep. Haar positieve houding 
bleef tot haar laatste dagen. 
 
Alie van Dijk-van Ballegooijen was een vrouw die zorgde, liefhad en luisterde. Ze was een lieve echtgenote, moeder, 
oma, zus en vriendin die het leven mooier maakte voor de mensen om haar heen. 
 
Na de dankdienst voor haar leven waar Spreuken 31: 10-31 en Nehemia 2: 20a centraal stonden, hebben we haar 
begeleid naar haar laatste rustplaats aan de Molenweg in Heerjansdam. 
 
 
Mari Hijkoop 
  



Voor opa en oma   
 

Leer mij lopen over water  
 

Leer mij lopen over water.  

Het avontuur en het verlangen naar hoop, 

wat er aan de overkant ligt is een gebed voor later. 

Met mijn voetenafdrukken in het zand achter mij,  

voor mij de woeste wind van wanhoop.  

is het toch uw rechterhand die kracht geeft, 

bij elke korreltje zand waar ik overheen loop. 

Leer mij lopen over water.  

Door het water weer geboren, wist u al mijn oude levenssporen.  

Ik sta voor een nieuw begin,  

het lied van de het water verwelkomt mij in een nieuw gezin.  

Aan de overkant ligt een plek voor me klaar, 

de golven omarmen mij met liefde, 

uw hand leidt mij, ook al is het door de tegenwind zwaar. 

Vertrouwen op het vaste land die onder mijn voeten ligt,  

vertrouwen midden op zee, ook al heb ik nog geen land in zicht. 

Golven overspoelen mijn gedachten, 

de rust, liefde en ruis van uw aanwezigheid die de klap doen verzachten,  

 met u dichtbij mij, kom ik op krachten.  

Mijn voeten verdwijnen in de branding van de golven,  

het water omringt mij en de vlammen om mij heen worden onder water bedolven.  

Met mijn handen omhoog en mijn blik vooruit, hoor ik uw stem.  

Het vlammetje dat wordt binnen in mij aangestoken, door uw stemgeluid.  

Heel pril en zacht, maar nu al met alle macht.  

Lieve papa in de hemel, leer mij lopen over water.  

Bouw een boot als mijn benen me niet meer kunnen dragen,  

leg de woorden in mijn mond, als ik niet meer weet wat ik moet vragen. 

De overkant, een gebed voor later, maar door het gebed van nu heb ik leren lopen over water.  

Mijn lichaam geef ik over aan de kracht van de zee. 

Waar ik de zon zie gaat het licht altijd met me mee, 

Ook al voelt het alleen op zee, ik weet, ik ben vanaf nu altijd met twee. 

In herinnering voel ik de bodem, de zee en het zand, maar ik houd me altijd vast aan mijn vaders sterke, krachtige, 

liefdevolle hand. 

Leer mij lopen over water. 

Bodem, zee, zand, papa’s liefdevolle hand. 

 

 

Parel Bras 
  



VERSLAGEN EN BERICHTEN 
“Holyween” 
zaterdagavond 1 november in  de Dorpskerk 
 

Elk jaar lopen er op een zaterdagavond rond rond 31 oktober – dit jaar op 
1 november - honderden mensen door Heerjansdam. Ze maken een 
wandeling langs tientallen voornamelijk enge en griezelige 
‘aanbeladressen’ en beleven zo ‘Halloween’; Halloween is een zeer 
succesvol initiatief van de Heerjansdames, die o.a. ook de jaarlijkse 
playbackshow in de grote tent, de openluchtbioscoop, de Kerstmarkt en 
Buitenspeeldag organiseren. 

 
De kerkenraad heeft op 25 september een brief besproken van de werkgroep Verbinding. En het voorstel omarmd 
om bij wijze van pilot onze Dorpskerk juist op die avond open te stellen. De gedachte is om deelnemers aan 
Halloween te verwelkomen met limonade, koffie, thee, chocolademelk en koek, de toiletten beschikbaar te stellen, 
de kerk als gastvrije plek te presenteren, eventueel in gesprek te gaan met bezoekers, en iets inhoudelijks mee te 
geven, bijvoorbeeld: voor alle deelnemers een kaarsje met daarin het kaartje met bv de tekst ‘wees niet bang wat Ik 
ben bij je’ (naar Jesaja 41: 10). In plaats van alle lampen uit te doen en de kerk nadrukkelijk gesloten te houden op 
zo’n avond – die gemeenteleden als onprettig kunnen ervaren – kunnen  we vanuit onze eigenheid als 
KerkHeerjansdam open, verbindend en verwelkomend zijn. 
 
De werkgroep schrijft onder meer: “Vanuit ons geloof staan wij klaar voor een ander, christelijk of niet christelijk, 
blank of gekleurd etc. Dit is toch ook waar wij als werkgroep ons op richten: de kerk en haar gedachtengoed onder 
een breed publiek verspreiden…. wij denken als projectgroep dat het wel eens goed zal zijn om een positief 
tegenwicht te bieden op de Halloween avond in Heerjansdam.” 
 
Via weekbrief en whatsappgroepen volgt nadere informatie; en een  uitnodiging om je deze avond aan te sluiten bij 
dit ‘Holyween’ dat op zaterdag 1 november ’s avonds zal plaatsvinden.  
 
P.S. In november 2023 en november  2024 schreef ds. Sjaak Teuwissen in SamenGaan over de herkomst van 
Halloween, en over hoe je als  kerk op een inspirerende wijze verbinding kan leggen met iets waar je misschien 
inhoudelijk niet achter staat; deze teksten zijn – licht bewerkt – bij elkaar geplaatst in het artikel ‘omgaan  met de 
dood en de doden’ en is te vinden op www.kerkheerjansdam.nl  
  

De Bouwerij  
De bovenkant van de pui is geplaatst. Het is nog niet af want er zit nog geen glas in. Wel een mooi plaatje. 
 

http://www.kerkheerjansdam.nl/


Vertrouwenspersoon. 
Overal waar mensen samen zijn kan ongewenst-, grensoverschrijdend gedrag of machtsmisbruik voorkomen, ook in 
onze gemeente. Daardoor kan een gevoel van onveiligheid ontstaan en dat willen we in onze kerk niet. De meeste 
mensen zijn goed in staat om dit zelf bespreekbaar te maken. Soms is dit lastig, omdat we te maken kunnen hebben 
met hiërarchie of een onveilig gevoel. In die gevallen kunnen de vertrouwenspersonen van de kerk benaderd 
worden om een luisterend oor te bieden en met u te zoeken naar een oplossing die het beste bij u en de gemelde 
situatie past. 
Als vertrouwenspersonen binnen onze kerkgemeenschap hopen wij  een steentje te mogen bijdragen aan een kerk, 
waarin een ieder zich veilig en gehoord voelt. 
Vertrouwenspersonen hebben  een absolute zwijgplicht. Uitsluitend met toestemming en/of op verzoek  van de 
melder mag een vertrouwenspersoon contact opnemen met derden. 
 
Graag stellen wij ons aan u voor,  zodat u weet wie wij zijn. 
 

Ik ben Caroline Speksnijder-de Jong, 61 jaar. Getrouwd met Pim en samen hebben we 3 kinderen en 
3 kleinkinderen.  
Ik werk in het Albert Schweitzer ziekenhuis als verpleegkundige op de voorbereiding- en 
uitslaapkamer en als kwaliteitsmedewerker op de OK. 
Daarnaast ben ik lid van het audit- en het calamiteiten team van het ziekenhuis. 
 
Binnen onze kerk help ik bij de deur- en bloemendienst en kook ik maandelijks mee bij de groep van 
samen eten. 

 
Mijn naam is Floor Huizer, 72 jaar en ik ben lid van de PKN Heerjansdam-Kijfhoek. 
Ik ben getrouwd met Marijke en wij hebben een zoon, schoondochter en een kleinzoon. 
Gepensioneerd manager Klinische Pathologie van het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam.  
 
Daarnaast was ik 12 jaar voor mijn pensionering vertrouwenspersoon  van het ziekenhuis. 
Binnen onze kerk heb ik verschillende taken uitgevoerd, waaronder het ambt van diaken en 
pastoraal medewerker. 

 
Mochten er zaken zijn, waarover u van gedachten wilt wisselen, vragen hebt en/of een melding wilt maken over 
niet-gewenst (ervaren) of grensoverschrijdend gedrag, dan kunt u ons benaderen via 
(Caroline)  06-52586599 of via vertrouwenspersooncaroline@kerkheerjansdam.nl  
( Floor)  06-12842952 of via vertrouwenspersoonfloor@kerkheerjansdam.nl 
 
Wij hopen van harte dat u ons zult  benaderen, als het nodig is. 
 

 
 
 

Speuren naar sporen   September 2025, Kees Brinkman.             
 
Kort na elkaar trok het groenplantsoen tussen De Manning en de Dorpskerk de belangstelling van omwonenden en 
archeologen. Wat was er aan de hand? 
 

Het eerste onderzoek 
Na voorbereidend werk van Joop Wiekeraadt onderzocht op vrijdag 20 juni, dhr. J. ten Brugge, conservator 
maritieme collectie van het Rijksmuseum Amsterdam, de omgeving van het c.v. huisje dat tegen de noordgevel van 
de kerk is gebouwd. De kerkenraad verleende toestemming voor het onderzoek. Hij gebruikte daarvoor detectoren 
en een grondboor. Aanleiding tot het onderzoek was de aanschaf door het Rijksmuseum Amsterdam van een 
wierookscheepje. Daar is het onderzocht en voorlopig gedateerd rond 1500. Het materiaal is Neurenbergs brons. De 
geschiedenis leert dat het begraven/veiligstellen van rituele voorwerpen uit katholieke kerken vaker voorkwam. De 
conservator wilde per plekke onderzoek doen, omdat er meer ritueel metaal kan zijn begraven. Wanneer dat niet zo 
is, kan men in ieder geval aantonen dat het onderzocht is.  

mailto:vertrouwenspersooncaroline@kerkheerjansdam.nl
mailto:vertrouwenspersoonfloor@kerkheerjansdam.nl


Nadat de reformatie rond 1572 in ons land voet aan de grond had gekregen, werden de kerken gezuiverd van alles 
wat aan de katholieke eredienst herinnerde. Vooral de beelden van heiligen moesten het ontgelden. Die 
zogenoemde beeldenstorm behelsde meer. Schilderijen, ritueel vaatwerk zoals wierookvat en wierookscheepje, 
kleding, dat alles werd deerlijk verminkt, gestolen, verkocht, begraven.  
De religieuzen werden verjaagd en de gezuiverde kerken ingericht voor de protestantse eredienst. Of het er in 
Heerjansdam ook zo heftig aan toeging, is onbekend.  
Het detectoronderzoek aan de noordzijde van de kerk heeft 24 vondsten opgeleverd en enkele aardewerkscherfjes. 
Het waren vooral snippers van frisdrank- en bierblikjes, dito lipjes, spijkers en stukjes zink en lood. De vondsten 
dateren uit het midden van de 18e eeuw tot de 21e eeuw. Deze hebben geen relatie tot het onderzoek. Het 
detecteren heeft een diepte-bereik van 30 cm.  Andere voorwerpen met een religieus karakter kunnen dus dieper 
dam 30 cm begraven liggen. De conclusie is dat in de bereikbare grondlagen geen vondsten uit de tijd van de 
Opstand/Tachtigjarige oorlog zijn gedaan.  
 
De vondst 
Na een besluit van de kerkvoogdij tot aanleg van centrale verwarming in de Dorpskerk, werd in 1960 een c.v. - huisje 
gebouwd aan de noordzijde van het schip, dat is tegenover het gezondheidscentrum. Van 21-7-1957 tot 7-7-1970 
was ds. B. Fokkema hervormd predikant van Heerjansdam/Kijfhoek. Hij vertrok naar Kortenhoef, overleed er 14-4-
1975 en werd daar begraven. Mevr. Fokkema was een verwoed archeologe/historica, deed aan 
oppervlakteonderzoek in de omgeving en had vanuit de oude pastorie zicht op de bouw van het c.v. huisje.  

Daar vond zij dicht bij de 
noordgevel een wierookscheepje. 
Zij ontfermde zich erover en nam 
het mee, van Heerjansdam naar 
Kortenhoef, hertrouwde met de 
heer Talsma en vestigde zich in 
Blaricum. Daar ontmoette ik hen 
in november 2005 en 
fotografeerde het 
wierookscheepje.  
Na het overlijden van mevrouw 
Talsma besloten de kinderen het 
wierookscheepje te laten veilen. 
Het werd verworven door de 
conservator            
maritieme collectie van het 
Rijksmuseum Amsterdam. Hoe 
het in de katholieke Johannes de 
Doperkerk, later protestantse 
Dorpskerk, terecht kwam, is 

onbekend. Het heeft nu een goede bestemming: een scheepje onder rijks hoede. 
 
Wierook 
Het was en is nog gebruikelijk in katholieke kerken om wierook te branden. Het is een reukoffer dat symbool staat 
voor het ten hemel opstijgende gebed. Wierook wordt gemaakt van hars en gom. Wanneer wierookkorrels branden 
ontstaat een aangename geur. De korrels worden met kooltjes aangestoken in een wierookvat. De vorm van het 
voorwerp waarin de korrels worden bewaard is vaak een scheepje, een wierookscheepje. 
 
Het tweede onderzoek 
In Samengaan van september 2025 heeft u kunnen lezen dat half juli een archeologisch onderzoek op de plaats van 
de geplande aanbouw aan de noordzijde van de kerk is uitgevoerd. In een sleuf van 2,5 bij 7 meter en een diepte van 
1 meter is gezocht naar archeologische waarden. Die zijn niet gevonden. Een dergelijk onderzoek bij een 
rijksmonument is noodzakelijk bij het voorbereiden en indienen van een bouwaanvraag. Nu aan die eis is voldaan en 
het archeologisch onderzoek afgerond, is het besluitvormingsproces een stapje dichterbij gekomen. Wanneer dat 
gereed kan zijn, is niet te voorspellen. De ambtelijke wegen die daartoe moeten leiden zijn voor de geïnteresseerde 
burger ondoorgrondelijk. De bouwheer, Chris Grootendorst, geeft onder de kop: De bouwerij, regelmatig de actuele 
stand van zaken weer in Samengaan, het contactblad van de protestantse gemeente Heerjansdam/Kijfhoek.  
 



LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 augustus 2025 tot en met 20 september 2025  
 
Ingeschreven 
 
 
 
 
Overleden  
 
 
 
 
Verhuizing 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrokken 
 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 

 

 

KERKRENTMEESTERS 
Oud papier 
In dit papierloze tijdperk veroorzaakt door de opmars van de digitale wereld is het verbazend dat er nog zoveel 
papier wordt gebruikt. Gelukkig wordt een groot gedeelte van het papier weer hergebruikt. Het papiergebruik is 
slechts licht gedaald. Blijkbaar hebben we toch nog graag een krant of folder in handen i.p.v. het nieuws digitaal tot 
ons te nemen. Mooi, want die kan dan na gebruik de bak in. 
Wij, de mannen en vrouwen van het oud papier gaan er ook weer tegenaan. 
Helpt u mee om het ze makkelijk te maken? De bakken zoveel als mogelijk bij elkaar, dat scheelt veel op- en 
afstappen. Karton dat niet in de bak past graag verkleinen, zodat het via een geleegde bak alsnog in de bak past. Los 
in de auto gooien is nl. niet veilig voor de man/vrouw. Recentelijk werd erg veel karton met enorme afmetingen 
(meer dan 2 bij 1 meter) aangeboden. Dat is niet fijn voor de ophalers. Snij het in handzame maten zodat het in de 
kliko past. Alvast bedankt voor de medewerking. 
Richtlijn van HVC: Zet uw bak voor 7.30 uur op zaterdag aan de straat. Soms wijzigt de rijroute waardoor erg vroeg 
geleegd wordt. 
De volgende data oud papier staan ingepland: 
 
18 oktober     15 november 
Marcel van Dam   Bas van Nes 
Anja Rijsdijk    Bert Schop 
Jan Robbert Albrechts   Geert de Jong 
John Peterse    Heidi Treurniet 
 
Chris Grootendorst 
oudpapier@kerkheerjansdam.nl 

mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl


DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: augustus/september 2025 
 
Bloemendienst 
28-08 via mevrouw Astrid Verstegen € 10,00 
11-09 via mevrouw Adrie Valk € 10,00 
11-09 via mevrouw Ineke Kruisinga € 20,00 
19-09 via mevrouw Mariska Oosterwijk € 10,00 
 
HA collecten voor mensenkinderen 
16 juni Open Doors € 1111,-00 !! 
Bloemenbusjes: mei, juni, juli € 62,65 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, 
Namens de diaconie, 
Jan de Jong 
 

Dankdag 5 november : Actie voor de Voedselbank en het buurtkastje 
In het kader van Dankdag is het goed om onze dank tot uitdrukking te brengen voor wat wij als “oogst “ mogen 
benutten voor ons dagelijkse leven.  Daarom zamelt de diaconie weer levensmiddelen in om deze beschikbaar te 
stellen aan de Voedselbank en voor ons eigen buurtkastje.  
 
De Voedselbank heeft aangegeven dat er in hoofdzaak 
behoefte is aan houdbare levensmiddelen: groente en fruit 
in glas of blik, vis en vlees in blik . Tevens wordt aandacht 
gevraagd voor olie ( zonne-bloem/ olijfolie ) ,  broodbeleg ( 
pindakaas, hagelslag , jam enz enz.),  koffie en thee , pasta 
,rijst en koek. In het buurtkastje mag geen glas.  
Gegevens over de inlevermomenten volgen nog.  
 
Uw Diaconie 
 

Schoenendoosactie 2025  
Ons schoenendooshuis is overvol geraakt de afgelopen maanden, zoveel spullen kwamen er binnen. De aanvoer lijkt 
maar niet te stoppen. Het was duidelijk we moesten aan de bak!  
Niks zomerreces, gewoon aanpakken. Al die spullen moeten in de dozen en dat gaat ons niet lukken in alleen de 
maand november. We zijn dus enthousiast gestart en hebben al heel wat dozen ingepakt ondertussen. Als we weer 
een beetje op orde zijn en door de bomen het bos weer zien, bent u van harte welkom om een kijkje te komen 
nemen natuurlijk! En voor de jeugd: Maatschappelijke stage bij ons is mogelijk.  

   
Hoe kunt u ons helpen?  
 Door te bidden dat elke doos het juiste kind zal bereiken  
* D.m.v. een gift  
* D.m.v. kleine spullen te doneren voor in de dozen (leeftijd 5-14 jr)  
* U kunt uw lege schoenendozen versieren en daarna aan ons geven.  
* U kunt een complete doos maken (info bij o.g.)  
* We zijn dringend op zoek naar inpakpapier. Heeft u rollen over die u 
niet gebruikt? Wij gebruiken ze om de dozen in te pakken.   
 
Volgende maand zal er uitgebreidere info komen over de actie die 
rond de Dankdag zal starten.  
 

Hartelijke groet namens het Schoenendoosteam,  
Maria (0623263398)   



JEUGDRUBRIEK 
Terugblik op startzondag  
Afgelopen zondag 21 september beleefden we met elkaar een heel geslaagde, mooie startzondag! Vanuit het 
concept samen ontdekken, samen vieren en samen eten was er van alles te beleven vanaf 9.30u. in de kerk. De 
meeste kinderen werden meteen getrokken naar de stand waar je allerlei proefjes kon doen en het cupcake 
versieren in de bovenzaal was ook favoriet! Tof dat er ook voor de kids zoveel leuks te doen was. 
 

 

 
We zijn als jeugdkerkenraad enorm dankbaar voor 
zoveel kinderen en jongeren in de kerk. Om u een 
inkijkje te geven: er waren tijdens de startzondag 5 
kindjes bij de oppas. Er waren 15 kinderen bij de 
kindernevendienst. Er gingen 5 kinderen naar de 
kindernevendienst + voor de kinderen van groep 7 
en 8 en er waren 9 jongeren bij de Meeting die van 
start ging voor jeugd vanaf 12 jaar.  

 
Ook na de kerkdienst was genoeg te doen/te snoepen. Er was heerlijk gebakken door diverse gemeenteleden voor 
bij de koffie/thee, er was een heuse popcornmachine, er werden marshmallows geroosterd en uiteraard maakt 
dominee Sjaak van de gelegenheid gebruik om zijn frituurpan te gebruiken voor overheerlijke vlammetjes en 
loempia’s. Al met al een heel geslaagde ochtend waar een mooie boodschap vanuit mocht gaan. Hopelijk zien we de 
grote groep kinderen en jongeren die we deze startzondag zagen het komende seizoen ook terug komen bij de 
diverse activiteiten en in de kerkdiensten.  

 



Activiteiten weer van start 
Hoewel in de zomerperiode de kerkdiensten en een aantal activiteiten (KND en oppas) voor de kinderen gewoon 
doorgaan, starten zo rondom/na de startzondag ook alle overige activiteiten weer op. Fijn dat er steeds weer 
mensen bereid zijn hun tijd en energie te geven voor deze activiteiten. We zijn daar als jeugdkerkenraad heel 
dankbaar voor.  
De KND+, Meeting, clubs en Youth Corner gaan weer van start.  
Voor de clubs een kleine wijziging. De club voor de groepen 3-5 is vanaf dit seizoen op dinsdag in plaats van op 
woensdagavond, van 18.30u-19.30u.  
We hopen dat alle kinderen en jeugd weer met veel plezier deelnemen aan de activiteiten dit seizoen.  
 
Een oproepje voor meer mede-oppassers voor de allerkleinsten  
We zouden het team van oppassers graag met één of twee dames uitbreiden. Een volwassene en een tiener 
bijvoorbeeld.  
Al zijn we met een aardig clubje, niet iedereen is wekelijks beschikbaar en we willen niet dat steeds dezelfde mensen 
vaak aan de beurt zijn. Met een uitbreiding van één of twee hebben we net iets meer ruimte voor een goede 
planning. 
Vind je het leuk om voor de kindjes van 0-4 jaar te zorgen tijdens de kerkdienst, meld je dan bij Cathy Hukema 06-
38377668. 
 
Wie wil Koken voor Youth Corner? 
We zijn nog op zoek naar mensen die 1 of meerdere keren voor ons willen koken op vrijdagavond en dit warm naar 
de Dorpskerk willen brengen. Het gaat dan om een eenvoudige, lekkere vrijdagavondmaaltijd en een toetje. Meestal 
voor rond de 10 personen. Mocht je niet willen koken, maar de maaltijd wel willen sponsoren zijn we natuurlijk ook 
blij :)  
Neem hiervoor contact op met Barbara. (Bsteen1977@gmail.com) 

 

Rooster 12+ activiteiten 2025/2026 

 
We hebben dit seizoen weer een mooi aanbod voor onze 12+ jeugd. Op zondagen tijdens of na de kerkdienst is er de 
meeting. Op vrijdagavond is er de Youth Corner. Nieuw is Alpha Beth op de vrijdagavond. En er staat een aantal fun-
avonden gepland op de vrijdagavond.  
30 november is er een kerkdienst met en voor de jongeren uit onze kerk, maar natuurlijk wordt het een dienst die 
voor iedereen is. Alvast van harte welkom dus!  

 
Voor de jongeren (en hun ouders) hierboven alle data voor de diverse activiteiten. Zet ze vast in je agenda, zodat je 
niks hoeft te missen!  

mailto:Bsteen1977@gmail.com


KINDERLIED VAN DE MAAND OKTOBER  
Stem op Jezus!  

“Stem op Jezus!” is een kinderlied van Marcel en Lydia Zimmer. Het lied is al 

ruim tien jaar geleden geschreven, maar deze maand extra actueel. Eind oktober 
mogen wij Nederlanders weer naar de stembus om onze stem uit te brengen. 
Wat een voorrecht dat we dat in vrijheid mogen doen. Tegelijkertijd brengt het 
ook zorgen met zich mee: op wie moeten we nu stemmen? Welke partijen 
moeten straks samenwerken? Wat heeft dat voor consequenties voor ons land 
en voor onszelf? Laten we niet vergeten waar we onze grootste stem op uit 
mogen brengen en dat is Jezus! Hoe mooi is het dat we met elkaar mogen zingen 
dat we op Jezus willen stemmen. Want als je stemt op Jezus, dan heb je goed 
gestemd!  
 
Marieke Roobol en Sjaak Teuwissen  

 

‘Stem op Jezus’ 
www.youtube.com/watch?v=NMVZ_sasK7Q&list=RDNMVZ_sasK7Q&start_radio=1 
www.youtube.com/watch?v=m5ItcVO0jwM&list=RDm5ItcVO0jwM&start_radio=1 
www.youtube.com/watch?v=BZvecvmcwwY&list=RDBZvecvmcwwY&start_radio=1 

 
 
Stem op Jezus, kies voor Hem 
Hij is de weg, de waarheid en het leven 
stem op Jezus, kies voor Hem  
want als je stemt op Hem 
dan heb je goed gestemd! 
 
Net als hier in Nederland 
waar we naar de stembus gaan 
om te kiezen wie ons land weer zal regeren 
zo moeten wij ook kiezen 
wie er in ons hart regeert 
en wie we in ons leven willen eren 
 
Stem op Jezus ... 
 
Jezus heeft het zelf gezegd 
ja, dat wie in Hem gelooft 
niet verloren gaat maar in eeuwigheid zal leven 
Hij is de grote Koning 
die voor eeuwig heersen zal 
en Die voor ons zijn leven heeft gegeven 
 
Stem op Jezus ... 
 
… want als je stemt op Hem 
dan heb je goed gestemd! 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=NMVZ_sasK7Q&list=RDNMVZ_sasK7Q&start_radio=1
http://www.youtube.com/watch?v=m5ItcVO0jwM&list=RDm5ItcVO0jwM&start_radio=1
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RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
De eerste dienst vorige maand werd geleid door dominee Geurt-Jan van Beek 
uit Hendrik-Ido-Ambacht. Op zijn eigen enthousiaste manier wist hij de 32 
bezoekers opnieuw te inspireren het persoonlijk geloof met de hoop en liefde 
vast te houden. 
Bij het samenstellen van dit Rondje moest de tweede dienst nog plaatsvinden. 
Na de dienst waren de aanwezigen hartelijk uitgenodigd voor een gezamenlijk 
kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. Het was een gezellig samenzijn waar we nog wat hebben nagepraat over 
de dienst en fijn bijpraatten met elkaar.  
 
Hieronder enkele fotomomenten:  

 
Kijfhoek, 7 september met dominee Geurt-Jan van Beek, Monique Tholenaars en Gert-Jan Roobol met na afloop gezellig samenzijn.  

 
Monumentendag 

We kijken met plezier ook terug op de landelijke Open Monumentendag 
in september. Met nogal wisselvallig weer werd het toch een 
fantastische dag met ruim zeventig bezoekers die onze polderkerk 
wisten te vinden. In de middag was het jongerenkoor ‘Joy’ uit 
Barendrecht onze gast. Onder de inspirerende leiding van John Bakker 
hebben de twintig zangers met twee optredens de ruim zeventig 
bezoekers verrast met hun inspirerende liederen. Ook was weer een 
ontdekkende wandeling door het Devel natuurgebied. Onder leiding van 
onze natuurgids Jan de Kok ging een groepje natuurliefhebbers op 
ontdekking naar de bijzondere flora en fauna langs het binnenriviertje 
De Devel in het natuurgebied.  

De kijfhoekkerk blijft dagelijks open voor individueel bezoek. Veel wandelaars, fietsers en ook automobilisten 
weten onze kleine polderkerk te vinden als een rustpunt in het dagelijks leven. Als ook u op de doordeweekse dag of 
in het weekend de buurtschapskerk bezoekt, leest u eens de soms ontroerende berichten die de bezoekers in het 
gastenboek noteren. De orgelzolder is gerenoveerd en vernieuwd. Op de expositie panelen wordt een algemeen 
beeld gegeven van het buurtschap Kijfhoek en de kerk in het midden. Tijdens uw bezoek is er gelegenheid om zelf, 
gratis, koffie, thee, water of frisdrank te nemen. Er is een verwijzing naar toiletbezoek, informatiemateriaal en giften. 
Er is zelfs de mogelijkheid uw gift via een QR-code over te maken. U bent van harte welkom! Er staat een stoel voor 
u klaar ! 
 
Collectes en giften 
Tijdens de kleinschalige kerkdiensten wordt door de diaken met de ‘hengelcollectezak’ rond gegaan. Na de vorige 
diensten zijn de collectes geteld:  
Zondag    3 augustus met dominee René Wouda en 29 bezoekers en € 279,20 
Zondag  17  augustus met dominee Leo van der Eijk en 36 bezoekers en €  237,80 
Zondag    7  september met dominee Geurt Jan van Beek 32 bezoekers en €  216,00 
In de bus voor Groot Onderhoud en de open collectezakken bij de uitgangen werd ruim honderd euro geteld.  
Iedereen heel veel dank. 
Met de QR-code werd in totaal, inclusief tijdens de collectes ook nog 260,00 euro ontvangen.  



  

Giften en Nalatenschap… 
In het algemeen zijn onderwerpen als, politiek, financiën, privé- en geloofszaken, onderwerpen die we niet snel met 
anderen zullen delen.  
Afgelopen zomer mocht de Stichting Behoud Kijfhoekkerk, met zeer grote dankbaarheid, enkele aanzienlijke 
bedragen ontvangen. Deze dank is tweeledig: naast ónze dank, is deze gift in liefde en dankbaarheid aan de 
Kijfhoekkerk geschonken vanwege hun oprechte waardering, dat in onze kleine polderkerk, enerzijds het historisch 
erfgoed in Kijfhoek en dat er twee keer per maand en al bijna zevenhonderd jaar, de traditionele erediensten en de 
lofzang wordt gaande gehouden.  
Indien u ook zou overwegen onze kleine Kijfhoekkerk, of door u een ander doel, op te nemen in uw nalatenschap, 
neem dan eens, vertrouwelijk en vrijblijvend contact op. Ook uw notaris is bereid de mogelijkheden hiertoe in een 
vertrouwelijk gesprek te bespreken.  
 
Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk 
Voor de komende maand zijn de volgende diensten gepland: 
Zondag    5 oktober met onze dominee Teuwissen.  
We hopen dan gezamenlijk het Heilig Avondmaal te vieren. 
Zondag  19 oktober met Ds. Johan Breure uit Zwijndrecht 
Zondag    2 november met Ds. L. Korevaar uit Rotterdam 
 
Tenslotte 
Ook in deze herfstmaand oktober blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid een kaartje. Een 
kleine moeite, maar met groot plezier! Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en meer, bel mij 
even, 06 – 3650 1396, of via WhatsApp en e-mail dendijk@hetnet.nl  
Bezoek ook eens onze vernieuwde website www.kijfhoekkerk.nl en Facebook. 
In de digitale versie van ons kerkblad zijn alle foto’s in kleur te zien. 
Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie: 
Kerkblad Samengaan Heerjansdam: samengaan@kerkheerjansdam.nl  
Een mooie en Zegenrijke herfstmaand toegewenst. 
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 
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Samengaan 
Maandblad van de Protestantse Gemeente Heerjansdam / 
Kijfhoek. Verschijnt 11 keer per jaar. 
Sluitingsdatum voor de kopij is de 20e van elke maand. 
 
Redactie 
Alex van Hengel, telefoon 078-6772660 – 06-45768914 
Heleen Hoes, Hans Ouwerkerk, Chris Grootendorst 
 
Redactieadres 
Ganzekant 21, 2995 VC Heerjansdam 
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Bezorging: Leen Kruithof 0651958907 
Correctie: Margot Walda 
 
Advertenties en financiën 
H.P. Ouwerkerk, telefoon 06-51305251 
Ter ondersteuning van de uitgave van dit kerkblad kunnen giften 
worden gestort op rekening: 
NL33INGB0001561805, t.n.v. Samengaan. 
 
Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek 
Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdagavond van 19.00 uur tot 
20.00 uur en eventueel op afspraak in de Dorpskerk, Molenweg 
8, 2995 BL Heerjansdam  
Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.  
De penningsmeester van de Kerk is Jan Schop: 06-14810104 

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
e-mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl 
rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v. 
Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek  
 
Voorganger: 
Ds. Sjaak Teuwissen 
Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99 
e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
 
Kerkelijk werker t.b.v. senioren en gemeenteleden in 
zorginstellingen: 
Mari Hijkoop 
Tel. 0612723507 
e-mail: kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl 
 
Scriba:  
Leen Kruithof, Rozenlaan 22, 2995 AT,  
tel. 06-51958907, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl 
 
Vertrouwenspersonen: 
Mevr. C. (Caroline) Speksnijder- de Jong :  tel 06-52586599  
email: vertrouwenspersooncaroline@kerkheerjansdam.nl 
Dhr. F. ( Floor) Huizer:  tel. 06-12842952  
email:  vertrouwenspersoonfloor@kerkheerjansdam.nl 
 
Diaconie: 
Richard van Vliet , De Gors 6  2995 BE 
Tel. 06 54 63 73 89, e-mail: diaconie@kerkheerjansdam.nl 
 

Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61RABO 0305 4267 37 t.n.v. 
Diaconie v.d. Protestantse Gem. Heerjansdam 
Dorpskerk: 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826 
Kerk te Kijfhoek: 
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht  
 
Overige kerkelijke gegevens: 
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar de 
website: www.kerkheerjansdam.nl 

Zondagavondzang in de Bethelkerk 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 
zondagavondzang op zondag 19 oktober, aanvang 
19.30 uur, in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 
73 te Zwijndrecht. Wim de Penning geeft leiding aan 
koor- en samenzang. De organist van deze avond is 
Bert Kruis. In deze zondagavondzang zingen we 
vooral liederen die door u zijn aangevraagd. Ook 
zingen we liederen uit dankbaarheid voor het gewas 
en arbeid. We openen deze zondagavondzang met 
het lied ‘Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen’. 
Maar ook zingen we ‘Vaste rots van mijn behoud’ en 
‘Ruwe stormen mogen woeden’. Het koor zingt o.a. 
de liederen: ‘Ik zoek mijn onderkomen’ en ‘Dankbaar 
voor Uw zorg’. We sluiten de avond af met het lied ’ 
De stad met paarlen poorten’. De toegang is gratis, 
wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding 
van de kosten.  
Alle informatie over de zondagavondzang en over 
ons koor vindt u op www.bethelkerkkoor.nl. 
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 

 
Kapelconcert Trinitatiskapel door Hanse 
Okkerse en Manja Kruidhof-Okkerse  

Op vrijdag 3 oktober om 20.00 uur vindt in de 

sfeervolle Trinitatiskapel in Dordrecht een bijzonder 

kapelconcert plaats. Pianist Hans Okkerse en zijn 

dochter, violiste Manja Kruidhof-Okkerse, verzorgen 

samen een afwisselend programma met 

pianomuziek en viool. Dit concert maakt deel uit van 

de herstart van de kapelconcerten, waarbij de 

concertvleugel in september en oktober centraal 

staat. 
De toegang is gratis; na afloop is er een collecte voor 
de onkosten en voor de Stichting Behoud en Beheer 
Trinitatiskapel. Ook is er een gezellige borrel. 
Parkeren kan voordelig in de parkeergarage aan de 
Visstraat, op 100 meter afstand. 
Adres: Vriesestraat 22, Dordrecht  
Meer info via www.stichtingbehoudtrinitatiskapel.nl 
 

Als redactie proberen van foto's en ander materiaal 
zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om 
het materiaal met diens toestemming te kunnen 
gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen 
gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan je kunt 
aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij 
dit materiaal op de huidige manier gebruiken, neem 
dan contact op met de redactie 
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