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Eeuwig 
 

Als later niet 

meer komen gaat 

wanneer  

leven 

het einde van 

de tijd heeft  

aangeraakt 
 

Vergeet dan niet 

dat God  

-die altijd 

bij je blijft- 

jouw tijd 

voor eeuwig 

maakt 
                                               Liesbeth Schop 

 



MEDITATIE 
 

Amateur of professional 

  
Als ik deze medita�e schrijf, is het net startzondag geweest. 

Daar heb ik al�jd moeite mee. 

Hoezo " startzondag " ? 

Iedere zondag is er toch gewoon een samenkomst geweest? Zowel in de dorpskerk als Kij+oek. 

De zieken zijn bezocht en begrafenissen verzorgd, de gehele zomer door. 

De groepen en het jeugdwerk stonden s�l, maar het is ook vakan�e �jd. 

Over de zomer�jd in de kerk las ik een ar�kel van ds. van Manen uit Everdingen. 

Met zijn toestemming mag ik zijn verhaal plaatsen. 

  

Ben ik amateur? Semiprof? Of professional? 

Het verschil tussen die drie? Het hee0 te maken met hoeveel �jd je er instopt. 

Een amateur traint misschien 1 x per week en speelt in het weekend een wedstrijdje. 

Gezellig , leuk, maar vooral niet te vermoeiend. 

Een semiprof is al wat meer serieuzer, traint meer en steekt er meer �jd in. 

Maar de professional? 

Die lee0 ervoor. Elke dag trainen, elke wedstrijd serieus nemen, voeding, rust, alles staat in het teken van het spel. 

Het is hun leven. 

En toen dacht de schrijver van dit ar�kel; in het Koninkrijk van God kun je eigenlijk een dergelijk onderscheid maken. 

Want stel dat het Koninkrijk van Jezus een team is en Jezus de coach. Wat voor speler ben je dan? 

Zit je er als amateur in, voor de gezelligheid op z'n �jd? 

Een avond per week trainen, een kerkdienst meepakken, maar verder draait je leven om andere dingen. 

  

Of ben je een semiprof: wel wat meer betrokken maar toch met grenzen? Of....leef je er voor. 

Ben je beschikbaar voor de Coach, elke dag opnieuw? 

  

Jawel, de Coach kan het maximale uit je halen maar de vraag is dan: wat wil jij? 

Wordt het een " avondje in de week " en verder gewoon je eigen gang? 

Of mag Jezus echt je leven leiden, in alles? 

  

Een jong gemeente lid gaf de volgende �p. 

Hij zei: In de zomermaanden heb ik geen training. Maar om in condi�e te blijven, ga ik dan zelf naar de sportschool. 

Misschien is het een hint voor ons. 

Juist als er even geen gewone training is, geen kring of standaard ritme. 

Investeer in jezelf.  

Tijd nemen voor gebed, Bijbellezen, een goed gesprek, een podcast, een moment van s�lte. 

Zodat je in vorm blij0. 

  

Bas Roobol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANK U WEL! 

 

Wat hebben we toch een fijn meelevende gemeente! 

De dagen vlogen om met gezellige bezoekjes, bloemen en kaarten thuis na de opera�e van een nieuwe heup. 

Allemaal heel veel dank daarvoor, nog wat fysio komende weken, maar het herstel verloopt goed. 

 

Hartelijke groet 

Hans van Os 

 



KERKDIENSTEN IN SEPTEMBER 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

2 november 

9.30 u. 
Anders dan Anders  dienst 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Ada-onkosten 2. Diaconie 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. L. Korevaar 

Rotterdam 
 
Collecte: Kerkenwerk 

5 november Dankdag 

19.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Dankdag 
 

Collectes: 1. Oogstcollecte 

 

9 november 

9.30 u. 
Ds. H.J.P. de Pater 

Rotterdam 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

16 november 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. A. Groen 

Sliedrecht 
 
 
Collecte: Kerkenwerk 

23 november Eeuwigheidszondag 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Laatste zondag kerkelijk jaar 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk  

 

30 november 1ste Advent 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

 

7 december 2de Advent 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
 
Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website 
www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl .   

Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u  
alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. 

 
 



Anders dan Anders                  
2 november 09:30 Dorpskerk Heerjansdam 

Thema  “Ik zie jou” 
Spreker: Wim Wiersma 

 

 

 

Muziek:   Band  Elin 

 

 

 

 

 

 

Elin betekent: de stralende en schitterende. Een stralend licht voor de ander, door middel 

van muziek. Wij hebben het verlangen om Gods naam groot te maken en samen te zingen 

tot eer van Hem. Dit willen wij graag delen met jou!  

VAN HARTE WELKOM IN DEZE DIENST 

 

Gastpredikanten 
Sinds 2020 heb ik de eervolle taak om de preek- beurtenlijst "gastpredikanten" in te vullen. 

Per 2 januari beginnen landelijk de preekvoorzieners met het benaderen van de dames en 

heren predikanten. Het zou heel fijn zijn als er ook vanuit de gemeente namen genoemd 

worden. Niet alleen voor de Dorpskerk maar ook voor Kij+oek.  

Wellicht kunnen we die wens vervullen. Mail, of spreek mij aan.  

 

broobol@roobol.com 

Bas Roobol 



MET HET OOG OP DE ZONDAG 
Dankstond woensdag 5 november 19.30 uur - Dorpskerk 

Én: wat zeg je dan? Voor een Samaritaan die aan huidvraat leed, en die door Jezus is 
genezen, is dat geen vraag: hij keert na zijn genezing ogenblikkelijk terug bij Jezus om Hem 
te bedanken. Hoe anders reageren de negen anderen die tegelijktijdig zijn genezen: zij 
lijken hun Genezer te vergeten, en komen niet met woorden van dankbaarheid terug. 
Én: wat zeg je dan? David weet het wel. Vol dankbaarheid zijn z’n dankgebeden als hij 
bemerkt hoeveel vrijwillige gaven het volk geeft ten behoeve van de tempelbouw: de 
rijkdommen die mensen delen zijn uiteindelijk te danken aan God de Heer die het geeft. 
We lezen in deze dienst 1 Kronieken 29: 9 t/m 17 en Lucas 17: 11 t/m 19; en denken erover na of en hoe wijzelf onze 
dankbaarheid uiten voor wat we ontvangen. Gaan we naar Degene of degene toe die ons helpt of die het ons geeft; 
en hoe snel ebt dankbaarheid weg? 
 

Net als vorige jaren jaar maken we onze dankbaarheid tastbaar. In deze tijd 
waarin de voedselbanken meer cliënten en minder inkomsten krijgen, 
zamelen we ook dit jaar concreet in voor de Voedselbank Barendrecht; en 
voor het voedselkastje bij de toren van de Dorpskerk. Zodat in de dienst een 
concrete ‘wand van dankbaarheid’ zichtbaar wordt. Ook vormt deze dankdag 
de start van de schoenendoosactie. Het thema luidt deze avond ‘Én: wat zeg 
je dan?’ dhr. René Barnard speelt orgel. 
 

Op dankdag is er in de Dorpskerk om 17 uur een speciale kinderdankdag met kinderen van de basisschoolleeftijd, en 

om 18 uur een verrassende ‘thanksgivingmaaltijd’. Zie berichtgeving elders in SamenGaan 

 

Zondag 16 november - Dorpskerk: viering Heilig Avondmaal 

Deze zondag lezen we Lucas 20: 27 t/m 38. De Saduceeën die zelf niet in de 
opstanding van de doden geloven, proberen Jezus klem te praten: met een 
vraag over juist de opstanding van de doden. Ze leggen Jezus daarbij een 
absurde casus voor van een vrouw die achtereenvolgens met zeven broers 
trouwt, die allemaal het leven laten zonder een kind bij deze vrouw te 
verwekken. 
In deze tekst wordt verwezen naar het verhaal van de verschijning van de Heer 
aan Mozes, in de brandende braamstruik. We lezen daarom als eerste lezing Exodus 3: 1 t/m 15. 
We gaan op zoek naar wat deze twee lezingen bindt. Het heeft te maken met hoe God zichzelf introduceert: de God 
van Abraham, Izaak en Jakob. Jezus toont overtuigend aan God is de God van het verleden, het heden én de 
toekomst. Verleden – heden – toekomst: die drieslag komt terug in de viering van het Heilig Avondmaal: we 
gedenken het leven, lijden en sterven van Jezus Christus (verleden), Hij is actueel present in brood en wijn (heden) 
en deze maaltijd grijpt vooruit op het eeuwige bruiloftsmaal in het Koninkrijk van God (toekomst) ‘Verleden, heden, 

toekomst’ vormt het thema van deze dienst. Jacco Steen verzorgt deze dienst muzikale begeleiding. 
 

Zondag 23 november - Dorpskerk: eeuwigheidszondag 

In de zogeheten ‘zaligsprekingen’ in Mattheüs 5: 1 t/m 12 is Jezus aan het 
woord. In deze na 2000 jaar nog altijd onverminderd indrukwekkende toespraak 
verbindt Hij ons verdriet en de pijn van hier en nu enerzijds, met onze hoopvolle 
toekomst anderzijds: het koninkrijk van de hemel. Dwars door ellende en de pijn 
heen klinken krachtige woorden van hoop, vreugde en geluk. Jezus biedt een 
ongekend perspectief op onder meer verdriet en treurnis en daarmee voor 
diegenen die verdriet hebben en treuren 

Het is eeuwigheidszondag. We gedenken de overledenen uit ons midden die 
afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn. Voor elk van hen ontsteken we een gedachtenislichtje. En voor elk van hen 
plaatsen kinderen een bloem in een vaas. Plenair steken we nog enkele kaarsen aan voor drie andere categorieën 
van mensen wiens overlijden we bijzondere aandacht willen geven. 
Bij gedenken ligt de nadruk vaak op terugblik en herinnering. Hooguit het ‘daar en toen’ actueel maken door er in 
het hier en nu bij stil te staan. Maar met de woorden van Jezus, de liederen en muziek, en het indrukwekkende 
ritueel van het ontsteken van lichtjes tillen we het gedenken boven een sfeer uit van enkel verdriet alleen en 
wenden we onze blik naar de toekomst. Het thema van de dienst luidt ‘ziel en zaligheid’.  



‘Open Kerk’ 

Aansluitend op de dienst en het koffiedrinken na afloop blijft de Dorpskerk open tot ca 14 uur, voor wie een kaarsje 
wil komen branden, behoefte heeft aan een gesprek, even stil wil zijn, of juist een gesprek wil met de predikant of 
één van de andere ambtsdragers. Er klinkt sfeervolle muziek op de achtergrond. Attendeer en verwelkom mensen in 
uw en jouw omgeving hierbij. 
 

 

Zondag 30 november - Dorpskerk, jeugddienst en Eerste advent 

Een tiener scrolt tijdens de kerkdienst op z’n mobieltje. Een oudere dame die achter 
hem zit, ergert zich, tikt hem op de schouder en maakt duidelijk dat hij z’n 
telefoontje moet wegdoen om op te letten. De tiener fluistert en laat haar zien dat 
hij de Bijbellezing meeleest op zijn Bijbel-app. 
 
Dit is geen verzonnen voorbeeld. Het vertelt ons dat binnen de gemeente van Jezus 
Christus verschillende generaties verschillend communiceren, en verschillende 
kanalenmiddelen gebruiken. En we weten het natuurlijk, het hart van de één gaat 
open van een Geneefse Psalm oude berijming, dat van de ander van een eigentijds 
Hillsong-lied; de één wordt geraakt door een inspirerende preek; de ander wil een 
interactief geloofsgesprek. En waar de zondagse samenkomst voor de één heilig is, vindt de ander wezenlijke 
geloofsontmoetingen online. Kerkelijke communicatiemiddelen zoals kerkblad, weekbrief, whatsappgroepen en 
website: ze bereiken velen, maar jonge mensen nauwelijks.  
 
De centrale vraag deze zondag is: via welke kanalen bereikt het geloof in Jezus Christus tieners, hoe openen zij zich 
hiervoor en hoe drukken zij zich het liefste uit? Het mooie is: een paar tieners zullen zelf aan het woord komen, en 
iets vertellen over een lied dat voor hen veel betekent. We gaan ze vragen stellen en naar ze luisteren. We lezen 1 
Korintiërs 14: 6 t/m 25 (Bijbel in Gewone Taal), Heerjansklank zingt en musiceert; Manuel de Jong begeleidt 
daarnaast ook andere liederen.  
 
Het is 30 november eerste advent. Deze zondag begint de leiding van de 
kindernevendienst met ons het adventsproject ‘De geluksbezorger’.  
 
Het thema van deze jeugddienst luidt: ‘vele talen…’ 
 

 
Zondag 7 december - Dorpskerk, Tweede Advent   

Tijdens de jeugddienst op 30 november konden we in het kindermoment al 
kennismaken met de ‘geluksbezorger’. Deze geluksbezorger herinnert ons 
aan de ‘vreugdebode’ over wie de profeet Jesaja schrijft.  Onze 
kindernevendienstmethode Kind op Zondag vertelt hierbij: “In de 

adventstijd komt elke week de Geluksbezorger in de kerk. Zij/hij heeft een 

grote doos bij zich waarop staat: Pakketje Geluk. Als geadresseerde staat 

erop: Voor de gelukkige. Elke week vertelt de Geluksbezorger dat een pakketbezorger de pakketjes niet open hoort te 

maken. Maar ze is wel heel nieuwsgierig… De Geluksbezorger heeft elke week een nieuw excuus om het pakket open 

te maken”. 

 
Op 7 december Lezen we Jesaja 11: 1 t/m 10 en Mattheüs 3: 1 t/m 12. Jesaja 
vertelt dat er een nieuwe koning zal komen, die zal regeren met de geest van de 
Heer. Dan zal er rechtvaardigheid en vrede zijn. Kennis van de Heer zal de aarde 
vervullen, zoals het water de bodem van de zee bedekt. En in Mattheus 3 kondigt 
Johannes de komst van Gods Koninkrijk en iemand die machtiger is dan hijzelf, aan. 
Het thema luidt ‘een prachtkoning’ en mevr. Jacco Steen-Sennema bespeelt het 
orgel 
 
afbeelding: ‘de profeet Jesaja’ – detail van altaarstuk Sieger Köder in Bad Urach 

(2005) 

 



Zondagmiddag 7 december - Kijfhoekkerk: advent: ‘Vol verwachting klopt ons hart’ 

“Vol verwachting klopt ons hart”: deze weken veel gezongen 
woorden. En niet alleen richting 5 december. We bevinden ons in 
de verwachtingsvolle periode van advent waar we vanaf 30 
november – eerste advent - een begin mee hebben gemaakt. En 
blijde verwachting: dat is in de kern waar het in het verhaal van 
Zacharias en Elisabeth, Lucas 1: 5 t/m 25 om gaat. Vol blijde 
verwachting: dat ben je als je – net als Zacharias en Elisabeth - een 
kindje mag verwachten. Die verwachting houdt niet op als dat 
kindje er is: Je hoopt, je verwacht als ouders dat je kind een goed, 
gezond, gelukkig en gezegend leven tegemoet gaat. Vol 
verwachting dat het ooit goed komt met de wereld: dat klinkt door in de woorden van Jesaja 2: 1 t/m 5. 
We verkennen deze dienst op 7 december het belangrijke onderscheid tussen afwachten en verwachten; om samen 
uit te zien naar de Heer die komt, en die terugkomt.  
Dhr. Leo Kievit bespeelt het orgel.   
 
 

BIJBELLEESROOSTER 
 

zaterdag 1 november Handelingen 20,1-12 zondag 16 november Lucas 20,27-40 

zondag 2 november Handelingen 20,13-24 maandag 17 november Lucas 20,41–21,4 

maandag 3 november Handelingen 20,25-38 dinsdag 18 november Handelingen 22,30–23,11 

dinsdag 4 november Psalm 76 woensdag 19 november Handelingen 23,12-22 

woensdag 5 november Lucas 19,1-10 donderdag 20 november Handelingen 23,23-35 

donderdag 6 november Lucas 19,11-28 vrijdag 21 november Handelingen 24,1-9 

vrijdag 7 november Handelingen 21,1-14 zaterdag 22 november Handelingen 24,10-21 

zaterdag 8 november Handelingen 21,15-26 zondag 23 november Handelingen 24,22-27 

zondag 9 november Handelingen 21,27-36 maandag 24 november Lucas 21,5-19 

maandag 10 november Handelingen 21,37–22,16 dinsdag 25 november Lucas 21,20-38 

dinsdag 11 november Handelingen 22,17-29 woensdag 26 november Handelingen 25,1-12 

woensdag 12 november Lucas 19,41-48 donderdag 27 november Handelingen 25,13-27 

donderdag 13 november Lucas 20,1-8 vrijdag 28 november Handelingen 26,1-18 

vrijdag 14 november Lucas 20,9-19 zaterdag 29 november Handelingen 26,19-32 

zaterdag 15 november Lucas 20,20-26 zondag 30 november Psalm 85 

Aanmelden rijdienst: 

Wilt u graag naar de kerkdienst op zondagochtend in de Dorpskerk of op zondagmiddag in de Kij=oekkerk 

maar weet u niet goed hoe u er moet komen omdat u slecht ter been bent, dan kunt u zich aanmelden voor 

de auto-rijservice.  

 

U kunt bellen of appen met Monique Tholenaars 06-39 22 45 46 (het liefst minstens twee dagen voor de 

kerkdienst) 

 



VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
In Gods schaduw 

Wie in de schaduw Gods mag wonen 

hoeft niet te vrezen voor de dood. 

Zoek je bij Hem een onderkomen – 

dan wordt zijn vrede jou tot brood. 

God legt zijn vleugels van genade 

beschermend om je heen als vriend 

en Hij bevrijdt je van het kwade, 

opdat je eens geluk zult zien. 

 

Engelen zendt Hij alle dagen  

om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen bange nacht zal je doen beven, 

geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van leven zal God geven, 

rust aan de oever van een beek 

Geen duister zal je overvallen, 

er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen, – 

jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrouwen 

die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

van liefde om hun tranen heen.

 

Eeuwigheidszondag 

De laatste zondag van het kerkelijk jaar als we onze geliefde overledenen gedenken, noemen bij hun naam, en een 
lichtje voor hen ontsteken. Bovenstaand lied ‘In Gods schaduw’ is voor mij onlosmakelijk verbonden met deze 
zondag. Het lied is een poëtische bewerking van Psalm 91; hoewel de laatste regels ook goed bij Openbaring 21 – ‘ik 
zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde’ – passen. De gedragen, melancholische melodie, gecomponeerd door 
Antoine Oomen, is dezelfde als die van ‘licht dat ons aanstoot in de morgen’; maar het lied kan ook gezongen 
worden op de melodie van bijvoorbeeld de Geneefse Psalmen 98 en 118.  
 
Voor mij verbeelden het lied en de psalm een ongekende warme troost: dat er voorbij het leven, léven is. Dat wie 
woont in de beschutting van God de Heer, onder zijn vleugels; nooit dood zal gaan, maar hooguit ontslapen; om 
voorbij het leven hier-en-nu straks te ontwaken in Zijn nabijheid.  
 
Het lied vinden we in het Liedboek 2013, en verder in de bundels Tussentijds, 
Weerklank, Gezangen voor Liturgie, Zingt Jubilate en de Evangelische 
Liedbundel. Hoewel soms de priester-dichter Huub Oosterhuis als schrijver 
wordt genoemd, heeft een andere priester Jan Duin (+ 1934) dit lied 
geschreven. Duin is minder bekend dan Oosterhuis, maar een tekstschrijver die 
prachtige, poëtische geloofsliederen vol zeggingskracht heeft gemaakt voor 
diverse bundels, inclusief liederen voor jongeren en jongerenkoren.  

 
Als jongvolwassene in Huizen had ik het voorrecht via een interkerkelijke 
diaconale jongerencommissie kennis te maken met Jan Duin, die toen pastoor 
was van de plaatselijke R.K. parochie. Hij was klein van gestalte, maar met een 
grote persoonlijkheid. Hij sprak in meerdere opzichten de taal van jongeren, en 
sprak hen aan. Veel jaren had hij in de missie gewerkt, met name in Tanzania, hij was een soort van pastoor-pionier 
geweest in nieuwbouwwijken in Zuid-Flevoland, en daarnaast had hij ook voor de klas gestaan op college Hageveld 
in Heemstede. Dat maakte dat hij had geleerd om bruggen te bouwen, verbinding te leggen met diverse generaties, 
diverse soorten mensen, en ook in taal. Als hij wat buiten de lijntjes kleurde van de leer – zo mochten protestantse 
jongeren ‘gewoon’ deelnemen aan de heilige communie, kon hij tussen neus en lippen door zeggen: “Rome is ver 
weg”.  
Teksten van hem raken het hart. Een lied als ‘in Gods schaduw’ hebben we nodig als troost, als we rond 21 en 23 
november onze dierbare overledenen gedenken. En zij die treuren, zingen we toe: God zal een nieuwe hemel 

bouwen van liefde om hun tranen heen. 

 



 

Vrijdagavond 31 oktober: lichtjes-wandeling door Heerjansdam 

Vrijdagavond 31 oktober om 19:00u. organiseert Kids of Joy een gezellige en 
verlichte wandeling door het dorp. Er zullen verschillende aanbeladressen zijn 
waar de kinderen wat lekkers kunnen krijgen. Wie van de kinderen loopt er 
gezellig mee? Versier jezelf gerust met lichtjes! Uiteraard mogen de ouders, 
opa’s en oma’s ook meelopen. Iedereen is welkom! Graag wel even vooraf 
doorgeven op wie we kunnen rekenen. (Mag in een persoonlijk bericht naar 
Marieke Roobol 06 – 28 75 86 03.) 
 

 

 

 

 

“Holyween” zaterdagavond 1 november in de Dorpskerk 

Op zaterdag 1 november staan van 18.30 tot 21 uur de deuren van de Dorpskerk 
open. Die avond vindt het jaarlijkse Halloween-evenement in Heerjansdam 
plaats; georganiseerd door de Heerjansdames. KerkHeerjansdam is één van de 
zogeheten aanmeldadressen op die avond. Wat staat er te gebeuren? 

• KerkHeerjansdam verleent gastvrijheid onder de werktitel ‘Holyween’: de Dorpskerk wordt op een gepaste 
manier verlicht en fungeert deze avond als een rustpunt. Deelnemers kunnen een korte route lopen door de 
kerk. Daarbij wordt drinken, koek en snoep aangeboden, is er een klein inhoudelijk presentje, kunnen 
mensen een kaarsje aansteken bij het gedachtenismeubel, staat een lectuurtafel opgesteld, en is er 
mogelijkheid tot ontmoeting en gesprek. Er klinkt subtiele achtergrondmuziek. De toiletten van de kerk zijn 
vrij te gebruiken.  

• ‘Holyween-kids’: kinderen van ca. basisschoolleeftijd zijn vanaf 18.30u van harte welkom in de bovenruimte 
van de Dorpskerk voor een griezelvrij programma: we draaien een film voor alle leeftijden; er is een 
creatieve en passende knutsel te maken en mee te nemen. En natuurlijk volop vrolijkmakend lekkers. 

 
In SamenGaan van oktober verwoordt de werkgroep Verbinding waarom en waartoe ze dit initiatief heeft genomen 
en de kerkenraad dit bij wijze van pilot ondersteunt. Op www.kerkheerjansdam.nl is het achtergrondartikel ‘omgaan 

met de dood en de doden’ te vinden. 

 
Dankdag woensdag 5 november  

Op woensdag 5 november is het dankdag voor gewas en arbeid. We 
staan stil bij zaaien, maaien en oogsten, we vieren de oogst, letterlijk 
en figuurlijk. We danken onze Heer dáárvoor en voor alle andere 
zegeningen die ons ten deel vallen.  
Het programma in de Dorpskerk omvat de volgende – los te bezoeken 
- onderdelen: 

 17 uur: kinderdankdag (16.45 inloop), in samenwerking 

tussen kindernevendienstleiding (Willemien Broekhuizen, 

Hadassa Teuwissen) en ds. Sjaak Teuwissen. Thema: ‘En: wat zeg je dan?’.   

 18 uur: ‘thanksgiving maaltijd’. Iedereen neemt 

iets te eten mee van thuis dat we kunnen delen. Inloop 

vanaf 17.45 uur, om 18 uur gaan we aan tafel. N.B. de 

keukenfaciliteiten in de Dorpskerk zijn beperkt, dus koude 

gerechten (bijv. brood) of thuis opgewarmd eten zijn 

aanbevolen. Vanuit de kerk bieden we deelnemers sowieso 

een kop soep en te drinken aan; voor de kinderen is er een 

broodje knakworst. Opgeven kan t/m uiterlijk 4 november 

via Willemien Broekhuizen, 06-39 88 34 53, 

w.broekhuizen1990@gmail.com.  

 Zie  verder de weekbrief of de website www.kerkheerjansdam.nl.  



 19.30 uur: dankdienst voor gewas en arbeid, thema ‘En: wat zeg 

je dan?’ Voorganger: ds. Sjaak Teuwissen, Organist: dhr. René 

Barnard. We lezen 1 Kronieken 29: 9 t/m 17 en Lucas 17: 11 t/m 19.  

 
 

 
 

Inzamelen voor voedselbank, buurtkastje en schoenendozen 
Rond dankdag delen we uit van onze overvloed, van wat we zelf ontvangen hebben. 
Daarom zal begin november de jaarlijkse oogstcollecte plaatsvinden via brieven aan alle 
huishoudens binnen onze gemeente. Daarnaast zamelen we op dankdag 
voedingsproducten in ten behoeve van de Voedselbank Barendrecht en het buurtkastje 
naast de Dorpskerk. Vanaf dankdag kunnen kinderen gevulde en versierde 
schoenendozen inleveren t.b.v. de schoenendozenactie, waarbij kinderen in ongunstige 
omstandigheden elders op de wereld zo’n schoenendoos ontvangen als cadeau. 
(berichtgeving volgt) 
 
 

Gedenken van overledenen In Heerjansdam 

Ik refereerde er al aan: de herfsttijd in november is de tijd waarin we 

stil staan bij wie ons zijn ontvallen in het voorbije jaar, en van wie we 

eerder afscheid namen. We staan daarbij ook stil bij doden buiten 

onze eigen kring van geliefden; bijvoorbeeld slachtoffers van 

oorlogen, crises en rampen. 

Ook dit jaar zijn er drie momenten waarop we in Heerjansdam vorm 

kunnen geven aan ons verdriet en gemis, en respect kunnen tonen 

aan wie we missen, van wie we hielden, of wie we om een andere 

reden willen gedenken 

 

‘lichtjesavond’ 

Vrijdag 21 november 19.00 – 20.30 uur 

Algemene Begraafplaats, Molenweg 23a 

(elektrische) gedachteniskaarsjes plaatsen – ontmoeting, koffie/thee in aula 

 

Kerkelijke viering ‘Eeuwigheidszondag’ 

Zondag 23 november 9.30 – 11.00 uur 

Dorpskerk, Molenweg 8 

Indrukwekkende eredienst – ritueel met noemen van namen, ontsteken 

gedachteniskaarsjes, en plaatsen van bloemen. 

 

Open Kerk 

Zondag 23 november 11.00 – 14.00 uur 

Dorpskerk, Molenweg 8 

Vrije in- en uitloop, ontsteken gedachteniskaarsjes, koffie/thee, 

ontmoeting; 

en gesprek met predikant Sjaak Teuwissen en dhr. Mari Hijkoop, kerkelijk 

werker 

 

 

Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 

 

Ds. Sjaak Teuwissen  
De Manning 2    Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
2995 AH Heerjansdam   Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Tel. 06 – 20 50 30 99   Instagram: sintersjaak  



In memoriam  

Peter ViergeverPeter ViergeverPeter ViergeverPeter Viergever    
  

       (06 november 1940 - 13 september 2025) 

        (   Zierikzee              Barendrecht    ) 

  
Op zaterdagmorgen 13 september kreeg ik bericht van de dochters van Peter Viergever 
dat hun vader die nacht was overleden. 
Het bericht kwam als een mokerslag daar ik hem nog had bezocht, een week vooraf. 
We hadden goede gesprekken over van alles. De politiek, kerk, Kijfhoek en ons beider 
geestelijk leven. 
Ik bezocht Peter als vriend maar ook als geestelijk broeder. 
  
Toen de familie Viergever in Heerjansdam kwam wonen, bezocht ik hen als ouderling, in hun prachtige huis aan de 
Waal. Peter en zijn vrouw Ada bezochten de Dorpskerk en Peter werd na een aantal jaren ouderling- kerkvoogd.  
Een volle periode van 12 jaar diende hij de gemeente en tijdens die periode leerde ik hem goed kennen. 
  
Hij werd voorzitter van de stichting behoud Kijfhoekkerk met een traditionele liturgie. Samen met zijn vrouw bezocht 
hij de diensten, aldaar. 
In het jaar 2019/2020 heeft de stichting de Kijfhoekkerk gekocht om het te behouden voor de protestantse 
eredienst. Hij was een kerkvoogd en een voorzitter die ieder dubbeltje omdraaide alsof het zijn eigen geld was. 
 
Peter was oprecht nieuwsgierig naar religies en geloof. Geboren en opgegroeid in een orthodox protestants gezin. 
In de christelijk gereformeerd kerk heeft hij Ada ontmoet. Na het trouwen hebben zij zich aangesloten bij de 
Nederlands Hervormd gemeente. 
Ze kerkten graag in de Westerkerk in Amsterdam bij dominee Ter Linden of in de kloosterkerk in Den Haag en zelf 
week hij later uit naar de Remonstrantse gemeente in Dordrecht. 
Toch bleef hij trouw aan onze gemeente en zijn liefde voor de Kijfhoekkerk was groot. 
  
Toen Peter met zijn gezondheid ging sukkelen en in meerdere ziekenhuizen en revalidatiehuizen werd opgenomen, 
ging ik veel langs. 
Hij twijfelde soms over zijn geloof, maar was blij als we er samen over spraken. Meer en meer verlangde hij naar zijn 
dierbare vrouw. 
Ondanks zijn twijfels hoopte hij haar weer te ontmoeten. 
  
Peter was een lieve man. 
Velen zullen hem missen en zeker niet vergeten. 
 
Bij mijn laatste bezoek bij hem in Parckhaven hebben we samen psalm 68 vers 10 (OB) gezongen. 

Geloofd zij God met diepst ontzag! 
Hij overlaadt ons, dag aan dag, 
Met Zijne gunstbewijzen. 
Die God is onze zaligheid; 
Wie zou die hoogste Majesteit 
Dan niet met eerbied prijzen? 
Die God is ons een God van heil; 
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil, 
Ons 't eeuwig, zalig leven; 
Hij kan, èn wil, èn zal in nood, 
Zelfs bij het naad'ren van den dood, 
Volkomen uitkomst geven. 

Als gelovigen weten wij dat door Zijn genade ook Peter opgenomen is in Zijn heerlijkheid. 

Bas Roobol 



SENIORENVERJAARDAGEN 
Verjaardagen november 

  

Verjaardagen eerste week december   

 

Huwelijksjubllea in november  

 

Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 

U gee0 zelf aan of u wel of niet vermeld wilt worden.  

Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kij+oek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     

 

Senioren-kwartaalverjaardag  

Op woensdag 1 okt. jl. vond alweer de 3de seniorenkwartaalverjaardag plaats.  

Met zo’n 25 mensen hebben we genoten van koffie/thee, lekkers, pianomuziek, zang en sterkers (advocaat met 

slagroom 
����), de ontmoe�ng met bekenden en onbekenden en bovenal van het ophalen van herinneringen aan de 

hand van een oude (trouw-)fotopresenta�e en het zingen met elkaar, dit keer met pianobegeleiding.    

Het was wederom erg gezellig en wat een leuke, dankbare reac�es mochten wij als ini�a�efnemers ontvangen! Dus: 

blije aanwezigen van de 3de gemeenteverjaardag: Bedankt!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om te noteren!  

12 november a.s. om 15.00u vindt de hal[aarlijkse contactpersonenmiddag plaats In de DORPSKERK. 

De 4de senioren-kwartaalverjaardag 2025 vindt plaats op 7 januari 2026. 

 

 

 

 

Langs deze weg bedanken we Caroline van Duinen voor haar werk als 

contactpersoon.  

Dat verdient een bloemetje! 

 

 

 

 

Vriendelijke groet,  

Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam 

Tel: 06-11249600 Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



VERSLAGEN EN BERICHTEN 
 

Een nog jonge traditie…..wordt in stand gehouden: Lichtjesavond 2025 

Op vrijdag 21 november 2025 gedenkt heel Heerjansdam haar geliefde overledenen door op die avond (aanvang 
19.00 uur) gezamenlijk lichtjes te plaatsen bij de gedenkstenen van hen die ons ontvallen zijn maar nooit vergeten 
mogen worden. 
E.M.M. zal op die avond ( van 19.00 uur tot 20.30 uur) gepaste muziek spelen en u bent ook welkom om een kopje 
koffie te drinken. 
Mocht u niet in staat of niet in de gelegenheid zijn om op 21 november ‘s avonds naar de begraafplaats te komen: 
Geef dan naam  en overlijdensdatum van uw bekende door en de organisa�e zal dan op die avond namens u een 
lichtje plaatsen 
Weet u welkom!                                                   
Namens het lichtjesavond comité 
Hans P. Ouwerkerk 
06-51305251                                                                                                                       
hpoheerjansdam@gmail.com 
 
 

Kort verslag kerkenraadsvergadering van 25 september 2025 

Voorzitter Gertjan Roobol heet iedereen welkom en leest een stukje ter overdenking voor. 

De notulen van 17 juni 2025 worden daarna vastgesteld. Liesbeth Schop wordt hiervoor bedankt. 

De rapportages: Nieuwe inwoners van Heerjansdam krijgen van de kerk een welkomstpakketje.  

De volgende gemeenteavond is niet op 19 november, maar op woensdag 12 november. 

Israël-zondag op 5 oktober wordt een zondag waarin we nadrukkelijker stilstaan bij de verbondenheid tussen de 

christelijke kerk en het Jodendom. Dit zal onder meer blijken uit de liedkeuze. Het blad van Christenen voor Israël ligt 

in de kerk om meegenomen te worden. In deze dienst worden ook de beide vertrouwenspersonen in de bediening 

gesteld. Op zaterdag 1 november is er in ons dorp Halloween vanaf 18.30 uur. De kerk is dan open voor de ontvangst 

van zowel de deelnemers als voor de belangstellenden. Men kan hier een kop koffie, thee, chocomel of limonade 

krijgen. Op zondag 26 april wordt de tent gebruikt voor een ochtenddienst en een avondprogramma.  

De werkgroep Verbinding denkt bij het laatste aan medewerking door een aansprekende artiest.  

De diaconie heeft van de CCBB (Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken) een goedkeuring van de 

jaarrekening 2024. 

Ook de kerkrentmeesters hebben een goedkeuring over de jaarrekening 2024. Wel met een tweetal opmerkingen: a) 

om deze verkort op onze website te plaatsen en b) het actuele beleidsplan ook op de website te plaatsen. De 

kerkrentmeesters melden dat de Boomgaardkerk een andere Cv-ketel  krijgt en de wildernis rond het gebouw wordt 

aangepakt. De verkoop wordt een kwestie van lange adem. 

Startzondag werd goed bezocht met name door ca 34 (!) jeugdleden. Jeugddienst op 30 november. 

Veilige kerk: de volgende acties worden uitgevoerd. De benodigde eHerkenning voor de kerk wordt aangevraagd 

door de kerkrentmeesters, de gratis VOG wordt daarna geregeld door de scriba. Als dat gebeurd is, kunnen de VOG’s 

voor de vrijwilligers worden aangevraagd (door de scriba en met medewerking van de betreffende vrijwilliger). 

Over de ADA-diensten wordt het volgende gemeld: 4 diensten zijn geregeld en nog 2 diensten krijgen een invulling. 

Binnenkort overleg hierover.  

Het vergaderrooster 2026 wordt vastgesteld met als opmerking dat er 4 thema-avonden voor de kerkenraad zijn. 

De thema’s worden later ingevuld. 

Bij de rondvraag meldt de scriba dat er begin volgend jaar 2 ouderlingen aftredend zijn: Gertjan Roobol en Wil 

Ouwerkerk. Gertjan geeft direct aan nog een periode van 4 jaar aan te blijven. Wil is met kennisgeving afwezig en zal 

later worden bevraagd. 

Sjaak sluit de vergadering met gebed. 

De volgende kerkenraadsvergadering is op donderdag 13 november 2025. 

 

Leen Kruithof (scriba) 

 

 



Volgende stap naar een veilige kerk 

In de kerkenraad van 13 maart 2025 is het beleid Veilige Kerk vastgesteld en op de gemeenteavond van 12 juni 2025 

zijn de stappen voor een veilige kerk uitgelegd. Kort daarna is dit beleid verschenen op onze website.  

En in de dienst van zondag 5 oktober 2025 zijn Caroline Speksnijder-de Jong en Floor Huizer als vertrouwenspersoon 

aangesteld. 

Nu komt - als volgende stap - dat een aantal vrijwilligers/medewerkers een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG) moeten hebben. In het beleid staat genoemd welke vrijwilligers een VOG nodig hebben.  

Dat zijn alle ambtsdragers, de kerkrentmeesters, de diaconaal rentmeesters, de vrijwilligers in het jeugdwerk en de 

vertrouwenspersonen. 

 

Waarom een VOG? 

VOG’s zijn met name van belang voor vrijwilligers (en beroepskrachten) die één-op-één contacten hebben met 

kwetsbare groepen – zoals minderjarigen, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking of mensen in een 

afhankelijkheidssituatie –, die vertrouwelijke gegevens (persoonsregistratie) verwerken of met financiën omgaan. 

Voor de vrijwilliger die koffie schenkt na de dienst of als notulist aanwezig is bij kerkenraadsvergaderingen is de VOG 

niet verplicht. En degene die de bloemen wegbrengt na de dienst? Dat hangt ervan af hoe regelmatig deze taak 

wordt uitgeoefend, en of de bloemen steeds aan verschillende personen worden afgeleverd of niet.  

Als er regelmatig persoonlijk contact is met één of meer kwetsbare personen, op zo’n manier dat er een persoonlijke 

band kan ontstaan, dan is een VOG verplicht, anders niet. 

 

Een VOG geeft geen garantie dat iemand geen fout gedrag heeft vertoond of zal vertonen. Iemand kan bijvoorbeeld 

een strafbaar feit hebben gepleegd, waarvan geen aangifte is gedaan bij de politie.  

Daarnaast geldt dat een VOG bij de betrokkenen een moment van bewustwording creëert: iemand gaat met 

kwetsbare mensen werken. 

 

Is een VOG verplicht? 

In april 2024 besloot de generale synode dat een VOG per 1 juli 2025 

verplicht wordt voor medewerkers en vrijwilligers van gemeenten binnen de 

Protestantse Kerk.  

 

Wat kost een VOG en waar wordt deze aangevraagd? 

Voor vrijwilligers is een VOG gratis. De aanvraag verloopt via Justis. Dit is de 

screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De scriba Leen Kruithof is door de kerkenraad 

aangesteld om de VOG’s aan te vragen. Hiervoor was heel wat papierwerk nodig om dit namens de kerkelijke 

organisatie te kunnen doen.  

Deze stappen zijn nu gezet. 

 

Hoe kom je als vrijwilliger in het bezit van een VOG? 

De scriba maakt een lijstje met namen voor wie de VOG verplicht is en vult op de site van Justis het 

aanvraagformulier in. Hij heeft hiervoor van de vrijwilliger de voorletter + achternaam en het persoonlijk emailadres 

nodig. Daarna vult de scriba de screeningsprofielen 84 (zorg minderjarigen) en/of 85 (zorg hulpbehoevenden) in. 

Indien passend bij de taak kan hij ook aanvullende screeningsprofielen aanvinken.  

Voor bijvoorbeeld de ouderling-kerkrentmeester of de penningmeester kan hij daarnaast ook kiezen voor 

screeningsprofiel 21 (geldmiddelen) en/of 22 (budgetbevoegdheid). 

De vrijwilliger krijgt bericht wanneer de VOG aanvraag klaarstaat. Hij logt in met zijn DigiD en voltooit de aanvraag 

met persoonlijke gegevens. Na invulling beoordeelt Justis de complete aanvraag. 

De aanvrager ontvangt zelf (dus niet de scriba) van Justis een bericht over de uitkomst (wel of geen VOG).  

Hij meldt dit aan de scriba. De scriba heeft wat gegevens nodig van de VOG, maar de VOG zelf blijft eigendom van de 

vrijwilliger. Heeft de vrijwilliger geen DigiD, dan wordt de VOG via de gemeente aangevraagd, maar is dan niet gratis. 

U, als lezer, heeft nu een indruk van de hele gang van zaken en dat is niet niks. 

Een volgende keer laat ik u weten hoe het een en ander loopt. 

 

Leen Kruithof (scriba) 



‘Licht op Groen’ 
Energiebewust de winterperiode in 

In de week dat ik dit stukje schrijf verscheen het bericht over het afsterven van 
koraalriffen door de opwarming van de aarde. Met het afsterven van zo’n 44 procent van 
de koraalriffen is een omslagpunt bereikt en is het proces zeer waarschijnlijk 
onomkeerbaar geworden. Dat betekent dat de riffen die instaan voor het 
levensonderhoud van circa een miljard mensen en een kwart van alle mariene leven, 
onherroepelijk zullen verdwijnen, op mogelijk her en der nog een klein bewaard gebleven stuk na. 
Een bericht om in het kerkblad te plaatsen? In dezelfde week hoorde ik dat iemand vond dat kerkmensen zich niet zo 

druk hoeven te maken over milieuproblema�ek. Want het loopt naar de bedoeling van God uit op de ondergang van 

de aarde en wij kunnen er geen invloed op uitoefenen. In dat geval hoe0 de werkgroep Licht op Groen zich verder 

niet meer in te spannen om in Heerjansdam mensen te ac�veren om na te denken over milieubewust bezig te zijn in 

huis en omgeving.  

De werkgroep onderschrij0 deze opva]ng om passief te blijven uiteraard niet. Mensen hebben invloed of het proces 

van a0akeling van ons milieu voortgaat. En ja, de thermostaat een graad lager ze^en, �jdens het tandenpoetsen de 

kraan niet aan laten staan en zo meer, het zal geen grote verandering brengen als je het effect op wereldschaal 

bekijkt. Maar het is een ui�ng van een houding die hopelijk uitstraalt op onze kinderen, onze omgeving. Kleine 

ontwikkelingen kunnen zich uitbreiden als de kringen van een steen die in de vijver wordt geworpen. De houding 

van: we hebben de aarde te leen en we willen die ook goed achterlaten voor onze kinderen en verder nageslacht. 

De koude periode van het jaar  

In de komende maanden zal het verbruik van energie in de vorm van gas en elektriciteit toenemen. Misschien kun je 
het lijstje hieronder nog eens nalopen om te kijken of jij of je gezin een bijdrage kunt leveren aan een lager verbruik 
van energie. Goed voor de portemonnee en ook voor het milieu 

• Gebruik je ledverlichting? De lampen zijn duurder, maar verbruiken weinig energie en gaan lang mee. 

• Heb je een warmtepomp laten installeren als dat een reële mogelijkheid is in jouw geval? 

• Heb je radiatorfolie aangebracht? 

• Heb je ventilatoren onder je radiatoren geplaatst?  

• Heb je een close-in boiler in de keuken zodat het niet lang duurt voor je warm water hebt 

• De verwarming van de ruimte waar je je in bevindt hoeft met warme kleding en warme voeten niet zo hoog te 
staan. Voor een paar tientjes heb je een voetenzak, ook nog elektrisch verwarmd. 

• Voorkom sluipverbruik. Apparaten zoals tv's, decoders en opladers verbruiken stroom als ze op stand-by staan. 
Trek stekkers eruit of gebruik een schakelaar voor meerdere apparaten tegelijk. 

• Slim gebruik van apparaten: koop bij een aanschaf van nieuwe apparatuur energiezuinige apparaten met A+++-
label en gebruik de vaatwasser of wasmachine pas wanneer ze vol zijn. 

• Korter douchen en lagere temperatuur: Door minder warm water te gebruiken, bespaar je op zowel water als 
energie. 

• Sluit gordijnen en rolluiken ’s nachts. Dit voorkomt warmteverlies via ramen. 

• Isolatie van kieren en naden: gebruik tochtstrips bij ramen en deuren om warmteverlies te beperken. 

• Slimme thermostaat: programmeer de verwarming en zet deze lager wanneer je niet thuis bent; één graad lager 
kan tot 8% besparen. 

• Radiatoren vrij plaatsen en ongebruikte kamers lager verwarmen. Zo wordt energie niet verspild. 

• Isolatie maatregelen: overweeg spouwmuur-, dak-, vloerisolatie of hoogrendementsglas (HR++). 

• Zonnepanelen en zonneboiler: opwekken van eigen stroom en warm water kan subsidies opleveren en 
teruglevering aan het net. 

• Thuisbatterij: opslaan van opgewekte zonne-energie om gebruik te optimaliseren en kosten te verlagen. 

• Vervang oude Cv-ketel: Een nieuwe, efficiënte Cv of hybride warmtepomp bespaart veel energie, vooral in goed 
geïsoleerde huizen. 

Het rijtje zal nog wel verder uit te breiden zijn. Lang niet alle ideeën zijn voor iedereen uitvoerbaar. Overweeg wat 

wél is te doen in jouw situa�e. Heb je een idee dat hiervoor niet aan bod is gekomen en waarmee je anderen zou 

kunnen helpen om ook te besparen op energie? Deel het via Samengaan. Laat het weten aan de schrijver van dit 

stukje via jan.a.visser@xs4all.nl en het komt in het volgende nummer. 

Jan Visser, namen de werkgroep Licht op Groen 



Gebeds- en ontmoetingsavond Israël -Palestina 

Woensdagavond 19 november 2025, Dorpskerk 
 

De gruwelijke moord- en slachtpartij van Hamas op Israëliërs op 7 oktober 
2023, de wraakzuchtige oorlog van Israël op Hamas met talloze burgers in 
Gaza als slachtoffer in reactie daarop: het riep en roept behalve in Israël 
enerzijds en Gaza en de Westelijke Jordaanoever anderzijds, wereldwijd 
en ook bij ons al twee jaar lang veel emoties en andere reacties op. 
Kranten, journaals en nieuwssites raken er niet over uitgesproken. De 
zogeheten vrede is broos en allerminst zeker. Deze pijn en dit verdriet 
raken ons in ons christelijk geloof, in onze gevoelens en overtuiging van verbondenheid met Israël, en gevoelens en 
overtuiging van medemenselijkheid richting mensen in Gaza. We willen niet meegezogen worden in kampen pro- en 
contra-, maar het gebeurt misschien zomaar toch. 
 
Op woensdagavond 19 november, zo’n twee jaar na een vorig gebedsmoment rond dit onderwerp, organiseert onze 
kerkenraad een ‘gebeds- & ontmoetingsavond Israël – Palestina’.  Ten eerste willen we los van politiek, eigen 
meningen en overtuigingen, de situatie, het leed, de pijn en ontzetting, maar ook het verlangen naar blijvende vrede, 
in gebed brengen bij de Heer onze God. Dat doen we in een plenair gebedsmoment, waar we enkele Bijbelteksten 
lezen, een fragment uit een interview met ds. Kees van Ekris (scriba Protestantse Kerk Nederland) over dit onderwerp 
beluisteren, we samen zingen en daadwerkelijk in gebed gaan.  
 
Na dit plenaire moment is er een korte koffie- en theepauze; en kunnen mensen zelf een keuze maken: of met elkaar 
in gesprek gaan aan tafels, per tafel zo’n 5 - 7 personen, of naar huis gaan als ze geen behoefte hebben aan een 
gesprek. Om het gesprek op gang te helpen ligt op elke tafel een brief van ds. Kees van Ekris, waarin hij 
gemeenteleden van de PKN aanschrijft over dit onderwerp. Deze brief en enkele vragen daarbij vormen de opmaat 
voor tafelgesprekken  
 
De gebeds- en ontmoetingsavond begint om 20 uur met het gebedsmoment. Om ca 20.30 uur beginnen de 
tafelgesprekken.  
 
 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 september 2025 tot en met 20 oktober 2025: 

Ingeschreven: 

 

 

Overleden: 

 

 

Verhuizing:  

 

 

 

 

Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
 
 
 
 
 



DIACONIE 
Verantwoording giHen t.b.v. de diaconie: september/oktober  2025 

 

Bloemendienst; 

21-09  via mevrouw Corrie Donker-Poot  € 20,- 

26-09  via de heer Jan Visser                        € 20,- 

05-10  via mevrouw Tineke Brinkman  € 20,- 

16-10  via mevrouw Lenie Kruithof                €   5,- 

18-10  via mevrouw Francine Hoogerheide    € 20,- 

18-10  via mevrouw Marijke Huizer                € 20,- 

19-10  via mevrouw Miranda v. Utrecht          € 10,- 

 

Alle gevers hartelijk dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Penningmeester diaconie. 

Jan de Jong 

 

 

 

Avondmaalscollecte 16 november   

 

De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 16 november 
in de Dorpskerk bestemd voor het project  
“Veld Vol Voedsel” van Mensenkinderen. 
 

Dit is het gezin van Azat (40) en zijn vrouw Angela (34). Ze 
wonen in Makenis; Armenië en hebben 5 kinderen; de 
jongsten zijn een tweeling.  
Enkele jaren geleden raakte Azat gehandicapt. Desondanks 
werkt hij als dagloner, zoveel als hij kan.  
Maar het valt hem heel erg zwaar. En omdat de 
voedselprijzen maar blijven stijgen, verdient hij niet genoeg 
om zijn gezin te kunnen onderhouden…  
 
Zo is het leven voor veel gezinnen in Armenië en Moldavië 
de afgelopen jaren steeds zwaarder geworden.  

Oorlog, opvang van vluchtelingen, geen gas (Moldavië) en enorme prijsstijgingen maken het voor hen bijna 
onmogelijk om elke dag een voedzame maaltijd op tafel te zetten. 
 
Mensenkinderen biedt deze gezinnen een unieke en duurzame oplossing: het 
Veld Vol Voedsel Pakket. Dit pakket bevat groentezaden en pootaardappels 
waarmee een gezin zelf een moestuin kan aanleggen. De opbrengst?  
Genoeg voedsel om een heel jaar van te eten! Met uw steun kunnen we Azat en 
nog veel meer gezinnen helpen om zelfvoorzienend te worden. 
Geef hen niet alleen voedsel, maar ook een toekomst vol mogelijkheden.  
Voor slechts € 25,- kunt u al een gezin voorzien van een Veld Vol Voedsel Pakket. 
Samen zorgen we ervoor dat deze gezinnen niet langer honger hoeven te lijden. 
 
Mag Mensenkinderen op onze steun rekenen en helpt u weer mee? 

Namens de diaconie, 

Hans van den Berg 



Dankdag 

5 november mogen we weer Dankdag vieren met elkaar. Het is 
inmiddels een traditie geworden dat we onze dankbaarheid voor 
wat we allemaal mogen ontvangen ook delen met anderen. Met 
mensen die in armoede leven.  
De producten kunnen op dinsdagavond 4 november van 19.00-
20.00 uur en woensdagochtend 5 november van 10.00-11.00 uur 
ingeleverd worden voor de Voedselbank en voor ons eigen 
Buurtkastje. Natuurlijk kunt u ook voorafgaand aan de dienst uw 
producten in de kra^en in de kerk ze^en. 

De volgende producten zijn erg welkom: Houdbare producten in 

pak, zak of blik, toiletar�kelen, schoonmaakproducten, 

wasmiddelen, menstrua�emateriaal en verzorgingsproducten voor 

baby's. 

Hee0 u producten, maar lukt het u niet om het zelf mee te nemen naar de kerk, dan kan het ook bij u opgehaald 

worden. U kunt dan bellen/ appen naar Monique Tholenaars: 06-39 22 45 46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoenendoosactie 

2025  
 

Hartelijke groet namens het 

Schoenendoosteam,  
Maria (06 23 26 33 98)  
 
 
  



KERKRENTMEESTERS 
Oud papier 
6500 gaf de stappenteller aan na een rondje oud papier ophalen in het dorp. Opstappen op het treeplankje, 20 
meter rijden, afstappen, volle bakken aan de auto haken, lege bakken terugzetten en hop weer op het treeplankje 
naar de volgende verzamelplaats van bakken vol oud papier. Lichaamsoefeningen genoeg in de frisse lucht en geen 
abonnement van een sportschool nodig. Onderweg tijd zat voor een praatje met je papiermaatje. Zo blijf je fit. 
Misschien iets voor jou? Meld je aan bij de “oudpapiersportschool” en help mee.   
 
Richtlijn van HVC: Zet uw bak voor 7.30 uur op zaterdag aan de straat. Soms wijzigt de rijroute waardoor erg vroeg 
geleegd wordt.  
De volgende datum oud papier staan ingepland: 
 
15 november 2025    20 december 2025 

Bas van Nes     Maria Dramountanis 

Bert Schop     Martin Dorsman 

Geert de Jong     Gert Jan Bloem 

Heidi Treurniet     Leon Broekhuizen 
 
Chris Grootendorst 
oudpapier@kerkheerjansdam.nl 
 

JEUGDRUBRIEK 
Club 
Het club seizoen is weer begonnen en wat was de leiding van de groep 3 t/m 5 club aangenaam verrast 

door de grote opkomst! En ook de andere club zijn we erg blij met de opkomst. Tegenwoordig is de club 

voor groep 3 t/m 5 ook op de dinsdagavond, per week afwisselend met de andere club. Hieronder het 

rooster. Zoals je kan zien staat Sinterklaas er dik gedrukt op, maar wat we gaan doen??? Dat blijft nog een 

verrassing... Zien we je snel in de Dorpskerk?  

dinsdag Groep 3 t/m 5  18.30 - 19.30u.  dinsdag Groep 6 t/m 8 19.00 - 20.00u. 

Weeknummer datum Bijzonderheden  Weeknummer datum Bijzonderheden 

40 30-sep-25    41 7-okt-25   

42 14-okt-25    44 28-okt-25 Schoenendoosactie 

45 4-nov-25 Schoenendoosactie  46 11-nov-25   

47 18-nov-25    48 25-nov-25 SINTERKLAAS 

49 2-dec-25 SINTERKLAAS  50 9-dec-25   

2 6-jan-26    3 13-jan-26   

4 20-jan-26    5 27-jan-26   

 

Alpha Beth 

Ja, we zijn gestart!!  
Wat een prachtige avonden zijn er al geweest. Met een aantal jongeren vanaf 15 jaar en ouder bespraken we 
prachtige onderwerpen. We delen onze ideeën, stellen onze vragen en leren van elkaar.  
Als onderstaande tekst op jou slaat en je interesse hebt of meer wil weten. Laat het ons dan weten en  
bel of app ds Sjaak Teuwissen (06-20 50 30 99) of Barbara Steen (06-10 88 87 49) 
Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? 

Loop je rond met andere levensvragen, of wil je meer te weten komen over het christelijk geloof en verkennen wat dit 

voor jou kan betekenen? 

Of heb je eigenlijk al een posiAeve keuze gemaakt om te geloven en wil je daar concrete stappen in zeBen, waarbij je 

bijvoorbeeld denkt aan het doen van openbare geloofsbelijdenis, of door het ondergaan van je geloofsdoop?  

Of laat je juist nog even in het midden wat je gelooC en óf en hóé je daaraan vorm geeC?  

Als je op één van deze vragen ‘ja’ antwoordt, is ‘Alpha Beth: in goed vertrouwen’ echt iets voor jou!  



 

Kinderdank dag en thanksgiving maaltijd  

“Én: wat zeg je dan?”  kinderdankdag woensdag 5 november Dorpskerk Heerjansdam 

 

-17 uur: kinderdankdienst (16.45 uur inloop) met Bijbelverhaal, vertelling, ‘samen bidden en samen zingen. René 
Barnard begeleidt ons op piano, sommige liedjes gaan via Youtube. 
 
-18 uur: thanksgivingmaaltijd: Na de kinderdankdienst kun je blijven, óf je schuift gewoon tegen 18 uur aan. Welkom. 

We verwachten mensen van allerlei leeftijden. Bij een thanksgivingmaaltijd neemt iedereen iets te mee om met 

elkaar te delen. Voor alle kinderen is er in dit geval sowieso een broodje knakworst en te drinken. In verband met 

inkoop en tafel dekken: geef je t/m uiterlijk 4 november op via jouw leiding van de kinderclubs of via 

janensjanieschop@hetnet.nl  /  06 – 14 81 01 04 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindernevendienst kerstproject 

Wat zit er weer een geweldig kerstproject aan te komen. Met de titel “De 
Geluksbezorger” zijn we alle adventsweken in afwachting van wat er komen gaat. We 
willen nog niet te veel verklappen, maar komt er bij jullie ook wel eens een pakket 
bezorger een pakje brengen? En ben je dan niet razend benieuwd naar wat erin zit? 
Voel je heel welkom om de weken voor kerst mee te draaien met ons kerstproject. 

  
Jeugddienst 

Op 30 november zal er op zondag ochtend een jeugddienst zijn in de Dorpskerk. 
Heerjansklank zal hier spelen en er zal een leuk thema worden voorbereid met de 
jongeren. Natuurlijk is jong en oud(er) hier van harte welkom. Het belooft een mooie 
dienst te worden.  
Cathechese op de Rank 

In november zal ds. Sjaak weer gaan starten met de cathechese voor groep 7 en 8 op de 
Rank. We hopen dat dit weer mooie bijeenkomsten mogen zijn.  
Funavond 12+ jeugd 

Alle jongeren boven de 12 jaar moeten deze datum zeker in de agenda zetten. Op 7 november is er weer een 
geweldige funavond.  
Trek je jas aan en zorg dat je tijd hebt deze avond om Hunted te spelen met andere leeftijdsgenoten. Nodig ook al je 

vrienden en vriendinnen uit voor deze avond.  

Holyween kids 

Op zaterdag 1 november zal de Dorpskerk open zijn. We verlenen dan gastvrijheid onder de werktitel Holyween aan 
het jaarlijkse dorps evenement Halloween. Deelnemers kunnen een korte route lopen door een sfeervol verlichte 
Dorpskerk. Er zal ook wat te drinken en lekkers worden aangeboden en er is een klein presentje voor een ieder. 
Mensen kunnen ook een lichtje aansteken. Er is mogelijkheid voor ontmoeting en gesprek met mensen.  
Vanaf 18.30 uur is er een griezelvrij programma in de bovenzaal. We draaien een film en er zijn leuke, creatieve 

knutsels te maken. En natuurlijk volop vrolijk makend lekkers.   

Alle kinderen zijn meer dan welkom! 



KERSTVIERING SENIOREN 18 DECEMBER - HOUD DEZE DATUM VRIJ! 

    Jongeren zijn ook welkom 
 
Thema: Zonder PASEN geen KERST 
Dit jaar hopen wij de tradi�onele Kerstviering te houden op donderdagmiddag 

18 december in de Dorpskerk. Nadere informa�e volgt in Samengaan van december. 

Zoals al�jd is er muziek, samenzang, een verhaal en natuurlijk koffie, thee en een 

drankje enz. met wat lekkers. 

 

Senioren , maar ook junioren: HOUD DEZE DATUM VAST VRIJ !  

Iedereen is welkom om deze viering tot een succes te maken.                  
 

                           

KINDERLIED VAN DE MAAND NOVEMBER  

Sorry zeggen 
 “Sorry zeggen” is een kinderlied van Reni en Elisa Krijgsman. Het is 

geschreven  als kinderlied, maar laten we eerlijk zijn……niet alleen de 
kinderen vinden het niet fijn om sorry te zeggen. Ook de volwassenen 
kunnen hier moeite mee hebben. Wat mooi is het dan toch dat we altijd de 
hulp van onze Heer in mogen schakelen.  
 
Marieke Roobol en Sjaak Teuwissen  

 
 

‘Sorry zeggen’ 

www.youtube.com/watch?v=TffQy_8oFp0 

www.youtube.com/watch?v=gz4A1YSn1MQ&list=PLBF14C3405BAD4F48&index=13 
 
Ik geef wel eens een harde duw 
da’s helemaal niet goed 
dan weet ik dat ik eigenlijk 
“sorry” zeggen moet 
maar als het dan per ongeluk gaat 
is het dan ook nodig? 
moet ik dan perse sorry zeggen 
of is dat overbodig? 
 
Refrein: 
Sorry zeggen dat is iets 
dat vind ik niet zo fijn 
sorry zeggen is niet leuk 
het kan zo moeilijk zijn 
sorry zeggen dat is iets 
dat doe ik niet zo graag 
en als ik het dan toch moet doen 
dan liever niet vandaag 
 
 
 
 
 
 

Sorry zeggen vind ik soms 
een beetje flauwekul 
want als die ander nou begon 
dan is het niet mijn schuld 
maar als hij nou geen sorry zegt 
voel ik me rot van binnen 
dan wil ik wel de eerste zijn 
want iemand moet beginnen 
 
Refrein… 
 
Vader in de hemel 
leer mij terug te gaan 
om sorry te zeggen 
als het fout is gegaan 
Vader in de hemel 
help mij telkens weer 
de vrede te bewaren 
want ik wil geen ruzie meer! 
 
Refrein 
 
’t Is beter om het toch te doen 
dus daarom maar vandaag 

                                                             



RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 

Vorige maand was het onze eigen dominee Sjaak Teuwissen 

die ons aan de Tafel van Brood en Wijn, het Heilig Avondmaal, 

bracht bij onze Here Jezus die destijds het Volmaakte Offer 

heeft gebracht.  

De tweede dienst was onze vorige predikant, dominee Johan 

Breure onze gastvoorganger. Hij wist op een indringende 

manier de inhoud van Psalm 43 met het verhaal over ‘recht 

spreken’.  Hierbij bracht Breure een brug aan met de 

hartenkreet ..verschaf mij recht… uit Psalm 43 met de 

onrechtvaardige rechter uit het Lucas evangelie. 

 

Hieronder enkele fotomomenten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kijfhoek, zondag 5 oktober: Gemeente-familie foto na afloop van de waardige Avondmaalviering met de nieuwe 

stenen Avondmaalnapjes. 

 

 

Na de Coronaperiode waren het de ‘plastic medicijnen cupjes’  welke we 

tijdens het Heilig Avondmaal gebruikten. Dit plastic hulpmiddel hebben we in 

de Kijfhoekkerk vervangen voor bruine stenen napjes. Deze liggen stevig in de 

hand en geven meer persoonlijke verbinding bij de Avondmaal plechtigheid.  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Kijfhoek, zondag 19 oktober met dominee Johan Breure 

 

  



  

Dankbaar showen en sjouwen met emotie 

In het verleden hebben op de zondagen, decennia lang, de klokken van de Boomgaardkerk en de Dorpskerk, 

gemeenteleden opgeroepen ter kerke te gaan. Sinds is het alleen nog het historische Godshuis aan de Molenweg die 

haar welluidende oproepklanken laat horen. Deze klinkende kerkroep wordt jaarlijks op twee doordeweekse dagen 

ook gedaan, in het voor- en najaar, namelijk in maart en november. Dit zijn de jaarlijkse en traditionele  ‘bid- en 

dankdagen’. Twee keer per jaar waarin we stilstaan bij de 

afhankelijkheid van onze Here God in ons dagelijks leven.  

De sluiting destijds, de Boomgaardkerk, van een eigen 

vertrouwde plaats van samenkomst waar trouw en rouw, lief en 

leed en waar ook de bid- en dankdagen als herdenking- en  

gedenkdiensten werden gehouden roepen ongevraagd en 

onwillekeurig persoonlijke emoties op. Heel begrijpelijk. Een 

taak als gezamenlijke gemeente elkaar hierbij te steunen in het 

omkijken naar elkaar, als ook elkaar in gezamenlijke 

geloofseenheid bij te staan.   

 

Dankbaar sjouwen 

Ook deze maand november is er ook weer de jaarlijkse en traditionele ‘Dankdienst voor gewas, arbeid en visserij’.  

Deze doordeweekse samenkomst is op woensdag 5 november a.s. in de Dorpskerk. Naast persoonlijke, emotionele 

momenten zijn er ook zaken van organisatorische aard die bijzondere aandacht vragen. Dus ook extra inspanning en 

aandacht voor onze gezamenlijke financiële positie om onze twee historische godshuizen in stand te houden. Een 

uitnodiging daartoe heeft u inmiddels ontvangen. Dus aan de slag ermee!  

De christelijke gemeenschap in ons is best en neemt als minderheid toe. Toch zijn we dankbaar dat 

Godsdienstvrijheid in Nederland nog steeds een groot goed is! Dit roept ons ook op tot actieve kerkelijke 

gemeenschap in ons dorp. En dit ook uitdragen onder onze dorpsgenoten. Hierbij gaat het showen en sjouwen 

tegelijk op gaat. Voor uw dank staat er aanstaande woensdagavond 5 november in de Dorpskerk een stoel voor u 

klaar!  

 

Kerkproeverij 

Smaken verschillen, dat is duidelijk. We 

bidden elke dag om ons dagelijks brood 

en verzadiging van lichaam en geest.  

De dankbaarheid proberen we persoonlijk in verschillende vormen te 

verwoorden. Als gemeente doen we dat gezamenlijk in onze Dorpskerk aan de 

Molenweg, als ook in onze polderkerk Kij+oek.  Van beide historische kerken 

staan de deuren wijd open voor het proeven, smaken en dus deel te nemen aan 

de proeverij. Er staat hiertoe ook elke zondagmorgen een stoel voor u gereed! 

 

De kijfhoekkerk blijft dagelijks open voor individueel bezoek. Veel wandelaars, fietsers en ook automobilisten 

weten onze kleine polderkerk te vinden als een rustpunt in het dagelijks leven. Als ook u op de doordeweekse dag of 

in het weekend de kerk bezoekt, leest u eens de soms ontroerende berichten die de bezoekers in het gastenboek 

noteren. De orgelzolder is gerenoveerd en vernieuwd. Op de expositie panelen wordt een algemeen beeld gegeven 
van het buurtschap Kijfhoek en de kerk in het midden. Tijdens uw bezoek is er gelegenheid om zelf, gratis, koffie, 
thee, water of frisdrank te nemen. Er is een verwijzing naar toiletbezoek, informatiemateriaal en giften. Er is zelfs de 
mogelijkheid uw gift via een QR-code over te maken. U bent van harte welkom!  Ook dan staat er een stoel 
uitnodigend gereed! 
 
Collectes en giften 

Tijdens de kleinschalige kerkdiensten wordt door de diaken met de ‘hengelcollectezak’ rond gegaan.  

Na de diensten zijn de collectes geteld:  
Zondag  21 september met dominee Sjaak Teuwissen en 30 bezoekers en €  190,00 
Zondag    5 oktober met dominee Ad Liefting en 23 bezoekers  €  265,00 
Zondag  19 oktober met dominee Johan Breure en 30 bezoekers  €  172,50 incl. QR-code 
In de bus voor Groot Onderhoud en de open collectezakken bij de uitgangen werd ruim tweehonderd euro geteld.  

Iedereen heel veel dank. Met de QR-code werd �jdens de individuele bezoeken nog eens 165 euro geteld als gi0en. 



  

Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk 

In de komende maanden zijn de volgende diensten gepland: 

Zondag 2 november met Ds. L. Korevaar uit Rotterdam, 

met het verzoek voor deze eerste zondagmiddag wat eerder te komen. 

Voorafgaand aan de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een heerlijk kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. 

Het is van grote waarde deze gastvrije ontmoeting en gemeenschapszin even gezellig met elkaar bij te praten.  
Dit is de verbindende schakel binnen onze kleinschalige gemeenschap. 
En verder op zondag 16 november met Ds. A. Groen uit Sliedrecht, voorheen uit Rijsoord. 
Zondag 7 december met onze eigen dominee J. Teuwissen. 

 

Terzo Tempo 

Deze acht tellende mannengroep uit Schiedam hoopt de volgende december Adventsmaand een nieuw en bijzonder 

programma te presenteren met Christmas Carols. De a capella mannengroep is weer hartelijk welkom en we kijken 

uit naar hun bezoek en hun optreden. Meer informatie is te volgen via de regio huis-aan-huis krant  ‘De Brug’ en ons 

kerkblad Samengaan in de decembereditie. 

 

Tenslotte 

Er zijn wat zorgen om en bij enkele mensen binnen onze kleine gemeenschap.   
Ook in deze novembermaand blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid een kaartje.  
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en meer, bel mij even, 06 – 36 50 13 96,  
of via WhatsApp en email dendijk@hetnet.nl  
Bezoek ook eens onze vernieuwde website www.kijfhoekkerk.nl en Facebook. 
In de digitale versie van ons kerkblad zijn alle foto’s in kleur te zien. 
Als u beschikt over email, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie: 
Kerkblad Samengaan Heerjansdam: samengaan@kerkheerjansdam.nl  
Een mooie en Zegenrijke herfstmaand toegewenst. 
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 

 

INGEZONDEN 
Theater Concert 

MARY DID YOU KNOW? 

Een moeder, een kind, een vrouw 
 
Kom en beleef een onvergetelijk kersttheaterconcert waarin het verhaal van kerst tot leven komt door de ogen van 
Maria en haar tante Elisabeth. 
Verwacht een warme mix van muziek en theater, waarin gospel en pop samensmelten en je meegenomen wordt in 
het bijzondere verhaal van een moeder die haar kind verwelkomt. 
Met solisten Jane Loois en Maaike van der Meiden, begeleid door een live band, neemt The NewVision Vocals je mee 
op een muzikale reis vol warmte en emotie.  
 
Dit kerststuk is een unieke ervaring voor iedereen die de diepere betekenis van kerst wil voelen en vieren. Mis het 
niet en reserveer nu alvast uw gratis kaart(en)!  
Wij vinden het belangrijk dat het theaterconcert voor iedereen toegankelijk is en daarom zijn de kaarten gratis. 
Uiteraard worden er wel kosten gemaakt en vragen we u om een vrijwillige bijdrage.  
 
Graag tot ziens op 14 december!  
Marieke Roobol 
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Zondagavondzang in de Bethelkerk 

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 

zondagavondzang op zondag 16 november om 19.30 

uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te 

Zwijndrecht. Wim de Penning geeft leiding aan koor- 

en samenzang. De organist is Joost van Belzen. 

Hoewel het kerkelijk jaar nog niet ten einde is, willen 

wij in deze zondagavondzang met zang en orgel 

herdenken hen die ons zijn voorgegaan. We openen 

deze zondagavondzang met het lied  ‘Hoor een heilig 

koor van stemmen’ gevolgd door het lied ‘Zing, mijn 

ziel, voor God uw Here’. Ook zingen we ‘Mijn God, 

mijn herder, zorgt voor mij’.  Het koor zingt o.a. de 
liederen: ’ Heer, wees mijn Gids ‘ en ‘In mijn hart’. 
We sluiten de avond af met het lied ‘Als ‘t 

bazuingeschal der Heren klinkt’.  De toegang is gratis, 
wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding 
van de kosten. Alle informatie over de 
zondagavondzang en over ons koor vindt u ook op 
www.bethelkerkkoor.nl. 
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht, 
Ries Knook 
 

Als redactie proberen van foto's en ander materiaal 
zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om 
het materiaal met diens toestemming te kunnen 
gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen 
gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan je kunt 
aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij 
dit materiaal op de huidige manier gebruiken, neem 
dan contact op met de redactie 

 


