
 

Weekbrief: 5 oktober 2025 

Voorganger: ds. J. Teuwissen 

Orgel: mevr. J. Steen 

 
Inleiding op de dienst Het thema luidt: ‘vergeven en vergeten?’ 

Lessen van Jezus: zo kunnen we Lucas 17: 1 t/m 10 wel samenvatten: 

levenslessen, lessen in geloof, lessen in nederigheid richting de Heer. Er lijkt niet 

direct veel samenhang in te zitten, al valt dat nog te bezien. In ieder geval staan 

we stil bij de aansporing om onze broers of zussen tot zevenmaal keer per dag te 

vergeven (vers 3-4). Dit verbinden we met het moment van in de bediening 

stellen van twee vertrouwenspersonen binnen onze gemeente; dat in deze dienst 

vorm krijgt: dhr. Floor Huizer en mevr. Caroline Speksnijder – de Jong. We zijn blij dat zij ten 

behoeve van onze gemeente aangesteld willen en kunnen worden. Maar hoe ligt deze verbinding dan 

tussen de Bijbeltekst en hun bediening? Vertrouwenspersonen krijgen soms te maken met situaties 

waarin er iets kapot is geraakt tussen mensen. Vanuit een christelijke gemeente klinkt dan al gauw de 

oproep om elkaar te vergeven: het onderwerp met de mantel der liefde bedekken: gewoon zand er over. 

Is dat ook wat Jezus ons hier leert? De eerste zondag van oktober is sinds jaar en dag ook 

Israëlzondag: de zondag waarin we nadrukkelijker stilstaan bij de verbondenheid tussen de christelijke 

kerk en het Jodendom. Dit zal onder meer blijken uit de liedkeuze 

Liturgie: 
Welkom & Mededelingen 

Intredelied: Psalm 51: 1 ‘Ontferm u God, ontferm u hoor mijn klacht’ 

Moment van stilte Bemoediging & Groet 

Zingen: Psalm 51: 4 ‘Voltrek de reiniging en raak mij aan’ 

Inleiding op de dienst 

Blokje lofliederen * Hemelhoog 272 ‘Sjaloom chaverim’ (Shalom mijn vrienden, tot we 

elkaar weer ontmoeten, vrede.) * ‘Nava nagila’ (Laat ons gelukkig zijn) 

* Hemelhoog 45 ‘Hiney matov oema nayim’ (Zie toch hoe goed en hoe lieflijk als 

broeders samen wonen) 

Richtlijn voor ons leven: Mattheus 22: 37b-40 

Opwekking 51 / HH 390 ‘Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt’ 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment - Kinderlied: ‘Stem op Jezus’ 

Bijbellezing: Lucas 17: 1 t/m 10 

Lied: Hemelhoog 94 ‘Tot zevenmaal zeventig maal’ 

Preek: ‘Vergeven en vergeten?’ 

LuisterLied: Hemelhoog 861 ‘Als er vergeving is’ 

Dienst van de in de bedieningstelling van vertrouwenspersonen 

Inleiding – Gebed – Gelofte - In de bediening stellen van de vertrouwenspersonen 

Zegenlied: NLB 363: 1 ‘Dat ’s Heren zegen op u daal’.  

Toespraak door voorzitter Gertjan Roobol 

Lied ELB 194 ‘Er is een stad voor vriend en vreemde’ 

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

Slotlied: NLB 425 ‘Vervuld van uw zegen’ 

Zegen - Antwoord op de zegen: NLB 415: 3 ‘Amen, amen, amen dat wij niet beschamen’ 

 
 



 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

met koffie, thee en fris achter in de kerk. 

 
Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. J. Teuwissen, 

waarbij we met elkaar het Heilig Avondmaal mogen vieren. Volgende week zondag is er 

om 9.30 uur dienst in de Dorpskerk met ds. L.C. van der Eijk uit Zwijndrecht.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


