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MEDITATIE 
 

De hete adem van de Heer – voor de gemeente Heerjansdam 

 

“Zend Uw adem en zij worden geschapen – zo geeft U de aarde een nieuw gelaat.” (Psalm 104:30) 

 

Wanneer wij een nieuw (kerkelijk) jaar ingaan, dragen we allemaal herinneringen mee: dankbaarheid voor wat God 

gaf, wellicht verdriet over wat anders liep, en vooral hoop – en soms ook spanning – over wat komen zal. Zo 

ontvangen we Gods komst opnieuw in ons midden, met Zijn warme adem als levendmakende kracht. 

 

Al bij de schepping ademt God in de mens, en zo wordt hij een levend wezen. Zijn 

adem maakt dorre klei tot mens, stil verdriet tot levenslied. En zoals Ezechiël 37 ons 

laat zien: waar Gods adem over dorre dode beenderen gaat, ontstaat een sterk en 

levend leger. Zo mogen wij bidden dat Zijn adem over ons, onze gemeente en dit 

nieuwe jaar beweegt – dat Hij maakt wat dood scheen, levend. 

 

Al eeuwenlang is de kerk van Heerjansdam het godshuis en de huiskamer van onze 

gemeenschap . Hier komt jong en oud samen rondom Gods Woord, in verbondenheid 

en rust. Deze mantel van gemeenschap is geen koude formaliteit, maar een plek waar 

Gods adem voelbaar aanwezig is. Gods adem verwarmt onze samenkomsten: tijdens 

de zondagse eredienst in de Dorpskerk en om de week ’s middags in de Kijfhoekkerk. 

Hij ademt bij onze gemeenteavonden, in pastorale gesprekken, in gebed en 

saamhorigheid. Zijn adem is een uitnodiging om onvoorwaardelijk ontvangen en 

verbonden te zijn – met elkaar en met Hem. 

 

Aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen opent zich een nieuw boek. Misschien voel je je dor of moe, misschien 

is er twijfel geraakt in de afgelopen periode. Deze hete adem – Zijn Geest – is geen afstandelijke wind; het is het vuur 

van Gods nabijheid. Zij verwarmt je hart, geeft moed om straks ook elkaar te dienen, te bemoedigen, op te bouwen. 

Zoals de gemeente Heerjansdam voelt als een ontmoetingsplek waar voeding en inspiratie gegeven worden aan jong 

en oud, zo wil Gods adem ons drijven om dit te zijn in én buiten de kerk. 

 

Zullen we samen in een stil gebed beginnen?   

Heer, adem over deze gemeente in Heerjansdam.  

Verwarm onze harten met Uw liefde. 

Verbind jong en oud, toekomst en verleden, in de warmte van Uw Geest. 

Laat Uw adem ons leiden in geloof, dienstbaarheid en vreugde elkaar nabij te zijn. 

Laat Uw adem zijn over elke ontmoeting, dienst, en stap die we zetten. 

 

In de kerk weten wij ons thuis in Gods levende adem, geen museum, maar een dynamisch, warm huis waar geloof en 

leven samenvallen. Laten wij de hete adem van de Heer niet slechts ontvangen, maar ook delen: in gebed, in Zijn 

aanwezigheid, in dienst vóór de ander. Moge Gods Geest ons vernieuwen, verbinden en kracht geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANK U WEL! 

 

Dankbaar willen wij u, lezers van Samengaan, laten weten hoe blij wij zijn met uw gulle bijdragen naar 

aanleiding van de oproep om de kosten voor ons Kerkblad Samengaan samen te dragen. De opbrengst 

overtreB alle verwachCngen! Het is voor de redacCe een grote bemoediging om te ervaren dat Samengaan 

zoveel waarde heeB en een belangrijke plaats inneemt binnen onze gemeente. Uw betrokkenheid en steun 

bevesCgen dat dit blad niet zomaar een periodiek is, maar een verbindende schakel waarin geloof, 

ontmoeCng en informaCe samenkomen. Namens de redacCe: hartelijk dank voor uw bijdragen en voor het 

vertrouwen dat u ons geeB. Met nieuwe moed en enthousiasme gaan wij verder met het verzorgen van 

Samengaan. 

 



KERKDIENSTEN IN SEPTEMBER 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

7 september 

9.30 u. 

Ds. J. Teuwissen 

 

Oppas & kindernevendienst 

Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk  

3. Jeugdwerk 

15.00 u. 

Ds. G.J. van Beek 

Hendrik Ido Ambacht 

 

Collecte: Kerkenwerk 

14 september 

9.30 u. 

Anders Dan Anders dienst 

 

Oppas & kindernevendienst 

Collectes: 1. Onkosten AndersDanAnders diensten  

2. Onderhoud gebouwen 

 

21 september 

9.30 u. 

Ds. J. Teuwissen 

Startzondag 

 

Oppas & kindernevendienst 

Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 

Ds. R. Antes 

Ridderkerk 

 

Collecte: Kerkenwerk 

28 september 

9.30 u. 

Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 

 

Oppas & kindernevendienst 

Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

5 oktober 

9.30 u. 

Ds. J. Teuwissen 

 

Oppas & kindernevendienst 

Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk  

3. Jeugdwerk 

15.00 u. 

Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 

 

Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 

Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website 

www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl .   

Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u  

alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. 

 

 

“Hartelijke dank! 

Langs deze weg wil ik iedereen die, op welke manier dan ook, mij heeB gefeliciteerd met mijn honderdste 

verjaardag hartelijk bedanken. Alhoewel ik Heerjansdam al meer dan een jaar geleden heb moeten verlaten 

vanwege opname in het verpleeghuis in Dordrecht, word ik nog steeds verblijd met bezoek, met kaarten enz. 

Ook op afstand blijf ik me zeer verbonden voelen met de Kerk Heerjansdam. 

Een hartelijke groet aan u allen. 

Mevr. N. Wijntje-Heinsius”.  

 



 MET HET OOG OP DE ZONDAG 
Zondag 7 september, Dorpskerk: ‘wat mag Hij ons kosten?’ 
Geloof, zeker in een welvarende omgeving met godsdienstvrijheid zoals bij ons, dat vraagt 

van ons niet zoveel. Zo lijkt het. Voor velen gaat het om een stukje al dan niet christelijke 

zingeving en bezinning; zoals je die ook kunt beleven bij een goede boswandeling, 

museumbezoek, klassieke muziek of arthouse film. Geloof? Het is meer een stukje religie die 

we voegen bij het knutselwerk van ons bestaan; of een cultuuruiting.  

 

Dat is bepaald niet wat Jezus de mensenmenigte voorhoudt die achter hem aanloopt. 

Navolging van Hem kost nogal wat. Bijvoorbeeld de relatie met je familieleden en soms je 

eigen leven.  

 

We gaan er langzamerhand in mee dat een goede defensie van ons land wat mag kosten; dat 

we privé moeten investeren in een noodpakket voor als zich een ramp voordoet. We snappen dat vele dingen in het 

leven hun prijs hebben. Maar weinigen van ons ervaren dat geloven in Christus – of beter nog: Christus návolgen -  

ook daadwerkelijk iets van ons vraagt. Vervolgde christenen kunnen daar over meepraten.  

 

We lezen deze zondag Deuteronomium 30: 15 t/m 40, Lucas 14: 25 t/m 33. Mevr. Jacco Steen bespeelt het orgel. Het 

thema luidt: ‘wat mag Hij ons kosten’?    

 

Zondag 14 september, Dorpskerk is er een Anders dan Anders dienst met het thema 

                                                   “Hij kent je bij je naam” 

De Heer kent zijn schapen. Hij kent ze allemaal bij naam. De Heer kent jou. Hij kent je naam. 

En die zal hij nooit vergeten. ‘Ik heb je in mijn handpalm gegrift’ (Jes. 49: 16)  

Deze zondag staat Elsa Waljaard op het podium. Ze omschrijft zichzelf als:  

‘Mijn grootste passie in het leven is spreken en ik kan het eigenlijk in één woord 

samenvatten: Verhalenverteller.  

Alles in mij wil uitleggen, wil omschrijven, wil vereenvoudigen, wil inkleuren en uitbouwen en 

wil spelen met woorden. En dan vooral het verhaal over de liefde van Jezus!”’ 

 

Natuurlijk gaan we weer heerlijk zingen onder begeleiding van de band 4 TUNE 

We proberen aan iedereen te denken wat liederen betreft. We gaan Johan de Heer 

liederen zingen, Opwekking en Psalm 27 van het psalmenproject. Ook denken we aan de 

jeugd met het lied “Praise the Lord.”       

 

En…..we gaan bekend maken wie de hoogste zonnebloem heeft!!!  Iedereen is van harte welkom.  

Marja Maria en Liesbeth 

 

Zondag 21 september, Dorpskerk: startzondag met jong & oud 

“Kijk! Verrast door Gods Geest’”: hiermee openen we het nieuwe seizoen 

op startzondag, zondag 21 september. We lezen het verhaal van de 

Ethiopische Eunuch en Filippus die allebei op eigen wijze verrassend 

gegrepen worden door Gods Geest: het leidt tot een buitengewoon 

ongedachte en verrassende ontmoeting 

 

Ook dit keer bestaat startzondag uit de volgende onderdelen: 

9.30 uur: Samen ontdekken: in allerlei gaten en hoeken in en rond de Dorpskerk zijn er doe- denk- en ontdek-

activiteiten rondom het thema ‘Kijk! Verrast door Gods Geest’; voor jong en 

oud. 

10.15 uur: Samen vieren: met elkaar zingen, bidden en luisteren naar het 

Bijbelverhaal; inzameling en zegen. Diverse elementen uit ‘samen 

ontdekken’ komen hierin terug. Voor wie liever vooral een meer ‘reguliere’ 

kerkdienst bezoekt, bekijkt of beluistert, is dit een goed instapmoment. 

11.15 uur ‘samen gezellig napraten en eten’: er zijn diverse soorten drinken, 

er is lunch; en ook dit keer in lijn met het thema. 

 



De werkgroep Verbinding en ds. Sjaak Teuwissen bereiden de dienst inhoudelijk voor. Verder werken mee: muziek 

en zanggroep Heerjansklank. Organist/pianist op moment van schrijven nog onbekend.  

Iedereen is welkom:  kinderen, tieners, volwassenen, ouderen, opa’s, oma’s, vrienden, vriendinnen, klasgenoten. 

 

Meer info: zie www.kerkheerjansdam.nl. de dienst wordt in ieder geval vanaf 10.15u uitgezonden via 

www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Heerjansdam) 

 

Zondag 28 september, Dorpskerk: ‘het feest voorbij’  

De rijke man en de arme Lazarus: een bekende gelijkenis die tot de verbeelding 

spreekt. Jezus vertelt over een rijke man die bij leven niet wil delen met wie 

behoeftig is. Voor hem is het feest voorbij het leven letterlijk en figuurlijk voorbij. 

Voor de arme Lazarus is het leven bepaald geen feest. Maar voorbij het leven zit 

hij aan tafel met Abraham. Hij wel. De clue is duidelijk: we moeten goed doen, we 

moeten delen met elkaar; zeker als we rijk zijn. Maar er zit nog meer in dit 

verhaal. Dat gaan we ontdekken.  

Op deze zondag lezen we Lucas 16: 19 t/m 31, en we vieren – heel toepasselijk – 

het Heilig Avondmaal. Over delen en aanzitten gesproken. Het thema luidt ‘het 

feest voorbij’. Dhr. René Barnhard bespeelt het orgel 

Afbeelding: ‘de rijke man en de arme Lazarus’ - gravure uit depot Museum Boijmans van Beuningen 

 

zondag 5 oktober 2025 , Dorpskerk: ‘vergeven en vergeten’  

– in de bediening stelling vertrouwenspersonen 

Lessen van Jezus: zo kunnen we Lucas 17: 1 t/m 10 wel samenvatten: 

levenslessen, lessen in geloof, lessen in nederigheid richting de Heer. Er lijkt 

niet direct veel samenhang in te zitten, al valt dat nog te bezien. In ieder geval 

staan we stil bij de aansporing om onze broers of zussen tot zevenmaal per 

dag te vergeven (vers 3-4). Dit verbinden we met het moment van in de 

bediening stellen van twee vertrouwenspersonen binnen onze gemeente; dat 

in deze dienst vorm krijgt: dhr. Floor Huizer en mevr. Caroline Speksnijder – de 

Jong. We zijn blij dat zij ten behoeve van onze gemeente aangesteld willen en kunnen worden.  

Maar hoe ligt deze verbinding dan tussen de Bijbeltekst en hun bediening? Vertrouwenspersonen krijgen soms te 

maken met situaties waarin er iets kapot is geraakt tussen mensen. Vanuit een christelijke gemeente klinkt dan al 

gauw de oproep om elkaar te vergeven: het onderwerp met de mantel der liefde bedekken: gewoon zand er over. Is 

dat ook wat Jezus ons hier leert? 

De eerste zondag van oktober is sinds jaar en dag ook Israëlzondag: de zondag waarin we nadrukkelijker stilstaan bij 

de verbondenheid tussen de christelijke kerk en het Jodendom. Dit zal onder meer blijken uit de liedkeuze 

Jacco Steen bespeelt het orgel. Het thema luidt: ‘vergeven en vergeten’  

 

 
Zondagmiddag 5 oktober, Kijfhoekkerk: ‘zwaar weer, behouden thuiskomst’ – viering Heilig Avondmaal 

De herfst wordt van oudsher gekenmerkt door najaarsstormen. Het wordt kouder 

en guurder, en de aanzwellende wind blaast de bladeren van de bomen en onze 

paraplu kapot. Er is deze maanden zwaar weer op komst. ‘zwaar weer’ is het, in 

het Bijbelverhaal in Marcus 6: 41 (45) t/m  52. Direct na het buitengewone 

gebeuren van de wonderbaarlijke spijziging komen de leerlingen van Jezus in een 

storm terecht en raken in paniek. Te meer als ze Jezus over het water aan zien 

komen lopen en denken dat het een geestverschijning is. Marcus refereert aan het 

eind van dit verhaal aan de broodvermenigvuldiging die zich direct daarvoor  

afspeelde: ‘En zij waren innerlijk bovenmate ontsteld, 52want zij waren bij de broden niet tot inzicht gekomen, maar 

hun hart was verhard’ (vers 52).  

 

We laten dit Bijbelverhaal vooral overdrachtelijk op ons inwerken: wat staat ons te doen als het ‘zwaar weer’ is in 

ons leven? Ieder van ons beleeft bij tijd en wijle zwaar weer. Waar koersen we dan op, en wat voor rol heeft Jezus 

Christus dan in óns verhaal? Het laatste Bijbelvers grijpt terug op het Bijbelverhaal er vóór en gebruiken we als 

vooruitwijzing naar het Heilig Avondmaal dat we deze zondagmiddag in Kijfhoek hopen te vieren.  

Het thema luidt ‘zwaar weer, behouden thuiskomst’, en dhr. Leo Kievit bespeelt het orgel  



BIJBELLEESROOSTER 
 

maandag 1 september Lucas 14,15-24 dinsdag 16 september Deuteronomium 32,45-52 

dinsdag 2 september Lucas 14.25-35 woensdag 17 september Psalm 148 

woensdag 3 september Psalm 33 donderdag 18 september Lucas 15,1-10 

donderdag 4 september Deuteronomium 29,1-14 vrijdag 19 september Lucas 15,11-20a 

vrijdag 5 september Deuteronomium 29,15-28 zaterdag 20 september Lucas 15,20b-32 

zaterdag 6 september Deuteronomium 30,1-10 zondag 21 september Lucas 16,1-9 

zondag 7 september Deuteronomium 30,11-20 maandag 22 september Lucas 16,10-18 

maandag 8 september Deuteronomium 31,1-8 dinsdag 23 september Psalm 38 

dinsdag 9 september Deuteronomium 31,9-18 woensdag 24 september Deuteronomium 33,1-7 

woensdag 10 september Deuteronomium 31,19-29 donderdag 25 september Deuteronomium 33,8-12 

donderdag 11 september Psalm 74 vrijdag 26 september Deuteronomium 33,13-21 

vrijdag 12 september Deuteronomium 31,30–32,14 zaterdag 27 september Deuteronomium 33,22-29 

zaterdag 13 september Deuteronomium 32,15-25 zondag 28 september Lucas 16,19-31 

zondag 14 september Deuteronomium 32,26-35 maandag 29 september Deuteronomium 34,1-12 

maandag 15 september Deuteronomium 32,36-44 dinsdag 30 september Psalm 127,1-5 

 

 

 

 

VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
 

Leviticus en zwarte stip 

In de zomerperiode las ik heel wat magazines en 

enkele boeken. Eén daarvan is ‘Leviticus – boek 

van het heilige’ geschreven door de Joods-Britse 

opperrabbijn Jonathan Sacks (1948-2020). 

Fascinerend hoe dit bepaald niet populaire Bijbelboek met al z’n vaak 

ondoorgrondelijke wetten en regels, ons zoveel te vertellen heeft; en zoveel 

gelaagdheden heeft. Het komt vast nog een keer aan de orde in een kerkdienst of 

preek. Mooi is dat Sacks het boek niet alleen verrassend uitlegt, maar de 

zeggingskracht hier-en-nu aantoont, en het verbindt met veel levenswijsheid. 

 

 

Als je terugkomt van weggeweest, en de actualiteit van het wereldnieuws – die je 

misschien ver van je afhield op vakantie – weer tot je door laat dringen; als je 

thuisgekomen weer van alles aantreft dat je verdrongen had, als de mallemolen 

van het leven met problemen en uitdagingen, tijdsdruk, stress, talloze things-to-

do, stromen emails, whatsappberichtjes en telefoontjes weer net zo op volle 

toeren draait als voorheen, dan zinkt de moed je soms zomaar in de schoenen. 

En zie je als een berg op tegen een nieuw seizoen, een nieuw schooljaar, het weer oppakken van je werk en 

verplichtingen. 

 

Jonathan Sacks doet ergens in zijn boek een pleidooi om dagelijks een ochtendgebed te houden en te beginnen met 

‘ochtendzegeningen’ waarin we God danken voor de nieuwe dag, voor ons lichaam, het herstel van onze ziel tijdens 

onze slaap, de aarde waarop we wonen, de vrijheid waarin wel even, enzovoorts.  



Hij schrijft daarover het volgende 

“Als je dagelijks de krant leest of het nieuws kijkt, kun je gemakkelijk het gevoel krijgen dat het leven een 

aaneenschakeling is van gevaren en rampen. Dat zijn de gebeurtenissen die onze aandacht trekken. We zijn genetisch 

geconditioneerd om dingen op te merken die een potentiële bedreiging vormen. De overlevingskansen van onze 

voorouders hingen af van die reflex. Maar het gevolg is wel dat goed nieuws zelden nieuwswaardig is. Het vliegtuig 

dat neerstort haalt de voorpagina van de krant, de tienduizenden toestellen die veilig aankwamen niet. 

 

Er is een eenvoudig experiment om te laten zien hoe dat werkt. Teken een zwarte stip op een 

stuk papier, toon het aan een groep mensen en vraag wat ze zien. Bijna iedereen zal 

antwoorden: ‘Een zwarte stip.’ Daarna wijs je erop dat de stip minder dan een procent van het 

oppervlak van het papier beslaat. De andere negenennegentig procent wordt eenvoudig niet 

opgemerkt. Dat is ‘achtergrond’ “ 

 

Vervolgens bespreekt Sacks het ochtendgebed en vertelt daarbij het volgende: “wat we met het ochtendgebed doen, 

is de achtergrond op de voorgrond plaatsen, en onze aandacht richten op dingen die we normaal als vanzelfsprekend 

beschouwen. Het is een verandering in denken die ons attent wil maken op de talloze zegeningen waarmee we zijn 

omringd. In een beroemd experiment is aangetoond dat mensen met een dankbare levenshouding vaak gezonder zijn 

en langer leven. Dankbaar zijn voor wat je hebt is een betere manier van leven dan gedreven worden door een gevoel 

van gebrek, de gangbare levenshouding in een consumptiemaatschappij. Het getuigt dan ook van diepe wijsheid dat 

de joodse traditie ons leert om, zodra  we wakker zijn, de dag te beginnen met het gebed dat ik met zoveel hartstocht 

leerde zeggen: ‘Ik dank U, levende en eeuwige God, want U hebt mij het leven gegeven. Groot is uw trouw’ “ 

(Jonathan Sacks 2020, p. 109-110; licht bewerkt)  

 

Doorstart KerkHeerjansdam 

En ja, ook KerkHeerjansdam start weer door. Hoewel, doorstart? We zijn niet 

gestopt, en we waren niet gesloten. Het is en blijft bijzonder dat ook middenin 

de zomer zondag-aan-zondag de erediensten ‘gewoon’ doorgaan; dat er 

pastorale gesprekken plaatsvonden, de  werkzaamheden aan het gebouw verder 

gingen, en er zoveel meer gebeurde: gezien en ongezien. 

 

Relatief laat, op 1 september, zijn de basisscholen weer begonnen, en dat is 

meestal de periode dat er van alles dat in de zomertijd wél stopte, weer gaat 

beginnen. Hopelijk ervaren we het niet vooral als zwarte belasting, te veel ‘things to do’ en als mallemolen, maar 

eerder als een zegen: we mogen een levendige gemeente van de Heer vormen, en alle programma’s, initiatieven en 

activiteiten zijn daarvan een uitdrukking, en verrijken ons. 

 

Startzondag 21 september 

Op zondag 21 september is het startzondag. Het thema is ontleend aan het jaarthema van de 

Protestantse Kerk Nederland, en luidt ‘Kijk! Verrast door Gods Geest’. Op het moment van 

schrijven staan de voorbereidingen van de werkgroep Verbinding nog in de kinderschoenen, 

maar dat komt vast goed. In de rubriek ‘met het oog op de zondag’ staat al wat meer 

informatie. 

 

Folder KerkHeerjansdam 

Richting de 

zomerperiode is hard 

gewerkt aan een folder  

van KerkHeerjansdam. 

Deze is vanaf het 

weekend van Open 

Monumentendag en 

Startzondag (20 – 21 

september) beschikbaar 

in ons kerkgebouw, en 

bedoeld om uit te delen 

aan wie interesse heeft in onze gemeente, wie nieuw lid wordt, of wie nieuw is komen wonen in Heerjansdam of 

omgeving. 



Welkomstpakketjes 

Wat betreft ‘nieuw is komen wonen’: vanaf dit najaar start een pilot waarbij we nieuwe 

inwoners van Heerjansdam – voor zover ze bij ons in beeld komen – een klein 

welkomstpakketje willen aanbieden: een theekop met thee er in, waarbij een 

welkomstbrief en de nieuwe folder wordt gevoegd, samengesteld in de Dorpswinkel Diejo. 

E.e.a. wordt voorbereid en in gang gezet door het pastoraal overleg en onze 

contactpersonen. Komt er iemand van buiten Heerjansdam nieuw in jouw of uw straat of 

buurt wonen, geef dan even een seintje aan één van onze contactpersonen, ouderlingen of 

aan mij.  

 

Alpha Beth: in goed vertrouwen 

Alpha Beth is een inhoudelijk programma met tieners, jongeren en jongvolwassenen in en rond onze gemeente, die 

zich willen verdiepen in het christelijk geloof; en die daar eventueel concrete stappen in willen zetten. We maken 

gebruik van de nieuwste Alpha Youth series, mogelijk aangevuld met het boekje ‘in goed vertrouwen’ van ds. Evert 

van der Veen. Aanleiding is de wens van twee tieners om zich te laten dopen. Elders in deze Samengaan meer 

informatie over dit programma. Nodig tieners, jongeren en jongvolwassenen in je omgeving uit om zich ook aan te 

melden. 

 

Gemeentegroeigroepen 

Ook dit jaar gaan weer allerlei groeigroepen van start. Elke groeigroep kiest een eigen dag en tijd om samen te 

komen, de samenstelling verschilt soms qua leeftijd en geslacht (bijv. alleen vrouwen, of juist gemengd); en anders 

dan voorgaande seizoenen kiezen de meeste groepen voor een verschillend boekje als handleiding. Zie elders in 

SamenGaan. 

 

Samen groeien in dorpstuin ‘de Buitenpolder’ 

In het hart van Polder het Buitenland bloeit een bijzonder initiatief: Sociale Dorpstuin de 

Buitenpolder. Een plek waar Heerjansdammers met hart voor de gemeenschap samenkomen 

om meer te doen dan alleen tuinieren. Hier draait het om verbinding, inclusie en zorg voor 

elkaar. De Dorpstuin is een groene oase waar mensen van alle leeftijden en 

achtergronden elkaar ontmoeten, samenwerken 

en van elkaar leren. deelnemers delen niet alleen de oogst, maar ook verhalen, 

ervaringen en vriendschap. De Dorpstuin voorziet in verse groenten voor wie dat 

zelf niet kan bekostigen, is een fijne plek voor mensen die graag buiten bezig zijn 

én biedt ruimte aan bewoners van het COA voor dagbesteding en ontmoeting. 

‘Zo bouwen we samen aan een gemeenschap waarin iedereen zich welkom 

voelt.’ Zie verder www.dorpstuindebuitenpolder.nl. Je vindt de Dorpstuin net 

voorbij Speelpolder Heerjanneke, in Polder het Buitenland. 

 

Zwerfafvalpakkers 13 september 

De ‘zwerfafvalpakkers’ – voortgekomen uit de werkgroep ‘Licht op Groen’ -  komen nu en dan op zaterdagochtend 

bij elkaar om – met grijpers en afvalzakken vastgemaakt aan daarvoor bestemde ringen, op specifieke plekken in en 

rond Heerjansdam zwerfafval te verwijderen. Het is mooi, nuttig en gezellig werk. De volgende actie om zwerfafval 

te verwijderen is op zaterdag 13 september 2025, 9.30 uur. Vertrekpunt is het kerkplein. Na anderhalf uur 

verzamelen wordt er nagebabbeld onder het drinken van een kopje koffie of thee met iets erbij. Aanmelden kan bij 

Jan Visser 06-40 51 28 66  

 

Ontvangen 

Op 11 juli ontvangen t.b.v. de kerk € 40,= 

Op 14 juli ontvangen t.b.v. de kerk: € 50,= 

Hartelijk dank aan de gevers/sters. 

 

Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 

 

Ds. Sjaak Teuwissen  

De Manning 2    Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 

2995 AH Heerjansdam   Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 

Tel. 06 – 20 50 30 99   Instagram: sintersjaak  



SENIORENVERJAARDAGEN 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam, tel: 06-11249600 

Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 

 

Verjaardagen september 

6 Mevr. F.H. Overgaauw-Kleinjan, Seinhuiswei 68, 2992 ZG Barendrecht, 82 jaar 

6 Mevr. S. Overgaauw – Gravestein, Perenhof 36, 2995 XS, 99 jaar  

12 Mevr. B. de Ruiter-Nugteren, Dorpsstraat 90, 2995 XJ, 92 jaar 

18 Mevr. C. de Beeld-van der Giesen, Wiekslag 25, 2995 VR, 81 jaar  

23 Dhr. C. van der Linden, Develweg 9, 2995 XC, 81 jaar  

24 Mevr. M. Jongsma-Pruyt, Molenleede 11, 2991 WB Barendrecht, 85 jaar 

24 Mevr. T.M. Alderliesten-Stienstra, Onderdijkserijweg 8, 2995 AR, 83 jaar 

26 Mevr. H.A.C. de Koning, Perenhof 29, 2995 XS, 81 jaar 

29 Dhr. M.P. Goud, Ziedewijdsekade 14, 2991 VS Barendrecht, 87 jaar 

30 Dhr. H. Lodder, Ganzekant 35, 2995 VC, 87 jaar 

30 Mevr. N. Termorshuizen-Bredius, Dorpsplein 14, 2995 BS, 86 jaar 

30 Dhr. A. Bras, Perenhof 7, 2995 XS, 82 jaar 

Verjaardagen 1ste week oktober 

3 Dhr. J. Nieuwland, Dorpsplein 22, 2995 BS, 94 jaar 

Huwelijksjubilea in september: 

Dhr. en mevr. A. den Otter - D. Booij, Nijverheidsstraat 36, 2995 AP, 19-09, 50 jaar  

Dhr. en mevr. W. Groenenboom - J. van Sijp, Burg G H Dercksenstraat 11, 2995AA, 27-09, 40 jaar  

Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 

Verjaardagen van kerkleden die 80 jaar hopen te worden, worden vermeld in Samengaan. Met het oog op de wet op 

de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven.                            

Tot voor kort werd u hiervoor benaderd, telefonisch of persoonlijk.                                                                    

Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld 

wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.  

Alvast om te noteren:  

*De volgende kwartaal-seniorenverjaardag zal gehouden worden op wo. 1 okt. a.s. in de Dorpskerk om 15.00u.  

*De volgende contactpersonenmiddag vindt plaats op 12 nov.  a.s. ook in de Dorpskerk om 15.00u. 

Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     

Vriendelijke groet,  

Wil Ouwerkerk      

PUZZEL 

  



In memoriam  

Arend HaarArend HaarArend HaarArend Haar    
(21 oktober 1941 – 14 juli 2025) 

 

21 Juli kwamen we samen in de Dorpskerk om afscheid te nemen van Arend Haar en hem naar zijn laatste rustplaats 

te begeleiden op Natuurbegraafplaats Zomerlanden te Heinenoord. ‘Dankbaar dat hij lang in ons midden heeft 

mogen zijn’ begint de tekst op de rouwbrief. 83 Jaar was Arend, waarvan 56 jaar samen met Ciska. Beetje bij beetje 

drong Alzheimer zijn leven binnen. Niemand die het nog zag, maar Ciska  wel. Meer en meer moest zij de touwtjes in 

handen nemen. Maar met hoeveel liefde en zorg Ciska hem omringde. ‘Hand in hand gegaan tot het einde’ krijgt zo 

nog een diepere betekenis. Het staat bovenaan de rouwbrief geschreven. 

Zomerlanden als zijn laatste rustplaats. Dicht bij het water van de Oude Maas. Geboren op het water, uit een 

schippersfamilie, gevaren op het water als schipper, en begraven bij het water, met de voeten naar het water toe 

zodat op de dag van de opstanding het water van de rivier voor hem is. Na zijn huwelijk ging hij aan wal waar hij 

werk vond. Ze kwamen in Heerjansdam te wonen en zijn er gebleven tot vandaag de dag toe. Het grootste deel van 

zijn leven bracht hij aan wal door. Maar als hij over zijn leven vertelde ging het toch vooral over het water. 

Arend was een selfmade mens. Met weinig formele opleiding, want zo was dat in die tijd. Geen vervolgopleiding 

want het schippersvak leerde je al doende aan boord van het schip. Maar tijdens zijn leven aan wal, hoeveel 

vrijwilligerswerk Arend wel gedaan heeft. En dat waren werkzaamheden waar vaak kennis van zaken en bestuurlijke 

kwaliteiten voor nodig waren. Door het leven heen heeft hij die zich eigen gemaakt. En zo heeft hij een waardevolle 

bijdrage geleverd aan de kerk- en dorpsgemeenschap van Heerjansdam. Een lieve en zorgzame man, staat op de 

rouwbrief. Ik voeg eraan toe, een mens met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. 

Zijn aardse leven is voorbij. Maar wat wij het einde noemen is veel meer een nieuw begin. Afscheid nemen is 

loslaten. Maar waar wij loslaten mogen wij erop vertrouwen dat er handen zijn om te ontvangen. Eeuwige handen. 

Gods handen. Wij mochten Arend toe vertrouwen aan de hoede van onze God. 

Intussen gaat voor Ciska, kinderen, kleinkinderen en allen die zich met Arend verbonden weten het leven door. Het 

zal niet meer hetzelfde zijn. Er is een lege plek gekomen. Maar dan kom ik bij de psalm die voor de uitvaartdienst het 

uitgangspunt was. Psalm 91. Een psalm die weet heeft van het leven in al zijn weerbarstigheid. In beelden wordt het 

verteld. Zoals de vogel die verstrikt raakt in een net dat over een boom is uitgespannen om het fruit te beschermen. 

Het wanhopig fladderen van de vogel om zich te bevrijden, uitgeput raakt en uiteindelijk lukt het niet. Het gaat over 

een pijl die overdag op je afvliegt, je raakt en verwondt. De dichter vult het niet in. Dat mogen we zelf doen. En zo 

laat de psalm ruimte om zelf in te vullen en herken je misschien iets van die vogel of de pijl die misschien op je 

afvliegt. 

De dichter is er eerlijk over. Geloven is geen garantie tegen moeite en zorg, pijn en verdriet. Maar wat het ook is, wat 

jou ook maar raakt, en daar is de dichter ook eerlijk over, zelfs van overtuigd, dat God onze Heer redt uit alle nood. 

‘Ik zal bevrijden wie Mij aanroept’, antwoordt God de dichter van de psalm. Hij zal zijn als een vogel die zijn jongen 

beschermt met zijn vleugels. Dat is een veilige plek waar niemand bij kan. Want dat laat de vogel niet toe. Onder de 

wieken een plek waar je naar toe kunt vluchten. Zo is God onze toevlucht.  

Maar welk onheil het ook is, wanneer het gebeurt en onder welke omstandigheden, noem het maar op, maar niets is 

er dat het vermogen van God onze Heer te boven gaat om te beschermen. ‘Engelen zendt Hij alle dagen om je te 

dragen door een woestijn van hoop en pijn’. Hoop en pijn, soms wisselen ze elkaar af, vaker gaan ze door elkaar 

heen. Maar in dat alles is Zijn trouw en Zijn liefde als een schild en pantser om je heen. Of zoals de psalm ook zegt: 

‘in de nood zal Ik bij hem zijn! Je bent niet alleen en je staat er niet alleen voor. Groot is zijn trouw aan ieder die Hem 

zoekt en aanroept. Zo mooi verwoord in lied 91a uit het Nieuwe Liedboek. We hebben het in de dienst gezongen. 

 

1  Wie in de schaduw Gods mag wonen, 

hoeft niet te vrezen voor de dood. 

Zoek je bij Hem een onderkomen, 

dan wordt zijn vrede jou tot brood. 

God legt zijn vleugels van genade 

beschermend om je heen als vriend. 

En Hij bevrijdt je van het kwade, 

opdat je eens geluk zal zien. 

 

2  Engelen zendt Hij alle dagen 

om jou tot vaste gids te zijn. 

Zij zullen je op handen dragen 

door een woestijn van hoop en pijn. 

Geen bange nacht zal je doen beven, 

geen ziekte waar een mens van breekt. 

Lengte van leven zal God geven, 

rust aan de oever van een beek. 

 

3  Geen duister zal je overvallen, 

er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen, 

jij blijft geschreven in Gods hand. 

God is een schild voor zijn getrouwen, 

die leven van geloof alleen. 

Hij zal een nieuwe hemel bouwen 

van liefde om hun tranen heen. 

Van harte wens ik Ciska, kinderen en kleinkinderen ‘toe dat zij de troost en het houvast ervaren waarvan dit lied 

zingt. 

Ds. Johan Breure 



In memoriam 

Sara Cornelia van Nes Sara Cornelia van Nes Sara Cornelia van Nes Sara Cornelia van Nes ––––    BlaakBlaakBlaakBlaak    
 

(28 maart 1939 – 18 augustus 2025) 

 

 

Cok Blaak – toen nog Corrie genoemd -  werd geboren in Rijsoord als eerste in een bakkersgezin dat uiteindelijk vijf 

kinderen zou tellen.  

Zij en Jaap zaten allebei op dezelfde Rijsoordse school  – er zat één klas tussen – en gingen ook in dezelfde 

Gereformeerde Kerk ter kerke, en gingen allebei naar de zondagschool.  

Maar ze kregen elkaar pas echt in het oog toen Jaap al in militaire dienst was geweest.  

Op 22 oktober 1964 trouwden ze. Coks vader kon met moeite de plechtigheid in het gemeentehuis bijwonen, want 

hij was ernstig ziek. Enkele dagen later overleed hij: een ingrijpend verdriet voor Cok. 

 

 

Uit het huwelijk van Jaap en Cok werden Theo en 

Arjanne geboren.  

Jaren later kwamen daar schoondochter Anne-Marie 

en schoonzoon Arthur bij, en de kleinkinderen Mark, 

Jeroen en Thomas. Cok was altijd een bezige bij.  

Ze werkte hard mee in de tuinderij en verzorgde het 

huishouden en de kinderen. Ze was zorgzaam, 

liefdevol met het hart op de goede plaats, maar ook 

praktisch. Daarbij was ze zorgzaam en trouw richting 

familieleden en vele anderen. Maar er moest vooral 

ook gewerkt worden. 

Cok zorgde dat thuis alles altijd strak geregeld was: 

rust, reinheid en regelmaat waren op haar lijf 

geschreven. Als ze iets deed, dan deed ze het goed. 

Ze hield niet van half werk.  

Zaken waar ze zich altijd verantwoordelijk voor had 

gevoeld, zoals haar huishouden, kon ze moeilijk 

loslaten, ook niet toen ze ouder en uiteindelijk ziek 

werd.   

 

 

 

Cok was actief in onder meer het ouderenbezoek van de Gereformeerde Boomgaardkerk en ze  was een tijd lang 

diaken. Ze hield ook van gezellige dingen doen, het liefst in familieverband. Maar ook onderhield ze contact met 

vriendinnen van heel lang geleden, tot aan de lagere school aan toe. 

 

Het was een bijzonder lelijke streep door de rekening toen vorig jaar bleek dat Cok ernstig ziek was en gaandeweg 

bleek dat ze niet meer zou genezen. Niettemin toonde ze zich dankbaar voor het leven dat ze had gehad en de vele 

jaren dat ze met Jaap samen was. Op de vraag ‘waar ben je het meest trots op’ antwoordde ze: ‘op mijn huwelijk en 

de kinderen’. Cok was een overtuigd gelovige. Ze schreeuwde dat bepaald niet van de daken, maar wie haar kende, 

kon dat aan van alles merken. Toen bleek dat ze steeds meer achteruit ging zei ze kernachtig:  ‘ik weet waar ik naar 

toe ga’. 

 

 

Op maandagmorgen 18 augustus overleed ze, in hospice De Reiziger in Barendrecht. Op dinsdag 26 augustus vond 

de dankdienst voor haar leven plaats in de Dorpskerk. Ze heeft deze nog zelf gedetailleerd voorbereid. Centraal 

stond Psalm 127, de Psalm die ook klonk bij haar huwelijk met Jaap, en bij de uitvaart van haar vader. Na de 

dankdienst hebben we haar in besloten kring begraven op natuurbegraafplaats Zomerlanden in Heinenoord.  

 

Ds. Sjaak Teuwissen 



VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Groeigroepen 2025 – 2026 

 

‘bidden met handen en voeten – zittend aan de voeten van rabbi Jezus – of….(?)’ 

 

wat zijn groeigroepen? 

Groeigroepen zijn gesprekskringen waarbinnen het groeien van geloof, gemeenschap en gastvrijheid centraal staat. 

Het gaat om groepen van betrokken mensen die wel en wee, lief en leed uitwisselen; die omzien naar elkaar; 

gezamenlijk het christelijk geloof verdiepen en verbreden, en daarover op doordeweekse momenten in gesprek gaan 

en met elkaar wisselen. Deelnemers aan groeigroepen ervaren vaak een diepgaandere verbinding met elkaar en een 

diepgaandere uitwisseling van geloofsonderwerpen dan bijvoorbeeld rond kerkdiensten mogelijk is. Uit 

groeigroepen komen niet zelden vriendschappen voort.  

 

Soorten en maten 

KerkHeerjansdam telt allerlei groeigroepen waaraan vele tientallen gemeenteleden - en ook anderen -  deelnemen. 

Sommigen groepen bestaan uit enkele deelnemers, sommigen tellen er meer dan twintig. Sommige bestaan vooral 

uit jonge volwassenen en jonge ouders, andere uit ‘gewone volwassenen’, senioren, of een mix hiervan. Sommige 

komen overdag bij elkaar, andere juist ’s avonds. Plek van samenkomst is huiskamer, of zaal in het kerkgebouw. 

Sommige mensen zijn al jarenlang in een groeigroep betrokken, andere zijn recent ingestapt.  

 

Interesse? 

Ben jij of zijn jullie nieuw in onze gemeente, of ben je weliswaar al lang betrokken maar heb je nooit eerder 

deelgenomen aan een groeigroep? Heb je interesse– al is het maar om een keer kennis te maken -  meld je dan aan 

bij ds. Sjaak Teuwissen. We zoeken dan in overleg met jou of jullie een passende groeigroep en brengen je graag in 

contact met de contactpersoon. 

 

Diverse boekjes 

Elk seizoen kiezen de groeigroep-leiders een boekje om mee te werken. Als 

deelnemer lees je vóór een groeigroep-samenkomst enkele bladzijden, mogelijk in 

combinatie met een Bijbeltekst.  

 Voor het seizoen 2025-26 lopen de wensen wat uiteen. Sommige groepen 

hadden het boekje van afgelopen seizoen ‘En God zag dat het Tov was’ nog niet uit 

en gaan er mee verder, anderen gaan aan de slag met ‘bidden met handen en 

voeten’ van het Evangelisch Werkverband of ‘zittend aan de voeten van rabbi 

Jezus’ van Ann Spangler en Lois Tverberg. Andere groepen maken weer een andere 

keuze. 

 

We nodigen je van harte uit bij één van onze groeigroepen. En we hopen dat je 

hartverwarmende en inspirerende momenten gaat beleven ter verrijking van je 

geloof. Namens de groeigroepen: 

Ds. Sjaak Teuwissen, sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl ; 06 – 20 50 30 99  

 

Meer algemene informatie over ‘gemeentegroeigroepen’ -deze officiële naam is van het Evangelisch Werkverband- 

kun je vinden op https://www.ewv.nl/wat-doen-we/gemeentegroeigroepen/  

 

 

 



Alpha Beth: in goed vertrouwen 

Tieners, jongeren en jongvolwassenen vragen zich soms af: is er meer? Ze zijn zoals vele anderen op zoek naar de zin 

van het leven. Ook zij lopen rond met levensvragen of willen meer weten over het christelijk geloof en verkennen wat 

dit voor hen heeft te beteken.  

 

Wat is Alpha Beth – in goed vertrouwen? 

Alpha Beth is een nieuwe programma vanuit 

KerkHeerjansdam, bedoeld voor tieners, jongeren 

en jongvolwassenen. Het bestaat uit zo’n 10 

bijeenkomsten waarbij deelnemers onder het 

genot van drinken en lekkers. samen nadenken 

over het christelijk geloof. Elke keer een ander 

onderwerp.  

Alpha Beth maakt gebruik van inspirerende 

verhalen en materiaal van  

 a) Alpha Youth (zie bv https://alphanederland.org/alphayouth )..  

 b) eventueel ‘in goed vertrouwen – ontmoetingen rond de apostolische geloofsbelijdenis’ geschreven door 

ds. Evert van der Veen 

 

Thema's 

Alpha Youth noemt verschillende thema’s. Wij kiezen daar een aantal thema’s uit en vullen eventueel aan met nog 

andere onderwerpen. Bijvoorbeeld 

• Jezus: Wie is Jezus? 

• Kruis: Waarom stierf Jezus? 

• Bidden: waarom en hoe? 

• Bijbel: waarom en hoe? 

• Heilige Geest: Wie is de Heilige Geest en wat doet Hij? 

• Kwaad: Hoe kan ik het kwade weerstaan? 

• Vertellen: Waarom en hoe vertel ik het anderen? 

• Genezing: Geneest God ook nu nog? 

• Kerk: Hoe zit het met de kerk? 

 

Wie, wanneer en waar? 

• Wie: tieners, jongeren en jongvolwassenen vanaf ca. 15 jaar 

• Wanneer: Het gaat om de volgende (voorlopige) data; telkens op vrijdagavond: 19 september, 3 

oktober, 10 oktober, 31 oktober, 14 november, 21 november, 9 januari, 30 januari, 27 februari, 13 

maart, 27 maart. 

• Hoe laat: 19.30u inloop, 19.45 uur start 

• Waar? Afhankelijk van aantal deelnemers: werkkamer ds. Sjaak op De Manning 2, of Dorpskerk 

Molenweg 8 

• Mogelijkheid tot het afleggen van Openbare Geloofsbelijdenis of het ondergaan van de 

Geloofsdoop [N.B. is een optie, geen must] : bijvoorbeeld op Pasen 5 april of Pinksteren 24 mei 

2026  

 

 

Info en aanmelding 

Meer info en aanmeldingen via:  

 ds. Sjaak Teuwissen: 06 – 20 50 30 99, of 

sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  

 Barbara Steen: 06 -10 88 87 49 , of  

bsteen1979@gmail.com 

 

 

 

NB via ds. Sjaak Teuwissen en Barbara Steen is een meer uitgebreide digitale flyer van ‘Alpha  Beth’ beschikbaar voor 

tieners, jongeren en jongvolwassenen. 



Data zwerfafval opruimen 
De data voor het verzamelen van zwerfafval zijn: 

13 september 2025 

10 januari 2026 

14 maart 2026 

13 juni 2026 

Verzamelen op het kerkplein om 9:30 uur. Een afsluitend kopje koffie of thee om 11:00 uur. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan Visser 

 

‘Licht op Groen’ 
 

In de rubriek ‘Licht op Groen’ delen deelnemers uit de gelijknamige brainstormgroep 

bruikbare ideeën, tips en tops rond zogeheten groene thema’s: schepping, duurzaamheid, 

klimaat, en rentmeesterschap.  

- ‘Licht op rood’ bevat daarbij tips, ideeën en adviezen rondom consuminderen en 

het stoppen of ombuigen van gewoontes die afbreuk doen aan vergroening, 

verduurzaming e.d.  

- ‘Licht op groen’ bevat vanzelfsprekend tips, ideeën en adviezen die vergroening, 

verduurzaming e.d. juist bevorderen 

 

Prediker 1:7 

Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren terug naar de plaats waar ze 

ontsprongen, en beginnen weer opnieuw te stromen. 

 

Op het moment van schrijven hebben we in Nederland alweer met een zeer droog jaar te maken en dreigt 2025 bij 

de top vijf procent droogste jaren ooit terecht te komen. Tijd om eens stil te staan om bij ons waterverbruik! 

In Prediker en ook op andere plaatsen in de Bijbel wordt al gerefereerd aan wat wetenschappers de watercyclus 

noemen. Dat is een complexe kringloop waarin water circuleert tussen rivieren, meren, drasland, grondwater, ijs, 

waterdamp in de atmosfeer, bewolking en neerslag. En waar al sinds Bijbelse tijden de watercyclus een gegeven is, 

begint deze watercyclus steeds vaker te haperen. 

Eén van de redenen voor die hapering is het uitputten van het watersysteem door steeds meer water te gebruiken 

voor landbouw, industrie en gebruik in huis, tuin en keuken. Onlangs werd berekend dat er inmiddels zoveel water 

aan de bodem is onttrokken, dat de aardas is verschoven. Het water is er nog wel, maar is van onder de grond 

bovengronds gehaald, waardoor de Noordpool en de Zuidpool ongeveer 80 centimeter zijn opgeschoven! 

 

Landbouw en veeteelt slurpen enorm veel water: zo’n 75 procent van het mondiale verbruik. Dat komt deels door de 

ruim 500 miljard dollar subsidie per jaar die leidt tot overconsumptie en overproductie van waterintensieve 

producten in regio's waar water schaars is. Ontbossing verergert de situatie nog verder. Zo leidt ontbossing in het 

stroomgebied van de rivier de Congo ertoe dat West-Afrikaanse landen hun ooit zo betrouwbare regenseizoen 

missen. 

 

Dát brengt ons bij een ander belangrijk punt en dat is dat het te simpel is om alleen naar je jaarrekening van Evides te 

kijken als het om je eigen waterverbruik gaat, want in heel veel producten die we kopen, zit een enorme aanslag op 

lokale waterbronnen, vaak ver van ons bed, verstopt. Voor de katoen in een spijkerbroek is bijvoorbeeld ruim 7000 

liter water nodig en voor dat lekkere kopje koffie is 140 liter water nodig! 

 

Wil je je waterconsumptie omlaag krijgen? Dan kun je iets doen aan je directe waterverbruik. bijvoorbeeld door een 

regenton te installeren als je een tuin hebt, of de kraan dicht te draaien als je je tanden poetst. Maar je bereikt veel 

meer door je consumptiepatroon te veranderen. Duurzame kleding kopen, of tweedehands, bespaart veel water. Ook 

keuzes op voedselgebied leggen gewicht in de schaal. Er is veel water nodig om bepaalde voedselproducten te 

verbouwen. Vee drinkt veel water, dus het is logisch dat vlees een grote watervoetafdruk heeft. Maar ook is er een 

enorme hoeveelheid water nodig om luxeartikelen zoals koffie, chocola en vanille te verbouwen. Minder van die 

dorstige voedselproducten kopen, scheelt een slok op een borrel. 



Hieronder een grafiek met het waterverbruik van een aantal producten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronvermelding: 

• New Scientist – februari 2024 

• www.waterfootprint.org (hier kan je je eigen watervoetafdruk bepalen) 

• Compendium voor de Leefomgeving - Nederlandse watervoetafdrukken, 2010-2021 

 Licht op GROEN 

• Kopen van duurzame en/of tweedehands kleding. 

• Minder koffie drinken. 

• Minder vlees eten. 

• Regenton plaatsen. 

 

Hans van den Berg 

 

De Bouwerij  
In aanvulling op het eerste onderzoek in juni is half juli het definitieve archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hiertoe 

is ter plaatse van de geplande aanbouw een proefsleuf gemaakt van ca. 2,5 meter breed en 7 meter lang met een 

diepte van 1 meter. De grond is in lagen van ca. 5 centimeter afgeschraapt om zo min mogelijk verstoring te krijgen 

en daarna op een bult gezet. Elk oppervlak dat zo vrij kwam is onderzocht op archeologisch waardevolle zaken. Al 

snel werd duidelijk dat het hele gebied ernstig verstoord was wat wil zeggen dat de aangetroffen grond in vroeger 

tijd flink door elkaar is gemengd. Dit zou gebeurd kunnen zijn ten tijde van de kerkelijke aanbouw in 1864. Verspreid 

in alle lagen werd puin aangetroffen, stukken lei van het dak van de kerk, stukjes aardewerk, een pijpenkop, 

botresten en zelfs een complete dakpan. Door de ernstige verstoring van de grond kon geen enkele archeologische 

waarde of tijdpad worden toegekend aan de vondsten. Deze constatering door de uitvoerende medewerkers geeft 

daarom geen aanleiding om een eventueel vervolgonderzoek in te stellen. Dit betekent voor ons als aanvrager van 

de nieuwe aanbouw dat we door kunnen en er geen belemmeringen zijn aangetroffen om te gaan aanbouwen.  

De vergunning-ambtenaar kan weer in vinkje zetten in de lijst ter voorbereiding op de vergunningverlening.  

Begin juli is gestart met het plaatsen van de raampartij tussen de kerkzaal en de achterzaal. De deuren hangen maar 

zijn nog niet af. Al het gebruikte staalwerk wordt voorzien van een poedercoating. Omdat dit bedrijf het druk heeft 

worden de onderdelen mondjesmaat uitgeleverd waarna ze in onze kerk geplaatst kunnen worden. Hopelijk gereed 

begin september.  

Ook de kast in de voormalige schepenenbank zal dan geplaatst zijn.  

Het vermelden waard is zeker dat het opritje naar de consistoriekamer is gestoffeerd waardoor er geen vuil mee  

naar boven wordt genomen en het opritje niet meer glad aan voelt.  



Huwelijk Hannelore en Brandien 
Op zaterdag 13 september 2025 beloven Hannelore van de Maas en Brandien van 

de Fliert elkaar trouw en vragen zij Gods zegen over hun huwelijk.  

Zij nodigen ons van harte uit om dit bijzondere moment met hen mee te vieren 

tijdens de kerkdienst om 14.45 uur in de Hervormde kerk Haastrecht,  

Kerkplein 9 te Haastrecht.  

Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid tot felicitatie.  

Hun adres is Rendiermos 36, 2811 GV Reeuwijk. 

 

 

 

 

 

 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 juni 2025 tot en met 20 augustus 2025: 

 

Ingeschreven: 

 

Mevrouw M.T. Booij, Lisdodde 23, 2995TN Heerjansdam. 

 

Overleden: 

14 juli: De heer A. Haar, Jhr V P A B v Bloklandlaan 12, 2995VB Heerjansdam. 

26 juli: De heer J.C. van den Berg, De Manning 33, 2995AG Heerjansdam. 

1 augustus: Mevrouw L.R. van der Linden-de Snaijer, Develweg 9, 2995XC Heerjansdam. 

 

Verhuizing:  

De heer J.F.A. van Maanen en mevrouw S. van der Burg, 

Oud adres: Heer Janstraat 37, 2995AM Heerjansdam, 

Nieuw adres: Kersentuin 1, 2995XR Heerjansdam. 

 

Vertrokken:  

Mevrouw A. Ypma, Prins Bernhardstraat 18, 2995BN Heerjansdam. 

 

Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 

ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
 
 

DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: juni/juli/aug 2025 

 

Bloemendienst; 

 

26-06-25  Via  mevrouw Marjan vd Akker € 20,00 

06-07-25  Via  mevrouw Wilma Berkhout € 20,00                                      

10-07-25  Via  mevrouw Trudy Kruit  € 20,00 

24-07-25  Via mevrouw  Francine Hoogerheide € 20,00 

15-08-25  Via mevrouw  Lenie Kruithof  € 10,00 

19-08-25  Via mevrouw Adrie Valk  € 20,00 

 

Alle gevers hartelijk dank. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jan de Jong 



Avondmaalcollecten 28 september en 5 oktober  

De diaconie heeft de avondmaalcollecten van 28 september in de Dorpskerk en 5 oktober in de Kijfhoekkerk 

bestemd voor de reddingsactie die Mensenkinderen op touw heeft gezet om het al 31 jaar bestaande 

Gehandicaptencentrum DE NIEUWE HOOP in Albanië open te houden. 

Bij DE NIEUWE HOOP ontvangen 90 gehandicapte kinderen wekelijks hulp in 

de vorm van voedsel, therapie, Bijbelverhalen, liefde en aandacht. 

De exploitatiekosten voor het centrum bedragen jaarlijks 120.000 euro. De 

helft van deze kosten worden gedekt door een christelijke organisatie uit 

Zwitserland. 

Ze hebben voor dit jaar nog 60.000 euro nodig. Het zou geweldig zijn als we 

met de gezamenlijke kerken uit Nederland sluiting van DE NIEUWE HOOP 

kunnen voorkomen. 

 

Mag Mensenkinderen op onze steun rekenen? Samen met elkaar kunnen we de dreigende sluiting afwentelen.  

Helpt U weer mee? 

Namens de diaconie, 

Hans van den Berg 

 

 

Bericht van het Buurtkastje: 
In het Buurtkastje staat sinds een aantal weken een bakje waar soms kaartjes in worden gedaan. Op de kaartjes 

staan groenten vermeld. Dit is een initiatief van de volkstuinvereniging en Rechtstreeks. Zij bieden de groente aan 

aan mensen die het goed kunnen gebruiken. Niet alleen mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank, maar ook 

andere mensen die soms moeite hebben om verse groente te kopen mogen hiervan gebruik maken. U kunt een 

kaartje meenemen en de groente die erop vermeld staat op zaterdag of woensdag gratis ophalen. Kent u iemand in 

uw omgeving die soms moeite heeft om rond te komen, dan zou het fijn zijn als u diegene op dit initiatief wijst. Heel 

mooi dat de volkstuinvereniging/ Rechtstreeks op deze manier hun steentje bij willen dragen om mede- 

Heerjansdammers die het moeilijk hebben te willen helpen. 

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Monique Tholenaars 06-39224546 

 

Alvast bedankt. 

Groeten, 

Monique  

 

Bericht vanuit de bloemendienst. 

Beste allemaal, 

Met dit berichtje willen we even stilstaan bij een verandering binnen onze bloemendienst. 

In augustus jl. heeft mevr. Remi Steennis aangegeven, dat zij wil stoppen met het bezorgen van de bloemen op 

zondag vanuit de kerk. 

Remi heeft vele jaren deze taak met toewijding vervuld. Vijftig jaar geleden heeft zij mede de bloemendienst 

opgericht, destijds “zusterdienst” geheten. 

Vanaf deze plaats willen we Remi van harte bedanken voor haar jarenlange trouwe inzet. 

We wensen Remi alle goed en gezondheid toe. 

Gelukkig hebben we ook goed nieuws. Marja Kraak is bereid om de taak van Remi over te nemen. 

Marja, hartelijk dank dat je je wilt inzetten voor deze taak. We heten je  van harte welkom in ons bloementeam! 

 

Hartelijke groet, 

Marijke Huizer. 



Schoenendoosactie 2025  
Ons schoenendooshuis is overvol geraakt de afgelopen maanden, zoveel spullen kwamen er binnen. De aanvoer lijkt 

maar niet te stoppen. Het was duidelijk dat we aan de bak moesten!  

Niks zomerreces, gewoon aanpakken. Al die spullen moeten in de dozen en dat gaat ons niet lukken in alleen de 

maand november. We zijn dus enthousiast gestart en hebben al heel wat dozen ingepakt ondertussen. Als we weer 

een beetje op orde zijn en door de bomen het bos weer zien, bent u van harte welkom om een kijkje te komen 

nemen natuurlijk! En voor de jeugd: Maatschappelijke stage bij ons is mogelijk.  

   

Hoe kunt u ons helpen?  

 Door te bidden dat elke doos het juiste kind zal 

bereiken  

* D.m.v. een gift  

* D.m.v. kleine spullen te doneren voor in de dozen 

(leeftijd 5-14 jr)  

* U kunt uw lege schoenendozen versieren en daarna 

aan ons geven.  

* U kunt een complete doos maken (info bij o.g.)  

* We zijn dringend op zoek naar inpakpapier. Heeft u 

rollen over die u niet gebruikt? Wij gebruiken ze om 

de dozen in te pakken.   

 

Volgende maand zal er uitgebreidere info komen over de actie die rond de Dankdag zal starten.  

 

Hartelijke groet namens het Schoenendoosteam,  

Maria (0623263398)  

 

 

Garage aan de Manning  
Kent u de uitspraak: "Breng maar naar de garage van ds. Sjaak" al?  

Wist u al dat deze garage een waar begrip is geworden in Heerjansdam en ver daar buiten?  

Hoe dit zo is gekomen? Ds. Sjaak vindt dat hij veel ruimte heeft in en om zijn huis en zodoende best wat ruimte af 

kan staan voor een ander (doel). Toen er in februari '22 een oorlog uitbrak in de Oekraïne, brak er in Heerjansdam 

ook iets los en dat was de bevlogenheid van velen om de mensen in de Oekraïne te willen helpen. Ds. Sjaak bood 

spontaan zijn garage aan voor de opslag van al de ingezamelde goederen. De rest van dit verhaal herinnert u zich 

vast nog wel.  

 

Toen er niet direct meer goederen nodig waren voor de Oekraïne, besloot een klein groepje mensen door te gaan 

met verzamelen van kleding en goederen voor de CRR. Deze stichting zamelt kleding in voor vluchtelingen die 

aankomen op de Griekse eilanden en Athene. Ook bieden zij hulp aan crisisgebieden waar nodig. Zo gaan zij geregeld 

naar het front in de Oekraïne met goederen en kleding. Voor deze doelgroep raakt zowat elke maand de garage aan 

de Manning overvol en belt ds. Sjaak met Gert-Jan van CRR om te vragen of zijn garage weer leeggehaald kan 

worden. Hij vermeldt er altijd wel bij dat de frituurpan moet blijven staan!  

 

Soms worden we gebeld door mensen van buiten het dorp die spullen of kleding zoeken.  

Vaak kunnen we dan helpen en doorzoeken we de garage op aanvraag.  

Een leuk voorbeeld was toen we gebeld werden door een AZC. Er waren 100 mannen aangekomen met alleen de 

kleding die zij aanhadden. Of we misschien wat herenkleding hadden..?  We spraken af bij de garage. De dame ging 

uiteindelijk weg met haar auto, helemaal afgeladen met prachtige herenkleding. Zo kunnen we elkaar helpen. U 

doneert uw kleding en spullen die u niet meer gebruikt en een ander is daar zielsblij mee.  

Blijft u alstublieft doorgaan met uw vrijgevigheid of begin er nu mee!  

Een telefoontje naar ds. Sjaak en u weet of u terecht kunt bij de garage.  

Wilt u weten of de spullen die u overheeft, de juiste zijn om te doneren dan belt u met Maria.  

   

Met vriendelijke groeten,  

ds. Sjaak (06-20503099) en Maria (06-23263398)   



KERKRENTMEESTERS 
Collecteopbrengsten mei t/m juli 2025 
datum doel  kerk   GIVT   totaal  datum doel  kerk   GIVT   totaal  

4-mei Diaconie  € 110,05   €    52,89   € 162,94  6-jul Diaconie  €    93,95   € 122,67   € 216,62  

  Kerk  € 106,60   €    56,04   € 162,64    Kerk  € 120,45   €    64,21   € 184,66  

  Jeugd  €    64,90   €    41,71   € 106,61    Jeugd  €    65,90   €    93,52   € 159,42  

11-mei ADA  € 109,80   €    66,70   € 176,50  13-jul Diaconie  € 153,41   €    92,51   € 245,92  

  Kerk  € 110,00   €    63,09   € 173,09    Kerk  € 151,40   €    87,57   € 238,97  

18-mei Diaconie  € 101,66   €    79,34   € 181,00  20-jul Diaconie  € 115,90   €    69,95   € 185,85  

  Kerk  € 110,60   €    73,06   € 183,66    Kerk  € 111,60   €    76,26   € 187,86  

25-mei Diaconie  € 122,55   €    71,58   € 194,13  27-jul Diaconie  € 128,05   € 110,01   € 238,06  

  Kerk  € 127,80   €    38,65   € 166,45    Onderhoud  €    96,85   €    73,10   € 169,95  

mei Bloemen  €    19,10     €   19,10  Juli Bloemen  €    20,95     €   20,95  

 Koffiepot  €    21,03     €   21,03    ZWO  €      6,35     €      6,35  

  Zending  €      7,90     €      7,90    Koffiepot  €    26,50     €   26,50  

               

29-jun ADA  € 106,60   € 113,78   € 220,38  

  Onderhoud  €    87,00   €    75,83   € 162,83  

juni Bloemen  €    22,60     €   22,60  

  Koffiepot  €    24,55     €   24,55  

  Onderhoud  €    15,20     €   15,20  

  Zending  €      3,60     €      3,60  

 

Giften:  juni € 20,-- via dhr. Roobol  

 juni € 20,-- via dhr. Hijkoop  

 juli  € 40,--  via ds. Teuwissen  
 

Alle gevers hartelijk dank 

J. Schop, Penningmeester  

 

 

Oud papier 
Of je eerst 3000 km hebt afgelegd of misschien wel bestemming “Hintergarten” had gekozen, de vakantieperiode is 

weer voorbij voor diegene die afhankelijk is van schoolvakantie of bouwvak. 

Heeft u nog opgelet hoe ze in andere landen omgaan met hergebruik en oud papier? Net zo goed georganiseerd als 

hier?  

Uitgerust en vol nieuwe energie of misschien terughoudend langzaam aan weer beginnen. 

Wij, de mannen en vrouwen van het oud papier gaan er ook weer tegenaan. 

Helpt u mee om het ze makkelijk te maken. De bakken zoveel als mogelijk bij elkaar dat scheelt veel op en afstappen. 

Karton dat niet in de bak past graag verkleinen zodat het via een geleegde bak alsnog in de bak past. Los in de auto 

gooien is nl. niet veilig voor de man/vrouw. Recentelijk werd erg veel karton met enorme afmetingen (meer dan 2 bij 

1 meter) aangeboden. Dat is niet fijn voor de ophalers. Snij het in handzame maten zodat het in de kliko past. Alvast 

bedankt voor de medewerking 

De volgende data oud papier staan ingepland: 

 

20 september 2025  18 oktober 2025 

Bert Schop   Leon Broekhuizen 

Marcel van Dam  Anja Rijsdijk 

Ton Meenhorst   Jan Robbert Albrechts 

Reserve   John Peterse 

 

Chris Grootendorst 

oudpapier@kerkheerjansdam.nl 



JEUGDRUBRIEK 
Club 
Ben je al bijgekomen van de zomervakantie? Zit jij op de basisschool, van groep 3 t/m 8? Als de startzondag is 

geweest kom dan eens kijken op de club, daar gaan we gewoon verder met dat vakantie gevoel! 

Lekker spelen en knutselen met andere kinderen, natuurlijk openen we de avond met een bijbels verhaal en zingen 

we bijpassende liedjes. Daarnaast hebben we ook een clubuitje en met Sinterklaas gebeurt er ook altijd wel wat! Een 

drankje en koekje maakt de gezellige clubavond compleet.  

 

Laatste jaren hadden we om de week club 

op woensdagavond voor groep 3-5 van 

18.30 - 19.30 uur en groep 6-8 op 

dinsdagavond van 19.00 - 20.00 uur. Dat 

proberen we dit jaar weer zo te doen! Na 

de startzondag weten we meer over het 

schema en de locatie.  

Lijkt het je leuk om mee te doen?  

Neem dan contact op met Gert Jan Bloem 

via 06 24540906. Dan wordt je 

toegevoegd aan de club app en ben je 

altijd op de hoogte van de laatste 

nieuwtjes. Zien we je snel op een van de 

clubavonden? 

Namens de clubleiding, Gert Jan Bloem 

 

Youth corner  
Na de startzondag gaan we weer starten met de Youth corner. Op vrijdag avond om 17.30 uur starten we met elkaar 

met eten en daarna bespreken we een leuk onderwerp met elkaar. Ontmoeten, eten en met elkaar over dingen 

praten. Je mening vormen en vragen stellen in een gezellige omgeving, dat kan allemaal. Zit je op de middelbare 

school, dan zien we je heel graag.  

We zijn nog op zoek naar mensen die 1 of meerdere keren 

voor ons willen koken op vrijdagavond en dit warm naar 

de dorpskerk willen brengen? Het gaat dan om een 

eenvoudige, lekkere vrijdagavond maaltijd en toetje. 

Meestal voor rond de 10 personen.  Mocht je niet willen 

koken, maar de maaltijd wel willen sponsoren zijn we 

natuurlijk ook heel blij � 

Neem hiervoor graag contact op met Barbara 

(Bsteen1977@gmail.com) 

 

 

Alpha Beth 
Dit seizoen hebben we een extra programma op een aantal vrijdagavonden voor jongeren vanaf 15 jaar en ouder. Je 

vind hier meer info over in de flyer die ook in dit kerkblad staat.  

Alpha Beth: in goed vertrouwen 

Vraag je je af of er meer is? Ben je op zoek naar de zin van je leven? Loop je rond met andere levensvragen of wil je 

meer te weten komen over het christelijk geloof en verkennen wat dit voor jou kan betekenen? 

Of heb je eigenlijk al een positieve keuze gemaakt om te geloven en wil je daar concrete stappen in zetten, waarbij je 

bijvoorbeeld denkt aan het doen van openbare geloofsbelijdenis of door het ondergaan van je geloofsdoop?  

Of laat je juist nog even in het midden wat je gelooft en óf en hóé je daaraan vorm geeft?  

Als je op één van deze vragen ‘ja’ antwoordt, is ‘Alpha Beth: in goed vertrouwen’ echt iets voor jou!  

 

Samen ontdekken, samen vieren, samen eten en drinken 
Startzondag gaan we weer met elkaar, jong en ouder, samen ontdekken (9.30 uur), samen vieren (10.15 uur) en 

samen eten en drinken (11.15 uur). Dit allemaal rondom het thema “Laat je verrassen door Gods Geest.  

We kijken er nu al naar uit om met elkaar zo het nieuwe seizoen in te gaan!



KINDERLIED VAN DE MAAND SEPTEMBER  
 

“Je ziet ‘m niet” 
Je ziet’ m niet maar Hij is er wel: deze terugkerende woorden uit het lied van 

Herman Boon verwijzen natuurlijk naar God en – vooral – Gods Geest. Het 

lied sluit aan bij de startzondag van KerkHeerjansdam, op zondag 21 

september, met als voorlopig thema: Kijk! Laat je verrassen door het werk 

van Gods Geest’. Een vrolijk geloofslied uit de bundel ‘Stapelgek op jou’ 

(1998) dat gemakkelijk meezingt. 

 

Marieke Roobol en Sjaak Teuwissen  

 

‘Je ziet ‘m niet maar Hij is er wel!’ 

https://www.youtube.com/watch?v=8gdo7Nd8gLw&list=RD8gdo7Nd8gLw&start_radio=1   

 

(1 min 47) 

Hoe kun je nou geloven in een God 

Die je helemaal niet zien kan  

En je denk dat ‘ie bestaat 

Vertel me: waar is ’ie dan? 

 

Refrein: 

Je ziet ‘m niet, maar Hij is er wel 

‘t Is net als de wind 

Die zie je niet maar die is er wel 

En wie zoekt die vindt 

 

 

Als de boomtoppen gaan zwaaien 

Dan weet je dat de wind gaat waaien 

Zo is het ook met onze Heer 

En daarom zeg ik ook elke keer:  

 

 

 

 

Refrein: 

Je ziet ‘m niet, maar Hij is er wel 

‘t Is net als de wind 

Die zie je niet maar die is er wel 

En wie zoekt die vindt 

 

 

Sla maar eens een sinaasappel fijn 

Om te kijken of er vitaminen zijn 

Wel, je zoekt en je zoekt je sappel 

Naar de vitaminen in die sinaasappel 

 

Refrein: 

                                                                                                         



RONDJE KIJFHOEK 
Terug van vakantie 

Na de zomerperiode met wisselend weer, gaan we langzaam aan naar de 

nazomer en herfsttijd. Hopelijk is iedereen weer veilig thuisgekomen. We gaan 

de draad weer oppakken na een periode van rust. De scholen zijn al begonnen 

en weer aan de slag. Ook onze kerkelijke gemeente begint het nieuwe seizoen 

met een startweekend.  

Het waren tijdens de zomermaanden weer mooie en goedbezochte diensten in 

de Kijfhoekkerk. Onze eigen dominee Sjaak Teuwissen met de gastvoorgangers Groen, Wouda, en Hendriks wisten elk 

op hun eigen manier de blijde boodschap van het Evangelie tijdens de zomermaanden aan ons door te geven. We 

mochten ook weer verschillende zomergasten en passanten door de polder, tijdens de diensten verwelkomen. 

 

Hieronder enkele fotomomenten: 

Kijfhoek, 6 juli met Ds. Sjaak Teuwissen    Kijfhoek, zondag 20 juli met Ds. Groen 

Kijfhoek, zondag 3 augustus met Ds. Wouda   Kijfhoek, zondag 17 augustus met  Ds. Hendriks 

 

De Kijfhoekkerk blijft open 

Ook tijdens de zomermaanden was de kerk dagelijks open. Velen hebben tijdens een fiets- of wandeltocht de 

polderkerk als een rustmoment ervaren. De aantekeningen in het gastenboek zijn soms ontroerend en geven de 

emoties weer van de bezoekers. Heel fijn dat Kijfhoek een soort open huis kan zijn. Met de brandende Paaskaars, het 

Licht van de Hoop en achtergrondmuziek is de devote rust voelbaar. 

De orgelzolder is ook helemaal vernieuwd. Er zijn nieuwe presentatie panelen aangebracht, waar met magneetjes 

het materiaal gemakkelijk is aan te brengen. Met dank aan Emiel van der Burg, die met zijn deskundige en 

technische kennis ons heeft geadviseerd bij het samenstellen van de vernieuwde expositie.  

Monumentenweekend Elk jaar in het tweede weekend van september zijn duizenden prachtige monumenten in 

heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. De 39ste editie van het Monumentenweekend is op 13 en 14 

september 2025 en heeft als thema 'Erfgoed en Architectuur'. 

 



  

Als we kijken naar onze kleine middeleeuwse polderkerk straalt dit Erfgoed met recht een  -Levend Erfgoed- uit met 

aansluitende haar bijzondere architectuur in verschillende bouwstijlen. En dat nu al bijna zevenhonderd jaar! 

Bestuur en vrijwilligers zijn aanwezig om u meer te vertellen over de rijke geschiedenis van onze Kijfhoekkerk. 

Tijdens deze Monumentendag op zaterdag 13 september hebben we het koor ‘Joy’ uit 

Barendrecht uitgenodigd. 

Het koor staat onder de bezielende 

leiding van dirigent John Bakker, die de 

repetities en optredens op piano 

begeleidt. Vanaf 14.00 uur zullen zij zich 

in verschillende zangblokjes presenteren.  

Volgens de dirigent John Bakker zal er 

een gevarieerd programma van bekende 

en herkenbare Nederlandse en Engelse hymnes liederen gezongen. John zal hierbij een 

toelichting geven.  

 

 

 

Zangplezier en kwaliteit staan centraal bij Joy. Het 

repertoire is breed en bestaat uit popmuziek, klassieke 

werken, musicalnummers, religieuze liederen en 

Nederlandstalige muziek. Joy treedt enkele keren per jaar 

op en repeteert driemaal per maand op woensdagavond 

van 20 tot 22 uur in de Sint Augustinuskerk in 

Barendrecht. Het koor is op zoek naar enthousiaste 

zangers. Ervaring met koorzang is wenselijk.  

Meer informatie via www.zangkoorjoy.nl 

 

Welkom in het buurtschap Kijfhoek ! 

Iedereen is van harte welkom en uitgenodigd een kijkje te komen nemen en te genieten van én het opsnuiven van 

vleugjes geschiedenis, cultuur en religie op zaterdag 13 september a.s. van 10.00 tot 16.00 uur in de Kijfhoekkerk. 

Er is gelegenheid om zelf, gratis, koffie, thee, water of frisdrank te nemen. Er is een verwijzing naar toiletbezoek, 

informatiemateriaal en giften. Ook dan staat er een stoel voor u klaar! Volg  onze activiteiten en berichtgeving ook 

via de regiobladen, alsmede onze website www.kijfhoekkerk.nl en via facebook.  

Natuurwandeling 

Tijdens Monumentendag kan ook deze keer een natuurwandeling door het Develgebied niet ontbreken. Onze vaste 

natuurdeskundige en officieel IVN-gids Jan de Kok is ook dan weer aanwezig. Jan de Kok is als vrijwilliger al jaren 

officieel natuurgids van het in 1960 opgerichte Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie, afgekort IVN. Jan begint 

de wandeling om 13.00 uur vanaf de kerk. Altijd weer een plezier met Jan op pad te gaan en nieuwe flora en fauna te 

ontdekken in de polder en te genieten van alles wat leeft en groeit, en ons altijd weer boeit! 

De monumenten van Heerjansdam 

Ook in het dorp zijn de monumenten open, zoals korenmolen ‘Landzicht’, het Poortgebouw bij de begraafplaats en 

de Dorpskerk. De toren is ook open voor beklimming. Op de locaties zijn vrijwilligers beschikbaar om u over de 

geschiedenis te vertellen.  Leden  van de vrijwillige brandweer zijn in de toren aanwezig voor de veiligheid.  

Boeken, folders en ansichtkaarten. 

De uitgave van ons laatste boekwerk ‘Kijfhoek aan de Devel’ , als ook het gratis foldermateriaal en ansichtkaarten 

van Kijfhoek is een groot succes! De voorraad wordt minder en zal binnenkort zijn uitgeput. We zijn momenteel 

bezig met de voorbereiding van nieuw foldermateriaal, kaarten en een speciale folder ‘Vrienden van de 

Kijfhoekkerk’.  

In overweging is ook een herdruk met aanvullende geschiedenis van het boekwerk 

‘Kijfhoek aan de Devel’.  

Collectes en giften 

Na de diensten in de zomermaanden zijn de collectes geteld: 

15 juni met ds. C. van Alphen en 30 bezoekers   €  257,00 

  6 juli met ds. Sjaak Teuwissen en 25 bezoekers  €  187,50 

20 juli met ds. A. Groen en 30 bezoekers   €  353,35 

  3 augustus met ds. R. Wouda  en 29 bezoekers  €  279,20 



  

17 augustus met ds.  W. Hendriks en 36 bezoekers  € 237,80 

Verder hebben aan giften ontvangen: 

Via de bus ‘Groot Onderhoud’            € 130,00 

Via de collectezakken bij de deuren   € 195,00 

Andere giften                                          €   60,00 

 

We zijn iedereen erkentelijk voor uw financiële ondersteuning van uw polderkerkje in Kijfhoek. Met uw financieel 

meeleven zijn we in staat de erediensten en lofzang in dit aloude Godshuis voort te zetten. Grotere dank is voor de 

Eeuwige, Die dit voor ons gezamenlijk mogelijk maakt.  Hartelijk dank ! 

 

Saamhorigheid 

De twee maandelijkse kerkdiensten in onze Kijfhoekkerk worden regelmatig bezocht door veelal dezelfde 

gemeenteleden uit onze eigen protestantse gemeente Heerjansdam-Kijfhoek. Daarnaast zien we ook kerkgangers uit 

de ruime regio van de Zwijndrechtse waard en daarbuiten. Hierbij speelt ook het enthousiasme dat onze eigen 

dominee Sjaak in zijn rol als voorganger uitstraalt, alsook alle gastpredikanten die elk op een eigen manier een 

‘familiegevoel’ overdragen. Het is als  een klik naar elke kerkdienstbezoeker. Dit gevoel wordt daarbij extra 

ondersteunt bij de hartverwarmende en ontroerende berichtjes in het gastenboek, van zowel doordeweekse 

bezoekers en passanten  en van degene die we ontmoeten tijdens de kerkdiensten. Onze website 

www.kijfhoekkerk.nl  en onze facebookpagina is veelal ook aanleiding een bezoek te brengen en het aanvragen van 

informatie over de Kijfhoekkerk. Zoals u weet vallen de kerkdiensten onder de verantwoordelijkheid van de 

kerkenraad en heeft de Stichting Behoud Kijfhoek geen leden. Er komen echter wel regelmatig verzoeken hoe men 

‘Vriend van de Kijfhoekkerk’ kan worden. Een uiting hiervan zijn de mededelingen, die men als mededeling toevoegt 

bij een bancaire gift en via de QR-code van Kijfhoek. Onze voorzichtige inschatting is dat er hechtere saamhorigheid 

ontstaat binnen onze kerkelijke Kijfhoekgemeenschap. 

Kopje koffie of thee na de kerkdienst 

Als bestuur van de Stichting nemen we een initiatief om vanaf  zondag 7 september, na de kerkdienst een kopje 

koffie of thee met wat lekkers erbij aan de bezoekende kerkfamilie aan te bieden. Afhankelijk van de belangstelling 

zijn we in principe voornemens, dit voorlopig te doen na de eerste dienst in de nieuwe maand. Bij een 

Avondmaalviering op de eerste zondag komt dit te vervallen.  

Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk 

De volgende diensten zijn: 

Zondag 7 september met ds. G. J. van Beek uit Hendrik Ido Ambacht. 

Na de dienst een moment gezellig bijpraten met een heerlijk kopje koffie of thee met wat lekkers erbij. 

Zondag 21 september met ds. R. Antes uit Ridderkerk 

Zondag   5 oktober met dominee J. Teuwissen met viering van het Heilig Avondmaal. 

Vanwege het Heilig Avondmaal is er dan geen koffie na de dienst. 

Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur) 

 

Voor aanvullende vragen, ideeën en meer over de Kijfhoekkerk en de diensten, bel gerust even naar 06 – 3650 1396, 

WhatsApp of via e-mail dendijk@hetnet.nl Volg ons ook via de website www.kijfhoekkerk.nl  en via facebook. 

De eerstvolgende editie van ons kerkblad ‘Samengaan’ zal rond 1 oktober verschijnen. 

Tenslotte 

Met het nieuwe kerkelijk seizoen gaan we vanaf de maand september de herfsttijd in en daarna alweer naar de 

wintertijd. Ook deze maand blijven we naar elkaar omkijken of wel elkaar bezoeken. Of stuur bij gelegenheid eens 

een kaartje. Een kleine moeite, maar met groot plezier! In de digitale versie van Samengaan zijn alle foto’s in kleur te 

zien. 

Allen een Zegenrijke septembermaand gewenst. 

 

Een goede groet, 

Joop Wiekeraadt 



  

INGEZONDEN 
 

Leerhuis: “Uit joodse bron” 

Ook het komend seizoen wordt het Leerhuis (vroeger genaamd “Kerk en Israël’) eens in de maand op maandagmiddag van 14.30 

– 16.30 gehouden in de kerkenraadskamer van de Bethelkerk in Barendrecht. 

Onder leiding van ds. Franc de Ronde bestuderen en lezen we teksten uit joodse bron, zoals de Hebreeuwse Bijbel (OT) en het 

Nieuwe Testament met commentaar van de rabbijnen en joodse geleerden. Ook aanverwante onderwerpen kunnen door de 

deelnemers aan de orde worden gesteld, zoals werken van joodse filosofen. De confrontatie met onze actuele vragen en 

levenservaringen opent vaak nieuwe perspectieven, een doorgaand inspirerend leerproces.  

De eerste bijeenkomst van dit seizoen was op maandag 28 augustus waar we Deuteronomium 17 en 18 over de instelling van 

koningen, priesters en profeten bespraken. Met het commentaar van rabbijn Jonathan Sacks: de opbouw van een samenleving 

met orde en vrijheid, zonder absolute machthebbers. Een actuele zaak! 

De volgende bijeenkomsten zijn op 29-9, 27-10, 24-11 en 15-12. U bent van harte uitgenodigd!    Leesmateriaal wordt van 

tevoren toegezonden als u contact op neemt met Maarten Ouwens, tel. 0180-616524, mao@hetnet.nl.  

Nadere informatie is ook bij Jan Visser te krijgen. jan.a.visser@xs4all.nl 0f 06 4051 2866. 

 

 

Het Christelijke gemengd Drechtstedenkoor Praise Him gaat weer starten met de repetities….en u mag erbij zijn! 

Wat was het afgelopen jaar van Praise Him geweldig: veel concerten, een televisie opname voor Nederland Zingt en als 

hoogtepunt het concert in de Doelen met alle koren van dirigent Jan Quintus Zwart.  En nu start op 28 augustus het nieuwe 

seizoen en wordt er om te beginnen gerepeteerd voor een concert in de Maranathakerk in Zwijndrecht op 22 november en 

natuurlijk voor het Kerstfeest in de Grote Kerk te Dordrecht op zaterdag 20 december. 

Ja, Praise Him gaat weer repeteren en u mag erbij zijn! Hartelijk welkom om eens een maand (gratis) mee te repeteren. Daarna 

kunt u beslissen of u lid wordt. 

De repetities zijn op donderdag van 20.00 tot 22.00 (met een koffiepauze) in het zalencomplex van ‘vrienden van de Hoop’ 

Provincialeweg 122 in Dordrecht. Voor Informatie of vragen info@praisehim.nl 

 

 

TWAALFDE RIDDERKERKSE ORGELDAG – 13 SEPTEMBER 2025 

Op zaterdag 13 september 2025 is het Nationale Orgeldag. Deze dag wordt voor de twaalfde keer de Ridderkerkse Orgeldag 

georganiseerd. Na het succes van de voorgaande edities worden ook nu weer overdag drie Ridderkerkse orgels gepresenteerd 

met een toegankelijk miniconcert. ’s Avonds is er een slotconcert in de Singelkerk. 

Het eerste miniconcert wordt om 10:30 uur gehouden in de Ichthuskerk te Ridderkerk-Drievliet (Vlietplein 1). Tijdens dit concert 

speelt de één van de vaste organisten van het Leeflang-orgel, Mark de Jong, samen met Jan Peter Teeuw. Op het programma 

staan werken van o.a. Da Bergamo, Paradisi en Boëllmann. 

Op het Van Vulpen-orgel van de Christus is Koningkerk (Juliana van Stolbergstraat 44) te Ridderkerk-Slikkerveer wordt om 13:00 

uur het tweede miniconcert gehouden. Tijdens dit concert speelt Jan Peter Teeuw (orgel) samen met de beroemde panfluitist 

Corné van der Giessen. Ze brengen samen een vrolijk en gevarieerd programma ten gehore. 

Het derde miniconcert vindt om 15:30 uur eveneens in Slikkerveer plaats: op het Van den Heuvel-orgel in de Sionskerk (Baden 

Powellstraat 2). Jan Peter Teeuw speelt daar een programma met werken van Guilmant, Widor, Tambling en een 

koraalbewerking van Herman van Vliet. 

Om 20:00 uur vindt het slotconcert van de orgeldag plaats op het Van den Heuvel-orgel in de Singelkerk (Kerksingel 2). De 

organisten zijn dan Cornelis den Ouden en Jan Peter Teeuw. Zij spelen composities van o.a. Mendelssohn, Dupré, Bossi, 

Boëllmann en Weaver. 

De drie miniconcerten duren ongeveer een halfuur, het slotconcert ongeveer vijf kwartier. Alle concerten zijn gratis toegankelijk. 

Wel is er na afloop een collecte voor de onkosten van deze orgeldag. In het programmaboekje zal meer informatie over de 

bespeelde orgels te vinden zijn. Na afloop zijn er cd’s en bladmuziek verkrijgbaar.  

Meer informatie is te vinden op www.janpeterteeuw.nl.  

Iedereen van harte welkom! 

 

 

8-daagse, bijbelse reis met muziek naar Turkije: De 7 gemeenten van klein Azië, voor Kerk in Actie. D.V. 28 april – 5 mei 2026 

Deze unieke reis met een rechtstreekse vlucht vanaf Amsterdam bevat alle elementen om – tijdens deze prachtige rondreis – uw 

bijbelkennis te vergroten. De reis langs de 7 gemeenten van Klein-Azië (West-Turkije). 

Ds. G. van Zanden zal aan de hand van het bijbelboek Openbaring al mediterend u langs de 7 gemeenten leiden, van Efeze tot 

Laodicea aan toe. Peter Wildeman zal met u psalmen en gezangen zingen. Op zondag houden we 2 kerkdiensten in ons hotel. De 

groepsgrootte is maximaal 40 tot 50 mensen. We verblijven in 4- en 5 sterren-hotels. Tijdens de reis is er aandacht voor 

bootvluchtelingen op Lesbos, waar we tijdens de kerkdiensten voor willen collecteren (kerk in Actie). 

We hopen zo weer een mooie reis D. V. met elkaar te maken. Indien u niet teleurgesteld wilt worden om deze reis te missen, 

dan raden we u aan, om niet te lang te wachten met boeken!  U kunt de reis boeken op www.zang-reizen.nl 
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Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek 

Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdagavond van 19.00 uur tot 

20.00 uur en eventueel op afspraak in de Dorpskerk,  

Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam  

Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.  

De penningsmeester van de Kerk is Jan Schop: 06-14810104 

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 

e-mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl 

rekening: NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v. 

Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek  

 

Voorganger: 

Ds. Sjaak Teuwissen 

Tel. 078-647 52 45 / 06-20 50 30 99 

e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 

 

Kerkelijk werker t.b.v. senioren en gemeenteleden in 

zorginstellingen: 

Mari Hijkoop 

Tel. 06-12723507 

e-mail: kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl 
 

Scriba:  

Leen Kruithof, Rozenlaan 22, 2995 AT,  

tel. 06-51958907, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl 

 

Diaconie: 

Richard van Vliet , De Gors 6, 2995 BE 

Tel. 06-54 63 73 89, e-mail: diaconie@kerkheerjansdam.nl 
 

Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61 RABO 0305 4267 37 t.n.v. 

Diaconie v.d. Protestantse Gem. Heerjansdam 

 

Dorpskerk: 

Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826 

Kerk te Kijfhoek: 

Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht  

 

Overige kerkelijke gegevens: 

Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar de 

website: www.kerkheerjansdam.nl 

Zondagavondzang in de Bethelkerk 

Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 

393ste zondagavondzang die wordt gehouden op 

zondag 21 september as. om 19.30 uur in de 

Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te 

Zwijndrecht. In deze zondagavondzang geeft Wim de 

Penning leiding aan koor- en samenzang. De organist 

van deze avond is Hugo van der Meij. In deze eerste 

zondagavondzang zingen we van, en bidden we om, 

vrede. We openen deze zondagavondzang met het 

lied ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’ . Dit lied is door u 

gevraagd te zingen. Maar ook zingen we ‘Er is een 

stad voor vriend en vreemde’ en ‘Toch overwint eens 

de genade’. Het koor zingt o.a. de liederen: ‘Waar 

blijft toch Uw vrede Heer‘ en ‘Voor ieder land’. We 

sluiten de avond af met het lied ’Vrede van God’ en 

met het lied ‘Healing Light: a Celtic prayer’. De 

toegang is gratis wel is er aan de uitgang een collecte 

voor bestrijding van de kosten. Wij rekenen op uw 

komst. Alle informatie over de zondagavondzang en 

over ons koor vindt u ook op 

www.bethelkerkkoor.nl. 

Graag tot ziens in de Bethelkerk. 

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  

Ries Knook 

 

 

Zoekt u naar verdieping in uw christelijk geloof? 

In een cursus van 24 ochtenden biedt 

de Stichting Theologische Vorming Geïnteresseerden 

(TVG) u de vakken Oude en Nieuwe Testament, 

kerkgeschiedenis, geloofsleer, Bijbelse ethiek en 

de praktische toepassing. De cursus wordt gegeven 

door ervaren docenten en gastdocenten onder wie 

Ciska Stark (docent Prot. T.U.) en Piet Vergunst, aftr. 

Secr. Geref. Bond. Op 3 september is er in De 

Hoeksteen een open ochtend (vrij entree). Op deze 

morgen staan de Psalmen centraal. Hayo Boerema, 

organist van de Laurenskerk, licht ze toe en er wordt 

met elkaar gezongen. Ook wordt de inhoud van de 

cursus besproken. Inloop: 9.30 uur, aanvang: 10.00 

uur. Data: 24 bijeenkomsten; vanaf 24-09-2025, 

woensdag 10.00-13.00 uur. 

Locatie: De Hoeksteen, Rivierweg 15, 2903 AJ Capelle 

aan den IJssel. Prijs: € 295,--  info@tvgrotterdam.nl. 

Informatie: www.tvgrotterdam.nl. 
 

Als redactie proberen van foto's en ander materiaal 

zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om 

het materiaal met diens toestemming te kunnen 

gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen 

gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan je kunt 

aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij 

dit materiaal op de huidige manier gebruiken, neem 

dan contact op met de redactie 

 


