
 

Weekbrief: 28 September 2025 

Voorganger: ds. J. Teuwissen 

Orgel: dhr. R. Barnard 

 
Thema: ‘het feest voorbij’  

Inleiding op de dienst  

De rijke man en de arme Lazarus: een bekende gelijkenis 

die tot de verbeelding spreekt. Jezus vertelt over een 

rijke man die bij leven niet wil delen met wie behoeftig 

is. Voor hem is het feest voorbij het leven letterlijk en 

figuurlijk voorbij. Voor de arme Lazarus is het leven 

bepaald geen feest. Maar voorbij het leven zit hij aan 

tafel met Abraham. Hij wel. De clue is duidelijk: we 

moeten goed doen, we moeten delen met elkaar; zeker 

als we rijk zijn. Maar er zit nog meer in dit verhaal. Dat 

gaan we ontdekken. Op deze zondag lezen we Lucas 16: 19 t/m 31, en we vieren – heel 

toepasselijk – het Heilig Avondmaal. Over delen en aanzitten gesproken. Het thema luidt 

‘het feest voorbij’. Dhr René Barnhard bespeelt het orgel 

Ds. Sjaak Teuwissen  

Afbeelding: ‘de rijke man en de arme Lazarus’ - gravure uit depot Museum Boijmans van 

Beuningen 

Liturgie: 
Welkom & Mededelingen 

Intredelied: Evangelische Liedbundel 6: 1 “de Here is mijn herder, mij ontbreekt 

niets” 

Moment van stilte Bemoediging & Groet 

Zingen:  Evangelische Liedbundel 6: 2 “Zelfs al ga ik door een dal” 

Inleiding op de dienst 

Zingen: Evangelische Liedbundel 6: 3 “ga zalft mijn hoofd met olie” 

Richtlijn voor ons leven: de tien woorden als geloofsbelijdenis 

Gezongen Geloofsbelijdenis: 523: 1-2-3 “Ik geloof in God de Vader, die een bron 

van vreugde is”

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment  

Kinderlied 

Bijbellezing: Lucas 16: 19 - 31  

zingen: NLB 990: 1, 3, 6.  “De laatsten worden de eersten” 

Preek: “het feest voorbij” 

Zingen: NLB 1005: 1, 3, 5 “Zoekend naar licht hier in het duister” 

Dienst van gaven en gebeden 

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed 



Inzameling van de gaven: 1eDiaconie 2e Kerkenwerk 

Dienst van de Tafel 

Onderwijzing  

Zingen: tafellied NLB 385 “de tafel van samen de tafel is gedekt” 1, 2, 3  

Inzettingswoorden  

Gebeden: Smeekgebed en Onze Vader 

Nodiging 

Gemeenschap van brood en wijn 

Communie 

Dankgebed na de maaltijd 

Slotlied:Hemelhoog 472: 1 “ga nu heen in vrede” 

Zegen 

   Antwoord op de zegen hemelhoog 472: 2 “ga nu heen in vrede” 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

met koffie, thee en fris achter in de kerk. 

Agenda: Volgende week zondag is er om 9.30 uur dienst in de Dorpskerk met ds. J. 

Teuwissen. En ’s middags is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. J. Teuwissen. 
 

Voorlichting mbt digitale oplichters    Voorkom dat je slachtoffer wordt van digitale 

oplichting! Wijkagent Django geeft uitleg over hoe je 

nepagenten & oplichters herkent + handige tips. 

    Heerjansdam – Midden in (Sportlaan 10) 

🗓 Donderdag 2 okt |         13:30 – 17:00 

Andere momenten: 

 • Di 30/9 – Kubiek, Zwaluwstraat 1 

 • Di 7/10 – De Nederburgh, Duivenvoorde211a 

 

   Gratis voorlichting 

   Praktische tips om jezelf te beschermen 

   Stel al je vragen 

Word geen slachtoffer van digitale oplichting – kom naar 

de voorlichting van wijkagent Django! 

 

     Meld je aan via 06 20 52 76 49 of 

a.rijkers@diverz.info 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


