
 

Weekbrief: 31 augustus 2025 

Voorganger: ds. J. Teuwissen 

Orgel: dhr. R. Barnard 

 
Inleiding op de dienst  

‘Laten we het wel gezellig houden aan tafel.’ Deze woorden lijken niet aan 

Jezus besteed in Lucas 14: 1 t/m 14. Het wordt eerder een verziekt 

‘familie-diner’ zoals in het gelijknamige tv programma wel voorkomt. Eerst 

bouwt Jezus de spanning op door juist op sabbat iemand te genezen. Door 

middel van een gelijkenis bekritiseert Hij vervolgens op pijnlijke wijze zijn 

gastheren en de genodigden die de ereplaatsen voor zichzelf hebben 

gekozen. De manier waarop Jezus het hoogste woord voert en vernietigende kritiek uit, komt 

ongetwijfeld ongemanierd over. Maar dit is juist de manier waarop Jezus hén tafel-etiquette 

bij brengt. Tafel-etiquette zoals het er aan de tafel van de Heer aan toe behoort te gaan. 

Wie wil leven volgens de twee stenen tafels van de Tien Geboden, krijgt in Deuteronomium 

24: 17 t/m 22 op niet mis te verstane wijze ‘tafel-etiquette’ aangeleerd. Gods Tora krijgt 

gestalte in hoe we de rijkdom op onze tafel delen met ‘vreemdelingen, weduwen en wezen’. 

Het opschrift boven de geboden dat spreekt van bevrijding uit Egypte daagt uit om die 

bevrijding mogelijk te maken voor ieder die verstrikt zit in honger, armoede, of andere 

vormen van tekort.  

Het thema van deze zondag is ‘tafel- Etiquette.   

Liturgie: 
Welkom & Mededelingen 

‘Met open armen’  

Moment van stilte Bemoediging & Groet 

Psalm/NLB 146: 1 ‘Zing mijn ziel voor God uw Here’ 

Inleiding op de dienst 

Psalm/NLB 146: 4 ‘Aan wie hongert geeft Hij spijze’ 

Richtlijn voor ons leven: Zacharia 7: 8-10 NBV 21 

Vervolg lied/NLB 146: 5 ‘Wees en weduw en ontheemde’ 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment - Kinderlied van de maand ‘Vrij zijn’ 

Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 24: 17 - 22 NBV 21 

Zingen: Hemelhoog 703: 1, 2 en 3 ‘Ik was hongerig en jij gaf mij te eten’ 

Tweede Bijbellezing: Lucas 14: 1 t/m 14 NBV 21 

Lied: NLB 990: 1, 3, 6 ‘De laatsten worden de eersten’ 

Preek: ‘tafel-etiquette’ 

Lied: NLB 388: 1, 2 en 5: ‘Voor ieder van ons een  plaats aan de tafel’ 

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. ZWO/Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

Slotlied: Hemelhoog 408: 1 en 2 ‘Gaat heen in vrede’  

Zegen 

Antwoord: NLB 415: 3 ‘Amen, amen, amen dat wij niet beschamen’ 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

met koffie, thee en fris achter in de kerk. 

 



 

 

 

Agenda: Volgende week zondag is er om 9.30 uur dienst in de Dorpskerk met ds. J. 

Teuwissen. En ’s middags is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. G.J. van Beek 

uit Hendrik Ido Ambacht. 

 
 

Maak deel uit van de mensenbieb op Startzondag 21 september 

 

Elk mens heeft één of meer gaven van Gods Geest: 

deze gedachte vormt de kern van het programma 

waarmee we op 21 september startzondag beginnen. 

Van 9.30 – 10.15u is in de Dorpskerk een tijdelijke 

‘mensenbieb’ gevestigd. Daarbinnen kunnen we mensen 

voor ruim een half uur lenen op basis van hun gave, 

talent, of een bijzonder verhaal dat ze te vertellen hebben. 

  

Kun je bijvoorbeeld goed fotograferen, goochelen, spannende 

scheikundeproefjes doen, taarten versieren, bloemschikken, 

(kinder)liedjes aanleren, zeep maken, koken, of heb je een bijzonder 

verhaal te delen over je hoe je tot geloof kwam, je pelgrimage naar 

Santiago de Compostella, de onderduikerstijd in WO-II, je bijzondere 

ontmoeting met…, je buitengewone huisdier, of… neem dan contact op 

met Diana Dekker-Nijholt (06-48567690 of diana.nijholt@gmail.com) en 

maak deel uit van de mensenbieb op 21 september. 

De werkgroep Verbinding 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


