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Reizen 
 

Je mag tot rust komen 
van verre verten dromen 

en reizen over de aarde heen 
 

Even de sleur vergeten 
jezelf in een andere wereld weten 

en reizen over de aarde heen 
 

Hij zal je steeds geleiden 
Hij toont je groene weiden 

zal met je reizen over de aarde heen 
 

En als je langs zeeën en kusten 
heerlijk uit mocht rusten 

ben je dan weer opgeladen 
gaat Hij in oneindige genade 
weer met je mee naar huis 



MEDITATIE 
 

David en Goliath…. 
 
Tekst: I Samuël 17:37 “De Here, die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, Hij zal mij ook redden uit de 
hand van deze Filistijn.” (NBG51) 

 
Vroeger toen de Nederlandse taal wat bloemrijker was, bestond de uitdrukking ‘naar de Filistijnen gaan ..’ Dat 
betekende dat er iets kapotging of was gegaan. Was je koffiezetapparaat kapot, dan was het naar de Filistijnen, had 
de motor van de auto het begeven, dan was de auto eveneens naar de Filistijnen.  Waar komt deze uitdrukking 
vandaan? Volgens historici is dit tweeledig. In de oudheid betekende ‘naar de Filistijnen gaan’, ‘naar de ongelovigen 
gaan’, (het zich inlaten met afgoderij) wat als afkeurend werd beschouwd. Anderzijds sloeg het op de richter 
Samsom, die een verhouding kreeg met de Hebreeuwse Delilah. Zij werd benaderd door Filistijnse stadsvorsten om 
Samsoms geheim (zijn enorme kracht) voor een grote hoeveelheid zilver te verraden. 
De Filistijnen waren een zeevarende natie met een eigen cultuur, die het kustgebied van Israël bewoonden, vanaf 
wat nu de Gazastrook is tot noordelijker deels in Libanon. Filistijn komt van het Hebreeuws Palistîm, wat een 
inwoner van Paliset, de zuidwestkust van Kanaän was. Zij stichtten in de loop van de tijd vijf onafhankelijke 
stadstaten: Gaza, Asdod, Askelon, Edon en Gat, die samen de Pentapolis (het vijfstedenverband) ‘vormden. De 
Filistijnen geloofden niet in God maar vereerden de afgod Dagon in de tempel van Ashdod en daarnaast ook 
Kanaänitische en Egyptische goden en godinnen. Ze dreven handel met de Kretenzers en Grieken en lagen 
regelmatig overhoop met de Egyptenaren waar farao Ramses III een oorlog tegen de Filistijnen ontketende. In de 12e 
en 11e eeuw v.Chr. waren zij op het toppunt van hun macht.  
Ook de Israëlieten voerden regelmatig oorlog met de Filistijnen. In I Samuël 17 daagden de Filistijnen de Israëlieten 
uit. Zij hadden hun kamp opgeslagen tussen Socho en Azeka in Efes-Dammim. Koning Saul had zijn legerkamp op 
laten slaan in het Eikendal. Hij stelde zijn leger boven op een berg op recht tegenover de Filistijnen aan de overzijde 
van het Terebintendal, die ook stelling boven op een berg hadden genomen. Twee hoofdrolspelers zouden nu het 
verloop van de strijd gaan bepalen: David en Goliath. David was een herdersjongen en jongste zoon van Isaï uit 
Bethlehem, Juda met daarnaast nog zeven broers. De drie oudste zonen Eliab, Abinadab en Samma dienden als 
soldaat in het leger van Saul. Isaï had David ‘s morgens vroeg op pad gestuurd om eten te brengen en te informeren 
hoe het met ze ging. Met geroosterd koren en tien broden voor de zonen en tien melkkazen voor de bevelhebber 
ging hij op pad. Daar aangekomen bemoeide David zich meteen met het leger. De Filistijnse kampvechter Goliath uit 
Gat daagde Saul en zijn mannen namelijk al 40 dagen uit een strijder te sturen die het tegen hem zou opnemen. Als 
die won zouden de Filistijnen tot slaaf worden van de Israëlieten, als die verloor zouden Saul en zijn soldaten tot 
slaaf worden van de Filistijnen. Eliab ergerde zich aan David en wilde hem wegsturen. Dit waren geen zaken voor een 
jongen! Op het eerste gezicht had Eliab gelijk, want deze Filistijn trotseren, was je ondergang letterlijk tegemoet 
gaan. Want wie was Goliath uit Gat? Deze behoorde tot de Refaïeten, een bevolkingsgroep die verwant is aan de 
Ekanieten. De Refaïeten en Ekanieten stonden bekend om hun uitzonderlijke postuur. Evenals koning Og van de 
Refaïeten (Jozua 3:11). Dit waren dezelfde ‘reuzen’ die de verspieders zagen, toen zij vanuit Egypte niet het beloofde 
land durfden binnen te gaan. (Numeri 13). Goliath was ruim zes ellen lang. Een el was 45 cm. Men heeft omgerekend 
dat Goliath 2,90 meter lang moet zijn geweest. In sommige vertalingen zou dit minder ellen zijn en zou Goliath maar 
2 meter lang zijn geweest. Op YouTube zijn er documentaires van onderzoekers die de wapenuitrusting van Goliath 
hebben nagebouwd. De conclusie was dat dit onmogelijk was, want waarom zou een soldaat een loodzware 
wapenuitrusting dragen, waardoor bewegen onmogelijk wordt? 
I Samuël 17:5-7 ”Een koperen helm had hij op zijn hoofd, en hij was bekleed met een geschubd pantser; het gewicht 
van dit pantser was vijfduizend sikkels koper. Aan zijn benen had hij koperen scheenplaten en op zijn schouder droeg 
hij een koperen werpspies. De schacht van zijn lans was als een weversboom, en de punt van zijn lans was van 
zeshonderd sikkels ijzer. En een schilddrager ging voor hem uit.”  
Een sikkel (sjekel in Hebreeuws) woog gemiddeld 11 gram. De punt van de speer had een gewicht van 600 sikkels 
wat ca. 6,5 kg was. Het gewicht van zijn pantser was 5000 sikkels koper wat ongeveer 55 kg was. Dan was er nog het 
gewicht van de helm en zwaard. Onderzoekers bedoelden dat als een lichaam dit fysiologisch met gemak aan kan, 
dat dit lichaam enorm moet zijn geweest. In onze moderne tijd werd Robert Wadlow, geboren in 1918 met zijn 272 
cm de reus van Illinois genoemd. De langste basketballers uit de NBA zijn gemiddeld tussen de 220 en 230 cm. Enfin, 
herdersjongen David moet met zijn misschien maar 150 cm dus echt tegen een reus hebben opgekeken.   
Terwijl David sprak met de soldaten, hoorde koning Saul hiervan en liet hem bij zich halen, waarna hij David het 
gevecht sterk afraadde, waarop Saul als prijs grote rijkdom en een huwelijk met een van zijn dochters had gezet.  
  



 32David zei: ‘Wees niet bezorgd over deze Filistijn. Ik zal met hem afrekenen.’ 33‘Je weet niet wat je zegt,’ bracht 

Saul er tegenin. ‘Hoe kan een jongen als jij vechten tegen deze Filistijn? Jij bent nog veel te jong en hij is al van jongs 

af aan soldaat!’ 34Maar David hield voet bij stuk. (HTB) 
Saul doste David uit met zijn eigen wapenuitrusting. Dit zat echter zeer ongemakkelijk. Hij trok alles uit, zocht vijf 
gladde stenen uit de beek uit en deed ze in zijn herderstas.  Met zijn slinger en stok ging hij Goliath tegemoet, die 
hem vervloekte en beledigde.  
 

 
 
44‘Kom maar eens hier, dan zal ik je vlees aan de vogels en de wilde dieren geven,’ brulde Goliath. 

48-49 Terwijl Goliath dichterbij kwam, rende David hem tegemoet. Al lopend pakte hij een kiezelsteen uit zijn 

herderstas en deed die in zijn slinger. Hij slingerde de kiezel weg en raakte de Filistijn op het voorhoofd. De steen 

drong de schedel binnen en de man viel met zijn gezicht op de grond. 50-51 Zo versloeg David de Filistijnse reus met 
een slinger en een kiezelsteen. 
 
Saul achtervolgde met zijn leger vervolgens de vluchtende Filistijnen die allemaal werden verslagen. David is hierna 
snel opgeklommen aan het hof van Saul. Hij was een held, schoon van gestalte, mocht trouwen met zijn dochter 
Michal en sloot vriendschap met zijn zoon Jonathan. Hij kon de harp mooi bespelen en vrolijkte met zijn muziek het 
sombere gemoed van Saul vaak op. Later werd hij een groot krijgsman en op handen gedragen door het volk. De 
boodschap van dit Bijbelstuk is dat de hoogmoed van Goliath tegen de God van Israël wordt afgestraft. Het gaat ook 
over de onderschatte moed van een herdersjongen. Het gaat ook over het feit dat als een groot gevaar en 
onoverwinnelijk obstakel schrik aanjaagt, dat u niet bang hoeft te zijn als de Heer met je is. Misschien is er op dit 
moment ook een groot obstakel in uw eigen leven. Een Goliath die recht tegenover u staat en u bedreigt. Denk dan 
nog eens aan de inleidende tekst, waarin God wil dat wij niet radeloos zullen worden van angst! 
 

“Sometimes God puts a Goliath in your life so you can find the David in you”: 
"Soms zet God een Goliath in je leven, zodat je de David in jezelf kunt vinden" 

 
(Auteur onbekend) 
 
Emiel van der Burg 

 

  



KERKDIENSTEN IN JULI & AUGUSTUS 
 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

6 juli 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 
Overstapdienst 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 

 
Collecte: Kerkenwerk 

13 juli 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

20 juli 

9.30 u. 
Ds. N. van Splunter 

Rotterdam 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. M.J. Luteijn 

Vuren 
 

 
Collecte: Kerkenwerk 

27 juli 

9.30 u. 
Ds. C. Romkes 
Barendrecht 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

 

3 augustus 

9.30 u. 
Ds. L. Kruger 
Barendrecht 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. R. Wouda 
Zwijndrecht 

 
 
Collecte: Kerkenwerk 

10 augustus 

9.30 u. 
Mevr. N. van Embden 

Kerkwerve 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

17 augustus 

9.30 u. 
Ds. H. Mast 

Ter Heijde aan Zee 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. W. Hendriks 

Ter Aar 
 

 
Collecte: Kerkenwerk 

  



Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

24 augustus 

9.30 u. 
Ds. J. Breure 
Zwijndrecht 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

31 augustus 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

 

7 september 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. G.J. van Beek 

Hendrik-Ido-Ambacht 
 

Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 
Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website 

www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl .   
Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u  

alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. 
 

 MET HET OOG OP DE ZONDAG 
6 juli overstapdienst, Dorpskerk 
Veel mensen trekken in de vakantieperiode er op uit. Eropuit trekken: dat is wat 
achtste groepers doen die de schooldeur en het hek van het schoolplein voor 
het laatst achter zich dicht trekken om na de zomervakantie op het voortgezet 
onderwijs te beginnen. En als ze in de kerk het kinderwerk verruilen voor het 
tienerwerk. Eropuit trekken: dat is wat Jezus’ leerlingen te doen staat als zij 
worden uitgezonden door Jezus. Deze 72 zijn door Hem Zélf aangesteld en ze 
gaan voor hem uit naar plaatsen waar Jezus naar toe wil trekken. Hij geeft ze 
allerlei adviezen en waarschuwingen mee. ‘Hij lijkt hun vader wel’, zou je als tiener denken. 

We lezen deze zondag Lucas 10: 1 t/m 11 en 17 t/m 20. En we betrekken deze tekst op 
ons zelf en onze levensweg: wat heeft de evangelist Lucas óns te zeggen over ónze 
uitzending in het leven, ons onder weg zijn? En meer specifiek: wat hebben deze 
woorden ons als jonge tieners te zeggen, als wij overstappen van kindernevendienst 
naar jeugdkerk en tienercatechese? De dienst wordt mede voorbereid door de 
overstappers Jacob Grootendorst en Matthias Oosterwijk, en Heleen Hoes als leiding 
van de Kindernevendienst-plus. Jacco Steen en muziek- & zanggroep Heerjansklank 
verzorgen muzikale medewerking. Het thema luidt: ‘Eropuit trekken’. 

 
Zondag 6 juli, Kijfhoekkerk. 
Geld en bezit staan centraal op deze zondagmiddag in Kijfhoek. Evenals al die dingen die we vaak in verband brengen 
met slogans als  ‘YOLO’ – You Only Live Once: ongeremd de geneugten van het bestaan genieten, het er heerlijk van 
nemen, de bloemetjes buiten zetten, jezelf uitbundig trakteren. Voor velen sowieso al een vanzelfsprekende 
houding, misschien nog meer in de zomertijd-vakantietijd, als we de teugels ontspannen willen laten vieren.  
Het is evenwel ook een confronterend onderwerp, want het gaat op een kritische manier over ons zelf. In de Bijbel is 
geld, bezit en genieten overigens niet bij voorbaat verdacht. Rijkdom kan een uitdrukking zijn van Gods zegen. 
Psalmen en Hooglied bezingen het genieten, bekende Bijbelse personages komen we vaak aan rijkelijk gedekte tafels 
tegen, en Jezus zelf ontweek geen feesten, Maar ook dringt in de Bijbel de vraag zich bij vermogende en genietende 

http://www.kerkheerjansdam.nl/


mensen indringend op, op wie of wat ze hun vertrouwen stellen. En of ze goed omgaan met de verantwoording die 
ze – mét hun bezit en hun heerlijk leventje - ten opzichte van anderen hebben. 
We lezen Prediker 2: 1 t/m 11 en daarnaast Lucas 12: 13 t/m 21. Het thema luidt ‘Schatten van waarde’.  Mevr. Jacco 
Steen bespeelt het orgel. 

 
Zondag 13 juli ‘Wie goed doet…’ 
Geen woorden maar daden, doe wat je zegt, walk your talk, met zulke 
uitdrukkingen houden we elkaar voor dat wat we zeggen, en dat wat we 
doen, één horen te zijn. Voorafgaand aan het overbekende verhaal van 
de Barmhartige Samaritaan vraagt een wetgeleerde aan Jezus wat hij 
moet doen om het eeuwige leven te krijgen. Jezus pareert de vraag met 
een tegenvraag: wat zegt de wet hierover? Dan komt het woord ‘naaste’ 
in beeld. Wie iemands naaste is, is geen theorie, geen kwestie van 
woorden, maar heeft te maken met naastenliefde dóén. In de 
indringende gelijkenis draait Jezus de theoretische vraag radicaal om.  
We lezen Deuteronomium 30: 9 t/m 14 en Lucas 10: 25 t/m 37. Heel bijzonder is dat we één van onze tieners – Yasin 
Mograby – mogen verwelkomen achter het orgel. Hij helpt ons de lofzang gaande te houden op een datum dat het 
nogal moeilijk bleek een organist te vinden, en we zien er naar uit. Op verzoek van en in overleg met Yasin zullen er 
voornamelijk Psalmen klinken. Het thema luidt ‘wie goed doet….’ 

(afbeelding: Vincent van Gogh,  
‘de barmhartige Samaritaan’ 1890)  

Zondag 31 augustus ‘tafel-etiquette’  
‘Laten we het wel gezellig houden aan tafel’ Deze woorden lijken niet aan Jezus 
besteed in Lucas 14: 1 t/m 14. Het wordt eerder een verziekt ‘familie-diner’ 
zoals in het gelijknamige tv-programma wel voorkomt. Eerst bouwt Jezus de 
spanning op door NB juist op sabbat iemand te genezen. Door middel van een 
gelijkenis bekritiseert Hij vervolgens op pijnlijke wijze zijn gastheren en de 
genodigden die de ereplaatsen voor zichzelf hebben gekozen. De manier waarop 
Jezus het hoogste woord voert en vernietigende kritiek uit, komt ongetwijfeld 
ongemanierd over. Maar dit is juist de manier waarop Jezus hén tafel-etiquette 
bij brengt. Tafel-etiquette zoals het er aan de tafel van de Heer aan toe behoort 
te gaan.   
Wie wil leven volgens de twee stenen tafels van de Tien Geboden, krijgt in 
Deuteronomium 24: 17 t/m 22 op niet mis te verstane wijze ‘tafel-etiquette’ 
aangeleerd. Gods Tora krijgt gestalte in hoe we de rijkdom op onze tafel delen met ‘vreemdelingen, weduwen en 
wezen’. Het opschrift boven de geboden dat spreekt van bevrijding uit Egypte daagt uit om die bevrijding mogelijk te 
maken voor ieder die verstrikt zit in honger, armoede, of andere vormen van tekort.  
Het thema van deze zondag is ‘tafel- etiquette. Onze organist is dhr. René Barnard  

(afbeelding: gemaakt door de 
 Kazachstaanse kunstenaar Nelly Bube) 

7 september ‘Wat mag Hij ons kosten?’  
Geloof, zeker in een welvarende omgeving met godsdienstvrijheid zoals bij ons, dat vraagt van ons niet zoveel. Zo 
lijkt het. Voor velen gaat het om een stukje al dan niet christelijke zingeving en bezinning; zoals je die ook kunt 

beleven bij een goede boswandeling, museumbezoek, klassieke muziek of arthouse film. 
Geloof? Het is meer een stukje religie dat we voegen bij het knutselwerk van ons bestaan. 
Dat is bepaald niet wat Jezus de mensenmenigte voorhoudt die achter hem aanloopt. 
Navolging van Hem kost nogal wat. Bijvoorbeeld de relatie met je familieleden, en soms je 
eigen leven. 
We gaan er langzamerhand in mee dat een goede defensie van ons land wat mag kosten, 
dat we privé moeten investeren in een noodpakket voor als zich een ramp voordoet. We 
snappen dat vele dingen in het leven hun prijs hebben. Maar weinigen van ons ervaren 
dat geloven in Christus – of beter nog: Christus návolgen -  ook daadwerkelijk iets van ons 
vraagt.  
We lezen deze zondag Deuteronomium 30: 15 t/m 40, Lucas 14: 25 t/m 33.  
Mevr. Jacco Steen bespeelt het orgel. Het thema luidt: ‘Wat mag Hij ons kosten’?    
 

     Ds. Sjaak Teuwissen 



SENIORENVERJAARDAGEN 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam, tel: 06-11249600 
Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 
Verjaardagen in juli: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week augustus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week september: 
 
 
 
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
Verjaardagen van kerkleden die 80 jaar hopen te worden, worden vermeld in Samengaan. 
Met het oog op de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven.                           
Tot voor kort werd u hiervoor benaderd, telefonisch of persoonlijk. Nu steeds minder mensen in het telefoonboek 
staan, is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft 
aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.  
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
Vriendelijk groet,  
Wil Ouwerkerk        
 

  

mailto:wil.ouwerkerk@gmail.com


VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
Te gast in de kerk 
De zomertijd-vakantietijd is in aantocht, en op het moment dat u dit leest misschien 
al volop aangebroken. Voor velen van ons is het een herkenbare gewoonte om 
slenterend door een pittoresk buitenlands stadje het kerkgebouw ter plaatse binnen 
te lopen. Vanzelfsprekend is deze gewoon open voor publiek, je kunt vaak een 
kaarsje branden, het gebeurt in goed vertrouwen, en een vrijwillige bijdrage voor 
het kaarsje of voor de kerk kunnen we in een bus doen. Eigenlijk zoals onze eigen Kijfhoekkerk sinds de coronatijd 
dagelijks open is voor toevallige passanten. 
 
We bezoeken tijdens onze buitenlandse vakantie misschien een Nederlandstalige kerkdienst die we vinden via  
https://kerkdiensten-buitenland.nl . Zelf ga ik graag lokaal te kerke als we op vakantie zijn. Ook op zondagmorgen. 

We bezochten als gezin wel eens een 
Nederlandstalige dienst op vakantie in het buitenland. 
Twee jaar terug ging ik in Wallonië op zondagmorgen 
naar de plaatselijke RK parochiekerk, en werd 
meegenomen in de Franstalige liturgie met af en toe 
ook Latijnse gezangen. Tekstueel begreep ik lang niet 
alles, maar toch was het weldadig en inspirerend. Na 
afloop raakte ik nog in gesprek met de (Belgisch-
Congoleze) pastoor. Vorig jaar in Sauerland kwam ik 
terecht in een mis die gehouden werd tijdens het 
plaatselijke schuttersfeest dat het hele weekend 
omvatte. Plaats van handeling was niet het 

kerkgebouw, maar een grote particuliere schuur, waarin klapbanken waren opgesteld (zie foto). De pastoor stond 
achter een geïmproviseerde tafel: een plank op bierfusten, en kort na het amen stroomde het bier volop. Mensen 
waren vriendelijk en enthousiast, ik werd hartelijk ontvangen.  

 
Gastvrije ontvangst 
Een gastvrije ontvangst in de kerk, het zou vanzelfsprekend moeten zijn  - en welke 
gemeente noemt zich nu niet ‘open en gastvrij’ – maar is dat ook werkelijk zo? De 
Kijfhoekkerk is dagelijks open, de Dorpskerk is buiten de zondagochtend 
voornamelijk dicht. Van mensen die te gast zijn bij erediensten horen we terug dat 
ze zich hartelijk verwelkomd voelen. Vrijwel niemand blijft verstoken van contact, 
er stapt altijd wel iemand op een nieuwe kerkganger af. Maar hoe beleven gasten 
onze erediensten: beleven ze er iets aan, is het begrijpelijk, raakt de inhoud, en de 
muziek? 

 
René van Loon ‘Te gast in de kerk’ 
‘Te gast in de kerk – zo beleven bezoekers van buiten de kerk een dienst’: het is de titel van een 
onderzoek en bijbehorend boek van ds. René van Loon, die we ook kennen als gastvoorganger 
in onze gemeente. Op 21 maart bezocht ik in missiecentrum ‘de Wegwijzer’ in Almere de 
studiemiddag waarin dit boek werd gepresenteerd. Aan het onderzoek werkten 50 plaatselijke 
kerken en 152 mensen mee die een vragenlijst invulden. Een mooi, maar wat mij betreft te 
klein aantal om kwantitatieve conclusies te trekken. Maar het boek geeft een treffend beeld en 
doet rake suggesties. Met vragen als ‘Voel je je welkom? Kun je volgen wat er wordt gezegd? 
Spreekt de muziek je aan? Ervaar je iets van God of het goddelijke?’ werden gerekruteerde 
kerkgangers – zowel gelovigen als niet gelovigen – op pad gestuurd. René van Loon heeft bij het 

onderzoeken van de mate van gastvrijheid gekeken naar het gebouw van samenkomst, de muziek die klinkt, de 
woorden die worden gesproken, de rituelen die vorm krijgen, en naar hoe de mensen zich opstellen. 
 
In zijn boek bespreekt René van Loon ook Bijbels-theologische achtergronden bij de keuze om na te denken over 
gastvrijheid en vreemdelingen. En het daagt gebruikers uit – onder meer met een QR code waarmee 
hulpdocumenten kunnen worden gevonden – om zelf na te gaan hoe het in de eigen kerk met de gastvrijheid is 
gesteld 

https://kerkdiensten-buitenland.nl/


Citaten 
Enkele citaten van de gerekruteerde kerkgangers:  
“Omdat je vreemd bent, voel je je bekeken. Iedereen kijkt naar je.” 
“Wat mij verbaasde toen ik binnenkwam was dat iedereen hardop met 
elkaar zat te kletsen. Er hing een gezellige en uitnodigende sfeer terwijl de 
stroom van vriendelijke mensen naar binnen ging en elkaar begroette.” 
“Na de zegen voelde ik dat ik niet alleen de kerk uit liep.” 
“Ik vond het nogal gek dat een gewoon mens mij zou kunnen zegenen.” 

 
Conclusies en aanbevelingen 
Van Loon trekt uiteindelijk 23 hoofdconclusies, en doet 10 aanbevelingen. 
Ik noem hier een aantal opvallende conclusies en aanbevelingen: 

 
Conclusies 

• Voor gasten is het belangrijk dat het gebouw goed onderhouden is. Het laat de betrokkenheid van kerkleden 
zien. 

• De drempel om de kerk binnen te stappen blijkt bij veel gasten verrassend laag. 

• De ontmoeting met mensen is het meest bepalend voor de terugblik op de bijeenkomst: positief en negatief. 

• Hedendaagse kerkmuziek spreekt gasten meer aan dan klassieke kerkmuziek met orgel. Dat geldt voor alle 
generaties. Maar een mix van die twee scoort ook hoog.  

• Er is veel waardering voor de toespraak (preek) , driekwart vindt het aansprekend. De toespraak wordt als 
tweede genoemd bij wat positief én negatief is bijgebleven. / een aansprekende toespraak, volgens de 
gasten, (1) heeft diepgang, (2) heeft een opbouwende boodschap, (3) veroordeelt niet maar is genuanceerd, 
(4) heeft een heldere uitleg van de Bijbel (5) is actueel, gericht op het hier en nu (6) is menselijk en realistisch 
en (7) is persoonlijk getoonzet. 

• Collectedoelen zijn vaak onduidelijk. Daardoor reageren gasten minder positief op de collecte dan wanneer 
ze wél duidelijk zijn. 

• Een derde van de bezoekers denkt vaker te komen, een derde komt ‘misschien’ vaker. Een derde niet.  
 
Aanbevelingen 

• Nodig vaker mensen uit voor een dienst. 

• Ga er meer vanuit dat er mensen zijn met belangstelling voor kerk 
en geloof. 

• Doe van tijd tot tijd onderzoek onder gasten. 

• Vraag vaker niet-kerkelijken om hulp. 

• Zorg voor het kerkgebouw en deel het met de buurt. 

• Doordenk de bijeenkomst vanuit het oogpunt van de gast. 

• Organiseer de gastvrijheid beter. 

• Betrek mensen van buiten de kerk bij de preek. 

• Deel de muzikale schat van de kerk. 

• Stel het gebed om de Heilige Geest meer centraal.  

 
Vertaald naar Heerjansdam 
We bevinden ons als gemeente met twee bijzondere kerkgebouwen en wekelijks één tot twee kerkdiensten in een 
omgeving waar veel dorps- en buurtgenoten de gebouwen misschien alleen van buiten kennen. Er verblijven 
voortdurend gasten op camping De Oude Maas, veel fietsers die een fietsknooppunt-route volgen, rijden door 
Heerjansdam; er komen mensen nieuw in onze omgeving wonen; op hoogtijddagen zoals Kerst, Pasen, Pinksteren en 
bij Doopdiensten zijn er meer gasten dan anders. Hoe beleven ze het kerkgebouw, de eredienst? Hoe voelen ze zich 
ontvangen en verwelkomd? Nodigen we onze buren,  dorpsgenoten of bekenden wel eens concreet uit?  
 
Onze gemeente heeft er voor gekozen ‘kerk naar buiten’ te willen zijn. In dit kader lijkt het me waardevol om het ‘te 
gast zijn in KerkHeerjansdam’ in beeld te brengen en verder te doordenken. Wie daar een mening of ideeën bij 
heeft, of terug van vakantie iets bijzonders wil delen van hoe kerken het elders aanpakken, nodig ik graag uit voor 
contact. Dat geldt ook voor wie interesse heeft in het boek, in een persoonlijk verslag van de studiemiddag op 21 
maart, en het document met alle conclusies van René van Loon. 



Vakantie en vervanging 
Van 21 juli t/m 17 augustus hoop ik vakantie te hebben. We zijn heel blij dat – opnieuw – ds. Johan Breure en ds. Leo 
van der Eijk beschikbaar zijn om bij situaties van crisispastoraat, overlijdens of uitvaarten waar te nemen. Als er zich 
iets voordoet waarbij u een beroep op een predikant wilt doen, kunt u contact zoeken via 
Ouderling Bas Roobol, tel. 06 – 53 77 13 12 
Ouderling-scriba Leen Kruithof, tel.  06 – 51 95 89 07 
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen  
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 06 – 20 50 30 99 
Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
 

VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Kort verslag kerkenraadsvergadering 22 mei 2025 
Voorzitter Gertjan Roobol heet iedereen welkom.  Deze vergadering heeft nu een thema. Maar eerst komen de 
onderwerpen voor de gemeenteavond op 12 juni 2025 aan de orde: Veilige kerk, de financiën van de kerk en de 
financiën van de diaconie. Vooraf aan de gemeenteavond worden de kerkenraadsleden op 5 juni 2025 in de 
gelegenheid gesteld over de beide financiële stukken vragen te stellen. 
Dan komt het thema – De praktische toepassing van ons geloof in de dagelijkse praktijk – aan de orde. De 
hoofdvraag is: Hoe faciliteren wij als kerk onze gemeenteleden in de dagelijkse praktijk? Deelvragen zijn: a. Wat zijn 
de doelen die we met de doordeweekse activiteiten proberen te bereiken? b. Welke doelen dienen deze activiteiten 
(per activiteit te bepalen) en c. Hoe loopt het per activiteit (goed/minder goed, opgaande lijn/neergaande lijn, etc.). 
Na een inventarisatie blijkt veel te “lopen”. Soms goed, soms minder goed. Een kleine opsomming: Alpha Beth - 
jongeren van 16+ kunnen aansluiten. Groeigroepen nieuwe seizoen - er wordt naar gestreefd meer aan 
communicatie te doen en er wordt bekeken of er nog nieuwe groepen kunnen starten. Gesproken wordt over een 
mannenavond, wat dat inhoudt en hoe dat ingevuld zou kunnen worden met activiteiten wordt kort besproken, 
maar de tendens is: eerst maar eens iets op poten proberen te zetten en daarna verder zien.  
Dominee Sjaak sluit de vergadering met gebed. 
 
Leen Kruithof, uw scriba 
 
 
Verslag gemeenteavond 12 juni 2025 
Aanwezig slechts 18 gemeenteleden, wel wordt de bijeenkomst uitgezonden. 
Sjaak Teuwissen opent de gemeenteavond met een kort woord over de Geest. 
 
Gertjan Roobol geeft een toelichting op het Beleid Veilige Kerk. Als eerste wordt een video getoond met de Scriba 
van de PKN René de Reuver die vertelt over de Veilige Kerk. Daarna wordt het preventiebeleid Grensoverschrijdend 
gedrag uitgelegd. 
In de kerkenraad is het beleid vastgesteld en wordt nu gecommuniceerd met de gemeenteleden. Alle vrijwilligers 
onderschrijven hierin de gedragscode en een aantal vrijwilligers moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben. 
Hiervoor wordt met een schema uit beleid Veilige kerk getoond welke vrijwilligers/medewerkers een VOG nodig 
hebben. Er worden ook 2 vertrouwenspersonen aangesteld. Deze zijn onafhankelijk van de kerkenraad. En bepalen 
samen met de melder of verdere actie nodig is. 
 
Chris Grootendorst geeft uitleg over de financiële cijfers 2024 van de Kerk. De jaarrekeningen (ook van de diaconie) 
zijn gecontroleerd door Frans de Jong, Frank de Nol en Wim Steen. Hierover zijn geen opmerkingen binnengekomen. 
De afname van het aantal leden is de laatste jaren ongeveer 30 leden per jaar. De opbrengsten en baten zijn 
conform de begroting 2024. Uitspringend zijn de rentebaten. Beduidend hoger dan begroot. De uitgaven en kosten 
zijn lager dan begroot.  

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen


Een vraag over de stand van zaken m.b.t. de Boomgaardkerk en uitbreiding Dorpskerk kan helaas niet beantwoord 
worden. Er wordt bij de eerste nog gewacht op de uitspraak van de rechter en bij de tweede de beslissing van de 
gemeente Zwijndrecht. 
 
Richard van Vliet geeft uitleg over de financiële cijfers 2024 van de diaconie. De drie uitganspunten zijn: 1. Het 
kapitaal wordt in principe ongemoeid gelaten. De renteopbrengst wordt gebruikt. 2. Die organisaties worden 
financieel ondersteund die een christelijk karakter hebben. 3. Hulp in ons dorp is daarentegen voor iedereen. De 
inkomsten zijn dankzij de hogere rente hoger dan de uitgaven.  
 
Gertjan Roobol sluit de gemeenteavond met gebed en wenst iedereen wel thuis. 
 
Leen Kruithof, uw scriba 
 
Kort verslag kerkenraadsvergadering 17 juni 2025 
Voorzitter Gertjan Roobol heet iedereen welkom.  Hij leest een stukje voor, getiteld: “Ga ermee naar God.” In mijn 
bangste uur vertrouw ik op U!  
De notulen van 22 mei 2025 worden vastgesteld.  
Bij de rapportages: Avondmaaldienst was rustig. Bij Stille week en Pasen voelde men zich zeer betrokken, ook 
degenen die thuis meekeken. Op 13 juli is er geen organist. Compliment over de dienst van Pinksteren. 
Gemeenteavond niet druk bezocht. Over de jaarrekeningen 2024 van de kerk en diaconie zullen resp. Chris en Frans 
iets schrijven in Samengaan. De jeugd meldt dat het bezoek aan de EO jongeren dag (en nacht) een groot succes 
was. 
Het punt Veilige kerk kent de volgende acties: E-erkenning aanvragen (door de Kerkrentmeesters), beleid omtrent 
Veilige kerk op website plaatsen (via scriba), gratis VOG regelen (via scriba) en VOG aanvragen versturen naar de 
vrijwilligers/medewerkers (scriba). 
Het kan voorkomen dat een predikant plotseling niet kan komen. Er moet in beide kerken een preek aanwezig zijn 
voor het geval dat! 
Ds. Sjaak komt ter vergadering met een concept waarin deels de welkomstbrief, die er al is en een deel waarin 
nieuwe inwoners (vrijblijvend) worden welkom geheten namens de kerk. 
ADA: er zijn nog geen vervangers gevonden. De kerkenraad heeft wel aangegeven dat deze diensten moeten blijven. 
Er worden wat namen genoemd. 
Bas Roobol sluit de vergadering met gebed. 
 
Leen Kruithof, uw scriba 
 
 

‘Licht op Groen’ 
In de rubriek ‘Licht op Groen’ delen deelnemers uit de gelijknamige brainstormgroep 
bruikbare ideeën, tips en tops rond zogeheten groene thema’s: schepping, 
duurzaamheid, klimaat, en rentmeesterschap. ‘Licht op rood’ bevat daarbij tips, ideeën 
en adviezen rondom consuminderen en het stoppen of ombuigen van gewoontes die 
afbreuk doen aan vergroening, verduurzaming e.d.  
 
Repair café in Barendrecht: een tweede leven voor apparaten, speelgoed etc. 
Veel apparaten hebben een beperkte levensduur en worden weggegooid na een betrekkelijk kort leven. Dat 
betekent dat er veel grondstoffen nodig zijn om ze te vervangen. Lang niet altijd is dat terecht. In Barendrecht 
bestaat een repair café dat wordt bemenst door vrijwilligers. Die doen hun best om het apparaat weer aan de gang 
te krijgen. Elke eerste zaterdag van de maand; gebouw Waterpoort, slijpservice en lasverzoeken 09.00 – 12.00 uur 
aanbieden slijp- en reparatiewerk tot uiterlijk 11.15 uur, afhalen gerepareerde spullen tussen 09.00 en 10.00 uur! 
Elke tweede donderdag van de maand; KCB “De Baerne”, Buitenlandse Baan 1, 2991 GA  Barendrecht 
Ook slijpservice en lasverzoeken, 13.30 – 16.00 uur  en  19.00 – 21.00 uur 
aanbieden slijp- en reparatiewerk tot uiterlijk 15.15 uur (middag) en 20.15 uur (avond) 
afhalen gerepareerde spullen tussen 14.00 en 15.30 uur! 
Zie ook de website voor gedetailleerdere informatie: https://repaircafebarendrecht.nl 
 



‘Licht op groen’ bevat vanzelfsprekend tips, ideeën en adviezen die vergroening, verduurzaming e.d. juist 
bevorderen 
 
Bekertjes weggooien na de kerkdienst 
Dat kan anders: een kerkmok helpt daarbij. Helaas is de bestelling van de kerkmokken niet vlekkeloos verlopen. Het 
bedrijf waar de bestelling is geplaatst laat niet meer van zich horen. Het plan gaat niet in de ijskast, maar heeft 
aanzienlijke vertraging opgelopen. De werkgroep beraadt zich over vervolgstappen. 
 
Zwerfafval weg uit Heerjansdam 
De volgende actie om zwerfafval te verwijderen is op zaterdag 13 september 2025. Vertrekpunt is het kerkplein. Na 
anderhalf uur verzamelen wordt er nagebabbeld onder het drinken van een kopje koffie of thee met iets erbij. 
 
Dorpsraad belegt thema-avond over een groene omgeving 
Op 26 juni schenkt de Dorpsraad aandacht aan het groen in ons dorp. Hoe kunnen we zorgen voor een groene 
omgeving nu er grote bezuinigingen worden uitgevoerd. De avond valt na de sluitingsdatum van dit nummer dus er 
kan niets over worden gemeld. De werkgroep Licht op Groen is bij deze avond betrokken. 
  
Groene Kerken 
Er zijn heel wat kerken die bezig zijn na te denken over een duurzame manier van leven en daarna ook concreet actie 
te ondernemen. Deze kerken hebben een website waar inspiratie en ideeën worden gedeeld. Hier is o.m. de tekst te 
vinden: 
 

De missie van Groene Kerken 
De zorg voor de schepping heeft een plek in het hart van ons geloof. We geloven dat de kerk kan groeien in 
het vooruitwijzen naar Gods Koninkrijk voor de hele schepping. 
De urgentie die we voelen wordt niet gevoed door angst voor de toekomst, maar door dankbaarheid en 
liefde voor God en alles wat Hij geschapen heeft. GroeneKerken is er voor alle christelijke 
geloofsgemeenschappen. 
Onze droom is dat steeds meer kerken en geloofsgemeenschappen een plek zijn waar mensen samen 
oefenen in een eenvoudige, vreugdevolle levensstijl. Voor en met die kerken willen we een plek van hoop en 
handelingsperspectief.  

 
Wie zijn wij 
Wij zien dat God van Zijn prachtige schepping houdt. We zien wat wij de wereld aandoen door ons verlangen 
naar meer, meer, meer. Zijn schepping zucht. Wij zien een kerk die vaak weinig oor daarvoor heeft uit angst, 
drukte, ongeloof, onmacht of lauwheid. 
Wij geloven in een beweging van bekering en bevrijding voor individu, kerk en schepping. 
We geloven dat alleen een leven in de voetsporen van Jezus Christus ons perspectief geeft op Gods 
koninkrijk en de rust en bevrijding die we verlangen. 
Wij geven stem aan Gods schepping en zuchten met haar mee. We bieden perspectief, bondgenoten en 
concrete tools om te veranderen en in beweging te komen zodat jouw kerk of geloofsgemeenschap een bron 
van hoop wordt. 
 
Wij worden steeds meer een profetische stem voor kerk en maatschappij en een gids naar praktische 
verandering. Zo zijn wij dé inspiratiebron voor groen geloven in een netwerk van kerken. 

 
Meer informatie: https://groenekerken.nl 
 
Meedenken hoe we duurzaamheid verder gestalte kunnen geven? 
Ook meedenken en meedoen in de werkgroep Licht op Groen? Welkom!  
Informatie in te winnen bij de leden onder wie Jan Visser (06-40512866) 
 
Jan Visser 

 
 
  



Hartelijke groet aan de gemeente van Heerjansdam-Kijfhoek en omgeving   
Op 2 februari 2025 werd ik door collega ds. Sjaak Teuwissen in bediening gesteld in uw gemeente. Sinds 1 maart ben 
ik officieel werkzaam als kerkelijk werker in Heerjansdam-Kijfhoek en omgeving. Graag geef ik via deze weg een 
korte terugblik op mijn eerste maanden. 
Mijn vliegende start bestond uit een warm en open gesprek in de studeerkamer van de pastorie aan De Manning. 
Daarna begon ik met het plannen van afspraken en het doen van bezoekwerk. Inmiddels – nu we halverwege juni 
zijn – heb ik zo’n 80 adressen bezocht. Zo mocht ik kennismaken met de grote verscheidenheid aan mensen, 
levensverhalen en geloofsbelevingen binnen onze gemeente. 
Ook bezocht ik gemeenteleden in het ziekenhuis, in verpleegtehuizen en op revalidatieplekken. Het werk bevalt mij 
uitstekend. Ik voel mij gedragen door jullie betrokkenheid en ervaar de ontvangst als hartelijk en warm. 
In veel ontmoetingen ontstonden mooie gesprekken, soms ook over het leven na dit leven. Dat zijn diepe thema’s, 
die ons verbinden in geloof en vragen. Samen mogen we zoeken naar hoop en vertrouwen, ook als er geen sluitend 
antwoord is. 
Een bijzonder moment vond ik de viering van de seniorenverjaardagen van januari, februari en maart. Tijdens die 
bijeenkomst zijn waardevolle contacten ontstaan. Begin juli hoop ik weer aanwezig te zijn bij de volgende 
verjaardagsmiddag. Ik kijk ernaar uit om daar nieuwe mensen te ontmoeten en bestaande contacten te verdiepen. 
Lieve gemeente van Heerjansdam-Kijfhoek en omgeving: ga met God, en Hij zal met jullie zijn. 
 

Met een hartelijke groet en in verbondenheid, 
 
 
 
 
 
Mari Hijkoop,  
Kerkelijk werker Heerjansdam-Kijfhoek e.o. 
06-12723507   kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl 

mailto:kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl


Waardevol of waardeloos 
Waarde wordt toegekend aan tastbare en ontastbare dingen. 
Herinneringen kunnen heel waardevol zijn, maar zijn niet tastbaar. 
Er wordt wel gezegd dat iets emotionele waarde heeft en dat is dus niet in geld uit te drukken. 
Van onschatbare waarde zijn dan juist die dingen die nog veel dieper aangrijpen in ons mensenleven. 
Makkelijker is het als we het hebben over tastbare zaken zoals een huis, een schilderij of iets dergelijks. Hoewel, als 
het gevoel of de emotie mee gaat spelen dan heeft dat invloed op de waarde. 
Bij Kunst en Kitsch komt er wel eens wat voorbij waar door de experts een waarde wordt toegedicht aan het 
voorwerp waar de bezoekers zeer verbaasd over zijn. Van Kitsch voor een riks naar Kunst met vele nullen. 
 
Zo treffen we in onze Dorpskerk ook waardevolle en waardeloze dingen aan. 
Het samen vieren van een Pinksterdienstdienst met na afloop een gezellig samenzijn of de Sing-In op Pinksteravond. 
Geweldig, zeer waardevol. 
De ontmoetingen met gemeenteleden in een eredienst, tussen de jongeren onderling maar ook samen aan de koffie 
na de dienst. Waardevol. 
 
Tijdens de bouwwerkzaamheden is er veel materiaal door de handen gegaan van ons klusteam. 
Oude banken, lambrisering, vloertegels, vloerbalken en planken. Ooit waardevol toen ze in functie waren, maar nu is 
het meeste waardeloos, gedegradeerd tot afval. De kerkbanken naast de kansel waren gemaakt van grenenhout 
maar zo oud en verdroogd, de kracht eruit en niet meer geschikt voor hergebruik, vol spijkers en gescheurd. De 
lambrisering aangetast door vocht en schimmel. De vloerbalken onder de banken kuis verrot (dat we daar niet 
doorheen gezakt zijn is een wonder), de vloerplanken vol met houtworm. De vloertegels van de achterzaal, 
aangebracht tijdens de opknapbeurt rond 1971 blijken door de meerdere lagen zandcement aan de onderkant van 
die tegels tweedehands te zijn. Niet helemaal waardeloos maar alleen nog geschikt voor een terras. 
 
Waardevol daarentegen de mooie nieuwe lambrisering en die prachtige vlakke vloer in de achterzaal. 
Waardevol zeker de tomeloze inzet van de vrijwilligers van het klusteam, van het schoonmaakteam, de 
bloemendienst, de huisbezoekers, de…………, ach ik vergeet er zeker een. 
Waardevol u en jij als lid van onze gemeente, als vrijwilliger ergens actief, als commissielid of kerkenraad. Zo 
waardevol. 
 
Stoffel 

 
 
De Bouwerij 
Hoewel er heel weinig is te melden toch maar even een bericht van de bouwerij. 
Er zijn weer heel kleine stapjes gezet in het vergunningentraject voor de aanbouw aan de kerk. 
De meeste vinkjes zijn gezet. De herhaalde participatie is nu geaccepteerd. 
Er is momenteel nog wat overleg over detailaansluitingen op het bestaande gebouw. 
 
Er is een verzocht om een archeologisch onderzoek. Daarvoor is op vrijdag 20 juni jl. een eerste aanzet gegeven door 
het gehele terrein in het bouwvlak grondig en professioneel tot een meter diep te scannen. Hierbij is op een handvol 
oud ijzer na zoals lipjes van drankblikjes niets aangetroffen. 
Separaat zullen er ten behoeve van de constructieberekeningen sonderingen worden gemaakt. 
 
Begin juli wordt gestart met het plaatsen van de raampartij tussen de kerkzaal en de achterzaal. Dit zal in 2 fases 
gebeuren. Hierna zullen de vloer en de wanden worden aangeheeld en afgewerkt. 
Ook de kast in de voormalige schepenenbank zal nog worden geplaatst waarna de “renovatie” zo goed als gereed is. 
 
Rond de Boomgaardkerk en de vergunning voor de Boomgaardhof valt alleen te melden dat de rechtbank het 
ingediende bezwaar in behandeling moet nemen. Vanwege drukte is al aangegeven dat dit mogelijk pas in 
september zal zijn. Geduld is een schone zaak. 

  



In memoriam:  
 

Cees van Rijswijk 

(14 maart 1946 – 1 mei 2025) 
 
“Cees: man, echtgenoot, pappa, vader, schoonvader, oom, opa, vriend van iedereen. 
Mensen noemden hem ‘open, ‘eerlijk en toegankelijk’. Soms terughoudend maar altijd 
vriendelijk. Bij onenigheid kon Cees goed een streep onder de dingen zetten, hij zei dan 
steeds: ‘Als het klaar is, dan is het klaar.’ Hij was een man van korte metten en geen 
poespas. Simpel en correct. 
Hij hield van gewoon doorpakken. Cees vond dat je geen dingen moest doen die je niet wilt doen.  
Cees was recht door zee: ‘Recht is recht, en krom is krom.’ Hij was vooral zorgzaam voor zijn vrouw Nellie, zijn broer 
en zussen, zijn twee meiden en de kleinkinderen. Deze kleinkinderen: ze waren een groot geschenk voor hem.” 
Woorden van deze strekking schreef Natalie, de dochter van Cees en Nellie; ze zijn voorgelezen op de 
crematieplechtigheid op 8 mei jl. 
 
Cees van Rijswijk werd op 14 maart 1946 geboren in Heerjansdam aan de Molenweg op de plek waar nu 
garagebedrijf Van der Krans staat, tegenover de openbare school (‘Dorpshuis’). Het gezin telde vier kinderen. Cees’ 
vader was elektricien, zijn moeder huisvrouw. Het gezin was hervormd, en ging wekelijks naar de kerk. Cees was als 
jongere een aantal jaar voorzitter van de Christelijke Jongelingen Vereniging, die samenkwam in de bovenzaal van de 
kerk. Hij was 19 toen hij Nellie Groenendijk leerde kennen. Zij was zowel een buurtgenoot als vriendin van zijn zus 
Ada. Ze trouwden op 16 februari 1973 in Heerjansdam op het gemeentehuis door de ambtenaar van de burgerlijke 
stand, mejuffrouw Mag Sloof, die even later als diaken als ambtsdrager dienst deed tijdens de ‘overtrouw’ in de 
Dorpskerk. Ze gingen wonen aan de Hupse 24. Uit hun huwelijk werd op 11 september 1976 een tweeling geboren: 
Daisy en Natalie.  
Cees werkte als elektricien. Naast zijn werk en gezin hield hij van fotograferen. Vanaf zijn 14e had hij een eigen 
fototoestel. Hij fotografeerde de natuur, en mensen die hij kende. Ook leerde hij zichzelf aan om foto’s te 
ontwikkelen. In een onbewoonbaar verklaarde woning aan de Dorpsstraat – ‘het huisje’ - richtte hij een doka in. 
Later kwam er een doka aan huis. 
 
Na de oprichting van het Historisch Genootschap Heerjansdam ging Cees zich bezighouden met het herstellen van 
oude archieffoto’s. Nellie werd secretaris. 
Het was ongeveer in die periode, zo rond het jaar 2000, dat Cees aan de ziekte van Parkinson bleek te lijden. Het 
betekende dat hij vroegtijdig moest stoppen met werken.  
 
“Cees was een normale man, ‘een simpele jongen”, zo vertelt Nellie. “Maar hij had ook een sterk gevoel voor 
rechtvaardigheid”. Het huis van Cees en Nellie stond altijd open met veel warmte en liefde voor met name jongeren, 
die het weleens moeilijk hadden. Het gezin met de tweeling was in die periode een vertrouwd gastgezin.  
 
Een maand voor zijn overlijden heeft Cees gewerkt aan zijn laatste project. Hoe moeilijk en moeizaam het ook ging,  
hij heeft zijn eigen rouwkaart ontworpen en fotografisch bewerkt.  
 
Boven de rouwkaart heeft Nellie de lievelingssongtekst van haar Cees verwoord met als titel ‘Pijn.’ Het is van zijn 
geliefde tekstcomponist en zanger Henny Thijssen. 
 
“In mijn hart heb jij geschreven 
dat ik je vinden zal  
waar pijn niet meer bestaat.” 
 
Met dank aan Nellie van Rijswijk-Groenendijk, 
ds. Sjaak Teuwissen 
  



In memoriam  

Henk Kruithof 

 
Henk werd op 20 december 1952 geboren als derde kind in een gezin dat uiteindelijk vier 
kinderen zou tellen. Binnen het gezin liet iedereen elkaar vrij, maar ging goed met elkaar 
om. Vader Kruithof was een geboren Heerjansdammer, moeder een Oud-Beijerlandse. Het 
gezin verhuisde enkele keren rondom Zwijndrecht en kwam uiteindelijk in Heerjansdam 
terecht.  
 
Henk had een zacht karakter, en maakte als tiener en jongere deel uit van een club vrienden. Deze was bekend en 
berucht in Heerjansdam. De vriendengroep ging op de brommer op vakantie naar bijvoorbeeld Texel en Terschelling. 
Gaandeweg de jaren groeide het wat uit elkaar, toen steeds meer mensen vaste relaties en kinderen kregen.  
 
Henk vond het lastig om buiten zijn comfortzone te treden. Hij hield van strikte orde en regelmaat, kenmerkte zich 
door vaste patronen, en hanteerde vaste tijden. Als dat plotseling doorkruist werd kon hij geïrriteerd en opvliegend 
zijn. Maar hij had een groot hart en deed graag iets voor anderen. Zijn buren konden op allerlei manieren op hem 
rekenen. Henk was al ruimschoots halverwege de dertig toen hij het ouderlijk huis verliet en op de Perenhof 12 ging 
wonen; dat uiteindelijk zo’n 35 jaar zijn thuis zou blijven. Zijn beroep was dat van dakdekker. Vanwege epileptische 
aanvallen moest hij daar vroegtijdig mee stoppen. 
 
Henk hield van motorrijden, en had een Honda Goldwing 1200. Hij ging daarmee op vakantie. Hij bezocht jaarlijks de 
TT in Assen. Henk tuinierde graag en zorgde met liefde voor zijn parkiet en kanarie. Hij leerde zichzelf orgelspelen en 
kon zonder noten te lezen wijsjes naspelen. Hij speelde nu en dan op bruiloften en partijen in zijn kennissenkring. 
Ook maakte hij films voor familieleden. Muzikaal gezien had hij liefde voor Nederlandstalige muziek, en ook voor de 
Rolling Stones. 
 
Van huis uit kreeg Henk het geloof mee. Hij was als kind gedoopt, en hij ging naar de kinderclub van de kerk. Hij 
kende alle psalmen en gezangen uit het hoofd. Op volwassen leeftijd bleef hij evenwel niet kerkelijk actief, hoewel 
hij altijd ingeschreven bleef. 
 
Al geruime tijd was Henk niet gezond. Hij liet zich er weinig over uit naar anderen. Mensen die gevoelsmatig te dicht 
bij kwamen met hun goed bedoelde zorg en aandacht hield hij af. Hij liet zich niet adviseren om naar een dokter te 
gaan; en bepaalde zelf wel hoe het er met zijn gezondheid voor stond. Op woensdag 4 juni ging het helemaal mis en 
werd hij zwaar onwel. Een buurvrouw trof hem aan, belde de hulpdiensten en zijn zus Lenie. Reanimatie en andere 
hulp mocht niet meer baten, hij overleed in zijn eigen woning. 
 
In de woning van Henk staat en hangt een grote verzameling klokken en andere uurwerken. Klokken die voor een 
groot deel precies op het zelfde moment de uren slaan. Een van de slaapkamers was zijn werkkamer waar hij 
klokken repareerde. Het is illustratief voor iemand voor wie tijd en stiptheid altijd heel belangrijk is geweest. Op de 
afscheidsbijeenkomst op woensdag 11 juni lazen we in de Dorpskerk dan ook een gedeelte uit Prediker  3 – ‘Alles 
heeft zijn tijd’. Er klonken diverse Nederlandstalige liederen, o.a. van Benny Nijman en Tol & Tol. Toen Henk werd 
binnengebracht, luisterden we naar de Rolling Stones. Maar ook klonk er  ‘lichtstad met uw paarlen poorten’, het 
lied dat gezongen werd bij de uitvaart van zowel zijn vader als zijn moeder. Henk werd uitgedragen op het lied 
‘Sailing Home’ van Piet Veerman. Na de samenkomst hebben we Henk begraven op de Algemene Begraafplaats aan 
de Molenweg.  
 
Ds. Sjaak Teuwissen 

  



DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: juni 2025 
 
Bloemendienst 
10-06 Ontvangen via mevrouw Wilma Berkhout € 10,00 
12-06 Ontvangen via mevrouw Ineke Kruisinga € 20,00 
 
H.A. collecte Mensenkinderen 
15-06 Ontvangen via Hans v.d. Berg        € 20,00 
   
Alle gevers hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 

Namens de diaconie. 
Jan de Jong 
 
 

Toelichting op de jaarcijfers 2024 van de diaconie 
 
Zoals gewoonlijk maken wij de jaarcijfers  van de diaconie bekend. Deze werden op de gemeenteavond van 12 juni 
toegelicht. De meesten van u waren daar helaas niet. Er werden door de aanwezigen een paar vragen gesteld, die u 
wellicht ook gesteld zou hebben. Daarom gaan we deze keer in de toelichting onder andere in op de gestelde vragen. 
 
Kosten 
In de opstelling van de cijfers staan de kosten die we moeten maken, nu apart vermeld: 
Quotum € 1.324: dat is de heffing die we afdragen aan de landelijke kerk. De hoogte van het bedrag is afhankelijk 
van de inkomsten van de diaconie, berekend over een voorgaand jaar. 
Bankkosten € 535 : Tot voor kort hadden we een aparte rekening voor de ZWO. Penningmeester Jan de Jong heeft 
deze rekening opgeheven om bankkosten te besparen. Meer kunnen we hier niet aan doen. 
Overige uitgaven: Alle andere uitgaven hebben een diaconaal doel: plaatselijk, landelijk of over de grens. 
 
Worden de opbrengsten opgepot? 
Over het jaar 2024 was er een overschot van € 4.005. Best een behoorlijk bedrag op een kleine begroting. Het 
uitgangspunt voor het financieel beleid is dat we het vermogen ( circa € 390.000 ) handhaven. Het is dus niet de 
bedoeling om overschotten  te realiseren en deze toe te voegen aan het vermogen. In voorgaande jaren hadden we 
soms tekorten, zodat een keer een overschot niet slecht uitkomt, maar dat was geen doel op zich. Het betekent wel 
dat we voor 2025 ruimer in ons jasje zitten. Het overschot is niet ontstaan door bezuinigingen. De cijfers geven aan 
dat de uitgaven voor eigen werk (niet de afdrachtcollectes ) in 2024 dicht bij de begroting uitkwamen.  
Het overschot is ontstaan door meer opbrengsten dan begroot. De magere coronajaren dreunen nog een beetje 
door in de voorzichtige begroting. 
Het vermogen is in het verleden – voor mijn tijd – opgebouwd. Naar mijn beste weten was er sprake van erfenissen 
van landerijen, die op een gegeven moment verkocht zijn. De erflater(s) hebben die nalatenschap bedoeld om de 
diaconie vaste opbrengsten uit huur of pacht te verschaffen. Nu “verhuren” we gelden, die rente opbrengen. De 
rente is een belangrijke bron van inkomsten  die besteed worden aan diaconale doelen. 
 
Afdrachtcollectes 
De opbrengst van afdrachtcollectes is veel hoger geweest dan we hadden verwacht. 
Wij collecteren voor Kerk in Actie, waarbij we kiezen uit vele doelen, die vanuit de 
landelijke kerk worden aangereikt. 
De Avondmaalscollectes zijn meestal bestemd voor een project van 
Mensenkinderen. Hans van den Berg zorgt altijd vooraf voor een goede uitleg. Wij 
weten dat Mensenkinderen geen dure directeur heeft en de projecten nauwlettend 
volgt. Zij leggen ook verantwoording af, waarvan een samenvatting in Samengaan te 
vinden is. Buiten deze collectes komen voor de gekozen projecten forse giften 
binnen, wat een mooi signaal is van de betrokkenheid van gemeenteleden. 

Heeft u vragen of opmerkingen 
voor de diaconie, stuur deze dan 

naar 
diaconie@kerkheerjansdam.nl 

 



Bussen en vaste bijdragen 
Graag ook uw aandacht voor de bloemenbusjes en de zendingsbussen, die bij de uitgangen hangen. Als veel mensen 
er regelmatig een munt in doen, dan loopt dat toch nog aardig op. In de cijfers ziet u dat er best wat bij kan. 
Een aantal mensen geeft periodiek een vaste bijdrage. Het liefst hebben wij natuurlijk toezeggingen voor een vaste 
jaarlijkse bijdrage  (of per maand / kwartaal ). Deze vorm van doneren zou meer gebruikt kunnen worden. Dan blijft 
uw bijdrage doorgaan, ook als u mogelijk niet meer in de gelegenheid bent om wekelijks naar de kerkdiensten te 
komen en de collectezak niet meer langs ziet komen.   
Mooi voorbeeld van een maandelijkse bijdrage: Wij krijgen per maand een bedrag van een scholiere, die dat 
blijkbaar van haar zakgeld offert. Dat getuigt van een diaconaal hart! 
Wij hebben er vertrouwen in dat de diaconie haar werkzaamheden kan voortzetten. De gemeente 
Heerjansdam/Kijfhoek is immers een levende gemeente! Vast hartelijk dank voor uw aandacht en bijdrage! 
 
Namens het college van diakenen, Frans de Jong 
 
 

College van Diakenen Heerjansdam/Kijfhoek 

   

 WERKELIJK BEGROTING 

JAARCIJFERS 2024 2024 2024 

   DIACONIE/ZWO   DIACONIE/ZWO 

Rentebaten  €               6.614   €                 4.700  

Collectes   €               7.670   €                 5.000  

Aandeel oogstcollecte  €               1.587   €                 1.300  

Bloemenbussen  €                 173   €                    200  

Overige giften  €               2.444   €                 1.500  

   
Te besteden voor eigen werk  €             18.488   €               12.700  

Door te betalen collectes  €             13.141   €                 9.300  

Totaal van de ontvangsten  €             31.629   €               22.000  

   
KOSTEN   
Quotum  €               1.324   €                 1.350  

Bankkosten  €                 535   €                    320  

Bloemen en plaatselijk werk  €               4.081   €                 3.650  

Bijdragen goede doelen  €               3.230   €                 3.500  

Kind Compassion  €                 925   €                    900  

Sponsoring Rainbow kind Kurt  €                 388   €                    400  

Vaste bijdragen Rainbow 
Angels 

 €               4.000   €                 4.000  

Totaal besteed aan eigen werk  €             14.483   €               14.120  

   

Doorbetaalde afdrachrcollecten  €             13.141   €                 9.300  

 €                  27.624  €                     23.420  

   

TOTAAL RESULTAAT   €               4.005   €                -1.420  

 overschot                          tekort 

 
 

  



KERKRENTMEESTERS 
Jaarrekening   --   Jaarbegroting   --   Jaarrekening   --   Jaarbegroting   --   Jaarrekening    
Op de gemeenteavond van 12 juni jongstleden is de Jaarrekening van het college van kerkrentmeesters aan de orde 
geweest. De cijfers van de realisatie 2024 zijn vergeleken met de begroting 2024. De inkomsten liggen in lijn met het 
begrote bedrag. Dit is deels te danken aan een hogere renteopbrengst. De bijdragen uit de vrijwillige bijdragen en 
collectes daarentegen blijven juist wat achter. De uitgaven liggen wat lager dan begroot. Dit is deels veroorzaakt 
door lagere onderhoudsuitgaven en energiekosten en de kortere ambtsperiode van onze kerkelijk werker dhr. 
Leune. Wat niet meegeholpen heeft is een groot tekort op ons kerkblad Samengaan. Door het ontbreken van 
toegang tot de financiële informatie blijkt een achterstand in inkomsten te zijn opgelopen. 

 
Alles bij elkaar opgeteld is vast te stellen dat we het in 2024 beter hebben gedaan dan was begroot maar dat de 
inkomsten en de uitgaven nog steeds een negatief eindresultaat laten zien. 
 

De tussenstand vrijwillige bijdrage 2025 laat een bedrag van ca. € 
86.200 zien. Dit bedrag is opgebouwd uit giften en toezeggingen voor 
2025. In onze begroting hebben we een bedrag  van € 115.000 
opgenomen als verwachtte bijdrage. U ziet dat we nog ruwweg € 
30.000 missen om op dit bedrag uit te komen.  
 
Let wel, dan zijn we nog steeds niet uit de kosten, omdat onze 
uitgaven voor pastoraat en beheer fors zijn gestegen. De 
loonsverhogingen die de laatste jaren zijn doorgevoerd in Nederland 
zijn ook toepast op het traktement  voor een predikant en beloning 
van een kerkelijk werker.  

 
Help mee om onze kerkgemeenschap financieel gezond te krijgen en houden. Zodat we nog vele jaren een actieve 
kerkgemeente mogen zijn met aandacht voor jong en oud in en buiten onze kerkmuren. 
 
Vraag:  Wat kost het lid zijn van de kerk in 2025?  

Samen geloven, samen delen, samen doen en samen dragen. 
Vraag:   Wat zijn de inkomstenbronnen van de kerk? 

Er kan geld van zaalverhuur, rente van spaargeld, collectes, vrijwillige bijdragen, stichtingsbijdragen, 
schenkingen en nalatenschappen binnenkomen. 

Vraag:   Hoe hoog is een passende vrijwillige bijdrage als we alle actieve huishouding meetellen? 
Richtlijn van de landelijke kerk is voor ieder huishouden 2% van het gezamenlijke bruto jaarinkomen van € 
15.000 oplopend tot 4,5% bij een inkomen van € 75.000 of hoger. Dit is uitgerekend in dit advies voor die 
kleine beurs € 300,- en voor die ruimere beurs € 3.375,- per jaar.  

 
Tip 1:  Zet per maand geld van wat financieel binnenkomt apart en geef uit deze spaarpot aan goede doelen zoals  

o.a. uw /jouw kerk. 
Tip 2:  U kunt uw giften aan de kerk fiscaal aftrekken van de belasting wat resulteert in een lagere belastingaanslag 

of hogere teruggave. 
Tip 3:  Gebruik de Givt-app voor collectes of gebruik collectemunten en houd zo digitaal overzicht. 

  



Oud papier 
Ruim € 3680 heeft in 2024 het oud papier opgebracht. Betaald door oude kranten en folders, weggegooid in de 
container en opgehaald door onze vrijwilligers. En dat is de opbrengst van maar één kant van het dorp. EMM haalt 
voor de andere kant uit het dorp op. Veel geld samen, zeg 
maar € 7000 per jaar.  Goed bezig dus, die vrijwilligers 
achter de auto.  
De volgende data oud papier staan ingepland: 
 
19 juli       16 augustus   
Manuël de Jong    Bas van Nes 
Jan de Jong    Martin Dorsman 
John Peterse    Geert de Jong 
Wim Groeneveld   Heidi Treurniet 
 
Chris Grootendorst 
oudpapier@kerkheerjansdam.nl 

 

 

 
 

 

 
 
Alle gevers hartelijk dank 
J.Schop  
Penningmeester  
 

 

  

Collecte opbrengst mei 2025 
datum.  doel papier euromunt coll.munt totaal 

4-mei 

Diaconie  €    35,00   €      37,55   €     37,50   €  110,05  

Kerk  €    30,00   €      37,60   €     39,00   €  106,60  

Jeugd  €    20,00   €      18,40   €     26,50   €    64,90  

11-mei 
ADA  €    30,00   €      53,30   €     26,50   €  109,80  

Kerk  €    20,00   €      49,00   €     41,00   €  110,00  

18-mei 
Diaconie  €    10,00   €      51,16   €     40,50   €  101,66  

Kerk  €    20,00   €      45,60   €     45,00   €  110,60  

25-mei 
Diaconie  €    30,00   €      34,55   €     58,00   €  122,55  

Kerk  €    25,00   €      38,80   €     64,00   €  127,80  

mei 

Bloemenbusjes  €       5,00   €        8,60   €       5,50   €    19,10  

Koffiepot  €       5,00   €      11,03   €       5,00   €    21,03  

Zending  €           -     €        4,90   €       3,00   €       7,90  

Na een heerlijke vakantieweek met ons gezin voor ons 40-jarig huwelijksjubileum 
werden we thuis verrast met heel veel kaarten, bloemen en chocola. 
Waarvoor onze hartelijke dank, 
Pim en Caroline Speksnijder  

 

mailto:oudpapier@kerkheerjansdam.nl


JEUGDRUBRIEK

Weekend jeugd 
We hebben er eerder al over geschreven. Het weekend van 23/24 mei ging onze 
12+ jeugd een nachtje weg met elkaar. Zelf tent op zetten, gezellig BBQ-en, een 
spannend spel in de Zuidpolder, snacks van dominee Sjaak, weinig slaap, maar 
veel gezelligheid en als toffe afsluiter op zaterdag de EO jongerendag. Wat was 
het superleuk en gezellig, maar er zijn ook diepgaande gesprekken geweest. We 
zijn dankbaar voor deze gezellige, enthousiaste groep jongeren! Ook zijn we 
dankbaar voor de tomeloze inzet vanuit de leiding die we hebben voor onze 12+ 
jeugd.  

 

 

 

 

 

 

 

Tijd te kort tijdens schoolbezoek Kijfhoekkerk 
Op donderdag 12 juni bezochten groep 7 en groep 8 van basisschool De Develhoek de Kijfhoekkerk. Onze dominee 
Sjaak Teuwissen was hierbij. Dit gebeurde in het kader van de lessen Godsdienstig Vormend Onderwijs (GVO) olv 
GVO leerkracht Hilda Noorland. Na een plenaire verwelkoming en inleiding liepen de leerlingen lukraak door het 
kerkgebouw en plakten ze op voorwerpen die in het oog springen 
memobriefjes. De preekstoel, kanselbijbel, paaskaars, collectezakken, 
doopvont en grafsteen werden het meest beplakt. Er kwamen talloze 
vragen op: over heden en verleden van de kerk, rituelen, erediensten, 
betekenis van bepaalde voorwerpen. Het leverde geanimeerde 
gesprekken op waarin sommige kinderen ook eigen ervaringen vertelden 
over bijvoorbeeld een uitvaart of een doop. Met limonade en koek in de 
hand bekeken we buiten de begraafplaats en ontdekten we waarom tot 
in de Middeleeuwen kerken altijd Oost-Westwaarts gebouwd werden. 
Bij beide klassen bleek anderhalf uur te kort om alle vragen en verhalen 
een plek te geven.  
 
Kindernevendienst en oppas in de zomer 
Bijna alle activiteiten in onze gemeente liggen in de zomermaanden even stil, of staan op een lager pitje. Wat mooi 
dat er wel altijd oppas en KND is voor de kinderen in onze gemeente die niet op vakantie zijn.  
Dank aan alle leiding die dit met elkaar mogelijk maakt.  
 
Overstapdienst 
Op 6 juli hopen we een mooie overstapdienst te beleven waarbij weer een aantal kinderen uit onze gemeente 
afscheid zal nemen van de KND+ en door zal groeien naar de Meeting en de Youth Corner. 
Niet alleen doorgroeien van de ene school naar de andere, maar ook in de kerk verandert er wat voor hen. Mooi om 
daar als gemeente bij stil te zijn, samen met de overstappers. Op het moment van schrijven hebben de overstappers 
al een diner bij de dominee achter de rug om de dienst samen voor te bereiden. 
We hopen er met elkaar een mooie dienst van te maken! 
  



  

 
 
Kids of Joy en gemeente ‘Picknick’ 
Al weken werden de weersverwachtingen vooruit gekeken…zou het mooi weer worden op zaterdag 21 juni? Met 
een buitenprogramma voor Kids of Joy en een gemeentepicknick op het programma zou het toch fijn zijn als het 
mooi weer zou worden.  
Onze gebeden werden verhoord, het werd stralend en heel warm weer!  
Zo warm dat zowel de locatie van Kids of Joy, als de locatie van de picknick gewijzigd moesten worden.  
Maar ondanks de warmte werd het een heel gezellige zaterdagmiddag/avond, waarin de kinderen lekker veel 
spelletjes met water hebben gespeeld en we daarna met een gezellige groep gemeenteleden konden genieten van 
allerlei (zelfgemaakte) meegebrachte hapjes. Er was voor ieder wat wils te eten en het was genieten in een heerlijke 
koele kerk!  

 
 
In de zomer 
Ideetjes voor een lange autorit of als het in de vakantie misschien niet altijd lukt een kerkdienst te bezoeken: om met 
uw kinderen wel bezig te zijn met God en de Bijbel kunt u samen een leuke en interessante podcast bezoeken. 
Bijvoorbeeld: ‘Eerst dit voor kids’! Veel luisterplezier. 
 
Vanuit de jeugdkerkenraad wensen we alle kinderen en u allemaal een heel fijne zomer!  



  

KINDERLIED VAN DE ZOMER  
Vrij zijn! 
“Vrij zijn!” is een kinderlied van Rikkert Zuiderveld. Hoe mooi en fijn is het om ‘vrij te zijn’. Niet alleen vrij zijn van 

school als we zes weken schoolvakantie hebben, maar ook vrij in onze maatschappij. Ook al voelt dat niet altijd zo 
vrij, maar als we bedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan….we zijn vrij!  
 
Marieke Roobol en Sjaak Teuwissen  

 
 

‘Vrij zijn!’ 
www.youtube.com/watch?v=dEVXIZi4Iso 

www.youtube.com/watch?v=MrLycNRJaGM 
 

Refrein: 
Vrij zijn, vrij zijn 
wij willen vrij zijn 
vrij om te gaan en te staan 
waar wij willen 
in onze maatschappij 
vrij zijn, vrij zijn 
wij mogen vrij zijn 
vrij om te zeggen 
wat we denken 
vrij 
 
Altijd als de laatste schooldag komt 
dan zijn wij blij 
’t is vakantie 
het jaar is voorbij 
lekker naar het strand of uren wand’len 
op de hei 
niks meer te moeten 
wij zijn vrij 
 
Refrein… 
 
Als ik bedenk wat Jezus heeft gedaan voor jou en mij 
zet ik mijn zorgen voor altijd opzij 
omdat Hij ons vrijgekocht heeft van de slavernij zijn wij Gods kinderen 
wij zijn vrij 
  
Refrein… 

  

http://www.youtube.com/watch?v=dEVXIZi4Iso
http://www.youtube.com/watch?v=MrLycNRJaGM


  

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 mei tot en met 20 juni 2025 
 
Overleden 
 
Verhuizing 
 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
 

BIJBELLEESROOSTER 
 

dinsdag 1 juli Galaten 4,1-11  vrijdag 1 augustus Lucas 11,45-54 

woensdag 2 juli Galaten 4,12-20  zaterdag 2 augustus Lucas 12,1-12 

donderdag 3 juli Galaten 4,21-31  zondag 3 augustus Lucas 12,13-21 

vrijdag 4 juli Galaten 5,1-12  maandag 4 augustus Lucas 12,22-32 

zaterdag 5 juli Galaten 5,13-26  dinsdag 5 augustus Kolossenzen 3,5-17 

zondag 6 juli Galaten 6,1-10  woensdag 6 augustus Kolossenzen 3,18–4,6 

maandag 7 juli Galaten 6,11-18  donderdag 7 augustus Kolossenzen 4,7-18 

dinsdag 8 juli Deuteronomium 19,1-10  vrijdag 8 augustus Deuteronomium 24,1-9 

woensdag 9 juli Deuteronomium 19,11-21  zaterdag 9 augustus Deuteronomium 24,10-22 

donderdag 10 juli Lucas 9,51-62  zondag 10 augustus Lucas 12,33-40 

vrijdag 11 juli Lucas 10,1-16  maandag 11 augustus Lucas 12,41-48 

zaterdag 12 juli Lucas 10,17-24  dinsdag 12 augustus Deuteronomium 25,1-10 

zondag 13 juli Lucas 10,25-37  woensdag 13 augustus Deuteronomium 25,11-19 

maandag 14 juli Lucas 10,38-42  donderdag 14 augustus Deuteronomium 26,1-11 

dinsdag 15 juli Deuteronomium 20,1-9  vrijdag 15 augustus Deuteronomium 26,12-19 

woensdag 16 juli Deuteronomium 20,10-20  zaterdag 16 augustus Psalm 54 

donderdag 17 juli Deuteronomium 21,1-9  zondag 17 augustus Lucas 12,49-59 

vrijdag 18 juli Kolossenzen 1,1-11  maandag 18 augustus Lucas 13,1-9 

zaterdag 19 juli Kolossenzen 1,12-23  dinsdag 19 augustus Lucas 13,10-21 

zondag 20 juli Kolossenzen 1,24–2,5  woensdag 20 augustus Deuteronomium 27,1-13 

maandag 21 juli Kolossenzen 2,6-15  donderdag 21 augustus Deuteronomium 27,14-26 

dinsdag 22 juli Kolossenzen 2,16–3,4  vrijdag 22 augustus Psalm 55,1-16 

woensdag 23 juli Psalm 75  zaterdag 23 augustus Psalm 55,17-24 

donderdag 24 juli Deuteronomium 23,2-15  zondag 24 augustus Lucas 13,22-30 

vrijdag 25 juli Deuteronomium 23,16-26  maandag 25 augustus Lucas 13,31-35 

zaterdag 26 juli Psalm 28  dinsdag 26 augustus Deuteronomium 28,1-14 

zondag 27 juli Lucas 11,1-13  woensdag 27 augustus Deuteronomium 28,15-29 

maandag 28 juli Lucas 11,14-23  donderdag 28 augustus Deuteronomium 28,30-44 

dinsdag 29 juli Lucas 11,24-28  vrijdag 29 augustus Deuteronomium 28,45-57 

woensdag 30 juli Lucas 11,29-36  zaterdag 30 augustus Deuteronomium 28,58-69 

donderdag 31 juli Lucas 11,37-44  zondag 31 augustus Lucas 14,1-14 
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RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
Wij kijken nog even terug op het dauwtrappen met de aansluitende dienst op 
Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei. Zo rond zeven uur in de vroege ochtend 
gingen zo’n negentig deelnemers onder leiding van onze vaste natuurgids Jan 
de Kort op weg door het Develgebied. Deze keer was de natuurdominee Piet 
van Veldhuizen verhinderd, vanwege een Hemelvaartsdienst elders. 
Halverwege de wandeltocht begon het behoorlijk te regenen. Best wel verfrissend, maar voldaan was er rond acht 
uur het gezamenlijk ontbijt met wat lekkers erbij. Dominee Antoinette van der Wel wist op een beeldende manier 
met het thema rond Hemelvaartsdag de 75 bezoekers aan de dienst te inspireren. De twee diensten van vorige 
maand werden geleid door proponent ds. Henk Russcher uit Hendrik-Ido-Ambacht en dominee Coen van Alphen uit 
Rhoon. Beiden gastpredikanten en geen onbekenden in onze Kijfhoekkerk.    
Hieronder enkele fotomomenten van Hemelvaartsdag: 
 

 
Open Dagen 
Tijdens de zomerperiode organiseert de Stichting Behoud Kijfhoekkerk op de eerste zaterdag van de maand Open 
Dagen. Naast dat de kerk dagelijks open is voor individueel bezoek bent u ook in de zomermaanden op zaterdag  5 
juli en zaterdag 2 augustus hartelijk welkom. De orgelzolder is gerenoveerd en vernieuwd. Op de expositiepanelen 
wordt een algemeen beeld weergegeven van het buurtschap Kijfhoek en de kerk in het midden. 

Op deze derde en vierde in de serie van vijf komt  zaterdag 5 juli het kinderkoor 
‘Shine’.  Het koor telt zo’n 14 jonge kinderstemmen tussen vijf en twaalf jaar. 
Onder de bezielende leiding van zangpedagoge Jeanita van Eijsden weet zij deze 
jonge zangertjes tijdens de wekelijkse repetitie op toonhoogte te brengen. 
Zingen en dansen tot de Eer van God, dat is kinderkoor ‘Shine’.  Zingen en dansen 
is goed voor iedereen, maar bij Shine ook nog eens super leuk. Wat ze dan doen? 
Zij leren hoe je je stem moet gebruiken, je jezelf presenteert, een liedje zingt van 
bladmuziek, samen een mooie klank maakt…. en ook over de verhalen uit de 

bijbel. En waarom zingen zo goed voor je is? Muziek maken vraagt  om concentratie, het vermogen de aandacht te 
richten en doorzettingsvermogen. Ook leer je hoe je samen met anderen kan zorgen voor een mooi resultaat. Maar 
zingen zorgt vooral voor plezier, ontspanning en creativiteit. En als je de liedjes goed kent en mooi kan zingen, krijg 
je er ook veel zelfvertrouwen van! Dus, wat houdt ons nog tegen, jong, tiener of wat ouder? Kom zingen en sluit je 
aan bij een koor in de regio.  
 
De tweede helft van deze zaterdagmiddag zal Jeanita solo zingen met begeleiding van Niels Martin op ons 
Kijfhoekorgel. 
 
De volgende Open Dag is op zaterdag 2 augustus met een verrassing van en door amateurmusici uit de regio. Dit 
heet ook wel een ‘jamsessie’.  
Iedereen die een muziekinstrument bespeelt of solo zingt, is welkom. De deelnemers hoeven elkaar niet persoonlijk 
te kennen en maken spontaan gezamenlijk muziek en zang.  
 



  

Tijdens de Open Dagen is er gelegenheid om zelf, gratis, koffie, thee, water of frisdrank te nemen. 
Er is een verwijzing naar toiletbezoek, informatiemateriaal en giften. U bent van harte welkom! 
Ook dan staat er een stoel voor u klaar! 
Om alvast te noteren: De jaarlijkse serie Open Dagen sluiten we af tijdens het landelijk 
monumentenweekend, op zaterdag 13 september. Dan zal het koor Joy uit Rijsoord een 
gastoptreden verzorgen. Daarover meer in de septembereditie van Samengaan. Volg ook onze 
activiteiten en berichtgeving in de regiobladen, alsmede onze website www.kijfhoekkerk.nl en via 
facebook.  
 

Natuurwandeling 
Tijdens de Open Dagen kan een natuurwandeling door het Develgebied niet ontbreken. Onze vaste 
natuurdeskundige en officieel IVN-gids Jan de Kok is ook op 5 juli  weer aanwezig. Jan de Kok is als vrijwilliger al jaren 
officieel natuurgids van het in 1960 opgerichte Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie, afgekort IVN. Jan begint 
de wandeling om 13.00 uur vanaf de kerk. Altijd weer een plezier met Jan op pad te gaan en nieuwe flora en fauna te 
ontdekken in de Kijfhoekse polder. 
  
Collectes en giften 
Tijdens de diensten wordt er gecollecteerd met de ‘hengelcollectezak’. 
Na de diensten van afgelopen maanden zijn de collectes geteld: 

• Zondag    4 mei met dominee L. van der Eijk en 26 bezoekers  € 211,40 

• Zondag  18 mei met dominee J.W. Sterrenburg 33 bezoekers  €  295,00 

• Hemelvaartsdag 29 mei met dominee mevrouw J. van der Wel met 72 bezoekers en collecte van € 204,00 
incl. 72 euro via de QR-code  

• Zondag    1  juni met dominee H. Russcher en 51 bezoekers  €  326,50 

• Zondag  15 juni met  dominee C. van Alphen en 30 bezoekers  € 257,00 
In de afgelopen meimaand is in bijzondere dank ook ontvangen: 

• Verkoop boekje ‘Kijfhoek aan de Devel’  door bezoekers € 20,00 

• De bus ‘Groot Onderhoud’ aan de lantaarnpaal € 250,00 

• Via de QR-code door bezoekers en andere passanten € 76,00 

• Via de bank een gift van € 100,00 
 
Rouw en Trouw in de Kijfhoekkerk 
Al eeuwen wordt er in de Kijfhoekkerk, na het sluiten van het 
burgerlijk huwelijk ook kerkelijk ingezegend.  
Op deze unieke locatie en idyllisch plekje aan de Devel in de 
Zwijndrechtse Waard heeft de Gemeente Zwijndrecht  het bijna 
700-jarige historische polderkerkje aangemerkt als officiële 
trouwlocatie. Sindsdien zijn er heel wat huwelijken gesloten tot 
volle tevredenheid van de bruidsparen. Velen komen daarna met 
hun eventuele kinderen naar het kerkje, waar hun ‘droomparadijs’ is 
begonnen.  
Trouwen in het eeuwenoude kerkje van Kijfhoek betekent een 
onvergetelijke dag, geen lopende bandwerk, maar persoonlijke 
aandacht en met een eigen invulling van wensen van het 
bruidspaar.  
 
De dames Monique Tholenaars en Nel Roobol zullen u op een 
gastvrije en deskundige wijze  informeren met adviezen en 
begeleiden naar de huwelijksdag. 
Meer informatie op www.kijfhoekkerk.nl  of mail naar Monique 
Tholenaars, tholenaars@kpnplanet.nl 
Naast feestelijke plechtigheden zijn er in de Kijfhoekkerk ook 
regelmatig rouw- dank- en uitvaartdiensten, waarna de begrafenis elders plaatsvindt.   
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Het voorrecht van een laatste rustplaats naast de Kijfhoekkerk 
Het is nu een maand geleden, zondagmiddag 1 juni 2025, als we aan het begin van de 
kerkdienst, een bijzonder welkom heten aan de familie Dunning.  
Vanuit verschillende plaatsen in ons land hebben zij een lange reis gemaakt om terug 
te keren naar de plaats waar hun grootouders hebben gewoond en hun ouders zijn 
geboren, ons buurtschap Kijfhoek. Vader Pieter Dunning werd op 31 augustus 1951 in 
Kijfhoek geboren en op zondagmiddag 4 november 1951 gedoopt in deze Kijfhoekkerk.  
Op 24 mei 2025 is Pieter Dunning op 74-jarige leeftijd overleden in Amsterdam.  
De afscheidsplechtigheid heeft plaatsgevonden, vorige maand op dinsdagmiddag 3 juni 
2025 in de Kijfhoekkerk. Daarna is vader Dunning door kinderen en kleinkinderen 
uitgedragen naar zijn laatste rustplaats, hier naast de kerk.  

De ouders van Pieter Dunning kwamen na de oorlog, eind jaren veertig naar het buurtschap Kijfhoek. Grootvader, 
ook Pieter en getrouwd met grootmoeder Trijntje Drenth gingen wonen in een knechtenhuis op het erf van de 
boerderij van de familie Van Gilst sr. aan het begin van de Kijfhoekseweg. Daar werd vader Pieter jr. geboren en na 
twee maanden op zondag 4 november 1951, ook om 15.00 uur door vader Pieter sr. en moeder Trijntje ten doop 
gehouden in deze polderkerk. De doop zal destijds, wellicht door dominee J.A. Visser zijn bediend, die verbonden 
was aan de gecombineerde Hervormde Gemeente Heerjansdam en Kijfhoek. 
 

Enkele jaren geleden, tijdens een Open Dag op zaterdag komt er een 
man over de Kijfhoekseweg aanlopen. Via de website van de 
Kijfhoekkerk, wist hij de data van de Open Dagen van onze 
buurtschapkerk. Het was die zaterdag bijzonder warm en de man 
genoot van het rustmoment in de kerk met een verfrissend glas koud 
water. Na wat op adem te zijn gekomen, ging ik met onze gast in 
gesprek. Met een duidelijk accent stelde deze gastbezoeker zich voor 
als de heer Pieter Dunning uit Meppel. Hij vertelde over zijn lange 
bus- en treinreis en wilde toch voor de sluiting van de kerk zijn 
bezoek afronden. Met een wandeltocht van naar schatting zeven 
kilometer vanaf het NS-station Zwijndrecht was de heer Dunning wel 
toe aan dit rustpunt. Tijden ons gesprek kwam zijn jarenlange 
verlangen, eens terug te keren naar zijn geboorteplaats en om 
mogelijke herinneringen bij zichzelf op te roepen. In zijn tienerjaren 
is het gezin Dunning weer teruggegaan naar Drenthe, waar hij zijn 

leven en later gezin ging bouwen. Aan de hand van foto’s, schilderijen en archiefmateriaal in de Kijfhoekkerk én 
herinneringen werd zijn jonge jeugd met herkenbare dingen teruggeroepen. Het was voor deze geboren Kijfhoeker, 
na ruim zeventig jaar een zaterdag, letterlijk en figuurlijk, een warm weerzien met zijn geboorteplekje. Tijdens onze 
gezellige ontmoeting vertelde ik hem, dat hij als echte geboren Kijfhoeker, later het recht heeft om eventueel na zijn 
overlijden, begraven te worden naast de kerk van Kijfhoek, waar hij ten doop was gehouden en met zijn ouders, als 
gezin, wellicht maandelijks de kerkdiensten heeft bijgewoond.  
 
Enkele jaren later kwam hij, ook tijdens een Open Dag nogmaals naar Kijfhoek. Toen vertelde hij mij dat hij sterk 
overwoog later hier begraven te worden. Dat later is vorige maand geweest. Tijdens de middagdienst van zondag 1 
juni j.l. hebben wij met de kinderen en familie Dunning, hun vader, grootvader en oom herdacht.  
 

 
 
Kijfhoek, zondag 1 juni 2025 met de familie Dunning  
en ds. Russcher, Jeanne Middelkoop, ouderling en organist 
René Barnard 
 
De gedachtenisdienst op dinsdag 3 juni in de Kijfhoekkerk 
werd geleid door een voorganger van het Leger des Heils uit 
Meppel. Daarna  hebben wij Pieter Dunning in de aarde 
gelegd op zijn bevoorrechte en laatste rustplaats naast de 
Kijfhoekkerk. 
  



  

 
 

Kijfhoekkerk, 3 juni 2025 
Gedachtenisdienst Pieter Dunning 

 
Tijdens de afscheidsdienst werden de Psalmen 25 en 31 gelezen 
uit de BGT-vertaling, of wel de Bijbel in Gewone Taal. Tijdens de 
overdenking met het gedeelte ‘…ik hoop op Uw hulp, elke dag 
weer…’  en ‘…Heer bij u zoek ik bescherming, laat mij niet alleen…’ 
wist de vrouwelijke voorganger het leven Pieter Dunning als 
troost voor de familie en de aanwezigen over te brengen. 
 
De inschrijving van Pieter Dunning in het doopboek van de Kijfhoekkerk op 4 november 1951: 

 
Het waren in de voorbije maanden bijzondere ontmoetingen en ervaringen tegelijk in en om de Kijfhoekkerk.  
 
Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk 
In de komende zomermaanden zijn de volgende diensten gepland: 
Zondag     6 juli met onze dominee Sjaak Teuwissen met viering van het Heilig Avondmaal ? ? 
Zondag   20 juli met dominee A. Groen uit Sliedrecht 
Zondag     3 augustus met dominee R. Wouda uit Zwijndrecht 
Zondag   17 augustus met dominee W. Hendriks uit Ter Aar 
Zondag     7 september met dominee G. J. van Beek uit Hendrik-Ido-Ambacht 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur). 
 
Tenslotte: Kerk Onderweg ! 
Heeft u vakantieplannen voor deze zomer? U gaat alleen met uw gezin of in groepsverband? Of gaat u alleen op reis 
…… Overal zult u een kerk of kapel vinden. Loop ook daar maar binnen om even op adem te komen. Ook daar is de 
stilte en rust met de Eeuwige, uw Heer en Heiland te ervaren. Ook daar staat een stoel voor u klaar! Ik wens u een 
fijne en veilige vakantietijd én thuiskomst. 
Ook in deze zomer- en vakantieperiode blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een 
(vakantie)kaartje. Een gezellig appje via uw mobiele telefoon is ook fijn te ontvangen. Een kleine moeite, maar met 
groot plezier! 
 
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en meer, bel mij even,  
06 – 3650 1396, of via WhatsApp en e-mail dendijk@hetnet.nl 
Bezoek ook eens onze website www.kijfhoekkerk.nl  en Facebook. 
In de digitale versie van ons kerkblad zijn alle foto’s in kleur te zien. 
Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie: 
Kerkblad Samengaan Heerjansdam:  samengaan@kerkheerjansdam.nl  
 
In de digitale versie van Samengaan zijn alle foto’s in kleur te zien. 
Ook in de zomermaanden  wens ik u een Zegenrijke vakantieperiode en weer een veilige thuiskomst.  
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt                                                                                                      

  

mailto:dendijk@hetnet.nl
http://www.kijfhoekkerk.nl/
mailto:samengaan@kerkheerjansdam.nl


  

INGEZONDEN 
 
PERSBERICHT INSTRUMENTAAL ZOMERAVONDCONCERT  
  
Op zaterdag 12 juli 2025 wordt er weer een instrumentaal zomeravondconcert gegeven in de  Boezemkerk te 
Ridderkerk-Bolnes. De musici dit jaar zijn Boudewijn Zwart (beiaard), Theo-Hans Kuijvenhoven (hobo) en Jan Peter 
Teeuw (orgel / piano).   
Het programma voor de avond is zeer gevarieerd: klassieke meesterwerken, populaire composities, virtuoze solo’s, 
een orgelimprovisatie op verzoek, samenzang… Kortom: een ontspannen en muzikale avond voor het hele gezin, 
waarin de humor zeker niet ontbreekt!  
Boudewijn Zwart (1962) studeerde hoofdvak piano aan het Sweelinckconservatorium te Amsterdam en beiaard aan 
de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort. Ook studeerde hij orkestdirectie en orgel en was hij lange tijd 
werkzaam als koordirigent. Hij is stadsbeiaardier van Amsterdam, Apeldoorn, Barneveld, Bergambacht, Den Helder, 
Dordrecht, Ede, Gouda, IJsselstein, Nijkerk, Schoonhoven, Wageningen en Zeewolde. Hij is organist van de 
Gereformeerde Kerk te Lutjegast. Van zijn hand verscheen een Koraalboek bij de 150 psalmmelodieën van het 
Geneefse Psalter. Onder de titel ‘Bell Moods’ reist hij door heel Europa met zijn eigen ontworpen rijdend Concert 
Carillon en treedt hij op in samenspel met verschillende muziekformaties.   
Theo-Hans Kuijvenhoven (1973) studeerde hobo bij Ab Keizer, Helga Boekestijn en Lia Oraison. Tijdens zijn studie 
farmacie speelde hij als eerste hoboïst in het NESKO, het Nederlands Studenten Kamerorkest. Tegenwoordig treedt 
hij geregeld op tijdens (orgel)concerten, cantate-uitvoeringen en kerkdiensten. Theo-Hans werkt in het dagelijks 
leven als apotheker in Ridderkerk.  
Jan Peter Teeuw (1987) studeerde bij Johan den Hoedt en Arjen Leistra en is kerkorganist in Ridderkerk. Jan Peter 
werkte mee aan vele opnamen, waaronder een aantal soloalbums, opgenomen in Ridderkerk, Leeuwarden, 
Purmerend, Kampen, Zoetermeer en Brielle. Hij componeert en arrangeert veel muziek voor allerlei bezettingen. Zijn 
koraalbewerkingen voor orgel worden wereldwijd verkocht. Ook schreef Jan Peter twee oratoria, ‘De belofte 
vervuld’ en ‘Totdat Hij komt…!’ Jan Peter is dirigent van Chr. Koor ‘Rejoice’ uit Ridderkerk.  
  
Het concert begint om 19.30 uur. De kerkdeuren aan de Pretoriusstraat 2 gaan een halfuur voor aanvang open. De 
toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten bij de uitgang. Halverwege het concert is er een pauze met 
gelegenheid om wat te drinken. Tevens zullen er dan, evenals na afloop van het concert, cd’s en bladmuziek te koop 
zijn.   
  
Jong en oud zijn van harte welkom op dit zomerse concert!  
Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maandag 23 juni waren de kinderen van De Rank te gast in de kerk met een Drumtastic voorstelling voor de ouders.  

http://www.janpeterteeuw.nl/
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Benefietconcerten voor de ramen van de 
Trinitatiskapel  - 5 juli  
Vorig jaar wees een inspectie uit dat de ramen aan 
de voorkant van het gebouw dringend moesten 
worden aangepakt. Er is namelijk houtrot in de 
kozijnen aangetroffen. De klus is inmiddels 
uitgevoerd. Deze klus heeft ruim 55.000 euro gekost. 
De kas van de Stichting tot Behoud en Beheer van de 
Trinitatiskapel is hierdoor zo goed als leeg, en er 
moet nog veel meer gebeuren. 
 
Spontaan hebben diverse (bekende) musici zich 
aangemeld bij Johan Bregman, bestuurslid Stichting 
tot Behoud en Beheer van de Trinitatiskapel, om 
geheel belangeloos te musiceren voor de kapel. Dit 
benefietconcert vindt plaats op zaterdag 5 juli 2025. 
De kerk opent haar deuren om 10.00 uur. 
 
Deze dag kunt u luisteren naar:  
10.30 uur – broer en zus Johan den Hoedt (orgel) en 
Jeanette Jelier – den Hoedt (dwarsfluit);  
11.20 uur – Hans Okkerse (piano) en Diana Abspoel 
(hobo);  
12.10 uur – Hans Okkerse (piano), Godelinde Dolaard 
(cello) en Hans Niese (klarinet); 
13.00 uur – Mark Brandwijk (piano) en Henske 
Bakker-van der Weerd (panfluit) 
14.00 uur – Edwin Vooijs (piano) en Sannie de Jongh 
(dwarsfluit) 
15.00 uur – Arjan den Ouden (orgel) 
15.45 uur – Alisa van Dijk (viool) 
16.30 uur  - slotconcert door Jan – Kees Gerlach 
(zang en piano). 
 
Wilt u een bijdrage leveren? 
Dit kan door een gift over te maken op 
rekeningnummer NL21 RABO 0317 7255 05, ten 
name van Stichting tot Behoud en Beheer 
Trinitatiskapel, onder vermelding van ‘Onderhoud 
raamkozijnen’. 
De kerk bevindt zich aan de Vriesestraat 22 te 
Dordrecht. Gedurende de gehele dag kunt u met 
elkaar in gesprek, onder het genot van een kop koffie 
of thee. We kijken uit naar uw komst en uw bijdrage 
voor het goede doel.  
Hartelijk welkom, en uiteraard is de toegang vrij! 
 
 

 Als redactie proberen van foto's en ander materiaal 
zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om 
het materiaal met diens toestemming te kunnen 
gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen 
gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan je kunt 
aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij 
dit materiaal op de huidige manier gebruiken, neem 
dan contact op met de redactie 
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