
 

Weekbrief: 8 juni 2025 

Voorganger: ds. J. Teuwissen 

         Orgel: dhr. J. Mourits 

         Pinksteren 
Inleiding Pinksteren:  

Het verhaal van de torenbouw van Babel in Genesis 11, en 

het Pinkster-evangelie uit Handelingen 2: ze vertellen ons 

iets over taal. En ze zijn elkaars tegenover.  

Op Pinksterzondag lezen we Genesis 11: 1-11 en Handelingen 

2: 1 t/m 13; en we zetten ze symbolisch tegenover elkaar. 

Ten tijde van de torenbouw van Babel is de geest uit de 

fles, verwarring alom. Ten tijde van het Pinksterfeest wordt Gods Geest uitgestort, 

verbinding alom. Het verschil kan niet groter zijn. Stort God zijn Geest nog steeds uit; en zo 

ja: hoe kunnen we dat zien of ervaren? Hoe vertelt de taal die wij kiezen, hoe communiceren 

onze woorden iets van Gods Geest? Het thema op deze Pinksterzondag luidt ‘Elkaar verstaan’.  

Liturgie:  

Welkom & Mededelingen 

Hemelhoog 495 ‘votum en groet’ ‘Onze Hulp en onze verwachting’ 

Moment van stilte; Bemoediging & Groet 

NLB 672: 1 ‘Kom laat ons deze dag’ 

Inleiding op de dienst 

Zingen: NLB 672: 7 ‘Wie ’s Heren Geest bezielt’ 

Richtlijn voor ons leven: Tien geboden in beeldtaal 

Zingende geloofsbelijdenis: Hemelhoog 479: 1 t/m 4 ‘Heer U bent mijn leven’ 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment - Kinderlied van de maand ‘We zullen gaan’ 

Eerste Bijbellezing: Genesis 11: 1 t/m 9 

Luisterlied: ‘De toren van Babel’ 

Tweede Bijbellezing: Handelingen 2: 1 t/m 13 

De eerste vier verzen worden eerst in vier verschillende talen gelezen; 

afgewisseld met lied ELB 152 om en om in Nederlands en Latijn ‘Kom tot ons o heil’ge 

Geest’ / ‘Veni sancte Spiritus’ 

Zingen lied 687: 1 en 3 ‘Wij leven van de wind’ 

Preek: ‘Elkaar verstaan’ 

Zingen: Hemelhoog 399: 1 t/m 3 ‘Samen in de naam van Jezus’  

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

Zingen: NLB 675: 1 ‘Geest van hierboven’ 

Wegzending en zegen 

Antwoord op de zegen: NLB 675: 2 ‘Wat kan ons schaden’ 

 

Direct na afloop van de dienst kunnen kinderen en volwassenen vrijblijvend 

deelnemen aan diverse werkvormen en spelen.  

Ze verwijzen naar de torenbouw van Babel of naar het Bijbelse Pinksterverhaal.  

En er is koffie, thee en fris op het kerkplein. 

 



 

 

Agenda:. Volgende zondag is er om 9.30 uur dienst in de Dorpskerk met ds. J. 

Teuwissen, waarbij we met elkaar het Heilig Avondmaal mogen vieren. En ‘s middags is 

er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. C. vam Alphen uit Rhoon. 

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 15 juni heeft de diaconie 

gekozen voor het werk van Open Doors in Afrika. Jaarlijks worden er in Nigeria en de 

omliggende landen duizenden christenen vermoord door rondtrekkende extremisten. Het 

brute geweld zorgt ervoor dat onze broers en zussen massaal op de vlucht zijn geslagen. 

Verdreven christenen komen terecht in vluchtelingenkampen. Ze zijn door hun vlucht alles 

kwijtgeraakt. Ze hebben gebrek aan de meest noodzakelijke levensbehoeften. Complete 

gezinnen slapen in schamele koepeltentjes met een oppervlakte van minder dan een 

tweepersoonsmatras. Er is honger, er is armoede, er is uitzichtloosheid. En er zijn talloze 

mensen met trauma’s. Open Doors helpt verdreven christenen met noodhulp zoals voedsel, 

medische zorg en onderdak. Helpt U weer mee? Meer informatie kunt U vinden in Samengaan. 

PS: Vergeet U de Nacht van Gebed niet op vrijdagavond 20 juni? 

Vanavond: SING-IN, 19:30 uur in de Dorpskerk. Gratis toegang. De zangers 

Hiwot, Jane en Chesron willen ons meenemen in een fantastische avond met hele 

mooie liederen. Welke? Dat bepaal jij want er zal alle ruimte zijn voor 

verzoeknummers. Lekker meezingen of misschien wel even stil genieten. En wie zijn 

die zangers? Misschien herken je ze van tv bij Nederland Zingt of The Voice of 

Holland. Ze hebben allemaal hun persoonlijke verhaal. Ook zeker is dat ze heel mooi, 

met passie en overtuiging kunnen zingen.  

Het kerkelijk bureau is op dinsdag 10 juni gesloten. 

Op donderdag 12 juni 2025 wordt in de Dorpskerk om 20:00 uur een gemeenteavond 

gehouden. Onderwerpen zijn o.a. de jaarstukken 2024 van de Kerkrentmeesters en 

Diaconie en de stand van zaken m.b.t. de Veilige Kerk. U wordt allen van harte 

uitgenodigd om aanwezig te zijn. 

Op dinsdag 17 juni 2025 vergadert de kerkenraad om 20:00 uur in de Dorpskerk. 

 

 

Vanuit de Werkgroep ‘Verbinding’ 

Direct na afloop van de dienst op Pinkster-ochtend kunnen kinderen en volwassenen 

vrijblijvend deelnemen aan diverse werkvormen en spelen. Ze verwijzen naar de 

torenbouw van Babel of naar het Bijbelse Pinksterverhaal. 

Wilt u of wil jij samen met ons bijdragen aan iets lekkers bij de 

koffie? Extra leuk, én passend is het om dat in ‘vele talen’ te doen; 

bijvoorbeeld lekkernijen uit andere landen en culturen, of waarin 

woorden of letters zijn verwerkt.  

Zo ongeveer rond 12 uur is er een lekkere lunch – verzorgd door de 

werkgroep Verbinding - met ook hier links naar het thema. 

Tegen 13 uur ronden we af.  

Iedereen is van harte welkom, jong en oud, betrokken bij onze gemeente of te gast.  

Neem je/neemt u zo mogelijk zelf bord, beker en bestek mee?  

 

 

 

 



 

 

 

Gemeente-picknick 21 juni 

Uitnodiging voor heel de gemeente van jong tot oud: 

Op zaterdag 21 juni organiseert Kids of Joy om 15u een leuke middag voor kinderen in 

de basisschoolleeftijd bij speelpolder Heerjanneke. Vanaf 17u bent u allen van harte 

welkom om aan te sluiten voor een gemeente brede picknick! Wat zou het leuk en mooi 

zijn om hier met vele gemeenteleden bij elkaar te komen en samen te eten. 

 

Voor de picknick vragen we u iets te eten mee te nemen waarmee we met elkaar een 

groot buffet kunnen maken, waar iedereen van kan mee eten. U kunt denken aan het 

concept van het gemeentebuffet, zoals we dat jaren geleden kenden. 

 

Wat ideeën wat er zoal meegenomen kan worden: stokbrood met smeersels, 

gehakballetjes, salade, hartige taart, stapel pannenkoeken, fruit/rauwkost, 

pizzapunten, maar wees vooral creatief en bedenk iets lekkers. 

Wat u naast iets te eten ook moet meenemen: een stoel en 

een bord, bestek en een beker. 

Vanuit de Jeugdkerkenraad (JKR) zorgen we voor drinken en 

zorgen we dat er een broodje knak voor alle kinderen is. 

 

U bent er ook bij toch? Tot zaterdag de 21e om 17u bij 

Heerjanneke!  

Namens de JKR, Irene de Jong-Lingeman 
 

 


