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-:- 
Rondje Kijfhoek 



MEDITATIE 
 

Ons eeuwig Huis, 
  
In het jaar 2024 hebben Nel en ik de Mozes reis gedaan. Vanuit het land Goossen (Egypte) over de Schelfzee, de 
woestijn door. Overnacht hij de berg Horeb waar God aan het volk Israël en ook aan ons  Zijn Tien Geboden schonk. 
We hadden een Palestijnse gids die het gezelschap van protestantse reizigers een verhaal vertelde over zijn 
grootvader. 
  
In het jaar 1948 werd de opa met vrouw en kinderen uit hun huis verdreven door Joodse kolonisten. Nooit meer 
teruggekeerd en het gezin verdween in een vluchtelingenkamp. 
Tot zijn dood, decennia later, had opa in zijn broekzak nog de huis sleutel van hun woning. 
Hij wist ook wel dat terugkeer naar hun dorp zeer moeilijk zou zijn en of dat het huis er nog zou staan, bijna een 
utopie. Toch bleef die huis sleutel in het bezit van de familie na het overlijden van de grootvader.  
  
Zoiets gebeurt ook regelmatig in onze gemeenschap. 
Niet door oorlog of geweld maar om gezondheidsredenen. 
Als je als man of vrouw niet meer in je woning kan blijven en naar een verzorgingstehuis moet. 
  
  
Dan komt er een moment dat je de huissleutels van je woning moet inleveren. 
Bij de woning bouw of de nieuwe eigenaar. 
En nooit meer de sleutel van je voordeur in broek zak of tas. 
Hoog waarschijnlijk zal je verdrietig zijn dat je niet meer zelfstandig woont maar in een tehuis komt waar je 
kamerdeur nooit op slot gaat en iedereen maar binnen loopt. 
  
Niet iedereen is ongelukkig in een tehuis want je kan er nog veel goede jaren doorbrengen. 
Echter je hebt geen sleutel meer van je eigen huis en er is veel verdriet, er wordt bitter geweend. 
Regelmatig hoor je dan de vraag, moet ik de rest van mijn leven tegen deze muur aankijken? 
Die muur voor mijn bed met hier en daar een ansicht kaart. 
  
Wat is dan de toekomst. 
  
Dan lees ik prediker 12; 5, " want de mens gaat naar zijn eeuwig huis ". 
  
Vanuit de Bijbel weten we dat er een Huis is met vele woningen waar God de huisbaas is. 
En als gelovigen mogen we erop vertrouwen dat Jezus ons aan de paarlen poort zal opwachten. 
Zie het beeld van de vader uit de gelijkenis van de verloren zoon. 
  
Als je dat kan geloven, ben je een rijk mens. 
Staat die Hemelpoort voor iedereen open? 
  
Ja, voor iedereen die oprecht gelooft in de Here Jezus en dat Hij voor ons is gestorven. 
Voor onze zonden en we moeten ook oprecht deze zonden belijden aan Hem. 
In een stil gebed, keer op keer. 
  
Dan ontvangen wij Zijn rijke genade en mogen we intrek nemen in het Vaderhuis. 
Hoe het daar dan is? 
  
Ik probeer daar weleens een voorstelling van te maken. 
Niet doen hoor, onmogelijk, laat het een verrassing zijn. 
  
Is dit goedkope prietpraat? 
Geheel niet want voor mij is dit het hoogste genot. 
Dat is nu geloof. 
  



Ik eindig met het prachtige lied ,wat helaas zelden nog wordt gezongen maar wat zo heerlijk beeld geeft van onze 
toekomst. 

  
Ik zie een poort wijd open staan, 
Waardoor het licht komt stromen, 
Van ’t kruis, waar ’k vrijelijk heen mag gaan 
Om vrede te bekomen. 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij, 
voor mij, voor mij, 
staat open ook voor mij. 

  
Bas Roobol 

 

BIJBELLEESROOSTER 
 

donderdag 1 mei Deuteronomium 18,1-8  zaterdag 17 mei Handelingen 16,35-40 

vrijdag 2 mei Deuteronomium 18,9-22  zondag 18 mei Psalm 71 

zaterdag 3 mei Johannes 10,1-10  maandag 19 mei Johannes 8,1-11 

zondag 4 mei Johannes 10,11-21  dinsdag 20 mei Johannes 8,12-24 

maandag 5 mei Johannes 10,22-30  woensdag 21 mei Johannes 8,25-36 

dinsdag 6 mei Johannes 10,31-42  donderdag 22 mei Johannes 8,37-47 

woensdag 7 mei Psalm 100  vrijdag 23 mei Johannes 8,48-59 

donderdag 8 mei Johannes 4,1-26  zaterdag 24 mei Johannes 9,1-12 

vrijdag 9 mei Johannes 4.27-42  zondag 25 mei Johannes 9,13-23 

zaterdag 10 mei Johannes 4,43-54  maandag 26 mei Johannes 9,24-41 

zondag 11 mei Johannes 5,1-13  dinsdag 27 mei Psalm 56 

maandag 12 mei Johannes 5,14-29  woensdag 28 mei Psalm 110 

dinsdag 13 mei Johannes 5,30-47  donderdag 29 mei Lucas 24,36-53 

woensdag 14 mei Handelingen 15,36–16,10  vrijdag 30 mei Psalm 108 

donderdag 15 mei Handelingen 16,11-24  zaterdag 31 mei Handelingen 17,1-15 

vrijdag 16 mei Handelingen 16,25-34  

 

  

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor het medeleven, voor de kaarten , bloemen, en voor mensen die 
kwamen schoonmaken en koken. Wat een samen horigheid! 

Tranen stonden in mijn ogen bij de allereerste kaart die binnen kwam van Nel Kruis, iemand die zelf niets kan 
en dan een kaart stuurt naar iemand die alleen maar een nieuwe knie moet hebben, dankjewel Nel!!! 

Liesbeth Grootendorst 

 

"Voor alle blijken van meeleven die wij ontvingen na het plotseling overlijden van onze Erika 
zeggen wij u en jullie heel hartelijk dank. Dit warme meeleven hebben wij erg gewaardeerd. 
Harmen Visser, Ger Hemmes en Trudy Kruit " 
 



KERKDIENSTEN IN MEI 
 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

4 mei 

9.30 u. 
Ds. H. Franzen 

Pijnacker 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

 
 

19.30 u.  
Dodenherdenking 
Ds. J. Teuwissen 

15.00 u. 
Ds. L.C. van der Eijk 

Zwijndrecht 
 

Collecte: Kerkenwerk 

11 mei 

9.30 u. 
Anders dan Anders dienst 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Onkosten ADA diensten 2. Kerkenwerk 

 

18 mei 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. J.W. Sterrenburg 

Stompwijk 
 

Collecte: Kerkenwerk 

25 mei 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

29 mei Hemelvaartsdag 

9.30 u. 
Ds. N. Splunter 

Rotterdam 
 

Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

 

1 juni 

9.30 u. 
Ds. R.R. Widinga 

Valkenburg a/d Rijn 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Prop. H. Russcher 

Hendrik Ido Ambacht 
 

Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website 
www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl .   

Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u  
alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. 

 

  

http://www.kerkheerjansdam.nl/


  



 MET HET OOG OP DE ZONDAG 
Samenkomst Dorpskerk zondagavond 4 mei - Voorafgaand aan Dodenherdenking 
“Vrijheid deel je met elkaar”:  Op 4 mei is dit het thema van de jaarlijkse 4 mei – samenkomst in de Dorpskerk. Het 
begint om 19.15 uur. Aanwezigen vormen na afloop buiten op het kerkplein samen met andere betrokkenen de 
stoet richting de dodenherdenking bij het monument aan De Manning.  

 
Aan deze bijeenkomst werken mee: ds Sjaak Teuwissen, en 
daarnaast enkele leerlingen uit groep 7-8 van Kindcentrum De Rank: 
Lobke Gouman,  Noortje Prenen, Liliana Stankiewicz en Douwe 
Teuwissen. Dhr. Leo Kievit bespeelt het orgel. Vanuit de Dorpskerk 
lopen we na afloop mee in de stoet richting het monument op De 
Manning om daar deel te nemen aan de ceremonie en de twee 
minuten stilte.  

 
zondag 18 mei 2025: Doopdienst - Dorpskerk 
Deze zondag lezen we in Johannes 4: 1 t/m 26 over een buitengewone ontmoeting van 
Jezus met een Samaritaanse vrouw bij de put. Intrigerend: want daar en toen gingen 
mannen en vrouwen niet zomaar vrijelijk met elkaar om. Intrigerend, want Joden gaan 
niet met Samaritanen om. Intrigerend is vooral de inhoud van het gesprek. Het putten van 
water opent een ontmoeting van hart tot hart, waarbij Jezus via de beeldtaal van water 
vertelt Wie Hij is en Wat Hij voor deze vrouw kan betekenen. ‘Van water krijg je dorst’ 
luidt het thema. 
Bijzonder om juist deze zondag bij déze lezing heel concreet water centraal te stellen bij 
de Heilige Doop van een mensenkind. We hopen Fleur, dochter van Jan Robbert en Lydia Albrechts-Terlouw -  het 
zusje van Roel - te dopen. De impliciete verwachting bij de Heilige Doop is ook dat een onmondig kind vanwege dat 
doopwater gaandeweg het leven dorstig zal worden in diepere zin. 
Het belooft een feestelijke dienst te worden. Leo Kievit bespeelt het orgel.  
En ook onze muziek- en zanggroep Heerjansklank verleent medewerking 
 
Afbeelding: schilderij van Giovanni Demin (1789-1859) 
 
Zondag 25 mei 2025 - Dorpskerk 
Je zou denken dat als iemand op wonderlijke wijze geneest, de 
mensen er om heen daar niet over uitgesproken raken; in termen 
van: wat bijzonder, wat een wonder, wat een zegen. De praktijk 
valt soms behoorlijk tegen. In Johannes 9: 1 t/m 41 geneest Jezus 
een blindgeboren man, maar daar gáát het vervolgens maar 
zijdelings en indirect over. Voorafgaand aan de genezing komt de 
vraag op of er sprake is geweest van zonde bij zijn ouders. Ná de 
genezing komt de vraag op hoe kwalijk het is dat de genezing op 
NB de sabbatdag, de rustdag plaatsvond. Door deze blindgeboren man te genezen onderstreept Jezus zijn eerdere 
claim dat Hij het ‘licht van de wereld is’, want Hij schenkt deze man het licht de ogen. Door de genezing wordt 
duidelijk dat mensen elkaar vaak het licht in de ogen niet gunnen, vol als we zijn van al te stellige waarheden, 
voorwaarden, wetten en regels die in het licht van Gods Licht kleinzielig blijken te zijn. Kijken we door dit verhaal te 
lezen misschien ook zelf in de spiegel? Behalve Johannes 9: 1 t/m 46 lezen én zingen we ook Psalm 146. 
Thema deze zondag is ‘het licht in de ogen (niet) gunnen’. Jacco Steen bespeelt het orgel.  
 

  



 
 

VAN DE REDAKTIE 
Eens is de zoveel maanden is het noodzakelijk om de spelregels voor het aanleveren van kopij voor 
Samengaan nog eens te delen. Helaas is het weer zover; De 20e van de maand is niet voor niets de datum 
waarop de kopij binnen moet zijn bij de redactie. Ja, ook als u elke maand uw bijdrage levert. Soms hebben 
we wat meer tijd maar heel vaak is de 20e al hard werken om het blad op tijd bij de drukker te hebben.  
Red u de 20e niet maar wil toch graag deze maand iets geplaatst hebben, neem dan op tijd even contact op 
met de redactie en maak afspraken. Heel vaak is er wel een oplossing te vinden, een enkele keer helaas 
niet. samengaan@kerkheerjansdam.nl of 06-45768914 of tijdens de koffie op zondag, we zijn prima 
bereikbaar.   

mailto:samengaan@kerkheerjansdam.nl


VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
Opgestaan 
 

Toen Hij alles had volbracht 
Stierf Gods Zoon. De dag werd nacht 
De onschuldige droeg schuld 
Onze hoop in dood gehuld 
 
Maar de dood hield hem niet vast 
Hij kwam levend uit het graf 
Christus heeft het laatste woord 
Het wordt overal gehoord 
 
Hij is opgestaan Hij is opgestaan 
De dood is dood een nieuwe dag breekt aan 
Hij is opgestaan Hij is opgestaan 
Hij leeft mijn Jezus leeft 
 
Halleluja Hij verrees: 
Die de macht van zonde breekt 
Zeg het voort de liefde wint 
Heel de kerk van Christus zingt 
 
Hij is opgestaan Hij is opgestaan 
De dood is dood een nieuwe dag breekt aan 
Hij is opgestaan Hij is opgestaan 
Hij leeft mijn Jezus leeft 
 
Door zijn leven leven wij 
Er is hoop de weg is vrij 
Niets staat tussen God en ons 
Omdat Jezus overwon 

 
© Sela – 2022) 
 
Voorbij Pasen, Pasen voorbij? 
We leven voorbij Pasen. Misschien hebben we nauwelijks Pasen 
gevierd, omdat toen net de meivakantie was losgebarsten, we net op 
vakantie waren gegaan en met ons hoofd in die vakantiesferen waren. 
Misschien vierden we Pasen wel degelijk en voluit, maar betekende 
dat eigenlijk vooral: de paasbrunch of het familiediner ’s avonds. 
Bracht Tweede Paasdag ons een heerlijk uitstapje, waren we 
vervolgens een week lang in de grote tent te vinden, vierden we volop 
Koningsdag en stond ons hoofd vervolgens naar 80 jaar bevrijding na 
de Tweede Wereldoorlog. 
 
Vaak geldt voor zowel ongelovige als gelovige mensen: voorbij Pasen lijkt Pasen voorbij. En dat is opmerkelijk. Want 
Pasen is hét cruciale feest van het christelijk geloof, hét cruciale feest in het kerkelijk jaar, hét cruciale moment in de 
wereldgeschiedenis, dat álles heeft veranderd. ‘Zonder Pasen geen christendom; zonder Pasen zouden we de kerk 
kunnen opdoeken’. Dit zegt de Britse theoloog Tom Wright. Het is opmerkelijk dat Pasen zo snel voorbij lijkt, want 
voorafgaand aan Pasen leven we 40 dagen en 6 zondagen, dan wel 7 Lijdenszondagen toe naar dit feest. 
 

  



Verrast door hoop 
Tom Wright schrijft in zijn boek ‘verrast door hoop’ (2010; uitgeverij Van Wijnen – ik 
citeerde hem wel eerder – over Pasen het volgende: “in een groot deel van de gevallen 
vieren we Pasen veel te tam. Pasen gaat over de wilde verrukking van Gods creatieve 
kracht. Het past misschien niet erg bij ons, maar we zouden op z’n minst ‘halleluja’ moeten 
schreeuwen in plaats van mompelen. We zouden alle kaarsen die we hebben, moeten 
aansteken, in plaats van een paar: (…) We zouden een echt paasvuur moeten ontsteken. En 
we zouden water over ons heen moeten plenzen terwijl we onze doopgeloften hernieuwen. 
(…) Het gaat wel om ons grootste feest. Laat Kerstmis weg en wat de Bijbel betreft raak je 
twee hoofdstukken aan het begin van Mattheüs en Lucas kwijt, meer niet. Laat Pasen weg, 
en je houdt geen Nieuwe Testament meer over. En geen christendom.” 
 
grootse Paasfeesten 
Tom Wright vraagt zich vervolgens af of wij het Paasfeest niet vergooien. Hij noemt het een flinke stap vooruit dat 
een toenemend aantal kerken nu een Paaswake houden op Stille Zaterdag, maar dan nog vindt hij het veel te weinig. 
Hij houdt uiteindelijk een pleidooi om het vieren van Pasen niet te beperken tot een enkel dagje. Hoe niet-
aanstekelijk en ongeloofwaardig is het christelijk geloof als we het hoogtepunt, de crux van ons geloof, het 
allerbelangrijkste heilsgegeven uitdrukken in één samenkomst op één zondag; in onze gemeente: van 9.30 tot 
uiterlijk 11 uur (?). Wright, met een ironische ondertoon: “voor mij is het absurd en totaal ongerechtvaardigd dat we 
veertig dagen vasten kennen, erover nadenken wat dit betekent, preken over zelfverloochening (…) dit alles tot een 
hoogtepunt laten komen in de Stille Week …. waarna we na een wat merkwaardige Stille Zaterdag precies één dag 
nemen om Pasen te vieren.” Nee: Paasochtend zou een periode moeten inluiden van grootse Paasfeesten die 
niemand kan ontgaan; waar de wereld van opkijkt. Omdat het onmogelijke mogelijk blijkt, het licht de duisternis 
definitief heeft overwonnen, het leven zegeviert over de dood: en onze Heer Jezus Christus – de lijdende, gestorven 
en begraven Heer - is verrezen uit het graf, Hij leeft!   
 
Tom Wright zet mij aan het denken: op wat voor manier leeft Pasen 
bij mij, bij ons? Op wat voor manier blijft het voor mij, voor ons leven: 
voorbij Pasen? 
 
In ieder geval vertellen – hoe subtiel ook – de witte antipendium en 
stola, die tot Pinksteren zichtbaar blijven in de kerk, dat het hoe dan 
ook Pasen is en blijft tot de Heilige Geest op Pinksteren wordt 
uitgestort. Nu wij nog: om dit voor te leven en uit te leven 
   
Leven vanuit Pasen 
Leven vanuit Pasen, leven vanuit de opstanding van Jezus Christus betekent volgens mij onder meer dit: dat we ons 
leven op een levendiger, vollere manier inrichten dan met enkel wat ‘cultuurchristendom’. Prima natuurlijk dat we 
naar de kerk gaan, dat we bidden en danken aan tafel, en de Bijbel regelmatig openslaan. Maar hoe beïnvloedt de 
opgestane Heer de manier waarop we omgaan met onze naasten; hoe beïnvloedt Hij de morele keuzes die we 
maken?  Geven we Gods Geest als het ware toegang in ons leven, in onze dáden, zodat de Heer telkens opnieuw in 
ons opstaat? Maakt de opstanding van Jezus Christus uit het graf ons tot zijn volgelingen, en hoe vertalen we dat dan 
concreet in ons dagelijks leven? 
 
80 jaar bevrijding 
75 jaar bevrijding vierden we ‘gevangen’ binnen de beperkingen 
van de coronacrisis. Nu, vijf jaar later kunnen we met 80 jaar 
bevrijding alsnog uitpakken. De Oranjevereniging heeft – in 
samenwerking met diverse partners – een bijzonder programma 
voorbereid voor zaterdag 3, 4 en 5 mei. Kinderen van de basisscholen bezochten in de week voorafgaand aan de 
meivakantie een bijzondere theatervoorstelling ‘ik ga op reis, Pieter’, dat de oorlog voor hen treffend in beeld 
bracht.. Mooi en goed dat we als KerkHeerjansdam en in het bijzonder de Dorpskerk gastvrijheid kunnen verlenen 
aan diverse activiteiten binnen deze jubileum-herdenking: het bevrijdingsconcert op 3 mei, de samenkomst 
voorafgaand aan Dodenherdenking op 4 mei, en de bevrijdingsbrunch op 5 mei. Zie aankondigingen elders. 
 
  



Ontvangen 
Ontvangen t.b.v. onze kerk: op 27 maart € 50,=; op 3 april € 20,= en op 3 april € 30,=.  
Hartelijk dank aan de gevers/sters! 
 
Afwezig 
in verband met de meivakantie ben ik in de weken van 21 april t/m 4 mei – uitgezonderd 
crisispastoraat, kerkdiensten en andere activiteiten waarbij ik actief betrokken ben – 
minder aanwezig, en reageer ik mogelijk minder snel op telefoon, whatsapp en email. 
In het Hemelvaartsweekend ben ik van 28 mei t/m 1 juni afwezig. 
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om 
contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen  
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 06 – 20 50 30 99 
Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  

 

 

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen


SENIORENVERJAARDAGEN 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam, tel: 06-11249600 
Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 
Verjaardagen in mei: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week juni:   
 
 
 
 
                                                                                                                                 
Huwelijksjubilea in mei: 
 
 
                                                                                                                                                                             
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
Verjaardagen van kerkleden die 80 jaar en ouder hopen te worden, worden vermeld in Samengaan. Met het oog op 
de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort werd u hiervoor benaderd, 
telefonisch of persoonlijk.   
Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld 
wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.  
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
 

*De 1ste kwartaal-seniorenverjaardag heeft inmiddels 
alweer plaats gevonden op 2 april jl.  we waren weer met 
een gezellige groep mensen en het leukste was dat er dit 
keer een ‘echte’ jarige in ons midden was en dat was ……. 
‘dominee Sjaak’ zelf.  We hebben met z’n allen gezongen 
voor hem en alle jarigen werden tijdens het ‘advocaatje 

met slagroom’       en overige drankjes verrast met 
ovenheerlijke warme hapjes, uiteraard uit de frituurpan 
van dominee Sjaak.  

 
Het was wederom weer een geslaagd feestje!  
*De 2de senioren-kwartaalverjaardag vindt plaats op woensdagmiddag 2 juli a.s. 
Noteer het vast in uw agenda! 
 
Vriendelijke groet,                                                                                                                                                            
Wil Ouwerkerk          

mailto:wil.ouwerkerk@gmail.com


VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Beleid omtrent “Veilige Kerk” en aankondiging gemeenteavond 
 
Aanleiding 
 
De generale synode heeft in april 2024 besloten tot de inwerkingtreding van de generale regeling 16 (Veilige 
Gemeente) per 1 juli 2025. 
Vanuit de PKN is daarom aan alle kerken die daar onderdeel van uit maken gevraagd om een beleid rondom “Veilige 
Kerk” op te stellen en dit in te voeren voor 1 juli 2025. Dit beleid helpt bezoekers en gemeenteleden (met én zonder 
functie) om grensoverschrijdend gedrag te herkennen en een plek te hebben om dit in alle veiligheid en vrijheid te 
uiten.  
Een vraag die in de kerkenraad opkwam: “Is dit nu echt nodig in een kerk”? Dat gevoel herken ik. Tegelijkertijd 
kennen we allemaal de voorbeelden hoe het ook binnen kerken of andere christelijke verenigingen mis kan gaan, tot 
ons gekomen via het nieuws of misschien zelfs wel van dichtbij. Vanuit mijn eigen ervaring helpt het zeer om vóórdat 
er daadwerkelijk iets gebeurt al te bedenken en bespreken waar iemand terecht kan en hoe we daarmee omgaan. 
En natuurlijk hoe we grensoverschrijdend gedrag proberen te voorkomen!  
Dit alles uiteraard vanuit de wens om de kerk en activiteiten van de kerk een veilige plaats te laten zijn voor 
iedereen. 
 
Wat gaan we merken van dit beleid? 
Het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.  
Voor iedereen die bepaalde functies invult binnen de kerk zullen we vanaf half juni een Verklaring Omtrent Gedrag 
(VOG) aanvragen. Denk hierbij aan functies waarbij met jeugd of kwetsbare personen wordt omgegaan of functies 
waarbij verantwoordelijkheid wordt gedragen en gewerkt wordt met de financiën van de kerk.  
 
Heldere gedragsregels. 
Daarnaast hebben we ook een gedragscode opgesteld die bij alle vrijwilligers onder de aandacht wordt gebracht en 
samen met het beleid “Veilige Kerk”, op de website wordt geplaatst. 
 
Vertrouwenspersonen als aanspreekpunt. 
Twee gemeenteleden zijn bereid gevonden de rol van vertrouwenspersoon in te vullen. Zij zijn het eerste 
aanspreekpunt bij (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag. In gesprekken met de vertrouwenspersoon wordt 
bepaald, met medeweten van en op verzoek van de melder, wat de vervolgstappen kunnen zijn.  
 
De vertrouwenspersonen brengen jaarlijks verslag uit aan de kerkenraad in een rapportage waarin de privacy is 
gewaarborgd en meldingen niet te herleiden zijn naar de melders. Daarnaast zal de kerkenraad jaarlijks de aandacht 
vragen voor het beleid “Veilige kerk”, bijvoorbeeld door middel van een gemeenteavond. 
 
Aankondiging gemeenteavond 
Op 12 juni 2025 organiseert de kerkenraad een gemeenteavond om het beleid “Veilige Kerk” uit te leggen, toe te 
lichten en vragen te beantwoorden. Dit is tegelijkertijd de start van het aanvragen van VOG’s voor iedereen 
waarvoor dat nodig is en het onder de aandacht brengen van de gedragscode. Heel fijn als u deze datum vast in uw 
agenda zet! 

 

  
Wat hebben wij genoten van alle mooie en hartverwarmende attenties die we 

mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk! ✨ 
Jullie kaarten, bloemen, cadeautjes en lieve woorden hebben ons geraakt .  

We voelen ons enorm verwend en gezegend met zulke fijne mensen om ons heen. 
Heel veel dank voor alle aandacht, die we mochten ontvangen! 

Hartelijke groet, 
 

Floor en Marijke Huizer. 
 



Een ontmoeting met een Engel 

Zoals jullie weten kreeg ik 2 weken geleden een nieuwe knie. Vijf dagen daarna ging het niet zo lekker en moest ik 
naar de spoedeisende hulp. Oftewel, de eisende hulp want spoed was ver te zoeken. NA uren wachten kwam ik op 
een 6 persoonszaal terecht waar naast mij een 62 jarige mevrouw lag die met haar racefiets was gevallen en haar 
bekken had gebroken. Dit wist ik al binnen een paar minuten want het werd uitgebreid verteld aan haar vriendin 
door de telefoon. 

Toen haar “allerbeste vriend’ die aan haar bed zat naar huis ging begon ze tegen mij te praten, ik luisterde en hoefde 
ook niet echt antwoord te geven want er kwam een vloedgolf van verhalen uit dus af en toe een ‘mmja’ en een ‘oké‘ 
was voldoende. 

Tussendoor kwam de verpleegster nog langs om haar dichtstbijzijnde contactpersonen op te schrijven. Ze zei; ‘De 
man die zojuist wegging is zo’n goeie vriend van me dat hij alles weet, hij weet zelfs waar m’n onderbroeken in de 
kast liggen. De verpleegster en ik hadden heimelijk heel veel lol hierom. 

Nadat de verpleegster weg was ging ze verder met vertellen en de verhalen gingen steeds dieper en werden 
schrijnender. Ze vertelde dat ze een ‘Sandwichkind’ was, tussen een grote broer en een jonger zusje in. Ze zei; ”Ik 
was een heel stil slim kind, ik vroeg niks, ik zei niks maar ik ontving ook niets, ik werd niet gezien. Ik kreeg geen liefde 
en geen aandacht, ik bestond gewoon niet.’ En ze begon te huilen En ze zei: ”En nu ben ik 62 jaar en ik ben gewoon 
niks waard, ik heb geen kinderen en dat is maar goed ook dan is alle liefdeloosheid doorbroken en kan het niet 
verder gaan.” 

Ik ben uit bed gestapt en naast haar gaan zitten en overtuigde haar dat ze waardevol was en dat ze een geweldige 
juffrouw voor haar schoolkinderen was waar ze alles voor gegeven had en waar zij vooral oog had voor de kinderen 
die het moeilijk hadden. 

Ik pakte haar hand en vroeg of ze gelovig was. Ze geloofde wel in het hogere en in een god en naarmate we verder 
praatten zei ze :”Ik ben de hele dag in contact met God.” 

Ik zei; ’Mag ik je een lied voorlezen wat we met de musical hebben gezongen?’ 
En ik las haar voor: 

Er is leven door een ander 

die jou ziet zoals je bent 

Die je troost in zware dagen 

die in jou een mens herken 

Er is leven door een ander, 

Die jou oordeel loos aanvaardt 

Die jouw vragen in jou spiegelt 

EN JOU WEER TOT MENS VERKLAART 

 
Ze huilde en hield m’n hand vast. Ik aarzelde en vroeg: ”Mag ik voor je bidden?” 
En zo in dat ziekenhuis hebben we samen gebeden… de tranen rolden over haar wangen en ze zei; ’Ik heb vanavond 
een engel ontmoet. 
Ik zei :”Nee… IK heb een engel ontmoet…IK heb leren uitstappen…IK heb mijn twijfels opzijgezet om te durven 
bidden. Ik moest hier vanavond zijn en IK heb een engel ontmoet. 

 
Ze zei: ”Er komt een lied in mijn op:  Neem mijn leven, laat het, Heer’, toegewijd zijn aan Uw eer. 
Ik zocht het op en zo klonk om 11 uur ‘s avonds dit lied in de ziekenzaal van het Maasstadziekenhuis. 
En het werd ook nog wel gezongen door mijn eigen koor. 
 
Wat een bijzondere avond.  
Innig hebben wij afscheid genomen van elkaar. 
 
Liesbeth Grootendorst 



 
 

 

 
  



Hartelijk dank voor alle aandacht voor en na mijn operatie in het ziekenhuis. 

Ik ben erg dankbaar dat alles zo voortvarend en goed is verlopen.  

We hopen weer gauw de oude te zijn. 

 

Hartelijke groet van Emma en Marius. 

 

Een musical die raakte en verbond 

Wat hebben we een bijzondere en inspirerende musical beleefd op 5 en 6 april in onze eigen Dorpskerk. Kaïn – 

Zwerver in de Oerverhalen bracht oude Bijbelverhalen op een nieuwe, verrassende manier tot leven. Het was niet 

zomaar een voorstelling, maar een ervaring die nog lang zal naklinken in onze gemeente. 

Maandenlang hebben zo’n dertig gemeenteleden – en bekenden van gemeenteleden – van jong tot oud, zich met 

hart en ziel ingezet. Er werd gezongen, geoefend, gebouwd en gelachen. De betrokkenheid was groot. De repetities 

waren meer dan voorbereiding alleen; ze werden momenten van ontmoeting, geloofsverdieping en onderlinge 

verbinding. 

In de musical stond Kaïn centraal, niet enkel als de bekende Bijbelfiguur, maar als reiziger door de oerverhalen van 

Genesis. Hij (in onze musical een zij) ontmoette Adam en Eva, was dader/getuige van de moord op zijn broer Abel, 

dook op bij de bouw van de Toren van Babel en was zelfs aanwezig bij het ontstaan van hemel en aarde. Op 

creatieve wijze werd verweven hoe Kaïn in al deze verhalen telkens opnieuw zoekt naar zijn plek, naar genade en 

naar God. 

De voorstelling werd ondersteund door prachtig gemaakte decors, doordachte belichting en indrukwekkende muziek 

en zang. Het gebruik van humor maakte het geheel luchtig zonder de diepte te verliezen. Denk aan de reflecterende 

hesjes met “Babel Bouw”, de verhalen van de avonturen op de Ark en de rechtbank die als slapstick werd neergezet.    

Wat zijn we dankbaar voor iedereen die hieraan heeft bijgedragen: spelers, zangers, decorbouwers, technici, 

kostuumontwerpers, keukenhulp, organisatoren en sponsoren. En ook aan allen die gekomen zijn om te kijken en 

zich te laten raken. Samen hebben we iets moois gedeeld: geloof dat verbindt, verhalen die leven, en gemeenschap 

die draagt. 

“En Kaïn ging op weg, met het teken van God op zijn voorhoofd...” 

 

 

 

 

 

 
 
  



Geslaagde top-2000-tentdienst 
De top-2000-tentdienst op woensdagavond 23 april werd een geslaagde samenkomst. Thema was ‘vrijheid’; en de 
dienst volgde een rode draad via blokken 'vast', 'los' en 'vrij'. Met veel popliederen, zowel oud als nieuw, 
Nederlandstalig als Engelstalig, up-tempo liedjes als ballads, en inhoudelijk was alles zó geprogrammeerd dat de 
liederen het verhaal van vast, los en vrij illustreerden. Er klonken woorden uit de Bijbel als 'kaders bij de vrijheid': de 
Tien Woorden en het Grote Gebod. Ook deelden we enkele persoonlijke verhalen van mensen bij het thema, en bij 
bepaalde liederen. De zegen werd uitgesproken. Veel waarderende en enthousiaste reacties na afloop; en diverse 
mooie gesprekken. 110 bonnen voor een koffie of thee 'for free' werden ingeleverd, en we schatten in dat er zo'n 
120 mensen bij waren. Heel leuk om als KerkHeerjansdam samen te werken met popkoor Enjoy More Music. We 
kijken tevreden en dankbaar terug op de tentdienst. 
 
Namens de werkgroep Verbinding en tentdienstcommissie, 
Marjan Dorsman en Sjaak Teuwissen 
 

  



DIACONIE 
 
Verantwoording giften tbv diaconie maart/april 2025 
Bloemendienst: 
22-03-25 Ontvangen via mevrouw Lenie Kruithof € 10,- 
30-03-25 Ontvangen via dhr. Richard v Vliet € 30,- 
12-04-25 Ontvangen via mevrouw Mariska Oosterwijk € 10,- 
16-04-25 Ontvangen via mevrouw Trudy Kruit € 10,- 
 
Alle gevers hartelijk bedankt. 
Namens de diaconie, 

Jan de Jong 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KERKRENTMEESTERS 
Oud papier 

De lentekriebels zijn voorbij, op naar de zomer. Heerlijk er op uit, de wijde wereld in. Vakantiereizen boeken. Ver 
weg of juist heel duurzaam dichtbij. Ach wat maakt het uit waar je de rust vindt? Even de gedachten verzetten, 
misschien wel een beetje mijmeren en filosoferen. Maar eerst thuis alles aan kant, grote schoonmaak. Ramen en 
deuren open, luchten, frisse lucht stroomt naar binnen. En het oud papier, lege kartonnen dozen eruit. De oud 
papier container in. De vrouwen en mannen van het oud papier halen dat weer graag bij u en jou op. Wil je 
meehelpen met dat ophalen? Twijfel niet maar meld je 
aan. Je bent van harte welkom. 

De volgende datum oud papier staan ingepland:  
 
17 mei     21 juni 
Jan de Jong    Gert Jan Bloem 
Hans van Os    Kees den Ouden 
Marcel van Dam   Arthur van Oorschot 
Ton Meenhorst   invaller 
 
Chris Grootendorst 
OUDPAPIER@KERKHEERJANSDAM.NL 

 
Bezoekers van de zo mooi  opgeknapte bovenzaal hebben de laatste 
verfraaiing al kunnen aanschouwen: meer dan 20 nieuwe kussens in de 
kleuren van de muren sieren de nieuwe zitplaatsen in de raamkozijnen 
waar ook de grote zitkussens zijn neergelegd.  
Een fraai gezicht dat mogelijk werd gemaakt door twee ‘coupeuses’ ( 
voortreffelijk werk Dicky Vrijland en Adrie Bras! dank) en een anonieme 
sponsor. Allemaal leidend tot een nog mooier thuis van onze kerkelijke 
gemeenschap.  Al het enthousiasme: geweldig! 
 
De bouwcommissie  

Heeft u vragen of opmerkingen voor 
de diaconie, stuur deze dan naar 
diaconie@kerkheerjansdam.nl 

 

mailto:oudpapier@kerkheerjansdam.nl


De handtekening 

Kent u de uitdrukking: ‘gekken en dwazen schrijven namen op muren (of deuren) en glazen’? 

U bent niet gek of dwaas dus van u geen naam op een muur of glas te bekennen. 

Maar is het wel zo gek of dwaas? Een schilderij wordt opeens geld waard als het door de schilder is gesigneerd. Dat 
is gek! Elk een beetje belangrijk document wordt van de handtekening van de maker of verantwoordelijke voorzien. 
Kijk, daar heb je dus de belangrijkste reden. Door de naam of handtekening kunnen we achterhalen wie 
verantwoordelijk is voor dit document of meesterwerk. 

Laat nu tijdens de verbouwingswerkzaamheden in de kerk vele handtekeningen zijn aangetroffen. Niet in 
chronologische volgorde maar meer van historische waarde. 

Op de zolder boven het kerkelijk bureau en bovenzaal een wel heel bijzondere manier om namen te vereeuwigen. 
Daar, hangend aan één van de balken een bordje met daarop de namen C.v.d. Burg, Theo Groeneveld, Huib van 
Driel, Hans v.d. Burg, Groenendijk, gedateerd 27-9-1980 ter gelegenheid van de verbouwing tussen 1-9 en 27-9-
1980. Zij schenken aan volgende verbouwers 3 flessen wijn. Tussen de balken liggen inderdaad nog 2 flessen. En dat 
klopt want onder dit bordje hangt nog een bordje met daarop : gevonden tijdens de werkzaamheden aan de 
bovenzaal in maart 2005. Getekend door Piet, Joop en Leo van Dijk en Marco van Workum. Wij hebben de flessen in 
2024 tijdens de bouw van het kerkelijk bureau laten liggen want het is witte wijn en nu na al die jaren waarschijnlijk 
azijn. 

Tijdens het opknappen van de muur links hoog achter het orgel 
op het witte gedeelte net boven de balken met blauwe pen 
geschreven 1997, Tongewelf geschilderd Maart, Joop van Dijk, 
Leo van Dijk, Marco van Workum en Harol Sterk. Wij konden 
het niet laten om bovenop de randbalk dan ook onze namen 
achter te laten: Voorzetwand 2024, Jeroen, Bert, Leo en Chris 

 

In 1977 heeft J. Alderlieste met een dikke kwast zijn 
naam vereeuwigd op de toogbalk tussen kerkzaal en 
achterzaal. Op de ander toogbalk staat Nov. 1970, C. 
Gouman. Marco van Workum heeft datzelfde stuk 
waarschijnlijk ook nog een keer op 27 feb, 1997 
geschilderd want dat stond ernaast. 

Piet van Dijk heeft op 4-1-2000 zijn naam en adres op de 
achterwand achter de kasten in de bovenzaal opgetekend. U 
moet weten dat vroeger in de muur achter de kasten deuren 
zaten. 

Misschien wel de mooiste handtekening is die van Jan 
Hooghart 18 April 1864 in het oude stucwerk in de achterzaal, 
verborgen achter 2 lagen lambrisering. Deze moet gezet zijn 
tijdens de bouw van “het nieuwe gedeelte” in 1864. Direct 
naast deze handtekening staat die van H. Overgauw op 5 Jan 
1937 tijdens het aanbrengen van lambrisering. Het heeft dus 
zo’n 75 jaar geduurd voordat men datgene van 1864 heeft 
vernieuwd. 

  



Geen handtekening maar uit het geheugen kan gemeld 
worden dat over die lambrisering in 1971 een nieuwe 
lambrisering is aangebracht na het slopen van alle 
kerkbanken en het aanbrengen van de tot voor kort 
gelegen tegelvloer. Die oude kerkbanken stonden in 
theateropstelling dus schuin oplopend naar achteren. 
Helemaal achter in de zaal zat men wel 60 cm boven de 
looppaden. De aanbouw is wel aan zakking onderhevig 
geweest getuige de scheuren in de muren direct naast de 
kerkzaal en de uit het lood staande achteruitgang maar 
bij inmeten bleek dat de in 1971 aangebracht 
vloerplinten nog steeds waterpas liepen dus mag de 
conclusie zijn dat het zakken is gestopt. 

Wij konden het niet laten om ook onze namen op de muur te zetten zodat de bouw in 2025 ook is vereeuwigd 
(zolang als dit stuk muur er nog staat want er is hier een deur geprojecteerd naar de aanbouw) Bert, Hans, Hans, 
Kees, Leo, Geert, Jeroen, Jan, Chris 

Er zijn geen handtekeningen gezet door mensen, niet met name genoemd op de achtergrond, in een commissie, het 
thuisfront, ondersteunend of sponsorend. 

Die zijn dus niet gek of dwaas maar hebben wel heel goed geholpen. 

Collecteopbrengsten maart 2025 
 

datum doel  kerk   GIVT   bank   totaal  

2 maart Diaconie  €    89,42   €    30,40     €  119,82  

  Kerk  €    88,90   €    42,31     €  131,21  

  Jeugd  €    77,10   €    44,28     €  121,38  

9 maart Diaconie  €  117,95   €    84,97     €  202,92  

  Kerk  €  135,80   €    85,14     €  220,94  

12 maart Diaconie  €    66,70   €  146,90   €    50,00   €  263,60  

  Kerk  €    58,00   €    45,97   €    50,00   €  153,97  

16 maart Diaconie  €  105,16   €    57,66     €  162,82  

  Kerk  €  120,95   €    50,43     €  171,38  

23 maart Kerk ADA  €    98,84   €  112,98     €  211,82  

  Onderhoud  €  110,68   €    72,99     €  183,67  

30 maart Diaconie  €  125,90   €  106,65     €  232,55  

  Onderhoud  €  102,75   €    54,13     €  156,88  

maart Koffiepot  €    12,19       €    12,19  

  Zending  €    15,70       €    15,70  

  Bloemen  €    14,00       €    14,00  

  Onderhoud  €    37,15       €    37,15  

      

Oud papier februari 9,32 ton  €  311,59    

 maart 7,98 ton €  291,66   

      
 
Alle gevers hartelijk dank 
J.Schop  
Penningmeester 
 



JEUGDRUBRIEK 
Palmpasen 
Zaterdag 12 april is er hard gewerkt door een grote groep van een stuk of 30 kinderen om een mooie Palmpasenstok 
te maken. Wat een drukte en gezelligheid was er deze zaterdagmiddag in de kerk! Gelukkig was er hulp van papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s, want het is nog best een klus!  
En op zondag 13 april mochten de kinderen in een mooie optocht hun Palmpasenstokken aan heel de gemeente 
laten zien en daarmee het paasverhaal vertolken.  
 

Paasproject/bedankje Marjan 
Wat hebben we de afgelopen periode in de 40-dagentijd genoten van het kindernevendienst-project! 
Week in week uit stond het bed op het podium en nam Marjan de kinderen en ons allen mee in haar mooie vragen 
en verhalen. Wat geweldig om op deze manier jong en oud met elkaar te verbinden! 
Ook op deze plek: enorm bedankt voor al je tijd, energie en enthousiasme Marjan!!   
 
Save the Date Kids of Joy en picknick voor hele gemeente  
Graag brengen we vast de volgende Kids of Joy activiteit onder de aandacht. Deze staat gepland voor 
zaterdagmiddag 21 juni. Zet deze datum vast in de agenda! Ook als u geen kinderen of kleinkinderen hebt die naar 
Kids of Joy gaan kunt u deze datum in de agenda noteren… Kids of Joy wil deze activiteit voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd graag afsluiten met een gemeente brede picknick bij Heerjanneke waar u allen voor uitgenodigd 
bent! Vanuit de JKR vinden we dit zo’n mooi verbindend initiatief dat we hier graag aan mee helpen. Het idee is dat 
een ieder iets te eten maakt/meeneemt en we dit met elkaar delen.  
Zien we u allen zaterdag 21 juni?  
 
Funavond 12+ jeugd 
Vrijdagavond 4 april hebben we met de 12+ jeugd weer een leuke funavond 
gehad, we hadden deze keer sporthal Den Dam afgehuurd en hebben een 
sportieve avond gehad met elkaar.  
Van 19u-21.30u hebben we veel lol gemaakt en flink gezweet! :)  
Erg leuk om te zien hoe de jongeren met elkaar omgaan, het is gezellig met 
elkaar en er is veel enthousiasme en initiatief. Iets om dankbaar voor te zijn! 
 
Weekendje weg 
In het weekend van 23/24 mei gaat de 12+ jeugd een nachtje met elkaar weg. 
We gaan kamperen op de camping bij de Oude Maas! Dichtbij, maar back tot basic met zn allen in een tentje. We 
hopen op een gezellig weekend waarbij we zaterdagmiddag en avond met elkaar naar de EO-jongerendag gaan.  
We kijken er naar uit!  
 
4 mei  
Op 4 mei werken 4 kinderen uit groep 7/8 mee aan de samenkomst voor Dodenherdenking die om 19.30u in de 
Dorpskerk wordt gehouden. Mooi dat ook bij zo’n samenkomst kinderen betrokken kunnen en willen zijn.  
 



KINDERLIED VAN DE MAAND MEI  
Het ei-lied 
“Het ei-lied” is een vrolijk nieuw kinderlied van Ron Schröder en Marcel & Lydia 
Zimmer 
Met Pasen hebben we gevierd dat Jezus voor ons is opgestaan uit de dood. Met 
dit lied mogen we hier iedere dag aan herinnerd worden dat God er altijd voor ons 
is ook al gaat het soms moeilijker dan we zouden willen. 
 
Marieke Roobol en Sjaak Teuwissen  

 
 

‘Het ei-lied’ (een nieuw begin) 
 
www.youtube.com/watch?v=hzk-6JVAoUs 

 
 
Eerst lag er een prachtig ei, dat was het begin  
vanaf de allereerste dag zat jij daar binnen in  
en toen je langzaam groter werd nam jij een slim besluit  
je wilde verder, wilde meer en dacht: ik breek eruit  
 
Eerst dacht je nog dat gaat vanzelf maar eieren zijn 
sterk  
die breek je echt niet zomaar stuk, dat ’s nog een 
aardig werk  
het kost je heel veel energie en ook nog heel veel tijd  
en ’t kost je ook een beetje van je eigen veiligheid  
 
Wanneer je uit je ei breekt, word jij opnieuw geboren  
Je zult van alles leren, van alles zien en horen.  
Zo mag je leren vliegen, zo mag je leren lopen  
en gaat er ook voor jou een nieuwe wereld open,  
een nieuwe wereld open,  
een nieuwe wereld open,  
een nieuwe wereld open.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ook als je uit je ei bent moet je zelf echt aan de slag  
en bouwen aan je toekomst in de wereld, elke dag.  
Je zult vallen en weer opstaan, ’t gaat soms goed en 
soms ook mis  
maar je mag erop vertrouwen dat God altijd bij je is.  
 
Wanneer je uit je ei breekt, ...  
 
Denk ook maar eens aan Jezus die voor ons zijn leven 
gaf  
Hij brak door de dood heen toen Hij opstond uit het 
graf  
Dit is echt geweldig nieuws, het geeft het leven zin  
en voor wie Jezus volgen wil is er een nieuw begin  
en voor wie Jezus volgen wil is er een nieuw begin.  
 
Wanneer je uit je ei breekt, .. . 
 

  

  



  

RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
De twee diensten van vorige maand gaven een vooruitblik op de komende Stille 
week met uitzicht op Pasen. 
Dominee René van Loon nam de bezoekers mee naar de drie momenten 
waarbij Jezus zweeg: de Stilte van Jezus, waar wij als mensen zo dikwijls  druk in 
de weer zijn met onze praatjes. Bij het afronden van zijn preek, kwam dominee 
Van Loon van de kansel en ging naast de ouderling zitten. Tijdens dit 
gezamenlijk devote stiltemoment kon je bijna de stilte echt horen. Na ruim vijf minuten werd door organist Leo 
Kievit met een waardig en kalm meditatief orgelmoment het voorspel ingezet naar de melodie van het slotlied 
‘…Jezus, leven van ons leven….’  Ook nu weer was door dominee Van Loon de preek uitgeprint en werd uitgedeeld 
aan de bezoekers.  
De tweede dienst was op Eerste Paasdagmiddag met onze eigen dominee Sjaak Teuwissen. Met zijn overtuigend 
enthousiasme sprak hij zijn 29 toehoorders uitbundig  toe met de begroeting ‘De Heer is Waarlijk Opgestaan’. Met 
het gekozen thema ‘besloten ontsloten’ wist dominee Sjaak in een notendop de kern van de Gestorvene naar de 
Opgestane Jezus aan ons door te geven. 
Hieronder enkele fotomomenten: 

 
Kijfhoek, zondag 6 april met dominee René van Loon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kijfhoek, zondag 20 april,  

Eerste Paasdag met dominee Sjaak Teuwissen 
 

Open Dagen 
In een serie vijf, organiseert de Stichting Behoud Kijfhoekkerk in de zomermaanden 
weer op de eerste zaterdag van de maand Open Dagen. Naast dat de kerk dagelijks 
open is voor individueel bezoek bent u ook zaterdag 3 mei tussen 12.00 en 16.00 uur 
hartelijk welkom.  We sluiten deze serie Open Dagen af tijdens het landelijk 
Monumentenweekend in september. 
Het thema dit jaar is ‘Erfgoed & Architectuur’.                                      
Een toepasselijk onderwerp voor ons buurtschap met de buurtschapskerk. De 
orgelzolder is gerenoveerd en vernieuwd. Op de expositie panelen wordt een 
algemeen beeld weergeven van het buurtschap Kijfhoek en de kerk in het midden. 
 
Op deze eerste Open Zaterdag 3 mei zijn drie kunstenaars onze gasten, waaronder 
mevrouw Speelman uit Barendrecht, echtgenote van onze overleden dominee Wiebe 
Speelman. Daarnaast kunt u twee creatieve Heerjansdammers Pepijn van Welie en 
Stephanie Bunk aan het werk zien. Van deze inspirerende kunstenaars zullen er ook 
verschillende werken worden tentoongesteld.  

Er is gelegenheid om zelf, gratis, koffie, thee, water of frisdrank te nemen. Er is een verwijzing naar toiletbezoek, 
informatiemateriaal en giften. U bent van harte welkom! Er staat een stoel voor u klaar! 
De volgende Open Dagen zijn op zaterdag 7 juni, zaterdag 5 juli, zaterdag 2 augustus en we sluiten af tijdens het 
landelijk monumentenweekend, op zaterdag 13 september.  
Volg ook onze berichten in de regiobladen.  



  

Natuurwandeling 
Tijdens de Open Dagen kan een natuurwandeling door het Develgebied niet ontbreken. Onze vaste 
natuurdeskundige en officieel IVN-gids Jan de Kok is ook op 3 mei  weer aanwezig. Jan de Kok is als vrijwilliger al 
jaren officieel natuurgids van het in 1960 opgerichte Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie, afgekort IVN. Jan 
begint de wandeling om 13.00 uur vanaf de kerk. Altijd weer een plezier met Jan op pad te gaan en nieuwe flora en 
fauna te ontdekken in de Kijfhoekse polder. 
 
Nog meer kunst en natuur….. verborgen talent… 
Een meelevend gemeentelid, op afstand, die graag in de stilte van het Kijfhoekse natuurgebied loopt te mijmeren en 
steeds geïnspireerd raakt door de flora en fauna. Zittend aan de boorden van De Devel maakt deze ‘natuurling’ in 
bijzondere contrastkleuren schetsen en tekeningen van alles wat leeft en groeit en deze persoon steeds weer boeit.                       
Veel schetsen worden daarna voorzien van een bijpassende tekst. 
Hier één van de werken:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…..Op een mooie vroege ochtend in Kijfhoek 
Fluit de vogel met vreugde zijn lied, 
Maar de mens zingt soms met enig verdriet ….. 
 

Rondleidingen 
Het buurtschap Kijfhoek heeft nog geen twintig woningen en ligt op wandelafstand met een kleine verhoging in het 
landschap, het nabij gelegen het voormalig en verwoeste klooster Eemstein, nu de ‘Munnikenhoeve’. Dit klooster 
werd in 1572 door de Watergeuzen onder handen genomen, in brand gestoken en verwoest. De historische loop van 
het nu binnen-riviertje De Devel en het bijna zevenhonderd oude polderkerkje, ook wel buurtschapskerk vormen 
een bijna compleet tafereel om van dit uniek stukje natuurgebied in de Zwijndrechtse Waard een streekroman te 
schrijven.  Tijdens de dagelijkse openstelling van de Kijfhoekkerk, als ook de Open Dagen zijn er telkens bezoekers 
die geïnteresseerd zijn in onze lokale geschiedenis. Er is gelegenheid om met uw vragen over de vorig jaar 
gerenoveerde begraafplaats rond te gaan. Bij aanwezigheid van de heren Kees Brinkman en Joop Wiekeraadt zijn zij 
bereid en in staat u op een historisch verantwoorde manier, maar ook met een vleugje romantiek en nostalgisch 
knipoogje, rond te leiden in en om onze polderkerk. Voelt u zich vrij én zeker vrijmoedig geïnteresseerd zich ter 
plekke aan te sluiten.  
 
Hemelvaartsdag 29 mei: Dauwtrappen in Kijfhoek ! 
Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden; ‘Dauwtrappen’ in Kijfhoek.  
Het begrip ‘dauwtrappen’ als traditie gaat wellicht  
terug tot de Middeleeuwen, een frisse wandeling  
in de zeer vroege ochtend en een eeuwenoude traditie op Hemelvaartsdag. 
Ritueel was dat men al zingend en blootsvoets op het natte gras ging dansen. De 
dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben op het lichaam.  
Evenals vorig jaar gaan we dus op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei,  weer 
‘dauwtrappen’ in het Develgebied van het buurtschap. Ook nu weer komt het 
initiatief van de beide bevlogen natuurvoorgangers Piet van Velthuizen van de 
‘De Ark’ en Antoinette van der Wel van ‘De Open Hof’, beiden uit Hendrik Ido 
Ambacht. Iedereen is welkom en u neemt een eigen ontbijtpakketje mee. We 
starten om 07.00 uur  vanaf de Kijfhoekkerk. Zo rond acht uur zijn we terug voor ons ontbijt. Voor koffie, thee en fris 
zal worden gezorgd, alsmede wat lekkers erbij. Bij mooi lenteweer doen we dit buiten rondom de kerk en in de tuin 
van Jan en Metha van der Net. Zij verzorgen de statafels, zitjes  en meer! Tegen negen uur hopen we een korte  
samenkomst te houden met een thema rond Hemelvaartsdag.  

  



  

De vroege natuurwandeling is voorbereid en staat ook nu weer onder leiding van de Ambachtse  natuur-dominee 
Piet van Velthuizen. Hij heeft ook nu weer een ‘kijkopdracht’ voor de wandelaars bedacht en samengesteld.  
Aanmelden is niet nodig.  Graag tot ziens, Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei om 07.00 uur, of tijdens het ontbijt 
en/of samenkomst. 
 
Collectes en giften 
Na de diensten van vorige maand zijn de collectes geteld: 
   2 maart met ds. Johan Breure met de H.A.-viering en 21 bezoekers € 157,00 
16 maart met ds. Geurt-Jan van Beek en30 bezoekers   € 287,50 
  6 april met ds. René van Loon en 39 bezoekers € 353,00 
20 april met ds. Sjaak Teuwissen, Eerste Paasdag en 29 bezoekers € 253,00 
Afgelopen maand, in de bus Groot Onderhoud aan de lantaarnpaal, vaste collectezakken in de kerk en bankgiften, 
totaal € 355,00. 
Allen heel hartelijk dank voor uw financiële steun aan de Kijfhoekkerk. Mede hierdoor én uw betrokkenheid kunnen 
samen de erediensten en het onderhoud van de kerk onderhouden. Echter wel in het besef en afhankelijkheid van 
onze Eeuwige God. 
 
Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk 
In de komende maanden zijn de volgende diensten gepland: 
Zondag   4 mei met ds. L. van der Eijk uit Zwijndrecht 
Zondag 18 mei met ds. J.W. Sterrenburg uit Sluipwijk 
Donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag dauwtrappen en samenkomst met ds. P. van Velthuizen   
Zondag   1 juni met prop. ds. H. Ruscher uit H.I.-Ambacht 
Zoals gebruikelijk beginnen we (op zondag) om drie uur (15.00 uur) 
Voor aanvullende vragen, ideeën en meer over de Kijfhoekkerk en de dienst, kunt u bellen naar Joop Wiekeraadt, 
telefoon 06 – 36501396, WhatsApp of via e-mail dendijk@hetnet.nl  
Er staat een stoel voor u klaar! 
 

Herdenking: Op 4 mei aanstaande, om 20.00 uur gedenkt Nederland en dus ook onze 
Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek en staan hierbij  met twee minuten stil.  
Onze kerkelijke gemeente heeft hierbij een actieve bijdrage in de Dorpskerk en bij het 
herdenkingsmonument aan De Manning, hoek Kromme Nering, achter de Dorpskerk. 
Tijdens deze Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in 
het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; 
zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna.  

 
Tenslotte…. 
…… zijn en blijven we blij en dankbaar dat we elkaar maandelijks twee keer kunnen ontmoeten tijdens onze 
kleinschalige erediensten. Ook deze maand blijven we naar elkaar omkijken, elkaar bezoeken of we sturen elkaar 
een kaartje. Een kleine moeite, maar met groot plezier. 
 
In de digitale versie van Samengaan zijn alle foto’s in kleur te zien. 
Allen een Zegenrijke meimaand gewenst. 
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt                                                                                                      
 

mailto:dendijk@hetnet.nl


  

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 maart 2025 tot en met 20 april 2025: 
 
Geboren: 
 
 
 
Verhuizing:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGEZONDEN 
 

Theologische Vorming Geïnteresseerden Rotterdam 

Zomercursus TVG  2025: 

• “Romeinen” als een pastorale brief lezen”  

• Docent: Adri van der Wal 

• D.V. 10 en 17 juni 2025    10.00 uur-12.30 uur 

• Alexanderkerk  Rotterdam 

Zoals gebruikelijk op het programma: Wandeltocht Gorinchem  28 juni 2025 ong. 10.30 uur. 

Meer info  over inhoud,  + aanmelding: TVG Rotterdam https://tvgrotterdam.nl/ 

 
 

ORANJECONCERT 5 MEI 2025 
Op maandag 5 mei 2025 wordt er in de Ichthuskerk te Ridderkerk-Drievliet een oranjeconcert gehouden, dat in het 

teken staat van ‘80 jaar bevrijding’. 

Tijdens deze koor- en samenzangavond zingen Chr. Koor ‘Rejoice’ onder leiding van Jan Peter Teeuw en Gemengd 

koor ‘Vox Humana’ en Mannenkoor ‘Tehillim’ uit Dordrecht onder leiding van Marien Stouten. Muzikale 

medewerking wordt verleend door Cornelis den Ouden (piano), Edward de Bode (trompet) en Johan Grinwis (cajon). 

De beide dirigenten bespelen ook het orgel. De opening en sluiting wordt verzorgd door dhr. T.R. Rietveld. 

Op het programma staan uiteraard veel vaderlandse liederen. Daarnaast klinkt er koorzang, zijn er instrumentale 

intermezzi en is er veel samenzang. De avond wordt geëindigd met het zingen van het Wilhelmus. 

De avond begint om 19:30 uur.  

De deuren van de kerk aan het Vlietplein gaan een halfuur voor aanvang open.  

De toegang voor deze zangavond is gratis. Wel kan er na afloop een vrije gift gegeven worden, die na aftrek van de 

onkosten bestemd is voor het actiecomité ‘Hoop voor Kinderen’. 

Jong en oud van harte welkom! 

https://tvgrotterdam.nl/
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Zondagavondzang in het teken van 
Hemelvaartsdag en Pinksteren in de Bethelkerk in 
Zwijndrecht.  
 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 
392ste zondagavondzang die wordt gehouden op 
zondag 25 mei a.s. om 19.30 uur in de Bethelkerk 
aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht. De 
organist is Bert Kruis en Wim de Penning geeft 
leiding aan koor- en samenzang. Na het schitterende 
Bevrijdingsconcert zingen we nu de laatste 
zondagavondzang voor de zomervakantie. Een 
zondagavondzang zingen van Hemelvaartsdag en 
Pinksteren. We zingen o.a. ‘Op een lichte 
wolkenwagen’ en ‘Geest van hierboven’ maar ook 
‘Gouden harpen ruisen’. Het koor zingt o.a. de 
liederen: ‘High and lifted up‘ en ‘De Here komt 
spoedig terug’. We sluiten de avond af met het lied 
’Heer, uw licht en uw liefde schijnen’. De toegang is 
gratis wel is er aan de uitgang een collecte voor 
bestrijding van de kosten. Wij rekenen op uw komst. 
Alle informatie over de zondagavondzang en over 
ons koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl. 
Noteer alvast op uw kalender: de eerstvolgende 
zondagavondzang na de vakantie hopen we te 
houden op zondag 21 september a.s. Wilt u mee 
zingen in het koor? Kom dan op donderdagavond 
naar de Bethelkerk. De repetities beginnen om 20.00 
uur. 
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht, 
Ries Knook  
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