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Het weefgetouw 

 van de Schepper…. 
-:- 

Pinksteren Sing-In 

-:- 
Kids Of Joy 

Gemeentebreed 
-:- 
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MEDITATIE 
 

Het weefgetouw van de Schepper…. 
Tekst: Psalm 139: 13 “Want Ú hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. 14 Ik loof U 
omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.” 
Vroeger toen mijn moeder nog leefde en gezond was, had zij naast het drukke gezin, drie hobby’s: de 
zangvereniging, lezen en borduren.  Bij dit laatste waren haar favorieten het borduren van bloemstillevens en 17e-
eeuwse stillevens, wat aan de hand van voorbeelden gebeurde. Honderden uren werk aan een borduurwerk was 
heel normaal.  Naarmate het werk vorderde, ging de voorkant steeds meer op een schilderij lijken, terwijl de 
achterkant van het borduurwerk een steeds onoverzichtelijkere wirwar van draden werd. In de wereld van de 
wevers is dit verschijnsel ook aan de orde.  

Een weefgetouw ook wel weefstoel genoemd, is een werktuig om mee te 
weven. Later kwam het mechanische weefgetouw, een weefmachine die het 
handwerk verving om grotere productie mogelijk te maken. Voorafgaand 
aan het weven, werden parallel een aantal weefdraden op het weefgetouw 
gespannen, die de schering of ketting werden genoemd. Vervolgens werden 
haaks hierop een voor een andere draden ‘de inslag’ tussen de schering 
doorgebracht. Bij het weefproces werd een deel van het raamwerk omhoog 
en een deel omlaag getrokken (de sprong genoemd) om ruimte te maken 
voor de inslag. Door deze ruimte werd dan een spoel met draad geschoten 
(de schietspoel). In de Nederlandse textielindustrie had je in het begin zo 

schachten-, dobby- en jacquardgetouwen. Nu zijn er ultramoderne computergestuurde weefmachines die van 
katoen, wol, linnen, zijde en polyamide stoffen weven voor alle textiel voor dagelijks gebruik. Van keukenhanddoek, 
gordijnen tot en met uw mooiste jurk of exclusieve maatpak met zijden stropdas. Tilburg, Helmond en Enschede 
waren belangrijke textielsteden. Nu kopen fabrikanten vooral stoffen in Azië.  
In de oudheid had men nog geen weefgetouw, maar een eenvoudig houten weefraam waarop de weefdraden 
werden gespannen. Met de hand werden hier dan verschillende kleuren draden doorheen getrokken om zo de 
traditionele stoffen te kunnen weven van wol, katoen en linnen. Egyptische vrouwen maakte van vlas vederlichte 
linnen kleding. De Romeinen droegen tunica’s, lange gewaden van katoen, linnen of wol. Jezus’ gewaad was ook van 
wol of linnen gemaakt. In Bijbelse tijden stonden kunstzinnige handwerklieden in hoog aanzien. Exodus 35:35 “Hij 
heeft hen vervuld met de wijsheid van het hart, om allerlei werk te doen: graveerders, kunstig handwerkslieden en 
borduurders, in hemelsblauw en purper, in scharlaken en fijn linnen, en wevers, die allerlei werk verrichten en 
kunstig werk bedenken.” Deze tekst slaat op het vervaardigen van de tabernakel, een verplaatsbare tent waarin God 
aanbeden kon worden en waarin Hij het Joodse volk beloofde te midden van hen te zullen wonen.  
In de Bijbel wordt het weven vergeleken met de hand van de schepper die het leven weeft, inclusief het plan voor 
ieders leven.  
Zo is er vanuit de Engelse vertaling The Weavers Poem (Grant Colfax Tullar 1869-1950): 

 
Mijn leven is als een kleed, dat wordt geweven… 
door de Heere en door mij… 
Ik kan de kleuren niet kiezen, 
De enige die doorwerkt is Hij. 
Vaak weeft Hij lijdensdraden in 
En ik, in domme trots 
Vergeet dat Hij de bovenkant ziet 
En ik de onderkant… 
 
Pas als het weefgetouw stil staat 
En de draden geweven zijn 
Zal God het tapijt laten zien 
En de reden uitleggen waarom. 
 
De donkere draden zijn net zo hard nodig 
In de vakkundige hand van de Wever 
Als de draden van goud en zilver 
In het patroon dat Hij heeft gepland. 



Connie ten Boom haalde dit gedicht vaak aan, ‘het weefsel’ dat Gods plan voor ieders leven voorstelt. Ook zij zag het 
belang van ‘donkere draden’ in haar leven. Dat waren de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en de 
problemen en gevaren op haar zendingsreizen. Haar hele familie werd in de Tweede Wereldoorlog opgepakt en 
afgevoerd door de Gestapo, omdat zij onderdak boden aan Joodse onderduikers. Zij en haar zus Betsie kwamen in 
concentratiekamp Ravensbrück terecht waar Betsie van uitputting overleed. Connie noemde dit kamp in haar boek 
‘Zwerfster voor God’ ‘de hel’. Zijzelf overleefde het en zei pas ‘terugkijkend’ op haar leven dat God haar in dat 
concentratiekamp had gebruikt om vrouwen over Jezus te vertellen en Hem aan te nemen. De zilveren en gouden 
draden waren voor haar de gelukkige en blijde momenten op haar zendingsreizen. 
Verder was er de Amerikaanse rabbijn Harold Samuel Kushner (1935-2023), bekend van zijn boek “Als het kwaad 
goede mensen treft”. Kushner had zich als student theologie uitgebreid in het boek Job verdiept en probeerde zoals 
rabbijn in een kleine gemeenschap mensen te troosten in hun verdriet en lijden. Maar toen er bij zijn 12-jarige 
zoontje een ernstige ziekte werd geconstateerd en deze kort daarna overleed, begon voor hemzelf een wanhopige 
zoektocht naar het waarom achter de donkere draden. Het waarom achter het lijden in zijn eigen leven, om hierin 
troost te kunnen vinden.  
Dit thema roept de moeilijkste vragen op binnen de verschillende kerkelijke 
stromingen in Nederland. Voor de ene gelovige is ons leven op aarde slechts 
een leerschool voor wat hierna komt, waar naast zilveren en gouden draden 
ook de donkere draden bij horen. Voor de andere gelovige is een leven met 
rampspoed, tegenslag en ziekte niet het weefsel, ofwel het plan voor ieders 
leven, wat God voor zijn kinderen in petto heeft. Maar wij leven in een 
gebroken wereld.  
Misschien herkent u in uw eigen leven ook terugkijkend, of u nu jong of oud 
bent, wat de zilveren, gouden en donkere draden -blijdschap, vreugde en verdriet in uw leven zijn of waren. Ik geloof 
absoluut dat er een plan is voor uw leven is. U bent hier niet zomaar, maar met een bepaald doel! Psalm 139 spreekt 
over een ander weven, namelijk dat God er voor uw geboorte al bij was en uw vormloos begin zag en toen al met uw 
leven bezig was. Binnen Zijn grote raamwerk, geeft God u ook de vrijheid om zelf plannen te maken, doelen te 
stellen. U bent dan in zeker opzicht ook een ‘mede-wever’. Maar er is een zekere sturing vanuit Zijn grote raamwerk, 
het masterplan van het hemelse weefgetouw. De gebeurtenissen in uw leven zijn misschien vaak een wirwar van 
weefdraden, maar aan de bovenkant ontwikkelt zich een schitterend patroon! Gods kunstwerk voor uw leven. 
 

“Wie niet kan weven, pleegt uit te rafelen tot op de draad.” 
Kees Fens 

Nederlands literatuurcriticus en letterkundige (1929 - 2008) 

 
Emiel van der Burg 

 

BIJBELLEESROOSTER 
 

zondag 1 juni Pasen 7 Handelingen 17,16-34 maandag 16 juni  Johannes 3,14-21 

maandag 2 juni  Handelingen 18,1-11 dinsdag 17 juni  Johannes 3,22-36 

dinsdag 3 juni  Handelingen 18,12-22 woensdag 18 juni  Galaten 1,1-12 

woensdag 4 juni  Psalm 61 donderdag 19 juni  Galaten 1,13-24 

donderdag 5 juni  Johannes 7,1-13 vrijdag 20 juni  Galaten 2,1-14 

vrijdag 6 juni  Johannes 7,14-24 zaterdag 21 juni  Galaten 2,15-21 

zaterdag 7 juni  Johannes 7,25-36 zondag 22 juni  Galaten 3,1-14 

zondag 8 juni Pinksteren Johannes 7,37-52 maandag 23 juni  Galaten 3,15-29 

maandag 9 juni  Lucas 6,39-49 dinsdag 24 juni Sint Jan Lucas 7,18-35   

dinsdag 10 juni  Lucas 7,1-10 woensdag 25 juni  Lucas 7,36-50 

woensdag 11 juni  Lucas 7,11-17 donderdag 26 juni  Lucas 8,1-15 

donderdag 12 juni  Psalm 52 vrijdag 27 juni  Lucas 8,16-21 

vrijdag 13 juni  Spreuken 8,1-21 zaterdag 28 juni  Lucas 8,22-25 

zaterdag 14 juni  Spreuken 8,22-36 zondag 29 juni  Lucas 8,26-39 

zondag 15 juni Trinitatis Johannes 2,23–3,13 maandag 30 juni  Lucas 8,40-56 

  



KERKDIENSTEN IN JUNI 
 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

1 juni 

9.30 u. 

Ds. C. Hoogerwerf 

Doorn 

Oppas & kindernevendienst 

Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 

Prop. H. Russcher 

Hendrik-Ido-Ambacht 

 

Collecte: Kerkenwerk 

8 juni Pinksteren 

9.30 u. 

Ds. J. Teuwissen 

 

Oppas & kindernevendienst 

Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

 

15 juni 

9.30 u. 

Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 

 

Oppas & kindernevendienst 

Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 

Ds. C. van Alphen 

Rhoon 

 

 

Collecte: Kerkenwerk 

22 juni 

9.30 u. 

Ds. G.J. van Beek 

Hendrik-Ido-Ambacht 

 

Oppas & kindernevendienst 

Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

29 juni 

9.30 u. 

Anders Dan Anders dienst 

 

Oppas & kindernevendienst 

Collectes: 1. ADA-diensten 2. Onderhoud gebouwen 

 

6 juli 

9.30 u. 

Ds. J. Teuwissen 

Overstapdienst 

 

Oppas & kindernevendienst 

Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 

Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 

 

 

Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 
 

Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website 
www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl .   

Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u  
alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. 

http://www.kerkheerjansdam.nl/


 MET HET OOG OP DE ZONDAG 
Pinksteren 8 juni, Dorpskerk.   
Het verhaal van de torenbouw van Babel in Genesis 11, en het 
Pinksterevangelie uit Handelingen 2: ze vertellen ons iets over taal. En 
ze zijn elkaars tegenovergestelde.  
Op Pinksterzondag 8 juni lezen we Genesis 11: 1-11 en Handelingen 2: 
1 t/m 13; en we zetten ze symbolisch tegenover elkaar. Ten tijde van 
de torenbouw van Babel is de geest uit de fles, verwarring alom. Ten 
tijde van het Pinksterfeest wordt Gods Geest uitgestort, verbinding 
alom. Het verschil kan niet groter zijn. Stort God zijn Geest nog steeds 
uit; en zo ja: hoe kunnen we dat zien of ervaren? Hoe vertelt de taal 
die wij kiezen, hoe communiceren onze woorden iets van Gods 
Geest? Het thema op deze Pinksterzondag luidt ‘elkaar verstaan’. Johan Mourits begeleidt ons op orgel; verder is er 
rondom deze Pinksterdienst medewerking van de werkgroep Verbinding. 
 
Vanuit de Werkgroep ‘Verbinding’ 
Direct na afloop van de dienst op Pinksterochtend kunnen kinderen en volwassenen vrijblijvend deelnemen aan 
diverse werkvormen en spelen. Ze verwijzen naar de torenbouw van Babel of naar het Bijbelse Pinksterverhaal. 
Zo ongeveer rond 12 uur is er een lekkere lunch – met ook hier links naar het thema. 
Tegen 13 uur ronden we af.  
 
Iedereen is van harte welkom, jong en oud, betrokken bij onze gemeente of te gast. Het 
helpt ons met voorbereiding en inkoop als we ongeveer weten op hoeveel mensen we 
mogen rekenen, dus meld je uiterlijk 5 juni aan bij Diana Dekker-Nijholt van de 
werkgroep Verbinding: 
aanmelden@kerkheerjansdam.nl  
06 – 48 56 76 90 (bij voorkeur via whatsapp) 
NB Neem je/neemt u zo mogelijk zelf bord, beker en bestek mee?  
 
15 juni: ‘Vervolgde Kerk’ en Heilig Avondmaal, Dorpskerk.  
Deze zondag lezen we Johannes 3: 1 t/m 16, over Nicodemus die ’s nachts heimelijk Jezus bezoekt. Behalve de 
inhoud van dit gesprek  trekken we een vergelijking met het heimelijk geloven van vervolgde Christenen. Want op 
deze zondag staat de Vervolgde Kerk centraal. Zoals elk jaar collecteren we weer voor Open Doors, de organisatie 
die zich overal ter wereld inzet voor vervolgde christenen.  
Dit weekend viert de wereldwijde kerk dat de Geloofsbelijdenis van Constantinopel-Nicea precies 1700 jaar bestaat. 
Ook deze geloofsbelijdenis heeft een relatie met de vervolgde kerk; het door de 
Romeinse keizer Constantijn bijeengeroepen concilie van Nicea was in zekere 
zin een sluitstuk na eeuwen van wrede christenvervolging. We vieren deze 
zondag daarnaast het Heilig Avondmaal. Het lijken zo opgeteld nogal wat losse 
elementen: het Bijbelverhaal van Nicodemus, de Vervolgde Kerk, de 
Geloofsbelijdenis van Constantinopel-Nicea en het Heilig Avondmaal. We 
verbinden deze elementen evenwel aan elkaar via het thema ‘heimelijk (?)’.  
Mevr. Jacco Steen bespeelt het orgel. 
 

Afbeelding: Jezus en Nicodemus.  
Matthias Stom, omstreeks 1645.  

Hessisches Landesmuseum Darmstadt. 

 
 
 
 
N.B. Op vrijdag 20 juni doet KerkHeerjansdam weer mee aan de jaarlijkse 
Nacht van Gebed; en op zondag 22 juni is er een schrijfactie t.b.v. 
vervolgde christenen. Zie daarvoor aparte berichtgeving vanuit onze 
Diaconie. 
 

mailto:aanmelden@kerkheerjansdam.nl


6 juli 2025: overstapdienst, Dorpskerk. 
Veel mensen trekken in de vakantieperiode er op uit. Eropuit trekken: dat is wat 
Achtste groepers doen die de schooldeur en het hek van het schoolplein voor 
het laatst achter zich dicht trekken om na de zomervakantie op het voortgezet 
onderwijs te beginnen. En als ze in de kerk het kinderwerk verruilen voor het 
tienerwerk. Eropuit trekken: dat is wat Jezus’ leerlingen te doen staat als zij 
worden uitgezonden door Jezus. Deze 72 zijn door Hem Zélf aangesteld en ze 
gaan voor hem uit naar plaatsen waar Jezus naar toe wil trekken. Hij geeft ze 
allerlei adviezen en waarschuwingen mee. ‘Hij lijkt hun vader wel’, zou je als 
tiener denken. 

We lezen deze zondag Lucas 10: 1 t/m 11 en 17 t/m 20. En we betrekken deze tekst op ons 
zelf en onze levensweg: wat heeft de evangelist Lucas óns te zeggen over ónze uitzending 
in het leven, ons onder weg zijn? En meer specifiek: wat hebben deze woorden ons als 
jonge tieners te zeggen, als wij overstappen van kindernevendienst naar jeugdkerk en 
tienercatechese? De dienst wordt mede voorbereid door de overstappers en leiding van 
de Kindernevendienst-plus. Jacco Steen en muziek- & zanggroep Heerjansklank verzorgen 
muzikale medewerking. Het thema luidt: ‘eropuit trekken’.   

 
Zondag 6 juli, Kijfhoekkerk. 
Geld en bezit staan centraal op deze zondagmiddag in Kijfhoek. Evenals al die 
dingen die we vaak in verband brengen met slogans als  ‘YOLO’ – You Only Live 
Once: ongeremd de geneugten van het bestaan genieten, het er heerlijk van 
nemen, de bloemetjes buiten zetten, jezelf uitbundig trakteren. Voor velen 
sowieso al een vanzelfsprekende houding, misschien nog meer in de zomertijd-
vakantietijd, als we de teugels ontspannen willen laten vieren.  
Het is evenwel ook een confronterend onderwerp, want het gaat op een kritische 
manier over ons zelf. In de Bijbel is geld, bezit en genieten overigens niet bij 
voorbaat verdacht. Rijkdom kan een uitdrukking zijn van Gods zegen. Psalmen en 
Hooglied bezingen het genieten, bekende Bijbelse personages komen we vaak aan 
rijkelijk gedekte tafels tegen, en Jezus zelf ontweek geen feesten, Maar ook dringt in de Bijbel de vraag zich bij 
vermogende en genietende mensen indringend op, op wie of wat ze hun vertrouwen stellen. En of ze goed omgaan 
met de verantwoording die ze – mét hun bezit en hun heerlijk leventje - ten opzichte van anderen hebben. 
 
We lezen Prediker 2: 1 t/m 11 en daarnaast Lucas 12: 13 t/m 21. Het thema luidt ‘schatten van waarde’.  Mevr. Jacco 
Steen bespeelt het orgel. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
 

  



VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
Woorden 
We hebben zoveel uitgelegd,  
met zoveel woorden niets gezegd 
een woordenstroom zo grenzeloos 
oneindig en verheven. 
Ons woord gegeven, toch niet gedaan 
of juist zo veel te ver gegaan 
Spreek tot ons Heer door stilte heen 
En laat ons luisteren, heel even 
 
Woorden, woorden, zoveel woorden, 
gaan voorbij en blijven komen 
Woorden, woorden, zoveel woorden, 
Zoveel loze woorden stromen 
 
We praten steeds en overal. 
bouwen uit woorden ons heelal. 
Maar U bent stil, veelzeggend stil  
Een woordeloos gegeven. 
Wij kicken op woordenoverschot, 
hakken uit taal een eigen God 
Maar U bent meer dan mensentaal 
de Bron van eeuwig leven. 
 
Woorden, woorden, zoveel woorden, 
gaan voorbij en blijven komen 
Woorden, woorden, zoveel woorden, 
Zoveel loze woorden stromen 
 
Er is een Woord dat dieper gaat, 
een woord dat ruimte openlaat, 
Uw stem die spreekt, Uw Woord dat stáát, 
en roerloos op zal klinken: 
als ingetogen stroom van licht, 
een Woord dat wonderen verricht,  
de stem van Hem die Jezus heet, 
Het Woord om uit te drinken. 
 
Woorden, woorden, zoveel woorden, 
gaan voorbij en blijven komen. 
Woorden, woorden, zoveel woorden, 
Heer, laat Uw Geest Uw Woord doen stromen 
 
[ Vrij naar het lied ‘Woorden’ tekst Jan Blei, muziek: Henk Ruiter; bundel ‘geniet van het goede’ ]  
 
Pinksteren 
Zondag 8 juni is het de 50e dag van Pasen, ofwel: Pinksteren. Het vurige 
feest van de Geest, het feest van wind, adem en Geest, is óók het feest 
van woorden en taal. Bij de torenbouw van Babel in Genesis 11 verwart de 
Heer de taal en verstaan mensen elkaar niet meer. “Taal zal alleen 
verwoesting zaaien en van ons doen geen daad beklijft” dicht Huub 
Oosterhuis in lied 601 van het Liedboek. Bij de uitstorting van de Heilige 
Geest in Handelingen 2 verstaat ieder juist ieder de woorden die klinken 
voorbij verschillen in afkomst en taal.  
 



Taal kan een bindmiddel zijn. Maar vaak is het een machtsmiddel. Met woorden zetten we mensen, 
bevolkingsgroepen en volkeren weg als minderwaardig, slecht of belachelijk. Harde woorden baren harde daden. 
Machthebbers, zeker autocratische machthebbers, nemen geen genoegen met slechts militaire en politiek macht; ze 
willen ook de communicatie domineren. Hun taal, hun woorden: ze ontbinden de verbinding, ze splijten wat één is, 
ze zorgen voor zorgwekkende grensvervaging tussen feit en fictie, tussen waar en onwaar, tussen wij en zij. Ook wij 
kunnen met onze woorden verbinden én ontbinden. Wat zeggen we met welke woorden tegen wie? Welke woorden 
kiezen we om onze mening te ventileren? Hoe reageren we op sociale media? Spreken we kwaad of goed over 
iemand anders? 
Met Pinksteren verdiepen we ons in de betekenis van taal, in het bijzonder in het Pinksterverhaal waar ‘iedereen in 
zijn eigen taal hoort spreken’. We laten ons uitdagen om zélf geïnspireerd door Gods Geest zulke woorden te 
spreken, zulke taal te bezigen, dat Gods Geest hier als het ware op gedragen wordt en de wereld vurig, geestdriftig 
en verbindend tegemoet zweeft.  
 
tentdienst woensdag 23 april  
De top2000tentdienst op woensdag 23 april in de grote tent middenin 
Heerjansdam werd in meerdere opzichten een geslaagde samenkomst. 
‘Vrij zijn’ vormde het thema en de rode draad: ingedeeld in de blokken 
'vast', 'los' en 'vrij'. Er klonken nogal wat popliederen, zowel oud als 
nieuw, Nederlandstalig en Engelstalig, up-tempo en ballads. Inhoudelijk 
waren ze zó geprogrammeerd dat ze het verhaal van vast, los en vrij 
vertelden. Er klonken woorden uit de Bijbel als 'kaders bij de vrijheid': de 
Tien Woorden en het Grote Gebod. Ook deelden we enkele persoonlijke 
verhalen van mensen bij het thema, en bij bepaalde liederen. De zegen 
werd uitgesproken. Veel waarderende en enthousiaste reacties klonken 
na afloop; er waren diverse mooie gesprekken. 110 bij binnenkomst uitgereikte bonnen voor een koffie of thee 'for 
free' werden ingeleverd, en we schatten in dat er zo'n 120 mensen bij waren. Heel leuk was het om als 
KerkHeerjansdam samen te werken met popkoor Enjoy More Music. We kijken tevreden en dankbaar terug op de 
tentdienst. 
 
80 jaar bevrijding  
Wat werd ’80 jaar bevrijding’ uitgebreid en afwisselend gevierd in 
Heerjansdam. Leerlingen van beide basisscholen bezochten de 
voorstelling ‘ik ga op reis, Pieter’ in Podium Islemunda in IJsselmonde; op 
zaterdag 3 mei vond in de Dorpskerk het bevrijdingsconcert plaatst; op 4 
mei de Dodenherdenking-samenkomst in het kerkgebouw en de 
Dodenherdenking naast het kerkgebouw bij het monument; en ook op 5 
mei was de Dorpskerk gastheer: voor de bevrijdingsbrunch waar ca 115 
mensen aan deelnamen. In de ochtend was toen al een vlaghijsceremonie 
geweest bij Midden-Inn. Bijzonder dat we als kerkelijke gemeente, met 
zowel gebouw als menskracht konden bijdragen aan dit programma, en 
bijzonder om zo samen te werken met in het bijzonder de Oranje Vereniging Heerjansdam. 
 
Overstapdienst 6 juli. 
Het duurt nog even, maar op zondag 6 juli vindt om 9.30 uur de overstapdienst plaats in de Dorpskerk. 8e groepers 
die na de zomer op het voortgezet onderwijs beginnen stappen symbolisch over van het kinderwerk naar het 
tienerwerk in de kerk. In principe krijgen alle 8e groepers een uitnodiging. Heeft uw kind deze onverhoopt niet 
ontvangen zo rond half juni; neem dan even contact op met de leiding van de Kindernevendienst-Plus of met mij. 
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen  
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 06 – 20 50 30 99 
Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen


SENIORENVERJAARDAGEN 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam, tel: 06-11249600 
Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 
Verjaardagen juni    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week juli 
 
 
 
                                                                                                                      
Huwelijksjubilea in juni     
 
 
 
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
Verjaardagen van kerkleden die 80 jaar en ouder hopen te worden, worden vermeld in Samengaan. Met het oog op 
de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Voorheen werd u hiervoor benaderd, 
telefonisch of persoonlijk.  Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf 
aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het 
kerkblad.  
 
*Speciaal bericht voor alle contactpersonen: vast om te noteren!  
Woensdag 25 juni a.s. contactpersonenavond, aanvang 20.00u. in de Dorpskerk. 
Dit keer echter niet op een middag, maar op een avond, dit i.v.m. enkele werkende contactpersonen.  
 
*De 2de senioren-kwartaalverjaardag vindt plaats op woensdagmiddag 2 juli. 
Noteer het vast in uw agenda! 
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
 
Vriendelijke groet,  
Wil Ouwerkerk          
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VERSLAGEN EN BERICHTEN 
 

Licht op GROEN 
 
Zwerfafval ruimen 
Op zaterdag 12 april verspreidt een groepje zwerfafvalpakkers, ZAP-pers,  zich over het dorp 
om Heerjansdam te ontdoen van rondslingerend afval. Elke keer dat er een rondje wordt 
gemaakt, levert dat een aardige vangst op. En als bijvangst aardige gesprekken met 
bewoners van ons dorp die deze actie positief waarderen.  
Na de actie is er een moment van koffie- en theedrinken met een versnapering. 
Op dit moment zijn 11 pakkers bekend. Er kunnen er meer bij. Misschien kun je een buurman, vriend(in) of gezinslid 
enthousiasmeren. Alleen als je de geplande datum beschikbaar bent, doe je mee.  
Wat ook kan: zelf ZAP-per worden, dus individueel. Voor wie op zaterdagen niet kan een mogelijkheid. Je krijgt dan 
een grijper en wat speciale zakken voor zwerfafval. De erbij horende  informatie wordt daarbij gegeven. Dit kan ook 
worden geregeld via de huidige groep. Contactpersoon is Carla van der Linden. Tel. 06 2907 7004 of 
carlavanderlinden21@gmail.com 
Op dit moment is nog geen nieuwe datum vastgesteld. Zodra dit bekend is, wordt dit gepubliceerd in Samengaan en 
de zondagse nieuwsbrief. 
 
Werkgroep Licht op Groen 
Op dinsdag 24 juni komt de werkgroep Licht op Groen bij elkaar. Deze groep kan wel wat versterking gebruiken, 
omdat om verschillende redenen leden zich hebben moeten terugtrekken. Ben je gemotiveerd om een bijdrage te 
leveren aan een duurzame manier van leven en anderen te helpen hoe daar vorm aan te geven, sluit je aan. Meld je 
aan bij jan.a.visser@xs4all.nl of 06-4051 2866 
 
Licht op ROOD 
 
Overshoot-day 
In een eerder nummer van Samengaan is het begrip Overshoot-day uiteen gezet. De aarde brengt voedsel voort, 
maar er is een maximum hoeveelheid. Dat geldt ook voor energie uit zonne- en windenergie en waterkracht en 
grondstoffen. Als je alleen gebruikt wat de aarde opbrengt en materialen recyclet dan hebben we aan één aarde 
genoeg. Gebruik je meer, dan teren we in op reserves. En dat interen komt op een gegeven moment tot een eind. 
Voor elk land is berekend wanneer het moment van interen van de reserves is aangebroken. Voor Nederland 
begonnen we daarmee dit jaar op 5 mei. Dat is de Overshootday.  Voor elk land is die datum verschillend. Het hangt 
af van de efficiëntie waarmee om wordt gegaan met de hulpbronnen. De grootste gebruikers zijn de Golfstaten en 
bijv. de VS. In Europa is Noorwegen het duurzaamst. 
Er is wel kritiek op de manier waarop de berekeningen plaats vinden, maar het is wel duidelijk dat als alle mensen op 
aarde dezelfde levensstijl als het Westen zou aannemen, we aan ‘één aarde’ niet genoeg hebben. Door verstandig 
om te gaan met voedsel, energie en water laten we aan ons nageslacht een aarde na die bewoonbaar is. De 
werkgroep Licht op Groen probeert te helpen bij het vinden van manieren om dit te realiseren. 
 
Voor de Werkgroep Licht op Groen, 
Jan Visser 
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Op onze kerkelijke kalender is het altijd heel druk met Kerst. Er wordt van alles georganiseerd, een uitgebreide keuze 
uit concerten en vieringen. We weten ook precies waar het over gaat. 
Na Oud en Nieuw kijken we alweer uit naar Pasen, ook daar is kerkelijk heel veel te doen.  
We kunnen nog goed benoemen waar het over gaat, toch…?  
Maar dan Hemelvaartsdag en vervolgens Pinksteren. Er is Opwekking maar blijft het verder stil? 
Terwijl we dan, juist dan blij en vrolijk zouden mogen vieren, mogen zingen vol overgave. 
Daar gaan we wat aan doen. Uiteraard eerst in de ochtend naar de kerk waar we Pinksterbelofte van de Heilige 
Geest mogen horen. En dan, jawel, een heuse Sing-In ’s avonds in de Dorpskerk.  
Hiwot, Jane en Chesron willen ons meenemen in een fantastische avond met heel mooie liederen. 
Welke? Dat bepaal jij, want er zal alle ruimte zijn voor verzoeknummers.  
Lekker meezingen of misschien wel even stil genieten.  
En wie zijn die zangers?  
Misschien herken je ze van tv bij Nederland Zingt of the Voice of Holland. Ze hebben allemaal hun persoonlijke 
verhaal. Ook zeker is dat ze heel mooi, met passie en overtuiging kunnen zingen.  
Om het makkelijk voor je te maken is de entree gratis.  
Er zijn 180 zitplaatsen, dus neem gerust buren, kennissen, vrienden of familie mee. 
 

Dus: SING-IN op 8 juni, 19:30 uur in de Dorpskerk, Molenweg 8 te Heerjansdam. Gratis 
 
KIDS OF JOY – GEMEENTEBREED 
 
Zaterdag 21 juni wordt er weer een gezellige Kids of Joy activiteit georganiseerd. Uiteraard zijn hier alle kinderen van 
de basisschoolleeftijd welkom!  Maar…ook u bent welkom! 
 
We starten met de kinderen om 15.00u. met ‘sport en spel’ in 
de speelpolder ‘Heerjanneke’. 
Vanaf 17.00u bent u welkom om aan te sluiten bij de picknick.  
We kennen allemaal de uitdrukking: Samen spelen, samen delen.  
Zou u ook iets mee willen nemen om te delen met anderen? We zouden het erg 
leuk en gezellig vinden als we vele gemeenteleden hier kunnen ontmoeten.  
Vraag ook uw buurvrouw/man, vrienden en bekenden mee. 
Er zijn hier weinig zitplekken, dus neem gerust uw eigen (tuin)stoel mee.  
 
Graag tot ziens op zaterdag 21 juni in de speelpolder ‘Heerjanneke’ vanaf 17.00u.  

 

  



Juni in Zuid-Afrika 
Terwijl bij jullie de lente volop is begonnen is het hier in Zuid-Afrika inmiddels 
soms flink koud aan het worden. Over een paar weken begint hier de 
wintervakantie en die ga ik dit jaar lekker ontvluchten, want ik kom voor een 
paar weken naar Nederland, omdat we in mijn familie een feestje gaan vieren 
voor het huwelijksjubileum van mijn ouders. Hoe bijzonder is het om daar bij 
te zijn, met z'n allen compleet als familie. Ik kijk er enorm naar uit. Als ik 
terug ga naar Zuid-Afrika dan hoop ik met twee klassen van de Rainbow 
Angels op kamp te gaan. Dit is inmiddels ook al wat jaren geleden door mijn 
ziekte etc. We kijken er enorm naar uit. Sommige kinderen gaan nooit op 
vakantie en nu hopen we 3 daagjes in een kamphuis te gaan met een mooie 
tuin met wel 3 schommels. Hier heb ik nog wel wat financiën voor nodig; 
daarom wil ik graag in de weken dat ik er ben wat mooie producten uit Zuid-
Afrika verkopen, zoals mooie tassen waaronder ook strandtassen die jullie 
lekker mee kunnen nemen op vakantie bijvoorbeeld. 
Dus jullie lekker op vakantie en de Rainbow Angels lekker op kamp. Jullie 
kunnen de producten kopen op zondag 15 en 22 Juni na de kerkdienst.  
Groetjes en tot snel. 
Eva en alle Rainbow Angels 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 april 2025 tot en met 20 mei 2025: 
 
Overleden: 
 
 
 
 
 
Verhuizing:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrokken:  
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
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DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: april/mei 2025 
 
Bloemendienst 
28-04  Ontvangen via mevrouw Nettie v. Vliet       € 10,00 
30-04  Ontvangen via mevrouw Marijke Huizer     € 20,00 
06-05  Ontvangen via mevrouw Ingrid de Jong      € 10,00 
 
Bloemenbusjes 
februari, maart en april € 64,90 
 
Mensenkinderen 
27-4 Ontvangen via Hans v.d. Berg        € 150,00 
H.A. 16 februari Schapen Armenië      € 1549,00  
H.A. Witte donderdag Geiten Albanië € 1194,00  
Geweldige collectes. 
   
Alle gevers hartelijk dank. 

 
Met vriendelijke groet, 
Namens de diaconie. 
Jan de Jong 
 

Nacht van gebed voor de vervolgde kerk 

Eén nacht wakker blijven om te bidden voor de vervolgde kerk. Dat is wat 
vrijdagavond 20 juni en zaterdagochtend 21 juni op meerdere plaatsen in 
Nederland en België weer gebeurt. Wereldwijd worden miljoenen christenen 
vervolgd, omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om ons 
gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht 
van Gebed op diverse locaties in Nederland en België.  
 
We willen in Heerjansdam ook weer met de Nacht van Gebed meedoen met 
een ingekort programma. Dat programma zal er (onder voorbehoud) zo uit 
gaan zien: 

Datum: 20 juni  Locatie: Dorpskerk benedenzaal, zij-ingang 
20.45 – 21.00u. Ontvangst met koffie, thee en fris 
21.00 – 21.15u. Welkom, gebed, kennismaking en uitleg over het programma 
21.15 – 22.45u. Gebedsronden twee, of drie landen 
22.45 – 22.55u. Tien minuten pauze 
22.55 – 00.00u. Gebedsronden twee, of drie landen 
00.00u. Afsluiting 

 
Tijdens de Nacht van Gebed horen en zien we verhalen uit onder meer 
Noord-Korea, Mexico, Afrika en Azië. Open Doors verschaft voldoende 
achtergrondinformatie met een video per land en dank- en gebedspunten in 
een gebedshandboekje. We hopen dat u zich deze avond wilt aansluiten in gebed en om alles in goede banen te 
leiden en voldoende materiaal te hebben, vragen we u zich zo spoedig mogelijk bij ondergetekende aan te melden. 
Normaliter houden we ook nog een schrijfactie, maar op het moment van schrijven is er nog geen adreslijst 
beschikbaar. Als de schrijfactie wel doorgaat, wordt dat via de weekbrief gemeld.  
Meer algemene informatie over Open Doors en de acties vindt u op www.opendoors.nl 
 
Namens de diaconie, 
Hans van den Berg 
e-mail: diaken_hans@kpnmail.nl (let op het “lage streepje” => diaken_hans) 
telefoon: 078 677 2877 

Heeft u vragen of opmerkingen 
voor de diaconie, stuur deze dan 

naar 
diaconie@kerkheerjansdam.nl 

 



Rapportage Acties Mensenkinderen    
De afgelopen jaren hebben we al veel projecten van 
stichting Mensenkinderen ondersteund. Meestal zijn deze 
gekoppeld aan avondmaalsvieringen, maar soms was er 
ook sprake van speciale hulpacties. Regelmatig krijgen we van Mensenkinderen uitgebreide verslagen als projecten 
zijn afgerond en hier volgen twee voorbeelden van bedankjes uit projectverslagen uit 2024. 
 
Bedankbriefje uit Armenië - Brood en Bijbel project: 
Beste sponsors van het Mensenkinderen fonds, ik ben Elmira Shirvanyan, ik woon in 
Shatvan met mijn familie bestaande uit 12 personen. Ik wil mijn grote dank aan u 
overbrengen, omdat u ons dagelijks twee broden hebt geschonken en ons een eigen 
Bijbel hebt gegeven als onderdeel van het Brood en Bijbels project.  
Na de gebeurtenissen van september is mijn broer met zijn familie van 5 personen, 
geëvacueerd vanuit Martakert regio Artssakh (Nagorno-Karabach) en bij ons komen 
wonen. 
Heel hartelijk dank en moge God u zegenen.  
 
 
Bedankbriefje uit Moldavië – Geiten voor arme families: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Familie Cernovschi wil u heel hartelijk bedanken voor de gedane daden en 
voor de geit die langs werd gebracht en voor de zegen die jullie ons iedere 
keer aanbieden als jullie ons bezoeken. We bedanken jullie hartelijk voor de 
zegen en het aangeboden geloof. Amen. 
 

Namens de diaconie – Hans van den Berg 

 

 

Doe meer met MAX 
De trouwe lezers van het weekblad “De Brug” hebben de kreet MAX waarschijnlijk al een aantal keren gezien. Het 
idee van MAX is voortgekomen uit het gevoel dat te weinig mensen gebruik maken van gemeentelijke regelingen, 
die tot doel hebben om mensen met een laag inkomen volop mee te laten draaien in de maatschappij. De term 
klinkt een stuk prettiger en eenvoudiger dan “minimaregelingen”. Maar het gaat er wel over.  
 



Als je een laag inkomen hebt, dan kom je soms net geld tekort voor sommige dingen. De gemeente kan bijvoorbeeld 
voorzien in een bijdrage voor kleding, sport , cultuur, zwemles, muziek of schoolspullen. Het gaat niet altijd om grote 
bedragen, maar alles helpt als je krap zit.  
Vaak vinden mensen het lastig om aanvragen in te dienen. Daarom is het idee ontstaan om bewoners van de 
gemeente MAX te laten worden. Inmiddels zijn er een stuk of 12, waarvan ondergetekende er één is ( namens de 
diaconie Heerjansdam ). Wie financieel te krap zit, kan met een MAX in gesprek om te zien wat de mogelijkheden 
zijn. De MAX weet  ook niet alles, maar heeft wel contactpersonen bij de gemeente en kan op die manier de 
aanvrager begeleiden.  
 
Via de website zwijndrecht.nl/max of tel. Nr. 078-770 37 20 kun je erachter komen wat MAX kan bieden en ook wie 
je MAX in de buurt is. U mag natuurlijk ook ondergetekende rechtstreeks bellen. Voor uzelf of wellicht voor iemand 
anders, waarvan u weet dat die ander een steuntje kan gebruiken.  

Op de foto staat de voorkant van een folder : een 
verzonnen bankbiljet met afbeeldingen van de 
watertoren en de spoorbrug: best leuk in beeld 
gebracht. De gemeente zoekt met deze actie serieus 
naar mogelijkheden om mensen met een krappe beurs 
te ondersteunen.  
 
Namens de Diaconie MAX voor Heerjansdam, Frans de 
Jong 06 13 66 23 79 

 
 

Bestemming collecte Heilig Avondmaal 15 juni    
Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 15 juni heeft de 
diaconie gekozen voor het werk van Open Doors in Afrika. 

 
In Afrika zijn 16,2 miljoen christenen door bruut geweld van huis en haard verdreven. Opgejaagd, op de vlucht 
voor geweld. Een stille ramp voltrekt zich, de wereld ziet het niet en zwijgt. “We voelen ons genegeerd, vergeten. 
Alsof we in het duister zitten”, zegt pastor Barnabas uit Nigeria, die zelf ternauwernood een gewelddadige aanval 
overleefde. 
 
Verdreven christenen in vluchtelingenkampen zijn door dit extreme geweld alles kwijtgeraakt. Ze hebben gebrek aan 
de meest noodzakelijke levensbehoeften. Honger is een dagelijkse realiteit. 
 
EXTREEM GEWELD 
Jaarlijks worden er in Nigeria en de omliggende landen duizenden christenen vermoord door rondtrekkende 
extremisten.  Het brute geweld zorgt ervoor dat onze broers en zussen massaal op de vlucht zijn geslagen. 
 
EEN AFSCHUWELIJKE PLEK 
Verdreven christenen komen terecht in vluchtelingenkampen. Ze zijn door hun vlucht alles kwijtgeraakt. Ze hebben 
gebrek aan de meest noodzakelijke levensbehoeften. Complete gezinnen slapen in schamele koepeltentjes met een 
oppervlakte van minder dan een tweepersoonsmatras. Er is honger, er is armoede, er is uitzichtloosheid. En er zijn 
talloze mensen met trauma’s. Open Doors helpt verdreven christenen met noodhulp zoals voedsel, kleding en 
onderdak. Help jij ook mee? Jouw financiële steun en gebed laten hen weten dat ze niet vergeten zijn. 
 

 

Voor 63 euro help je drie verdreven christenen aan onderdak 

 

Met 34 euro draag je bij aan een noodhulppakket voor een vluchteling 

 

Met 25 euro draag je bij aan medische zorg voor een christen op de vlucht 

 
Namens de diaconie, 
Hans van den Berg 



KERKRENTMEESTERS 
Oud papier 
Een zonovergoten tuin, bovengemiddelde zonnestroom, meer pollen in de lucht dan andere jaren. Dat klinkt positief, 
maar heeft ook een andere kant. Minder regen voor gewas en tuin. Wat ook minder wordt is het aantal vrijwilligers 
voor het oud papier. Logisch als de leeftijd of het “dienstverband” in acht wordt genomen. Wil je meehelpen met dat 
ophalen? Man/vrouw, twijfel niet maar meld je aan. Je bent van harte welkom. Zo help je mee het oud papier in te 
zamelen waardoor het kerkenwerk financieel gesteund wordt en je komt zo heel makkelijk aan je uren buitenlucht 
en je dagelijkse hoeveelheid stappen. 
De volgende data oud papier staan ingepland: 
 
21 juni      19 juli  
Gert Jan Bloem    Manuël de Jong 
Kees den Ouden   Jan de Jong 
Arthur van Oorschot   John Peterse 
Gertjan Roobol    Wim Groeneveld 
 
Chris Grootendorst 
oudpapier@kerkheerjansdam.nl 

 

 

Collecteopbrengsten april 2025 
datum doel  kerk   GIVT   totaal   
6 april      Diaconie  €    96,75   €  104,56   €  201,31   

 Kerk  €  148,35   €    55,73   €  204,08   

 Jeugd  €    87,15   €    30,92   €  118,07   
13 april Diaconie  €  121,20   €  118,06   €  239,26   

 Kerk  €  114,21   €    72,90   €  187,11   
17 april Diaconie  €  326,90   €  257,59   €  584,49   

 Kerk  €    87,20   €    46,94   €  134,14   
20 april Diaconie  €  174,90   €  142,97   €  317,87   

 Kerk  €  178,20   €  111,56   €  289,76   
27 april Diaconie  €  138,45   €    96,68   €  235,13   

 Onderhoud  €  113,50   €    62,52   €  176,02   
april Bloemen  €    18,60    €    18,60   

 Koffiepot  €    19,30    €    19,30   

 Zending  €    22,10    €    22,10   
 
Alle gevers hartelijk dank 
J.Schop  
Penningmeester  
 

 

  
Dankbaarheid en dank, 
Op de dag van dit schrijven, 20 mei, ben ik 14 dagen thuis na een ingrijpende hartoperatie, nieuwe hartklep 
en 4 omleidingen waren nodig om mij weer op een peil te brengen zodat ik mijn activiteiten zo veel mogelijk 
weer op te kunnen pakken. 
Dankbaarheid viert wel de boventoon in deze tijd van herstel en revalidatie. Ook wil ik vanaf hier mijn dank 
uitspreken voor jullie medeleven van voor, tijdens en na de ziekenhuisopname, voor de vele kaarten, apps, 
telefoontjes, bezoekjes en mailberichten, nogmaals hartelijk dank. En hopelijk gauw tot ziens! 
Jan Schop 

 



JEUGDRUBRIEK 
De oppas 
Wat een lieve kindertjes hebben we op de oppas. Iedere zondag is er 
leiding die klaar staat om de allerkleinsten op te vangen. Er wordt 
gespeeld, gezongen, een flesje gegeven en natuurlijk hun meest 
favoriete bezigheid KLEIEN!  
 

Clubuitje 
Als afsluiting 
van het clubseizoen was er zaterdag 17 mei het clubuitje van 
de jongste clubs. Het plan van vorig jaar met waterpistolen, 
zonnebrand, buitenspelletjes en avontuur was letterlijk in het 
water gevallen, waardoor we toen naar de binnenspeeltuin 
Kabonk zijn gegaan. Dit jaar was de weersvoorspelling een 
stuk beter en gingen we naar recreatieoord de Binnenmaas. 
Lekker spelen in de speeltuinen, binnen met blokken bouwen, 
zwemmen in het zwembad en duiken van de duikplank, het 

was een geslaagde dag! Dankzij gulle giften konden we een heerlijk snackbox regelen. Alle ouders en kinderen 
bedankt voor jullie inzet, we hopen jullie na de startzondag weer te verwelkomen op een van de clubavonden.  
Fijne zomervakantie alvast! De leiding, Melissa, Sanne, Lydia, Willie, Esmaé, Liesbeth & Gert Jan. 
Oh en lijkt het jou als tiener ook leuk om eens club te geven en je creativiteit de ruimte te geven, stuur gerust een 
berichtje naar Gert Jan Bloem op 0624540906 
 
EO jongerendag en nachtje weg voor de jeugd van 12+ 
Op het moment van kopij inleveren voor Samengaan, moet het weekend nog plaats vinden. Als je dit leest, is het 
weekend geweest. In de volgende Samengaan kunnen jullie lezen hoe tof het is geweest.  
Het thema van het weekend is “All about Jesus”.  
Wie is Jezus in de bijbel en wie kan hij voor ons zijn? Hoe moeten we de verhalen over Jezus in de bijbel lezen en wat 
betekenen ze in onze tijd?  Jezus is als een kompas voor ons leven, maar hoe ga je om met dat kompas?  
Over al deze vragen gaan we nadenken in het weekend weg en natuurlijk volop lol hebben, lekker eten en samen 
naar Ahoy om het feest van de EO jongerendag te gaan beleven.  

 
Kids of joy  
Zet zaterdag 21 juni alvast vet gedrukt in de agenda. Dan is er weer een supertoffe middag van 
kids of joy. De bedoeling is dit buiten te doen en aansluitend met elkaar te eten.  
Wie dan elkaar? U en jij natuurlijk. Iedereen is dan welkom.  
Nadere info volgt….  
 

Overstapdienst 
De basisschoolleeftijdkinderen zijn alweer in een afrondende fase op school. Voor de meeste een aanloop naar de 
zomervakantie en een nieuwe juf of meester volgend jaar, maar als je in groep 8 zit, betekent dit een heel nieuwe 
school.  
Op 6 juli zullen we aandacht besteden aan de leerlingen van groep 8. Aan de nieuwe stap die ze gaan maken in hun 
leven. En dat God met hen meereist, ook als andere dingen veranderen.  
 
 

  



KINDERLIED VAN DE MAAND JUNI  
Wij zullen gaan 
“Wij zullen gaan” is een vrolijk kinderlied van Ron Schröder en Marcel & Lydia 
Zimmer uit Opwekking Kids. Het lied is geschreven voor de periode rondom 
Hemelvaart en Pinksteren. We hebben gevierd dat Jezus naar de hemel is 
gegaan, maar niet zomaar...  
Ook heeft Hij ons een belangrijke boodschap meegegeven en daarover willen 
we met elkaar zingen.. 
 
Marieke Roobol en Sjaak Teuwissen  

 
‘We zullen gaan’ 
www.youtube.com/watch?v=xCvHjG8Dtys 

 
Toen Jezus t’rug ging naar de hemel 
toen gaf Hij ons een opdracht mee 
om in de wereld te vertellen 
het Goede Nieuws aan iedereen 
want alle mensen moeten weten 
dat Hij voor hen gestorven is 
en dat ze eeuwig kunnen leven 
als ze geloven dat ook Hij hun Redder is 
  
Wij zullen gaan  
om de wereld te vertellen 
dat Jezus leeft  
en van alle mensen houdt 
wij zullen gaan  
om van Jezus te getuigen 
zo wordt door ons heen  
Gods koninkrijk gebouwd 
  
Als je dan hoort van veel ellende 
van oorlog, honger en verdriet 
denk niet: ’Nou dit is nu het einde’ 
want zover is het nu nog niet 
eerst moeten alle mensen weten 
wat Jezus voor hen heeft gedaan 
zodat ook zij nog kunnen kiezen 
om Hem te volgen en om ook zijn weg te gaan 
  
Wij zullen gaan… 
 
Als Jezus t’rug komt uit de hemel 
komt Hij met majesteit en eer 
en dan zal iedereen zich buigen 
en zeggen: ’Jezus is de Heer!’ 
en wie het nooit wilde geloven 
die heeft dan nu de grootste pech 
wie dacht: ’Ik kan mezelf wel redden’ 
die is een grote dwaas, want Jezus is de weg! 
 
Wij zullen gaan… 

  

http://www.youtube.com/watch?v=xCvHjG8Dtys


  

RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
De eerste dienst vorige maand was op dag van de Nationale Dodenherdenking, 
zondag 4 mei. Dominee Leo van der Eijk stond hierbij tijdens de samenkomst 
uitgebreid stil met de aansporing om ook in de toekomende jaren deze  
bijzondere momenten van 4 en 5 mei te blijven her- en gedenken. Deze 
bijzondere dienst  werd afgesloten met het zingen van het eerste en zesde 
couplet van ons volkslied Het Wilhelmus. Met name het zesde couplet is dan 
ook een dagelijkse bede onder de bescherming van de Eeuwige:  
                                                Mijn schild ende betrouwen                                               
                                                zijt Gij, o God mijn Heer. 
                                                Op U zo wil ik bouwen, 
                                                verlaat mij nimmermeer. 
                                                Dat ik, toch vroom mag blijven, 
                                                uw dienaar t'aller stond, 
                                                De tirannie verdrijven 
                                                die mij mijn hart doorwondt. 
 
 
 
 

 
 
 

Kijfhoek, zondag 4 mei 2025  
dodenherdenking met de driekleur halfstok gehesen. 

 
  
Kijfhoek, zondag 4 mei met dominee 
met Ds. Leo en Marijke van der Eijk   
 
 
Een terugblik op de tweede dienst, gehouden op 18 mei, als 
ook een verslag met een fotoreportage van het 
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 29 mei, worden 
opgenomen in de juni-editie van Samengaan. 

 
Begrip 
In de mei-editie van Samengaan deed de redactie een oproep, de kopij voor de volgende editie van ons kerkblad aan 
te leveren vóór de 20ste van de maand. Heel begrijpelijk omdat er veel voorbereiding zit in het lezen, de correctie, 
indeling, lay-out en vormgeving. Dit alles om ons blad op tijd bij de drukker aan te leveren, zodat we het nieuwe 
kerkblad ook op tijd bij u en mij in de bus kan vallen. Ook ik steek hierbij de hand in eigen boezem bij het (soms) wat 
late inleveren van de kopij voor het Rondje Kijfhoek. Daar komt nog bij dat de redactie van ons maandblad zit te 
springen om wat helpende handen. Beste redactieleden: Alle begrip voor jullie terechte oproep! En wellicht zijn er al 
enkele extra handjes uit de uit mouw gestoken. Veel succes. 
 
Open Dagen 
Van mei tot en met september organiseert de Stichting Behoud Kijfhoekkerk 
weer op de eerste zaterdag van de maand Open Dagen. Naast dat de kerk 
dagelijks open is voor individueel bezoek bent u ook aanstaande zaterdag 7 
juni  hartelijk welkom. We hebben het jongerenkoor ‘Whisper’ uit Rijsoord 
bereid gevonden met een gevarieerd programma vlotte en nieuwe liederen 
met een christelijk karakter te komen zingen. De zanggroep, die binnenkort al 
haar 40-jarig bestaan viert, bestaat uit 13 enthousiaste leden. Zij maken 
gebruik van zgn. ‘tracks’ voor de begeleiding van de zang. 



  

Het geheel staat onder de bezielende leiding van Jeanine van 
der Bunt. Het koor hoopt rond 14.00 uur met hun optreden te 
beginnen. Wees hartelijk welkom ! 
De orgelzolder van de Kijfhoekkerk is gerenoveerd en 
vernieuwd. Op de expositie panelen wordt een algemeen 
beeld weergeven van het buurtschap Kijfhoek en de kerk in 
het midden. 
Er is gelegenheid om zelf, gratis, koffie, thee, water of 
frisdrank te nemen. Er is een verwijzing naar toiletbezoek, 
informatiemateriaal en giften. U bent van harte welkom! Er 
staat een stoel voor u klaar! 

Jongerenkoor ‘Whisper’  
 
Natuurwandeling 
Tijdens de Open Dagen kan een natuurwandeling door het Develgebied niet ontbreken. Onze vaste 
natuurdeskundige en officieel IVN-gids Jan de Kok is ook op 7 juni weer aanwezig. Jan de Kok is als vrijwilliger al 
jaren officieel natuurgids van het in 1960 opgerichte Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie, afgekort IVN. Jan 
begint de wandeling om 13.00 uur vanaf de kerk. Altijd weer een plezier met Jan op pad te gaan en nieuwe flora en 
fauna te ontdekken in de Kijfhoekse polder. 
Het is telkens weer een verrassende ontdekking nieuwe flora en fauna in onze regio te vinden. 
 
Collectes en giften 
Tijdens de diensten wordt er gecollecteerd met de ‘hengelcollectezak’. 
Na de diensten van afgelopen maanden zijn de collectes geteld: 
Zondag      6 april met René van Loon en 39 bezoekers   € 353,00 
Zondag   20 april, Eerste Paasdag met dominee Sjaak Teuwissen en 29 bezoekers   € 253,00 
Zondag     4 mei met dominee Leo van der Eijk en 26 bezoekers   € 211,40 
Naast de collectes mochten we uw giften via de bus Groot Onderhoud, de open collectezak bij de uitgang, via de 
bank en QR-code 565 euro ontvangen. Allen heel hartelijk dank voor uw financiële steun aan de Kijfhoekkerk. Mede 
hierdoor én uw betrokkenheid kunnen we samen de erediensten en het onderhoud van de kerk onderhouden. 
Echter wel in het besef van afhankelijkheid van onze Eeuwige God. 
 
Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk 
In de komende weken zijn de volgende diensten gepland: 
Zondag     1 juni met Proponent ds. H. Russcher uit Hendrik-Ido-Ambacht 
Zondag  15 juni met ds C. van Alphen uit Rhoon 
Zondag    6  juli met onze dominee Sjaak Teuwissen  
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur), ook op deze zondagmiddagen, een stoel voor u klaar! 
 
Tenslotte 
Ook in juni blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een kaartje. Een kleine moeite, maar 
met groot plezier! 
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en meer, bel mij even,  
06 – 3650 1396, of via WhatsApp en e-mail dendijk@hetnet.nl 
Bezoek ook eens onze website www.kijfhoekkerk.nl  en Facebook. 
Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie: 
Kerkblad Samengaan Heerjansdam:  samengaan@kerkheerjansdam.nl  
 
In de digitale versie van Samengaan zijn alle foto’s in kleur te zien. 
Ook in juni wens ik u een Zegenrijke zomermaand.  
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt                                                                                                      

  

mailto:dendijk@hetnet.nl
http://www.kijfhoekkerk.nl/
mailto:samengaan@kerkheerjansdam.nl


  

PUZZEL VAN DE MAAND 
Via onze kerkelijk werker Mari Heijkoop kreeg de redactie de vraag of het mogelijk is een kruiswoordpuzzel of iets 
dergelijks op te nemen in SamenGaan. Wij zijn blij met dergelijke suggesties en verzoeken en gaan proberen elke 
maand iets uitdagends in SamenGaan op te nemen. We hadden nu maar een paar dagen dus we beginnen met een 
(misschien wat eenvoudige) woordzoeker: 

 
INGEZONDEN 
Vrijwilligers gezocht rond de kerkdienst in het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam 
Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam organiseert elke zondag om 10.30 uur een 
laagdrempelige kerkdienst voor patiënten en gasten van het nabijgelegen 
revalidatiehotel Intermezzo. Om deze dienst mogelijk te maken, zijn vrijwilligers 
onmisbaar. Momenteel worden nieuwe vrijwilligers gezocht voor verschillende 
taken: 

• Uitnodigen op zaterdag: Patiënten op de afdelingen uitnodigen voor de 
kerkdienst (duurt ca. 1 uur en 15 minuten). 

• Ophalen op zondag: Patiënten met een rolstoel of bed ophalen en na de dienst terugbrengen. 
• Zingen tijdens de dienst: Gemeentezang ondersteunen, eenstemmig en zonder oefening. 
• Meedoen met de Ikazia Cantorij: Een koor van 25 zangers dat eens per zes weken vierstemmige muziek 

zingt tijdens de dienst; repetities zijn op woensdagavond. Ikazia Cantorij staat onder leiding van Adriaan 
Hoek.  

Wil je meer weten over één van de bovenstaande activiteiten? Of wil je eens komen kijken of komen meelopen? Je 
bent welkom! Neem contact op met één van de geestelijke verzorgers van het Ikazia Ziekenhuis: Martijn Weststrate, 
tel. 0102975285, m.weststrate@ikazia.nl of Lida Tamminga, tel. 0102975286, ah.tamminga@ikazia.nl  
 
 

 

mailto:m.weststrate@ikazia.nl
mailto:ah.tamminga@ikazia.nl
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Ter ondersteuning van de uitgave van dit kerkblad kunnen giften 
worden gestort op rekening: 
NL33INGB0001561805, t.n.v. Samengaan. 
 
Druk 
Drukkerij Verloop, Alblasserdam 
 
Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek 
Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdagavond van 19.00 uur tot 
20.00 uur en eventueel op afspraak in de Dorpskerk, Molenweg 
8, 2995 BL Heerjansdam  
Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.  
De penningsmeester van de Kerk is Jan Schop: 06-14810104 

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
e- mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl 
rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v. 
Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek  
 
Voorganger: 
Ds. Sjaak Teuwissen 
Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99 
e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
 
Kerkelijk werker t.b.v. senioren en gemeenteleden in 
zorginstellingen: 
Mari Hijkoop 
Tel. 0612723507 
e-mail: kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl 
 
Scriba:  
Leen Kruithof, Rozenlaan 22, 2995 AT,  
tel. 06-51958907, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl 
 
Diaconie: 
Richard van Vliet , De Gors 6  2995 BE 
Tel. 06 54 63 73 89, e-mail: diaconie@kerkheerjansdam.nl 
 

Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61RABO 0305 4267 37 t.n.v. 
Diaconie vd Protestantse Gem. Heerjansdam 
Dorpskerk: 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826 
Kerk te Kijfhoek: 
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht  
 
Overige kerkelijke gegevens: 
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar de 
website: www.kerkheerjansdam.nl 

 

 
 

Als redactie proberen van foto's en ander materiaal 
zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om 
het materiaal met diens toestemming te kunnen 
gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen 
gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan je kunt 
aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij 
dit materiaal op de huidige manier gebruiken, neem 
dan contact op met de redactie 
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