HEER Weekbrief: 25 Mei 2025
e r ’ ) JANS Voorganger: Ds. J. Teuwissen

DAM Orgel: Mw Steen

Thema: ‘het licht in de ogen (me't) gunnen’

Inleiding op de dienst

Je zou denken dat als iemand op
wonderlijke wijze geneest, de mensen
er om heen daar niet over uitgesproken
raken; in termen van: wat bijzonder,
wat een wonder, wat een zegen. De
praktijk valt soms behoorlijk tegen. In
Johannes 9: 1 1/m 41 geneest Jezus
een blindgeboren man, maar daar gddt het vervolgens maar zijdelings en indirect over.
Voorafgaand aan de genezing komt de vraag op of er sprake is geweest van zonde bij zijn
ouders. Na de genezing komt de vraag op hoe kwalijk het is dat de genezing op NB de
sabbatdag, de rustdag plaatsvond. Door deze blindgeboren man te genezen onderstreept
Jezus zijn eerdere claim dat Hij het 'licht van de wereld is’, want Hij schenkt deze man het
licht de ogen. Door de genezing wordt duidelijk dat mensen elkaar vaak het licht in de ogen
niet gunnen, vol als we zijn van al te stellige waarheden, voorwaarden, wetten en regels die in
het licht van Gods Licht kleinzielig blijken te zijn. Kijken we door dit verhaal te lezen
misschien ook zelf in de spiegel? Behalve Johannes 9: 1 +/m 46 lezen én zingen we ook Psalm
146.

Liturgie:

Welkom & Mededelingen

Intredelied: Psalm 146: 1 “zing mijn ziel voor God uw Here"

Moment van stilte Bemoediging & Groet

Psalm 146: 4 en 5 "aan wie hongert geeft Hij spijze"

Lied 601: 1, 2 en 3 “licht dat ons aanstoot in de morgen”
Richtlijn voor ons leven: Mattheus 15: 10 t/m 20

Lied Hemelhoog 343 “ik ben/wie zal" 3,4,5 en 6

Gebed bij de opening van Gods Woord

Kindermoment

Kinderlied

Eerste Schriftlezing: Psalm 146

Lied: NLB 146-A: 6 - 7 "Hij is het licht der blinden"”

Tweede Bijbellezing: Johannes 9: 1 t/m 41

Lied NLB 146-c: 1, 6 en 7 "alles wat adem heeft love de Here"
Preek: "het licht in de ogen (niet) gunnen’

Lied: 679: 1,2 en 3 "Heer uw licht en uw liefde schijnen”
Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk

Slotlied: NLB 418: 1, 2 en 3 "God schenk ons de kracht"
Zegen

Antwoord op de zegen: NLB 418: 4 "God schenk ons de kracht”



Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
met koffie, thee of fris achter in de kerk.

Agenda: Donderdag 29 Mei Hemelvaartsdag is er om 9.30 dienst met Ds N. Splunter.
Volgende week zondag 1 Juni 2025, is er om 9.30 uur dienst met Ds. C. Hoogerwerf
uit Doorn en is er 's middags is er dienst met prop. H. Russcher.



