
 

Weekbrief: 18 Mei 2025 

         Voorganger: Ds. J. Teuwissen 

         Orgel: Dhr. L. Kievit 

         M.m.v. Heerjansklank 

Doopdienst ‘Van water krijg je dorst’ 
Inleiding op de dienst  

We lezen in Johannes 4: 1 t/m 26 over een buitengewone ontmoeting van Jezus met een 

Samaritaanse vrouw bij de put. Het putten van water opent een ontmoeting 

van hart tot hart, waarbij Jezus via de beeldtaal van water vertelt Wie Hij is 

en Wat Hij voor deze vrouw kan betekenen. ‘Van water krijg je dorst’ luidt het 

thema. Bijzonder om juist deze zondag bij déze lezing heel concreet water 

centraal te stellen bij de Heilige Doop van een mensenkind. We hopen Fleur, 

dochter van Jan Robbert en Lydia Albrechts-Terlouw -  het zusje van Roel - 

te dopen. De impliciete verwachting bij de Heilige Doop is ook dat een 

onmondig kind vanwege dat Doopwater gaandeweg het leven dorstig zal worden 

in diepere zin. Het belooft een feestelijke dienst te worden.  
Afbeelding: ‘levend water’ van beeldend kunstenares Anneke Bollebakker 

 

Liturgie: 

    Welkom en mededelingen 

    Intochtslied Psalm 42: 1 “Evenals een  

    moede hinde” 

    Stil gebed, Bemoediging en Groet  

    Vervolg lied: Psalm42: 7 “Hart onrustig  

    vol van zorgen” 

    Inleiding op de dienst 

    Gebed bij de opening van het Woord 

    Lied: Opw. 281 “Als een hert dat verlangt  

naar water”  

    Kindermoment Kinderlied “Je mag er zijn” 

    Bijbellezing: Johannes 4: 1 t/m 26 

    Zingen: NLB 834: 1 en 2 “Vernieuw Gij  

    mij o eeuwig licht” 

    Preek “Van water krijg je dorst” 

    Lied: Opw. 599 “Nog voordat je bestond”  

    Inleiding bij de heilige doop 

    Dooplied van Sela 

    Prestentatie 

    Doopgebed 

    Waterlied: NLB 359 “Leven is gegeven” 

Belijdenis: afwending en toewending  

Zingen: geloofsbelijdenis “Heer, U bent 

mijn leven” 

Doop en handoplegging 

Heilige  Doop 

Verwelkoming 

Zegenlied: “De Here zegent jou” 

Dankgebed & Voorbeden, Stil gebed, 

Onze Vader 

Inzameling van de gaven 1. Diaconie  

2. Kerkenwerk 

Slotlied: Hemelhoog 460 “Ik zal er zijn”  

Zegen.  

Antwoord op de zegen: NLB 415: 3 ‘Amen 

amen amen’ 
 

 

Na afloop van de dienst zijn gemeenteleden van harte uitgenodigd  

om de doopouders te feliciteren  

 

En is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten  

met koffie, thee of fris achter in de kerk. 

 

 



 

Agenda: Vanmiddag om 15.00 is er dienst in kijfhoek met Ds. J.W. Sterrenburg uit 

Stompwijk.  Volgende week zondag is er om 9.30 uur dienst in de dorpskerk met Ds. J. 

Teuwissen.  

 

 

 


