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Deze maand: 
 

‘’Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven” 

-:- 
‘sporen naar Pasen’ 

-:- 
Vrij zijn 

-:- 
Rondje Kijfhoek 



MEDITATIE 
 

De waarheid? Wat is de waarheid? 
Vrij naar Johannes 14 vers 6 

‘’Ik ben de weg, de waarheid en het leven” 
  
De aanleiding tot het schrijven van deze meditatie was een filmpje dat ik ontving over ‘de werkelijke reden achter de 
ruzie tussen president Donald Trump van de USA en president Zelensky van Oekraïne’. Daarop was te zien, dat na 
een vervelende opmerking van Trump, Zelensky opstond en Trump knock-out sloeg. Een verbijsterend filmpje, net 
echt, maar als je dat fragment keer op keer herhaalde, kon een kenner met zekerheid stellen dat de maker van dat 
filmpje AI, artificial intelligence, had gebruikt: een computersimulatieprogramma waardoor een leugen, zeg maar 
fake, niet van ‘echt’ te onderscheiden is. 
 
Deze ervaring houdt mij bezig: bij wat eens zo onomstotelijk was, is nu steeds vaker de vraag te stellen: “Is dit wel 
waar?” 
Velen van u kunnen waarschijnlijk ook wel een verhaal opdissen van vreemde telefoontjes, mailtjes of brieven die bij 
nader inzien op fraude leken en hoe vaak worden we niet gewaarschuwd door de banken in Nederland met: 
“Vertrouw niemand”.  Het wantrouwen in onze maatschappij neemt hand over hand toe, steeds meer argwaan en 
vaak hoor je: “Wie is er eigenlijk nog wel te vertrouwen?” 
Bij alles moet je op je hoede zijn en daarom doen veel mensen hun voordeur niet meer open als er gebeld wordt en 
spreken ook hun naam niet uit als de telefoon gaat en zeggen alleen maar “Hallo”: je weet maar nooit, toch? 
Wat erg toch, dat je voor alles en iedereen op je hoede moet zijn en dus steeds meer moet gaan bouwen op je eigen 
gevoel, je eigen mening waaraan je alles afmeet en ja: dan volgt al snel de situatie dat jouw mening er alleen maar 
toe doet en de ander het altijd mis heeft; zie op internet de ontelbare reacties op welk nieuws dan ook: we weten 
het allemaal beter! Een soort psychische anarchie. 
 
“Maar” zult u zeggen, “wie spreekt dan wel de waarheid, wat is geen fakenieuws?” 
En dan zal het gelijk duidelijk zijn dat er maar één echt eerlijk is, maar één wiens daden ons heeft kunnen overtuigen 
dat Hij een bovenmenselijk mens was en is: nu bij Zijn Vader, onze Schepper in de Hemel, samen hebben ze ons 
beloofd, dat we later bij Hen in de Hemel mogen zijn, tezamen met alle anderen die ons zijn voorgegaan. 
 En durft er nu nog iemand te zeggen: “Fake news?”  
Bewijs het maar eens. 
Hij, die nooit los laat, wat Zijn Hand begon: zou die ons iets beloofd hebben wat niet waar is: dat zal toch zeker niet? 
Daarom: met Pasen zeggen we hardop: “De Heer is waarlijk opgestaan.” 
Hij heeft de dood overwonnen en heeft gegeven en zal geven: Het Eeuwige leven bij Hem. 
Halleluja! 
Amen. 
 
Hans P. Ouwerkerk  

 

BIJBELLEESROOSTER 
dinsdag 1 april Jesaja 56,1-8 woensdag 16 april Lucas 22,1-13 

woensdag 2 april Jesaja 56,9-57,6 donderdag 17 april Lucas 22,14-65 

donderdag 3 april Jesaja 57,7-13 vrijdag 18 april Lucas 22,66–23,56 

vrijdag 4 april Jesaja 57,14-21 zaterdag 19 april Psalm 82 

zaterdag 5 april Jesaja 58,1-5 zondag 20 april Johannes 1,1-17 

zondag 6 april Jesaja 58,6-14 maandag 21 april Psalm 105,1-22 

maandag 7 april Jesaja 59,1-8 dinsdag 22 april Psalm 105,23-45 

dinsdag 8 april Jesaja 59,9-15a woensdag 23 april Lucas 24,1-12 

woensdag 9 april Jesaja 59,15b-21 donderdag 24 april Psalm 102,1-18 

donderdag 10 april Psalm 36 vrijdag 25 april Psalm 102,19-29 

vrijdag 11 april Deuteronomium 16,1-8 Zaterdag 26 april Lucas 24,13-27 

zaterdag 12 april Deuteronomium 16,9-17 Zondag 27 april Lucas 24,28-35 

zondag 13 april Lucas 19,29-40 Maandag 28 april Psalm 150 

maandag 14 april Psalm 67 Dinsdag 29 april Deuteronomium 16,18–17,7 

dinsdag 15 april Psalm 41 Woensdag 30 april Deuteronomium 17,8-20 



SENIORENVERJAARDAGEN 
Verjaardagen april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week mei 
 
 
  
 
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
Verjaardagen en kerkleden die 80 jaar hopen te worden, staan vermeld in Samengaan.  
Met het oog op de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven.  
Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld 
wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.  
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
 
*Speciaal bericht voor alle contactpersonen: vast om te noteren! 
Wo. 25 juni contactpersonenavond, aanvang 20.00u. in de Dorpskerk. 
Dit keer echter niet op een middag, maar op een avond, dit i.v.m. enkele werkende contactpersonen.  
  
Vriendelijke groet, 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam,  
Tel: 06-11249600  E-mailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 

 

 

KERKRENTMEESTERS 
Oud papier 
Je hoort de bomen bijna uitlopen, overal zie je de eerste knoppen en blaadjes voorzichtig uit het op het oog zo dorre 
hout tevoorschijn kruipen. Het nieuwe leven staat op springen. De eerste magnolia’s zijn alweer uitgebloeid. Het 
gras is ondertussen ook alweer gemaaid. Voor diegenen die de tuin nog niet winterklaar hadden, nou, sla maar over 
en gelijk door naar de voorjaarsbeurt. Ook de schuur weer eens opruimen. Dan kunnen gelijk het oud papier en die 
kartonnen dozen ook in de papiercontainer. Dan halen wij dat weer voor u op. 
 
De volgende data oud papier staan ingepland: 
 
19 april     17 mei  
Leon Broekhuizen   Bas van Nes 
Anja Rijsdijk    Hans van Os 
Jan Robbert Albrechts   Marcel van Dam 
John Peterse    Ton Meenhorst 
 
 
Chris Grootendorst 
oudpapier@kerkheerjansdam.nl 

  



KERKDIENSTEN IN APRIL 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

6 april 5de zondag 40 dagentijd 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk  3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. R. van Loon 

Rotterdam 
 
Collecte: Kerkenwerk 

13 april Palmpasen 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

17 april Witte Donderdag 

19.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

18 april Goede Vrijdag 

19.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 

19 april Stille Zaterdag 

21.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 

20 april Pasen 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
 
Collecte: Kerkenwerk 

27 april 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

 

4 mei 

9.30 u. 
Ds. H. Franzen 

Pijnacker 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

 
19.30 u. Dodenherdenking 

Ds. J. Teuwissen 

15.00 u. 
Ds. L.C. van der Eijk 

Zwijndrecht 
 
 
Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website 
www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl .   

Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u  
alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. 

 

http://www.kerkheerjansdam.nl/


 MET HET OOG OP DE ZONDAG 
Zondag 6 april in de Dorpskerk 
‘De gelijkenis van de slechte landbouwers’ of  ‘….onrechtvaardige pachters’ uit Lucas 20: 9-19 is een verhaal dat een 
spoor van verwoesting heeft getrokken door de geschiedenis: het was eeuwenlang koren op de molen voor 
antisemitisme, voor vervolging en vernietiging tot de Holocaust aan toe. We 
proberen deze parabel los van de inkleuring en zwaarte van de (kerk)geschiedenis 
met een zekere onbevangenheid te benaderen. Mogelijk doen we dit door in te 
zoomen op de verschillende soorten personages in deze gelijkenis: de planter van 
de wijngaard, de wijnbouwers (pachters), de drie knechten, de zoon. Maar ook: 
de eerste hoorders van Jezus’ gelijkenis: de schriftgeleerden, hogepriesters, Jezus’ 
leerlingen en het volk. We lezen verder uit Jesaja 58: 6 t/m 10, een tegenhanger 
waarin het juist gaat over het doen werken van barmhartigheid, dat licht in de 
duisternis brengt. Het thema luidt: ‘Van wie?’ Leo Kievit bespeelt het orgel. 

Afbeelding: uit de ‘Bowyer Bible’ (19e eeuw) 
Palmzondag 13 april t/m Pasen 20 april in de Dorpskerk 
Zie ook de inleiding op de lijdensweek ‘sporen naar Pasen’ in de rubriek ‘van de bemanning van de 
Manning’ elders in Samengaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palmzondag, 9.30 uur: het feest ontspoort. Op zondag 13 april begint een symbolische treinreis door de Stille Week, 
een ogenschijnlijk feestelijk begin. Talloze mensen volgen het spoor van Jezus en juichen hem toe met palmtakken. 
‘Hosanna’ klinkt het. De kinderen van de basisschoolleefijd zullen met palmpasenstokken door de kerk lopen. We 
lezen hierover uit Lucas 19: 28 t/m 40. Maar in de eerste, oudtestamentische lezing – Jesaja 52: 13 t/m 53 : 12 
treffen we een omschrijving aan die akelig dichtbij komt bij wat Jezus na zijn ogenschijnlijk glorieuze intocht kort 
daarna te wachten staat. Een omschrijving die ook betekenis geeft aan alles wat Jezus zal moeten meemaken en 
doormaken. Op Palmzondag begint de treinreis, waarbij het gemakkelijker in- dan uitstappen is: Na het feestelijke 
vertrek dendert het over doodlopend spoor richting een onafwendbaar stootblok op Goede Vrijdag. 
 
Witte Donderdag, 19.30 uur: restauratie.  Op 17 april schuiven we als het ware 
schoorvoetend aan in de stationsrestauratie waar de tafel staat gedekt. 
Feestelijk? Het lijkt meer op een galgenmaal. En, het voelt bevreemdend en 
ongemakkelijk aan: de Heer is kok en kelner tegelijk. Geen indringender Heilig 
Avondmaal dan juist op Witte Donderdag. We doen dat juist op deze avond 
daadwerkelijk aan tafel.   
We lezen Lucas 22: 7 t/m 20, 39 t/m 46, 47 t/m 54, en 55 t/m 62.  
De dienst begint om 19.30 uur 
 
Goede Vrijdag, 19.30 uur: doodlopend spoor. We stappen op 18 april uit op het 
meest sinistere station van deze week, Jezus’ eindstation. We lezen, afgewisseld 
met bewogen liederen, Exodus 12: 21 t/m 28 en -  in zes delen en afgewisseld 
met zang – Lucas 23 1 t/m 56 We horen hoe Jezus wordt gevangengenomen, 
berecht, veroordeeld, gekruisigd, sterft en wordt begraven. De verkondiging krijgt 
vorm in teksten bij de zogeheten ‘kruiswegstaties’  
Het spoor van Jezus loopt letterlijk en figuurlijk dood. 
De dienst draagt een ingetogen, beklemmende sfeer. De doodsklok luidt voorafgaand aan de dienst, en we zijn vóór 
en ná de samenkomst stil. Er zijn geen bloemen; de Paaskaars wordt gedoofd en de kerk uitgedragen, alsmede het 
antependium.  Er klinkt geen zegen.  
Willem Nijfhof bespeelt het orgel. De dienst begint om 19.30 uur. 



 
Stille Zaterdag, 21.30 uur: Paaswake in de stiltecoupé. Op 19 april lezen we 
allerlei fragmenten uit de Bijbel. Ze brengen diverse thema’s tot uitdrukking 
die ons in verbinding brengen met het lijden, sterven en de opstanding van 
Jezus Christus: 

- Schepping en herschepping (Genesis 1: 1 t/m 5),  
- lijden (Genesis 22: 1 t/m 18),  
- bevrijding uit onderdrukking (Exodus 14: 15 t/m 22 + 15:1)  

Deze vier thema’s en bijbehorende lezingen komen – ondanks allerlei 
ontwikkelingen in liturgie en beleving - in alle eeuwen telkens weer 
bovendrijven in de Paasnacht. Uiteindelijk lezen we uit Lucas 24: 1 t/m 12 over 
Jezus Christus’ opstanding uit het graf. 
 
Van oudsher is de Paasnacht passáge-nacht. Juist op het punt dat het spoor op Goede Vrijdag letterlijk dood loopt, 
blijkt een ongedachte wissel in werking te zijn gesteld. Deze nacht van donker naar licht, de nacht waarin de 
gestorven Jezus Christus als eerstgeborenen onder de doden opstaat als onze waarlijk opgestane Heer: juist deze 
nacht werd voor nieuwe gelovigen de nacht waarin ze na een lange proeftijd door het water van de doop heen 
belijdende doopleden van de kerk van Jezus Christus werden. “Met de Heer begraven en weer opgestaan” zingt een 
eigentijds dooplied. We mogen daarom deze nacht, terwijl we het licht van de opgestane Heer verspreiden, bij de 
doopvont onze eigen doop in herinnering brengen.  
Vanaf ca. 21 uur brandt het Paasvuur. De Paaswake begint om 21.30 uur. Organist is René Barnard. 
 
Paaszondag 20 april, 9.30 uur: tuinpad naar de horizon.  Op paaszondag 20 april 
volgen wij Maria van Magdala op haar loodzware tocht naar het graf, dat symbool 
is voor alle hoop die is vervlogen, al het perspectief dat is verdwenen. En met 
haar ervaren we de ontzetting die uiteindelijk omslaat in diepe vreugde als deze 
dodenakker een tuin blijkt te zijn waar de dode Jezus Christus als een nieuwe 
Adam tot leven is herschapen. Of, om het in de symbooltaal van ‘sporen naar 
Pasen’ te zeggen: als het schijnbaar doodlopend spoor van Goede Vrijdag een 
wissel blijkt te zijn geweest, en het spoor van Jezus door de tuin heen naar voorbij 
de horizon blijkt te voeren. 
 
We lezen Johannes 1: 1 t/m 18 en Johannes 20: 1 t/m 18. Johan Mourits bespeelt het orgel, Heerjansklank versterkt 
deze Paasmorgen onze lofzang.  
 

 
VRAAG: Wie helpt mee de Bijbellezingen te verzorgen? 
Tijdens deze diensten verzorgen gemeenteleden van allerlei leeftijden de 
Bijbellezingen. Wil je tijdens een of meer van deze dagen een lezing voor 
je rekening nemen; stuur even een berichtje via 06 – 20 50 30 99 
of sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  
 

 
Paaszondag 20 april 15 uur in de Kijfhoekkerk 
De achtste dag van Pasen, het einde van de Paasweek, heet vanouds Beloken 
Pasen. Beloken is het voltooid deelwoord van beluiken, en het 
tegenovergestelde van ontluiken: het betekent: afgesloten. Er vanuit gaande 
dat velen van ons op Paasmorgen of eerder in de Stille- of Lijdensweek al een 
Paasdienst hebben meegemaakt, en omdat er een week later geen dienst in 
Kijfhoek is, sluiten we op Paaszondagmiddag in Kijfhoek het Paasfeest af. 
Sluiten en ontsluiten, beluiken en ontluiken: deze tegenstellingen spelen een 
rol in Johannes 20: 19 t/m 31 dat we deze middag lezen. Jezus’ leerlingen 
hebben zich na de dramatische gebeurtenissen van Witte Donderdag en 
Goede Vrijdag opgesloten; letterlijk, in een afgesloten huis, overdrachtelijk, in 
hun angst. 

 
(afbeelding: Ongelovige Thomas, Rembrandt Harmensz. Van Rijn, 1634) 

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl


 
De opgestane Jezus Christus breekt daar met zijn totaal onverwachte en feitelijk onmogelijke aanwezigheid 
doorheen. Hij wenst zijn leerlingen tot tweemaal vrede toe. Hij stimuleert hen om zichzelf en om anderen te openen, 
door hen uit te zenden zoals de Vader Hém uitzond. Hij blaast over hen heen en zegt ‘Ontvang de Heilige Geest’: bij 
dit ‘Beloken Pasen’ opent de Geest wat gesloten is. Uiteindelijk opent Thomas – wie herkent zich niet in zijn 
oprechte twijfel? – zich ook voor het onmogelijke, ongelooflijke: de Heer is waarlijk opgestaan.  
 
We concentreren ons op de vraag wat in deze schriftlezing precies beloken (besloten) wordt, en wat precies 
ontsloten. En hoe dat al dan niet doorwerkt in ons eigen bestaan. ‘Besloten ontsloten’ - vormt het thema van de 
dienst. Jacco Steen bespeelt het orgel.   
 
Zondag 27 april in de Dorpskerk 
Als je als kind meer dan gemiddeld last hebt gehad van waterpokken; 
of als tiener van acné, gebeurt het wel eens dat je daar later op je 
volwassen lijf nog littekens van ziet. Soms dragen wij in 
overdrachtelijke zin littekens van wat ons vroeger is overkomen aan 
verdriet of andere nare situaties.  
 
Jezus verschijnt na zijn verrijzenis aan zijn leerlingen. Hij is verrezen uit 
het graf. Tegelijkertijd blijft Jezus een man met littekens. Zijn wonden 
zijn zichtbaar en voelbaar. Thomas is degene die het meer dan anderen 
nodig heeft om dat zelf waar te nemen. Pas dan gelooft hij dat de man 
die zijn medeleerlingen zagen verschijnen, daadwerkelijk Jezus is. 

(afbeelding: Michelangelo Caravaggio  
‘de ongelovige thomas’ ca 1601-1603) 

 
Wat betekent het voor ons, dat de opgestane Jezus tegelijkertijd ook de blijvend gewonde Jezus 
is? Dat verkennen we. In de preek komt Tomas Halik aan het woord. Hij schreef het boek ‘Raak 
de wonden aan – over niet zien en toch geloven’. (2018) 
 
We lezen Psalm 147 en Johannes 20: 19 t/m 23. ‘Littekens’: zo luidt het thema van deze dienst. 
 
 

ds. Sjaak Teuwissen 
 

woensdag 23 april in de Witte tent 
Vrij zijn is het thema van de top2000-tentdienst waarmee 
popkoor Enjoy More Music en KerkHeerjansdam op 23 april 
Heerjansdammers verwelkomen in de grote tent middenin 
Heerjansdam. Dit jaar vieren we 80 jaar bevrijding, na de 
Tweede Wereldoorlog. Vrijheid ervaren we als essentieel. In tal 
van popliedjes klinkt het verlangen naar vrij zijn en vrijheid 
door. Het thema ‘vrij zijn’ raakt ons zelf, en raakt aan ons 
verlangen. Tijdens deze dienst maken we een inhoudelijke 

beweging van ‘vast’ via ‘los’ naar ‘vrij’. Tussen allerlei bekende oude en 
nieuwe, ballad-achtige en uptempo popliederen door klinken persoonlijke 
verhalen over vrijheid. We laten ons hierbij inspireren met krachtige woorden 
uit de Bijbel die ons vertellen hoe vrijheid en kaders onlosmakelijk met elkaar 
samenhangen.  
 
Wie: popkoor Enjoy More Music en KerkHeerjansdam 
Wanneer: woensdag 23 april 
Waar: grote tent aan De Manning in Heerjansdam 
Hoe laat: 20 uur (19.30 uur inloop) 
 
Tijdens en na deze top2000dienst is de bar open.  
Zie www.kerkheerjansdam.nl en https://www.emm-heerjansdam.nl/popkoor  

http://www.kerkheerjansdam.nl/
https://www.emm-heerjansdam.nl/popkoor


VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
Sporen naar Pasen 

Wat wil ik 
Terwijl ik roep in de stilte 
Van de vroege nacht? 
Een antwoord? 
 
Dat is de vraag niet 
 
De vraag is: 
Kan ik het antwoord aan? 
Ook als het klinkt als: 
‘volg mij!’  
 
Als er iets moet opstaan vannacht 
Is het onze moed 
Om te doen als Hij. 
 
Als er iets moet opstaan 
Is het onze wil 
Hem te volgen. 
 
Als er iets moet opstaan 
Is het ons geloof 
Dat de dood niet het laatste woord is. 
 
Als er iets nieuw moet zijn vannacht 
Is het onze liefde 
Geboren uit Hem 
En bestemd voor de wereld. 
 
Als er iets moet opstaan vannacht 
Is het mijn antwoord op: 
‘Heb jij me lief?’ 
 
En wee, als je ‘ja’ zegt, 
Want het Woord dat is opgestaan zegt: 
‘Oké dat is goed. Volg Mij!’ 

 
(uit ‘intercity bestemming Pasen’ 2006, p 87) 
 
 
Kernweek in christelijk geloof en kerkelijk jaar 
De lijdensweek - ook wel Stille- of Goede Week - vormt dé kern van het christelijk geloof.  
Ze vormt dé kern van het kerkelijk jaar.  
Van Palmpasen, via Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag naar Pasen volgen we één lang spoor. Een spoor 
langs nogal verschillende stations. Een spoor dat dood lijkt te lopen als Jezus Christus sterft aan het kruis op Goede 
Vrijdag, terwijl juist daar een ongedachte wissel wordt omgezet. Juist daar blijkt het spoor toch niet dood te lopen 
op het stootblok dat ‘kruis’ heet; maar via een ongedachte wissel verder te gaan tot voorbij de horizon. 
 
  



Één lange lijn  
In deze week beleven we als het ware één lange christelijke samenkomst in 
de Dorpskerk. Een kerkdienst, opgeknipt in delen, verspreid over de dagen. 
Delen die evenwel bij elkaar horen als afzonderlijke stations langs één 
doorlopende spoorlijn. Om die eenheid te beleven helpt het volgen van een 
bepaalde doorgaande symbolische lijn. Dit jaar heet deze lijn ‘sporen naar 
Pasen’. We ontlenen het aan de uitgave ‘intercity bestemming Pasen – een 
reisgids voor de goede week’ (o.a. Raad van Kerken Nederland en 
Protestantse Kerk Nederland, 2006 ). In de lijdensweek gebruikt deze 
uitgave het symbool van een treinreis.  Daarbij vormt elke dag een 
afzonderlijk station.  
 
Waarom dit spoor?  
De Lijdensweek en Pasen vormen de kern van het christelijk geloof. Maar het ‘leeft’ onder veel christenen minder 
dan bijvoorbeeld Kerstfeest. Terwijl Paasfeest al eeuwen langer wordt gevierd dan Kerst en alle vier de Bijbelse 
evangeliën over Jezus’ lijden, sterven en opstanding vertellen; slechts twee vertellen over Zijn geboorte. Daar komt 
bij: kerkleden en kerkgangers hebben verschillende achtergronden, komen uit verschillende tradities, en zijn daarom 

soms misschien minder vertrouwd met rituelen en gebruiken die voor anderen wezenlijk 
zijn. Zeker omdat onze gemeenschap ook nieuwe toetreders, en jeugd omvat. 
 
Ten slotte was en is het voor mij zelf een inspirerende en verdiepende weg: om die hele 
Lijdens- of Stille Week, en wat daarin allemaal aan de orde is en hoe dat dan in allerlei 
christelijke tradities vorm wordt gegeven, eens integraal te doordenken, en vervolgens te 
vertalen naar de Dorpskerk in de Lijdensweek anno nu. 
 
Kortom: ben je wat minder vertrouwd met geloof, kerk, of met de Lijdensweek: dan helpt 
‘Sporen naar Pasen’  om eenvoudig in te stappen. Je begrijpen en ervaart zo al gauw wat 
er in deze ultieme week telkens weer op het spel staat. Maar ook voor wie de 
Lijdensweek heel vertrouwd is, geeft het nieuwe verfrissende perspectieven, en 
verdieping. 

 
Welkom aan boord  

We heten je van harte welkom om de hele ‘treinreis’ mee te maken. Van station 
(dienst op) Palmpasen via Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag naar 
Pasen. Maar niemand verbiedt je natuurlijk om slechts een paar stations aan te doen 
of voortijdig uit te stappen. 
 
In dit indrukwekkende en aangrijpende ‘doorlopende spoor aan diensten’ volgen we 
Jezus tijdens Zijn ogenschijnlijk glorieuze intocht in Jeruzalem, Zijn laatste 

avondmaal,  Zijn gevangenneming, Zijn lijden en Zijn sterven en Zijn opstanding uit de dood. Via het beeld van een 
treinreis sporen we zo via al deze tussenstations naar de eindbestemming Pasen. Ik nodig je van harte uit om in te 
stappen; medepassagiers – bekend of onbekend -  zijn van harte welkom. Nodig mensen uit je omgeving persoonlijk 
uit om mee te gaan. Het wordt bepaald geen gemakkelijke reis; maar wel een meer dan prachtige bestemming.  
 
Waar vind ik wat? 

• In de rubriek ‘met het oog op de zondag’ in deze Samengaan staan de diensten van Palmpasen t/m Pasen 
aangekondigd 

• Bij ‘Sporen naar Pasen’ is een pdf beschikbaar. Daarin staan de verschillende ‘stations’ (dagen in de 
Lijdensweek) beschreven. Met telkens een ‘dienstregeling’ die vertelt om welke gebeurtenissen in het lijden, 
sterven en de opstanding van Jezus Christus het dan gaat, en welke christelijke gebruiken daar bij horen. 
Inclusief hun betekenis. Deze pdf is verkrijgbaar 

o Als download op www.kerkheerjansdam.nl 
o Zo mogelijk als bijlage verstuurd met de weekbrief van 13 april 
o Verkrijgbaar door een mailtje of appje te sturen naar mij (Sjaak Teuwissen) via 

sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl of 06 – 20 50 30 99 

• Op de Facebookpagina’s van KerkHeerjansdam, Heerjansdammers en Heerjansdammers! Kondigen we 
‘sporen naar Pasen’ eenmalig aan 

http://www.kerkheerjansdam.nl/
mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl


• Via de groepsapps ‘info Kerk Heerjansdam’ en ‘vrienden Kerk Heerjansdam’ verstuur ik in de Lijdensweek 
dagelijks een bericht met dat gedeelte uit ‘Sporen naar Pasen’ dat voor die dag en die dienst van toepassing 
is. 

 
Tijdens de diensten van Palmpasen t/m Pasen zal ik telkens kortere tekstgedeeltes behorend bij de ‘stations’ en de 
‘dienstregeling’ aan de orde stellen. Maar binnen de diensten komen de teksten niet integraal terug: dit omwille van 
de duur van de diensten; en daarnaast om te voorkomen dat de samenkomsten vooral ‘uitleggerig’ worden, en 
minder concreet: een echt te ervaren dienst, wake, of viering.  
 
Wie helpt mee de lezingen te verzorgen?  
Tijdens deze diensten verzorgen gemeenteleden van allerlei leeftijden 
de Bijbellezingen: wil je tijdens één of meer van deze dagen een lezing 
voor je rekening nemen; stuur even een berichtje via 06 – 20 50 30 99, 
of sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  
 

Paasviering met senioren ‘Hof van (H)eden’ 
Op woensdag 16 april vindt de Paasviering en -ontmoeting met senioren plaats in 
de Boomgaardkerk. Elke keer weer zijn deze (Kerst- en ) Paasvieringen bijzonder 
sfeervolle, betekenisrijke en ook smakelijke en gezellige ontmoetingen. Voor 
sommigen is het toch wel een drempel om te nemen. Intussen zien we dat wie de 
drempel eenmaal heeft genomen, meestal vaker aanschuift.  
Graag ontmoet ik u daar.  
Zie de uitnodiging elders in deze Samengaan 

 
Christelijk assortiment in de Diejo  
Het is weinigen in Heerjansdam en omgeving ontgaan: op 22 maart heropende de 
DIEJO! Aan de Kromme Nering 10 haar deuren, nu als stichting die bestaat uit 
bewoners en ondernemers uit Heerjansdam. Wat niet iedereen weet, dat is dat 
de DIEJO! nu ook doelbewust een hoek met christelijk assortiment heeft 
ingericht: denk aan christelijke kaarten, boekjes en cadeau-items. Afhankelijk van 
hoe de verkoop hiervan is, is dit van tijdelijke of juist langduriger aard.  
Wie ideeën heeft voor bepaalde titels of items, kan de Heerjansdam-box in de 
winkel gebruiken: de ideeënbus die regelmatig door de winkelmedewerkers 
geleegd en geraadpleegd wordt. Verder kunnen de winkelmedewerksters (bijna) 
alles bestellen als u iets mist in het huidige aanbod. 
Zie ook dit item van RTV Dordrecht:  https://www.youtube.com/watch?v=Osbl2VEqs5Q  
 

Nationale pannenkoekendag en Horses&Co 
Op vrijdag 4 april is het nationale pannenkoekendag. Op die dag organiseert Horses & 
Co een pannenkoekenfeest met mensen die wel zin hebben in lekker te eten en in 
gezelschap. Kinderen die bij Horses & Co begeleiding ontvangen, bakken de 
pannenkoeken. Het pannenkoekenfeest begint vanaf 16 uur in het gebouw van de 
Develruiters aan de Molenwei 3; deelname is gratis, maar vooraf opgeven is nodig: 
dat kan bij Kimberly van Horses & Co: tel. 06 – 28 03 37 57. Er is plek voor ca 15 
personen en vol=vol. 

 
Musical ‘Kain – zwerver in de oerverhalen’  
Ik typ deze tekst terwijl ik net terug kom van een repetitie van de musical Kaïn. 
Wat enthousiasmerend om zo’n grote groep gemeenteleden, en ook bekenden 
van gemeenteleden, van verschillende generaties zo betrokken bezig te zien bij de 
voorbereidingen van deze musical. Wat mooi dat dit gebeurt. Deze musical raakt 
op allerlei momenten en manieren aan het boekje ‘en God zag dat het tov was’ 
dat de Gemeente Groei Groepen in onze gemeente dit seizoen volgen als 
leidraad. Wat mooi zo, deze samenhang. Hopelijk komen we in grote getalen naar 
de uitvoering op 5 en 6 april, en nemen we familie, vrienden en bekenden mee. 
 
  

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
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Woensdag 23 april: Top2000-tentdienst 
Vrij zijn is het thema van de top2000-tentdienst waarmee popkoor Enjoy More Music en 
KerkHeerjansdam Heerjansdammers verwelkomen, op 23 april in de grote tent middenin 
Heerjansdam. Zie hiervoor de aankondiging elders in Samengaan. Heel bijzonder om dit voor te 
bereiden met mensen uit de werkgroep Verbinding en met mensen uit het popkoor. Vorig jaar 
was de tentdienst al bijzonder, we denken en hopen dat het met de live zang van Enjoy More 
Music nog meer beleving met zich meebrengt.  
Tijdens deze dienst maken we een inhoudelijke beweging van ‘vast’ via ‘los’ naar ‘vrij’. Tussen 
allerlei bekende oude en nieuwe, ballad-achtige en uptempo popliederen door klinken 
persoonlijke verhalen over vrijheid. En we laten ons inspireren met krachtige woorden uit de 
Bijbel die ons vertellen hoe vrijheid en kaders onlosmakelijk met elkaar samenhangen.  
 

4 mei – dodenherdenking 
De top 2000-tentdienst is in zekere zin de opmaat naar 4 en 5 mei. Ook in Heerjansdam is er een prachtig 
programma, geïnitieerd door de Oranje Vereniging Heerjansdam. Op zondagavond 4 mei vindt om 19.15uur de 
samenkomst plaats voorafgaand aan Dodenherdenking bij het monument aan De Manning. Aan de samenkomst 
werken enkele kinderen uit groep 7/8 van Kindcentrum De Rank mee. 
 
Afwezig 
in verband met de meivakantie ben ik in de weken van 20 april t/m 4 mei – uitgezonderd crisispastoraat, 
kerkdiensten en andere activiteiten waarbij ik actief betrokken ben – minder aanwezig, en reageer ik mogelijk 
minder snel op telefoon, whatsapp en email. 
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 06 – 20 50 30 99 
E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 februari tot en met 20 maart 2025 
 
Overleden 
 
 
 
 
Verhuizing 
 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 

Hartelijk dank voor alle felicitaties die wij hebben ontvangen voor ons 50-jarig huwelijk. 
Groet van Wim en Maria Steen- Roobol 
 

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
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In memoriam:  
 

Geertruida Johanna Oomsen-Zwart 
Giessen, 20 mei 1921 – Zwijndrecht, 17 maart 2025 

 
“Niemand weet wat leven is 

Alleen dat het gegeven is 
En dat van dit geheimenis 
God het begin en einde is”. 

 
Truus Zwart werd geboren in Giessen, Noord-Brabant. Het was een eenvoudig gezin, haar vader was postbode. Truus 
en haar zus Cor gingen hun hele leven lang intensief om met hun nichtjes Cokke en Riet: ze vormden samen een 
vriendinnengroep. Omdat Truus’ vader werd overgeplaatst, verhuisde het gezin later naar Raamsdonkveer. 
 
De Tweede Wereldoorlog had grote impact op Truus. Op hoge leeftijd had ze er nog nare dromen van. En richting de 
maand mei veranderde elk jaar haar gedrag. Aan de andere kant leerde ze juist in de oorlog Jan Oomsen kennen. 
Vanwege de Arbeitseinsatz was hij ondergedoken in Sprang-Capelle bij familieleden van Truus. Ze kregen een relatie, 
en in 1948 trouwden ze in Raamsdonkveer. 
 
Truus was een ‘ernstig zelfstandig’, zo niet eigenwijs persoon, zo vertellen haar kinderen. Ze was vrij gesloten en 
vond het lastig emoties te tonen. Maar ook was ze een liefdevol persoon. Zo genoot ze van het Sinterklaasvieren met 
de familie; ze liep dan de halve stad af om cadeautjes voor iedereen te kopen. Ze stond positief in het leven en was 
niet zwaar op de hand. Ze was een geloofsmens: daarvan kon ze van harte getuigen. Onder meer door voor de 
mensen die ze lief had te bidden en een zegen uit te spreken, ongeacht de vraag of diegenen zelf ook geloofden. 
 
Jan en Truus kregen vier zoons: Dirk, Kees, Jan en Pieter. Later kwamen er vier schoondochters, en weer later 
kleinkinderen en achterkleinkinderen bij. Het gezin verhuisde meermalen in Rotterdam. In 2003 kwam Jan te 
overlijden. Truus ging alleen verder. In 2016 haalde zoon Dirk zijn moeder naar Heerjansdam, in het 
spiksplinternieuwe Midden-Inn. Truus voelde zich thuis in Heerjansdam. Na een val en verblijf in ziekenhuis en 
revalidatiecentrum kwam ze evenwel te wonen in verpleeghuis De IJsvogel in Zwijndrecht.  
 
Ze vond het lastig haar zelfstandigheid kwijt te raken, en zelf geen beslissingsbevoegdheid meer te hebben. Haar 
ogen en oren gingen hard achteruit, en ze werd meer dan vergeetachtig. Maar haar doorleefde geloof behield ze. Zo 
kon ze vanuit de grond van haar hart ondanks alle omstandigheden zeggen:  “God is bij me, dat voel ik steeds. Ik ben 
God zo dankbaar met alles.” Toch nog onverwacht overleed ze op maandagmorgen 17 maart, één dag voor de 
overlijdensdatum van haar Jan. Op zaterdag 22 maart heeft haar familie in de aula van de Algemene Begraafplaats in 
een dankdienst voor haar leven afscheid van haar genomen. Er klonken allerlei geloofsliederen die speciale 
betekenis voor haar hadden, we stonden stil bij Psalm 139, en diverse familieleden spraken woorden.  
Daarna is ze begraven op de naastgelegen begraafplaats. 
 

“ ‘k Wil U, o God, mijn dank betalen, 
U prijzen in mijn avondlied; 

Het zonlicht moge nederdalen, 
maar Gij, mijn Licht, begeeft mij niet: 

Gij woudt mij met Uw gunst omringen, 
meer dan een vader zorgdet Gij, 
Gij milde Bron van zegeningen! 

Zulk een ontfermer waart Gij mij. “ 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 

  



VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Kort verslag kerkenraadsvergadering 13 maart  
Voorzitter Gertjan heet iedereen welkom. We luisteren eerst naar een podcast over “Genoeg Brood”. De 
kerkrentmeesters melden dat de zaken rondom de Boomgaardkerk stroef verlopen in verband met ingediende 
bezwaren.  Ook de Dorpskerk kent op sommige punten een stroef verloop. De wethouder wenst nog meer 
participatie voordat het in de raad wordt ingebracht.  Inhoudelijk is de aanbouw beoordeeld en diverse 
adviesorganen binnen de burgerlijke gemeente hebben reactie gegeven. Daarop is gereageerd en nu ligt het bij de 
adviesorganen. Wat voortreffelijk loopt is de verbouwing. Dankzij de grote inzet van de vrijwilligers ziet de kerk er 
prachtig uit. Na de rapportage van de andere  groepen behandelen we het onderwerp van de veilige kerk. Het beleid 
omtrent “Veilige Kerk” is door een groep voorbereid. Het gaat over respectvol gedrag voor en door iedereen die 
werkzaam is binnen onze kerk. Het bespreken wat we gewenst gedrag vinden (bijvoorbeeld binnen kerkenraad en 
gemeenteberaad) kan daaraan bijdragen. De veilige kerk richt zich met name op de gevolgen en het voorkomen van 
grensoverschrijdend gedrag, dus niet op huiselijk geweld. Onderdeel van het beleid is het verplichtstellen van een 
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor de vrijwilligers die met kwetsbare personen omgaan en voor zij die met geld 
omgaan. Dus voor ambtsdragers, (diaconaal) kerkrentmeesters, pastorale medewerkers en vrijwilligers die omgaan 
met jeugd. Er worden ook een tweetal vertrouwenspersonen aangesteld waar gemeenteleden terecht kunnen met 
hun vragen, vermoedens en meldingen. Én gebruiken wij de gedragscode voor vrijwilligers. In deze vergadering 
wordt het beleid omtrent “Veilige Kerk” met als bijlagen de gedragscode voor vrijwilligers en het meldprotocol 
vastgesteld. Dit beleid zal binnenkort op onze website zichtbaar zijn. Er wordt een gemeenteberaad met o.a. dit 
onderwerp gehouden worden op donderdag 12 juni 2025 om 20.00 uur.  
De volgende kerkenraadsvergadering is op donderdag 5 juni 2025. 
 
Leen Kruithof, uw scriba 

 

Schoenendoosnieuws 
Hierbij wat nieuws vanuit het "Koetshuis" in Barendrecht.  
Nu het weer wat mooier weer wordt, gaan we weer steeds vaker naar ons schoenendooshuis aan de Dorpsstraat-
Oost in Barendrecht. Het was ook weer hard nodig, want er worden, heel de winter door, gewoon spullen gebracht.  
Er moet plaats gemaakt worden voor nieuwe spullen en daarom is er zaterdag 15 maart weer een hele middag hard 
gewerkt door vrijwilligers en jongelui die hun maatschappelijke stage bij ons doen. Er zijn alweer heel wat dozen 
gevuld. Vanaf nu zullen we ook weer wat regelmatiger daar te vinden zijn. Van de winter was het er zo koud dat we 
het zelfs met 2 straalkacheltjes nog niet warm kregen. We stopten niet alleen mutsen, handschoenen en sjaals in de 
dozen, maar liepen er zelf ook mee, om onszelf te beschermen tegen de kou. De warme thee van de eigenaar hield 
ons van binnen warm en zodoende dragen wij deze actie nog steeds een warm hart toe. Gaat uw/jouw hart ook 
sneller kloppen van deze actie en wil je meehelpen in wat voor vorm ook? Laat het weten...  
   
Met hartverwarmende groet vanuit het Schoenendooshuis.  
Maria Dramountanis  (Tel:0623263398)  

 

‘Licht op Groen’ 
In de rubriek ‘Licht op Groen’ delen deelnemers uit de gelijknamige brainstormgroep 
bruikbare ideeën, tips en tops rond zogeheten groene thema’s: schepping, duurzaamheid, 
klimaat, en rentmeesterschap. ‘Licht op rood’ bevat daarbij tips, ideeën en adviezen 
rondom consuminderen en het stoppen of ombuigen van gewoontes die afbreuk doen 
aan vergroening, verduurzaming e.d. ‘Licht op groen’ bevat vanzelfsprekend tips, ideeën 
en adviezen die vergroening, verduurzaming e.d. juist bevorderen 
 
Koffie of thee drinken zonder papieren bekertjes 
Met het doel om afval te verminderen, kunnen tot 20 april mokken worden besteld met het kerklogo erop. 
Prijs: € 6,00 per stuk. In de kerk liggen lijsten waarop kan worden ingetekend. Ook kan er per mail worden besteld.  
Zend een mail aan jan.a.visser@xs4all.nl met het aantal te bestellen mokken en voor alle zekerheid ook het adres. 
Er kwam een vraag hoe het gaat met schoonmaken na gebruik. De bedoeling is dat dit thuis gebeurt.  
Als de bestelling binnen is, wordt bekend gemaakt hoe de verdere afwikkeling verloopt. 
 
Jan Visser 

mailto:jan.a.visser@xs4all.nl


Beste mensen, 
Graag wil ik iedereen hartelijk danken voor het medeleven bij mijn verblijf in het 
ziekenhuis en in het revalidatiecentrum. 
Een verbazingwekkende hoeveelheid kaarten gleden er door de brievenbus en de vele 
bossen bloemen die gebracht werden. Ook Albert dankt iedereen voor al het eten dat 
werd bezorgd of aan de deur gehangen. 
 
Marry Abee 

 

 
 
“Op zaterdag 5 april in de avond en op zondag 6 april in de middag wordt voor u en jou de musical “Kaïn, zwerver in 
de oerverhalen” op de planken van de Dorpskerk gebracht. 
 
Al maandenlang werkt een groep van circa 30 acteurs, 
zangers en crewleden van diverse leeftijden aan de 
voorbereidingen van de musical KAÏN. Wekelijks worden de 
teksten en liederen geoefend, en wordt er hard gewerkt aan 
decorstukken en rekwisieten. 
 
Daarin speelt Kaïn de hoofdrol. Kaïn zwerft door de verhalen 
en komt elke keer in een andere rol terug. Zo ziet u hem bij 
de Toren van Babel, de Ark van Noach, en natuurlijk met 
Adam en Eva en samen met zijn broer Abel. Ook het 
scheppingsverhaal zelf komt aan de orde. 
 
De Bijbelse verhalen rond deze belangrijke mensen zijn op een bijzondere manier in de musical verwerkt. Het 
acteerwerk, muziek en zang samen met de mooie decors en belichting zullen veel kijk en luisterplezier brengen. 
 
Bestel nu kaarten à € 10,- via Kain@kerkheerjansdam.nl 
Wacht niet te lang met bestellen, want we verwachten twee keer een volle zaal. 
 
 
 
  



 

Pasen:  

viering en ontmoeting Senioren 

 

 
Thema : Hof van (H)eden  

Hartelijk welkom bij de Paasviering voor de senioren. Uiteraard bent u 

zeker ook welkom als u zich  

nog geen senior voelt! 

Boomgaardkerk,  
Woensdag 16 april 2025  

 
Inloop vanaf 10.30u. Begin 11.00u.  

 
Met medewerking van ds. Teuwissen en   

dhr. Barnard (muziek)  

LUNCH wordt u aangeboden 
Einde rond 13.00u. 

Graag opgeven als u komt 
 

Toegang vrij. Aanmelden: Uiterlijk maandag 14 april bij Ingrid de Jong – Lindhout, 
Sportlaan 43, telefoon 078-6772471, e-mail jonglindhout@gmail.com. 

mailto:jonglindhout@gmail.com


DIACONIE 
Avondmaalscollecte 17 april     
De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 17 april bestemd voor het “Geitenproject voor kleinschalige boeren in 
Mokra, Albanië” van Mensenkinderen. 

De leden van de jonge kerken in Mokra hebben het plan opgevat om geiten te 
verdelen onder dertig arme boeren en huishoudens in de regio. Voor deze mensen 
is een donatie, in de vorm een paar geiten niet zomaar een donatie, maar een 
impactvolle, bemoedigende steun. Het biedt volop kansen voor evangelisatie, 
discipelschap en nieuwe christelijke culturele waarden in de gemeenschap.  
Het plan is om twee melkgeiten per familie te schenken die elk jaar melk en jonge 
geitjes leveren. Er zal een overeenkomst worden gesloten met alle ontvangers van 
geiten. Het eerste geitje dat wordt geboren, wordt gedoneerd aan een andere 
arme persoon of familie in het gebied. De geitjes die in een later stadium geboren 
worden, kunnen voor geld verkocht worden en zorgen daarmee voor een inkomen.  
Ali Alla is 14 jaar en zijn vader is nog niet 
zo lang geleden overleden bij een 
arbeidsongeval. Het gezin heeft nu 
financiële problemen. Ali gaat naar 

school, maar draagt ook bij aan het gezinsinkomen door hout uit het bos te 
halen en te verkopen in het dorp. Hij helpt ook boeren in de omgeving. Hij 
werkt hard om voor zichzelf, zijn moeder en twee zussen te zorgen. In de 
toekomst hoopt hij een opleiding te kunnen volgen. Het gezin van Ali Alla is 
een van de gezinnen die we met dit project twee geiten willen geven. 
De kosten voor de aanschaf van één geit in Albanië bedragen 400 euro. 
Ieder gezin krijgt twee geiten en samen met transportkosten en 
inentingskosten zijn de kosten per gezin in totaal € 1.092,--.  
Helpt u mee om één of meerdere gezinnen te gaan helpen?  
Van harte aanbevolen! 
 
Namens de diaconie,  
Hans van den Berg 

 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: februari-maart 2025 
Bloemendienst 
22-02 Ontvangen via mevrouw   Astrid Verstegen       € 10,00 
14-03  Ontvangen via mevrouw  Trudy Kruit          € 10,00 
13-03  Ontvangen via mevrouw  Ineke Kruisinga         € 20,00 
19-03  Ontvangen via mevrouw  Ineke Kruisinga         € 10,00 
 
Namens de diaconie, alle gevers hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan de Jong 

 
  

Na 6 weken revalidatie in Oud-Beijerland ben ik nu thuis (Midden-Inn) om samen met Jan verder aan mijn 
herstel te werken. De vele kaarten met opbeurende woorden waren hartverwarmend. Iedere dag ontving 
ik er wel een en dat 6 weken lang. Ook het zorgpersoneel viel het op en vroegen steeds: waar woont u? 
Met trots zei ik dan: in Heerjansdam! 
 
Mede namens Jan wil ik u allen hiervoor bedanken. 
Groet, Tine de Penning-Kleij 



KERKRENTMEESTERS 
De bouwerij 
Naar aanleiding van overleg met de gemeente Zwijndrecht is op 19 maart wederom een informatieavond gehouden 
over de aangevraagde aanbouw aan de Dorpskerk. Er zijn bij meer dan 500 adressen in een straal van 250 meter 
rond de kerk uitnodigingen in de bus gedaan. Ook stond in de weekblad De Brug de uitnodiging en zijn velen middels 
de sociale media benaderd. De avond was een herhaling van die van 28 augustus 2024. De opkomst was in 
verhouding tot het aantal uitnodigingen gering, maar er kwamen alleen maar positieve reacties vanuit het bezoek. 
De ook aanwezige wethouder heeft zich op de hoogte kunnen stellen van de plannen en is volledig bijgepraat door 
de bouwcommissie. Tegelijkertijd heeft hij ook het vernieuwde interieur van de kerk en achterzaal kunnen 
bewonderen. 
Binnenkort kan onze aanvraag in de gemeenteraad  worden voorgelegd, waarna hopelijk snel de volgende stappen 
richting de vergunning kunnen worden gezet. 
 
De achterzaal is gereed. Er ligt een prachtige, rustieke tegelvloer die recht doet aan het geheel. Ook de lambrisering 
is gereed. De opstap is weg zodat nu alles makkelijk toegankelijk is. De vloerverwarming geeft een comfortabele 
warmte. Wat zeker vermeld moet worden is dat alles is schoongemaakt, de wanden gerepareerd, de muren gesausd, 
de vitrage is gewassen en de verlichting is aangepast. Ook de stalen kozijnen zijn professioneel onder handen 
genomen, geschuurd, ontroest en gelakt.  
Klaar? 
Bijna. Het wachten is op de plaatsing van de wegschuifbare tussenwand van staal en glas. 
Daarna nog kleine dingetjes afwerken en inrichten, maar dan zijn we gereed met deze klus. 
 
Helaas zijn de bij de rechtbank ingediende bezwaren tegen de vergunning van de Boomgaardhof nog niet behandeld, 
wat inhoudt dat ook hier nog niet gebouwd mag worden.  
 
De bouwcommissie 

 

Collecteopbrengsten februari 2025 
 

datum doel  kerk   GIVT   bank   totaal  

2 februari Diaconie  €  141,90   €    60,46     €  202,36  

  Kerk  €  126,55   €    55,26     €  181,81  

  Jeugd  €  111,45   €  108,16     €  219,61  

            

9 februari Diaconie  €  118,95   €    84,01     €  202,96  

  Kerk  €  127,45   €    46,13     €  173,58  

            

16 februari Diaconie  €  344,86   €  360,57   €    75,00   €  780,43  

  Kerk  €  114,75   €    99,87     €  214,62  

            

23 februari Diaconie   €  151,00   €    72,92     €  223,92  

  Onderhoud  €  181,00   €    78,88     €  259,88  

            

februari Bloemenbus  €    27,30       €    27,30  

  Zendingsbus  €       8,30       €       8,30  

  Onderhoud  €    13,50       €    13,50  

  Koffiepot  €    12,80       €    12,80  

 

` 
 



JEUGDRUBRIEK 
Club 
Hallo! Hier een berichtje van de dinsdagavondclub (groep 6 tm 8)! We 
begonnen pasgeleden de avond met speelse uitleg over de 40 dagen tijd 
op het tv-scherm en met het Bijbelverhaal werd er alvast 
voorgesorteerd op Palmpasen met het verhaal van Jezus op de ezel. 
Met kleine knipoog naar carnaval was er aansluitend een muziek bingo 
georganiseerd waar bonuspunten waren te verdienen als het 
bijbehorende dansje ook werd uitgevoerd. Al met al weer een geslaagde 
avond! 
 

Cathechese groep 7-8 De Rank 
In januari, februari en maart vonden weer catecheselessen plaats in 
groep 7-8 van Kindcentrum De Rank. Met veel plezier gegeven door 
ds. Sjaak. We gingen verder met ‘tekstsoorten in de Bijbel’. Aan bod 
kwamen ‘evangeliën’, ‘geschiedenis’, ‘poëzie’ – NB onder meer 
liefdespoëzie uit Hooglied, en dat op Valentijnsdag 14 februari! – en 
‘brieven’. Bij  ‘brieven’ (24 januari) schreven de leerlingen zélf een 
brief over iets wat ze wezenlijk vinden, al dan niet anoniem en al dan 
niet aan een bepaalde geadresseerde. De gesloten brieven werden 
op de allerlaatste catechese (7 maart) hardop voorgelezen: er 
kwamen prachtige gedachten en mooie wensen op tafel. In alle 
catecheselessen waren bijpassende liederen verwerkt, bekeken en 

beluisterd via youtube: christelijke liederen en popliederen, waar dan toch verrassend een christelijke clue in 
verwerkt was zoals bij ‘we pray’ van Coldplay. In vrijwel elke catecheseles zat er een quiz, en de allerlaatste keer een 
uitgebreide woordzoeker, waarin zo’n beetje alle kernwoorden van het catechese-seizoen terug kwamen. Met als 
oplossing deze zin: De Bijbel: twee boekenkasten met verschillende tekstsoorten. 
 
Uitnodiging fun avond 12 + jongeren!!! 
Trek je sportieve kleding en schoenen aan en kom vrijdag 4 april naar sporthal Den Dam. Daar zijn alle jongeren van 
12 jaar en ouder van harte welkom.  
Zit je in de groepsapp van de Meeting en / of de Youth corner dat volgt de uitnodiging snel. Maar zet de datum vast 
in je agenda! 
 
Palmpasentakken maken 

 
 
 

Kids of Joy en de kindernevendienst organiseren een gezellige middag: alle kinderen zijn welkom om een eigen 
Palmpasentak te maken. Zondag 13 april mogen de kinderen die het leuk vinden de mooi versierde Palmpasentak 
showen in de kerk d.m.v. een kleine optocht. 
Graag willen we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen i.v.m. de materialen. Neem gerust een vriendje of 
vriendinnetje mee. Ouders zijn ook van harte welkom. Je mag je opgeven bij Jantine (06 41056263). 
 
Hulp gevraagd! 
Op Stille Zaterdag 19 april kunnen we vanaf ca. 20.45 uur goed een aantal tieners gebruiken voor het maken van 
Paasvuur en het uitdelen van kleine kaarsjes. Aanmelden bij ds. Sjaak via sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  
of 06 - 20 50 30 99. 
  

Zaterdag 12 april 
van 14.30 uur 
tot 16.00 uur 

in de Dorpskerk. 
 



KINDERLIED VAN DE MAAND MAART-APRIL  
‘Alles is nieuw’ - een nieuwe dag  

In maart begint de veertigdagentijd en gaan we richting Pasen. Zo 
beginnen we ook aan het Paasproject ‘Een nieuwe dag’. We gaan 
ons bezig houden met verhalen uit het bijbelboek Lucas.  
‘De wakkere wandelaar’ komt iedere week in de kerk op bezoek 
om te vertellen over haar avonturen en Jezus. Omdat met Jezus’ 
sterven we een nieuw begin mogen maken in ons leven, past het 
liedje ‘Alles is nieuw’ van Make some noise kids er super goed bij.  
Namens het Paasprojectgroepje, Inge, Elise en Heidi 
 

 
 
 
 

 
1)De nacht is voorbij 
Het licht schijnt over de horizon 
Ik voel me zo vrij 
En ik weet wel hoe dat komt, want 
Who oh 
U bent opgestaan 
opgestaan 
Alles is nieuw (2x) 
 
2)U bent mijn Vriend 
U gaf Uw leven op voor mij 
Zo onverdiend 
Ik dank U dat U stierf voor mij 
Who oh 
U bent opgestaan 
opgestaan 
Alles is nieuw (2x) 
 
Refrein: 
Een nieuw begin, een nieuwe kans 
Dank U, Jezus, alles is volbracht 
U bent opgestaan 
Een nieuwe weg, een nieuwe start 
Dank U, Jezus, voor het lege graf 
U bent opgestaan 
We vieren feest want Jezus leeft! (3x) 
 
 
 

3)Alles in kleur 
Alsof ik zonder een filter kijk 
U geeft mij hoop 
Nooit meer hoef ik bang te zijn, want 
Uw licht komt op 
De duisternis voorgoed voorbij 
Het is zo speciaal 
Wat Uw liefde deed voor mij 
 
Refrein:  
Who oh U bent opgestaan 
opgestaan 
Alles is nieuw 
Alles is nieuw 
Een nieuw begin, een nieuwe kans 
Dank U, Jezus, alles is volbracht 
U bent opgestaan 
Een nieuwe weg, een nieuwe start 
Dank U, Jezus, voor het lege graf 
U bent opgestaan 
 
Refrein 
Een nieuw begin, een nieuwe kans 
Dank U, Jezus, alles is volbracht 
U bent opgestaan 
Een nieuwe weg, een nieuwe start 
Dank U, Jezus, voor het lege graf 
U bent opgestaan 
We vieren feest want Jezus leeft! (3x) 

  

  

‘Alles is nieuw’ Make some noise kids 
 https://www.youtube.com/watch?v=5J6mHIQotyA&ab_channel=MakeSomeNoiseKids → (3:10 minuten)  
Alles Is Nieuw // Officiële Videoclip // Pasen (3 min 22) 

https://www.youtube.com/watch?v=5J6mHIQotyA&ab_channel=MakeSomeNoiseKids
https://www.youtube.com/watch?v=c2hNg01XUgw


  

RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
In de eerste dienst, afgelopen maand, hebben we met 21 deelnemers 
onder leiding van Dominee Johan Breure het Heilig Avondmaal mogen 
vieren. Een hoogtepunt in de Kijfhoekse kerkgang als grote familie rondom 
de antieke en gedekte tafel de diepgang van dit moment met elkaar te 
ervaren. Bijzonder waardevol! 
De tweede was ook weer een traditionele eredienst, geleid door dominee 
Geurt-Jan van Beek uit Hendrik Ido Ambacht. Ook weer een waardige 
samenkomst in de Veertigdagentijd en heerlijk zingen van de Psalmen en Gezangen uit het oudere Liedboek en de 
Evangelische Liederenbundel. De akoestiek van ons polderkerkje is geweldig. Dit zal ongetwijfeld nog meer tot recht 
komen bij een volle kerk. Er staan zo’n negentig stoelen gereed. Mede een reden de Paasdienst deze maand ook in 
de Kijfhoekkerk te ervaren. Hartelijk welkom! 
 
Hieronder enkele fotomomenten van afgelopen maand: 

 
Kijfhoek, zondag 2 maart,  
viering Heilig Avondmaal  
met dominee Johan Breure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kijfhoek, zondag 16 maart  
met dominee Geurt-Jan van Beek 

 
 
Stille Week rond Pasen 

Als deze editie van ‘Samengaan’ bij u in de bus valt duurt het nog even voordat we het Paasfeest vieren. 
Dan is het alweer de derde zondag in april en Eerste Paasdag. Met de ‘stille week’ voorafgaande aan Pasen 
sluiten we de periode van vasten en bezinning af. Na de avond en nacht van ‘stille zaterdag’ gaan we op 
naar Pasen, dan vieren we de Opstanding van onze Here Jezus. 
 

De Kijfhoekkerk blijft open 
Zoals bekend is ons streven onze buurtschapskerk dagelijks open te stellen voor 
gasten en belangstellenden. 

In het bijzonder is de Stille Week een periode voor bezinning en gebed. Voor 
individueel bezoek blijft de Kijfhoekkerk open. In enkele opengeslagen 
Bijbelse dagboeken zijn er woorden van troost en bemoediging te vinden. 
Voorin de kerk staat de brandende Paaskaars als symbool en teken van hoop 
naast de afwisselend bloemschikking of boeket uit de Kijfhoekse polder. Met 
rustige achtergrondmuziek is het een verademing, zeker in deze Stille Week, 
een moment van rust te ervaren. Er is gelegenheid om zelf, gratis koffie, thee, 
water of frisdrank te nemen. Er is een verwijzing naar toiletbezoek, giften en 
informatiemateriaal.  
Ook door de week bent u en blijft u van harte welkom, waar dagelijks een 
stoel voor u klaar staat. 



  

‘Terzo Tempo’, een terugblik 
Vorige maand, was er in de Veertigdagentijd en alweer voor de derde keer een gastoptreden van het 
mannenoctet Terzo Tempo uit Schiedam. Onder leiding van musicus Bas Boender was er een 
indrukwekkend, als ook een inspirerend meditatief concert van deze acht geschoolde zangers. Emeritus 
predikant en poëziekenner Dolf Tielkemeijer verzorgde de tussenliggende declamatie momenten. De 47 
aanwezigen hebben dit a capella programma als een verrijking in deze Veertigdagentijd ervaren. Als 
toegang tot dit bijzondere concert werd van de bezoekers slechts een gift voor het bijwonen gevraagd. De 
opbrengst, honderd negentig euro, mocht ten goede komen voor het in stand houden van onze 
Kijfhoekkerk. Veel dank! Na het concert was het een ontspannen onderlinge kennismaking met de 
zangbroeders en bezoekers, met koffie en wat lekkers erbij. 
Het voornemen en de plannen daartoe, komt deze bijzondere mannenzanggroep in de Adventsperiode, op zaterdag 
13 december weer naar onze Kijfhoekkerk. Het is nog verre vooruitblik, echter dan wel in Kerstsfeer. Zij hopen dan 
een speciaal programma met gevarieerde Christmas Carols te verzorgen. Noteert u deze datum alvast in de agenda.  

 
Open Dagen 
Vanaf volgende maand mei beginnen we weer met de traditionele Open Dagen in de Kijfhoekkerk. Tijdens de 
zomerperiode organiseren we op de eerst zaterdag van de maand een Open Dag met al dan niet een open thema. 
We sluiten deze serie van vijf Open Dagen af tijdens het landelijke Monumentenweekend in september. 
Het is nu volop lente en de vooruitzichten blijven gunstig naar aangenaam voorjaarsweer.  
Laat dit mede aanleiding zijn om eens naar ons buurtschap Kijfhoek te wandelen, te fietsen  
of per auto te komen. Dan hopen we elkaar ook op de eerste en derde zondag voor de traditionele ‘kerkproeverij’ in 
onze polderkerk te ontmoeten. 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur). 
Hartelijk welkom en dan brengt u uiteraard ook anderen mee!   
Er staat ook dan weer een stoel voor u klaar ! !  
 
Nog een vooruitblik: 
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag in Kijfhoek 
Het is inmiddels traditie geworden dat we jaarlijks op Hemelvaartsdag gaan ‘dauwtrappen’ in het Develgebied van 
ons buurtschap Kijfhoek. 
Op initiatief van de predikanten van de  kerken ‘Open Hof’ en  ‘De Ark’, beiden uit Hendrik Ido Ambacht, organiseren 
zij een natuurwandeling door het Develgebied in de vroege ochtend van Hemelvaartsdag, aanstaande donderdag 29 
mei.  We beginnen deze ontdekkingstocht om 07.00 uur. Daarna gaan we gezamenlijk ontbijten met koffie, thee en 
wat lekkers erbij, in en rond kerk en de tuin van Jan en Metha van der Net. We sluiten traditioneel om ongeveer 
09.00 uur af met een korte samenkomst rond het thema van Hemelvaartsdag. U neemt zelf een ontbijtpakketje mee. 
Het begrip ‘dauwtrappen’ als traditie gaat terug tot de Middeleeuwen, een frisse wandeling in de zeer vroege 
ochtend en een eeuwenoude traditie op Hemelvaartsdag. Ritueel was dat men al zingend en blootsvoets op het 
natte gras ging dansen. De dauw op het gras zou een zuiverende werking hebben op het lichaam.  

 
Collectes  
Tijdens de kleinschalige kerkdiensten wordt door de diaken met de ‘hengelcollectezak’ rond gegaan. Na de 
diensten zijn de collectes geteld:  
Zondag 2 februari met dominee Jan Wouter Sterrenbrug en 28 bezoekers  €  217,50 
Zondag 16 februari met dominee Wout van Herwijnen en 23 bezoekers    €  187,50 
Zondag 2 maart met dominee Johan Breure, viering H.A.  en 21 bezoekers    € 157,00 
Zondag 16 maart met dominee Geurt-Jan van Beek en 30 bezoekers    € 287,50 
 

Giften  
In de bus voor Groot Onderhoud en in de open collectezakken bij de uitgangen, als ook met de QR-code en 
via de bank,  werd € 165,00 geteld. 
 
 
 
 



  

 
Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk 
In april en mei zijn de volgende diensten: 
Zondag 6 april met Ds. R. van Loon uit Rotterdam-Schollevaar 
Zondag 20 april met Ds. J. Teuwissen, het is dat Eerste Paasdag! 
Zondag 4 mei met Ds. L. C. van der Eijk uit Zwijndrecht 
Zondag 18 mei met Ds. J.W. Sterrenburg uit Sluipwijk 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00u.) 
Ook op deze zondagmiddagen staat er een stoel voor u gereed. 
 
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en meer, bel mij even,  
06 – 3650 1396, of via WhatsApp en e-mail dendijk@hetnet.nl 
Bezoek ook eens onze website www.kijfhoekkerk.nl  en Facebook. 
 
Een goede en Zegenrijke aprilmaand toegewenst. 
 
Tenslotte 
Ook in de april lentemaand blijven we naar elkaar omkijken. Het is een kleine moeite maar met een enorm plezier, 
elkaar regelmatig te bezoeken of een kaartje te sturen. 
In de digitale versie van het kerkblad zijn alle andere foto’s in kleur te zien. Als u beschikt over e-mail, kunt u zich 
hiervoor aanmelden bij de redactie van Kerkblad Samengaan Heerjansdam: samengaan@kerkheerjansdam.nl  
                                                                                                                                                          
Een goede en Zegenrijke maand toegewenst. 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 
 
 

  

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de belangstelling na mijn 
heupoperatie, de vele kaarten, en bloemen. Het heeft mij goed gedaan!  
 
Adrie Bras-Alderliesten  

Hartelijk dank voor al het medeleven, de kaarten en attenties die ik mocht 
ontvangen tijdens mijn ziekenhuisopname. Dankbaar dat ik nu weer thuis ben, 
waar ik, voor zover mogelijk, verder hoop te herstellen. 
De aandacht heeft ook mijn vrouw goed gedaan. 
 
Hartelijke groeten van André en Emmy van der Jagt 

mailto:dendijk@hetnet.nl
http://www.kijfhoekkerk.nl/
mailto:samengaan@kerkheerjansdam.nl


  

INGEZONDEN 
Christenen en Joden gedenken de Sjoa in Rotterdam 
 
Op 27 april organiseert het Sjoa Beraad Rotterdam twee activiteiten: 

 
Op het Grote kerkplein tegenover de Laurenskerk in Rotterdam worden 7.000 namen genoemd. Het zijn de namen 
van  de 7.000 joodse Rotterdammers en van Joden van de Zuid-Hollandse eilanden: Hoeksche Waard, Goeree-
Overflakkee, Voorne-Putten. Zij zijn in 1942 en 1943 door de nazi’s vanuit Rotterdam via Westerbork per trein naar 
de vernietigingskampen in Oost-Europa vervoerd en daar vermoord. Door hun namen te noemen herdenken we 
hen. Zij hebben immers geen grafsteen waar je naar toe kunt gaan om hen te herdenken. Zij waren Rotterdammers 
(en eilanders) zoals wij vandaag, en ze horen bij onze (stads)geschiedenis. We willen hen niet vergeten. Daarom 
noemen we hun namen, van 's morgens 05.30 uur tot 's avonds 18.00 uur. Meer dan 100 mensen doen daar aan 
mee: oud en jong, jood, katholiek, protestant, moslim, humanist, atheïst. Ieder van hen vindt het belangrijk daaraan 
mee te doen. Politici, kunstenaars, sporters, maatschappelijk werkers, allen lezen iedere naam afzonderlijk voor. Wilt 
u namen noemen, om persoonlijke reden of om te helpen de herinnering aan deze vermoorde stadsgenoten levend 
te houden? Geef u dan op bij info@Sjoaberaadrotterdam.nl. 
 
Ook op 27 april, om 19.00 uur, vindt de Sjoa* herdenking plaats in de Laurenskerk. Dit jaar is het 41 jaar geleden dat 
die herdenking voor het eerst plaatsvond. Het Sjoa Beraad Rotterdam organiseert deze herdenking in een 
bijeenkomst met muziek, zang, een redevoering, en het aansteken van kaarsen. Dit jaar is dr. Liesbeth Levy 
uitgenodigd om een redevoering uit te spreken. Zij spreekt over wat het betekent om van de tweede generatie te 
zijn: altijd op het ergste voorbereid.  
We nodigen u van harte uit naar de herdenkingsbijeenkomst in de Laurenskerk te komen. 
 
Herdenken nog nodig? 
In deze tijd met verschrikkingen in Israël en Gaza, horen we vaak de vraag: waarom herdenken jullie nog de doden 
uit de Tweede Wereldoorlog? 
Herdenken is meer dan ooit belangrijk. Het herdenken van deze Rotterdammers, van de eilanders, van de meer dan 
100.000 Joden uit Nederland, is geen politiek statement. Het is geen keuze voor Israël of Hamas. Wat op 7 oktober 
2023 en daarna is gebeurd, is verschrikkelijk, en wat in Gaza gebeurt, is ook verschrikkelijk. 
Met herdenken staan we een moment stil bij de dood van joodse burgers die vermoord zijn ómdat ze Jood waren. In 
deze tijd waarin antisemitisme, en ook anti-islam aanwezig is, waarin vrede niet vanzelfsprekend is, herdenken we.  
 
Het Sjoa Beraad Rotterdam is een stichting waarin leden van Rotterdamse kerken en synagogen samen de 
herdenking voorbereiden en ook het Namen noemen organiseren. Meer info: www.sjoaberaadrotterdam.nl. 
 
*Sjoa: vernietiging. De dag der vernietiging ( Jom ha Sjoa) is de gedenkdag voor de holocaust, de dag dat het getto van 
Warschau, waarin alle Joden uit Warschau waren samengebracht, na een dapper verzet van de Joden, door de nazi's werd 
vernietigd in 1943. 

mailto:info@Sjoaberaadrotterdam.nl
http://www.sjoaberaadrotterdam.nl/


  

Geef een beetje blijdschap met de tulpenactie van Christian Refugee Relief! 
Op de plekken waar CRR werkt is blijdschap vaak ver te zoeken. Maar daar wil de stichting verandering in brengen! 
Door het bieden van praktische noodhulp helpen zij mensen overleven en laten ze hen zien dat ze er niet alleen voor 
staan. CRR organiseert hulptransporten om te voorzien in primaire levensbehoeften zoals voedsel, kleding en 
hygiëne items. Daarnaast organiseert de stichting missiereizen voor vrijwilligers en ondersteunt ze lokale projecten. 
CRR is actief in vluchtelingenkampen aan de grenzen van Europa en in Oekraïne.  
Van 21 maart t/m 11 april kunt u twee bosjes tulpen bestellen voor uzelf of een ander. De tulpen worden op 17, 18 
of 19 april thuisbezorgd, inclusief een kaartje met persoonlijke boodschap. En dat voor maar €8,95! De opbrengst 
van de actie komt ten goede aan het werk van CRR. Bestel uw tulpen nu via www.stichtingcrr.nl. 
 

 

http://www.stichtingcrr.nl/


  

Passie- en Pasenzondagavondzang in de Bethelkerk in Zwijndrecht 
 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de Passie- en Pasenzondagavondzang die wordt gehouden op 
zondag 13 april om 19.30 uur in de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.  
Wim de Penning geeft leiding aan koor- en samenzang. Organist van deze avond is Joost van Belzen. In deze 
zondagavondzang gedenken we zingend het lijden en sterven, maar ook de wederopstanding van onze Heer en 
Heiland.  
We openen deze zondagavondzang met het lied: ‘Als ik het wond're kruis aanschouw’, gevolgd door ‘O hoofd vol 
bloed en wonden’ en ‘Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten’ maar ook gaan we zingen ‘Daar juicht een toon, 
daar klinkt een stem’ en ‘Glorie aan God’. Het koor zingt o.a. de liederen: ‘Is middernacht en in de hof’ en ‘We have 
good news to tell’. We sluiten de avond af met het lied ’U zij de glorie’.  
De toegang is gratis, wel is er aan de uitgang een collecte voor bestrijding van de kosten.   
Alle informatie over de zondagavondzang en over het Bevrijdingsconcert op vrijdag 2 mei vindt u op 
www.bethelkerkkoor.nl.  
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 
 
 
Bevrijdingsconcert in de Bethelkerk in Zwijndrecht 
 
Traditiegetrouw organiseert het Bethelkerkkoor Zwijndrecht een 
concert rond Koningsdag. Dit jaar herdenken we dat er 80 jaar 
geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Vanwege dit 
bijzondere feit geven we daarom op vrijdag 2 mei een 
Bevrijdingsconcert i.p.v. een Oranjeconcert. En dit jaar dus niet rond 
Koningsdag, maar rond Bevrijdingsdag. 
Het concert vindt plaats in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 
Zwijndrecht. Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.15 uur. 
Kaarten kosten € 10,- en zijn te verkrijgen op vrijdag 2 mei in de kerk 
of vooraf via de koorleden of op onderstaand e-mailadres/tel.nr. 
Naast het organiserende Bethelkerkkoor o.l.v. dirigent Wim de 
Penning verleent het Geklank Des Konings o.l.v. dirigent Joe Perea dit 
jaar medewerking, waardoor de avond een extra bijzonder Oranje-
tintje zal krijgen. De piano zal worden bespeeld door Mark Brandwijk 
en achter het orgel vindt u Kees de Bruin. 
Het belooft een prachtige avond te worden die in het teken zal staan 
van 80 jaar Bevrijding. 
Het Geklank des Konings gaat muziek ten gehore brengen die ons 
terug doet denken aan de oorlogstijd en de bevrijding. 
Het Bethelkerkkoor is al druk bezig met het instuderen van liederen 
die te maken hebben met oorlog en vrede. 
Een avond die u eigenlijk niet mag missen! 
Noteert u de datum alvast? 
We hopen u te ontmoeten op vrijdag 2 mei.  
Met evt. vragen kunt u terecht bij: 
Ans Groenendijk, tel. 06 515 531 35, e-mail ansgroenendijk@live.nl 
 
  

http://www.bethelkerkkoor.nl/
http://tel.nr/
mailto:ansgroenendijk@live.nl
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Alex van Hengel, telefoon 078-6772660 – 06-45768914 
Heleen Hoes, Hans Ouwerkerk, Vacant 
 
Redactieadres 
Ganzekant 21, 2995 VC Heerjansdam 
e-mail: samengaan@kerkheerjansdam.nl 
 
Bezorging: Leen Kruithof 0651958907 
Correctie: Margot Walda 
 
Advertenties en financiën 
H.P. Ouwerkerk, telefoon 06-51305251 
Ter ondersteuning van de uitgave van dit kerkblad kunnen giften 
worden gestort op rekening: 
NL33INGB0001561805, t.n.v. Samengaan. 
 
Druk 
Drukkerij Verloop, Alblasserdam 
 
Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek 
Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdagavond van 19.00 uur tot 
20.00 uur en eventueel op afspraak in de Dorpskerk, Molenweg 
8, 2995 BL Heerjansdam  
Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.  
De penningsmeester van de Kerk is Jan Schop: 06-14810104 

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
e- mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl 
rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v. 
Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek  
 
Voorganger: 
Ds. Sjaak Teuwissen 
Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99 
e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
 
Kerkelijk werker t.b.v. senioren en gemeenteleden in 
zorginstellingen: 
Mari Hijkoop 
Tel. 0612723507 
e-mail: kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl 
 
Scriba:  
Leen Kruithof, Rozenlaan 22, 2995 AT,  
tel. 06-51958907, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl 
 
Diaconie: 
Richard van Vliet , De Gors 6  2995 BE 
Tel. 06 54 63 73 89, e-mail: rwvliet@planet.nl 
 
Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61RABO 0305 4267 37 t.n.v. 
Diaconie vd Protestantse Gem. Heerjansdam 
Dorpskerk: 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826 
Kerk te Kijfhoek: 
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht  
 
Overige kerkelijke gegevens: 
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar de 
website: www.kerkheerjansdam.nl 

INGEZONDEN 
Passie-Paasconcert 5 april  
Op zaterdag 5 april geven het Christelijk gemengd 
koor The Credo Singers uit Rotterdam en het 
Christelijk gemengd koor De Levensbron uit 
Ridderkerk een Passie-Paasconcert in kerkgebouw 
De Levensbron, Jan Luykenstraat 10 te Ridderkerk. 
Uitgevoerd worden de Passie-cantate ‘Lam Gods’ en 
de Paas-cantate ‘Christus is waarlijk opgestaan’ uit 
het oratorium ‘Van liefde ongekend’ van Johan 
Bredewout (muziek) en Hans de Ruiter (teksten). 
Medewerkenden aan dit concert zijn Diana Abspoel 
(hobo), Jeanette Jelier (fluit), Arjan en Edith Post 
(trompet), Kees de Bruin (vleugel) en Jan Peter 
Teeuw (orgel).  
Dit alles onder leiding van dirigent Bert Kruis. 
Aanvang concert 15.30 uur; einde circa 17.30 uur. 
Zaal open vanaf 14.45 uur.  
 
De entree bedraagt euro 10,= per persoon.  
Kinderen t/m 12 jaar gratis. 
Kaarten zijn te bestellen / reserveren bij: 
Kees Romijn : 0640146153 
Joop Verhaagen: joop1verhaagen@gmail.com 
Corrie de Ruiter : corneliaderuiter57@gmail.com 
 

 

Als redactie proberen van foto's en ander materiaal 
zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om 
het materiaal met diens toestemming te kunnen 
gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen 
gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan je kunt 
aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij 
dit materiaal op de huidige manier gebruiken, neem 
dan contact op met de redactie 
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