
 

Weekbrief: 6 april 2025 

Voorganger: ds. J. Teuwissen 

        Orgel: Dhr. L. Kievit
 

Inleiding op de dienst ‘De gelijkenis van de slechte landbouwers’ of  

‘….onrechtvaardige pachters’ uit Lucas 20: 9-19 is een verhaal dat 

een spoor van verwoesting heeft getrokken door de geschiedenis: 

het was eeuwenlang koren op de molen voor antisemitisme, voor 

vervolging en vernietiging tot de Holocaust aan toe. We proberen 

deze parabel los van de inkleuring en zwaarte van de 

(kerk)geschiedenis met een zekere onbevangenheid te benaderen. 

Hoe kan het ons hier en nu aanspreken, welke rol hebben wij zelf in 

deze parabel van Jezus? We lezen verder uit Jesaja 58: 6 t/m 10, 

een tegenhanger waarin het gaat over het doen werken van 

barmhartigheid, dat licht in de duisternis brengt.  

Het thema luidt: ‘van wie?’  

Liturgie:  

Welkom & Mededelingen 

Intredelied: Psalm/NLB 118: 1 ‘Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen’ 

Moment van stilte Bemoediging & Groet 

Psalm/NLB 118: 8 ‘De steen die door de tempelbouwer’ 

Inleiding op de dienst 

Lied/NLB 118: 9 ‘Dit is de dag die God deed rijzen’ 

Richtlijn voor ons leven: Mattheus 22: 35-30 

Lied/NLB 313: 1 en 2 ‘Een rijke schat van wijsheid’ 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment - Kinderlied 

Eerste Schriftlezing: Jesaja 58: 6-10 

Lied: NLB 537: 1 en 2 ‘Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft’ 

Tweede Bijbellezing: Lucas 20: 9-19 

Lied: NLB 537: 3 en 4 ‘En Jezus sprak: bemin uw vijand ook’ 

Preek: ‘Van wie?’ 

Lied NLB 1005: 1  en 5 ‘Zoekend naar licht’ 

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

Slotlied: HH 472: 1 ‘Ga nu heen in vrede’ 

Zegen 

Antwoord op de zegen: HH 472: 2 ‘Ga nu heen in vrede’ 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten  

met koffie, thee of fris achter in de kerk. 

 
Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. R. van Loon uit 

Rotterdam. Volgende week zondag is er om 9.30 uur dienst in de Dorpskerk met ds. J. 

Teuwissen, Palmpasen. 

 

 

 



 

 

 

Buurtkastje: We merken dat er veel mensen gebruikmaken van het Buurtkastje. Mooi 

om te zien dat we op deze manier kunnen omkijken naar Heerjansdammers die wel een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken. We zijn nu echter bijna door de voorraad heen 

om het kastje bij te kunnen vullen. Daarom vragen we u of u weer wilt mee sparen. We 

zijn op zoek naar houdbare, ongeopende producten. U kunt denken aan hygiëne 

producten, ingeblikte voeding, wasmiddelen, menstruatiemateriaal, pakken met 

gedroogd voedsel of broodbeleg etc. Liever geen producten in glas i.v.m. vandalisme.  

U kunt de producten in de kast in de hal van de hoofdingang van de kerk zetten. Als u 

slecht ter been bent kunnen de producten ook bij u opgehaald worden. Neem dan 

contact op met Monique Tholenaars 06-39224546 

 

 
 
Palmpasentakken maken 

 

 
 
 
 
 
 
 

Kids of Joy en de kindernevendienst organiseren een gezellige middag: alle kinderen 
zijn welkom om een eigen Palmpasentak te maken.  
Zondag 13 april mogen de kinderen die het leuk vinden de mooi versierde 
Palmpasentak showen in de kerk d.m.v. een kleine optocht. 
Graag willen we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen i.v.m. de 
materialen. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Ouders zijn ook van 
harte welkom.  
Je mag je opgeven bij Jantine 06 41056263. 
  

Zaterdag 12 april 

van 14:30 uur  

tot 16:00 uur  

in de Dorpskerk. 

 


