DAM Orgel: dhr. W. Nijhof

Goede Vrijdag
Inleiding op de dienst Goede Vrijdag, 19.30 uur: ’
doodlopend spoor. We stappen op 18 april uit op het meest
sinistere station van deze week, Jezus' eindstation. We lezen,
afgewisseld met bewogen liederen, Exodus 12: 21 t/m 28 en -
in zes delen en afgewisseld met zang - Lucas 23 1t/m 56 We
horen hoe Jezus wordt gevangengenomen, berecht,
veroordeeld, gekruisigd, sterft en wordt begraven. De
verkondiging krijgt vorm in teksten bij de zogeheten
'kruiswegstaties' Het spoor van Jezus loopt letterlijk en figuurlijk dood.

De dienst draagt een ingetogen, beklemmende sfeer. De doodsklok luidt voorafgaand aan de dienst, en
we zijn véér en nd de samenkomst stil. Er zijh geen bloemen; de Paaskaars wordt gedoofd en de kerk
uitgedragen, alsmede het antependium. Er klinkt geen zegen.

Liturgie:
'Sporen naar Pasen’

Station Goede Vrijdag: doodlopend spoor

Openingslied: Psalm/NLB 22: 1 'Mijn God, mijn God'

Votum

Lied: Psalm/NLB 22: 3

Stil gebed; Bemoediging en groet

Lied: Psalm/NLB 22: 4

HEER Weekbrief: 18 april 2025
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Sporen naar Pasen Stahon Goede Vrljdag

Dienstregeling Goede vrijdag

Lied Psalm/NLB 22: 5 ey
Gebed op Goede Vrijdag =7 .
Lied Psalm/NLB 22: 8 'O blijf van mij niet ver'
1¢ lezing Oude Testament: Exodus 12: 21 - 28

Zingen: NLB 587: 1 'Licht voor de wereld'

2¢ Bijbellezing: Lucas 23: 11/m 12 - Zingen: NLB 587 2: 'één mens moet sterven’

3e Bijbellezing: Lucas 23: 13 t/m 25 - Zingen: NLB 587 3: 'Hemelse koning'

4e Bijbellezing: Lucas 23: 26 t/m 32 - Zingen NLB 587: 4 'Hier is God zelf'

5e Bijbellezing: Lucas 23: 33 +/m 43 - Zingen: NLB 587: 5 'Jezus gekruisigd'

6e Bijbellezing: Lucas 23: 44 +/m 49

Stilte - De paaskaars wordt gedoofd - Stilte

Doodlopend spoor: Kruiswegstaties langs de via dolorosa

Luisterlied 'Via Dolorosa’ Hemelhoog 203

7e Bijbellezing: Lucas 23: 50 t/m 56 - Zingen: NLB 587: 7 'Rijke geschenken’

Stilte

Luisterlied ‘Agnus Dei' (Lam van God) Hemelhoog 162

Gebeden Stil gebed

Lied: 575: 1, 3 en 6 'Jezus, leven van ons leven’

Gebed: onze Vader

In stilte verlaten wij de kerk



