
 

Weekbrief: 17 april 2025 

Voorganger: ds. J. Teuwissen 

Muziek: Ard van der Noll 

        Witte Donderdag 
Inleiding op de dienst restauratie. Op 17 april schuiven we, om in termen van de doorgaande 

lijn ‘sporen naar Pasen’ te blijven, als het ware schoorvoetend aan in de stationsrestauratie 

waar de tafel staat gedekt. Feestelijk? Het lijkt meer op een 

galgenmaal. En, het voelt bevreemdend en ongemakkelijk aan: de 

Heer is kok en kelner tegelijk. Geen indringender Heilig 

Avondmaal dan juist op Witte Donderdag. We doen dat juist op 

deze avond daadwerkelijk aan tafel. We lezen Lucas 22: 7 t/m 20, 

39 t/m 46, 47 t/m 54, en 55 t/m 62.  

De dienst begint om 19.30 uur 

Liturgie:  

Welkom & Mededelingen 

Intredelied: NLB 130: 1 ‘Uit diepte van ellende’ 

‘Sporen naar Pasen’ 

Station Witte Donderdag: restauratie 

Vervolg Psalm 130: 2  

‘Sporen naar Pasen’ 

Dienstregeling station Witte Donderdag 

Vervolg Psalm 130: 3 

Moment van stilte; bemoediging & groet 

Vervolg Psalm 130: 4 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Lied NLB 998: 1 t/m 4 

1e Bijbellezing: Lucas 22: 14 t/m 20 

Lied: NLB 393: 1 en 3 ‘Als ik in deze stille tijd’ 

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed 

Inzameling van de gaven: 1. diaconie Stichting Mensenkinderen 2. kerkenwerk 

Gezongen tafelgebed: Lied: Hemelhoog 517: 1 t/m 4 ‘Aan uw tafel’ 

Inzettingswoorden - Gebeden: Smeekgebed en Onze Vader 

Nodiging - Gemeenschap van brood en wijn 

Zingen tijdens de communie: NLB 568-A ‘Ubi caritas et amor’, Nederlands en Latijn  

Dankgebed na de maaltijd 

2e Bijbellezing: Lucas 22: 39 t/m 46 

Zingen: LvdK Gezang 180: 1 ‘Getsémane die nacht moest eenmaal komen’ 

3e Bijbellezing: Lucas 22: 47 t/m 54 

Zingen: LvdK Gezang 180: 6 ‘In angst en tranen werd zijn strijd gestreden 

4e Bijbellezing: Lucas 22: 55 t/m 62 

We luisteren naar ‘Erbarme Dich’ 

Avondgebed 

 

We verlaten de kerk in stilte 


