
 

Weekbrief: 13 april 2025 

Voorganger: ds. J. Teuwissen 

        Orgel: Mevr. J. Steen
 

Inleiding op de dienst: ‘Ezel geboren moet ezel sterven’: het is een wat minder 

bekend spreekwoord. Op deze altijd weer merkwaardige Palmpasen-zondag , een 

feestdag met Hosannagejuich én het begin van de inktzwarte lijdensweek – 

verwijst dit spreekwoord naar Jezus. We lezen van zijn intocht in Jeruzalem uit 

Lucas 19: 28 t/m 40. In de eerste, oudtestamentische lezing – Jesaja 52: 13 t/m 

53: 12 treffen we een omschrijving aan die akelig dichtbij komt bij wat Jezus na 

zijn ogenschijnlijk glorieuze intocht te wachten staat.  

‘Het feest ontspoort’: zo luidt het wat cryptische thema van de dienst en we 

gaan vooral nadenken met elkaar over de betekenis van de ezel waarop Jezus Jeruzalem binnenrijdt. 

Het is Palmpasen; en vooral de kinderen helpen ons om dat extra zichtbaar en hoorbaar te maken. Ze 

zullen na de verkondiging met palmpasen-stokken in optocht door de kerk lopen. 

Liturgie:  

Welkom & Mededelingen 

Intredelied: NLB/Psalm 118: 1 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid’ 

       “Sporen naar Pasen: Vertrek van station Palmzondag:  

                          ‘het feest ontspoort’ 

Vervolg: NLB/Psalm 118: 9 ‘Dit is de dag die God deed rijzen…’ 

Moment van stilte; Bemoediging & Groet 

                              ‘Sporen naar Pasen’ 

                     Dienstregeling station Palmpasen 

Zingen: Hemelhoog 174 ‘Gezegend Hij die komt’ 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Zingen: NLB 553: 1 t/m 4 ‘Stap voor stap gaat door Jeruzalem’ 

Kindermoment Kinderlied 

1e Schriftlezing: Jesaja 52: 13 t/m Jesaja 53: 12 

Lied: NLB 575: 1 en 6 ‘Jezus leven van ons leven’ 

Bijbellezing: Lucas 19: 29-40 

Lied 435: 1 en 4 ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’ 

Verkondiging: ‘Het feest ontspoort’ 

Zingen: NLB 550: 1 en 3 ‘Verheugt u gij dochter van Sion’ 

Gedicht ‘Hosanna’ 

Aankondiging ‘Palmpasenintocht’ 

Zingen: ‘Hosanna, hosanna, we maken een rij’ 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezongen Onze Vader:  

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. kerkenwerk 

Gedicht ‘na zoveel lachen’  

Slotlied: NLB 556: 1 en 4 ‘Alles wat over ons geschreven is’ 

Zegen - Antwoord op de zegen: NLB 556: 5 ‘Dit is uw opgang…’ 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten  

met koffie, thee of fris achter in de kerk. 

 
 

 



 

 

Agenda: 17 april, Witte Donderdag 19.30 uur dienst 

18 april, Goede Vrijdag 19.30 uur dienst 

19 april, Stille Zaterdag 21.30 uur dienst 

20 april Pasen is er om 9.30 uur dienst met ds. J. Teuwissen. En ‘s middags is er om 

15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. J. Teuwissen. 

PAASVIERING SENIOREN Woensdag 16 april vanaf 10.30u 

Het is al aangekondigd in Samengaan: Dit jaar is de traditionele Paasviering voor 

senioren op Woensdag 16 april. Inloop met koffie vanaf 10.30 u. We nemen de tijd 

voor ontmoeting. We gaan met elkaar zingen, lezen en naar een verhaal luisteren. Ds. 

Teuwissen werkt mee aan deze viering terwijl de heer Barnard de muzikale 

begeleiding verzorgt. De ontmoeting wordt afgesloten met een lunch. Wij zorgen voor 

lekker brood en beleg. Is er een leeftijdsgrens? Eigenlijk hanteren we die niet. Wie 

het leuk vindt om te komen, die is welkom. Van belang is dat u zich aanmeldt omdat er 

– behalve het aantal eters – enkele dingen bekend moeten zijn: 

- Vervoer nodig? Dan regelen wij dat. Laat het even weten. 

Graag aanmelden uiterlijk Maandag a.s. 14 april rond de middag bij Ingrid de Jong – 

Lindhout, Sportlaan 43, telefoon 078-6772471, e-mail jonglindhout@gmail.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sporen naar Pasen: Stap in en reis mee door de week van doodlopend spoor en de 

wissel die álles omzet 

De week richting Pasen is dé jaarlijkse kernweek van het christelijk geloof. 

Christenen trekken dan een spoor langs allerlei ‘stations’: na Palmpasen zijn dat Witte 

Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag om uiteindelijk bij Pasen uit te komen.  
 

Welkom aan boord 

We heten je van harte welkom aan boord. Maak deze 

‘treinreis’ mee, fysiek in de Dorpskerk, online via 

www.kerkdienstgemist.nl of via whatsapp. Maar geen 

probleem natuurlijk als je slechts enkele stations aan doet 

of voortijdig uitstapt. 

In dit indrukwekkende en aangrijpende doorlopende spoor 

aan samenkomsten trekken we via al deze tussenstations naar de eindbestemming 

Pasen. Gelovigen beleven hier de kern van hun overtuiging; wie zoekt of twijfelt, 

ontdekt en ervaart waar het in het christelijk geloof om draait, en wat allerlei 

gebruiken en rituelen zoal betekenen.  

 

 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 

 

Ik nodig je van harte uit om in te stappen en om het mee te beleven en te ervaren. 

Medepassagiers  zijn van harte welkom. Nodig mensen uit je omgeving persoonlijk uit 

om mee te gaan. N.B. Het wordt bepaald geen gemakkelijke reis; maar wel een intense 

en indringende tocht met een meer dan prachtige (eind?-)bestemming.  

 

Hoe kan ik meedoen? 

- ontvang de PDF ‘Dienstregeling Sporen naar Pasen’: daarin vind je tekst en 

uitleg, gedichten en afbeeldingen bij alle ‘stations’ van Palmpasen t/m Pasen. 

Het geeft kaders en houvast. Je vindt de pdf op  

https://www.kerkheerjansdam.nl/sporen-naar-pasen ; je kunt ‘m opvragen bij 

ds. Sjaak Teuwissen en hij wordt meegestuurd met deze weekbrief  

- bezoek één of meerdere samenkomsten in de Dorpskerk: fysiek of online op 

www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Heerjansdam; diensten kun je ook later 

terugkijken):  

o Palmpasen 13-4 (9.30 uur) 

o Witte Donderdag 17-4 (19.30 uur), 

o Goede Vrijdag 18-4 (19.30 uur)  

o Stille Zaterdag 19-4 (21.30 uur)  

o Pasen 20-4 (9.30 uur).  

o Op Pasen 20-4 is er om 15 uur ook een afzonderlijke Paasdienst in de 

Kijfhoekkerk.   

- Wil je de pdf, Heb je vragen of wil je reageren op wat er zoal passeert in de 

Stille Week: app of mail dan naar ds. Sjaak Teuwissen: 06 – 20 50 30 99 / 

sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  

 

Wie helpt mee de lezingen te verzorgen?  

Tijdens de diensten in de Lijdensweek verzorgen gemeenteleden van allerlei 

leeftijden de Bijbellezingen: wil je een lezing voor je rekening nemen; stuur even een 

berichtje via 06 – 20 50 30 99, of sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  
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