
  

Veertig jaar onderweg is het volk Israël door de woestijn, onderweg naar zijn bestemming. De 

wet die de Heer in deze woestijn geeft, maakt duidelijk: die bestemming – dat Beloofde Land 

-  zoek je niet alleen op een geografische manier, het is vooral een moreel navigeren. Veertig 

dagen onderweg is Jezus, door de woestijn. Onderweg van een leven in de anonimiteit naar een 

leven in het publieke domein, een pelgrimage naar zijn diepste en hoogste bestemming.    

Wie bewust is van zijn of haar bestemming, kent ook aanvechtingen. Stemmen die je 

overstemmen; Gods Woord overstemmen. Die stem krijgt in Jezus’ woestijntijd heel concreet 

gestalte in de persoon van de duivel. Maar Jezus biedt tegenstem aan zijn dwaalstem en 

brengt deze tot zwijgen. In dit mentale duel tussen Jezus en de duivel herkennen we 

misschien onze eigen aanvechtingen en tegenstemmen, de kakofonie van geluiden waardoor we 

doof worden voor Gods stem in ons bestaan.    

Op deze eerste zondag in de veertigdagentijd lezen we Deuteronomium 5: 6 t/m 21 en Lucas 

4: 1 t/m 13. Het thema luidt ‘waar navigeer je op?’.   

   
     
Weekbrief:  9 Maart 2025   

Voorganger: ds. J. Teuwissen   

        Orgel: dhr Nijhof   

Inleiding     

Liturgie:   

Welkom en mededelingen   

Intredelied: Psalm 91a: 1 ” wie in de 

schaduw Gods mag wonen”   

Moment van stilte Bemoediging & Groet   

Zingen: Psalm 91a: 2 ”engelen zendt Hij 

alle dagen”   

Zingen: Psalm 91a 3 “geen duister zal je 

overvallen”   

Inleiding op de 40-dagentijd    

Zingen 536: 1 en 2 “Alles wat over ons 

geschreven is”   

Richtlijn voor ons leven: Mattheüs 6: 1 

t/m 6 en 16 t/m 18 (NBV 21)   

Inleiding 40-dagentijd   

Gezongen Geloofsbelijdenis: 344” Ik 

geloof dat God mijn Vader”   

Gebed bij de opening van Gods woord   

Kindermoment   

Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 

5: 6-21   

Zingen: 418 “God wijst mij een weg”   

Tweede Bijbellezing: Lucas 4: 1 t/m 13    

Luisterlied “Christus en de Duivel – 

duel”   

Preek: “waar navigeer je op”   

Zingen: 420 “Heer wijs mij Uw weg”   

Dienst van gaven en gebeden   

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, 

Onze Vader   

Slot-mededelingen    

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. 

Kerkenwerk   

Zending & Zegen   

Slotlied: NLB 416: 1 t/m 3 ‘Ga met God 

en Hij zal met je zijn’   

Zegen   

Antwoord op de zegen: NLB 416: 4 ‘ga 

met God en Hij zal met je zijn’  

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie, thee of fris voor 

in de kerk.   

   

   

   



 Agenda: Aanstaande woensdag 12 maart is het bidstond om 19.30u met Ds. J. Breure 

uit Zwijndrecht. Volgende week zondag is er om 9.30 uur dienst in de Dorpskerk met 

Ds. J. Teuwissen. ‘s Middags is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met Ds. G.J. van Beek 

uit Hendrik Ido Ambacht.   

   
Palmpasenstokken inleveren Op woensdag 5 maart is de 40-dagentijd begonnen. Op zaterdag 

12 april maken we weer palmpasenstokken met de kinderen; en op Palmzondag 13 april lopen 

we daarmee in optocht door de kerk. Mocht je nog een palmpasen-stok in huis hebben van 

vorig jaar: breng deze dan de komende weken naar de pastorie aan De Manning 2, gewoon bij 

de voordeur leggen is prima. Dan gebruiken we ze in april opnieuw .   

Van de bouwcommissieDe gemeente Zwijndrecht heeft aangegeven dat ze het voor de 

behandeling van de vergunningaanvraag op prijs stellen dat we nogmaals een inloopavond 

organiseren. Via diverse manieren wordt dit kenbaar gemaakt.   

Er is geen nieuwe informatie ten opzichte van de tekening die in de Dorpskerk hangt. Via deze 

weg bent u dus op de hoogte maar ook van harte welkom op woensdagavond 19 maart om 19.00 

uur in de Dorpskerk.   

Koffie of thee drinken na de dienst uit je eigen mok?   

Daarvoor kun je een mok bestellen met het logo van onze kerk.    

Hoe kun je aan zo’n mok komen? In de kerk ligt op verschillende plaatsen een intekenlijst 

waarop je je naam kunt schrijven met het aantal dat je wilt hebben.    

De prijs bedraagt € 6,00 per stuk.    

Vanaf begin maart tot Pasen (20 april) is de inschrijftermijn.   

Na 20 april kunnen de mokken worden opgehaald tegen betaling. Lees nadere informatie 

daarover in Samengaan of op het scherm met afkondigingen in de kerk.   

Ook kun je intekenen via de mail (jan.a.visser@xs4all.nl) of appen (s.v.p. niet telefoneren) naar 

06 40 51 28 66. Vermeld naast je naam ook een adres voor alle zekerheid. Zie ook bericht in 

kerkblad SamenGaan van maart.   
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