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MEDITATIE 
 

“Eripiendo Victoriae Prosum, Al dienende help ik de overwinning” 
 
Tekst: Efeziërs 6: 11‐13: “Bewapen u met alle wapens die God ons geeft. Dan zal de duivel met zijn slinkse streken u 
geen kwaad kunnen doen. Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens, de duivelse 
heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, een heel leger van boosaardige geesten om ons heen. 
Bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt.” (Het Boek) 
Misschien kunt u, als u in het leger heeft gezeten, zich nog wel herinneren dat als de militaire diensttijd er op zat dat  
u een basisuitrusting mee naar huis kreeg en nog bijna twee decennia direct oproepbaar zou zijn voor als er oorlog 
zou uitbreken. Bij de meeste oud-dienstplichtigen lag deze basisuitrusting dan in een plunjezak op zolder in de 
vergetelheid te verstoffen en werd het gehele leger vergeten…. 
In mijn militaire diensttijd zat ik bij de geneeskundige troepen van de Koninklijke Landmacht. Je kreeg daar een 
spoedopleiding op het niveau van verpleegkundige (hospik), in de Korporaal Van Oudheusdenkazerne in Hilversum, 
maar dan gericht op oorlogsvoering en gewondenverzorging. Zo moest je na twee maanden al verschillende injecties 
kunnen geven. Zo had je bijvoorbeeld bivakken waar met gasmasker op werd getraind met het verzorgen van 
gewonden (lotus-slachtoffers) na een luchtaanval met fosforbommen of waar je geïmproviseerde brancards moest 
maken van gekapte berkenboompjes en groene legerjassen.  Soms werd er ter oefening op de kazerne een Mobile 
Army Surgical Hospital (M.A.S.H.) ofwel een medisch veldhospitaal opgezet. Na de opleiding ging je naar het 
buitenland of je kwam op een medische post in Nederland te werken. Ik kwam te werken op MGD’s in Harderwijk en 
Den Haag.  
Toen ik daar zelf mijn opleiding kreeg, werd altijd gedacht dat militairen van geneeskundige troepen door het 
Verdrag van Genève beschermd zouden zijn. Tijdens de lessen werd eerst het ideaalbeeld uit het boek 
voorgeschoteld, namelijk dat je aan het front in oorlogsgebieden eerst de eigen mensen verzorgt en daarna de 
gewonden van de vijandelijke troepen. Geneeskundige soldaten hadden dus altijd een beschermde status, omdat ze 
iedereen hielpen. “Maar,” vertelde een sergeant, “de harde realiteit is dat jullie aan het front gemiddeld een zeer 
korte levensduur hebben.” Uit de Vietnamoorlog was namelijk al bekend dat als je de verzorging (geneeskundige 
soldaten) uitschakelde je een hele eenheid lam legde. Als gewonde soldaten namelijk niet meer opgelapt konden 
worden, konden ze ook niet meer vechten.  
 
Christenen staan ook in een frontlinie. Als u voor God iets belangrijks doet in welke vorm dan ook, wordt meteen 
ook de aandacht gewekt van de legers van zijn tegenstander. Als een gelovige wordt uitgeschakeld, wat echter op 
zeer veel verschillende manieren kan, wordt het belangrijke werk dat hij of zij zou kunnen doen ook uitgeschakeld. 
Misschien heeft u deze tegenstand al eens ondervonden, of u afgevraagd waar al die tegenslag toch ineens vandaan 
kwam.  
 
In bovenstaande tekst wordt gesproken over Gods 
wapens. De geestelijke wapenuitrusting wordt 
vergeleken met die van een Romeinse. De Romeinse 
legioenen waren zeer geducht bij hun tegenstanders. 
Ze waren zeer getraind en hadden een ijzeren 
discipline onder hun Centurions.. Een Romeins 
soldaat droeg direct op zijn lichaam een hemdrok, 
basiskleding om het lichaam warm te houden en te 
beschermen tegen het ruwe pantser. Dit hemdrok 
werd bijeengehouden door een gordel. Het werd voor 
een mars of strijd gegord, dat wil zeggen het hemdrok 
werd iets over de gordel heen getrokken, waardoor 
werd voorkomen dat een soldaat hierop trapte en zou 
struikelen. De gordel diende verder om een 
geldbuidel en een zwaard aan te hangen. Dan was er het pantser, een wambuis, een leren kledingstuk dat het 
lichaam van de hals tot de middel bedekte. Het pantser werd met metalen schubben versterkt, waardoor het een 
slag met een zwaard kon weerstaan. De benen werden versterkt door sterke scheenplaten. Het Romeinse schild was 
lang en rechthoekig van vorm. Veldheren en hoge officieren lieten ondergeschikten dit dragen.  



 

  

Met dit verdedigingswapen werden pijlen en speren 
opgevangen. Zonder schild kon een pijl of speer door het 
pantser heen gaan en was de soldaat op slag dood. Qua 
schoeisel droegen Romeinen sandalen, bestaande uit 
een leren zool met een hielkap die met leren riemen om 
de voeten werd gebonden. De zool werd versterkt door 
een koperen plaat om de voeten te beschermen tegen 
scherpe voorwerpen die op het slagveld werden 
gestrooid. Een machtig soldaat met gewonde voeten was 
eigenlijk niets meer waard. Het hoofd werd beschermd 
door de helm, een kap van oersterk metaal. Als wapens 
beschikten soldaten over het zwaard en de speer om de 
aanval in te zetten of af te slaan.  
 
De Bijbel spreekt in de vergelijking met deze Romeinse wapenuitrusting over het omgorden met waarheid. Waarheid 
is eerlijkheid, zuiverheid, trouw. De gordel was in oude tijden het symbool van kracht. Brak de gordel dan was de 
basis weg. Omgorden met waarheid (met Gods hulp) voorkomt dat we zouden kunnen struikelen. Het pantser van 
de gerechtigheid. Gerechtigheid betekent het recht doen gelden en vanuit gerechtigheid leven. Door de erfzonde 
kan niemand dit vanuit zichzelf, maar dankzij Jezus’ verlossingswerk mag u het pantser aantrekken en in God 
gerechtvaardigd zijn en leven. Het schild van het geloof. De Bijbel zegt dat met dit schild de brandende pijlen van de 
duivel kunnen worden weerstaan en gedoofd. Brandende pijlen zijn aanvallen op het gedachteleven. Zo’n pijl heeft 
veel effect. Eén pijl kan alles in vuur en vlam zetten. Een schild werd actief naar voren gehouden. Het schild van het 
geloof voor je houden, betekent het geloof toepassen in het leven. Het schoeisel van de bereidvaardigheid van het 
evangelie des vredes. Dit betekent de bereidheid om het evangelie uit te dragen. De helm des Heils. De helm 
beschermde het hoofd en hersenen Deze helm dragen betekent gered zijn door Jezus’ bloed, de kern van alles. Dan 

is er tenslotte het zwaard des Geestes. Toen Jezus in de woestijn 40 dagen werd 
verzocht door de duivel, citeerde Hij steeds het Woord en weerstond elke aanval. 
Het woord bevat dus een formidabele kracht. Het zwaard des Geestes is daarom 
een sterk aanvalswapen. Toen Corrie ten Boom, spreker en evangeliste, in het begin 
van haar reizen persoonlijk vond dat zij soms geen weerwoord had als mensen 
tegen haar het christelijk geloof gingen bekritiseren, wat ze terug moest zeggen, 
ontmoette zij mensen in Nieuw- Zeeland. Zij volgden het Navigators studieproject 
om veel Bijbelteksten uit het hoofd te leren. Zij volgde dit voorbeeld en had het idee 
om zo het zwaard des Geestes meer paraat te hebben in moeilijke discussies.  

 
Op het baretembleem van de geneeskundige troepen staat een zwaard gekruist met een esculaap met de Latijnse 
tekst “Eripiendo Victoriae Prosum” wat “Al dienende help ik de overwinning” betekent. Met het dragen van de 
geestelijke wapenuitrusting wordt u geholpen zelf sterk te staan en te dienen voor de overwinning!  
 
Emiel van der Burg 

 

 
 



 

  

KERKDIENSTEN IN JANUARI 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

5 januari Epifanie 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Doopdienst 
 
Collecte: Kerkenwerk 

12 januari 

9.30 u. 
Anders-dan-Anders-dienst 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Onkosten Ada-diensten 

 

19 januari 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. A. Groen, 

Sliedrecht 
 

Collecte: Kerkenwerk 

26 januari 

9.30 u. 
Ds. L.C. van der Eijk, 

Zwijndrecht 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

2 februari 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J.W. Sterrenburg, 

Stompwijk 
 

Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 
Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website 
www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl .   
Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u alle diensten op 
een later moment (nog een keer) bekijken. 

 

 
 
 
 

http://www.kerkheerjansdam.nl/


 

  

 MET HET OOG OP DE ZONDAG 
Inleiding op de dienst 5 januari 2025, Dorpskerk  
‘Eigen volk eerst’, deze kreet doet ons denken aan de meest duistere periodes van de moderne 
geschiedenis. ‘Eigen volk eerst’, op een andere manier, maar wel met dit als uitgangspunt keek 
Israël vele eeuwen lang verwachtingsvol vooruit naar de komst van de Messias die allereerst 
het eigen volk zou bevrijden van wat haar bond en beknelde. 
We zien rondom de geboorte van Jezus Christus van meet af aan, dat Zijn Messiasschap een 
radicaal ánder is; dat Zijn Messiasschap de hele wereld aangaat. De geboorte van dit Joodse 
jongetje blijkt een kraamfeest te betekenen voor de hele mensheid, gelovigen en ongelovigen; 
Joden, en heidenen. Tegen de machten en krachten van ‘mijn eigen koningschap eerst’ blijft dit 
jongetje in leven, waar vele andere jongetjes om het leven zullen worden gebracht. 
Deze zondag van Epifanie luidt het thema ‘vreemdelingen eerst’, en lezen we Jesaja 60: 1 t/m 6, Mattheus 2: 1 t/m 
12 en Efeziërs 3: 1 t/m 6. Organist is op moment van schrijven nog onbekend. 
 

Inleiding op de dienst 5 januari 2025 Kijfhoekkerk 
De periode rondom de jaarwisseling is de tijd van terugblikken, overzichten en 
lijstjes om het jaar af te ronden en af te sluiten, of het voorbije jaar in het nieuwe 
jaar te duiden. De tijd ook van het openen van een nieuwe agenda, het ophangen 
van een nieuwe kalender, het maken van nieuwe plannen en het hebben van 
goede voornemens. Terugblik en vooruitblik horen onlosmakelijk bij Oud en 
Nieuw.  
 
Terugblik en vooruitblik, dat kenmerkt Lucas 2: 25 t/m 40. Maar het gaat om meer 
dan dat. Al tientallen jaren koesteren de inmiddels oude Hanna en Simeon 
verwachtingen en hoop. Hun vonk van hoop ontvlamt als ze oog in oog staan met 
het Mensenkind dat de Mensenzoon zal blijken te zijn. Herkennen we in hen onze 
eigen verwachtingen, ook al voelen we ons soms uitgeblust? 
 

Hoe mooi om juist in dit nieuwe jaar, bij deze lezing het sacrament van de Heilige Doop van een mensenkind te 
beleven. Hannah, dochter van Jeroen en Vonneke de Bruijn-van Wijk, De Manning 19 zal de heilige doop ontvangen.  
 
Zo na Kerstfeest 2024 en richting de grens van 2024 en 2025 komen we samen met onze voornemens en 
verwachtingen. Het thema van deze dienst luidt dan ook ‘goede voornemens, hoge verwachtingen.’ Na afloop van 
de dienst is het felicitatiemoment van de doopouders tevens de nieuwjaarsontmoeting. Een prachtig vooruitzicht. 
 
Anders-dan-Anders-dienst – 12 januari 2025 
Thema “ Jij bent waardevol” 
Spreker: Teun Stortenbreker Band: All4Him 
 
Wij dachten zo aan het begin van een nieuw jaar aan het 
thema “Jij bent Waardevol” om wie je bent, niet om je 
prestatie. In Gods ogen ben je niet wat je doet of wat je 
hebt. Je bent ook niet wat mensen over je zeggen. God 
zegt “Jij bent mijn kind. Mijn geliefde kind.” Fijn om dat te 
horen, maar wat betekent dat nou precies voor ons met 
al onze fouten en gebreken. Je kan het bijna niet geloven 
dat God de Vader zoveel van ons houdt. Wat vertelt de 
Bijbel ons  daarover? Daar zal mijnheer Teun 
Stortenbreker ons meer over vertellen. De band All4 HIM 
zal ons muzikaal begeleiden. Wij hopen u zo aan het begin 
van een nieuw jaar weer te ontmoeten om samen met u 
Zijn Naam groot te mogen maken.  
 
Maria, Liesbeth, Marja  



 

  

Inleiding op de dienst 19 januari 2025, Dorpskerk 
In de Bijbel komen nogal wat bruiloften voorbij. Begrippen als bruid en 
bruidegom vormen ook een terugkerend Bijbels beeld in overdrachtelijke vorm. 
Op 19 januari lezen we in Johannes 2: 1 t/m 11 over Jezus die te gast is op een 
bruiloft in Kana. Maar, heel opvallend: in plaats van de bruidegom die daar voor 
verantwoordelijk is, zorgt Jezus dat er voldoende wijn komt. En de bruid? Zij lijkt 
in dit verhaal te ontbreken, en dat is niet zonder reden. We lezen verder Jesaja 
62: 1 t/m 10 waarin Jeruzalem en het beloofde land onder meer ‘gehuwde’ 
wordt genoemd 

Uiteindelijk draait het bij de bruiloft in Kana óók om een buitengewoon 
huwelijksaanzoek aan u, jou en mij.  
Hoe dat zit, ontdekken we tijdens deze dienst. Het thema luidt ‘morgen ben ik 
de bruid’.  
Dhr. Leo Kievit bespeelt het orgel. 
 
   

 
 
Inleiding op de dienst 2 februari 2025, Dorpskerk 
Wie aan het begin van een grote uitdaging staat, of een nieuwe levensfase, 
wensen we vaak succes, geluk, sterkte, goede moed, misschien wel inspiratie of 
zegen. Maar wensen we diegene ook wel eens wijsheid? 
 
Wijsheid dat is wat Salomo aan God heeft gevraagd. En wat hij heeft ontvangen. 
Daarvan getuigt het overbekende, maar bijzondere verhaal uit 1 Koningen 3: 16 
t/m 28 dat we op 2 februari lezen. Vanuit dit verhaal leggen we verbindingen met 
ons eigen bestaan, en specifiek met de mensen binnen onze geloofsgemeenschap 
die een ambt of taak hebben vervuld, blijven vervullen of hopen te gaan 
vervullen. De namen van degenen om wie het gaat worden in de loop van januari via afkondigingen en weekbrief 
bekend gemaakt. 
We bidden met en voor hen om wijsheid. Het thema van deze zondag luidt ‘onderscheidingsvermogen’. 
Dhr. Leo Kievit bespeelt het orgel. 

 



 

  

VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
 
Gebed bij Oudjaar en Nieuwjaarsdag  
Heer onze God 
deze dagen staan we stil 
bij het leven dat we leven  
en we kijken terug 
met grote dankbaarheid 
voor alles wat we mochten beleven. 
 
U weet van onze zorgen 
En U bent met ons gegaan 
Alle dagen van dit jaar 
Ook als we niet aan U dachten. 
 
Wij vragen eerbiedig 
En met berouw en spijt 
Om vergeving van onze zonden 
En we vragen eerbiedig 
Om opnieuw te mogen beginnen 
Nu er een nieuw jaar komt 
Met nieuwe kansen 
Om U te dienen 
En te leven naar uw wil 
Samen met allen die ons lief zijn 
En ons na aan het hart liggen. 
 
Dit gebed van Sipke van der Land is opgenomen in het ‘Groot Gebedenboek’ samengesteld door Piet Thomas. Mooi 
hoe het nieuwe jaar ons uitnodigt om niet alleen nieuwe dingen te gaan doen, maar ook dingen opnieuw te gaan 
doen. Met vallen en opstaan, via trial & error, voortbordurend op successen en lerend van fouten, en steeds 
opnieuw opkrabbelend als we neerzakken, met vertrouwen aan Gods hand: zo mogen we een nieuw jaar, nieuwe 
kansen, nieuwe mogelijkheden verkennen.  Van harte wens ik ons toe dat we ondanks al ons onvermogen en onze 
tekortkomingen samen onze Heer willen dienen, proberen te leven naar Zijn wil met degenen die ons lief zijn en ons 
na aan het hart liggen. En ons tegelijkertijd geroepen wetend juist tot hen die ons niet vanzelfsprekend lief zijn of na 
aan het hart liggen. Gezegend 2025! 
 
Terugblik op 2024, in vogelvlucht 
 
Het jaar 2024 in land en wereld  
2024: het jaar van de Olympische spelen in Parijs; van Parijs’ bijzonderste 
monument – de Notre Dame -  dat na volledige restauratie wordt 
heropend. Het jaar waarbij bij ‘de grootste politieke comeback in de 
geschiedenis’ Donald Trump ten koste van Kamala Harris tot president 
van de VS wordt verkozen. Veel lopende rechtszaken tegen Trump 
worden voortijdig beëindigd. De rechtszaak vanwege de 
Decembermoorden tegen voormalig president van Suriname, Desi 
Bouterse leidt tot een veroordeling; de veroordeelde meldt zich evenwel 
niet bij de gevangenis maar verdwijnt. Veroordeling vanwege genocide: Zuid-Afrika en nog 12 staten zijn hierop uit, 
via het Internationaal Gerechtshof: ze klagen Israël aan ten aanzien van de Palestijnse bevolking. In Amsterdam vindt 
een grootschalige jacht op Israëliërs plaats na een voetbalwedstrijd van Ajax tegen Maccabi Tel Aviv. Er vallen 
diverse gewonden. Eerder scandeerden aanhangers van Maccabi Tel Aviv in het openbaar leuzen tegen Palestijnen 
zoals Er zijn geen scholen meer in Gaza, want alle kinderen zijn dood'. Honderdduizenden doden en gevangenen 
maakte het Assad-regime in Syrië, dat uiteindelijk toch nog verrassend snel valt; Assad vlucht naar Moskou. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maccabi_Tel_Aviv_FC


 

  

Een zogeheten extraparlementair kabinet met partijloze premier Dick Schoof treedt aan in Nederland, terwijl de 
partijleider van de grootste partij in internationaal verband en via twitter de meeste aandacht naar zich toe trekt. de 
Nederlandse bevolking telt in 2024 voor het eerst meer dan 18 miljoen zielen, aldus het Centraal Bureau voor de 
Statistiek. De nieuwe NAVO-chef Rutte treedt aan en waarschuwt vanwege 
toenemende oorlogsdreiging. De opkomst van populistische, rechtse 
leiders, en daarnaast verschuivende machtsevenwichten in de wereld 
vooral tussen de VS, Rusland en China, levert het verenigde maar zo 
verdeelde Europa kopzorgen op. Joost Klein bezingt richting het Eurovisie 
Songfestival juist zijn liefde voor het oude continent met zijn lied Europapa, 
dat in talloze varianten talloze malen wordt gestreamd op YouTube. Al 
wordt Klein voortijdig gediskwalificeerd.  
 
Het jaar 2024 in KerkHeerjansdam  
Ook 2024 is in velerlei opzichten een levendig jaar voor onze Protestantse 
Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek. De optelsom van wekelijkse erediensten, 
diensten op hoogtijdagen, trouw- en rouwdiensten, vinden er verspreid 
over Dorpskerk en Kijfhoekkerk meer dan 100 samenkomsten plaats. Op 
Pinksteren, startzondag en Kerstavond ontmoet we elkaar daarnaast ook op 
het Dorpskerkplein. In zo’n tien erediensten verrijkt muziek- en zanggroep 
Heerjansklank de samenkomst. Er zijn zes ADA-diensten met bijzondere 
sprekers, musici en zangers/zangeressen. Er vinden Paas- en 
Kerstsamenkomsten met senioren plaats. De Dorpskerk wordt druk bezocht rondom Open Monumentendag, en 
KerkHeerjansdam doet mee aan de Kerstmarkt van de Heerjansdames. In de Koningsdagweek verzorgt Kids of Joy 
een bijzonder programma voor kinderen in de grote witte tent; daarna neemt de werkgroep Verbinding het over 
met ‘A meezing grace voor MijnHeer de Koning’ . Daarbij vormen popliederen met elkaar een betekenisvol 
grondpatroon van de christelijke liturgie. Velen ontsteken na afloop een kaarsje. 
Er overlijden gemeenteleden, er worden kinderen geboren; gemeenteleden verlaten onze gemeente of worden als 
‘nieuw’ verwelkomd. Honderden pastorale contacten krijgen gestalte in bezoek aan huis, tehuis en ziekenhuis, via 
telefoon, whatsapp en andere communicatiemiddelen.  
Onze nieuwe kerkelijk werker dhr. Engel Leune wordt geïnstalleerd, maar moet 
vanwege indringende en verdrietige familieomstandigheden een pas op de plaats 
maken, en nadat hij ook medische klachten krijgt te verduren krijgt, moet hij ons helaas 
verlaten. Een nieuwe procedure om een kerkelijk werker aan te trekken is eind 2024 in 
gang gezet 
 De werkgroep ‘Licht op Groen’ start diverse initiatieven waaronder een 
zwerfvuil-raap-actie. De werkgroep Verbinding tekent voor diverse programma’s en 
activiteiten die KerkHeerjansdam met het dorp verbindt. 
 

Er zijn acties voor- en verbonden met de Rainbow Angels en Victory4All in Zuid-Afrika waar ons 
gemeentelid Eva Steen woont en werkt, en de diaconie zamelt geld in voor de stichting 
Mensenkinderen. Nog altijd is de garage van de pastorie aan De Manning de plek waar bijna 
dagelijks kleding, medische artikelen en beddengoed via de CRR een tweede leven krijgt bij 
vluchtelingen in nood. Naast de mini-bieb staat sinds medio 2024 ook een buurtkastje met 
houdbare voedingswaren en toiletartikelen naast de Dorpskerktoren; wethouder Ronald de 
Meij opent deze feestelijk. Op dankdag voor gewas en arbeid werken de kinderclubs mee aan 
kinderdankdag, en de thanksgivingmaaltijd; die dag start de jaarlijkse schoenendoosactie. De 
inzameling ten behoeve van de voedselbank Barendrecht en het 
buurtkastje zijn wederom overweldigend. 

 
De gemeentegroeigroepen gaan door met een nieuw boekje: ‘en God zag dat het tov was’. 
Onze oud-predikant ds. Johan Breure start een verdiepingsgroep rond het boek ‘Kijk op Geloof’ 
van ds. Veldhuis. In 2024 begint de werkgroep pastoraat met een viertal zogeheten senioren-
kwartaalverjaardagen, standaard op een woensdagmiddag kort na het verstrijken van een 
kwartaal. Het blijkt qua opkomst en sfeer een schot in de roos. 
 



 

  

Gaandeweg het jaar transformeert de kerkzaal op opzienbarende wijze: de kleine banken naast de preekstoel 
worden vervangen door stoelen, de vloer door dezelfde soort tegels als elders in de kerk; er komt een nieuwe 
lambrisering, onder het orgel worden vele vierkante meters opbergruimte gecreëerd en subtiel weggewerkt, en de 
techniektafel inclusief alle bekabeling werd verplaatst; dit kan alleen door enorme inzet van een bescheiden aantal 
vrijwilligers gebeuren.  
 

Het jeugdwerk blijft op peil. De eerste twee ‘diensten met jong en oud’ – 
beginnend met ‘samen ontdekken’ (workshops met vooral kinderen) zijn 
drukbezocht, enthousiasmerend en betekenisvol. Tieners van The Meeting en 
Youth Alpha beleven betekenisvolle avonden bij de Youth Corner; de pilot ‘kind 
van de zondag’ rondom de erediensten in de Dorpskerk pakt verrassend goed 
en enthousiasmerend uit. Opnieuw komt een enorm aantal zelf versierde en 
gevulde schoenendozen voor de schoenendoosactie binnen. Vele tientallen 

kinderen nemen deel aan activiteiten als het Palmpasenstokken-maken; aan Kids-of-Joy activiteiten en de 
kinderclubs.  De samenwerking met Kindcentrum De Rank blijft via excursies, catechese groep 7-8 en via de 
schoolkerstviering op een plezierige wijze levend. 
 
De Kijfhoekkerk telt nogal wat verhuringen waarvan onder meer de huwelijksdiensten opvallen. Ook in de Dorpskerk 
zijn allerlei verhuringen: onder meer concerten en zangavonden. Als ‘vanzelfsprekend’ verschijnen er weer 12 edities 
van SamenGaan, Bij elke reguliere eredienst in Kijfhoekkerk of Dorpskerk verschijnt er een weekbrief. Door het jaar 
heen zijn er prachtige flyers bij bijzondere momenten. Bij de jaarlijkse actie Kerkbalans ontvangt elk huishouden in 
onze gemeente opnieuw een aansprekende folder van onze gemeente, hetgeen zijn weerslag heeft op de opbrengst; 
in 2024 wordt de oogstcollecte qua vormgeving ook gemoderniseerd. 
 
De kerkenraad wisselt qua samenstelling met de komst van twee nieuwe jeugd-
ouderlingen: Irene de Jong-Lingeman en Maria Steen-Roobol; ouderling-kerkrentmeester 
Guido Jongebreur, en diaken Richard van Vliet. Daarnaast treden diaconaal rentmeester 
Monique Tholenaars en rentmeester t.b.v. C.v.K. Aart Roos toe tot de diaconie c.q. het 
C.v.K. Na een langdurig, zorgvuldig – en volgens kerkordelijke richtlijnen – verlopen, maar 
ook intens proces waarbij de gemeente tweemaal gehoord wordt, besluit de kerkenraad om 
mogelijkheid te bieden aan stellen van gelijk geslacht om hun burgerlijk huwelijk kerkelijk te 
laten bevestigen en zegenen. De plaatselijke regeling van onze kerkelijke gemeente wordt 
daartoe aangepast. 
 
De bovenstaande selectie geeft een beeld van de dynamiek binnen onze gemeente, maar dekt niet de hele lading. 
Het vertelt niet hoeveel mensen zich belangeloos inzetten om dit allemaal in gang te zetten en te houden. Het is ook 
geen opsomming waarmee we ons zelf op de borst kunnen kloppen: er gaan ook dingen niet goed, er zijn ook 
teleurstellingen en er is kritiek en feedback. De veelkleurigheid van onze gemeente betekent dat wij ons allemaal 
mogen verhouden tot gemeenteleden – net zo met de gemeente verbonden als wijzelf en op hun eigen wijze 
gelovend - maar die soms anders over onderwerpen denken. 
 
Het jaar 2024 voor ons persoonlijk. 
Misschien zijn het juist heel persoonlijke gebeurtenissen; situaties van grote vreugde of verdriet in ons eigen leven, 
die het jaar 2024 markeren: gebeurtenissen rond geboorte, liefde en trouw, en rouw. Rond blijdschap of juist grote 
zorg en verdriet vanwege onze gezondheid, of om iets dat in onze kring van familie of vrienden speelt. 
 Hopelijk kunnen we ondanks alle mitsen en maren, ondank alle voorspoed en tegenslag, het volgende 
onderschrijven als we de bladzijde omslaan van 2024 naar 2025.  
 

Opbrengst kerstmarkt 13 december 
KerkHeerjansdam was via de werkgroep Verbinding op vrijdag 13 december 
aanwezig op de drukbezochte Kerstmarkt. De omzet van de kerstbitterballen, 
chocolademelk-plus, broodjes worst en knakworst en non-food artikelen 
bedroeg maar liefst € 584,05. Na aftrek van inkoop, kraamhuur en andere 
onkosten blijft er alsnog een bedrag over van € 417,55; dit bedrag komt ten 
goede aan onze kerkelijke gemeente. 



 

  

Goede wensen 
Deze ‘Bemanning van de Manning’ schrijf ik tijdens de week voor Kerst. Om de haverklap kleppert de brievenbus, 
soms gaat de deurbel, en ook komen er extra appjes en mailtjes binnen. Dankuwel, dankjulliewel voor alle goede 
(zegen-)wensen aan mij en aan ons, heel lief en attent.  
 
Kerk-mok  
Bij goede voornemens voor een nieuw jaar denken we al gauw aan stoppen met roken, ‘Dry January’ of een 
gezonder dieet. We kunnen ook denken aan het nu eens écht werk maken van rentmeesterschap, het zorgzaam 
omgaan met Gods schepping: heel praktisch in dagelijkse keuzes die we maken: de producten die we al dan niet 
kopen, de hoeveelheid water die we gebruiken of het afval dat we weggooien. Hoeveel kunststof bekertjes zouden 
we als geregeld kerkganger per jaar besparen als we een vaste mok zouden gebruiken? De werkgroep Licht op Groen 
is van plan in januari een actie te houden waarbij we rond kerkdiensten en ook per mail een speciale Heerjansdam-
editie van een koffiemok kunnen bestellen, met eigen naam. Houd de weekbrief, website en de whatsappgroepen in 
de gaten.  
 
Ontvangen 
Op 5 december ontving ik op huisbezoek t.b.v. onze kerk een bedrag van € 50,00, hartelijk dank aan de geefster. 
 
Kerstvakantie 
In de Kerstvakantie, tot en met 5 januari, ben ik alleen in dringende pastorale situaties en rond de diensten 
bereikbaar en lees ik e-mails en whatsapp minder frequent. 
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 06 – 20 50 30 99 
E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
X: @SinterSjaak  
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BIJBELLEESROOSTER 
 

woensdag 1 januari  Psalm 92 

donderdag 2 januari  Titus 1,1-4 

vrijdag 3 januari  Titus 1,5-16 

zaterdag 4 januari  Titus 2,1-10 

zondag 5 januari  Psalm 87 

maandag 6 januari Epifanie Titus 2,11–3,7 

dinsdag 7 januari  Titus 3,8-15 

woensdag 8 januari  Psalm 136 

donderdag 9 januari  Lucas 2,41-52 

vrijdag 10 januari  Lucas 3,1-9 

zaterdag 11 januari  Lucas 3,10-20 

Zondag 12 januari Doop van de Heer Lucas 3,21-38 

maandag 13 januari  Psalm 42 

Dinsdag 14 januari  Spreuken 1,1-19 

woensdag 15 januari  Spreuken 1,20-33 

donderdag 16 januari  Spreuken 2,1-22 

Vrijdag 17 januari  1 Korintiërs 11,1-16 

zaterdag 18 januari  1 Korintiërs 11,17-34 

Zondag 19 januari Kanazondag 1 Korintiërs 12,1-11 

maandag 20 januari  1 Korintiërs 12,12-31 

Dinsdag 21 januari  1 Kronieken 28,1-10 

woensdag 22 januari  1 Kronieken 28,11-21 

donderdag 23 januari  1 Kronieken 29,1-9 

Vrijdag 24 januari  1 Kronieken 29,10-20 

zaterdag 25 januari  1 Kronieken 29,21-30 

Zondag 26 januari  2 Kronieken 1,1-17 

maandag 27 januari  2 Kronieken 1,18–2,9 

Dinsdag 28 januari  2 Kronieken 2,10-17 

woensdag 29 januari  2 Kronieken 3,1-9 

donderdag 30 januari  2 Kronieken 3,10-17 

Vrijdag 31 januari  2 Kronieken 4,1-10 

 

 

  
Oproep: 
De kerkenraad is op zoek naar ouderlingen. 
De taakgroep pastoraat kampt al langer met een tekort en zou er graag ouderlingen bij hebben. 
Daarnaast zijn ook contactpersonen voor het bezoekwerk zeer welkom. 
 
We zijn op zoek naar een scriba! 
De huidige scriba heeft haar taak tien jaar vervuld en in de twee jaar daarvoor is zij voor de kerkenraad 
notulist geweest. Na twaalf jaar wil zij er nu mee stoppen. 
U wordt opgeroepen namen te noemen en/of u zelf te melden. 
 
De ADA-commissie zoekt liefst vier gemeenteleden om het stokje over te nemen. 
 
De redactie van Samengaan kan ook nog steeds versterking gebruiken. 

 



 

  

VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Einde aan een tijdperk 
 
Het is oktober 1971 als een jong stel in de leeftijd van 25 en 26 jaar aangesteld wordt als koster van de 
Gereformeerde Kerk in Heerjansdam. 
Dat was het moment dat Jan en Sjanie Schop het stokje overnamen en gedurende vele jaren, welgeteld 53 jaar en 
drie maanden deze taak met grote inzet hebben vervuld. 
Beide hebben in 2022 als dank namens onze kerkelijke gemeente een PKN-insigne mogen 
ontvangen. In het afgelopen jaar 2024 heeft het Zijne Majesteit behaagd om Sjanie een koninklijke 
onderscheiding te geven en haar te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Jan was al 
eerder tot lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. 
Hoeveel koffie zouden ze hebben gezet, hoe vaak de stoelen klaargezet, de deur van het gebouw 
geopend en of afgesloten? Altijd als eerste binnen en als laatste er uit. Onvermoeibaar, altijd 
beschikbaar (behalve als ze met vakantie waren). 
Het is 31 december 2024 en dan gaan Jan en Sjanie met pensioen als kostersechtpaar. 
Enorm bedankt voor zoveel jaren trouwe dienst. In een speciale kerkdienst in februari waarin ook 
bevestigd en afscheid genomen wordt van ambtsdragers zal ook aandacht besteed worden aan het 
afscheid van onze kosters Jan en Sjanie. 
 
En hoe dat met die koekjes voor bij de koffie verder gaat…..? 
 

 
 
‘Licht op Groen’ 
 
Licht op GROEN 
 
Bewustwording: zelf op onderzoek of een cursus volgen 
In het juninummer van Samengaan schreef ik een artikeltje over de invloed van onze 
levensstijl op onze omgeving en het leven op aarde. De zorg die er is of we voor ons 
nageslacht een leefbare aarde nalaten. Individuele maatregelen hebben maar een heel beperkt effect, maar als veel 
mensen stapjes zetten en zich bewust worden van de invloed van de eigen leefstijl, dan kan dat kleine stapje het 
begin worden van een grote beweging. Ik herinner hierbij aan de websites die dat bewustzijn willen bevorderen. 
www.wnf.nl/  
https://voetafdruknederland.nl/ 
https://www.voetafdruk.eu/uwvoetafdruk/index.html 
 
Cursus 
Als je dieper wilt ingaan op de relatie mens en natuur dan kun je terecht bij een cursus die wordt aangeboden door 
de Stichting Theologisch Vorming en Verdieping Rotterdam (TVG). Deze organiseert vanaf 20 januari 2025 een 
multidisciplinaire cursus rond dit zeer actuele thema. Het thema zal door experts worden belicht vanuit de volgende 
disciplines: Oude en Nieuwe Testament, wereldreligies, ethiek, filosofie en spiritualiteit. Omdat het onderwerp ook 
veel discussie kan losmaken, is er naast informatieoverdracht ook veel ruimte voor interactieve deelname door 
cursisten wat de cursus ook veel diepgang zal geven. 
De cursus die in de avonduren wordt gegeven, vindt plaats in gebouw De Hoeksteen in Capelle aan de IJssel. De 
cursusprijs voor 13 maandagavonden is € 250,00. Nadere informatie is te vinden op de website 
www.tvgrotterdam.nl of telefonisch via 06-44460665.  Aanmelden kan via info@tvgrotterdam.nl. 
 
Jan Visser 
 
Dit artikel is geschreven in opdracht van de brainstormgroep Licht op Groen. Deze is door de kerkenraad in het leven gegrepen 
om gevraagd en ongevraagd ideeën en feedback te geven rond groene thema’s. Die is bedoeld voor gemeenteleden persoonlijk 
en ook voor de plaatselijke PKN als organisatie. Bewustwording door het stimuleren van  concrete initiatieven is een middel. 
 

https://www.voetafdruk.eu/uwvoetafdruk/index.html
http://www.tvgrotterdam.nl/


 

  

 
 

Beste gemeenteleden,    
Nieuws vanuit het schoenendooshuis. Er valt weer genoeg te melden.  
Ten eerste is het fantastisch om te merken dat u de schoenendoosactie zo'n warm hart toedraagt. Heel fijn dat we 
dit als schoenendoosteam niet alleen hoeven te dragen.  
Medio december zijn er 1450 schoenendozen richting Polen gegaan. Daar zullen ze door de kerken aldaar verdeeld 
worden over (meest) Oekraïense kinderen die als vluchteling leven in Polen of de dozen worden door de Poolse 
gemeenten naar Oekraïne gebracht om verdeeld te worden onder de kinderen die daar in oorlogsgebied leven en 
wel een lichtpuntje kunnen gebruiken. Al met al komt het fantastisch terecht, zoals ook weer is gebleken afgelopen 
keer. Van ons is er niemand mee geweest dit jaar. Volgend jaar hopen we ons 20-jarig bestaan te vieren en zullen er 
van ons vast weer een aantal meegaan om dozen ter plekke uit te gaan delen. Dat is namelijk altijd een FEEST! U 
kunt zich voor deze reis, die altijd het 2e weekend van december plaatsvindt, alvast aanmelden om op de lijst gezet 
te worden. De voorwaarde om mee te kunnen is dat u zich bezig houdt met de schoenendozen in de maanden 
november en december. Voor verdere info kunt u bij onderstaande personen terecht.  
   
Achter ons ligt een bijzonder jaar. We hebben ons schoenendooshuis gekregen, wat voor ons een ware 
gebedsverhoring is geweest. God heeft het op Zijn tijd verhoord (en eerlijk...het vergde wel wat geduld van onze 
kant...) maar we zijn er Hem heel dankbaar voor.  
Er waren afgelopen jaar veel mensen uit onze gemeente en daar buiten, die onze actie een warm hart hebben 
toegedragen. We kregen geld, schoenendozen (al dan niet gevuld), heel veel spullen en fantastische breisels. Het is 
onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken. Ik maak graag een uitzondering voor de volgende dames....onze 
heldinnen...mevrouw De Ruiter (onder sommigen van ons beter bekend als tante Sjaan) en mevrouw Dorsman, ook 
wel tante Corrie genoemd. Deze 2 dames van ruim 90 jaar helpen ons het hele jaar door, door te breien en spullen te 
verzamelen voor deze fantastische actie. Daarom bedanken wij hen heel hartelijk hopen dat zij dit nog lang kunnen 
doen!   
Verder iedereen heel hartelijk dank voor de steun in welke mate ook ,aan onze actie.   
We zijn van plan voorlopig niet te stoppen en we hopen dat u daar ook zo over denkt en ons blijft steunen. Vanwege 
ons schoenendooshuis is het nu mogelijk het hele jaar door dozen klaar te maken, dus u kunt het hele jaar spullen, 
dozen en donaties kwijt bij ons.  
   
Wij wensen u een rijk gezegend 2025!!    
Namens het Schoenendoosteam,  
Marjan, Lize, Cathy, Rianne & Maria (0623263398)  



 

  

Ik heb een geweldige en intensieve maand in Nederland gehad. Ik moet zeggen dat de onderzoeken in het ziekenhuis 
en het wachten op de uitslag elk jaar toch veel zenuwen met zich meebrengt. Gelukkig kan ik jullie melden dat alles 
goed was en zo voel ik me gelukkig ook. De school begint hier volgende week weer en hoe fijn is het dat ik dan door 
de aanbouw van de school nog meer kinderen kan verwelkomen. 
Ik wil jullie enorm bedanken voor jullie steun door het jaar heen maar ook door deelname aan de voedselpakketten 
actie.   
Vriendelijke groeten van Eva Steen en alle kinderen van de Rainbow Angels in Zuid-Afrika 
 

SENIORENVERJAARDAGEN 
Verjaardagen januari 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week februari  
 
 
Huwelijksjubilea in januari 
 
 
 
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
Verjaardagen en kerkleden die 80 jaar hopen te worden, worden vermeld in Samengaan.  
Met het oog op de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven.  
Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld 
wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.  
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!  
 
Om te noteren  
• De 4de senioren-kwartaalverjaardag vindt plaats op 8 januari 2025! 
 
Vriendelijke groet, 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam,  
Tel: 06-11249600 E-mailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 
 
 Hartelijk dank voor alle felicitaties die we hebben ontvangen vanwege ons 60-jarige huwelijk. We zijn erg 

dankbaar dat we deze feestelijke mijlpaal hebben mogen bereiken.  
De aandacht die hieraan gegeven is, doet ons goed. 
 
We wensen allen een liefdevol en gezond 2025 toe. 
Wim en Ria Blaak 

 



 

  

Doe mee met het Beamer Team! 
Wilt u ook graag dat elke zondag het beeld en geluid is geregeld 
in de dienst? Dan hebben wij de perfecte uitdaging voor jou! Ons 
beamerteam verzorgt het beeld en geluid tijdens de diensten en 
we zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, jong en oud, om 
ons team te versterken. 
Waarom meedoen? 

• Werk samen: Maak deel uit van een hecht team en werk 
samen aan het creëren van een inspirerende kerkdienst. 

• Maak een verschil: Jouw inzet zorgt ervoor dat onze 
diensten soepel verlopen en iedereen in én buiten de kerk kan 
genieten van de kerkdienst. 

• Leer nieuwe vaardigheden: Enige affiniteit met techniek is 
handig, maar zeker niet nodig! We zullen zorgen dat je snel 
vertrouwd raakt met de bediening.  

• Kost weinig tijd: Je wordt verwacht tijdens de dienst, dus het 
kost je weinig vrije tijd!  

Of je nu een ervaren technicus bent, of gewoon nieuwsgierig om iets 
nieuws te leren, iedereen is welkom! Sluit je aan bij ons beamerteam 
en draag bij aan de gemeente. 
Tieners zijn (juist) ook welkom, begin als tiener met de bediening van 
de camera, dit is eenvoudig en leuk! 
Interesse? Neem contact op met Bert Schop (h.schop4@upcmail.nl) of spreek ons eens aan na de dienst. 
Als je vrijblijvend eens wilt kijken achter de knoppen kan je altijd na dienst even langslopen! 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 november tot en met 20 december 2024 
 
Ingeschreven 
 
 
Overleden 
 
 
Uitgeschreven 
 
 
Verhuizing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 

mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl


 

  

DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: november/december 2024 
 
Bloemendienst 
27-11 Ontvangen via mevrouw Lenie Kruithof                 € 10,- 
01-12 Ontvangen via mevrouw Caroline van Duinen       € 20,-   
02-12 Ontvangen via mevrouw Trudy Kruit                       € 25,-  
02-12 Ontvangen via mevrouw Astrid Verstegen             € 20,-   
11-12 Ontvangen via mevrouw Ineke Kruisinga                € 20,-   
18-12 Ontvangen via mevrouw Mariska Oosterwijk         € 40,-  
18-12 Ontvangen via de heer Jan de Penning                    € 84,- 
                     
Bijbelse Dagboekjes 
01-12  Ontvangen via mevrouw Monique Tholenaars     € 20, 
11-12  Ontvangen via de heer Jan de Jong                         € 30,- 
20-12  Ontvangen via de heer Hans v.d Berg               €   5,- 
20-12  Ontvangen via de heer Frans de Jong                     € 40,- 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de diaconie Jan de Jong 

 
 
 

KERKRENTMEESTERS 
Oud papier 
Gelukkig nieuwjaar, de beste wensen, voorspoed en zegen. 
2024 is voorbij. Weer een jaar met veel mooie, maar soms ook moeilijke of verdrietige momenten. 
Een jaar van ontmoetingen maar soms ook afscheid. 
En… is er wat geworden van alle goede voornemens toen genomen op nieuwjaarsdag? Of is het net als met het 
verlanglijstje, dat de meeste dingen er nog op blijven staan? 
Welnu, soms moet je gewoon doortastend te werk gaan. Alles goed scheiden, groen in de groenbak en al dat papier 
in de blauwe kliko, enzovoort. Kleine stapjes maar toch vooruit, duurzamer, schoner en het levert ook nog wat op. 
Bedankt voor een heel jaar trouw verzamelen van oud papier. Grote dank ook aan al die vrijwilligers die het jaar 
door al die bakken aan de “vuilniswagen” hebben gehangen. 
 
De volgende datum oud papier staat ingepland: 
 
18 januari 2025 
Marcel van Dam 
Jan Robbert Albrechts 
Anja Rijsdijk 
Gert Jan Bloem 
 
 
Chris Grootendorst 
oudpapier@kerkheerjansdam.nl 

  



 

  

samen ontdekken – samen vieren – samen eten & drinken 
 

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. We zien naar elkaar om en delen 
ons geloof in God met elkaar.  Als gemeente vervullen we een waardevolle plek 
waarin samen ontdekken, samen vieren en samen eten & drinken centraal staat.  
 
In dit bericht leest u over een aantal activiteiten in onze gemeente waarmee wij deze 
waardevolle plek creëren. Om dit in 2025 samen met u te kunnen blijven voortzetten, 
zodat we een kerk naar buiten kunnen zijn, doen we een dringend beroep op u voor 
een financiële bijdrage. 

 

Kerk naar buiten 
Op allerlei manieren legt Kerk Heerjansdam contact met de wereld om haar heen: de wereld wereldwijd en die van 
omgeving Heerjansdam. De werkgroep ‘Licht op Groen’ vertaalt grote begrippen als rentmeesterschap, 
duurzaamheid en klimaat naar concrete initiatieven: tips en adviezen in een maandelijks kerkblad‐rubriek, het ‘rest‐
eptenboek’ op startzondag, gezamenlijk ‘zwerfafval pakken’ op zaterdagmorgen, en het stimuleren van gebruik van 
eigen kerkmokken tijdens de koffie na de dienst – in plaats van weggooibekertjes. 
 
Jaarlijks is Kerk Heerjansdam present in de grote tent in de koningsdagweek. Afgelopen jaar met het programma ‘A 
Meezing Grace’ waarbij zorgvuldig gekozen popliederen de christelijke liturgie vormden en velen een kaarsje 
brandden. Naast de Dorpskerk staat een buurtkastje met diverse producten voor wie een krappe portemonnee heeft; 
en een mini‐bieb voor wie zin heeft in een gratis goed boek. De werkgroep Verbinding organiseert Pinksteren op het 
kerkplein, het tent‐programma, startzondag, twee kramen op de Heerjansdamse Kerstmarkt en Kerstavond op het 
Kerkplein. Zo verbinden we ons als Kerk Heerjansdam actief met onze omgeving. Als kerk zijn we van betekenis in de 
samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen we ons geloof in God met elkaar. Gedurende het 
afgelopen jaar bouwden we samen gestaag aan een kerk naar buiten. Een gemeenschap die omziet naar elkaar en 
klaar staat voor de zwakkeren en eenzamen in onze samenleving. 
 

Diensten met jong en oud 
Kerk Heerjansdam mag zich zondag aan zondag verheugen op de aanwezigheid van mensen uit allerlei generaties. 
Kerkdiensten zijn inclusief kinderoppas, kindernevendienst (‐plus) en vaak The Meeting met tieners. Door het jaar 
heen krijgt jeugd extra aandacht, zoals op Palmpasen en de overstapdienst met 8e groepers. Bijzonder zijn de 
‘diensten met jong en oud’. De opzet is dan: a: Samen ontdekken: via allerlei workshops, puzzels en opdrachten, 
b: Samen Vieren; daarin komt de ‘opbrengst’ van Samen Ontdekken terug in een plenaire samenkomst en c) samen 
eten en drinken na afloop. De hele dienst met jong en oud heeft een thematische rode draad die zelfs in de 
lekkernijen terug komt. Opvallend is dat dan nog meer mensen dan anders deelnemen, onder wie heel veel 
kinderen.  
 

Gemeentezijn door de week heen 
Kerk zijn in Heerjansdam is ook door de week heen. Zo zijn er groeigroepen in verschillende samenstellingen en 
leeftijden. Er worden kwartaalverjaardagen gevierd voor ouderen waarbij jongeren van harte welkom zijn. Ook het 
seniorenkerstfeest, de maandelijkse eetgroep, de vrouwenavond zijn waardevolle momenten en worden goed 
bezocht. Regelmatig staat de deur van de kerk open voor een praatje, bakkie koffie, of gewoon even rondkijken.  
 

Begroting 2025 
Jaarlijks stelt het College van Kerkrentmeesters een begroting op, zo ook voor 2025. Het grootste deel van de 
begroting is bestemd voor kosten van de pastorale zorg en de kerkdiensten. De enorme stijging in de loonkosten, ca 
10%, doen een enorme aanslag op de begroting. Het onderhoud en de exploitatie van kerkgebouw(en) en een 
pastorie zijn daarnaast ook een belangrijke kostenpost op de begroting. Maar ook is steun nodig voor activiteiten in 
het jeugdwerk. Tot slot zijn er natuurlijk de ondersteunende activiteiten zoals het verzorgen van de online diensten 
en het draaiend houden van ons kerkelijk bureau.  
  



 

  

Onze belangrijkste inkomstenbron is de Actie Kerkbalans. Voor 2025 
hopen wij tenminste € 115.000 vanuit de Actie Kerkbalans te ontvangen. 
Dit is ook fors hoger dan afgelopen jaren maar met uw hulp kunnen we 
een kerk naar buiten blijven en onze activiteiten voortzetten! Juist in een 
samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, 
vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare 
waarde.  U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL41 RABO 0145199975 onder vermelding van ‘Actie 
Kerkbalans 2025’. 
 

 

Collecte opbrengst oktober 2024 
 

datum doel  kerk   GIVT   Bank   Totaal  

6 oktober Diaconie  €  118,90   €    89,35     €  208,25  

  Kerk  €  117,90   €    56,69     €  174,59  

  Jeugd  €  124,00   €    66,19     €  190,19  

13 oktober ADA/Kerk  €  122,71   €    81,68     €  204,39  

  Onderhoud  €    98,64   €    56,88     €  155,52  

20 oktober Diaconie  €  171,85   €    61,87     €  233,72  

  Kerk  €  164,85   €    57,74     €  222,59  

27 oktober Victori4All  €  212,85   €  515,09   €    25,00   €  752,94  

  Kerk  €  119,40   €    63,54     €  182,94  

oktober Bloemenbusjes  €    19,40       €    19,40  

  ZWO  €    27,90       €    27,90  

  Koffiepot  €    30,00       €    30,00  

  Onderhoud  €       5,20       €       5,20  

      
3 november Diaconie  €  131,05   €    47,51    €  178,56  

 Kerk  €  117,10   €    42,66    €  159,76  

 Jeugd  €  102,25   €    28,08    €  130,33  

6 november Oogstcollecte  €  303,65   €  141,24    €  444,89  

10 november Diaconie  €  121,50   €    40,85    €  162,35  

 Kerk  €  136,75   €    43,50    €  180,25  

17 november L. des H.  €  276,50   €  117,97    €  394,47  

 Onderhoud  €  165,35   €  119,89    €  285,24  

24 november ZWO/Diaconie  €  201,70   €    61,22    €  262,92  

 Onderhoud  €  238,10   €    73,18    €  311,28  

november ZWO  €       4,80     €       4,80  

 Bloemen  €    14,10     €    14,10  

 Koffiepot  €    11,35     €    11,35  

      

Giften Voor Kerk via ds. Teuwissen      €      50,00   

 Voor kerk via bank €    290,00   

 Stand oogstcollecte per 30/11 €    7331,89   

Oud papier September 9.68 ton €    317,71   

 Oktober 7.78 ton €    285,41   

 november 9.57 ton €    315,84   
 

Dank aan allen die hieraan bijgedragen hebben, 
penningmeester, 
Jan Schop 



 

  

JEUGDRUBRIEK 
Kids of Joy in de kerstvakantie 
Op het moment van verschijnen van deze Samengaan is het waarschijnlijk net geweest. 
In de 2e week van de kerstvakantie is er weer een toffe Kids Of Joy geweest. Een 
nieuwjaarsontbijt deze keer. Dat was vast weer een succes!  
 
Kerstproject KND 
Wat hebben we de afgelopen maand als gemeente weer kunnen genieten van het mooie kerstproject van de KND. 
Week in week uit konden we genieten van de verhalen rondom Hoop.  
Mooi hoe we daar als gemeente aan mee konden doen d.m.v. het beantwoorden van de wekelijkse vraag in de app. 
Fijn ook dat er weer een leuk boekje was voor de gezinnen met kinderen en andere geïnteresseerden, waardoor ook 
doordeweeks het thema levend bleef.  
Dank aan alle leiding én kinderen die mee hebben geholpen aan het kerstproject!  
 

Basiscathechese op de Rank 
Ook dit schooljaar verzorgt KerkHeerjansdam zo’n 10 
catecheselessen in groep 7-8 van Kindcentrum De Rank. 
Sinds 2022-23 heeft ds. Sjaak het stokje overgenomen van 
Wim Wiersma. Dit schooljaar zijn ‘tekstsoorten in de Bijbel’ 
aan de orde. Na twee inleidende lessen over het ontstaan, 
de samenhang, de opbouw en rode lijnen in de Bijbel staat 
nu tijdens elke catechese een bepaalde tekstsoort centraal: 
rond eeuwigheidszondag ging het over de apocalyps 
(Openbaring), daarna volgde ‘wet en wetten’ (Tien 
Geboden maar ook het Grote Gebod uit Mattheus 22, en de 
Tora, de eerste 5 Bijbelboeken) en daarna ‘liederen en 
muziek’ met speciale aandacht – zo vlak voor Kerst – voor 
de Lofzang van Maria en het Ere zij God. In januari en 

februari staan nog onder meer op het programma: evangeliën, brieven, poëzie, verhalen en profetieën.  
Elke les steekt een andere leerling de Christus-kaars aan. De catecheselessen zijn levendig omdat het digibord veel 
gebruikt wordt, met powerpoint, veel beeldmateriaal en met bij de thema’s passende liederen op YouTube; en 
vooral als de les deels de vorm krijgt van een leerzame en spannende quiz. Afsluiting van elke catechese is een 
gebed, inclusief het Onze Vader. 

 
Gourmetten met de club 
Dinsdag 17 december nam de club voor groep 6-8 alvast een 
voorproefje op de feestdagen. De groep heeft gezellig met z’n allen 
gegourmet! Wat was dat een feest. Lekker eten en heel veel 
gezelligheid…  
 
 
 
 
  



 

  

Data Meeting/Youth Corner komende periode 
Komende periode zijn er bijeenkomsten op de volgende dagen:  

- zondag 5 januari Meeting, deze keer weer tijdens de kerkdienst om 9.30u.  
- vrijdag 10 januari Youth Corner 17.30u incl. eten 
- vrijdag 31 januari FUN-avond!! 
- zondag 9 februari Meeting, na de kerkdienst lunchmeeting vanaf 11.30u.  

 
Nieuws m.b.t. declaraties jeugdwerk 
In het kader van kostenbesparing en vereenvoudiging is besloten de aparte bankrekening van de jeugdkerkenraad 
op te heffen. Geert de Jong hield vanaf 2004 de administratie bij en verzorgde de betalingen, hieraan komt nu dus 
een eind. Bij dezen hartelijk dank voor al je inzet in de afgelopen jaren, Geert! Voor de jeugdleiders verandert er 
echter niets; gemaakte kosten kunnen nog steeds bij Geert worden ingediend, hij zal zorgen dat dit verder geregeld 
wordt door de penningmeester van de kerk.  
 
 

KINDERLIED VAN DE MAAND JANUARI  
Geef licht 
 
“Geef licht” is een vrolijk kinderlied van Marcel en Lydia Zimmer. Het is 
gebaseerd op de Bijbelverzen Matt 5:14-16, 7:12, 22:37-40,  
Luk. 3:11-13.  
‘Het Licht van de wereld’ is met Kerst geboren en nu is het aan ons de taak, 
ook in het nieuwe jaar, om dit licht zoveel mogelijk door te geven. 
 
Marieke Roobol en Sjaak Teuwissen  

 

‘Geef licht’ 
 

www.youtube.com/watch?v=bd4vI4yg48g (2:30) 

 
Geef licht, geef licht in de wereld om je heen.  
Geef licht, geef licht, laat het zien aan iedereen.  
Geef licht, geef licht door de dingen die je doet.  
Geef licht, geef licht: wees voor alle mensen goed.  
 
Weet je hoe dat moet?  
 
Hou het meest van God, ja, zet Hem op nummer 1.  
Hou ook van jezelf en ook zo van iedereen.  
Je vindt het zelf toch fijn als iemand lief is en niet flauw doet.  
Doe dus voor een ander wat je wilt dat die voor jou doet.  
 
Whooo … Geef licht, geef licht …  
 
Weet je hoe dat moet?  
 
Wees eerlijk en wees echt help een ander waar je kan.  
Deel van wat je hebt daar wordt de wereld mooier van.  
Je vindt het zelf toch fijn als iemand lief is en niet flauw doet.  
Doe dus voor een ander wat je wilt dat die voor jou doet.  
 
Whooo … Geef licht, geef licht 

http://www.youtube.com/watch?v=bd4vI4yg48g


 

  

  



 

  

RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
Het waren twee bijzonder fijne Adventsdiensten met Ds. Ard 
van den Berg uit  Asperen en onze  dominee Sjaak Teuwissen. 
Op weg naar Kerst hebben de resp. 35 en 58 bezoekers ervaren 
hoe de uitleg van hoop en verwachting gestalte kregen met 
uitzicht op de komst van de Messias.  
De eerste dienst stond onder leiding van dominee Ard van den 
Berg uit Asperen. Samen met zijn echtgenote en zijn beide 
ouders was het voor hen bijzonder onze kleinschalige samenkomst in een intieme sfeer te ervaren.  
De tweede dienst was het dominee Sjaak Teuwissen die met het indringende thema ‘vlees op de botten’ 
de bezoekers wist te raken.  
Met medewerking van de zestallige zanggroep ‘Heerjansklank’ wist Manuel de Jong met zijn bezielende 
leiding de samenzang met oude en nieuwe kerstliederen naar hoogtepunten te brengen. 
 
 Arie en Adrie, … Dank Jullie Wel! 
Tijdens de eerste Adventsdienst hebben we als Stichting Behoud Kijfhoekkerk, afscheid genomen van Arie 
Bras, die een lange staat van bestuurlijke ‘kerk-dienstjaren’ in Kijfhoek, maar ook in Heerjansdam,  afsloot. 
Arie heeft zich de afgelopen ruim veertig (!) jaren ingezet in veel functies in het kerkenwerk voor de 

vroegere Hervormde Gemeente, later opgegaan in Protestantse Gemeente 
Heerjansdam-Kijfhoek. Na zijn ambtsperiode als kerkrentmeester kreeg 
Arie zitting in het bestuur van de Stichting. Tijdens de jaarlijkse Open Dagen 
in de Kijfhoekkerk was Arie gastheer voor de vele bezoekers met koffie, 
thee en altijd wat lekkers erbij. Tijdens deze zomerse open dagen van de 
Kijfhoekkerk hield Arie nauwkeurig het aantal bezoekers bij. Als 
Stichtingsbestuur blijven we Arie bijzonder dankbaar voor het vele 
vrijwilligerswerk. Zijn echtgenote Adrie heeft zich jaren lang voor ons 
ingezet met haar huisvlijt. Zij heeft vele tientallen, zo niet honderden, 
prachtige kaarten geborduurd met aansprekende thema’s. De opbrengst 
had Adrie bestemd voor het behoud van de Kijfhoekkerk. Adrie blijft 
overigens deze fijne huisvlijt voortzetten. We zijn jullie beiden, Arie en 
Adrie Bras, bijzonder erkentelijk en dankbaar voor jullie jarenlange inzet 
voor onze polderkerk.  

 Arie en Adrie Bras 

 
Metha van der Net had in deze Adventsmaand weer het kerkje mooi in kerstsfeer aangekleed met zowel 
binnen als buiten aan de deur de Adventskrans en de fraaie versieringen van dennengroen, echte kaarsen 
en verlichting. Het waren diensten  ‘met een warme opmaat’ naar Kerst! 
 
Hieronder enkele fotomomenten. 

Zondag 1 december  
dominee Ard van den Berg 
met echtgenote en ouders. 
 

 
 

Zondag 15 december 
 dominee Sjaak Teuwissen en 
de zanggroep ‘Heerjansklank’ 

 
 



 

  

Lief en leed 
In het voorbije jaar hebben we regelmatig stilgestaan bij verdrietige, maar ook mooie momenten van 
gemeenteleden en bezoekers aan de erediensten in de Kijfhoekkerk. Het onderling meeleven versterkt ons 
samenzijn als kleine geloofsgemeenschap. Ook in het nieuwe jaar! 
 
Collectes  
Tijdens de kleinschalige kerkdiensten wordt door de diaken met de ‘hengelcollectezak’ rond gegaan. Na de 
diensten van vorige maanden zijn de collectes geteld:  
Zondag    3 november met dominee Jan-Willem Sterrenburg en 29 bezoekers €  316,00 
Zondag  17 november met dominee Johan Breure en 21 bezoekers €  119,75 
Zondag    1 december met dominee Ard van den Berg en 35 bezoekers  €  259,80 
Zondag  15 december met dominee Sjaak Teuwissen en 55 bezoekers  €  430,60 
 
Giften  
In de bus voor Groot Onderhoud en in de open collectezakken bij de uitgangen, als ook met de QR-code werd ruim 
tweehonderdvijftig euro geteld. 

Als gift voor de ‘Kerst-Kijfhoekdienst’ werd mij door een jarige Heerjansdammer en meelevend 
gemeentelid  een biljet van 50 euro in de handen gestopt. Beste jarige, bijzonder veel dank. Tijdens de 
Advent-Kerstdienst ontvingen we een envelop met een fantastische gift van 500 euro.   
 
Bijzondere schenking  
Vorige maand mocht de Stichting Behoud Kijfhoekkerk een schenking ontvangen van de familie en 
gemeentelid J. Kaptein als inwoners van ons buurtschap Kijfhoek. Deze schenking betreft het bedrag van 
100.000,00 euro. De familie Kaptein heeft bij deze schenking nadrukkelijk de wens te kennen gegeven dit 
bedrag uitsluitend aan te wenden voor het behoud en in de toekomst het in stand houden van de 
Kijfhoekkerk aan de Devel.  In een persoonlijk gesprek en schriftelijke bevestiging is onze bijzondere dank 
van erkenning overgebracht aan de familie Kaptein. Met toestemming en het akkoord gaan van de familie 
Kaptein is deze schenking in ons kerkelijk contactblad ‘Samengaan’ gepubliceerd. 
 
Giften en Nalatenschap… 
In het algemeen zullen we onderwerpen als politiek, financiën, privé- en geloofszaken, niet snel met 
anderen delen. Het afgelopen jaar mocht de Stichting Behoud Kijfhoekkerk, met zeer grote dankbaarheid, 
enkele aanzienlijke bedragen ontvangen. Deze dank is tweeledig: naast ónze dank, is deze gift in liefde en 
dankbaarheid aan de Kijfhoekkerk geschonken vanwege oprechte waardering, dat men in onze kleine 
polderkerk, enerzijds het historisch erfgoed in Kijfhoek in stand wil houden en anderzijds dat er twee keer 
per maand en al bijna zevenhonderd jaar, de traditionele erediensten en de lofzang wordt gaande 
gehouden. Indien u ook zou overwegen onze kleine Kijfhoekkerk, of door u een ander doel, op te nemen in 
uw nalatenschap, neem dan eens, vertrouwelijk en vrijblijvend contact op. Ook uw notaris is bereid de 
mogelijkheden hiertoe in een vertrouwelijk gesprek te bespreken.  
 
Kerkdiensten in Kijfhoek 
De eerstvolgende dienst is op zondag 5 januari. Dit wordt een bijzondere sacrale 
dienst, waarin Hannah, dochter van Jeroen en Vonneke de Bruijn- van Wijk, wonende 
aan De Manning 19 in Heerjansdam in onze Kijfhoekkerk zal worden gedoopt. 
We komen deze middag samen met onze persoonlijke voornemens en 
verwachtingen. Het thema van deze doopdienst luidt dan ook  
‘goede voornemens, hoge verwachtingen.’  
Na afloop van de dienst is er het felicitatiemoment van de doopouders en tevens de 
nieuwjaarsontmoeting.  
 



 

  

De overige volgende diensten zijn gepland: 
Zondag 19 januari met ds. A. Groen uit Sliedrecht. 
Zondag   2 februari met ds. J.W. Sterrenburg uit Sluipwijk. 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00u) 
Ook op deze zondagmiddagen in het nieuwe jaar staat er weer een stoel voor u gereed.  
Voelt u zich welkom! 
 

Koppermaandag 
Met Driekoningen op maandag 6 januari sluiten we de kerstperiode af, de tijd van Epifanie, de tijd naar 
Pasen is begonnen.  
De eerste maandag wordt ook wel ‘Koppermaandag‘ genoemd. 
In vorige eeuwen hielden op deze maandag de gilden traditioneel een feestdag. Zij sloten de donkere 
periode rond de kortste dag af. Vandaag de dag wordt in sommige delen van het land, nog steeds deze dag 
gevierd. De benaming wordt alleen nog gebruikt in de grafische industrie. Uitgevers en drukkers sturen dan 
voor het nieuwe jaar een koppermaandagprent, of wel een Heil- en Zegenwens. Het was destijds het 
synoniem dat ‘feestvieren’ betekent.  
 
Het nieuwe jaar 
We mogen het oude jaar met al onze persoonlijke herinneringen bij de Eeuwige 
achterlaten en in vol vertrouwen met onze Heiland het nieuwe jaar beginnen. 
Twee keer per maand  zal de Kijfhoekse kerkklok luiden om ons op te roepen  de 
‘kerkproeverij’ voort te zetten. Ook in het nieuwe jaar, staat er een stoel voor u klaar!  
 
Kijfhoek ontmoet Kijfhoek 

De eerste samenkomst is de traditionele nieuwjaarsdienst, zondag 5 januari.  Na 
de dienst, om drie uur (15.00u) onder leiding van onze dominee Sjaak Teuwissen, 
is er vanaf ongeveer vier uur (16.00u) een informeel samenzijn voor de 
bezoekers, waarbij ook alle inwoners van het buurtschap Kijfhoek persoonlijk zijn uitgenodigd. Ook u bent 
van harte welkom, met een heerlijk kopje koffie en wat lekkers erbij. Daarna zullen we gezamenlijk met 
een aperitief en hapje onze goede wensen voor het nieuwe jaar uitwisselen. 
 
Tenslotte 
Ook in het nieuwe jaar en zeker ook deze wintermaand januari blijven we naar elkaar omkijken. Het is een 
kleine moeite maar met een enorm plezier, elkaar regelmatig te bezoeken of een kaartje te sturen! 
Wat de toekomst van 2025 ook gaat brengen, ons geleidt des Heren Hand. 
 
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en meer, bel mij even, 06 – 3650 1396, of via 
WhatsApp en e-mail dendijk@hetnet.nl  
Bezoek ook eens onze vernieuwde website www.kijfhoekkerk.nl en Facebook. 
In de digitale versie van ons kerkblad zijn alle foto’s in kleur te zien. Als u beschikt over e-mail, kunt u zich 
hiervoor aanmelden bij de redactie: samengaan@kerkheerjansdam.nl  
Een mooie en Zegenrijke wintermaand toegewenst. 
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 
 
 
  

mailto:dendijk@hetnet.nl
http://www.kijfhoekkerk.nl/
mailto:samengaan@kerkheerjansdam.nl


 

  

INGEZONDEN 

 
 

 
Bijbelse reis naar Griekenland t.b.v. Kerk in Actie  
In de meivakantie wordt er een Griekenlandreis georganiseerd voor Kerk in Actie. 
De eerste reis is o.l.v. van ds. G. van Zanden uit Katwijk aan Zee, terwijl musicus Peter Wildeman de reis muzikaal 
omlijst. Deze reis is van 28 april t/m 5 mei 2025. Thema: In de voetsporen van Paulus.  
Tijdens de 8-daagse reis naar Griekenland gaan we in de voetsporen van Paulus. We vliegen met een rechtstreekse 
vlucht naar Thessaloniki. In deze omgeving was het dat de Macedonische man riep: Kom over, en help ons. De 
rondreis start hier. We doen o.a. Filippi, Amphipolis, Berea aan. Tijdens de reis zullen de predikanten stil staan bij de 
Bijbelse taferelen, en daar ook over mediteren, ook zijn er enkele zangmomenten o.l.v. Peter Wildeman. Op zondag 
worden de kerkdiensten gehouden in het hotel, waar de predikant hoopt voor te gaan en Peter Wildeman de dienst 
zal begeleiden. Tijdens de reis staan we regelmatig stil bij het werk van Kerk in Actie (o.a. vluchtelingen Lesbos), waar 
we ook voor zullen collecteren. We verblijven in uitstekende hotels. 
Indien u meewilt, adviseren we u niet te lang te wachten met boeken, daar er beperkt plaatsen zijn.  
Wilt u meer informatie over deze bijzondere reis en boeken, ga dan naar: 
www.zang-reizen.nl  en klik op Griekenlandreis. De reis wordt reis-technisch uitgevoerd door ANWB. 

http://www.zang-reizen.nl/
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Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek 
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e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
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Vaste werkdag: donderdag en daarnaast ad hoc  
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Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,  
tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl 
 
Diaconie: 
Richard van Vliet , De Gors 6  2995 BE 
Tel. 06 54 63 73 89, e-mail: rwvliet@planet.nl 
 
Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61RABO 0305 4267 37 t.n.v. 
Diaconie vd Protestantse Gem. Heerjansdam 
Dorpskerk: 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826 
Kerk te Kijfhoek: 
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht  
 
Overige kerkelijke gegevens: 
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar de 
website: www.kerkheerjansdam.nl 

INGEZONDEN 
Zondagavondzang in de Bethelkerk 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht wenst u allen een 
gezegend, gelukkig en gezond Nieuwjaar toe. Ook in 
dit nieuwe jaar gaan we weer de Zondagavondzang 
organiseren. Wij nodigen u hierbij uit om met ons te 
komen zingen op zondag 19 januari om 19.30 uur in 
de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te 
Zwijndrecht. Na een drukke maand vol licht willen 
wij in deze zangavond zingend de vraag 
beantwoorden waarom Christus eigenlijk naar ons 
toegekomen is. We doen dat met het zingen van 
vele, vooral bekende, liederen. Ook zingen we een 
lied welk door u is aangevraagd. Wim de Penning 
geeft leiding aan koor- en samenzang. De organist 
van deze avond is Hugo van der Meij. We openen 
deze zangavond met het lied: ‘Breng ons samen’ en 
‘Mijn hart zingt een lief’lijke melodie’. Ook zingen we 
‘Daar is kracht in het Bloed!’. Het koor zingt o.a. de 
liederen: ‘Adem’, en ‘Vader, wij eren U’. We sluiten 
de avond af met het lied: ‘Ga maar gerust, want Ik 
zal met je meegaan’. 
De toegang is gratis, wel is er aan de uitgang een 
collecte voor bestrijding van de kosten. Alle 
informatie over de zondagavondzang en over ons 
koor vindt u ook op www.bethelkerkkoor.nl.  
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Ries Knook 
 

Als redactie proberen van foto's en ander materiaal 
zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om 
het materiaal met diens toestemming te kunnen 
gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen 
gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan je kunt 
aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij 
dit materiaal op de huidige manier gebruiken, neem 
dan contact op met de redactie 
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