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Gratis, om niet, waardevol. 
-:- 

Like a bridge over  
troubled water 

 -:- 
De bouwerij 

-:- 
Rondje Kijfhoek 



MEDITATIE 
 

En dan zet een musicalscript je aan het denken over het verhaal van Kain….. 
 
Het verhaal van Kain en Abel is natuurlijk een klassieker die 
al vanaf de jonge jaren voorbijkomt. Een kleine 60 jaar 
geleden hing ik aan de lippen van de juf op de kleuterschool 
met dit stoere verhaal waar twee broers ruzie kregen en 
afgelopen woensdag was ik voor de eerste keer deel van de 
repetitie van de komende Musical Kain en kwam dat zelf 
stoere verhaal weer voorbij, maar wel totaal anders. 
Misschien besef ik me pas nu, terwijl ik het script van de 
musical probeer te doorgronden, pas goed hoe belangrijk dit 
verhaal feitelijk is voor de geschiedenis en voor ons, iedere 
dag weer. 
 
Het verhaal van Kain en Abel in Genesis 4 is een van de vroegste voorbeelden in de Bijbel waar de relaties tussen 
mensen in het licht van God’s wil worden blootgelegd. Hoewel het verhaal vaak wordt gelezen door de lens van de 
zonde en de straf, biedt het ook waardevolle inzichten voor ons als kerkelijke gemeente en het leven als gelovigen. 
Dit verhaal heeft veel te zeggen over de manier waarop wij met elkaar omgaan en hoe we onszelf, en de ander, zien 
in het licht van Gods liefde en genade. 
 
Kain en Abel stonden in een tegenstelling tot elkaar. Beide broers brachten een offer aan God, maar God keek met 
welgevallen naar het offer van Abel, terwijl dat van Kain niet werd aangenomen. Dit leidde bij Kain tot jaloezie, 
frustratie en uiteindelijk tot moord. Het is een scherpe waarschuwing voor ons dat rivaliteit, jaloezie en boosheid 
tussen broeders en zusters niet alleen destructief kunnen zijn, maar ook onze relatie met God zelf kunnen 
beschadigen. 
 
In de kerk kunnen we ons soms verhouden tot Kain, wanneer we onszelf vergelijken met anderen, wanneer we 
ontevreden zijn over wat we doen of over de waardering die we krijgen. Soms voelen we ons ongemerkt klein of 
gekwetst door de vreugde die anderen ervaren in hun dienst aan God. Dit kan leiden tot verdeeldheid, jaloezie en 
zelfs onvrede. Kain’s verhaal leert ons dat onze relatie met God niet afhangt van de goedkeuring van anderen, maar 
van onze oprechte toewijding aan Hem. 
 
Wat het verhaal van Kain zo krachtig maakt, is de manier waarop God met Kain omgaat. Wanneer Kain boos en 
gekwetst is, komt God naar hem toe en vraagt Hij: "Waarom ben je boos? Waarom is je gezicht zo neergeslagen?" 
(Genesis 4:6). God biedt Kain de mogelijkheid om te kiezen voor het goede, om te overwinnen wat zijn hart verziekt, 
en om weer in gemeenschap met Hem te staan. Dit is niet alleen een persoonlijke oproep, maar ook een oproep tot 
de gemeenschap. Gods verlangen is altijd dat wij ons hart openen voor verzoening, niet alleen met Hem, maar ook 
met elkaar.  
Dit betekent dat we actief moeten werken aan het herstellen van gebroken relaties, zelfs wanneer we ons gekwetst 
voelen. Het is Gods wil dat de wereld, de kerkelijke gemeente, een plek van vrede en verzoening is, waar we in liefde 
met elkaar omgaan, en elkaar helpen om “de zonden” die onze relaties beschadigen, te overwinnen. Het verhaal van 
Kain toont aan dat zelfs als we ons schuldig voelen of falen, Gods genade er altijd is om ons te herstellen. De 
kerkelijke gemeente moet een plek zijn van herstel, waar niemand verloren is, ongeacht hun fouten of zonden. 
 
Als Kain de moord op Abel had gepleegd, zou hij als een paria worden gezien, veroordeeld door de rest van de 
wereld. Maar God, in Zijn genade, gaf Kain een teken ter bescherming (Genesis 4:15). Dit toont ons dat zelfs als 
iemand zondigt of verkeerd handelt, de gemeente een plaats moet zijn van bescherming en zorg, in plaats van 
veroordeling. Kain kreeg de kans om verder te leven, ondanks zijn fout. Dit is een krachtig beeld van hoe wij elkaar 
moeten ondersteunen in tijden van falen, zonder te veroordelen, maar door de hand van genade uit te reiken. 
De kerk is bedoeld als een gemeenschap die niet alleen elkaar steunt in het goede, maar vooral in de moeilijke 
tijden, wanneer iemand worstelt met schuld of falen.  
God biedt een nieuw begin, en als gemeente mogen wij elkaar in die nieuwheid ondersteunen. 
 
  



Het verhaal van Kain en Abel is dus niet alleen een verhaal van zonde en straf, maar ook van genade, herstel en de 
uitnodiging om samen te leven in gemeenschap met God en elkaar. Als kerkelijke gemeente zijn we niet perfect, 
maar we mogen streven naar verzoening, liefde en vrede. Als we ons soms in de schoenen van Kain bevinden, 
worden we herinnerd aan de genade die ons steeds opnieuw wordt aangeboden, en hoe we elkaar mogen helpen 
om te groeien in de kennis van Gods liefde. 
 
Laat onze gemeente een plek zijn waar rivaliteit en 
jaloezie ruimte maken voor liefde en vergeving. Een plek 
waar we actief op zoek gaan naar verzoening wanneer 
relaties beschadigd zijn, en een plek waar we elkaar 
beschermen en ondersteunen in moeilijke tijden. God 
roept ons niet alleen tot een persoonlijke relatie met 
Hem, maar ook tot een gemeenschappelijke, liefdevolle 
band met elkaar als lichaam van Christus. 
Mag de genade die Kain van God ontving ons vandaag de 
moed en de kracht geven om elkaar in liefde en genade 
te omarmen, zelfs wanneer het moeilijk is, en zo de kerk 
te bouwen als een gemeenschap van herstel, hoop en 
verzoening. 
 
Alex van Hengel 
 
 

SENIORENVERJAARDAGEN 
Verjaardagen februari 
 
 
 
 
 
 
 
  
Verjaardagen eerste week maart  
 
 
Huwelijksjubileum in februari 
 
 
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
Verjaardagen van kerkleden die 80 jaar hopen te worden, staan vermeld in Samengaan.  
Met het oog op de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven.  
Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld 
wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.  
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
 
Om te noteren:  De eerste senioren-kwartaalverjaardag vindt plaats op 2 april 2025. 
 
Vriendelijke groet, 
Wil Ouwerkerk-van Duin 
Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam,  
Tel: 06-11249600   
E-mailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 

mailto:wil.ouwerkerk@gmail.com


KERKDIENSTEN IN FEBRUARI 
 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

2 februari 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Afscheid en bevestiging ambtsdragers 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 
3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J.W. Sterrenburg 

Stompwijk 
 

Collecte: Kerkenwerk 

9 februari 

9.30 u. 
Ds. J. Breure 
Zwijndrecht 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

16 februari 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. W. van Herwijnen 

Zwijndrecht 
 

Collecte: Kerkenwerk 

23 februari 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Doopdienst 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

 

2 maart 

9.30 u. 
Ds. H. Mast 

Ter Heijde aan Zee 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Kerkenwerk 
3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Breure 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 
Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website 
www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl .   
Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u alle diensten op 
een later moment (nog een keer) bekijken. 

 
 

 
 
 
 

  

http://www.kerkheerjansdam.nl/


 MET HET OOG OP DE ZONDAG 
Inleiding op de dienst van 2 februari, Dorpskerk  
Wie aan het begin van een grote uitdaging staat, of een nieuwe levensfase, wensen we vaak succes, geluk, sterkte, 
goede moed, misschien wel inspiratie of zegen. Maar wensen we diegene ook wel eens wijsheid? 
 
Wijsheid, dat is wat Salomo aan God heeft gevraagd. En wat hij heeft 
ontvangen. Daarvan getuigt het overbekende, maar bijzondere verhaal uit 1 
Koningen 3: 16 t/m 28 dat we op 2 februari lezen. Vanuit dit verhaal leggen 
we verbindingen met ons eigen bestaan, en specifiek met de mensen 
binnen onze geloofsgemeenschap die een ambt of taak hebben vervuld, 
blijven vervullen of hopen te gaan vervullen, inclusief een nieuwe kerkelijk 
werker die we in de bediening hopen te stellen. De namen van degenen om 
wie het gaat, zijn in de loop van januari via afkondigingen en weekbrief – 
maar zie ook de rubriek ‘van de bemanning van De Manning’ in deze 
SamenGaan - bekend gemaakt. We bidden met en voor hen om wijsheid. 
Het thema van deze zondag luidt ‘onderscheidingsvermogen’. 
Dhr. Leo Kievit bespeelt het orgel       afbeelding: Salomons Oordeel  

(Public Domain, Av Nikolaj Ge.) 

Inleiding op de dienst 16 februari, Dorpskerk 
Heiligheid moeten we niet verwarren met esthetiek. Glitter en glamour, architectuur, een monumentale uitstraling: 
ook een gebouw gebouwd tot eer van de Heer onze God staat niet altijd ten dienste aan diezelfde Heer aan wie het 
is gewijd. In 1 Koningen 9: 1 - 9 belooft de Heer in reactie op Salomo’s smeekgebed, dat Hij voor altijd wil blijven 
wonen in de nieuw gebouwde tempel. De Heer noemt daarbij een aantal voorwaarden, die in de praktijk van de 
eeuwen die volgen valkuilen zullen blijken te zijn.  
We komen de (herbouwde) tempel opnieuw tegen in Johannes 2: 13 t/m 21. Jezus 
stelt orde op zaken in de tempel waar men een markt van het huis van Zijn Vader 
hebben gemaakt en vooral de geldgod eren. Jezus noemt zichzelf een tempel die zal 
worden afgebroken en in drie dagen herbouwd. We zetten deze zondag het fysieke 
huis van de Heer af tegen het innerlijke of wezenlijke huis van de Heer in ons leven: 
ons lijf, hart en ziel die we via Jezus Christus op Hem moeten en mogen richten.  
 Het Heilig Avondmaal herinnert ons concreet aan Jezus Christus: de tempel, 
de hoeksteen die zichzelf liet afbreken om herbouwd te worden. In deze dienst vindt 
nog een ambtsdrager-bevestiging plaats van degene(n) die op 2 februari verhinderd 
was/waren. Leo Kievit bespeelt het orgel. 

 Illustratie: Hiram Abiff toont de tekeningen aan Koning Salomo.  
Gravure van J.J. Scheuchzer, Sacra Iconibus Illustrata, Augsburg, 1731. 

 
Inleiding op de dienst 23 februari 2025, Dorpskerk  
“Van de Heer ontvangen”:  soms lees je dat op een geboortekaartje van ouders 
die de geboorte van hun kind ervaren en benoemen als een door God gegeven 
zegen. Het gebeurt wel vaker bij bijzondere situaties en gebeurtenissen waarbij 
iets ten goede keert of intense emoties een rol spelen, dat betrokken mensen 
daar iets van de Allerhoogste bij ervaren: in de liefde, bij een bijzonder succes, 
het herstel na ernstige ziekte. Maar als je buitengewone wijsheid bij iemand 
ervaart? 
De koningin van Seba roept bij haar ontmoeting met koning Salomo uit: Wat zijn 
uw hovelingen, die voortdurend in uw gezelschap verkeren en al uw wijze 
woorden horen, bevoorrecht! Geprezen zij de HEER, uw God, die zo veel behagen 
in u schept dat Hij u op de troon van Israël heeft gezet. Wijsheid is in haar ogen 
een gave van de Heer onze God. We lezen deze zondag 1 Koningen 10: 1 t/m 13. 

 
We mogen ons deze zondagmorgen verheugen in de Heilige Doop van een ‘van de Heer ontvangen’ mensenkind: 
Isabel Catherine Rosalien, dochter van Etienne en Inge Vrolijk-Schippers, zusje van Elise.  
Een feestelijke dienst. Leo Kievit bespeelt het orgel 
 
ds. Sjaak Teuwissen 

Afbeelding: schilderij van  

Giovanni Demin 



VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
Gratis, om niet, waardevol. 
Zomaar een paar afzonderlijke waarnemingen en gebeurtenissen die toch met 
elkaar te maken hebben: 
Een tiener die officieel geen lid is van onze kerkelijke gemeente, maar die met 
plezier veel tijd en energie stopt in een van onze kinderactiviteiten, vertelde dat 
haar ouders zich er over verbazen dat zoveel activiteiten gratis zijn: niemand hoeft 
deelnemerskosten te betalen. Dat is bij heel veel andere niet-kerkelijke activiteiten waar je als kind of tiener aan wilt 
deelnemen wel anders.  

In een kleine kerkelijke gemeente in het land ging het over het bedrag van de preekvergoeding 
voor een gastpredikant; deze wordt jaarlijks geïndexeerd en ligt nu op € 162,00 per dienst 
inclusief voorbereiding. Best veel, zeker als de gemeente klein is. Hoewel: in een artikel dat ik 
las werd dit afgezet tegen bedragen die berekend worden als een of andere deskundige een 
lezing houdt, of als een trainer-adviseur wordt ingehuurd om een groep mensen een dagdeel te 
begeleiden. Dan zou een bedrag als dit een schijntje zijn, en zou je met een beetje pech nog 
apart moeten betalen voor de koffie.  

Wie één-op-één gesprekken voert met bijvoorbeeld een psycholoog, of 
psychiater, mental coach of therapeut, moet daarvoor betalen. Dat wil zeggen: 
hopelijk doet de verzekering dat, maar dan wel als eerst het jaarlijkse eigen 
risico is opgesoupeerd. Een pastoraal gesprek vindt ‘om niet’ plaats: aan huis, in 
het ziekenhuis, tehuis of hospice, tijdens ‘wandelpastoraat’ of net waar de 
pastorant zich bevindt of wil afspreken, al is het ver buiten Heerjansdam en 
omgeving.  
 
We kunnen als gemeente zoveel doen en zoveel betekenen, omdat we geloven. We geloven in God en in Jezus 
Christus, en vanuit dit geloof geloven we dat het goed is om in Christus’ naam pastoraal naar elkaar om te zien, dat 
het goed is om kerkdiensten te beleggen waarin voorgangers voorgaan, dat het goed is om betekenisvolle, 
inhoudelijke programma’s en activiteiten te ontwikkelen voor allerlei doelgroepen zoals 
kinderen, tieners en jongeren. Dat het goed is om ons kerkgebouw zo veel mogelijk 
beschikbaar te stellen voor allerlei kerkdiensten, inhoudelijke programma’s en 
activiteiten. Dat het goed is om ons te verbinden met onze omgeving, naar buiten 
treden als Kerk om ons geloof in woord en daad te delen met anderen. En dat het goed 
is om dat doen zonder entree te heffen of telkens te vragen om de portemonnee te 
trekken.  

We geloven ook dat we met zijn allen de waarde hiervan inzien, en die waarde ook 
uitdrukken door – nadrukkelijk gevraagd en tegelijkertijd vrijblijvend – jaarlijks mee te 
doen met actie Kerkbalans. Natuurlijk zijn die ‘gratis’ erediensten, het pastoraat, de 
gebouwen, de programma’s en activiteiten, de hectoliters koffie en thee die we jaarlijks 
schenken, niet gratis. Aan ons de vraag om dit allemaal mogelijk te blijven maken door 
vanuit geloof en overtuiging, of vanuit onze waardering voor wat er allemaal mogelijk 
wordt gemaakt, mee te doen met actie Kerkbalans. Elk huishouden heeft een envelop 

met folder en antwoordkaart ontvangen. In SamenGaan editie januari was er al aandacht voor, rond de erediensten 
ook. Met gemeenteleden die onze gemeenschap ook financieel op waarde weten te schatten mag De Protestantse 
Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek zich rijk rekenen. Laten we gul delen van wat we kunnen missen. 
 
(her)bevestiging en afscheid 
Op zondag 2 februari staat het afscheid en de (her)bevestiging van ambtsdragers en andere medewerkers op het 
programma. We zijn heel blij dat we in de persoon van dhr. Mari Hijkoop uit Gorinchem een nieuwe kerkelijk werker 
hebben gevonden, die we op deze zondag in zijn bediening willen stellen. Per 1 maart zal hij daadwerkelijk aan de 
slag gaan. Mari zal zichzelf in deze of een volgende SamenGaan introduceren. De eerste contacten en ontmoetingen 
zijn goed, en ik zie er naar uit om met Mari samen handen en voeten te geven aan ons pastoraat. Van harte welkom 
in onze gemeente, Mari.  



Op deze zondag hopen we Jeanne Middelhoek-Versluis te bevestigen als pastoraal 
ouderling. Heel fijn dat Jeanne ons pastoraat komt verrijken met haar inbreng en deel wordt 
van onze kerkenraad. Op 16 februari (op 2 februari is hij verhinderd) hopen we ook Leen 
Kruithof te bevestigen, als ouderling-scriba. Fijn en bijzonder dat Leen naast nogal wat 
verschillende verantwoordelijkheden ook dit mooie ambt en dit mooie stuk kerkenwerk ter 
hand wil nemen. Ik zie uit naar een fijne samenwerking met deze ‘nieuwe’ mensen.  
 
De komst van een nieuwe ouderling-scriba betekent automatisch ook: afscheid van de gaande ouderling-scriba. 
Liesbeth Schop-Berkhout heeft nogal wat jaren achter de rug waarin ze dit werk heeft mogen doen. In mijn beleving 
telkens met een opgeruimde houding, bereidwillig tot veel, en accuraat en alert; wat is er gezien en ongezien veel 
werk door haar verzet. De scriba is zo’n beetje de sleutelfiguur in de lokale kerkelijke organisatie, en daaraan heeft 
Liesbeth met verve en op plezierige coöperatieve wijze vormgegeven.  
 
Jan de Jong heeft er vier jaar diakenschap op zitten. We zijn blij dat hij – ogenschijnlijk vanzelfsprekend, maar niet 
minder bijzonder – bijtekent. We zullen hem in het ambt herbevestigen op 2 februari. Een heel klein moment, maar 
wél iets om te markeren. Dat geldt ook voor de rol van Cora Schop-de Korte: zij is als rentmeester (niet zijnde 
ambtsdrager) verbonden aan het College van Kerkrentmeesters, en ook haar mogen we voor een tweede termijn 
verwelkomen. We zijn blij en dankbaar. 
 
Afwezig 
In de week van 24 februari ben ik i.v.m. voorjaarsvakantie van de scholen alleen in dringende pastorale situaties en 
rond de diensten bereikbaar en lees ik e-mails en whatsapp minder frequent. Van 28 februari t/m 3 maart zijn we 
met het gezin een lang weekend afwezig. 
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 06 – 20 50 30 99 
E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
 
 
 
 

Verbonden 
Op zondag 2 februari hopen we Mari Hijkoop in de bediening te stellen als kerkelijk werker t.b.v. onze gemeente.  
Vanaf dat moment is Mari verbonden aan onze gemeente; en heel concreet wordt dat per 1 maart als hij 
daadwerkelijk aan de slag gaat 
Hoewel: minstens zo concreet was het moment op 24 januari dat er officiële handtekeningen werden gezet onder 
het contract, en Mari de sleutels in handen kreeg van de Dorpskerk. 
We zien uit naar de komst van Mari Hijkoop en zijn pastorale inzet binnen onze gemeente.  
 

 

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen


VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Vanuit de kerkenraad 
De laatste keer een officieel stukje dat beschrijft waar de kerkenraad zich mee bezig houdt en heeft gehouden. 
Wat is de kerkenraad verheugd over het feit dat zich toch twee mensen vanuit de gemeente beschikbaar hebben 
gesteld om het ambt van ouderling op zich te nemen. 
Elk jaar lijkt het moeilijker worden om voor de taken menskracht te vinden, veel taken zijn in de loop van de jaren 
verdeeld onder de ambtsdragers die er al zaten en andere zaken werden, helaas, wat minder opgepakt. Er zijn ook 
manieren gevonden om bijvoorbeeld contactmomenten te creëren. Een prachtig en succesvol voorbeeld daarvan is 
de seniorenverjaardag. Ik heb bewondering voor de manier waarop dat wordt gedaan en ik heb begrepen dat het 
erg prettige bijeenkomsten zijn. 
De diaconie draait ook voluit en onderneemt heel veel. Denk aan het buurtkastje dat zo succesvol is dat aanvulling in 
het kastje (je zou zeggen, helaas) regelmatig nodig blijkt. Jammer dat er in het dorp vernielingen worden aangericht 
en dat het kastje daarvan dan de dupe is. 
De kerkrentmeesters hebben het druk met alle financiële zaken. Niet in de laatste plaats vanwege de verbouwing én 
het in de hand houden van de kosten daarvoor. 
Dankbaar zijn we voor hun inzet, ook op praktisch gebied. Je kunt tegenwoordig bijna elke dag wel een 
kerkrentmeester in het kerkgebouw aantreffen, samen met enkele gemeenteleden. En reken maar dat die niet stil 
zitten! 
Januari 2025 is het op het moment dat ik dit schrijf. 
De eerste kerkenraadsvergadering is al weer een feit. Op 9 januari stond een themavergadering gepland. We hebben 
die als thema meegegeven: Afhandelen van lopende zaken. Er lag namelijk nog voldoende op het bordje om meteen 
al mee aan de slag te gaan. Uit de vorige themavergadering, van november 2024 lagen wat bespreekpunten 
aangaande het thema erediensten. Daarvan moesten we enige zaken belichten en afspraken maken hoe we daar de 
komende tijd aandacht aan kunnen blijven schenken. 
Het aftreden van de ADA-commissie vraagt ook om actie. Er zal gezocht moeten worden naar opvolging. De 
kerkenraad geeft aan dat zij deze diensten zeer waardeert en deze graag wil behouden voor onze gemeente. 
De Dorpsraad heeft een uitnodiging gestuurd om een soort netwerkbijeenkomst bij te wonen. 
Missie Zwijndrecht komt met ideeën aangaande asielzoekers/vluchtelingen en kerk-zijn en wil graag dat we een 
aantal vragen beantwoorden. 
Aandacht is er ook nog voor het feit dat Sjanie en Jan Schop hun kostertaken nu officieel beëindigd hebben. Dat 
betekent dat we bij navraag voor zaalgebruik en vele andere zaken andere mensen moeten aanspreken. Dat zal best 
wennen zijn. 
De zoektocht naar ambtsdragers heeft de namen opgeleverd van mevrouw Jeanne Middelhoek als ouderling in het 
pastoraat en de heer Leen Kruithof als ouderling scriba. Daar zijn we heel blij mee. En de commissie die ‘de 
sollicitatieprocedure kerkelijk werker’ heeft voortgezet, na het stoppen van dhr. Engel Leune, heeft positief nieuws. 
Dhr. Mari Hijkoop zal de taak van kerkelijk werker in het seniorenpastoraat gaan vervullen. Hij zal op 2 februari in de 
bediening gesteld worden. Hij stelt zich de komende periode vast nog aan ons voor. 
De ambtsdragers zullen bevestigd worden, mevr. Middelhoek op 2 februari. Ik heb begrepen dat dhr. Kruithof er dan 
niet is, die zal op een later tijdstip in een dienst bevestigd worden. 
Op 2 februari zal ook de herbevestiging/verlenging in het ambt van diaken van dhr. Jan de Jong zijn. Mevr. Cora 
Schop zal haar taak als kerkrentmeester verlengen/voortzetten. 
En ik zal afscheid nemen van mijn taak als scriba. Ik heb het graag gedaan, maar kon het niet alleen…..Ik citeer uit het 
nieuwe liedboek 906 vers 6: “Zo laat Gij, zon van mij, in Uw licht mij groeien voor U openbloeien.” 
Met een gerust hart draag ik mijn taak over! 
 
Uw Scriba 
  



Kerkelijk Werker (per 1 maart 2025) stelt zich voor. 
 
Lieve mensen in Heerjansdam- Kijfhoek en omgeving,  
Via het kerkblad SamenGaan wil ik mij graag aan jullie voorstellen. Mijn naam is Mari 
Hijkoop, ik ben 65 jaar, geboren in Leerbroek (Z-H), opgegroeid in een gezin met vier 
kinderen. Inmiddels ben ik getrouwd, vader van vier kinderen en opa van negen 
kleinkinderen. Momenteel woon ik in Gorinchem. We gaan graag op vakantie naar Spanje 
of verblijven in onze vakantiewoning in Burgh-Haamstede. 
Na de basisschool ging ik naar de Technische School en leerde ik voor timmerman. Op mijn 
vijftiende begon ik met werken en via diverse na- en bijscholingen behaalde ik mijn HBO-
diploma in bouwkunde. Na verschillende functies binnen de aannemerij ben ik in 1994 in 
het onderwijs gaan werken en studeerde ik verder als docent. 
Tijdens vakanties in Spanje werd ik gevraagd om mee te werken aan campingdiensten. Dit was voor mij het begin 
van mijn betrokkenheid bij de theologie. De interesse om als theoloog verder te gaan, groeide en vanaf 1 maart 
aanstaande krijg ik de kans om deze richting verder vorm te geven als Kerkelijk Werker in jullie gemeente. 
Mijn werkzaamheden zullen onder andere bestaan uit het bezoeken van gemeenteleden vanaf 80 jaar, die ziek zijn, 
in een verpleegtehuis verblijven, of een gewoon bezoek; voorgaan in uitvaartdiensten en het verzorgen van 
rouwbegeleiding. Ook zal ik af en toe voorgaan in de kerkdiensten van de Dorpskerk in Heerjansdam. 
Ik kijk er enorm naar uit om samen te werken met dominee Sjaak Teuwissen en de kerkenraad en hoop velen van 
jullie te mogen ontmoeten tijdens bezoeken of in de kerkdiensten. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Mari Hijkoop 
Tel. 0612723507 
kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl 
 

BIJBELLEESROOSTER 
 

zaterdag 1 februari 2 Kronieken 4,11–5,1  zaterdag 15 februari 2 Kronieken 7,1-10 

Zondag 2 februari Lucas 4,1-13  Zondag 16 februari 2 Kronieken 7,11-22 

maandag 3 februari Lucas 4,14-30  maandag 17 februari 2 Kronieken 8,1-11 

Dinsdag 4 februari Lucas 4,31-44  Dinsdag 18 februari 2 Kronieken 8,12-18 

woensdag 5 februari Lucas 5,1-11  woensdag 19 februari 2 Kronieken 9,1-12 

donderdag 6 februari Lucas 5,12-16  donderdag 20 februari 2 Kronieken 9,13-31 

Vrijdag 7 februari Lucas 5,17-26  Vrijdag 21 februari Lucas 6,12-26 

zaterdag 8 februari Lucas 5,27-39  zaterdag 22 februari Lucas 6,27-38 

Zondag 9 februari Lucas 6,1-11  Zondag 23 februari Psalm 83 

maandag 10 februari 2 Kronieken 5,2-14  maandag 24 februari Ester 1,1-12 

Dinsdag 11 februari 2 Kronieken 6,1-11  Dinsdag 25 februari Ester 1,13-22 

woensdag 12 februari 2 Kronieken 6,12-21  woensdag 26 februari Ester 2,1-14 

donderdag 13 februari 2 Kronieken 6,22-31  donderdag 27 februari Ester 2,15-23 

Vrijdag 14 februari 2 Kronieken 6,32-42  Vrijdag 28 februari Ester 3,1-11 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lieve gemeenteleden, 
Enorm bedankt voor de aan mij betoonde belangstelling en begrip voor mijn gezondheidstoestand. Tot 
mijn stomme verbazing ontving ik op 12 januari zelfs de kerkbloemen. Helaas ben ik wat mijn gezondheid 
betreft nog lang niet waar ik graag zou willen zijn. Met een onzichtbare aandoening leven houdt vaak in 
dat deze niet erkend wordt. De erkenning door jullie en goede gesprekken in de wandelgangen deden en 
doen mij goed! 
 
Francine Hoogerheijde 

 

mailto:kerkelijkwerker@kerkheerjansdam.nl


In memoriam:  

 Cornelis Kerst Jongsma 
 

Kees werd op 24 oktober 1936 in Oosterbeek geboren in een gezin met uiteindelijk tien 
kinderen. De slag om Arnhem was voor de familie Jongsma letterlijk en overdrachtelijk 
‘a bridge too far’: de hele familie inclusief de achtjarige Kees werd geëvacueerd. Ze 
kwamen in Ermelo terecht. Na de oorlog werd Kees’ vader huisarts in IJsselmonde, het 
hele gezin verhuisde mee. 
 
Na de middelbare school begon Kees aan een studie Geneeskunde aan de VU in Amsterdam. In deze 
studiejaren bloeide de liefde tussen Kees Jongsma en Marry Pruijt op; ze kenden elkaar al van de 
middelbare school. In 1964 trouwden ze. Uit hun huwelijk werden vier kinderen geboren: Annette, Peter, 
Mark en Kees. Het gezin verhuisde op een gegeven moment naar Heerjansdam, en in 2008 verhuisden 
Kees en Marry naar Barendrecht.  
 
Kees werd met tussenstappen in diverse ziekenhuizen en via diverse opleidingen chirurg in het Dijkzigt 
Ziekenhuis (Nu: Erasmus MC). Hij promoveerde in 1977 op harttransplantaties bij dieren. Na zijn promotie 
werd Kees chirurg in het Havenziekenhuis.  Kees maakte lange werkweken van meestal meer dan 60 uur. 
Daardoor was vooral Marry in beeld voor de opvoeding van de kinderen en alles wat thuis gebeurde. 
 
Na zijn pensionering in 1999 bleef Kees werkzaam als chirurg, maar als vrijwilliger. Het bracht hem op 
bijzondere plekken, zoals in Suriname en Sierra Leone. Eerder tijdens zijn carrière had hij ook al 
ontwikkelingswerk gedaan, in  Indonesië en Argentinië. Hij was dan vaak maanden van huis, maar Marry 
bezocht hem dan vaak meerdere weken soms samen met een of enkele kinderen. Ook maakten ze samen 
ontspannen vakantiereizen naar allerlei landen. Binnen onze kerkelijke gemeente was Kees vele jaren 
actief. Meest in het oog springende rol was die van voorzitter van de Hervormde Kerkenraad in de periode 
dat Hervormd en Gereformeerd Heerjansdam toenadering zochten en mede onder Kees’ leiding 
fuseerden.  
 
‘Liefdevol’: dat is in de kern hoe velen Kees’ karakter omschrijven. Hij had een enorm groot hart voor 
iedereen die zijn weg kruiste: hij droeg Marry op handen, was een lieve vader voor zijn kinderen, een lieve 
arts voor zijn patiënten en collega’s, maar ook voor vele anderen: of het nu ging om directieleden of 
schoonmaakmedewerkers, om familieleden of vrienden. Hij had een enorm hoog arbeidsethos en vroeg 
veel van zichzelf. Ook toen hij oud werd en de ouderdom met gebreken kwam. Zijn levenshouding was 
onlosmakelijk verbonden met zijn geloof: Kees had een ruimhartige, open maar ook doorleefde 
geloofsopvatting. 
 
Het was moeilijk zijn lieve, maar dementerende Marry los te moeten laten, in die zin dat ze naar een 
verpleeghuis moest gaan. Toen ze in Borgstede terecht kwam, bezocht hij haar elke dag. Langzamerhand 
moesten zijn kinderen steeds meer de regie overnemen. Uiteindelijk kon Kees het laten gebeuren en gaf 
het over. Eind november stortte Kees lichamelijk in. Hij werd bedlegerig. Bijzonder was dat hij op de kamer 
van Marry verpleegd kon worden, zodat hij tot het einde samen bleef met haar. Op zaterdag 21 december 
werd hij – zoals hij dat zelf eerder verwoordde – opgehaald door Zijn Heer.  
 
Op zaterdag 28 december namen we afscheid van Kees in de Dorpskerk. We lazen de lofzang op de liefde 
uit 1 Korintiërs 13 en het verhaal van de Barmhartige Samaritaan uit Lucas 10. Veel verschillende mensen 
spraken herinneringswoorden uit, vele mensen musiceerden. Het werd een dienst zoals Kees zelf bij leven 
en welzijn in grote lijnen al had voorbereid. Kees is begraven op de Algemene Begraafplaats in 
Heerjansdam.  
 
Ds. Sjaak Teuwissen 



Soms is wat we meemaken te groot 
Soms weet je het even niet en vraag je jezelf af: “Waarom?” 
Maar misschien zou de vraag dan alleen maar moeten zijn: “Hoe?” 
-Hoe gaan we hier doorheen? 
-Hoe kunnen we verder? 
Zoals de psalm zegt: 
‘Waar komt mijn hulp vandaan?’ 
 
Ik hoorde eens als antwoord op iets soortgelijks het lied van Simon & Garfunkel 
“Like a bridge over troubled water” 
 
Wij mogen ons gesteund weten omdat God voor ons die ‘brug’ wil zijn. 
 
 

Ik ben er….  
(like a bridge over troubled water) 

 

Ik zal er zijn 
als je verdrietig bent, 
je zorgen maakt 
 
Ik ben degeen’ 
die waakt 
 
Ik ben de brug 
over jouw rivier 
Het water zwart 
ach, kom maar hier 
 
Ik draag je graag 
naar de overzij 
 
Ik ben je steun 
Kom maar bij mij 
 
Ik ben de brug 
je steun 
en toeverlaat 
 
Ik ben degeen’ 
die naast je staat. 

 
 
Liesbeth Schop 
  



 
 
Na het succes van twee eerdere musicals zijn we in oktober begonnen aan ons derde musicalproject. Met veel 
enthousiasme werkt een groep van ongeveer 25 acteurs en crewleden (grotendeels uit onze kerkelijke gemeente) 

samen om op 5 en 6 april 2025 het verhaal van Kaïn, zwerver in de oerverhalen, op de planken te brengen.  
Deze musical is gebaseerd op de Oerverhalen uit Genesis 1 tot en met 11. Daarin speelt Kaïn de hoofdrol. Hij zwerft 
door de verhalen en komt elke keer in een andere rol terug. Zo ziet u hem bij de Toren van Babel, de Ark van Noach, 
en natuurlijk samen met zijn broer Abel, met Adam en Eva. Ook het scheppingsverhaal zelf komt aan de orde. 
Via Kaïn komen existentiële vragen langs. Vragen die hij verbindt met wat hij in de verhalen meemaakt en met 
ervaringen uit zijn eigen leven. Het publiek zal ervaren dat de zwerver Kaïn iemand van alle tijden is. 
 
Om deze musical tot een succes te maken zijn we op zoek naar sponsoren die ons financieel willen steunen.  
Uw bijdrage wordt benut om de musical op hoog niveau te kunnen opvoeren, met gebruik van decor, podium, licht- 
en geluid- en videotechniek, grime, kleding etc. De kosten van deze productie zijn begroot op circa € 6.000,-   
Deze moeten gedekt worden door de bijdrage van deelnemers, kaartverkoop en sponsoring. 
Met uw steun kunnen we de entreeprijs verlagen en ook zoveel mogelijk mensen de kans geven om de musical te 
komen bekijken. 
Als u ons wilt sponsoren, kunt u dat bijv. op de volgende manieren doen: 

• U sponsort een vrij geldbedrag. 

• U sponsort 50 euro, uw naam/bedrijfslogo wordt vermeld op de beamer. 

• U sponsort 100 euro, uw naam/bedrijfslogo wordt vermeld in het programmaboekje en op de beamer. 

• U sponsort 250 euro, uw naam/bedrijfslogo wordt vermeld in het programmaboekje/op de beamer en u mag 

een banner plaatsen in de kerk tijdens de musicalvoorstellingen. 

• U heeft een ander idee voor sponsoring en neemt contact op met de productieleider. 

Als u sponsort krijgt u twee entreekaartjes. Neem hiervoor even contact op. 

U kunt uw bijdrage overmaken of contant overhandigen. Voor zakelijke sponsoring is het mogelijk een factuur 
ontvangen, neem daarvoor vooraf contact op. 
Uw steun wordt enorm gewaardeerd, en we hopen u te mogen ontmoeten op 5 of 6 april! 
 
Met de hartelijke groet, 
namens het hele musicalteam, 
Jeroen Grootendorst 
 
Mail:  jsjgrootendorst@gmail.com 
IBAN: NL91RABO0397633718 t.n.v. J.S.J. Grootendorst (o.v.v. musical Judas) 
 

  Lieve gemeenteleden, 
Enorm bedankt voor de aan mij betoonde belangstelling en begrip voor mijn gezondheidstoestand. Tot 
mijn stomme verbazing ontving ik op 12 januari zelfs de kerkbloemen. Helaas ben ik wat mijn gezondheid 
betreft nog lang niet waar ik graag zou willen zijn. Met een onzichtbare aandoening leven houdt vaak in 
dat deze niet erkend wordt. De erkenning door jullie en goede gesprekken in de wandelgangen deden en 
doen mij goed! 
 
Francine Hoogerheijde 

 



‘Licht op Groen’ 
 
In de rubriek ‘Licht op Groen’ delen deelnemers uit de gelijknamige 
brainstormgroep bruikbare ideeën, tips en tops rond zogeheten groene thema’s: 
schepping, duurzaamheid, klimaat, en rentmeesterschap.  
‘Licht op rood’ bevat daarbij tips, ideeën en adviezen rondom consuminderen en 
het stoppen of ombuigen van gewoontes die afbreuk doen aan vergroening, 
verduurzaming e.d.  
‘Licht op groen’ bevat vanzelfsprekend tips, ideeën en adviezen die vergroening, 
verduurzaming e.d. juist bevorderen 
 
Licht op GROEN 
 
Heerjansdam vrij van zwerfafval 

Op zaterdagmorgen 11 januari ging een groep van negen 
Heerjansdammers met een grijper en plastic afvalzak op pad. 
Doel: Heerjansdam ontdoen van zwerfafval. Een ambitieus 
doel voor anderhalf uur ruimwerk. De verzamelplek was het 
kerkplein en van daaruit gingen de opruimers paarsgewijs in 
verschillende richtingen het dorp in. M.n. op plaatsten waar 
veel mensen bij elkaar komen zoals de groenstrook, het terrein 
rond de voetbalvelden en het terrein rond de ijsbaan. Gevolg is 
dat andere wijken minder aandacht kregen. Er was voldoende 
te vinden, want het was nog maar kort na de jaarwisseling en 

daardoor was er nog heel wat vuurwerkafval te vinden. Overigens van de andere soorten was er ook voldoende te 
vinden. Het was een zonnige dag na een nacht met vorst. Gevolg was dat er nogal wat afval was vastgevroren. Bij de 
volgende actie zal dat niet meer het geval zijn want die vindt plaats op zaterdag 12 april. Verzamelen op het 
kerkplein om 9.30 uur. Aanmelden bij Carla van der Linden. Telefoon 06 2907 7004 of 
carlavanderlinden21@gmail.com. Zij heeft de coördinatie in handen en zorgt voor het nodige materiaal. Overigens 
een woord van waardering voor de perfecte organisatie door Carla. Aan het einde van de actie is er een moment 
voor koffie en koek en een praatje na. En wie zich tussentijds ergert aan het rondslingerende vuil: er liggen bij ds. 
Teuwissen (06 – 20 50 30 99 / sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl twee grijpers, ringen en zwerfafvalzakken.  
 
Jan Visser 
 
 
Word als persoon of huishouden een ‘voedselbank voor bijen’:  
zie https://www.thepollinators.org/voer-de-bij-bij/voedselbank-voor-bijen/  
 
Wat is een voedselbank voor bijen? Als Voedselbank voor Bijen deel je 20 zakjes 
inheems bloemzaad uit aan mensen die gaan zaaien. Wil je meer bloemzaad? Bestel 
het dan in de webshop. De omzet gaat via de webshop direct terug naar het creëren 
van meer biodiversiteit en het ondersteunen van bestuivende insecten. 
Voor wie is het? Voor iedereen die iets wil doen in haar/zijn buurt, tuin, balkon voor 
bestuivende insecten en biodiversiteit. Een kleine moeite met een fleurige afloop! 
Hoe werkt het bloemzaad ophalen? Je ontvangt mailtjes van mensen uit de buurt die 
graag een zakje bloemzaad willen ophalen. Jij maakt een afspraak en geeft ze 1 zakje 
bloemzaad. Voor de ideale maximale buzz willen we dat elke Voedselbank voor Bijen 
door 19 buurtgenoten wordt bezocht. Want je houdt natuurlijk 1 zakje om zelf te zaaien. 
Wat zit er in mijn voedselbankpakket voor Bijen? 20 zakjes gratis inheems gifvrij bloemzaad; 2 zakjes Pukka tee; 1 
poster voor in het raam; uitlegbrief 
Aanmelden kan vanaf 3 februari a.s.  
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
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mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://www.thepollinators.org/voer-de-bij-bij/voedselbank-voor-bijen/
https://webshop.thepollinators.org/collections/all/products/bloemzaad-cruydt-hoeck-mix


DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: januari 2025 
 
Bloemendienst 
06-01  Via  mevrouw Ingrid de Jong      € 10,00  
06-01  Via mevrouw Ineke Kruisinga            € 20,00  
09-01  Via  mevrouw Trudy Kruit                  € 20,00 
09-01  Via mevrouw  Nettie v. Vliet              € 20,00 
10-01  Via mevrouw Ingrid de Jong              €   5,00 
14-01  Via mevrouw Cisca Haar                    € 10,00       
  
Bloemenbusjes 
Oktober     € 19,40 
November € 14,10 
December  € 45,90 
  
Mensenkinderen  
Voedselpakketten Albanië € 806,00 
 
Namens de diaconie, alle gevers hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, 
 
Jan de Jong 

 
 
Avondmaalscollecte 16 februari    

De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 16 februari 
bestemd voor een project van Mensenkinderen in Armenië. 
Veel mensen in Armenië leven in armoede en onzekerheid. 

Ten zuiden van het Sevanmeer - een van de grootste zoetwatermeren in Eurazië – 
ligt het dorpje Makenis. Dit dorpje ligt op ruim 2 kilometer hoogte boven de 
zeespiegel en telt zo’n honderd families met totaal iets meer dan 400 dorpelingen. 
Mensenkinderen zorgt voor de basisbehoeften van de allerarmsten, zoals voedsel, 
een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Er is het plan opgevat 
om arme families in het dorp Makenis met schapen tegemoet te komen, omdat er 
ruim voldoende weidegrond beschikbaar is. Er zijn 37 arme gezinnen geselecteerd 
die ieder vijf schapen krijgen. Daar ze elk jaar minimaal een lammetje brengen, en ze 
verder nog melk geven en wol is het een programma met weinig risico’s en snel 
winstgevend. 
Het is de bedoeling om een deskundige uit te 
nodigen om de dorpelingen uitleg en begeleiding te 
geven over de zorg voor schapen en tevens een 
business training, zodat de gezinnen zelfredzaam 

worden en langzaam meer inkomsten kunnen verwerven voor hun bestaan. De 
gezinnen krijgen betere voeding, hun gezondheid zal verbeteren en de armoede in 
het dorp zal afnemen. Op den duur helpen we niet alleen deze families, maar 
wanneer de veestapel verder is gegroeid uiteindelijk het gehele dorp. Een schaap 
kost lokaal ongeveer 206 euro.  
Voor € 1030,00 kunnen we één arm gezin vijf schapen schenken en daarmee een 
positieve wending brengen in het lot van de gemeenschap. 
Doet u weer mee?  
 
Namens de diaconie, 
Hans van den Berg 
  



LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 december 2024 tot en met 20 januari 2025 
 
Ingeschreven 
 
 
 
Overleden 
 
 
Uitgeschreven 
 
 
Verhuizing 
 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop, 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 

 

KERKRENTMEESTERS 
Bericht van uw kerkrentmeesters 
De begroting voor 2025 laat helaas wederom een negatief eindresultaat zien. We zijn niet zo’n grote gemeente, 
maar hebben wel de kosten te dragen van een volwaardige gemeente. In de afgelopen jaren zijn er door de 
landelijke kerk forse loonstijgingen doorgevoerd. In 2025 hebben we te maken met een stijging van bijna 10%. 
Algemene prijsstijgingen in energiekosten zijn gemeengoed geworden. Hoewel we een meelevende gemeente 
hebben, durven we eigenlijk niet te verwachten dat uw bijdrage aan ons kerkenwerk ook met die 10% stijgt.  
Om de kosten te kunnen dragen is het daarom belangrijk om inkomsten te genereren. Zaalverhuur kan een 
belangrijke inkomstenbron zijn. Het college van kerkrentmeesters heeft daarom besloten aanpassingen in de 
tarievenlijst door te voeren. De tarievenlijst is in de kerkenraad besproken en goedgekeurd. 
 
Tarieven 2025 voor het gebruik van de kerkelijke gebouwen in Heerjansdam: 

• Trouw- / rouwdiensten, burgerlijk huwelijk t.b.v. gemeenteleden **   € 200 

• Combi burgerlijk en kerkelijk huwelijk gemeenteleden     € 300 

• Trouw- / rouwdiensten, burgerlijk huwelijk t.b.v. niet gemeenteleden **  € 400 

• Combi burgerlijk en kerkelijk huwelijk niet gemeenteleden    € 500 

• Culturele evenementen die passen bij het karakter van de gebouwen ***  € 200 

• Commerciële verhuur gebouw per dag       € 500 

• Evangelisatie evenementen die passen binnen onze gemeente maar 
niet door onze gemeente georganiseerd **      € 150 

• Bij huren van de kerk, extra voor organisten (indien beschikbaar)   €  75 

• Huur kerkzaal Dorpskerk t.b.v. gemeenteleden (feesten/partijen) ***   € 150 

• Huur kerkzaal Dorpskerk t.b.v. niet gemeenteleden (feesten/partijen) ***  € 250 

• Huur vergaderzaal Dorpskerk voor vergaderen/bijeenkomsten per uur ***  € 100 

• Huur kleine vergaderzaal per uur       €  50 

• Inzet bediening techniek zoals geluid en beamers     € 100 
 

**  Inclusief gebruik orgel en techniek 
*** Exclusief gebruik techniek zoals geluid en beamers 

 
Gebruikers van de gebouwen kunnen, in overleg met de kerkrentmeesters, gebruik maken van de geluidsinstallatie 
en/of  het orgel. Bij trouw- en rouwdiensten van niet gemeenteleden zorgen de belanghebbenden zelf voor een 
predikant en organist. In alle gevallen zijn de gebruiksregels, opgesteld door de kerkrentmeesters, van toepassing. 



Oud papier 
Achttien dappere mensen zijn bereid gevonden om ook dit jaar het oud papier in ons dorp op te halen. Twaalf 
zaterdagen met 4 man/vrouw betekent 48 beurten. Als dat door 18 wordt gedeeld wordt duidelijk dat de meesten 
dus 3 keer per jaar het rondje door het dorp moeten doen. 
Door weer en wind, kou of tropische hitte. 
U kunt het makkelijk voor ze maken. Zet de oudpapierbakken zoveel als mogelijk bij elkaar in een cluster. Dat scheelt 
veel op- en afstappen van de auto en zo zijn de bakken ook sneller leeg. 
We hebben veel smalle straten in ons dorp waar die grote ‘vuilniswagen’ het best moeilijk heeft. Er is soms geen 
doorkomen aan. Help mee door uw auto goed aan de kant te zetten en spiegels in te klappen. Heeft u meer oud 
papier dan er in de bak kan? Kijk dan of het bij de buren in de bak kan en maak karton zo klein dat het in de bak past 
i.v.m. de opening van de auto. 
De volgende data oud papier staan ingepland: 
 
15 februari 2025  15 maart 2025 
Kees den Ouden  Geert de Jong 
Arthur van Oorschot  Heidi Treurniet 
Manuël de Jong  Wim Groeneveld 
Jan de Jong   Bert Schop 
 
Chris Grootendorst 
oudpapier@kerkheerjansdam.nl 

 

De bouwerij 
De achterzaal is afgeplakt met plastic, de koffiehoek naar de kerkzaal verplaatst. 
Het klusteam heeft de tegelvloer verwijderd en netjes opgestapeld op pallets. 
Biemond en Zoon heeft met een minigraafmachine en rupsdumpers die door de deur pasten het zand, grond en puin 
uitgegraven en afgevoerd. Omdat we niet zo diep hebben gegraven, zijn we geen verdachte of bijzondere zaken 
tegengekomen. Logisch ook als je niet dieper gaat dan straatniveau. Het zand was kurkdroog. Een deel hebben we 
gebruikt om de uitgegraven onderlaag netjes glad af te werken. 
Het klusteam heeft toen randisolatie en vloerisolatie in de vorm van 10 cm dik hard piepschuim aangebracht. 
IJzervlechters hebben daarna de wapening aangebracht en daarna is het beton gestort door fa. Renes. 
De vloer lag er spiegelglad bij. Mooi uitgangspunt voor de vloerverwarming. 
Toen het beton beloopbaar was, heeft het klusteam de vloerverwarming aangebracht waarna professionals de 
zandcementvloer hebben aangebracht. De vloer moet de tijd krijgen om uit te harden en te drogen, waarna er 
plavuizen op kunnen worden gelijmd. 
De werkzaamheden zijn tot zo ver voorspoedig verlopen en door veel zelfwerkzaamheid zijn de kosten laag 
gebleven.  
 
Feiten: 
72 vierkante meters tegels verwijderd, 45 kubieke meter zand, grond en puin afgegraven, 72 vierkante meter 
vloerisolatie aangebracht, 72 vierkante meter wapening rond 8 mm om de 15 cm  gelegd, 14,5 kubieke meter beton 
gestort, 8 groepen vloerverwarming met wel duizend meter vloerverwarmingsslang uitgerold en vastgezet en als 
sluitstuk 72 vierkante meters vloer bedekt met 4,5 kubieke meter zandcement. 
 
De komende tijd zal gebruikt worden om de achterzaal schoon te maken, de wanden na te kijken en te sauzen. 
Daarna zal de lambrisering in de stijl van de kerkzaal verder worden doorgezet. 
Op een nog te bepalen moment wordt de mooie glazen, wegschuifbare wand geplaatst. 
 
Over de vergunning van de aanbouw valt nog weinig te melden omdat de gemeente Zwijndrecht 
hier nog mee bezig is. We hopen uiteraard op een spoedige vergunningverlening zodat  
we door kunnen met de plannen. 
 
Helaas zijn er nog weer bezwaren bij de rechtbank ingediend tegen de vergunning 
van de Boomgaardhof, wat inhoudt dat ook hier nog niet gebouwd mag worden.  
Heel vervelend voor diegene die daar een huis of appartement heeft gekocht.  
 



JEUGDRUBRIEK 
Boekjes voor de kleintjes 
Zit je zoon of dochter in de dienst, maar duurt het soms best nog lang tot de 
KND begint. Is er dan gewiebel op de stoel en verveling bij de kinderen? 
Niemand die zich daaraan stoort, want we zijn gemeente met elkaar. Het is 
dus helemaal niet erg als ze even niet stil zitten of geluid maken. We zijn juist 
blij dat ze er zijn! 
Maar er is een mand met leuke, christelijke boekjes waar de kinderen er 
gerust eentje uit kunnen halen om door te bladeren tot de KND begint. De 
zwarte mand met kinderboekjes staat op de rand van de verwarming bij de 
ingang aan de kant van de oppas en garderobe.  
Loop er gerust eens langs met de kinderen, voor de dienst. En zoek eens een leuk boekje uit. Na de dienst kan het 
weer terug in de mand en de volgende zondag kan er weer een ander kind in lezen.  
 
Kind van de zondag 
Wat verheugen de kinderen zich erop om kind van de zondag te zijn. De klokken luiden is het natuurlijk het 
hoogtepunt. Zeg nou zelf….zouden wij dat ook niet eens een keertje willen doen! 
In februari zien we Jos, Levi, Jurriaan en Feline als kind van de zondag.  
Vindt uw kind of kleinkind het ook leuk om eens kind van de zondag te zijn? Laat het dan weten aan de leiding van 
de kindernevendienst, dan maken ze een plekje op het rooster. 

 
Kids of joy 
Ontbijten in de kerk, met je pyjama of onesie aan. Dat is nog eens leuk. Een geweldig 
leuke en drukke kids of joy was er op 4 januari in de kerk. 40 kinderen aan tafels heerlijk 
met elkaar ontbijten. Een feest!! 
 
Filmavond 12+ 
Vrijdag 31 januari is er filmavond voor alle jeugd van de 
meeting en Youth corner. De bovenzaal van de dorpskerk 
gebruiken we als bioscoop en we zien jullie er graag om 
19.30 uur!! 
 

EO jongerendag en nachtje weg voor de jeugd van 12+ 
Vrijdag 23 mei en zaterdag 24 mei gaan we met alle jeugd van 12 jaar en ouder (vanaf de brugklas) een super tof 
weekend houden. We kamperen in de buurt, gaan een avond/nachtspel doen, eten heerlijk met elkaar en we 
bespreken mooie onderwerpen en thema`s uit de bijbel. Dit alles sluiten we af door samen met 12 jongeren en 2 
leiding naar de EO JONGERENDAG te gaan in Ahoy.  
Omdat we graag willen dat alle jongeren zich vrij voelen om naar dit weekend te komen en we niet willen dat er 
financiële belemmeringen zijn, vragen we geen vast bedrag aan de jongeren. Wel vragen we een vrijwillige bijdrage 
en veel ouders zullen dit ook zeker doen. 
Als jeugdleiding hebben wij echt op ons hart dat het belangrijk is om zo`n weekend met elkaar te beleven. De band 
die de jongeren met elkaar krijgen, de openheid en ruimte die er is om met de jongeren in gesprek te gaan, de 
vragen over God en de bijbel en hoe dit in hun leven een plaats heeft of mag krijgen…..komen allemaal beter tot zijn 
recht in zo`n weekend.  

 Ook de EO jongerendag bezoeken is een beleving. Zoveel 
jongeren zien die in God geloven, geeft je het gevoel dat je 
niet alleen bent. En dat, terwijl er in je klas vaak maar 1 of 
2 christelijke jongeren zitten. Het is echt een bemoediging 
voor de jongeren.  
U begrijpt dat dit weekend niet zonder kosten is.  
We willen u vragen of u eens na wil denken of u misschien 
een stukje van dit jeugdwerk kunt steunen? Onderstaand 
zit u enkele onderdelen, met de kosten erbij: 

• Nachtje kamperen    150,- 

• Ontbijt     50,- 

• Drinken en koekje erbij  20.- 



• Avondmaaltijd    80,- 

• Drinken en chipje erbij   20,- 

• Lunch      60,- 

• EO jongerendag   20,- per kaartje (280 euro totaal) 
 
Van harte bij u aanbevolen.  
U kunt het overmaken op onderstaand rekeningnummer OVV bijdrage jeugdweekend 2025.  
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We zijn er nu al heel dankbaar voor       

 

KINDERLIED VAN DE MAAND FEBRUARI  
Wijs en verstandig 

In februari komen er allerlei verhalen van koning Salomo aan de orde, 
uit het Bijbelboek 1 Koningen. Het lied ‘wijs en verstandig’ van Ben 
Ketting en Benster Music past naadloos bij deze Bijbelverhalen én is 
een vrolijk lied. Het daagt uiteindelijk ons ook zelf uit om die vraag aan 
God te stellen: maak mij wijs en verstandig.   
 
Marieke Roobol en Sjaak Teuwissen  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ebuyw8xBPPQ (2 min 20) 
 

alternatief: https://www.youtube.com/watch?v=gw7J_gOZ56M 
 

 
1)Ken jij koning Salomo? 
Wereldwijd was hij bekend, 
miljonair dat zag je zo. 
Hij was excellent. 
Niemand had zoveel verstand, 
dat viel buiten elke maat. 
Overal uit elk land 
vroeg men hem om raad. 
Niemand is er ooit zo knap geweest 
en hoe dat kwam, dat weet je als je 1 Koningen leest. 
 
refrein: 
Wijs en verstandig, 
trouw en oprecht, 
alles kon hij krijgen. 
Toch heeft hij gezegd, 
maak mij wijs en verstandig, 
trouw en oprecht. 
God heeft toen de wijsheid in zijn hart gelegd. 
 
Ken jij koning Salomo? 
Wereldwijd was hij bekend, 
miljonair dat zag je zo. 
Hij was excellent. 

Niemand had zoveel verstand, 
dat viel buiten elke maat. 
Overal uit elk land 
vroeg men hem om raad. 
Niemand is er ooit zo knap geweest 
en hoe dat kwam, dat weet je als 1 Koningen leest! 
 
Refrein: 
Wijs en verstandig, 
trouw en oprecht, 
alles kon hij krijgen. 
Toch heeft hij gezegd, 
maak mij wijs en verstandig, 
trouw en oprecht. 
God heeft toen de wijsheid in zijn hart gelegd.

  

https://www.youtube.com/watch?v=ebuyw8xBPPQ
https://www.youtube.com/watch?v=gw7J_gOZ56M


  

RONDJE KIJFHOEK 
Het waren in januari twee bijzondere diensten. De eerste dienst in het nieuwe jaar, 5 
januari, was een speciale dienst, waarin Hannah, de dochter van Jeroen en Vonneke 
de Bruijn - van Dijk werd gedoopt. Dominee Sjaak Teuwissen had voor deze 
Nieuwjaarsdienst het thema ‘Goede voornemens, hoge verwachtingen’ gekozen, 
waarin hij de bijna negentig bezoekers wist te inspireren met alle nieuwjaarswensen, 
ook de Bijbelse Verwachtingen, die dan worden uitgewisseld. Zowel de doopouders als alle aanwezigen kregen aan 
het begin van dit nieuwe jaar de boodschap en oproep mee, ook dit jaar met hun persoonlijke goede voornemens, 
zich afhankelijk te weten van onze Here God en Heiland.  

Na deze bijzondere dienst, was er een gezellig samenzijn met felicitaties 
en goede wensen aan de doopouders en elkaar. De dienst werd staande 
afgesloten door elkaar, de aloude woorden van Psalm 134, zingend toe 
te bidden…..     
 
                      ‘Dat ’s Heren Zegen op u daal, 
                          Zijn gunst uit Sion u bestraal,      
                          Hij schiep ’t heelal, Zijn Naam ter eer;  

                     looft, looft dan aller heren Heer!’ 
 
 
 

In de tweede dienst op 19 januari was dominee Groen, voormalig 
predikant in Rijsoord, onze gastvoorganger. De vierentwintig bezoekers 
wisten ondanks de bijzondere kou, toch naar onze polderkerk te komen. 
 
Het jaar 2024 in de Kijfhoekkerk 
Vorig jaar zijn er 24 erediensten in Kijfhoekkerk gehouden: 
zondag               voorganger               bezoekers      collecte            
  7  januari         ds. J. Teuwissen                                   42                €  318,85      
21  januari         ds. H. Russcher                                       33  € 301,55 
  4  februari ds. G.J. van Beek          32  €  237,00 
18  februari ds. L.C. van der Eijk          23               € 211,00 
  3  maart ds. J. Teuwissen   Heilig A.         28  € 216,00 
17  maart ds. J.W. Sterrenburg          31  €  232,00 
  7  april  ds. M. van Heijningen                       35         €  282,35 
21  april ds. J. Breure                                        28   €  209,80 
  5 mei  ds. A. Groen           31    €  265,95 
19 mei  ds. A. van den Berg          31     €  243,80 
  2 juni  dhr. W. Wiersma          63  €  345,60 
16 juni  ds. F. de Ronde                        19   €  193,45 
  7 juli  ds. J. Teuwissen    Heilig A.          23  €  179,00 
21 juli  ds. J. Henzen                                       37        €  373,50 
  4 augustus ds. R. Antes                   37  €  293,00 
18 augustus ds. M. van Heijningen                          30                 €  241,20 
  1 september ds. L.C. van der Eijk                               34   €  222,40 
15 september ds. J. Teuwissen                       30  €  190,00 
  6 oktober ds. C. Hendriksen          36  €  265,00 
20 oktober ds. G. J. van Beek          36  €  279,80 
  3 november prop. J.W.  Sterrenburg           29   €  316,00 
17 november    ds. J. Breure                                       21   €  119,75 
  1 december ds. P. van den Berg          35  €  259,80 
15 december ds. J. Teuwissen          76  €  430,60 
                                                                               __________________________ 
                                                                                           820             €  6.227,40 
  



  

Ook in februari  is er een kerkproeverij in Kijfhoek. 
De eerstvolgende diensten in de Kijfhoekkerk zijn op zondag 2 en 16 februari. 
Dan hopen we respectievelijk proponent, dominee Jan Wouter Sterrenburg uit 
Sluipwijk en dominee Wout van Herwijnen uit Zwijndrecht welkom te heten.  
Als gebruikelijk beginnen we weer om drie uur (15.00u).  
Ook op deze zondagmiddagen staat er een stoel voor u klaar! 
 
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en verzoeken van gemeenteleden en gasten, bel mij dan 
even, tel. 06 – 3650 1396, of via WhatsApp, e-mail dendijk@hetnet.nl  
Bezoek ook onze website www.kijfhoekkerk.nl  
 
De Kijfhoekkerk blijft open 
Voor individueel bezoek blijft de Kijfhoekkerk open. In enkele opengeslagen Bijbelse dagboeken zijn er woorden van 
troost en bemoediging te vinden. Voorin de kerk staat de brandende Paaskaars als symbool en teken van hoop naast 
de afwisselend bloemschikking of boeket uit de Kijfhoekse polder. Met rustige achtergrondmuziek is het een 
verademing een doordeweeks moment van rust te ervaren. Er is gelegenheid om zelf, gratis koffie, thee, water of 
frisdrank te nemen. Er is een verwijzing naar toiletbezoek, giften en informatiemateriaal.  
Ook door de week bent u en blijft u van harte welkom, waar dagelijks een stoel voor u klaar staat. 
 
Attentie: even noteren, de Kijfhoekkerk ‘staat op de kalender’. 
Met een verre vooruitblik is er in september weer het jaarlijkse en landelijke Monumentenweekend. Het thema dit 
jaar is ‘Erfgoed en architectuur’.  Hoe bijzonder kan het zijn dat voor dit jaar er een speciale kalender is uitgegeven 
door Gereformeerde Bijbelstichting. Voor de septembermaand in deze kalender is onze Kijfhoekkerk opgenomen 
met vijf foto’s en bijpassende tekst. De kalender ligt op de info-statafel in de kerk en is gratis.  
 
Ook even noteren in uw agenda…. 
Op zaterdag 15 maart zal voor de derde keer het mannenoctet Terzi Tempi een presentatie verzorgen in onze 
polderkerk.  De achtmannenzanggroep heeft het repertoire uitgebreid met nieuwe liederen. Het zal een a capella 
gezongen programma worden met liederen rond de Stille en Passieweken. 
 
Tenslotte 
Ook in de februarimaand blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een kaartje. Een kleine 
moeite, maar met groot plezier! 
In de digitale versie van het kerkblad zijn de foto’s in kleur te zien. 
Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie: samengaan@kerkheerjansdam.nl  
 
Een goede en Zegenrijke maand toegewenst. 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 
 
 

  

mailto:dendijk@hetnet.nl
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INGEZONDEN 

 

Winter in OekraIne 
“Doe je wel je handschoenen aan? En je muts op?” Als een 
moedergans loop ik, vol goede adviezen, achter mijn 
puberkinderen aan. “Jezelf niet koud laten worden hoor. En 
pas op, het kan glad zijn op de bruggen.” Mijn dochter rolt met 
haar ogen, het is niet het eerste jaar dat ze fietsen. “Mam, we worden ook warm van het fietsen. We redden ons 
heus wel!” Als ze de deur uit zijn, duik ik in de voorraadkast en zet ik alvast een pak chocolademelk op het 
aanrecht. Die wil ik vanmiddag warm maken als ze thuis zijn. Ze fietsen dwars door het open veld naar school, 17 
km enkele reis. En vanmiddag weer terug. Met een warme chocomelk thuiskomen is dan wel erg prettig. 
 
Als de keuken weer opgeruimd is van de ontbijtchaos, kruip ik achter mijn laptop. De beelden van de winter in 
Oekraïne schuiven over mijn scherm. Ook daar is het koud. En ik zie kinderen die dezelfde leeftijd hebben als onze 
kinderen, soms lopen ze zonder jas buiten terwijl het niet warm is. Ondertussen hoor ik de verhalen van onze 
collega’s. Over de inkomende drones en de onzekerheid die dat meebrengt. Over het gebrek aan elektriciteit en 
warmte in de huizen en de scholen. Ik zie de impact die dat heeft op de kinderen. De trauma’s die ze oplopen. Ik zie 
op de foto’s dat onze collega’s vol thermosflessen hete thee naar de vrouwen en kinderen in de dorpen gaan. Samen 
Bijbelschool houden, spelletjes spelen en bezig met traumaverwerking. Diep respect heb ik voor het team, dat deze 
wekelijkse activiteit elke keer weer doorgaat. 
“De beelden van de winter in Oekraïne schuiven over mijn scherm. Ook daar is het koud.” 
Al bijna dertig jaar werken we in Odesa, en sinds het uitbreken van de oorlog neemt het werk toe. Tanya, onze 
collega, vertelt ons dat er een grote honger naar Gods Woord is, en dat ze veel mensen kunnen vertellen over het 
Evangelie. In januari 2023 hebben we een transport verstuurd, met warme kleding, hygiënemateriaal, 
thermosflessen, dekens, powerbanks en dozen vol Bijbels. En elke keer als ik foto’s zie, zie ik spullen die ik hier in 
stond te pakken, terug op de foto’s. Er wordt nog dankbaar gebruik van gemaakt, maar het einde van het uitdelen is 
in zicht. De voorraad is bijna op. Tijd voor actie. 
We besluiten 2025 goed af te trappen en gaan aan de slag voor een nieuw transport naar Oekraïne. En jij kunt 
helpen! Met: 

• Boodschappen doen en inleveren bij één van onze inleverpunten 

• Geld doneren voor brandstof voor de vrachtauto 

• Geld doneren voor (kinder)Bijbels 

• Bidden voor Tanya en het lokale Mission Possible team 
We zamelen in tot 15 maart 2025. Lees meer over deze actie op onze speciale 
actiepagina:  www.missionpossible.nl/hulptransport en help ons team in Odesa, Oekraïne.  
Doe je ook mee? Delen mag! 
 
Groeten namens Team Mission Possible Nederland, 
Gerande Sikkema 
  

Beste mede-gemeenteleden, 
Graag willen we bedanken voor de kaarten, telefoontjes en bezoeken 
tijdens mijn verblijf in het Aafje revalidatiecentrum en rond de feestdagen. 
Het waren soms net de nodige steuntjes in de rug om moed te houden, als 
het even niet zo ging als we wel wilden. 
Wat is het dan fijn om te merken dat er mensen zijn, die aan je denken en 
met je meeleven. 
Een hartelijke groet en wellicht tot ziens. 
 
Andries en Tjitske Alderliesten 

 

http://url6697.missionpossible.nl/ls/click?upn=u001.0OJdEgYbMmEfSU78Z5q6o-2Fhth7AAidQr3F0ZM40KCH8x3zXQSLLg4M4igONQwFlMaRQMK1CH6RRKAFLw7KsdX-2FNUHi6Cg9i9Rs8u5yFlzKEdL-2BGEprgrMGSSWr3JS-2BsWRMx756qtBvvwXfA4zNtoJg-3D-3DKCLJ_i3VRB8aQgSW0GksboM0CQ6P6hdnVUUDPAQjdHTuLP6d12Ufa4EQJovw3LpdK7IynYQ952TGkD0LCMs6-2FiIkfTe0E133tzILp7-2Fc0-2B1qjV1uMcIwicKgMu6tug-2FmamRGHliu5Jaq-2Bt-2B9mJX1mrNNfBd0-2BVGglMjtgtKRu0dwvaChI5ybT-2FqHBPLlg5Rt5qG0-2Fw1tCk3fH5pGpvmxYu4IU3g-3D-3D
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INGEZONDEN 
Orgelconcert vanuit de Julianakerk 
zaterdag 8 maart 2025 
Zaterdagmiddag 8 maart 2025 kunt u komen luisteren 
naar een afwisselend orgelconcert vanuit de 
Julianakerk te Dordrecht. Het concert wordt verzorgd 
door de organisten Johan den Hoedt en Hans Okkerse. 
Het concert begint om 16:00 uur. De toegang is vrij. Er 
is wel een collecte voor de onkosten en voor de 
musici. 
De Julianakerk staat aan de Mauritsweg 286 te 
Dordrecht. Parkeren in de nabijheid van de kerk is 
gratis. Na afloop wordt u iets te drinken aangeboden. 
Van harte welkom! 

 

 
Beste lezers van Samengaan,  
In het januari-nummer heb ik abusievelijk twee 
woorden verwisseld.  
   
De Latijnse tekst "Eripiendo Victoriae Prosum" 
betekent letterlijk:  

"Al helpende dien ik de overwinning" 
   
(in plaats van al dienende....)  
Het motto van de Geneeskundige troepen van de 
Koninklijke Landmacht is nog steeds ''wij helpen de 
gewonden en dienen daarmee de overwinning''.  
   
Met vriendelijke groet,  
Emiel van der Burg  
 

Als redactie proberen van foto's en ander materiaal 
zoveel mogelijk de rechthebbende te achterhalen om 
het materiaal met diens toestemming te kunnen 
gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen 
gelukt is. Mocht er materiaal zijn waarvan je kunt 
aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij 
dit materiaal op de huidige manier gebruiken, neem 
dan contact op met de redactie 
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