kerk 0,

Inleiding op de dienst 1° Advent

"Hoop is niet zoiets als 'het komt goed'. Het is eerder een gerichtheid van de
ziel. Het is een projectie van een goede uitkomst, en daarvoor gaan, ondanks
de mogelijkheid dat het met jou niet goed zal komen.” Dit zijh woorden van
Jasper Rijpma (40), leraar geschiedenis, in dagblad Trouw enkele maanden
geleden. Hij is ongeneeslijk ziek en schreef het boek 'wat ik je nog zeggen

wil, levenslessen voor mijn kind'.

We lezen op 1 december Zacharia 14: 1 +/m 9 en Lucas 21: 25 +/m 31.

Weekbrief: 1 december 2024
Voorganger: ds. J. Teuwissen
Orgel: Dhr. W. Nijhof

Onheilspellende teksten; en dat is een understatement. Maar Lucas schrijft ook 'jullie verlossing is
nabij'. Ofwel: voorbij de wanhoop dient de hoop zich aan. Het is deze zondag eerste advent. Het woord
Advent (van het Latijnse '‘Adventus Domini' - de Komst van de Heer) verwijst én naar de geboorte van
Jezus als mens met Kerst, én naar Zijn definitieve wederkomst in onze wereld. Vandaar dat deze
apocalyptische lezingen typische advents-teksten zijn. Het thema deze zondag luidt ‘het komt!. Het is
eerste advent. Samen met de Kindernevendienst beginnen we aan het adventsproject ‘help jij me
hopen’. We vieren vandaag het Heilig Avondmaal dat in zekere zin ook hoopvol vooruitgrijpt op

Christus’ wederkomst en Gods Koninkrijk.
Liturgie:

Welkom & Mededelingen

Intredelied: NLB 433: 1 'Kom fot ons de
wereld wacht'

Moment van stilte Bemoediging & Groet
Zingen: NLB 433: 2 en 3 'Kind daft uit uw
kamer klein'

Adventskaarsen + gedicht

Kaarsenlied 1¢ advent

Inleiding op de dienst

Zingen: NLB 433: 5 'Lof zij God in 't
hemelrijk’

Gebed bij de opening van Gods Woord
Kindermoment

Eerste Bijbellezing: Zacharia 14:1-9
Zingen Hemelhoog 122: 1 en 4 'Al wie
dolend in het donker'

Tweede Bijbellezing: Lucas 21: 25 - 31
Zingen: NLB 462: 3,4,5en 6 Zie de
takken aan de bomen’

Preek: 'Het komt!'

Zingen: 'Er is een toekomst vol van hoop'
Dankgebed en Voorbeden, stil gebed
Inzameling van de gaven:
Avondmaalscollecte t.b.v. stichting
Mensenkinderen/ Albanie, 2% collecte
Kerkenwerk, 39 collecte Jeugdwerk
Zingen 'HH 519: 1 en 2 'Heer wij komen
vol verlangen’

Inzettingswoorden

Gebeden: Smeekgebed en Onze Vader
Vredegroet

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn
Dankgebed na de maaltijd

Slotlied: 439: 1 en 2 'Verwacht de komst
des Heren'

Zegen

Antwoord op de zegen: 439: 4 'O Jezus'

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten
met koffie, thee of fris achter in de kerk.



Bestemming collecte Heilig Avondmaal 1 december 2024

De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 1 december bestemd voor een project
van Mensenkinderen in Albanié. Het gaat om het project "voedselpakketten voor
hulpbehoevenden in Albanie" in samenwerking met de Nehemia kerk aldaar die dit
ieder jaar probeert te organiseren. De economische situatie in Zuidoost Albanié is
momenteel erg slecht en de vooruitzichten zien er niet goed uit. Het afgelopen jaar
heeft het lang en veel geregend en daardoor zijn de oogsten grotendeels mislukt.
Ouderen en alleenstaanden, maar zeker gezinnen hebben grote moeite de eindjes aan
elkaar te knopen. De Nehemia kerk in Erseké wil graag de hulpverlening met
voedselpakketten voortzetten en vraagt hiervoor onze steun. Er zijn 60 gezinnen
geselecteerd die zonder maandelijkse hulp niet meer kunnen overleven.

Helpt U weer mee, zodat de Nehemia kerk in Erseké zoveel mogelijk gezinnen kan
helpen? Bij voorbaat hartelijk dank!

Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. A. van de Berg uit
Asperen. Volgende week zondag 29 Advent, is er om 9.30 uur dienst met ds. W. van
Herrewijnen uit Zwijndrecht.

Bericht over het Buurtkastje: Het Buurtkastje bij de Dorpskerk is uit voorzorg
voor vernieling door vuurwerk weggehaald. Gelukkig komt het kast je tijdelijk bij
Dorpsstraat 84 te hangen zodat de mensen die wel wat extra hulp kunnen gebruiken
ook in de dure maanden van het jaar ondersteund kunnen worden. Uiterlijk 6
december zal het kastje op zijn nieuwe, tijdelijke plek hangen.

Vacatures:

De kerkenraad is op zoek naar ouderlingen. De taakgroep pastoraat kampt al langer
met een tekort en zou er graag ouderlingen bij hebben. Daarnaast zijn ook
contactpersonen voor het bezoekwerk zeer welkom.

We zijn op zoek naar een scribal De huidige scriba heeft haar taak tien jaar vervuld
en in de twee jaar daarvoor is zij voor de kerkenraad notulist geweest. Na twaalf jaar
wil zij er nu mee stoppen. U wordt opgeroepen namen te noemen en/of u zelf te
melden.

De ADA commissie zoekt (liefst vier) gemeenteleden om het stokje over te nemen.
De redactie van Samengaan kan ook nog steeds versterking gebruiken.

De oppas op zondagmorgen kan nog leiding gebruiken.

meldt u bij scriba@kerkheerjansdam.nl Of spreek een van de kerkenraadsleden aan.



mailto:scriba@kerkheerjansdam.nl

Meet & greet en presentatie avond Eva Steen, Rainbow Angels Zuid-Afrika

Op zondag 8 december, na de dienst tijdens het koffie drinken, zal Eva aanwezig zijn
in de kerk om u/jou te ontmoeten. Ze zal dan een filmpje laten zien van haar werk bij
de rainbow angels en natuurlijk al uw vragen beantwoorden.

Op dinsdag 10 december zal zij een presentatie geven over haar werk in Zuid-Afrika.
U bent van harte uitgenodigd om 20 uur in de dorpskerk. We ontvangen u met koffie
met wat lekkers en ze zal u alles vertellen over het project en de kinderen. Natuurlijk
zal ze alle vragen beantwoorden en met veel plezier over haar werk vertellen.

Rainbow

T Centre

Actie voor

Victory4All
voedselpakketten

rainbow angels

Onze boodschappenkar zit weer overvol in december. In zuid-afrika hebben de
kinderen van het rainbow centre 6 weken vakantie.

Een feest?? Nee, want vakantie betekent geen 2 schoolmaaltijden per dag en
dus....honger!

Voor 25 euro zorgt u dat een compleet gezin van een van de rainbow angels een
week kan eten.

Laten we zorgen dat ook deze kinderen een fijne kerstvakantie
hebben!

Dit kan via de QR code of via
Victory4all ovv Voedselpakket Rainbow Angels
NL72RAB00361852991




