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Deze maand: 
 

‘wat wint het: 
je hart of je verstand?’ 

-:- 
6 november - Dankdag 

-:- 
Eeuwigheidszondag  

-:- 
Rondje Kijfhoek 



MEDITATIE 
 

Meditatie ‘wat wint het: je hart of je verstand?’ 
 
Vrij naar: 
Deuteronomium 6:5: ”Heb de Heere uw God lief met heel hart, met heel uw ziel en met geheel uw verstand: dit is het 
eerste grote gebod………” 
  
Nooit heb ik stil gestaan bij het feit dat ik deze tekst eindeloos heb gehoord, maar dat ik me nu pas afvraag: geheel 
uw hart, geheel uw ziel……zit daar verschil tussen dan: hart en ziel? 
En wat is dan het verschil? Ik ontdekte deze uitleg: ‘Ons hart is het commandocentrum VAN het leven en onze ziel is 
de spirituele motivatie VOOR het leven’….. hart en ziel samen: de motor om van ons leven een leven met een 
diepere betekenis, met meerwaarde te maken. 
   
Maar nu nog: het verstand……! 
Eigenlijk een veel dieper dilemma, want hoe vaak klinkt het niet: “volg ik mijn verstand, dan zou ik….., maar mijn 
gevoel zegt ….. ” Zo vaak lijken ze in tegenspraak, gevoel en verstand en de vraag is dan: welke van de twee volg je? 
Ik ben zo vrij hart en ziel samen te voegen tot: het gevoel, daar waar je je goed bij voelt, wat bij je past of zwaarder: 
is dit soms je geweten? 
Je opvoeding, je leiding, je ervaring of levenservaring die je geweten, het aanvoelen wat goed of fout is, vorm 
hebben gegeven en nog geven, want: dag aan dag meet je alles wat je aan info tot je neemt aan je eigen verstand en 
je eigen gevoel en dan merk je maar al te vaak dat verstand vaak haaks op je gevoel staat. 
Wij mensen hebben een verstand gekregen om te gebruiken.  
Je talenten benutten, zeiden ze vroeger vaak en wat heeft de mensheid al bereikt met al ons verstand? Zie alleen al 
de sensationele medische ontwikkelingen en wat dacht u van de IT en AI…. 
Wat bedenkt ons verstand nog meer, echter: belangrijker is: hoe gaan we met alle ontdekkingen van ons verstand 
om? Gebruiken we alles ten goede of ….…?  Ons verstand: bron van bijna het onmogelijke en ja, voor velen DE 
maatstaf van alles: ‘als je het niet begrijpt, verwerp het dan’, oftewel: gebruik je verstand en laat het verstand de 
boventoon voeren…… Zou het? 
Ik kwam het onderstaande verslag tegen; Een zendingspredikant verhaalde uit zijn studententijd. 
Een professor zou op de universiteit een lezing komen geven over “de opstanding uit de dood”.      Wel nu, zo’n 
onderwerp en dat op de theologische Universiteit: de zaal zat stampvol met hevig geïnteresseerden. Wel 2 uur lang 
hield de professor een vlammend betoog, onderbouwd met stellingen, interpretaties en Schriftgedeelten dat het 
absoluut onmogelijk is geweest, dat Jezus echt na drie dagen uit de dood is opgestaan. 
De ene stelling na de andere werd als bouwsteen gebruikt om de man z’n gelijk te bewijzen en toen hij na 2 uur 
eindigde, was het doodstil in de collegezaal. 
Iedereen was onder de indruk dan wel verbaasd of verbijsterd. 
Om toch wat reactie te krijgen, vroeg de professor of er iemand nog vragen had. 
Het bleef lang stil, totdat achterin de zaal een oude grijsbehaarde negerdominee opstond en zijn hand opstak ten 
teken dat hij iets wilde vragen. De professor gaf hem het woord en de oude dominee nam het woord, maar 
gelijktijdig pakte hij een appel uit zijn tas en beet erin.  
Iedereen dacht van: ’wat is dit nu, een vraag stellen en dan eerst je mond vullen met een appel?’  
Al kauwend zei de dominee: ‘professor, ademloos heb ik naar uw betoog geluisterd en (weer een hap). Ik vind het 
knap zoals u geprobeerd hebt bewijzen voor uw theorie te vinden.  
Hij kauwde nog eens rustig en zei: Alleen, ik heb maar een simpele vraag (hij smakte nog eens met zijn lippen). 
En hoe luidt die vraag?, vroeg de professor wat ongeduldig, geïrriteerd zelfs. 
“Wel”, zei de oude dominee, “kunt u mij vertellen of de appel die ik zojuist at, zoet of zuur smaakte? De zaal werd 
rumoerig en de professor snauwde: “Hoe kan ik nou weten hoe die appel u smaakte, 
ik ken uw smaak toch niet?”. ‘Juist’, zei de oude dominee, ‘zo kent u ook MIJN JEZUS niet’ en hij verliet de zaal. 
 
Moraal:  
Verstand en hart … hoe vaak botst dat? Maar laat je steeds door één ding slechts leiden: 
Welke wet, welke regel, welk subliem verstandelijk argument ook: geef vorm en inhoud aan je eigen persoonlijk 
geloof, jouw band met De Vader, met Jezus, jou en uw eigen Jezus. 
 
Hans P. Ouwerkerk 



SENIORENVERJAARDAGEN 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam, tel: 06-11249600 
Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 

SENIORENVERJAARDAGEN  
                     
Verjaardagen november 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huwelijksjubllea in november  
 
 
 
 
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
Verjaardagen van kerkleden die 80 jaar hopen te worden, worden vermeld in Samengaan. 
Met het oog op de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort werd u 
hiervoor benaderd, telefonisch of persoonlijk.Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe 
regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt 
vermelding plaats in het kerkblad. 
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
 
Senioren-kwartaalverjaardag  
Op woensdag 2 okt. jl. vond alweer de 3de seniorenkwartaalverjaardag plaats.  
Wederom met zo’n 25 mensen hebben we genoten van koffie/thee, lekkers (cupcakes, 
zelf gebakken door onze 12 jarige Lize Roobol), muziek, zang en sterkers (advocaat met 

slagroom      ) in het ‘nieuwe gedeelte’ van de Dorpskerk. 
De ontmoeting met bekenden en onbekenden en bovenal van het ophalen van 
herinneringen aan de hand van een oude-fotopresentatie en het zingen met elkaar. Het 
was wederom erg gezellig en wat een leuke, dankbare reacties mochten wij als 
initiatiefnemers ontvangen! Dus: blije aanwezigen van de 3de gemeenteverjaardag: 
Bedankt!!!! 
 
Om te noteren! 
• 13 nov. a.s. om 14.00u vindt de halfjaarlijkse contactpersonenmiddag plaats en dit 

keer: niet in de Boomgaardkerk, maar In de DORPSKERK. 

• De 4de senioren-kwartaalverjaardag vindt plaats op 8 januari 2025! 

 
Vriendelijk groet, 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam,  
Tel: 06-11249600  Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
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KERKDIENSTEN IN NOVEMBER 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

3 november 

9.30 u. 
Ds. A. Sterrenburg 

Voorburg 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Prop. J. Sterrenburg 

Sluipwijk 

 
 
Collecte: Kerkenwerk 

6 november Dankdag 

19.30 u. 
Dankdag 

Dhr. E. Leune 
Benthuizen 

 
Collectes: 1. Oogstcollecte 

 

10 november 

9.30 u. 
Prop. M.C. van den Hoorn 

Rotterdam 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

17 november 

9.30 u. 
Anders Dan Anders dienst 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ADA diensten 2. Onderhoud gebouwen 

15.00 u. 
Ds. J. Breure 
Zwijndrecht 

 
Collecte: Kerkenwerk 

24 november Eeuwigheidszondag 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO / Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

 

1 december 1ste Advent 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk  3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. A. van de Berg 

Asperen 

 
 
Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website 
www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl .   
Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u alle diensten op 
een later moment (nog een keer) bekijken. 

 

 
 
 
 

http://www.kerkheerjansdam.nl/


 MET HET OOG OP DE ZONDAG 
Dankdag woensdag 6 november  
Op woensdag 6 november is het dankdag voor gewas en arbeid. We staan stil bij 
zaaien, maaien en oogsten; we vieren de oogst – letterlijk en figuurlijk - en danken 
daarvoor. Het programma in de Dorpskerk omvat de volgende onderdelen, 
waaraan afzonderlijke deelname mogelijk is: 

➢ 17 uur: kinderdankdag (16.45 inloop), in samenwerking tussen de 

kinderclubs en ds. Sjaak Teuwissen. Dhr. René Barnard speelt piano. 

Thema: alle dagen dankjewel.   

➢ 18 uur: ‘thanksgiving maaltijd’. Iedereen neemt iets te eten mee van 

thuis dat we kunnen delen. Inloop vanaf 17.45 uur, om 18 uur gaan we 

aan tafel. N.B. de keukenfaciliteiten in de Dorpskerk zijn nogal beperkt, 

dus koude gerechten (bijv. brood) of thuis opgewarmd eten zijn 

aanbevolen. Vanuit de kerk bieden we deelnemers sowieso een kop soep 

en te drinken aan; voor de kinderen is er een broodje knakworst Opgeven 

kan t/m uiterlijk 5 november via janensjanieschop@hetnet.nl  of 06 – 14 

81 01 04 . Zie  verder de weekbrief, website www.kerkheerjansdam.nl en 

de november-editie van SamenGaan.  

➢ 19.30 uur: dankdienst voor gewas en arbeid, thema ‘alle dagen dankbaar’. Voorganger: ds. Sjaak Teuwissen. 

Organist: dhr René Barnard. We lezen Spreuken 6: 1 t/m 11 en Marcus 4: 26 t/m 34.  

inzamelen voor voedselbank, buurtkastje en schoenendozen 
Rond dankdag delen we uit van onze overvloed, van wat we zelf ontvangen 
hebben. Daarom zal begin november de jaarlijkse oogstcollecte plaatsvinden 
via brieven aan alle huishoudens binnen onze gemeente. Daarnaast zamelen 
we op dankdag voedingsproducten in 
ten behoeve van de Voedselbank 
Barendrecht en het recentelijk 
geplaatste buurtkastje naast de 

Dorpskerk. Vanaf dankdag kunnen kinderen gevulde en versierde 
schoenendozen inleveren t.b.v. de schoenendozenactie, waarbij kinderen in 
ongunstige omstandigheden elders op de wereld zo’n schoenendoos 
ontvangen als cadeau. (zie ook berichtgeving elders in SamenGaan en de 
weekbrief) 
 

Anders dan Andersdienst – 17 november 
Thema : Wat is vrijheid !!!! 
Spreker: Wim Wiersma  
Muziek: leger des heilsband 
 
In deze ADAdienst zal het Leger des Heils  een belangrijke rol vervullen. 
Onze spreker Wim Wiersma,  u allen bekend werkt bij het Leger des Heils. 
De muziek die u gaat horen is ook  van het Leger. Het thema “ Wat is 
vrijheid” vrijheid door God aan ons gegeven. Vaak zijn we helemaal niet zo 
vrij, we zijn gebonden door heel veel zaken, denk aan verslaving, social 
media, drukke agenda’s, verwachtingen van anderen, werk. En 
waarschijnlijk kunt u er voor u zelf  nog veel meer invullen. De Bijbel 
beloofd ons dat God ons zal bevrijden, vrijheid in Christus, prachtige teksten 
maar wat betekend dat voor ons in de praktijk? Waarschijnlijk gaat Wim 
ons daar veel over vertellen vanuit de Bijbel maar ook vanuit de praktijk. De 
Leger des Heils band zal heerlijke meezing liederen voor ons spelen. Wij 
kijken er naar uit en hopen samen met u deze bevrijdende viering te vieren. 
Van harte welkom  
  

mailto:janensjanieschop@hetnet.nl
http://www.kerkheerjansdam.nl/


24 november eeuwigheidszondag 
‘Moge de herinneringen aan hem of haar jou tot zegen zijn’. Een zin als deze 
wordt uitgesproken of opgeschreven als wens, na een overlijden; zeker als 
overledenen of nabestaanden gelovig waren of zijn. Dat ‘tot zegen zijn’ van de 
herinneringen hangt samen met wat diegene ons nalaat. Fysiek nalaat qua 
vermogen, waardevolle of betekenisvolle spullen; in overdrachtelijke zin nalaat 
qua: wat heeft diegene zelf precies voor ons betekend, welke steen in de rivier 
van het leven heeft hij of zij verlegd; wat van hem of haar leeft er voort nu hij 
(zij) er niet meer is? 

We lezen op deze eeuwigheidszondag Genesis 23: 1 t/m 4 en 17 t/m 20; over 
Abraham die zijn vrouw Sarah begraaft en waarmee haar graf – hoe cru ook - het 
eerste minuscule stukje eigen bezit is van een vreemd land dat hem beloofd is. En 
we lezen 2 Koningen 2: 1 t/m 19 waar Elia in de hemel wordt opgenomen, Elisa het 
profetenstokje overneemt, door de profetenmantel van Elia over te nemen.  
 
In deze dienst speelt Jacco Steen orgel en/of piano; en zal ook Heerjansklank 
meewerken. Jacky de la Mar verzorgt een passende symbolische schikking.  
We mogen uitzien naar behalve een verdrietige juist ook een inspirerende dienst, 
die als thema heeft: ‘nalatenschap’  

‘Open Kerk’ 
Aansluitend op de dienst en het koffiedrinken na afloop blijft de Dorpskerk open tot ca 14 
uur, voor wie een kaarsje wil komen branden, behoefte heeft aan een gesprek, even stil 
wil zijn, of juist een gesprek wil met de predikant of één van de andere ambtsdragers. Eric 
de Bont is gevraagd om sfeervolle gitaarmuziek op de achtergrond te verzorgen. 
Attendeer en verwelkom mensen in uw en jouw omgeving hierbij. 
 
‘lichtjesavond’ 
Op Vrijdagavond 22 november is er van 19.00 - 20.30 uur weer ‘lichtjesavond’ op de 
Algemene Begraafplaats, Molenweg 20. U heeft de mogelijkheid om (elektrische) 
gedachteniskaarsjes te plaatsen; verder is er gelegenheid voor ontmoeting, muziek, 
koffie/thee in de aula. 
 
Zondag 1 december, eerste advent en Heilig Avondmaal   
“Hoop is niet zoals ‘het komt goed’. Het is eerder een gerichtheid van de ziel. Het is een projectie van een goede 
uitkomst, en daarvoor gaan, ondanks de mogelijkheid dat het met jou niet goed zal komen.” Dit zijn woorden van 

Jasper Rijpma (40), leraar geschiedenis, in dagblad Trouw enkele maanden 
geleden. Hij is ongeneeslijk ziek en schreef het boek ‘wat ik je nog zeggen wil, 
levenslessen voor mijn kind’.  
We lezen op 1 december Zacharia 14: 4  t/m 9 en  Lucas 21: 25 t/m 31. 
Onheilspellende teksten; en dat is een understatement. Maar Lucas schrijft ook 
‘jullie verlossing is nabij’. Ofwel: voorbij de wanhoop is er hoop 
 Het is deze zondag eerste advent. Het woord Advent (van het Latijnse 
‘Adventus Domini’  - de Komst van de Heer) verwijst én naar de geboorte van 
Jezus als mens met Kerst, én naar Zijn definitieve wederkomst in onze wereld. 
Vandaar dat deze apocalyptische lezingen typische advents-teksten zijn. Het 
thema deze zondag luidt ‘het komt!’. Het is eerste advent. Samen met de 

Kindernevendienst beginnen we aan het adventsproject ‘help jij me hopen’.  We vieren vandaag het Heilig 
Avondmaal dat in zekere zin ook hoopvol vooruitgrijpt op Christus’ wederkomst en Gods Koninkrijk. Willem Nijhof 
bespeelt het orgel. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
 

  



BIJBELLEESROOSTER 
 

vrijdag 1 november 2024   Psalm 138 zaterdag 16 november 2024   Zacharia 9:9-17 

zaterdag 2 november 2024   Psalm 34 zondag 17 november 2024   Marcus 12:38–13:2 

zondag 3 november 2024   Marcus 12:13-27 maandag 18 november 2024   Zacharia 10:1-12 

maandag 4 november 2024   Prediker 7:1-14 dinsdag 19 november 2024   Zacharia 11:1-9 

dinsdag 5 november 2024   Prediker 7:15-29 woensdag 20 november 2024   Zacharia 11:10-17 

woensdag 6 november 2024   Prediker 8:1-17 donderdag 21 november 2024   Psalm 69:1-19 

donderdag 7 november 2024   Prediker 9:1-12 vrijdag 22 november 2024   Psalm 69:20-37 

vrijdag 8 november 2024   Psalm 133 zaterdag 23 november 2024   Marcus 13:3-13 

zaterdag 9 november 2024   Leviticus 19:1-18 zondag 24 november 2024   Marcus 13:14-27 

zondag 10 november 2024   Marcus 12:28-37 maandag 25 november 2024   Marcus 13:28-37 

maandag 11 november 2024   Prediker 9:13–10:7 dinsdag 26 november 2024   Psalm 74 

dinsdag 12 november 2024   Prediker 10:8-20 woensdag 27 november 2024   Zacharia 12:1-8 

woensdag 13 november 2024   Prediker 11:1-10 donderdag 28 november 2024   Zacharia 12:9–13:1 

donderdag 14 november 2024   Prediker 12:1-14 vrijdag 29 november 2024   Zacharia 13:2-9 

vrijdag 15 november 2024   Zacharia 9:1-8 zaterdag 30 november 2024   Psalm 17 

 

 
 
 

“Ik wil graag iedreen bedanken voor de vele kaartjes, appjes, bloemen, telefoontjes en bezoekjes. Al die 

dingen waren mij echt tot steun in de periode van mijn hartoperatie. Ik ben erg dankbaar en blij met al 

deze manieren waarop iedereen aan mij dacht. Ik ben de rest van het jaar nog aan het revalideren maar 

hoop jullie allemaal weer snel in de kerk te zien. 

 

Hartelijke groet,  

Nettie van Vliet.” 



VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
 
Körperwelten 
Tientallen miljoenen mensen wereldwijd zagen de afgelopen decennia de 
tentoonstellingen ‘Body Worlds’, ofwel ‘Körperwelten. Bezoekers vergapen zich 
aan honderden exemplaren van overleden menselijke lichamen, opengesneden 
en geprepareerd via ‘plastinatie’, een proces bedacht door kunstenaar Gunther 
von Hagens. De toeschouwers krijgen zo een blik op het wonder van de anatomie, zo kondigt Body Worlds de 
tentoonstellingen aan. De lichamen worden in allerlei poses geëxposeerd; vaak alsof ze actief in beweging zijn. 
Bekend is een man die zijn complete huid als een soort regenjas over zijn arm draagt; een acht maanden zwangere 
vrouw met opengesneden buik heeft een bevallige houding aangenomen. Rokerslongen, alcoholisten-levers, harten, 
hersens, ogen en andere lichaamsdelen: niets ontbreekt in dit rondreizende horror-kabinet.  Overal ter wereld is 
‘Body Worlds’ commercieel en qua belangstelling een groot succes: bezoekers stromen in overweldigende aantallen 
toe, er wordt heel veel aan verdiend, en intussen hebben vele duizenden mensen ook zichzelf aangeboden om na 
hun dood geplastineerd en tentoongesteld te worden.  

Protest 
Er is ook protest. Veel, scherp en aanhoudend protest. Vanuit onder meer godsdienstige kringen protesteren 
mensen tegen de schending van de menselijke waardigheid. Velen vinden dit een smakeloze en zeer ongepaste 
lijkenschennis voor commercieel vermaak. Overledenen had een laatste rust gegund moeten worden. ‘de doden 
begraven’ is een werk – zo niet: een plicht - van christelijke barmhartigheid. Soms is onduidelijk waar de lichamen 
precies vandaan komen en of de overledenen hier ooit zelf toestemming voor hebben gegeven. Maar al het protest 
lijkt vechten tegen de bierkaai: het succes is er niet minder om; en organisatoren en bezoekers halen hun schouders 
op over dit achterhoedegevecht van klagers. 

Requiem 
Dat geldt niet voor een bijzonder vorm van protest in 2001. Als Body Worlds dat 
jaar Berlijn aan doet, kiest pastoor Ernst Pulsfort voor protest door het opmerkelijke 
middel van de liturgie. Via allerlei kranten en andere media kondigt ‘zijn’ Thomas 
van Aquino-kerk aan een requiem-mis te zullen houden voor de 200 geplastineerde 
doden in de tentoonstelling. Een golf van reacties, een mediastorm steekt op. Voor 
deze dodenmis moet men uiteindelijk vanuit de kerk uitwijken naar het veel grotere 
Auditorium, omdat het aantal aangemelde bezoekers de stoutste verwachtingen 
overtreft. Alsnog zijn er te weinig zitplaatsen, de gangpaden zijn verstopt met 
camerateams van allerlei televisiestations.  

‘1-0 voor God’ 
De pastoor gaan in zijn preek nauwelijks expliciet in op de tentoonstelling. Hij benoemt wel dat iedereen een 
fundamentele angst voor de dood heeft, maar dat we er niet aan kunnen ontkomen. Hij preekt vervolgens over de 
opstanding waarin christenen geloven, leven voorbij de dood. Hij benoemt dat de dood niet definitief is. Dat de dood 
zélf eindig is, en niet het einde is. Dat de dood zal sterven net als wij. Pulsfort beklaagt zich over de hedendaagse 
kortzichtigheid, de nadruk op het hier-en-nu en op de overdreven, beperkte focus op het fysieke aspect van mens 
zijn. Alsof de mens – de menselijke ziel -  het pure vlees niet overstijgt.  
Uiteindelijk doen klassieke middelen van de kerk –preek, gebeden, rituelen en christelijke gezangen - hun 
indrukwekkende werk. De Frankfurter Allgemeine Zeitung schrijft diep onder de indruk te zijn van het requiem en de 
woorden van pastoor Pulsfort. Het artikel heet ‘was Kirche sein könnte’ – ‘Wat de kerk zou kunnen zijn’. De Berliner 
Zeitung kopt boven een artikel dat gewijd is aan dit requiem eenvoudigweg: ‘1-0 voor God.’ 
 

Hoe te protesteren 
Als christelijke gelovigen hebben we veelal andere overtuigingen en putten we uit andere bronnen dan mensen om 
ons heen. Vanuit onze geloofsovertuigingen zijn we misschien geneigd ergens tégen te zijn, en dat expliciet zichtbaar 
en hoorbaar te maken. Bij de opkomst van de house-muziek in de jaren ’90 stonden mensen namens de stichting 
‘naar house’ te flyeren bij de ingang van discotheken. Toen zangeres Madonna in 2006 optrad in Nederland met 
onder meer een controversiële ‘kruisigingsscène’ inclusief doornenkroon, stak er onder christenen een storm van 
protest op. Er ontstaan rond allerlei politieke en maatschappelijke onderwerpen protestacties, marsen en 
manifestaties waarin de eigen overtuiging – vaak samengebald tot enkele kreten – stevig wordt neergezet; en dat is 
uiteraard niet zonder reden. Maar hoe inhoudelijk terecht of plausibel het mogelijk ook is, meestal blijft het aan 
dovemansoren gericht. En er vindt geen echte ontmoeting of gesprek plaats. 



Areopagus 
[ afbeelding:  Die Predigt des Hl. Paulus auf dem Areopag in Athen -  il Garofalo 1481 - 1559  ]  

 
Als Paulus in Handelingen 17 de Areopagus in Athene betreedt heeft hij genoeg gezien om 
fel van leer te trekken tegen het heidendom, het bijgeloof dat hij aantreft. Hij kan bij wijze 
van spreken met pamfletten en een megafoon roeptoeteren dat ze het allemaal faliekant 
fout hebben en fout doen. We lezen dan ook dat hij hevig verontwaardigd is over alle 
afgoderij in de stad. Maar uiteindelijk kiest Paulus er evenwel voor om aan te sluiten bij de 
kaders en de frames van de filosofen ter plekke. Hij gebruikt waarderende woorden, 
benoemt en prijst de godsdienstigheid en vroomheid. Ten midden van alle afgodsbeelden 
waarbinnen hij een zogeheten onbekende god heeft ontdekt, presenteert hij hun juist deze 

onbekende God en hij legt hen binnen hun eigen kaders en termen – maar tegelijkertijd vanuit zijn eigenheid en 
diepe overtuiging -  uit wie deze God dan wel is. 
Paulus beweegt mee met wat hij in Athene aantreft en juist zo brengt hij God ter sprake. Niet door zich keihard 
tegenover alles en iedereen te plaatsen en een protestactie op touw te zetten, maar door verbinding en dialoog te 
zoeken. Zoals pastoor Pulsforst in Berlijn ziet hoe de doden letterlijk op een voetstuk worden gezet voor talloze 
bezoekers, en vervolgens in een speciaal voor hen opgezette dodenmis hen, en vooral: onze levende God, op een 
ánder voetstuk plaatst.  
 

Al onze vestigingen elke zondag open 
Kerken kunnen protesteren tegen de opening van winkels op zondag, 
maar ook juist op zondag laten zien ‘al onze vestigingen elke zondag 
open’ (zie illustratie). We kunnen er schande van spreken dat een bekend 
ijsjes-merk de zogeheten ‘zeven hoofdzonden’ als namen gebruikt voor 
een serie van specifieke ijsjes, of doen wat dominee Overduin van de 
Kerk van de Nazarener in Amersfoort deed: hij besteedde zeven 
opeenvolgende zondagen in de preek aandacht aan telkens een andere 
hoofdzonde, en liet zijn laatste preek – over vraatzucht – door ijsjesmerk 
Ola zélf sponsoren. Na afloop van de dienst deelde hij aan alle 
kerkgangers Ola-ijsjes uit. De christelijke kerk kan en móét soms protest 
aantekenen. Bijvoorbeeld tegen het onterecht uitzetten van 
vluchtelingen uit ons land; maar wat voor indruk maakte de Bethelkerk 
Den Haag door zich sterk te maken voor het kinderpardon via een 
eeuwenoud concept: kerkasiel. En dat in combinatie met een non-stop 
kerkdienst van ruim drie maanden. 
 

Jiu Jitsu 
De Duitse theoloog Christian Schwarz spreekt als het gaat om creatieve en verbindende - vormen van christelijke 
communicatie met niet-christenen van ‘(missionaire) Jiu Jitsu’; anderen noemen het ook wel tango of twist: enerzijds 
meebewegen met wat er gebeurt, anderzijds daar vanuit christelijke overtuiging een heel eigen inhoudelijk draai en 
input aan geven.  
 

Heerjansdam en omgeving 
Dergelijke gedachten gaan vaak door mijn hoofd als we nadenken over hoe we in Heerjansdam en omgeving als 
christenen en christelijke gemeente óm kunnen gaan met wat er om ons heen gebeurt. Kunnen we zoeken naar hoe 
we vanuit onze eigenheid en overtuigingen enerzijds aansluiten bij wat er her en der aan de orde is, en daarbij 
anderzijds ons eigen (geloofs)geluid laten klinken? Neem bijvoorbeeld de grote tent die jaarlijks in de koningsdag-
week staat opgesteld, en aan de feesten die daar gehouden worden. Ik ervaar het als heel betekenisvol dat wij juist 
daar als KerkHeerjansdam zijn te vinden. Afgelopen jaar verzorgde Kids of Joy een heel eigen programma met vele 
tientallen kinderen en hun ouders vanuit het hele dorp. Daarna vond ‘A Meezing Grace’ plaats waarbij popliederen 
zó waren gekozen, zó in het programma werden geplaatst en zó werden neergezet dat ze met elkaar samen een 
christelijke liturgie vormden. Op eeuwigheidszondag zetten we de Dorpskerk open voor wie naar de dienst wil 
komen of ná de dienst een kaarsje wil opsteken, maar ik ben bewust ook aanwezig op de (seculiere) lichtjesavond op 
de Algemene Begraafplaats, de vrijdagavond er vóór; en ontmoet dan heel andere mensen. 
 

https://www.mutualart.com/Artwork/Die-Predigt-des-Hl--Paulus-auf-dem-Areop/BB165D0E77510DA0
https://www.mutualart.com/Artist/il-Garofalo/3DBC2D02D0E4571C


Halloween 
Bij het griezelkabinet van ‘Body Worlds’ aan het begin van deze 
‘bemanning van de Manning’ denken we zo in begin november al gauw 
aan Halloween.  Voor vele Heerjansdammers een groot ‘feest’, met 
honderden kinderen en volwassenen door de straten. Veel 
gemeenteleden van KerkHeerjansdam vinden dit afschuwelijk en 
ervaren sterk afwijzende gevoelens bij dit ‘spelen met de dood en 
doden’ en bij de bangmakerij richting kinderen. Om gelovige én 
pedagogische redenen kunnen we hier scherpe kanttekeningen bij 

plaatsen. We kunnen ons op deze avond achter onze gesloten voordeuren gelaten ergeren. Maar we kunnen als 
kerkelijke gemeenschap ook overwegen om hier anders mee om te gaan. We kunnen met elkaar in gebed gaan en 
daarin benoemen wat we als demonische aspecten van dit ‘feest’ ervaren, we kunnen alternatieven opzetten zoals 
happyween, en een lichtjestocht met vrolijke gekleurde lichtjes en kinderen. En dat is wat al in gang is gezet. 

 
Ontmoeting en dialoog  
Misschien kunnen we zelfs nog een andere insteek kiezen, en ook écht in contact proberen te komen met 
deelnemers – grotendeels: onze dorpsgenoten - aan een programma zoals Halloween. Is het denkbaar dat we in de 
toekomst op één of andere wijze zouden participeren, en met een eigen kraampje of op een eigen adres (hartjes-
)snoepjes uitdelen en een klein symbool dat de liefde van Christus of de betekenis van ons geloof tastbaar maakt? 
Hoe zou het zijn als we daadwerkelijk iets van ontmoeting en dialoog bereiken en daarbinnen iets van ons geloof 
kunnen delen; in woorden, rituelen, via een kleine attentie of gastvrijheid? 

 
Moeten we dan niet… 
Moeten we dan niet onze stem verheffen? Jazeker wel: wat verkeerd is moeten we durven benoemen en aanklagen. 
Moeten we dan alles maar accepteren? Nee zeker niet. Moet alles dan maar kunnen? Nee niet alles moet kunnen. 
Waar blijft het ‘gij geheel anders?’ (Efeziërs 4: 20) als je maar met alles meedoet? Ik ervaar het allemaal als een 
zoektocht waarin ook ik niet altijd richting weet. En eerlijk gezegd en toegegeven: soms vind ik het zelf lastig om me 
echt hardop uit te spreken; wil ik voorkomen dat mensen zich gekwetst voelen en wil lange tenen en botsingen 
voorkomen. Misschien dat ik soms te huiverig ben voor het ronduit ter sprake brengen van het evangelie.  
 

Schaam het evangelie niet 
Toch schaam ik mij het evangelie niet. Ik denk aan onze Heer Jezus 
Christus die met hoeren en tollenaars aan tafel ging. Hij nodigde zichzelf 
bij geldwolf Zacheus uit, ging zogeheten ‘gevallen vrouwen’ niet uit de 
weg; ontmoette heidenen zoals de zogeheten Syro-fenicische vrouw. Met 
de godsdienstige leiders ging hij keer op keer het gesprek aan, hoe stevig 
het er ook aan toe ging. Hij zocht de ontmoeting met buitenstaanders. 
Past het ons niet om in zijn voetspoor te gaan, en om mensen of 
programma’s waarop we kritiek hebben juist op te zoeken, het gesprek 
aan te gaan, bruggen te slaan, en vanuit onze eigenheid en overtuigingen 

het evangelie te denken binnen andere kaders dan we gewend zijn? 
Ik hou me graag aanbevolen voor wie met me mee wil denken.  
 

Lichtjesavond 
November – dat is wel duidelijk - is de maand waarin we ons meer dan anders laten 
confronteren door de eindigheid van het leven. Op veel begraafplaatsen vinden speciale 
programma’s plaats rond 1 en 2 november.  
In Heerjansdam houden we lichtjesavond op de vrijdag voorafgaand aan eeuwigheidszondag. 
De algemene begraafplaats en aula zijn dit jaar op vrijdagavond 22 november geopend, van 19 
tot 20.30 uur. Er is bijzondere verlichting met fakkels, er is koffie, thee, muziek en gelegenheid 
tot ontmoeting. 

  



Eeuwigheidszondag: Laatste zondag kerkelijk jaar 
Op zondag 24 november is het eeuwigheidszondag. In de dienst van 9.30 uur staan we 
in de Dorpskerk stil bij onze geliefde overledenen, maar benoemen en bezingen ook 
perspectieven voorbij het leven hier en nu. Na de dienst, tussen ca 11 en 14 uur blijft de 
kerk open voor wie ook maar op zoek is naar stilte of ontmoeting, of een kaarsje wil 
komen branden.  
 

Dankdag  
Al eerder in de maand, op 6 november, is het dankdag voor gewas en arbeid. Er zijn in de 
Dorpskerk drie momenten waarop deelnemers kunnen in- of uitstappen 
➢ 17 uur: kinderdankdag (16.45 inloop) met kinderen van de basisschoolleeftijd en hun 

familie. In samenwerking met de kinderclubs en pianist René Barnard.. Thema: alle dagen 

dankjewel.   

➢ 18 uur: ‘thanksgiving maaltijd’. Iedereen neemt iets te eten mee van thuis dat we 

kunnen delen. Inloop vanaf 17.45 uur, om 18 uur gaan we aan tafel. Opgeven kan 

t/m uiterlijk 5 november via janensjanieschop@hetnet.nl  of 06 – 14 81 01 04 .  

➢ 19.30 uur: dankdienst voor gewas en arbeid, thema ‘alle dagen dankbaar’. Organist: 

dhr René Barnard. We lezen Spreuken 6: 1 t/m 11 en Marcus 4: 26 t/m 34.  

Op dankdag delen we van onze overvloed door middel van het inzamelen van artikelen 
voor voedselbank en buurtkastje, door het vullen en versieren van schoenendozen voor de schoenendoosactie, en 
door deel te nemen aan de oogstcollecte waarbij ieder huishouden van onze gemeente een envelop en brief 
ontvangt. 

 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 06 – 20 50 30 99 
Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
X: @SinterSjaak  

 
  

mailto:janensjanieschop@hetnet.nl
mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen


 

In memoriam  
 

Wilhelmina Juliana Emma (Wil) van Dalen-Zouai  
 
Wil Zouai werd op 29 juni 1946 geboren in Parijs als dochter van een Franse vader en 
Nederlandse moeder. Tot 12-jarige leeftijd bleef ze daar wonen. Het gezin telde uiteindelijk vijf 
kinderen: twee jongens, drie meisjes. Wil was de op één na jongste. Haar jeugd was om 
verschillende redenen niet bepaald gelukkig. De relatie met haar moeder en haar oma van 
moederszijde was niet optimaal. Verder kwam haar vader jong te overlijden.  
 
Na zijn het overlijden ging haar moeder samen met de kinderen terug naar Nederland. Daar 
leerde Wil Cor van Dalen kennen, met wie ze jarenlang getrouwd was. Ze omschreef deze relatie naderhand als 
‘meer één van goede vrienden dan één van echte liefde’. Wil heeft evenwel ook ware liefde gevoeld en beleefd. Dat 
was met Rien, met wie ze een tijd lang een LAT relatie had. Zo gingen ze op vakantie naar Frankrijk en genoten daar 
van het leven. Ze hadden in de toekomst graag met elkaar willen trouwen, maar die toekomst kwam er niet. Rien 
kwam aan een aneurysma te overlijden. 
 
Wil leidde steeds meer een teruggetrokken bestaan. Mensen kwamen letterlijk én figuurlijk niet of nauwelijks bij 
haar binnen. Toch genoot ze er evenwel van om onder de mensen te zijn: bij ‘Vrouwen van nu’, bij kerkdiensten en 
bij de gemeentegroeigroepen; en ook nam ze deel aan de maaltijden van ‘samen aan tafel’ in de Boomgaardkerk 
 
Ingrijpend was het overlijden van haar zus, zo’n 8-9 maanden geleden. Dit gemis kwam ze niet meer te boven. Wil 
werd in maart zelf nog opgenomen in het ziekenhuis, maar kwam weer thuis en leek op te krabbelen. De zoon van 
haar zus en zijn vrouw zagen naar haar om. Toen ze telefonisch geen contact met haar kregen gingen ze op 10 
oktober poolshoogte nemen bij haar thuis. Wil bleek de avond er voor te zijn gevallen en niet meer zelfstandig hulp 
te hebben kunnen inschakelen. Met behulp van thuiszorgmedewerkers en later hulpdiensten probeerden ze het 
leven van Wil te redden. Tevergeefs.  
 
Op vrijdag 18 oktober namen we in crematorium  Essenhof in Dordrecht afscheid van Wil. Als ze had geweten wie 
daar allemaal bij aanwezig zouden zijn, had ze waarschijnlijk breed geglimlacht. Want al leidde Wil  een 
teruggetrokken bestaan, ze bleek bepaald niet alleen te zijn geweest. Haar neef Jan sprak herinneringswoorden uit, 
zijn zoon een gedichtje. Daarnaast lazen we Psalm 139, en luisterden naar het gedicht ‘voetstappen in het zand’, en 
het lied ‘Ik zal er zijn’ van Sela: zowel ‘voetstappen’ als ‘Ik zal er zijn’ heeft Wil zelf nog benoemd als zeer 
betekenisvol voor haar zelf. de Christuskaars brandde, we baden, en er klonken zegenwoorden.  
 
‘Ik ben die ik ben’ is Gods eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt Hij haar bestaan 
Hoe adembenemend ontroerend dichtbij 
Zijn naam is ‘Ik ben’ -  Wil - en ‘Ik zal er zijn’ 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 

 
 

KERSTVIERING SENIOREN 19-12 HOUD DEZE DATUM VRIJ! 
Jongeren zijn ook welkom 

Dit jaar hopen wij de traditionele Kerstviering te houden op donderdag-
middag 19 december in de Dorpskerk.  
Nadere informatie volgt in Samengaan van december. 
 
Senioren , maar ook junioren: HOUD DEZE DATUM VAST VRIJ ! Iedereen is 
welkom om deze viering tot een succes te maken. 



ONDERWEG MET UW PASTOR  
Uitgewerkt, zo voelde het zaterdagmorgen 28 september toen ik de preekbeurtenregelaar van een kleine 
Gereformeerde Kerk bovenin Groningen moest bellen dat ik de preekbeurt niet kon vervullen omdat ik geplaagd 
werd door een scherpe en lastige pijn in mijn rechterbeen wat zowel het lopen als het staan en zitten, ja zelfs het 
liggen hinderde. Later bleek dat de pijn en beperking een gevolg was van een ischias. Natuurlijk had ik veel te lang 
gewacht met het afzeggen van de preekbeurt maar alles in mij verzette zich ertegen om het op te geven. Slechts 
enkele weken eerder had ik al mijn werk weer hervat, ook in Heerjansdam, waarbij Sjaak mij volkomen terecht had 
gewaarschuwd om dit niet te vroeg te doen. En nu was ik werkelijk uitgewerkt. De pastor geveld en slechts met 
behulp van een stok nog een klein beetje mobiel. Het enige wat ik nog kon bedenken was dat Nellie dit alles gelukkig 
niet meer hoefde mee te maken. 
Gelukkig werd de pijn na enkele dagen met behulp van pijnstillers draaglijker en kon ik weer slapen terwijl ik bij dit 
alles heel veel hulp en meeleven mocht ervaren. Maar ook dat moest ik met mijn onafhankelijke karakter leren 
aanvaarden en meerdere keren klonk in mijn hart Nellie’s stem die zei: Engel, jij wilt alles naar jouw hand zetten en 
dat kan niet. Het alles niet naar mijn eigen hand kunnen zetten, ik was het al gaan ervaren bij de herstart van mijn 
pastorale ontmoetingen. Alles was anders geworden nu ik niet meer na gedag gezegd te zijn van huis vertrok. Ik liet 
een ander huis achter, een leeg huis. Het ontmoeten van mensen die alleen zijn of zich alleen voelen was opeens 
anders. Je staat opeens in een ander contact met degene die je bezoekt. Het onbevangene is voorbij. Je moet een 
nieuwe positie kiezen als lotgenoot. En het meest lastige is dat je enthousiasme getemperd is. Het enthousiasme om 
met nieuwe initiatieven die je in je hart koestert te zoeken naar nieuwe mogelijkheden om pastorale invulling te 
bieden aan zich alleen voelende ouderen. 
En dan moet je dinsdag 1 oktober aan Sjaak en de betrokken kerkenraadsleden melden dat je het werk wegens 
ziekte opnieuw moet staken en je gemaakte afspraken annuleren. Machteloos met de vraag in je hart hoelang dit 
gaat duren en… komt dit nog wel goed en daarachter de vraag: Is het wel de weg van de Heer geweest om met je 73 
jarige leeftijd nog een nieuwe baan aan te vangen? Een vraag waar ik nog steeds mee worstel nu alles zo anders is 
gegaan als ik verwacht had.  
Mijn voorgaan in een avondwijding donderdagavond 3 oktober in een zorginstelling in Hoofddorp moest ik afzeggen 
en de kerkviering van zondag 13 oktober in Sint Maria Horebeke ook. Maar de kerkviering van zondag 6 oktober in 
Maassluis liet ik nog even openstaan. In zo’n kleine kring zou het ook zittend rond de avondmaalstafel kunnen. En 
dat lukte inderdaad. Dat gaf moed om de weeksluiting op vrijdag 11 oktober in Zoetermeer die ik met een kleine 
groep van 12 tot 15 deelnemers ook wel zittend zou kunnen doen door te laten gaan. En dan ervaar ik die middag 
het wonder dat het voorgaan zoveel adrenaline schept dat een half uur staan weer blijkt te gaan. 
Thuisgekomen ligt daar een aanvraag wie zondagmorgen in een viering in Siloam in Ede de uitgevallen voorganger 
kan vervangen. Wetend dat in zo’n gemeente een zangleider het eerste half uur van aanbidding en gebed leidt meld 
ik dat ik ondanks ischias beschikbaar ben omdat ik een half uur kan staan. Zaterdagmiddag komt de vraag of ik nog 
steeds beschikbaar ben en zo sta ik zondagmorgen met mijn stok op het podium en… ervaar een merkbare 
ondersteuning van de Heer dat het gaat en er ook echt geluisterd wordt. Zo heb ik er moed op dat ik de traditionele 
viering met een uur staan op zondagmorgen 20 oktober niet behoef af te zeggen. 
Luisterend naar Sjaak stel ik mijn opnieuw starten in Heerjansdam nog even uit tot begin november. De dan 
komende twee laatste maanden van het jaar wil ik vervolgens gebruiken om voor mezelf antwoord te vinden op de 
vraag of het de weg van de Heer Jezus is om nu mijn leven zo ingrijpend veranderd is wel verder te kunnen gaan met 
het werk in Heerjansdam wat ik zo ambitieus en met zo’n heerlijk warme respons begonnen ben. Is het wel echt de 
weg geweest waarvan ik dacht dat de Heer mij deze weg wees of was het mijn eigen wensdenken wat mij deed 
denken dat de Heer dit bedoelde? Die vraag, lieve mensen in Heerjansdam, stel ik u niet en van u vraag ik ook geen 
antwoord. Ik wil erop vertrouwen dat de Heer Jezus hierin Zelf mij een antwoord zal geven en in mijn hart ook de 
bereidheid zal scheppen Hem hierin te volgen in de weg die Hij wijst.  
 
Een hartelijke groet van uw verwonde maar ook intens met u verbonden pastor Engel Leune.  
 

Kledingactie voor het Leger des Heils 
Op vrijdag 22 november van 19.00-20.00 uur en op zaterdag 23 
november van 10.00-11.00 uur zal er kleding worden ingezameld in de 
Boomgaardkerk voor het Leger des Heils. Het is de bedoeling dat de 
kleding schoon en niet kapot is. Wilt u schoenen met de veters aan elkaar 
binden of per paar in een gesloten zak doen?  
Van harte bij u aanbevolen! 



VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Uit de kerkenraad 
 
De laatste kerkenraadsvergadering vóór de zomer hielden we op 20 juni. 
Te laat om nog info te versturen voor Samengaan, maar behalve wat zakelijke dingen en wat puntjes op de i viel daar 
ook niet veel te melden. 
Wel hebben we die avond voorbereidingen getroffen voor het gemeenteberaad van 19 september. 
 
Omdat we na de zomer die datum, 19 september dus, als eerste actie hadden staan zou de eerstvolgende 
kerkenraadsvergadering pas op 3 oktober plaatsvinden. 
Eén van de belangrijkste punten was dan ook de evaluatie van de avond van het gemeenteberaad en het definitief 
maken van de besluitvorming. 
Daarover kunt u op een andere plek in deze uitgave van Samengaan meer lezen. 
 
Afgelopen week werd de senioren kwartaal verjaardag gehouden, een gezellig ontmoetingsmoment.  
Onze kerkelijk werker, dhr. Engel Leune is met ziekteverlof. Hij heeft een zenuwbeknelling die hem beperkt in zijn 
mobiliteit. Dat betekent dat er werkzaamheden overgenomen zullen worden door ds. Teuwissen en de taakgroep 
pastoraat. Bijvoorbeeld de dienst van Dankstond, waar ds. Teuwissen nu zal voorgaan.   
In de middag op dankdag zal er weer een kinderdankdienst zijn. 
Inzamelen van voedsel zal gedaan worden voor de voedselbank in Barendrecht, maar ook voor het kastje bij de kerk. 
De ZWO dienst, eind oktober zal in het teken staan van Victory4all. 
De diaconie komt in november met een kledingactie. 
 
De vergunningen voor de bouw in en om de Boomgaardkerk zijn nog steeds niet rond, vanwege protesten van 
omwonenden en een trage plaatselijke overheid. 
Voor de verbouw van de kerkruimten in de Dorpskerk geldt dat er flink kosten bespaard zijn door zelfwerkzaamheid. 
Wat de aanbouw betreft is aan de opdracht van de gemeente tot participatie van omwonenden voldaan. 
Hopelijk kunnen de volgende stappen gezet worden. 
 
De clubs, kindernevendienst en oppas worden goed bezocht. Voor m.n. de oppas en de nevendienst geldt dat 
nieuwe leiding welkom is. 
De groeigroepen zijn met Genesis van start gegaan. De verbinding met de diensten op zondag is al een paar keer 
gemaakt. 
De volgende themavergadering is op 19 november en dan gaat de kerkenraad in op de inhoud van diensten. 
Op 14 november is er eerst nog een reguliere kerkenraadsvergadering. 

 
 
 

Besluit tot het zegenen van huwelijken tussen twee personen van gelijk geslacht binnen 
de Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek 
 
In het vorige artikel in Samengaan (in het zomernummer) over dit thema, heeft u het hele proces kunnen lezen dat 
de kerkenraad en de gemeente tot nu toe hebben doorlopen. Dit proces staat onderaan nogmaals weergegeven. De 
twee laatste stappen hebben onlangs plaatsgevonden. 

Gemeenteavond 19 september 2024 
Op de gemeenteavond van 19 september j.l. heeft de kerkenraad haar beweegredenen tot het nemen van dit besluit 
toegelicht en is er ruimte geweest voor gemeenteleden met verschillende perspectieven op dit onderwerp om zich 
uit te spreken. Op sommige momenten werd opnieuw duidelijk dat dit besluit niet makkelijk is en dat er 
uiteenlopende visies mogelijk zijn en naast elkaar bestaan binnen onze gemeente. 
Tegelijkertijd viel op dat het aantal aanwezige gemeenteleden beperkt was. Bij navraag daarover kregen we 
regelmatig te horen dat deze avond eigenlijk geen toegevoegde waarde meer had, maar puur nodig was om de 
kerkorde te volgen. Er is toch immers gelegenheid tot inspraak geweest op de gemeenteavond van 18 april (en het 
inbrengen van overwegingen via telefoon, whatsapp, mail of brief), waarna de kerkenraad haar besluit genomen 
heeft? 



Kerkenraadsvergadering 3 oktober 2024 
Op de kerkenraadsvergadering hebben we uitgebreid gesproken over de nu te volgen route. Nemen we nu het 
besluit? Of is er aanleiding om meer ruimte te nemen om in gesprek te gaan met de gemeente? 
Na het wegen van alle gesprekken die gevoerd zijn (zowel op de gemeenteavond van 18 april en 19 september als 
buiten deze gemeenteavonden) en de berichten die naar de kerkenraad zijn verstuurd, hebben we gezamenlijk 
geconstateerd dat het proces zorgvuldig is geweest en er voldoende gelegenheid is geweest voor ieder gemeentelid 
om zijn of haar mening en visie te geven. En dat de conclusie dat er veel draagvlak is voor het bekrachtigen van dit 
besluit nog steeds geldt. Op de kerkenraadsvergadering van 3 oktober is daarom het voorgenomen besluit 
bekrachtigd. Vanaf 1 januari 2025 is het daarmee in onze gemeente mogelijk dat twee mensen van gelijk geslacht 
Gods zegen over hun huwelijk vragen. 

Overwegingen 
Het nemen van dit besluit roept nieuwe vragen op: hoe zal dit verlopen in de toekomst? En hoeveel verzoeken zullen 
we krijgen? Kan onze visie op dit thema veranderen? We gaan het ervaren met elkaar. We zijn er niet op uit dat de 
PG Heerjansdam – Kijfhoek een plek wordt waar alles kan wat elders niet kan en een zegen vragen op bestelling is 
het zeker niet. Als minimaal 1 van de 2 huwelijkspartners bij onze gemeente hoort (net als bij een huwelijk tussen 
man en vrouw) en vraagt om Gods zegen over een oprechte relatie van liefde en trouw, dan willen we daar graag ‘ja’ 
tegen kunnen zeggen. 
We hebben met elkaar afgesproken om in 2030 te evalueren. Zo kunnen we als gemeente opnieuw de gelegenheid 
nemen om het thema te bespreken en om met elkaar terug en vooruit te kijken. 

Ruimte geven 
Praktisch gezien betekent dit alles dat er bij een kerkdienst waarin we Gods zegen vragen over een huwelijk tussen 
twee personen van gelijk geslacht ook een ouderling van dienst en evt. een diaken aanwezig zijn. Natuurlijk zullen 
we iedereen die zich niet prettig voelt om deze rollen te vervullen, de ruimte geven en iemand anders vragen. 

Aanpassen plaatselijke regeling 
Om dit besluit officieel vast te leggen, passen we de plaatselijke regeling aan en sturen we deze naar de classis. 

Doorpraten over dit onderwerp? 
Als u behoefte heeft om door te praten over dit onderwerp of het besluit, maken we daar graag tijd voor! U kunt 
altijd contact opnemen met de scriba of ds. Sjaak Teuwissen of een lid van de kerkenraad aanspreken.  
 
Namens de kerkenraad, 
Gertjan Roobol 
 

Bijlage: Proces tot nu toe 
Dit besluit nemen we niet lichtzinnig. Bij de fusie van de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente van 
Heerjansdam (in 2009) is afgesproken dit onderwerp eens in de 5 jaar te bespreken. Op de gemeente-avond van 18 
april 2024 hebben we toegelicht hoe het proces tot nu toe is verlopen (binnen de kerkenraad) en welke stappen we 
nog gaan zetten, in het kort: 

- Thema-avond 12 januari 2023 waarin we ervaringen hebben gedeeld en hebben geleerd en nagedacht over 

de betekenis van ‘zegenen’. Zowel in de Bijbel als in deze tijd. 

- Thema-avond 15 juni 2023 waarin we samen met ds. Jan-Willem Leurgans (predikant in de GK in Ermelo, 

getrouwd met Henk en ze hebben samen twee pleegkinderen) hebben stilgestaan bij verschillende 

Bijbelteksten waaruit de conclusie getrokken kan worden dat we op grond van ons geloof niet in ‘klassieke 

tegenstellingen’ hoeven te blijven denken, maar dat geloof in Christus deze opheft. 

- Thema-avond 5 oktober 2023 waarin we samen met Herman van Wijngaarden (oprichter van Hart van 

Homo’s, zelf homo, op Bijbelse gronden bewust gekozen voor een celibatair leven) hebben nagedacht over 

hoe we trouw kunnen zijn aan de homoseksuele broeder of zuster, aan de Schrift en aan de eenheid van de 

gemeente. Op basis van de besproken Bijbelteksten kan worden geconcludeerd dat de Bijbel weinig ruimte 

laat voor homoseksuele relaties. 

- Gemeente-avond 18 april 2024 waarin we bovenstaand proces hebben doorgenomen en in groepjes hebben 

nagedacht over de manier waarop we de Bijbel lezen en wat het huwelijk en de zegen van God over dit 

huwelijk voor ons betekent. 

- Buiten de genoemde momenten is er brief-, email-, whatsapp- en telefonisch contact geweest met 

gemeenteleden die vanuit verschillende opvattingen hun mening hebben gedeeld. Ook hebben fysieke 

gesprekken met sommigen van hen plaatsgevonden. Al deze contacten zijn ook meegenomen in de 

overwegingen van de kerkenraad. 



‘Licht op Groen’ 
 
In de rubriek ‘Licht op Groen’ delen deelnemers uit de gelijknamige 
brainstormgroep bruikbare ideeën, tips en tops rond zogeheten groene thema’s: 
schepping, duurzaamheid, klimaat, en rentmeesterschap.  
 
In het kader van onze missie om een groenere kerk te zijn, organiseren we een 
zwerfvuilactie om zwerfvuil rondom onze kerk en in ons dorp aan te pakken.  
 
Licht op ROOD 
Voedselverspilling draagt bij aan milieuschade, zoals CO2-uitstoot en waterverbruik. Daarnaast verspilt het 
de grondstoffen en energie die nodig zijn voor productie en transport. 
 

➢ Licht op GROEN 

Goed nieuws want via onderstaande tips kun gemakkelijk voedselverspilling voorkomen! 
1. Plan je maaltijden: door vooraf je maaltijden te plannen en boodschappenlijsten te maken, koop je alleen 

wat je nodig hebt. Dit voorkomt dat je impulsief voedingsmiddelen koopt die je later weggooit. 

2. Koop verstandig in: koop alleen in bulk als je zeker weet dat je het kunt gebruiken voordat het bederft. Let 

ook op houdbaarheidsdata en kies voor producten met een langere houdbaarheid als je ze niet meteen 

gebruikt. 

3. Bewaar voedsel op de juiste manier: bewaar producten op de juiste temperatuur en in de juiste omgeving 

om de houdbaarheid te verlengen. Gebruik luchtdichte verpakkingen voor restjes en zorg ervoor dat je 

koelkast op de juiste temperatuur is ingesteld: De temperatuur van de koelkast goed instellen, hoe doe ik 

dat? | Voedingscentrum 

4. Kook met restjes: kook creatief met restjes en voedsel dat bijna over de houdbaarheidsdatum is. Soepen, 

salades en stoofschotels zijn ideale manieren om restjes te verwerken: Koken met restjes en kliekjes | 

Voedingscentrum 

5. Deel met anderen: als je teveel hebt gekookt of eten hebt dat je niet kunt gebruiken, deel het met vrienden, 

buren of zet lang houdbare etenswaren in het voedselkastje naast de kerk!  

Door bewuster te kopen, koken en bewaren kun je eenvoudig een positieve bijdrage leveren aan het verminderen 
van voedselverspilling. 
Warme consuminder groet van de leden van Licht op Groen! 

 

 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 september 2024 tot en met 20 oktober 2024: 
 
Verhuizing:  
 
 
 
 
 
Vertrokken:  
 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 

 

https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/koken-en-bewaren/temperatuur-koelkast-instellen-met-draaiknop.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/service/vraag-en-antwoord/koken-en-bewaren/temperatuur-koelkast-instellen-met-draaiknop.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/kopen-koken-bewaren/eten-bereiden/koken-met-restjes-en-kliekjes.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/kopen-koken-bewaren/eten-bereiden/koken-met-restjes-en-kliekjes.aspx
mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl


Klein en groot 
Daar zit je dan als kleine in die grote mensenkerk. 
Na het kinderlied gaat de grote mensenpreek beginnen. 
Moeilijke woorden voor iemand van een jaar of 10-12. 
Zo`n lange tijd luisteren valt niet mee.  
Als we om ons heen kijken zien we zelfs grote mensen even wegdromen. 
Nou, weet je wat dan maken we toch een paar tekeningen van wat we zien in de kerk en van de verhalen die we 
kennen. 
Kijk maar:  
- Adam en Eva in het paradijs, oei ze eten van de verboden boom en tja dan word je weggestuurd. 

- Noach op de Ark, zie je ook net zoals Noach dat de duif een takje in zijn bek heeft. 

- En als het dan niet lekker loopt met zingen kunnen we altijd psalm 9999 nog zingen. 

- Kijk de dominee op de kansel bezig aan zijn preek. 

 
We komen volgende week weer want hoor en maken dan misschien wel weer een tekening. 

 

  



DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: september/oktober 2024 
 
Bloemendienst; 
16-10-24  via mevrouw  Caroline v Duinen       € 10,- 
Kerk. 
14-11-23  via  mevrouw Renie Steennis    € 50,-       
 
Alle gevers hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
Penningmeester diaconie. 
Jan de Jong 

 
Kledingactie voor het Leger des Heils 
 

Op vrijdag 22 november van 19.00-20.00 uur en op zaterdag 
23 november van 10.00-11.00 uur zal er kleding worden 
ingezameld in de Boomgaardkerk voor het Leger des Heils. Het 
is de bedoeling dat de kleding schoon en niet kapot is. Wilt u 
schoenen met de veters aan elkaar binden of per paar in een 
gesloten zak doen?  
Van harte bij u aanbevolen! 

 
 
Avondmaalscollecte 1 december    
De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 1 december bestemd 
voor het project “voedsel-pakketten voor hulpbehoevenden in Albanië” 
van Mensenkinderen. 

Mensenkinderen ondersteunt het Nederlands zendelingen echtpaar Duizendstra in 
het plaatsje Ersekë in de Albanese regio Korçë. Zij hebben 25 jaar jeugdzorg ervaring 
in Nederland en zijn de afgelopen jaren actief geweest met het opzetten van een 
activiteitencentrum in samenwerking met de Nehemia kerk in Ersekë. 
De Nehemia kerk is tijdens de voedselpakketten winteractie intensief betrokken bij 
het uitdelen van “broodnodige” voedselpakketten. Ze delen de voedselpakketten of 
voedselbonnen uit aan iedereen die deze hulp nodig heeft, uiteraard binnen de 

mogelijkheden. Aanvullend worden de mensen uitgenodigd om naar de kerk en zo in contact met het evangelie te 
komen.  
De economische situatie in Zuidoost Albanië is momenteel ronduit slecht te noemen en de vooruitzichten zien er 
niet goed uit. Het afgelopen jaar heeft het lang en veel geregend en waren er slechte oogsten van lokaal verbouwde 
landbouwproducten, weinig tot geen fruit aan de bomen en vroeg gezaaide groente verrot voor het kon uitgroeien. 
De mensen in de dorpen en kleine stadjes in de regio Korçë zijn alleen 
maar armer geworden en de vooruitzichten zijn om moedeloos van te 
worden. Vooral ouderen en alleenstaanden, maar zeker de gezinnen 
hebben grote moeite de eindjes aan elkaar te knopen. De Nehemia kerk 
wil graag de hulpverlening met voedselpakketten voortzetten en vraagt 
hiervoor onze steun. Er zijn 60 gezinnen geselecteerd die zonder 
maandelijkse hulp niet meer kunnen overleven. 
De kosten om een gezin één jaar lang maandelijks een voedselpakket te 
kunnen geven zijn € 587,-- . 
Van harte aanbevolen! 
Namens de diaconie, Hans van den Berg 

  



DANKDAG 6 NOVEMBER : ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK EN BUURTKASTJE 
In het kader van Dankdag is het goed om onze dank tot uitdrukking te brengen voor wat wij als “oogst “ mogen 
benutten voor ons dagelijkse leven. De meesten van ons kunnen daar prima van leven, maar armoede komt vaker 
voor dan je denkt. Het begrip “bestaanszekerheid” leek hoog in het vaandel van de politieke partijen te staan, maar 
de plannen van het kabinet pakken toch wel erg mager uit. Gevreesd moet worden dat er nog steeds heel wat 
mensen – misschien wel steeds meer - aangewezen zijn op de Voedselbank om dagelijks eten op tafel te hebben.  
Daarom zamelt de diaconie weer levensmiddelen in om deze beschikbaar te stellen aan de Voedselbank en voor ons 
eigen buurtkastje. Lokaal hebben wij – zoals u weet - een buurtkastje bij de Dorpskerk geopend om mensen in staat 
te stellen noodzakelijke producten op te halen zonder in de gaten te lopen. Alles wat in het buurtkastje wordt 
geplaatst, wordt opgehaald. De kast in de toren kan de vraag niet altijd niet bijhouden. Een deel van de ingezamelde 
goederen wordt dus gebruikt om het buurtkastje een impuls te geven. 
 

 
 
De Voedselbank heeft aangegeven dat er in hoofdzaak behoefte is aan houdbare levensmiddelen: groente en fruit in 
glas of blik, vis en vlees in blik . Tevens wordt aandacht gevraagd voor olie ( zonne-bloem/ olijfolie ) ,  broodbeleg ( 
pindakaas, hagelslag , jam enz enz.),  koffie en thee , pasta ,rijst en koek. Ook wordt genoemd: havermout, Brinta , 
pannenkoekenmeel en limonadesiroop. Allemaal gangbare en houdbare producten die mensen veel nodig hebben. 
Verse appels en sinaasappelen zijn ook nog wel een aantal dagen goed te gebruiken.  
Graag ontvangen wij u in de Dorpskerk: Dinsdagavond 5 november  van 19u tot 20u , Woensdagmorgen 6 november 
van 10 tot 11 u en bij het binnenkomen voor de avonddienst van Dankdag.   
Inmiddels hebben wij een reputatie op te houden. Citaat van de Voedselbank: ”hier mogen andere kerken een 
voorbeeld aan nemen”. 
Uw Diaconie 
 

 



Voedselpakket Rainbow Angels 
Hier in Zuid-Afrika is de lente begonnen. Maar het weer is nogal wisselend de laatste weken. Dan schijnt de zon en is 
het gelijk 30 graden en dan regent het hard en komt de temperatuur niet hoger dan een graad of 16. 
Eind November sluiten hier de scholen voor de Zomervakantie. Deze vakantie duurt 6 weken en is niet altijd 
makkelijk voor de kinderen en voor de ouders. Op school krijgen de kinderen 2 warme maaltijden en dit valt in 
December dan helemaal stil. Voor zeker de helft van de kinderen zijn deze twee maaltijden alles wat ze krijgen. We 
merken dat veel ouders problemen hebben om eten te kopen. Het is ook steeds moeilijker om een baan te vinden of 
te behouden. 
Daarom willen we als TFC van de Rainbow Angels de kinderen graag 
voedselpakketten meegeven. Hierin zullen vooral houdbare dingen 
zitten. Het zou geweldig zijn als de kinderen deze vakantie in ieder 
geval een gevulde maag blijven houden en geen honger hoeven te 
hebben. Het moeilijke is dat voedsel doneren moeilijk is omdat ik het 
niet allemaal in mijn koffer mee kan en mag nemen. Dus vraag ik of u 
misschien financieel wil helpen zodat ik hier voedsel kan kopen en 
aan de kinderen kan geven. Een pakket kost 25 euro en daar kan een 
gezin een week van doen. Wie helpt er mee.? 
Rainbow Angels valt onder de stichting Victory 4 all en deze heeft 
een ANBI status dus kunt u uw gift aftrekken van de belasting. In de 
Samengaan van December zal er ook een QR code staan waardoor je 
rechtstreeks kan betalen. 
Als u het nu al wil doen, wilt u dan erbij vermelden dat het voor voedselpakket Rainbow Angels is.  
Victory4all  
NL72RABO0361852991 
o.v.v Voedselpakket Rainbow Angels 
 
Een liefdevolle groet van alle kinderen van de Rainbow Angels en Eva Steen 

 
 
 

KERKRENTMEESTERS 
Oud papier 
Informatie vanuit het kerkelijk bureau laat de hoeveelheid ingezameld oud papier zien namelijk 9 ton en 6,5 ton. Lijkt 
niet veel maar in kilo’s alweer meer want dan is het 9.000 kg, 6.500 kg. Uitgedrukt is aantal kranten, flyers, karton 
teveel om op te noemen, eigenlijk teveel om te tellen maar wat een berg oud papier. Door u als lezer van dit mooie 
kerkblad apart gelegd, verzameld en opgespaard om door onze vrijwilligers te worden opgehaald. 
Helpt u, help jij mee met ophalen en het legen van zo`n 1100 papiercontainers?. Niet naar de sportschool op de 
lopende band maar 2 tot 3 keer per jaar een paar uur met een collega door ons dorp. Na een korte training bij HVC 
waar je leert hoe de vuilnisauto werkt en hoe dat allemaal veilig kan en met een certificaat op zak mag je 
meehelpen. 
Aanmelden bij oudpapier@kerkheerjansdam.nl of 06-51216503. Help mee, aub. 
 
De volgende datums oud papier staan ingepland: 
 
16 november     21 december 
Bas van Nes    Bert Schop 
Geert de Jong    Wim Groeneveld 
John Peterse    Kees-Jan Visser 
Alex Leinenga    Frank v.d. Noll 
 
 
Chris Grootendorst 
oudpapier@kerkheerjansdam.nl 

  

mailto:oudpapier@kerkheerjansdam.nl


datum doel  kerk   GIVT   Bank   Totaal  
4 augustus diaconie  €  110,30   €    56,56     €      166,86  

  kerk  €    85,95   €    25,62     €      111,57  
  jeugd  €    64,15   €    14,04     €        78,19  

11 augustus diaconie  €  139,35   €    34,53     €      173,88  
  kerk  €  141,90   €    40,50     €      182,40  

18 augustus diaconie  €  105,30   €    33,11     €      138,41  
  kerk  €  124,45   €    56,02     €      180,47  

25 augustus zwo/diaconie  €    92,70   €  104,41     €      197,11  
  Kerk  €  154,10   €    64,15     €      218,25  

augustus Bloemen  €    18,70       €        18,70  
  Koffiepot  €    22,10       €        22,10  
  Onderhoud  €    12,50       €        12,50  

      
1 september Diaconie  €    83,60   €    46,25   €    25,00   €      154,85  

  Kerk  €    92,95   €    43,58     €      136,53  
  Jeugd  €    98,25   €    40,24     €      138,49  

8 september ADA/Kerk  €    96,95   €    90,84     €      187,79  
  Kerk  €    76,47   €    75,79     €      152,26  
            

15 september Diaconie  €  159,75   €    89,26     €      249,01  
  Kerk  €    99,83   €    47,62     €      147,45  

22 september ZWO/Diaconie  €  154,05   €    56,96     €      211,01  
  Kerk  €  129,80   €    40,98     €      170,78  

29 september Avondmaal  €  230,20   €  186,08   €    25,00   €      441,28  
  Kerk  €  129,80   €    93,67     €      223,47  

september ZWO  €    11,70       €        11,70  
  Bloemen  €    14,00       €        14,00  
  Koffiepot  €    17,80     €  100,00   €      117,80  
            

Giften via Ds. Teuwissen  €  100,00     

 

Oud papier juli 9,94 ton €  322,01   

 augustus 6,64 ton €  266,03   
      

Alle gevers hartelijk dank, namens het college van Kerkmeesters 
J. Schop, Penningmeester 

 
KERSTVIERING SENIOREN 19-12 HOUD DEZE DATUM VRIJ! 

Jongeren zijn ook welkom 
Dit jaar hopen wij de traditionele Kerstviering te houden op 
donderdag-middag 19 december in de Dorpskerk.  
Nadere informatie volgt in Samengaan van december. 
 
Senioren , maar ook junioren: HOUD DEZE DATUM VAST VRIJ ! 
Iedereen is welkom om deze viering tot een succes te maken. 
  



JEUGDRUBRIEK 
Fun-avond 12+ jeugd 
Op vrijdagavond 15 november staat de eerste funavond voor 12+ jeugd weer op het programma.  
We gaan weer Hunted spelen in het dorp. Inmiddels een beproefd concept voor een spannende en supertoffe 
avond! We hopen weer zoveel mogelijk jongeren te zien deze avond… 
Meer info volgt in de apps van de Meeting en de Youth Corner.  
 

Kinderen betrokken bij (Ada) diensten 
Mooi om ook hier te benoemen hoe fijn het is dat de kinderen met regelmaat zo mooi bij een dienst betrokken 
worden. Ook al gaan ze naar hun eigen kindernevendienst, toch doen ze ook mooi mee in de dienst. Een voorbeeld 
hiervan de Ada dienst van 13 oktober. Prachtig om te zien hoe trots te kinderen waren toen ze met hun geknutselde 
sterren op de stoel mochten staan tijdens het prachtige lied ‘Ik hou van u’ van Johan Verdouw. 
  

 
 

Akoestische panelen bovenzaal geplaatst 
Eind september zijn de clubs weer gestart. Een grote groep kinderen geniet op zowel dinsdagavond als 
woensdagavond om de week van een avond vol gezelligheid! Na het opknappen van de bovenzaal in de Dorpskerk 
begin 2024 is de club altijd hier. U zult begrijpen…met veel kinderen bij elkaar die het gezellig hebben is dat met 
regelmaat een kakofonie aan geluiden. De akoestiek in de ruimte liet nog wat te wensen over, maar na een seintje 
hierover vanuit de clubleiding aan de JKR en contact vanuit de JKR met de kerkrentmeesters hierover is hier heel snel 
actie op ondernomen. De akoestische panelen die eerder in de Boomgaardkerk hingen zijn aangebracht in de 
bovenzaal. Wat een verschil!  
Mede namens de clubleiding wil de JKR graag de kerkrentmeesters enorm bedanken voor deze snelle actie. Heel erg 
fijn!!  
 

Bezoek ds. Sjaak Teuwissen aan basisschool de Rank 
Afgelopen periode is onze dominee Sjaak bij alle klassen op basisschool de Rank langs geweest. 'Lekker eigenwijs' 
was het thema van de boekenweek dit jaar. 'Lekker eigenwijs in de Bijbel': daarmee gingen tijdens de 
kinderboekenweek alle klassen van 'De Rank' aan de slag tijdens een bezoek van ds. Sjaak. Bij de groepen 1-2 en 3-4 
stond vooral het verhaal van Jona centraal: misschien wel de meest eigenwijze figuur uit de Bijbel. Bij de 
bovenbouw, de groepen 5-6 en 7-8, was er vooral een gesprek over wat eigenwijs zijn precies is. En er kwamen 
diverse Bijbelfiguren aan de orde die soms eigenwijs waren ten opzichte van mensen, maar gehoorzaam aan God - 
zoals veel profeten - en mensen die eigenwijs waren ten opzichte van God, maar daarmee in de problemen kwamen: 
zoals Adam en Eva, en Jona. We leerden dan wie vanuit zijn of haar geloof leeft soms eigenwijs is ten opzichte van 
mensen, maar dan tóch het goede doet 
 



(Kinder)dankdag 
Alle dagen dankjewel – kinderdankdag woensdag 6 november Dorpskerk 
Heerjansdam 
 
• 17 uur: kinderdankdienst (16.45 uur inloop) met Bijbelverhaal, vertelling, 

‘altaar van dankbaarheid’, samen bidden en samen zingen 

• 18 uur: thanksgiving maaltijd: Na de kinderdankdienst kun je blijven óf je 

schuift gewoon tegen 18 uur aan. Welkom. We verwachten mensen van 

allerlei leeftijden. Bij een thanksgivingmaaltijd neemt iedereen iets te mee om met elkaar te delen. Voor alle 

kinderen is er in dit geval sowieso een broodje knakworst; en te drinken. In verband met inkoop en tafel dekken: 

geef je t/m uiterlijk 5 november op via jouw leiding van de kinderclubs of via 

janensjanieschop@hetnet.nl  /  06 – 14 81 01 04 

Delen van onze dankbaarheid: we verzamelen etenswaren in pakken, zakken  en 
blikken voor de voedselbank en het buurtkastje; en beginnen we met de actie 
schoenendoos voor kinderen in moeilijke omstandigheden; dus ook lege 
schoenendozen zijn welkom 
Kinderdankdag wordt georganiseerd door Liesbeth Laoukili namens de kinderclubs 
van KerkHeerjansdam, ds. Sjaak Teuwissen, en diverse medewerkers 

 

Oppas gezocht 
Ook in de vorige Samengaan hebben we het al genoemd: we zijn hard op zoek naar gemeenteleden die willen helpen 
bij de oppas van de kinderen van 0-4 jaar. Er zijn de afgelopen periode veel mensen gestopt die al langere tijd 
betrokken waren dus het wordt steeds lastiger het rooster rond te krijgen.  
Wilt u of wil jij meehelpen bij de oppas? Je kunt je melden bij Gerjanne Bloem: gerjannebloem@gmail.com 
 

 Kinderlied van de maand november  
 

Dikke vrienden 
Het vrolijke (en snelle) lied ‘Weet je wie je bent?’ komt uit het kindertheater 
‘Knettergek!. Zowel de tekst als de muziek is geschreven door Herman Boon 
(Nederlands cabaretier, predikant, zanger en presentator). Hoe mooi is het dat 
we dikke vrienden met God mogen zijn.  
 
Marieke Roobol en ds. Sjaak Teuwissen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rL_R2scF-BI (1 min 52) 

Refrein:

Weet je wie je bent 
weet je wie je, wie je bent 
ja, weet je wie je bent? nou? 
Weet je wie je bent 
weet je wie je, wie je bent 
je bent sterker dan je denkt 
Wouw! 
 
Denk maar eens aan David 
die Goliath versloeg 
Goliath was sterk en groot 
maar dat was niet genoeg 
David die bleek sterker 
David die kon niet kapot 
en weet je hoe dat kwam 

hij was dikke dikke hele dikke 
dikke vrienden met God 
 
Refrein. 

 
Denk maar eens aan Gideon 
die dacht wie ben ik nou 
maar God die zei; je bent een 
held 
en Ik kies mooi voor jou 
en Gideon werd overwinnaar 
Gideon kon niet kapot 
en weet je hoe dat kwam 
hij werd dikke dikke hele dikke 
dikke vrienden met God 

 
Refrein. 
 
Denk maar eens aan jezelf 
dat had je zeker niet gedacht 
maar God die wil ook jou 
vol maken van Zijn kracht 
lees elke dag je bijbel en bid 
en prijs hem net zolang tot 
je vol bent van Zijn Geest 
en je wordt dikke dikke hele 
dikke 
dikke vrienden met God 

 

mailto:janensjanieschop@hetnet.nl
https://www.youtube.com/watch?v=rL_R2scF-BI


  

RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
Vorige maand waren de gastpredikanten Hendriksen uit Woudrichem en Van 
Beek uit H.I.-Ambacht die ons weer eens bepaalde dat ‘geestelijk’-menszijn  
voedsel nét zo belangrijk is dan onze ‘tastbare’ en dagelijkse menszijn 
maaltijden. Persoonlijke verantwoordelijkheid in het versterken en groeien van 
ons geloofsleven als ook voor ons praktische en dagelijks leven. Het waren weer 
twee ‘opvoedkundige’ diensten.  Hieronder enkele fotomomenten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kijfhoek, zondag 6 oktober met Ds. Hendriksen 
Kijfhoek, zondag 20 oktober met Ds. Van Beek en Riet van Gilst-
Plaizier met haar neef Matt van Gilst en zijn echtgenote uit Canada. 
Zij waren met gelukkige toeval, deze zondag in Kijfhoek… op zoek 
naar hun roots 

Dankbaar showen en sjouwen met emotie 
In het verleden hebben op de zondagen, decennia lang, de klokken van de 
Boomgaardkerk en de Dorpskerk, gemeenteleden opgeroepen ter kerke te gaan. 
Sinds vorig jaar was het alleen nog het historische Godshuis aan de Molenweg die 
haar welluidende klanken laat horen. Deze klinkende kerkroep wordt jaarlijks op 
twee doordeweekse dagen ook gedaan, in het voor- en najaar, namelijk in maart 
en november. Dit zijn de jaarlijkse en  traditionele  ‘bid- en dankdagen’. Twee keer 
per jaar waarin we stilstaan bij de afhankelijkheid van onze Here God in ons dagelijks leven.  
De sluiting destijds, de Boomgaardkerk, van een eigen vertrouwde plaats van samenkomst waar trouw en rouw, lief 
en leed en waar ook de bid- en dankdagen als herdenking- en  gedenkdiensten werden gehouden roepen 
ongevraagd en onwillekeurig persoonlijke emoties op. Heel begrijpelijk. Een taak als gezamenlijke gemeente elkaar 
hierbij te steunen in het omkijken naar elkaar, als ook elkaar in gezamenlijke geloofseenheid bij te staan.   
 
Dankbaar sjouwen 
Ook deze maand november is er ook weer de jaarlijkse en traditionele ‘Dankdienst voor gewas, arbeid en visserij’.  
Deze doordeweekse samenkomst is op woensdag 6 november a.s. in de Dorpskerk. Naast persoonlijke, emotionele 
momenten zijn er ook zaken van organisatorische aard die bijzondere aandacht vragen. Dus ook extra inspanning en 
aandacht voor onze gezamenlijke financiële positie om onze twee historische godshuizen in stand te houden. Een 
uitnodiging daartoe heeft u inmiddels ontvangen. Dus aan de slag ermee!  
De christelijke gemeenschap in ons is best en neemt als minderheid toe. Toch zijn we dankbaar dat 
Godsdienstvrijheid in Nederland nog steeds een groot goed is! Dit roept ons ook op tot actieve kerkelijke 
gemeenschap in ons dorp. En dit ook uitdragen onder onze dorpsgenoten. Hierbij gaat het showen en sjouwen 
tegelijk op gaat.   
 

Kerkproeverij 
Smaken verschillen, dat is duidelijk. We bidden elke dag om ons dagelijks brood en 
verzadiging van lichaam en geest.  De dankbaarheid proberen we dit persoonlijk in 
verschillende vormen te verwoorden. Als gemeente doen we dat gezamenlijk in onze 
Dorpskerk aan de Molenweg, als ook in onze polderkerk 

Kijfhoek.  Van beide historische kerken staan de deuren wijd open voor het proeven, 
smaken en dus deel te nemen aan de kerkproeverij.  
Er staat wekelijks een stoel voor u klaar ! 



  

De kijfhoekkerk blijft dagelijks open voor individueel bezoek. Veel wandelaars, fietsers en ook automobilisten 
weten onze kleine polderkerk te vinden als een rustpunt in het dagelijks leven. Als ook u op de doordeweekse dag of 
in het weekend de kerk bezoekt, leest u eens de soms ontroerende berichten die de bezoekers in het gastenboek 
noteren. De orgelzolder is gerenoveerd en vernieuwd. Op de expositie panelen wordt een algemeen beeld gegeven 
van het buurtschap Kijfhoek en de kerk in het midden. Tijdens uw bezoek is er gelegenheid om zelf, gratis, koffie, 
thee, water of frisdrank te nemen. Er is een verwijzing naar toiletbezoek, informatiemateriaal en giften. Er is zelfs de 
mogelijkheid uw gift via een QR-code over te maken. U bent van harte welkom!  Ook dan staat er een stoel voor u 
klaar ! 
 
Collectes en giften 
Tijdens de kleinschalige kerkdiensten wordt door de diaken met de ‘hengelcollectezak’ rond gegaan. Na de twee 
diensten van vorige maand zijn de collectes geteld:  
Zondag    1 september met dominee Leo van der Eijk en 34 bezoekers en €  222,40 
Zondag  15 september met dominee Sjaak Teuwissen en 30 bezoekers en €  190,00 
Zondag    6 oktober met dominee Cees Hendriksen en 36 bezoekers en  €  265,00 
Zondag  20 oktober met dominee Geur-Jan van Beek en 36 bezoekers en  €  279,80 
 
In de bus voor Groot Onderhoud en de open collectezakken bij de uitgangen werd ruim honderdtwintig euro geteld.  
Iedereen heel veel dank. 
Met de QR-code werd in totaal, inclusief tijdens de collectes ook nog 175,00 euro ontvangen.  
Afgelopen maand werd mij een biljet van vijftig euro in de handen gestopt van een dorpsgenoot die zeer begaan is 
met de Kijfhoekkerk met de indringende mededeling dat het voor ‘zakje’ bedoeld was, namelijk de bekende 
hengelcollectezak. Beste gever, heel veel dank! 
 
Geen kluis meer ?.... maar wel safe!.... 
Tijdens de lopende verbouwing van de consistorie en kerk bleek de eeuwenoude, loodzware losse kluis  geen functie 
meer te krijgen voor haar oorspronkelijke taak,  nl. het opbergen van o.a. collectegelden en waardevolle 
archiefstukken. In een ver verleden werd in deze brandkast ook het antieke zilveren avondmaalservies bewaard. 
Deze kluis is van oudsher altijd, tot recent, in beheer van de diaconie geweest. Na deze eeuwenlange ‘taak van de 
kluis’ is deze overbodig gebleken en teneinde gekomen. Maar wat moet je met een dergelijk massief ijzeren kast op 
poten. Niet te tillen en bijna niet te vervoeren. Gevaar voor mogelijke verzakking van de nieuwe bestemming is een 
reëel risico.  
Historische bestemming 
Uiteindelijk heeft onze diaconiekluis een passende bestemming gevonden. De Dorpskerk is onderdeel van de 
Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek. Tot in de zeventiger jaren van de vorige eeuw heeft de kerk van 
Kijfhoek eigen colleges gehad van ouderlingen, kerkvoogden en diakenen. Er werd dan ook afzonderlijk vergaderd, in 
het verre verleden altijd onder voorzitterschap van de predikant. In datzelfde verborgen verleden woonde in het 
buurtschap een Kijfhoekse boerenfamilie met boerderij en opstallen, welke van geslacht op geslacht ouderlingen en 
diakenen hebben voortgebracht. Twee broers en verre rechtstreekse nazaten van deze familie hebben zich nu 
ontfermd over dit oude kerkerfstuk. Het transport heeft veilig en safe plaatsgevonden met een zware vorkheftruck. 
Als dank werd een contante gift gedaan, met de voorwaarde dat deze zou worden verdeeld, de ene helft voor de 
kerk van ‘Den Dam’ en de andere helft voor ‘Kefoek’.  U begrijpt ons polderdialect! 
Overigens zijn en blijven de collectegelden voor de diaconie nog steeds -safe- en in goede handen beveiligd met de 
huidige mogelijkheden.  
 
Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk 
In de komende maanden zijn de volgende diensten gepland: 
Zondag  17 november met Ds. J. Breure uit Zwijndrecht 
Zondag    1 december met Ds. A. van den Berg uit Asperen 
 
Terzo Tempo 
Deze acht tellende mannengroep uit Schiedam hoopt in deze gedachtenismaand november weer een bijzondere a 
capella uitvoering te komen verzorgen in de Kijfhoekkerk. Nadere informatie is te volgen via De Brug.  
 
  



  

Tenslotte 
Er zijn wat zorgen om en bij enkele mensen binnen onze kleine gemeenschap.   
Ook in deze novembermaand blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid een kaartje. Voor vragen 
of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en meer, bel mij even, 06 – 3650 1396, of via WhatsApp en e-mail 
dendijk@hetnet.nl  
Bezoek ook eens onze vernieuwde website www.kijfhoekkerk.nl en Facebook. 
In de digitale versie van ons kerkblad zijn alle foto’s in kleur te zien. 
Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie: 
Kerkblad Samengaan Heerjansdam: samengaan@kerkheerjansdam.nl  
Een mooie en Zegenrijke herfstmaand toegewenst. 
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 

 

 

 

INGEZONDEN 

Filiae en Reni & Elisa - ‘SHARE’ CHRISTMASTOUR 
Zondag 15 december 2024 - 20.00 uur 
Heerjansdam Dorpskerk, Molenweg 8, 

  
Deze avond kunt u genieten van de 
Vocal Group Filiae,  Reni & Elisa en  Women Worship o.l.v. Maarten Wassink 
Met een  unieke kersttour trekken zij door Nederland en  brengen ze de kerstboodschap dichterbij met swingende 
gospelmuziek!  
 
Kom luisteren en zing mee met ontroerende en herkenbare kerstliederen die het prachtige kerstverhaal vertellen. 
Een avond om nooit te vergeten!  

                       
Reni & Elisa                                         Vocal Group Filiae 

 
Bestel je kaarten bij:  https://www.eventsforchrist.nl 

 

mailto:dendijk@hetnet.nl
http://www.kijfhoekkerk.nl/
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 Samengaan 
Maandblad van de Protestantse Gemeente Heerjansdam / 
Kijfhoek. Verschijnt 11 keer per jaar. 
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Druk 
Drukkerij Verloop, Alblasserdam 
 
Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek 
Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdagavond van 19.00 uur tot 
20.00 uur en eventueel op afspraak in de Dorpskerk, Molenweg 
8, 2995 BL Heerjansdam  
Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.  
De penningsmeester van de Kerk is Jan Schop: 06-14810104 

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
e- mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl 
rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v. 
Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek  
 
Voorganger: 
Ds. Sjaak Teuwissen 
Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99 
e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
 
Kerkelijk werker t.b.v. senioren en gemeenteleden in 
zorginstellingen: 
Dhr. Engel Leune 
Tel.nr 06- 83 53 43 61 
Mail: eleune@outlook.com 
Vaste werkdag: donderdag en daarnaast ad hoc  
 
Scriba:  
Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,  
tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl 
 
Diaconie: 
Richard van Vliet , De Gors 6  2995 BE 
Tel. 06 54 63 73 89, e-mail: rwvliet@planet.nl 
 
Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61RABO 0305 4267 37 t.n.v. 
Diaconie vd Protestantse Gem. Heerjansdam 
Dorpskerk: 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826 
Kerk te Kijfhoek: 
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht  
 
Overige kerkelijke gegevens: 
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar de 
website: www.kerkheerjansdam.nl 

INGEZONDEN 
Bijbelse reizen naar Griekenland t.b.v. 
Kerk in Actie  
In het voorjaar worden er 2 Griekenland-reizen 
georganiseerd voor Kerk in Actie. 
De eerste reis is o.l.v. van Ds. G. van Zanden uit 
Katwijk aan Zee, terwijl musicus Peter Wildeman de 
reis muzikaal omlijst. Deze reis is van d.v. 28 april 
t/m 5 mei 2025. De tweede reis naar Griekenland is 
o.l.v. Ds. D. J. Budding en Peter Wildeman: muzikale 
leiding tijdens zangmomenten. Deze reis is van d.v. 5 
mei t/m 12 mei 2025. 
Thema: In de voetsporen van Paulus.  
Tijdens de 8-daagse reis naar Griekenland gaan we in 
de voetsporen van Paulus. We vliegen met een 
rechtstreekse vlucht naar Thessaloniki. In deze 
omgeving was het dat de Maccedonische man riep: 
Kom over, en help ons. De rondreis start hier. We 
doen aan Filippi, Amphipolis, Berea etc. Tijdens de 
reis zullen de predikanten stil staan bij de bijbelse 
taferelen, en daar ook over mediteren, ook zijn er 
ook enkele zangmomenten o.l.v. Peter Wildeman. 
Op zondag worden de kerkdiensten gehouden in het 
Hotel, waar de predikant hoopt voor te gaan en 
Peter Wildeman de dienst zal begeleiden. Tijdens de 
reis staan we regelmatig stil bij het werk van Kerk in 
Actie (o.a. vluchtelingen Lesbos), waar we ook voor 
zullen collecteren. We verblijven in uitstekende 
hotels. Indien u meewilt, adviseren we u niet te lang 
te wachten met boeken, daar er beperkt plaatsen 
zijn.  Wilt u meer informatie over deze bijzondere 
reis en boeken, ga dan naar: 
www.zang-reizen.nl  en klik op Griekenlandreis. 
De reis wordt reis-technisch uitgevoerd door ANWB. 
 

KOORCONCERT  in Poortugaal 
Op zaterdag 2 november 2024 is er in de Dorpskerk, 
Kerkstraat 90 , te Poortugaal een KOORCONCERT 
georganiseerd. Het bekende Inspire2liveChoir uit 
Alblasserdam (150 leden) o.l.v. Peter Overduin zal 
een concert geven in deze kerk. De opbrengst van 
deze avond is voor het Radboud Oncologie Fonds, 
met specifiek onderzoek naar darmkanker en 
uitzaaiingen. Verder werken aan deze avond mee Jan 
Peter Teeuw, orgel, Hans Veldhuizen, piano, Peter 
Koetsveld, klarinet en Severin van Dijk, dwarsfluit. 
Naast koorzang is er ook samenzang van bekende 
liederen. Al met al belooft het weer een 
afwisselende avond te worden waarvoor u van harte 
bent uitgenodigd. Aanvang: 19.30 uur. Kerk open: 
19.00 uur. Toegangsprijs € 12,50.-p.p. t/m 12 jaar 
gratis. Kaartverkoop: www.peter-overduin.nl en ’s 
avonds aan de kerk.  
Inlichtingen: 06-40329257 
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