
 

Weekbrief: 6 oktober 2024 

Voorganger: ds. J. Teuwissen 

        Orgel: mevr. J. Steen 

         
Inleiding op de dienst.  

Op zondag 6 oktober is het Israëlzondag. Voor sommigen een belangrijk 

en feestelijk markeringsmoment in het jaar vanwege de onopgeefbare 

verbondenheid van de Kerk van Jezus Christus en het volk Israël; zoals 

dat ook in het eerste artikel van onze PKN-kerkorde staat vermeld. Voor 

anderen is het ronduit een hoofdpijn-onderwerp, omdat het zo moeilijk is 

de hedendaagse staat Israël de (wereld)politiek en de actualiteit rondom 

Israël lós te zien van het Bijbelse Israël. Hoe dan ook: als christenen en 

als lezers van de Bijbel kunnen en willen we niet om Israël heen; Israël speelt hoe dan ook een 

essentiële rol in de geschiedenis van God en mensen. Op deze Israëlzondag vervolgen we de lezingen uit 

Genesis; maar nu verder dan dat het gemeentegroeigroepen-boekje ‘en God zag dat het tov was’ gaat. 

We gaan verder door juist terug te gaan: terug naar het begin van Israël: naar aartsvader Abram die 

door God zelf wordt geroepen. We lezen Genesis 12: 1 t/m 5; waar we in vers 3 onder meer lezen : ‘in 

jou – Abram – zullen alle volken op aarde gezegend worden’: precies hier lijkt de schoen te wringen, 

precies hier ligt nog altijd de spanning tussen Israël en omliggende volken: hoe verhoudt Israël zich tot 

andere volkeren? Als Israël het primaat heeft, wat zegt dat dan over andere volkeren? Of ligt het 

anders? In de Galatenbrief geeft Paulus ons richtingen voor een antwoord. We lezen uit Galaten 3: 1 

t/m 14. Het thema op deze Israëlzondag luidt: ‘Wees een zegen’  

Liturgie:  
Welkom & Mededelingen 

Intredelied: Psalm/NLB 99: 1 en 2 ‘God is koning, Hij sticht zijn heerschappij’ 

Moment van stilte Bemoediging & Groet 

Zingen: Psalm/NLB 99: 4 en 8 

Inleiding op de dienst 

Blokje lofliederen; HH 272 ‘Sjaloom chaverim’ + HH 273 ‘Sta op o kind’ren van Israël’ 

Richtlijn voor ons leven: Exodus 20: 1 t/m 17 NBV 21 

Lied: Hemelhoog 263 ‘Hoor o Israël’ 

Mattheus 22: 37b-40  

Opwekking 51 / HH 390 ‘Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt’ 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment - Kinderlied van de maand oktober ‘Juich doe mee allemaal’ 

Eerste Bijbellezing: Genesis 12: 1 t/m 3 

Lied: NLB 803: 1, 2 en 6 ‘Uit Oer is hij getogen’ 

Tweede Bijbellezing: Galaten 3: 1 t/m 18  

Lied: NLB 802: 1, 3 en 6 ‘Door de wereld gaat een woord’ 

Preek: ‘Wees een zegen!’ 

Zingen ELB 194 ‘Jerusalaim’  

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. jeugdwerk 

Slotlied: NLB 868: 2 en 4 ‘Lof zij de Heer’ 

Zegen - Antwoord op de zegen: NLB 868: 5 ‘Lof zij de Heer met de heerlijkste naam..’ 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten  

met koffie, thee of fris achter in de kerk. 



 

 

Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. C. Hendriksen uit 

Woudrichem. Volgende week zondag om 9.30 uur Anders Dan Anders dienst. 

 
 

Gespreksgroep: Kijk op geloof 

Kijk op geloof is de titel van een boek dat in 2005 verscheen en meteen een tweede 

druk beleefde. De auteur is ds. Henri Veldhuis die tot zijn overlijden predikant was 

van de Protestantse Gemeente te Culemborg. De ondertitel is ‘Christelijk geloof 

uitgelegd’. In een groot aantal korte hoofdstukken komen onderwerpen aan de orde 

als: God, Jezus, het kwaad, het kruis, vergeving, kerk, Israël. In al deze en de andere 

onderwerpen gaat het om de inhoud van het geloof. Hoe 

belangrijk dat we ons daarin verdiepen omdat in de samenleving 

de rol van kerk en geloof alsmaar kleiner wordt.  

De vraag: ‘Weet jij wat je gelooft?’ wordt hierdoor alleen maar 

actueler. 

Veldhuis zoekt aansluiting bij zowel de protestantse als de 

rooms-katholieke traditie en houdt ook rekening met 

wetenschappelijk inzichten. 

Een gespreksgroep met dit boek als uitgangspunt begint in 

oktober. Per bijeenkomst bespreken we een hoofdstuk dat door 

de deelnemers vooraf gelezen is. We komen 1x per twee weken 

op een avond bij elkaar. De duur van de gespreksgroep is 

maximaal twee jaar. Wie deelneemt doet dat voor de hele 

periode. Om een goed gesprek te kunnen voeren is het minimaal 

aantal deelnemers 4 en het maximaal aantal 8. Deelnemers schaffen zelf het boek 

aan, +/- €20. Gespreksleider is Johan Breure.  

Eerste bijeenkomst is dinsdag 15 oktober om 20.00u.  

Zo mogelijk bij een deelnemer thuis. 

Voor aanmelden en/of informatie (geef meteen de avond van je voorkeur aan, 1ste en 

2de voorkeursavond): 

Johan Breure ds.breure@gmail.com tel: 06-15 48 60 32 
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