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Deze maand: 
 

Startzondag 
“Als nieuw!” 

 
Rest-eptenboek’ 

 
“Yes I Believe” 

 
Rondje Kijfhoek 



MEDITATIE 
 

De kracht van woorden…. 
 

Spreuken 18:21: “Dood en leven zijn in de macht van de tong, wie hem liefheeft, zal de vrucht ervan eten.” 
 
‘Woord’ komt van het Hebreeuwse woord ‘dǎbar’ wat rug of achterkant betekent. Het staat ook in relatie tot het 
woord ‘debir’ wat de achterkant van een heiligdom is. Het heeft een dubbele betekenis. ‘Dǎbar’ komt hier op neer, 
dat een woord een dagelijks doel of expressie dient, maar ook dat het geladen is met kracht! De achterkant ervan. 
Dat geldt helemaal als een woord door God wordt uitgesproken. God schiep de hemel en aarde door zijn ‘Woord’. 
Genesis 1:3 (HSV): “En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.” Jezus vervloekte de vijgenboom die geen vruchten 
gaf toen hij honger had. Een dag later was de boom verdord. Maar wat is nu de invloed van woorden door een mens 
uitgesproken? Een voorbeeld: 
Dr. Masaru Emoto (1943-2014) was een Japanse wetenschapper en wateronderzoeker, die vooral bekend is 
geworden door zijn research naar het vermeende ‘geheugeneffect’ van water en de energetische eigenschappen 
ervan. Hij legde dit zo uit dat natuurlijk bronwater (dus geen bewerkt leidingwater) dat onder mooie 
omstandigheden heeft verkeerd, zoals mooie muziek, vriendelijke woorden mooie gave ijskristallen liet zien in 
bevroren toestand. Echter in een vijandelijke omgeving, zoals woorden van haat, hardrock muziek en microgolven de 
ijskristallen onder de microscoop er misvormd uitzagen. In laboratoriumsetting vulde hij drie gelabelde en afgesloten 
glazen bekers voor de helft met rijst en vulde ze aan met water. Beker één met de memo ‘Thank  You’ er op, twee 
met ‘You Idiot’ er op, drie met ‘Ignore/negeren’ er op. Een maand lang werden deze woorden uitgesproken en beker 
drie genegeerd. Resultaat: in beker 1 was de rijst mooi helder, geurend en fluffy, in beker 2 was de rijst zwart 
geworden en in beker 3 de rijst volledig beschimmeld. Dit beroemde dr Masaru Emoto’s ‘Rice and Water 
Experiment’ kreeg wereldwijde, aandacht en werd over de gehele wereld door anderen nagedaan met labels als 
‘Love You’ en ‘Hate You’. Emoto vroeg schoolkinderen hetzelfde 
experiment te doen met twee planten in volledig identieke 
omstandigheden en dan 30 dagen lang positieve en negatieve 
woorden uit te spreken. Gevolg: positieve woorden gaven mooie 
frisgroene planten en negatieve woorden geelbruine verlepte 
planten. Veel studenten beseften hierdoor ook wat de gevolgen 
van ‘pesten’ kunnen zijn. Masaru Emoto beweerde concluderend 
dat woorden niet zomaar woorden zijn, maar een energetische 
kracht en lading hebben en de moleculaire structuur van water 
beïnvloeden, ook gedachten en gevoelens! Hij zei ‘woorden 
vibreren’ net als in de kwantumwereld met atomen, elektronen 
en moleculen. En dat te beseffen dat een ook een mens voor 70% uit water bestaat. Waarschijnlijk zult u dit alles 
maar nauwelijks kunnen geloven, maar zie de documentaires over dit experiment op You Tube. Als dus zelfs 
‘levenloze’ materie en planten al reageren op onze woorden, hoe groot is dan wel niet de kracht van woorden op 
levende wezens? Wel…deze is enorm! Zowel wat u tegen een ander zegt, als wat u over uzelf uitspreekt. Ook 
Leonardo da Vinci beweerde dit al in zijn tijd. Ieder mens herinnert zich als er iets aardigs over hem of haar werd 
gezegd.  
Oprah Winfrey, Amerikaans TV host en actrice (1954 - ) zei een keer: “Jij zult de vriendelijke woorden die jij gezegd 
hebt misschien vergeten, maar de ontvanger onthoudt ze een leven lang.”  
Moeder Teresa, Katholiek zuster zei vervolgens: “Vriendelijke woorden zijn soms kort, maar hun echo sterft nooit 
uit.” 
Vriendelijke woorden blijven het hart van de bedoelde persoon dus voor altijd verwarmen. 
 

Een tweede tekst die over dit onderwerp gaat:  
Spreuken 4:20-22 (NBG51): “Mijn zoon, sla acht op mijn 
woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; laat ze niet wijken 
uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven 
voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam.” 
Derek Prince (1915-2003), de rustige Cambridge-professor 
filosofie en klassieke talen, theoloog en voorganger, die een 

internationaal bekend spreker en Bijbelleraar werd, had als specialiteit het onderwerp zegen en vloek, het effect van 
positieve en negatieve woorden op je leven en omstandigheden.  



Als jonge man moest hij in de Tweede Wereldoorlog in Egypte en Soedan het Engelse leger vanwege 
zijn achtergrond als tolk bij verschillende ziekenhuizen van dienst zijn.  
Dit was omdat hij als gewetensbezwaarde geen mensen wilde doden en daarom vanwege zijn kennis 
Arabische talen de schakel was tussen het leger en de lokale bevolking die de ziekenhuizen schoon 
hielden. Maar hij liep zelf een ongeneselijke huidziekte op en lag in 1942/1943 een jaar lang in bed in 
een snikheet Egyptisch ziekenhuis. Derek had zich als fanatiek agnost/atheïst nog maar pas tot het 
geloof bekeerd en dacht op een gegeven moment: “Wat kan ik zelf doen voor mijn genezing?” Hij 
kreeg een openbaring van God met de tekst Romeinen 10:17 (HSV):  “Zo is dan het geloof uit het 
gehoor en het gehoor door het Woord van God”. Hij richtte zich vervolgens op Spreuken 4:20-22 en 
hij besloot deze tekst drie keer per dag hardop op te lezen en uit te spreken over zijn lichaam en 
deze tekst letterlijk als medicijn te beschouwen. Enige tijd later was hij geheel van zijn chronische 
huidziekte genezen en de artsen stonden voor een raadsel. Derek Prince is deze tekst zijn verdere 
leven lang ‘Gods medicijnflesje’ gaan noemen. Met betrekking tot het onderwerp de kracht van 
woorden, predikte hij dat het proclameren van Gods woorden voor genezing en tal van Gods 
beloften van vrede en voorspoed tot zeer krachtige resultaten kan leiden in ieders leven (lees ook Psalm 103:1-5 en 
Psalm 107:19-20). Hij waarschuwde ook altijd voor het uitspreken van negatieve woorden over het eigen leven als 
iemand down of depressief is. Zoals: “Ik ben een mislukking, Was ik maar nooit geboren, Was ik maar dood etc.”  
David proclameerde in bedreigende omstandigheden altijd Gods hulp en redding ook al zag hij op dat moment nog 
helemaal niets. Woorden hebben dus een belangrijke lading.  
In de Taizé-gemeenschap zei men een keer het volgende: ‘’Wie geraakt wordt door het wonder van het leven, door 
de manier waarop ons lichaam zo complex, zo mooi is ‘geweven’ (Psalm 139), concludeert daaruit vaak dat de mens 
een soort goddelijke ‘vonk’ in zich draagt, die hem het leven geeft. “Wellicht is het deze goddelijke vonk in ons, die 
onze woorden als mens zoveel lading geven! Wij zijn namelijk geschapen naar Gods beeld. (Latijn: de Imago Dei) Het 
is de macht van de tong!” 
“Hij die de kracht van woorden niet kent zal niet in staat zijn een mens te leren kennen.” 
Confucius, Chinees filosoof (551 v. Chr. - 479 v. Chr.) 
 
Emiel van der Burg 



KERKDIENSTEN IN SEPTEMBER 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

1 september 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. L.C. van der Eijk 

Zwijndrecht 

 
Collecte: Kerkenwerk 

8 september 

9.30 u. 
Anders Dan Anders dienst 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Anders Dan Anders diensten  
2. Onderhoud gebouwen 

 

15 september 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Startzondag 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
 
 
Collecte: Kerkenwerk 

22 september 

9.30 u. 
Ds. L.C. van der Eijk 

Zwijndrecht 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

 

29 september 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

6 oktober 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. C. Hendriksen 

Woudrichem 

 
Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 
Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website 
www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl .  Dit kan “live” op de 
tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u alle diensten op een later moment 
(nog een keer) bekijken. 

 

 
 
 

http://www.kerkheerjansdam.nl/


SENIORENVERJAARDAGEN 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam, tel: 06-11249600 
Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 

Verjaardagen september 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Huwelijksjubilea in september 
 
 
 
 
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
Verjaardagen van kerkleden die 80 jaar hopen te worden, worden vermeld in Samengaan. 
Met het oog op de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven.                            
Tot voor kort werd u hiervoor benaderd, telefonisch of persoonlijk.                                                                     
Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld 
wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.  
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
Vriendelijke groet, 
Wil Ouwerkerk 
 

BIJBELLEESROOSTER 
 

zondag 1 september Zacharia 8:1-8 maandag 16 september Handelingen 13:1-12 

maandag 2 september Zacharia 8:9-17 dinsdag 17 september Handelingen 13:13-25 

dinsdag 3 september Zacharia 8:18-23 woensdag 18 september Handelingen 13:26-43 

woensdag 4 september Handelingen 9:32-43 donderdag 19 september Handelingen 13:44–15:7 

donderdag 5 september Handelingen 10:1-23a vrijdag 20 september Handelingen 14:8-20 

vrijdag 6 september Handelingen 10:23b-48 zaterdag 21 september Handelingen 14:21-28 

zaterdag 7 september Marcus 8:27–9:1 zondag 22 september Handelingen 15:1-18 

zondag 8 september Handelingen 11:1-18 maandag 23 september Handelingen 15:19-35 

maandag 9 september Handelingen 11:19-30 dinsdag 24 september Deuteronomium 12:2-12 

dinsdag 10 september Handelingen 12:1-17 woensdag 25 september Deuteronomium 12:13-28 

woensdag 11 september Handelingen 12:18-25 donderdag 26 september Deuteronomium 12:29–13:6 

donderdag 12 september Deuteronomium 11:1-17 vrijdag 27 september Deuteronomium 13:7-19 

vrijdag 13 september Deuteronomium 11:18–12:1 zaterdag 28 september Marcus 9:30-37 

zaterdag 14 september Marcus 9:2-13 zondag  29 september Marcus 9:38-50 

zondag 15 september Marcus 9:14-29 maandag 30 september Micha 6:1-8 



 MET HET OOG OP DE ZONDAG 
1 september 2024 - Dorpskerk 
Tijdens de slotbijeenkomst op 18 juni kozen de groeigroep-leiders voor het boekje ‘En God zag dat het tov was – 
oeroude vragen, ijzersterke antwoorden in Genesis’ [ uitgave Evangelisch Werkverband]  als leidraad voor het seizoen 
2024-25. In de loop van september zullen de groeigroepen weer uit de startblokken komen. Aan het begin van het 
nieuwe seizoen sluiten we hier in de diensten van 1 en 29 september thematisch bij aan; en ook op Israëlzondag 6 
oktober lezen wij uit Genesis. 
 
We lezen op Genesis 1: 1 t/m Genesis 2: 3. God schept hemel en aarde en alles wat op aarde is, en maakt alles 
uitermate tov – goed. Hij stelt de mens aan om er over te heersen. We verkennen dat begrip: ‘heersen’: hoe kunnen 
we dat begrijpen en er ook zelf vorm aan geven op een manier dat het ‘tov’ is en blijft in Gods ogen? We staan ook 
stil bij de 7e dag, de rustdag. Blijkbaar is deze rustdag essentieel. Hoe vertalen we dat naar ons hier en nu? Het 
thema luidt ‘En God zag dat het tov was’. Willem Nijhof bespeelt het orgel. 
 
Deze periode verdiep ik me in de vijfdelige serie ‘Verbond en dialoog – joodse lezing van de Torah van wijlen 
Jonathan Sacks (1948-2020), theoloog en filosoof, en jarenlang opperrabbijn van Groot-Brittannië; en specifiek het 
eerste deel ‘Genesis – boek van het begin’. Mogelijk ontdekken we in zijn boek inzichten die verrijkend zijn bij onze 
Genesis-lezingen. 
 
Tijdens de dienst geeft Jantineke Grootendorst een terugkoppeling van haar werkvakantie met Stichting Livingstone 
in Oeganda, in de 2e helft van juli. 
 

Soms brengt een lied ons bij een thema en deze keer was 
dat het lied You Say van Lauren Daigle. Misschien niet 
voor iedereen bekend maar het lied gaat over dat God 
zegt je bent geliefd als wij het niet voelen. Ik houd je vast 
als je tekortschiet. Je bent van mij als ik denk dat ik er 
niet bij hoor. Een prachtig lied dat ons vertelt over Gods 
grote liefde voor ons. God zegt geloof het maar, Yes I 
Believe In deze dienst zal ds. Martijn van Leerdam 
komen spreken. Hij is dominee in de Pauluskerk te 
Rotterdam. Martijn wil zich inzetten om de kloof tussen 
kansarm en kansrijk kleiner te maken. Dichtbij de 
mensen staan en kijken wat ze nodig hebben. De 
Pauluskerk is er voor een grote groep kwetsbare mensen 
in Rotterdam en omstreken die daar dagelijks binnen 
komen lopen. Denkend aan het werk van Martijn 
kwamen wij bij dit lied en thema. Ook Martijn zal vaak 
tegen die mensen vertellen dat Gods grote Liefde er is 
voor iedereen altijd hoe moeilijk het soms ook is voor 
hun. Wij hopen dat Martijn in deze Anders dan Anders 
dienst wat meer kan vertellen over zijn werk in de 
Pauluskerk. Maar ook over het thema dat het enige wat 
telt is wat God van ons denkt, in Hem vinden wij onze 
waarde in Hem is onze identiteit.  
En dan de muzikale begeleiding ………de zang en 
samenzang komt dit keer van een jonge gospelgroep 

onder leiding van de enthousiaste dirigent Chesron Ledes, bij de meeste bekend. The NewVision Vocals bestaat uit 
een groep jonge gemotiveerde zangers en zangeressen. Zij geloven in de kracht van muziek om blijvende verbinding 
te creëren. Het is een spontane levendige groep. 
Met dit koor en samen met ds Martijn van Leerdam hopen we op een gezegende ochtend, samen met Gods 
aanwezigheid want we kunnen nog zoveel moois organiseren maar zonder Hem zal het koud en leeg zijn. 
 
Komt u ook??? 
 Wij nodigen u uit voor deze Anders dan Anders dienst  
Tot dan Liesbeth, Marja en Maria  



Startzondagdienst 15 september in de Dorpskerk 
“Als nieuw”: dit is het thema van de startzondagdienst met jong en oud, op zondag 15 september. Centraal staat 
Lucas 15: 11 t/m 32; het zogeheten ‘verhaal van de verloren Zoon’. Het thema ontlenen we aan het PKN-jaarthema 
2024-25: ‘als nieuw: leven in het licht van Gods koninkrijk’. Deze zondagmorgen zijn we op heel diverse manieren 
bezig met het begrip ‘als nieuw’. 

Net als bij de dienst met jong en oud eerder dit jaar, bestaat ook deze 
dienst uit de volgende onderdelen: 
9.30 uur: Samen ontdekken: in allerlei gaten en hoeken in en rond de 
Dorpskerk zijn er doe- denk- en ontdek-activiteiten rondom het thema 
‘als nieuw’, voor jong en oud 
10.15 uur: Samen vieren: met elkaar zingen, bidden en luisteren naar 
het Bijbelverhaal; inzameling en zegen. Diverse elementen uit ‘samen 
ontdekken’ komen hierin terug. Voor wie liever vooral een meer 
‘reguliere’ kerkdienst bezoekt, bekijkt of beluistert, is dit een goed 
instapmoment 
11.15 uur Samen gezellig napraten en eten: er zijn diverse soorten 
drinken, er is lunch; en ook dit keer in lijn met het thema 

 
De werkgroep Verbinding en ds. Sjaak Teuwissen bereiden de dienst inhoudelijk voor. Verder werken mee: muziek 
en zanggroep Heerjansklank. Organist/pianist: Jacco Steen. En vele anderen.  
Iedereen is welkom:  kinderen, tieners, volwassenen, ouderen, opa’s, oma’s, vrienden, vriendinnen, klasgenoten 
 
Meer info: zie www.kerkheerjansdam.nl. de dienst wordt in ieder geval vanaf 10.15u uitgezonden via 
www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Heerjansdam) 
 

  

http://www.kerkheerjansdam.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


15 september Kijfhoekkerk 
Net als ’s ochtends rondom startzondag in de Dorpskerk, is ’s middags in de 
Kijfhoekkerk de gelijkenis van de verloren zoon – Lucas 15: 11-32 aan de orde. We 
lezen daarnaast Mattheus 18: 21 en 22. We concentreren ons op vergeving; anders 
gezegd: bij God is – wat we ook hebben gedaan of nagelaten - altijd een doorstart 
mogelijk; en bij monde van Jezus Christus daagt God ons uit om in lijn met God zo’n 
doorstart ánderen ook te gunnen. Telkens weer. Dat blijkt gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. 
‘Doorstart’ is het thema van de dienst in Kijfhoek. Jacco Steen bespeelt het orgel. 
 

 
 

Afbeelding: ets Rembrandt van Rijn 
 ‘de terugkeer van de verloren zoon’ 1636 

 
29 september: Heilig Avondmaalsdienst Dorpskerk 
Op 1 september stonden we stil bij de schepping die zo goed is in Gods ogen. Het 
goede blijkt echter van korte duur te zijn als de mens in beeld verschijnt. De boom van 
de kennis van goed en kwaad (Genesis 2:  9, 17) blijkt een te grote verleiding, en zo 
zien we daar de oorsprong van het kwaad in de wereld. In Genesis 4 vermoordt Kaïn 
zijn broer Abel, in Genesis 6 verwekken Godenzonen reuzen, en in Genesis 11 
verheffen mensen zich vanuit hoogmoedswaanzin met een toren tot richting de hemel. 
Op 29 september lezen we Genesis 2: 8 – 18, en Genesis  11: 1 t/m 9. We denken na 
over de oorsprong en de werking van het kwaad in de wereld, hoe we daar zélf mee te 
maken hebben, en hoe we zelf juiste keuzes kunnen maken.  
Het thema luidt: ‘Goedschiks of kwaadschiks’. Organist is René Barnard en we vieren 
deze zondag het Heilig Avondmaal van onze Heer. 

(afbeelding: Adam en Eva,  
ca 1550 · Tiziano Vecelli) 

6 oktober: Israëlzondag 

Op zondag 6 oktober is het Israëlzondag. Voor sommigen een belangrijk en 
feestelijk markeringsmoment in het jaar vanwege de onopgeefbare 
verbondenheid van de Kerk van Jezus Christus met het volk Israël; zoals dat 
ook in het eerste artikel van onze PKN-kerkorde staat vermeld. Voor 
anderen is het een heel pijnlijk onderwerp, omdat het zo moeilijk is de 
hedendaagse staat Israël, de (wereld)politiek en de actualiteit rondom 
Israël lós te zien van het Bijbelse Israël. Hoe dan ook: als christenen en als 
lezers van de Bijbel kunnen en willen we niet om Israël heen; Israël speelt 
een essentiële rol in de geschiedenis van God en mensen. 

 Op deze Israëlzondag vervolgen we de lezingen uit Genesis zoals we dat op 1 en 29 september deden; maar 
nu verder dan dat het gemeentegroeigroepen-boekje ‘en God zag dat het tov was’ gaat. We gaan verder door juist 
terug te gaan: terug naar het begin van Israël: naar aartsvader Abram die door God zelf wordt geroepen. We lezen 
Genesis 12: 1 t/m 5; waar we in vers 3 onder meer lezen : ‘In jou – Abram – zullen alle volken op aarde gezegend 
worden’: precies hier lijkt de schoen te wringen, precies hier ligt nog altijd de spanning tussen Israël en omliggende 
volken: hoe verhoudt Israël zich tot andere volkeren? Als Israël het primaat heeft, wat zegt dat dan over andere 
volkeren? Of ligt het anders? 
In de Romeinenbrief hoofdstuk 9 t/m 11 geeft Paulus ons richtingen voor een antwoord. We lezen er fragmenten uit. 
Het thema luidt ‘Wees een zegen!’ Jacco Steen bespeelt het orgel.  
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
 
 

  HERINNERING 
Op 19 september, vanaf 20.00 uur, wordt een gemeenteberaad gehouden n.a.v. het voorgenomen 
kerkenraadsbesluit over het inzegenen van een huwelijk tussen partners van gelijk geslacht. 
Deze avond is bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. 
Tevens is het de bedoeling dat de financiële stukken ven de kerkrentmeesters en de diaconie ter inzage liggen. 

 



VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
 

Doorstart 
Als een voer-, vaar- of vliegtuig bij een afgezette 
motor nog vaart heeft, kan het een doorstart 
maken. In het geval van een vliegtuig draaien de 
motoren meestal nog, maar moet de piloot vanwege bijvoorbeeld 
weersomstandigheden of omstandigheden rond de landingsbaan een nieuwe 
landingspoging doen. Een onderneming die failliet gaat of dreigt te gaan, voert 
bij een doorstart doorgaans een reorganisatie door waarmee de bedrijfsleiding 
het bedrijf op afgeslankte, gewijzigde, financieel gezondere wijze kan 
voortzetten.  

 
We kunnen de zomerperiode, en zeker de zomervakantie, als een doorstart-periode beleven. De motor gaat even 
uit, of we laten hem in ieder geval op een lager toerental draaien. Daarna zetten we onszelf als een soort voertuig, of 
zetten we onze agenda weer in een hogere versnelling. Zelf ervaar ik daarbij het aantal telefoontjes, mailtjes en 
whatsapp-berichten als een treffende indicatie: in de periode dat de schoolvakantie begint neemt het telefoon-, 
mail- en appverkeer heel sterk af; zo richting de maand september, stijgt het weer explosief en dat geldt ook voor 
het aantal afspraken in de agenda. 
 

ánders 
Een doorstart betekent in veel gevallen ook dat er dingen ánders moeten of kunnen. De vliegtuiglanding moet 
vanwege mist of storm ánders, of elders ingezet worden; de failliete onderneming kan alleen gezond voortbestaan 
als ze kostenbesparingen doorvoert. Een vraag aan ons zelf kan zijn: geeft de zomerperiode ons inzichten waardoor 
we de doorstart ná de zomer anders inzetten dan het toerental waarmee onze motor draaide vlak vóór de zomer? 
 

Verloren zoon 
Toevalligerwijs ben ik deze periode op meerdere momenten bezig met de bekende 
parabel van Jezus Christus over de ‘verloren zoon’ uit Lucas 15: 11 t/m 32. Op 
startzondag 15 september koppelen we in de Dorpskerk het PKN-jaarthema ‘Als 
Nieuw. Leven in het licht van Gods Koninkrijk’ aan deze gelijkenis; het feest dat de 
Vader geeft ter ere van zijn teruggekeerde zoon is daarbij symbool voor Gods 
Koninkrijk dat doorbreekt. Gods Koninkrijk waaraan we deel kunnen hebben als we 
daar waar nodig willen veranderen; als we willen doorstarten in het leven; en als 
we onze weg ‘als nieuw’ willen vervolgen. We gaan op startzondag creatief om 
met de woorden ‘doorstart’ en ‘als nieuw’ door onder meer kartonnen afval 
(doosjes, closetrollen, etc.) te gebruiken om kunstwerken mee te maken; en door 
van restvoedsel lekker eten te maken. Op 15 september is in de Kijfhoekkerk 
dezelfde Bijbellezing aan de orde, met een andere insteek. Daar concentreren we 

ons op de oudste broer, en op de uitdaging voor ons allemaal een ander te vergeven. 
 
Op 25 augustus was ik gastvoorganger in de Gereformeerde Kerk van Sliedrecht, waar ook dit Bijbelverhaal centraal 
staat. Daar was het thema ‘Ik kom thuis’ waarbij we focussen op de vraag of we aan het eind van onze 
zomervakanties, aan eind van onze reizen, er onderwerpen, inzichten, conclusies zijn die we ‘niet willen vergeten’ als 
we het nieuwe seizoen beginnen. Zoals het weg zijn van de jongste zoon in het verhaal van Jezus hem inzichten 
oplevert die hij hoogstwaarschijnlijk niet vergeet als hij weer thuis is. 
 
Graag wil ik zelf iets van de ontspanning van de zomerperiode vasthouden in 
het nieuwe seizoen: niet alles hoeft, niet alles hoeft nú meteen. Zomers lukt 
het me meestal beter dan in drukke werkweken om tijd apart te zetten voor 
God, om me te bezinnen: ik luister dan bijvoorbeeld christelijke podcasts, en 
lees meer inhoudelijke boeken en tijdschriften. Ik markeer dit soort 
momenten ook in het nieuwe seizoen en probeer deze overeind te houden, 
hoe gulzig m’n agenda het ook wil opslokken, en hoe exponentieel de to-do-
list ook groeit. 



  

Een handig hulpmiddel om een beoogde verbetering ook écht tot een verbetering te maken, kan dit filmpje zijn: 
https://www.youtube.com/watch?v=TZw6miArDyI&t=18s of zoek op Youtube naar ‘Ben Tiggelaar  Hoe kun je je 
gedrag niet alleen veranderen maar dit ook volhouden? Zijn leidraad zijn deze tips. Stel een concreet doel, benoem 
ze helder mogelijk welk gedrag daar (niet) bij hoort, en regel support zodat je je aan je voornemens laat herinneren. 
Doel-gedrag-support: zij vormen een geheel dat Tiggelaar ‘de ladder’ noemt. 
 
Valse start en noodlanding 
Soms blijkt een doorstart een valse start te zijn, of leidt het tot een noodlanding. Best kans dat alle goede 
voornemens ten spijt het niet lukt om voorbij de zomertijd het nieuwe seizoen écht anders in te gaan, of om het vol 
te blijven houden. Soms lukt het niet bij grote uitdagingen in het leven om van een doorstart een geslaagd nieuw 
begin te maken. Gelukkig mogen we het telkens opnieuw proberen 
Ook als de doorstart niet tot opbloei van onze onderneming leidt, ook als we verworven inzichten onvoldoende 
implementeren in ons leven. Ook als we willens en wetens een doorstart blijven uitstellen tot later, tot ooit, tot 
wanneer dan ook. 
Onze Vader blijft op de uitkijk staan, tot het moment dat we bij Hem aan de doorstart verschijnen en Hij ons met 
open armen tegemoet komt. 
 
Bloemen zeggen meer dan duizend woorden… 
…maar toch kan het de ontvanger van de bloemengroet bijzonder 
goed doen, als hij of zij op een  bijgevoegde kaart juist woorden 
leest. De namen, en eventueel een bemoedigend woord, groet of 
felicitatie. Vanaf startzondag 15 september zal er in de Dorpskerk 
wekelijks op de avondmaalstafel een kaart op A4 formaat en een pen 
liggen. Kerkgangers kunnen direct na de dienst, voordat ze koffie 
gaan drinken, hun naam en eventueel een korte wens schrijven ten 
behoeve van de ontvanger. Zijn of haar naam wordt bij de 
mededelingen bij aanvang van de dienst vermeld. De bloemen worden vervolgens met deze kaart – in envelop - 
bezorgd bij de ontvanger. 
 

N.B. Niet alle bezorgers blijven zelf lang aanwezig bij het koffiedrinken. Tot ca 15 
minuten na de dienst blijft de kaart op tafel liggen. Dus als je je naam wil 
schrijven: doe dat dan direct na de dienst.  
 
Ontvangen 
Op 1 juli ontving ik € 10,00 ten behoeve van de kerk, via een van onze 
contactpersonen. Op 12 juli ontving ik € 50,00 ten behoeve van de kerk. Op 18 juli 
ontving ik opnieuw € 50,00 ten behoeve van de kerk. Veel dank aan alle gevers.  
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet 
om contact op te nemen. 

 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 06 – 20 50 30 99 
Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 

Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak  
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TZw6miArDyI&t=18s
mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen


  

NOOT VAN DE REDACTIE: 
ONDERSTAANDE TEKST IS EEN BIJDRAGE VAN ONZE KERKELIJK WERKER ENGEL LEUNE. HIJ HEEFT DEZE BIJDRAGE GESCHREVEN 
IN EEN VOOR HEM ZEER BEWOGEN PERIODE EN ONDER ZWARE EMOTIONELE OMSTANDIGHEDEN DIE LEZERS ONDER U 
WELLICHT KUNNEN RAKEN” 

 

ONDERWEG MET UW PASTOR  
Beste lezers, 
Omdat het mij ontgaan was dat het vorige nummer van Samengaan een dubbelnummer voor juli en augustus was, 
stuurde ik het eerste deel van deze ‘onderweg met uw pastor’ een maand geleden naar Alex. Teruglezende wil ik de 
inhoud hiervan toch niet aan u onthouden en vul dit aan met mijn ervaringen tot de inleverdatum 20 september 
2024. Hopend dat Alex dit lange verhaal wil opnemen en u als lezer het niet te lang vindt om het te lezen, ontvangt u 
zo een verslag van het verlies van mijn allerliefste Nellie. Een verlies met een heerlijk gouden randje, maar dat voor 
mij tegelijk een onvoorstelbaar verdriet achterlaat. Deze ‘onderweg met uw pastor’ is dan ook geen gewone, maar 
veel meer een onderweg van een pastorant onder u als mijn pastoranten.   
  
Ineens werd alles anders toen ik zaterdagmiddag 22 juni thuiskwam van het leiden van een uitvaart in Tilburg/ 
Oisterwijk en mijn vrouw Nellie zei: Nu moet je niet meer weggaan. Twee dagen eerder hadden we te horen 
gekregen dat Nellie’s ziekzijn niet het gevolg was van een licht herseninfarct, maar dat een nauwelijks te traceren 
hersentumor de oorzaak was van al vier jaar durende vermoeidheidsklachten die haar gezondheid ondermijnden. En 
ik was er steeds doof en blind voor geweest als zij zei dat zij oud was en niet lang meer zou leven, met te zeggen: 
Malle meid, je bent nog piepjong. Die avond ontdekte ik wat ik eigenlijk wel wist: Als pastor voor anderen kun je 
geen pastor zijn voor je eigen vrouw. 
 
Dezelfde zaterdagavond reed ik naar Hillegersberg om de affiches met de aangekondigde viering van zondagmiddag 
de 23e te vervangen door een affiche met de mededeling dat de viering wegens ziekte niet doorging. En vervolgens 
worstelde ik mij door een app- en e-mailbarrière om een organisator van de kerkviering van zondagmorgen 23 juni 
te vinden met het verzoek een vervanger te zoeken waarvan ik uiteindelijk middernacht tot mijn opluchting de 
bevestiging ontving dat dit was gelukt. En toen volgde de nacht van zondag op maandag waarin Nellie haar hart voor 
mij opende en ik een nieuwe Nellie kreeg die zich volkomen bereid verklaarde en het verlangen uitte om het 
hemelse Vaderhuis met de paarlen poorten binnen te gaan. 
  
Het werd een nacht zonder slapen waarin Nellie niet alleen haar wensen rond haar uitvaart en begrafenis met mij 
deelde maar ook heel haar geestelijke testament. De nacht van de laatste dag thuis voordat de hectiek begon van 
ziekenhuisbezoek en uiteindelijk een ziekenhuisopname wat uitliep op haar verblijf in een hospice. Die nacht, het 
was een nacht waarin wij beiden een hemelse vrede en vreugde ervoeren. Die nacht was ook een nacht waarin 
Nellie richting gaf aan mijn toekomst toen ze zei: Ga als ik er niet meer ben kleiner wonen en pak je werk weer op 
zoals je het nu doet. Wees weer pastoraal werker en voorganger, dat hoort bij jou. 
 
Na die hemelse nacht volgden de ziekenhuisonderzoeken- en overleggebeurtenissen als in een roes op elkaar. Dagen 
waarin ik een nieuwe Nellie naast mij had die in plaats van schuchter op de achtergrond te leven zowel naar 
bekenden als vreemden die zij ontmoette vrijmoedig getuigde van de blijde hoop in haar hart dat zij op weg was 
naar het hemelse vaderhuis met de paarlen poorten.  
 
Zo kwam de dag van ziekenhuisopname maandag 1 juni en de daaropvolgende dinsdagmorgen waarop ik om tien 
uur gebeld zou worden hoe de operatie gegaan zou zijn. Om 10.00 uur kwam er echter geen telefoontje, om elf uur 
ook niet. Uiteindelijk belde ik zelf om half twaalf en kreeg toen te horen dat Nellie geweigerd had zich te laten 
opereren en haar arts met haar in gesprek was en mij daarna zou bellen. Alles was anders gegaan dan ik gedacht 
had. Maar tegelijk voelde ik dat Nellie de juiste beslissing had genomen. Een uurtje later belde Nellie’s arts mij om te 
bevestigen wat ik inmiddels al wist. Nellie had wegens de te grote risico’s besloten zich niet te laten opereren en op 
de vraag van de arts wat ze dan wilde, omdat ze zo niet in het ziekenhuis kon blijven, had ze geantwoord dat ze naar 
een hospice wilde. En ik heb haar beloofd dat zij in het ziekenhuis mag blijven totdat er een plaatsje vrij is in een 
hospice, vertelde de arts. Die toezegging, ze was het slot van vele ziekenhuisgesprekken waarin wij voortdurend 
mochten ervaren als koningskinderen gedragen te zijn.  



  

Het plaatsje in het hospice het was er direct in Elim in 
Moerkapelle waarnaar Nellie woensdag 3 juli verhuisde 
en wat voor haar een oase werd en zou blijven. Ook al 
ontnam de tumor haar steeds meer mogelijkheden haar 
gekoesterde eigenheid en zelfstandigheid te bewaren. 
Voor mij kwam er ook weer een klein beetje balans in een 
leven van onbalans. Met het wonen in Elim werd dinsdag 
9 juli voor ons beiden een heel bijzondere dag toen 
Nellie, begeleid door haar neef Eduard die voor haar als 
haar eigen zoon gold, met de wensambulance een paar 
uurtjes in haar geliefde huis in Benthuizen was en wij 
samen met enkele intieme vrienden van een koffietafel 
en middaglunch genoten.  

 
Vanaf Nellie’s aankomst in Elim moest ik iedere keer iets van haar spulletjes thuis meebrengen, zodat haar kamer 
steeds meer als haar eigen kamer ging ogen. Ook moest ik personen uit onze familie- of kennissenkring met wie wij 
nog maar kort- of langer geleden contacten gehad hadden bij haar uitnodigen. Omdat ik wel gewend was gewoon te 
doen waar ze om vroeg bracht ik op haar verzoek haar rode rugtas thuis vandaan mee die ik aan een uitsteeksel in 
haar kamer moest ophangen. Geleidelijk aan ging ik de symbolische betekenis van die rugtas begrijpen. Aanvankelijk 
dacht ik namelijk dat zij met een aantal van de uitgenodigde personen wilde goedmaken wat zij in haar beleving 
verkeerd gedaan had. Maar ik ging steeds meer begrijpen dat zij voor een aantal vooral jongere neefjes en nichtjes 
een heel persoonlijke boodschap op haar hart had die zij met hen wilde delen. Zo werd de rugzak als symbool van 
haar hart steeds lichter vertelde zij mij. De rode rugzak, ze stond symbool voor de last in Nellie’s leven die zij 
gedragen heeft. Een last dat zij te weinig in haar leven gedeeld had wat gedeeld had moeten worden en die zij van 
zich kon afleggen nu zij vrede met haar Heer en Heiland gevonden had en de angst voor de dood en het hiernamaals 
van haar was weggenomen.  
 
Ook al bleef een gevreesde grote terugval na afloop van het thuisbezoek op 9 juli uit, indirect ontstonden er als 
gevolg van de snelgroeiende hersentumor wel steeds meer beperkingen voor Nellie. Voor het lopen met een rollator 
of aan een arm kwam het verplaatsen met een rolstoel in de plaats. Zondag 14 juli werd nog een mooie dag voor ons 
samen. Toen ik ’s morgens 9.00 uur bij haar kwam zat ze al klaar voor de grote monitor aan de wand waar we vanaf 
9.30 uur de kerkviering in Moerkapelle zouden volgen. Allereerst riep het lichte kerkinterieur van de kerk waar ik 25 
jaar geleden als kerkelijk werker gestart ben veel herkenning op. Vervolgens het kerkpubliek, kijk eens, allemaal 
hoedjes riep Nellie uit. En toen de gehele viering met haar traditionele karakter waarin alleen oude psalmen onder 
orgelbegeleiding gezongen werden, Nellie maakte het helemaal mee. En steeds als zij woorden of termen hoorde die 
herkenning bij haar opriepen vroeg ze mij dit op te schrijven. Aan het eind van de viering had ik tien blaadjes 
volgeschreven met mijn bijna onleesbare handschrift.  
 
Na die mooie zondag veranderde alles. Ik merkte dat Nellie zich van mij ging losmaken. Ik kon haar niet langer alleen 
verzorgen en daardoor werd dit mij uit handen genomen door de vrijwilligers. Er volgden enkele zware nachten en 
dagen van intensief verzorgen, omdat Nellie steeds nat was. Een katheter plaatsen werd het alternatief, wat heel 
veel complicaties meebracht. En met het elkaar gaan verliezen, groeide in mij als vanzelf het verlangen naar mijn 
pastorale werk. Waarschijnlijk mede door de vele kaarten met ingeschreven teksten uit Rotterdam en Heerjansdam 
die de gezichten van mijn pastoranten die enkele weken uit mijn gedachten weggeweest waren weer in mijn 
gedachten terugbrachten. Toegezonden oude kaarten met kerkgezichten van de gemeenten waar ik preekcontacten 
heb, riepen verlangens in mij op weer te kunnen preken. Hoe kan dit, dacht ik bij mijzelf. Nellie die zich van mij 
losmaakt en het werk dat nog maar enkele weken achter mij ligt en eerst als een ver verleden voor mij was, werd 
weer actueel. 
 
Zo zijn de volgende dagen voorbijgegaan. Nellie die steeds zorgafhankelijker werd en terwijl ik voelde dat zij zich 
steeds meer van mij ging losmaken, ging ik mijn liefde voor haar steeds dieper ervaren. Zo werd het zaterdag 27 juli 
toen Nellie haar laatste anderhalf waterijsje opzoog. Toen stopte het eten en drinken en zag ik het einde steeds 
meer naderen. Het einde dat steeds meer een gouden rand kreeg in het uitzicht op haar heerlijke toekomst, maar 
tegelijk ook betekende dat ik haar zou moeten loslaten. Woensdagmorgen 31 juli fietste ik naar Moerkapelle met in 
mijn hart de verwachting dat dit de laatste dag zou zijn. Er ontstond vanaf toen een vorderende schemertoestand, 
maar de pijn verdween en er kwam een weldadige rust, terwijl het levenseinde uitbleef. ’s Avonds werd in het 



  

hospice geopperd dat ik op een stretcher naast Nellie’s bed kon blijven slapen. Wat moest ik doen? Wie kon mij 
raden. Toen vroeg ik aan de avondzuster: Wat zou jij doen als je een man was en je vrouw lag hier in deze toestand? 
Ik zou blijven slapen, zei ze en toen wist ik het. Om kwart voor elf ’s avonds fietste ik naar huis om nachtspullen te 
halen en rond twaalf uur lag ik naast Nellie in het hospice en… sliep die nacht en de volgende nachten heerlijk, 
terwijl ik bijna ieder uur even wakker werd en even heerlijk met haar kroelde. 
 
Onze lieve Heer en Heiland schonk ons nog een wondere toegift op het samenzijn. Een samenzijn waar ik met een 
weemoedig hart van mocht genieten en soms meende ik op te merken dat ook Nellie hiervan genoot. Uiteraard 
beperkten we al het andere bezoek in deze fase tot enkele echt voor Nellie vertrouwde vrienden, anderen moest ik 
in deze fase op afstand houden. Ik hoopte dat zij hiervoor begrip zouden hebben. Van het vele en brede meeleven 
en het voor mij nog veel waardevollere voor ons bidden was ik mij sterk bewust en daar dreef ik op om ondanks alles 
toch een blijde stille vrede in mijn hart te ervaren. Zaterdag 3 augustus vroeg een oude buurvrouw mij: Wil je 
namens mij psalm 23 nog eens voor Nellie lezen? De goede Herder van psalm 23 die Zijn schapen bij hun naam kent 
terwijl Zijn schapen Zijn stem kennen en die voor hen zorgt. Meer hebben wij niet nodig. Het lezen van die psalm 
schoot er helaas bij in. Nellie werd steeds zwakker maar de stille rust en overgave bleef.  
 
Zondagmorgen 4 augustus heel vroeg heb ik nog in de tuin van Elim ontbeten en daarna een fietstochtje door het 
prachtige heel stille landelijke gebied rond Elim gemaakt. Vervolgens heb ik geprobeerd de voor Nellie zo 
vertrouwde kerkviering van de gemeente Moerkapelle mee te maken. Ik voelde de scheiding steeds dichterbij 
komen. Rond kwart voor drie die middag wist ik dat het einde echt kwam. Ik vroeg mij alleen met Nellie te laten. Ik 
nam haar in mijn armen. Toen de wijkzuster voorstelde haar rug kussen te vernieuwen, verbood ik het haar. Iedere 
beweging of aanraking zou te veel zijn. Zo voelde ik haar inslapen, heel vredig, drie uren lang. Ik voelde een intens en 
toch ook weldadig verdriet in mijn hart. Toen kwart voor zes het ademen eindigde, belde ik Nellie’s vriendin Ria met 
de woorden: Het is zover. Daarna kroelde ik nog een half uur met mijn lieve Nellie, terwijl ik mij ervan bewust was 
dat de engelen van de Heer er nu waren om haar ziel naar het Vaderhuis te dragen. Toen was Ria er. Samen met 
haar rouwde ik. Daarna kwam de hectiek en was ik mijn Nellie kwijt tot zij die avond rond half twaalf in haar kist in 
haar geliefde huisje stond. 
 
Mijn lieve Nellie thuis, op het vertrouwde plekje waar 21 jaar geleden haar lieve moeder opgebaard stond, het 
mocht bijna acht dagen duren. Acht dagen van vriendelijk rouwbezoek en afscheid nemen. En steeds intenser werd 
een nieuwe pijn. De pijn van het nooit meer. De bron van liefde die niet meer stroomde. Herinneringen werden 
opgehaald. Herinneringen die mij het unieke van haar liefde leerden zien zoals ik het nog nooit gezien had. Nellie die 
kon liefhebben zonder zelf geliefd te worden. En haar karaktergebreken, ze werden niet verdoezeld maar ze kwamen 
in een ander daglicht te staan. Nadat haar lieve vrienden Dirkje en Ron, die in België wonen, maandagmiddag 
afscheid genomen hadden heb ik samen met onze neef Eduard na een laatste innige blik op het nog altijd gave en 
lieve gezicht van mijn lieve Nellie de kist gesloten en hebben we haar samen naar de dorpskerk begeleid. ’s Avonds 
was daar een wonderlijk harmonieus condoleancebezoek. 
 
Dinsdag 13 augustus werd de kist met het lichaam van Nellie door zes neven van ons de dorpskerk ingedragen en 
volgde een heel vriendelijke, waardige en warme afscheidsdienst. Daarna hebben we haar lichaam met heel veel 
vrienden en vriendinnen naar de begraafplaats Vrederust begeleid waar we haar lichaam in de aarde gezaaid 
hebben, waarna we de plechtigheid afsloten met het zingen van het engelenlied: Ere zij God in de hoogste hemel en 
vrede op aarde, met als onbegrijpelijk slot: in mensen een welbehagen. Mijn allerliefste Nellie, een vrouw met 
allerlei gebreken die veel liefgehad heeft. Ze mag delen in het onbegrijpelijk hoge welbehagen wat de Heer Jezus 
voor haar verwierf.  
 
Mijn Nellie, ze is Thuis en met heilige jaloersheid maar ook een scherp schrijnende wond in mijn ziel kijk ik haar na. 
Thuis heb ik een Nellie hoekje gemaakt op de plaats waar haar lichaam bijna acht dagen stond. Het vervolgens 
herpakken van het leven, het valt mij zwaar. Maar tegelijk hoop ik te doen wat zij gezegd heeft. Ga je pastoraal werk 
en je preken weer doen, want dat hoort bij je.  
 
Een hartelijke groet van uw gewonde ouderenpastor,  
Engel Leune     
  



  

Dank voor meeleven 
Het werkelijk overweldigende meeleven tijdens het ziekzijn, overlijden en de tijd van afscheid nemen, 
afscheidsdienst en begrafenis van mijn allerliefste Nellie heeft ons beiden zolang we samen waren en mij persoonlijk 
na het overlijden van Nellie diep ontroerd en met blijde verwondering vervuld en heel erg goed gedaan. Temeer 
daar ik nog maar vier maanden in de gemeente werkzaam geweest ben en heel veel namen voorbij zag gaan waarbij 
ik geen gezicht had van de afzender. 
Het meeleven was er in de vorm van bel- en app-contact, e-mails en brieven en kaarten per post met vaak diep 
ontroerende bemoedigende persoonlijke teksten.  
Ik denk hierbij ook aan de persoonlijke bezoeken van ds. Sjaak die een heel fijne band met Nellie heeft opgebouwd 
en door zijn vakantie in het buitenland helaas geen bijdrage kon leveren aan de begrafenis. 
Het allermeest heb ik echter het meeleven mogen ervaren vanuit zowel de zondagse voorbede in de samenkomsten 
van de gemeente als persoonlijk vanuit de gemeente. Ondanks het heel snelle proces van vaststellen ziekte tot 
overlijden kan ik alleen maar zeggen dat de Heer Jezus wonderlijk goed voor ons is geweest en is. Naast mijn grote 
dank aan Hem dan ook heel veel dank aan ieder in de gemeente.   
 
Herstart ouderenpastoraat  
Na een Time Out van twee maanden hoop ik per 1 september het pastoraal werk in de gemeente weer op te pakken. 
Omdat ik mij in mijn thuissituatie nog wel moet herpakken heb ik de kerkenraad toestemming gevraagd mijn werk 
voor de laatste vier maanden van dit jaar tot een dag in de week te beperken. Daarnaast ben ik natuurlijk wel 
beschikbaar voor crisispastoraat en/of uitvaarten etc.  
Om mijn kring van pastoranten te kunnen blijven overzien wil ik allereerst beginnen met herhaalbezoeken om de 
kring D.V. volgend jaar uit te breiden met overige 85-plussers. Wie van de overige groep eerder graag een 
kennismakingsbezoekje wil mag mij natuurlijk te allen tijde bellen of een e-mailtje sturen. 
 
Groetjes, 
Engel Leune  
 

 
  



  

VERSLAGEN EN BERICHTEN 
 
‘Licht op Groen’ richting startzondag 15 september 
 
In de rubriek ‘Licht op Groen’ delen deelnemers uit de gelijknamige brainstormgroep 
bruikbare ideeën, tips en tops rond zogeheten groene thema’s: schepping, 
duurzaamheid, klimaat, en rentmeesterschap.  

- ‘Licht op rood’ bevat daarbij tips, ideeën en adviezen rondom consuminderen en 
het stoppen of ombuigen van gewoontes die afbreuk doen aan vergroening, 
verduurzaming e.d.  

- ‘Licht op groen’ bevat vanzelfsprekend tips, ideeën en adviezen die vergroening, 
verduurzaming e.d. juist bevorderen 

 
 

➢ Licht op GROEN 
 
‘Als Nieuw – leven in het licht van Gods Koninkrijk’ : het vormt het thema van de startzondag op 15 september. In 
lijn hiermee vragen we in de aanloop hier naar toe aan jou en u: 

 
1) Afval-knutselmateriaal 
Help mee met inzamelen van afvalmateriaal om tijdens het onderdeel ‘samen 
ontdekken’ op startzondag er mee te knutselen. Denk aan eierdozen, schone 
melkpakken, wc-rollen, kleine kartonnen verpakkingen. Rond de diensten van 1, 8 
en 15 september staan hiertoe grote kartonnen dozen of vuilniszakken klaar in de 
Dorpskerk 
 

2) ‘Rest-eptenboek’ 
Werk mee aan het ‘rest-eptenboek’; een bundeling van 
recepten en eet-ideeën waar je van ‘afvalt’; waarbij oud 
voedsel, of voedselrestanten (her)gebruikt worden. Zoals 
we van oud brood wentelteefjes of tosti’s kunnen maken. Zo 
gaan we voedselverspilling tegen. Lever je ‘rest-ept’ uiterlijk 
8 september aan bij Lennard Dekker via 
lennarddekker@gmail.com of 06 – 54 97 30 15.  
 
Dankjewel alvast  
namens de werkgroepen ‘Verbinding’ en ‘Licht op  Groen’ 
 

 

  

In de kast 
Wil u de eerste zondag van de maand 1 artikel meenemen naar 

De Dorpskerk, en dan in de kast plaatsen die in de hal staat. 
Houdbare producten, zoals soep in blik, rijst, pasta, toiletartikelen, 

koffie, thee, suiker, knakworstjes, tandpasta, douchefris, waspoeder. 
NIETS in glas. 

 
Groet van Willie Schop 
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Schoenendoosactie  
 Enige tijd geleden hoorde u van ons in Samengaan.  
We zijn ondertussen een aantal maanden verder waarin veel werk is verzet.  
In ons onderkomen aan de Dorpsstraat in Barendrecht, wordt met regelmaat hard gewerkt.  
Het resultaat is dat er al ongeveer 150 dozen ingepakt zijn door een stel ijverige dames.  
Ons vorige bericht heeft veel reactie teweeg gebracht. Zo werd ik gebeld door mensen uit de gemeente die graag 
mutsen wilden gaan breien, er werden spullen gebracht, donaties gedaan en hulp aangeboden. Fantastisch hoe dit 
werkt. Voor al dit enthousiasme vanuit de gemeente, zijn we heel dankbaar  
Maar....we zijn er nog niet en gaan lekker door met deze super leuke actie die al jaren "werkt".  
Een cadeau van kind tot kind blijft leuk toch! (Ook al worden sommige dozen door volwassenen gemaakt)  
Daarom...vragen wij opnieuw mensen die ons willen helpen met:  

• het breien van sjaals en mutsen. 
• kleine spulletjes voor in de dozen (er is best veel dat in een schoenendoos past) 
• versieren van schoenendozen 
• bewaren van schoenendozen  
• een financiële bijdrage 
• schrijven van kerstkaarten die in de dozen meegaan.  

Het allerbelangrijkste, dat eigenlijk bovenaan moet staan, is het GEBED. Wilt u meebidden dat elke doos goed 
terecht komt, en precies bij het kind past die de doos krijgt. We hebben dat in de loop  der jaren zo vaak gezien, een 
doos die precies daar terecht komt  waar die moet zijn. Wij zien daar Gods leiding en zegen in.  
   
Mocht u (opnieuw) enthousiast zijn geworden, wilt u helpen in wat voor vorm dan ook, laat het weten!  
   
Het schoenendoosteam,     
Cathy, Marjan, Lize, Rianne en Maria (0623263398)  

 
 

  



  

Groeigroepen 2024 – ‘25 
 
En God zag dat het TOV was 
Oeroude vragen, ijzersterke antwoorden in Genesis 
 
Wat zijn groeigroepen? 
Groeigroepen zijn gesprekskringen waarbinnen het groeien van geloof, gemeenschap en gastvrijheid centraal staat. 
Het gaat om groepen van betrokken mensen die wel en wee, lief en leed uitwisselen; die omzien naar elkaar; 
gezamenlijk het christelijk geloof verdiepen en verbreden, en daarover op doordeweekse momenten in gesprek gaan 
en met elkaar van gedachten wisselen. 
 
Soorten en maten 
KerkHeerjansdam telt allerlei groeigroepen waaraan vele tientallen gemeenteleden - en ook anderen -  deelnemen. 
Sommigen groepen bestaan uit enkele deelnemers, sommigen tellen er meer dan twintig. Sommige bestaan vooral 
uit jonge volwassenen en jonge ouders, andere uit ‘gewone volwassenen’, senioren, of een mix hiervan. Sommige 
komen overdag bij elkaar, andere juist ’s avonds. Plek van samenkomst is huiskamer, of zaal in het kerkgebouw. 
Sommige mensen zijn al jarenlang in een groeigroep betrokken, andere zijn recent ingestapt.  
 
Interesse? 
Ben jij of zijn jullie nieuw in onze gemeente, of ben je weliswaar al lang betrokken maar heb je nooit eerder 
deelgenomen aan een groeigroep? Heb je interesse– al is het maar om een keer kennis te maken -  meld je dan aan 
bij ds. Sjaak Teuwissen. We zoeken dan in overleg met jou of jullie een passende groeigroep, en brengen je graag in 
contact met de contactpersoon. 
 
Eenvoudig leven 
Elk seizoen kiezen de groeigroep-leiders een boekje om mee te werken. Als deelnemer lees je 
vóór een groeigroep-samenkomst enkele bladzijden, mogelijk in combinatie met een 
Bijbeltekst. In seizoen 24-25 gaan de groepen aan de slag met het boekje ‘En God zag dat het 
tov was – oeroude vragen, ijzersterke antwoorden in Genesis’; uitgegeven door het Evangelisch 
Werkverband.  ‘God zag dat het goed (tov) was’, deze woorden lezen we zeven keer in het 
eerste hoofdstuk van de Bijbel, waarin we kennismaken met God. Hij is trots op wat Hij 
gemaakt heeft. Zijn scheppingswerk is zeer goed gelukt, Hij is er blij mee en hoopt dat de mens, 
in wiens handen Hij al dat moois heeft gelegd, er net zo blij mee zal zijn en er goed voor zal 
zorgen. Helaas pakt het anders uit. God krijgt er spijt van dat Hij de mens gemaakt heeft. Toch 
is dat niet einde verhaal. Het gespreksboekje  behandelt teksten uit de eerste elf hoofdstukken 
van Genesis. Genesis betekent begin, oorsprong en gaat over oeroude vragen van de mens. Waar kom ik vandaan? 
Waarom leef ik? Wat is de herkomst van het kwaad? En is er toekomst voor de mens, en voor onze groene planeet 
aarde? Zo vind je in teksten over het  begin antwoorden op de vragen van vandaag.  
 
We nodigen je van harte uit bij een van onze groeigroepen. En we hopen dat je hartverwarmende en inspirerende 
momenten gaat beleven. Namens de groeigroepen: 
Ds. Sjaak Teuwisseen, sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl ; 06 – 20 50 30 99.  
 
Meer algemene informatie over ‘gemeentegroeigroepen’ -deze officiële naam is van het Evangelisch Werkverband- 
kun je vinden op https://www.ewv.nl/wat-doen-we/gemeentegroeigroepen/  
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‘Licht op Groen’ 
 
In de rubriek ‘Licht op Groen’ delen deelnemers uit de gelijknamige brainstormgroep 
bruikbare ideeën, tips en tops rond zogeheten groene thema’s: schepping, 
duurzaamheid, klimaat, en rentmeesterschap.  
 
In het kader van onze missie om een groenere kerk te zijn, organiseren we een 
zwerfvuilactie om zwerfvuil rondom onze kerk en in ons dorp aan te pakken.  
 

➢ Licht op ROOD 
 
Zwerfvuil heeft een enorme impact op ons milieu. Het vervuilt onze straten, speeltuinen en waterwegen, en vormt 
een bedreiging voor dieren die erin verstrikt kunnen raken of het als voedsel aanzien. Plastic zwerfvuil breekt zeer 
langzaam af en kan schadelijke stoffen afgeven aan de bodem en het water. Het verstoort de natuurlijke 
ecosystemen en draagt bij aan de wereldwijde milieucrisis. Door samen actie te ondernemen, dragen we bij aan een 
schonere en gezondere leefomgeving voor ons allemaal. 
 

➢ Licht op GROEN 
 
 Oproep: Word zwerfafvalpakker! 
 
Beste gemeenteleden, 
Wij nodigen u van harte uit om mee te doen aan onze zwerfvuilactie op zaterdag 26 oktober van 09.30 tot 11.30 uur. 
Verzamelpunt: Dorpskerk Heerjansdam, Molenweg 8, Heerjansdam. 
Naast het opruimen is deze dag ook een mooie gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en samen te werken 
aan een gemeenschappelijk doel. Na afloop sluiten we af met een kopje koffie of thee in de Dorpskerk. Wij zorgen 
voor vuilniszakken en grijpers.  
 
Samen kunnen we een groot verschil maken! 
Laten we onze verantwoordelijkheid nemen en als groene kerk het goede voorbeeld geven. Uw betrokkenheid en 
inzet maken onze gemeenschap sterker en ons milieu schoner. Meld u aan bij Carla van der Linden via: 
carlavanderLinden21@gmail.com of via 06-29077004. 
We hopen jullie te zien op 26 oktober! 
 
Met vriendelijke groet, 
Carla van der Linden en Margreet Dijkstra 
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LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 juni   tot en met 20 augustus 2024  
 
Geboren 
 
 
Overleden 
 
 
Uitgeschreven 
 
 
Verhuizing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrokken 
 
 
 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
 

KERKRENTMEESTERS 
 
De bouwerij. 
Door de vakantietijd heeft het praktische werk in de kerk een tijdje stilgelegen. Op de achtergrond liepen wel enkele 
zaken door. Na overleg met de gemeente Zwijndrecht is eind augustus een inloopavond  voor omwonenden en 
belangstellenden georganiseerd zodat zij zich op de hoogte konden stellen van onze bouwplannen. 
Deze zogenaamde participatie is onderdeel van de vergunningsaanvraag. Verslag van deze avond volgt nog, maar de 
avond ligt na de inleverdatum van deze kopij.  
Ondertussen zijn podium en overloop naar de bovenzaal voorzien van een nieuwe vloerbedekking in de kleur die 
overeenkomt met de consistorie en de bovenzaal. De kastenwand onder het orgel is grotendeels gereed. Het hout 
voor de lambrisering is besteld. Zodra dit binnen is, kunnen de deuren voor de kasten gemaakt en kan de 
lambrisering verder afgewerkt worden. 
De voorbereidingen voor de verhuizing van de techniek zijn ook uitgevoerd. Niet meer zichtbaar, maar er zijn 
meerdere mantelpijpen onder de tegels weggewerkt, zodat alle kabels en snoertjes onzichtbaar naar de nieuwe 
techniekhoek kunnen worden geleid. 
Ook zijn enkele elektra kabels vanuit de meterkast de kerk ingebracht als voorbereiding voor de nieuw te bouwen 
keuken. 
Kortom, kleine stapjes maar wel degelijk vooruitgang. 
 
De bouwcommissie 
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Financieel overzicht 
 
datum doel  kerk   GIVT   Totaal  

1  juni Kerk Huwelijk  €  311,85     €  311,85  

  IJE Koor  €  197,80     €  197,80  

2 juni Diaconie  €    87,90   €    65,11   €  153,01  

  Kerk  €    85,45   €    58,55   €  144,00  

  Jeugd  €    64,40   €    68,73   €  133,13  

9 juni Diaconie  €  126,50   €    59,63   €  186,13  

  Kerk  €  118,40   €    54,21   €  172,61  

16 juni Diaconie  €    91,85   €    65,39   €  157,24  

  Kerk  €  101,00   €    42,48   €  143,48  

23 juni Diaconie  €    99,18   €    58,47   €  157,65  

  Onderhoud  €  103,25   €    67,06   €  170,31  

30 juni Diaconie  €  130,70   €    62,95   €  193,65  

  Kerk  €  116,85   €    40,66   €  157,51  

juni Bloemenbus  €    25,00     €    25,00  

  Koffiepot  €    28,23     €    28,23  

     

7 juli Diaconie  €  132,07   €  103,46   €  235,53  

  Kerk  €  116,80   €    68,51   €  185,31  

  Jeugd  €    90,05   €    69,49   €  159,54  

14 juli Diaconie  €  124,05   €    54,21   €  178,26  

  Kerk  €  156,30   €  103,21   €  259,51  

21 juli Diaconie  €  100,30   €    99,76   €  200,06  

  Onderhoud  €  104,60   €    59,86   €  164,46  

28 juli Diaconie  €  329,85   €    46,20   €  376,05  

  Kerk  €  136,00   €  172,85   €  308,85  

juli ZWO-  bussen  €    22,80     €    22,80  

  Bloemenbus  €    11,00     €    11,00  

  Koffiepot  €    28,15     €    28,15  

  Onderhoud  €    26,10     €    26,10  

     
Giften Juni    €    20,00  via E. Leune 

 Juli  €    10,00  via mevr. Peterse 

   €    50,00  via ds. Teuwissen 

   €  150,00  via ds. Teuwissen 

     

Oud Papier april  €  317,71  9,68 ton  

 mei  €  292,89  8,22 ton  

 juni  €  288,13  7,94 ton  

     
Met dank aan allen,    
Jan Schop, penningmeester    

 
 
  



  

Oud papier 
Afval, in welke vorm dan ook, wordt op een gegeven moment weggegooid en opgehaald. Waar het bij ons 
gebruikelijk is om alles te scheiden, heeft u misschien in de vakantie vast kunnen stellen dat dit niet overal standaard 
is. Bij ons is net statiegeld op blikjes en plastic flesjes ingevoerd, we betalen zelfs verwijderingsbijdrage voor 
apparaten en witgoed. Nou, zelf gezien in mijn vakantieland dat plastic en glazen flessen en blikjes geen statiegeld 
opleveren, maar gewoon als afval in de container worden gegooid. Scheiden is bij een tent of caravan ook wel 
lastiger dan thuis. Dus nu we weer thuis zijn de zaken maar weer gescheiden proberen te houden. Gelukkig lukt dat 
met ons oud papier best goed. Daar hebben weer een ander probleem. Volle containers genoeg, maar ophalers te 
weinig. Voor komend jaar hebben een aantal trouwe lopers aangegeven er mee te stoppen en hun 
veiligheidsschoenen en vest aan de spreekwoordelijke wilgen te hangen. Na jaren van belangeloze inzet en 
inspanning, het lopend afleggen van vele kilometers van bak naar bak is het genoeg geweest. In weer en wind , door 
regen, storm en soms ook fantastisch weer is door hen de laatste kilo’s oud papier opgehaald. Enorm bedankt 
daarvoor. Een geweldige bijdrage aan duurzaamheid en daardoor geldelijke bijdrage aan ons kerkenwerk. 
 
Helpt u, help jij mee? Niet naar de sportschool op de lopende 
band, maar 2 tot 3 keer per jaar een paar uur met een collega door 
ons dorp. Na een korte training bij HVC waar je leert hoe de 
vuilnisauto werkt en hoe dat allemaal veilig kan en met een 
certificaat op zak mag je meehelpen. 
Aanmelden bij oudpapier@kerkheerjansdam.nl of 06-51216503. 
Doe mee, aub. 
 
De volgende datums oud papier staan ingepland: 
 
21 september      19 oktober 
Geert de Jong    Hans van Os 
Wim Groeneveld   Jan Robbert Albrechts 
Frank Rijsdijk    Frank Rijsdijk 
Dick Monshouwer   Ton Meenhorst 
 
Chris Grootendorst 
oudpapier@kerkheerjansdam.nl 
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DIACONIE 
Avondmaalscollecte 29 september   
De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 29 september bestemd 
voor een project van Mensenkinderen in Moldavië. Dit land heeft de 
twijfelachtige eer het armste land van Europa te zijn. De zwakke economie en de slechte omstandigheden in het land 
maken dat de meerderheid van de inwoners het slecht heeft. De lokale evangelische kerk uit de stad Ungheni vraagt 
daarom onze hulp.  

Gedurende een paar jaar vond vijf dagen per week in de kerk een naschools 
programma voor zo’n 50 kinderen plaats, maar helaas is op dit moment het 
dagcentrum gesloten wegens een gebrek aan financiën. Elke week vragen 
kinderen of het opvangcentrum weer opstart, omdat ze graag kwamen en 
baat hadden bij een warme lunch, de huiswerkbegeleiding en aanvullende 
activiteiten zoals Bijbelverhalen en knutselen. De dagelijkse opvang was een 
geweldige zegening voor alle kinderen die aanwezig waren.  
De kinderen die het naschoolse programma volgden, werden in eerste 
instantie geselecteerd met hulp van de lokale autoriteiten, maar naarmate 
het project vorderde bouwde de kerk hun eigen contacten op met gezinnen 

in nood en op deze manier werden de kinderen geselecteerd. Het dagcentrum is een prachtige mogelijkheid om 
relaties op te bouwen met ouders, de leerkrachten van school en lokale autoriteiten. 
Het runnen van een kinderdagcentrum voor meer dan 50 kinderen per dag, vijf dagen per week is een kostbare zaak. 
Zeker nu ook in Moldavië de voedselprijzen alsmaar stijgen en onbetaalbaar worden. Daarom is extra hulp hard 
nodig. Helpt u mee om de kerk in Ungheni dit prachtige werk te kunnen laten doorstarten? De kosten om dit 
dagcentrum de opvang te laten verzorgen voor meer dan 50 zeer arme kinderen in Moldavië zijn € 3.375,- per 
maand. Het is een hoog bedrag, maar alle beetjes helpen! 
 
Namens de diaconie, 
Hans van den Berg 
 

OPENING BUURTKASTJE BIJ DORPSKERK  
Op 3 juli heeft de feestelijke opening van het Buurtkastje naast de Dorpskerk 
plaatsgevonden. De diaconie van onze kerk heeft hier het initiatief voor 
genomen. Wethouder R. de Meij  heeft het Buurtkastje officieel geopend. De 
eerste vulling van het kastje is verzorgd door Spar Heerjansdam. 
Het Buurtkastje is bedoeld om mensen die in armoede leven te steunen. 
Dorpsgenoten zetten artikelen in het kastje. Mensen die het niet zo breed 
hebben kunnen de producten die zij nodig hebben meenemen. Het kastje 
staat rechts naast de toren van de Dorpskerk, naast het boekenkastje. 
Wat mag er in het buurtkastje? 
Houdbare producten in blik, pak of zak (geen glas) , toiletartikelen, was- en 
schoonmaakmiddelen, menstruatiemateriaal. 
Wat  mag er niet in? 
Producten in glas i.v.m. het risico van kapot vallen, alcoholische dranken, geld, 
aangebroken verpakkingen, artikelen die over de datum zijn, verse artikelen.  
Hoe draagt u bij? 
Degenen, die het zich kunnen veroorloven en bereid zijn om mensen te 
helpen, kunnen producten in het kastje zetten. Liever hebben we dat u 
gebruik maakt van de kast, die binnen in de toren van de Dorpskerk staat . Daarin worden artikelen verzameld. De 
beheerder van het kastje vult uit de ontvangen artikelen het buurtkastje aan. Op deze wijze wordt gezorgd voor een 
gevarieerd aanbod. De kerk is uiteraard op zondag open, maar in de zomerperiode ook op woensdag- en 
zaterdagmiddag tussen 14.00u en 16.30u. Verder is de kerk vaak open op weekdagen als de bouwers bezig zijn. 
Daarvan is uiteraard geen tijdplanning te maken.   
Wij verwachten dat dit kastje in een behoefte voorziet. Wij hebben nu al gezien dat er gebruik van gemaakt wordt. 
Ook leuk om te geven!  
Uw diaconie 



  

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2023 van de DIACONIE 
 
Bij dit stukje treft u aan een opstelling van de inkomsten en uitgaven van de diaconie over het jaar 2023. Tevens 
staan hier de bedragen van de begroting vermeld. Graag geven wij een toelichting op deze jaarcijfers. De resultaten 
zijn veel beter dan aanvankelijk werd verwacht. De afwijkingen van de begroting zijn nogal fors. Daarover gaan wij 
eerst iets zeggen.  Vervolgens lichten we er een paar punten uit.  
 

Begroting-werkelijkheid 
Kunnen we nog een beetje begroten? De verschillen ten opzichte van de werkelijke cijfers zijn wel erg groot. Dat ziet 
u goed. Er is wel een verklaring voor. De begroting voor 2023 wordt gemaakt rond november van het voorafgaande 
jaar, dus in 2022. Op dat moment zijn alleen de cijfers over 2021 definitief bekend. Over 2021 was er een tekort. 
Over het jaar 2020, het eerste coronajaar, hadden we ook een behoorlijk tekort. We konden dus bij het opstellen 
van de begroting niet heel optimistisch zijn over de opbrengsten.  
Verder hadden we de ambitie om de bijdragen aan landelijk en regionaal werk zo veel mogelijk op peil te houden. 
Deze bijdragen betalen we in principe uit de opbrengsten van de rente. De bedragen in de begroting zijn gebaseerd 
geweest op gemiddelde uitgaven over voorgaande jaren.  
Bij het vaststellen van de bijdragen over het jaar 2023 - in december 2023 - zijn we dichtbij de opbrengsten van de 
rente gebleven, waarbij we ook rekening gehouden hebben met de uitgaven aan plaatselijk werk. Op deze wijze 
kwamen deze giften heel wat lager uit dan begroot.  
 

Collecten 
De opbrengst van collecten voor de diaconie - ZWO is in het jaar 2023 ruimschoots beter dan de voorgaande jaren, 
bijna € 2.000 hoger dan begroot.  
Helemaal opvallend is de hoogte van de bedragen voor de doorzendcollecten, die voor 100% worden doorbetaald 
aan de doelen, die zo veel mogelijk vooraf bekend gemaakt worden. De enorme groei zit in de opbrengsten voor 
projecten van Mensenkinderen. Deze organisatie werkt met lage kosten aan overzichtelijke projecten, die 
rechtstreeks aan mensen ten goede komen. Hieruit blijkt dat u ons enthousiasme voor deze organisatie deelt. 
Iedereen hartelijk dank voor de bijdragen! 
 

Contanten, munten, busjes en Givt 
Er zijn veel manieren om te geven. Uiteraard in contanten in de collectezak. Dat is nog steeds een belangrijk deel van 
collecten. Er is gelukkig ook wat meer aandacht voor de busjes bij de uitgangen. De opbrengst van de bloemenbusjes 
helpt mee om de bloemen in de kerk en voor te blijven betalen. De opbrengst van de aloude zendingsbussen wordt 
als extra bijdrage aan Rainbow Angels overgemaakt. Met de Givt App wordt een moderne en goed werkende 
oplossing aangeboden, die tevens vriendelijk is voor uw belastingaangifte. Sommige mensen denken dat de 
collectemunten ( ook goed voor uw aftrekpost in de aangifte ) niet meer meedraaien, maar die zijn er wel degelijk 
nog. De penningmeester van de kerkrentmeesters, Jan Schop, weet er alles van.  
 

Vaste bijdragen 
Graag hebben wij ook  toezeggingen voor een vaste jaarlijkse bijdrage ( of per maand / kwartaal) . Met name voor de 
bijdragen “Wereldwijd”, bij een ieder goed bekend als “ZWO” . Die vorm van bijdragen zou meer gebruikt kunnen 
worden . Dan blijft uw bijdrage doorgaan, ook als u mogelijk niet meer in de gelegenheid bent om wekelijks naar de 
kerkdiensten te komen. U kunt thuis de eredienst meebeleven, maar de collectezak komt daar niet bij u langs. 
 

Uitgaven 
De grootste kosten bestaan uit de bijdrage aan de landelijke kerk, die daarvan de organisatie moet laten draaien. 
Verder maken we wat bankkosten, maar de overige uitgaven gaan rechtstreeks naar mensen of naar de doelen, die 
bekend gemaakt zijn.   
 

Energiefonds 
In het jaar 2022 kreeg iedereen een tegemoetkoming in de energiekosten. Wij hebben toen aan u gevraagd om – als 
u deze bijdrage niet nodig heeft - ( een deel van ) dit bedrag aan de diaconie toe te vertrouwen. Wij verwachtten dat 
er zeker mensen bij ons zouden aankloppen, die door hoge energiekosten in problemen zouden komen. De praktijk 
is dat wij slechts € 500 uitbetaald hebben uit dit fonds. Nu staat er nog circa € 2.500 ter beschikking voor dit doel. 
Wij beraden ons nog, hoe wij hiermee om moeten gaan. 



  

 
Vragen? Gemeenteavond 19 september 
Op donderdag 19 september is er een gemeenteavond met een belangrijke agenda. Verder in dit blad leest u daar 
ongetwijfeld meer over. Wij zijn er ook met een toelichting op de jaarcijfers. Misschien heeft dit stuk vragen 
opgeroepen. Die kunt u op deze avond stellen. Er zal vast een antwoord zijn.  
 
Namens het College van diakenen, Frans de Jong 
 

PROTESTANTSE GEMEENTE HEERJANSDAM/KIJFHOEK      
JAARCIJFERS DIACONIE 2023   WERKELIJK BEGROTING  
      2023  2023  
      DIACONIE DIACONIE  
Rentebaten bank + lening   5.893  4.700  
Collecten  incl. ZWO    7.396  5.400  
Aandeel oogstcollecte    1.857  1.300  
Bloemenbussen    154  50  
Doorzendcollecten     10.606  4.800  
Bussen en Giften Rainbow Angels   788  870  
Overige giften     3.708  1.500  
      
      30.402  18.620  
UITGAVEN      
      
Quotum     1.911  2.300  
Bankkosten     424  300  
      
Bloemen kerk     605  600  
Plaatselijk werk     3.790  3.850  
Bijdragen Landelijk/Regionaal   1.705  4.700  
Bijdragen werk WW    1.280  2.000  
Kind Compassion    862  900  
Doorzendcollecten     10.606  4.800  
      
Bussen en Giften Rainbow Angels    788  870  
Sponsoring Rainbow kind    360  450  
Vaste bijdragen Rainbow Angels  6.000  6.000  
TOTAAL UITGAVEN    28.331  26.770  
      
OPBRENGSTEN-UITGAVEN   2.071  -8.150  
VRIJVAL Fonds     0  5.000  
      
TOTAAL RESULTAAT     2.071  -3.150  

 
 

Verantwoording giften tbv diaconie juli 2024 
08-07-24  Ontvangen via Anja Rijsdijk  € 10,- 
16-07-24 Ontvangen via  Trudy Kruit  €  20,-  
23-07-24 Ontvangen via Adrie Valk  € 55,- 
 
Gift voor Mensenkinderen via Hans vd Berg € 50,- 
Bloemen busjes juni    € 25,- 
 
Alle gevers hartelijk bedankt. 
Namens de diaconie, 
Jan de Jong 



  

  



  

Update over de bouw van Rainbow Angels in Zuid-Afrika 
 
Afgelopen december is er een grote actie geweest om geld op te halen voor de 
aanbouw van extra lokalen. Er is toen veel geld opgehaald en daardoor kon er in 
april begonnen worden met de bouw van 2 nieuwe klaslokalen, een opbergruimte 
voor materiaal en rolstoelen en een badkamer. 
Er moest veel gebeuren aangezien de grond totaal niet vlak was en schuin afliep. 
Maar nu kunnen we dan al duidelijk zien hoe het eruit gaat zien. De lokalen zijn 
heerlijk ruim en er komt veel daglicht binnen. 
 
In het eerste kwartaal van dit jaar zijn er al 3 nieuwe kinderen bij gekomen en op het 
moment zitten we zelfs al op 19 kinderen die we elke dag helpen. Ik sta er zelf elke 
keer weer van versteld waar de kinderen vandaan komen en ook wat voor 
schrijnende verhalen erbij horen. Maar ondanks dat bijna de helft van de kinderen 
naast hun meervoudige beperkingen moeten omgaan met verwaarlozing en 
armoede wat zich uit in weinig eten en me dat blijft aangrijpen ben ik ook heel dankbaar dat we een groot verschil 
kunnen maken in het leven van deze 19 kinderen.  
De aanbouw is nog niet klaar en daarom zullen de nieuwe klassen in Januari na de grote zomervakantie in gebruik 
worden genomen. Dan kunnen we nog meer kinderen verwelkomen bij de Rainbow Angels.  
 
Ik heb zelf nogal pech gehad de laatste maanden doordat ik mijn been lelijk gebroken heb, maar de nieuwsbrief 
komt zo snel mogelijk naar jullie toe met heel veel meer mooi nieuws. Als u de nieuwsbrief nog niet ontvangt en dit 
graag wilt, stuur dan even een mailtje naar rainbowangels0027@gmail.com. 
 
Groeten van Eva Steen 
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JEUGDRUBRIEK 
 

 

Bedankje voor de koekjes 
Mmmmm, wat genieten we altijd van de lekkere koekjes van Jan en Sjanie. 
Iedereen geniet er natuurlijk van, maar de kinderen rennen toch meestal wel 
gelijk naar achteren als de dienst is afgelopen. Een aardigheidje is dan op zijn 
plaats. Nogmaals, bedankt!! 
 
 

Bedankborrel voor de jeugdleiding 
Op zaterdag 6 juli hadden we een bedankborrel voor alle mensen die 
leiding zijn binnen ons jeugdwerk. Wat zijn dat er veel. Clubleiding, 
KND leiding, knd+, oppas, meeting en youth corner leiding. Iedereen 
was welkom om elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje 
en een lekker broodje met een snack. Natuurlijk mochten we genieten 
van de frituurkwaliteiten van ds. Sjaak. Het was een gezellige middag.  
 

 

Overstapdienst 
4 dames maakten de overstap van groep 8 naar de middelbare school. 
En in de kerk stap je dan over van de club en knd+ naar de meeting en 
youth corner. Een moment om te markeren. Een prachtige dienst waarin 
we na hebben gedacht over familie. De jongeren horen bij onze 
geloofsfamilie en daarom was het ook erg fijn dat we zo met hen mee 
kunnen leven op dit moment in hun leven waarin er van alles verandert.  
 
 

Nieuwe seizoen start na het startweekend 
KND en oppas gaan de hele zomer door, maar club, meeting en youth corner gaan weer van start in het nieuwe 
seizoen. De tijden en dagen zullen bekend worden gemaakt door de leiding in de groepsapps.  
Ben je nog niet eerder geweest, maar wil je er wel graag naar toe? Voel je van harte welkom om te komen.  
Ook als je misschien niet zo geregeld op zondag in de kerk bent, ben je van harte welkom door de week op de clubs, 
meeting of youth corner.  
Voor informatie kun je terecht bij onderstaande mensen: 
Club   Gert Jan Bloem    06-24540906  (Bellen alleen in de avonduren) 
Meeting  Irene de Jong – Lingeman 06-51743669 
Youth corner  Barbara Steen   06-10888749 
 

  



  

Kinderlied van de maand september  
 

Dank u wel 
“Dank U wel voor de sterren en de maan” is een eenvoudig en vrolijk 
kinderliedje uit 1998. De tekst is van Marianne Busser en Ron 
Schröder, en is door Marcel Zimmer op muziek gezet. Het werd 
uitgegeven door Celmar Music en is onder meer opgenomen in de 
bundel ‘OKE4Kids’ en in Hemelhoog: lied 551. 
 
Het lied bezingt waar je als kind, als mens, allemaal dankbaar voor kan 
zijn. In al die dingen blijkt dat God heel zorgzaam is voor ons. 
 
Marieke Roobol, Inge Vrolijk, Elise Dorsman en Sjaak Teuwissen  

 

‘Dank U wel’ 
 
https://youtu.be/dBRp9nBw6PI?si=667XwFVJb56kT0La (3 min 08) 
https://www.youtube.com/watch?v=_j3pus9vmDo (3 min 08: zelfde lied, andere beelden) 
 

 

Dank U wel voor de sterren en de maan 
dank U wel voor het groeien van het graan 
dank U wel voor de dieren in de wei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 
 
Dank U wel voor de bloemen in het gras  
dank U wel voor de vissen in de plas  
dank U wel voor de bossen en de hei 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij. 
Dank U wel voor de wolken en de wind  
dank U wel voor elk mens, voor ieder kind 
dank U wel want U bent zo heel dichtbij 
dank U wel dat U steeds weer zorgt voor mij 

 
 
 
 
 

  

https://youtu.be/dBRp9nBw6PI?si=667XwFVJb56kT0La
https://www.youtube.com/watch?v=_j3pus9vmDo


  

RONDJE KIJFHOEK 
Terug van vakantie 
Na de zomerperiode met verschillende weeromstandigheden, gaan we 
langzaam aan naar de nazomer en herfsttijd. Hopelijk is iedereen weer 
gezond en veilig thuisgekomen. We gaan de draad weer oppakken na een 
periode van rust. De scholen zijn ook al begonnen en weer aan de slag. Ook 
onze kerkelijke gemeente begint het nieuwe seizoen met een startweekend. 
Dominee Sjaak Teuwissen is hierbij de stimulerende kracht en heeft met 
enkele vrijwilligers een fantastisch programma gemaakt.   
Het waren tijdens de zomermaanden weer mooie en goedbezochte diensten in de Kijfhoekkerk. De gastvoorgangers 
wisten op hun eigen manier de blijde boodschap van het Evangelie aan ons door te geven. We mochten ook weer 
verschillende zomergasten uit de regio en passanten door de polder, tijdens de diensten verwelkomen. Tijdens de 
dienst blijft de deur uitnodigend open, waar dan tijdens de dienst, regelmatig, nog enkele bezoekers aanschuiven om 
de dienst te volgen.  
Hieronder enkele fotomomenten: 

 

zondag 7 juli, met dominee Teuwissen,  
viering Heilig Avondmaal 

 
 

Zondag 21 juli, met dominee Henzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zondag 4 augustus, met dominee Antes 
 
 
 

Zondag 18 Augustus, 
met dominee Michel van Heijningen 

  



  

De Kijfhoekkerk blijft open 
Ook tijdens de zomermaanden was de kerk dagelijks open. Velen hebben 
tijdens een fiets- of wandeltocht de polderkerk als een rustmoment ervaren. 
De aantekeningen in het gastenboek zijn soms ontroerend en geven de 
emoties weer van de bezoekers. Heel fijn dat Kijfhoek een soort open huis kan 
zijn. Met de brandende Paaskaars, het Licht van de Hoop en 
achtergrondmuziek is de devote rust voelbaar. 
 

Monumentenweekend 
In het weekend van 14 en 15 september is er het landelijke 
Monumentenweekend. Als thema is dit jaar is gekozen voor ‘Routes, 
Netwerken en Verbindingen'. 
Als we kijken naar het fysieke kleine kerkgebouw zal het ons niet verbazen dat 
dit ‘levend erfgoed’ al bijna zevenhonderd jaar in ons polderlandschap aan de 
mooie route ligt, waar tussen bezoekers, zowel nieuwe ontmoetingen, als ook 
oude herinneringen worden gemaakt en gedeeld. Die verbinding straalt onze 
Kijfhoekkerk ook uit!   

Als Stichting Behoud Kijfhoekkerk hebben we het Ivrietkoor ‘Al Naharot’ uit 
Dordrecht bereid gevonden op zaterdag 14 september een optreden te 
verzorgen. Tussen 14.00 en 16.00 uur zullen zij zich in verschillende 
zangblokjes presenteren. 
 
Dit koor vraagt even een bijzondere aandacht: 
Het idee voor het koor kwam in 2012 op tijdens het Groot Dordrechts 
Korenfestival, dat jaarlijks vele bezoekers trekt. De toenmalige Israëlische 
dirigente Nava Benyamini stelde aan de secretaris destijds, van de Stichting 

Bijzondere Concerten te Dordrecht, de vraag te helpen bij het oprichten van een Ivrietkoor. Men begon toen, in 2012 
met een aantal  geïnteresseerden in de Dijksynagoge van Sliedrecht. Al snel kon het koor, onder de naam  “Al 
Naharot”  (‘bij de rivieren’)  worden gestart met achttien zangers. Het Ivrietkoor Al Naharot zingt prachtige 
melodieën, die vanuit de hele wereld in de smeltkroes van Israël zijn samengekomen. Het zijn liederen in het Ivriet 
en het Jiddisch. Onder de bezielende leiding van Doron Peper brengt het koor met vol enthousiasme hoopvolle 
Israëlische liederen ten gehore, afgewisseld met  prachtige psalmen. In al deze melodieën voert het ultieme 
verlangen naar vrede de boventoon, hetwelk het Ivrietkoor wilt uitdragen. 
Doelstelling van het koor 
is:  “Het zingen van liederen uit 
de joodse geschiedenis om zo 
verschillende culturen met 
elkaar te verbinden.”  
Zij willen het koor op deze wijze 
de joodse stem in de regio weer 
laten klinken. 
Het koor heeft géén religieuze, 
politieke of nationale identiteit. 
Daarin tegen wil Al Naharot juist 
graag een bruggenbouwer zijn 
tussen de verschillende culturen. 
 
Een logo is meer dan een naam alleen . . . .  

De vertaling van ‘Al Naharot’ is dus ‘Bij de rivieren’. Dit verwijst naar 
Psalm 137, naar de rivieren de Eufraat en  de Tigris in het toenmalige 
Babel (Babylon). Symbolisch met het koor zijn dit de rivieren de Oude 
Maas en de Merwede. 
Toelichting op het logo van het koor: 
  ivrietkoor / kleur grijs : ochtend dauw boven de rivier (kleur blauw en 
wit symbool Israël) 
  



  

AL NAHAROT/ kleur Israël / naam van het koor (al naharot) de oever, stijgt boven de dauw uit; de  twee golven / 
kleur water / van de rivieren Oude Maas en Merwede (ook de Tigris en Eufraat) ; ‘bij de rivieren’ regio 
DORDRECHT /  kleur groen van de oevers en de brede regio in de omgeving. 
 
Psalm 137 in de NBV: 
….Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij treurend 
en dachten aan Sion. Aan de wilgen op de oever 
hingen wij onze lieren. Daar durfden onze bewakers 
te vragen om een lied, daar vroegen onze beulen: 
‘Zing voor ons een vrolijk lied uit Sion.’ Hoe zouden wij zingen een lied 
van de HEER op vreemde grond? Als ik jou vergeet, Jeruzalem, laat dan 
mijn hand de snaren vergeten. Laat mijn tong aan mijn gehemelte 
kleven als ik niet meer denk aan jou, als ik Jeruzalem niet stel boven 
alles wat mij verheugt. Gedenk, HEER, de dag van Jeruzalems val, toen 
het volk van Edom zei: ‘Neer met die stad, neer, maak haar met de 
grond gelijk.’  Vrouwe Babel, weldra ga je ten onder. Gelukkig wie jou je 
misdaad vergeldt en doet wat jij ons hebt aangedaan. Gelukkig wie 
jouw kinderen grijpt en op de rotsen verbrijzelt…. 
 
‘STENEN WORDEN STEMMEN’ 
Stolpersteine of ook wel ‘struikelstenen’ worden  sinds 1992 gemaakt 
door de kunstenaar Gunter Demnig van messing, waarmee we de 
slachtoffers van het nationaalsocialisme rond en tijdens de Tweede 
Wereldoorlog herdenken. De messing Stolpersteine worden daarvoor in de stoep geplaatst voor de laatste (vrij 
gekozen) woning van de slachtoffers. Op elk messing steentje staat de naam van één slachtoffer. Daaronder staan 
het geboortejaar, plaats en datum van arrestatie door of namens het regime (wanneer van toepassing). En als laatste 
de plaats en datum waar het slachtoffer werd vermoord of is overleden.   
HIER WOONDE …  Eén steen….Eén naam….Eén persoon. 
Stolpersteine zijn gedenkstenen en nadrukkelijk géén grafstenen. Ze helpen ons om na te denken over het lot van 
slachtoffers rond en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze brengen hen opnieuw bijeen, als nagedachtenis aan de 
gezinnen die plotseling uit elkaar werden gerukt onder het nationaalsocialisme. 
Er zijn Stolpersteine in minstens 1.200 plaatsen in Duitsland, Oostenrijk, België, Kroatië, Tsjechië, Finland, Frankrijk, 
Griekenland, Italië, Hongarije, Litouwen, Luxemburg, Moldavië, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië, Rusland, 
Slowakije, Slovenië, Spanje, Zwitserland en Oekraïne. De stenen worden gemaakt in het atelier van kunstenaar 
Gunter Demnig, in Berlijn. Deze stenen worden vervolgens door hemzelf of door medewerkers van Openbare 
Werken, soms met de hulp van de jongeren, aangebracht in het trottoir voor het huis waar het slachtoffer als laatste 
heeft gewoond. Een geplaatste steen wordt gemeentelijk bezit, maar het 
onderhoud wordt meestal aan particulieren en schoolklassen 
overgelaten. Ook al zullen voetgangers onwillekeurig niet over de stenen 
lopen, ze verkleuren toch door straatvuil en de elementen. Schoonmaken, 
met lap en poetsmiddel, gebeurt vaak op de herdenkingsdag voor de 
Holocaust (27 januari) of de Kristalnacht (9 november). 
Het is een over geheel Europa verspreid monument voor de slachtoffers 
van het nationaalsocialisme. Op 26 mei 2023 werd in Neurenberg de 
100.000e Stolpersteine geplaatst. Deze locatie heeft veel symbolische 
waarde. Neurenberg was de plek waar de nazi’s hun partijdagen hielden, 
waarbij Hitler grote massa’s toesprak. Verder vormden de rassenwetten van Neurenberg een juridische basis voor de 
nazi’s voor de stelselmatige vervolging van Joden en zigeuners, e.v.a. In de jaren na de oorlog werden de 
belangrijkste daders veroordeeld bij het tribunaal van Neurenberg. 
 
Relatie Ivrietkoor Al Naharot en Stolpersteine 
In Nederland werd de eerste struikelsteen gelegd op 29 november 2007 in de plaats Borne. In Dordrecht vond dit 
plaats op 11 april 2014. Op maandag 17 april 2023 werden in de binnenstad van Dordrecht de allerlaatste 
Stolpersteine gelegd. De tijden waren afgestemd op het optreden van het Ivrietkoor Al Naharot.  
’s Avonds was er Jom Hasjoa, de Holocaust herdenking, in het Stadhuis van Dordrecht. Op deze dag werd stilgestaan 
bij de miljoenen joden die door het nazistische regime zijn vermoord. 



  

Nu alle 201 Stolpersteine zijn gelegd, hebben de Joodse 
Dordtenaren hun naam en plaats teruggekregen. Het Ivrietkoor 
Al Naharot wil ook hun stem teruggeven en daarbij het Joodse 
geluid blijvend laten horen. Zij doet dit door het zingen van 
liederen over hoop en vrede, over liefde en het land, maar ook 
psalmen en klaagliederen. Op deze wijze hoopt het koor dat het 
Joodse geluid in de regio zal blijven bestaan. 
Informatie, aanmelden van activiteiten:  
info@alnaharot.nl        https://stolpersteine-dordrecht.nl/ 
Loe Baan,  coordinator: 
E-mail: loebaan@hotmail.com    
Tel. 078 – 61 64 925  of  06-20 74 07 52 
 

Natuurwandeling 
Op de Open Monumentendag kan ook deze keer een natuurwandeling door het Develgebied niet ontbreken. Onze 
vaste natuurdeskundige en officieel IVN-gids Jan de Kok is ook dan weer aanwezig. Jan de Kok is als vrijwilliger al 
jaren officieel natuurgids van het in 1960 opgerichte Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie, afgekort IVN. Jan 
begint de wandeling om 13.00 uur vanaf de kerk. Altijd weer een plezier met Jan op pad te gaan en nieuwe flora en 
fauna te ontdekken in de polder. 
 

De monumenten van Heerjansdam 
Ook in het dorp zijn de monumenten open, zoals korenmolen ‘Landzicht’, het Poortgebouw bij de begraafplaats en 
de Dorpskerk. De toren is ook open voor beklimming. Op de locaties zijn vrijwilligers beschikbaar om u over de 
geschiedenis te vertellen.  Leden  van de vrijwillige brandweer zijn in de toren aanwezig voor de veiligheid.  
 

Collectes 
Na de diensten in de zomermaanden zijn de collectes geteld: 
  7 juli met ds. J. Teuwissen, viering H.A. en 23 bezoekers €  179,00 
21 juli met ds. J. Henzen en 37 bezoekers   €  373,50 
  4 augustus met ds.  R. Antes en 37 bezoekers   €  293,00 
18 augustus met ds.  M. van Heijningen en 30 bezoekers €  241,20 
 

Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk 
De komende maanden zijn de volgende diensten gepland: 
Zondag   1 september met ds. L.C. van Eijk uit Zwijndrecht 
Zondag 15 september met onze dominee J. Teuwissen  
Zondag   6 oktober met ds. C. Hendriksen uit Woudrichem  
Zondag 20 oktober met ds. G . J. van Beek uit Hendrik-Ido-Ambacht 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur). 
Voor aanvullende vragen, ideeën en meer over de Kijfhoekkerk en de diensten, bel gerust even naar 06 – 3650 1396, 
WhatsApp of via e-mail dendijk@hetnet.nl 
 
Tenslotte 
Met het nieuwe kerkelijk seizoen gaan we vanaf de maand september de herfst in. Ook deze maand blijven we naar 
elkaar omkijken of wel elkaar bezoeken. Of stuur bij gelegenheid eens een kaartje. 
Een kleine moeite, maar met groot plezier! 
 
In de digitale versie van Samengaan zijn alle foto’s in kleur te zien.  
Allen een Zegenrijke septembermaand gewenst. 
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 
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INGEZONDEN 
 

EXODUS - Muzikale reis in Dorpskerk 
 
Op zaterdagavond 5 oktober neemt de band SOUL 
je mee terug naar het oude Egypte. In de Dorpskerk 
van Heerjansdam reizen we af naar EXODUS en 
ontmoeten we de man die geroepen werd het volk 
Israël uit Egypte te bevrijden: Mozes. Met verhaal 
en muziek brengen we hem dichterbij dan ooit en 
we ontdekken dat we misschien wel meer op hem 
lijken dan je van tevoren zou denken! 
 
Benieuwd naar deze voorstelling? Reserveer dan 
snel je kaartje! Tickets zijn helemaal gratis en kun je 
reserveren via deze link: https://bit.ly/EXODUS-
Heerjansdam. Aan het einde van de avond mag je 
geven wat je het waard vond. 

 

 
 

        Zaterdagavond 5 oktober, 20.15 uur (inloop 
19.45 uur) 

      Dorpskerk Heerjansdam 

     Gratis tickets via QR-code of deze link: 
https://bit.ly/EXODUS-Heerjansdam 

 

 
 
Uitnodiging Leerhuis “Uit joodse bron” 
Ook dit seizoen is er elke maand het Leerhuis in de kerkenraadskamer van de Bethelkerk. Al meer dan 50 jaar is dit in 
Barendsrecht het geval. De titel Leerhuis “Kerk en Israël” is nu vervangen door “Uit joodse bron”, omdat het gaat om 
het bestuderen en zorgvuldig lezen van teksten uit joodse bron, zoals de Hebreeuwse Bijbel (OT) en het Nieuwe 
Testament met commentaar van rabbijnen en joodse geleerden. Ook aanverwante thema’s kunnen door de 
deelnemers aan de orde worden gesteld. De confrontatie met onze actuele vragen en levenservaringen opent vaak 
nieuwe perspectieven, een doorgaand inspirerend leerproces. 
De eerste bijeenkomst is op maandagavond 23 september vanaf 20.00 uur. We lezen en bespreken Deuteronomium 
1 met behulp van de inleiding uit het boek “Deuteronomium, boek van de samenleving” van de Engelse opperrabbijn 
Jonathan Sacks. Die tekst wordt van tevoren toegestuurd. Volgende maandagavonden zijn op 28-10, 25-11 en 16-12.   
Belangstellenden zijn hartelijk uitgenodigd!  
Geef vooraf een seintje aan Maarten Ouwens, mao@hetnet.nl , 0180-616524, zodat je tijdig over de teksten 
beschikt. 
 
Voor de lezers van Samengaan is het ook mogelijk bij Jan Visser informatie op te vragen. Hij maakt al jaren deel uit 
van dit leerhuis. Telefoon: 06 4051 2866. 
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De penningsmeester van de Kerk is Jan Schop: 06-14810104 

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
e- mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl 
rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v. 
Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek  
 
Voorganger: 
Ds. Sjaak Teuwissen 
Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99 
e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
 
Kerkelijk werker t.b.v. senioren en gemeenteleden in 
zorginstellingen: 
Dhr. Engel Leune 
Tel.nr 06- 83 53 43 61 
Mail: eleune@outlook.com 
Vaste werkdag: donderdag en daarnaast ad hoc  
 
Scriba:  
Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,  
tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl 
 
Diaconie: 
Richard van Vliet , De Gors 6  2995 BE 
Tel. 06 54 63 73 89, e-mail: rwvliet@planet.nl 
 
Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61RABO 0305 4267 37 t.n.v. 
Diaconie vd Protestantse Gem. Heerjansdam 
Dorpskerk: 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826 
Kerk te Kijfhoek: 
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht  
 
Overige kerkelijke gegevens: 
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar de 
website: www.kerkheerjansdam.nl 

INGEZONDEN 

Ridderkerkse Orgeldag 
Op zaterdag 14 september is het Nationale Orgeldag. 
Deze dag wordt voor de elfde keer de Ridderkerkse 
Orgeldag georganiseerd. Na het succes van de 
voorgaande edities worden ook nu weer overdag 
drie Ridderkerkse orgels gepresenteerd met een 
toegankelijk miniconcert. ’s Avonds is er een 
slotconcert in de Singelkerk. 
 
Het eerste miniconcert begint om 10.30 uur in de 
Boezemkerk te Ridderkerk-Bolnes (Pretoriusstraat 2). 
Tijdens dit concert speelt de 13-jarige, zeer 
getalenteerde organist Luc Budding samen met Jan 
Peter Teeuw. Op het programma staan werken van 
o.a. Moore, Bach en een improvisatie. 
 
Op het Van den Heuvel-orgel van de Bethelkerk 
(Anjerstraat 2) begint om 13.00 uur het tweede 
miniconcert. In deze kerk staat het grootste 
kerkorgel van Ridderkerk. Op dit symfonische 
instrument, dat maar zelden solistisch te horen is, 
speelt Jan Peter Teeuw een programma met werken 
van Marcello, De Jong, Franck en De Lange sr. 
 
Het derde miniconcert begint om 15.30 uur op het 
Valck en Van Koutern-orgel van de Levenbron (Jan 
Luykenstraat 10). Vaste organisten Arie de Korte en 
Bert Kruis spelen samen met Jan Peter Teeuw een 
afwisselend programma met werken van o.a. Bach, 
Bédard en enkele twee koraalbewerkingen. 
 
Om 20.00 uur begint het slotconcert van de orgeldag 
op het Van den Heuvel-orgel in de Singelkerk 
(Kerksingel 2). De organisten zijn dan Matthijs 
Breukhoven en Jan Peter Teeuw. Zij spelen 
composities van o.a. De Lange jr., Rheinberger, 
Mendelssohn, Eben en Vierne. 
 
De drie miniconcerten duren ongeveer een halfuur, 
het slotconcert ongeveer vijf kwartier. Alle concerten 
zijn gratis toegankelijk. Wel is er na afloop een 
collecte voor de onkosten van deze orgeldag. In het 
programmaboekje zal meer informatie over de 
bespeelde orgels te vinden zijn. Na afloop zijn er cd’s 
en bladmuziek verkrijgbaar.  
Meer informatie is te vinden op 
www.janpeterteeuw.nl.  
Iedereen van harte welkom! 
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