
         

     Weekbrief: 9 juni 2024 

     Voorganger: ds. J. Teuwissen 

     Organist: mevr. J. Steen 

      
Inleiding op de dienst Doopdienst 

Op zondag 9 juni verzamelen we ons rondom de doopvont, waar Reza de Heilige 

Doop zal ontvangen: Reza is de zoon van Jørgen Termorshuizen en Soraya 

Joghi. Jørgen groeide op in Heerjansdam, en verlangt, samen met Soraya, om 

hun zoon in de kerk van zijn jeugd te laten dopen. 

We lezen deze zondag Handelingen 6: 1 t/m 7. Het gaat daar over het kiezen 

van zeven diakenen in reactie op ontevredenheid binnen de piepjonge gemeente van Jezus 

Christus: Griekstalige gelovigen verwijten Hebreeuwssprekenden dat de weduwen uit de 

Griekstalige groep worden achtergesteld. In Handelingen komen meer conflicten in beeld. 

Desondanks groeit het christendom gestaag: in geloof en getal. En hoewel we in ons land al 

decennia lang een andere ontwikkeling zien, groeit het christendom wereldwijd nog altijd 

sterk. Waar kwam en komt die groei vandaan; en hoe heeft de doop van Reza daarmee te 

maken? Thema ‘groei in geloof en getal’ 

Liturgie:  

Welkom & Mededelingen 

Intochtslied: Psalm 98: 1 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ 

Stil gebed - Bemoediging en Groet  

Inleiding op de dienst 

Lied: Psalm 98: 4 ‘Laat alle zeeën alle landen´ 

Inleiding bij de Heilige Doop 

Lied ‘Dooplied’ Sela Hemelhoog 502 

Presentatie 

Doopgebed 

Waterlied: NLB 359 ‘Leven is gegeven’ 

Belijdenis - Zingen geloofsbelijdenis Hemelhoog 479 ‘Heer, U bent mijn leven’ 

Doopvragen - Doop en handoplegging 

Verwelkoming 

Zingen NLB 363: 1 ‘Dat ’s Heeren zegen op u daal’ 

Gebed bij de opening van het Woord 

Kinderlied van de maand juni: ‘Ho! Stop!’ 

Bijbellezing: Handelingen 6: 1 – 7 

Zingen: Hemelhoog 712: 1 en 3 ‘Wij willen gaven delen’ 

Preek ‘Groei in geloof en getal’ 

Zingen: Hemelhoog 233: 1, 2 en 4  ‘Laat me in U blijven groeien bloeien’

Dankgebed & Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

Slotlied: Hemelhoog 472: 1 ‘Ga nu heen in vrede’ 

Zegen Antwoord op de zegen: Hemelhoog 472: 2 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten 

met koffie, thee of fris achter in de kerk. 

 



                                                                                                    

 

 

Agenda: Volgende week zondag 16 juni om 9.30 uur dienst met prop. J. Sterrenburg 

uit Sluipwijk. En ‘s middags is er om 15.00 dienst in Kijfhoek met ds. F. de Ronde uit 

Barendrecht. 

 

 
Het AZC in Zwijndrecht en wat doen de kerken ermee? 
Het voormalige ARA-hotel is nu een AZC en momenteel verblijven daar 240 mensen: gezinnen met 
kinderen, mannen boven de 18 jaar en jongeren onder de 18 jaar zonder ouders. Velen hebben 
geen dagbesteding en dus niets te doen. Daarom vraagt het COA  vrijwilligers voor hulp en 
activiteiten.   
Opgemerkt moet worden dat vrijwilligers een VOG nodig hebben en een vrijwilligerscontract. COA 
eist en regelt dit. Dit betekent dat je als vrijwilliger in directe relatie staat met COA en aan hun 
regels moet voldoen. 
Het vrijwilligerswerk is verdeeld in activiteiten vanuit het COA, (het AZC) en activiteiten 
daarbuiten.   
Het COA onderscheidt vijf rubrieken: 
Leerzaam: kinderen en volwassenen basaal Nederlands leren. Er zijn cursussen maar er is ook 
behoefte aan zoiets als conversatielessen: een gesprek in het Nederlands voeren en leren over 
gewoonten in Nederland  
Vrouwen verblijvend in het AZC begeleiden met bijvoorbeeld sport, handwerken en andere 
vormen van recreatie. Tevens vrouwen leren over de positie van vrouwen in Nederland.  
Creatief: interessant zijn allerlei vormen van creativiteit, zoals tekenen, schilderen en handwerken. 
Dit ook met kinderen 
Sportief: bijvoorbeeld met elkaar wandelen of bijvoorbeeld het organiseren van een wedstrijd(je) 
etc. 
Overig: mensen leren fietsen, het besturen van een pendelbusje e.d. Betrek ze vooral ook bij 
activiteiten die je als kerk al hebt (nieuw en bestaand). Voor vervoer is altijd overleg mogelijk en 
iets te regelen op dit gebied. 
Uw, jouw, onze roeping is: gastvrijheid en hulp bieden aan gasten,  vreemdelingen en mensen die 
op de vlucht zijn.  
Dus help mensen in het AZC, bouw een relatie op met hen en bedenk:  “Toen u dit deed voor één 
van mijn minste broeders, deed u het voor Mij.” 
 
Bent U geïnteresseerd, meldt u zich dan aan bij uw diakenen Hans van den Berg en/of Bert Schop, 
ook voor gezamenlijke activiteiten!   


