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Deze maand: 
 

INFLUENCER:  
een gevaar of een zegen? 

 
Wat een Openbaring 

 
Pinksteren op het 

kerkplein 
 

Geloven in Opvoeding 



MEDITATIE 
 

INFLUENCER: een gevaar of een zegen? 
Vrij naar: Ik ben De Weg, De Waarheid en Het Leven 
 
Enige tijd geleden mocht ik weer eens een groep jongeren leiden van 11 en 12 jaar: de Knd+ groep. 
Ik had ze gevraagd een foto mee te brengen van hun idool, van iemand waar ze tegen opkeken.  
En daar kwamen ze hoor, die zondag: de één had een kunststuk gemaakt van zijn sportheldin          Femke Bol, de 
ander een foto van een komiek en weer een ander van een zangeres. 
Ik vroeg ze waarom ze deze personen bewonderden, volgden en het antwoord kwam er op neer dat zij zich graag 
spiegelden aan die mensen: ook zo hard kunnen lopen, ook zo goed kunnen zingen en zo ging het gesprek verder, 
door te constateren dat anderen van invloed zijn op je denken. 
Niet dat je ze allemaal zo maar blind volgt, maar ze zijn wel richtinggevend: van invloed zoals we tegenwoordig 
zeggen: influencer. Voor sommigen van ons: influencers zijn mensen die via sociale media als Facebook, Instagram, 
TikTok en wat al niet meer, filmpjes maken, verhalen vertellen, adviezen geven aan allen die hen volgen, die hen leuk 
vinden, ‘liken’ en zo velen kunnen beïnvloeden met hun (soms waan) ideeën. 
 

 
 
Wellicht dat u zich nog kunt herinneren dat in het begin van de coronacrisis een influencer probeerde jongeren te 
overtuigen geen coronaprik te halen; ook commerciële invloeden spelen vaak een rol. U weet misschien als geen 
ander dat fabrikanten speciaal reclames maken voor kinderen, opdat zij dan weer hun ouders tot aankoop zetten: 
influencers dus. 
Dieper daarop ingaand vroeg ik die Knd+ kids: ’Wie heeft er nu de grootste invloed op jezelf?’ en gelukkig was het 
antwoord:  ‘m’n ouders natuurlijk’. Het fijne was dus dat ze zelf wel inzagen dat hun leven, hun mening door 
anderen werd beïnvloed. 
Terug naar ons zelf: wie is onze influencer, beïnvloeder? En u voelt hem al aankomen: we zeggen wel dat Jezus ons 
grote voorbeeld is, maar praktiseren wij dat dan ook? 
‘Nee dat kan nooit helemaal’, zult u tegenwerpen, maar… in hoeverre proberen we het dan ook?  
Het mooie is dat wanneer we het proberen en het lukt niet (helemaal), we iedere dag weer onze handen mogen 
vouwen en vragen : Heer, mag ik het weer proberen en wilt u mij dan weer helpen, mij beïnvloeden? 
En Zijn antwoord is dan: ‘Ja, keer op keer, zelfs 7 x 7 x 70 maal’, bedoelende: altijd maar weer! 
Wat ongelofelijk fijn dat Iemand, God dus, ons steeds maar weer de goede kant op wil duwen, wil beïnvloeden, 
influencer wil zijn. 
Dank u Vader dat u ons steeds maar weer tot de orde wilt roepen. 
De orde… uw orde tot in Uw Koninkrijk. 
AMEN 
 
Hans P. Ouwerkerk  

 



SENIORENVERJAARDAGEN 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam, tel: 06-11249600 
Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 
Verjaardagen in mei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week juni   
 
 
 
 
Huwelijksjubilea in mei                                                                                                                                            
 
 
 
 

 

Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
Verjaardagen van kerkleden die 80 jaar en ouder hopen te worden, worden vermeld in Samengaan.  
Met het oog op de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort werd u 
hiervoor benaderd, telefonisch of persoonlijk.   
Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld 
wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.  
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
Vriendelijke groet,                                                                                                                                                           
Wil Ouwerkerk          

  

Via deze weg willen wij eenieder danken namens 
Kirsten voor de overmacht aan kaarten die zijn 
toegestuurd met de Pasen naar de Lindelaan in 
Zwijndrecht. Zij geniet intens van deze verrassingen. 
 
Tevens 40 jaar getrouwd, dat is niet zomaar wat in 
deze tijd. Ook hiervoor veel dank voor alle kaarten, 
bloemen en aandacht. 
 
Als gezin voelen wij ons met deze gezegend. 
Vriendelijke Groeten, 
Dick en Mariette Schilt 

 

 

Hierbij wil ik alle mensen die voor 
mij hebben gekookt na mijn ontslag 
uit het Ziekenhuis heel hartelijk 
dank zeggen. 
Een lieve groet van Wil van Dalen 

 



KERKDIENSTEN IN MEI 
 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

4 mei Dodenherdenking 

19.15 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 

5 mei 

9.30 u. 
Ds. A. van de Berg 

Heinenoord 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. A. Groen 

Rijsoord 
 
Collecte: Kerkenwerk 

9 mei Hemelvaartsdag 

9.30 u. 
Ds. H.J. Franzen 

Pijnacker 
 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

12 mei 

9.30 u. 
Anders dan Anders dienst 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Onkosten AdA diensten 2. Onderhoud 
gebouwen 

 

19 mei Pinksteren 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

15.00 u. 
Ds. A. van de Berg 

Heinenoord 
 
Collecte: Kerkenwerk 

26 mei 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

2 juni 

9.30 u. 
Ds. L. Korevaar 

Rotterdam 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Dhr. W. Wiersma 

Sliedrecht 
 
Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 
Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website www.kerkheerjansdam.nl 
of via www.kerkdienstgemist.nl .  Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook 
kunt u alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. 

 

http://www.kerkheerjansdam.nl/


Zondag 12 mei is er weer een Anders dan Anders dienst en die zal echt weer anders zijn dan de vorige dienst. Wat 
een bijzondere dienst was dat met het thema  ‘Ik ben hier en heel jou.’ Zo’n 80 gemeenteleden gaven gehoor om 
naar voren te komen om een kaarsje aan te steken voor wat zij op hun hart hadden. Indrukwekkend! 

Deze keer gaat Dominee Kruger het hebben over de eerste 10 Openbaringen van Openbaring, we zijn benieuwd en 
kijken er naar uit. 

Team Anders dan Anders, Marja Maria Liesbeth 

 



MET HET OOG OP DE ZONDAG 
 
Bijeenkomst Dorpskerk voorafgaand aan Dodenherdenking. 
Op 4 mei vindt om 19.15 uur in de Dorpskerk, voorafgaand aan 
dodenherdenking de jaarlijkse 4 mei-samenkomst van de Protestantse 
Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek plaats. We staan onder meer stil bij 
Joodse oud-dorpsgenoten, met (dus) wortels in Heerjansdam die vrijwel 
‘onzichtbaar’ verdwenen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en 
nooit meer terugkwamen. 
 

Aan deze bijeenkomst werken mee: ds. Sjaak Teuwissen, en enkele leerlingen uit groep 7-8 van De Rank.  Leo Kievit 
bespeelt het orgel. Vanuit de Dorpskerk lopen we na afloop mee in de stoet richting het monument op De Manning 
om daar deel te nemen aan de ceremonie en de twee minuten stilte.  
  
[P.S. In de vorige SamenGaan werd abusievelijk gesuggereerd dat betreffende Joodse familieleden ten tijde van de 
Tweede Wereldoorlog nog in Heerjansdam woonden. Dat was niet het geval.]  

 
Pinksteren, 19 mei 
Het was een fascinerende ontdekking toen ik tijdens m’n 
theologieopleiding Grieks en Hebreeuws studeerde: woorden 
hebben soms vele betekenissen. Waardoor soms ongedachte 
verbanden blijken te bestaan tussen ogenschijnlijk heel 
verschillende woorden in de Nederlandse Bijbelvertaling. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor het Hebreeuwse woord ‘Ruach’ en de Griekse 
evenknie ‘Pneuma’. Ze betekenen zowel ‘wind’ als ‘adem’ als 
‘geest’.  
“Wind, adem, Geest”: het vormt het thema van de Pinksterdienst 
op 19 mei. Het belooft een feestelijke en inspirerende dienst te 

worden. We lezen hét Pinksterverhaal bij uitstek: Handelingen 2: 1 t/m 24. Daarnaast ook Psalm 104: 25 t/m 35; 
waarin het in vers 29 en 30 gaat over hoe God mens en dier de adem kan ontnemen en juist de adem zenden opdat 
ze geschapen worden. 
René Barnard bespeelt de toetsen; op moment van schrijven is nog onduidelijk of Heerjansklank voldoende 
bezetting zal hebben om met ons te zingen en te musiceren.  
 
N.B. Neem behalve buren, vrienden, familie en bekenden ook zelf bord, beker 
en bestek mee naar de dienst: beker voor de koffie, thee of limonade ná de 
dienst, beker en bestek voor de lunch. De projectgroep ‘licht op groen’ 
verbindt aan deze Pinksterzondag én aan de ‘groene Psalm’ een actie met een 
knipoog: ze zorgt voor een tafel met teiltjes, afwasmiddel, borstels en 
vaatdoeken voor volop mogelijkheden om alles weer schoon mee terug naar 
huis te nemen.  
 
Inleiding op de dienst 26 mei 2024 Dorpskerk  
Op deze zondag staan we – met Open Doors en onze diaconie – stil bij vervolgde christenen. Open Doors reikt ons 
als lezing aan: Klaagliederen 3: 1 t/m 33. Vanuit het rooster van de Kindernevendienst (methode ‘Kind op Zondag’) is 
dat Handelingen 4: 32 t/m 37: twee Bijbelteksten die haaks staan op elkaar staan: in Klaagliederen is het vrijwel 
louter ellende; de ik-figuur is wanhopig vanwege de enorme narigheid die hem of haar overkomt. In Handelingen zijn 
we er getuige van hoe de eerste christengemeente een ideaal voorleeft en uitleeft. We gaan na of we de teksten 
toch op elkaar kunnen betrekken, en wat ze ons dan te zeggen hebben. Het thema komt uit Handelingen 4: 34 en 
luidt ‘niemand lijdt gebrek’; en vormt daarmee tevens een verwijzing naar het Heilig Avondmaal dat we op deze 
zondag vieren. 
Bijzonder detail: Yasin Mograby bereidt de dienst inhoudelijk mede voor. Vanuit de diaconie is dat Hans van den 
Berg. Jacco Steen bespeelt de toetsen.  



BIJBELLEESROOSTER 
 
WOENSDAG 1 MEI  PSALM 107:1-9  
DONDERDAG 2 MEI  PSALM 107:10-22  
VRIJDAG 3 MEI  PSALM 107:23-32  
ZATERDAG 4 MEI  PSALM 107:33-43  DODENHERDENKING 
ZONDAG 5 MEI  1 JOHANNES 4:1-10  BEVRIJDINGSDAG 
MAANDAG 6 MEI  1 JOHANNES 4:11-21  
DINSDAG 7 MEI  1 JOHANNES 5:1-12  
WOENSDAG 8 MEI  1 JOHANNES 5:13-21  
DONDERDAG  9 MEI  PSALM 47   HEMELVAARTSDAG 
VRIJDAG 10 MEI  HANDELINGEN 1:1-14  
ZATERDAG 11 MEI  HANDELINGEN 1:15-26  
ZONDAG 12 MEI  LEVITICUS 23:1-14  
MAANDAG 13 MEI  LEVITICUS 23:15-22  
DINSDAG 14 MEI  LEVITICUS 23:23-36  
WOENSDAG 15 MEI  LEVITICUS 23:37-44  
DONDERDAG 16 MEI  LEVITICUS 24:1-9  
VRIJDAG 17 MEI  PSALM 104:1-23  
ZATERDAG 18 MEI  PSALM 104:24-35  
ZONDAG 19 MEI  HANDELINGEN 2:1-13  PINKSTEREN 
MAANDAG 20 MEI  HANDELINGEN 2:14-24  
DINSDAG 21 MEI  HANDELINGEN 2:25-36  
WOENSDAG 22 MEI  HANDELINGEN 2:37-47  
DONDERDAG 23 MEI  DEUTERONOMIUM 4:41–5:5A  
VRIJDAG 24 MEI  DEUTERONOMIUM 5:5B-21  
ZATERDAG 25 MEI  DEUTERONOMIUM 5:22-33  
ZONDAG 26 MEI  DEUTERONOMIUM 6:1-9  
MAANDAG 27 MEI  DEUTERONOMIUM 6:10-25  
DINSDAG 28 MEI  HANDELINGEN 3:1-10  
WOENSDAG 29 MEI  HANDELINGEN 3:11-26  
DONDERDAG 30 MEI  HANDELINGEN 4:1-12  
VRIJDAG 31 MEI  HANDELINGEN 4:13-22  
ZATERDAG 1 JUN  HANDELINGEN 4:23-31  
 

 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 maart 2024 tot en met 20 april 2024 
 
Ingeschreven 
 
 
 
Overleden 
 
 
 
Verhuizing 
 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 

mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl


VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
Wie één leven redt 
 
Wie één leven redt,  
uit de afgrond, uit de nood  
redt de hele wereld,  
redt wereld in het groot 
 
Een mens die in den vreemde,  
een naamloze ontmoet: 
houdt de hoop in ons gaande,  
de vonk wordt zo gevoed.  
 
Wie één leven redt,  
in de schaduw, in het klein  
redt de hele wereld,  
zal Gods vreugdebode zijn. 
 
Al voelen wij ons veilig:  
zolang één mens nog lijdt 
is niemand zonder zorgen,  
is nergens iemand vrij. 
 
Wie één leven redt,  
door een woord of een gebaar 
redt de hele wereld,  
maakt Gods goedheid openbaar. 
 
Want ieder mens is kostbaar.  
Niets is aan hem gelijk. 
Geen sieraad heeft méér waarde,  
geen waarheid is zo rijk. 
 

Wie één leven redt   
in de schaduw, n het klein  
redt de hele wereld,  
zal Gods vreugdebode zijn. 
 
Wie één leven redt,  
uit de afgrond, uit de nood  
redt de hele wereld,  
redt de wereld in het groot. 

 
“Wie één leven redt”. Dit lied van Huub Oosterhuis grijpt terug op een Joodse zegswijze, ontleend aan de Talmoed, 
om precies te zijn in het tractaat (boek) Sanhedrin 4, 5. Het wordt  behalve in meer algemene godsdienstige zin, vaak 
specifiek gebruikt in relatie tot de Holocaust. Bijvoorbeeld om respect te betuigen aan wie zijn of haar leven 
riskeerde om Joden te redden ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Deze zegswijze is te beschouwen als een 
tegenhanger van het volgende citaat, ontleend aan Abel Herzberg, eveneens verwijzend naar de Holocaust: “….er 
zijn geen zes miljoen joden uitgeroeid, maar er is één Jood vermoord; en dat zes miljoen keer.” 
  



We leven in dit huidige jaar 2024 langzamerhand toe naar de 80e verjaardag van de bevrijding na deze Tweede 
Wereldoorlog. Bevrijding die in het licht van de oorlogen die op dit moment woeden – ook op ons continent -  
vanzelfsprekend níét vanzelfsprekend is en niet vanzelfsprekend blijft. Bevrijding die niet wegneemt dat 
antisemitisme opnieuw de kop op steekt. Ondanks de politieke, militaire en humanitaire situatie in Israël, in Gaza, op 
de Westelijke Jordaanoever – is het stuitend, ten hemel schreiend en niet-te-bevatten hoe Jodenhaat, hoe 
antisemitisme wéér voet aan de bodem krijgt en om zich heen grijpt. Het zet het gevoel van vrijheid van veel mensen 
met een Joodse identiteit of met Joodse wortels onder druk. Antisemitisme: hier in het vrije Westen, in het vrije 
Nederland, en ook in onze eigen omgeving. We lijken niet te willen leren van de geschiedenis, ook al is zo enorm veel 
bekend over bijvoorbeeld de Holocaust als ‘bewezen schrikbeeld’ van waar antisemitisme toe kan leiden. 
 
Om die reden staan we tijdens de bijeenkomst in de Dorpskerk op 4 mei, voorafgaand aan dodenherdenking, stil bij 
de familie den Hartog. Een Joodse slagersfamilie afkomstig uit Heerjansdam. Zo’n 125 jaar lang was er een Kosjer 
slager aan de Molenweg tegenover de kerkstoep. Het overgrote deel van de familie Den Hartog maakte het einde 
van de Tweede Wereldoorlog niet meer mee, maar vond zijn einde in concentratiekampen en gaskamers.  

 
Huwelijksdienst. 
Op zaterdag 1 juni hopen Maurice de Vries en Tamar den 
Otter, Kempenaar 111,  2991 PK Barendrecht met elkaar te 
trouwen. ’s Middags om 14.30 mag ik hun huwelijk bevestigen en 
inzegenen tijdens een dienst in de Dorpskerk. Welkom om daarbij 
aanwezig te zijn. We wensen Maurice en Tamar een 
onvergetelijke en betekenisvolle, feestelijke dag toe.  
 
Ontvangen 
Op donderdag 11 april ontving ik t.b.v. onze kerkelijke gemeente 
een bedrag van € 50,00 Hartelijk dank aan de geefster. 

 
Seniorenkwartaalverjaardag 
Op woensdag 3 april vond de eerste seniorenkwartaalverjaardag plaats. Met een gezelschap van zo’n 25 personen 
dronken we thee en koffie achter in het ‘nieuwe gedeelte’ van de Dorpskerk, met daarbij onder meer cupcakes 
gebakken door Lize en Anna Roobol. In de opening stonden we stil bij de woorden ‘vier uw vierdagen’ (Nahum 1: 
15); en daarna presenteerde Joop Wiekeraadt met behulp van beamer een scala aan foto’s uit vervlogen tijden van 
Heerjansdam en omgeving. Bij een hapje en een drankje begeleidde Ineke Kruisinga op gitaar het zingen van een 
aantal geestelijke liederen. Alle gasten kregen nog een smakelijke attentie mee naar huis. Het gemêleerde 
gezelschap, de combinatie van informeel samen zijn en een licht programma, en daarnaast de gezellige sfeer maakte 
het tot een geslaagde middag. De volgende seniorenkwartaalverjaardagen zijn op 3 juli, 2 oktober en 8 januari; 
telkens van 15-17 uur in de Dorpskerk. Mensen die in de drie maanden daarvoor 80 jaar of ouder worden krijgen een 
specifieke uitnodiging, maar iedereen is vanzelfsprekend van harte welkom. 

 
 
 
 
 
  



Afwezig 
Van 26 april t/m 12 mei hebben schoolgaande kinderen meivakantie. In die periode ben ik 
minder zichtbaar aanwezig. De eerste week ben ik voor dringende pastorale situaties wel 
beschikbaar. Van zondag 5 t/m zondag 12 mei zijn we als gezin op vakantie in christelijk 
vakantiepark De Betteld in Zelhem waar we, zoals elk jaar, in het Hemelvaartsweekend 
deelnemen aan de zogeheten voorjaarsconventie van de Charismatische 
Werkgemeenschap Nederland (CWN); dit keer met als thema ‘goudlijm’. 

 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om 
contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 06 – 20 50 30 99 
E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak  
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr 

 

 
In memoriam:  

Annie Wezeman-Leezer 
 
Annie Leezer werd geboren op 11 juli 1931 als derde kind in een gezin dat uiteindelijk 
acht kinderen zou tellen. Ze groeide op in Rotterdam, waar ze als tiener zeer 
indrukwekkende gebeurtenissen meemaakte, zoals het bombardement op deze stad, en 
een fusillade van mensen waar ze als 13 jarige verplicht naar moest kijken. Een tijd lang 
verbleef ze in het Noorden van het land, en ze keerde na de oorlog weer terug naar 
Rotterdam Charlois. Ze kwam in de geestelijke gehandicaptenzorg terecht, en woonde en 
werkte in een instelling in het Groningse Wagenborgen. Daar leerde ze Wilko Wezeman 
kennen. Ze trouwden, hebben nog enige tijd daar gewoond, en verhuisden naar Kijfhoek. 
Later woonden ze in Heerjansdam: op de Dorpsstraat en in een (toen gloednieuwe) 
woning aan de Burgemeester G.H. Dercksenstraat. Annie en Wilko kregen vier dochters: 
Hanneke, Annet, Caroline en Els, later kwamen er klein- en achterkleinkinderen. Wilko 
overleed in 1989, Annie werd zo al jong weduwe. 
 
Ze was een liefdevolle, zorgzame vrouw en moeder. Ze cijferde zichzelf weg, en werkte in de uien, aardappelen, 
bonen en komkommers om haar tienerdochters wat extra’s te kunnen geven. Op wat latere leeftijd behaalde ze haar 
rijbewijs B, zwemdiploma, en leerde ze orgel spelen. Ze zong ook graag en zat in haar leven op meerdere koren. Ze 
was een gelovige vrouw, was daarin puur en ging haar kinderen er in voor zonder dwingend te zijn. Het gezin was 
betrokken bij de Gereformeerde Boomgaardkerk, en ze deed onder meer actief mee aan het project ‘Samen aan 
tafel’. 
 
Ze was al weduwe geworden toen ze op de Perenhof terecht kwam, waar ze nog goede jaren heeft gehad. Vanwege 
voortschrijdende dementie ging thuis wonen niet meer. De laatste jaren van haar leven woonde ze in de 
Riederborgh in Ridderkerk, waar ze liefdevol werd verzorgd. 
 
Op zaterdag 13 april overleed ze. Op vrijdag 19 april namen we tijdens een dankdienst voor haar leven, in de 
Dorpskerk afscheid van haar. Centraal stonden onder meer Psalm 139 over de Heer die Annie kent zoals zij is, dieper 
dan zij zichzelf ook kent; en Lucas 10: 38 t/m 42 waarin Maria en Martha een rol spelen: haar kinderen herkenden 
hun moeder in de persoon van Martha: de altijd drukke zorgzame vrouw. We zongen en luisterden naar prachtige 
geloofsliederen. Na de dienst hebben we Annie in het graf verenigd met haar Wilko. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen  

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen


ONDERWEG MET UW PASTOR  
Meerdere malen zit ik als ik als pastor mensen thuis op bezoek ben naast een boekenkast. Als mijn gastheer of -
vrouw dan even naar de keuken loopt om een kopje koffie of thee te halen kijk ik weleens met een schuin oog naar 
die rij boekenruggen links of rechts van mij. Zulke boekenruggen zijn vaak stille getuigen van een vroeger geleefd 
leven van mijn gastheer of -vrouw terwijl in die boeken wordt verteld hoe het leven vroeger geleefd werd. Als mijn 
gastheer of -vrouw mijn interesse opmerkt hoor ik nog wel eens zeggen: Ze waren van mijn man of van mijn vrouw, 
en ik kan er geen afstand van doen. 
 
De boeken die je leest, ze vormen en tekenen je. Want net zoals gesproken woorden kracht hebben is dit met 
geschreven en gelezen woorden. Vaak herken ik na zo’n intermezzo dan ook vanuit de boeken die naast mij staan 
iets herkenbaars in mijn gesprekspartner. Of zij nu van haar of hem zijn of van een overleden partner, die boeken 
tekenen een erfenis waar je soms geen woorden aan kunt geven, maar die toch als een onderliggende gevoelslaag 
aanwezig zijn. 
 
Zo trof mij enige tijd geleden bij een gastheer die ik bezocht de titel van een boek in zijn boekenkast: De trouw der 
Kleyne Luyden. Ik dacht natuurlijk direct aan Abraham de Geweldige, de vader van de Gereformeerde Kerken in 
Nederland, die zijn imperium op de Kleyne Luyden bouwde en hen met het aan hen geschonken zelfbewustzijn uit 
het moeras van onderdanigheid en afhankelijkheid van een kleine elitaire bovenlaag omhoog tilde naar een 
gelijkwaardig bestaan.  
 
Het boek komt uit de erfenis van mijn vader, vertelde mijn gastheer mij. En ik heb het ongetwijfeld gelezen maar 
weet echt niet meer waarover het gaat. Mijn gastheer bood aan dat ik het boek meenam om het een keer te lezen 
wat ik moeilijk kon afslaan en het boek lezende vond ik er een verrassende schat van informatie in over de 
geschiedenis van Rotterdam in de periode 1939-1945. Het was voor mij met het lezen van het boek alsof ik in de ziel 
keek van de ouders van veel van de mensen die ik nu in Heerjansdam ontmoet. En nu zo rond koningsdag, 
dodenherdenking en Bevrijdingsdag wil ik daarvan graag iets met u delen. 
 
Het boek gaat over een uit Zeeland afkomstige Rotterdamse treinconducteur die getrouwd is met een vrouw uit 
Friesland. Haarscherp tekent de auteur het verschil in geloofsbeleving van de op een kinderlijke wijze op de Heer 
vertrouwende Friezin en de door zijn bevindelijke achtergrond vaak door twijfel geplaagde Zeeuw. Beide 
geloofsvormen zijn voor mij voluit herkenbaar door mijn preektocht en de daarmee samengaande ontmoetingen 
door zowel Friesland met zijn vele slanke kerken met een heerlijk licht interieur en een zadeldaktoren als 
hiertegenover de Zeeuwse wereld met haar veel robuustere kerken met hun vaak donkere interieur.     
 
Het verhaal over de tijd voor het bombardement van Rotterdam en daarna. Het verraad van de NSB’ers en de trouw 
van de vele Kleyne Luyden waaronder de consciëntieuze hoofdconducteur Karelse en zijn vrouw Agneta met hun 
kinderen van 15 tot 25 jaar aan het begin van de oorlog, het wordt alles levensecht getekend. En dan het vervolg in 
de oorlog. De Jodenververvolging. De razzia’s en de honger. Het werken in de illegaliteit. Jongeren en ouderen die 
gevangengenomen worden en terechtgesteld of naar Duitsland afgevoerd worden, de Zeeuwse Karelse en zijn Friese 
Agneta bevinden zich er middenin.  
 
De rode draad in het boek is het geloof in een God die boven de terreur en het verraad staat. En zonder er veel 
woorden aan te geven weet de consciëntieuze hoofdconducteur overal waar hij is, zelfs als hij als een veroordeelde 
gevangene in een dwangarbeiderskamp in Duitsland crepeert van koude en honger, anderen voor het geloof in de 
Heer Jezus te winnen. Zo vieren ze op de grens van 1944 en 1945 oud en nieuw, Karelse met zijn Friese vrouw en zijn 
zuster die kraamverpleegster is en een schuilgehouden Jodenkind. Eén dochter is dan gestorven in de oorlog, van de 
andere kinderen weten zij van niet een van hen waar hij of zij zich bevindt, ja, of ze nog wel in leven zijn. En toch 
geeft de Friezin haar man de huisbijbel en met dikke jassen aan voor de kou en bij een wakkerend waxinelichtje 
zingen ze de 91e psalm:  
'k Zal gedenken, hoe voor dezen 
Ons de HEER heeft gunst bewezen; 
'k Zal de wond'ren gadeslaan, 
Die Gij hebt van ouds gedaan; 
'k Zal nauwkeurig op Uw werken 
En derzelver uitkomst merken; 
En, in plaats van bitt're klacht, 



Daarvan spreken dag en nacht.   
Dat echte gereformeerde geloven, het hield de Kleyne Luyden op de been. Zo gingen zij rondom een inmiddels 
uitgegaan droevig waxinelichtje in een stad waarover de verstijving van de dood lag de laatste vier maanden van de 
oorlog in.   
 
Het einde van de oorlog, het kwam voor Rotterdam niet uit het Zuiden maar uit het Oosten. Daarvandaan kwam 6 
mei 1945 het Canadese leger om Rotterdam definitief te bevrijden. En terwijl het grootste deel van de Rotterdamse 
bevolking zich liet meenemen door een hossende en juichende vloedgolf die over de stad kwam uit de trouw van de 
Kleyne Luyden zich bij de door de oorlogsjaren sterk verouderde treinconducteur en zijn door het zichzelf geven 
afgematte Friese vrouw in een gebed tot God die de trouw van Zijn verbond in hun leven heerlijk heeft bevestigd. En 
als zij daarna opstaan staat hun kleine Jodenjongetje in zijn pyjama bij hen en vraagt hij hikkend: En moet ik nou 
heus weg. Nou… nou de Canadezen er zijn? Dat hadden andere kinderen hem verteld. Met ogen waarin een warme 
moederliefde schittert neemt moeder Agneta hem dan in haar armen en fluistert hem in zijn oor: Maak je niet 
ongerust kindje, voorlopig blijf je bij ons, wie moet mij anders oppassen zolang ik ziek ben?  
 
Lieve lezers, begrijpen jullie dat ik na het lezen van dit mooie boek over jullie vaders en moeders met andere ogen 
naar jullie kijk en met andere oren naar jullie levensverhalen luister? 
 
Hartelijke groet, Engel Leune  

 
VERSLAGEN EN BERICHTEN 

 
Er is er één jarig!!! 
 

Er waren er veel jarig, hoera, hoera! 
dat kon je wel zien dat  waren er ……. véél!!! 

 
Hoe geslaagd was dat, de eerste gezamenlijke verjaardag, zeg maar ‘Seniorenverjaardag’ op woensdag 3 april.  
De organisatoren vonden het wel ‘een beetje spannend’, want… iets geheel nieuws in de gemeente, hoe zou de 
reactie zijn? Hoeveel 1ste kwartaal-jarigen zouden het aandurven en hoeveel partners, kinderen of begeleiders 
zouden er meekomen? 
Wel: onze stoutste verwachtingen werden overtroffen: wel 25 gasten, inclusief begeleiders, bediening, beamer etc. 

waren er in de Dorpskerk te vinden en genoten van koffie/thee, lekkers, muziek, zang en sterkers!!      , de 
ontmoeting met bekenden en onbekenden en bovenal van het ophalen van herinneringen aan de hand van een 
oude-fotopresentatie door Joop Wiekeraadt. 
Wat geweldig allemaal en wat een leuke dankbare reacties mochten wij als initiatiefnemers ontvangen! 
Dus, dat houdt in dat wij weer vol enthousiasme ons ‘storten’ op de voorbereiding van de eerstkomende 
‘Seniorenverjaardag’ op woensdag 3 juli in de Dorpskerk. Al de senioren die in de maanden april, mei en juni 
verjaren, zijn meer dan welkom om eventueel met hun partner en/of begeleider en met anderen hun verjaardag te 
komen vieren. Alle senioren van 80 jaar en ouder krijgen ook een persoonlijke uitnodiging thuis, maar iedereen mag 
zich welkom weten om dit gemeentefeest mee te maken.  Maak ons extra blij door ons vooraf te melden dat je 
wellicht er bij wil zijn: dan kan de catering nog grotere prestaties leveren!  
De traktatie bij de koffie/thee (cupcakes) waren gebakken in huize Roobol door kleinkinderen Lize en Anna: laten we 
dit zien als een actie ‘Verbinding tussen jong en oud’.  
  
Dus: blije aanwezigen van de eerste gemeenteverjaardag: Bedankt!!!!  
En komende jarigen: weet je méér dan welkom! 
 
Namens de organisatie, 
Wil Ouwerkerk 
(voor vragen en om je aan te melden:  06-11249600 of wil.ouwerkerk@gmail.com) 

  



VERSLAGEN EN BERICHTEN 
 

 Donderdagavondgesprek ‘Geloven in Opvoeding’ 
Op donderdagavond 23 mei organiseert de 
jeugdkerkenraad een vervolg op de avond over 
geloofsopvoeding van vorig jaar, deze keer met de titel 
‘Geloven in opvoeding’. Deze avond is bedoeld voor ouders van kinderen, tieners 
en jongeren, leiding in het jeugdwerk, en ook grootouders zijn van harte welkom! 
De avond vindt plaats in de Dorpskerk, de inloop is vanaf 19.45 uur, rond 20 uur 
begint het programma.  

 
Het doel van deze avond is een verdiepende ontmoeting en gesprek tussen 
(groot)ouders/leiding van kinderen-tieners-jongeren. Enerzijds zullen we 
nadenken en spreken over wie we zelf als gelovige (geworden) zijn; anderzijds 
zullen we stilstaan bij wat we kinderen-tieners-jongeren willen meegeven.  
Van harte welkom! 
 
Meld je aan (uiterlijk 19 mei) bij Barbara Steen via: bsteen1977@gmail.com  
Graag tot dan, de Jeugdkerkenraad 

 

‘Licht op Groen’ 
 
In de rubriek ‘Licht op groen’ delen deelnemers uit de gelijknamige brainstormgroep 
bruikbare ideeën, tips en tops rond zogeheten groene thema’s: schepping, 
duurzaamheid, klimaat en rentmeesterschap. 
Deze keer naast de tips en tops ook een verslag. 
 

➢ Licht op ROOD 

• Consumeren kan je ecologische voetafdruk vergroten: Eet je boontjes uit 
Zimbabwe? Of een tomaat met vlieguren? Dan toch liever: seizoensgroenten van Peter Boer aan de 
Langeweg! Ook verkrijgbaar in Heerjansdam, elke woensdag bij Rechtstreex. 

• nieuwe meubels, apparaten en telefoons vragen veel grondstoffen en energie. Tweedehands producten 
kopen belast de natuur minder. 

 
➢ Licht op GROEN 

• Binnenkort een nieuw energiecentrale afsluiten? Check even of je energieleverancier groen is. 
Overstappen is snel gerealiseerd, ook nog bij een lopend contract. 

• Tuinplanten en bloemen zijn dol op hemelwater. Met een regenton in je tuin, kun je ook in droge tijden 
je tuinplanten water geven. 

 
Tijdens onze tweede bijeenkomst hebben we ons afgevraagd welke keuzes we maken in ons dagelijks leven. En: 
speelt duurzaamheid hierbij een rol van betekenis? 
Als meetinstrument hebben we de “ecologische voetafdruk” gebruikt. Met behulp van een vragenlijst berekenden 
we hoeveel energie en ruimte er nodig is voor onze manier van leven. (www.voetafdruk.eu). De vragen gaan bijv. 
over voeding ( hoeveel zuivel en vlees eet je), vervoer (dagelijks en vrije tijd) en energie (meterstanden gas en 
electriciteit.) 
Natuurlijk wisten we vooraf dat we royaler leven dan bijv. mensen in Afrikaanse landen, onze “voetafdruk” is veel 
groter. VEEL TE groot, onze aarde kan dat niet aan. Op zo’n grote voet willen we niet leven. Meteen kwamen er 
allerlei ideeën hoe we onze keuzes kunnen aanpassen om onze voetafdruk te verkleinen. Daarover zijn we nog lang 
niet uitgepraat! 
 
Marleen Scherpenisse (marleen_scherpenisse@hotmail.com; tel. 078-6455987) 
P.S. Op 12 juni praten we verder… 
Voel je welkom om met ons mee te doen. 

mailto:bsteen1977@gmail.com
http://www.voetafdruk.eu/


 

Na 42 jaar  
Na 42 jaar een vaste plek , vertrouwd , verlaat hij de kerk. Nee , niet onze Bas 
maar de bank. 42 jaar zat Bas daar als een vertrouwd baken voor ons, omhoog 
kijkend naar onze voorganger, een prachtig overzicht over de mensen en luidkeels 
meezingend met de psalmen. De laatste keer, morven worden ze ruw 
weggehaald...maar wat is een bank, niks toch? Het is maar een stuk hout. Bas 
blijft, wij blijven en dat is de kerk. Het zit niet in de banken, het zit in ons hart. Bas 
gaat een toontje lager zingen maar nog net zo mooi , en ....gelukkig....we hebben 
de foto's nog 

 

 

 

Terugblik op mijn leven 
Daar sta ik dan. Weggestopt in een hoek. Vergeten, ongebruikt, afgedankt en eigenlijk niet meer nodig. Vroeger had 
ik een ereplaats, was belangrijk en vervulde mijn functie met plezier, standvastig en waar nodig bood ik 
ondersteuning. Tja, het leven kan verkeren. Waar is die goede oude tijd gebleven. De eerlijkheid gebiedt te 
vermelden dat het met mijn voorganger nog veel slechter is afgelopen. Waarschijnlijk weet niemand meer van hem. 
Gelukkig hebben we de foto nog waarop hij staat te pronken. Nu, na zoveel jaar is er niks meer van hem over. Kijk en 
ik ben er nog, hoewel afgedankt in een hoek, maar toch. Ik mag me gelukkig prijzen dat ik vaak met naam genoemd 
werd. Ja, in onze kring waren er velen zonder naam, dan word je gauw een ding waar je makkelijk afstand van kan 
doen. Nee, ik heb een naam, dus wordt misschien niet snel vergeten. Zal nog wel eens over de tong gaan, 
aangehaald worden in vergaderingen en onder de koffie. 
Laat ik in het heden blijven. Feit is dat ik uit mijn functie ben ontheven, met harde hand uit mijn positie ben 
verwijderd. Hoe hard? Welnu, heel veel geweld. Schrale troost is dat ik niet de eerste en enige was. Nee, de hele 
afdeling ging er uit. Die is met diezelfde harde hand uit de functie gezet en direct uit het pand verwijderd. 
Verdwenen, uit het zicht. Ik zag het op me afkomen, hoorde gepiep en gekreun en wist wat me te wachten stond. 
Maar wacht. Iemand met een hoge positie in de zaak nam het nog voor me op, noemde me bij mijn naam. 
Benadrukte en wees op mijn onberispelijke staat van dienst. Met hoeveel standvastigheid ik al die jaren mijn 
ondersteunende rol had vervuld. Meer dan 42 jaar samen. Ja, dan bouw je wel een band op. Altijd samen op 
dezelfde plek. Ik was er altijd al als hij binnen kwam lopen. Meestal kreeg ik zijn overjas aangereikt die ik dan voor 
zolang een plekje gaf. Geweldig dat hij het voor me opnam, zich ten overstaan van een grote groep uitsprak over 
onze werkrelatie, mijn positie en de steun die ik gaf, het gemis dat zou ontstaan. Helaas had de leiding geen oren 
voor zijn voordracht en kreeg ik geen uitzonderingspositie. Ik moest ook het veld ruimen. Met harde hand werd ik 
van mijn plaats verdreven, in de hoek gezet, klaar om afgevoerd te worden. Om mij heen werd met de botte bijl en 
ongepast geweld de rest van de afdeling naamloos het pand uitgezet, op naar een roemloos einde. 
En ik? Ik ben geadopteerd door mijn pleitbezorger die het voor me opnam, die me kent bij mijn naam. Ik wacht 
geduldig af en sta klaar om hem een plekje te geven, mijn steun aan te bieden en hem te dragen. 
 
“De ouderlingenbank” (nou ja, wat er nog van over is) 
 
 

 

 

 

De ouderlingen bank heeft zijn laatste rust plaats gevonden.  
Hij zal goed onderhouden worden.  
En als we weer hagenpreken moeten gaan houden, heb ik 
een bank. 
  



Werkgroep Verbinding: Pinksteren op het kerkplein 2024. 
Het feest van de Heilige Geest, de tongen van vuur, Pinksteren. Het belooft weer een heel 
mooie dienst te worden met medewerking van onze eigen zanggroep Heerjansklank. Het 
thema van de dienst is ‘wind, adem, geest’. 
 
Na de dienst gaan wij een beetje terug in de tijd. Hoe dan? Na de dienst is er op het plein 
de mogelijkheid tot het drinken van een lekker kopje koffie of thee (als het regent kan dit 
in de kerk) met een koekje. Daarnaast is er de mogelijkheid om op het kerkplein (als het 
regent voor een deel in de kerk) een aantal Oudhollandse spellen te doen. Hierbij kan 
gedacht worden aan bijvoorbeeld een trekbiljart, een wielbak, rolsjoelbak en nog veel 
meer andere spellen. Wij sluiten dit samenzijn af met een lunch bestaande uit een 
broodje hamburger van de BBQ. Uiteraard willen wij hierbij ook aandacht geven aan ons milieu en willen u vragen 
om uw eigen mok en bord mee te nemen, zodat wij zo min mogelijk plastic/papieren bekers en borden hoeven te 
gebruiken. Wij zorgen natuurlijk voor een “wasstraat” waardoor u de mokken en borden weer schoon mee naar huis 
kunt nemen. 

 
Als jij/u mee wilt blijven eten – en natuurlijk zijn ook gasten van harte 
welkom - : aanmelden kan via e-mail adres aanmelden@kerkheerjansdam.nl. 
Geen mailadres? Neem dan even contact op met Wilma Berkhout via 06-41 
39 12 97.  Uiteraard hopen wij weer op een grote opkomst. 
De werkgroep Verbinding 
 

 

 
 

Wist U dat….. 
Wist u dat Willie Schop al jaren postzegels en ansichtkaarten inzamelt voor goede doelen van Kerk in Actie 
zoals Kinderen in de knel, Noodhulp aan Israël en Gaza, Noodhulp aan Aardbevingen. Noodhulp aan 
vluchtelingen, Bouwen van een Kerk in Syrië. Bijbels kopen Egypte, Kerken helpen kwetsbare mensen in 
Moldavië. 
 
De postzegels en Ansichtkaarten kunt u aan Willie geven na de kerkdienst of in de brievenbus van 
Wilhelminastraat 5. Willie wil ze ook op komen halen, dan haar graag even bellen: 078-6772165. 
Postzegels NIET afgeweekt, alleen afknippen van het poststuk. 
Ansichtkaarten van kerken, straten, en gebouwen, dus GEEN  verjaardag, nieuwjaarskaarten etc. 

mailto:aanmelden@kerkheerjansdam.nl


“Ik doe mee”  
 
Hallo gemeentelid. 
Ik ben Jantineke Grootendorst. En ik ga komende zomervakantie een nieuwe 
uitdaging aan.  
Ik ga op reis naar Oeganda met de organisatie Livingstone. Wij gaan als groep 
een school bouwen in het zuiden van Oeganda. Er is daar al een kleine school 
die de visie heeft om gratis onderwijs te bieden aan al de kinderen. Op dit 
moment heeft de school 4 lokalen. En er zijn 350 kinderen die daar naar 
school gaan. U snap dat het niet meer past in de school. Livingstone heeft 
vorig jaar daar lokalen gebouwd maar dit is nog te weinig. We gaan dit jaar 
weer verder bouwen. In de hoop dat er voor elk kind een plekje is in de school. 
Toen ik gevraagd werd of ik mensen wist die mee konden gaan naar Oeganda, hoefde ik niet heel lang te denken en 
wilde ik zelf graag mee. Natuurlijk heb ik het hierover eerst met Jeroen over gehad en samen hebben we besloten 
dat ik mee ga bouwen. 
Wat wil ik bereiken met deze actie?: 
ja goede vraag... ik wil graag Liefde uitstralen door deze actie. Liefde voor de mensen om mij heen en dat we met 
Liefde zoveel meer kunnen bereiken dan we denken en verwachten. Dus wat verwacht ik...: heel veel... en nog meer 
dan ik ooit zal kunnen dromen. 
 
En wil jij mij helpen? En met mij mee dromen? Je kunt mij helpen door een taart te bestellen als je een verjaardag, 
feestje of lekkere trek hebt. Zo kan je mij sponsoren. 
Maar wil je op de kilo's letten en wil je geen taart hebben omdat je daar niet van houdt (bijna onmogelijk maar het 
kan...) mag je natuurlijk ook een geldbedrag overmaken ;) Ik zou het super vinden als jij mij sponsort. Dank je wel. 
Waarom ik deze reis wil doen is dan een 2de vraag. Want voor Liefde hoef ik niet zo ver weg toch? 
Nee dat klopt, Ik ontvang thuis, op mijn werk en mijn verdere omgeving heel veel Liefde. Zoveel dat ik er wel wat 
mee moet doen. Ik wil het verder uitdelen. Want ik weet uit eerdere reizen die ik heb gemaakt dat de Liefde dan nog 
groter zal worden en nog meer! En zeg nou eerlijk, wie wil er niet meer Liefde? 
Maar nog een motivatie van mij is dat ik nu op mijn werk (op school) zie hoe belangrijk school is en hoe het zoveel 
bijdraagt aan de kinderen, meer dan alleen een stuk leren. Ook ontwikkelen, vriendschap, een doel in je leven, een 
toekomst en nog zo veel meer bied een school. Dus ik vind het zo belangrijk dat kinderen naar school kunnen. En zo 
kan ik een kleine bijdrage leveren aan het naar school gaan van een aantal kinderen door een stukje van de school te 
kunnen bouwen. 
Ik heb er zin in, en ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan. 
 
Ik heb een eigen sponsor website waar ik ook regelmatig een verhaal zal schrijven over de vorderingen van de reis. 
En tijdens de reis zelf zal ik proberen er ook verslagen op te zetten.  
U kunt hier mijn website vinden: https://ikdoemee.lst.nl/2024-wouw-ik-ga-het-doen/  
Hier kunt u mij volgen en als u wilt mij sponsoren, maar bovenal met mij mee te leven en ervoor te bidden. Als u 
vragen heeft kunt u ze altijd aan mij stellen.  
 
Hartelijke groetjes Jantineke Grootendorst 

 

   

https://ikdoemee.lst.nl/2024-wouw-ik-ga-het-doen/


KERKRENTMEESTERS 
Oud papier 
Razend snel vliegen de vellen bedrukt papier de printer uit. 4 vellen in nog geen 15 seconden voor een middelmatige 
printer. Zo’n 5000 letters op één A4 vormen ca. 400 woorden die je ongeveer in 4 minuten kan lezen. Een beetje 
typist rammelt deze letters met 300 aanslagen per minuut op het toetsenbord, dus na een kwartiertje stevig 
doortypen is het hele vel voorzien van de nodige tekst aangevuld met punten en komma’s op de juiste plekken. 
Persoonlijk zit ik op een snelheid van onder de 70 per minuut. Dat lag veel hoger, maar dan was ik drie keer zoveel 
tijd kwijt aan het corrigeren, omdat mijn vingers dan net even wat anders aansloegen dan mijn hoofd had bedacht. 
Met het bedenken van deze tekst kan ik mijn eigen aanslagsnelheid aardig bijhouden, dus hebben mijn vingers 
constant werk. Ik denk dat ik sneller zou zijn met de balpen maar voor mijn handschrift kreeg ik vroeger in de 6de klas 
van de lagere school (voor de jongeren onder ons de basisschool groep 8) met moeite een 5, dus zal ik u dat 
besparen. 
Die arme monniken die met de hand de bijbel overschreven. Ze schreven zo’n 4 bladzijden per dag en als ze een fout 
maakten konden ze overnieuw beginnen. 
En ik? Ik heb nu 263 woorden van 1499 letters en tekens gemaakt in minder dan 60 minuten.  
 
De volgende datums oud papier staan ingepland: 
 
18 mei    15 juni 
Bas van Nes   Frank van der Noll 
Dick Monshouwer  Kees-Jan Visser 
Marcel van Dam  Anja Rijsdijk 
Kees-Jan Visser   Frank Rijsdijk 
 
Chris Grootendorst 
oudpapier@kerkheerjansdam.nl 

 

De Bouwerij 
De nieuwe kerkzaalindeling gaat steeds meer gezicht krijgen. De kerkbanken met ondervloer links en rechts van de 
kansel zijn verwijderd door het klusteam. Door voortvarend te werken is in een ijltempo alles verwijderd en 
afgevoerd en kon na een grote schoonmaakbeurt de kerk maar ook het orgel weer gebruikt worden. De bestaande 
tegelvloer is door een straatmakersbedrijf in opdracht van de bouwcommissie voor een deel opgehaald en 
uitgebreid. Hierdoor ligt alles er weer vlak en strak bij.  
Het podium wordt symmetrisch gemaakt en iets vergroot en voorzien van nieuwe vloerbedekking. Om eenheid te 
krijgen worden alle wanden voorzien van nieuwe lambrisering die ook nog een geluidsabsorberende functie heeft 
zodat de spraakverstaanbaarheid zal toenemen. Onder het orgel worden in de lambrisering kasten gemaakt zodat 
we meer bergruimte krijgen voor praktische zaken als vazen, apparatuur, diaconie, beheer etc.  De techniek met de 
regeling voor de beamers en geluid verhuist naar de linkerhoek van de zaal onder het rooster van de verwarming. 
Hiervoor is al een mantelpijp onder de nieuwe vloer aangebracht. 

 



Op de tekening is het nieuwe zaalindeling te zien. Ook is het ontwerp van de aanbouw te zien waar in overleg met de 
gemeente Zwijndrecht voor is gekozen. Dit is dus meegenomen in de vergunningaanvraag. 
 
Zoals in eerdere berichten al gemeld zal de kerkzaal ruimte gaan bieden aan ca. 200 stoelen rond de kansel. Zo krijgt 
iedereen tijdens de eredienst een plek vooraan in de kerk. Dit zal voor een aantal van ons even wennen zijn omdat 
voorheen een plaatsje gekozen kon worden in het achterste gedeelte van de kerk. Nu dus dichterbij en rondom de 
kansel met als voordeel een betere verstaanbaarheid en zichtbaarheid van datgene wat in het liturgisch centrum 
gebeurt. De achterzaal wordt ingericht met tafels en stoelen voor ontmoetingen na de diensten en andere 
wekelijkse activiteiten. Bij hoogtijmomenten zoals rond kerst en bij concerten kan het aantal zitplaatsen hier 
uitgebreid worden zodat er dan plaats geboden kan worden aan ca. 280 bezoekers. 
De bouwcommissie 
 
 

DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. diaconie april 2024 
 
Bloemendienst 
03-04  Ontvangen via mevrouw Wilma Berkhout       € 20,00 
16-04  Ontvangen via mevrouw Trudy Kruit               € 10,00 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, 
Namens de diaconie, 
Jan de Jong 
 

Nacht van gebed voor de vervolgde kerk 
Eén nacht wakker blijven om te bidden voor de vervolgde kerk. Dat is wat 
vrijdagavond 31 mei en zaterdagochtend 1 juni op verschillende plaatsen in 
Nederland en België weer gebeurt. Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here 
Jezus. Zij vragen keer op keer om ons gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van 
Gebed op diverse locaties in Nederland en België.  
 
We willen in Heerjansdam ook weer met de Nacht van Gebed meedoen met een ingekort programma. Dat 
programma zal er (onder voorbehoud) zo uit gaan zien: 

Datum: 31 mei  Locatie: Dorpskerk benedenzaal, zij-ingang 
20.45 – 21.00u. Ontvangst met koffie, thee en fris 
21.00 – 21.15u. Welkom, gebed, kennismaking en uitleg over het programma 
21.15 – 22.45u. Gebedsronden twee, of drie landen 
22.45 – 22.55u. Tien minuten pauze 
22.55 – 00.00u. Gebedsronden twee, of drie landen 
00.00u. Afsluiting 

Tijdens de Nacht van Gebed horen en zien we verhalen uit onder meer Noord-Korea, Jemen, Vietnam en India. Open 
Doors verschaft voldoende achtergrondinformatie met een video per land en dank- en gebedspunten in een 
gebedshandboekje. We hopen dat u zich deze avond wilt aansluiten in gebed. Om alles in goede banen te leiden en 
voldoende materiaal te hebben, vragen we u zich zo spoedig mogelijk bij ondergetekende aan te melden. 
 
Graag nodigen we hierbij iedereen ook uit om in de dienst van zondag 2 juni mee te doen met de schrijfactie voor de 
Vervolgde Kerk. Hiervoor is aanmelden niet nodig en de diaconie zal zorgen voor kaarten en achtergrondinformatie. 
 
Meer algemene informatie over Open Doors en de acties vindt u op www.opendoors.nl 
 
Namens de diaconie, 
Hans van den Berg 
e-mail: diaken_hans@kpnmail.nl (let op het “lage streepje” => diaken_hans) 
telefoon: 078 677 2877 



Ondersteuning buurtkastje 
In tijden dat alles duurder wordt, zijn er steeds meer mensen die 
moeilijk rond kunnen komen. Ook in Heerjansdam zijn er mensen die 
armoede ervaren. Wij willen deze dorpsgenoten ondersteunen. Zoals u 
wellicht weet, staat er aan de Bovenkruier een Buurtkastje waarin 
dorpsgenoten levensmiddelen, toiletspullen en wasmiddelen kunnen 
doen. Mensen die het moeilijk hebben kunnen hier uitpakken wat zij 
nodig hebben. Er is nu ook een aanvraag gedaan om zo'n kastje bij de 
kerk te plaatsen. Dit laat nog een paar weken op zich wachten. Voor nu 
willen, we met uw hulp, het Buurtkastje aan de Bovenkruier 
ondersteunen.  
Wat is er nodig? Ingeblikt voedsel (geen glas, i.v.m. het risico dat het 
kapot valt), voedsel in pakken of zakken, toiletartikelen, 
schoonmaakmiddelen, menstruatiemateriaal en wasmiddelen. 
U kunt dit inleveren in de kast bij de hoofdingang van de kerk. (zie 
foto) 
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Monique 
Tholenaars: 06-39224546 
Alvast bedankt voor uw hulp! 

 
 

Oproep kookteam maaltijdenservice 
Soms kan het zijn dat mensen binnen hun huishouden te maken krijgen met onverwachte, vervelende situaties. Een 
gezinslid is ziek of de partner van iemand is bijvoorbeeld opgenomen in het ziekenhuis. Het zou dan fijn zijn als er in 
deze noodsituatie een warme maaltijd gebracht kan worden om op deze manier het gezin/de partner te ontlasten. 
Om deze service aan te kunnen bieden zijn we allereerst op zoek naar mensen die zich aan willen melden voor het 
kookteam.  
Voor aanmelding kan je appen of bellen naar Monique Tholenaars: 06-39224546 

 

Bestemming collecte Heilig Avondmaal 26 mei    
Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 26 mei heeft 
de diaconie gekozen voor het werk van Open Doors in Nigeria. 
 
In mei 2023 vielen militante Fulani-herders een groot gebied rond de stad Mangu in Nigeria aan. In een week tijd 
werden 27 dorpen verwoest en 126 mensen kwamen om het leven. Pastor Zachariah, die op reis was tijdens de 
aanval, trof zijn dorp bij terugkomst verwoest aan. Zijn vrouw en kind waren vermoord en zijn huis was afgebrand. 
Zachariah worstelde maandenlang met een diep trauma. Tot hij traumazorg kreeg van Open Doors en langzaam 
weer vrede vond. “Nu vraag ik God of Hij de daders wil vergeven.” Het heftige verhaal van Zachariah representeert 
het geweld waar de kerk in Nigeria mee te maken heeft. Regelmatig worden christelijke dorpen, kerken en gezinnen 
aangevallen door extremistische groepen. Hierdoor is de kerk in Afrika ernstig verzwakt en zijn vervolgde broers en 
zussen getraumatiseerd. 
 
Deze vervolgde broers en zussen mogen niet aan hun lot overgelaten worden en daarom helpt Open Doors 
christenen in Afrika via lokale partners met een noodhulppakket (voedsel en medicijnen) en traumazorg. 
 

 

Voor 29 euro geef je een Afrikaans gezin een noodhulppakket met voedsel en medicijnen. 

 

Met 45 euro ontvangen drie vervolgde christenen traumazorg van lokale partners.  
 

 
Namens de diaconie, 
 
Hans van den Berg 



JEUGDRUBRIEK 
Bedankt! 
In een voorgaande editie van Samengaan hebben wij als jeugdkerkenraad een oproep gedaan voor spullen die we 
nog nodig hadden voor de inrichting van de jeugdruimtes. Wat een mooie reacties hebben we gehad. Boven 
verwachting hebben we mooie spullen ontvangen. Ook zijn er mensen die een gift gedaan hebben, zodat we de 
ontbrekenden spullen kunnen aanschaffen. Echt ontzettend fijn! 
Tevens hebben wij gevraagd of er mensen ons konden helpen met de maaltijden voor de Youth Alpha. Ook daar zijn 
we enorm verrast. Door mensen die een keer willen koken (of dat al hebben gedaan) voor ons en door financiële 
giften waardoor we nu de maaltijden kunnen bekostigen.  
Het doet ons heel erg goed om de betrokkenheid op onze jongeren te merken vanuit de gemeente. Namens de 
jongeren en de jeugdkerkenraad enorm bedankt! 
 

Palmpasenstokken 
Wat een prachtige palmpasenstokken waren er gemaakt door de kinderen. En wat mochten 
wij daarvan genieten in de kerk op palmzondag. Het was een waar feest om de kinderen te 
zien glimmen terwijl ze met hun stok door de kerk liepen. Zelfs de allerkleinsten vanuit de 
oppas mochten meelopen en genoten daar zichtbaar van.  
De kinderen hebben ons geholpen om op palmzondag dicht bij de intocht van Jezus in 
Jeruzalem te komen.  

 

 
 
 

 

12+ jeugd activiteiten 
 

Stille zaterdag 
Een aantal jongeren hebben geholpen bij de invulling van de Paaswake op stille 
zaterdag. Ze hebben het paasvuur brandend gehouden, de kaarsjes uitgedeeld en 
schriftlezingen gedaan. Wat een bijzondere viering om zo met jong en oud mee te 
maken. 

 
Youth corner 

Een van de avonden van de Youth corner ging over ‘roddelen’. 
Doe je dit wel eens? Of is er wel eens over jou geroddeld? Als 
je dit niet meer wil doen, hoe moet je dat dan vormgeven?  
We spraken over de werking van de Heilige Geest in je leven, 
die je hierbij wil helpen. Hoe werkt de Heilige Geest en wat 
vraagt dit van jou? 
Tot slot hebben we alle roddels op briefjes geschreven en 
deze buiten verbrand met elkaar. Zodat het kwaadspreken 
door ons en over ons, geen vat meer op ons heeft.  

 
 

 



Kinderlied maand mei 
 ‘Vergeven’ is een lied bij het Bijbelgedeelte uit Mattheüs 18: 21 - 22 waarbij 
Petrus aan Jezus vraagt hoe vaak je elkaar moet vergeven. Marcel en Lydia 
Zimmer werken in dit aansprekende lied uit op het niveau van kinderen. Het 
lied staat op de CD ‘meer en meer’ en is te vinden in Opwekking KIDS (nr 179) 
en het werd in 2000 uitgegeven via Celmar Music.  
Elise Dorsman, Marieke Roobol, Inge Schippers en ds. Sjaak Teuwissen 

 
 

 

‘vergeven’ 
https://www.youtube.com/watch?v=A0dqfUFyY8U&t=94s (met diverse afbeeldingen) 
https://www.youtube.com/watch?v=VTYbbiiTypU (met Marcel en Lydia in studio)  

  
1)Als ik soms gepest word maar ik heb niks gedaan 
dan vind ik dat niet eerlijk en wil ik ze wel slaan 
Maar ik heb gelezen ergens in Gods woord 
‘Kwaad met kwaad vergelden’ is niet zoals het hoort. 
 
Refrein: 
En er staat geschreven dat ik moet vergeven 
Niet 1, 2, 3 of 4 keer maar 70 keer 7, 
Wat?! 490 keer? 
Nee, veel vaker, veel vaker, veel vaker en veel meer. 
 
2)Altijd, altijd, overal en telkens weer. 
Nee, dat is niet simpel en daarom geeft de Heer 
Zijn Heilige Geest om in liefde te leven.  
Zoals Hij mij vergeeft moet ik een ander ook vergeven. 
 
3)Het is best wel moeilijk want iedereen die zegt: 
‘Je moet gewoon terug slaan als iemand met je vecht.’ 
Maar als ik denk aan Jezus, Hij sloeg niet terug 
toen Hij met een zweep werd geslagen op Z’n rug. 
 
Refrein: 
En er staat geschreven …. 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=A0dqfUFyY8U&t=94s
https://www.youtube.com/watch?v=VTYbbiiTypU


  

RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
We kunnen terugzien op weer twee bijzondere diensten. 
Met het thema ‘Op m’n Paasbest’ wist dominee Van Heijningen de 35 
bezoekers de boodschap door te geven wat ons gedrag zou moeten zijn ná 
Pasen, de Opstanding van onze Here Jezus.  Onze oud-predikant, Johan 
Breure stond bij de tweede dienst stil bij de bekering van Saulus, de latere 
Paulus die het Evangelie van de Here Jezus begon te verkondigen en te leren 
in de andere landen, buiten Israël. Het waren weer twee leerzame en bemoedigende samenkomsten. 
Hieronder enkele fotomomenten: 
                                                                                           

Zondag 7 april met v.l.n.r. ouderling Gert-Jan Roobol,  
Wil en Hans Ouwerkerk naast dominee 

 Machiel van Heijningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 21 april met enkele gemeenteleden,  
in het midden organist René Barnard,  
dominee Johan Breure en ouderling Wil Ouwerkerk. 

 
Activiteiten in en rondom de Kijfhoekkerk 
 

Agnus Dei 
Het vocaal mannenoctet ‘Terzo Tempo’ heeft vorige maand op Witte 
Donderdag voor het tweede jaar, een prachtig a capella concert in onze 
polderkerk gegeven. Voor de 31 bezoekers was het weer een bijzondere 
ervaring. De klank en de akoestiek in de kerk waren fantastisch! Na afloop was 
er gelegenheid nader kennis met elkaar te maken met een kopje koffie en wat 
lekkers erbij. De toegang was de gift van de bezoekers en kwam met 245 euro 
geheel ten goede aan de stichting voor behoud van de Kijfhoekkerk.       
Heel hartelijk dank! Het idee is, in het najaar, rond Eeuwigheidszondag een 
vervolg hieraan te geven. 
 

Open Dagen 
In een serie van vijf, organiseert de Stichting Behoud Kijfhoekkerk in de zomermaanden weer op de eerste zaterdag 
van de maand Open Dagen. Naast dat de kerk dagelijks open is voor individueel bezoek bent u ook aanstaande 
zaterdag 4 mei tussen 12.00 en 16.00 uur hartelijk welkom.  We sluiten deze serie Open Dagen af tijdens het 
landelijk Monumentenweekend in september. Het thema dit jaar is ‘Routes, netwerken en verbinding’. Een geweldig 
onderwerp voor het buurtschap en haar buurtschapskerk.                      
De orgelzolder is gerenoveerd en vernieuwd. Op de expositiepanelen wordt een algemeen beeld weergegeven van 
het buurtschap Kijfhoek en de kerk in het midden. 
 
Op deze eerste Open Zaterdag 4 mei zal het ruim twintigtal tellende jongerenkoor ‘Joy’ uit Barendrecht hun 
medewerking geven. Volgens de dirigent John Bakker zal er een gevarieerd programma van bekende en herkenbare 
Nederlandse en Engelse hymnes en liederen gezongen worden. John zal hierbij een toelichting geven. Het koor zal 
vanaf ongeveer 14.00 uur komen zingen.  



  

Er is gelegenheid om zelf, gratis, koffie, thee, water of frisdrank te nemen. Voor de hygiëne zijn een aantal flacons 
handgel aanwezig. Er is een verwijzing naar toiletbezoek, informatiemateriaal en giften. U bent van harte welkom! Er 
staat een stoel voor u klaar! 
De volgende Open Dagen zijn op zaterdag 1 juni, zaterdag 6 juli, zaterdag 3 augustus en we sluiten af tijdens het 
landelijk monumentenweekend, op zaterdag 14 september.  

 
Natuurwandeling 
Tijdens de Open Dagen kan een natuurwandeling door het Develgebied niet ontbreken. Onze vaste 
natuurdeskundige en officieel IVN-gids Jan de Kok is ook op 4 mei weer aanwezig. Jan de Kok is als vrijwilliger al 
jaren officieel natuurgids van het Instituut Voor Natuurbeschermingseducatie, afgekort IVN. Jan begint de wandeling 
om 13.00 uur vanaf de kerk. Altijd weer een plezier met Jan op pad te gaan en nieuwe flora en fauna te ontdekken in 
de Kijfhoekse polder. 
 

Rondleidingen 
Het buurtschap Kijfhoek met nog geen twintig woningen en op korte afstand, het op een verhoging gelegen, 
voormalige klooster Eemstein, nu ‘Munnikenhoeve’ genaamd, de historische loop van de nu binnen-rivier De Devel 
en het bijna zevenhonderd oude polderkerkje, of buurtschapskerk vormen een bijna compleet beeld, met de 
uitnodiging hiervan een historische streekroman te schrijven. Een authentiek dergelijk verhaal is enkele decennia 
opgetekend door een Kijfhoeker, die nauw betrokken was bij en met het kostersechtpaar van destijds. Wellicht kom 
ik hier op een later moment op terug. 
Tijdens de dagelijkse openstelling van de Kijfhoekkerk, als ook de Open Dagen zijn er telkens bezoekers die 
geïnteresseerd zijn in onze lokale geschiedenis. Er is gelegenheid om met uw vragen de pas gerenoveerde 
begraafplaats rond te gaan. Om u daarover te informeren en in gesprek te gaan zijn, bij aanwezigheid, de heren Kees 
Brinkman en Joop Wiekeraadt bereid en in staat u op een historisch verantwoorde manier, maar ook met een 
vleugje romantiek en met nostalgisch knipoogje, rond te leiden in en om onze polderkerk. Voelt u zich vrij én zeker 
vrijmoedig geïnteresseerd zich ter plekke aan te sluiten.  

 
Hemelvaartsdag 9 mei: Dauwtrappen in Kijfhoek ! 
Het is inmiddels een jaarlijkse traditie geworden; ‘Dauwtrappen’ in Kijfhoek.  
Het begrip ‘dauwtrappen’ als traditie gaat wellicht terug tot de Middeleeuwen, een frisse 
wandeling in de zeer vroege ochtend en een eeuwenoude traditie op Hemelvaartsdag. 
Ritueel was dat men al zingend en blootsvoets op het natte gras ging dansen. De dauw op 
het gras zou een zuiverende werking hebben op het lichaam.  
Evenals vorig jaar gaan we dus op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, weer ‘dauwtrappen’ 
in het Develgebied van het buurtschap. Iedereen is welkom en u neemt een eigen ontbijtpakketje mee. We starten 
om 07.00 uur  vanaf de Kijfhoekkerk. Zo rond acht uur zijn we terug voor ons ontbijt. Voor koffie, thee en fris zal 
worden gezorgd, alsmede wat lekkers erbij. Bij mooi lenteweer doen we dit buiten rondom de kerk en in de tuin van 
Jan en Metha van der Net. Zij verzorgen de statafels, zitjes  en meer! Tegen negen uur hopen we een fijne 
samenkomst te houden met een thema rond Hemelvaartsdag. De vroege natuurwandeling is voorbereid en staat 
onder leiding van de enthousiaste en bevlogen natuur-dominee Piet van Velthuizen van ‘De Ark’ uit Hendrik-Ido-
Ambacht. Hij heeft dit jaar een ‘kijkopdracht’ voor de wandelaars bedacht en samengesteld, die te maken heeft met 
de vele tinten groen in de natuur van het Develgebied.                         
Ook de samenkomst in de polderkerk wordt geleid door dominee Piet van Veldhuizen, verbonden aan ‘De Ark’. De 
ouderling, diaken en kerkrentmeester van ‘De Open Hofkerk’ vormen mede het team tijdens deze bijzondere 
Hemelvaartssamenkomst.  
Aanmelden is niet nodig.  Graag tot ziens, Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei om 07.00 uur, of tijdens het ontbijt 
en/of samenkomst. 

 
‘Live in Concert’ 
Evenals vorig jaar hoopt de bekende zanger-pianist Roon Staal een optreden te 
organiseren in onze Kijfhoekkerk. Hij is momenteel bezig aan een Lente Tour 2024. 
Tussen april en juni bezoekt hij 23 ! locaties in Nederland. Eén van de vele recensies: 
“Van een hartverwarmende schoonheid; een vocaal-instrumentaal uitblinken goed 
voor 5 sterren. Zowel eigen als andermans repertoire uiterst smaakvol en met zoveel 
gemak gebracht. Een kunstenaar die dat voor elkaar weet te krijgen is een hele grote”   



  

Op vrijdag 31 mei hoopt Roon Staal zijn live concert te geven in onze Kijfhoekkerk. 
Een heel bijzondere gelegenheid kennis te maken met zijn stijl en muziekgenre. Maar bovenal een perfecte 
gelegenheid de eeuwenlange akoestiek van onze polderkerk te ervaren.  
Reserveren is noodzakelijk via:  www.roonstaal.com   
of telefoon 06 -1540 3125.  
De entree is € 22,50. 
 
Collectes en giften 
Na de diensten van vorige maand zijn de collectes geteld: 
   3 maart met ds. Sjaak Teuwissen met de H.A.-viering en 28 bezoekers €  216,00 
17 maart met ds. Jan Wouter Sterrenburg en 31 bezoekers  €  232,00 
  7 april met ds. Machiel van Heijningen en 35 bezoekers  € 281,35 
21 april met ds. Johan Breure en 28 bezoekers €  210,90 
Afgelopen maand, in de bus aan de lantaarnpaal, vaste collectezakken in de kerk en bankgiften, totaal € 395,00 
Allen heel hartelijk dank voor uw financiële  steun aan de Kijfhoekkerk. Mede hierdoor én uw betrokkenheid kunnen 
we samen de erediensten en het onderhoud van de kerk onderhouden. Echter wel in het besef van onze 
afhankelijkheid van onze Eeuwige God. 
 
Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk 
In de komende maanden zijn de volgende diensten gepland: 
Zondag   5 mei met ds. A. Groen uit Sliedrecht, emeritus predikant van Rijsoord 
Zondag 19 mei met ds. A. van den Berg uit Heinenoord 
Zondag   2 juni met onze oud-pastor Wim Wiersma uit Sliedrecht 
Zondag 16 juni met ds. D. de Ronde uit Barendrecht 
 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur). 
Voor aanvullende vragen, ideeën en meer over de Kijfhoekkerk en de dienst, kunt u bellen naar Joop Wiekeraadt, 
telefoon 06 – 36501396, WhatsApp of via e-mail dendijk@hetnet.nl  
Ook op zondagmiddag staat er een stoel voor u klaar! 
 
Herdenking: Op 4 mei aanstaande, om 20.00 uur gedenkt Nederland en dus ook onze 
Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek en staan hierbij met twee minuten stil.  
Onze kerkelijke gemeente heeft hierbij een actieve bijdrage in de Dorpskerk en bij het 
herdenkingsmonument aan De Manning, hoek Kromme Nering, achter de Dorpskerk.        
Tijdens deze Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in 
het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord; 
zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna.  
 
Tenslotte…. 
…… zijn en blijven we blij en dankbaar dat we elkaar maandelijks twee keer kunnen ontmoeten tijdens onze 
kleinschalige erediensten. Ook deze maand blijven we naar elkaar omkijken, elkaar bezoeken of we sturen elkaar 
een kaartje. Een kleine moeite, maar met groot plezier. 
 
In de digitale versie van Samengaan zijn alle foto’s in kleur te zien. 
Allen een Zegenrijke meimaand gewenst. 
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt                                                                                                      

  

http://www.roonstaal.com/
mailto:dendijk@hetnet.nl


  

INGEZONDEN 
Nieuw! Landelijk christelijk projectkoor Grace-Choir2 start   
   
Medio september 2024 start het christelijk projectkoor ‘Grace-Choir2’ het repetitie-seizoen. Vanwege het grote 
animo starten we met een 2e project.  We zingen liederen die wereldwijd herkenbaar en zeer geliefd zijn. De 
concerten vinden plaats tussen november 2024 en juni 2025. U ontvangt drie repetities in uw eigen regio en een 
generale voorafgaand aan het eerste concert.  
Inbegrepen zijn ook vijf unieke concerten die we hopen te geven in de mooiste kerken van Nederland.  
   
Het idee is om dit met mensen uit heel Nederland te vertolken onder de bezielende leiding van dirigent Martin 
Zonnenberg. Eerder dirigeerde Zonnenberg landelijke koren als het Groot Reformatiekoor en het Hallelujakoor.  
De muzikale begeleiding is in handen van Peter Wildeman (orgel), Joost van Belzen (piano) en als soliste treedt 
Tenira Sturm op.  
   
Het repertoire  
Liederen die we bezingen gaan over Grace (genade van God).  
Denk hierbij aan liederen als: Wat zal de wereld mooi zijn op die dag, Ja ik geloof, Uit de diepten, Dank dan aan ons 
Heer, Genade en vrede, Grace Us o Lord, Wij danken U, Heere God. Zegen Vader, heel ons huis en vele andere 
liederen die het hart raken. Onze dirigent bewerkt speciaal voor ons nieuwe koor arrangementen in allerlei stijlen.  
   
Werkwijze  
We studeren in verschillende regio’s verspreid over het land. Tussen sept.’24 - nov.’24 komen we drie keer bij elkaar 
om te oefenen o.l.v. een regio dirigent. Op onze website staat de regio’s met de datums en tijden vermeld. 
www.grace-choir.nl  
U ontvangt een muziekmap en krijgt oefenbestanden voor elke stemsoort toegezonden, waarmee u thuis de 
liederen in uw eigen stemsoort kunt instuderen.  
Voorafgaand aan het eerste concert is er een generale.  
   
De concerten:  
We geven vanaf nov. ’24 – juni ’25 een 5-tal concerten in de mooiste Nederlandse kerken.  
o.a. Amersfoort, Dordrecht, Hasselt  
   
Contributie  
De kosten zijn € 79,= voor het hele seizoen.  
U ontvangt een muziekmap, repetities en 5 concerten in de mooiste kerken.  
   
Koorreis  
Tijdens een 3-daagse Koorreis naar Parijs en Gent zingen we in de prachtige kathedralen.  
Informatie hierover volgt nog.  
   
Enthousiast geworden en zingt u mee? U kunt zich opgeven via www.grace-choir.nl  
   
Heeft u vragen. stuur gerust een mailtje we proberen binnen 3 
werkdagen te reageren   
   
Vriendelijke groet,   
Namens werkgroep Grace-Choir2   
   
Carina Gerritsen en Hannie Drost  
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 Samengaan 
Maandblad van de Protestantse Gemeente Heerjansdam / 
Kijfhoek. Verschijnt 11 keer per jaar. 
Sluitingsdatum voor de kopij is de 20e van elke maand. 
 
Redactie 
Alex van Hengel, telefoon 078-6772660 – 06-45768914 
Heleen Hoes, Hans Ouwerkerk, Vacant 
 
Redactieadres 
Ganzekant 21, 2995 VC Heerjansdam 
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Ter ondersteuning van de uitgave van dit kerkblad kunnen 
giften worden gestort op rekening: 
NL33INGB0001561805, t.n.v. Samengaan. 
 
Druk 
Drukkerij Verloop, Alblasserdam 
 
Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek 
Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdagavond van 19.00 uur 
tot 20.00 uur en eventueel op afspraak in de Dorpskerk, 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam  
Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.  
De penningsmeester van de Kerk is Jan Schop: 06-14810104 

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
e- mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl 
rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v. 
Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek  
 
Voorganger: 
Ds. Sjaak Teuwissen 
Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99 
e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
 
Kerkelijk werker t.b.v. senioren en gemeenteleden in 
zorginstellingen: 
Dhr. Engel Leune 
Tel.nr 06- 83 53 43 61 
Mail: eleune@outlook.com 
Vaste werkdag: donderdag en daarnaast ad hoc  
 
Scriba:  
Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,  
tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl 
 
Diaconie: 
Frans de Jong , Sportlaan 43  2995 VN 
Tel. 06 13 66 23 79, e-mail: fdejong36@kpnmail.nl 
 
Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61RABO 0305 4267 37 
t.n.v. Diaconie vd Protestantse Gem. Heerjansdam 
Boomgaardkerk: 
Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam, tel. 078-6771530 
Dorpskerk: 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826 
Kerk te Kijfhoek: 
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht  
 
Overige kerkelijke gegevens 
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar 
de website: www.kerkheerjansdam.nl 

INGEZONDEN 

 
 

Pinksterzondagavondzang in de Bethelkerk 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 
zondagavondzang op zondag 19 mei om 19.30 uur in 
de Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te 
Zwijndrecht. Wim de Penning geeft leiding aan koor- 
en samenzang. De organist van deze avond is Bert  
Kruis. Een zondagavondzang die helemaal in het teken 
staat van Pinksteren waarin we vooral bekende 
liederen zullen zingen. We openen deze 
zondagavondzang met het lied ‘Komt laat ons deze 
dag’, gevolgd door het lied ‘Kom Schepper, Geest, daal 
tot ons neer’. Ook zingen we ‘Wij leven van de wind’ 
en ‘De Geest des Heren heeft een nieuw begin 
gemaakt’. Het koor zingt o.a. de liederen: ‘High and 
lifted up‘ en ‘Look at the world’. We sluiten de avond 
af met het lied ’Roept uit aan alle stranden’. 
De toegang is gratis, wel is er aan de uitgang een 
collecte voor bestrijding van de kosten. Wij rekenen 
op uw komst. Alle informatie over de 
zondagavondzang en over ons koor vindt u op 
www.bethelkerkkoor.nl. 
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook
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