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MEDITATIE 
 

Absalom  
  
Koning David heeft een bewogen leven gehad. Zijn publieke optreden begint als de profeet Samuel hem zalft tot de 
nieuwe koning van het land, als opvolger van koning Saul, die uiteraard niets weet van deze actie van Samuel. 
Na de zalving gaat David weer gewoon aan het werk als herder en wacht af hoe het verder zal gaan. 
Onbegrijpelijk dat deze zalving niet naar buiten komt. De vader en broers van David waren allen aanwezig. Zelfs als 
David ten strijde trekt tegen Goliath, lees je er niets over. 
Na zijn glorieuze overwinning op de Filistijn Goliath begint David aan zijn carrière. Hij trouwt de dochter van Saul en 
wordt zo een deel van de koninklijke familie. 
Zoals gebruikelijk in die jaren had een vorst meerdere vrouwen en zover vanuit de bijbel bekend had David 8 
vrouwen, met als resultaat een stoet van zonen en dochters. Bij zijn derde vrouw Maacha had hij verwekt Absalom 
en Tamar. Familiedrama's zijn David niet bespaard gebleven, want de oudere broer van Absalom, Ammon, vergreep 
zich aan Tamar. Absalom vermoordde zijn halfbroer uit wraak voor het vergrijp aan zijn zuster. Absalom nam de 
vlucht, maar na een korte tijd was hij weer welkom aan het hof van David. 
Bij het volk was Absalom zeer gezien en populair. Hij was een innemende man, groot van gestalde en alom geliefd. 
De bijbel vertelt ons van de enorme haardos van Absalom. Het verhaal gaat dat hij ieder jaar zich kaal liet scheren en 
dan twee kilo haar verloor.  
Door de verering van het volk, vond Absalom dat hij wel recht had op de troon van zijn vader David. Niet afwachten 
tot je vader het tijdige voor het eeuwige heeft verwisseld. Hij verzamelde medestanders om zich heen en kwam in 
opstand. Hij had zich verkeken op het leger van zijn vader dat trouw bleef aan de koning. Deze manschappen 
achtervolgden de verraders en het kwam tot een treffen. De trouweloze zoon en zijn rebellen werden verslagen. 
Koning David had een voorgevoel en had zijn legeroverste Joab bevolen Absalom niet te doden maar te sparen. 
Na de verloren veldslag vluchtte Absalom, maar zijn enorme haarbos werd hem 
noodlottig. Hij raakte met zijn haren verstrikt in de takken van een boom. 
Generaal Joab was erbij en stak Absalom dood. Zo ga je met verraders om. Korte 
metten en geen genade. 
Echter David had hem gevraagd Absalom te sparen. Tijdens de gevechten zat 
David te wachten in de poort van de stad, uitkijkend naar de bode met de uitslag 
van het gevecht. De uitslag van positief. De troepen van David hadden gewonnen. 
Vader David was zo bezorgd over zijn geliefde zoon. Deze rebel was toch zijn 
zoon, zijn geliefde. Daarom stortte David neer van verdriet toen de bode vertelde 
dat Absalom was doodgestoken. De koning was zeer bedroefd en jammerde:  
“Mijn zoon, mijn zoon Absalom, was ik maar in jouw plaats gestorven. Absalom, 
mijn zoon.” 
  
Dit aangrijpende verhaal van een trouweloze zoon, die zijn erfdeel al wil hebben 
voordat zijn vader sterft, heeft een vervolg in het nieuwe testament. 
Daar lezen wij dat de Heere Jezus ons vertelt van die jongste zoon die ook wil dat zijn erfdeel al uitgekeerd wordt. 
U weet hoe het met deze nieuwtestamentische Absalom afloopt. Hij wordt niet gedood maar gaat terug naar zijn 
vader. En die Vader staat ook in de poort van Zijn woning op de uitkijk, gelijk David. 
David ontvangt het verschrikkelijke bericht dat zijn zoon vermoord is. De Vader uit de gelijkenis komt vanuit de poort 
Zijn zoon tegemoet. Absalom wordt gestraft voor zijn zonden met de dood. Die andere zoon wordt ontvangen met 
open armen, liefdevol en onder tranen. Vader vraagt niet naar zijn ontrouw, geeft geen donderpreek, deze vader 
(onze vader) knuffelt hem en zegt liefdevolle woorden: “Welkom, mijn kind en neem deel aan het grote feest ter ere 
van jouw thuiskomst.” 
  
Persoonlijk lees ik deze twee verhalen met tranen in mijn ogen. 
Hoe herkenbaar, hoe ontrouw ben ook ik aan mijn Vader in de hemel. 
En toch hoop ik dat ook Hij eens mij zal welkom heten. 
Daar mogen we op vertrouwen door Zijn genade. 
Dat is de rijkdom van ons geloof. 
  
Bas Roobol 

 



SENIORENVERJAARDAGEN 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam, tel: 06-11249600 
Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 
Verjaardagen juni   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week juli 
 
 
 
                                                                                                                             
Huwelijksjubilea in juni  
 
 
Eerstvolgende ‘gezamenlijke seniorenverjaardag’ (maanden april, mei en juni) is op 3 juli.  
 
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
Verjaardagen van kerkleden die 80 jaar en ouder hopen te worden, worden vermeld in Samengaan. Met het oog op 
de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Voorheen werd u hiervoor benaderd, 
telefonisch of persoonlijk.  Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf 
aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het 
kerkblad.  
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
 
Vriendelijke groet,  
Wil Ouwerkerk          
          

  

Er was zoveel reactie uit de gemeente en daarbuiten toen het bekend werd dat Diny ziek was, veel 
telefoontjes en honderden kaarten. Diny zei dan: “Dat er toch zoveel gemeenteleden aan mij denken''.  
Diny stuurde zelf altijd veel kaarten, maar vond het heel fijn nu zelf zoveel kaarten terug te krijgen. Helaas 
mocht Diny niet beter worden en is ze op 7 mei jl. overleden. 
 
Weer was er ontzettend veel medeleven uit de gemeente, iedereen persoonlijk bedanken gaat niet lukken. 
Met dit schrijven wil ik iedereen heel hartelijk bedanken, die op wat voor manier dan ook, aan Diny gedacht 
heeft. 
 
Hartelijke groet, Ko Broekhuizen 

 

 



KERKDIENSTEN IN JUNI 
 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

2 juni 

9.30 u. 
Ds. L. Korevaar 

Rotterdam 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Dhr. W. Wiersma 

Sliedrecht 
 

Collecte: Kerkenwerk 

9 juni 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

16 juni 

9.30 u. 
Prop. J. Sterrenburg 

Sluipwijk 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Ds. F. de Ronde 

Barendrecht 
 

Collecte: Kerkenwerk 

23 juni 

9.30 u. 
Ds. N. van Splunter 

Rotterdam 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

30 juni 

9.30 u. 
Dhr. W. Wiersma 

Sliedrecht 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

 

7 juli 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 
 
Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website www.kerkheerjansdam.nl 
of via www.kerkdienstgemist.nl .  Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook 
kunt u alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. 
  

http://www.kerkheerjansdam.nl/


MET HET OOG OP DE ZONDAG 
Inleiding op de dienst 9 juni in de Dorpskerk. 

Op zondag 9 juni verzamelen we ons rondom de doopvont, waar Reza de Heilige Doop 
zal ontvangen; Reza is de zoon van Jørgen Termorshuizen en Soraya Joghi.  
Jørgen groeide op in Heerjansdam en verlangt, samen met Soraya, om hun zoon in de 
kerk  van zijn jeugd te laten dopen. 
 
We lezen deze zondag Handelingen 6: 1 t/m 7. Het gaat daar over het kiezen van zeven diakenen in reactie op 
ontevredenheid binnen de piepjonge gemeente van Jezus Christus:  Griekstalige gelovigen verwijten 
Hebreeuwssprekenden dat de weduwen uit de Griekstalige groep worden achtergesteld. In Handelingen komen 
meer conflicten in beeld. Desondanks groeit het christendom gestaag, in geloof en getal. En hoewel we in ons land al 
decennia lang een andere ontwikkeling zien, groeit het christendom wereldwijd nog altijd sterk. Waar kwam en komt 
die groei vandaan; en hoe heeft de doop van Reza daarmee te maken? 
Tijdens deze dienst bespeelt Jacco Steen de toetsen; ‘groei in geloof en getal’. 
  
Inleiding op de dienst 7 juli in de Dorpskerk. 
Jezus geeft in zijn vaderstad les in de synagoge. Mensen zijn onder de indruk, 
maar uiteindelijk niet op een manier die je zou denken. Iemand vraagt zich 
openlijk af, of Hij niet die timmerman is. Een ander kent Jezus’ moeder, broers en 
zussen wel. Uiteindelijk nemen de mensen aanstoot aan Jezus. Niet om wat Hij 
doet of om wie Hij werkelijk is, maar om wie Hij volgens hen is; ze weten namelijk 
wel te vertellen van wie Hij er eentje is. 
 “Van wie ben je er eentje?” is het thema van deze overstapdienst. Veel 
van wat en wie we worden in het leven lijkt bepaald te zijn door onze afkomst: uit 
van voor nest we komen, wie onze ouders zijn, hoe we worden opgevoed. Toch geeft dat slechts een eerste richting. 
Het is niet allesbepalend. We maken deze zondag met enkele 8e groepers de symbolische overstap van kind naar 
tiener, van het kinderwerk (zoals kindernevendienst en Kids of Joy) naar het tienerwerk (zoals The Meeting en Youth 
Corner) Je maakt zo als jonge tiener een stap van waar je vandaan komt, naar wie je zult worden. Je identiteit is je 
van huis uit meegegeven door bijvoorbeeld je ouders.  Maar jij bepaalt steeds meer zelf hoe je er verder invulling 
aangeeft. En hoe heeft God en hoe heeft het christelijk geloof te maken met jouw identiteit?  

We lezen deze zondag Marcus 6: 1 t/m 6. De dienst wordt mede voorbereid door 
de overstappers en leiding van de Kindernevendienst-plus. Heerjansklank en 
toetsenist Jacco Steen verzorgen de muzikale begeleiding.  
 
In deze dienst staat we ook stil bij de werkvakantie die Jantineke Grootendorst 
deze zomer hoopt te gaan beleven: ze gaat via de stichting Livingstone naar 
Oeganda, waar ze met teamleden aan een school gaat bouwen. Jantineke vertelt 
iets over het project en wat zij daar gaat doen, en ze krijgt een reiszegen mee.  
  

Inleiding op de dienst 7 juli Kijfhoek 
Met wie je ruzie hebt, ga je niet aan tafel. Deze eenvoudige werkelijkheid vertaalt zich (juist) ook in de liturgie en in 
de voorbereiding tot het Heilig Avondmaal. In de protestantse traditie kennen we van oudsher de vorm van ‘censura 
morum’ waar avondmaalsgangers zichzelf en elkaar voorafgaande aan het Heilig Avondmaal kunnen ‘beproeven’; te 
kennen geven als iets de viering van dat Heilig Avondmaal zou verhinderen. Of juist deze hindernis wegnemen, 
bijvoorbeeld door een ruzie bij te leggen.  
Deze zondagmiddag in Kijfhoek lezen we Micha 6: 1 t/m 8, waarin God zijn volk ter verantwoording roept en een 
suggestie doet om het weer goed te maken met Hem. In de woorden van Micha 6 herkennen we het ‘beklag Gods’ 
dat vaak uitgesproken wordt op Goede Vrijdag, na de lezing van de kruisiging en het sterven van Jezus. Daarnaast 
lezen we 1 Korintiërs 11: 23 t/m 29 waar de bekende waarschuwing ‘eet en drinkt u zich geen oordeel’ uit afkomstig 
is. We gaan in op het ‘goedmaken’ met God en met elkaar, en maken dat concreet richting het Heilig Avondmaal dat 
we deze middag vieren. Jacco Steen bespeelt het orgel. Het thema luidt ‘met schone handen aan tafel’. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
 



BIJBELLEESROOSTER 
zaterdag 1 juni Handelingen 4:23-31 

zondag 2 juni Marcus 2:23-3:6 

maandag 3 juni Marcus 3:7-19 

dinsdag 4 juni Marcus 3:20-35 

woensdag 5 juni Handelingen 4:32–5:11 

donderdag 6 juni Handelingen 5:12-21a 

vrijdag 7 juni Handelingen 5:21b-32 

zaterdag 8 juni Handelingen 5:33-42 

zondag 9 juni Handelingen 6:1-15 

maandag 10 juni Handelingen 7:1-16 

dinsdag 11 juni Handelingen 7:17-34 

woensdag 12 juni Handelingen 7:35-43 

donderdag 13 juni Handelingen 7:44–8:1a 

vrijdag 14 juni Marcus 4:1-12 

zaterdag 15 juni Marcus 4:13-23 

zondag 16 juni Marcus 4:24-34 

maandag 17 juni Jesaja 30:1-8 

dinsdag 18 juni Jesaja 30:9-18 

woensdag 19 juni Jesaja 30:19-26 

donderdag 20 juni Jesaja 30:27-33 

vrijdag 21 juni Jesaja 31:1-9 

zaterdag 22 juni Psalm 43 

zondag 23 juni Marcus 4:35-41 

maandag 24 juni Psalm 85 

dinsdag 25 juni Handelingen 8:1b-13 

woensdag 26 juni Handelingen 8:14-25 

donderdag 27 juni Handelingen 8:26-40 

vrijdag 28 juni Psalm 30 

zaterdag 29 juni Marcus 5:1-20 

zondag 30 juni Marcus 5:21-43 

 

KERKRENTMEESTERS 
Oud papier 
Instagram, X (Twitter), Facebook, en nog zoveel andere digitale informatiestromen verspreiden het nieuws. 
Supersnel binnen enkele seconden de hele wereld over. Goed nieuws maar ook rampspoed. Na het lezen is met 1 
druk op de knop het digitale nieuws gewist. Alsof er niks gebeurd is. 
Vele uren later valt de krant op de mat. Oud nieuws op oud papier. De tafel leeg, de krant open. Elke pagina wordt 
uitgebreid gespeld, puzzels ingevuld, misschien wel stukjes uitgeknipt voor later of het plakboek. En dan misschien 
wel de volgende dag verhuist de krant van de tafel of krantenbak naar de oud papierbak. Ja en dan komen wij weer 
in beeld.  
De volgende datums oud papier staan ingepland: 
 
15 juni    20 juli 
Frank van der Noll  Chris Bijlsma 
Kees-Jan Visser   Ton Meenhorst 
Anja Rijsdijk   Gert Jan Bloem 
Marcel van Dam  Hans van Os 
 
Chris Grootendorst 
oudpapier@kerkheerjansdam.nl 



LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 april 2024 tot en met 20 mei 2024 
 
Overleden 
 
 
 
 
Verhuizing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrokken 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 

 
 
 
 
 
 
 

INGEZONDEN 
Dordt en de vergeten Synode 
De Synode van Dordrecht in 1618-1619 is bij velen bekend. Maar wie weet dat ook al in 1574 een Dordtse Synode is 
gehouden? Dat is nu 450 jaar geleden. Dit is een ‘vergeten’ synode. Nog wel tenminste.  
Het Reformatie Instituut Dordrecht (RID) gaat de geschiedenis van de vergeten synode afstoffen. Deze lokale 
erfgoedstichting heeft de Dordtse professor Fred van Lieburg bereid gevonden de Synode van 1574 te belichten. Hij 
doet dit met drie minicolleges, op donderdagavond 20 juni. Van Lieburg is als historicus gespecialiseerd in religie, in 
het bijzonder het protestantisme. Hij is directeur van het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme in Amsterdam. 
De colleges worden afgewisseld met bijdragen van musicus Boudewijn Zwart. Hij gaat in op de psalmberijmingen uit 
de tijd van de vergeten synode. Bijzonder is dat in die tijd het orgel in de kerk grotendeels taboe was. Zwart belicht 
achtereenvolgens de psalmberijmingen van Utenhove, van Marnix (van Sint-Aldegonde) en die van Datheen. Dit is 
een unieke gelegenheid meer te horen over deze bijzondere berijmingen en perioden van gemeentezang. 
Deze avond is op donderdag 20 juni en vindt plaats in de Augustijnenkerk (Voorstraat/Hof). Aanvang 20.00 uur. De 
toegang is gratis. Wel is er een collecte voor het werk van het RID. Na afloop (22.00 uur) kan er wat worden 
gedronken.   

Woensdag 22 mei jl waren we blij verrast met alle mooie kaarten en attenties die we 
ontvingen tgv ons gouden huwelijk. Hartelijk dank daarvoor. 

 
Vriendelijke groeten van Andre en Emmy van der Jagt 

 

mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl


VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
Babylon 
Een toren, hemelhoog, in Babylon 
Gebouwd om heel de aarde te bedwingen,  
De woekeraars met rijkdom te omringen 
Te heersen tot zover men kijken kon. 
 
Hier werd de taal  van machtswellust gesproken, 
De deemoed en de taal, de mens gebroken. 
 
 
 

 
Als de wind 
Gods Geest is als de wind. Maar wat Hij doet 
Kun je niet zien; je hoort Hem zachtjes huilen. 
En waar een mens zich onder kan verschuilen, 
Een pet, een helm, een kroon, een hoge hoed,  
 
Een mijter of een muts, God zij geloofd, 
Het hele zootje waait ons van het hoofd. 
 

Ruach 
Kom, Ruach, wind en adem van Gods Geest, 
Die leven blies in Adams broze botten,  
Speel met mijn haar, mijn hart. Laat ons ravotten 
En dansen als een kind op Vaders feest. 
 
Draai mee, waai mee, een wervelend begin: 
Ruach, U ademt uit, ik adem in. 
 
 

 
Bovenstaande drie gedichten van Rikkert Zuiderveld zijn -  los van elkaar - opgenomen in zijn bundel ‘Kleine 
vergezichten’ (2021: Ark media i.s.m. EO). Ze raken aan het ongrijpbare fascinerende, creatieve en ontregelende van 
Pinksteren; het feest dat in bepaalde opzichten de tegenhanger is van de taalverwarring rond de torenbouw van 
Babel. Een feest waarin we in de Bijbel opnieuw zien hoe Gods adem (wind, Geest) alles levend maakt en in 
beweging zet.   
 
Charismatische Werkgemeenschap Nederland 
Op het moment dat ik dit schrijf is het bijna Pinksteren. We zijn als 
gezin teruggekomen na een week vakantie waarin we in het 
Hemelvaartsweekend deelnamen aan de jaarlijkse 
voorjaarsconventie van CWN, de Charismatische Werkgemeenschap 
Nederland. Bij de CWN spelen de zogeheten ‘gaven van de Heilige 
Geest’ (zie bijvoorbeeld 1 Korintiërs 12: 8-11 en Romeinen 12: 6 – 8)  een centrale rol. 
 
Charismata 
Waar staat de CWN en haar jeugdtak de CWJ voor? Op de website https://www.cwn-cwj.nl staat onder meer het 
volgende te lezen: “De CWN is een oecumenische beweging vol vrijheid, vroomheid en vrolijkheid. Als christenen uit 
verschillende tradities, kerken en gemeenten - in alle leeftijden - zoeken wij met elkaar naar opfrissing, verdieping en 
verbreding van ons christen-zijn. Met dat doel organiseren wij onder andere Conventies en jeugdkampen. 
Charismatisch in CWN verwijst naar ‘charismata’, de gaven van de Heilige Geest die vrij kan waaien binnen de CWN.” 
 
  

https://www.cwn-cwj.nl/


Hoe kunnen we zo’n conventie voor ons zien? 
Hoe ziet zo’n conventie er uit? CWN omschrijft het zelf als “Voor jong en oud een absoluut en niet te missen 
hoogtepunt! Vijf dagen ontmoeten, vieren, ontdekken, bijpraten, stilte, lofprijzen, bidden en nog veel meer”. Het is 
alsof we met een gigantische groep van ruim 1000 –mensen – van baby’s tot senioren – op camping De Betteld in 
Zelhem in een familieweekend verzeild zijn geraakt: ieder huishouden of persoon kiest zelf voor kamperen, verblijf in 
chalet of in een groepsaccommodatie; en ieder kan vrijblijvend deelnemen aan een scala van activiteiten: dagelijks 
plenaire lofprijzing, lezingen door sprekers, en ’s avonds bijzondere vieringen. ’s Middags zijn er workshops in 
kleinere ruimtes en groepjes. Er is een thema dat als een rode draad door het weekend en de programma’s loopt. 
Baby’s, peuters, kleuters, kinderen, jonge en oudere tieners, jongeren en jonge volwassenen volgen per 
leeftijdsgroep een eigen programma, in verschillende gebouwen en tenten. CWN: “Kinderen nemen vaak hun ouders 
mee, in plaats van omgekeerd. Dus hebben niet alleen volwassenen, maar ook de kinderen en tieners en 
jongvolwassenen de tijd van hun leven. Vanaf de eerste avond tot en met zaterdagavond organiseert de CWJ (onze 
jeugdtak) tal van hilarische, sportieve en serieuze kinder- en tieneractiviteiten. Naast volop spel en plezier besteden 
we veel aandacht aan persoonlijke vragen, zoals over geloof en relaties. Het kinder- en tienerprogramma loopt 
parallel aan dat van de volwassenen”. 
Op Zondagochtend is er een feestelijke slotviering, waaraan alle generaties – dus ook jonge kinderen en tieners – op 
een natuurlijke wijze deel nemen. 
 
Dienst van ziekenzalving 
Dit jaar neem ik als predikant actief deel aan de zogeheten 
‘dienst van ziekenzalving’ op vrijdagavond. De dienst wordt 
eerder op de dag inhoudelijk voorbereid met zowel 
dienstdoende pastores als met mensen die ziekenzalving 
willen ontvangen. Het gaat daarbij om de Bijbelse 
achtergrond en betekenis van zalving, en om uitleg en 
afstemming over de praktische gang van zaken. Het woord 
‘ziek’ heeft zowel betrekking op lichamelijke, mentale als sociale ‘gebreken’. Er klinken geen claims m.b.t. letterlijk of 
medische genezing, wel wordt het vertrouwen uitgesproken dat God bij elk mens heilzaam en helend aanwezig is. Ik 
benoem dit hier expliciet omdat een woord als ‘ziekenzalving’ beleefd kan worden als zweverig of radicaal.  
 
Ziekenzalving door duo’s van predikanten 
Tijdens de dienst, geleid door ds. Coen van Alphen is er een moment waarop mensen die ziekenzalving willen 
ontvangen naar voren mogen komen. Opzij in de zaal zitten verspreid van elkaar duo’s van predikanten, telkens een 
man en een vrouw. Ik ben gekoppeld aan ds. Saskia van Meggelen. Degene die zalving ontvangt vertelt eerst kort 
wat hem of haar parten speelt. We spreken een persoonlijk gebed voor diegene uit. Daarna zalft één van ons 
diegene met kruistekens op het hoofd en beide handpalmen onder aanroeping van Vader, Zoon en Geest. We sluiten 
af met een persoonlijke zegen voor deze persoon, zo mogelijk onder handoplegging.  
 In zo’n 45 tot 60 minuten tijd maken vele tientallen mensen gebruik van de mogelijkheid tot ziekenzalving. 
Intussen zingen honderden andere conferentiezangers onder 
leiding van de band passende liederen uit allerlei bundels en 
tradities. Na ongeveer drie kwartier gaat de plenaire dienst over in 
de viering van het Heilig Avondmaal, terwijl de persoonlijke 
ziekenzalving opzij in de zaal door gaat.  
 Ik ben onder de indruk geraakt van de kracht van het 
ritueel, de intieme en kwetsbare maar ook verrijkende 
ontmoetingen met mensen die zoveel persoonlijk leed dragen, hun 
vrijmoedigheid om dit in een publieke setting te delen met twee 
voor hen onbekende pastores, en hoe Gods Geest door dit alles 
heilzaam heen werkt.   
 
Waarom vertel ik hier zoveel over de CWN? 
In ieder geval om u en jou zo deelgenoot te maken wat ik als voorganger en wij als gezin zoal beleven tijdens een 
conventie. Daarnaast als aanbeveling om te overwegen om naast reguliere kerkelijke activiteiten eens deel te nemen 
aan een christelijk programma waarin u of jij het christelijk geloof kan voeden, versterken, vernieuwen en verrijken. 
Ten slotte omdat ik het als verrijkend ervaar – en daarom wil stimuleren -  om te ontdekken hoeveel meer zintuigen 
betrokken kunnen zijn, en hoeveel meer aspecten van ons lichaam geloof kunnen uitdrukken dan wat eeuwenlang in 
onze protestantse traditie gemeengoed is.  



Huwelijksdienst. 
Op zaterdag 1 juni hopen Maurice de Vries en Tamar den Otter, 
Kempenaar 111,  2991 PK Barendrecht met elkaar te trouwen. ’s Middags 
om 14.30 mag ik hun huwelijk bevestigen en inzegenen tijdens een dienst 
in de Dorpskerk. Welkom om daarbij aanwezig te zijn. We wensen Maurice 
en Tamar een onvergetelijke en betekenisvolle, feestelijke dag toe.  
 
Andere komende activiteiten 
Op zondag 9 juni hopen we de Heilige Doop te bedienen aan Reza 
Termorshuizen. Reza is de zoon van Jørgen Termorshuizen – onlangs lid 
geworden van onze gemeente – en zijn partner Soraya Joghi , 
Obrechtstraat 43 uit Zwijndrecht 
 
Niet op het kerkelijk erf – hoewel het geen slecht idee zou zijn dat ooit eens te overwegen - op 12 juni is het 
Nationale Buitenspeeldag: veel van ook ‘onze’ kinderen uit de gemeente zullen onder leiding van de Heerjansdames 
een heerlijke middag beleven in en rond het speeltuintje tussen Boomgaardweg en Aalbespad.  
 
Op woensdag 3 juli vindt van 15 – 17 uur de tweede senioren-kwartaalverjaardag plaats, in de Dorpskerk. Een aantal 
mensen krijgt vanwege leeftijd en datum van hun verjaardag een persoonlijke uitnodiging, maar het 
verwelkomingsbeleid maakt geen onderscheid in leeftijd en datum: wees welkom. 
Op 6 juli vindt in de pastorietuin aan De Manning 2 de slotborrel van het jeugdwerk plaats. Zie ook jeugdpagina. 
Op zondag 7 juli is alweer de overstapdienst met enkele achtstegroepers die behalve hun basisschool ook de 
kindernevendienst-plus gaan verlaten. Zie ook jeugdpagina. 
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 06 – 20 50 30 99 
E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  Twitter: @SinterSjaak  
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr 

 

ONDERWEG MET UW PASTOR  
Samen met Nellie trok ik nog maar enkele weken geleden op een prachtige, vroege voorjaarsmorgen naar het 
noorden waar een klein stukje na het einde van de Afsluitdijk onze bestemming lag, het kleine dorpje Longerhouw in 
de zuidwesthoek van Friesland. Mijn hart klopte van blijde verwachting, omdat ik in het prachtige boek Oud-
Hervormd van Bart Jan Spruyt het verhaal gelezen heb over ds. Jan Wouter Felix die vanaf februari 1848 tot oktober 
1851 in de twee kleine dorpjes Longerhouw en Schettens voorganger is geweest, wat samenging met een 
wonderlijke geestelijke opwekking. Zou ik daar honderdvijfenzeventig jaar later nog iets van terugvinden? Ik had het 
niet durven vragen aan organiste Thomaske Mensonides met wie ik enkele weken eerder contact had, omdat zij 
graag tijdig wist welke liederen zij tijdens het zingen moest begeleiden omdat zij zich ondanks zestig jaar ervaring 
maar een amateur voelde. 
 
Toen we rond 9 uur in het dorpje aankwamen, temperde Nellie mijn verwachting geducht met te zeggen: “Kijk eens 
wat een klein dorpje en een klein kerkje. En ook nog Moederdag. Je mag blij zijn als er tien mensen komen.” Nellie 
scheen gelijk te hebben, een dorpje met 20 huizen en 60 bewoners en dan een kerk die binnen een stuk groter bleek 
te zijn dan wij van buitenaf vermoed hadden. Maar de hartelijke ontvangst door koster Siebren en het gelijktijdig om 
9 uur binnen druppen van de eerste kerkgangers sprak voor mij een andere taal. En nog verwonderlijker was dat 
verschillende kerkgangers hun Bijbel bij zich hadden en ik tijdens de dienst ontdekte dat er nog meegelezen en 
teruggebladerd werd. De dienst op Moederdag in het kleine dorpje werd een intense kerkviering met tussen de 
veertig en vijftig kerkgangers die echt ontvankelijk meeluisterden en vol overgave meezongen onder het hen 
meenemende bezielende orgelspel van Thomaske. Het was de zondag voor Pinksteren met een Moederdagpreek 
maar het schiep in mij het gevoel alsof het een Pinksterzondag was. 
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Tijdens het handdrukken na afloop werden er echt warme woorden gewisseld, maar voor we bij koster Siebren 
koffie konden gaan drinken, was Thomaske er die vroeg of we tijd hadden, zodat Siebren het verhaal over de 
wonderlijke gebeurtenissen in de kerk in Longerhouw kon vertellen. Ze had mij geen mooiere vraag kunnen stellen 
en voor het koorhek staande vertelde Siebren hoe in 1848 de jonge zojuist aan de vrijzinnige universiteit in Leiden 
afgestudeerde kandidaat Felix zijn intrede in de gemeenten Longerhouw en Schettens deed. De intrede van de jonge 
voorganger Felix viel helemaal samen met een wonderlijke opwekking in Longerhouw die tientallen jongeren en 
ouderen tot een radicaal schuldbesef voor de Heer bracht maar ook een daarmee samengaande heerlijke genade-
ervaring waarin de jonge voorganger zich spontaan mee liet nemen. Het ging helemaal niet van hem uit, het kwam 
van bovenaf, maar hij begeleidde het wel op een intense wijze. 
 
Met verve, alsof hij er helemaal in betrokken is en het gisteren gebeurd is vertelt Siebren hoe het gerucht over de 
bijzondere gebeurtenissen heel de zuidwesthoek van Friesland doorging en hoe zondag aan zondag de wegen naar 
Longerhouw volstonden met paarden en wagens van kerkgangers die al twee uur voor de dienst in de kerk zaten om 
toch maar mee te kunnen ervaren wat zich hier afspeelde. Siebren vertelde over mensen die, als de kerk al overvol 
was op ladders voor de ramen stonden om toch nog iets te kunnen zien en horen van wat hier gebeurde. Anderen 
stonden op de begraafplaats rondom de kerk om toch nog iets te kunnen meebeleven van er gebeurde. Als het 
droog weer was, vertelde Siebren, werd er een boerenwagen in het land gezet waar vanaf dominee Felix de 
kerkdienst leidde, zodat ieder het kon horen en meemaken. Dominee Felix, hij bleef maar twee en een half jaar in 
Longerhouw, maar de sporen van de opwekking die daar tijdens zijn voorganger-zijn heeft plaatsgevonden, zijn nog 
niet uitgewist. Want iedere woensdag- en zaterdagmiddag staat de kerkdeur open en komen passanten het verhaal 
horen, dat Siebren en Thomaske hen met enthousiasme vertellen.    
 

Ja, want ook Thomaske, die zich amateurorganiste noemt, maar evenals Siebren nog altijd 
bevlogen is door de machtige gebeurtenis die in het verleden plaatsvond, wil graag haar verhaal 
over een heel actuele gebeurtenis vertellen. Het verhaal speelt zich af rond de Paaskaars die op 
de avondmaalstafel voor het koorhek staat. Een Paaskaars met daarop het jaartal 2023, met 
zoals u hieronder ziet een merkwaardig aanhangsel.  
 
Dat aanhangsel heeft een heel bijzondere geschiedenis. Een jaar geleden was er in de kerk een 
afscheidsdienst voor een overleden gemeentelid. Ruim op tijd voordat de dienst zou beginnen, 
probeerde Thomaske die als eerste in de kerk was de Paaskaars aan te steken. Maar wat ze ook 
probeerde, de kaars wilde niet branden. Siebren kwam erbij en hij probeerde het, maar ook hem 
lukte het niet. De lont was goed, er was geen enkele reden waarom de kaars niet wilde branden 
maar ze deed het gewoon niet.  
De afscheidsdienst vond zodoende plaats met een niet brandende Paaskaars. De volgende dagen 
probeerden verschillende mensen de kaars aan het branden te brengen maar het lukte niet. 
Besloten wordt tot Pasen 2024 maar te leven met een niet brandende kaars. 

 
Dan is er enkele maanden later een avond waarin in de kerk een lezing gehouden worden over dominee Felix en zijn bediening. 
Als Thomaske ruim op tijd naar de kerk gaat, ziet zij tot haar verbazing een groot licht in de kerk branden. Ze schrikt vreselijk, 
want het lijkt wel of de kerk in brand staat. Als zij de kerkdeur opent en binnengaat ziet zij hoe de Paaskaars, die maandenlang 
niet wilde branden, overvloedig vlamt en de hele kerk verlicht. Als ze van haar schrik bekomen is en Siebren erbij gekomen is, 
zijn zij er getuige van hoe het vuur langzaam dooft. Maar dan blijkt het verbrande kaarsvet niet langs de kaars naar de schaal 
waarop de kaars staat gedrupt te zijn maar zich in de vorm van een oor aan de kaars te hebben gehecht.  
 
In de lezing over dominee Felix in de avond na de bijzondere gebeurtenis stond centraal dat hij steeds appelleerde op het Woord 
als openbaring van de Heer Jezus met wiens komst op aarde als God die mens geworden is het Woord mens geworden is. 
Daarmee krijgt het oor aan de Paaskaars voor Thomaske en Siebren een heel bijzondere betekenis. En die verwijzing naar het 
Woord noemde u vanmorgen in uw preek ook zo sterk vertelt Thomaske mij dan, en u bad zo nadrukkelijk om een opwekking, ik 
voelde dat u erin gelooft dat dit ook nu nog kan en dat geloven wij ook, daarom moest ik u dit vertellen.   
 
Lieve lezer, in Marcus 6 lezen we dat Jezus in Nazareth geen grote wonderen kon doen vanwege het ongeloof van Zijn 
plaatsgenoten met wie Hij jarenlang samen opgetrokken was. In de Zuidwesthoek van Friesland ontmoette ik mensen die erin 
geloven dat de Heiland wonderen kan en wil doen. En daar gebeuren wonderen. Geloven wij hier in Heerjansdam ook in een 
Heiland die wonderen kan en wil doen? 
 
Een hartelijke groet van Engel Leune 

 
 



 

 
 
In Memoriam  

Diny Broekhuizen-Veurink 
 
In de vroege uren van dinsdag 7 mei overleed in de leeftijd van 82 jaar Diny Broekhuizen-Veurink. Geboren in 
Gramsbergen verhuisde zij na haar huwelijk met Ko naar Heerjansdam. Zij woonden eerst aan de Hoge Nes terwijl zij 
bouwden aan hun nieuwe woning aan de Dorpsstraat. Komend van de boerderij was de overgang naar de tuinderij 
niet al te moeilijk. Daar hield zij de administratie bij. De laatste 10 jaar van het werk op de tuinderij hielp ze Ko met 
van alles. Het waren de mooiste jaren samen.  
‘Liefde en warmte voor anderen’, staat boven de rouwbrief geschreven. Zo kennen we Diny. Diny is van een 
generatie die niet heel makkelijk over geloof sprak. Maar zij leefde haar geloof door oog te hebben voor de ander en 
zich voor de ander zo in te zetten dat die ander daar wat aan had, er een beetje beter van werd. Jaren is zij 
contactpersoon geweest. Eerst in de Geref. Kerk van Heerjansdam. Na de fusie van de Geref. en Herv. Kerk was zij 
dat in onze Protestantse Gemeente. Het onderhouden van contacten door een bezoekje te brengen, een telefoontje 
te doen, een kaart te sturen lag haar na aan het hart. Diny was daarin heel trouw. Verjaardagen, bijzondere 
gebeurtenissen, alles hield ze bij. Tot het laatst toe. Op haar ziekbed, toen ze zelf niet meer kon, zei ze nog tegen Ko: 
“Bel die en die nog even om te vragen hoe het gaat.” Er zullen er niet veel zijn die geen kaart van Diny hebben 
ontvangen. “Het leek hier soms een kaartenfabriek,” vertelde Ko bij de voorbereiding van Diny’s uitvaart. Via de 
post, of samen met Ko een rondje fietsen en onderweg de kaarten door de bus doen. En hoe gewaardeerd dat is 
bleek wel uit de aandacht die zij heeft ontvangen tijdens haar ziek zijn. Het deed haar heel goed. 
In de dankdienst voor haar leven hebben we liederen gezongen die Diny zelf had gekozen. Liederen die haar dierbaar 
waren. Voor de overweging was het uitgangspunt de tekst die zij meekreeg toen zij op 21-jarige leeftijd belijdenis 
van haar geloof deed. Die tekst wilde zij ook bovenaan op de rouwbrief. Dan weet je dat die tekst betekenisvol voor 
haar was en door haar leven heen is gebleven. Deze tekst: “Vrees niet want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam 
geroepen, gij zijt Mijn.” (Jesaja 43:1) Diny vond kracht in de mensen om haar heen. Zij vond kracht in de liefdevolle 
zorg van Ko. Zij vond kracht in haar geloof, in de belofte van God. 
Vrees niet, wees niet bang – er is veel dat zorgen oproept, veel dat het leven moeizaam maakt, veel om bang voor te 
zijn. Het is Diny niet bespaard gebleven. Nog maar een paar jaar getrouwd toen binnen een tijdsbestek van een jaar 
haar beide ouders overleden, haar schoonmoeder en haar zwager. Dat was heftig. Maar ook de laatste periode van 
haar leven, sinds augustus vorig jaar, toen duidelijk werd dat ze hard ziek was met weinig perspectief op herstel. Ze 
bleef hopen tot het laatst toe – “Zullen we misschien straks toch weer een eindje kunnen fietsen?” Haar krachten 
namen hard af. Voor Ko werd de zorg voor Diny zwaar. Ze stemde ermee in om naar de hospice te gaan.  
Zo kan op momenten het leven zijn als ‘gaan door een wild stromende rivier’, als ‘gaan door oplaaiend vuur’ 
(beelden uit Jesaja 43). Maar, is de belofte van God, Ik ben bij je en haal je er doorheen. Het water heeft haar niet 
meegesleurd. Het vuur heeft haar niet verteerd. Wat dan wel? In vertrouwen heeft zij geleefd, vol liefde en warmte 
voor anderen. In vertrouwen is zij overleden. Zo mooi verwoord in de psalm die we hebben gezongen: ‘Dan ga ik op 
tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd; Dan zal ik, juichend, stem en snaren ten roem van Zijne 
goedheid paren. Die, na kortstondig ongeneugt’ Mij eindeloos verheugt’. 
 
Ds. Johan Breure 

 

 
  



In Memoriam  

Dennis Albert George Boom  
 
Dennis Boom werd op 7 februari 1969 geboren in Den Haag. Hij kreeg later nog een zusje, 
Manuela. Dennis had geen stabiele jeugd. Het gezin verhuisde nogal vaak, en zijn moeder 
was onvoldoende in staat om voor de kinderen te zorgen en deed hen ernstig te kort. Het 
maakt dat Dennis nare herinneringen aan zijn jeugd bleef houden. Nadat hun vader een 
zwaar auto-ongeluk kreeg, en vanwege de psychische gezondheidssituatie van hun moeder, 
verbleven Dennis en Manuela een aantal jaren in een kindertehuis. Wel probeerden hun 
opa en oma er zo goed en kwaad als het ging voor hem en zijn Manuela te zijn. Plezierige 
herinneringen had Dennis aan vakanties met zijn opa en oma, op een christelijke camping in 
Epe. 
 
In zijn tienertijd lukte het Dennis zijn eigen spoor te kiezen. Hij ging werken. Eerst bij de (toenmalige) PTT-post, en 
later bij de media-express. Dennis werkte zich steeds meer op. Hij kwam in de boeken-business terecht, was een 
aantal jaar eigenaar van meerdere Bruna-boekwinkels. Later ontwikkelde hij zich richting horeca. Zo was hij onder 
meer eigenaar van drie KFC’s, van restaurant Spruit in het Kruispunt in Barendrecht, en nog maar recent werd hij 
franchise gever van de lunchroom-keten Délifrance. Hij was actief in vastgoed in Den Haag, hij was docent aan een 
horeca-opleiding, zat in de ledenraad bij de Koninklijke Horeca Nederland, en was toezichthouder bij het 
aanverwante pensioenfonds. 
 
Dennis trouwde met Angelique. Ze kregen samen twee dochters: Elisa en Annelies. Na een aantal jaar gingen Dennis 
en Angelique uit elkaar. Dennis kreeg later een relatie met Laurien, maar ook deze werd beëindigd. Via iemand die zij 
allebei kenden, leerde Dennis Petra van der Waal kennen. Het klikte. Ook was er vanaf het begin een goede klik 
tussen Dennis en Petra’s kinderen Yasin, Ibrahim en Julia. Wat Petra en Dennis onder meer met elkaar deelden, was 
het verlangen om weer vorm te geven aan het christelijk geloof zoals ze dat in hun jeugd hadden meegekregen, 
maar wat gaandeweg de jaren sterk verwaterd was geraakt. In de Dorpskerk van Heerjansdam vonden ze een nieuw 
geestelijk thuis, en voor beiden was het vanzelfsprekend dat hun huwelijk van 2 februari 2022, drie dagen later ook 
kerkelijk lieten bevestigen en inzegenen.  
 
Dennis had gezondheidsklachten, maar niemand hield rekening met het noodlot dat op 26 en 27 april toesloeg. Thuis 
teruggekomen van een feest in de grote tent in Heerjansdam, werd Dennis onwel. In kritieke toestand met zware 
bloedingen in zijn hoofd werd Dennis op Koningsdag naar het Erasmus Medisch Centrum overgebracht waar bleek 
dat er van levensreddend ingrijpen geen sprake meer kon zijn. Hij overleed in het ziekenhuis. 
 
Op vrijdag 3 mei namen we in de aula van begraafplaats Den Ouden Dijck afscheid van Dennis. Er klonken diverse 
popliederen die voor Dennis van betekenis waren, en die hij wel eens had genoemd voor een gelegenheid als deze. 
Daartussen klonk ook het lied ‘tienduizend redenen tot dankbaarheid’, het lied dat Dennis koos bij zijn trouwdienst 
met Petra in 2022. We lazen hun trouwtekst uit Mattheus 22: 34 t/m 40; het zogeheten Grote Gebod. Na de dienst 
hebben we Dennis op naastgelegen begraafplaats begraven.  
 
Ds. Sjaak Teuwissen 

 

  



In Memoriam  

Elisabeth Hermina Meenhorst-Tjeerdsma  
 
Mevrouw Elly Meenhorst, wat had ik haar graag persoonlijk leren kennen. Onze afspraak daarvoor was al gemaakt. 
Maar er kwam een zienhuisopname tussen en uiteindelijk was het einde van haar aardse leven er sneller dan de 
gelegenheid elkaar persoonlijk te leren kennen. 
Elly Tjeerdsma, een gereformeerd meisje met Friese wortels, was de middelste uit een gezin met drie meisjes in het 
Gelderse Nijmegen. Ze was, zoals het in haar tijd genoemd werd, kraamzuster en een zus van haar werkte als 
vrijwilligster in het PMT in Nijmegen waar de dienstplichtige hervormde Rotterdamse sergeant Ben Meenhorst 
regelmatig kwam en haar ontmoette. Volgende week komt mijn zus mee, vertelde ze Ben. Die zus bleek Elly te zijn 
en tussen die beiden sprong de vonk over. Elly was een vrolijk en levenslustig meisje, maar wegens haar zwakke rug 
moest zij haar werk als kraamzuster opgeven. Zo kwam zij als jonge vrouw van Ben Meenhorst naar Rotterdam, waar 
een piepklein huisje haar wachtte. Samen werden ze daar lid van de hervormde gemeente.  
Hele dagen thuis in zo’n piepklein huisje paste Elly niet en al gauw vond ze werk in een winkel, waar ze met mensen 
om zich heen beter tierde. In 1967 opende zich een weg om een grotere woning in Heerjansdam te bemachtigen 
waar 2 woningen te koop stonden waarvan Ben en Elly er een konden kopen. Daar werd de wens van Elly en Ben 
vervuld en verrijkten Erik- Jan en Petra hun gezinnetje. Elly leefde voor haar gezin en samen met Ben werden ze 
echte Heerjansdammers, die zowel in de hervormde gemeente als in het sociale dorpsleven voluit participeerden. 
Voor Elly betekende dit ook haar actief meedoen met de Spirit Singers, wat ze tot het opheffen van dit koor enkele 
jaren geleden is blijven doen. Naast dit alles leefde ze haar creativiteit uit met borduur- haak- en breiwerk, kaarten 
maken etc. Ook probeerde ze op de basisschool als naaijuffrouw haar enthousiasme voor naaiwerk over te dragen 
op de Heerjansdamse jeugd.  
Toen Ben in 1990 een hartoperatie moest ondergaan, voelden ze beiden dat het belangrijk was dat Elly een rijbewijs 
had. Ze is toen gaan lessen, haalde haar rijbewijs en tot twee weken voor haar overlijden reed zij met overgave haar 
auto. 
Vanaf 1996 ontstond er tussen Ben en Elly en de inmiddels gepensioneerde dokter Ronald de Jong en zijn vrouw 
Anja een hechte vriendschap. Samen maakten zij vakantiereizen en genoten volop van de rustige levensfase waarin 
zij nu gekomen waren. Elly probeerde daarbij de rug- en gewrichtspijnen en andere kwalen die haar gezondheid 
teisterden naar de achtergrond te drukken en er voor haar man, hun kinderen en kleinkinderen en overige vrienden 
als blijde vrouw van Ben Meenhorst te zijn.  
Drie weken voor haar overlijden bezocht Elly samen met Ben, Ronald en Anja de in 2010 in première gegane Musical 
Soldaat van Oranje. Na afloop zakte ze in elkaar. Ze werd direct naar het LUMC in Leiden gebracht. Vandaar volgde 
een overplaatsing naar Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. De situatie bleek heel ernstig. Maandag 6 mei 
scheen er verbetering te zijn en kwam zij thuis maar na een daaropvolgend weekend met grote zorg moest zij 
maandagmorgen 13 mei opnieuw in het ziekenhuis opgenomen worden, waar ze dezelfde dag laat in de middag, na 
bewust afscheid genomen te hebben van Ben en de kinderen en kleinkinderen, haar aardse leven mocht leggen in de 
hand van haar Heer en Heiland die haar had bemoedigd met de woorden: Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt 
Mijn. Een tekst waarvan zij zelf gezegd heeft dat zij wilde dat die boven in de kaart van haar overlijden geplaatst 
moest worden. 
Geleid door de door Elly zelf genoemde tekstwoorden ‘Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn’ hebben we 
zaterdag 18 mei in een afscheidsdienst in de aula van crematorium Hoekse Waard haar lichaam toevertrouwd aan 
haar Heer en Heiland die voor haar de dood tot een doorgang naar het eeuwige leven heeft gemaakt. Met weemoed 
en verdriet, wel heel in het bijzonder voor vader en opa Ben, haar kinderen en kleinkinderen en andere intieme 
vrienden, staren we onze lieve Elly Meenhorst na. Maar ook in vertrouwen dat we, vertrouwende op het heil wat 
onze Heer Jezus bereid heeft voor ieder die in Hem gelooft, haar eenmaal daar weer mogen zien waar alle tranen 
van onze ogen zijn weggewist.  
 
Engel Leune  
 
 

 
  



VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Schoenendoosactie 2024  
   
Schoenendoosactie in de zomer, wat is dit nou?  
U wist vast nog niet dat wij daar het hele jaar door mee bezig zijn.  
Zodra we terug zijn van onze schoenendoosreis, worden er alweer spullen ingeslagen om in januari te starten met 
het maken van de eerste dozen. Dat liep dit jaar wat anders. We maakten de dozen jarenlang in onze eigen huizen, 
maar die begonnen op pakhuizen te lijken en we puilden eruit. We kregen een droom om een eigen ruimte te 
hebben waar we het hele jaar door dozen zouden kunnen maken, maar deze ruimte leek niet te bestaan. Soms moet 
je echter geduld hebben en God wat tijd geven. Ons (on)geduld werd beloond en onze gebeden verhoord. We 
hebben begin april een prachtige ruimte aan de Dorpsstraat in Barendrecht mogen inrichten.   
Doordat we deze ruimte hebben, kunnen we er het hele jaar mee bezig zijn en zodoende verwachten we ook dat we 
al een heleboel dozen klaar hebben voordat de actie officieel van start gaat op biddag.  
Wij hebben al best veel spullen, maar zijn altijd op zoek naar meer...  
 

Wat kunnen we zoal gebruiken?  
* toiletartikelen (niet gebruikt)  
* schriften  
* klein speelgoed  
* kinderhandschoenen  
* snoep  
* lege schoenendozen  
* mensen die graag schoenendozen versieren  
* financiële bijdrage is altijd welkom, daar kopen wij 
van in.   
   
Wilt u iets bijdragen zoals hierboven vermeld, of 
bent u een creatieveling?  
MELD U!!  

   
Met vriendelijke groeten,    
Cathy, Lize, Marjan, Rianne en Maria (0623263398)  
 
 

Bericht vanuit de bloemendienst 
 
Beste allemaal, 
Met dit berichtje willen we even stilstaan bij een verandering binnen onze bloemendienst. 
Jl. april heeft Ko Broekhuizen aangegeven dat hij wil stoppen met het bezorgen van de bloemen op zondag vanuit de 
kerk. 
Samen met zijn vrouw Diny heeft Ko vele jaren lang deze taak met toewijding vervuld. Ze zorgden niet alleen voor de 
bezorging van de bloemen zelf, maar ook voor het aansturen van de vrijwilligers en het  registreren voor wie de 
bloemen bestemd waren. 
Vanaf deze plaats willen we Ko van harte bedanken voor zijn jarenlange inzet. We willen hem in het bijzonder veel 
sterkte wensen in de toekomst, nu hij zijn vrouw Diny moet missen. 
Gelukkig hebben we ook goed nieuws. Joke den Ouden is bereid om de taak van Ko, voor wat betreft het bezorgen 
van de bloemen, over te nemen. 
Joke, hartelijk dank dat je je wilt inzetten voor deze taak. We heten je van harte welkom in ons bloementeam! 
 
Hartelijke groet, 
Marijke Huizer 
  



Rainbow Angels/Victory4all 
 
Afgelopen april waren wij een paar weekjes op bezoek bij onze 
dochter Eva en vanzelf bij Rainbow Angels in Zuid-Afrika. 
Een project voor meervoudig gehandicapte kinderen uit de 
townships van Humansdorp en Jeffrey’s Bay 
Het was alweer 5 jaar geleden dat we de vorderingen met eigen 
ogen mochten bezien. 
Waarom dit stukje in ons kerkblad? Omdat de PKN-
gemeenschap in Heerjansdam vanaf de start van het project van Eva, haar moreel en met financiële steun heeft 
omringd, tot op de dag van vandaag. 
Het groeit en groeit, wij mochten het 10-jarig bestaan meemaken op een prachtige zonnige zaterdag waardoor alle 
activiteiten buiten konden plaatsvinden. 
Van de 21 kinderen die op dit moment les krijgen, waren ouders, grootouders en broertjes en zusjes aanwezig op 
een mooi feest. Ruim 140 bezoekers gaven blijk van hun gevoel dat het zo waardevol voor deze gemeenschap is, dat 
ook deze kinderen recht hebben op onderwijs. 
Door allerlei gevers, waarvan zoals gezegd velen uit Heerjansdam en Barendrecht, kan dit project blijven draaien. Er 
komt zelfs weer een uitbreiding aan, de wachtlijst met kinderen is zo groot! Mooi dat er weer 2 lokalen kunnen 
worden bijgebouwd. 
We mochten zelf weer eens, na een aantal jaren, de vooruitgang van vele kinderen waarnemen, maar we zagen ook 
de zorg in deze regio voor huisvesting, voedsel, vervoer etc. Er blijven zoveel delen in onze wereld, waar het zoveel 
minder is met alles dan wat wij in het westen gewend zijn. 
We mochten ook praten met de juffen van de school. De begeestering en het enthousiasme waarmee zij hun werk 
dagelijks doen is heel bijzonder. Petje af zeker voor hen. 
Natuurlijk waren wij ook blij en dankbaar dat Eva weer heel veel energie in haar leven heeft terug gevonden en dat 
ze in vertrouwen op Hem haar werk weer dagelijks mag uitvoeren. Eva zag er gelukkig uit. 
O ja ,en als wij een stukje in Samengaan mochten plaatsen, of we dan toch zeker de Kerk in Heerjansdam (lees 
Diaconie) en alle gemeenteleden wilden bedanken die mede met vele anderen dit project steeds mogelijk maken. 
 
Maria en Wim 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Links-boven: De fundering voor twee nieuwe lokalen 
 
Rechtsboven: De juffen 
 
Links: Het feest voor het 10 jarig bestaan. 

  



‘Licht op Groen’ 
 
Grote schrik als in een gezin in de eerste week van de maand het hele salaris al is besteed. 
Dan mag je hopen dat de bankrekening het toestaat om daar een beroep op te doen om de 
maand verder door te komen. Op wereldschaal gebeurt iets dergelijks: er worden zoveel 
hulpmiddelen en energie gebruikt dat de aarde dat niet kan opbrengen. Er moet daarom 
een beroep worden gedaan op onze ‘wereldbankrekening’. Energiebronnen en 
ecosystemen die in een heel lange periode zijn opgebouwd, worden in een razendsnel 
tempo gebruikt. Als ze opgebruikt zijn is het over en uit. 
 

Dat er teveel grondstoffen en energie worden gebruikt is sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw bekend. De 
club van Rome bracht het met klem onder de aandacht met het rapport Grenzen aan de groei. Sindsdien is de 
wereldbevolking gegroeid, de consumptie toegenomen. Het probleem was duidelijk, maar hoe buig je die 
ontwikkeling om? Dat is geen gemakkelijk proces, omdat het snijdt in eigen vlees. Welke regering durft het aan om 
rigoureus in te zetten op een evenwichtig gebruik van de beschikbare hulpmiddelen? Bij de plannen van de komende 
Nederlandse regering kun je flinke vraagtekens zetten. Veel ogen zijn toch op de regering gericht als het gaat om een 
ombuiging van het huidige beleid. Op 1 april van dit jaar hadden we in Nederland zoveel energie en hulpbronnen 
gebruikt dat we ons aandeel van wat de aarde kan opbrengen hadden gebruikt. In goed Nederlands heet dit de 
Dutch Overshoot Day. Als alle mensen op deze aarde zo zouden leven als wij in Nederland, dan zouden er vier aardes 
nodig zijn. Iedereen ziet dat het zo niet langer kan voortgaan en dat we nu lasten afwikkelen op komende generaties. 
Kunnen we zelf iets doen? 
Voorlopig hoeven we van onze regering niet al te veel te verwachten. Kunnen we zelf iets doen? Ja dat kan, maar de 
invloed van onze levensstijl zal minder groot zijn dan maatregelen die op nationaal en internationaal niveau 
genomen zouden kunnen worden. De maatregelen die in de vorige stukjes in Samengaan zijn genoemd, zijn maar 
speldenprikjes. Je kunt zeggen: ik begin er niet aan, want het stelt te weinig voor. Je kunt ook redeneren: ik begin 
ermee, want veel ontwikkelingen zijn klein begonnen voordat ze uitgroeiden tot een grote beweging. Tijdens de 
bijeenkomst van de werkgroep Licht op Groen werden enkele voorbeelden genoemd. Jezus en twaalf discipelen 
stonden aan het begin van wat een wereldwijde godsdienst werd. Denk ook aan de afschaffing van de slavernij en 
racistische wetten in de VS. Allemaal begonnen met de kritiek van enkelingen. 
Wat zijn de gevolgen van onze leefstijl? 
Er is een mogelijkheid om na te gaan wat de gevolgen zijn van onze manier van leven. Op het internet staan 
verschillende websites die een indicatie geven hoe groot onze voetafdruk is en daarmee ook waarmee we die 
kunnen verkleinen. Ik was net terug van een vliegreis naar o.a. Curaçao om mijn zoon te bezoeken. De berekening 
gaf aan dat ik mijn aandeel van de aarde al aardig had gebruikt voor dit jaar. Reizen met een vliegtuig heeft een 
groot effect op je voetafdruk. We weten dat wel en ook dat vlees- en zuivelconsumptie ook aardig doorwegen. Hoe 
dat voor iedereen individueel uitpakt kun je m.b.v. de volgende websites eens uittesten. De ene website meet wat 
globaler  en de andere wat gedetailleerder. Probeer het maar eens uit en praat er dan eens over hoe je met minder 
of met anders een minder groot beslag kan leggen op ons prachtige huis dat aarde heet. Op welke manier zouden 
we voor toekomstige generaties de aarde leefbaar kunnen houden?  
Websites om je voetafdruk te meten 
www.wnf.nl/  
https://voetafdruknederland.nl/ 
https://www.voetafdruk.eu/uwvoetafdruk/index.html 
 
Jan Visser 
 
 
Dit artikel is geschreven in opdracht van de brainstormgroep Licht op 
Groen. Deze is door de kerkenraad in het leven geroepen om gevraagd en 
ongevraagd ideeën en feedback te geven rond groene thema’s, bedoeld 
voor gemeenteleden persoonlijk en ook voor de plaatselijke PKN als 
organisatie. Bewustwording door het stimuleren van concrete initiatieven 
is een middel. 
 
  



DIACONIE 
Rapportage Acties Mensenkinderen    
De afgelopen jaren hebben we al veel projecten van stichting Mensenkinderen ondersteund. 
Meestal waren deze gekoppeld aan avondmaalsvieringen, maar soms was er ook sprake van acute 
noodhulp, zoals toen Moldavië te maken kreeg met duizenden Oekraïense vluchtelingen. 
Onze trouwe steun wordt zeer gewaardeerd en in april mochten we als diaconie een teken van 
dank aan onze gemeente ontvangen uit handen van René Hansma van Mensenkinderen. 
Het is een Armeens kruis zoals te zien op de foto hiernaast en we hopen er een mooi plekje voor 
te vinden in de kerk als de verbouwing gereed is.  
Regelmatig krijgen we van Mensenkinderen uitgebreide verslagen als projecten zijn afgerond en 
hier volgen twee voorbeelden van bedankjes uit projectverslagen uit 2023: 
 

Bedankbriefje uit Armenië - Bijenproject. 
Hallo, beste sponsor. Ik ben Siranush Melkumyan. Als gevolg van de 
Artsakh- oorlog van 2020 werden ik, mijn man, mijn kinderen en mijn 
schoonmoeder verdreven uit het dorp Tumi, regio Hadrut. Het verlies 
van ons huis, onze velden en ons vee. Vroeger hadden we ook bijen. 
Het is drie jaar geleden dat we in de Lori-regio kwamen wonen in het 
dorp Arjhovit, in de hut van ons familielid. Ik wil graag mijn 
dankbaarheid uitspreken voor uw donatie van 3 bijenkorven, 3 
bijenvolken, een roker, een schraper, 13 bijenwas-vellen en een 
imkerpak. We hebben ook de mogelijkheid om te profiteren van de 
honing-extractor die aan het dorp wordt verstrekt. We zijn dankbaar 
dat u ons hebt geholpen en ons leven gemakkelijker hebt willen 
maken. We hadden jullie steun echt nodig. We hopen dat het uw 
verwachtingen en de onze zal rechtvaardigen, en de volgende keer 
zullen we het aantal bijenkorven en de verkregen oogst verhogen. 
 
 
 
 
 
 

Bedankbriefje uit Moldavië – Kuikens voor arme families. 
Hartelijk dank voor de ontvangen kippen. We zijn een familie met 4 kinderen 
en deze kippen brachten grote vreugde in onze familie. Hartelijk dank aan de 
mensen die hun hart hebben opengesteld voor families in Moldavië.  
Irina 
 
Namens de diaconie – Hans van den Berg 
 

Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: mei 2024 
 
Bloemendienst 
05-05  Ontvangen via mevrouw Ingrid de Jong-Lindhout  € 10,00 
06-05  Ontvangen via mevrouw Ineke Kruisinga                € 20,00 
10-05  Ontvangen via mevrouw Lenie Kruithof                 € 10,00 
 
Bloemenbusjes: maart en april € 31,10 
Opbrengst. Rolstoelen Armenië € 1384,00 !! 
   
Alle gevers hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, 
namens de diaconie. 
Jan de Jong 



JEUGDRUBRIEK 
Overstapdienst zondag 7 juli 
Op zondag 7 juli hebben we weer een overstapdienst in de morgendienst. Een aantal tieners zullen van de 
basisschool naar de middelbare school gaan. Een spannende stap, maar we mogen ze laten weten dat er ook dingen 
hetzelfde blijven. Dat God met hen mee gaat op deze reis. Hij was er al bij en zal er ook bij blijven.  
We heten ze welkom bij de meeting en youth corner en markeren het moment van deze stap met een warme en 
gezellige dienst met hen samen.  
 

Einde seizoensborrel voor de jeugdleiding 6 juli 
 
Als bedankje voor al onze jeugdleiding is er zaterdagmiddag 6 juli een gezellige 
borrel, om elkaar nog even te ontmoeten en een hapje en drankje te doen zo aan 
het einde van het jeugdwerkseizoen. Zet deze datum vast in de agenda. Een 
uitnodiging volgt nog! 
 

 
Gebedspunten voor de jeugd 
 
We willen u/jou vragen om de kinderen, tieners, jongeren mee te nemen in uw 
gebed. Specifiek willen we u/jou vragen om te bidden voor: 

• Bewust zijn dat ze door God geliefd zijn om wie ze zijn en niet om wat ze 
doen of juist niet kunnen. Bij God hoef je je niet anders voor te doen, Hij neemt je zoals je bent. 

• Hen te helpen om te leven zoals Jezus doet, in een omgeving waarin ze heel veel mensen tegen komen die niet 
in God geloven en hen anders vertellen. Het is lastig om zelf God te zoeken in een maatschappij die je anders wil 
doen geloven. 

• Zo aan het einde van het schoolseizoen komen er altijd rapporten, overgangsgesprekken naar de volgende klas 
en eindexamen uitslagen. Dat ze zich niet meten aan wat dit over hen zegt. Dat ze rust mogen vinden in die 
uitslagen en niet terneergeslagen zijn of zich meten met andere kinderen in hun omgeving.  

• Voor echte rust in de vakantieperiode. Voor een fijne tijd ook in de ‘gebroken’ gezinnen, waar vrij zijn misschien 
niet altijd rust betekent. Een tijd om te ontspannen en plezier te maken.  

 

Kids of joy in de tent 

 
 
Wat was het geweldig om zo`n 60 kinderen te mogen ontvangen in de grote oranje tent in de week voor Koningsdag. 
Een super mooie tijd hebben de kinderen gehad. Ze hebben gehoord over schuilen in de tent wanneer het regent en 
dat je mag schuilen bij God als het regent in je leven. Ze waren helemaal stil en hebben vol focus geluisterd en 
daarna mochten ze allemaal in groepjes tenten bouwen in de grote tent. De prachtigste bouwwerken kwamen 
tevoorschijn, met ramen en deuren erin. Met gezellige plekjes in de tent. 
Het was een groot feest zo met elkaar! 



Kinderlied maand juni  
 
‘Ho! Stop!’ is een lied waarvan zowel de muziek als tekst 
geschreven is door Rikkert Zuiderveld. Het lied werd 
uitgegeven via Unisong Music Publishers / Small Stone Media. 
Het is onder meer opgenomen in de bundel Hemelhoog, 
nummer 302. Het lied bezingt dat het van belang is ergens 
voor te leven. Het lied verbindt geloven in Jezus aan 
alledaagse situaties: het in de trein stappen, in het donker 
wandelen, het in een put vallen. Leuk is het verschil in tempo. Het ‘ho! Stop! Sta eens even stil’ werkt nadrukkelijk 
vertragend; en klinkt anders dan de coupletten.  
 
Elise Dorsman, Marieke Roobol, Inge Schippers en ds. Sjaak Teuwissen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gQs-Q0uJqcI 
 
 
Ho! Stop! Sta eens even stil 
Waar wou je heen gaan 
Of maakt dat geen verschil 
Ho! Stop! Ga er niet vandoor 
Je bent er toch niet zomaar 
Je leeft ergens voor 
 
1)Als je in de trein zou stappen 
En je zou niet weten waar je heen wou gaan 
(Heen wou gaan) 
Kon je beter in je warme bedje 
Blijven liggen zonder op te staan 
(Op te staan) 
Alles gaat uiteindelijk mis 
Als je niet weet wie Jezus is 
 
Refrein: Ho! Stop! Sta eens even stil… 
 
2)Als je in het donker wandelt 
Kun je niet goed kijken waar je heen wilt gaan 

(Heen wilt gaan) 
Daarom heb je Jezus nodig  
Want Hij steekt een lichtje in je leven aan 
(Je leven aan) 
Reken maar dat jij je vergist 
Als je het Licht van de wereld mist 
Refrein: Ho! Stop! Sta eens even stil… 
 
3)Als je in de put zou vallen 
En je zou voor niemand meer te horen zijn 
(Te horen zijn) 
Zat je daar te kniezen in de duisternis 
En alles zou verloren zijn 
(Verloren zijn) 
Weet je als het donker wordt 
Jezus' arm is nooit te kort 
 
Refrein: Ho! Stop! Sta eens even stil… 
 
 

 
 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=gQs-Q0uJqcI


  
 



  
  



  

RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
De twee diensten vorige maand waren op twee bijzondere zondagen, op 
Bevrijdingsdag 5 mei en Pinksteren op 19 mei. De beide gastpredikanten 
wisten de ruim dertig bezoekers geestelijk te inspireren over zowel de 
bevrijding van ons land, bijna tachtig jaar geleden, als over de vrijheid van de 
Geest die vanaf het Eerste Pinksterfeest, zo’n tweeduizend jaar geleden in 
Jeruzalem, de wereld over ging. Het waren deze maand dominee Adrie 
Groen uit Rijsoord, bekend met Kijfhoek en dominee Ard van den Berg uit Heinenoord die voor het eerst in onze 
polderkerk welkom werd geheten.  Hieronder enkele fotomomenten: 

 
Kijfhoek, 5 mei met v.l.n.r. Leo Kieviet, Bas Roobol, Gert-Jan 
Roobol, Hans Bezemer, Hans van den Berg, Dominee Adrie 
Groen en zittend Jannie Gielen-van de Berg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kijfhoek, 19 mei met v.l.n.r. Bas Roobol, Dominee Ard van den 

Berg met zijn ouders, de heer en mevrouw Van den Berg en 
organist Leo Kievit 

 
 

Terugblik Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 
Vorige maand op Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei was het een 
bijzondere en zonnige feestdag in het buurtschap. Rond zeven uur in 
alle vroegte startte een groep van ruim honderd deelnemers aan een 
natuurwandeltocht door het Develgebied en langs de Devel. Onder 
leiding van dominee Piet van Veldhuizen moest men allerlei soorten 
groene plantjes, onkruid en grassen zoeken en deze tot een klein groen 
boeketje samenbinden. De dominee zou dit groene palet in de 
menkomst verwerken in zijn overdenking rond het hemelvaartsthema 
deze dag.   
 

 
Na deze natuurwandeling was er het ontbijt rondom de kerk en de tuin 
van Jan en Metha van der Net met zitjes en statafels. Iedereen werd 
verrast met iets lekkers bij de koffie en thee. In een ontspannen sfeer 
leidde dominee Piet van Veldhuizen de eredienst op deze 
Hemelvaartsdag. De 89 bezoekers met hun groen natuurboeketje wist 
de dominee op een spontane manier te inspireren met het bijzondere 
karakter van de Hemelvaart op weg naar het Feest van Geest, tien 
dagen later, op Pinksteren. We zien al uit naar volgend jaar. 
  



  

Kijfhoek, Hemelvaartsdag 9 mei, met de algehele leiding door dominee Piet van Veldhuizen 
 
Open Dagen 
Van mei tot en met september organiseert de Stichting Behoud Kijfhoekkerk weer op de eerste zaterdag van de 
maand Open Dagen. Naast dat de kerk dagelijks open is voor individueel bezoek bent u ook aanstaande zaterdag 1 
juni hartelijk welkom. De orgelzolder is gerenoveerd en vernieuwd. Op de expositie panelen wordt een algemeen 
beeld weergegeven van het buurtschap Kijfhoek en de kerk in het midden. 
Op deze tweede in de serie van vijf wordt op de  Open Zaterdag van 1 juni een ‘jamsessie’ georganiseerd. Dit is een 
‘Open Podium’ voor amateurmusici uit de regio. Iedereen die een muziekinstrument bespeelt of solo zingt, is 
welkom. De deelnemers hoeven elkaar niet persoonlijk te kennen 
en maken spontaan gezamenlijk muziek en zang.  
Er is gelegenheid om zelf, gratis, koffie, thee, water of frisdrank te 
nemen. Er is een verwijzing naar toiletbezoek, informatiemateriaal 
en giften. U bent van harte welkom! Er staat een stoel voor u klaar! 
De volgende Open Dagen zijn op zaterdag 1 juli, zaterdag 5 
augustus en we sluiten af tijdens het landelijk 
monumentenweekend, op zaterdag 9 september. Tijdens de Open 
Dagen is onze vaste natuurgids Jan de Kok aanwezig voor een 
natuurwandeling door het Develgebied. Jan begint zijn wandeling 
vanaf de kerk om 13.00 uur. Het is telkens weer een verrassende 
ontdekking nieuwe flora en fauna in onze regio te vinden. 
 
Collectes en giften 
Tijdens de diensten wordt er gecollecteerd met de ‘hengelcollectezak’. 
Na de diensten van afgelopen maanden zijn de collectes geteld: 
Zondag   21 april met dominee Johan Breure 28 bezoekers   € 209,80 
Zondag     5 mei  met dominee Adrie Groen en 31 bezoekers   € 265,95 
Zondag   19 mei  met dominee Ard van den Berg en 31 bezoekers  € 243,80 
Naast de collectes mochten we uw giften via de bus Groot Onderhoud, de open collectezak bij de uitgang en via de 
bank honderd vijfenzestig euro ontvangen. 
Allen heel hartelijk dank voor uw financiële steun aan de Kijfhoekkerk. Mede hierdoor én uw betrokkenheid kunnen 
we samen de erediensten en het onderhoud van de kerk onderhouden. Echter wel in het besef van afhankelijkheid 
van onze Eeuwige God. 
 
Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk 
In de komende periode zijn de volgende diensten gepland: 
Zondag     2 juni met onze voormalige pastor de heer Wim Wiersma uit Sliedrecht 
Zondag  16 juni met ds. F. de Ronde uit Barendrecht 
Zondag    7 juli met onze dominee Sjaak Teuwissen met viering van het Heilig Avondmaal 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00 uur). 
Er staat, ook op deze zondagmiddagen, een stoel voor u klaar! 
 
  



  

Tenslotte 
Ook in juni blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een kaartje. Een kleine moeite, maar 
met groot plezier! 
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en meer, bel mij even,  
06 – 3650 1396, of via WhatsApp en e-mail dendijk@hetnet.nl 
Bezoek ook eens onze website www.kijfhoekkerk.nl  en Facebook. 
In de digitale versie van ons kerkblad zijn alle foto’s in kleur te zien. 
Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie: 
Kerkblad Samengaan Heerjansdam:  samengaan@kerkheerjansdam.nl  
 
In de digitale versie van Samengaan zijn alle foto’s in kleur te zien. 
In deze lenteperiode wens ik u een Zegenrijke junimaand.  
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGEZONDEN 
Zomerconcert t.b.v. ‘Sibusiso Tanzania’ 
Op zaterdag 15 juni wordt er in de Hervormde Kerk in Ridderkerk-Rijsoord door het koor ‘Rejoice’ een zomerconcert gegeven 
ten bate van stichting Sibusiso. Behalve ‘Rejoice’ werken ook Corné van der Giessen (panfluit), Thijs van der Linden (viool) en 
Johan Grinwis (slagwerk) mee. Jan Peter Teeuw zal naast het dirigeren van Rejoice ook orgelspelen. 
Op het programma staan veel bekende liederen voor koor- en samenzang. Daarnaast spelen de instrumenten een aantal 
bekende lichtklassieke en populaire werken. 
 
Het Sibusisoprogramma in Tanzania is een uniek programma voor kinderen met een geestelijke en lichamelijke beperking en 
hun families. Sibusiso is een centrum waar kinderen tijdelijk worden opgenomen en waar tal van activiteiten plaatsvinden. 
Daarnaast is het programma ‘community based’, wat wil zeggen dat het ook in dorpen, waar de kinderen vandaan komen, actief 
is.  
Sibusiso streeft ernaar het taboe rond handicaps te doorbreken en de acceptatie van verstandelijk gehandicapte kinderen in 
Tanzania te vergroten. Sibusiso maakt hierbij geen onderscheid in de religieuze of culturele achtergrond van kinderen. 
Het bestuur van de Stichting Sibusiso (zowel in Nederland als in Tanzania) bestaat uit een team van 'professionele' vrijwilligers. 
Dit betekent minimale overheadkosten, zodat alle gelden ten goede komen van het Sibusisoproject. Alle inkomsten, ook van dit 
concert, worden volledig aangewend voor het Sibusisoproject in Tanzania. 
 
De avond begint om 19.30 uur. De deuren aan de Rijksstraatweg 43 gaan een halfuur voor aanvang open. De toegang is gratis. 
Wel is er tijdens de avond een collecte waarvan de opbrengst bestemd is voor stichting Sibusivo. Digitaal doneren via een QR-
code is ook mogelijk. Jong en oud van harte welkom! 
 

Orgelconcert door Arjan Breukhoven in Bethelkerk 
De Rotterdamse organist Arjan Breukhoven geeft op 8 juni een orgelconcert in de Bethelkerk in Zwijndrecht. Het programma, 
dat als thema ‘Organ Power’ heeft, is volgens de organist laagdrempelig en zeer afwisselend. De organisatie van dit concert 
hoopt met dit concert ook publiek te trekken dat orgelmuziek anders wat te serieus vindt. 
 
Als concertorganist geeft Arjan Breukhoven jaarlijks een groot aantal concerten in binnen- en buitenland. Zijn concerten zijn 
toegankelijk voor een breed publiek, dankzij zijn gevarieerde repertoire. Hierbij valt te denken aan klassieke orgelliteratuur, 
koraalbewerkingen en ook arrangementen van orkestmuziek, of voor andere instrumenten gecomponeerd. Ook improviseert 
Arjan graag over bekende liederen, tevens schrijft hij bladmuziek en geeft hij cd’s en muziek-usb’s uit. Ook is deze 
Rotterdammer zeer actief op de social media. Zo staan op YouTube enkele honderden video’s van concerten tot zelfs vanuit de 
USA en Australië. Mede daardoor geniet hij een grote internationale bekendheid. 
De aanvang van het concert is 20.00 uur en de toegang is € 10,00. Kaarten kunnen worden gereserveerd via 
https://www.arjanbreukhoven.nl/agenda, maar zijn ook aan de kerk verkrijgbaar. 

mailto:dendijk@hetnet.nl
http://www.kijfhoekkerk.nl/
mailto:samengaan@kerkheerjansdam.nl
https://www.arjanbreukhoven.nl/agenda
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Drukkerij Verloop, Alblasserdam 
 
Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek 
Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdagavond van 19.00 uur tot 
20.00 uur en eventueel op afspraak in de Dorpskerk, Molenweg 
8, 2995 BL Heerjansdam  
Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.  
De penningsmeester van de Kerk is Jan Schop: 06-14810104 

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
e- mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl 
rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v. 
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Ds. Sjaak Teuwissen 
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e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
 
Kerkelijk werker t.b.v. senioren en gemeenteleden in 
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Dhr. Engel Leune 
Tel.nr 06- 83 53 43 61 
Mail: eleune@outlook.com 
Vaste werkdag: donderdag en daarnaast ad hoc  
 
Scriba:  
Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,  
tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl 
 
Diaconie: 
Frans de Jong , Sportlaan 43  2995 VN 
Tel. 06 13 66 23 79, e-mail: fdejong36@kpnmail.nl 
 
Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61RABO 0305 4267 37 t.n.v. 
Diaconie vd Protestantse Gem. Heerjansdam 
Boomgaardkerk: 
Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam, tel. 078-6771530 
Dorpskerk: 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826 
Kerk te Kijfhoek: 
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht  
 
Overige kerkelijke gegevens 
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar de 
website: www.kerkheerjansdam.nl 

INGEZONDEN 

Theologische Verdieping 
   
Meer weten over achtergronden van het christelijk 
geloof?   
Dan is de cursus Theologische Vorming voor 
Geïnteresseerden iets voor u! 
In het komend lesseizoen, dat loopt van september 
2024 tot begin mei 2025, worden lessen gegeven in 
een achttal vakken:  Oude en Nieuwe Testament, 
Kerkgeschiedenis,  Rabbinica,  Filosofie,  Gemeente-
opbouw,  Spiritualiteit 
en Wereldgodsdiensten. 
   
De lessen worden gegeven door ervaren en 
enthousiaste docenten. 
Daarbij is ook veel ruimte voor onderling gesprek,  
een element dat door huidige cursisten zeer 
gewaardeerd wordt. 
   
De lessen worden gegeven op woensdagmorgen van 
10.00-13.00 uur. 
Zij vinden plaats in de Alexanderkerk,  Springerstraat 
340, Rotterdam. 
De kosten voor dit cursusjaar van ongeveer 30 lessen 
zijn:  240 euro. 
   
Verdere informatie over cursus en aanmelding is te 
vinden op onze website TVGRotterdam.nl 
   
Graag tot ziens op de cursus in de Alexanderkerk! 
 
 

Jubileumconcert Piet den Uil  
 
Dit jaar mag musicus Piet den Uil herdenken 50 jaar 
actief te zijn in de kerkmuziek. Door de jaren heen 
als kerkorganist, koorbegeleider, koor- en 
oratoriumdirigent, docent en onderzoeker. Dit wordt 
o.a. vormgegeven in een concert in de Grote kerk 
van Dordrecht op vrijdagavond 7 juni 2024, aanvang 
20.00 uur. Gratis toegang met collecte. 
ROV Cantate Domino uit Alblasserdam, m.m.v. 
Gerben Mourik, koorbegeleiding en orgelsoli; Alisa 
van Dijk, viool; Sebastiaan van Lingen, countertenor; 
Cor Bregman, declamatie. 
Werken van o.a. Bach, Händel, Mendelssohn, Franck, 
Fauré, Brahms, Nieland, Keijzer. 
Van harte welkom! 
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