
                                                                                                    

         

     Weekbrief: 19 mei 2024 

     Voorganger: ds. J. Teuwissen 

     Organist: dhr. R. Barnard 

     M.m.v. Heerjansklank 

Pinksteren - Inleiding op de dienst 
Het was een fascinerende ontdekking toen ik tijdens m’n 

theologieopleiding Grieks en Hebreeuws studeerde: woorden hebben 

soms vele betekenissen. Waardoor soms ongedachte verbanden blijken 

te bestaan tussen ogenschijnlijk heel verschillende woorden in de Nederlandse 

Bijbelvertaling. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Hebreeuwse woord ‘Ruach’ en de Griekse 

evenknie ‘Pneuma’. Ze betekenen zowel ‘wind’ als ‘adem’ als ‘geest’.  

“Wind, adem, Geest”: het vormt het thema van de Pinksterdienst op 19 

mei. Het belooft een feestelijke en inspirerende dienst te worden. We 

lezen hét Pinksterverhaal bij uitstek: Handelingen 2: 1 t/m 24. Daarnaast 

ook Psalm 104: 25 t/m 35; waarin het in vers 29 en 30 gaat over hoe God 

mens en dier de adem kan ontnemen en juist de adem zenden opdat ze 

geschapen worden. 

Liturgie:  

Welkom & Mededelingen 

Zingen: Hemelhoog 230 ‘Heilige Geest van God’  

Moment van stilte 

Luisterlied HH 495 ‘Onze hulp en onze verwachting’ 

Bemoediging & Groet 

Zingen: Hemelhoog 228: 1 en 3 ‘Heer ik hoor van rijke zegen’  

Inleiding op de dienst 

Lied ‘Herstel mijn eerste liefde’ 

Richtlijn voor ons leven: Johannes 14: 15-16; 23B-25 NBV21 

Zingen: NLB 672: 1 en 7 ‘Kom laat ons deze dag’ 

Gebed van schuldbelijdenis 

Lied: Opwekking 849 ‘De goedheid van God’ 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Telkens na ‘zo bidden wij…’ afgewisseld met ELB 152 ’Veni sancte Spiritus’ / Kom tot 

ons o heil’ge Geest; 1e x Nederlands, 2e x Latijn, 3e x Nederlands, 4e x Latijn 

Kindermoment - Pinkster-kinderlied ‘Blaas bellen met een zucht’ 

Eerste Bijbellezing: Psalm 104: 25 t/m 35 NBV21 

Lied: NLB 701: 1 t/m 4 ‘Zij zit als een vogel, broedend op het water’ 

Tweede Bijbellezing: Handelingen 2: 1 t/m 24 

Zingen: NLB 687: 1, 2, 3 ‘Wij leven van de wind’  

Verkondiging: ‘Wind Adem Geest’ 

Zingen: Hemelhoog 221 ‘De wind steekt op’ 

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

Zingen NLB 675: 1 en 2 ‘Geest van hierboven’ 

Wegzending en zegen 

Antwoord op de zegen NLB 428: 1 en 2  Nederlands/Engels 

 



                                                                                                    

 

 

Na de dienst: 
Werkgroep Verbinding: Pinksteren op het kerkplein 2024. 

Het feest van de Heilige Geest, de tongen van vuur, Pinksteren. Het belooft 

weer een hele mooie dienst te worden met medewerking van onze eigen 

zanggroep Heerjansklank. Het thema van de dienst is ‘wind, adem, geest’ 

Na de dienst gaan wij een beetje terug in de tijd. Hoe dan? Na de dienst is er 

op het plein de mogelijkheid tot het drinken van een lekker kopje koffie of 

thee (als het regent kan dit in de kerk) met een koekje. Daarnaast is er de 

mogelijkheid om op het kerkplein (als het regent voor een deel in de kerk) een 

aantal Oudhollandse spellen te doen. Hierbij kan gedacht worden aan 

bijvoorbeeld een trekbiljart, een wielbak, rolsjoelbak en nog veel meer andere spellen. Wij 

sluiten dit samenzijn af met een lunch bestaande uit een broodje hamburger van de BBQ. 

Uiteraard willen wij hierbij ook aandacht geven aan ons 

milieu en willen u vragen om uw eigen mok en bord mee te 

nemen, zodat wij zo min mogelijk plastic/papieren bekers en 

borden hoeven te gebruiken. Wij zorgen natuurlijk voor een 

“wasstraat” waardoor u de mokken en borden weer schoon 

mee naar huis kunt nemen. 

De werkgroep Verbinding. 

Agenda: Vanmiddag is er om 15.00 dienst in Kijfhoek met ds. A. van den Berg uit Heinenoord. 

Volgende week zondag26 mei, om 9.30 uur dienst met ds. J. Teuwissen, waarbij we met elkaar 

het Heilig Avondmaal mogen vieren. 

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 26 mei heeft de diaconie 

gekozen voor het werk van Open Doors in Afrika. In Afrika worden regelmatig christelijke 

dorpen, kerken en gezinnen aangevallen door extremistische groepen. Hierdoor is de kerk in 

Afrika ernstig verzwakt en zijn onze vervolgde broers en zussen getraumatiseerd. Deze 

vervolgde broers en zussen mogen niet aan hun lot overgelaten worden en daarom helpt Open 

Doors christenen in Afrika via lokale partners met noodhulppakketten (voedsel en medicijnen) 

en traumazorg. 

Helpt U mee? Meer informatie kunt U vinden in Samengaan. 

Donderdagavondgesprek ‘Geloven in Opvoeding’ 

Op donderdagavond 23 mei organiseert de 

jeugdkerkenraad een vervolg op de avond over 

geloofsopvoeding van vorig jaar, deze keer met de 

titel ‘Geloven in opvoeding’. Deze avond is bedoeld 

voor ouders van kinderen, tieners en jongeren, leiding in het 

jeugdwerk, en ook grootouders zijn van harte welkom! De avond 

vindt plaats in de Dorpskerk, de inloop is vanaf 19.45 uur, rond 20 uur begint het programma.  

Het doel van deze avond is een verdiepende ontmoeting en gesprek tussen 

(groot)ouders/leiding van kinderen-tieners-jongeren. Enerzijds zullen we nadenken en 

spreken over wie we zelf als gelovige (geworden) zijn; anderzijds zullen we stilstaan bij wat 

we kinderen-tieners-jongeren willen meegeven.  

Van harte welkom! 

Meld je aan (uiterlijk 19 mei) bij Barbara Steen via: 

bsteen1977@gmail.com  

Graag tot dan, de Jeugdkerkenraad 
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