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MEDITATIE 
 

Tijd voor vijgen 
 
Jezus mag dan een Goddelijke taak te vervullen hebben, af en toe heeft hij natuurlijk ook gewoon zin om iets te 
eten, zoals ik bijvoorbeeld lees in Marcus 11. Op de dag na de intocht in Jeruzalem, vertrok het gezelschap uit 
Bethanië. Jezus kreeg honger en zag een vijgenboom in blad. Helaas droeg de boom geen vruchten. Werd Jezus 
boos? Hij regeerde wel zo: “Als ik niks krijg, zal niemand ooit meer iets van jou krijgen.” Zo ongeveer. De volgende 
dag was de boom tot aan de wortels verdord. Terecht? Eh.., Marcus voegt er fijntjes aan toe dat het nog niet de 
tijd was voor vijgen. Was dit een kwestie van vermoeidheid? Een gebrek aan biologische kennis? Een gebrek aan 
kennis bij mij van een bepaalde symboliek?  
Ik zie het beeld voor me van een boze man die stampvoetend zijn plaaggeest vervloekt. Ik erger me er een beetje 
aan dat dit kleine verhaaltje mij zomaar niets wil duidelijk maken. De betekenis ervan ontgaat me. Het wordt er 
niet beter op door de ‘uitleg’ van Jezus over vertrouwen in God en geloven dat je al ontvangen hebt waar je om 
had gebeden.   
Misschien zou het raar zijn als alles in de Bijbel wel zonder problemen rechtlijnig duidelijk zou zijn. Andere tijd, 
andere cultuur, verschillende talen waarover de tekst is gegleden. Zo’n klein tableau kan daardoor heel goed uit 
zijn verband zijn geraakt en men heeft het toch niet willen weglaten. Ik kan alleen maar raden.    
 
Sommige dingen weet ik wel graag zeker. Zoals waar deze weg van Jezus, het lijden, naartoe leidt. Nieuw leven, 
ook in de natuur, er zullen weer vijgen groeien, op hun tijd. Ieder jaar weer, dat verandert nooit. Zó lief heeft God 
de wereld, duidelijk.  
 
Margot Walda 

 

SENIORENVERJAARDAGEN 
Verjaardagen in april      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week mei  
 
 
 
Huwelijksjubilea in april 
 
 
 
Vermelding verjaardagen en huwelijksjubilea in het kerkblad 
Verjaardagen van kerkleden die 80 jaar en ouder hopen te worden, worden vermeld in Samengaan. Met het oog 
op de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort werd u hiervoor 
benaderd, telefonisch of persoonlijk.   
Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet 
vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.  
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
 
Vriendelijk groet, 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam,  
Tel: 06-11249600  Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 

mailto:wil.ouwerkerk@gmail.com


BIJBELLEESROOSTER 
zondag  7 april  Deuteronomium 2:2-15  
maandag 8 april  Deuteronomium 2:16-25  
dinsdag 9 april  Deuteronomium 2:26-37  
woensdag 10 april 1 Johannes 1:1-7  
donderdag 11 april 1 Johannes 1:8-2:2  
vrijdag  12 april 1 Johannes 2:3-11  
zaterdag 13 april 1 Johannes 2:12-17  
zondag  14 april Micha 4:1-8  
maandag 15 april Psalm 4  
dinsdag 16 april 1 Johannes 2:18-27  
woensdag 17 april 1 Johannes 2:28-3:8  
donderdag 18 april 1 Johannes 3:9-17  
vrijdag  19 april Psalm 33  
zaterdag 20 april Johannes 10:1-10  
zondag  21 april Johannes 10:11-18  
maandag 22 april Psalm 65  
dinsdag 23 april Deuteronomium 3:1-17  
woensdag 24 april Deuteronomium 3:18-29  
donderdag 25 april Deuteronomium 4:1-9  
vrijdag  26 april Deuteronomium 4:10-20  
zaterdag 27 april Psalm 22:1-22   Koningsdag 
zondag  28 april Psalm 22:23-32  
maandag 29 april Deuteronomium 4:21-31  
dinsdag 30 april Deuteronomium 4:32-40  
woensdag 1 mei  Psalm 107:1-9  
donderdag 2 mei  Psalm 107:10-22  
vrijdag  3 mei  Psalm 107:23-32  
zaterdag 4 mei  Psalm 107:33-43  Dodenherdenking 
zondag  5 mei  1 Johannes 4:1-10  Bevrijdingsdag 

 

 
 

Onze koekenbakkers voor de 
Paasviering van KC De Rank.  
 
De Paas viering van de Rank. De 
kinderen mochten afloop iets kiezen 
uit deze overheerlijke kuikens en 
eitjes. Een dag hard werken. Kneden, 
mengen, uitrollen, bakken en daarna 
met de  hand beschilderd en versiert.  
Allemaal blije gezichtjes. 
  



KERKDIENSTEN IN APRIL 
 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

7 april 

9.30 u. 
Ds. G.J. van Beek 

Hendrik-Ido-Ambacht 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. M. van Heijningen 

Alblasserdam 
 

 
Collecte: Kerkenwerk 

14 april 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

21 april 

9.30 u. 
Dhr. E. Leune 
Benthuizen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

15.00 u. 
Ds. J. Breure 
Zwijndrecht 

 
Collecte: Kerkenwerk 

28 april 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

4 mei dodenherdenking 

19.15 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 

5 mei 

9.30 u. 
Ds. A. van den Berg 

Heinenoord 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk  3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. A. Groen 

Rijsoord 
 

Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website 
www.kerkheerjansdam.nl of via www.kerkdienstgemist.nl .  Dit kan “live” op de tijden zoals 
hierboven vermeld, maar ook kunt u alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. 

http://www.kerkheerjansdam.nl/


MET HET OOG OP DE ZONDAG 
Zondag 14 april - Dorpskerk 
Op zondag  14 april verzamelen we ons rondom de doopvont waar 
iets bijzonders gebeurt: Petra Boom – van der Waal zal belijdenis van 
haar geloof afleggen, waarna ze zal worden gedoopt. Een lang 
gekoesterd verlangen in haar wordt daarmee werkelijkheid.  
 
Petra’s naam wordt verbonden aan die van de Heer onze God, aan 
Jezus Christus en aan de Heilige Geest. We lezen deze zondag 
Johannes 21: 15 – 24. We staan met name stil bij vers 19 waarin de 
opgestane Heer Jezus Christus tegen Petrus zegt: “Volg Mij.” “Volg 
Mij” is dan ook het thema van deze dienst. Tijdens deze dienst 
bespeelt Vincent van Dam de toetsen.  
 
Zondag 28 april - Dorpskerk 
“Liefde: schenk mijn hart nog maar es goed vol”. Het is een Loesje tekst van al weer 
een aantal jaar geleden. Het vormt deze zondag het thema van de eredienst. We 
lezen Psalm 80: 9 t/m 20 en Johannes 15: 1 t/m 17. In Johannes 15 klinken de 
bekende woorden van Jezus ”Ik ben de ware wijnstok” en indringende woorden 
over liefde en liefhebben. Liefde is een leidmotief in de Bijbel. We ontdekken hoe 
Gods liefde voor Israël, en voor ons mensen allemaal van oudsher wordt 
gesymboliseerd door het beeld van de wijnstok. Gods liefde staat steeds weer 
onder spanning, omdat wij mensen deze vaak niet op waarde schatten en vaak niet 
beantwoorden. Gods liefde vindt zijn apotheose in Jezus Christus, een liefde die 
ons aangaat en waarin wij mogen delen 
Jacco Steen bespeelt deze zondag de toetsen.  
Direct na de dienst zingen we – in verbondenheid met ons Koningshuis - ons 
nationaal volkslied, het Wilhelmus. 
   
Bijeenkomst Dorpskerk voorafgaand aan Dodenherdenking, 4 mei, 19.15 uur. 

Op zaterdag 4 mei vindt om 19.15 uur in de Dorpskerk, voorafgaand 
aan dodenherdenking, de jaarlijkse bijeenkomst plaats. We staan stil 
bij de familie Den Hartog uit Heerjansdam: een Joodse slagersfamilie 
waarvan het overgrote deel ‘onzichtbaar’ verdween uit Heerjansdam 
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en nooit meer levend 
terugkeerde. Aan deze bijeenkomst werken ook twee leerlingen uit 
groep 7-8 van kindcentrum De Rank mee. Leo Kievit bespeelt het 
orgel. Vanuit de Dorpskerk lopen we rond 19.45uur mee in de stoet 

richting het monument op De Manning om daar deel te nemen aan de ceremonie en de twee minuten stilte. Het 
thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei luidt dit jaar ‘Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid’.  
Ds. Sjaak Teuwissen 
 

 



VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
Pasen 
Op het moment dat deze Samengaan in onze fysieke of digitale brievenbus belandt, 
is het hopelijk weer Pasen geworden. Elk jaar opnieuw cirkelen in de weken rondom 
Pasen rond een geheim dat wij als bepalend voor ons leven mogen ervaren: het 
lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. Bij ons thuis op tafel ligt het boek 
‘Wie zeggen de mensen dat ik ben’ van Willem Jan Otten. Het verscheen enkele maanden geleden. In 33 essays 
beschrijft hij hoe Christus, zelfs al valt Zijn naam niet, blijft opduiken in films, romans, kunst en muziek. Sommige 
essays raken me, verrassen of fascineren. Een aantal van deze essays zijn op het moment dat u dit leest, in 
bewerkte vorm in de Dorpskerk uitgesproken in de diensten van Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, 
Stille Zaterdag en Pasen. 
 
In het essay ‘Vlees voor de stervende soldaat’ citeert Willem Jan Otten Vladimir Poetin, die kort na het begin van 
de oorlog in Oekraïne woorden uit het evangelie aanhaalde: “De grootste liefde die iemand zijn vrienden kan 
betonen, bestaat hierin dat hij zijn leven voor hen geeft.” Poetin had zijn redenen om Jezus aan te halen: er 
sneuvelden vanaf het begin van de oorlog in Oekraïne veel meer soldaten dan voorzien. Otten eindigt zijn essay 
met deze zin: “Het is soms moeilijk om in bange en verraderlijke tijden als deze te begrijpen wat met ‘liefde’ en 
‘offer’ is bedoeld door Jezus, en met ‘dit is Mijn lichaam’.” 
 
Onder het essay staan deze woorden van de dichter Les Murray:  

“De ware God geeft zijn vlees en bloed, 
afgoden eisen het jouwe.”  

 
Pasen neemt de ontzetting, de pijn, de boosheid en het verdriet van 
oorlog en geweld, van moord en doodslag, van rouw en gemis niet 
weg. Maar het stelt dit alles wel in een ander licht. De dood heeft 
nooit en te nimmer het laatste woord, want hij is principieel 
overwonnen door de opgestane Heer Jezus Christus.  
Te midden van een wereld vol toegenomen spanningen en 
gewelddadigheden, in een bestaan soms getekend door rouw, pijn 
en verdriet, wens ik u en jou – mede namens Hadassa, Douwe, 
Myrthe en Theije - een goed en gezegend Pasen. 
 

Paasgroet  
Omdat Pasen toch nog vroeger viel dan we zelf in de gaten hadden 
vergaten we om in de maart-editie van Samengaan de lijst toe te voegen 
met gemeenteleden die in instellingen wonen. De gedachte bij deze lijst is 
dat we juist deze gemeenteleden een Paasgroet kunnen sturen. De lijst is 
alsnog bijgevoegd bij een van de weekbrieven in maart. Heeft u of heb jij 
dit gemist, of ontvangt u (jij) überhaupt geen weekbrieven? Laat even 
weten, dan sturen het nog even toe. De tijd van Pasen duurt in de kerk tot 
Pinksteren, dus een Paasgroet in april of mei is allerminst te laat. 
 

Wapenbroeders 
Sinds 1 februari werkt Engel Leune als kerkelijk werker in onze 
gemeente. Op 18 februari mocht ik hem in de bediening stellen 
en verwelkomden we hem als gemeente. Heel fijn om weer een 
collega te hebben. Wat schrijf ik, collega? Engel spreekt wat 
betreft onze collegiale samenwerking van ‘wapenbroeders’; en 
hij benoemde dat tijdens zijn persoonlijke introductie op 18 
februari. En inderdaad: binnen de gemeente van onze Heer 
mogen we meer dan als zomaar twee collega’s, juist als broeders 
samenwerken, zogezegd omkleed met de ‘wapenrusting Gods’ 
(Efeziërs 6: 14-18). Intussen zijn heel wat van met name onze 
senioren door Engel Leune bezocht.  



Het is fijn dat we het bezoekwerk met de komst van Engel kunnen intensiveren, en dat ook mensen die niet in 
bijzondere omstandigheden zoals ziekte en rouw verkeren, pastoraal bezoek kunnen ontvangen.  
Engel Leune bezoekt in principe de mensen vanaf 85 jaar, mensen wonend in instellingen buiten Heerjansdam, en 
in specifieke wooncomplexen binnen Heerjansdam, zoals Midden-Inn. Met mensen met wie ik al een tijd 
pastoraal oploop, zullen Engel en ik naar bevind van zaken afstemmen wie van ons tweeën het contact zal 
onderhouden  
 

April 
Ook deze maand staat er weer van alles op stapel. Behalve de wekelijkse 
erediensten in de Dorpskerk, en twee keer in de Kijfhoekkerk – dat dit 
allemaal week in week uit jaar in jaar uit door gaat is op zich al buitengewoon 
– vindt op woensdagmiddag 3 april de eerste senioren-verjaardag plaats in de 
Dorpskerk. Op donderdag 18 april een bijzondere gemeenteavond waarin we 
met elkaar openhartig in gesprek gaan over een onderwerp dat we als heel 
persoonlijk, en indringend kunnen beleven, ook in relatie tot ons geloof. Op 
woensdagavond 24 april verzorgen wij als kerkelijke gemeente het 
programma ‘MijnHeer de Koning’ in de Witte Tent: van 18.30 uur tot 19.30 
uur het programma ‘Kom in de tent’ met kinderen en hun families o.l.v. Kids 
of Joy, en vanaf 20 uur het volwassenprogramma ‘A Meezing Grace’ o.l.v. de 
projectgroep Verbinding. Zie voor seniorenverjaardagen, gemeenteavond en 
Witte Tentprogramma ook berichten elders in Samengaan.  
 

4 mei 
Nu alvast wil ik jou en u uitnodigen voor de bijeenkomst op 4 mei om 19.15 uur in 
de Dorpskerk, voorafgaand aan dodenherdenking. In deze bijeenkomst staan we 
onder meer stil bij een Joodse familie waarvan het overgrote deel ‘onzichtbaar’ 
verdween uit Heerjansdam ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en nooit meer 
terugkwam in het dorp. Aan deze bijeenkomst werken ook twee leerlingen uit 
groep 7-8 van De Rank mee. Vanuit de Dorpskerk lopen we rond 19.45uur mee in de stoet richting het monument 
op De Manning om daar deel te nemen aan de ceremonie en de twee minuten stilte. Het thema van het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei luidt dit jaar ‘Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid’.  
 
Ontvangen 
Op vrijdag 8 maart ontving ik t.b.v. onze kerkelijke gemeente: € 20,00. Hartelijk dank aan de gever. 
 
Afwezig 
Van 26 april t/m 12 mei hebben schoolgaande kinderen meivakantie. In die periode ben 
ik minder zichtbaar aanwezig. De eerste week werk ik wel, maar combineer ik dat met de 
zorg voor onze kinderen thuis; en daardoor ben ik vooral voor dringende pastorale 
situaties beschikbaar. Van zondag 5 t/m zondag 12 mei zijn we als gezin op vakantie in 
christelijk vakantiepark De Betteld in Zelhem waar we, zoals elk jaar, in het 
Hemelvaartsweekend deelnemen aan de zogeheten voorjaarsconventie van de 
Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN); dit keer met als thema ‘goudlijm’. 
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt?  
Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 06 – 20 50 30 99 
E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak  
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr 

mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen


ONDERWEG MET UW PASTOR  
Doordat het als pastor in deeltijd werken grote vrijheid biedt in het indelen van je tijd voel ik mij rijk gezegend om 
kerkvieringen in de wijde regio in een wijdte van geheel Nederland en het Belgische Limburg en Vlaanderen te 
kunnen verzorgen. Ik combineer zulke verre kerkvieringen dikwijls door samen met Nellie te kiezen voor een 
weekendje B&B waarmee het voor ons vakantie-uitjes worden. Nu ik dit stukje leven als pastor beschrijf (14-03-
2024) maak ik zo’n uitje in het noorden van Groningen omdat ik daar in de gereformeerde kerk 't Zandt- Godlinze 
gisterenavond de biddagviering mocht verzorgen en aanstaande zondag de kerkviering op weg naar Pasen voor 
mijn rekening mag nemen. Als preekstof voor de biddagviering had ik Jakobs 5:7-20 uitgekozen en vandaaruit het 
thema: Biddag?, waarbij het vraagteken centraal stond.  
 
Dikwijls kleuren de laatste paar minuutjes in de consistorie voordat de viering gaat beginnen voor mij de inhoud 
van de kerkviering. Zo vroeg ik gisterenavond aan de dienstdoende diaken, van wie ik wist dat zij samen met haar 
man een akkerbouwbedrijf heeft, of zij een beetje zonder kleerscheuren door de nog steeds durende natte 
periode gekomen zijn. Zonder te klagen vertelde ze dat een groot deel van de door de vorst waardeloos 
geworden suikerbieten en aardappels nog in de grond zit. Dat de te zaaien wintertarwe nog grotendeels in de 
schuur staat en dat er van wat hiervan in november gezaaid is, niets terechtgekomen is. Op mijn vraag of de 
opbrengprijzen van wat wel gelukt is te oogsten alles nog een beetje goed maken kreeg ik als antwoord dat ook 
dit kommer en kwel is. We houden alles nog vast in de hoop op betere prijzen, maar de vooruitzichten zijn 
somber vertelde ze. 
 
Opeens stond ik zodoende middenin de misère waar je wel eens het een en ander over leest, maar die zich bij ons 
in het westen veel minder afspeelt. Juist voor de aanvang van de viering in een gemeente waar meerderen deel 
uitmaken van de groep landbouwers die zeer zwaar getroffen zijn door zowel de gevolgen van de extreme 
regenval als de ontwikkelingen op de wereldvoedselmarkt. En dat alles staat haaks op de verontrustende 
prijsstijgingen in de supermarkten. Mijn vraagteken was opeens heel actueel. Heeft het gebed van gelovigen nog 
altijd dezelfde kracht als tweeduizend jaar geleden?  
 
Na een inleidend gedeelte van mijn overweging kwamen we uit bij het vers waarin Jakobus beschrijft dat iemand 
die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich moet roepen met het verzoek voor hem of haar te bidden en hem 
of haar te zalven in de naam van de Heer. En daarop als vervolg dat het gelovige gebed de zieke zal redden en de 
Heer hem of haar zal oprichten. En daarop de vraag of dit wat tweeduizend jaar geleden gewoon was nog altijd 
actueel is. Mijn antwoord op die vraag stond na het gesprekje met de diaken in de consistorie wel heel erg onder 
druk. De Heer is immers dezelfde en Zijn liefde en macht zijn toch ook niet veranderd? Maar als je vandaag de dag 
hoort spreken over gelovigen die wel of niet voorganger zijn en voorbede voor zieken doen met een zichtbaar 
gevolg zijn zij meestal verdacht.  
 
Ondanks mijn schroom heb ik het toch gewaagd iets uit de geschiedenis van Janneke Vlot uit Bleskensgraaf met 
mijn hoorders te delen. Ook al ken ik Janneke niet persoonlijk, ik heb haar gedurende mijn verkeringsperiode met 
Nellie vaak op zondag met het gezin De Vries tijdens de kerkdiensten in de Bleskensgraafse dorpskerk gezien. 
Janneke, ze maakte na haar trouwen als moeder van een gezin met kinderen een fatale val die haar met 
chronische pijn tot een leven in een rolstoel bracht. En dan is daar na een leven van 24 jaar met chronische pijn in 
een rolstoel in zowel haar hart als in het hart van haar man en kinderen het geloof om naar een genezingsdienst 
van Jan Zijlstra te gaan. Samen met haar man en kinderen gaat zij en haar geloof is zo sterk dat ze haar schoenen 
die zij al jaren niet meer aan kan meeneemt. En dan is daar tijdens de genezingsdienst het wonder dat Janneke 
voelt hoe haar spieren zich spannen en er een genezende kracht door haar lichaam stroomt. Ze probeert uit haar 
rolstoel overeind te komen en dat lukt. Ze stapt er voor de ogen van haar verbaasde man en kinderen uit en staat 
op eigen voeten zich vastklemmend aan de naast haar staande rolstoel. Ze vraagt om haar schoenen die uit de 
auto gehaald worden en ze weet ze aan haar voeten te krijgen. En dan strompelt Janneke, terwijl er rondom haar 
een juichend danken jubelt over het podium. 
 
Janneke, ze kwam met de rolstoel vanuit de auto naar de zaal en loopt op eigen benen naar de auto terug terwijl 
de rolstoel opgevouwen achterin meegaat. Zo komen ze thuis waar de Heer in de kring van haar gezinsleden die 
meegegaan zijn en zij die biddend thuisgebleven waren uitbundig geprezen en gedankt wordt. En daarna stapt 
Janneke in een onstilbare euforie op haar fiets om middenin de nacht jubelend en juichend en de Heer 
grootmakend door de slapende Alblasserwaard te rijden. 



’s Morgens vroeg na de opwindende dag wordt de rolstoel als een trofee in een boom bij het huis gehangen en als 
het spreekuur van Dick Kruithoff, haar huisarts die een christen is en haar gedurende de 24 jaar van haar ziek zijn 
behandeld heeft, aangebroken is, belt zij hem om hem te vertellen dat zij genezen is. Dick kan het nauwelijks 
geloven en nodigt haar uit ’s middags bij hem aan te komen. Nadat Janneke die middag haar verhaal verteld heeft 
onderzoekt Dick haar met de mogelijkheden en kennis die hij als haar huisarts heeft en concludeert dat voor 
zover hij kan waarnemen Janneke volkomen hersteld is. Op zijn vraag of zij akkoord is dat hij haar in het 
academische Erasmus Medisch Centrum, wat haar gehele medische dossier bezit, laat onderzoeken stemt 
Janneke graag in. Zij wil immers niets liever dan dat de Heer Jezus in en van alles de eer krijgt. Na afloop van dit 
onderzoek moeten de professoren daar getuigen dat er ook voor hun waarneming medisch gezien een volkomen 
genezing heeft plaatsgevonden. 
 
Voor Dick Kruithoff heeft het wonder met Janneke zoveel belangstelling voor genezing op het gebed gekregen dat 
hij besluit hier academisch onderzoek naar te doen. Hij weet twee theologische en twee medische professoren te 
interesseren hem hierin te begeleiden. Zo begint Dick een internationaal onderzoek wat hij bijna twee jaar 
geleden afrondde met een promotie op het onderwerp genezing op het gebed. Uit het internationale onderzoek 
blijkt dat bij genezing op het gebed dit voor een deel van de genezen zieken beperkt blijft tot de euforie van de 
gebeurtenis. In de loop van dagen of weken komen de klachten terug. Bij anderen zijn de gevolgen langer 
ervaarbaar maar daarna komen de klachten toch ook weer, vaak wel in mindere mate, terug. Bij een klein aantal 
is er sprake van een genezing van enkele jaren waarna de ziekteverschijnselen toch weer terugkomen. In 
zeldzame situaties, zoals bij Janneke, is de genezing zo effectief dat er van een langdurige algehele genezing 
sprake is. Een belangrijke conclusie is echter dat er in bijna alle gevallen waarin de genezing gelovig begeleid 
wordt sprake is van een geestelijke verrijking van de betrokken genezen zieken en de om hen heen staande 
gelovigen. In een interview van Janneke in 2016, 10 jaar na haar genezing, vertelt zij in dit kader dat de euforie 
van de genezing natuurlijk weggeëbd is, maar dat haar dankbaarheid aan de Heer voor haar genezing alleen maar 
intenser geworden is.   
 
Ik heb het verhaal van Janneke Vlot in de biddagviering gisterenavond gedeeld. Daarna heb ik de 
genezingswonderen van de Heer Jezus met het dochtertje van Jaïrus, de zoon van de weduwe in Naïn en Lazarus 
genoemd. Alle drie werden zij volkomen genezen en toch stierven zij later weer. En ook Janneke Vlot zal eens, 
tenzij de Heer Jezus eerder terugkomt, sterven. Maar de andere genezing die de Heer Jezus door Zijn Heilige 
Geest bewerkt, de geestelijke genezing, die overstijgt het aardse sterven omdat zij er een doorgang naar het 
eeuwige leven van maakt. En bij het gebed om genezing van lichamelijke ziekten leerde de Heer Jezus bidden: 
Vader, niet mijn wil maar Uw wil geschiede. En dit laatste leerde Hij niet voor genezing van de zonde als een 
dodelijke kwaal. Want het gebed hierom hoort en verhoort Hij altijd. 
 
Biddag 2024 met een vraagteken in een gemeente waar heel veel om te bidden leeft, we hebben het afgesloten 
met het zingen van het lied: Wat God doet dat is welgedaan, Zijn wil is wijs en heilig. En daarbij zag ik niet een 
mond die niet meezong. Lieve mensen in Heerjansdam, zulke ervaringen onderweg gaan met mij mee en ik hoop 
dat zij onze pastorale ontmoetingen mogen kleuren tot eer en glorie van onze met Pasen opgestane Heer en 
Koning Jezus Christus. Halleluja.  
 
Een hartelijke groet van Engel Leune  

 
 

Oproep kookteam maaltijdenservice 
Soms kan het zijn dat mensen binnen hun huishouden te maken krijgen met onverwachte, vervelende situaties. 
Een gezinslid is ziek of de partner van iemand is bijvoorbeeld opgenomen in het ziekenhuis. Het zou dan fijn zijn 
als er in deze noodsituatie een warme maaltijd gebracht kan worden om op deze manier het gezin/de partner te 
ontlasten. Om deze service aan te kunnen bieden zijn we allereerst op zoek naar mensen die zich aan willen 
melden voor het kookteam.  
Voor aanmelding kan je appen of bellen naar Monique Tholenaars: 06-39224546 

 



VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Vanuit de kerkenraad april 2024 
De kerkenraadsvergaderingen hebben een volle agenda, maar er wordt altijd de tijd genomen om na de opening 
in gebed te vragen om wijsheid voor de gesprekken die komen gaan. 
Meestal luisteren we na deze opening naar wat de kerkenraadsleden bezighoudt in hun leven.  
Daarna beginnen we pas met het doornemen van de zakelijke punten. 
Dat gaat volgens een vast stramien waarin alle geledingen aan bod komen. Als eerste is er een kopje waarin 
vragen en opmerkingen vanuit de gemeente worden besproken. Ook komen eventuele opmerkingen rondom 
diensten aan bod. 
Waarna we doorgaan met pastoraat, diaconie, kerkrentmeesters en jeugd. Als we op de hoogte zijn van alles wat 
speelt en het reilen en zeilen van lopende dingen hebben doorgenomen, komen de speciale, apart te bespreken 
punten aan bod. 
Deze keer spraken we over een gemeenteavond, te houden op 18 april. Uw kerkenraad heeft in de afgelopen 
periode uitgebreid gesproken over verbintenissen tussen mensen van gelijk geslacht. Een onderwerp dat lang is 
blijven liggen, want al bij de fusie is afgesproken dat er na vijf jaar gekeken zou worden of we met dit onderwerp 
aan de slag moesten. Het heeft daarna nog wel een aantal jaren geduurd, maar we wilden in ieder geval het 
onderwerp niet wéér laten rusten. Daarom hebben we er een aantal themavergaderingen aan gewijd om in alle 
openheid met elkaar te spreken en allerlei kanten te belichten. Vanuit de PKN is er wel een mogelijkheid tot 
verbinden/inzegenen van een relatie van personen van gelijk geslacht. De plaatselijke kerken moeten zelf 
invulling geven aan dit onderwerp. In de afgelopen jaren is dat door diverse gemeentes ook wel gedaan.  
In onze plaatselijke regeling hebben we niets opgenomen over dit onderwerp. Dat zou ook pas nodig zijn als er 
t.z.t en na ampel beraad eventueel een besluit genomen is. 
Bewust zijn we nu nog niet bezig geweest met besluitvorming, daarvoor willen we eerst nog verder spreken. Dat 
is de reden om in een gemeenteavond ook hierover met anderen in gesprek te gaan. Pas in een later stadium 
gaan we bekijken of we een besluit moeten nemen of kunnen nemen.  
Een ander pittig terugkerend thema is de verbouwing en alles wat ermee samenhangt. Ook financiën is zo’n 
onderdeel. Hoe kunnen we als kerk de budgetten zo efficiënt mogelijk besteden en hoe kunnen we eventueel 
meer budget verkrijgen. 
Het aantal toezeggingen voor de vaste vrijwillige bijdrage is mooi, maar niet toereikend om alle kosten te dekken. 
Dat betekent dat er jaarlijks tekorten zijn.  Er is al veel bezuinigd en dat help echt, maar genereren van inkomsten 
is een andere kant van de medaille die onderzocht wordt. Verhuur van ruimtes zou een optie kunnen zijn. Over al 
deze zaken zijn we in gesprek. 

 
 

          
  



Te nemen besluit over Zegenen Huwelijk tussen twee mensen van gelijk geslacht 
Aanleiding 
Bij de fusie van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk in Heerjansdam is afgesproken dat 1x per 5 jaar 
het besluit over het zegenen van huwelijken tussen twee mensen van gelijk geslacht tegen het licht wordt 
gehouden. Op dit moment is het besluit van kracht dat binnen onze gemeente het zegenen van dergelijke 
huwelijken niet mogelijk is. In 2022 hebben we als kerkenraad besloten dit onderwerp door middel van thema-
avonden te bespreken en er de tijd voor te nemen. Alle stukken waaraan gerefereerd wordt in deze tekst zijn 
beschikbaar, en op te vragen via scriba@kerkheerjansdam.nl. 
 
Proces reeds doorlopen 
In 2023 hebben we 3 thema-vergaderingen gehad binnen de kerkenraad rondom het wel of niet zegenen van een 
huwelijk tussen twee mensen van gelijk geslacht: 
- In januari hebben we ervaringen uitgewisseld rondom het thema LHBTIQ+, relaties tussen twee mannen of 

twee vrouwen of andere ervaringen rondom het thema.  
Ook hebben we gesproken over wat het betekent om te zegenen en hebben we de informatie in het stuk 
“Hebben zij uw zegen?” (uitgegeven door de PKN) besproken. 

- In juni is ds. Jan-Willem Leurgans (https://www.gkermelo.nl/gemeente/predikantenteam/ds-jan-willem-
leurgans) op bezoek geweest bij een thema-vergadering. Jan-Willem is predikant in Ermelo (destijds collega 
van ds. Sjaak) en hij is getrouwd met een man. N.a.v. 3 Bijbelgedeelten (Genesis 1:26-31, Genesis 2:18-25, 
Galaten 3:24-28) hebben we gesproken en nagedacht over wat de Bijbel ons zegt over dit thema.  
 

Ook hebben we gesproken over het vervolg van het proces en dat we toewerken naar een antwoord op 2 vragen: 
Willen wij als kerkenraad de mogelijkheid geven om in de Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek een 
huwelijk tussen twee mensen van gelijk geslacht (in) te zegenen? 
De kans op een unaniem besluit voor of tegen is klein. Kunnen allen ermee instemmen dat de kerkenraad dit 
voorgenomen besluit (hetzij voor, hetzij tegen) bij meerderheid neemt?  
In oktober is Herman van Wijngaarden op bezoek geweest bij een themavergadering. Herman is oprichter van 
“Hart van homo’s” (https://hartvanhomos.nl/) en hij heeft een hele andere invalshoek dan ds. Jan-Willem 
Leurgans waardoor we vanuit beide kanten de discussie kunnen belichten. We hebben met elkaar gesproken naar 
aanleiding van het door hem voorbereide “Programmaboekje Heerjansdam 05-10-2023”.  
 
Proces 2024 
Na afloop van de laatste themavergadering hebben we het vervolg van het proces besproken. We willen eerst de 
gemeente bij dit gesprek betrekken en daar hebben we de volgende vorm voor gekozen: we organiseren een 
gemeenteavond (18 april) over dit onderwerp die bestaat uit 2 delen. 
Inhoudelijk deel waarbij ds. Sjaak het proces wat we hebben doorlopen tot nu toe toelicht.  
Interactief deel waarbij de gemeente (bijv. in groepjes) met elkaar in gesprek gaat en we het gevoel samenvatten 
aan het eind van de avond. 
Deze gemeenteavond is nog niet bedoeld om een besluit te nemen, maar puur informatief, gedachtenvormend 
en om met elkaar in gesprek te gaan. 
 
Na de gemeenteavond op 18 april nemen we binnen de kerkenraad een voorgenomen besluit over dit 
onderwerp. Als dit voorgenomen besluit zou betekenen dat we huwelijken tussen twee mensen van gelijk 
geslacht willen toestaan, organiseren we na de zomer van 2024 nog een gemeenteavond. In die gemeenteavond 
wordt aan de aanwezigen gevraagd of zij met het besluit van de kerkenraad kunnen instemmen. Als dit 
voorgenomen besluit zou betekenen dat we niet kiezen voor de mogelijkheid tot inzegenen van huwelijken van 
twee mensen met gelijk geslacht, dan blijft het actuele besluit staan, dan verandert de plaatselijke regeling niet, 
en vindt zo’n tweede gemeente-avond niet plaats. 
U bent van harte uitgenodigd voor de gemeenteavond op 18 april 2024 om 20.00 uur om geïnformeerd te 
worden en met elkaar in gesprek te gaan over dit thema. 
 
Op te vragen bijlagen 
Om uw gedachten ook te kunnen vormen over dit onderwerp zijn de volgende bijlagen beschikbaar door te 
mailen naar scriba@kerkheerjansdam.nl: 
“Hebben zij uw zegen?” (uitgegeven door de PKN) 
“Programmaboekje Heerjansdam 05-10-2023” (geschreven door stichting Hart van Homo’s) 

mailto:scriba@kerkheerjansdam.nl
https://www.gkermelo.nl/gemeente/predikantenteam/ds-jan-willem-leurgans
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Contactpersonen 
In Samengaan van december 2023 heeft een stukje gestaan met beknopte informatie over wat een 
contactpersoon doet. Hieronder volgt een iets uitgebreidere versie. 
Pastoraat is van allen, voor allen en aan allen. Dat maakt in ieder geval iedereen tot een contactpersoon.   
Ons ledenbestand is verdeeld in 4 secties en elke sectie heeft een aantal aangestelde contactpersonen die op hun 
beurt weer een aantal straten hebben toegewezen gekregen.  
Naast de eigen invulling heeft een contactpersoon de volgende taken:  
Belangeloze aandacht vanuit onze kerk. 

● Weten wat er in de gemeente leeft. 
● Aan gemeenteleden laten merken dat ze erbij horen. 
● Meeste aandacht voor zieken, eenzamen, treurenden, jarigen en jubilerenden (huwelijk), geboorten, 
*nieuwkomers.  
● Jarigen boven de 80 jaar en huwelijksjubilea (25, 40, 50, 60 + 65 jaar) krijgen bloemen   
●  Zieken in het ziekenhuis ontvangen een kaart en bij thuiskomst een bloemetje in overleg met degene 
die de leiding heeft wat betreft de kerkbloemen.  
● Wenst men geen contact, dan kan aangeboden worden een telefoongesprek op aanvraag, of jaarlijks, of    
halfjaarlijks: “U kunt mij altijd bellen.” 
● Eventueel bezorgen van een brief of een enquête in jouw eigen wijk. 
● In principe ontvangt iedereen op afgesproken momenten in het leven – zowel verjaardagen als 
huwelijksjubilea - een bloemetje van zijn of haar contactpersoon.                                                                                                                                  
● Als iemand dat niet wil, en/of niet genoemd wil worden in kerkblad en weekbrief, meldt deze persoon 
dat zelf. Hieraan worden in elke editie van Samengaan enkele standaardzinnen gewijd in het kerkblad, 
onderaan de rubriek ‘seniorenverjaardagen/ huwelijksjubilea’.  

*Nieuwkomers krijgen door de ouderling van de sectie waartoe ze behoren een pakketje aangeboden, dat bestaat 
uit: 
- bloemetje  
- kerkblad Samengaan 
- boekje jeugdwerk kerk Heerjansdam 
- bijbehorende welkomstbrief 
 
Inhoud van het contact 

● Aandacht geven en vragen naar de wensen en de verlangens en daar waar nodig dit delegeren naar 
wijkouderling, predikant of kerkelijk werker in overleg met de betrokkenen.   

● Overlijden, verhuizen en geboorte doorgeven aan het kerkelijk bureau. 
● Zaken, die rechtstreeks van belang zijn voor de predikant of kerkelijk werker, aan hen doorgeven.   
● Tenminste 1 x per jaar vindt er een vergadering c.q. ontmoeting plaats met de sectieleiders en 

contactpersonen o.a. voor het uitwisselen van ervaringen. De predikant en kerkelijk werker worden hier ook voor 
uitgenodigd.     
 
Ons ledenbestand is dus verdeeld in 4 secties:  
  
Sectie 1. Ada Nieuwstraten 
Bovenkruier HJD Jan Visser 

De Brakel HJD Jan Visser 

De Hupse HJD Jan Visser 

De Smaus HJD Jan Visser 

‘t Fort HJD Jan Visser 

Ganzekant HJD Astrid Verstegen 

Groene Dreef HJD Wil Ouwerkerk 

Oosteinde HJD Wil Ouwerkerk 

Hoge Nes HJD Wil Ouwerkerk 

Lage Nes HJD Wil Ouwerkerk 

B. v. Bloklandlaan HJD Cisca Haar 

Johannes Postlaan HJD Cisca Haar 



Sportlaan HJD Janny Roos 

Grondzeiler HJD Willie Peterse 

Tjasker HJD Willie Peterse  

Trasmolen HJD Willie Peterse  

Warande HJD Ingrid de Jong 

Wiekslag HJD Anja Rijsdijk 
 
Sectie 2. Wil Ouwerkerk 
De Hoef HJD Janny Roos 

Nijverheidsstraat HJD Janny Roos 

De Manning HJD Lenie Kruithof 

Develweg HJD Trudy Kruit 

Dorpsstraat, 159-213 HJD Trudy Kruit 

Lindeweg HJD Trudy Kruit 

Lindeweg Z'DRECHT Trudy Kruit 

Munnikensteeg Z'DRECHT Trudy Kruit 

Horspad HJD Mariska Oosterwijk 

Kruisbespad HJD Adri Valk 

Langeweg HJD Willemien Br.  

Langeweg Z'DRECHT Willemien Br.  

Kijfhoek Z'DRECHT Willemien Br.  

Perenhof HJD Jan de Penning 
 
Sectie 3. Bas Roobol 
Burg. G. H. Dercksenstraat HJD Vacant 

Dorpsplein HJD Marijke Huizer 

Heer Janstraat  HJD Astrid Verstegen 

Heer Janstraat + 1 adres Midden-Inn HJD Riet Noordzij 

Prins Bernhardstraat HJD Ada Nieuwstraten 

Julianastraat HJD Ada Nieuwstraten 

Onderdijkserijweg HJD Ingrid de Jong 

Ds. J.A. Visserstraat HJD Ingrid de Jong 

Vlasakkers HJD Mariska Oosterwijk 

Waalhof HJD Ada Nieuwstraten 

Wilhelminastraat HJD Ada Nieuwstraten 

Lavendelhof B'DRECHT Caroline v. Duinen 

Noldijk  B'DRECHT Caroline v. Duinen 

Ziedewijdsekade B'DRECHT Caroline v. Duinen 

Ziedewijdsedijk B'DRECHT Caroline v. Duinen  
 
Sectie 4. Vacant 
Dorpsstraat, even nrs, oneven t/m 157 HJD Lien v.d Heiden 

Grote Kreeklaan HJD Lien v.d Heiden 

Jhr. Tets v. Goudriaanlaan HJD Lien v.d Heiden 

Molenweg HJD Ingrid de J./Astrid V. 

Develsluis HJD Adri Valk 

Het Buitenland HJD Adri Valk 

Lindtsedijk HJD Adri Valk 

Rozenlaan HJD Janny Roos 

Aalbespad HJD Marijke Huizer 

Havenkant HJD Marijke Huizer 



Kersentuin HJD Marijke Huizer 

Moerbeidreef HJD Marijke Huizer 

Aardbeidreef HJD Ineke Kruisinga 

Appelgaard HJD Ineke Kruisinga 

Boterbloem HJD Ineke Kruisinga 

Koekoeksbloem HJD Ineke Kruisinga 

Lisdodde HJD Ineke Kruisinga 

Madelief HJD Ineke Kruisinga 

Pinksterbloem HJD Ineke Kruisinga 

Veldbloemlaan HJD Ineke Kruisinga 

Waterlelie HJD Ineke Kruisinga 
(Janny Gielen en Riet Noordzij, zij beiden hebben ook nog enkele adressen) 
 
Het pastoraat kan niet gedragen worden door enkelen. We zijn er samen, als gemeente, verantwoordelijk voor. Je 
verantwoordelijk weten voor elkaar betekent ook dat je – zo mogelijk in overleg met de betrokkene – informatie 
deelt met het pastoraal team.  
Verder moedigen we elkaar als gemeenteleden aan om zelf initiatief te nemen wanneer we behoefte hebben, of 
aan een gesprek, of dat bij een ander signaleren. Het gaat hier dus vooral om ‘je laten kennen’. Kennen, gekend 
worden en je laten kennen. 
 
‘Omzien naar elkaar’ is als een gezamenlijke uitdaging van alle gemeenteleden.  
Hiermee is niet een organisatiemodel met contactpersonen de basis van deze bezoeken, maar het zijn van 
gemeentelid. Daarmee ontstaat een vangnet voor leden in straten waar geen contactpersoon is.  
Pastoraat is van allen, voor allen en aan allen. Dat maakt in ieder geval iedereen tot een contactpersoon.   
 
Zoals u heeft gelezen is sectie 4 vacant, daar Floor Huizer (helaas) m.i.v. maart zijn functie als pastoraal 
medewerker heeft beëindigd en ook is een van de straten vacant, daar enkele contactpersonen, die het echter al 
jaren gedaan hebben (en waarvan sommigen het nog steeds doen), al op hoge leeftijd zijn. Verder hebben niet 
alle gemeenteleden, die in Midden Inn wonen een eigen contactpersoon. We zien daarom uit naar versterking 
van ons team!   
 
Er is een zegswijze: ‘Hoop is een lichtje in je hart, dat vandaag 
moed geeft en morgen kracht’.  
Wellicht is er bij u/jou vanaf nu een lichtje gaan branden, dat 
vandaag moed geeft en morgen kracht ……… om te zeggen: Ja, dit 
werk past bij mij. Ik laat van mij horen!  
Laat het ons weten!  
 
Namens team pastoraat  
Wil Ouwerkerk-van Duin – pastoraal ouderling  

Tel: 06-11 24 96 00 E-mail: 

wil.ouwerkerk@gmail.com                                                              

mailto:wil.ouwerkerk@gmail.com


 
 
 
 
 

De huidige “verdeler” van het kerkblad wil na heel veel jaren trouwe dienst graag 
stoppen met het verzorgen voor distributie van het kerkblad.  
We zoeken dus een vervanger. Het is ongeveer 1 uur werk per maand. Wat moet er dan 
gebeuren? 

• Ontvangen van kerkblad samengaan van drukker in 6 dozen van 100 st 

• Bezorgen boekjes op 3 verdeeladressen (deze worden door hen verder verdeeld) 

• Verwerken adreswijzigingen op de looplijsten van de bezorgers 

• Afdrukken looplijsten van de bezorgers. 
Met een uur per maand ervoor zorgen dat Samengaan kan worden bezorgd in het hele 
dorp klinkt als een prima besteed uur.  Interesse? Neem dan contact op met 
Samengaan (samengaan@kerkheerjansdam.nl of 078-6772660) 
 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 februari tot en met 20 maart 2024 
 
Ingeschreven 
 
 
Verhuizing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertrokken 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
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MijnHeer de Koning 
Aankondiging bij het K/koninklijk programma op woensdag 24 april in de grote witte tent 
 
Kort na koningsdag 2023 werd al duidelijk dat ook in 2024 de Witte Tent die 
jaarlijks in de koningsdagweek wordt neergezet op het veld tussen De 
Manning en de Heer Jansstraat, op de zondag vóór en ná koningsdag niet 
beschikbaar zou zijn voor KerkHeerjansdam: op 21 april staat de tent er nog 
niet, op 28 april wordt deze al weer afgebroken. Wel krijgen we als kerkelijke 
gemeente de mogelijkheid om op woensdagavond 24 april een programma 
te verzorgen. Een half jaar geleden begon de projectgroep ‘Verbinding’  met 
een brainstorm. Ze formuleerde als doelen voor het tent-programma: 
verbinding leggen tussen Kerkheerjansdam en inwoners dorp Heerjansdam 
vanuit de ‘eigenheid’ van kerkelijke gemeenschap en christelijk geloof op een 
laagdrempelige manier invoegen in het programma van de koningsdagweek 
in de witte tent 
 
MijnHeer de Koning 
Het resultaat-in-wording is dit: onder de overkoepelende titel ‘MijnHeer de Koning’ vinden twee programma-
onderdelen plaats. 

• Van 18.30 – 19.30 uur een programma voor kinderen + hun gezinnen, o.l.v. de leiding van Kids of Joy. Thema 
‘Welkom in de tent’. Kids of Joy heeft ervaring met kinderprogramma’s waaraan kinderen uit allerlei 
achtergronden deelnemen. Een toepasselijk lied dat die avond zal klinken is kinderlied-van-de-maand april in 
de Dorpskerk: ‘Kom Zing’ (zie elders in Samengaan). 

• Van 20 tot ca 21.15 uur een programma met volwassenen. Thema: ‘A Meezing Grace’. Iedereen in de Witte 
Tent kan meekijken en hopelijk uit volle borst meezingen met een aantal popliederen; zowel oude als heel 
recente. Het zijn niet zomaar lukraak popliederen. De liederen zijn specifiek gekozen vanwege hun inhoud, of 
krijgen juist een specifieke inhoud doordat ze op bepaalde momenten in het programma klinken. We volgen 
bij ‘a meezing grace’ namelijk het grondpatroon van de christelijke eredienst. Ruwweg onderverdeeld in drie 
onderdelen: 

1) instroom: van buiten naar binnen. in dit onderdeel ruimte die passen bij ‘licht’ (Paaskaars), gebed om 
ontferming, genade en lofzang 

2) bron: hier liederen die passen bij inzicht, zoals een preek dat kan zijn 
3) uitstroom: van binnen naar buiten. Met liederen die we kunnen verbinden met ‘delen’, of die klinken 

als voorbede of zegen. 
 
De liederen kondigen we steeds aan; en in een eenvoudige toelichting komen voorbeelden voorbij van koninklijke 
ceremonies en gebruiken, om zo voor ieder herkenbaar uit te leggen wat een bepaald lied op deze plek in de 
eredienst betekent.  
 
De Passion en Top2000kerkdienst 
Wie bekend is met de jaarlijkse ‘De Passion’ op t.v. of ‘top2000kerkdienst’ in een kerk, weet hoe popliederen 
geplaatst en gezongen in een specifieke setting, én herkenbaar zijn voor mensen die niet vertrouwd zijn met het 
christelijk geloof én verrassend veel zeggingskracht blijken te hebben om juist het geloofsverhaal te vertellen. In 
de Dorpskerk konden we iets soortgelijks ervaren toen we bij biddag voor gewas en arbeid luisterden naar ‘turn 
turn turn’ van The Byrds (een letterlijke vertaling van Prediker 3: 1 t/m 
6) en in de ADA-dienst op 17 maart ‘Fix You’ van ColdPlay, in een 
Nederlandse vertaling wordt bezongen hoe de Heer ons heelt. 
 
We hopen dat veel mensen uit Heerjansdam en omgeving – jong en 
rijp – de Witte Tent op 24 april zullen bezoeken; en iets bijzonders en 
betekenisvol zullen ervaren. En hierbij nodigen wij u en jou van harte 
uit.  
 
Projectgroep Verbinding:   Martin en Marjan Dorsman, Dennis en Petra 
Boom, Lennard Dekker, Wilma Berkhout, Sjaak Teuwissen 



  



KERKRENTMEESTERS 
Oud papier 
Met veel gewurm en knappe stuurmanskunst laveert er weer een vuilniswagen door de toch wel smalle straten 
van ons dorp op zoek naar volle bakken oud papier. Links en rechtsachter staat een uitkijkpost om te bewaken dat 
de auto nergens tegen aanrijdt. Ja, tegenwoordig zijn de geparkeerde luxe wagens groter en vooral breder dan 
vroeger en de straten zijn na de herinrichting er ook niet breder op geworden, eerder smaller. De chauffeur 
speurt naar een cluster bakken en stopt precies op de goede plek zodat de uitkijkposten veranderen in 
minibestuurders van de papierbakken en snel het oud papier verhuist van bak naar vuilniswagen. In een 
onnavolgbare route wordt het hele gebied dat aan de beurt is bezocht. Zo wordt eens in de  maand op zaterdag 
tussen 9 en 11 uur Heerjansdam ontdaan van haar oud papier. 
Als u of jij wilt meehelpen met het inzamelen van het oud papier? Graag want de ploeg kan wat uitbreiding 
gebruiken. Meld je aan via oudpapier@kerkheerjansdam.nl en na een korte opleiding van HVC mag je mee. 
 
De volgende datums staan ingepland: 
 
20 april     18 mei 
Anja Rijsdijk    Bas van Nes 
Jan Robbert Albrechts   Dick Monshouwer 
John Peterse    Marcel van Dam 
Kees-Jan Visser    Alex Leinenga 
 
Chris Grootendorst 

 

De Bouwerij 
Een oud gebouw vraagt regelmatig om onderhoud. Recentelijk is de muur links boven het orgel aangepakt. Door 
uittreding van zouten uit de muur was het stucwerk aangetast.  
Dit is een bijna niet te stoppen proces dat bij veel oude gebouwen voorkomt. Er is gekozen voor een 
geventileerde voorzetwand bestaande uit cementgebonden vezelplaten gemonteerd op geïmpregneerde regels. 
De muur direct boven achter het orgel bleek vuil te zijn en was na een stofzuigbeurt weer kraakhelder. Voor de 
aan te brengen muurverf op de muren van de kerkzaal  is advies ingewonnen bij een verfdeskundige.  
Vanaf 15 april wordt de kerkzaal aangepakt. Eerst zal het orgel ingepakt worden om geen stofschade op te lopen 
tijdens de sloopwerkzaamheden. Gedurende die periode, die ca. 3 weken zal duren is het orgel daarom buiten 
gebruik. Voor de muzikale ondersteuning tijdens de diensten staan de piano en elektrische piano/orgel ter 
beschikking. De banken inclusief de vloer links en rechts van de kansel worden verwijderd. Ter plaatse van de 
verwijderde banken wordt de tegelvloer aangeheeld, zodat een vlakke kerkvloer ontstaat. Het bestaande podium 
wordt aan de zijkanten voorzien van treden. De lambrisering in de gehele kerk bestaat momenteel uit 
verschillende uitvoeringen die achter de banken maar tot de houten vloer loopt en op meerdere plekken in de 
kerk is aangetast door vocht. Om eenheid te krijgen zal deze volledig vernieuwd worden. Onder het orgel wordt 
een kastenwand gemaakt zodat er meer bergruimte ontstaat. De kasten zullen zoveel mogelijk in de lambrisering 
worden weggewerkt. Verder in de tijd zal ook het houtwerk schoongemaakt worden en de muren worden 
voorzien van nieuwe muurverf. 
 
Half maart is een overleg geweest met de gemeente Zwijndrecht over de vergunningaanvraag van de aanbouw 
om te komen tot een definitieve vorm van de aangevraagde aanbouw. Zwijndrecht heeft nog niet uitgewerkte 
plannen om de buitenruimte rond de Kromme Nering en de Manning opnieuw in te richten. Een uitgenodigde 
landschapsarchitect heeft na een gezamenlijke rondgang rondom de kerk diverse ontwerpen van het gebied 
rondom de kerk gemaakt zodat een goede keuze kon worden gemaakt of de aanbouw in lijn met het kerkgebouw 
of juist in lijn met de Manning geplaatst zou moeten worden, oftewel haaks of schuin. 
Uit de tekeningen bleek dat de aslijnen van de kerk dominerend zijn en daarom is staande de vergadering door de 
aanwezigen besloten de gevels van de aanbouw haaks, dus in lijn van het kerkgebouw te laten lopen. De tekening 
van de aanbouw zal door de architect hierop worden aangepast en als wijziging op onze aanvraag worden 
ingediend bij de bouwaanvraag. 
 
Namens het klusteam en de bouwcommissie, Chris Grootendorst, jcg@planet.nl of 06-51216503 

mailto:oudpapier@kerkheerjansdam.nl
mailto:jcg@planet.nl


Collectes opbrengst februari 2024 
datum doel  kerk   GIVT   Bank   Cash   Totaal  

4 februari Diaconie  €  162,65   €    73,14   €    20,00     €  255,79  

  Kerk  €  130,77   €    52,54       €  183,31  

  Jeugd  €  112,97   €  100,12       €  213,09  

11 februari Diaconie  €  162,35   €  102,91       €  265,26  

  Kerk  €  133,75   €    73,00       €  206,75  

18 februari Diaconie  €  154,45   €    51,42       €  205,87  

  Kerk  €  164,10   €    40,13       €  204,23  

25 februari Diaconie  €  172,30   €    89,87   €    50,00     €  312,17  

  Kerk  €  170,00   €    48,14       €  218,14  

       
Giften voor  kerk: 

Via E. Leune € 40,00 (20+10+10)   
Via B. Roobol € 50,00     
Via J. Teeuwissen € 20,00     
Collecte ontv. via bank: 

Kerk  (jan.+feb.) 65% € 221,00 

Diaconie (jan.+febr.)35% € 119,00 

Oud  papier opbrengst: 

Jan. 12,8 ton  € 370,41     
 
 

  



DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: februari-maart 2024 
 
Bloemendienst 
22-02  Ontvangen via mevrouw   Astrid Verstegen       € 10,00 
11-03  Ontvangen via mevrouw  Trudy Kruit           € 10,00 
13-03  Ontvangen via mevrouw  Cisca Haar                   €   5,00 
14-03  Ontvangen via mevrouw  Jannie Roos-Vis          € 20,00 
17-03  Ontvangen via mevrouw  Tineke Brinkman       € 20,00 
 
Opbrengst collecte Kijfhoek voor Mensenkinderen; Collecte € 204,- per bank € 100,- 
 
Zegels voor 2 Sparboodschappenpakketten via Frans de Jong 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, 
Namens de diaconie, 
Jan de Jong 
 

365.000.000 
317 miljoen christenen ondervinden zeer zware tot extreme vervolging en nog eens 48 
miljoen christenen ondervinden zware vervolging. Wereldwijd kan 1 op de 7 christenen zijn, 
of haar geloof niet in vrijheid beleven. Hieronder een kort relaas uit Noord-Korea, het land 
dat al vele jaren de Open Doors ranglijst aanvoert. 
Toen Ji-ho* uit school kwam en de poort naar de tuin opende, hoorde ze geschreeuw en zag 
ze mannen met schoppen in de tuin graven. Binnen waren nog meer mannen. Ze schreeuwden tegen haar vader, 
die ineengedoken in een hoek zat. “Appa, papa!”, riep ze en vloog op hem af en sloeg haar armen om zijn nek. 
Politieagenten doorzochten hun huis van boven tot onder. Ze haalden alles overhoop. Door de vragen en 
beschuldigingen die naar haar vader geroepen werden, werd duidelijk waar ze naar op zoek waren. 
Ze wilden weten of hij een radio had. En ze wilden weten over zijn geheime boek. 
De radio vonden ze niet. Die lag veilig verstopt achter de portretten van de Geliefde Leiders aan de muur. Haar 
vader had het altijd wel grappig gevonden dat de radio, zijn illegale verbinding met de buitenwereld, achter de 
beeltenis van Kim Jong-il was verstopt. Hij wist dat de agenten de portretten waarschijnlijk niet aan zouden 
durven raken. 
Maar het boek vonden ze wel. Het lag, verpakt in plastic, in de tuin begraven. Een van de agenten stapte 
triomfantelijk met het boek in zijn hand het huis binnen. Hij schopte de kleine tafel omver, zodat de borden door 
de lucht vlogen, en smeet het boek voor haar vaders voeten neer. 
Ji-ho en haar vader huilden allebei. Op dat moment wisten ze dat ze elkaar nooit meer zouden zien. 
De agenten duwden haar vader naar buiten. Zachtjes huilend liep ze achter hen aan, tot de poort dichtgegooid 
werd en ze alleen achter bleef. 
Ji-ho komt er met haar 22 jaar ineens alleen voor te staan. Ze weet niet eens in welk strafkamp haar vader 
gevangen zit en of hij ooit nog thuiskomt. Ji-ho besluit om net als haar vader in het geheim naar de radio te 
luisteren. Op een nacht hoort ze ‘jullie zijn het zout der aarde’. Woorden die haar vader ook altijd sprak. Ji-ho 
schrikt als ze die woorden hoort en blijft aandachtig luisteren. 
Ze hoort dat dit woorden van Jezus zijn. Wie is die Jezus en waarom gebruikte haar vader ook deze woorden? Via 
geheime radio leert ze meer over God, Jezus en de Heilige Geest. Ji-ho vindt troost in het beeld dat God een 
Vader is en dat ook voor haar wil zijn. Na een tijdje besluit ze christen te worden. Ze leert te delen met anderen 
die minder hebben, ook al betekent het dat ze nog meer honger moet lijden. Zo wil zij invulling geven om het zout 
der aarde te zijn. 
Ji-ho hoopt dat ze ooit een andere volgeling van Jezus kan ontmoeten: ”Het zou geweldig zijn om mijn hoop en 
geloof met iemand anders te kunnen delen, al is dat levensgevaarlijk. Want onze leiders willen niet dat we 
iemand of iets anders dan hen aanbidden.” 
*Om de identiteit van Ji-ho te beschermen zijn sommige details in dit verhaal veranderd en verkort weergegeven. 
Bron: Open Doors 



 
 
 
 
 
 
 

“MijnHeer de Koning”  
Op weg naar Koningsdag nodigt 
Kerkheerjansdam op woensdagavond 24 
april jong en oud uit voor een actief en 
enerverend programma; waarin we creatief 
en aanstekelijk, gezellig en verrassend bezig 
gaan met koningen en koninginnen, 
vorstendom en koningschap.  
 
Wanneer?  Woensdag 24 april 
Waar?   Witte Tent 
Hoe laat?  18.30 uur:  kinderen en hun familie 

20.00 uur: volwassenen 
Wat?  

• 18.30 – 19.30 uur Kids of Joy programma ‘Kom in de tent’ met 
kinderen van de basisschoolleeftijd, en hun ouders of 
grootouders. 

• 

nieuwe en oude popliedjes tot leven, vol songteksten met 

  



JEUGDRUBRIEK 

 



 
  



 



  



Kinderlied April 2024;   “Kom Zing” (Christian Verwoerd) 
  
Het kinderlied van de maand april is ons aangereikt vanuit Kids 
of Joy. KoJ verzorgt op woensdagavond 24 april in de grote 
Witte Tent middenin Heerjansdam van 18.30-19.30 uur een 
programma met als titel “Kom in de tent" – het gaat over 
schuilen in de tent, en dat we altijd kunnen schuilen bij God. Het 
lied ‘Kom zing voor Hem’ van Christian Verwoerd past heel goed 
bij dat thema. Denk daarbij aan regels als “Want Hij is de loofhut 
waar wij altijd veilig in zijn” en “De tent van de Heer komt bij de 
mensen; Zijn liefde beschermt ons altijd”. De melodie is licht 
melancholisch en vrolijk tegelijk. Het lied ‘Kom zing voor Hem’ zal zeker in het programma van Kids of Joy een plek 
krijgen Onderweg naar het Witte Tentprogramma zingen we tijdens de zondagse kerkdiensten in april dit als lied 
van de maand. 
 
Inge Schippers, Marieke Roobol, Elise Dorsman ds. Sjaak Teuwissen 
 

“Kom Zing” (Christian Verwoerd) 
https://youtu.be/Xf5__p2q6CM?si=mDrcorxwTVn5p0W4  
 

 
refrein (2x) 
Kom zing (kom zing) voor Hem (voor Hem) 
Zing heel de aarde , wees blij en juich voor Hem (voor 
Hem) 
Want Hij is de loofhut waar wij altijd veilig in zijn. 
 
1)Hij maakt de aarde weer rustig, en elke oorlog 
verdwijnt 
De tent van de Heer komt bij de mensen; Zijn liefde 
beschermt ons altijd 
 
refrein 
 
2)Jeruzalem wordt de hoofdstad, waar Jezus zit op zijn 
troon 
Hij legt aan de volken Zijn regels uit en geeft aan de 
mensen hun loon 
 
refrein 
(intermezzo) 
 
3)De dieren die spelen weer samen, er wordt niet 
gepest of gehaat 
En dingen die oneerlijk waren worden weer goed 
gemaakt  
 
refrein 
  

https://youtu.be/Xf5__p2q6CM?si=mDrcorxwTVn5p0W4


RONDJE KIJFHOEK 
Het waren vorige maand weer twee bijzondere erediensten. In de dienst van           
3 maart vierden we met de 28 aanwezigen het Heilig Avondmaal. Rondom 
de antieke tafel met het sobere tinnen Avondmaalservies en onze dominee 
Sjaak Teuwissen in het midden was het een ingetogen eerbiedige 
plechtigheid. We sloten deze Avondmaalsdienst af aan tafel, waarbij de 
dominee de Maaltijd eindigde met dankgebed. Het was voor iedereen een 
fijne familie Maaltijd met een centrale plaats voor de Geest van onze 
Heiland. In de tweede dienst met proponent-predikant Jan-Wouter Sterrenburg hebben we met de 31 aanwezigen 
stilgestaan bij de momenten waarop de Here Jezus voor Pilatus stond. Hierbij gaf Sterrenburg ook de 
voorgeschiedenis van de situatie en afkomst van de Pontius! ..Pilatus door. Boeiend, leerzaam en bemoedigend zo 
aansluitend naar de periode voor Pasen. Hieronder enkele fotomomenten: 

 
Zondag 3 maart, viering H. Avondmaal met Ds. Teeuwissen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Zondag 17 maart met 
proponent-dominee Sterrenburg 
 
 
 

 
Meeleven 
Tijdens de laatste dienst stonden we in de dankgebeden stil, voorafgaand de Stille Week bij het echtpaar Jan en Bep 
van Dijk. Tot voor hun beperkingen waren zij vaste gemeenteleden op hun vaste plaatsen in de achterste bank. Het 
is heel verdrietig dat zij beiden na 67 jaar huwelijk nu gescheiden van elkaar moeten wonen. Jan is gelukkig al weer 
een tijdje thuis aan de Visserstraat, terwijl zijn vrouw Bep met liefdevolle begeleiding wordt bijgestaan in 
verpleeghuis Swinhove in Zwijndrecht.  
Ook waren er voorbeden voor broeder Peter Viergever, die met zijn beperkingen in revalidatiecentrum Meerweide 
verblijft. Peter, die zich vele jaren heeft ingezet voor onze Kijfhoekkerk. Peter moest jammer genoeg zijn taak als 
technisch deskundige  van de Kijfhoekkerk voortijdig beëindigen. We missen hem zeer tijdens de diensten.  
Met groot respect voor alle mantelzorgers die rondom hen staan en met familie en geliefden voor hun inzet en zorg 
binnen onze kerkelijke gemeenschap Kijfhoek – Heerjansdam. 
 
Collectes en giften 
In de afgelopen periode zijn de collectes geteld: 
--zondag   3 maart   €  216,00 met dominee Teuwissen en 28 bezoekers, viering H. Avondmaal 
--zondag 17 maart   €  232,00 met dominee Sterrenburg uit Sluipwijk en 31 bezoekers 
 
In de buitencollectebus en de collectezakken in de kerk mochten we ruim vierhonderd euro tellen.  



  

De afgelopen periode hebben we ook verschillende ruimhartige giften ontvangen bestemd voor de renovatie van de 
begraafplaats.  
Tenslotte enkele ruime giften van NN voor het in standhouden van de erediensten en algemene doeleinden voor de 
Kijfhoekkerk. 
Allen bijzonder heel hartelijk dank, maar Bovenal gaat de dank uit naar onze Hemelse Vader die dit voor u en ons 
samen mogelijk maakt.  
Desgewenst kunt u uw bijdrage aan de diensten en uw gift ook overmaken op bankrekening NL26RABO 0397 6092 
80  t.n.v.  Stichting Behoud Kijfhoekkerk. Hiermee kunnen we samen met u, deze traditionele erediensten en 
onderhoud van onze polderkerk in stand houden.  
 
Activiteiten rond de Kijfhoekkerk 
Renovatie van de begraafplaats 
De afgelopen maand zijn er ingrijpende werkzaamheden geweest op de begraafplaats rond de Kijfhoekkerk. Door 
diverse oorzaken is de bodem van een gedeelte van de begraafplaats rondom de kerk gezakt, waardoor ook de 
graven gaan verzakken en de grafmonumenten kunnen gaan scheuren. Daarom heeft het Bestuur van de Stichting 
Behoud Kijfhoekkerk besloten om dit gedeelte van de begraafplaats te verhogen. Aannemer Bas Biemond heeft 
inmiddels al veel werk verzet op de begraafplaats. 
De werkzaamheden zullen ook de komende maanden worden afgerond. Dit is mede afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Tijdens de werkzaamheden zal de overlast voor bezoekers van de kerk en kerkdiensten 
zoveel mogelijk worden beperkt. Ook is van alle grafmonumenten vooraf een foto gemaakt.  
Voor vragen kunt u zich altijd wenden tot een van de leden van het Bestuur van de Stichting, www.kijfhoekkerk.nl   
Mocht u financieel willen bijdragen aan de renovatie van de begraafplaats, dan is dat zeker mogelijk en zijn wij u bij 
voorbaat al zeer dankbaar. U kunt u eventuele gift overmaken op NL26 RABO 0397 6092 80. 
 
U kunt ons ook steunen met een gift via uw mobiele telefoon met  
deze QR-code.  
 
 
 
 
Tijdens de Open Dagen in de zomerperiode zullen wij aan de opknapbeurt ruim aandacht 
besteden. De verwachting is dat na deze ingrijpende renovatie de prachtige begraafplaats van de Kijfhoekkerk voor 
de komende jaren een mooie en dierbare plek zal blijven.  
 
Stille Week rond Pasen 
Zoals bekend is ons streven onze buurtschapskerk dagelijks open te stellen voor 
gasten en belangstellenden.  
Vorige week donderdag 28 maart, Witte Donderdag zijn bij ons te gast geweest, het 
Vocaal mannen octet “Terzo Tempo”. Onder leiding van Bas Boender verzorgden 
deze acht mannen een meditatief concert ‘Agnes Dei’. Dit is een meditatief a capella 
programma, afgewisseld met declamatievoordrachten die een moderne zingeving 
geven in de 40-dagentijd, deels christelijk geïnspireerd.  
“Terzo Tempo” bestaat uit acht geoefende zangers uit de regio Zuid-Holland. Bas 
Boender is musicus en voorzitter van het Drechtsteden Bachkoor. Het mannenoctet 
komt in de periode van Eeuwigheidszondag weer op bezoek. 
 
Open Dagen 
Vanaf volgende maand mei beginnen we weer met de traditionele Open Dagen in de 
Kijfhoekkerk. Tijdens de zomerperiode organiseren we op de eerste zaterdag van de 
maand een Open Dag met al dan niet een open thema. We sluiten deze serie van vijf 
Open Dagen af tijdens het landelijke Monumentenweekend in september.  
 
  

http://www.kijfhoekkerk.nl/


  

Kerkdiensten in de Kijfhoekkerk 
Omdat de maand maart vijf zondagen telt, is er op de laatste zondag, Eerste Paasdag, geen Kijfhoekdienst geweest. 
In april zijn de volgende diensten: 
Zondag    7 april  met ds. M. van Heijningen uit Alblasserdam 
Zondag  21 april  met ds. J. Breure uit Zwijndrecht 
Zondag    5 mei met ds. A. Groen uit Rijsoord 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00u.). 
Ook op deze zondagmiddagen staat er een stoel voor u gereed. 
 
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en meer, bel mij even,  
06 – 3650 1396, of via WhatsApp en e-mail dendijk@hetnet.nl 
Bezoek ook eens onze website www.kijfhoekkerk.nl  en Facebook. 
 
Een goede en Zegenrijke aprilmaand toegewenst. 
 
Goede groet, 
Joop Wiekeraadt 

 
 
 
 
‘Licht op Groen’ 
In de rubriek ‘Licht op Groen’ delen deelnemers uit de gelijknamige brainstormgroep 
bruikbare ideeën, tips en tops rond zogeheten groene thema’s: schepping, 
duurzaamheid, klimaat, en rentmeesterschap.  

‘Licht op rood’ bevat daarbij tips, ideeën en adviezen rondom consuminderen en 
het stoppen of ombuigen van gewoontes die afbreuk doen aan vergroening, 
verduurzaming e.d.  

‘Licht op groen’ bevat vanzelfsprekend tips, ideeën en adviezen die vergroening, 
verduurzaming e.d. juist bevorderen 
 
Licht op ROOD 

• Laat de geplastificeerde kartonnen weggooibekertjes bij de koffie/thee na de kerkdienst links liggen, en maak 
indruk met je eigen persoonlijke mok of beker, die je naderhand thuis afwast.  

• Gun je auto zo mogelijk wat zondagsrust als je naar de kerk komt, en pak de fiets, of kom lopend. 

• Denk aan je dorstige bloemen en planten terwijl het water van de douche opwarmt. Stop met het weg laten 
lopen van het koude, opwarmende water, maar vang het op in emmers en gieters, waarmee je de flora rond huis 
naderhand ook een douchebeurt gunt. Je kan het natuurlijk ook prima gebruiken om het toilet mee door te 
spoelen. 

 
Licht op GROEN 
‘Groene Catechismus – vragen en antwoorden over geloof en duurzaamheid’ Sam Janse – gepromoveerd theoloog en 
medeauteur van het boekje ‘eenvoudig leven’ dat de gemeentegroeigroepen in 2022-23 gebruikten – publiceerde 
begin dit jaar de Groene Catechismus. Via 88 vragen en antwoorden, die qua opzet herinneren aan de Heidelbergse 
Catechismus, bespreekt hij de meest voorkomende vragen op deze thema’s; inclusief Bijbelverwijzingen. Hij doet dat 
zo onomwonden en uitgesproken dat verschillende recensies spreken over een ‘donderpreek’. Het levert op 
eenvoudige wijze veel kennis en bruikbare ideeën op.  
 
Hans van den Berg en Sjaak Teuwissen 
 
P.S. De brainstormgroep ‘Licht op Groen’ is door de kerkenraad in het leven geroepen om gevraagd en ongevraagd ideeën en 
feedback te geven rond groene thema’s, richting zowel gemeenteleden persoonlijk als naar KerkHeerjansdam als organisatie; en 
om bewustwording rond deze thema’s te stimuleren door concrete initiatieven.   

mailto:dendijk@hetnet.nl
http://www.kijfhoekkerk.nl/


  

 Samengaan 
Maandblad van de Protestantse Gemeente Heerjansdam / 
Kijfhoek. Verschijnt 11 keer per jaar. 
Sluitingsdatum voor de kopij is de 20e van elke maand. 
 
Redactie 
Alex van Hengel, telefoon 078-6772660 – 06-45768914 
Heleen Hoes, Hans Ouwerkerk, Vacant 
 
Redactieadres 
Ganzekant 21, 2995 VC Heerjansdam 
e-mail: samengaan@kerkheerjansdam.nl 
 
Bezorging: Frans van der Heijden, 078-6772467 
Correctie: Margot Walda 
 
Advertenties en financiën 
H.P. Ouwerkerk, telefoon 06-51305251 
Ter ondersteuning van de uitgave van dit kerkblad kunnen 
giften worden gestort op rekening: 
NL33INGB0001561805, t.n.v. Samengaan. 
 
Druk 
Drukkerij Verloop, Alblasserdam 
 
Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek 
Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdagavond van 19.00 uur 
tot 20.00 uur en eventueel op afspraak in de Dorpskerk, 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam  
Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.  
De penningsmeester van de Kerk is Jan Schop: 06-14810104 

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
e- mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl 
rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v. 
Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek  
 
Voorganger: 
Ds. Sjaak Teuwissen 
Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99 
e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
 
Kerkelijk werker t.b.v. senioren en gemeenteleden in 
zorginstellingen: 
Dhr. Engel Leune 
Tel.nr 06- 83 53 43 61 
Mail: eleune@outlook.com 
Vaste werkdag: donderdag en daarnaast ad hoc  
 
Scriba:  
Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,  
tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl 
 
Diaconie: 
Frans de Jong , Sportlaan 43  2995 VN 
Tel. 06 13 66 23 79, e-mail: fdejong36@kpnmail.nl 
 
Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61RABO 0305 4267 37 
t.n.v. Diaconie vd Protestantse Gem. Heerjansdam 
Boomgaardkerk: 
Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam, tel. 078-6771530 
Dorpskerk: 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826 
Kerk te Kijfhoek: 
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht  
 
Overige kerkelijke gegevens 
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar 
de website: www.kerkheerjansdam.nl 

INGEZONDEN 

 
Oranjezangavond Bethelkerkkoor 

 
Op zaterdag 20 april vindt de jaarlijkse 
Oranjezangavond van het Bethelkerkkoor plaats. 
Zoals ieder jaar hebben we weer een prachtig en 
divers programma, voor elk wat wils. 
Het koor zal een aantal mooie nieuwe liederen 
zingen. Soliste is mezzo-sopraan Anastasiya 
Bouwmans-Preyn.  
Het orgel en de vleugel worden bespeeld door 
Joost van Belzen en Kees de Bruin. Arjan en Edith 
Post zullen met hun trompetgeschal de 
Oranjesfeer nog extra verhogen. En natuurlijk 
gaat de samenzang niet ontbreken, die zal 
bestaan uit een aantal uiteenlopende 
Oranjeliederen.  
Onze dirigent Wim de Penning heeft de algehele 
leiding. 
Locatie: Bethelkerk Rotterdamseweg 73 
Zwijndrecht. Aanvang: 20.00 uur. 
De toegang is vrij, uiteraard bevelen wij u wél de 
collecte na afloop aan de uitgang van harte aan. 
De opbrengst wordt besteed aan de onkosten 
van deze avond. 
 
Wij zijn als koor al druk bezig met het instuderen 
en de verdere organisatie voor dit jaarlijkse 
Oranjegebeuren. 
Het belooft weer een bijzondere avond te 
worden. Natuurlijk hopen we dat u komt 
luisteren en kijken naar het resultaat. Dus 
welkom en graag tot ziens op 20 april! 
Met een hartelijke groet namens de OZA-
commissie, 
Ans Groenendijk 
Voor evt. vragen kunt u bellen of mailen: 
 06 515 531 35  ansgroenendijk@live.nl 
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