
                                                                                                    

         

     Weekbrief: 28 april 2024 

     Voorganger: ds. J. Teuwissen 

     Organist: mw. J. Steen 
 

Inleiding op de dienst “Liefde: schenk mijn hart nog maar es goed vol”. Het is een 

Loesje tekst van al weer een aantal jaar geleden. Het vormt deze zondag het thema van 

de eredienst. We lezen Hooglied 2: 1 t/m 7 en Johannes 15: 1 t/m 17; in beide teksten 

gaat het over liefde, met wijn als symbool. in Johannes 15 klinken de bekende woorden 

van Jezus ‘ik ben de ware wijnstok’; en indringende woorden over liefde en liefhebben. 

Liefde is een leidmotief in de Bijbel. We ontdekken hoe Gods liefde voor Israël, en voor 

ons mensen allemaal van oudsher wordt gesymboliseerd door het beeld van de wijnstok. 

Gods liefde staat steeds weer onder spanning; omdat wij mensen deze liefde niet op 

waarde schatten en niet beantwoorden. Gods liefde vindt zijn apotheose in Jezus 

Christus. Een liefde die ons zeer persoonlijk aangaat en waarin wij mogen delen 

Liturgie:  

Welkom & Mededelingen 

Intredelied: Psalm/NLB 80: 4 ‘Gij hebt een wijnstok uitgegraven’ 

Moment van stilte, Bemoediging & Groet 

Zingen: Psalm/NLB 80: 6 en 7 'Zie van de hoge hemel’ 

Inleiding op de dienst 

Blokje praise-liederen 

- Opwekking 797/HH 391 ‘U roept ons samen als kerk van de Heer’  

- Opwekking 245/ HH 539 ‘Hier in uw heiligdom’ 

- Opwekking 430/ HH 177 ‘Heer ik prijs uw grote naam’ 

Richtlijn voor ons leven: Johannes 15: 9 - 17 

Opwekking 51 / HH 390 ‘Dit is mijn gebod dat gij elkander liefhebt’ 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Luisterlied: Het Woord van God brengt goede vruchten voort  

Kindermoment - Kinderlied ‘Kom zing’ 

Eerste Bijbellezing: Hooglied 2: 1 t/m 7 NBV 21 

Lied 791: 1, 5 en 6 ‘Liefde eenmaal uitgesproken’  

Tweede Bijbellezing: Johannes 15: 1 t/m 8 NBV 21 

Lied: Hemelhoog 233: 1 en 4 ‘Laat me in U blijven groeien, bloeien’ 

Preek: ‘Liefde: schenk mijn hart nog maar es goed vol’ 

LvdK Gezang 487: 1, 2, 3 ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht’ 

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

Slotlied: NLB 425: ‘Vervuld van Uw zegen’  

Zegen 

Antwoord op zegen: NLB 415: 3 ‘Amen, amen, amen dat wij niet beschamen’ 

Direct aansluitend: NLB 708: 1 en 6 ‘Wilhelmus van Nassaue’ 

 
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten met koffie, thee of fris, 

achter in de kerk. 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

Agenda: Volgende week zondag 5 mei, om 9.30 uur dienst met ds. A. van de Berg, 

Heinenoord.  

Zaterdagavond 4 mei dodenherdenking, 19.15 uur met ds. J. Teuwissen in de 

Dorpskerk. 

 

 

Afwezig 

Tot en met 12 mei hebben schoolgaande kinderen meivakantie. In die periode ben ik 

minder zichtbaar aanwezig. De eerste week ben ik voor dringende pastorale situaties 

beschikbaar. Van zondag 5 t/m zondag 12 mei zijn we als gezin op vakantie en nemen 

we in het Hemelvaartsweekend deel aan de zogeheten voorjaarsconventie van de 

Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN). 

Ds. Sjaak Teuwissen 

 

 


