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MEDITATIE 
 

Een koffer met bekommernissen….. 
 
Tekst: Filippenzen 4:6-9: “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met 
dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw 
gedachten behoeden in Christus Jezus.” 
Corrie ten Boom, de vrouw die concentratiekamp Ravensbrück in de 
Tweede Wereldoorlog overleefde en nadien een bekend spreekster 
en zendelinge werd, gaf eens een passend voorbeeld over hoe wij 
met onze zorgen in relatie tot het gebedsleven omgaan. Zij 
vergeleek het met een zware tas of koffer, die gevuld is met allerlei 
voorwerpen. Ieder voorwerp staat voor een bekommernis of zorg. 
Als wij Gods hulp inroepen in het gebed, pakken wij elk voorwerp er 
een voor een uit en brengen het voor zijn aangezicht. Als vervolgens 
alles ter sprake is gebracht en om zijn hulp is gevraagd, stoppen wij 
(vaak) alles weer terug in de koffer of tas en voelt de last nog 
zwaarder dan aan het begin van het gebed. Wat zij met dit 
voorbeeld wilde zeggen is dat wij wel onze persoonlijke noden voor Gods troon brengen, maar vervolgens weer op 
dezelfde voet verder gaan met ons leven. We hebben er geen afstand van gedaan en het in Gods handen gelegd! Er 
staat zelfs in bovenstaande tekst “met dankzegging bekend worden bij God”. Dat wil zeggen dat er onder 
dankzegging een antwoord van God mag worden verwacht.  
 
Een andere Bijbeltekst over dit onderwerp is I Petrus 5:7: “Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u”                                                    
Kenneth E. Hagin, een bekende baptistenpredikant en evangelist in de VS (1917-2003), begon in de jaren vijftig als 
jonge predikant van 21 jaar zijn eerste gemeente in Texas. Kenneth, was op zeer jonge leeftijd ernstig ziek. Hij had 
een vervormd hart en een bloedziekte en was tot zijn vijftiende jaar bedlegerig, maar God genas hem. Hij besloot 
zich daarop nooit meer zorgen te maken en deze voor altijd in Gods handen te leggen. Als er dan een vergadering 
was van predikanten in zijn streek, vroegen collega’s aan hem: “En broeder Hagin, hoe is het met de strijd?” De 
collega-predikant doelde op allerlei problemen die toen er in de kerken speelden. Van financiële problemen tot 
grote zorgen onder gemeenteleden, die dan de predikant als eerste het hoofd moest bieden. Dan antwoorde 
Kenneth Hagin “Ik heb geen enkele zorg”. Als dan na verloop van de bijeenkomst de woede van collega’s was 
gewekt; dat hij niet veel verstand had en zelfs door een collega voor leugenaar werd uitgemaakt, antwoorde 
Kenneth Hagin vervolgens opgewekt: “Ik heb geen enkele zorg, ik had ze ook niet, de Heer had ze. Ik heb ze op Hem 
geworpen, eens en vooral. En dat kunt u ook”. Dat was eigenlijk een heel wijs antwoord tegenover al die collega-
predikanten. Hij had ze uit handen gegeven. Hij doelde op bovenstaande Bijbeltekst. Duitse theoloog I. Pfizenmaier 
zei over dit onderwerp: “Waar het oog vol geloof op God gericht is, verdwijnt weliswaar de bezorgdheid niet, maar 
verliest zij haar bekommerende en kwellende macht” Dat is als ze uit handen is gegeven. God weet er van en Hij is er 
mee bezig. Dat was in het leven van Kenneth Hagin en dat doet Hij ook aangaande de noden in uw leven! 

Er staat in de tekst ‘werpt’, dat betekent niet ‘voorzichtig of bescheiden overdragen’, maar ze 
van u afgooien. Bij het honkbal gooit de werper, ‘pitcher’ genaamd met grote kracht en snelheid 
de bal richting de slagman van de tegenpartij, met die intentie dat de slagman hem mist en de 
achtervanger van zijn eigen team op het vierde honk, het thuishonk hem vangt. Zo is het ook in 
de geestelijke wereld. De werper dat moet u zijn en de achtervanger dat is de Here Jezus op het 
thuishonk. De slagman is de TEGENPARTIJ. Dat zijn de machten van de duisternis die willen 
voorkomen dat uw bekommernissen de Here Jezus bereiken, door ze zo veel mogelijk weg en 

terug te slaan! Dat is als het gebed is gebeden, maar daarna de koffer weer zwaar is en de twijfel en het ongeduld 
weer toeslaan en er geen antwoord meer wordt verwacht. Een slagman die een bal mist wordt in het Amerikaanse 
honkbal een ‘No-Hitter’ genoemd. Zo zou het altijd moeten zijn. Dat u uw bekommernissen op Hem werpt, dat de 
Heer ze heeft en ze nooit meer terugkomen. 
 
Jezus zegt in Mattheüs 6:27 tegen de omstanders: “Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte 
toevoegen?” Hij bedoelde dat dit niets niet helpt. Leven met vele bekommernissen legt het leven lam en veroorzaakt 
veel stress. U kunt op deze manier ook weinig voor een ander betekenen. Spreuken 12:25 zegt: “Kommer maakt een 
mens neerslachtig”.  
 



Tenslotte: de versie van de Amplified Bible van de aanvangstekst: 
 
Philippians 4:6-8 Amplified Bible 
Do not be anxious or worried about anything, but in everything [every circumstance and situation] by prayer and 
petition with thanksgiving, continue to make your [specific] requests known to God. 
 
Do not be anxious betekent vertaald vanuit het Engels “wees niet ongerust” 
 

Mag Jezus uw koffer of zware tas leegmaken?  
 

‘Eén moment van vreugde verdrijft honderd zorgen’                                                 
 Confucius, Chinees filosoof, 551 v. C. – 479 v. C. 
 
Emiel van der Burg 

 

BIJBELLEESROOSTER 
vrijdag  1 maart  Jeremia 19:10-15   
zaterdag 2 maart  Psalm 19   
zondag  3 maart  Jeremia 26:1-9   
maandag 4 maart  Jeremia 26:10-19   
dinsdag  5 maart  Psalm 102:1-15   
woensdag 6 maart  Psalm 102:16-29   
donderdag 7 maart  2 Petrus 2:1-10a   
vrijdag  8 maart  2 Petrus 2:10b-22   
zaterdag 9 maart  Psalm 122   
zondag  10 maart Jeremia 29:1-14   
maandag 11 maart Jeremia 29:15-32   
dinsdag  12 maart Johannes 6:1-15   
woensdag 13 maart Johannes 6:16-29 Biddag 
donderdag 14 maart Johannes 6:30-40   
vrijdag  15 maart Johannes 6:41-59   
zaterdag 16 maart Johannes 6:60-71   
zondag  17 maart Jeremia 31:27-40   
maandag 18 maart Jeremia 32:1-15   
dinsdag  19 maart Jeremia 32:16-25   
woensdag 20 maart Jeremia 32:26-35   
donderdag 21 maart Jeremia 32:36-44   
vrijdag  22 maart Psalm 118:1-16   
zaterdag 23 maart Psalm 118:17-29   
zondag  24 maart Marcus 11:1-11  Palmzondag 
maandag 25 maart Psalm 2   Maria Boodschap (Lucas 1:26-38) 
dinsdag  26 maart Psalm 40   
woensdag 27 maart Marcus 14:1-11   
donderdag 28 maart Marcus 14:12-31 Witte Donderdag 
vrijdag  29 maart Marcus 14:32–15:47 Goede Vrijdag 
zaterdag 30 maart Jeremia 33:1-11 Stille Zaterdag 
zondag  31 maart Marcus 16:1-8  Eerste paasdag 
maandag 1 april  Marcus 16:9-20  Tweede paasdag 
dinsdag  2 april  Jeremia 33:12-18   
woensdag 3 april  Jeremia 33:19-26   
donderdag 4 april  Deuteronomium 1:1-18   
vrijdag  5 april  Deuteronomium 1:19-33   
zaterdag 6 april  Deuteronomium 1:34-2:1    



KERKDIENSTEN IN MAART 
 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

3 maart 3de zondag 40 dagentijd 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 
Collecte: Kerkenwerk 

10 maart 4de zondag 40 dagentijd 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

13 maart Bidstond voor gewas en arbeid 

19.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

17 maart 5de zondag 40 dagentijd 

9.30 u. 
Anders dan Anders dienst 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Onkosten AdA diensten 2. Onderhoud gebouwen 

15.00 u. 
Prop. J.W. Sterrenburg 

Sluipwijk 
 
Collecte: Kerkenwerk 

24 maart Palmzondag 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk  

 

28 maart Witte Donderdag 

19.30 u. 
Ds. J. Teuwissen  

Viering Heilig  Avondmaal 
 

Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

29 maart Goede Vrijdag 

19.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 

30 maart Stille zaterdag 

21.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 

31 maart Pasen 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen 

 



7 april 

9.30 u. 
Ds. G.J. van Beek 

Hendrik Ido Ambacht 
 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Kerkenwerk  
3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. M. van Heijningen 

Alblasserdam 
 
Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 
 

 
 
Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website www.kerkheerjansdam.nl 
of via www.kerkdienstgemist.nl .  Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook 
kunt u alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. 

 

MET HET OOG OP DE ZONDAG 
Zondag 3 maart - Dorpskerk 
‘De markt van geloven’: al weer zo’n 25 jaar geleden schreef theoloog annex 
hoogleraar massacommunicatie & public relations Anne van der Meiden een 
boekje met deze titel. Jezus ziet zich nadrukkelijk geconfronteerd met een 
‘markt van geloven’ als hij op het tempelplein handelaars en geldwisselaars 
ziet die zichzelf in de religieuze markt zetten. Nergens zien we Jezus zo 
woedend en zo agressief tekeer gaan als op deze markt. 
 We verbinden deze zondag de Tien Woorden uit Exodus 20: 1 t/m 17 
en de tekst van Johannes 2: 13 t/m 25 aan elkaar. En we concentreren ons 
op de botsing van Jezus in letterlijke en overdrachtelijke zin: een botsing van 
twee wijzen waarop je geloven ‘in de markt’ kunt zetten. In zijn woede lijkt 
Jezus zichzelf uit de markt te prijzen; Hij zal uiteindelijk de allerhoogste prijs 
betalen en grijpt daar zelf al op vooruit. Heeft Jezus in zijn woede alleen de 
mensen dáár voor ogen, of treft deze ook ons in het hier en nu? 
Het thema van deze zondag luidt: ‘de markt van geloven’. 
 
De kinderen van de Kindernevendienst gaan met hetzelfde Bijbelverhaal aan 
de gang. Hun thema luidt ‘een heilige plaats’. Dhr Jacob den Arend bespeelt het orgel.  
ds. Sjaak Teuwissen 
 
Zondag 10 maart: ‘dienst met jong en oud’ - Dorpskerk 
“Hoop in de storm” dat is het thema van de ‘dienst met jong en oud’ op zondag 10 maart, in de Dorpskerk 
Heerjansdam. Centraal staat het verhaal uit Mattheus 14: 22 t/m 33, waarin Jezus’ leerlingen zich in een bootje en in 
zwaar weer verkeren; Jezus aan zien komen lopen over het water maar angstig denken dat het een spook is; en 
waarbij Petrus de boot uit stapt maar meteen daarna bang wordt. De dienst bestaat uit de volgende onderdelen: 
 

http://www.kerkheerjansdam.nl/


9.30 uur: Samen ontdekken: in allerlei gaten en hoeken in en rond de Dorpskerk zijn er doe- denk- en ontdek-
activiteiten rondom het thema, voor jong en oud 
10.15 uur: Samen vieren: met elkaar zingen, bidden en luisteren naar het Bijbelverhaal over de storm op het meer; 
inzameling en zegen. Diverse elementen uit ‘samen ontdekken’ komen hierin terug. Voor wie liever vooral een meer 
‘reguliere’ kerkdienst bezoekt, bekijkt of beluistert, is dit een goed instapmoment 
11.00 uur ‘samen gezellig napraten’: er zijn diverse soorten drinken en lekker; het laatste weer in lijn met het thema 
 
Leidinggevenden uit Kindernevendienst en Kinderclubs en predikant ds. Sjaak Teuwissen bereiden de dienst 
inhoudelijk voor. Verder werken mee: muziek en zanggroep Heerjansklank, uitgebreid met het kinderkoor van 
KindCentrum De Rank o.l.v. Karin Gerritsen. Organist/pianist: Jacco Steen. En vele anderen.  
Iedereen is welkom:  kinderen, tieners, volwassenen, ouderen, opa’s, oma’s, vrienden, vriendinnen, klasgenoten 
 
De dienst wordt in ieder geval vanaf 10.15u uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl (zoek op Heerjansdam) 
 

 

3 maart 2024 Kijfhoekkerk 
Weet wat je eet: deze kreet doet denken aan adviezen rond de schijf van vijf, 
aan diëten, en gezond dan wel ongezond eten. Maar aan ons voedsel dichten 
we behalve letterlijke, ook symbolische betekenis toe: zo staat taart voor 
feest, oliebollen voor Oud & Nieuw,  en beschuit met muisjes voor geboorte 
en vruchtbaarheid.  
In Johannes 6: 1 t/m 15 staat het teken van de wonderbaarlijke 
broodvermenigvuldiging centraal. Maar dit verhaal staat voor veel meer dan 
voor een grote groep mensen die de buik rond eet. Johannes laat met dit verhaal herinneringen actueel worden uit 
Israëls verleden. Actuele geschiedenis, waarvan we deze zondag ook een gedeelte lezen: Jozua 5: 10 t/m 12. Zo is die 
broodvermenigvuldiging een echo van het Joodse Paasverhaal, Pesach. En het is tegelijkertijd óók een vooruitwijzing 
naar Pasen dat nog moet komen. 
Hoe mooi en betekenisvol om juist deze zondag in Kijfhoek met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren: de ultieme 
maaltijd-met-symbolische-betekenis. Leo Kievit bespeelt het orgel.  

 

Woensdagavond 13 maart: bidstond voor gewas en arbeid - Dorpskerk 
Opzij, opzij, opzij, 
maak plaats, maak plaats, maak plaats,  
wij hebben ongelofelijke haast.  
Opzij, opzij, opzij, 
want wij zijn haast te laat, 
wij hebben maar een paar minuten tijd. 
 
We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. 
We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. 
 
Dit van Herman van Veen uit 1979 is een muzikale spiegel en aanklacht tegen de haastige cultuur waarin wij leven. 
Zoals ook Prediker 3: 1 t/m 13 ons een spiegel voorhoudt, dat wij anders óm kunnen gaan met tijd. We lezen op deze 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


‘biddag voor gewas en arbeid’ dit Bijbelgedeelte; we lezen daarnaast Marcus 4: 1 t/m 9; en denken met elkaar na 
over wat voor rol ‘tijd’ speelt in ons doen en laten, onze drang om productief te zijn, en alles en iedereen te willen 
controleren. Na de overdenking nemen we even ontspannen de tijd om goed te luisteren naar het lied ‘turn turn 
turn’ van The Byrds, gecovered door Ilse de Lange: dit oude poplied bezingt letterlijk woorden uit Prediker 3. 
Daarnaast zingen we liederen onder begeleiding van René Barnard. Hopelijk vinden velen van ons de tijd om zich op 
biddag te komen bezinnen. Het zal bepaald geen weggegooide tijd zijn. 
 

Palmzondag 24 maart - Dorpskerk 
Toen in juni 2023 de baas van het huurlingenleger Wagner, Prigozjin, met zijn soldaten 
richting Moskou trok, was het behalve een militaire onderneming vooral een symbolische 
daad. Dat de nieuwe Nederlandse koning in juist de hoofdstad Amsterdam wordt 
ingehuldigd heeft een belangrijke symbolische functie. En dat Jezus Jeruzalem binnenrijdt, 
op notabene een ezel, is een sterk symbolische onderneming. Hier weerklinken onder 
meer oude woorden van de profeet Zacharia Jezus vertelt hiermee nogal wat. Wat dan 
precies? Dat gaan we ontdekken. We lezen op deze 
Palmzondag Zacharia 9: 9-10 en Marcus 11: 1 – 11. Het 
thema luidt ‘op weg naar Jeruzalem’ 
Vincent van Dam bespeelt het orgel. Ook deze zondag 
vervolgen we het veertigdagen-project ‘wat goed dat jij er 
bent’ met onze kindernevendienst. 

 
Palmpasenstokken 
Op zaterdag 23 maart van 14.30 tot 16.30 uur zijn kinderen en ook hun (groot)ouders 
van harte welkom in de Dorpskerk om Palmpasenstokken te maken. Tijdens de dienst 
houden ze daarmee een prachtige intocht. N.B. zie voor berichtgeving mbt maken 
Palmpasenstokken op zaterdag 23 maart de jeugdpagina’s van SamenGaan en/of 
informatie bij weekbrief 
 
 

Anders dan Andersdienst 17 maart 
Thema:  Ik ben hier en heel jou 

Spreker: Arie de Rover 
Muziek: All4Him praiseband 

 
Op 17 maart is er weer een Anders dan Andersdienst waarin 
het thema Ik ben hier en heel jou zal zijn. Afgeleid van het lied 
Heel jou. Een lied wat mij persoonlijk raakte toen ik bij een 
Kerstpraise in Zwijndrecht was. Een lied wat gezongen word in 
christenwereld maar ook bij de beste zangers door Claudia de 
Breij en Blanks. Het origineel is volgens mij van Coldplay en 
heet dan Fix You. Wat een zegen dat wij als we zo’n lied horen 
mogen weten dat wij een liefdevolle Vader hebben die alles 
wat verdriet en pijn doet wil wegnemen van ons. Hij heelt jou 
dat is wat de Vader wil als we het maar bij Hem in het licht 
brengen. In deze deze dienst zal Arie de Rover vanuit de Bijbel 
ons daar vast nog meer over vertellen. En All4Him zal dit lied 
maar nog veel meer mooie liederen met en voor ons zingen. 
Wij kijken er naar uit om met u en jou dit thema samen te 
ontdekken.  
 
Wij hopen u/ jou te ontmoeten, Maria, Liesbeth en Marja  
  



Stille Week in De Dorpskerk:  
Witte Donderdag 28, Goede Vrijdag 29, Stille Zaterdag 30 en Pasen 31 maart 
“Wie zeg jij dat Ik ben?”  
 
In het boekje ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben’ laat dichter en essayist Willem Jan 
Otten in 33 essays zien hoe Jezus Christus – genoemd of ongenoemd – telkens weer 
blijft opduiken in films, romans, muziek; in de meest uiteenlopende gestaltes. Het is 
een verrassend boek dat op eenvoudige wijze soms diep graaft. Deze essays – of 
bewerkingen hiervan -  inspireren ons in de Stille Week om mensen rondom Jezus een 
stem te geven.  
 
In deze indrukwekkende en aangrijpende ‘doorlopende dienst’ (de diensten van Palmpasen t/m Pasen 
vormen één groot geheel) volgen we Jezus tijdens Zijn laatste avondmaal, de voetwassing, Zijn 
gevangenneming, Zijn lijden en Zijn sterven en Zijn Verrijzenis uit het graf. We ontmoeten verschillende 
mensen wiens wegen de weg van Jezus kruisen, en die verschillend antwoorden op de vraag wat en wie 
Jezus voor hen is: mensen zoals Judas, Petrus, Josef van Arimatea, soldaten rondom Jezus’ 
gevangenneming en bij het graf, en Maria van Magdala 
Misschien herkennen we onszelf in deze mensen en in hun antwoorden. 
Uiteindelijk is dit de vraag die in onze richting klinkt: ‘wie zeg jij dat Ik ben?’  
 
Op Witte Donderdag 28 maart vieren we, nog explicieter in de 
voetsporen van Jezus Christus zelf dan op andere momenten, het 
Heilig Avondmaal. Geen indringender Heilig Avondmaal dan juist op 
Witte Donderdag. We doen dat juist op deze avond daadwerkelijk 
aan tafel.   
 We lezen Johannes 13: 1 t/m 15, Johannes 14: 15 t/m 31 en 
Mattheüs 26: 36 t/m 46.  Jacco Steen zorgt voor muzikale 
begeleiding. De dienst begint om 19.30 uur 
 
Op Goede Vrijdag 29 maart lezen we, afgewisseld met bewogen 
liederen, Exodus 12: 21 t/m 28 en Johannes 18: 1 t/m 19: 42. We 
horen hoe Jezus wordt gevangengenomen, berecht, veroordeeld, 
gekruisigd, sterft en wordt begraven.  
 De dienst draagt een ingetogen, beklemmende sfeer: de klok 
wordt niet geluid; we zijn vóór en ná de samenkomst stil. Er zijn 
geen bloemen; de Paaskaars wordt gedoofd en de kerk uitgedragen. 
alsmede het antependium.  Er klinkt geen zegen.  
Willem Nijfhof bespeelt het orgel. De dienst begint om 19.30 uur 
 
Tijdens de Paaswake op Stille Zaterdag 30 maart lezen we allerlei 
fragmenten uit de Bijbel. Ze brengen vier thema’s tot uitdrukking 
die in verbinding staan met het lijden, sterven en de opstanding van 
Jezus Christus: 

- Schepping en herschepping (Genesis 1: 1 t/m 5),  
lijden (Genesis 22: 1 t/m 18),  

- verwachting van de wederkomst van Christus  
(Jesaja 54: 1 t/m 14),  

- bevrijding uit onderdrukking (Exodus 14: 15 t/m 22 + 15:1)  
Deze vier thema’s en bijbehorende lezingen komen – ondanks allerlei ontwikkelingen in liturgie en beleving 
- in alle eeuwen telkens weer bovendrijven in de Paasnacht. Tijdens het Paaswake luisteren naar wie de 
soldaten zeggen dat Jezus is.  



Van oudsher is de Paasnacht passáge-nacht. Deze nacht van donker naar licht, de nacht waarin de 
gestorven Jezus Christus als eerstgeborenen onder de doden opstaat als onze waarlijk opgestane Heer: 
juist deze nacht werd voor nieuwe gelovigen de nacht waarin ze na een lange proeftijd door het water van 
de doop heen belijdende doopleden van de kerk van Jezus Christus werden. “met de Heer begraven en 
weer opgestaan” zingt een eigentijds dooplied. We mogen daarom deze nacht, terwijl we het licht van de 
opgestane Heer verspreiden, bij de doopvont onze eigen doop in herinnering brengen.  

De Paaswake begint om 21.30 uur. Organist is op moment van schrijven nog onbekend 
 
Op Paaszondag 31 maart volgen wij Maria van Magdala op haar 
loodzware tocht naar het graf dat symbool is voor alle hoop die is 
vervlogen, al het perspectief dat is verdwenen. En met haar ervaren 
we de ontzetting die uiteindelijk omslaat in diepe vreugde als deze 
dodenakker een tuin blijkt te zijn waar de dode Jezus Christus als 
een nieuwe Adam tot leven is herschapen. Hij is opgestaan, Hij 
leeft! 

We lezen Johannes 20: 1 t/m 18. Willem Nijhof bespeelt het orgel, Heerjansklank versterkt onze 
lofzang deze Paasmorgen. We horen wie Jezus voor Maria van Magdala is en laten ons ook zelf uitdagen 
door deze vraag die het thema is in de Stille week: ‘wie zeg jij dat Ik ben?’ 
 

 
P.S. Met elkaar lezen: tijdens deze diensten verzorgen gemeenteleden van allerlei leeftijden de 
Bijbellezingen: wil je tijdens één of meer van deze dagen een lezing voor je rekening nemen; stuur even 
een berichtje via 06 – 20 50 30 99, of sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  
 

 
Ds. Sjaak Teuwissen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De huidige “verdeler” van het kerkblad wil na heel veel jaren trouwe dienst graag 
stoppen met het verzorgen voor distributie van het kerkblad.  
We zoeken dus een vervanger. Het is ongeveer 1 uur werk per maand. Wat moet er dan 
gebeuren? 

• Ontvangen van kerkblad samengaan van drukker in 6 dozen van 100 st 

• Bezorgen boekjes op 3 verdeeladressen (deze worden door hen verder verdeeld) 

• Verwerken adreswijzigingen op de looplijsten van de bezorgers 

• Afdrukken looplijsten van de bezorgers. 
Met een uur per maand ervoor zorgen dat Samengaan kan worden bezorgd in het hele 
dorp klinkt als een prima besteed uur.  Interesse? Neem dan contact op met Samengaan 
(samengaan@kerkheerjansdam.nl of 078-6772660)  
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SENIORENVERJAARDAGEN 
Verjaardagen maart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Verjaardagen eerste week april 
 
 
 
NIEUW m.i.v. januari 2024 
Vermelding verjaardagen  
Oude regeling: Verjaardagen van kerkleden die 78 jaar hopen te worden, werden vermeld in Samengaan (zonder 
leeftijd).  
Nieuwe regeling: verjaardagen van kerkleden van 78 jaar en 79 jaar worden niet meer vermeld. 
Zodra de leeftijd van 80 jaar is bereikt worden zij wel vermeld en worden door de contactpersoon met een 
bloemetje van de kerk verblijd.  
 
Vermelding huwelijksjubilea 
Oude regeling: Huwelijkjubilea vanaf 40 jaar, 45, 50, 55, 60 etc. krijgen bloemen.  
Nieuwe regeling: Huwelijksjubilea 25 jaar (komt erbij!) ) +  40, 50, 60 krijgen bloemen. 
Huwelijksjubilea 45 en 55 komen te vervallen! 
 
Met het oog op de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort werd u 
hiervoor benaderd, telefonisch of persoonlijk.      
Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld 
wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.  
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
 
Vriendelijk groet, 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam,  
Tel: 06-11249600  Emailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
  

 

23 maart “Samen aan tafel”  
om 18.00uur in de Boomgaardkerk 
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KWARTAAL- VERJAARDAGEN SENIOREN  
 
Nieuw plan m.i.v. april 2024.  
 
Even terugkijkend naar januari/februari 2020 …….. ! 
Er waren toen plannen om de verjaardagen van kerkleden van 80 jaar en 
ouder, die in de maanden januari, februari en maart (het 1ste kwartaal) jarig 
waren geweest, gezamenlijk in de 1ste week van april te vieren in de grote zaal 
van de Boomgaardkerk.  

Maar helaas ……. toen kwam begin maart 2020 ‘corona’, dus dit evenement ging niet door!      
 
Nu inmiddels 4 jaar later………! 
Wij vatten dit plan weer op en dat betekent dat de jarigen van de maanden jan, febr. en mrt. 2024  
in de maand maart een uitnodiging ontvangen voor een gezellig samenzijn in de Dorpskerk.  
De invulling hiervan blijft nog even een ‘surprise’! 
De datum voor dit gezamenlijk verjaardagsfeest ligt echter al vast: woensdag. 3 april 2024; vanaf 15 uur in de 
Dorpskerk. 
 
Wellicht zult u denken: “Is dat wel iets voor mij?” 
Weet dat wij het als gemeente het hèèl fijn vinden dat u als jarige komt!  
 
Vriendelijke groet,  
Het organiserend comité,  
Ds. Sjaak Teuwissen  
Wil Ouwerkerk  
 
P.S. 1) De data voor de volgende kwartalen staan ook al op de planning t.w.: 

• 3 juli 2024  (jarigen 2de kw. ’24) 

• 2 oktober 2024  (jarigen 3de kw. ’24)  

• 8 januari 2025 (jarigen 4de kw. ’24) 
P.S. 2) als u toevallig niet kunt op de datum van ‘uw’ kwartaalverjaardag, wees dan van harte welkom op één van de 
andere data 
P.S. 3) ook wie geen expliciete uitnodiging krijgt – bijvoorbeeld omdat hij of zij nog geen 80 jaar oud is – maar graag 
een kwartaalverjaardag meeviert, is van harte welkom. 

 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 januari 2024 tot en met 20 februari 2024: 
 
Ingeschreven:  
 
 
Overleden:  
 
 
Verhuizing:  
 
 
 
 
Vertrokken:  
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
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VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
Het offer va Jezus Christus op Golgotha  
Eén van de belangrijkste kernmomenten van het 
christelijk geloof is de kruisdood van Jezus 
Christus op Golgotha. Tegelijkertijd is de 
betekenis hiervan soms nogal lastig om te begrijpen. We noemen Jezus 
Christus’ kruisdood veelal Zijn offer voor ons mensen; we zeggen dan: Hij 
stierf voor onze zonden. Maar wat betekent dat dan precies? En waarom 
moest dit dan; waarom moet Jezus geofferd worden, kon dat niet anders? 
 
Vragen rond de betekenis van Jezus Christus’ kruisdood zijn misschien de 

meest lastige in het christelijk geloof. Waarom zou God het nodig vinden dat een volstrekt onschuldig iemand sterft; 
en wat lost dat dan precies op? Is God wraakzuchtig en bloeddorstig? Henri Veldhuis (1955 – 2018) biedt in zijn boek 
‘Kijk op geloof – christelijk geloof uitgelegd’ (2009) in het hoofdstuk ‘offer’ een perspectief dat ons kan helpen om 
het lijden en de kruisdood van Jezus Christus niet ‘als doel in zichzelf’ maar als ‘consequentie van uiterste liefde’ te 
ontdekken. Hieronder een bewerking van wat Veldhuis schrijft. 
 
Offer in het Oude Testament  
Vanuit het Oude Testament kunnen we ‘offer’ op verschillende manieren 
zien 

- Als geschenk: de mens geeft vanuit de overvloed die hij heeft 
ontvangen iets terug aan God. Het is een uiting van dankbaarheid, 
en van het besef dat heel ons leven aan God toebehoort. Als God 
het offer aanvaardt, versterkt dit schenk-offer de relatie tussen 
God en mens. 

- Als uitdrukking van onderlinge gemeenschap: hef offerdeel op het 
altaar herstelt of versterkt de gemeenschap met God en met 
elkaar. Dit wordt vooral zichtbaar in een gezamenlijke offermaaltijd. Deze staat in het teken van het verbond 
met God en de verbondenheid met elkaar als gemeenschap. 

- Een derde manier waarop we offer kunnen zien is die van de verzoening. Als een mens gezondigd heeft, 
moet zijn relatie met God worden hersteld. Daarvoor zijn de zondoffers en schuldoffers bedoeld. De Nieuwe 
Bijbelvertaling spreekt van reinigingsoffers en hersteloffers. Denk hierbij aan de spreekwoordelijk geworden 
‘zondebok’ op wie alle schuld symbolisch wordt gelegd voordat deze de woestijn in wordt gestuurd. In de 
meeste gevallen van verzoenings-offers gaat het om een dier dat in directe zin gedood wordt en waarvan het 
bloed – NB dat is in het geloof van Israël de drager van de ziel, de drager van het leven – over het altaar 
wordt gewreven of gesprenkeld. 

 
Twee perspectieven op Jezus Christus als verzoenend offerlam 
Hoe en waardoor komt de verzoening dan precies tot stand als er bloed wordt geofferd? Deze vraag wordt op Goede 
Vrijdag extra ingrijpend als Jezus Christus als een offerlam geofferd wordt op het ‘altaar’ van het kruis. Er zijn, als we 
spreken over verzoenings-offers, twee perspectieven op offeren 
 

- 1)Door het offer wordt Gods woede en behoefte om te wreken tot bedaren gebracht. Of, vriendelijker 
geformuleerd: er moet recht gedaan worden, iets dat scheef zit, de ‘rekening moet worden vereffend. Er 
moet daartoe iets kostbaars van ons zelf vernietigd worden: geofferd worden dus. In de traditie van Israël, 
en vele volkeren: een puntgaaf dier uit de kudde.  
 
Vertaald naar Jezus Christus als ‘offerlam’: de mensheid als geheel, en ieder van ons individueel, staat bij 
God ernstig in het krijt vanwege al het kwaad, alle zonde die wij aanrichten. Wij mensen zijn zelf niet in staat 
deze schuld te vereffenen. Maar God eist dat aan Hem recht wordt gedaan. Jezus Christus betaalt namens de 
hele mensheid de rekening die zij zelf nooit kan opbrengen, zoals in het Oude Testament offerdieren die 
functie vervullen. Deze opvatting over Christus’ offer heeft oude en sterke papieren. Tegelijkertijd rijst er 
een toornig, streng en wraakzuchtig Godsbeeld op dat samenhangt met angst en vrees. Het lijden en sterven 
van Jezus Christus is dan een doel op zichzelf: Jezus ‘moet’ wel sterven als genoegdoening richting God. 
 



- 2) We kunnen de God van Abraham Izaäk en Jakob ook zien als God van het leven, een God die nooit 
genoegen schept in onze pijn, ons lijden of onze dood, en dat niet van ons eist. Maar die altijd uit is op ons 
leven. Hij hecht alleen waarde aan onze offers als wij ze niet brengen uit angst en zelfpijniging, maar uit 
vertrouwen op het ja-woord dat Hij ons geeft.  

 
Gered uit brandend huis 
Om het tweede beeld te illustreren een voorbeeld. Er staat een huis in 
brand en de vader gaat met gevaar voor eigen leven naar binnen om zijn 
kind te redden. De redding van dat kind komt tot stand, niet door middel 
van de brandwonden die de vader oploopt, niet door middel van zijn 
eventuele dood. De redding gebeurt door het onophoudelijk zoeken met 
gevaar voor eigen leven, door het vinden en naar buiten dragen van het 
kind. De vader loopt grote risico’s op blijvende brandwonden of zijn 
eigen dood. Als hij omkomt in de brand zeggen we dat hij zijn leven heeft ‘opgeofferd’ voor zijn kind. Maar de 
diepste betekenis van dat offer ligt dan niet het moedwillig opzoeken van de pijn van het vuur als een doel op zich. 
maar in de liefde voor zijn kind. Die liefde die zo groot is dat hij de vuurdood niet zoekt, maar wel riskeert en zo 
nodig op de koop toeneemt.  
 
Zo is het ook in deze tweede Bijbelse visie op het offer: de verzoenende betekenis van het 
offer van Jezus Christus ligt niet in de vernietiging van iets kostbaars, ligt niet in de dood of 
de pijn van Hem als doel op zich, maar in het leven dat Hij uit liefde aanbiedt, in de hoop 
dat God ons leven zal redden en genezen. Het is Jezus Christus die in het brandende huis 
van het menselijk bestaan óns zoekt en wil redden; koste wat het kost. 
 
Wil God bloed zien?  
Nee, niet uit wraak, of om op cynische wijze genoegdoening te krijgen 
Ja wel, omdat bloed voor de Israëliet de drager is van de ziel en het leven. In het offer van 
Jezus Christus biedt God zélf niet moedwillig zijn eigen dood en vernietiging aan, maar 
biedt Hij in Jezus ons Zijn leven aan. Zoals Jezus in het Johannesevangelie zegt: ‘Ik geef 
mijn leven voor de schapen’ (Johannes 10: 11-15) 
 
Ontvangen 

• Op 29 januari ontving mevr. Willie Peterse € 10,= t.b.v. onze kerkelijke gemeente  
 
Ten slotte 

- Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 06 – 20 50 30 99 
Email sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak  
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr 
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VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Uit de Kerkenraad 
De laatstgehouden kerkenraadsvergadering, 1 februari, stond in het teken van kennismaking en afscheid. De 
ambtsdragers die zondag 4 februari bevestigd zouden worden waren er voor de eerste keer bij en de 
afscheidnemende ambtsdragers voor de laatste keer. 
Omdat Mariëlle helaas ziek geworden was, is er van haar uiteindelijk afscheid genomen op andere wijze. 
De opening van deze vergadering werd gedaan door Bas Roobol die de taak van nestor op zich nam. Het was de 
eerste reguliere vergadering (we hadden al wel een themavergadering gehad) van het jaar 2024. Dan wordt altijd de 
voorzitter weer officieel voor een jaar benoemd en het moderamen ingesteld. In het moderamen is een wijziging 
want Frans de Jong treedt terug als voorzitter van de diaconie en Richard van Vliet zal deze taak overnemen. Het 
moderamen bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scriba, de voorzitters van diaconie en kerkrentmeesters 
en de voorganger. 
In de bevestigingsdienst op 4 februari zal nog niet bevestigd worden de kerkelijk werker dhr. Engel Leune. Dat 
gebeurt op 18 februari. 
Belijdenis en doop zijn aangevraagd. Dat zal gebeuren op 14 april. Er volgt nog een aannemingsgesprek. Ook is er 
een huwelijksaanvraag voor 1 juni. 
Het jaargesprek met de dominee is gehouden. 
De veertigdagentijd is in voorbereiding en er wordt gekeken naar een goede samenhang tussen diverse activiteiten 
voor jong en oud. 
De taakgroep pastoraat heeft nog geen vervanging gevonden voor de aftredende Floor Huizer. Die zoektocht gaat 
voort. 
De kwartaal verjaardagvieringen gaan nu eindelijk van start. 
De diaconie zal komend jaar als collectedoel bij het avondmaal nog voortgaan met de stichting mensenkinderen. 
Uitzondering is 26 mei, dan is het doel Open Doors. 
Er zal komend jaar ook weer een ZWO dienst zijn, in het teken ván en met een opbrengst vóór Rainbow Angels. 
De kerkrentmeesters hebben via de commissie budget neutraal een aantal toekomstgerichte  punten en vragen 
aangegeven waar de kerkenraad over nadenkt en spreekt. Eén en ander hangt samen met het gebruik van zalen. 
Voorlopig zijn de bouwplannen nog niet door de procedures heen. Wel zullen de zalen boven en beneden worden 
aangepakt, fris geverfd, behangen en de vloer zal gedaan worden. Fijn dat er zoveel vrijwilligers uit de gemeente 
hierbij willen helpen! 
Vanuit de jeugdkerkenraad: Er stond nog een geloofsgesprek gepland. Dat ging een paar maanden geleden niet door 
vanwege te weinig aanmeldingen, maar dat staat nu gepland op 23 mei. 
Het jeugdhonk is helaas rond oud en nieuw vernield en daarna is met de vorstperiode ook nog waterschade 
ontstaan. De jeugd zal, zolang het nog kan, gebruik maken van de voormalige consistorie in de Boomgaardkerk. 
De visiegroep zal komende periode rondom het thema verbinding een aantal korte filmpjes vertonen in/voor de 
dienst. 
Er is een projectgroep duurzaamheid die ons gevraagd en ongevraagd zal adviseren wat we kunnen doen aangaande 
duurzaamheid in het gebruik van onze kerk en rondom de diensten. 
De werkgroep communicatie wil graag bordjes met info en een QR code die naar de website leidt bij de ingang(en) 
van de kerk. Ook wordt nagedacht over een soort PR protocol, waardoor activiteiten breder kenbaar gemaakt 
kunnen worden. 

 
 

Onderweg met uw pastor  
 
Nu ik vanaf deze maand als ouderenpastor in Heerjansdam rondloop en -fiets bent u ongetwijfeld ook een beetje 
nieuwsgierig wat ik nu zoal doe. Heel graag deel ik daarover zo nu en dan iets met u. Maar doordat ik zondags als 
gastvoorganger in een divers scala van gemeenten voorga loop ik tegen de handicap aan dat ik u niet rond de 
zondagse kerkvieringen kan ontmoeten en daar wat kan vertellen. Daarom heb ik mij voorgenomen iedere maand 
iets van mijn avonturen met u te delen via uw mooie kerkmagazine Samengaan. In het januarinummer heb ik mij al 
een beetje aan u voorgesteld en kreeg na het inzenden hiervan van Alex de spelregels door. Alex wist er slechts twee 
te bedenken:  
• De deadline voor de kopij is elke maand de 20e van de maand. 
• De bijdragen graag in Word met lettertype Calibri 11pt. 
Nu, daar is wel heel gemakkelijk mee te leven. 



 
Uiteraard neem ik de vrijheid mijn verhalen te anonimiseren en soms een persoonsverwisseling te gebruiken want ik 
wil niet dat iemand zich geremd voelt persoonlijke zaken aan mij toe te vertrouwen. Tegelijk weet ik echter dat het 
iets van anderen lezen wat herkenning in het eigen leven of vanuit de eigen levensweg oproept heerlijk bevrijdend 
kan zijn. Vandaar het waagstuk om toch iedere maand iets uit mijn pastorale praktijk met u te delen. 
 
In mijn maandelijkse bijdrage hoop ik u mee te nemen op mijn tocht door de gemeente maar ook daarbuiten omdat 
dit een interessant inkijkje in mijn leven als pastor kan bieden. Zo begeleid ik al bijna vijftien jaar een ver in de 
negentig zijnde jarige alleenstaande mevrouw die als ik haar zo eenmaal per tweemaanden bezoek steevast eerst 
een halfuur al haar moeiten, teleurstellingen en pijnen moet uitklagen om daarop aansluitend aan mij te vragen: En 
waar bent u allemaal geweest? Als ik dat dan een beetje verteld heb antwoordt ze steevast: Wat ben ik jaloers op u 
en dat alles is eigenlijk toch veel mooier als al het geklaag van zo’n oude vrouw als ik aan te horen. Zo heeft zij eerst 
een uur nodig om ruimte in haar hart te scheppen om iets van de heerlijke troost te kunnen ontvangen die het 
evangelie van de Heer Jezus biedt. Nu zult u zich ongetwijfeld afvragen of ik het kan uithouden om zo leeggezogen te 
worden met klaagzangen. Maar weet u wel hoe goed de Heer Jezus voor een ouderenpastor is? Nadat ik bij deze 
mevrouw geweest ben ga ik vaak naar een inmiddels echt honderdjarige mevrouw die ik net zo lang ken als de 
hiervoor genoemde mevrouw en zij deelt dan zoveel moois delen van wat de Heer Jezus doet met mij dat mijn accu 
weer helemaal volgeladen wordt.  
 
Nu ik dit schrijf, maandag 19 februari, ligt mijn inleiding in de gemeente van gisterenmorgen nog vers in mijn 
denken. Eigenlijk ligt het begin van dit alles al een maand of drie eerder toen ik voor het eerst in het voor mij 
volkomen onbekende Heerjansdam kwam voor een kennismaking met Gertjan en Bas Roobol en dominee Sjaak. De 
laatste jaren was ik, nadat mijn werk in de Hervormde Gemeente in Aalburg geëindigd was, wel eens hier en daar op 
een sollicitatiegesprek geweest. Meestal voelde dit goed en werd het toch steeds niets. Maar de eerste 
kennismaking in Heerjansdam was gelijk anders. Onze als een sollicitatiegesprek bedoelde eerste ontmoeting was 
eigenlijk was eigenlijk al een inleiding in de gemeente want binnen enkele minuten voelde alles zo wonderlijk 
vertrouwd dat ik het beleefde alsof we aan het afspreken waren hoe ik mijn werk zou gaan inrichten. Het leek wel of 
ik was thuisgekomen. En zo ging het vervolg ook. Alles ging zo wonderlijk spontaan en vanzelfsprekend. Toen alles 
rond was kreeg al heel snel een uitgebreid emailbericht van Sjaak met zoveel hartelijkheid en duidelijkheid wat voor 
mij een heerlijke bevestiging was van: Hé, hé eindelijk geen collega maar een vriend. En bijna gelijktijdig kreeg ik van 
Hanna Groenenboom mijn eerste weekbrief en had daarop een heerlijk spontaan emailcontact met haar. En nog 
voor ik ging beginnen kreeg ik een emailberichtje van Frans de Jong dat hij begrepen had dat ik en fiets nodig had en 
dat ik die bij hem kon komen halen. Toen ik vervolgens niet in de online kerkelijke ledenadministratie kon komen 
boodt Bert Schop direct aan: Kom even met je laptop bij mij thuis aan dan lossen we het samen op. Zo kon ik gelijk 
met hem en Liesbeth kennismaken en toen mijn laptop niet op de Wifi in de kerk leek aan te sluiten liet Chris 
Grootendorst zijn vrouw net zo lang met het eten wachten tot hij het voor elkaar had. Het meest bijzonder was 
echter wel hoe Sjaak, die ik inmiddels als een wapenbroeder ben gaan kennen, mij de eerste werkdag ontving met 
een heerlijke vlaai en een er speciaal voor uitgetrokken ochtend om mij een warm welkom te bieden start.  
 
Lieve mensen in Heerjansdam, het warme welkom van Sjaak en de andere hiervoor wel en niet genoemde mensen 
kreeg een heerlijk vervolg met mijn eerste kennismakingsbezoekjes ik de afgelopen weken met als topper de mooie 
officiële inleiding gisterenmorgen in de gemeente. Het je zo welkom voelen, het voelt voor mij als een heerlijke 
warme deken om mij heen maakt dat ik mij bij u al helemaal thuis voel. Terugkijkend meen ik er iets van te begrijpen 
waarom de sollicitatiegesprekken in de afgelopen twee jaren steeds toch net niet een vervolg als aanstelling kregen. 
Daarbij kwam de vraag weleens in mij op: Heeft mijn vrouw Nellie misschien gelijk dat ik er te oud voor wordt? Zet 
mijn Heer en Heiland er de rem op nu ik daar nog niet aan toe ben? En natuurlijk kunnen wij niet in ons levensboek 
bij de Heer kijken. Maar nu durf ik toch te geloven dat Hij mij wilde leren wachten tot het Zijn tijd was en Hij met u 
als gemeente voorhad dat ik bij u zou komen werken als ouderenpastor.  
 
Natuurlijk weet ik dat het geloofsleven een leven van eb en vloed is. Op weg naar en de eerste weken bij u in de 
gemeente ervaar ik echter als een vloed en met die vloed laat ik mij op weg naar het Paasfeest heerlijk meedrijven 
en kijk ik uit naar fijne warme ontmoetingen waarin we samen mogen ervaren dat onze Heer Jezus erbij wil zijn als 
de Derde die toch altijd de Eerste is. 
 
Een hartelijke groet, Engel Leune.      

  

  



Living Apart Together 
Relaas van het ontstaan van deze ongewenste situatie in het bijna 60-jarige huwelijk (18-09-24) van Marry en Kees 
Jongsma in de periode van november 2023 tot februari 2024. 
 
Allereerst onze zeer hartelijke dank voor de enorme uitingen van medeleven met 
onze situatie vanuit onze kerkelijke gemeente van de PKN Heerjansdam Kijfhoek. 
We werden overstelpt met goede wensen komend uit onze Gemeenschap der 
Heiligen in Woord en Daad. 
 
In 2019 was bij Marry hersenbeschadiging geconstateerd in de vorm van vasculaire 
dementie die aanleiding gaf tot het verlies van haar korte termijn geheugen. Zij 
dacht alles nog te kunnen van huishouden tot autorijden maar helaas gingen deze 
functies geleidelijk aan verloren en werd Kees haar mantelzorg en kwamen er via 
onze case manager allerlei aanvullende voorzieningen via de wet WMO. Haar 
muzikale vermogens bleven nog langdurig gespaard zodat ze nog leiding kon geven 
aan ons fluittrio dat voor het laatst optrad op de open dag van de Kijfhoekkerk dd 1 
juli 2013 (zie foto) 

 
Bij de laatste Corona- en Griepvaccinatie eind november 2023 kreeg Kees 2 dagen 
later een huidziekte waarbij hij overdekt werd met blaren en puisten (zie foto) en 
ondragelijke jeuk. Hij voelde zich als Job die zich op de mestvaalt krabde met 
potscherven: ”Job 2:8 en hij nam een potscherf om zich daarmee te krabben terwijl 
hij neerzat in de as”. Het bleek een auto immuun blaarziekte te zijn. Bij een auto-
immuunziekte gaat het eigen afweersysteem eigen weefsel aantasten in dit geval 
de huid, alleen het gelaat werd gespaard. De behandeling is 2 maal daags het hele 
lichaam insmeren met een zeer sterke corticosteroïd zalf en bij onvoldoende 
resultaat chemotherapie. Deze behandeling is levenslang en werkt inmiddels wel. 
 
De 3e fluitist van ons trio op 1 juli 2023 werd ongeneselijk ziek en stierf.  Tijden s 
zijn uitvaartdienst op 27/12/ 23 ontwikkelde zich uit de blaren een acute wondroos 
infectie in Kees ‘linkerhand waarbij hij in quarantaine werd opgenomen in het 
Ikazia ziekenhuis en acuut werd geopereerd zodat de kinderen de  zorg voor Marry 

op zich namen en Marry werd verzorgd door onze oudste zoon Peter in Sliedrecht . Daar kreeg ze in de haar niet 
vertrouwde omgeving een ongeval met gebroken ribben en sleutelbeen en werd opgenomen in het Ziekenhuis van 
Gorinchem en zo ontstond de ongewenste LAT  relatie met het ongewild beëindigen van Kees’ mantelzorg. 
 
Marry was inmiddels opgeschaald van WMO naar WLZ waarbij was inbegrepen registratie in een zorginstelling in ons 
geval Borgstede Barendrecht (2022). We bleken No 1 op de ranglijst en zo kwam Marry 3 dagen na de opening van 
het hernieuwde Borgstede terecht op afdeling Watertoren  167. 
 
In de Vrienden van de Kerk app van zondag 14 januari beloofde Kees “Living Apart Together”  in relatie tot de Drie 
Enige Allerhoogste Majesteit nader toe te lichten in Samengaan.  We zijn alle 2 gelovig in de traditie van de PKN 
daarbij spelen onze christelijke opvoeding en geloofservaringen daterend van onze jeugdjaren in WO 2 tevens een 
rol. Kees werd gered uit de Hel van Market Garden in september 1944 en Marry na de bevrijding door de terugkeer 
van haar vader die werkte als dwangarbeider in Duitsland. Dagelijks bezoekt Kees, Marry in Borgstede tussen 11.00 
uur en 15.00 uur. Als hij dan weggaat om door de thuiszorg ingesmeerd te worden wil Marry vaak mee en smeekt 
hem haar niet alleen te laten. Vaak vraagt ze dan: “Wil je met me bidden zodat we permanent samen kunnen zijn”! 
Wij bidden dan samen om Wijsheid, Licht en Kracht de beproeving van de LAT relatie te kunnen doorstaan. De 
metafoor van het 3voudig snoer uit Prediker4:12 is dan een beeld van de 3 Eenheid die in onze LAT relatie een rol 
speelt met betrekking tot de 3 Eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan wordt ons lot weer dragelijk in 
aanvaarding van de ontstane situatie.   JJ (Jesu Juva)  of wel Jezus help en SDG( Soli Deo  Gloria ) God alleen de eer.  
 
M&K Barendrecht 17/2/24 

 

  



KERKRENTMEESTERS 
De Bouwerij; We zijn begonnen. 
 
De maand februari heeft het klusteam hard gewerkt in de bovenzaal en de consistorie. 
Zoals eerder gemeld zullen deze ruimtes geschikt worden gemaakt voor het jeugd- en jongerenwerk. 
Daarom is de vloerbedekking vervangen door marmoleum. Dit is beter schoon te houden en is ook beter 
vochtbestendig. Op advies van de vloerbedekking-leggers zijn de vloeren na het verwijderen van de oude 
vloerbedekking voorzien van een strakke underlaymentvloer omdat onregelmatigheden in de ondervloer zichtbaar 
zijn in het marmoleum. Hoe mooi was het mee te maken dat toen de kar met die gesponsorde underlaymentplaten 
het kerkplein opreed er van diverse kanten de klussers kwamen aangefietst en gelopen om  die 75 platen even naar 
binnen en boven te brengen. De samenwerking in het klusteam is gewoonweg geweldig. In 2 ochtenden zijn de 
vloeren gelegd en met 1600 schroeven vastgemaakt aan de oude vloerplanken. In de weken erna zijn al deze gaatjes 
weer gevuld en de naden gedicht en daarna is de hele vloer geschuurd  om een zo egaal mogelijk ondergrond te 
krijgen. In de bovenzaal is de kastenwand aangepakt zodat deze deels open is. In de raamnissen zijn zitbankjes 
getimmerd. Op de bankjes kan je uiteraard zitten maar door de hoge rugleuning is er ook bescherming tegen door 
het raam vallen. Ook is er nieuwe verlichting in stijl aangebracht. In overleg met de architect is ook gekozen voor een 
andere kleurstelling. Zo is er voor de bovenzaal gekozen om de wanden en de kastenwand blauw en de vloer 
zandkleurig te maken. Voor de consistorie is voor dezelfde kleuren gekozen alleen hier is de wand na het behangen 
met glasvezelbehang zandkleurig gesausd en zijn het plafond en vloer blauw gemaakt. De verfrollers hebben de 
nodige meters afgelegd in de handen van onze klussers met spierpijn voor de mannen tot gevolg maar het resultaat 
is daar. Oke, die paar grote blauwe morsvlekken op de houten vloer zijn nu bedekt met mooi marmoleum. 
In beide ruimtes zal ook kindvriendelijk meubilair komen. De clubs zullen vrij snel hun intrek gaan nemen in de 
nieuwe ruimtes. 
Omdat er frequenter gebruik zal worden gemaakt van de ruimtes is ook de verwarming aangepast zodat deze 
voortaan geprogrammeerd maar ook op afstand geschakeld kan worden. 
Natuurlijk was er op zijn tijd ook een bak koffie waar regelmatig wat lekkers bij was. Weer eens een andere manier 
van gemeentezijn. 
 
Binnenkort zal er weer een overleg zijn met de gemeente Zwijndrecht over de vergunningaanvraag van de aanbouw. 
Zwijndrecht heeft nog niet uitgewerkte plannen om de buitenruimte rond de Kromme Nering en de Manning 
opnieuw in te richten. Onze aangevraagde aanbouw zal men meenemen in deze plannen. 
 
Wilt u/jij ook meehelpen bij een volgende klus meldt dat dan bij ondergetekende. 
 
Namens het klusteam en de bouwcommissie, Chris Grootendorst, jcg@planet.nl of 06-51216503 

 

Opgave ontvangen collectes nov. en dec. 2023 

Datum Doel Kerk GIVT Totaal 

7 januari Diaconie  €  103,20   €    77,00   €  180,20  

  Kerk  €  108,45   €    83,68   €  192,13  

  Jeugd  €  117,60   €    98,21   €  215,81  

14 januari Diaconie  €  143,17   €    82,66   €  225,83  

  Kerk/ADA  €  161,59   €    82,54   €  244,13  

21 januari Diaconie  €  217,00   €  184,60   €  401,60  

  Kerk  €  118,60   €    39,13   €  157,73  

28 januari Diaconie   €  131,05   €    82,80   €  213,85  

 Kerk  €  153,80   €    47,68   €  201,48  

Gift kerk via mevr. Peterse        €   10.-- 
Gift kerk via bank                    € 100,--  
 
Een ieder dank voor haar of zijn inbreng. 
Namens het college van kerkrentmeesters, 
J. Schop, penningmeester 

mailto:jcg@planet.nl


Oud papier 
Van wit en koud naar guur en nat naar bijna warm en zonnig. Op naar de lente. De struiken en bomen doen hun 
uiterste best om de eerste bladeren weer uit het verborgene tevoorschijn te toveren. De natuur ontluikt. 
De andere bladen komen we weer graag bij u ophalen op onderstaande data. 
Als u of jij wilt meehelpen met het inzamelen van het oud papier? Graag want de ploeg kan wat uitbreiding 
gebruiken. Meld je aan via oudpapier@kerkheerjansdam.nl en na een korte opleiding van HVC mag je mee. 
 
 
16 maart    20 april 
Geert de Jong    Bert Schop 
Wim Groeneveld   Jan Robbert Albrechts 
Anja Rijsdijk    John Peterse 
Frank Rijsdijk    Kees-Jan Visser 
 
Chris Grootendorst 
oudpapier@kerkheerjansdam.nl 
 
 
 

 
 
 

  

mailto:oudpapier@kerkheerjansdam.nl
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Pasen: viering en ontmoeting Senioren 

 
Wij hopen u weer te mogen begroeten ter gelegenheid van de Paasviering voor 

de senioren. Uiteraard bent u zeker welkom als u zich nog geen senior voelt! 

Boomgaardkerk,  
dinsdag 26 maart 2024  

Inloop vanaf 10.30u Begin 11.00u  

 
Met medewerking van Ds. Teuwissen, De heer E. Leune e.a. 

LUNCH wordt u aangeboden 
Einde rond 13.00 

Graag opgeven als u komt 
Toegang vrij. 

 
Aanmelden : Uiterlijk Zondag 24 maart bij Ingrid de Jong – Lindhout,   Sportlaan 43, 
telefoon 078-6772471, e-mail jonglindhout@gmail.com. 
 

DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: februari 2024 
 
Bloemendienst; 
02-02-24  Via  de heer  Jan Visser  € 40,00 
02-02-24  Via  mevrouw Reni Steenis  € 10,00 
07-02-24  Via mevrouw Lien vd Heiden  € 20,00 
Bijbels dagboekje: 
09-02-24  Via de heer Frans de Jong  € 15,00 
 
Alle gevers hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de diaconie. 
Jan de Jong 

mailto:jonglindhout@gmail.com


JEUGDRUBRIEK 
Youth corner 
Iedere 2 weken is er op vrijdagavond een gezellige groep van zo`n 8 tot 12 jongeren bij elkaar. De ene keer 
bespreken we een geloofsonderwerp en onderzoeken we vragen die ons bezig houden uit de bijbel en het leven. Zo 
leren we steeds meer uit de bijbel en van elkaar. De andere keer hebben we een gezellige avond en is het lachen, 
gieren brullen.  

1 x per maand eten we ook met elkaar vooraf.                                                                              
Eten verbind en tijdens de maaltijd vinden er                                                                                                
hele waardevolle gesprekken plaats. We beginnen                                                                       
dan ontspannen aan de avond en dit helpt als we                                                                      
daarna over serieuze zaken spreken en je je soms                                                                         
ook best kwetsbaar moet op durven stellen naar elkaar.  
U/jij begrijpt dat die maaltijden niet voor niks zijn. Voor 15 man koken (incl 
leiding) brengt kosten met zich mee. Een maaltijd is zo rond de 50 euro.  Wij 
willen heel graag 10 x per jaar blijven eten met elkaar en wij hopen dan ook 
dat er misschien gemeente leden zijn die ons hierbij willen helpen.  

-Wil je voor ons een maaltijd sponsoren?  
Dit kan door een bijdrage over te maken op NL32RABO0305420275 t.n.v. Prot Gem Heerjansdam ovv “maaltijd 
youth corner” 
-Wil je voor ons een maaltijd koken?  
Ook heel erg leuk en lekker. Neem dan contact op met Barbara (bsteen1977@gmail.com). 
 
“Geloven in opvoeding” avond 
Save the date!! 
Donderdag 23 mei is er een avond waarin we met elkaar praten over opvoeding in geloof van onze kinderen en 
tieners. Zet de avond vast dik gedrukt in de agenda.  
Het beloofd een fijne avond te worden. Heerlijk om hier met elkaar over te spreken en te delen.  
 
Palmpasen takken 
Alle kinderen, met hun ouders, zijn van harte welkom op 23 maart van 14.30-16.30 uur in de Dorpskerk. Daar gaat 
iedereen met elkaar aan de slag om weer prachtige palmpasen takken te maken. Iedereen van harte welkom!! 
 
Kindernevendienst paas project 
De knd volgt in de 40 dagen tijd het project met als thema Wat goed dat jij er bent!  
Het gaat erover dat we de nabijheid van andere mensen en van God in ons leven vieren. In 
de verhalen ontdekken we wat het betekent om er niet alleen voor te staan.                                                                     
Het is goed dat mensen er voor elkaar kunnen zijn. Om  samen te genieten, elkaar te 
troosten en te steunen als dat nodig is. Jezus heeft laten zien wat het betekent dat                                                                     
God naar mensen omziet. Hij deed voor hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen op de weg 
naar Gods koninkrijk.  
Wie daar iets van ervaart, kan dankbaar zeggen:   Wat goed dat jij er bent! 
Ook krijgen alle kinderen in de basisschool leeftijd weer een gezinsboekje, waarmee er ook 
thuis met het project mee gewerkt en gelezen kan worden. 
 
Jeugddienst 10 maart 
Op zondag 10 maart is iedereen heel erg welkom in de jeugddienst met het thema 

                             
De dienst begint om half 10 met “samen ontdekken”. Allerlei leuke 
dingen om te doen in en rondom de kerk. Dus niet gelijk zitten op 
je stoel, maar eerst actief met het thema aan de gang. Zo rond  
kwart over 10 uur gaan we “samen vieren” in de kerk, natuurlijk 
afgesloten met “samen eten” met wat lekkers te drinken en te 
snoepen.  
Zet de datum alvast in je agenda en nodig al je vriendjes en 
vriendinnetjes uit met hun ouders, opa`s en oma`s, want iedereen 
is welkom.  

mailto:bsteen1977@gmail.com


Club 
Zomaar eens een stukje van de club avond van groep 3, 4 en 5: 
Afgelopen keer hadden we het over “Jezus en de rijke man die alles 
moest achterlaten”. Na het verhaal moesten wij verzinnen wat wij dan 
zouden achterlaten? En wat we vooral niet wilden achterlaten? Gelukkig 
bleken vervelende broertjes en zusjes, toch niet vervelend genoeg en 
mochten die ook mee, samen met de Nintendo Switch…..Oud en kapot 
speelgoed mocht wel thuis blijven. 
Toen iedereen zijn of haar verhaal had gedaan, zijn we ons gaan 
verstoppen voor de leiding en hebben we het spel “nachtwacht” gedaan! 
De tijd vloog voorbij en voor we het wisten moesten we weer naar huis.  
Nog 2 weekjes wachten en dan mogen we weer. Het is op woensdagavond, kom je dan ook? Tot dan!  

 

 

 

Palmpasentakken maken 
Zaterdag 23 maart van 14:30 uur tot 16:30 uur 

in de Dorpskerk. 
Kids of Joy en de kindernevendienst organiseren 23 maart een gezellige 
middag: alle kinderen zijn welkom om een eigen Palmpasentak te 
maken.  

 

Zondag 24 maart mogen de kinderen die het leuk vinden de mooi 
versierde Palmpasentak showen in de kerk d.m.v. een kleine optocht.  

Graag willen we weten op hoeveel kinderen we kunnen rekenen i.v.m. 
de materialen. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Ouders 
zijn ook van harte welkom. Je mag je opgeven bij Hadassa Teuwissen (06 
20 31 48 50). 

Tot zaterdag 23 maart! 
 



Kinderlied Veertigdagentijd en Pasen;  “Samen op weg naar Pasen” 
 

Tussen zondag 18 februari – voor veel christenen as-woensdag 14 februari – 
tot aan Paaszondag 31 maart bevinden we ons in de lijdenstijd ofwel 
veertigdagentijd. Jezus volgt Zijn weg richting Jeruzalem, richting zijn lijden 
en sterven; waarna we op de derde dag van Zijn sterven Zijn opstanding uit 
de dood vieren. Voor deze periode stellen we het volgende lied voor: ‘Samen 
op Weg naar Pasen’. Na Pasen volgt dan een ander lied. 
 
De liedtekst van ‘Samen op Weg naar Pasen’ uit 2014 is geschreven door Ron Schröder en Marianne Busser; de 
muziek is van Marcel & Lydia Zimmer, die het ook in beide aangegeven youtube-versies inzingen.  
Hoewel in dit liedje ook het openstaande graf van Pasen aan de orde komt, ligt het grootste accent op de periode 
vóór Pasen. De refreinen zijn vrolijk, de coupletten wat meer ingetogen. De melodie ligt prettig in het gehoor en 
zingt gemakkelijk mee. We bieden dit lied én integraal aan (zie het eerste blokje met links) én in kortere stukjes. In 
de Dorpskerk zal op verschillende zondagen in de veertigdagen-tijd zo steeds een ander fragment uit het lied klinken 
 
Inge Schippers, Marieke Roobol, Elise Dorsman ds. Sjaak Teuwissen 
 

Samen op Weg naar Pasen (geheel)  
https://www.youtube.com/watch?v=pAECd9NmDLA (afbeeldingen: striptekeningen; geschikt vooral voor 
kinderen onder- en middenbouw basisonderwijs) 
https://www.youtube.com/watch?v=HBatAUI6OiM (afbeeldingen: foto’s; geschikt vooral voor midden- en 
bovenbouw basisonderwijs) 

 

Samen op Weg naar Pasen (fragmenten)  
(zondag 18 en 25 februari) https://1drv.ms/v/s!Alx_nI8A26iDsnLvBrRxyY7SkX9K?e=L4fvAg 
(zondag 3 en 10 maart) https://1drv.ms/v/s!Alx_nI8A26iDsnPvNnryWwC2tPUK?e=vOSmzw 
(zondag 17 en Palmzondag 24 maart) https://1drv.ms/v/s!Alx_nI8A26iDsnFpP8LQZDWswCwP?e=1thWry 
(Pasen 31 maart) https://youtu.be/HBatAUI6OiM?si=jbKwN779Ay0z9OjB 

 
Samen op weg naar Pasen  
Refrein: Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg de toekomst tegemoet 
Samen op weg naar Pasen 
Samen op weg en weten ‘het komt goed’ 
Samen op weg naar Pasen 
geweldig dat dat kan en dat dat mag 
Samen op weg naar Pasen 
en delen in Gods liefde elke dag 
 
1)Stilstaan bij zijn intocht in de stad Jeruzalem 
Stilstaan bij Hosanna tot de woorden “kruisig hem” 
Stilstaan bij zijn angsten, bij zijn pijn en het verraad 
maar weten dat het leven dankzij Hem weer verder 
gaat 
 
Refrein: Samen op weg naar Pasen… 
 
 
2)Stilstaan bij de dingen die Hij voor ons heeft gedaan 
Stilstaan bij het kruis dat je op Golgotha zag staan 
Stilstaan bij zijn leven dat Hij voor de mensen gaf 
en stilstaan bij de vrouwen bij het openstaande graf 

 
Refrein: Samen op weg naar Pasen… 
 
3)Samen mogen lezen van de weg die Hij moest gaan 
Hoe Hij door zijn liefde zelf de dood wist te verslaan 
Voelen dat Hij meegaat, voelen dat Hij in ons leeft 
Het wonder van het Paasfeest dat ons weer een 
toekomst geeft 
 
Refrein: Samen op weg naar Pasen 
…. en delen in Gods liefde elke dag 
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RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik  
Afgelopen maand februari waren de predikanten ds. G.J. van Beek en 
ds. L.C. van der Eijk onze gastvoorgangers. Beiden hebben tijdens de 
diensten weer de Blijde Boodschap van het Evangelie doorgegeven, zij 
het elk op hun eigen manier van presenteren en preken. 
Hieronder enkele fotomomenten: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na de Nieuwjaarssamenkomst van 7 januari 
 
 

 
 
 
                    21 januari met proponent H. Russcher met zijn gezin                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 februari met ds. G.J. van Beek 
 
 
 

                                                                                                     18 februari met ds. L.C. van der Eijk 

De Veertigdagentijd 
De periode van Epifanie, de week van Driekoningen, ligt achter ons 
en vervolgen het kerkelijk jaar met de Veertigdagentijd.  
Op de website van de Protestantse Kerk, PKN, las ik het volgende: 
Vastentijd, Veertigdagentijd of Quadragesima is de periode die 
begint op Aswoensdag (dit was op      14 februari),  als 
voorbereiding op het Paasfeest. De veertigdagentijd is een periode 
van vasten en bezinning op de feitelijke christelijke levenspraktijk. 

Alhoewel er zesenveertig dagen verlopen tussen Aswoensdag en Pasen (einde van de vastentijd) wordt er 
traditioneel (binnen de Rooms Katholieke Kerk) niet gevast op de zes zondagen tijdens die periode waardoor je op 
veertig dagen uitkomt.   
In de vroeg-christelijke tijd vastte men tot zonsondergang. Onder andere koning David en de profeet Daniël vastten 
in voor-christelijke tijden al, om Gods hulp en steun te zoeken (2 Samuel 12:16; Daniël 9:3). Ook Jezus ging direct na 
zijn doop vasten (Mattheus 4:2). Rond het jaar 250 werd dit vasten uitgebreid naar alle dagen van de Goede Week, 
terwijl het Concilie van Nicaea in 325 getuigt van een 40-dagen vasten. 



  

Persoonlijke bezinning 
De periode van veertig dagen, is een tijd van 
persoonlijke bezinning. Veel christenen vasten in 
deze periode door te minderen of zelfs te 
stoppen met een bepaalde levenswijze. Naast het 
bewust minder consumeren van voedsel en 
(alcoholische) drank wordt men ook opgeroepen 
zich verplichten tot het beperken van gebruik van 
de sociale media. 
 
Vasten is een soort van persoonlijke discipline en 
trainen.  Het gaat bij vasten niet om lichamelijke spierkracht, maar om 
geestelijke wilskracht. 
Het getal veertig is in het verleden door de kerk gekozen als Bijbelse 
symboliek. 

Renovatie van de begraafplaats 
Momenteel vinden er ingrijpende werkzaamheden plaats op de begraafplaats rond de Kijfhoekkerk. 
Door diverse oorzaken is de bodem van een gedeelte van de begraafplaats rondom de kerk gezakt, waardoor ook de 
graven gaan verzakken en de grafmonumenten kunnen gaan scheuren. Daarom heeft het Stichtingsbestuur besloten 
om dit gedeelte van de begraafplaats te verhogen. Aannemer Bas Biemond zal de werkzaamheden op de 
begraafplaats uitvoeren. 
Deze zullen een aantal maanden in beslag nemen. Dit is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.  Tijdens de 
werkzaamheden zal de overlast voor bezoekers van de kerk en kerkdiensten zoveel mogelijk worden beperkt. Ook 
zijn van alle grafmonumenten vooraf een foto gemaakt.  
Voor vragen kunt u zich altijd wenden tot één van de leden van het Bestuur van de Stichting.  
Mocht u financieel willen bijdragen aan de renovatie van de begraafplaats, dan is dat zeker mogelijk en zijn wij u bij 
voorbaat al zeer dankbaar. U kunt u eventuele gift overmaken op NL26 RABO 0397 6092 80. 
 
U kan ons ook steunen met een gift via uw mobiele telefoon met deze QR-code: 
 
Tijdens de Open Dagen in de zomerperiode zullen wij aan de opknapbeurt ruim  
aandacht besteden. Onze verwachting is dat na deze ingrijpende renovatie de  
prachtige begraafplaats van de Kijfhoekkerk voor de komende jaren een mooie  
en dierbare plek zal blijven.  
 
Collectes en giften 
Tijdens de kleinschalige kerkdiensten wordt door de diaken met de ‘hengelcollectezak’ rond gegaan. Na de diensten 
van de afgelopen maanden zijn de collectes geteld:  
Zondag   7 januari met ds. J. Teuwissen en 42 bezoekers en € 318,85 
Zondag 21  januari met prop. dhr  H. Russcher en 33 bezoekers en €  301,55 
Zondag   4  februari met ds. G.J. van Beek met 32 bezoekers en €  237,00 
Zondag 18 februari met ds. L.C. van der Eijk met 23 bezoekers en €  211,00 
In de bus voor Groot Onderhoud en de open collectezakken bij de uitgangen werd ruim  honderdvijftig euro geteld.   
Met de QR-code werd nog eens 80 euro ontvangen.  
Iedereen heel veel dank. 
 

Ook in maart is er een kerkproeverij in Kijfhoek 
De eerstvolgende diensten in de Kijfhoekkerk zijn op zondag 3 en 
17 maart. Onze eigen predikant, dominee Sjaak Teuwissen hoopt 
de eerste dienst te leiden, waarbij we het Heilig Avondmaal vieren.  In de tweede dienst zullen 
we proponent, dominee Jan Wouter Sterrenburg uit Sluipwijk verwelkomen. 
Als gebruikelijk beginnen we weer om drie uur, (15.00u).  
Ook op deze zondagmiddagen staat er stoel voor u klaar ! 
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en verzoeken van gemeenteleden en 
gasten, bel mij dan even,  tel. 06 – 3650 1396, of via WhatsApp, e-mail dendijk@hetnet.nl  
Bezoek ook onze website www.kijfhoekkerk.nl  

mailto:dendijk@hetnet.nl
http://www.kijfhoekkerk.nl/


  

Het jaar 2023 in de Kijfhoekkerk 
Vorig jaar zijn er 24 erediensten in Kijfhoekkerk gehouden: 
zondag               voorganger               bezoekers       collecte            
  8  januari           ds. J. Teuwissen                                   42                              €  275,00      
22  januari   ds. L.C. van der Eijk                            28   €  231,50 
  5  februari   ds. A. Groen           32   €  268,00 
19  februari   ds. J. Teuwissen          35   €  283,50 
  5  maart   ds. C. Hendriksen  Heilig A.         21   €  241,00 
19  maart   ds. L.C. van der Eijk          24   €  223,00 
  2  april    ds. G.J. van Beek          36                       €  268,85 
16  april   prop. J.W. Sterrenburg         35                 €  198,90 
  7 mei    ds. R. Wouda           36     €  308,00 
21 mei    dhr. W. Wiersma          61      €  414,16 
  4 juni    ds. J. Teuwissen          33   €  243,80 
18 juni    prop. H. Russcher          23   €  273,00 
  2 juli    ds. W. Hendriks          38   €  304,40 
16 juli    ds. prop. J.W. Sterrenburg         29         €  225,80 
  6 augustus   ds. L.C. van der Eijk          28   €  228,10 
20 augustus   prop. N. Splunter          25   €  152,45 
  3 september   ds. J. Teuwissen   Heilig A.         21   €  200,00 
17 september   ds. G.J. van Beek          23   €  333,50 
  1 oktober   ds. H. Mast           26   €  187,00 
15 oktober   ds. J.W. Sterrenburg          32   €  347,80 
  5 november   ds. J. Breure                           28   €  240,70 
19 november      ds. W. van Herwijnen                       32   €  249,60 
  3 december   ds. J. Teuwissen          28   €  296,00 
17 december   dhr. W. Wiersma          76   €  415,50 
                                                                                           __________________________ 
                                                                                           860                           €  6.505,71 

Tenslotte 
Ook deze maand maart blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een kaartje. Een kleine 
moeite, maar met groot plezier! 
 
In de digitale versie van het kerkblad zijn alle andere foto’s in kleur te zien. 
Als u beschikt over e-mail, kunt u zich hiervoor aanmelden bij de redactie: samengaan@kerkheerjansdam.nl  
Een goede en Zegenrijke maand toegewenst. 
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 

  

mailto:samengaan@kerkheerjansdam.nl


  
 



  

INGEZONDEN 
Van harte welkom vrijdag 15 maart bij de ‘Vrouwen ontmoeten Vrouwen’ avond in Heerjansdam.  Laat het 
een feest zijn. Kom en ontmoet elkaar in een gezellige omgeving.  “Balans in je leven” dat is het thema.  
 

Marije van den Berg neemt je mee in de complexiteit van het integreren van balans in 
jouw leven. Want één ding is zeker, wat vandaag werkt, werkt morgen absoluut niet! 
Toch zijn er mogelijkheden (nog) meer balans in jouw leven te brengen. 

 
Sander & Angela zijn een echtpaar met een hart voor Jezus en 
muziek. Zij brachten een single ‘Hij Leeft’ uit, zongen dit 
nummer live op de Sing-In bij Opwekking en zijn daarnaast 
met hun andere singles ‘Schijn In Mij’ en  

‘Ik Ben Van U’ al regelmatig te horen bij Groot Nieuws Radio. 
 
Natuurlijk is er ook volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van 
allerlei lekkers 
 
Tot ziens op 15 maart, reserveren is wenselijk maar je bent altijd van harte welkom. 
 
Namens ons team 
Vrouwen ontmoeten vrouwen 
  



  

INGEZONDEN 

Kinderconcert Emunah 
Zaterdagmiddag 9 maart zal Emunah, de band 
van de V.E.G. de Ark, een kinderconcert 
organiseren. De liederen en de muziek richten 
zich op kinderen in de leeftijd tot (ongeveer) 6 
jaar. Maar …… iedereen is van harte welkom!  
 
Het zou ontzettend leuk zijn wanneer kinderen 
uit alle kerken in Zwijndrecht hierbij aanwezig 
zijn om met elkaar een gezellige en mooie 
middag te hebben. Het concert begint om 
15.00u en duurt tot ongeveer 15.45u. De 
entree is gratis en er iets te drinken en te eten 
voor de kleintjes. Ook zijn er 
muziekinstrumentjes te leen voor de kinderen 
zodat er kan worden meegespeeld.   
 
Tot ziens op het kinderconcert, zaterdag 9 
maart! 
 

 

“Concert bij Kaarslicht” in Dordtse Trinitatiskapel 
 
DORDRECHT - De prachtige historische Trinitatiskapel in Dordrecht zal op 5 april alleen verlicht worden door vele 
kaarsen! Op die vrijdagavond zullen sopraan Donij van Doorn en pianist/organist Arjan Breukhoven samen een 
concert geven. Donij van Doorn, waarvan André Rieu vertelt: “een Twentse schone met een kristalheldere stem 
die emotioneel mooi zingt”, zal op ontroerende wijze hoogtepunten zingen uit de musical en klassieke muziek. 
 
Donij van Doorn reisde als soliste over heel de wereld samen met het Joh. Strauss-orkest van André Rieu, is 
veelvuldig te zien op tv en zong voor grote zalen en stadions met vaak meer dan 10.000 concertbezoekers. Op haar 
naam staan grote rollen in vele opera’s en zong menig solo in indrukwekkende oratoriums van grote componisten. 
Zo zong zij kort geleden nog in het Spaanse Granada tijdens een opera festival. Haar vocale virtuositeit zal tijdens het 
concert, naast emotionele en intense zang, te horen zijn. 
 
Donij zal worden begeleid door pianist, organist en componist Arjan Breukhoven. Deze Rotterdamse duizendpoot 
speelt zowel klassieke als ook lichte muziek en weet op unieke wijze solisten te begeleiden. Naast het begeleiden zal 
Arjan natuurlijk ook de toetsen afstoffen tijdens enkele solo’s2 aan de vleugel en op het orgel. Ook Arjan treedt 
jaarlijks op in vele landen van de wereld zoals Australië en de USA, maar ook in vele landen in Europa. 
 
Het zeer sfeervolle “Concert bij Kaarslicht” in de Trinitatiskapel zal om 20.00 uur beginnen, de deuren zullen om 
19.30 uur open gaan. Kaarten kosten € 15,- en zijn verkrijgbaar via https://www.arjanbreukhoven.nl/agenda en 
indien voorradig aan de deur van de kapel. 
 

 

https://www.arjanbreukhoven.nl/agenda
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INGEZONDEN 

 
ZONDAGAVONDZANG 383 

Passie- en Pasenzondagavondzang. 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht nodigt u uit voor de 
Passie- en Pasenzondagavondzang die wordt 
gehouden op zondag 24 maart as. om 19.30 uur in de 
Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht.  
Wim de Penning geeft leiding aan koor- en 
samenzang. Aan deze avond werken mee: Mark 
Brandwijk (orgel) en Andries Stigter (tenor). In deze 
zondagavondzang gedenken we zingend het lijden en 
sterven maar ook de wederopstanding van onze Heer 
en Heiland.  
We openen deze zondagavondzang met het lied: ‘Als 
alles duister is’, gevolgd door ‘Op die heuvel 
daarginds’ en ‘Als ik in gedachten sta’ maar ook gaan 
we zingen ‘Christus, onze Heer, verrees’ en ‘Sta op! – 
Een morgen ongedacht’. Het koor zingt o.a. de 
liederen: ‘Is middernacht en in de hof’ en ‘My Lord, 
what a morning’. We sluiten de avond af met het lied 
’U zij de glorie’.  
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 

Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 
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