
                                                                                                    

         

     Weekbrief: 29 maart 2024 

     Voorganger: ds. J. Teuwissen 

     Organist: dhr. W. Nijhof 

     Goede Vrijdag 
Inleiding op de dienst  

Op Goede Vrijdag 29 maart lezen we, afgewisseld met 

bewogen liederen, Exodus 12: 21 t/m 28 en Johannes 18: 28 

t/m 19: 42. We horen hoe Jezus wordt berecht, veroordeeld, 

gekruisigd, sterft en wordt begraven.  

De dienst draagt een ingetogen, beklemmende sfeer: de klok 

wordt niet geluid; we zijn vóór en ná de samenkomst stil. Er 

zijn geen bloemen; de Paaskaars wordt gedoofd en de kerk 

uitgedragen, alsmede het antependium. Er klinkt geen zegen.  

Liturgie: 
Stilte voor de dienst  

Votum: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest 

Openingslied: Psalm/NLB 22 ‘Mijn God, mijn God waarom verlaat Gij mij’ 

Stil gebed; Bemoediging en groet 

Lied: Psalm/NLB 22: 3 ‘Maar ik mijn God, lig machteloos terneer’ 

Gebed op Goede Vrijdag 

Lied Psalm/NLB 22: 8 ‘O blijf van mij niet ver’ 

1e lezing Oude Testament: Exodus 12: 21 – 28 NBV 21 

Zingen: NLB 587: 1 ‘Licht voor de wereld’ 

Inleiding bij de Bijbellezingen 

2e lezing: Johannes 18: 12 t/m 18 en 25 t/m 27 

Zingen: NLB 587 2: ‘één mens moet sterven  

Essay ‘icoon om op te trappen’ 

NLB 587 instrumentaal 

3e lezing: Johannes 18: 28 t/m 40: Jezus voor Pilatus 

Zingen: NLB 587: 3 ‘Hemelse Koning door God uitgekozen’ 

4e lezing: Johannes 19: 1 t/m 16 

Zingen NLB 587: 4 ‘Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie’ 

Essay ‘dienstweigeraar voor nazi-rechter’ 

Luisterlied ‘Via Dolorosa’ Hemelhoog 203 

5e lezing: Johannes 19: 16 t/m 30 

Zingen NLB 587: 5 ‘Jezus gekruisigd, met ontzag en deernis’ 

Stilte 

De paaskaars wordt gedoofd 

Stilte 

6e lezing: Johannes 19: 31 t/m 42 

Zingen: NLB 587: 6 en 7 

Stilte 

Lied: NLB 576-B: 5, 6 en 7  

Gebeden 

Lied: NLB 575: 1, 3 en 6 ‘Jezus, leven van 

ons leven’ 

Gebed: Onze Vader 

 

 

In stilte verlaten wij de kerk… 

 


