
                                                                                                    

         

     Weekbrief: 28 maart 2024 

     Voorganger: ds. J. Teuwissen 

     Organist: mevr. J. Steen 

     Witte Donderdag 
Wie zeg jij dat Ik ben?  

In het boekje ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben’ laat dichter en essayist Willem Jan Otten in 33 

essays zien hoe Jezus Christus – genoemd of ongenoemd – telkens weer blijft opduiken in films, 

romans, muziek; in de meest uiteenlopende gestaltes. Het is een verrassend boek dat op eenvoudige 

wijze soms diep graaft. Deze essays – of bewerkingen hiervan -  inspireren ons in de Stille Week om 

mensen rondom Jezus een stem te geven. In deze indrukwekkende en aangrijpende ‘doorlopende dienst’ 

(de diensten van Palmpasen t/m Pasen vormen één groot geheel) volgen we Jezus tijdens Zijn laatste 

avondmaal, de voetwassing, Zijn gevangenneming, Zijn lijden en Zijn sterven en Zijn Verrijzenis uit het 

graf. Fragmenten uit de essays van Willem Jan Otten brengen ons dichterbij Jezus en personages om 

Hem heen. Misschien herkennen we onszelf in deze mensen en in hun perspectief. Uiteindelijk is dit de 

vraag die in onze richting klinkt: ‘wie zeg jij dat Ik ben?’  

Op Witte Donderdag 28 maart vieren we, in de voetsporen van Jezus 

Christus zelf, het Heilig Avondmaal. Geen indringender Heilig Avondmaal 

dan juist op Witte Donderdag. We doen dat juist op deze avond 

daadwerkelijk aan tafel.   

 

Liturgie: 

Welkom & Mededelingen 

Intredelied: NLB 130: 1 ‘Uit diepte van 

ellende’ 

Moment van stilte; bemoediging & groet 

Vervolg Psalm 130: 3 

Inleiding op de dienst 

1e Schriftlezing Marcus 8: 27 t/m 29  

Vervolg Psalm 130: 4  

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Lied NLB 723: 1 en 2 ‘Waar God de Heer 

zijn schreden zet’ 

2e Bijbellezing: Johannes 13: 1 t/m 15  

Lied NLB 998: 1 t/m 4 

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed 

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie -

Armenië 2. kerkenwerk 

Gezongen tafelgebed HH 343: 1, 2, 3, 6 

‘Wie zal ons voeden’  

Inzettingswoorden 

Gebeden: Smeekgebed en Onze Vader 

Nodiging 

Gemeenteleden nemen plaats aan en bij 

tafel 

Gemeenschap van brood en wijn 

Dankgebed na de maaltijd 

3e Bijbellezing: Mattheus 26: 30 – 46 

Zingen: NLB 570: 1, 2 en 4 ‘Toen Jezus 

had gebeden’ 

4e Bijbellezing: Mattheus 26: 47 t/m 56 

LvdK Gezang 180: 1, 2 en 7 ‘Getsémane 

die nacht moest eenmaal komen’ 

5e Bijbellezing: Mattheus 26: 57 t/m 66 

Lied: NLB 558: 1 en 6 ‘Jezus om uw lijden 

groot’ 

Essay ‘stilte, kus’   

Lied: NLB 558: 7 ‘Om het woord van 

goddelijk recht’ 

6e Bijbellezing: Mattheus 26: 69 - 76 

We luisteren naar ‘Erbarme Dich’ (J.S. 

Bach) 

Essay ‘geliefde van Jeanne’ 

Lied: LvdK Gezang 180: 1 ‘Getsémane die 

nacht moest eenmaal komen’ 

Avondgebed 

 

We verlaten de kerk in stilte 

 

 



                                                                                                    

 

 

Bestemming collecte Heilig Avondmaal 28 maart 2024 

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 28 maart heeft de 

diaconie gekozen voor het project “Rolstoel op maat voor kind of volwassene” in 

Armenië. Dit is een project van Stichting Mensenkinderen. 

In Armenië leven veel mensen in armoede en onzekerheid. Ouderen en gehandicapten 

leven vaak in armoedige en mensonwaardige omstandigheden. Vanuit de overheid is er 

slechts beperkte steun en hulpmiddelen zijn er niet, of zijn te algemeen van aard en 

daarom vaak niet geschikt. Kinderen moeten vaak gedragen worden door familieleden 

of komen amper buiten. 

Met dit project wil Mensenkinderen familieleden en betrokkenen laten zien dat er oog 

en aandacht voor ze is. Met behulp van een plaatselijke fysiotherapeut wordt er voor 

gezorgd dat elk kind of volwassene het juiste model rolstoel krijgt. De gemiddelde 

prijs van een rolstoel voor een kind is zo’n € 320,- en voor een volwassene € 435,-. 

Helpt U mee om twee rolstoelen te realiseren? 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

 


