
                                                                                                    

         

     Weekbrief: 24 Maart 2024 

     Voorganger: ds. J. Teuwissen 

     Organist: dhr. V. Dam 

     Palmpasen 
Inleiding 

Toen in juni 2023 de baas van het huurlingenleger Wagner, Prigozjin, met zijn soldaten 

richting Moskou trok, was het behalve een militaire onderneming vooral een symbolische 

daad. Dat de nieuwe Nederlandse koning in juist de hoofdstad Amsterdam wordt 

ingehuldigd heeft een belangrijke symbolische functie. En dat Jezus Jeruzalem binnenrijdt, 

op notabene een ezel, is een sterk symbolische onderneming. Hier weerklinken onder meer 

oude woorden van de profeet Zacharia. Jezus vertelt hiermee nogal wat. Wat dan precies? 

Dat gaan we ontdekken. We lezen op deze Palmzondag Zacharia 9: 9-10 en Marcus 11: 1 – 11. 

Het thema luidt ‘op weg naar Jeruzalem’ 

Palmpasenstokken Op zaterdag 23 maart van 14.30 tot 16.30 uur heet de leiding van Kids 

of Joy en Kindernevendienst kinderen en ook hun (groot)ouders van harte welkom in de Dorpskerk om 

Palmpasenstokken te maken. Tijdens de dienst op 24 maart houden ze daarmee een prachtige intocht.  

Liturgie:  

Welkom & Mededelingen 

Intredelied: NLB/Psalm 118: 1 en 7 ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen’  

Moment van stilte; Bemoediging & Groet 

Vervolg: NLB/Psalm 118: 9 ‘Dit is de dag die God deed rijzen…’ 

Inleiding op de dienst 

Zingen’ Hoe groot zijt Gij’ Joh. De Heer 886/ Opwekking 407 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Zingen: NLB 553: 1 t/m 4 ‘Stap voor stap gaat door Jeruzalem’ 

Kindermoment - Kinderlied ‘Samen op weg naar Pasen’ 

1e Schriftlezing: Zacharia 9: 9-10 NBV 21 

Lied: 435: 1 en 2 ‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’ 

2de schriftlezing: Marcus 11: 1 t/m 11 NBV 21 

Lied 435: 3 en 4 ‘Gezegend was het land, de stad’ 

Verkondiging: ‘Op weg naar Jeruzalem’ 

Zingen: NLB 550: 1 en 3 ‘Verheugt u gij dochter van Sion’  

Aankondiging ‘Palmpasenintocht’ 

Zingen: ‘Hosanna, hosanna, we maken een rij’ 

Gesprekje over Palmpasenstokken 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader  

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. kerkenwerk 

Slotlied: NLB 556: 1, 2 en 4 ‘Alles wat over ons geschreven is’ 

Zegen 

Antwoord op de zegen: NLB 556: 5 ‘Dit is uw opgang…’ 
 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten met koffie, thee of fris 

achter in de kerk. 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

Agenda: Dinsdag 26 maart, 11.00 uur Paasviering voor senioren en andere 

belangstellenden in de Boomgaardkerk. 

Witte Donderdag 28 maart, 19.30 uur, Dorpskerk, dienst met ds. J. Teuwissen, 

viering Heilig Avondmaal. 

Goede Vrijdag 29 maart, 19.30 uur, Dorpskerk, dienst met ds. J. Teuwissen. 

Stille Zaterdag 30 maart, 21.30 uur, Dorpskerk, dienst met ds. J. Teuwissen. 

Zondag Pasen 31 maart, 9.30 uur, Dorpskerk, dienst met ds. J. Teuwissen 

 

 

Bestemming collecte Heilig Avondmaal 28 maart 2024, Witte Donderdag. 

Als bestemming voor de collecte tijdens het Heilig Avondmaal op 28 maart heeft de 

diaconie gekozen voor het project “Rolstoel op maat voor kind of volwassene” in 

Armenië. Dit is een project van Stichting Mensenkinderen. In Armenië leven veel 

mensen in armoede en onzekerheid. Ouderen en gehandicapten leven vaak in 

armoedige en mensonwaardige omstandigheden. Vanuit de overheid is er slechts 

beperkte steun en hulpmiddelen zijn er niet, of zijn te algemeen van aard en daarom 

vaak niet geschikt. Kinderen moeten vaak gedragen worden door familieleden of 

komen amper buiten. Met dit project wil Mensenkinderen familieleden en betrokkenen 

laten zien dat er oog en aandacht voor ze is. Met behulp van een plaatselijke 

fysiotherapeut wordt er voor gezorgd dat elk kind of volwassene het juiste model 

rolstoel krijgt. De gemiddelde prijs van een rolstoel voor een kind is zo’n € 320,- en 

voor een volwassene € 435,-. Helpt U mee om twee rolstoelen te realiseren? 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

 

Vooraankondiging gemeenteavond 18 april 20.00 uur 

Bij de fusie van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk in Heerjansdam is 

afgesproken dat 1x per 5 jaar het besluit over het zegenen van huwelijken tussen 

twee mensen van gelijk geslacht tegen het licht wordt gehouden. Op dit moment is 

het besluit van kracht dat binnen onze gemeente het zegenen van dergelijke 

huwelijken niet mogelijk is. In 2022 hebben we als kerkenraad besloten dit onderwerp 

door middel van thema-avonden te bespreken en er de tijd voor te nemen.  In dat 

proces willen we de gemeente graag meenemen om te informeren hoe we het proces 

tot nu toe hebben doorlopen. Er wordt nog geen besluit genomen, we zijn nog steeds 

in gesprek. Meer inhoudelijke informatie volgt in Samengaan en weekbrief begin april. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

 


