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MEDITATIE 
 

Als de Eurakylon opsteekt….. 
 
Handelingen 27:20 “En toen verscheidene dagen zich zon nog sterren vertoonden en zwaar noodweer ons 
bedreigde, werd ons tenslotte alle hoop op redding benomen.” 
 
In de schilderkunst, met name in de Romantiek, waren schepen in gevecht met de elementen altijd een geliefd 
onderwerp. Belangrijk thema was de nietige mens tegenover de woeste natuur. Veel schilders zullen zich wel nooit 
de angst hebben kunnen inbeelden wat het was om op een schip in noodweer te zitten. Getuige van zo’n gevecht 
met de elementen waren Paulus en 275 andere bemanningsleden en gevangenen. In Handelingen 27 wordt Paulus 
in gevangenschap onder begeleiding van hoofdman Julius naar Rome vervoerd, maar werd goed behandeld. Paulus 
had door zijn getuigenissen te Jeruzalem veel opschudding veroorzaakt onder de Joden, die daarna voortdurend 
beraamden om hem te vermoorden. De Romeinen, die een groot oproer wilden voorkomen, hadden Paulus 
gevangen genomen. Paulus, een Jood uit Tarsus te Cilicië, had ooit voor erg veel geld het Romeins burgerrecht 
gekocht. Hij was dus ook Romein en Romeinen werden niet zomaar gevangen gezet of gegeseld. Hem werd de 
gelegenheid geboden zich tegen zijn Joodse aanklagers te verdedigen. Ook stadhouders Felix en Festus en zelfs 
koning Agrippa wilden nader horen waarom hij werd beschuldigd. Het kwam er eigenlijk op neer dat de Joden te 
Jeruzalem het evangelie niet geloofden. Zij kwamen niet verder in deze zaak en Paulus had zich inmiddels op de 
keizer beroepen. Wie zich op de keizer beriep, moest er ook voor verschijnen; en dus ook Paulus.  
Op een schip uit Adrammyttium voerden zij langs Sydon, Cyrus naar Myra en Licië. Daar gaf Julius bevel op een ander 
schip uit Alexandrië over te stappen, wat hen naar Italië en uiteindelijk naar Rome zou voeren. Maar…men was er 
nog lang niet. Richting Lasea en Kreta stak een ongunstige wind op. De reis verliep steeds trager. Paulus 
waarschuwde al voor naderend onheil, maar Julius luisterde alleen naar de schipper en de stuurman. De 
windrichting veranderde echter weer en men kreeg een zachte zuidelijke wind in de zeilen. In plaats van nu bij Kreta 
voor anker te gaan, zeilde men snel verder totdat de zachte wind in de gevreesde Eurakylon veranderde, een woeste 
storm. De schipper en zijn bemanning konden het schip niet meer op de kop van de wind houden en het werd 
stuurloos. Op de derde dag van dit noodweer werd zoveel mogelijk lading over boord gegooid wat het schip lichter 
moest maken en het tuig werd neergehaald. Beide handelingen moesten voorkomen dat het schip op de rotsen zou 

worden gesmeten. Het noodweer was zo hevig dat de 
mannen niet meer aten van angst. Er hing overdag een 
zware duisternis. Men vreesde spoedig te vergaan en te 
sterven aan een verdrinkingsdood. De storm woedde al 
veertien dagen over de Adriatische zee toen Paulus ’s 
nachts bezoek kreeg van een engel. Hem werd verteld 
niet bevreesd te zijn, want hij zou van God voor de 
keizer moeten getuigen. Het leven van de gehele 
bemanning werd hem geschonken. Paulus kon de 
bemanning nu moed inspreken dat hen geen haar 
gekrenkt zou worden. Alleen het schip zou stranden. 
Toen dit geschiedde, brak de zee het in tweeën, maar 
allen kwamen zwemmend of drijvend op wrakhout veilig 
aan land.  

Onze levensreis is vaak ook te vergelijken met een onbekende reis over een ogenschijnlijk rustige zee met immense 
diepten en verraderlijke zandbanken. Misschien heeft u een lange tijd in uw leven met een zachte bries in de zeilen 
tegen een strak blauwe lucht gevaren. Dit in tijden van gezondheid, geluk of welvaart. Rustig zeilde u zo verder tot er 
een flinke bries opstak, die schuimkoppen op de golven veroorzaakte. De lucht begon te betrekken. Dikke op elkaar 
gepakte grijze wolken begonnen uw stralende horizon te verduisteren. De wind ging de golven opjagen en daar was 
hij dan…. de gevreesde Eurakylon. De stormwind van tegenspoed. Als iemand in geestelijk noodweer zijn schip op de 
kop van de storm houdt, dan kan diegene zo de storm bedwingen en de situatie onder controle houden, maar dit 
vereist zeer veel stuurmanskunst. Wordt iemand financieel zwaar getroffen, dan kan hij zich misschien redden door 
eenvoudiger te gaan leven. Lading in de vorm van luxe gooit hij dan over bakboord of stuurboord. Raakt iemand zijn 
baan kwijt raakt, kan hij het tuig van zijn schip laten zakken en hopen op nieuw werk. Maar stel dat er iets gebeurt of 
is gebeurd waar iemand eigenlijk geen raad meer mee weet. Een mislukt huwelijk, een ernstige ziekte, het verlies 
van een dierbaar persoon. Ik denk niet dat het schip (het leven) dan nog met de kop op de wind kan worden 
gehouden. Al spoedig zou diegene dan op een zandbank of op de rotsen lopen. Als de woeste zee dan het schip in 



tweeën beukt, dan wordt het springen in de kolkende 
watermassa’s. Angstig zou hij of zij dan zwemmend of drijvend 
op ‘’het wrakhout van het laatste beetje hoop’’ nog aan land 
proberen te komen. Wil God dat onze barre reizen door het 
leven zo ten einde lopen? Daar is uw leven Hem te kostbaar 
voor. Hij zal u niet altijd een zachte bries kunnen geven, maar 
als u strandt en in kolkende watermassa’s in de vorm van 
allerlei tegenspoed dreigt te verzwelgen, dan is Hij met u en 
zorgt Hij ervoor dat u niet verdrinkt. Een stabiel vlot zal u 
gegeven worden om veilig aan land te komen, door deze 
periode heen te komen. Niet zomaar een stukje wrakhout!  
Paulus leed echt schipbreuk, maar de wonderen stapelden zich 
op. Een engel verscheen te midden van het noodweer. Een 
adderbeet tijdens een kampvuur deerde hem niet. De zieke vader van Publius werd de handen opgelegd en hij 
genas. Vele eilandbewoners kwamen met hun ziekten tot Paulus en werden door God genezen.  
Dat God in 2024 op dezelfde wonderlijke manier uw stuurman moge zijn! 
 
Emiel van der Burg 
 

BIJBELLEESROOSTER 
1 januari maandag Psalm 99 Nieuwjaarsdag, de achtste kerstdag 
2 januari dinsdag Maleachi 3:1-5  
3 januari woensdag Maleachi 3:6-12   
4 januari donderdag Psalm 72  
5 januari vrijdag Jesaja 60:1-9  
6 januari zaterdag Jesaja 60:10-22 Driekoningen oftewel Epifanie 
7 januari zondag Marcus 1:1-13 De zondag van de doop van de Heer 
8 januari maandag Jesaja 61:1-11  
9 januari dinsdag Jesaja 62:1-12  
10 januari woensdag Romeinen 12:1-8  
11 januari donderdag Romeinen 12:9-21  
12 januari vrijdag Romeinen 13:1-10  
13 januari zaterdag 1 Samuel 1:1-8  
14 januari zondag 1 Samuel 1:9-18  
15 januari maandag 1 Samuel 1:19-28  
16 januari dinsdag 1 Samuel 2:1-11  
17 januari woensdag 1 Samuel 2:12-26  
18 januari donderdag 1 Samuel 2:27-36  
19 januari vrijdag 1 Samuel 3:1-10  
20 januari zaterdag 1 Samuel 3:11–4:1a  
21 januari zondag Marcus 1:14-20  
22 januari maandag 1 Samuel 4:1b-11  
23 januari dinsdag 1 Samuel 4:12-22  
24 januari woensdag 1 Samuel 5:1-12  
25 januari donderdag 1 Samuel 6:1-12  
26 januari vrijdag 1 Samuel 6:13–7:1  
27 januari zaterdag 1 Samuel 7:2-17  
28 januari zondag Psalm 111  
29 januari maandag Maleachi 3:13-18  
30 januari dinsdag Maleachi 3:19-24  
31 januari woensdag Psalm 18:1-25  
1 februari donderdag Psalm 18:26-51  
2 februari vrijdag Leviticus 12:1-8 Maria Lichtmis, de opdracht van Jezus in de tempel (Lucas 2:22-40) 
3 februari zaterdag Marcus 1:21-28  
4 februari zondag Marcus 1:29-38  



KERKDIENSTEN IN JANUARI 
 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

7 januari Epifanie 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Collecte: Kerkenwerk 

14 januari 

9.30 u. 
Anders dan Anders dienst 

Ds. J. Teuwissen 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Onkosten Ada-diensten 

 

21 januari 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Prop. H. Russcher 

Hendrik-Ido-Ambacht 
 

Collecte: Kerkenwerk 

28 januari 

9.30 u. 
Prop. P Bijl 

Papendrecht 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

 

4 februari 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. G.J. van Beek 

Hendrik-Ido-Ambacht 
 

Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 
Alle kerkdiensten in de Dorpskerk zijn ook te bekijken via onze website www.kerkheerjansdam.nl of 
via www.kerkdienstgemist.nl .  Dit kan “live” op de tijden zoals hierboven vermeld, maar ook kunt u 
alle diensten op een later moment (nog een keer) bekijken. 

 

 
 
   

http://www.kerkheerjansdam.nl/


SENIORENVERJAARDAGEN 
Verjaardagen januari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week februari    
 
 
NIEUW m.i.v. januari 2024 
 
Vermelding verjaardagen  
Oude regeling: Verjaardagen van kerkleden die 78 jaar hopen te worden, werden vermeld in Samengaan (zonder 
leeftijd).  
Nieuwe regeling: verjaardagen van kerkleden van 78 jaar en 79 jaar worden niet meer vermeld. 
Zodra de leeftijd van 80 jaar is bereikt worden zij wel vermeld en worden door de contactpersoon met een bloemetje 
van de kerk verblijd.  
 
Vermelding huwelijksjubilea 
Oude regeling: Huwelijkjubilea vanaf 40 jaar, 45, 50, 55, 60 etc. krijgen bloemen.  
Nieuwe regeling: Huwelijksjubilea 25 jaar (komt erbij!) ) +  40, 50, 60 krijgen bloemen. 
Huwelijksjubilea 45 en 55 komen te vervallen! 
 
Met het oog op de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort werd u hiervoor 
benaderd, telefonisch of persoonlijk.      
Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld 
wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt vermelding plaats in het kerkblad.  
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
 
Vriendelijke groet, 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam,  
tel: 06-11249600  E-mailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 
 
 
 
 

  U moest eens weten  …….! 
Wat het ontvangen van kaarten, bloemen, bezoekjes met je doet, wanneer je 
maandenlang in het ziekenhuis en revalidatie moet verblijven: het toont aan dat je 
niet vergeten wordt en dat velen met ons meeleven: hoe bijzonder! Mijn man en ik 
zijn zeer geraakt door deze blijken van belangstelling en danken alle lieve mensen 
voor deze onmisbare steun in de voor ons beiden donkere periode die Godzijdank 
achter ons ligt: de gebeden van velen zijn verhoord.  
Hartelijk dank!  
Annie en Glijn Eefsting  
 
 

mailto:wil.ouwerkerk@gmail.com


MET HET OOG OP DE ZONDAG 
Inleiding op de dienst 7 januari, Dorpskerk 
Zijn geboorte lijkt al in de sterren te zijn beschreven, en nu Hij daadwerkelijk geboren is, 
komt de hele wereld naar zijn wieg toe, om deze ‘wereldster’ te volgen en te 
bewonderen. Zo zouden we Jesaja 60: 1 t/m 6 en Mattheüs 2: 1 t/m 12 kernachtig 
kunnen weergeven. Jezus’ ster zal weldra rijzen en wereldwijd schijnen, zoals dat in 
Jesaja 60: 1 t/m 6 al over Jeruzalem wordt gezegd. In Jezus is een ster opgegaan van 
internationale allure, een ster die nooit zal doven, en die van wereldwijde, blijvende 
betekenis zal zijn.  
Deze woordspelingen en beelden klinken allemaal mooi, maar het is nog een hele 
uitdaging om niet alleen met een gelukzalige glimlach om deze kribbe in kerstsferen te 
blijven staan. Welk evangelie vertelt Mattheüs, anders dan Lucas? En welk evangelie 
vertelt Mattheüs óns? Het is Epifanie, letterlijk betekent dat ‘verschijning’ of ‘aan het licht brengen’: hoe verschijnt 
Jezus Christus in deze teksten aan óns en wat brengt Hij ons – via Mattheüs – aan het licht? 
“Wereldster” is het thema van deze dienst. Leo Kievit bespeelt het orgel. Onze kinderburgemeester Mieke Prenen – 
zij was helaas op Kerstavond verhinderd - verzorgt alsnog een Bijbellezing. Rondom deze dienst wensen we elkaar een 
gelukkig en gezegend nieuwjaar toe.  
 
Inleiding op de dienst 7 januari 2024 Kijfhoekkerk 
Bij belangrijke overgangen en markeringsmomenten in het leven 
beseffen we – meer dan anders – dat we deel uitmaken van een 
onbegrijpelijk groot universum. Als er een kind wordt geboren, als een 
geliefde overlijdt, als we in het donker de sterrenhemel bewonderen. En 
ook als het ene jaar overgaat in het andere jaar. Meer dan anders zijn we 
ons ervan bewust dat we deel uit maken van die oneindig lange ketting 
van generaties, dat er alleen al in onze jaarrekening meer dan 2000 jaren 
vóór nu waren, en wie weet hoeveel jaren er nog volgen. 
Dat besef, die verwondering, klinkt ook door in Psalm 8, het loflied op Gods schepping. Deze Psalm staat centraal in 
de eerste dienst in het nieuwe jaar in de Kijfhoekkerk, zondag 7 januari. We zingen prachtige Psalmen en gezangen, 
begeleid door Jacco Steen, en het thema luidt: ‘blijde verwondering’. Na afloop van de dienst vindt de nieuwjaars-
ontmoeting plaats. Welkom! 
 
Inleiding op de dienst 21 januari Dorpskerk  
‘Volgzaam’ is het thema van deze dienst in de Dorpskerk. We lezen 
Marcus 1: 14 t/m 20 over het begin van Jezus’ verkondiging in Galilea en 
Zijn roeping van Zijn eerste discipelen.  Juist daar in het ‘Galilea van de 
heidenen’ klinkt Jezus’ oproep: “De tijd is aangebroken, het koninkrijk 
van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.”  
We kijken naar dit tekstgedeelte vanuit onze ideeën van wat ‘volgen’ is. 
We volgen het nieuws, of we volgen mensen op social media zoals X 
(voorheen twitter), we volgen de laatste trends. Hoe verhoudt dat zich tot het volgen van Jezus, en welk appèl klinkt 
van vanuit de Bijbeltekst in onze richting?  
Op deze zondag hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Dhr. René Barnard bespeelt het orgel.  
 

Inleiding op de dienst 4 februari 2024 Dorpskerk 
‘Leef je geloof – de brief van Jakobus, de broer van Petrus’. Zo heet het boekje van het Evangelisch 
Werkverband dat groeigroepen in dit lopende seizoen volgen. Om de verbinding tussen de 
groeigroepen en de erediensten te leggen, gaan we op deze zondag in de dienst aan de slag met 
enkele fragmenten uit dit boekje en daarmee met de Jakobus-brief, met name hoofdstuk 13 ‘ruzie 
aan de buitenkant komt van de binnenkant’ (Jakobus 4: 1 t/m 10) en 14 ‘spreek geen kwaad van 
elkaar’ (Jakobus 4: 11 – 12). 
 
In deze dienst staat afscheid en (her)bevestiging van ambtsdragers op het programma. Daarnaast 

stellen we nieuwe pastorale contactpersonen voor. Onze nieuwe kerkelijk werker noemen we wel, maar hij of zij zal 
op een ander moment in de bediening worden gesteld. De precieze namen van mensen om wie het allemaal gaat 
volgen in de februari-editie van SamenGaan en/of de weekbrief 



Anders dan Andersdienst 14-01-2024 
Thema: Woorden vanuit het hart 

Muzikale begeleiding: Chesron en Vocals 
 
Bij de eerste Anders dan Anders dienst in het nieuwe jaar komt Chesron, met 
Vocals, bij ons de dienst begeleiden. Het programma zal vol zijn van mooie 
liederen en Bijbellezingen dwars door de Bijbel heen. Woorden vanuit het hart 
van Jesaja, Jeremia, Jozua, die allemaal spreken over de belofte dat we het niet 
alleen hoeven te doen. Ook als we zwak zijn en we onze zwakheid met God 
delen, zal Zijn kracht zichtbaar worden. God die zo vol liefde altijd naar ons kijkt, 
Hij heeft het goede met ons voor als we bij Hem willen horen. Hou vol, hou vast, 
ik ben er voor je, ik houd je stevig vast. Allemaal woorden die God aan ons 
belooft. En al die woorden zullen gezongen en gelezen worden door Chesron en 
zijn Vocals. Het belooft een mooie feestelijke dienst te worden, die u zeker niet 
mag missen. Een feest waarop u hoopvolle woorden zal horen maar ook mee 
kan zingen. Wij nodigen u uit zo aan het begin van het nieuwe jaar om deze 
dienst met ons mee te vieren.  
 
Namens de ADA-commissie Liesbeth, Maria, Marja  
 

 
In memoriam  

Corrie de Deugd – Stolk 
8 november 1927 – 13 december 2022 

 
Corrie Stolk werd op 8 november 1927 geboren bij de Develsluis nabij Heerjansdam. Daar groeide zij op als enig kind 
van een smid en zijn vrouw. Ze werd ook wel ‘Corrie van de Smid’ genoemd. Met Schilman de Deugd, de 
achterbuurjongen die ze van jongs af aan kende, kreeg ze een relatie en op 30 september 1948 trouwden ze, in 
Heerjansdam. Aanvankelijk woonden ze in bij Corrie’s ouders. Een tijdje woonden ze op de Dorpsstraat, en weer 
later ging het gezin wonen in het voormalige knechtenhuisje achter de smederij. Corrie kreeg drie dochters: Rita, 
Tineke en Corrie. Later kwamen daar schoonzoons, klein-, en achterkleinkinderen bij. 
 Corrie was muzikaal: ze kon zowel op het orgel als met de accordeon uit de voeten en speelde verschillende 
stijlen. Daarnaast deed ze allerlei soorten handwerk. Zo maakte ze voor familieleden en bekenden een ongelooflijke 
hoeveelheid sokken, truien, pannenlappen, spreien en knuffeldieren.  
 
Corrie was een goede gastvrouw voor wie ook maar op bezoek kwam, en kon haar gasten in de watten leggen. Ze 
was sociaal invoelend. Voor haar kleinkinderen was ze een leuke moderne en ondernemende oma. Voor wie heel 
dicht bij haar stond, zeker haar dochters, kon ze evenwel wat veeleisend zijn. Al met al had ze vele kanten en 
gezichten.  

Schilman overleed toen hij 69 jaar oud was. Corrie is lang weduwe geweest. Ingrijpend was het overlijden 
van haar dochter Tineke en schoonzoon Piet, nog geen drie maanden na elkaar. Eerder overleed ook al haar 
schoonzoon Bas, de man van Rita. Verder kwam de ouderdom met spreekwoordelijke gebreken, en het was 
vanwege de niet aflatende zorg en aandacht van haar dochters dat ze tot haar overlijden – met hulp van thuiszorg – 
thuis kon blijven wonen, al stond ze al geruime tijd op de wachtlijst van een verpleegtehuis.   

Hoewel ze het streng reformatorische milieu van – met name – haar moeder achter zich had gelaten, 
speelden zorg en angst met betrekking tot God en het hiernamaals een rol in haar leven.  
 
In dat licht was de Bijbeltekst uit Jesaja 41: 10 tijdens de afscheidsdienst op 20 december, passend: “Wees niet bang, 
want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. Ik zal je sterken, Ik zal je helpen, je steunen met mijn bevrijdende 
rechterhand”. Naast Jesaja 41: 9b – 13 lazen we : 2 Korinthe 12: 7b – 10. We zongen diverse klassieke liederen uit 
Joh.de Heer en het Liedboek voor de Kerken. Corrie de Deugd-Stolk is bij haar man Schilman de Deugd begraven op 
de Algemene Begraafplaats. Dat ze moge ruste in vrede. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 

  



VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
Kom, God, en schrijf uw eigen naam 
 
Kom, God, en schrijf uw eigen naam 
als licht over ons uit!  
De naam die, dag en nacht vooraan, 
de hoogste weg wijst om te gaan, 
de naam die liefde luidt! 
 
O God, die al uw liefde hecht 
aan wie van liefde leeft, 
omvat de trouw hier toegezegd. 
Dat Gij uw zegen op ons legt, 
uw vrede aan ons geeft! 
 
Verlaat niet, wat uw hand begon, 
o God, ontbreek ons niet! 
Straal in ons leven als de zon, 
Gij, van de liefde zelf de bron, 
de adem van ons lied! 
 
Verlaat niet, wat uw hand begon, 
o God, ontbreek ons niet! 
Straal in ons leven als de zon, 
Gij, van de liefde zelf de bron, 
de adem van ons lied! 
 
Woorden uit dit lied komen bij me op als ik nadenk over het naderende einde van 2023, en begin van 2024. Sytze de 
Vries schreef dit lied, nummer 792 in ons liedboek; Willem Vogel componeerde de melodie. Het is opgenomen in de 
rubriek ‘trouw’, bedoeld voor met name stellen die een zegen over hun huwelijk, relatie, liefde en leven willen 
vragen. Is het daarnaast ook geen passende vraag voor ons als geloofsgemeenschap richting onze Heer en God, op 
de drempel van een nieuw jaar? Dat Hij zijn eigen naam als licht over ons uitschrijft, Zijn naam die dag en nacht de 
hoogste weg wijst om te gaan. Een vraag aan Hem, aan ons zelf om onze gesteldheid zó te laten zijn, dat Zijn beeld in 
ons geprent is, en wij elkaar tot zegen zijn, voorbestemd tot liefde. Van harte wens ik u en jou, wens ik ons als 
Kerkheerjansdam dit toe. Ik wens u en jou een gezegend 2024! 
 
Heil en zegen – terugblik op 2023 
 
Het jaar 2023 in land en wereld 
2023 was het jaar waarin het kabinet Rutte-IV viel over het onderwerp 
‘asielinstroom’, de PVV de verkiezingen won en mogelijk de nieuwe 
premier mag leveren. Het jaar van zware aardbevingen in onder meer 
Turkije en Syrië, en in Marokko.  Het jaar waarin de oorlog in Oekraïne nog 
uitzichtlozer werd, en na een verschrikkelijke terreurdaad van Hamas, een 
evenzo verschrikkelijke oorlog in Gaza uitbrak; met wereldwijde 
uitbarstingen van haat en geweld als gevolg. Het jaar waarin de 
wereldwijde klimaatverandering leidde tot extreme weerrecords, tot 
bosbranden, tot problematische droogte en tot watersnoodrampen. Het jaar waarin op een klimaattop in N.B. het 
olie-walhalla Dubai 198 landen voor het eerst afspreken geleidelijk af te stappen van het gebruik van fossiele 
brandstoffen. Het jaar waarin files opnieuw langer en hardnekkiger werden dan eerder, en Extension Rebellion daar 
wat de A12 in Den Haag betreft aan bijdroeg met snelweg-blokkades, juist omwille van het klimaat. Het jaar waarin 
Feyenoord na zes jaar weer, en voor de 16e keer, landskampioen werd.  Het jaar waarin koning Willem-Alexander 
namens de Nederlandse regering excuses aanbood vanwege het slavernijverleden. 
 
Het jaar 2023 in KerkHeerjansdam  



In zo’n 60 c.q. 24 erediensten in de Dorpskerk en Kijfhoekkerk kwamen 
we in 2023 bij elkaar om de Heer onze God en om elkaar te ontmoeten. 
Op Pinksteren, startzondag en Kerstavond ontmoetten we elkaar 
daarnaast ook op het kerkplein. In de Pinksterdienst zong een pop-up-
koor met zangers m/v uit eigen gelederen; in zo’n tien erediensten 
verrijkte muziek- en zanggroep Heerjansklank de samenkomst. Tijdens zes 
ADA-diensten waren er bijzondere sprekers, musici en 
zangers/zangeressen. Er waren aparte Paas- en Kerstsamenkomsten met 
senioren; één keer vierden we het Heilig Avondmaal bij een gemeentelid 
in huis. De Dorpskerk was druk bezocht rondom Open Monumentendag, 
de onthulling van het monument voor de zelfbouwers, en de Kerstmarkt 
van de Heerjansdames. 
Er overleden gemeenteleden, er werden kinderen geboren; 
gemeenteleden verlieten onze gemeente, of werden ‘nieuw’ 
verwelkomd. Honderden pastorale contacten kregen gestalte in bezoek 
aan huis, tehuis en ziekenhuis, via telefoon, whatsapp en andere 
communicatiemiddelen. Een nieuwe kerkelijk werker voor – met name - 
senioren is in beeld. De werkgroep ‘Verbinding’ startte. De pilot ‘open 
kerk’ startte op maan- woens- en vrijdagen; de gemeentegroeigroepen 
gingen door met een nieuw boekje en thema, soms in een iets andere 
samenstelling. De terugkoppeling naar het vorig seizoen leidde tot de 
brainstormgroep ‘Licht op Groen’ - zie elders in deze SamenGaan. 
De garage naast de pastorie aan De Manning blijft onafgebroken de plek waar nog bijna dagelijks kleding, medische 
artikelen en beddengoed een tweede leven krijgen richting mensen in nood. Verschillende acties vonden plaats ten 
behoeve van de Rainbow Angels in Zuid-Afrika; meermalen zamelden we gaven in voor stichting Mensenkinderen. 
Naast de Dorpskerktoren kwam een mini-bieb te staan. We besloten in 2023 als gemeente na zorgvuldige afweging 
toch in te zetten op verbouw en uitbouw van de Dorpskerk. De galerij werd al omgebouwd tot kerkelijk kantoor. In 
een bewogen dienst namen we afscheid van de Boomgaardkerk als ‘vierplek’. Nieuwe mensen meldden zich als 
ambtsdrager of als pastoraal contactpersoon om degenen die vertrekken op te volgen. Naast het reguliere 
bestuurswerk verdiepte de kerkenraad zich in een aantal voor onze gemeente wezenlijke thema’s. In het jeugdwerk 
kwam er bij diverse activiteiten nieuwe leiding. Tieners van The Meeting en Youth Alpha beleefden betekenisvolle 
avonden bij de Youth Corner en bereidden een tienerdienst voor; voor de pilot ‘kind van de zondag’ rondom de 
erediensten in de Dorpskerk zijn er aanmeldingen tot voorbij maart 2024; opnieuw steeg het aantal gemaakte 
schoenendozen voor de schoenendoosactie. Vele tientallen kinderen namen deel aan activiteiten als het 
Palmpasenstokken-maken; aan Kids-of-Joy ‘Masterchef’ en de kinderclubs.  Aan de slot-barbecue van het jeugdwerk 
deed een overweldigend aantal leidinggevenden en hun gezinsleden mee. De samenwerking met Kindcentrum De 
Rank kreeg vorm via onder meer excursies met leerlingen, catechese in groep 7/8 en de schoolkerstviering.  
 
De Kijfhoekkerk telde nogal wat verhuringen waarvan onder meer het toenemende aantal huwelijksdiensten opvalt. 
Ook in de Dorpskerk waren allerlei verhuringen, onder meer concerten en zangavonden. Als ‘vanzelfsprekend’ 
verschenen er weer 12 edities van SamenGaan, net zoveel weekbrieven als dat er erediensten zijn, en prachtige 
flyers rond bijzondere momenten. Een intro-filmpje van onze gemeente werd op Pinksteren gelanceerd, en sinds 
Open Monumentendag is er in de Dorpskerk een prachtig XXL-bord geplaatst waarop de geschiedenis van het 
kerkgebouw in beeld en tekst is samengevat. Tijdens actie Kerkbalans ontving elk huishouden in onze gemeente een 
aansprekende folder van onze gemeente, wat z’n weerslag had op de opbrengst. 
 
De bovenstaande selectie dekt nog lang niet alles wat er in en rond onze gemeente gebeurt. En  vertelt niet hoeveel 
mensen zich belangeloos inzetten om dit allemaal in gang te zetten en te houden. Het is geen opsomming waarmee 
we ons zelf op de borst kunnen kloppen, er gaan ook dingen niet goed, er is soms ook kritiek en feedback, en niet 
altijd onterecht. En we zijn een gemeente van Christus, vanuit Zijn naam bestaan wij, we zijn niet een gemeente die 
vooral voor zichzelf bezig is. Maar we zien, voelen en ervaren hopelijk in dit alles: het borrelt en bruist in onze 
geloofsgemeenschap; we mogen en kunnen dat als een zegen van Boven ervaren. En ik zelf beschouw het als een 
voorrecht om als predikant deel uit te maken van onze hartverwarmende dynamische geloofsgemeenschap.  
 
  



Het jaar 2023 voor ons persoonlijk 
Misschien waren het juist heel persoonlijke gebeurtenissen, situaties van grote vreugde of verdriet in ons eigen 
leven, die het jaar 2023 markeerden: de geboorte van een gezins- of familielid, het vinden van een nieuwe liefde, het 
overlijden van een geliefde, grote blijdschap of juist grote zorg en verdriet vanwege onze gezondheid, of om iets dat 
in onze kring van familie of vrienden speelt. 
 
Hoe we ook terugkijken op het voorbije jaar, vanuit de Bijbel en vanuit ons christelijk geloof klinkt altijd weer een 
krachtige stem op. Een stem die ons vertelt: “Ik de Heer, ben jullie God, ik laat nooit en te nimmer los het werk van 
Mijn handen. Ik laat mijn mensen in de verdrukking niet aan zichzelf over. Met Mijn schepping, Mijn mensheid ben Ik 
dwars door alle tegenslagen heen op weg naar een hoopvolle Toekomst met een hoofdletter T. Een toekomst voorbij 
de wereldgeschiedenis. Via Mijn Zoon Jezus Christus ben Ik in alle gebrokenheid een nieuw en definitief begin 
begonnen en breng ik heelheid – heil -.” 
We slaan de bladzijde daarom hoopvol om naar 2024. En we wensen elkaar in de naam van onze Heer en God veel 
heil (= heelheid) en veel zegen toe. 
 
Ontvangen 
De afgelopen periode mocht ik de volgende bedragen ontvangen, en doorgeven. 
Op vrijdag 1 december ontving ik € 20,= t.b.v. de bloemendienst van onze gemeente. 
Op de Kerstmarkt van 8 december werd een omzet van € 291,35 gemaakt, en bedroeg de winst € 167,50. Dit bedrag 
komt ten goede aan de Protestantse Gemeente Heerjansdam t.b.v. ‘kerk naar buiten’. 
In de brievenbus bij de toreningang van de Dorpskerk trof ik een envelop aan met een gift van € 50,= t.b.v. 
avondmaalscollecte van 3 december. Deze envelop heb ik aan onze Diaconie gegeven.  
Op vrijdag 15 december ontving ik t.b.v. onze kerkelijke gemeente een bedrag van € 20,00. 
Veel dank aan alle gevers, en aan de klanten van onze kerstkraam op de Kerstmarkt.  
 
Dank 
De dagen dat ik de kopij voor SamenGaan voorbereid, vallen samen met de zogeheten ‘donkere dagen voor Kerst’. 
Maar wat een lichtpuntjes zijn de vele kaartjes in de bus, mailtjes in mailbox, appjes op de telefoon en andere 
manieren waarop velen van u goede wensen uitspreken richting Hadassa en mij, en Douwe-Myrthe-Theije. Erg leuk 
en mooi om te ontvangen, en te lezen. Dankuwel daarvoor.  
 
Tijd van vloek en tijd van zegen 
Bij een jaarwisseling worden we bepaald bij een begrip als tijd. In de 
adventstijd vormde ‘tijd’ in allerlei soorten en maten de rode draad van 
het kindernevendienstproject, en ook de ‘preek’ op Kerstochtend – die 
staat op het moment van schrijven nog als werkdocument in de steigers 
-  ging in op het begrip tijd, en dan vooral het onderscheid tussen 
‘chronos’ (meetbare tijd) en ‘kairos’ (kwalitatieve en betekenisvolle 
tijd); waarbij met Jezus’ komst naar de wereld ‘Kairos’ de ‘chronos’  op 
een allesomvattende heilzame wijze doorkruist.  
 
Hierop associërend tot slot een liedtekst van Huub Oosterhuis op een melodie van Henri Heuvelmans; overigens ook 
zingbaar op de melodie van Psalm 86. Het is in het liedboek opgenomen als lied 846 
 
Tijd van vloek en tijd van zegen  
tijd van droogte tijd van regen 
dag van oogsten tijd van nood 
tijd van stenen tijd van brood. 
Tijd van liefde nacht van waken 
uur der waarheid dag der dagen 
toekomst die gekomen is 
woord dat vol van stilte is. 
 
Tijd van troosten tijd van tranen 
tijd van mooi zijn tijd van schamen 
tijd van jagen nu of nooit 
tijd van hopen dat nog ooit. 

Tijd van zwijgen zin vergeten 
nergens blijven niemand weten 
tijd van kruipen angst en spijt 
zee van tijd en eenzaamheid. 
 
Wie aan dit bestaan verloren 
nieuw begin heeft afgezworen 
wie het houdt bij wat hij heeft 
sterven zal hij ongeleefd. 
Tijd van leven om met velen 
brood en ademtocht te delen – 
wie niet geeft om zelfbehoud, 
leven vindt hij honderdvoud. 



 
Bereikbaarheid 
Tot 7 januari ben ik – met uitzondering van dringende pastorale situaties – minder bereikbaar. Speelt er iets in jouw 
of uw leven waarover je/u graag contact wilt? Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 06 – 20 50 30 99 
E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak  
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr 
 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 november 2023 tot en met 20 december 2023 
 
Overleden 
 
 
Uitgeschreven 
 
 
Verhuizing 
 
 
 
 
Vertrokken 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
 

 
 
 
 

  
 

Graag wil ik, Kirsten Schildt,  
iedereen bedanken voor alle 

mooie lieve kaarten die ik heb 
ontvangen ter gelegenheid van  

mijn 25e verjaardag op 7 
December jongstleden. 
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VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Uit (en in) de kerkenraad 
 
Allereerst wenst de kerkenraad iedereen een gezegend 2024 toe. 
 
Op 4 februari a.s. is de dienst van afscheid en bevestiging van ambtsdragers  gepland. Het is altijd weer fijn als 
gemeenteleden een ambt willen vervullen, maar er komt ook altijd weer een tijd waarop een eind van de ambtstermijn 
in zicht is. Gelukkig zijn er gemeenteleden naar voren getreden die een ambt willen vervullen. Daar zijn we dankbaar 
voor.  
 
Aftredend uit de kerkenraad zijn:  
Maria Groeneweg   (diaken) 
Hannelore v.d. Maas   (ouderling kerkrentmeester) 
Marielle v.d. Noll   (ouderling jeugd en jonge gezinnen) 
 
Aan het einde van een ambtstermijn, maar bereid te verlengen zijn: 
Frans de Jong       (diaken) 
Hans v.d. Berg    (diaken) 
Bas Roobol    (ouderling pastoraat) 
Chris Grootendorst   (ouderlingkerkrentmeester) 
 
Aantredend in het ambt, vanuit een andere (rentmeester)functie: 
 Richard v Vliet       (van diaconaal rentmeester diaken) 
Guido Jongebreur   (van kerkrentmeester naar ouderlingkerkrentmeester) 
 
Aantredend vanuit de gemeente: 
Maria Steen   (ouderling jeugd/jonge gezinnen) 
Irene de Jong   (ouderling jeugd/jonge gezinnen) 
 
Niet ambtsdragers (maar van onschatbare waarde voor de taakgroepen) 
Pastoraal medewerker Floor Huizer zal aftreden. 
Aantredend als diaconaal rentmeester: Monique Tholenaars 
 
Dat betekent dat een groot aantal vacatures vervuld is.  
Maar er is nog steeds een tekort aan ouderlingen/medewerkers in het pastoraat en de kerkrentmeesters draaien ook 
niet op volle sterkte.  
We zijn dankbaar voor de invulling van de taken en we bidden om zegen voor hen die aan een taak beginnen en/of 
die voortzetten. Daarnaast bidden we dat in de loop van de tijd nieuwe gemeenteleden zich mogen melden, zodat we 
met elkaar deze gemeente kunnen dragen en doen bloeien in de komende tijd. 
  

Nieuwe kerkelijk werker gevonden! 
De afgelopen weken hebben de door de kerkenraad benoemde sollicitatiecommissie (bestaande uit ds. Sjaak 
Teuwissen, Bas Roobol en Gertjan Roobol) meerdere gesprekken gevoerd met sollicitanten voor de functie van 
kerkelijk werker. We waren in de luxe positie dat er meerdere kerkelijk werkers op de vacature hebben gereageerd. 
Gelukkig konden we het snel eens worden over wie van de kandidaten het beste past! 
Per 1 februari start dhr. Engel Leune uit Benthuizen als kerkelijk werker in onze gemeente. Hij heeft veel ervaring en 
ziet ernaar uit om binnen onze veelzijdige gemeente iedereen te leren kennen! We hebben specifiek gezocht naar 
iemand die goed past binnen het ouderenpastoraat, dat zal ook de voornaamste taak worden van Engel. 
Goed om te weten: de aanstelling van Engel wordt volledig betaald vanuit de stichting Dorpskerk. De toezegging 
vanuit de stichting is in eerste instantie voor maximaal 3 jaar. Engel is hier ook van op de hoogte. 
Engel zal in het volgende kerkblad een stukje schrijven om zichzelf voor te stellen. Daarnaast zijn we nog op zoek 
naar een datum om Engel officieel in de bediening te stellen binnen onze gemeente. 
We zijn blij met de komst van Engel en wensen hem Gods zegen in zijn werk, zowel binnen als buiten onze 
gemeente! 
Gertjan Roobol 



Polenreis van vrijdag 8 december - maandag 11 december 2023 
 
Deze actie is ontstaan vanuit de Immanuelkerk Barendrecht. Sinds vele jaren doen wij uit Heerjansdam hier ook aan 
mee. Rond Dankdag zien we de eerste dozen al verschijnen. Daarna gaat de actie nog door tot begin december.  
 
1713 schoenendozen zijn in Polen aangekomen. Het lijkt een druppel……maar iedere doos heeft een kind blij 
gemaakt én tevens ook een familie. Elk jaar, nu al de 18e keer, is er de schoenendozenactie. Dat het iets doet met 
mensen blijkt wel, elk jaar worden er meer dozen verzameld. Versierde, gekleurde, of beplakt door vele creatieve 
kinderen. Gevuld met leuke en praktische kadootjes. Elke doos wordt nagekeken want elk kind moet een doos 
krijgen die je zelf zou willen ontvangen. 1713 dozen zijn verdeeld over drie groepen en in acht plaatsen afgeleverd bij 
kerkelijke gemeenten. 
 
Onze groep bestond uit 8 mensen. Wij hebben met 2 busjes 500 schoenendozen weggebracht. Bij één kerkelijke 
gemeente hebben we de uitdeling meegemaakt. Wij brengen de dozen binnen. En de gemeente neemt dan alles 
over. Families met kinderen krijgen een uitnodiging en met een feestelijk kerstfeest hebben de kinderen ook een 
fantastische middag en gaan met hun geschenk, ‘de schoenendoos’ weer naar huis. Dit jaar was er ook een boekje 
bij met een verhaal uit de Bijbel. Veel kinderen komen hierdoor voor het eerst in contact met kerk en de Bijbel.  
Het was hartverwarmend. In eerste instantie denk je: “Wat hebben die kinderen nou aan een doos?” Maar de 
verhalen vertellen al gauw iets anders. Ouders vertellen hoe blij ze zijn met deze attenties uit Holland. Ze zijn 
ontroerd als ze horen met hoeveel inzet en liefde deze dozen zijn gemaakt. In deze uitdeling waren ook veel 
autistische en kinderen met een handicap. Poolse én Oekraïense. 
 
Daarnaast heeft onze groep ook nog een aantal huisbezoeken gedaan op verzoek van Pastor Jan in Lodz. Dat was een 
heftige ervaring. Dan krijg je echt een kijkje achter de voordeur. Poolse én Oekraïense gezinnen. Voor hen hebben 
we een soort kerstpakket gemaakt en voor alle kinderen een pakket op leeftijd. Zij waren zo blij met ons bezoek. De 
moeite die wij namen om naar hén om te zien en te luisteren naar hun zorg. Het raakte ons. Want ondanks alle 
misère waren ze zo gastvrij en deelden van wat zij hadden. De taal is vaak een barrière, gelukkig was de pastor ook 
de tolk. Ook werd de vertaalapp goed gebruikt om persoonlijke dingen te delen.  
Het zijn gelovige mensen die wij hebben ontmoet. Zij hebben zo’n vast vertrouwen en leven er ook naar. 
Ondanks zorgen en ziekte, houden ze zich vast aan God, de Bijbel en elkaar. 
 
Onze missie is geslaagd en we kijken terug op een 
weekend met vele ontmoetingen, vooral de 
uitdeling en het feest voor de kinderen, de 
gesprekken en gebeden, de gastvrijheid en 
verbondenheid door de liefde voor Jezus. De heen- 
én terugritten waren lang, maar de groep was erg 
gezellig en door mooie gesprekken onderweg 
maakte het dat het 
goed te doen was. We zijn God erg dankbaar dat 
alles goed is gegaan en wij weer veilig terug zijn.  
 
We willen u, die heeft meegedaan ook heel hartelijk 
bedanken. Sámen is deze Aktie goed geslaagd. 
Volgend jaar wéér? Ja graag! We kennen de 
toekomst niet, maar gaan al vast wel verzamelen. 
Doet u mee?  
 
María Droumatanus en  
Cathy Hukema 
 
Overige leden van onze groep: Paul en Lydia 
Verkade,  
Gerrit-Jan en Alice Gouman,  
Renė van de Keur, 
Rianne Van Meeuwen. 



Steek je je ‘Licht op Groen’ (?) 
 
Klimaatcrisis, stikstofcrisis, opwarming van de aarde, ontbossing, aantasting van 
biodiversiteit, duurzaamheid en verduurzaming: onderwerpen als deze krijgen steeds meer 
invloed op ons leven. Vanuit het christelijk geloof kennen we daarbij ‘rentmeesterschap’ als 
sleutelbegrip: wij mensen worden van Hogerhand uitgedaagd om met zorg en 
verantwoordelijkheid om te gaan met de schepping. Maar hoe maken we dit concreet, als 
persoon, als kerkelijke gemeente? KerkHeerjansdam start daarom met Licht op Groen, een 
brainstorm-groep, bedoeld om – vanuit ons geloof - onze gemeente te stimuleren tot groene 
keuzes.  
 

Waar komt het idee voor Licht op Groen vandaan?  
In 2022-23 volgden gemeentegroeigroepen het boekje ‘Eenvoudig Leven’ van o.a. Sam Jansen. Bij de eindevaluatie 
spraken groeigroepleiders het idee uit om als gemeente meer actief en concreet bezig te zijn met dit onderwerp. 
Daarnaast merken wij allemaal hoezeer dit ons leven en het maatschappelijk debat steeds meer beïnvloedt. Veel 
mensen maken zich zorgen over klimaat, duurzaamheid en aanverwante thema’s. De kerkenraad besloot het idee 
verder op te pakken.  
 
Welke opdracht? Licht op Groen… 
bedenkt gevraagd en ongevraagd ideeën en geeft feedback rondom groene thema’s, 
doet dat zowel naar gemeenteleden persoonlijk, als naar KerkHeerjansdam als organisatie, in het bijzonder 
kerkenraad, college van kerkrentmeesters en diaconie, stimuleert bewustwording door concrete initiatieven.  
Doel van Licht op Groen is het stimuleren van duurzame keuzes en het creëren van meer bewustwording rond groene 
thema’s rondom onze gemeente. 
 
Steek je licht op bij Licht op Groen 
Wil je overwegen om deel te nemen aan Licht op Groen? 
Een uitgebreider basisdocument over achtergrond, doel, opzet 
e.d. van Licht op Groen is bij ons verkrijgbaar. Neem contact op 
als je deze info wilt, of als je je wilt aanmelden om mee te doen 
met Licht op Groen. 
Hans van den Berg (diaken) 
06-58 71 16 02 
diaken_hans@kpnmail.nl 
Marleen Scherpenisse  
06 – 13 48 43 27; marleen_scherpenisse@hotmail.com 
Sjaak Teuwissen (predikant):  
06 – 20 50 30 99  
sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl  
 

 

Bloemendienst 
Begin december kreeg ik het bericht dat Gerrie van Hoorn onze gemeente 
gaat verlaten. 
Gerrie heeft jarenlang met veel enthousiasme de bloemen uit de kerk op 
zondag naar gemeenteleden gebracht. 
Graag wil ik Gerrie bij dezen hartelijk bedanken voor haar inzet en ik wens 
haar veel geluk en voorspoed in haar nieuwe woonplaats. 
Gelukkig is Wilma Berkhout bereid om haar taak over te nemen. 
Laten we als gemeenschap samen blijven komen. Gerrie bedankt voor alles 
en Wilma veel succes gewenst met je nieuwe taak. 
Hartelijke groet, 
Marijke Huizer 
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KERKRENTMEESTERS 
 

Begroting 2024 
Ook voor 2024 hebben wij als College 
van Kerkrentmeesters een begroting 
opgesteld. Het grootste deel van de 
begroting is bestemd voor kosten van de 
pastorale zorg en de kerkdiensten. Het 
onderhoud en de exploitatie van 
kerkgebouw(en) en een pastorie zijn 
daarnaast ook een belangrijke 
kostenpost op de begroting. Maar ook is 
steun nodig voor activiteiten in het 
jeugdwerk. Tot slot zijn er natuurlijk de 
ondersteunende activiteiten zoals het 
verzorgen van de online diensten en het 
draaiend houden van ons kerkelijk 
bureau.  
Jaarlijks liggen de baten lager dan de lasten, wat resulteert in een tekort. Door het doorvoeren van besparingen en 
een mooie stijging van de vrijwillige bijdragen, zien we dat het tekort de afgelopen 2 jaar is verkleind.  
 
Toch is de verwachting dat er ook in 2024 weer een tekort zal zijn van € 33.000. In 2023 is er daarom een commissie 
ingesteld die als doel heeft om plannen op te stellen tot het genereren van meer inkomsten.  
 
Onze belangrijkste inkomstenbron is de Actie Kerkbalans. Voor 2024 is ons streven om € 110.000 vanuit de Actie 
Kerkbalans te ontvangen. Met uw hulp kunnen we een kerk naar buiten blijven en onze activiteiten voortzetten en 
uitbreiden! Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar 
een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.  
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL41 RABO 0145199975 onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’. 
Vul het toezeggingsformulier vandaag nog in! U kunt het toezeggingsformulier sturen naar ons postadres:  
Postbus 92 
2995 ZJ Heerjansdam.  
 
Of u kunt het formulier bezorgen in de brievenbus van de Boomgaardkerk aan de Dorpsstraat 42. 
 

Oud papier 
Namens het hele oudpapierteam vanaf deze plaats een mooi, gelukkig en gezegend jaar gewenst. 
Een nieuw jaar is aangebroken. De beste wensen zijn gedaan, goede voornemens met jezelf afgesproken, de 
kerstboom waarschijnlijk alweer opgeruimd. Een terugblik over 2023 gedaan en besloten wat echt anders moet of 
juist op dezelfde voet doorgaan, omdat het zo lekker loopt. Tijd om de paperassen eens uit te zoeken, het archief op 
orde te brengen en overjarige jaargangen van wat dan ook in de oudpapierbak te archiveren. Het nieuwe rooster voor 
het oud papier is weer gemaakt,  veel vrijwilligers die nog een jaartje doorgaan met ophalen, geweldig. 
Helpt u ook weer mee om er een mooi jaar van te maken? 
Graag de bakken zoveel mogelijk bij elkaar, dat scheelt veel heen en weer geloop. 
Hieronder het ophaalrooster voor januari en februari. 
 
20 januari 2024    17 februari 2024 
Marcel van Dam   Manuël de Jong 
Jan Robbert Albrechts   Jan de Jong 
Kees Jan Visser    Arthur van Oorschot 
Gert Jan Bloem    Kees den Ouden 
 
 
Chris Grootendorst 



DIACONIE 
Toelichting op de begroting 2024 van de diaconie 
 
Jaarlijks kijken wij vooruit naar het volgende jaar. Wij willen dat graag doen, maar het is ook 
een verplichting vanuit de landelijke kerk. We geven een toelichting op de belangrijkste 
posten. 
 
Rente  
Voor onze diaconie is de opbrengst van rente een belangrijke bron van inkomsten. Hiermee doen wij giften aan goede 
doelen of andere belangrijke dingen. Veel diaconieën hebben land of huizen, die huur opbrengen. Wij hebben geen 
verhuurd onroerend goed, maar een banksaldo. Net zo belangrijk als inkomstenbron. De rente stijgt weer, dus voor 
de verdere toekomst zal deze post hopelijk weer toenemen. 
 
Collecten 
De opbrengst van collecten is over het jaar 2023 beter geweest dan over het jaar 2022. Daarom hebben wij voor 2024 
een hogere opbrengst ingeschat dan in de begroting 2023.  Van belang is om te beseffen dat veel collecten een doel 
hebben buiten onze veilige kerkgemeenschap Heerjansdam/Kijfhoek. Deze posten worden afgedragen aan diverse 
doelen, die zo veel mogelijk bekend gemaakt worden via de weekbrief , Samengaan en via een presentatie op de 
beamer.  Onze gemeente geeft gul  aan doelen van (o.a.) Mensenkinderen. Die organisatie is blij met u! 
 
Uitgaven/ ZWO 
De uitgaven worden weergegeven in het overzicht dat hierbij gaat. Wij maken – behalve de bijdrage aan de landelijke 
kerk – nauwelijks kosten. Toch kijken we naar de bankkosten. Wij hebben nu nog een aparte rekening voor de ZWO, 
die nog bestaat uit de periode dat er een ZWO-commissie was       (Zending-Werelddiakonaat- 
Ontwikkelingssamenwerking). Die commissie is op een gegeven moment gestopt en geleidelijk geïntegreerd in de 
diaconie. De bankrekening (nummer NL65RABO 0308 9128 45) gaan we opheffen. Het is de bedoeling dat wij de 
mensen , die regelmatig deze rekening voor een gift gebruiken, op de hoogte stellen. Alle ontvangsten en betalingen 
gaan nu over één rekening lopen. Uiteraard gaan de ZWO-activiteiten gewoon door. We gaan verder met de bestaande 
rekening NL61RABO 0305 4267 37 t.n.v. Diaconie Protestantse Gem Heerjansdam .   
Het energiefonds is nieuw. Dit noemen we wel, maar het principe van het plan is dat de uitgaven geheel worden 
gedekt uit de bijdragen. We hebben hiervan nog niet veel uitgegeven, dus er kunnen nog mensen een beroep doen 
op dit fonds. 
 
Financiële resultaten 
Wij proberen te streven naar een dekkende begroting, maar we kunnen niet helemaal voorkomen dat er een tekort 
ontstaat. Op langere termijn is dat niet houdbaar, dus de uitgaven moeten zo veel mogelijk in de pas lopen met de 
inkomsten. Om deze reden hebben we o.a. de vaste bijdrage aan de Rainbow Angels moeten verlagen van € 6.000 
naar € 4.000 op jaarbasis. Verder passen wij de andere giften eveneens aan aan de opbrengsten.  
In vorige jaren hadden we uit extra giften de mogelijkheid om een potje te maken voor mindere tijden. Voor 2024 
denken wij € 1.000 uit dat potje - dat natuurlijk niet onbeperkt is - te gebruiken om het tekort te verlagen. Wij 
verwachten nu een tekort van ruim € 1.400. Een redelijk overzichtelijk bedrag, dat met extra aandacht van u voor de 
collecten mogelijk opgelost kan worden. Contant in de collectezak werkt nog steeds, maar met de Givt App wordt een 
moderne en goed werkende oplossing aangeboden, die tevens vriendelijk is voor uw belastingaangifte. Sommige 
mensen denken dat de collectemunten (ook goed voor uw aftrekpost in de aangifte) niet meer meedraaien, maar die 
zijn er wel degelijk nog. De penningmeester van de Kerkrentmeesters, Jan Schop, weet er alles van.  
 

 
 
 



Bussen en vaste bijdragen 
Graag ook uw aandacht voor de bloemenbusjes en de zendingsbussen, die bij de uitgangen hangen. Als veel mensen 
er regelmatig een munt in doen, dan loopt dat toch nog aardig op.   
Het liefst hebben wij natuurlijk toezeggingen voor een vaste jaarlijkse bijdrage  (of per maand / kwartaal) , met name 
voor de bijdragen ‘Wereldwijd’, bij een ieder goed bekend als ‘ZWO’. Die vorm van bijdragen zou meer gebruikt kunnen 
worden. Dan blijft uw bijdrage doorgaan, ook als u mogelijk niet meer in de gelegenheid bent om wekelijks naar de 
kerkdiensten te komen. Tijdens de ‘dienst der offeranden’ wordt u immers aan het geven van een bijdrage herinnerd.   
Wij hebben er vertrouwen in dat de diaconie haar werkzaamheden kan voortzetten. De gemeente 
Heerjansdam/Kijfhoek is immers een levende gemeente! Vast hartelijk dank voor uw aandacht en bijdrage! 
 
Namens het College van Diakenen,  
Frans de Jong 
 

  BEGROTING  
BEGROTING 2024  2024  

    DIACONIE/ZWO  
Rentebaten   4.700  
Collecten  Doorzendcollecten afgetrokken  5.000  
Aandeel oogstcollecte   1.300  
Bussen       200  
Collecten af te dragen   6.000  
Giften en bussen Rainbow Angels  1.300  
Overige giften: Vaste bijdragen, Attenties  2.400  

     
TOTAAL BATEN   20.900  

    
KOSTEN    

    
Bijdrage landelijke kerk   1.350  
Bankkosten      320  
Plaatselijk werk incl. bloemen kerk en bij bezoeken  5.050  
Giften aan goede doelen    4.000  
Sponsorkind Compassion + Kurt ( Rainbow )  1.300  
Collecten afdracht    6.000  
Energiefonds Ontvangsten - uitgaven is neutraal        0  
Afdracht Giften en bussen Rainbow Angels  1.300  
Vaste bijdragen Rainbow Angels  4.000  
TOTAAL LASTEN  23.320  

    
OPBRENGSTEN-KOSTEN  -2.420  

    
BATE: gebruik Diaconaal Fonds Plaatselijk en Regionaal  1.000  

    
TOTAAL EXPLOITATIERESULTAAT   -1.420  

  TEKORT  

    
 

  



Diaconie Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek 

verdeling rente van 2022 

  
Nl. 

2022 WW Pl   

       

Barthimeus 50  50 hulp voor blinden 

Nat. Fonds Kinderhulp 200  200 hulp aan kinderen in Nederland 

St. vrienden v.d. Hoop 300  300 Chr. hulpverlening verslaafden 

Edukans 200 200  onderwijs voor kinderen in arme landen 

Diak. Aandachts Centrum 200  200 opvangcentrum in Dordrecht 

Vrienden v/h A. Schweitzer 50  50 ondersteuning patiënten 

Mercy Ships 300 300  Chr. hospitaalschip  

Pauluskerk Rotterdam 200  200 opvang in Rotterdam 

Liliana Fonds 100 100  hulp aan gehandicapte kinderen 

Tear  Zeist 100 100  Chr. Organisatie in Zuiden van Afrika 

Stichting Open Doors 250 250  Hulp aan vervolgde christenen 

ST. Vuur en Vlam 100  100  evangelisatie omgeving Barendrecht 

stichting tot steun Ikazia 50  50 ondersteuning patiënten 

Compassion 792 792  sponsor kinderen incasso 

Safe the children 180 180  hulp aan kinderen wereldwijd incasso 

Red een Kind 100 100  kinderhulp wereldwijd 

Chr. voor Israël 100 100  evangelisatie in Israël 

St. zending over grenzen 100 100  hulp aan Oostblokgezinnen 

"Stille hulp" 1905  1905 paaspakket, zomergift, kerstpakket 

St. Hulphond 50  50 opleiding hulphonden 

st. Gave 150  150 chr. hulp voor vluchtelingen Nederland 

Gevangenenzorg Nederland 100  100 chr. bijstand aan gevangenen 

trans world radio 100 100  evangelisatie 

       

  5677 2322 3355   

ww= wereld wijde hulp     PL. = plaatselijke hulp 
 

 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: november-december  2023 
 
Bloemendienst 
24-11  via mevrouw  Astrid Verstegen        €   20,00 
28-11  via mevrouw  T. Brinkman-Heijboer  €   20,00 
30-11  via mevrouw  Trudy Kruit        €   30,00  
 
Bijbelse dagboekjes 
26-11   via Maria Groeneweg      € 10,00 
19-12    via Frans de Jong                              € 30,00 
 
Busjes november                                             € 8,70         
 
Alle gevers hartelijk dank 
Met vriendelijke groet, 
Penningmeester diaconie, 
Jan de Jong 



 
Avondmaalscollecte 21 januari 
De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 21 januari bestemd voor het project ‘Bijbels voor arme mensen in 
Albanië’ van Mensenkinderen. 
Albanië was ruim 40 jaar lang een atheïstisch land. De meeste mensen weten daarom niets van de Bijbelse 
boodschap. Veel gezinnen hebben ook een moslimachtergrond. In samenwerking met het Bijbelgenootschap in 
Albanië en met lokale kerken worden er samenkomsten en Bijbelstudies georganiseerd. Hier komen veel mensen 
voor het eerst in contact met het evangelie, ontvangen het Goede Nieuws over Gods zoon en ontdekken wat het is 
om een relatie met hem te hebben. Ook ontstaat er de behoefte om dagelijks met het woord van God in contact te 
komen. 
Vanwege de armoede hebben veel mensen geen geld om een eigen Bijbel te kunnen betalen. Zou het niet 
fantastisch zijn als zij dagelijks in hun eigen Bijbel kunnen lezen en genieten van al die kostbaarheden die God ons 
daarin aanbiedt. 

 
Mensenkinderen ondersteunt kerken en christelijke organisaties bij hun diaconale en missionaire taken en voor € 
518,- kunnen we hen helpen 100 gezinnen te voorzien van een eigen Bijbel! 
Van harte aanbevolen!  
 
Namens de diaconie,  
Hans van den Berg 
 
   



JEUGDRUBRIEK

 



 
 
  



Kinderlied januari ‘24 
‘U bent die U bent’ is een lied dat zinspeelt op de Godsnaam JHWH ‘Ik ben 
die Ik zijn zal’; de cryptische naam waarmee God zich aan Mozes, en 
uiteindelijk aan ons allemaal bekend maakt. In het aanstekelijke lied wordt 
God met allerlei positieve kwalificaties toegezongen en eer gebracht. Het 
is geschreven door Marcel en Lydia Zimmer, werd in 2001 uitgegeven via 
Celmar Music; en is onder meer opgenomen in Opwekking KIDS (lied 170) 
en OKE4Kids lied 2.  
Elise Dorsman, Marieke Roobol, Inge Schippers en ds. Sjaak Teuwissen 

 

‘U bent die U bent’ 
Tekstvideo met zang Marcel en Lydia Zimmer: https://www.youtube.com/watch?v=HxN2L_sn8fw  
Video kinderkoor + kindertekeningen https://www.youtube.com/watch?v=lfbdKewCQN0  

  
Refrein: 
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
Machtiger dan een koning 
of een president.  
U bent machtig, U bent groot, 
U bent zo geweldig sterk. 
U bent de allerbeste, 
U bent die U bent. 
 
1)U bent de God van hemel en aarde, 
de God van het heelal. 
De God die alles weet en ziet, 
ja, U bent overal. 
U bent mijn Vader in de hemel, 
ver weg en toch dichtbij, 
want door uw Heilige Geest 
woont U in mij. 

 
Refrein: 
U bent machtig … 
 
2)U bent de God van trouw en van liefde, 
de God die eeuwig leeft. 
De God die zelfs zijn eigen Zoon 
voor ons gegeven heeft. 
Dit goede nieuws wil ik vertellen, 
ver weg en ook dichtbij. 
En ook al valt dit soms niet mee, 
U bent bij mij! 
 
Refrein: 
U bent machtig … 
 
U ben de allerbeste (3x) 
U bent die U bent. 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HxN2L_sn8fw
https://www.youtube.com/watch?v=lfbdKewCQN0


RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
In de winter- en Adventsmaand december hebben we als Kijfhoekse 
gemeenschap twee fantastische en zegenrijke erediensten met veel 
gasten mogen ervaren. In de eerste adventsdienst bracht dominee 
Teuwissen hoop en verwachting naar voren, met uitzicht op de komst van 
onze Heiland. In de tweede dienst, het was de derde Advent, wist pastor 
Wim Wiersma op indringende manier de 76 aanwezige Adventsbezoekers 
aan de Kijfhoekkerk erbij te bepalen dat de komende Heiland, onze Here 
Jezus, persoonlijk naar je toekomt en Zich aanbiedt jouw persoonlijke Heiland en Verlosser te zijn.  Als gasten waren 
ook aanwezig de vier zangers van zanggroep ‘Heerjansklank’, onder de bezielende leiding van Manuel de Jong. 
Geweldig en fantastisch hoe zij overtuigend en belijdend ons het Kerstevangelie zingend doorgaven. Het was de eerste 
keer dat de Heerjansdamse zanggroep in Kijfhoek te gast was. Jullie mogen meer komen hoor ! Een ontroerend 
moment was, toen Manuel zich met enkele spontane bewoordingen richtte tot mevrouw Annie Gouman-van Loenen. 
Het was juffrouw Annie, die Manuel op het kleine Bijbelschooltje van Annie, zó wist te raken met de verhalen, die hem 
op latere leeftijd, tot een overtuigende geloofservaring hebben gebracht. Een korte maar prachtige getuigenis!  Metha 
van der Net had ook nu weer het kerkje mooi in diezelfde sfeer aangekleed met zowel binnen als buiten aan de deur 
een fraaie kerstversiering van dennengroen, echte kaarsen en verlichting. Het was een dienst ‘met een warme 
‘opmaat’ naar Kerst! 

 
Kijfhoek, zondag 17 december met tussen pastor 
Wim Wiersma en ouderling Bas Roobol, de 
zanggroep ‘Heerjansklank’ met derde van links, de 
organist Jacco Steen 

  

Kijfhoek, zondag 3 december met v.l.n.r. diaken 
Hans van den Berg, Hennie en Hans Bezemer, 
organist Leo Kievit, dominee Sjaak Teuwissen, 
mevrouw Annie Gouman - van Loenen, 
ouderlingen Bas Roobol en Chris Grootendorst 

 
Lief en leed 
In het voorbije jaar hebben we regelmatig stilgestaan bij verdrietige, maar ook mooie momenten van gemeenteleden 
en bezoekers aan de erediensten in de Kijfhoekkerk. Het onderling meeleven sterkt ons samen als kleine 
geloofsgemeenschap. Ook in het nieuwe jaar! 
 
Kerkdiensten in Kijfhoek 
Zondag 7 januari 2024 met onze eigen dominee Sjaak Teuwissen,  en aansluitend de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst 
voor iedereen, vanaf ongeveer 16.00 uur, 
zondag 22 januari met ds. W. van Herwijnen uit Zwijndrecht. 
Zoals gebruikelijk beginnen we om drie uur (15.00u). 
Ook op deze zondagmiddagen staat er een stoel voor u uitnodigend gereed. 
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en verzoeken van gemeenteleden en gasten, bel mij dan 
even, tel. 06 – 3650 1396, of via WhatsApp, e-mail dendijk@hetnet.nl  
Bezoek ook onze website www.kijfhoekkerk.nl  
 

mailto:dendijk@hetnet.nl
http://www.kijfhoekkerk.nl/


  

Koppermaandag 
Met Driekoningen op zaterdag 6 januari sluiten we de kerstperiode af, de tijd van Epifanie, de tijd naar Pasen is 
begonnen.  
De eerste maandag na Driekoningen wordt ook wel Koppermaandag genoemd. 
In vorige eeuwen hielden op deze maandag de gilden traditioneel een feestdag. Zij sloten de donkere periode rond de 
kortste dag af. Vandaag de dag wordt in sommige delen van het land, nog steeds deze dag gevierd. De benaming wordt 
alleen nog gebruikt in de grafische industrie. Uitgevers en drukkers sturen dan voor het nieuwe jaar een 
koppermaandagprent, of wel een Heil- en Zegenwens. Het was destijds het synoniem dat ‘feestvieren’ betekent.  
 

Naar het nieuwe jaar 
We mogen het oude jaar met al onze persoonlijke herinneringen bij Hem achterlaten 
en met vol vertrouwen met onze Heiland het nieuwe jaar beginnen. 
Twee keer per maand  zal de Kijfhoekse kerkklok luiden om ons op te roepen  de 
‘kerkproeverij’ voort te zetten. Ook in het nieuwe jaar staat er een stoel voor u klaar!  
Kijfhoek ontmoet Kijfhoek 
De eerste samenkomst is de traditionele nieuwjaarsdienst, zondag 7 januari.  Na de 
dienst, om drie uur (15.00u) onder leiding van onze dominee Sjaak Teuwissen, is er 
vanaf ongeveer vier uur (16.00u) een informeel samenzijn voor de bezoekers, 
waarbij ook alle inwoners van het buurtschap Kijfhoek persoonlijk zijn uitgenodigd. 
Ook u bent van harte welkom! Met een heerlijk kopje koffie en wat lekkers erbij. 
Daarna zullen we gezamenlijk met een aperitief en hapje onze goede wensen voor 
het nieuwe jaar uitwisselen. 
 

Ook in het nieuwe jaar blijven we naar elkaar omkijken. Het een kleine moeite, maar met 
een enorm plezier, elkaar regelmatig te bezoeken of een kaartje te sturen. 
 
Wat de toekomst van 2024 ook gaan brengen, ons Geleidt des Heren Hand. 
 
Alle foto’s in Samengaan zijn in de digitale  versie in kleur te zien. 
Veel lees- en kijkplezier. 
 
Een goede groet,                                                                                                             
Joop Wiekeraadt 
 

 
  



  

INGEZONDEN 

Dorpskerstzang groot succes 
De Dorpskerstzang, gehouden op 17 december jl. in de Dorpskerk van Heerjansdam, is een groot succes geworden. 
Een volle Dorpskerk in Heerjansdam, een intieme sfeer en een enthousiast publiek waren het  prachtige resultaat.  
De Stichting DorpsKerstZang dankt via deze weg alle medewerkenden aan de Dorpskerstzang: het I.J.E. koor en het 
I.J.E.-gelegenheidskoor o.l.v. Damyan Vermaas,  de I.J.E.-band, het koperensemble, spreker ds. S. Teuwissen en 
harpiste Elsbeth Verheij.  
De Stichting Dorpskerstzang bedankt tevens alle sponsoren, medewerkers en de bezoekers van de Dorpskerstzang en 
wij zien u graag weer volgend jaar terug.  
 
Namens de DKZ-commissie,  
Wil Ouwerkerk  
 

Inzameling CRR 
 
Bijna 2 jaar geleden begonnen we met een actie voor de Oekraïne in de garage van ds. Sjaak. 
Dit was zo’n groot succes dat er eigenlijk tot op heden geen stop is geweest op de toevoer 
van goederen. Tot nu toe wordt er elke maand door CRR een kleine vrachtwagen vol 
opgehaald om naar het sorteercentrum in Nieuw-Lekkerland te brengen. De spullen zijn 
bestemd voor de Oekraïne, kamp Moria op Lesbos, Athene en daar waar nog meer nodig.  
We gaan dus gewoon door. Hieronder vindt u een lijstje van wat er zoal gebracht mag worden naar de garage aan de 
Manning. We bedanken Hadassa en ds. Sjaak heel hartelijk voor het beschikbaar stellen van ruimte hiervoor en de 
vele keren dat zij naar de deur moeten lopen om de garage open te doen. 
 
Lijstje van spullen die ingezameld worden. (Als u twijfelt, bel onderstaande of vraag ‘t even bij de pastorie aan de 
deur): 

• Diverse soorten kleding, behalve de maat xxl! 

• Hygiëne-items: luiers, maandverband, tandpasta, tandenborstels, zeep, shampoo, scheermesjes, babydoekjes en 
kammen. 

• Overige items: slaapzakken, kruiken, grote badhanddoeken, nieuw ondergoed, nieuwe sokken, paracetamol en 
Sudocrem. 

 
Namens CRR,  
Maria Dramountanis,  
tel. 0623263398 
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Overige kerkelijke gegevens 
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar 
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INGEZONDEN 

 
 
 

De stichting Duyschot Concerten is heel blij om 
op 20 januari de internationaal bekende organist 
Sietze de Vries te mogen ontvangen. Naast 
enkele improvisaties speelt hij de prachtige suite 
met Renaissancedansen van Michael Praetorius 
en enkele werken van Jan Pieterszoon Sweelinck.   
Zaterdag 20 januari 2024. Aanvang: 16.00 uur 
(tot 17.00).  
Dorpskerk, Kerkplein 13, 3342 BJ Hendrik-Ido-
Ambacht. Toegang: € 10,-. Jongeren tot 18 jaar 
gratis.  
Nadere informatie: www.duyschot.nl. Facebook: 
Duyschot Concerten. 
 
 

Zondagavondzang in de Bethelkerk 
Het Bethelkerkkoor Zwijndrecht wenst u allen 
een gezegend, gelukkig en gezond Nieuwjaar toe. 
Ook in dit nieuwe jaar willen we de Lofzang 
gaande houden. Wij nodigen u hierbij uit om met 
ons de zondagavondzang te komen zingen op 
zondag 21 januari, aanvang 19.30 uur, in de 
Bethelkerk aan de Rotterdamseweg 73 te 
Zwijndrecht. Na een drukke maand vol licht 
willen wij in deze zangavond zingend de vraag 
beantwoorden waarom Christus eigenlijk naar 
ons toegekomen is. We doen dat met het zingen 
van vele, vooral bekende, liederen. Wim de 
Penning geeft leiding aan koor- en samenzang. 
De organist van deze avond is Arjan Breukhoven. 
We openen deze zondagavondzang met het lied: 
‘Maak ons tot een stralend licht voor de volken’ 
en ‘Jezus leeft in eeuwigheid’. Ook zingen we 
‘Wie maar de goede God laat zorgen’. 
Het koor zingt o.a. de liederen: ‘Hét Liefdeslied’, 
en ‘Ik zoek mijn onderkomen’. We sluiten de 
avond af met het lied: ‘Machtig God, sterke Rots’. 
De toegang is gratis, wel is er aan de uitgang een 
collecte voor bestrijding van de kosten. Alle 
informatie over de zondagavondzang en over ons 
koor vindt u op www.bethelkerkkoor.nl.  
Graag tot ziens in de Bethelkerk. 
Ries Knook 
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