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Kerst 
(anno toen en nu) 

 
Midden in het leven 

tussen pijn en onbegrip 
komt een kind op deze aarde 
in een armoedig houten krib 

 
In een gebrekkige omgeving 

een stal met schamel stro en stof 
komt de Heer op deze aarde 

krijgt hij alle eer en lof 
 

Van herder tot koning 
ieder komt aan Hem voorbij 

want Hij kwam op aarde 
voor u, voor jou, voor mij 

 
En temidden van de onrust 
die de wereld nú omgeeft 
is diezelfde Heer aanwezig 

omdat Hij nog altijd in ons leeft
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MEDITATIE 
 

En Jezus kwam langs  
  
In Jeruzalem was bij de schaapspoort een bad met vijf zuilengangen, genaamd Bethesda. Bethesda zou je ook wel 
een Kurhaus of sanatorium voor invaliden kunnen noemen. Huis van Barmhartigheid betekent de naam Bethesda en 
over heel de wereld vind je ziekenhuizen met deze naam. In de vorige eeuw had je in Rotterdam Kralingen ook een 
protestants-christelijk ziekenhuis met deze naam. 
  
Echter, in het Bijbelse Bethesda was weinig barmhartigheid. Daar heerste de mentaliteit van ikke en alleen maar 
ikke. Tussen de zuilengangen waren de twee vijvers een enorme trekpleister. Geneeskrachtige bronnen mondden uit 
in deze vijvers en een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie er dan 
als eerste in kwam, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. 
  

De zieke in het Bijbelgedeelte uit Johannes 5 lag er al achtendertig jaar. 
Hij had niemand om hem te helpen in het water te komen als het 
bewoog. Wat triest en het meest trieste is dat er nooit verandering in zijn 
situatie zou komen. Tot op die dag dat Jezus langskwam. Het was sabbat 
en de Heer ging naar de tempel. Iedere Jood liep om Bethesda heen 
want dat lag maar vol met onreinen. Maar niet Jezus, die ging er dwars 
doorheen.   
En niet omdat het de kortste weg was naar de tempel, want Jezus maakt 
zich niet druk of iemand rein of onrein is. 
Hij maakt zich wel druk over al die honderden zieken met een 
vooruitzicht van ‘nul '. 

  
Dan ziet Jezus deze man, tussen al de anderen. De Heer ziet hem , kijk hem strak aan en vraagt; Wilt u gezond 
worden ? Wat een vreemde vraag. Als je in het ziekenhuis ligt met wat voor kwaal ook en een dokter komt binnen en 
vraagt alleen maar, wilt u gezond worden wat roepen we dan allemaal? Ja, ja, graag. 
  
De zieke uit het Bijbelgedeelte roept dit niet. De zieke weet niet eens wie de man is die hem deze vraagt stelt, blijkt 
verder in dit gedeelte uit het Johannesevangelie. Hij vertelt Jezus alleen dat er niemand is die hem kan helpen om in 
het water te komen. En Jezus? We zien Hem staan, te midden van die invaliden en kreupele mensen. Hij zegt simpel: 
“Sta op, neem uw ligmat op en wandel.” En meteen werd de man gezond en ging lopen. En Jezus? Die bleef niet 
staan om alle loftuitingen in ontvangst te nemen, maar liep snel door naar waarheen hij onderweg was, de tempel. 
Het zal best veel commotie hebben gegeven en ook vooral omdat het op de sabbat was. 
  
Het is een prachtig verhaal en het geeft aan hoe barmhartig onze Heer is. Wat mij opviel nadat ik het Bijbelgedeelte 
een paar keer had gelezen is dat Jezus geheel niet vraagt naar het geloof van deze man. Dat is bij de andere 
wonderen in de evangeliën wel anders. 
  
Ik weet hier geen raad mee! 
In Gods Woord lezen we ook dat Hij het laat regenen over goddelozen en gelovigen. Het lukt mij dan ook niet om 
een toepassing te vinden van dit stuk. Toch geeft het troost dat onze Heiland loopt langs zieke mensen, liggend op 
een matje. Zich niets aantrekkend wat de Joodse schriftgeleerden zeggen. En dan, tussen alle ellendigen, ziet hij die 
ene man. Heel gewoon, niets bijzonders maar wel bijzonder voor Jezus. 
En waarom.....ik weet het niet. 
   
Bas Roobol. 
 
 

  



BIJBELLEESROOSTER 
vrijdag 1 december Jesaja 63:7-14 Gods ontferming en grote liefde 

zaterdag 2 december Jesaja 63:15–64:2 Scheur de hemel open 

zondag 3 december Jesaja 64:3-11 Wij zijn het werk van uw handen 

maandag 4 december Openbaring 17:1-8 Het grote Babylon 

dinsdag 5 december Openbaring 17:9-18 Het lam zal overwinnen 

woensdag 6 december Openbaring 18:1-8 Gevallen is Babylon 

donderdag 7 december Openbaring 18:9-24 Al je rijkdom voorbij 

vrijdag 8 december Openbaring 19:1-10 Zuiver, stralend linnen 

zaterdag 9 december Openbaring 19:11-21 Trouw en betrouwbaar 

zondag 10 december Psalm 35:1-10 U bevrijdt de zwakken 

maandag 11 december Psalm 35:11-28 Van uw roem wil ik zingen 

dinsdag 12 december Openbaring 20:1-10 De eerste opstanding 

woensdag 13 december Openbaring 20:11-15 Het boek van het leven 

donderdag 14 december Psalm 123 Wees ons genadig 

vrijdag 15 december Jesaja 65:1-7 Met uitgestoken handen 

zaterdag 16 december Jesaja 65:8-16 Alle ellende vergeten 

zondag 17 december Jesaja 65:17-25 Een jubelende stad 

maandag 18 december Psalm 80 Kom en red ons 

dinsdag 19 december 2 Samuël 5:1-5 David gezalfd 

woensdag 20 december 2 Samuël 5:6-16 De Davidsburcht 

donderdag 21 december 2 Samuël 5:17-25 Heer van de doorbraak 

vrijdag 22 december 2 Samuël 6:1-11 Bang voor de HEER 

zaterdag 23 december 2 Samuël 6:12-23 Dansen voor de HEER 

zondag 24 december 2 Samuël 7:1-16 Een huis voor God 

maandag 25 december 2 Samuël 7:17-29 Een eeuwig koningshuis 

dinsdag 26 december Psalm 96 Zing voor de HEER 

woensdag 27 december Openbaring 21:1-8 God zal bij ons wonen 

donderdag 28 december Openbaring 21:9-27   Het nieuwe Jeruzalem 

vrijdag 29 december Openbaring 22:1-11 Ik kom spoedig 

zaterdag 30 december Openbaring 22:12-21 Kom, Heer Jezus! 

zondag 31 december Psalm 45 Een liefdeslied 

   

Maandag 1 januari Psalm 99 Nieuwjaarsdag, de achtste kerstdag 

dinsdag 2 januari Maleachi 3:1-5  

woensdag 3 januari Maleachi 3:6-12   

donderdag 4 januari Psalm 72  

vrijdag 5 januari Jesaja 60:1-9  

zaterdag 6 januari Jesaja 60:10-22 Driekoningen oftewel Epifanie 

  



KERKDIENSTEN IN DECEMBER 
Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

3 december 1ste Advent 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

Viering Heilig Avondmaal 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
 

 
Collecte: Kerkenwerk 

10 december 2de Advent 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen  

17 december 3de Advent 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 

15.00 u. 
Dhr. W. Wiersma 

Sliedrecht 
 
Collecte: Kerkenwerk 

24 december 4de Advent 

9.30 u. 
Ds. L. Korevaar 

Rotterdam 
 

Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk  

24 december Kerstnachtdienst 

21.30 uur 
Kerstnachtdienst 
Ds. J. Teuwissen 

 
Kerstnachtdienstcollecte  

25 december Kerst 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. ZWO/Diaconie 2. Kerkenwerk  

31 december Oudjaar 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Oudejaarscollecte 2. Onderhoud gebouwen  

7 januari 2024 

9.30 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
Oppas & kindernevendienst 
Collectes: 1. Diaconie 2. Kerkenwerk 3. Jeugdwerk 

15.00 u. 
Ds. J. Teuwissen 

 
 
Collecte: Kerkenwerk 

Dorpskerk (Molenweg) Kerk te Kijfhoek 

 



SENIORENVERJAARDAGEN 
Verjaardagen december 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen eerste week januari 2024   
 
 
  
Huwelijksjubllea in december  
 
 
 
 
 
NIEUW m.i.v. januari 2024 
Vermelding verjaardagen  
Oude regeling: Verjaardagen van kerkleden die 78 jaar hopen te worden, werden vermeld in Samengaan (zonder 
leeftijd).  
Nieuwe regeling: verjaardagen van kerkleden van 78 jaar en 79 jaar worden niet meer vermeld. 
Zodra de leeftijd van 80 jaar is bereikt worden zij wel vermeld en worden door de contactpersoon met een 
bloemetje van de kerk verblijd.  
 
Vermelding huwelijksjubilea 
Oude regeling: Huwelijkjubilea vanaf 40 jaar, 45, 50, 55, 60 etc. krijgen bloemen.  
Nieuwe regeling: Huwelijksjubilea 25 jaar (komt erbij!) ) +  40, 50, 60 krijgen bloemen. 
Huwelijksjubilea 45 en 55 komen te vervallen! 
 
Met het oog op de wet op de privacy dienen genoemden hiervoor toestemming te geven. Tot voor kort werd u 
hiervoor benaderd, telefonisch of persoonlijk. Nu steeds minder mensen in het telefoonboek staan, is de nieuwe 
regel dat u zelf aangeeft wanneer u niet vermeld wilt worden. Wanneer u dat niet heeft aangegeven, vindt 
vermelding plaats in het kerkblad.  
 
Namens de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek van harte gefeliciteerd en een goede dag toegewenst!     
 
Vriendelijke groet, 
Wil Ouwerkerk-van Duin, Develweg 8c, 2995 XC Heerjansdam  
Tel: 06-11249600  E-mailadres: wil.ouwerkerk@gmail.com 

 
 

  
Hartelijk dank. 
Hiermee wil ik iedereen bedanken voor de warme aandacht in de vorm van bezoekjes en 
heel veel kaarten, die wij tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man, Bas van den 
Bogaard, van U mochten ontvangen. 
In deze moeilijke tijd is dat ons tot grote steun geweest. 
 
Gerrie van den Bogaard 
 



MET HET OOG OP DE ZONDAG 
Inleiding op de dienst 1e Advent, 3 december Dorpskerk 
In de tijd ver voorbij de smartphone was het dagelijks een verrassing hoe laat mijn vader ’s avonds thuis kwam van 
zijn werk. Als kind ging ik vaak flink op tijd een paar straten verderop vlakbij de ‘grote weg’ staan wachten totdat hij 
kwam. En mocht dan dat laatste stukje naar huis voorin naast hem in de auto zitten. Het beeld van ‘op de uitkijk 
staan’ komen we tegen in de lezing van deze zondag, uit Marcus 13: 24 t/m 37. Jezus vertelt hier op indrukwekkende 
en meeslepende wijze over Zijn (weder)komst als Mensenzoon.  
 Het is deze zondag eerste advent. Het woord Advent – afgeleid uit het Latijnse ‘Adventus Domini’ (de Komst 
van de Heer) verwijst zowel naar de geboorte van Jezus als mens met Kerst, als naar Zijn definitieve wederkomst in 
onze wereld. Vandaar dat ook deze apocalyptische Marcuslezing een typische adventstekst is. De vraag die deze 
tekst oproept, ligt voor de hand: zijn wij waakzaam en alert, staan wij actief op de uitkijk voor Jezus’ wederkomst? Of 
als we eerlijk zijn: leeft dit idee van wederkomst eigenlijk (nog) wel bij ons? 
 Het thema deze zondag luidt ‘Hij komt, Hij komt!’. Samen met de kinderen en de kindernevendienst 
beginnen we aan het advent- en kerstproject ‘weet jij hoe laat het is?’ We vieren vandaag het Heilig Avondmaal dat 
in zekere zin ook vooruitgrijpt op iets waarnaar we uitkijken: Gods Koninkrijk. Vincent van Dam bespeelt het orgel. 
 
Inleiding op de dienst 3 december Kijfhoekkerk 
Straks gaan de dagen weer lengen. Ooit zal de zon weer schijnen. Morgen voel je je vast beter. Er komen betere 
tijden. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw.  
Wij mensen zijn onverbeterlijk hoopvol, tegen de soms actuele gevoelens en situatie van duisternis en wanhoop in. 
De profetieën uit Jesaja 11: 1-10 en Micha 4: 1 t/m 8 die we vandaag lezen, schetsen beide een prachtig hoopvol 
vergezicht, dwars tegen de rauwe werkelijkheid, de tranen, de pijn en de donkere nacht in. Ooit breekt een nieuwe 
dag aan, als…. En wij horen achter dat woord ‘als’ misschien al de belofte van de komst, de geboorte van Jezus 
Christus doorklinken. Niet meer ‘nóg een dag…’, maar ‘nog één dag en dan….’ Het belooft een wereld van verschil te 
maken. 
‘Nog een dag’ luidt het thema van deze eerste adventszondag. Leo Kievit bespeelt het orgel. 
 
Inleiding op de dienst 2e Advent, 10 december Dorpskerk 
Om wie of wat gaat het in deze adventsperiode? Het zou een vraag kunnen zijn uit ónze 
tijd. Tot en met 5 december domineert Sinterklaas ons dagelijks leven. Intussen betreden 
rondbuikige rood-wit geklede kerstmannen het toneel, en ze ho-ho-ho-en ons vrolijk 
tegemoet in reclames, in etalages, en tekenfilms. Rudolf the Rednose Rendeer en andere 
rendieren galopperen ons zichtveld binnen, en dan hebben we nog allerlei commerciële 
kerstproducten: van dikke sokken tot kunstsneeuw, van klokjes tot kerststollen, etc. etc. 
Het zou ons zomaar het zicht kunnen ontnemen naar Wie en waarnaar we in advent zeggen uit te kijken. 
“Maak plaats!” zo luidt het thema van tweede advent. We lezen in Johannes 1: 19-28 hoe de profeet Johannes 
vertelt over de komst van de Heer, en dat hijzelf bij wijze van spreken plaats moet maken om ruimte te geven aan 
hem. Veel mensen denken in Hem de profeet Elia of Jesaja te zien, en raken verwart bij de constatering dat hij 
mensen doopt. Johannes wijst op Degene die ná hem komt, en om Wie het daadwerkelijk draait. In Johannes’ 
woorden klinkt een oude profetie uit Jesaja 40: 1 t/m 11 mee. In deze dienst denken we na over op Wie wij wachten 
en wie en wat daarbij adequate richtingwijzers zijn; en wie of wat juist niet. 
Jacco Steen bespeelt op deze tweede advent het orgel. 
  
Inleiding op de dienst 3e Advent, 17 december Dorpskerk 
Uw heilige plaatsen zijn een woestijn geworden: 
Sion is een woestijn, Jeruzalem een woestenij. 
Onze heilige, luisterrijke tempel, 
waar onze voorouders U hebben vereerd, 
is ten prooi gevallen aan het vuur, 
en al wat ons dierbaar was, is verwoest. 
Laat dit alles U onbewogen, HEER? 
Blijft U zwijgen en laat U ons zozeer lijden? 
 
Met deze woorden eindigt Jesaja 64. Israël en alles wat Israël heilig is, is vernietigd. Het leidt tot een indringende 
vraag die als jammerklacht naar boven klinkt: “Laat dit alles U onbewogen Heer? Blijft u zwijgen? Laat U ons zozeer 
lijden?” En dan klinkt in Jesaja 65 een radicaal ander perspectief: een perspectief van hoop tegen de wanhoop in, 



van toekomst waar de wegen dood leken te lopen, van vrede voorbij oorlog, verwoesting pijn en leed.  Een 
perspectief waar ook wij ons aan optrekken als we niet meer over de puinhopen in de wereld en in ons persoonlijk 
leven heen kunnen kijken.  
 
We lezen Jesaja 64: 9 t/m 11 en Jesaja 65: 17 t/m 25. Het thema luidt ‘een tijd om te juichen’ 
Leo Kievit bespeelt op deze derde advent het orgel. 
  
Kerstavond, zondag 24 december, 21.30 uur Dorpskerk. 
Wie voor een dubbeltje geboren is wordt nooit een kwartje. 
De appel valt niet ver van de boom. 
Zoals de ouders zongen, piepen de jongen.  
We hebben nogal wat uitdrukkingen die vertellen dat wie we zijn of wie 
we zullen worden, samenhangt met vanwaar en van wie we afkomen. 
Onze herkomst en onze afkomst bepalen onze toekomst, zogezegd. Of dit 
nu klopt of niet: in het geval van het kindje Jezus Christus is dat in zekere 
zin wel degelijk waar. In de Kerstnachtdienst lezen we Mattheus 1: 1 t/m 
17, en 19 t/m 25; met in de eerste lezing een saai geslachtsregister. Saai? 
Nee: in de stamboom van Jezus ontdekken we Gods beloftes voor een grote toekomst, die met Jezus’ geboorte 
voorgoed is begonnen. Het thema luidt ‘van afkomst naar toekomst’. 
Aan deze Kerstnachtdienst werken mee: organiste Jacco Steen, en onze eigen zang- en muziekgroep Heerjansklank. 
Het belooft een bijzondere avond te worden 
 
Kerstavond op het kerkplein 
Voorafgaand aan de dienst willen we op het kerkplein van de Dorpskerk vanaf 20.30 uur weer met iedereen die zin 
heeft iets lekkers drinken en eten, en elkaar ontmoeten. Uiteraard zorgen organisatoren voor een sfeervolle 
ambiance met Kerstlichtjes, een vuurtje en muziek. Nodig vooral ook familieleden, buurt- en dorpsgenoten uit. En 
nodig ze uit mee naar binnen.  
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde! 
 

 
 
 
Inleiding op de dienst op Kerstochtend, 25 december, Dorpskerk 
Als we vooruitkijken of terugblikken op bijzondere persoonlijke gebeurtenissen in 
ons leven, dan vormt de tijd in bredere zin – bijvoorbeeld de actualiteit, de datum 
op de krant van die dag, de maand of het seizoen – soms hooguit een decor, of is 
helemaal irrelevant. 
Zo vormt de tijd waarin Jezus wordt geboren – de jaren van keizer Augustus, van 
koning Herodes – een decor voor de gebeurtenissen waarin God persoonlijker dan 
ooit in de geschiedenis van mensen ingrijpt; en die geschiedenis richtinggevend 
verandert. We lezen op eerste Kerstdag Lucas 2: 1 t/m 20; mogelijk in combinatie met een fragment uit de eerste 
hoofdstukken van Genesis. We beleven een bijzonder hoogtepunt van het advent- en kerstproject ‘weet jij hoe laat 
het is?’ van onze kindernevendienst. Muzikale medewerking wordt verleend door Jacco Steen en door 
muziekvereniging EMM. Het thema van deze feestelijke Kerstdienst luidt: ‘uitgerekende tijd: Jezus is geboren’ 
N.B. De dienst begint om 9.30u, maar vanaf ca 9.20 uur is er samenzang 
  
 



Inleiding op de dienst op Oudejaarsdag, zondag 31 december Dorpskerk 
‘Het wordt nooit meer wat’ is de verzuchting van iemand die weet wat achteruit 
boeren is, die murw geslagen door tegenslagen het bijltje er bij neer gooit: geen 
verwachting van nieuw perspectief; de hoop is vervlogen; wat ooit was komt nooit 
meer terug en is voltooid verleden tijd. Dat is niet hoe de oude Hanna en Simeon in 
het leven staan. In dat wonderlijke kindje Jezus dat de tempel wordt binnengebracht 
zien zij hoop voor een ongedachte toekomst: het wordt ooit weer wat. 
Met hun ogen kijken we naar dat kindje Jezus. Met hun ogen proberen we op de 
drempel van 2023 naar 2024 te kijken naar verleden, heden en toekomst. 
We lezen op deze Oudejaars-zondag Exodus 13: 1-2 + Leviticus 12: 2 t/m 8; en  Lucas 
2: 25 t/m 40. Het thema luidt ‘het wordt ooit weer wat’. Dhr. Leo Kievit bespeelt het 
orgel. 
N.B. Er vindt geen aparte dienst op Oudejaarsavond plaats. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
 
 

In memoriam:  

Wil Leenheer-Rijsdijk. 
 
Wil Rijsdijk werd op 24 december 1940 geboren in Rijsoord. Daar groeide ze ook op. Ze had één oudere broer. Het 
was een tuindersfamilie, en van jongs af aan heeft Wil altijd hard meegewerkt op het land. In haar tienertijd leerde 
ze Teun Leenheer kennen. Ze trouwden jong – Wil was nog net geen 19 jaar – op 3 november 1959. In de loop van 
hun huwelijk verhuisden ze meerdere keren, maar steeds was dat aan en rond de Langeweg tussen Heerjansdam, 
Rijsoord en Zwijndrecht. Wil en Teun kregen twee kinderen: Arjanne en Paul. Later kwamen daar schoonzoon Bert, 
schoondochter Monique, kleinkinderen en achterkleinkinderen bij.  
 
De moeder van Wil overleed precies op Wil haar 24e verjaardag. Een groot verdriet. Na haar overleden ontvingen 
Wil, Teun, en hun jonge gezin, veel steun van hun tante Klaasje en ome Cor. Zij namen de kinderen ook mee uit, 
want in een tuindersgezin was er vaak nauwelijks tijd voor uitstapjes. Wil was een dierenliefhebber. In en rond het 
huis leek het wel een kinderboerderij. Zwanen wisten dat er altijd brood was, en zelfs vliegen en muggen waren 
veilig als Wil in de buurt was. Het meest hield ze van paarden en van honden. Wil was hartelijk en gastvrij. Er was 
altijd plek aan tafel voor gasten, een extra bord of stoel was gemakkelijk bijgezet. Ze hield ook van feesten en 
partijen, ze bezocht ze veel, en als er gelegenheid was om stukjes op te voeren, deed Wil graag mee. 
 
Wil groeide op met het christelijk geloof.  Ze zat op een openbare lagere school, maar ging als kind naar de kerk en 
naar zondagschool. Op iets latere leeftijd deed ze, met een groep vrouwen, openbare belijdenis van haar geloof in 
de Kijfhoekkerk. Niettemin twijfelde Wil ook. Zeker bij het klimmen van de jaren twijfelde ze bij tijd en wijlen aan het 
bestaan van God, aan een leven na dit leven. En stelde ze vragen waarom God – als Hij er is - zoveel leed toestaat. 
 
Bijzonder in dit kader was haar overlijden. Na jaren van ziek zijn, ging het verplegen thuis niet meer, en Wil kwam 
noodgedwongen in het ziekenhuis terecht. Haar ziekbed werd een sterfbed. Ze was onrustig. Hoewel ze in contact 
ogenschijnlijk onbereikbaar was geworden voor haar familieleden, besloten we nog één keer met haar te bidden, en 
haar de zegen mee te geven zoals die ook aan het eind van kerkdiensten klinkt. Het was wonderlijk, indrukwekkend 
en ontroerend te zien hoe er een diepe rust over Wil kwam, en hoe ze luttele minuten na de zegenwoorden, rustig 
en vredig insliep. 
 
Op zaterdag 28 oktober overleed Wil. Op 6 november namen we afscheid van haar, in de loods van zoon Paul en 
schoondochter Monique, aan de Langeweg. We stonden onder meer stil bij het verhaal van Jezus die Petrus 
uitnodigt over het water te lopen; waarna Jezus Petrus die, aanvankelijk vol geloof, begint te twijfelen en in het 
water zinkt, redt, en zegt: “Kleingelovige waarom heb je getwijfeld?” (Mattheüs 14: 22-  33) Na de 
afscheidsbijeenkomst hebben we Wil in het graf verenigd met haar Teun, op de Algemene Begraafplaats in 
Heerjansdam. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 

  



VAN DE BEMANNING VAN DE MANNING 
‘Morgen zal ik er zijn’:   
hoe een adventslied ruim 12 eeuwen lang getuigt van de Messias die komen zal 
 
O kom, o kom Immanuel 
O wijsheid, daal als vruchtbare taal! 
Het zaad verdort, de oogst wordt schraal, 
op aarde plant het kwaad zich voort, 
de waanzin voert het hoogste woord. 
O kom, o kom, Immanuël! 
Verblijd uw volk, uw Israël! 
 
De melodie bij deze woorden van adventslied 466 uit het Liedboek 2013  klinkt nagenoeg hetzelfde als die van 
adventsgezang 125 uit het Liedboek voor de Kerken en zoals ook opgenomen in o.a. de bundels Hemelhoog en 
Weerklank. Maar de tekst tussen de variant uit Liedboek 2013 en de andere verschilt onderling sterk. Van het eerste 
couplet van Gezang 125 bijvoorbeeld, klinken de woorden ons waarschijnlijk bekender in de oren: 
 
O kom, o kom, Immanuël, 
verlos uw volk, uw Israël, 
herstel het van ellende weer,  
zodat het looft uw naam, o Heer! 
Weest blij, weest blij, o Israël! 
Hij is nabij, Immanuël! 
 
O-antifonen 
Dit lied kent een heel oude geschiedenis die ruim 12 eeuwen teruggaat in de tijd. In al die eeuwen is de vorm en de 
functie van het lied sterk veranderd. We komen de oudste wortels van dit adventslied tegen in een 9e -eeuws 
handschrift, toegeschreven aan Gregorius de Grote – naar wie de zogeheten ‘Gregoriaanse zang’ is vernoemd. In 
deze oerversie zijn er zeven zogeheten antifonen. Dat zijn korte teksten die een Psalm of ander Bijbels lied inleiden. 
Antifonen geven de toonsoort aan, en vatten de psalm of het lied tekstueel samen. De zeven antifonen die behoren 
bij de oervorm van het lied ‘o kom o kom Immanuel’ worden ook wel de ‘O-antifonen’ genoemd; omdat elke tekst 
begint met de uitroep ‘O!’: als een uitroep naar de Messias, naar Jezus Christus, wiens komst we verwachten in de 
adventstijd. 
 
Zeven namen voor de Messias 
Het lied is oorspronkelijk bedoeld om in kloosters te zingen, met name tijdens de avondgebeden, de zogeheten 
vespers. En dan vooral in de week direct voorafgaand aan Kerst. De oudste tekst van het lied grijpt terug op 
fragmenten uit het Oude Testament waarbij al iets doorklinkt van de Messias die ooit geboren zal worden. Jezus 
Christus wordt in dit lied niet bij Zijn naam genoemd, maar telkens met een andere messiaanse titel aangeduid, elk 
van de zeven dagen vóór Kerst een andere. Die titels zijn ontleend aan de volgende citaten uit het Oude Testament:  
Spreuken 8: 1 t/m 16: Sapientia, dat is wijsheid 
Deuteronomium 10: 17 t/m 21: Adonai, dat is Heer  
Jesaja 11: 1 t/m 10, Radix Jesse, dat is Wortel van Isaï 
Jesaja 22: 20 t/m 22, Clavis David, dat is Sleutel van David 
Maleachi 3: 19 t/m 21, Oriens, dat is Oriënt  
Jeremia 10: 6 – 7, Rex Gentium, dat is Koning van de volken 
Jesaja 7: 14, Emmanuel, dat is ‘God met ons’ 
 
Vandaar dat we in Gezang 125 nog altijd zingen over Immanuel, wortel Isaï, en Sleutel Davids. En vandaar dat in NLB 
466 boven elk couplet telkens deze messiaanse titels van Jezus Christus staat geschreven. 
 
Verborgen geheim 
Er is nóg iets bijzonders met dit adventslied. De eerste letters van de zeven coupletten uit de Latijntalige vorm zoals 
die zich in de loop van de Middeleeuwen ontwikkelde, onthullen een geheim. Ze vormen een zogeheten acroniem. 
Als we de eerste letters van de Latijnse messiastitels – hierboven genoemd – nemen, dus S-A-R-C-O-R-E; en dan in 



omgekeerde volgorde op een rijtje zetten en dus achterstevoren lezen, staat er Ero Cras, twee Latijnse woorden die 
betekenen: ‘morgen zal ik er zijn’. 
 
Vooruitwijzing naar Openbaring 
Zo zit in de roep om de komst van de Messias, het antwoord van Jezus Christus zélf als het ware in omgekeerde 
volgorde op mysterieuze wijze al verborgen in het lied. En zo verwijst het lied daarnaast op een subtiele manier naar 
het slot van de Openbaring van Johannes, waar we twee keer lezen “Zie, Ik kom met spoed”(Openbaring 22: 7 en 12). 
En op het geroep van de bruid “Kom!” (Openbaring 22: 17) volgt het “Ja, ik kom met spoed!” (Openbaring 22: 20). 
Het vraag- en antwoordspel van de bruid en bruidegom met de betrekking tot de definitieve wederkomst van Jezus 
Christus, Zijn definitieve advent, zit dus verborgen in deze O-antifonen van dit adventslied. Het refrein ofwel 
keervers zoals wij dat kennen – ‘weest blij, weest blij, o Israël; Hij is nabij, Immanuël’ – is eveneens in de loop van de 
Middeleeuwen ontstaan. 
 
Nederlandse vertalingen 
De Nederlandse vertalingen zijn allebei geschreven door Willem 
Barnard. Met de versie die wij kennen uit het Liedboek voor de 
Kerken, Hemelhoog en Weerklank, was hij zelf niet tevreden. Het 
week teveel af van hoe het lied in zijn oorsprong is bedoeld. Daarom 
herschreef hij het: dat werd na enkele andere varianten uiteindelijk de 
versie zoals wij deze in NLB 466 tegenkomen. Deze versie doet meer 
recht aan de Latijnse oorsprong van, en de ooit bedoelde volgorde 
binnen het lied. En dat verklaart het verschil tussen de varianten zoals 
we het lied enerzijds in o.a. Liedboek voor de Kerken, Hemelhoog en 
Weerklank, en anderzijds in o.a. het Liedboek 2013 aantreffen.  
 
Melodie 
De melodie van het lied zoals wij het nu zingen is waarschijnlijk in de 
Middeleeuwen ontstaan. De oudste vindplaats van deze melodie 
dateert uit de 15e eeuw. De wijze waarop we het zingen is mede 
beïnvloed vanuit de Engelse kerkliedcultuur. 
 
Fascinerend dat een lied dat we bij wijze van spreken onnadenkend 
zingen omdat het ‘gewoon weer adventstijd is’, door zoveel 
componisten, dichters en vertalers heen is gegaan, en al zoveel 
eeuwen lang op de lippen van zoveel mensen heeft gelegen. 
Fascinerend hoe dit lied op allerlei manieren iets van het geheim onthult waar we in advent van leven, naar toe 
leven, en waarvan we met Kerst vieren dat het tastbaar is geworden in de persoon van de Messias Jezus Christus in 
ons midden. Fascinerend hoe dit lied ons het advents- en Kerstevangelie vertelt, en ons in staat stelt dit evangelie 
ook zelf weer zingend te vertellen.  
 
Advents- en Kerstactiviteiten 
In deze editie van Samengaan staan weer talrijke advents- en Kerstactiviteiten vermeld. Zoals naast de wekelijkse 
diensten – met in deze periode het advents en kerstproject ‘weet jij hoe laat het is?’ van onze Kindernevendienst – 
extra diensten op Kerstavond en Kerstmorgen; ‘kerstavond op het kerkplein’ op 24 december ‘s avonds, de 
kerstontmoeting met senioren op 21 december ‘s middags. Vanzelfsprekend kan dit allemaal alleen tot stand komen 
omdat zoveel mensen vrijwillig meewerken om dit voor te bereiden, of door binnen activiteiten hun talenten in te 
zetten. Vanzelfsprekend, maar tegelijkertijd ook allerminst vanzelfsprekend. Graag spreek ik mijn grote waardering 
uit voor iedereen die zich zichtbaar of onzichtbaar, in het kleine of grote inzet om advent, Kerst en Oud & Nieuw 
goede, mooie, betekenisvolle momenten te laten zijn. 
 
Dorpskerk op de Kerstmarkt 
Op vrijdag 8 december van 17 t/m 20 uur organiseren de Heerjansdames weer Kerstmarkt 
rondom de Kromme Nering. Kerkheerjansdam is ook aanwezig, met o.a. twee kramen. In deze 
kramen verkopen we allerlei (Kerst-)spullen en boeken uit de minibieb; en daarnaast zijn er 
gefrituurde kerst(bitter)ballen verkrijgbaar  
De Dorpskerk zal open zijn, met hulp van onze kosters en medewerkers Open Kerk.  
Vanuit Kindcentrum De Rank zal een kinderkoor in de kerk kerstliedjes zingen 



Ontvangen 
Op 1 november – dankdag – ontving ik tijdens Kinderdankdag van twee ouders van deelnemende kinderen in totaal 
35,= euro. Dit heb ik aan de Diaconie gegeven t.b.v. de Oogstcollecte  
 
Bronnen 
Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de kerken, samengesteld door 
de prof.dr. G. van der Leeuwstichting (1977), p. 350- 351 
Websites: 
http://luxetdies.nl/een-eeuwenoud-adventslied/  
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/466-o-wijsheid-daal-als-vruchtbare-taal-4_3_5 
 
Bereikbaarheid 
In de weken na Kerst en Oud & Nieuw ben ik – met uitzondering van dringende pastorale situaties – minder 
bereikbaar. 
 
Speelt er iets in jouw of uw leven waarover je/u graag contact wilt?  
Schroom niet om contact op te nemen. 
 
Ds. Sjaak Teuwissen 
De Manning 2 
2995 AH Heerjansdam 
Tel. 06 – 20 50 30 99 
E-mail sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
Facebook: https://facebook.com/sjaak.teuwissen 
Instagram: sintersjaak  
Twitter: @SinterSjaak  
Doordeweekse werkdagen: di – wo – do – vr 
 

 
 

Kerstgroet aan wie in een tehuis woont 
Een deel van onze gemeenteleden woont in een tehuis. We noemen hier hun namen en adresgegevens; om ons er 
aan te herinneren dat onze geloofsgemeenschap ook hen omvat. En om ons op het idee te brengen naar hen om te 
zien, bijvoorbeeld door concreet een kaartje met een kerstgroet te sturen.  
  

http://luxetdies.nl/een-eeuwenoud-adventslied/
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/466-o-wijsheid-daal-als-vruchtbare-taal-4_3_5
mailto:sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl
https://facebook.com/sjaak.teuwissen


Gedachteniszondag 
Op gedachteniszondag 26 november hebben we in de Dorpskerk gemeenteleden genoemd en herdacht die in het 
voorbije kerkelijk jaar zijn overleden. Voor elk van hen is een gedachtenislichtje ontstoken. Daarna hebben we nog 
drie kaarsen ontstoken: één voor mensen die we missen en niet zijn genoemd, één voor overleden kinderen, en één 
voor slachtoffers van honger, oorlog, rampen, ziekte en zinloos geweld. Na de dienst bleef de Dorpskerk nog een 
aantal uur open en hebben vele tientallen mensen hun overleden geliefden op een persoonlijke wijze herdacht. 
Het leven gaat verder. Wie een geliefde mist, weet en ervaart dat datzelfde leven nooit meer hetzelfde zal zijn.  
Rouw is niet iets dat je kunt ‘verwerken’ in de zin van dat het ooit helemaal afgerond, klaar en voorbij is. 
tegelijkertijd mogen we geloven en vertrouwen dat ons verdriet bij onze Heer bekend is, dat Hij ons nabij is; en dat 
Hij ons wil troosten 
 

• Ada Maria Viergever-Spoel, 11 november 2022, 78 jaar 

• Adriana Anna van Putten-van Oostendorp, 17 november 2022, 79 jaar 

• Maaike Kleinjan-Booij, 4 december 2022, 86 jaar 

• Lambert Vierhoven, 12 december 2022, 88 jaar 

• Cornelia de Deugd-Stolk, 13 december 2022, 95 jaar 

• Arie Wilhelmus Baaijens, 16 december 2022, 82 jaar 

• Eva van Es-Baan, 20 januari 2023, 88 jaar 

• Pieter van der Pas, 27 januari 2023, 86 jaar 

• Hendrik Vrijland, 7 februari 2023, 77 jaar 

• Geertje Leenheer-Dorsman, 10 februari 2023, 97 jaar 

• Hendrik den Otter, 27 februari 2023, 77 jaar 

• Marinis Cornelis den Hartog, 12 maart 2023, 66 jaar 

• Hendrik van Pelt, 25 maart 2023, 73 jaar 

• Harm Hoving, 8 mei 2023, 79 jaar 

• Pieter van Putten, 10 juni 2023, 82 jaar 

• Anthonie Gerrit den Ouden, 8 juli 2023 89 jaar 

• Adriaantje Trijntje van Rijswijk, 26 juli 2023, 75 jaar 

• Johann Hermann Sebastiaan Brinkman, 19 augustus 2023, 98 jaar 

• Adrianus Verzijl , 19 augustus 2023, 82 jaar 

• Cornelis de Valk, 10 september 2023, 85 jaar 

• Lijntje Saly-van Gameren, 26 september 2023, 92 jaar 

• Warmolt Hendrik Hovingh, 3 oktober 2023, 87 jaar 

• Willempje Rina Leenheer-Rijsdijk, 28 oktober 2023, 82 jaar 
 
Een prachtig en indringend lied bij gedachteniszondag – het kreeg ook een plek in de dienst op 26 november - komt 
van Sela: ‘Ik zal er zijn’ 
   
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
  
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
  
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
  

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
  
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 
 
‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 

Tekst: Hans Maat  
© 2013 Stichting Sela Music 



God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die nog steeds met ons verweven zijn. 
Wij voelen hier de leegte; zij rusten in uw vrede. 
God, U bent de Vader van de mensen uit de tijd. 
 

God, U kent de namen van de mensen die we missen; 
geliefden, die zo hoorden bij ons leven, elke dag. 
Wij zien de lege stoelen; zij zitten aan uw tafel. 
God, U bent de Vader van de mensen in ons hart. 
 

Troost ons Heer, wees ons nabij. 
Laat ons in uw armen vrede vinden. 
Draag ons Heer en koester ons 
als we denken aan de mensen die we missen. 
 

Wie huilt er onze tranen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie draagt ons door de dagen? 
Christus, Hij alleen! 
Wie heeft ons leed gedragen? 
Wie heeft de dood verslagen? 
Wie brengt ons weer samen? 
Christus, Hij alleen! 

 
Ds. Sjaak Teuwissen 
 
 
 

LEDENADMINISTRATIE 
Ingekomen berichten van 21 oktober 2023 tot en met 20 november 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijzigingen met betrekking tot de ledenadministratie kunnen doorgegeven worden aan Bert Schop,                                                                 
ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
  

mailto:ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl


VERSLAGEN EN BERICHTEN 
Vanuit de kerkenraad 
In dankbaarheid kijken we terug op diensten in de afgelopen periode. 
We hadden o.a. een mooie dankdag waarop de viering in de middag, met de kinderen volop in het teken van delen 
stond. Tijdens de maaltijd werd er wederom veel gedeeld van het heerlijk klaargemaakte eten. Aansluitend de 
dankdienst waar de ‘vruchten’, ingezameld voor de voedselbank tentoon gespreid stonden, evenals de 
schoenendozen. 
Op het moment van vergaderen kijken we nog uit naar de tienerdienst op 19 november en de voleindingszondag, 26 
november. Daarna begint de adventstijd alweer en zijn we op weg naar kerst. 
Wat gaat een jaar toch snel voorbij. En vooral, wat gebeurt er veel. 
Inmiddels zijn er gemeenteleden en kerkenraadsleden die plaatsgenomen hebben in de bouwcommissie. Over alle 
plannen en vorderingen worden we door hen op de hoogte gehouden, zowel de kerkenraad alsook de gemeente. 
 
Wat tevens naar voren kwam is het van aftreden van kerkenraadsleden (4 februari is de dienst van afscheid en 
bevestiging): 

• Hannelore v.d. Maas gaat vanwege haar verhuizing stoppen. De kerkrentmeesters kunnen dus wel wat 
versterking gebruiken.  

• Bij de diakenen zal e.e.a. verschuiven. Maar omdat Maria Groeneweg stopt is ook daar een vacature.  

• In  de taakgroep pastoraat zijn nog steeds ambtsdragers/medewerkers nodig. Ook Floor Huizer zal het 
bezoekwerk neerleggen. Mariëlle v.d. Noll is doorgegaan omdat er (nog) geen opvolging was, het zal voor haar 
fijn zijn als ze mag stoppen. 

• Vier ambtsdragers zijn aan het einde van een periode gekomen en staan voor de vraag stoppen of verlengen. 

• We mogen, als gemeente, dankbaar zijn voor alles wat zij -allen- in al die jaren voor de gemeente betekend 
hebben. 

• Voor mij, als scriba, is na februari mijn laatste periode aangebroken, ik heb het kerkenraadswerk straks, begin 
2025, met bijtelling van 2 jaar notulist zijn, 12 jaar gedaan. Ik kondig het alvast maar aan…. 

 
Inmiddels zijn er gelukkig wat namen voorgedragen in de kerkenraadsvergadering, maar meer is altijd prettig. 
Vandaar dat de kerkenraad een oproep zal doen om namen te noemen of uzelf te melden. T.z.t. hopen we u dan te 
informeren over de voortgang. 
 
Oproep Ambtsdragers 
Onze gemeente, Heerjansdam/Kijfhoek, is al lang op zoek naar uitbreiding van de kerkenraad.  
Velen zijn in de loop van de tijd al eens gevraagd, maar misschien u/jij nog niet? Of misschien heeft u/heb jij 
inmiddels wel de tijd/mogelijkheid? 
 
Daarom een dringende oproep:  
Wij zoeken ambtsdragers:  

• Ouderlingen voor het pastoraat en/of bezoekmedewerkers.  

• Ouderling kerkrentmeesters  en/of kerkrentmeesters.  

• Diakenen en/of diaconaal rentmeesters. 
 
U kunt zich melden of namen doorgeven aan de scriba. 
scriba@kerkheerjansdam.nl  
 
 

Oproep, ruimte schoenendoosactie!!! 
WIE WEET (OF NOG BETER, HEEFT) ER EEN RUIMTE OVER?  (denk aan geïsoleerde schuur, garage of deel van loods) 
Wij zijn op zoek naar zoiets om de schoenendoosactie in onder te brengen en daar het hele jaar aan te kunnen 
werken. Draagt u deze actie een warm hart toe en wilt u belangeloos helpen, dan hoor ik graag van u.  
Liefst in Barendrecht of Heerjansdam.  
 
Maria Dramountanis  
06-23263398. 
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Bedankt!!! 
 
Na heel veel jaren als contactpersoon binnen onze gemeente gewerkt te hebben, gaan 2 
leden van de groep ‘contactpersonen’ ons helaas verlaten.  
Via deze weg willen wij Tineke Brinkman en Corrie van Gameren heel, heel hartelijk 
danken voor hun inzet binnen onze gemeente.   
De tijd is nu aangebroken dat zij het stokje overgeven aan andere (wellicht jongere!) 
gemeenteleden.   
Dit verdient waardering en zeker een bloemetje, en alle goeds toegewenst! 
 

Beknopte informatie over wat een contactpersoon doet  
Dit naar aanleiding van een binnengekomen bericht!  
Een aantal gemeenteleden weet helaas niet dat er achter de schermen door de contactpersonen veel werk wordt 
verzet.   
 
Wat doen contactpersonen zoal? 
Belangeloze aandacht vanuit onze kerk. 
Weten wat er in de gemeente leeft. 
Aan gemeenteleden laten merken dat ze erbij horen.  
Meeste aandacht voor zieken, eenzamen, treurenden, jarigen en jubilerenden (huwelijk), geboorten, nieuwkomers,  
Jarigen boven de 80 jaar en huwelijksjubilea bloemetje bezorgen,  
Zieken in het ziekenhuis ontvangen een kaart en bij thuiskomst een bloemetje. 
 
Zou u/jij ook belangstelling hebben om je bij deze groep aan te sluiten, laat het ons weten! 
Wij vertellen je er graag meer over!  
Wil Ouwerkerk / tel: 06-11249600 
 

Kerstviering voor senioren 21 december 
Ook junioren zijn welkom! 
 
Op donderdagmiddag  21 december hopen wij weer de 
kerstontmoeting/-viering voor senioren te organiseren in 
onze Dorpskerk aan de Molenweg. Ook junioren zijn van 
harte welkom! 
 
U kunt vanaf 14.30 uur binnenlopen, wij beginnen om 
15.00 uur. 
De kerkzaal zal in kerstsfeer zijn met kerstboom en lichtjes. 
Onze eigen dominee Sjaak Teuwissen zal zijn medewerking 
aan deze viering verlenen.  
 
Op het programma van deze viering staat onder andere muziek en samenzang o.l.v. Leo Kievit. Onze oud-predikant 
dominee Johan Breure zal de viering opluisteren met een kerstverhaal. 
Natuurlijk zijn er naast het kerstverhaal ook Bijbellezingen en alles wat daarbij hoort.  
Wij zorgen voor koffie, thee en een drankje, uiteraard met wat lekkers erbij.  
U bent allen van harte uitgenodigd! 
 
Omdat het voor ons moeilijk inschatten is hoeveel  mensen er komen vragen wij u om u vooraf (voor 19 december) 
aan te melden: 078-6772471 of per email : jonglindhout@gmail.com . 
Mocht u vervoer nodig hebben, laat het bij uw aanmelding weten.  
Dan gaan we dat regelen. Graag tot ziens!  
 
Frans en Ingrid de Jong  en vele andere medewerk(st)ers 
 

 
  



Kids of Joy Masterchef; terugblik 
Zaterdag 11 november stormden er 40 enthousiaste kinderen de Boomgaardkerk binnen. We begonnen eerst met 
een bijpassend verhaal en gebed en daarna moesten de mouwen snel opgestroopt worden om aan de slag te gaan in 
de keuken. De soepballetjes werden al snel gedraaid voor de Hollandse groentesoep en ook het gehakt voor de 
aardappelovenschotel moest meteen geruld worden. Wat een ervaring was dat om met zoveel kinderen tegelijk in 
een keuken te werken. Hier en daar moest er een pleister geplakt worden, maar dat mocht de pret niet drukken. We 
wilden de hongerige gasten een keuzemenu aanbieden dus moest er ook een pastasalade bereid worden. Ook een 
frisse salade voorzien van een hoop snijwerk mocht niet ontbreken dus we hadden onze tijd goed nodig. 
Ondertussen waren de jongere kinderen al hard bezig met het zorgvuldig versieren van de menukaartjes en de 
tafelkleden. Ook de tafels werden heel secuur gedekt. Echt iedereen nam zijn of haar taak echt bloedserieus. De 
jongere kinderen mochten ook hun eigen vlaflip klaarmaken en zo hadden zij toch ook 'gekookt'. Om 17uur was het 
tijd om de eigen magen te vullen met broodjes knakworst welke binnen enkele minuten verorberd waren. Rond 
17.30 uur kwamen de eerste gasten binnen, nadat ze wel door zes verschillende kinderen welkom waren geheten. 
De jonge serveerders stonden te popelen om hen een plaats toe te wijzen en hen te voorzien van een glas water of 
citroenwater. De gasten moesten wel doordrinken, want de volgende groep stond alweer te wachten om de lege 
glazen bij te schenken. Het serveren verliep allemaal vlekkeloos en bloedfanatiek. Zowel de kinderen, de gasten als 
wij als leiding hebben genoten. Ook de extra leiding super bedankt voor jullie inzet, want we hadden jullie hulp heel 
hard nodig.  
 
Wij vonden het erg leuk om toch nog een keer een restaurant te kunnen realiseren in de Boomgaardkerk. Zodra de 
verbouwing in de Dorpskerk achter de rug is, wordt er meteen een Kids of Joy Masterchef georganiseerd in de 
nieuwe keuken :)  
 
Miriam, Jantineke en Marieke 
 
 

  



KERKRENTMEESTERS 
 

datum doel  kerk   GIVT   Totaal  

1 oktober Diaconie  €  183,35   €    80,49   €     263,84  

  Kerk  €  129,40   €    56,47   €     185,87  

  Jeugd  €  115,18   €    58,81   €     173,99  

          

8 oktober Kerk  €  103,00   €    58,81   €     161,81  

  Onderhoud  €  102,80   €    38,35   €     141,15  

          

15 oktober Diaconie  €  119,75   €    48,58   €     168,33  

  Kerk  €  120,20   €    50,78   €     170,98  

          

22 oktober Kerk  €  142,70   €    78,94   €     221,64  

  Onderhoud  €  127,75   €  138,93   €     266,68  

          

29 oktober ZWO/Diaconie  €  115,70   €  119,63   €     235,33  

  Kerk  €    89,31   €    44,06   €     133,37  

          

  Oogstcollecte stand per 20-11     €  8.361,00  

     
Giften: voor de kerk  € 400,00 via penningmeester. 
                              €   25,00 via Teeuwissen 

  €  50,00 via B. Roobol 
 
Oud papier :   september 7.34 ton   €  283,03 
                     oktober    9.84 ton   €  320,43 
 
Wilt u ook rekening houden met uw bijdrage voor de kerkbalans/VVB? 
 
Alle gevers hartelijk dank namens het college van kerkrentmeesters. 
Penningmeester  
J. Schop 
 

Oud papier 
Nog maar 31 dagen of minder als dit stukje tekst bij u op de mat valt, of digitaal geopend wordt en dan is 2023 weer 
voorbij. Weer een hoofdstuk in het geschiedenisboek erbij. Er is veel gebeurd. Mooie, maar ook hele verdrietige en 
vervelende dingen. Hele droge weken, maar ook weken dat alles kletsnat regende. December, tja, wat zal deze 
maand ons brengen? Nog meer regen, sneeuw misschien, heldere nachten met vorst? Of gewoon Hollands 
kwakkelen. Een onverwacht bezoek misschien, een mooie kersttijd met een blijde Boodschap, twinkelende lichtjes, 
blije gezichtjes. 
We komen graag weer de oudpapierbakken legen. 
 
Hieronder het ophaalrooster voor december en januari.  
 
16 december    20 januari 2024 
Bert Schop    Marcel van Dam 
Frank Rijsdijk    Jan Robbert Albrechts 
Kees-Jan Visser    Kees-Jan Visser 
Frank van der Noll   Gert Jan Bloem 
 
 
Chris Grootendorst 



DIACONIE 
Verantwoording giften t.b.v. de diaconie: oktober/november  2023 
 
Bloemendienst 
22-10  via mevrouw  Tineke Brinkman      €   10,00 
08-11  via mevrouw  Trudy Kruit      €   60,00 
13-11  via mevrouw  Jannie Gielen      €   20,00 
13-11  via mevrouw J. Roos-Vis       €   45,00 
 
Voedselbank 
01-11   via Bert Schop                 € 60,00 
01-11   via ds. Sjaak Teuwissen    € 35,00 
 
Kerk 
14-11  via  mevrouw Lenie Kruithof  € 10,00       
 
Alle gevers hartelijk dank.  
Met vriendelijke groet, 
penningmeester diaconie, 
Jan de Jong 

 

 
Avondmaalscollecte 3 december 
De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 3 december bestemd 
voor noodhulp van Mensenkinderen in Armenië, want, 
overschaduwd door de geweldsuitbarsting in Israël zouden we 
zomaar de Armeense exodus uit Nagorno-Karabach vergeten. 
In een SOS-bericht van Mensenkinderen schrijft men het volgende: 
Eind september voltrok zich een ramp in Nagorno-Karabach. Na 9 
maanden volkomen van de buitenwereld afgesloten en 
uitgehongerd te zijn en na zware luchtaanvallen door Azerbeidzjan 
op 19 september, voelde geen van de 120.000 Armenen zich nog 
veilig in deze enclave. Uit angst voor genocide is de bevolking 
massaal op de vlucht geslagen, richting Armenië. 
In een interview in het ND van 26 september vertelde dr. Gor 
Khatchikyan (ambassadeur van Mensenkinderen) wat hem ter ore 
komt: “Azerbeidzjaanse troepen zijn overal in Nagorno-Karabach. Ik 
hoor hoe mensen op brute wijze uit hun dorpen worden verjaagd, 
vrouwen worden mishandeld en er veel geweld wordt gebruikt tegen de gewone bevolking. Mensen die generaties 
lang in Nagorno-Karabach hebben gewoond en alles hebben opgebouwd, hun geliefden daar hebben begraven, 
moeten nu weg. Begraafplaatsen worden nu zelfs verwoest. Sommige mensen nemen lichamen van geliefden mee. 
Ze graven de lichamen op en nemen die mee in de auto.” 
Nu er meer dan honderdduizend vluchtelingen Armenië binnenstromen is er veel hulp nodig. Mensenkinderen kan 
niet machteloos toekijken en gaat deze ontheemde mensen helpen. 
Helpt u ons mee? Er is geld nodig voor noodhulp zoals dekens, kleding en medicijnen. Wij vragen u vriendelijk om 
een liefdevolle gift, zodat wij zoveel mogelijk mensen kunnen helpen. 
Wij willen graag aan deze oproep van Mensenkinderen gehoor geven door de avondmaalscollecte voor deze SOS-
actie te bestemmen, maar u kunt uiteraard ook direct doneren op rekening 
NL87 INGB 0000 0055 35 t.n.v. Mensenkinderen o.v.v. ‘SOS-Armenië’. 
 
Namens de diaconie, 
Hans van den Berg 



JEUGDRUBRIEK 

 



 
  



  



Kinderlied december, bij advents- en kerstproject Kind op Zondag 
 

Van de eerste adventszondag 3 december t/m zondag 31 december volgt de 
Kindernevendienst van de Dorpskerk het project van Kind op Zondag (Nederlandse 
Zondagschool-vereniging) ‘Weet jij hoe laat het is’. Eindredacteur Erik Idema 
schreef daarbij een projectlied op een melodie van Gerard van Hulst uit de 
liedbundel ‘Zing alle dagen’.  
Elise Dorsman, Marieke Roobol, Inge Schippers en ds. Sjaak Teuwissen 
 
 

 
 

‘Weet jij hoe laat het is?’ 
In dit projectlied is er op elke zondag in advent en op Kerst een ander couplet.  
Je vindt alle varianten-per-zondag als je op youtube zoekt op ‘Kind op Zondag 
projectlied 2023’; via de volgende link ga je naar de complete versie waarin alle 
coupletten en refreinen zijn opgenomen:  
https://www.youtube.com/watch?v=Ud7u2CeVh4M  

  

 
 
Zondag 1: 
Als je weet dat hij zal komen, 
maar je weet nog niet wanneer: 
houd dan steeds je ogen open 
voor de komst van onze Heer. 
 
Zondag 2: 
Bij het water klinken woorden 
van de stem in de woestijn. 
Zo laat God de mensen horen: 
“Ik zal altijd bij je zijn.” 
 
 

 
 
Zondag 3:  
Met de woorden van Jesaja 
kunnen mensen verder gaan. 
Op een mooie, nieuwe aarde 
zal geen oorlog meer bestaan. 
 
Zondag 4: 
Uit de hemel komt een engel 
en hij gaat naar Nazaret, 
om het grote nieuws te brengen 
dat de Heer de mensen redt. 
 

Kerst: 
Nu de tijd is aangebroken 
van de koning in de stal, 
durven mensen weer te dromen 
dat de vrede komen zal. 

Kids of Joy 
Ook in het nieuwe jaar staat er weer een Kids of Joy activiteit op de planning: 

donderdagmiddag 4 januari! 
Verdere details volgen tegen die tijd, maar noteer deze datum vast in alle 
agenda’s. Er wordt een musical-in-één-dag georganiseerd. Ook de 
(groot)ouders zijn van harte welkom. Het muzikale duo van EnMuziek zal deze 
muzikale en gezellige middag verzorgen.  
 
Tot 4 januari in het nieuwe jaar!! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ud7u2CeVh4M


  

RONDJE KIJFHOEK 
Terugblik 
Voor u ligt alweer de laatste editie van ‘Samengaan’ van dit jaar. De december- 
wintermaand in de vierweekse adventtijd voor de Kerst. In de afgelopen maanden 
zijn er, naast de kerkdiensten ook andere activiteiten in en rond de Kijfhoekkerk 
georganiseerd. Zo was er het octet ‘Terzo Tempo’, de achtmannenzangroep die een 
meditatief concert rond de Eeuwigheidszondag en Allerzielentijd verzorgden. Ook was het onze oud-predikant Johan 
Breure die in de eerste van de twee diensten voorging. Als altijd weer met een aansprekende boodschap en oproep 
in ons Geloof staande te houden. De tweede dienst werd geleid door gastpredikant Wout van Herwijnen. Ook hij 
weet steeds met krachtige voorbeelden de oproep tot bekering en daarbij de Here Jezus als richtsnoer te houden. De 
fotomomenten komen in het volgende kerkblad. 
 
Eeuwigheidszondag of ook Voleindigings- en Gedachteniszondag. 
Vorige week, op de laatste zondag van november, is er tijdens de dienst in de Dorpskerk stilgestaan bij het 
herdenken van gemeenteleden die ons in de Hoop en zekerheid zijn voorgegaan naar het Geestelijk Huis met de Vele 
Woningen die onze Heiland in het vooruitzicht stelt. Hierbij moest ik terugdenken aan gedachteniswoorden die vorig 
jaar rondom  Eeuwigheidszondag in onze Kijfhoekkerk werden uitgesproken…. 
...’Om te weten waar je heen gaat, moet je weten waar je vandaan komt…’ 
Toepasselijk zijn hierbij de woorden uit Psalm 84 in de oude berijming: 
 
Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot,                         Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,          
 O HEER der legerscharen God,                       de zwaluw legt haar jongskens neer 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen.                In ’t kunstig nest bij Uw altaren, 
Hoe branden mijn genegenheên,                   Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Om ’s HEEREN voorhof in te treên!                Verwacht mijn ziel een heilrijk lot, 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen;         geduchtig HEER der legerscharen, 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft,           welzalig hij, die bij U woont, 
En aan mijn ziel het leven geeft.                    gestaag U prijst en eerbied toont. 
 
Onze Protestantse gemeente Heerjansdam – Kijfhoek gedenkt …. 
 
                       …. Vandaag gedenken wij, die in ’t voorbije jaar 
                       door de dood ons ontvielen. 
                       Veel gedachten leven nog in onze zielen, 
                       hier is een plek van rust, 
                       dit is het huis des Heren. 
                       God wil Zijn aangezicht genadig tot ons keren, 
                       Hij komt naar ons toe in gebeden en in een lied. 
                       Zijn armen houden vast, Hij verlaat ons niet. 
                       Wij vinden ware troost bij de Goede Herder, 
                       veilig in Zijn hoede, kunnen wij weer verder …. 
 
Collectes en giften 
Naast de mooie collecteopbrengsten ontvangen wij ook regelmatig verrassende giften van zowel gemeenteleden als 
bezoekers en gasten via de bank en in de bus voor Groot Onderhoud, die al decennialang uitnodigend bij de uitgang 
en de laatste tijd, ook buiten aan de lantaarnpaal hangt. Na de diensten in de afgelopen periode zijn de collectes 
geteld: 
Zondag 15 oktober met ds. J.W. Sterrenburg en 32 bezoekers,  € 347,80 
Zondag   5 november met ds. J. Breure en 28 bezoekers,  € 240,70 
Zondag 19 november met ds. W. van Herwijnen        >> komt in volgende kerkblad>> 
Aan giften via de bank, de QR-code en losse collectezakken in de kerk en verkoop boekjes   € 326,50.  
In de bus Groot Onderhoud aan de lantaarnpaal ontvangen € 215,50 
Wat een dankbaarheid aan u allen voor uw bijdragen en giften. Maar Bovenal Dankbaar aan onze Allerhoogte Heer 
en Eeuwige God, die dit voor u en ons mogelijk maakt. 
  



  

Desgewenst kunt u uw bedrage aan een dienst en/of uw gift ook overmaken op bankrekening NL26RABO 0397 6092 
80 t.n.v. Stichting Behoud Kijfhoekkerk. 
Hiermee kunnen wij, samen met u, onze traditionele erediensten en het onderhoud van onze polderkerk in stand 
houden. Hartelijk dank voor uw financiële steun, uw bezoek én uw betrokkenheid. Echter wel in het besef van de 
afhankelijkheid van onze Eeuwige God. 
 
Adventsverwachting, zicht op Kerst in Kijfhoek                                                                                                                                  
Aanstaande zondag, 3 december is het de Eerste Advent. Een periode van vier weken van Verwachting. Hierin zal 
onze eigen predikant Sjaak Teuwissen voorgaan. We kijken uit naar de geboorte van de Heiland der wereld, ook onze 
Verlosser en Heiland, de Here Jezus. De volgende dienst in onze Kijfhoekkerk is de derde advent, zondag 17 
december. Onze voormalig pastor Wim Wiersma zal dan de kerstsamenkomst leiden. Er zal muzikale medewerking 
worden verleend door zanggroep ‘Heerjansklank’. Geen onbekende groep, zij treden regelmaat op in onze Dorpskerk 
en komen graag en voor het eerst naar Kijfhoek om met ons de oude en nieuwe kerstliederen te zingen. We kijken er 
naar uit. Jacco Steen zal ‘Heerjansklank’ en de samenzang begeleiden. Zoals gebruikelijk beginnen we om 15.00 uur. 
Breng familie, vrienden en bekenden mee. Er staat een stoel voor u klaar ! 
 
Vooruitblik   
De eerste dienst in het nieuwe jaar is op zondagmiddag 7 januari. Het is fijn dat onze eigen dominee Sjaak Teuwissen 
deze eerste dienst in het nieuwe jaar zal leiden. 
Het is inmiddels ook traditie geworden na de eerste eredienst in januari de nieuwjaarsbijeenkomst te houden. Na de 
dienst, zo rond vier uur (16.00u) is er in de kerk, een informeel samenzijn waar men elkaar kan ontmoeten. Met een 
kopje koffie en wat lekkers erbij en daarna met een hapje en drankje zullen we met elkaar de beste wensen voor het 
nieuwe jaar uitwisselen. Hierbij worden ook alle bewoners van ons buurtschap Kijfhoek persoonlijk uitgenodigd. 
Eenzelfde uitnodiging geldt tevens voor alle leden van onze protestantse gemeente Heerjansdam-Kijfhoek. Hartelijk 
welkom!                                              
 
De Kijfhoekkerk blijft open 
Voor individueel bezoek blijft de Kijfhoekkerk open. In enkele opengeslagen Bijbelse dagboeken zijn er woorden van 
troost en bemoediging te vinden. Voorin de kerk staat de brandende Paaskaars als symbool en teken van hoop naast 
een afwisselend herfstboeket uit de Kijfhoekse polder. Met rustige achtergrondmuziek is het een verademing een 
doordeweeks moment van rust te ervaren. Er is gelegenheid om zelf, gratis koffie, thee, water of frisdrank te nemen, 
alsmede een flacon met handgel voor hygiëne. Een verwijzing naar toiletbezoek, giften en informatiemateriaal is 
aanwezig. U bent en blijft van harte welkom, waar dagelijks een stoel voor u klaar staat. 
 
Tenslotte 
Ook in de december – kerstmaand-  blijven we naar elkaar omkijken, of we sturen bij gelegenheid eens een kaartje 
met onze beste en Zegenrijke wensen.  
Een kleine moeite, maar met groot plezier! 
Voor vragen of aanvullende ideeën voor de kerkdiensten en verzoeken van gemeenteleden en gasten, bel mij dan 
even, tel. 06 – 3650 1396, of via WhatsApp, e-mail dendijk@hetnet.nl  
Bezoek ook onze website www.kijfhoekkerk.nl  
In de digitale versie van het kerkblad zijn alle andere foto’s in kleur te zien. 
Een goede, Zegenrijke maand en Kerstdagen met goede gezondheid in het nieuwe jaar toegewenst. 
 
Een goede groet, 
Joop Wiekeraadt 

 
 
 
  

mailto:dendijk@hetnet.nl
http://www.kijfhoekkerk.nl/


  

INGEZONDEN 

Dorpskerstzang 2023 “Vandaag bij ons” 
 
Op zaterdag 16 december en zondag 17 december is iedereen weer van harte welkom in de Dorpskerk in 
Heerjansdam en in de Maranathakerk in Rhoon om de Dorpskerstzang van 2023 bij te wonen. Ook dit jaar 
organiseert de Stichting Dorpskerstzang, in samenwerking met de Raad van Kerken Albrandswaard, drie 
Dorpskerstzangvieringen. De eerste viering zal plaatsvinden in de Dorpskerk in Heerjansdam, Molenweg 8 (16 
december, 19.30 uur). De tweede en derde viering vinden plaats in de Maranathakerk in Rhoon, Kleidijk 2 (17 
december, 16.30 en 19.30 uur). Alle vieringen zijn gratis toegankelijk. Tijdens de Dorpskerstzang worden bekende 
kerstliederen gezongen, kan er volop genoten worden van prachtige kerstmuziek en zal op eigentijdse wijze het 
kerstverhaal verteld worden.  
 
Het I.J.E.-koor Rotterdam, en de I.J.E.-band met koperkwartet zullen onder leiding van Damyan Vermaas de muzikale 
invulling verzorgen. Dominee R. Maas zal de spreker zijn.  
 
De Dorpskerstzang belooft ook dit jaar weer een bijzonder evenement te worden. We nodigen u van harte uit om 
aanwezig te zijn. Iedereen is welkom, in het bijzonder ook wanneer u wellicht minder bekend bent met de 
boodschap achter kerst!  
 
Kaarten zijn vanaf 1 december gratis te reserveren via www.ije-rotterdam.nl of af te halen in diverse winkels in de 
regio. Dit kan bij Plus supermarkt in Poortugaal (Waalstraat 2A, Poortugaal) of MCD in Rhoon (Tsjaikovskistraat 3, 
Rhoon).  
 

 
Top 2000-dienst-nieuws 
 
 
 
Pak de agenda er maar bij, want wij zijn weer bezig met het organiseren van een Top 

2000 dienst en daar wil je natuurlijk graag bij zijn      ! 
 
 

Wanneer: zaterdag 6 januari 2024 
Waar: Carnisse Haven, Noordersingel 30, 2993 TA Barendrecht  
Hoe laat: 19.30 uur 
Thema: Ik geloof, dus ik zing. 
 
De band, waar iedereen zo enthousiast over was vorig jaar,  
komt ‘gewoon’ nog een keer en wat worden we daar blij van. 
Onze dominee Elzo Bijl komt uit de Hoeksche Waard en is  
een heuse rockdominee! 
 
Ons thema: Ik geloof, dus ik zing, is eigenlijk een tegenhanger van alles wat  
ons zo somber maakt in deze tijd. 
Er is nog zoveel om dankbaar voor te zijn, waar we blij van worden en waar we graag over willen zingen. 
Dat is wat we deze zondag willen laten horen en voelen.  
 
Top 2000 diensten blijven een bron waar een uiteenlopend publiek op af komt: gelovig, half-gelovig, kerkelijk en niet 
kerkelijk. Afgezien van doop-, trouw- en rouwdiensten zijn er geen kerkdiensten waar zoveel mensen komen die 
nooit (meer) een kerk van binnen zien. De hekken zijn verdwenen. En juist nu, nu de wereld in brand staat, hebben 
we die verbinding en saamhorigheid zo hard nodig. Hoe mooi als we dat mogen ervaren in deze Top 2000 dienst. 
 
Weet u/je welkom! 
 
Namens de PR commissie, Nelleke van der Meer 

http://www.ije-rotterdam.nl/


  

INGEZONDEN 

Kerst met The Credo Singers   
“He shall feed His flock like a shepherd” 
Op donderdag 21 december houdt het Christelijk gemengd koor “The Credo Singers” het jaarlijkse kerstconcert. 
Samen met de bezoekers wordt het kerstverhaal gevolgd en wordt er een reis gemaakt door het kerstrepertoire van 
het koor. Daarnaast worden er in samenzang mooie bekende kerstliederen gezongen. 
Medewerkenden aan het concert zijn: Annelies Schep, sopraan; Kees Alers, fluit; Diana Abspoel, hobo; Jan Peter 
Teeuw, vleugel; Johan den Hoedt, orgel. De algehele leiding is in handen van dirigent Bert Kruis. 
Het concert wordt gehouden in ‘De Levensbron’, Jan Luykenstraat 10, 2985 BV Ridderkerk. Aanvang 19.30 uur, zaal 
open 19.00 uur. Einde rond 21.30 uur. Er is geen pauze. 
De toegang tot het concert is gratis. Bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van de 
onkosten. Om teleurstellingen bij de deur te voorkomen zijn de gratis toegangskaarten voor dit concert te 
reserveren bij Kees Romijn, e-mailadres: romijncp@gmail.com, telefoon: 010 480 25 17.  
Een mooie gelegenheid om aan de vooravond van het Kerstfeest met elkaar te zingen van de komst van het 
kerstkind. Van harte welkom! 
 

Kapelconcert op 8 december  
Op 8 december komen Christelijk Gemengd Koor Sjier Hasjiriem o.l.v. Reinier Korver, organist Johan den Hoedt, 
violiste Alisa van Dijk en Henske Bakker ( panfluit ) samen om een feestelijk kerstconcert te geven in de 
Trinitatiskapel in Dordrecht. De avond wordt gevuld met prachtige werken van G.F. Händel, J.S. Bach, en Antonio 
Vivaldi. Ook op het programma: samenzang in het teken van advent, viool- en orgelwerken, en delen uit het bekende 
oratorium De Messiah van Händel. 
Het Koor Sjier Hashiriem staat o.l.v. organist en dirigent Reinier Korver uit Werkendam. Het koor is opgericht in 2001 
en de naam betekent ‘lied der liederen’ of ‘hoogste lied’. De vereniging zingt repertoire vanaf de barokperiode tot 
hedendaags repertoire en is vooral gericht op geestelijke composities.  
Johan den Hoedt is zowel organist als koordirigent. Hij studeerde orgel aan het Rotterdams Conservatorium bij Arie 
J. Keijzer. Momenteel is Johan als organist verbonden aan De Wijnstok te Dordrecht (Dubbeldam), de 
Morgensterkerk te Papendrecht en de Maranathakerk te Werkendam.  
Alisa van Dijk is cum laude afgestudeerd en treedt veel op als uitvoerend musicus. Ze treedt ook regelmatig op met 
Johan den Hoedt. Alisa heeft een bloeiende vioollespraktijk in Dordrecht.  
Henske Bakker heeft panfluit gestudeerd bij Matthijs Koene aan het Conservatorium te Amsterdam. Henske is actief 
als docerend en uitvoerend musicus en heeft een grote lespraktijk. Henske werkt regelmatig samen met Alisa van 
Dijk en de dames hebben zich gespecialiseerd in Joodse muziek. 
Het concert is absoluut bijzonder. Niet alleen vanwege de ongedwongen sfeer, maar vooral ook door het fraaie 
programma en de humoreske toelichtingen, waardoor er voor iedereen eye-openers (en ear-openers) zullen zijn. 
Na afloop is er ruimte voor onderlinge ontmoeting onder het genot van een hapje en een drankje. 
De aanvang is 20.00 uur. De deur is open om 19.30 uur.  
De toegang is gratis, collecte na afloop voor de onkosten. 
Adres: Trinitatiskapel, Vriesestraat 22 te Dordrecht. 
Parkeren kan voor een voordelig tarief in de parkeergarage aan de Visstraat, slechts 100 meter van de kerk. Voor 
meer info: alisa.van.dijk@gmail.com.  
Allen hartelijk welkom! 
 

Kerstzangavond Goudswaard 18 december   
Op maandagavond 18 december wordt in de Hervormde Dorpskerk van Goudswaard de jaarlijkse kerstzangavond 
gehouden. Medewerkenden aan deze avond zijn Christelijk Koor ‘Rejoice’, o.l.v. Jan Peter Teeuw en 
muziekvereniging ‘Volharding Korendijk’, o.l.v. Henk de Vos. Daarnaast verleent Corné van der Giessen (panfluit) zijn 
medewerking. Jan Peter Teeuw zal behalve dirigeren ook orgel en piano spelen. Ds. K. Budding verzorgt een korte 
overdenking. Het belooft een afwisselend programma te worden. Naast koorzang en instrumentale muziek is er ook 
veel samenzang van bekende kerstliederen. Ook staan er enkele delen uit Jan Peters’ kerstoratorium ‘De belofte 
vervuld’ op het programma. 
De avond begint om 19.30 uur. De deuren van de kerk zijn een halfuur voor aanvang geopend. De toegang is gratis. 
Wel is er bij na afloop een collecte voor de onkosten. 
Jong en oud hartelijk welkom op deze sfeervolle kerstzangavond! 

mailto:romijncp@gmail.com
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Druk 
Drukkerij Verloop, Alblasserdam 
 
Protestantse Gemeente Heerjansdam /Kijfhoek 
Het Kerkelijk Bureau is open op dinsdagavond van 19.00 uur 
tot 20.00 uur en eventueel op afspraak in de Dorpskerk, 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam  
Postadres: postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam.  
De penningsmeester van de Kerk is Jan Schop: 06-14810104 

e-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl 
e- mail fin.adm.: penningmeester@kerkheerjansdam.nl 
rek. nr. NL41 RABO 0145 1999 75 t.n.v. 
Prot.Gem.Heerjansdam/Kijfhoek  
 
Voorganger: 
Ds. Sjaak Teuwissen 
Tel. 078-647 52 45 / 06 20 50 30 99 
e-mail: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl 
 
Scriba:  
Liesbeth Schop-Berkhout, Kersentuin 3, 2995 XR,  
tel. 078-6772480, e-mail: scriba@kerkheerjansdam.nl 
 
Diaconie: 
Frans de Jong , Sportlaan 43  2995 VN 
Tel. 06 13 66 23 79, e-mail: fdejong36@kpnmail.nl 
 
Diaconie Heerjansdam, rekening: NL61 Rabo 0305 4267 37 
ZWO Heerjansdam, rekening: NL65Rabo 0308 9128 45 
Boomgaardkerk: 
Dorpsstraat 42a, 2995 XH Heerjansdam, tel. 078-6771530 
Dorpskerk: 
Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam, tel. 078-6772826 
Kerk te Kijfhoek: 
Kerkgebouw Kijfhoek 30, 3335 LE Zwijndrecht  
 
Overige kerkelijke gegevens 
Voor de hier niet genoemde gegevens wordt verwezen naar 
de website: www.kerkheerjansdam.nl 

INGEZONDEN 

 
 
 
Op 16 december geeft het Laurens kamerkoor uit 
Zwijndrecht een uitvoering in het kader van de 
Duyschot Concerten. Het koor is opgericht door 
enthousiaste zangers die een combinatie wilden van 
plezier in zingen en hoge kwaliteit. Zij brengen muziek 
die in het teken staat van het naderende kerstfeest 
met o.a. Das neugeborne Kindelein van Dietrich 
Buxtehude, de Messe de Minuit pour Noël van Marc-
Antoine Charpentier en een aantal bekende en minder 
bekende Christmas Carols. Het koor wordt begeleid 
door de bekende organist Rien Donkersloot en twee 
fluitistes Willeke van Rooijen en Lisette van den Broek.  
Zaterdag 16 december. Aanvang: 20.00 uur. 
Dorpskerk, Kerkplein 13, 3342 BJ Hendrik-Ido-
Ambacht. Toegang: € 10,00. Jongeren tot 18 jaar 
gratis. Na afloop hapje en drankje.  
Nadere informatie: www.duyschot.nl.  
Facebook: Duyschot Concerten. 
 
 

Zondagavondzang,  
kerstliederen zingen in de Bethelkerk 

Komt allen, groot en klein, naar de bekende 
kerstzondagavondzang in de Bethelkerk aan de 
Rotterdamseweg 73 te Zwijndrecht op zondag 17 
december. Aanvang 19.30 uur en de toegang is vrij.  
Op deze avond mogen we weer vol vreugde zingen 
van de geboorte van het kindje Jezus. Ook in een tijd 
waarin donkere wolken, onrust en verdriet boven ons 
hangen, mogen we zingen en kijken naar de ster van 
Bethlehem.  
Voor de kinderen is het ook nu weer een hoogtepunt 
als zij met een brandend lichtje met elkaar de kerk 
binnenkomen en hun kinderliedje zingen. Verder 
zullen we vele bekende kerstliederen zingen samen 
met het Bethelkerkkoor. Ook zal het koor een aantal 
liederen laten horen uit hun kerstrepertoire. Aan deze 
avond werken mee: Hugo van der Meij (organist) en, 
Johan Petersen (tenor). De algehele leiding is in 
handen van onze dirigent Wim de Penning. 
We zingen in deze zondagavondzang o.a. de 
kerstliederen ‘Komt allen tezamen’, ‘Nu daagt het in 
het oosten‘ en ‘Wij trekken in een lange stoet’. Het 
koor zingt o.a. ‘Adem’ en ‘The Royal line’. We 
besluiten deze kerstzondagavondzang met het zingen 
van het ‘Ere zij God’. 
Namens het Bethelkerkkoor Zwijndrecht,  
Ries Knook 

mailto:fdejong36@kpnmail.nl
http://www.duyschot.nl/


  

 


