
                                                                                                    

         

     Weekbrief: 31 december 2023 

     Voorganger: ds. J. Teuwissen 

     Orgel: dhr. L. Kievit 
 

Inleiding op de dienst op Oudejaarsdag 

‘Het wordt nooit meer wat’ is de verzuchting van iemand die weet wat 

achteruit boeren is, die murw geslagen door tegenslagen het bijltje er bij 

neer gooit: geen verwachting van nieuw perspectief; de hoop is vervlogen; 

wat ooit was komt nooit meer terug en is voltooid verleden tijd. Dat is 

niet hoe de oude Hanna en Simeon in het leven staan. In dat wonderlijke 

kindje Jezus dat de tempel wordt binnengebracht zien zij hoop voor een 

ongedachte toekomst: het wordt ooit weer wat. Met hun ogen kijken we 

naar dat kindje Jezus. Met hun ogen proberen we op de drempel van 2023 

naar 2024 te kijken naar verleden, heden en toekomst. 

We lezen op deze Oudejaars-zondag Exodus 13: 1-2 + Leviticus 12: 2 t/m 

8; en  Lucas 2: 25 t/m 40. Het thema luidt ‘het wordt ooit weer wat’.  

Liturgie:  
Welkom & Mededelingen 

Intredelied: NLB/Psalm 90: 1 ‘Gij zijt geweest o Heer, en Gij zult wezen’ 

Moment van stilte Bemoediging & Groet 

Zingen: NLB/Psalm 90: 3 ‘O Here God, Gij wendt het mensenleven’ 

Inleiding op de dienst 

Zingen: NLB/Psalm 90: 8 ‘Laat Heer uw volk uw daden zien en leven’ 

Gezongen geloofsbelijdenis: 340-b ‘Ik geloof in God de Vader’ 

Gebed bij de opening van Gods Woord 

Kindermoment - Kinderlied ‘Weet jij hoe laat het is?’ 

Eerste Bijbellezing: Exodus 13: 1-2 + Leviticus 12: 2 t/m 8 

Zingen NLB 159-A: 1 en 2 Lofzang van Simeon ‘Nu is het woord gezegd…’  

Tweede Bijbellezing: Lucas 2: 25 t/m 40 

Luisterlied: ‘Nu laat U mij in vrede gaan’ Hemelhoog 270 

Preek: ‘Het wordt ooit weer wat’ 

Zingen: Lied: NLB 601: 1, 2, 3 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ 

Dankgebed en Voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Inzameling van de gaven: 1. Oudejaarscollecte 2. Onderhoud gebouwen 

Slotlied: NLB 482: 1 en 3 ‘Er is uit ’s werelds duistere wolken’ 

Zegen - NLB 415: 3: ‘Amen amen amen dat wij niet beschamen’ 

 

 

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten met koffie, thee of fris 

achter in de kerk. 

 
 

Agenda: Volgende week zondag 7 januari 2024 om 9.30 uur dienst met ds. J. 

Teuwissen. En om 15.00 uur dienst in Kijfhoek met ds. J. Teuwissen. 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

De kerkenraad is dankbaar dat zich gemeenteleden beschikbaar hebben gesteld voor 

het vervullen van een ambt. Het zijn  Maria Steen en Irene de Jong.  

Aantredend als kerkrentmeester Aart Roos. 

Vanuit de taakgroepen schuiven door Richard van Vliet en Guido Jongebreur.   

Aftredend maar bereid om hun termijn te verlengen zijn: Frans de Jong, Bas Roobol, 

Chris Grootendorst en Hans van den Berg.  

Niet in het ambt, maar wel geroepen tot de taakgroep Diaconie, als diaconaal 

rentmeester is Monique Tholenaars.  

Aftredend als diaconaal rentmeester en de termijn verlengend is Bert Schop. 

Aftredend zijn: Hannelore van der Maas, Mariëlle van der Noll en Maria Groeneweg. 

Aftredend vanuit de taakgroep Pastoraat is Floor Huizer. 

Indien geen bezwaren worden ingebracht zullen de ambtsdragers bevestigd worden 

op 4 februari 2024. 

 

 

 

 

 

 
Zoals het klokje ‘thuis’ tikt, tikt het in de 
kerk ook ! 
 
De tijd gaat snel, gebruikt haar wel! 

         
 

De tijd heeft vleugels en geen teugels! 

 

 
Gezelligheid kent geen tijd ! 

 
 
 

God maakt tijd, maar de mens maakt haast ! 
 
 

Iedereen een goede jaarwisseling toegewenst! 
 
 


